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Waar komt ons innerlijke weten vandaan? 

We weten nagenoeg niets over de hoofdlijnen van ons eigen evolutieproces en er was voor onze leraren eigenlijk nooit 

een geschikte gelegenheid om hier iets over te vertellen. Gelukkig zijn er nu betere mogelijkheden om hier meer zicht 

op te krijgen.  

We bevinden ons van boven af beschouwd in een evaluatieperiode, waarin er uitgebreid wordt 

teruggekeken naar het functioneren van ons evolutieproces in de afgelopen tienduizenden jaren. In 

deze periode worden er “boven” heel veel dingen uitgelegd, waar eerder nagenoeg nooit ruimte 

voor was. Deze uitleg wordt gegeven in de vorm van lezingen, waar vele duizenden bij worden 

uitgenodigd. Mensen die nog in incarnatie zijn, kunnen hierbij aanwezig zijn in de uren dat jouw 

lichaam in slaapmodus is.  

Als je bent uitgenodigd om bij zo’n lezing aanwezig te zijn, ontvang je deze informatie met je 

bovenbewuste deel, het bewustzijn zoals je dat hebt wanneer jouw lichaam in slaapmodus is. Iets 

van deze informatie sijpelt in de periode daarna gewoonlijk langzaam door naar jouw 

dagbewustzijn, zodat je dit steeds beter in je gevoel kunt krijgen. Dit betekent dat er tijd en ruimte 

nodig is, om de dingen die je hoort wanneer jouw lichaam in slaapmodus is, te verwerken.  

We weten nagenoeg niets over de oorsprong van ons bewustzijn en de manier waarop bewustzijn 

zich ontwikkelt op de hele lange termijn. We hebben eigenlijk geen idee.  

Maar dat bewustzijn zijn wij in feite zelf en dit betekent daarom dat wij onszelf in feite ook niet echt 

goed kennen. Het ontbreekt ons eenvoudig aan de meest fundamentele kennis over onze eigen 

achtergrond.  

We zijn in een leeromgeving terechtgekomen waarin het buitengewoon moeilijk is geworden om 

jezelf terug te vinden, te midden van alle verleidingen en misleidingen. We zijn gezamenlijk 

ondergedompeld in een omgeving die volkomen anders is dan wij gewend zijn vanuit onze 

thuishaven, onze Oorsprong, de plaats van waaruit onze reis naar de Aarde ooit is begonnen.  

Wanneer wij in onze thuishaven zijn, kunnen wij de dingen die we nu dagelijks tegenkomen veel 

beter overzien. We weten dan veel beter wat juist is en wat niet. We hebben dan een goed 

ontwikkeld onderscheidingsvermogen.  

Maar wanneer wij worden uitgezonden naar een omgeving waarin we als het ware teruggaan in de 

tijd, omdat de normen en waarden daar volkomen anders en minder ver ontwikkeld zijn dan in 

onze thuishaven, is het een hele kunst om je staande te houden en te voorkomen dat je terugglijdt 

naar normen en waarden die je misschien zelf ooit hebt toegepast in een heel ver verleden.  

Wanneer je in de Oorsprong bent, is er volop gelegenheid voor onderwijs en genezingsprocessen. 

Daar zijn directe contacten met anderen die veel verder zijn ontwikkeld dan wij. Je hebt daar 

voorbeelden van waar wij naartoe onderweg zijn. Wanneer je dáár bent, zijn de situaties waar wij 

dagelijks mee te maken hebben, vaak zo eenvoudig, en is het meestal moeilijk voor te stellen dat 

mensen daar uiteindelijk toch in onderuit gaan, en kiezen voor handelen tegen beter weten in.  

Wanneer wij afdalen vanuit die Oorsprong, zakken we terug naar een leeromgeving waarin de 

normen en waarden volkomen afwijken van die in de Oorsprong. Maar een klein stukje van deze 

normen en waarden vanuit de Oorsprong, draag je met je mee. Dat is het innerlijke kompas, het 

innerlijke weten in de diepte van jouw hart.  
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Dit zijn de normen en waarden zoals je die zelf zou toepassen, wanneer je nog in de Oorsprong 

zou zijn. Voor ons is dit een soort van geheugensteuntje, aan hoe het ook alweer was in onze 

thuishaven, toen alles nog zo overzichtelijk was.  

Wanneer je iets moois, iets waardevols in jezelf hebt ontwikkeld, iets dat helemaal bij jou hoort, en 

je gaat dan langere tijd naar een omgeving waarin dit niet gewaardeerd wordt en beschouwd wordt 

als iets wat niet welkom is en waar mensen volkomen anders mee omgaan, dan is het gewoonlijk 

een kwestie van tijd voordat hetgeen je had ontwikkeld, afbrokkelt, en in de loop van de tijd steeds 

meer verloren gaat. Misschien is het zelfs een bewuste keuze om dan maar beter afstand te doen 

van het waardevolle en mooie dat je ooit in jezelf had ontwikkeld, om problemen te voorkomen 

met de omgeving waarin je terecht bent gekomen.  

Ditzelfde principe is ook van toepassing op ons innerlijke weten. Het zijn normen en waarden die 

je had toen je in de Oorsprong was, maar die in onze leeromgeving meestal niet werden 

gewaardeerd. Mensen vonden je maar vreemd als je dat spoor wilde volgen, je hoorde er dan 

eigenlijk niet goed bij, je was dan “anders” en paste vaak niet goed in de groep waar je dan op één 

of andere manier bij betrokken was geraakt.  

Mensen die hun innerlijke weten volgden in de loop van de afgelopen duizenden jaren, werden 

vaak als vreemd en afwijkend ervaren door de anderen. Het was bovendien vaak gevaarlijk om je 

innerlijke weten te volgen, je kon erdoor in enorme moeilijkheden komen als je bijvoorbeeld dingen 

deed of dingen zei die botsten met wat de autoriteiten hiervan vonden. Je kon worden opgepakt, 

op de brandstapel komen of op een andere manier worden gedood als je je innerlijke weten volgde.  

Dit is vaak het droevige Lot geweest van velen die nu, in dit leven, hun innerlijke weten willen 

proberen te volgen, om op die manier anderen te helpen.  

De verbindende schakel met de normen en waarden vanuit de Oorsprong, is jouw innerlijke weten. 

Als je dit niet zou hebben, zou je in de loop van de eeuwen de herinneringen aan de normen en 

waarden die je had toen je nog veilig in de Oorsprong was, steeds meer verliezen. Maar naarmate 

je de herinneringen aan jouw eigen normen en waarden die je had toen je nog in onze thuishaven 

was, steeds meer kwijt begint te raken, raak je daardoor ook jezelf steeds meer kwijt.  

 

Je herkent jezelf aan jouw normen en waarden. 

 

Zonder deze geheugensteun vanuit ons innerlijke weten, zouden we onszelf na verloop van tijd 

volkomen kwijtraken en volkomen vergeten wie we eigenlijk zijn. We zouden ons na verloop van 

tijd onze oorsprong, onze afkomst, niet meer kunnen herinneren. We zouden naar alle 

waarschijnlijk de normen en waarden van de leeromgeving waarin we terecht zijn gekomen, 

eenvoudig overnemen en daardoor andere normen en waarden aanleren, die eigenlijk al lang niet 

meer bij ons horen, maar waar we dan toch in terug zouden vallen, omdat dit nu eenmaal 

gebruikelijk is in die leeromgeving.   

In zo’n droevige situatie, zouden we teruggaan in ontwikkeling. We zouden ons niet verder 

ontwikkelen naar betere normen en waarden, maar we zouden teruggaan naar normen en waarden 

waar we eerder misschien in mee zijn gegaan maar waarvan we later hadden ingezien dat die 

eigenlijk niet goed bij ons passen.  
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Ons innerlijke weten maakt het ons mogelijk de verbinding met onze Oorsprong te handhaven, 

ook al zijn wij ver van huis en geplaatst in een leeromgeving met volkomen andere normen en 

waarden dan wij zouden toepassen wanneer we in onze thuishaven op een situatie zouden moeten 

reageren.  

 

Ons innerlijke weten is de verbindende schakel  

tussen ons en onze thuishaven, de Oorsprong. 

 

Zonder ons innerlijke weten zouden wij volkomen terugvallen in ons evolutieproces en terugvallen 

op oude gewoontes, die we eigenlijk al lang geleden achter ons hadden gelaten maar waar we door 

de plaatsing in een moeilijke leeromgeving, toch weer mee zijn geconfronteerd.  

We zijn in de moeilijke leeromgeving op Aarde terechtgekomen, om anderen te hulp te komen, 

maar daarbij zijn grote risico’s genomen door degenen die deze missie hebben voorbereid. Er was 

dringend hulp nodig voor de mensheid die op Aarde in incarnatie was gekomen. De mensheid 

ontwikkelde zich niet goed en dreigde volkomen ten onder te gaan. Het gevolg hiervan zou 

uiteindelijk zijn dat de mensheid langzaam maar zeker opgenomen zou worden in de donkere kant.  

Degenen die waken over de mensheid besloten extra hulp aan te bieden. Er kwamen 

bewustzijnseenheden in incarnatie die toen zij in de Oorsprong waren, al hoogstaande normen en 

waarden hadden opgebouwd, in de loop van vele incarnatiecycli die ze toen al hadden doorgebracht 

in het mensenrijk. Dit zijn de mensen die nu sterk reageren op de mogelijkheden die er in deze 

periode worden aangeboden om zich weer sterker te richten op hun innerlijke weten, omdat daar 

veel meer ruimte voor is gekomen, als gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces. 

Dit zijn zowel mannen als vrouwen, verspreid over de hele wereld. 

Wanneer wij in onze thuishaven zijn, zijn wij niet de mensen zoals we onszelf nu kennen. We zijn 

daar bewustzijnseenheden zonder de menselijke vorm die we nu hebben. Onze menselijke vorm is 

verbonden aan de inrichting van de leeromgeving die op Aarde is ontstaan, als een soort van 

compromis tussen allerlei partijen die hierbij betrokken zijn, zowel de goede als de slechte. Zowel 

de lichte kant als de donkere kant, hebben invloed gehad op de inrichting van onze leeromgeving.  

In onze thuishaven zijn er verschillende soorten bewustzijn. Er zijn daar bewustzijnseenheden die 

veel verder zijn ontwikkeld dan wij, en er zijn ook bewustzijnseenheden die nog lang niet zo ver 

zijn ontwikkeld als wij. Sommige zullen ooit in de toekomst terechtkomen in het mensenrijk maar 

anderen zullen hun ervaringen voortzetten in het rijk van de goden of in andere rijken zoals dat 

van de dieren.  

Wanneer je in de oorsprong bent, heb je daar ook je vrienden. Gewoonlijk zijn dit 

bewustzijnseenheden die ongeveer even ver zijn ontwikkeld als jijzelf.  

Wanneer er een missie wordt voorbereid, worden de taken verdeeld die daaraan zijn verbonden. 

Wanneer sommigen naar bijvoorbeeld de Aarde zullen gaan, om anderen te helpen met hun 

spirituele ontwikkeling, dan zal er ook voor goede begeleiding worden gezorgd.  

Om de mensheid op Aarde goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk zo dicht mogelijk bij de 

mensheid te zijn. Dit betekent dat een deel van de groep die gekomen is om de mensheid te hulp 

te komen, zou gaan incarneren te midden van alle andere mensen.  
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Deze groep zou daardoor het dichtst bij de mensheid komen en daardoor het meeste kunnen doen, 

maar zou tegelijkertijd ook het meest kwetsbaar zijn en het grootste risico lopen meegezogen te 

worden in de grote massa, die er volkomen andere normen en waarden op nahoudt dan de 

fijngevoelige groep die de mensheid te hulp kwam.  

Degenen die indaalden in het mensenrijk, zouden te maken krijgen met dezelfde omstandigheden 

als de rest van de mensheid. Ze zouden ook te maken krijgen met dezelfde wetten van het 

evolutieproces, ook als die volstrekt niet eerlijk zouden zijn en volkomen zouden zijn ontwricht 

door de donkere kant, waardoor een goede ontwikkeling nauwelijks nog mogelijk zou zijn.  

De risico’s voor degenen die zich op die manier zouden mengen onder de mensheid, zouden groot 

zijn, maar door te midden van de mensheid te staan, zouden ze veel goeds kunnen brengen.  

Zoals alle menselijke eenheden, heeft deze groep een eigen begeleider, die in principe gedurende 

de gehele incarnatiereeks aan iemand is verbonden. Wij noemen dit gewoonlijk de Ziel of het 

hogere Zelf. Deze bewustzijnseenheid is aanwezig op een hoger niveau dan wij, maar volgt ons in 

alles wat wij doen.  

Deze bewustzijnseenheid is niet per sé veel beter dan wij zijn, wanneer wij op diezelfde verdieping 

zouden zijn, maar omdat onze Ziel, ons hoger Zelf, vanaf aan hogere etage werkt, kan die alles wat 

wij doen veel beter overzien.  

Onze Ziel, ons hoger Zelf, staat één stap dichter bij de Oorsprong, maar daardoor ook één stap 

verder bij de mensheid vandaan. Enerzijds heeft het hogere Zelf daardoor meer mogelijkheden om 

dingen veel beter te kunnen overzien, maar tegelijkertijd is het veel moeilijker om de mensheid te 

hulp te komen omdat er een hele etage tussen zit.  

Toen de hele groep die later de mensheid te hulp is gekomen nog in de Oorsprong aanwezig was, 

waren deze bewustzijnseenheden ongeveer even ver ontwikkeld. Met andere woorden degenen die 

later de rol van Ziel, hoger Zelf, hebben gekregen, zijn in de Oorsprong meestal ongeveer even ver 

ontwikkeld als degenen die later als persoonlijkheid in incarnatie zullen komen.  

 

Er is alleen een andere rolverdeling tussen het hogere Zelf  

en degene die in incarnatie komt,  

qua bewustzijnsontwikkeling  

zijn beide gewoonlijk ongeveer even ver ontwikkeld, 

wanneer ze terug zijn in onze thuishaven, onze Oorsprong.  

 

Ook de Ziel, ons hogere Zelf, is uit de Oorsprong afgedaald, bij het begin van de missie om de 

mensheid op Aarde te hulp te komen. Daardoor daalde ons hogere Zelf af naar een omgeving 

waarin de donkere kant veel meer invloed heeft dan in de Oorsprong. Met andere woorden ook 

ons hogere Zelf is buiten de Oorsprong veel kwetsbaarder, en kan terugvallen in oude gewoontes 

die eigenlijk al losgelaten hadden moeten worden, maar waar je toch weer in terug kunt vallen als 

gevolg van de verleidingen die je worden opgedrongen door de donkere kant, vaak op hele listige 

en sluwe manieren, en op een moment waarop je minder waakzaam bent.  

Wanneer een hoger Zelf zich niet goed staande kan houden, kan die minder hulp bieden aan degene 

die hieraan is gekoppeld en in incarnatie is gekomen. Ziel en persoonlijkheid in incarnatie vormen 

een hecht team, als alles goed gaat.  
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Als de Ziel, het hogere Zelf, in moeilijkheden komt, dan kan zo’n hoger deel degene die in 

incarnatie is gekomen, niet meer goed helpen. Als het hogere Zelf in de loop van de tijd steeds meer 

onder de invloed is gekomen van de donkere kant, dan is de kans groot dat daardoor degene die 

hieraan is gekoppeld, de persoonlijkheid in incarnatie, ook in moeilijkheden komt. 

Ziel, hoger Zelf, en persoonlijkheid in incarnatie, vormen een hecht team maar wanneer het hogere 

Zelf is gevallen voor de verleidingen van status, positie en macht bijvoorbeeld, dan zal deze degene 

die de mensheid nog een stap dichter is genaderd, degene die in de incarnatiecyclus terecht is 

gekomen, vaak meeslepen in diens val.  

De persoonlijkheid in incarnatie krijgt dan tegenstrijdige signalen. Enerzijds is er het innerlijke 

weten maar tegelijkertijd zijn er dan de impulsen van het hogere Zelf, die de persoonlijkheid in 

incarnatie een kant opstuwen die botst met het innerlijke weten.  

De verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf is daardoor groot, als die valt, dan zal die gewoonlijk 

degene die in incarnatie is gekomen meeslepen in diens val. Als de Ziel, het hogere Zelf, zich niet 

goed kan handhaven op diens hogere etage, dan is degene die daaraan is gekoppeld, in een hele 

moeilijke situatie terecht gekomen, zonder daarvoor verantwoordelijk te zijn.  

Degene die de rol van Ziel, hoger Zelf krijgt, verlaat de Oorsprong en daalt verder af naar beneden. 

Daarnaast is er het innerlijke weten, dat gedurende de hele missie aanwezig blijft voor zowel de 

Ziel, het hogere Zelf, als voor degene die in de incarnatiereeks terecht zal komen.  

 

Het innerlijke weten, is een stukje bewustzijn vanuit de Oorsprong. 

 

Dit stukje bewustzijn heeft ongeveer dezelfde normen en waarden als jij, wanneer je weer terug 

bent in onze thuishaven. Het stukje bewustzijn dat ons innerlijke weten is, verlaat de Oorsprong 

niet maar blijft gedurende de gehele missie in die veilige plaats. Daardoor kan dit stukje bewustzijn 

zich handhaven, terwijl de steun van de Ziel, het hogere Zelf, niet gegarandeerd is maar kan 

wegvallen als die zelf in moeilijkheden zou komen.  

Zoals ons hogere Zelf iemand is van onze eigen groep uit onze thuishaven, zo wordt ook de rol 

van ons innerlijke weten ingevuld door iemand van onze eigen groep vanuit de Oorsprong, die 

vanuit die hoge plaats nog steeds een lijntje met ons heeft en ons volgt in alles, gedurende de gehele 

missie.  

Met andere woorden als een missie wordt voorbereid in de Oorsprong, krijgen sommigen de rol 

van degenen die later in de incarnatiereeks zullen indalen en daardoor het dichtst bij de mensen 

zullen staan. Anderen krijgen de rol van degene die individuele begeleiding verzorgt vanaf een 

hogere etage, dit is degene die wij de Ziel of het hogere Zelf noemen. Weer anderen krijgen de rol 

toebedeeld van degenen die in de thuishaven blijven maar wel permanent hun aanwijzingen geven 

via wat wij ons innerlijke weten noemen. Dit is de groep die het verst bij de mensheid vandaan 

staat maar die wel het meest stabiel is en het minste risico loopt.  

Heel concreet betekent dit dat er in de thuishaven teams worden samengesteld, die op missie zullen 

gaan. Er is een team van hoger Zelf en persoonlijkheid maar zowel het hogere Zelf als de 

persoonlijkheid in incarnatie hebben ook een ander team namelijk die met hun eigen innerlijke 

weten. Dit betekent dat er eigenlijk een groepje van vier is dat één team vormt, van Ziel en 

persoonlijkheid in incarnatie, met ieder een innerlijk weten.  
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Zowel de persoon in incarnatie als het hogere Zelf  

als degene die de rol heeft gekregen van het innerlijke weten,  

hebben in onze thuishaven ongeveer dezelfde ontwikkeling  

en ongeveer dezelfde normen en waarden. 

 

De bewustzijnseenheden die in onze thuishaven aanwezig zijn, krijgen in de loop van de tijd te 

maken met vele missies. De rolverdeling van de groep die op missie gaat, wisselt daarbij in de loop 

van de tijd.  

Dit betekent dat degene die nu de rol heeft gekregen van de persoonlijkheid die meegaat in de 

incarnatiereeks, daarvóór of daarna de rol zou kunnen krijgen van degene die op een hogere etage 

blijft en daar de rol krijgt van hoger Zelf.  

Omgekeerd kan degene die nu de rol heeft gekregen van Ziel, hoger Zelf, daarvóór of daarna de 

rol krijgen van degene die meegaat in de incarnatiereeks als de persoonlijkheid in incarnatie.  

Gewoonlijk zijn degenen die samen een team vormen als hoger Zelf en persoonlijkheid in 

incarnatie, vrienden in de thuishaven, maar soms loopt het anders en wordt iemand gekoppeld aan 

een andere bewustzijnseenheid om op die manier moeilijkheden uit te werken die in eerdere 

incarnatiecyclussen zijn ontstaan. De rolverdeling tussen hoger Zelf en degene die in incarnatie zal 

komen, wordt dan benut om karma door te werken.  

Dit kan één van de redenen zijn waarom iemand de rol van hoger Zelf heeft gekregen. Een hoger 

Zelf hoeft daarom niet per sé veel beter te zijn dan degene die in incarnatie terecht is gekomen, het 

is eenvoudig een andere plaats en een andere rol, met daaraan gekoppeld andere mogelijkheden, 

die deze bewustzijnseenheid tijdelijk heeft gekregen, om welke reden dan ook.  

In het rijk van de goden spelen dezelfde principes een rol. Het innerlijke weten van één van de 

goden is gewoonlijke een bevriende bewustzijnseenheid die in de Oorsprong blijft, gedurende de 

hele periode dat een bewustzijnseenheid op missie is via het rijk van de goden.  

Het innerlijke weten van iemand die onderdeel is van de school voor de mensen, is anders dan het 

innerlijke weten van iemand die onderdeel is van de school voor de goden. Het innerlijke weten is 

in overeenstemming met de ontwikkeling van degene die op missie gaat. Dit betekent dat het 

innerlijke weten van één van de goden verder is ontwikkeld dan het innerlijke weten van iemand 

uit het mensenrijk. Bovendien zal het innerlijke weten van één van de hogere goden veel verder 

zijn ontwikkeld dan het innerlijke weten van één van de beginnende goden.  

Het team van hoger Zelf en persoonlijkheid in incarnatie blijft in principe gedurende de gehele 

incarnatiereeks bestaan, maar soms loopt het anders, en komt er toch een wisseling in het team, 

vóórdat de missie van de groep afgerond wordt. In uitzonderlijke gevallen kan dit in deze periode 

vóórkomen, omdat juist in deze periode de balans wordt opgemaakt over het functioneren van alle 

teams van hogere Zelf en persoonlijkheid in incarnatie.  

Wanneer een hoger Zelf het in de afgelopen duizenden jaren heeft laten afweten, kan het 

vóórkomen dat de persoonlijkheid in incarnatie die hier de dupe van is geworden, daardoor nu 

andere begeleiding krijgt, waardoor er opeens veel betere mogelijkheden zijn om zich te 

ontwikkelen.  
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Als iemand zich in een uitzonderlijke situatie duizenden jaren lang niet goed heeft kunnen 

ontwikkelen doordat het hogere Zelf degene in incarnatie voortdurend een verkeerde kant op heeft 

gestuurd en misschien zelfs bewust heeft tegengewerkt, als onderdeel van de afspraken die dit 

hogere Zelf heeft gemaakt met de donkere kant, dan zal degene die in incarnatie terecht is gekomen 

hier vroeg of laat compensatie voor ontvangen.  

Als iemand zich graag had willen ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten en de missie 

op zich had willen nemen die de groep had meegekregen bij het afdalen vanuit de thuishaven, maar 

hierin is gedwarsboomd door het eigen hogere Zelf, dan zal er in de komende periode worden 

geprobeerd zo iemand alsnog in een positie te brengen waarin er hele mooie mogelijkheden zijn 

om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de missie die de groep heeft gekregen.  

Maitreya en de Boeddha hebben in de afgelopen duizenden jaren een team gevormd. Maitreya had 

daarin de rol van het hogere Zelf en de Boeddha had de rol gekregen van de persoonlijkheid in 

incarnatie. Degene die werd onderworpen aan de proeven is de Boeddha. Degene die de rol had 

om dit zo goed mogelijk te coachen is Maitreya. 

  

Maitreya gaat rond de zomerzonnewende terug naar de Oorsprong. 

 

De Boeddha blijft dan achter, op eigen verzoek. Het is zijn bedoeling om nog een tijdje aanwezig 

te zijn, om zo veel mogelijk hulp te kunnen bieden in de uitzonderlijke situatie die nu is ontstaan, 

door de overgang naar een heel nieuw systeem van evolutie, iets wat maar heel zelden voorkomt.  

Maitreya gaat veel eerder dan verwacht, alweer terug naar de Oorsprong. De Boeddha en Maitreya 

gaan dan verder uit elkaar en in feite is deze lijn in de afgelopen periode al ingezet.  

De reden waarom dit zo loopt wordt hier niet beschreven maar degenen die innerlijk aanvoelen 

dat dit voor hen belangrijk is om mee bezig te zijn, kunnen proberen in diepe meditatie hier meer 

zicht op te krijgen. Wanneer jouw hogere Zelf vindt dat dit voor jou belangrijk is om te weten, dan 

zul je daar in diepe meditatie meer zicht op krijgen, wanneer jij je daarop gaat richten.  

Er zijn in deze periode hele bijzondere dingen gaande, dingen die nagenoeg nooit voorkomen en 

waar je nagenoeg nooit inzage in krijgt. Wij leven in een periode waarin heel veel dingen alsnog 

zichtbaar worden gemaakt, met name tijdens diepe meditatie, wanneer je vanuit een schone 

motivatie de mogelijkheden om veel te leren zo goed mogelijk wil benutten.  

In deze periode leren oude vrienden elkaar weer kennen, hoewel er in de afgelopen duizenden jaren 

misschien nauwelijks mogelijkheden zijn geweest om samen te werken en te genieten van elkaars 

aanwezigheid. Maar in deze periode worden er ook hele droevige situaties zichtbaar gemaakt, 

waarin de donkere kant stevig grip heeft gekregen op mensen in incarnatie en op hogere Zelven. 

In deze moeilijke situaties krijgt iedereen een kans om nieuwe keuzes te maken en zich zo veel 

mogelijk los te maken van de donkere kant. Soms betekent dit dat je dan misschien eerst een hoge 

prijs moet betalen om je vrij te kopen van die donkere kant. Daarna kan iemand zich misschien 

alsnog beter ontwikkelen, in de richting van het innerlijke weten.  

De Boeddha heeft te maken gekregen met onvoorstelbaar veel tegenwerking, in een orde van 

grootte waar je je moeilijk iets bij vóór kunt stellen. De donkere kant heeft op alle mogelijke 

manieren geprobeerd hem te breken en het hem onmogelijk te maken te doen waar hij voor is 

gekomen.  
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Nu ons evolutieproces in evenwicht wordt gebracht, zal de druk op hem langzaam verminderen, 

en krijgt hij steeds meer ruimte om alsnog te kunnen doen waar hij voor is gekomen. In feite geldt 

dit voor alle lichtwerkers maar de donkere kant heeft zich in volle hevigheid op hem gestort. Pas 

aan het einde van dit jaar zal er ook voor hem een meer normale situatie zijn ontstaan, net als bij 

de anderen van de groep waar hij al duizenden jaren onderdeel van is.  

Als mensen in de afgelopen duizenden jaren niet goed zijn behandeld in ons evolutieproces, dan 

zullen ze daar in de komende periode zo veel mogelijk hun compensatie voor krijgen. Soms 

betekent dit dat ze dan met meer kracht mogen werken en sterker zullen worden, in 

overeenstemming met hun intrinsieke motivatie. Dit zal ook zeker van toepassing zijn voor de 

Boeddha. Hij zal als onderdeel van de compensatie die hij krijgt, aanzienlijk sterker worden dan in 

de afgelopen duizenden jaren.  

Dit is de manier waarop in het nieuwe evolutieproces wordt omgegaan met situaties waarin onrecht 

is ontstaan en mensen recht hebben op compensatie. Gewoonlijk weet je hier in je dagbewustzijn 

niets van maar we leven nu in een periode dat hier toch iets over kan worden aangegeven.  

Er wordt nu geprobeerd alvast zo veel mogelijk compensatie te geven in situaties waarin ernstig 

onrecht was ontstaan gedurende een langere periode, als gevolg van het niet goed functioneren van 

ons evolutiesysteem.  

Voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen betekent dit dat er in de komende periode 

prachtige mogelijkheden zullen zijn om zich langs deze lijnen te ontwikkelen, en elkaar daarin zo 

veel mogelijk te helpen.  

*** 

 

 

 


