Jouw ego is één van jouw grootste tegenstanders...

Spirituele ontwikkeling beeft te maken met de ontwikkeling van het inwonende bewnstzijn. Daar ombeen is een
soort van schil, die soms naww verweven is geraakt met de bewustzijnseenherd. Dege schil fungeert als een soort van
vernislaagje aan de buitenkant. Dat is ons ego, onze persoonlijkheid.

Wanneer je later terug bent in de Oorsprong, de plaats van waaruit de lange reis ooit is begonnen,
dan heeft dit ego veel minder invloed dan nu, maar ook dan heb je nog steeds een ego, waardoor
de waarnemingen van het inwonende bewustzijn worden ingekleurd en diens keuzes worden
beinvloed.

Ieder mens heeft een ego, een persoonlijkheid, maar je BENT dit ego niet. Jij bent het inwonende
bewustzijn, degene die soms de Waarnemer wordt genoemd. Degene die observeert wat er gebeurt
en daar zo goed mogelijk keuzes in maakt. Keuzes die zo veel mogelijk in overeenstemming zouden
moeten zijn met het innerlijke weten, het Geweten.

Het ego is degene die dit keuzeproces steeds opnieuw in de war stuurt, waardoor je NIET de lijn
blijft volgen van het innerlijke weten, het Geweten, het morele kompas, maar een ander pad gaat
volgen waardoor je uiteindelijk altijd verder in de moeilijkheden komt op de langere termijn.

Het ego kiest vaak voor korte termijn gewin terwijl het innerlijke kompas je de weg wijst naar de
uitgang van de moeilijkheden waar je in de loop van de levens in verzeild bent geraakt, om welke
reden dan ook.

Veel lichtwerkers ontwikkelen vooral hun ego. Ze gaan daarmee volkomen voorbij aan waar het
eigenlijk om zou moeten gaan namelijk het ontwikkelen van het inwonende bewustzijn. Het leren
observeren als een Waarnemer vanuit een stevige afstemming in het hartcentrum gedurende de
gehele dag.

Het ego is voortdurend druk met de eigen positie, de eigen status, de eigen reputatie en de eigen
machtsinvloeden die kunnen worden ingezet. Het ego wil vooral gezien worden en wil aandacht
voor de eigen prestaties. Het draait uiteindelijk allemaal om de eigen belangen, ook al wordt dit
soms sluw gecamoufleerd door een vals masker van bescheidenheid.

Naarmate het ego meer ruimte krijgt om zich te voeden, wordt dit masker steeds groter en sluwer.
De groei van het ego staat de ontwikkeling van het inwonende bewustzijn in de weg. Het ego buigt
de ontwikkeling van het inwonende bewustzijn om naar beneden waardoor iemand gevangen blijft
in de Matrix. Zo wordt jouw eigen ego in feite jouw grootste tegenstander.

Het is daarom raadzaam onderscheid te leren maken tussen jouw ego en degene die jij eigenlijk
bent namelijk de Waarnemer, het inwonende bewustzijn.

Naarmate jij jouw ego geleidelijk steeds minder ruimte geeft om zich te voeden, kan die langzaam
uitdoven in de loop van de tijd. Daardoor ontstaat er steeds meer ruimte voor het inwonende
bewustzijn, voor jou dus eigenlijk. ..

Zolang je het pad volgt van jouw ego, bevind jij je op een doodlopende weg. Pas wanneer jij jouw

ego heel bewust steeds minder ruimte geeft, kun jij jezelf beter gaan ontwikkelen in de richting van
het innerlijke weten, het innerlijke kompas.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



