Is karma niet meer van deze tijd?

Veel zoekers op het spirituele pad schijnen er tegenwoordig van uit te gaan dat het begrip “karma’ verouderd is, dat
dit niet meer van deze tijd is en dat dit nog slechts het terrein is van stoffige theosofen. Maar karma is bepalend voor
de meest belangrijke onderdelen van het leven dat je nu hebt en daarom is het van groot belang hier meer icht op te
krijgen. Over dit thema gaat dit artikel.

Veel mensen verheerlijken de vrije wil en gaan ervan uit dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun
leven willen inrichten maar dat is slechts gedeeltelijk het geval. De meest belangrijke ingrediénten
worden niet bepaald door jouw vrije keuze maar door karmische factoren. Dat wil zeggen dat op
basis van alles wat er aan vooraf is gegaan in voorgaande levens en op basis van de regels van het
evolutieproces, er omstandigheden worden opgelegd aan een individu.

Welk volk je in geboren wordt bijvoorbeeld is geen vrije keuze maar wel bepalend voor de rest van
jouw leven. Het maakt nogal wat uit of je in Nigeria bent geboren of in China of in een land als
Nederland.

De ouders waar jij bij geboren bent, had je niet voor het uitkiezen. Dit wordt bepaald door de
wetten van ons evolutieproces. Toch is deze factor bepalend voor een groot deel van jouw jeugd.

Of jij een gezond lichaam hebt of een lichaam met allerlei ziektes, vatbaarheden en gebreken, wordt
bepaald door de factor karma. Met andere woorden dit wordt bepaald door de wetten en de regels
die hierop van toepassing zijn.

Mensen worden nagenoeg altijd geboren in groepen.

Dit betekent dat mensen die horen bij het groepskarma dat jou in dit leven wordt opgelegd,
eveneens geboren zijn in dezelfde omgeving als jij. De mensen die horen bij dit groepskarma komen
vanzelf op jouw weg. Het karma dat aan een groep wordt opgelegd is een thema waar zo’n hele
groep mee bezig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn het opdoen van ervaring met en het onderzoeken van
het christelijk geloof. Als dit het karma is dat jou wordt opgelegd, dan zul je waarschijnlijk bij ouders
worden geboren die christelijk en kerkelijk zijn, zodat je hier ervaring mee kunt opdoen. Vrienden
die je hebt, zullen dan waarschijnlijk ook diezelfde achtergrond hebben, zodat je het thema van
bijvoorbeeld het christelijke geloof als groep kunt ervaren en het op die manier kunt onderzoeken.
Uiteindelijk kun je hier dan jouw eigen keuzes in maken, nadat dit in eerste instantie is ervaren. Dat
is de manier waarop dit in praktijk vaak gaat.

Z0o’n thema kan dus al voor jouw geboorte in jouw pakket zijn opgenomen, het is dan een verplicht
onderdeel geworden van jouw programma. In eerste instantie doe je daar dan verplicht ervaringen
mee op, terwijl je later de keuze hebt hoe je daar mee verder wil gaan. Zo worden er over allerlei
onderdelen van jouw programma al voor je geboorte afspraken gemaakt. Veel aspecten zijn
eenvoudig verplicht maar sommige onderdelen heb je vrije keuzes in.

Vrienden die je in dit leven hebt, zijn altijd mensen die je kent vanuit vorige levens,
0ok al weet je in eerste instantie misschien niet precies
hoe zo’n verbinding in elkaar zit.

Als je nu iemand beschouwt als een vriend dan betekent dit dat je daar overeenkomsten mee hebt

op de één of andere manier. Er zijn dan gelijkgestemde tonen, waardoor je elkaar weer herkent.
Dit zal altijd in het verlengde liggen van wat er in voorgaande levens is meegemaakt.
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Als je merkt dat je nu in belangrijke dingen op dezelfde golflengte zit, dan zal dat in voorgaande
levens ook zo zijn geweest. Je gaat dan als het ware weer verder zoals het toen is geweest. De hele
goede vrienden die je nu hebt, zijn vaak mensen die al vele eeuwen jouw vrienden zijn, in vele
voorgaande levens. Dit is niet een kwestie van één enkel leven waarin er iets bijzonders is gebeurd
maar het gevolg van vele eeuwen gezamenlijke ervaringen en gelijkgerichte keuzes.

Eén van de belangrijkste thema’s uit iemands leven is de keuze voor een partner. Veel mensen
hebben hier hele romantische ideeén over maar in werkelijkheid worden dit soort keuzes meestal
op “de weide” gemaakt, al voordat je wordt geboren. Met andere woorden ook al denk je misschien
dat de partner die je nu hebt toevallig op jouw weg is gekomen, in werkelijkheid is dit nagenoeg
altijd een keuze die “boven” wordt gemaakt. In het systeem van evolutie zoals dat voor 2012
functioneerde, had je hier geen vrije keuze in, ondanks alle dromerige fantasieén die je hier misschien
over hebt gehad.

Ook de keuze van je beroep is gewoonlijk een keuze die “boven” wordt gemaakt. Het is onderdeel
van jouw pakket. In het dagelijkse leven ontvouwt zich dit dan zoals dat op “de weide” is gepland.

Zo zijn er verscheidene hele bepalende factoren die geen vrije keuze zijn maar door anderen
“boven” worden bepaald, ook al ben jij je hier meestal volstrekt niet van bewust. De goden plaatsen
jou in een hele specifieke leeromgeving, die op hoofdlijnen wordt “gepland”. Op die manier zullen
er hele specificke thema’s naar voren komen in jouw leven, waar jij dan keuzes in kunt maken en

dingen van kunt leren.

Door een specifieke setting kun je ook jouw talenten leren kennen en die leren te ontwikkelen. Om
verworvenheden uit vorige levens goed te kunnen ontwikkelen heb je vaak specificke
omstandigheden nodig en ook die kunnen onderdeel zijn van jouw pakket. Soms zijn contacten
met hele specificke mensen nodig om iets waardevols in jezelf tot ontwikkeling te brengen. Die
contacten kunnen dan onderdeel zijn van jouw pakket.

Jouw pakket is het totaal aan afspraken en vaste elementen
die onderdeel zijn van jouw dagelijkse leven en die op “de weide” al zijn gepland.

Daar kunnen bijvoorbeeld ook mensen tussen zitten die “boven” op zich hebben genomen om jou
een beetje te helpen met jouw eigen specificke moeilijkheden. Op “de weide” worden hier talloze
afspraken over gemaakt en in het nieuwe systeem van evolutie dat nu van toepassing is, zijn hier
heel veel mogelijkheden voor.

In het nieuwe systeem hebben mensen veel meer ruimte om “boven” vrije keuzes te maken over
allerlei onderdelen van jouw dagelijkse leven, terwijl hier in het oude systeem veel minder ruimte
voor was. Dit betekent dat je nu veel meer ruimte hebt om jouw dagelijkse leven in te richten zoals
jij dat zou willen dan voordat het nieuwe systeem van evolutie in werking is getreden.

In feite leven we nog steeds in een overgangsfase van het ene systeem naar het andere
omdat het nieuwe systeem nog net niet helemaal volledig in werking is getreden.

De omschakeling is globaal vanaf 2013 begonnen en nadert zijn voltooiing. De nieuwe installatie
van Maitreya op de weide markeert het punt waarop het hele nieuwe systeem van evolutie volledig
in werking is getreden.



Wij worden individueel en in groepsverband,
geplaatst in een specifiek leerproces.

Onze lessen worden vaak heel specifiek gepland door degenen die daarover gaan. Je hebt specifieke
omstandigheden nodig om specifieke lessen te kunnen leren. Als de omstandigheden niet passen
bij de lessen die je zou moeten leren, dan functioneert het leerproces niet goed. Als het door de
leraren van de mensheid belangrijk wordt geacht dat jij je opnieuw bezig gaat houden met het thema
van de christelijke leer en de kerken bijvoorbeeld, dan heb je een omgeving nodig waarin je hiermee
in aanraking komt. Stel dat je in een boeddhistische omgeving zou opgroeien in Tibet, dan is zo’n
omgeving niet geschikt om deze les te leren.

Degenen die kunnen beslissen over de lessen die jij zou moeten leren,
kunnen ook beslissen over de setting waarin jij wordt geplaatst
om deze lessen goed te kunnen leren.

De lessen die op jouw programma staan zijn gewoonlijk direct gekoppeld aan omstandigheden. Dit
betekent dat degenen die kunnen beslissen over welke lessen jij zou moeten leren in dit leven, ook
kunnen beslissen over de omstandigheden waarin je hieraan kunt werken.

Karma heeft bij velen een nogal negatieve klank gekregen. Velen vertalen karma als een soort van
noodlot. Als iets verkeerd loopt dan verzuchten sommige mensen soms “het zal wel karma zijn”.
Dit is nu net een essentie van het oude systeem van de toepassing van de wetten van karma. Er
werden allerlei dingen op je bordje gelegd die weliswaar direct het gevolg waren van wat er in
voorgaande levens in werking was gezet, maar de manier waarop je daar mee werd geconfronteerd,
kwam gevoelsmatig vaak heel onredelijk over. Dit is precies de kern van het oude systeem. Mensen
voelden dan intuitief iets aan van de onredelijkheid van de situatie, waar je in feite niets tegen kon
doen. Dit is één van de redenen dat karma een hele vervelende bijsmaak heeft gekregen.

Nu het nieuwe systeem van het toebedelen van karma nagenoeg volledig in werking is getreden, is
er een totaal andere situatie ontstaan. Er is nu veel meer vrijheid om dingen “boven” zelf te kiezen
en zelf je dagelijkse leven in te richten. Voor de meesten is het nog erg wennen aan al deze vrijheid
en duurt het even voordat mensen de vrijheid om je leven zelf te mogen indelen, ook daadwerkelijk
benutten om andere keuzes te maken, en meer ruimte te maken voor de dingen die ze echt heel
belangrijk vinden.

De factor karma maakt ook dat je in aanraking komt
met zoiets als het thema Zieneressen of de komst van Maitreya.

Als de leraren van de mensheid het van belang achten dat jij in aanraking komt met het thema
Zieneressen bijvoorbeeld, om dit te kunnen onderzoeken en daar je keuzes in te maken, dan is het
van belang dat je op de één of andere manier met dit thema in aanraking komt. De leraren van de
mensheid moeten dan ook mogelijkheden hebben om jou hiermee in aanraking te brengen, anders
zou het weinig zin hebben om zoiets “boven” te plannen.

Met andere woorden er is een direct verband tussen wat er “boven” wordt gepland en wat er in het
dagelijkse leven gebeurt. Alletlei “toevallige” contacten zijn dingen die “boven” zorgvuldig worden
gepland en zich in het dagelijkse leven ontvouwen zoals het op “de weide” vooraf is doorgesproken

met de mensen die hierbij betrokken zijn, meestal zonder dat jij je hier nogiets van kunt herinneren.



Het feit dat je in aanraking komt met bijvoorbeeld het thema Zieneressen is iets wat op “de weide”
wordt gepland. Wat jij daar vervolgens mee doet, is jouw vrije keuze. Dat is de manier waarop deze
dingen werken, vanuit de hogere Zelven beschouwd.

Dat je nu de mogelijkheid hebt om hier uitgebreid mee bezig te zijn, is een gevolg van de
overwinning van Maitreya. Zonder deze overwinning zouden er nu niet zulke mooie mogelijkheden
zijn om dit spoor te volgen en dit weer in jezelf te ontwikkelen.

Zielen incarneren in groepen, eigenlijk nooit individueel. Als er ergens een groep Zielen in
incarnatie is, dan kan aan zo’n groep een speciaal thema worden aangeboden dat van boven af
bezien heel belangtijk is voor de hele groep. Er wordt soms een speciale mogelijkheid geboden die
voor anderen veel verder weg is, hoewel een thema misschien voor de hele mensheid van belang
kan zijn. Als je vanuit het verleden op de één of andere manier veel te maken hebt met het thema
van de Boeddha en Maitreya, dan kan het zijn dat je hier in dit leven opnieuw mee in aanraking
komt. Dit krijgt een bijzondere betekenis nu Maitreya heeft overwonnen in zijn strijd met de
donkere kant.

Als je vanuit jouw eigen vorige levens verbonden bent aan de Boeddha, de persoonlijkheid in
incarnatie van Maitreya, dan kan dit een reden zijn dat je hier nu in dit leven opnieuw mee in
aanraking komt. Dit is dan een soort van extra mogelijkheid, die is ingevlochten in jouw leven,
nadat hij heeft overwonnen in de proeven die hem waren opgelegd.

De Zieneressen zijn vanuit hun lange verleden zeer hecht verbonden met de Boeddha. Als je met
het thema Zieneressen in aanraking komt, dan krijg je daardoor ook direct te maken met het thema
van de komst van Maitreya.

In feite is Maitreya ooit onderdeel geweest van de Zieneressen, in een vorige reeks incarnaties die
hij toen heeft meegemaakt als vrouw. De Zieneressen zijn daardoor aan hem verbonden uit een
lange reeks vorige levens. Het is bovendien typisch iets voor de Zieneressen om aan te zien komen
wat er gaat gebeuren. Met andere woorden de Zieneressen hebben vermogens waarmee zij kunnen
opvangen welke dingen er staan te gebeuren. Zij kunnen vaak in de toekomst “zien”, wat er gaat
gebeuren. Ze kunnen aanvoelen, welke kant iets opgaat.

Het is het karma van de Zieneressen
om aan te kunnen voelen wanneer Maitreya zal verschijnen.

Als het gaat om zoiets belangrijks als de komst van Maitreya, dan is dit typisch iets voor de
Zieneressen om zich hierop voor te bereiden en te leren aanvoelen wanneer dit ongeveer zal zijn.

Er zijn verscheidene Zieneressen die inmiddels hebben geprobeerd hier iets over op te vangen,
ieder op hun eigen manier. Sommigen willen dit graag delen met anderen terwijl anderen ervoor
kiezen om dit voor zichzelf te houden.

Als de Zieneressen weer goed in hun kracht staan, dan zouden ze goed kunnen aanvoelen wanneer
de installatie van Maitreya zal zijn, maar we leven in een periode dat de meeste Zieneressen nog in
mindere of meerdere mate beschadigd zijn, waardoor de mogelijkheden om hier iets over op te
vangen soms beperkt zijn, of in de war worden gestuurd door de donkere kant. Toch zal het voor
de Zieneressen mogelijk worden gemaakt zich hierop v6or te kunnen bereiden, als je dit werkelijk
graag zou willen. Naarmate jij hier meer moeite voor doet, zul je hier meer over kunnen opvangen.



Maitreya was ooit één van de Zieneressen. Ook al is hij formeel geen onderdeel meer van deze
nobele groep vrouwen, zijn verwevenheid met deze groep is nog steeds groot. Als hij volledig
vanuit zijn kracht kan werken, zal hij zeker proberen de Zieneressen zo veel mogelijk te helpen
weer in hun eigen kracht te staan. Dit is een proces dat in feite al jaren gaande is, het wacht niet op
specifiek één moment in de tijd waarop de nieuwe installatie plaats gaat vinden op de weide. Zo
zijn ook de wetten en de regels van ons nieuwe systeem van evolutie voor het overgrote deel al
gaande, hoewel nog niet alles helemaal operationeel is.

Maitreya is al enkele jaren aan het werk om de Zieneressen op gang te helpen, zodat ze zich weer
bewust worden van hun eigen bestaan en hun mogelijkheden om samen met hun hogere Zelf de
mensheid te helpen met diens spirituele ontwikkeling, nadat de samenwerking met het hogere deel
weer voldoende is opgebouwd. Dit speelt zich vooral af op het gebied van de Zielen, de hogere
Zelven.

Op “de weide” zijn er al veel bijeenkomsten geweest

waarbij de Zieneressen in het centrum van de groep,

direct te maken hebben gekregen met Maitreya.

Met andere woorden de Zieneressen van de binnenste ringen, hebben al royale ervaring opgedaan
met zijn manier van uitleg geven, zijn stijl van werken en zijn energie. Dit is in feite al jaren gaande.

De installatie op de weide die volgens sommige Zieneressen die dit hebben gedeeld, over niet al te
lange tijd zal plaatsvinden, is eigenlijk vooral een bevestiging van wat er “boven” al jaren bekend
is. Deze bevestiging is voor ons als mensen van groot belang om meer zekerheid te krijgen over
wat wij op onze beste momenten kunnen aanvoelen in de diepte van ons hart.

Degenen die zich hierop willen voorbereiden, hebben vooral heel veel tijd nodig om met deze
dingen bezig te zijn. Dit betekent dat als je dit belangrijk vindt, het noodzakelijk is om te kijken
waar je tijd kunt vrijmaken om met deze dingen bezig te zijn, zodat je dit beter in je gevoel kunt
krijgen.

Tijdens de installatie van Maitreya op de weide, zullen er individueel ook richtlijnen worden
gegeven over hoe jij zelf in jouw eigen situatie het beste verder zou kunnen gaan, in hechte
samenwerking met jouw hogere deel. Sommigen zullen heel specifiek zicht krijgen op bepaalde
taken die zij op zich zouden kunnen nemen, in samenwerking met hun hogere Zelf. Er worden
dan mogelijkheden zichtbaar gemaakt, die je vanuit vrije wil op je zou kunnen nemen als dat voor
jou goed zou voelen. Deze richtlijnen zullen gewoonlijk in de periode daarna, doorsijpelen naar
jouw dagbewustzijn, als jij daar moeite voor doet tijdens bijvoorbeeld meditaties.

Karma maakt dat je in aanraking kunt zijn met Maitreya.

De mate waarin je in aanraking kunt zijn met Maitreya is athankelijk van vele keuzes in een hele
reeks voorgaande levens. Naarmate een Zieneres meer voor de donkere kant heeft gekozen, zal er
over het algemeen minder contact met hem zijn dan wanneer een Zieneres gedurende haar hele
incarnatiereeks heeft gekozen voor de weg van het innerlijke weten en de samenwerking met het
hogere Zelf.

Als je nu sterk bent geinteresseerd in het thema Maitreya, dan is de kans groot dat je hier ook in
vorige levens mee te maken hebt gehad.



Veel Zieneressen die in vorige levens in het oude Egypte in incarnatie zijn geweest gedurende een
paar duizend jaar, zijn nu als groep in Nederland geboren. Ook dit is karma, groepskarma. Als er
destijds dingen niet goed zijn begrepen en er misschien verkeerde keuzes zijn gemaakt, keuzes
tegen beter weten in, waaruit misschien veel schade is ontstaan voor jezelf, dan betekent dit dat
zo’n thema opnieuw langs zal komen. Soms komen deze thema’s langs in groepsverband,
bijvoorbeeld als eigenlijk de hele groep destijds niet goed in de gaten had hoe dingen in elkaar
zitten. De hele groep kan zo’n thema dan opnieuw onderzoeken, zodat daar opnieuw keuzes in
kunnen worden gemaakt. Het leren omgaan met meditaties is een voorbeeld van zo’n thema.

Voor de hele groep Zieneressen is het van groot belang hier opnieuw mee bezig te zijn en te leren
aanvoelen welke manier van mediteren voor hen het beste aansluit bij het doel dat ze hiermee willen
bereiken. Als je op een goede manier omgaat met mediteren, dat wil zeggen op zo’n manier dat dit
aansluit bij het innerlijke weten en de Wijsheid van jouw hogere Zelf, dan kan meditatie een enorme
voedende waarde hebben en de samenwerking met jouw hogere deel sterk bevorderen. Maar als je
op een verkeerde manier omgaat met meditatie, een manier die botst met jouw innerlijke weten en
de Wijsheid van jouw hogere Zelf, dan belemmer je daarmee de samenwerking met jouw hogere
deel en mogelijk kom je zelfs in contact met verkeerde krachten. Het aanleren van een juiste manier
van mediteren is daarom een grote verantwoordelijkheid voor ieder die zich hiermee bezighoudt.

Voor nagenoeg de hele groep Zieneressen is het van belang
het thema mediteren opnicuw te onderzoeken
en aan te voelen hoe ze dit het beste kunnen doen.

Maitreya is het hogere Zelf van degene die ooit de Boeddha is geweest. Een hoger Zelf, een Ziel,
kan gewoonlijk slechts werken via diens persoonlijkheid in incarnatie maar soms loopt het anders
en kan zo’n hoger deel ook andere persoonlijkheden in incarnatie voorzien van extra kracht of op
andere manieren helpen wanneer dat in overeenstemming is met diens eigen hogere Zelf. Binnen
de nieuwe wetten en regels van ons evolutieproces, zijn daar veel meer mogelijkheden voor dan in
het oude systeem.

Dit betekent dat als jij als Zieneres je wil inzetten voor de missie die jouw hogere Zelf heeft
gekregen, je dan hulp zou kunnen krijgen van Maitreya op de één of andere manier, vaak zonder
dat jij je daar in eerste instantie zo duidelijk van bewust bent. Met andere woorden zoals jouw eigen
Ziel, jouw eigen hogere Zelf, jou kan helpen met allerlei werkzaamheden die jij op je wil nemen
om van deze wereld een betere plaats te maken, zo kan Maitreya dan ook helpen, misschien zonder
dat jij je daarvan bewust bent. Je hebt dan in feite extra kracht tot je beschikking, want dat is wat je
daar in praktijk van kunt merken. Als jouw motivatie sterk genoeg is, dan kan dit de hulp van
Maitreya mogelijk maken, als jij je inzet voor het verbeteren van onze samenleving. Ook dit is in
feite al enige tijd gaande, hoewel de Zieneressen in incarnatie zich hier nog maar zelden van bewust
zijn.
Maitreya kan de Zieneressen helpen
op dezelfde manier als hun hogere Zelven dit kunnen.

De Zieneressen zullen in de komende jaren hele mooie dingen kunnen doen, in overeenstemming
met de missies die hun hogere Zelven op zich hebben genomen. Juist degenen die dit spoor willen
volgen, kunnen in de komende jaren flink sterker worden en daardoor een hele waardevolle
bijdrage leveren aan het opbouwen van een betere wereld.



Er zal in de komende jaren grote behoefte zijn aan meer inzicht in de achtergronden van
mocilijkheden waarin mensen terecht zijn gekomen. Er zal veel meer begrip komen voor de
noodzaak meer onderzoek te doen naar wat er in het verleden aan ervaringen is opgedaan, voordat
dingen waar iemand in dit leven tegenaan loopt in de diepte beter kunnen worden genezen. Er zal
daardoor veel meer behoefte komen aan goede regressietherapeuten en paragnosten die hier iets
over kunnen vertellen. Deze inzage in wat er in voorgaande levens is gebeurd, is gewoonlijk
noodzakelijk voordat er dieperliggende genezingen mogelijk zijn. Dit is onderdeel van de wetten
en de regels die van toepassing zijn voor genezingen van bijvoorbeeld beschadigingen van het hart.

Een goede regressietherapeut of een goede paragnost, is iemand die in de loop van de jaren heeft
geleerd samen te werken met diens Ziel, diens hogere Zelf, ook al is dit in eerste instantie misschien
onbewust. Het gaat om de motivatie van waaruit iemand werkt. Als iemand samenwerkt het diens
hogere Zelf, dan zal er gewoonlijk Genegenheid stromen. Dit kun je herkennen als je daar gevoelig
voor bent.

Er is een direct verband tussen het zoeken naar de Waarheid en Genegenheid.

Mensen die niet op zoek zijn naar de Waarheid, zijn vaak ook niet op zoek naar Genegenheid.
Omgekeerd zijn mensen die niet op zoek zijn naar Genegenheid, vaak ook niet op zoek naar de
Waarheid. Waarheid en Genegenheid zijn een hecht stel, ze lopen hand in hand. Mensen die de
Waarheid afwijzen, wijzen meestal ook Genegenheid af, ook al klinkt dit in eerste instantie
misschien vreemd.

Veel mensen zijn niet echt op zoek naar de dieperliggende Waarheid achter een probleem waar ze
nu tegenaan lopen, maar zijn vooral op zoek naar een soort van “oplossing” waarmee ze schijnbaar
verder kunnen. Zo’n “oplossing” heeft dan vaak het karakter van iets wat je jezelf aanpraat of wat
jij je laat aanpraten door een therapeut. Veel van dit soort “oplossingen” hebben vooral te maken
met iets wat jij dan met jouw hoofd aanneemt, terwijl je in de diepte van jouw hart op jouw beste
momenten misschien heel duidelijk aanvoelt dat dit 7zez de Waarheid van jouw hart is.

Veel mensen willen eigenlijk vooral met iemand praten die hen gelijk geeft en het met hen eens is.
Voor veel mensen lucht het enorm op wanneer ze even “stoom kunnen afblazen”. Ze hebben het
idee dat ze daarna weer verder kunnen, ook al hebben ze hun eigen situatie dan in de diepte nog
(steeds) niet goed onderzocht. Veel mensen houden niet zo van dit diepe graven en geven de
voorkeur aan iets wat op de korte termijn helpt om weer “door te kunnen”, ook al is er dan geen
nieuw inzicht gekomen.

Veel mensen zijn vooral op zock naar emotionele aandacht. Ze willen een aai over hun bolletje,
een arm om hun schouder en een knuffel, maar dat is iets heel anders dan de diepe Genegenheid
van het hart.
Het zoeken naar emotionele aandacht
staat het vinden van diepe Genegenheid in de weg.

Vanuit therapeutisch standpunt beschouwd kan het daarom heel heilzaam zijn deze oppervlakkige
emotionele aandacht maar even achterwege te laten, zodat iemand beter de dieperliggende
gevoelens in het hart kan ervaren. Daar komt iemand gewoonlijk veel verder mee dan het ingevuld
krijgen van een behoefte aan hele oppervlakkige emotionele aandacht, ook al klinkt dit voor veel
mensen in eerste instantie misschien hard.



Als je aanvoelt dat een paragnost of regressietherapeut niet werkt vanuit Genegenheid maar vanuit
superioriteit en vanuit de macht om dit “kunstje” te kunnen vertonen, dan zou je er goed aan doen
op zoek te gaan naar iemand anders die dit misschien ook zou kunnen invullen. Als een therapeut
niet kan werken vanuit Genegenheid, dan zouden er ook niet al te hoge verwachtingen moeten zijn
over het vinden van de Waarheid bij zo’n persoon. Zo’n therapeut zal dan geneigd zijn dingen te
vertellen die jij graag wil horen.

Wanneer de Zieneressen weer meer in hun kracht beginnen te komen, zullen ze geen genoegen
meer nemen met de kronkelige redeneringen van het hoofd, die eerder misschien een schijnbare
oplossing gaven. Wanneer de Zieneressen eenmaal weer hebben ervaren wat Genegenheid is in de
diepte van hun hart, zullen ze oppervlakkige emotionele aandacht steeds meer afwijzen en
beschouwen als een hindernis in de samenwerking met hun hogere Zelf.

Veel mensen die tweeduizend jaar geleden in Palestina zijn geincarneerd,
zijn nu geboren in Nederland.

Misschien heb je het idee dat ons land niet zo heel bijzonder is als het gaat om het wereldtoneel
maar vanuit de hogere Zelven beschouwd is dit volkomen anders. Er spelen zich hier dingen af die
van boven af beschouwd van zeer groot belang zijn.

Als je in de diepte van jouw hart voelt dat je een sterke interesse hebt in het thema Johannes de
Doper, dan is dit een bevestiging dat er een reéle mogelijkheid is dat je hier tweeduizend jaar
geleden direct mee te maken hebt gehad.

Misschien heb je het idee dat het erg onwaarschijnlijk is dat je met hem persoonlijk te maken hebt
gehad, in een leven dat je zelf misschien hebt gehad in een periode die al tweeduizend jaar geleden
is, maar in diepe meditatie kun je ook hier meer zicht op krijgen, als jouw hogere Zelf het voor jou
van belang vindt hier meer over te weten.

Je kunt met zo’n vraag op eigen kracht verder, zonder hulp van een paragnost. Je kunt je in diepe
meditatie richten op de vraag of jij destijds met hem te maken hebt gehad in de periode van de
doop in de Jordaan. Naarmate jij hier meer moeite voor doet, en naarmate jouw motivatie beter is,
kun je ook op dit soort vragen wel degelijk een goed antwoord aanvoelen in de diepte van jouw
hart. Ook dit is een gevolg van de wisselwerking met jouw hogere Zelf. Regressiesessies naar die
periode kun je beter niet doen, omdat je daar in principe meestal geen betrouwbare informatie over

kunt krijgen. Dit soort hele belangrijke dingen worden meestal zorgvuldig afgeschermd.

Naarmate je beter hebt geleerd eerlijk te zijn tegenover jezelf, kun je wensgedachtes ook op dit
gebied steeds beter herkennen en negeren. Naarmate er meer Genegenheid door jou heen stroomt,
zul je ook dit soort informatie beter kunnen ontvangen. Je kunt dan tijdens meditaties een gevoel
krijgen hoe een situatie globaal in elkaar zit, zonder je al te veel bezig te houden met de details
ervan.

Je zou je af kunnen vragen of er misschien nog meer concrete voorspellingen zijn over deze
periode. In de Bijbel lees je bijvoorbeeld over voorspellingen van belangrijke mensen die terug
zullen komen. Soms worden er dan concrete aanwijzingen gegeven bijvoorbeeld over de groep
waarin iemand aanwezig zal zijn of hoe de naam van iemand zal zijn.

Je zou je af kunnen vragen of er over de periode waarin wij nu leven ook van dit soort concrete
aanwijzingen terug zijn te vinden, die misschien zouden kunnen helpen om beter te herkennen wat
er gaande is.



Op “de weide” is er inderdaad een dergelijke oude voorspelling aanwezig, maar de kennis hierover
is in onze samenleving verloren gegaan. Het heeft daarom weinig nut deze voorspelling naar voren
te brengen. Misschien dat er ooit nog eens oude documenten worden gevonden zoals de Nag
Hammadi geschriften of het Oera Linda Boek, waarin deze voorspelling naar voren komt, maar
vooralsnog is hierover weinig meer bekend in onze samenleving.

Karma heeft ook te maken met allerlei tijdlussen.

Er zijn kleinere cycli en grotere cycli. Soms zijn er hele grote cycli die eindigen en weer opnieuw
beginnen. We leven nu globaal tweeduizend jaar nadat de bekende doop in de Jordaan heeft
plaatsgevonden. Er worden in deze periode dingen in evenwicht gebracht die destijds zijn
ontspoord. Het evenwicht in ons evolutieproces is destijds verder verschoven naar de verkeerde
kant, dat wil zeggen de kant waarin er steeds minder ruimte is om de samenwerking met het hogere
Zelf op te bouwen en van daaruit te werken aan de opbouw van een betere wereld.

Het evenwicht is nu weer hersteld hoewel nog net niet helemaal, waardoor de mensheid zich in de
komende periode aanzienlijk beter zal kunnen ontwikkelen dan in de afgelopen tweeduizend jaar.
De voorwaarde waaraan moest worden voldaan om ons evolutieproces in evenwicht te kunnen
brengen is ingevuld, waardoor het in evenwicht brengen vanaf ongeveer 2013 kon beginnen. Het
moment van waaraf het ongeveer tweeduizend jaar een verkeerde kant op is gegaan, is de bekende
doop in de Jordaan geweest. Het punt waarop dit weer is rechtgezet, is het moment van de nieuwe
installatie van Maitreya op de weide.

Deze verschuivingen van het evenwicht zijn grootschalig en gebeuren niet zomaar op één dag. Het
zijn processen die op een gekozen moment in de tijd zichtbaar worden gemaakt voor degenen die
hier direct bij zijn betrokken. Zoals de Zieneressen destijds konden aanvoelen wat er gaande was,
zo kunnen de Zieneressen ook nu aanvoelen wat er gaande is.

Het is de rol van de Zieneressen om dit soort dingen die voor de hele mensheid van belang zijn,
aan te voelen en te weten wat er gaat komen. Met andere woorden het is het karma van de groep
Zieneressen mogelijkheden te krijgen om hiermee bezig te zijn, voor zover je dit zou willen.

Karma brengt mogelijkheden op je pad
waar je op in kunt gaan of die je kunt negeren,
al naar gelang jij dat wil. Je hebt daarin een vrije keuze.

Karma wordt vaak belicht vanuit de kant van verplichtingen en ook dat is een aspect van dit thema
maar waar het mij nu om gaat is duidelijker te maken dat ook de mooie dingen via de lijnen van
karma lopen, vaak op een van bovenaf gepland moment in de tijd. Zo is ook de uitnodiging bij de
nieuwe installatie van Maitreya op de weide een aspect van karma, op dezelfde manier als er
tweeduizend jaar geleden mogelijkheden waren om aanwezig te zijn bij de doopceremonieén in de
Jordaan. Ook destijds was er een keuze om je daar mee bezig te houden of dat niet te doen. Zo
zijn er in praktijk eindeloze herhalingen, waarin je als groep een thema doorwerkt dat door degenen
die de mensheid leiden, vanaf de weide wordt aangeleverd. Wij hebben dan als mensen de keuze
wat we hiermee willen gaan doen.

Ditzelfde principe speelt ook in deze periode een belangrijke rol. Degenen die aanvoelen dat dit
voor hen belangtijk is, kunnen hierover in diepe meditatie aanvullende informatie aanvoelen, van
binnenuit en van bovenaf, vanuit de instroom van hun hogere Zelf.



Je kunt dit dus op eigen kracht, je bent niet athankelijk van wat iemand anders hiervan vindt of
hierover zegt. Het kan helpen hier met anderen over te praten maar je kunt je hier ook alleen mee
bezig houden, als dat voor jouw gevoel beter is.

Maitreya is een hoger Zelf en kan daarom niet worden gefotografeerd,
zoals andere hogere Zelven ook niet op een foto kunnen worden vastgelegd.

De foto die door de meesters in omloop is gebracht waarop Maitreya te zien zou zijn, is dus nep,
het is een voorbeeld van de verwarring die de meesters al vele eeuwen hebben gezaaid.

De nieuwe installatie van Maitreya zal niet onmiddellijk een einde maken aan alle verwarring. Dit
is niet mogelijk omdat nagenoeg iedereen gevuld is met veel onjuiste kennis, dat wil zeggen kennis
die niet aansluit bij de Wijsheid van jouw hogere Zelf maar waar jij wel jarenlang vanuit bent gegaan,
zonder te beseffen dat deze kennis botst met jouw innerlijke weten. De nieuwe installatie van
Maitreya op de weide zal wel een grote bevestiging zijn van wat steeds meer mensen op hun beste
momenten in de diepte van hun hart intuitief kunnen aanvoelen.

Er begint dan een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid waarin er veel meer ruimte is
om een waardevolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze wereld. In feite wacht het niet
op dit ene moment maar is dit al begonnen...
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