Auralifters, een ongemakkelijke Waarheid

Wanneer je werkzaam bent op het brede werkterrein van de geestelijke gezondheidszorg, is bet van belang een juiste
diagnose te kunnen stellen van de situatie waarin een bhulpzoekende terecht is gekomen. 1 eel problemen die
hulpzoekenden ervaren, worden verooraakt door één of meerdere anralifters, gewoonlijk onder dat dit wordt
herkend. Het overgrote deel van de behandelaren schrikt ervoor terug om de aanwezigheid van een anralifter onder
ogen te ien, en heeft namwelijks voldoende kennis en vaardigheden in huis om de aanwezigheid van een anralifter
et ekerheid te kunnen vaststellen.

Maar wanneer er geen juiste diagnose wordt gesteld, gal de behandelaar meestal weinig kunnen betekenen voor degene
die hulp oekt.

De schadelijke werkzaambeid van een anralifter is in heel veel situaties de drijvende kracht achter allerlei problemen
waar een hulpoekende mee te maken kan krijgen. Het is daarom belangrijk dat alle behandelaren die werkzaam
in in de geestelijke gezondheidsorg, nog eens goed naar hun eigen mens- en wereldbeeld kijken, en Zich afvragen in
hoeverre e ruimte willen geven aan het bestaan van oiets als auralifters.

Wat is een auralifter?

Een auralifter is een fijnstoffelijke aanwezigheid in het energieveld van een mens in incarnatie. Zo’n
entiteit kan invloed uitoefenen op de persoon in wiens energieveld zo’n auralifter aanwezig is. Deze
invloed kan sterk variéren, van gering tot zeer krachtig, waarbij zo’n indringer het hele dagelijkse
leven van iemand in sterke mate beinvloedt, vaak zonder dat iemand zich hier in eerste instantie
van bewust is.

Hoe herken je een auralifter?

Wanneer een auralifter aanwezig is, doe je dingen en zeg je dingen, die je eigenlijk 7ze wil, maar die
dan toch gebeuren, en waar je we/ verantwoordelijk voor bent, ook al was je dit niet van plan, en
ook al heb je dit niet gewild. Je kunt daardoor niet goed jezelf zijn, je kunt dan niet alles doen zoals
je dat eigenlijk zou willen doen, vanuit jouw eigen normen en waarden.

De herkenning dat dit gaande is in jouw eigen binnenwereld, is voor iedereen die dit meemaakt
heel bedreigend. Voor de meeste mensen is dit zelfs z6 bedreigend, dat ze hier het liefst e mee
bezig willen zijn, maar dat helpt niet om de situatie te verbeteren. Er is moed nodig om onder ogen
te zien dat er zich in jouw binnenwereld misschien een auralifter zou kunnen bevinden.

Er zijn verschillende herkenningspunten om de invloed van een auralifter op te sporen. Het
belangrijkste is het goed afstemmen op jouw eigen innerlijke weten en intuitief proberen aan te
voelen wat er speelt in een specifieke situatie.

In het algemeen kun je auralifters herkennen aan een voortdurende onrust die er dan is, vaak
vergezeld van veelvuldige woede-uitbarstingen en het idee dat er in de buitenwereld allerlei mensen
zijn die zich tegen jou hebben gekeerd, waardoor er vaak gevoelens zijn van een hoge mate van
onveiligheid in situaties waarin dit feitelijk niet het geval is. Met andere woorden er is dan een groot
verschil tussen de feitelijke situatie en de situatie zoals iemand die ervaart in de binnenwereld.

Auralifters veroorzaken ook vaak gevoelens van angst, zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak
VOOf is.
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Ze veroorzaken gedrag dat niet is wat je zelf zou willen maar waar je in de loop van de tijd aan
went en vaak beschouwt alsof het jouw eigen keuzes en jouw eigen gewoontes zijn, hoewel dat
eigenlijk niet zo is. Met andere woorden auralifters veroorzaken gedrag waarin je niet jezelf bent
maar waar je uiteindelijk aan kunt gaan wennen en daardoor dit kunt beschouwen als jezelf, totdat

je er langzaam achter begint te komen dat sommige gedragingen eigenlijk helemaal niet bij jou
horen, maar worden veroorzaakt door de invloed van zo’n stoorzendet.

Veel auralifters zijn kwetsend in hun communicatie en veroorzaken daardoor voortdurend irritaties
en schade bij omstanders.

Mensen die lastig worden gevallen door auralifters zijn vaak moeilijk in de omgang, omdat hun
gedrag wordt beinvloed door deze stoorzenders, op zo’n manier dat je daardoor uiteindelijk in een
geestelijk isolement terechtkomt, zoals dat vaak gebeurt in situaties van bijvoorbeeld borderline. In
veel gevallen wordt de schade die in zo’n situatie ontstaat, veroorzaakt door een auralifter.

Wanneer er sprake is van een sterke negatieve aanwezigheid, manifesteren zich steeds schadelijker
patronen, zoals niet meer goed eten en drinken, niet meer goed voor jezelf zorgen, overmatig
gebruik van alcohol en verdovende middelen, het jezelf kwellen op allerlei manieren en soms jezelf
tysiek pijn doen (automutilatie). Wanneer deze invloed nog vernietigender wordt, manifesteert zich
de neiging om jezelf iets aan te doen en zelfmoord te plegen.

Wanneer er aanwezigheid is van een auralifter, is er vaak sprake van de één of andere vorm van
dwang en onderdrukking, een soort van opleggen van extreme eisen aan jezelf, waarbij
Genegenheid heel ver weg is.

Als je kijkt naar snel boos worden, stemmingswisselingen, zoals bij borderline bijvoorbeeld, dan
wordt dit vaak veroorzaakt door de invloed van een auralifter, die dan zodanig groot is geworden
dat iemand die invloed even niet meer kan remmen. Het innerlijke evenwicht is dan verschoven in
het voordeel van de auralifter, die dan tijdelijk even heel veel invloed uit kan oefenen.

In normale situaties glijdt dit evenwicht vanzelf wel weer terug, naar een fase waarin de persoon
zelf de eigen gedragingen weer beter onder controle heeft.

Wanneer een auralifter extreem veel invloed kan uitoefenen, heel sterk is en heel kwaadaardig is,
dan kom je uiteindelijk uit in de gradatie die we “bezetenheid” noemen. Dit is een soort van
eindpunt van een spectrum, waarin er allerlei gradaties zijn van invloed die een auralifter op iemand
kan uitoefenen.

Dit terrein is nog grotendeels onontwikkeld, omdat veel behandelaren hier liever met een grote
boog omheen lopen. Het is onaangenaam terrein maar juist Azer is heel veel winst te halen, omdat
er zo veel mensen zijn die hiermee te maken hebben, terwijl dit niet wordt besproken. Er is een
schrijnend gebrek aan juiste kennis op dit gebied.

Sommige mensen ervaren soms een innetlijke “drive” die ze beschrijven als “aanstaan”. Dit is
gewoonlijk de invloed van een auralifter die dan het stuur overneemt. Wanneer je dit herkent, is
het van belang je te realiseren dat je vaak een KEUZE hebt, of je hierin mee wil gaan of dat je je
hiertegen wil verzetten.

Wanneer iemand goed is afgestemd op het innerlijke weten in de diepte van het hartcentrum in het
midden van de borstkas, dan zal er steeds meer innerlijke rust zijn, ook als de omstandigheden
misschien “heftig” zijn. Deze innerlijke rust is een belangtijk ijkpunt voor hoe de situatie in jouw
binnenwereld eigenlijk zou moeten zijn.



Wanneer je alles aan impulsen volgt die je opvangt in jouw binnenwereld, dan zul je vaak reageren
op wat een auralifter jou wil laten doen. Het is daarom raadzaam niet zomaar alles aan impulsen
achterna te gaan, in de veronderstelling dat het dan wel goed zal zijn. Het is belangrijk ZELF je
keuzes te maken, en hier heel bewust mee om te gaan. Het volgen van allerlei impulsen vanuit een
onbekende bron, is geen goed idee.

Wanneer er een sterke auralifter werkzaam is in iemands energieveld, dan is zo iemand in staat om
heel veel mensen naar zich toe te trekken zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. In praktijk
betekent dit dat daar waar grote aantallen mensen naar toe worden gezogen, altijd één of meerdere
auralifters actief zijn. Zo’n auralifter werkt dan als een magneet, waar veel mensen op af komen,
die hier vatbaar voor zijn.

Hoe krijgt een auralifter toegang tot jouw energieveld?

In de fijnstoffelijke werelden wemelt het van de aanwezigheid van allerlei wezentjes zonder lichaam
zoals wij dat hebben gekregen. Deze wezentjes hebben hun eigen ontwikkelingslijn en kunnen niet
zomaar alles met mensen in incarnatie doen. Er zijn wetten en regels in ons evolutieproces die
bepalen wat wel en niet is toegestaan.

Wanneer er nu een auralifter aanwezig is in iemands leven, dan is dat nagenoeg altijd een gevolg
van toestemming die hiervoor is gegeven in een vorig leven, waarin iemand om wat voor reden dan
ook, goedkeuring gaf aan een aanwezigheid die nu misschien veel moeilijkheden veroorzaakt en
waar iemand nu misschien graag weer vanaf wil.

Vanuit ons evolutieproces beschouwd, is een auralifter nagenoeg altijd aanwezig MET
toestemming van de betrokkene, ook al is die toestemming misschien al vele duizenden jaren
geleden gegeven in een vorig leven.

Vanuit de spelregels van ons evolutieproces is zoiets toegestaan, dit is eenvoudig te zien als
onderdeel van ons leerproces, waarin wij in de loop van de duizenden jaren steeds beter leren hoe
deze dingen werken in de wereld waarin wij terecht zijn gekomen.

Wanneer je ooit in vorige levens hebt gevraagd om bescherming aan de één of andere hogere
macht, en je hebt dit bekrachtigd in het één of andere donkere ritueel, dan is dit vaak al een ingang
voor een auralifter, die jou dan “beschermt” door diens aanwezigheid, waar je dan zelf om hebt
gevraagd. Je komt daardoor vast te zitten in de webben van de kracht die je ooit om bescherming
hebt gevraagd. Die gaat dan steeds meer jouw dagelijkse leven besturen.

Je zou er goed aan doen nooit meer om bescherming te vragen aan de fijnstoffelijke werelden, hoe
verleidelijk dit misschien in eerste instantie ook klinkt en hoe onveilig jij je misschien ook voelt in
onze samenleving. Door die weg toch in te gaan, tegen beter weten in, verlies je steeds meer jouw
innerlijke Vrijheid.

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, zal altijd proberen jou zo goed mogelijk te begeleiden, binnen de
mogelijkheden die daarvoor zijn, zonder jou te verstikken zoals een auralifter dat doet. Zo’n
stoorzender probeert het vaak ook onmogelijk te maken dat jij jouw lessen goed zou kunnen leren.

Jouw hogere deel zal proberen jouw weerbaarheid te vergroten, in plaats van afthankelijk te blijven
van de “bescherming” die je vanuit de fijnstoffelijke werelden zou kunnen vragen.



Je hoeft jouw Ziel, jouw hogere Zelf, niet om bescherming te vragen, die zal daar zo goed mogelijk
voor proberen te zorgen zonder dat jij hier om vraagt. Maar jouw hogere Zelf kan jou niet
behoeden voor dingen die je vanuit jouw eigen verleden ze/f vanuit vrije wil in werking hebt gezet.

Wanneer je contact zoekt met allerlei hoge krachten om bescherming te vragen, krijg je ALTIJD
te maken met de donkere kant. Je krijgt dan altijd te maken met de invloed van een auralifter die je
dan eigenlijk te hulp hebt gevraagd en daardoor toegang hebt gegeven tot jouw energieveld.

Ook in onze generatie zijn er talloze mensen die nog steeds bescherming zoeken bij aartsengelen
bijvoorbeeld. Al deze mensen zetten de deur wagenwijd open voor zo’n auralifter, want dat is wat
je dan doet. Je raakt jouw innerlijke Vrijheid daardoor steeds meer kwijt.

Wanneer je in een vorig leven bewust contact hebt gezocht met krachten die jou macht beloofden
of die jij destijds hebt ingeschakeld om bijvoorbeeld tegenstanders uit de weg te ruimen of een
andere “gunst” gedaan te krijgen, dan zul je daarna te maken krijgen met de invloed van een
auralifter, en niet alleen in het leven waarin je de gunst hebt gevraagd maar ook in de levens daarna.

Wanneer je bijvoorbeeld ooit in het oude Egypte als een priesteres hebt gediend en je open hebt
gesteld voor de directe samenwerking met een godin, dan zit je daar meestal ook in volgende levens
aan vast, en is er nog steeds invloed van zo’n kracht. Dit kan zelfs doorlopen tot in het leven dat
je nu hebt. Zo’n donkere godin, komt dan terug als een auralifter.

Wanneer je kiest voor de ervaringen van pendelen en “glaasje draaien”, is de kans heel groot dat je
te maken krijgt met een auralifter, waar je dan ze/f contact mee hebt gezocht. Deze invloed is er
niet alleen tijdens het pendelen en het glaasje draaien maar de invloed van zo’n entiteit is er ook
gedurende de rest van de tijd, en beinvloedt jouw hele dagelijkse leven, in al z’n aspecten.

Wanneer je je openstelt voor hallucinerende middelen zoals dat bij de indianen gebruikelijk was,
zet je daarmee de deur open voor een auralifter, die op deze manier heel gemakkelijk jouw
energieveld binnen kan komen. Je zou er goed aan doen geen hallucinerende middelen meer te
gebruiken, hoewel er tegenwoordig nog steeds mensen zijn die dit een “medicijn” noemen.
Wanneer je jouw eigen intuitief aanvoelen volgt, zou je aanvoelen dat je deze weg beter niet in kunt
gaan. Het zal je geen inzicht brengen zoals vaak ten onrechte wordt beloofd maar het brengt je
slechts verwarring, zoals in een slechte droom.

Inzicht krijg je van binnenuit en van bovenaf door jouw Ziel, jouw hogere Zelf, die meer inzicht
zal geven naarmate jij jouw innerlijke weten beter probeert te volgen. Het gebruik van
hallucinerende middelen is een ernstige hindernis in deze heilige samenwerking tussen de mens in
incarnatie en diens hogere deel.

Juist een auralifter zal mensen proberen aan te sporen toch hallucinerende middelen te gebruiken,
tegen beter weten in.

Hoe kom je weer los van zo’n auralifter?

Wanneer een auralifter aanwezig is in jouw energieveld, doordat jij daar zelf om hebt gevraagd in
een vorig leven, bijvoorbeeld in het oude Egypte, dan heeft zo’n entiteit “rechten” gekregen,
gebaseerd op de vrije wil van degene die daarom heeft gevraagd.



Stel dat je ooit een hogepriesteres bent geweest in het oude Egypte, en je kreeg allerlei vermogens
van een godin waar je misschien gretig gebruik van hebt gemaakt om indruk te maken op vele
priesteressen die je onder je had staan, dan heeft zo’n godin veel “rechten”.

Wanneer zo’n godin allerlei gunsten aan jou heeft verleend bijvoorbeeld het kunnen zien van aura’s
en chakra’s of het uitschakelen van tegenstanders op afstand, dan worden die rechten steeds groter.
Als dit in verscheidene latere levens steeds opnieuw is bevestigd, in een intensieve samenwerking
gebaseerd op de macht van zo’n godin, dan is deze samenwerking sterk verankerd en zijn de rechten
van zo’n godin groot.

Dit betekent dat zo’n stoorzender dan heel veel invloed uit kan oefenen in iemands hele dagelijkse
leven. Zo iemand zal dan nset zichzelf zijn en in de diepte van het hart een intense leegte ervaren,
ook al wordt dit naar buiten toe misschien luidkeels overschreeuwd.

Wanneer een auralifter heel veel rechten heeft, dan kom je hier niet zo gemakkelijk weer vanaf.
Een godin die al deze rechten heeft, zal iemand die op die manier in haar webben terecht is
gekomen, ziet zomaar weer laten gaan.

Sommige paragnosten beweren dat zij zo’n probleem met één enkele sessie even zouden kunnen
fixen, maar dat is een illusie. Wanneer er vanuit vrije wil een samenwerkingsverband is aangegaan
met bijvoorbeeld een donkere godin, dat al enkele duizenden jaren gaande is, dan is het een illusie
om te verwachten dat zoiets zomaar door een paragnost in een uurtje kan worden hersteld. Dat is
niet de manier waarop ons evolutieproces werkt, ook al willen mensen graag horen dat er iemand
is die dit snel even kan oplossen.

In praktijk is er geen gemakkelijke manier om van een auralifter af te komen,
DAT is de realiteit.

Sommige paragnosten beweren dat zij een auralifter “naar het licht brengen”, maar ook dit is een
illusie. Een auralifter, iemand van de donkere kant, heeft rechten om invloed op jou uit te oefenen
en zal die niet zomaar opgeven. Een auralifter heeft er geen enkel belang bij “naar het licht te gaan”,
wat een paragnost jou ook probeert aan te praten.

Een paragnost is niet in de positie om de invloed van bijvoorbeeld een donkere godin op een
priesteres uit het oude Egypte zomaar even ongedaan te maken. Dat is niet de manier waarop ons
evolutieproces werkt, wat zo’n paragnost misschien ook meent te kunnen beweren.

De basis van ons leerproces is de vrije wil, en wanneer je vanuit vrije wil de weg ingaat van het
kiezen voor status, positie en macht, door een samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd aan te
gaan met een donkere godin, dan is dit misschien een leerzame ervaring in het ontwikkelingsproces,
waarin iemand uiteindelijk kan leren dat je deze weg beter nzet kunt volgen, maar wanneer je deze
weg foch hebt gekozen, tegen beter weten in, en deze weg gedurende duizenden jaren hebt gevolgd,
dan is er geen gemakkelijke en snelle uitweg uit de moeilijkheden die daar het gevolg van zijn.

Je zult dan gedurende een lange periode moeten vechten tegen de invloed van zo’n auralifter en
moeten proberen je hier zo goed mogelijk staande in te houden.

Wanneer je in jouw eigen situatie zo’n samenwerkingsverband met een donkere kracht herkent,
dan heb je de keuze om je hiertegen te verzetten en je hiervan los te willen maken, maar je zult dan
wel moeten aantonen dat je dit echt wil.



Dit betekent bijvoorbeeld dat je alle status, positie en macht die je feitelijk ontleent aan zo’n
auralifter opspoort, en hier vriendelijk voor bedankt.

Het opsporen van de samenwerking met een auralifter vraagt een heel zorgvuldig onderzoek van
wat je zelf in werking zet en vooral waarom je iets in werking zet. Het vraagt een hele grondige
analyse van wat je ze/f doet.

Wanneer er in de loop van de dag dingen gebeuren die je eigenlijk helemaal niet had gewild maar
die op de één of andere manier kennelijk toch door jou in werking zijn gezet, dan is het van belang
om hier heel bewust bij stil te staan en jezelf af te vragen of dit is wat jij wilde of dat hier andere
invloeden gaande zijn waar jij blijkbaar geen grip op had maar die wel bepalend zijn voor jouw
gedrag.

Mensen die te maken hebben met een auralifter kunnen soms plotseling boos worden, zo op het
eerste gezicht zonder dat hier een verklaarbare oorzaak voor is. Wanneer je voelt dat zo’n golf van
woede zich aandient, is het van belang je te realiseren dat je meestal een KEUZE hebt, om zo’n
golf toe te laten en hierin mee te gaan, of je hier zo veel mogelijk tegen te verzetten en te proberen
die af te remmen en tot stoppen te brengen.

Vaak krijgen mensen in zo’n situatie het idee dat het nu eenmaal zo werkt bij hen en berusten ze
hierin, maar het zou beter zijn om je te blijven herinneren dat je hier meestal een KEUZE in kunt
maken. Naarmate je beter herkent wat er gebeurt, kun je dit beter aan voelen komen en kun je je
hier feller tegen verzetten en jezelf trainen om hier NIET meer in mee te gaan.

Je verzet je dan tegen de schadelijke invloed van zo’n auralifter en daardoor maak je duidelijk dat
je een andere weg in wil gaan. Je maakt op die manier het bestaande samenwerkingsverband losser,
ook al is dit een hele lange weg en zal de auralifter dit niet zomaar laten gebeuren.

Je bent naar de Aarde gekomen om een kanaal voor Genegenheid te zijn
maar door de invloed van een auralifter
wordt dit vaak omgebogen naar het zijn van een kanaal voor woede.

Het uiten van woede schijnt in onze samenleving heel normaal te zijn, er schijnen vaak hele
vanzelfsprekende redenen te zijn om boos te zijn, maar vanuit het standpunt van het hogere Zelf
beschouwd zijn dat vaak neigingen die sterk worden gestimuleerd door een auralifter, die je op die
manier aanleert om een kanaal voor woede-energie te zijn.

Naarmate je steeds beter herkent wat er gebeurt, zal de strijd met zo’n indringer steeds heftiger
worden, maar dat is wel de weg om je hier in de loop van de tijd van vrij te vechten, want vechten
dat is het. Er is geen gemakkelijke manier om hier vanaf te komen, wat sommige hulpverleners ook
menen te kunnen beweren.

Wanneer je medicatie krijgt om op die manier meer rust te krijgen in je hoofd, schakel je een
belangrijk deel van je waarnemingsvermogen uit, waardoor je de invloed van zo’n stoorzender veel
moeilijker kunt herkennen en je daardoor ook niet meer goed dit gevecht aan kunt gaan.

Door de medicatie is iemand versuft en wordt het natuutrlijke afweermechanisme verlamd. Je kunt
op die manier het gevecht niet aangaan met de auralifter die daardoor aanzienlijk meer invloed kan
krijgen, zonder dat je je hier nog goed tegen kunt verzetten. Je bent dan verdoofd en daardoor kun
je jouw eigen innerlijke kracht niet meer goed gebruiken en niet verder ontwikkelen.



Wanneer een auralifter veel grip op iemand heeft gekregen, kan het zelfs zo zijn dat iemand
daardoor in een isolement terecht is gekomen, waarmee ik bedoel dat er dan uiteindelijk niemand
meer in je directe omgeving is die je ech? kan helpen met de situatie waarin je terecht bent gekomen.

Het gedrag van iemand met een sterke auralifter is vaak onaangenaam, in verschillende gradaties.
Wanneer de situatie ernstig is en zo’n kracht veel rechten heeft, dan zullen juist de mensen die hulp
zouden kunnen bieden, op grote afstand worden gehouden door de auralifter. Je krijgt dan een
donkere bril op waardoor je juist de mensen die jou zouden kunnen helpen als een gevaar
beschouwt, door de invloed van zo’n auralifter die jouw visie dan kan inkleuren.

Dit betekent dat je dan het gevaar vaak niet goed meer ziet en dat je gemakkelijk allerlei verkeerde
beslissingen neemt, onder invloed van een verkeerde visie die in werking kan worden gezet door
zo’n auralifter, omdat je die ooit vanuit een vrije wil ingang hebt gegeven in jouw energieveld, in
ruil voor de één of andere gunst, die je toen heel belangrijk vond.

Wat helpt om je hiervan vrij te vechten in de loop van de jaren, is het inbouwen van voldoende
rust en voldoende zelfonderzoek om steeds beter te herkennen wat er speelt in jouw eigen leven,
wanneer je met zo’n situatie te maken hebt gekregen. Wanneer je een heel druk leven hebt, dan is
het veel moeilijker om de invloed van een auralifter te herkennen dan wanneer je veel tijd hebt om
hier mee bezig te zijn en dit zorgvuldig te onderzoeken.

Werkelijk goede vrienden kunnen helpen met het proces van herkennen wat er gaande is, en het
blijven steunen van iemand die op deze manier in moeilijkheden is gekomen. Wanneer je beseft
dat veel venijnige opmerkingen en afbrekend gedrag waar je dan mee geconfronteerd wordt,
eigenlijk veroorzaakt wordt door een auralifter, is het draaglijker om in de buurt te blijven bij
iemand die worstelt met een auralifter dan wanneer je nze weet hoe zoiets werkt.

De meest gebruikelijke reactie van mensen die te maken krijgen met iemand die in gevecht is met
een auralifter is zo iemand langzaam maar zeker op steeds grotere afstand te houden omdat diens
gedrag vaak bijzonder kwetsend en onaangenaam is.

Goede vrienden kunnen helpen met praten, met spiegelen, en met begrip voor het gevecht waar
iemand dan bewust of onbewust in verzeild is geraakt.

Veel invloed vanuit een auralifter, speelt zich in eerste instantie vaak af “onder de radar”. Het is
heel subtiel en in de loop van de tijd ben je eraan gewend geraakt, totdat je van binnenuit en van
bovenaf door jouw eigen hogere Zelf, steeds duidelijker wordt gemaakt wat er speelt in jouw
dagelijkse leven. Jouw hogere deel, die samen met jou een team vormt, kan jou helpen met de
herkenning van wat er speelt in je leven, wanneer jij daarvoor open staat.

Je staat er in zo’n gevecht dus niet alleen voor, je krijgt hier altijd hulp bij van binnenuit en van
bovenaf, door jouw eigen hogere Zelf.

Wanneer je in het leven dat je nu hebt erachter komt dat je te maken hebt met een auralifter, dan
kun je hier opnieuw naar kijken en opnieuw beslissen of je deze aanwezigheid toe wil staan of dat
je hier toch liever vanaf wil.

Als je hier vanaf wil, dan zou je er goed aan doen om de invloed van zo’n indringer zo goed mogelijk
te herkennen en hier 7zef meer in mee te gaan.

Dit is buitengewoon vermoeiend voor mensen die zo’n traject ingaan maar als je volhoudt en zo
goed mogelijk standhoudt dan scheurt zo’n verbinding met zo’n indringer langzaam verder los.



Dit zijn zware trajecten die zich afspelen in de loop van de jaren. Zo’n losmakingsproces is
onderdeel van ons leerproces. Zonder zo’n losmakingsproces, zou je weinig leren van de dingen
die je ze/f ooit in werking hebt gezet.

Ons evolutieproces is niet gebaat bij een snelle oplossing maar bij een diepgaand begrip voor wat
je ze/f in werking hebt gezet. Zo’n losmakingsproces helpt om beter te begrijpen hoe dit
mechanisme werkt.

Een goede paragnost zou jou wel kunnen helpen om meer zicht te krijgen op je eigen situatie maar
het keuzeproces en het losmakingsproces zul je ze/f moeten doen.

Als onderdeel van het losmakingsproces is het vaak noodzakelijk om meer zicht te krijgen op wat
je zelfaan keuzes hebt gemaakt in voorgaande levens, waarin je direct met dezelfde kracht te maken
hebt gehad. Een goede paragnost of regressietherapeut zou jou kunnen helpen om hier meer zicht
op te krijgen.

Wanneer je hier meer zicht op hebt gekregen, sta je aanzienlijk sterker in het leren herkennen van
de neigingen waar je nu mee te maken hebt, in het leven in onze generatie, want gewoonlijk lopen
deze impulsen gewoon door, in de loop van soms duizenden jaren, en veroorzaakt zo’n auralifter
steeds opnieuw dezelfde soort invloed, in de loop van de levens. Sommige neigingen die je nu
herkent in jouw binnenwereld, zijn een direct gevolg van de invloed die een auralifter uitoefent. Ze
zijn dus eigenlijk niet het gevolg van jouw eigen normen en waarden maar het gevolg van invloed
die door een stoorzender wordt uitgeoefend.

Door dicht bij jezelf te blijven en je in belangrijke situaties af te vragen: “Hoe reageer ik nur” en
“Waarom reageer ik zo?”, kun je jouw eigen gedrag observeren en daarvan leren. Een andere
belangtijke vraag om een auralifter beter te herkennen is: “Is dit wat ik wilde?”

Wanneer je merkt dat je dingen in werking hebt gezet die je eigenlijk helemaal niet wilde, dan kun
je daaraan herkennen dat je te maken hebt met de invloed van een auralifter in jouw binnenwereld.

Bij het losmaken van een auralifter die al vele levens met je mee is gegaan, kun je een effect krijgen
dat bekend is als het Stockholmsyndroom. Dit betekent dat veel mensen die al langere tijd te maken
hebben met een auralifter die aanwezigheid vaak gaan ervaren als vertrouwd, en hun een (vals)
gevoel van veiligheid geeft, hoewel zo’n entiteit heel veel schade veroorzaakt en het iemand
onmogelijk maakt zichzelf te zijn.

Hoe vaak komt dit voor, zo’n auralifter?

Alle mensen die nu in incarnatie zijn, hebben al heel veel levens geleefd, gewoonlijk duizenden
levens. Je mag er gerust vanuit gaan dat ieder van ons in de loop van al die vorige levens wel eens
grote fouten heeft gemaakt, als onderdeel van ons leerproces, en vanuit vrije wil ooit wel eens een
samenwerkingsverband is aangegaan met een donkere kracht, die jou in 47 leven weer heeft
opgezocht en die zich manifesteert als een auralifter die je nu misschien als ongewenst beschouwt.

De aanwezigheid van een auralifter is dus eigenlijk eerder regel dan uitzondering, ook al is het niet
fijn om dit te horen.

Het is niet reéel om te veronderstellen dat jij de enige zou zijn die zich in het hele lange verleden
van vele duizenden levens nooit de vingers heeft gebrand aan de vrijwillige samenwerking met de
donkere kant, zoiets is een illusie.



Als onderdeel van ons hele lange leerproces zal iedereen zich af en toe de vingers hebben gebrand
aan de samenwerking met de donkere kant, en daar nu, in dit leven, de gevolgen van ondervinden
doot invloed van een auralifter.

Het is daarom reéel ervan uit te gaan dat ieder van ons in mindere of meerdere mate wordt
beinvloed door één of meerdere auralifters. Het is daarom belangrijk dat er betere kennis van zaken
komt over dit onderwerp en dat alle behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg voor zichzelf
nagaan in hoeverre ze dit onderwerp willen invoegen in hun mens- en wereldbeeld.

Zolang onze behandelaren dit onderwerp “buiten de deur” proberen te houden, kan er niet actief
hulp worden geboden aan de mensen die het zware en moeilijke gevecht aan willen gaan met zo’n
indringer.

Naarmate er betere kennis van zaken in omloop is en naarmate er meer begrip is voor de situatie
waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, kunnen we elkaar hier ook beter mee helpen.

Kan een auralifter zich vermommen?

Ja, er zijn talloze vermommingen waarmee een auralifter steeds opnieuw ingang probeert te krijgen
in iemands leven, wanneer daar al sterke raakvlakken mee zijn vanuit vorige levens. Veel van deze
maskers zijn in onze maatschappij ingeburgerd, en worden niet meer gezien voor wat ze zijn, een
soort van Trojaanse paarden, die verwelkomd worden als een cadeau.

Auralifters vermommen zich soms als “het innerlijke kind”, maar er bestaat helemaal niet zoiets als
een “innerlijk kind”, dat is een hersenspinsel van het hoofd, het is een illusie, die door veel mensen
ten onrechte als Waarheid wordt gekoesterd.

Omdat er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als een “innerlijk kind”, kun je hier ook niet mee
praten, zoals velen ten onrechte denken. Wat er in zo’n situatie gebeurt is dat je in contact bent
met een auralifter, die je daardoor alle ruimte geeft om zich te manifesteren.

Sommige mensen hebben het idee regelmatig in gesprek te zijn met zichzelf maar je Aunt niet in
gesprek zijn met jezelf. Wat wel kan is dat je in gesprek bent met een auralifter die zich aandient
als een deel van jezelf.

Wanneer je dit “praten met jezelf” herkent, zou je er goed aan doen je te realiseren dat je in contact
bent met een auralifter. Je zou dit beter kunnen afbouwen en hiermee kunnen stoppen.

Sommige mensen hebben het idee dat er zoiets bestaat als een innerlijke criticus, maar ook dit is
een illusie. Er bestaat niet zoiets als een innerlijke criticus. Er bestaan wel auralifters die sterk
afbrekend zijn in hun visie, die voortdurend aan je wordt opgedrongen wanneer je in zo’n situatie
terecht bent gekomen.

ALLES wat praat in jouw binnenwereld,
hoort daar niet thuis,
zo eenvoudig is het!

Auralifters zijn heel creatief en vermommen zich op zo’n manier dat dit voor jou aanvaardbaar is.
Wanneer jij graag contact wil met een overleden oma bijvoorbeeld dan zal een auralifter kiezen
voor dit masker om ingang te krijgen in jouw leven.



Wanneer jij deze “oma” binnenlaat, dan kom je vast te zitten aan zo’n auralifter, die je dan vanuit
vrije wil toestemming geeft, ook al draagt zo’n indringer een masker.

Wanneer jij graag een directe verbinding wil met een aartsengel bijvoorbeeld, misschien in de hoop
dat die jou ergens tegen kan beschermen, dan is 4a# het masker dat een auralifter zal dragen wanneer
er contact met jou wordt gezocht.

Maar een aartsengel kan jou niet beschermen tegen de gevolgen van wat jij in vorige levens ze/fin
werking hebt gezet, en voor inzicht kun je terecht bij jouw hogere Zelf. Contact met aartsengelen
kun je beter achterwege laten, ze storen enorm in de verbinding tussen jou en jouw hogere Zelf.

Een ander veel voorkomend masker is de “doodgeboren tweeling”, die zich aandient als jouw
“maatje” en op die manier bestaansrecht probeert te krijgen in jouw leven. Wanneer je zo’n
“doodgeboren tweeling” koestert, geef je daarmee zo’n auralifter bestaansrecht, en kan die
daardoor steeds meer invloed uitoefenen in jouw dagelijkse leven.

Je zou er daarom goed aan doen NIET meer te communiceren met alles wat tegen jou praat in
jouw binnenwereld. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, praat NOOIT tegen jou en communiceert via
het intuitief aanvoelen. Alles wat tegen jou praat in jouw binnenwereld, zou je het beste kunnen
negeren, vanuit het bewuste besef, dat je hier een KEUZE in hebt.

Tot slot nog dit

Wanneer het woord “‘auralifter” als te intens wordt ervaren, zou je een ander woord kunnen
inzetten, bijvoorbeeld het woord “stoorzender”, dat klinkt neutraler en is minder bedreigend.
Misschien helpt dit om zo’n situatie bespreekbaar te maken.

Wanneer iemand die hulp zoekt geen juiste diagnose krijgt, omdat dit niet past in het mensbeeld
van de behandelaar, dan is er weinig te verwachten van een duurzame verbetering van de situatie
van degene die hulp zoekt.

Het is daarom belangrijk dat behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg hier ruimte voor
maken in hun mensbeeld, en in hun gereedschapskist iets toevoegen waarmee ze hier goed op
zouden kunnen reageren.

Wanneer je vrij staat van auralifters, is er meer ruimte voor innerlijke rust, innetlijke Vrede. Zolang
er een auralifter actief is in jouw energieveld, zal er maar heel weinig ruimte zijn voor innerlijke
rust.

Auralifters zorgen voortdurend voor alletlei soorten afleiding, ze verhinderen dat je doet waarvoor
je ooit naar de Aarde bent gekomen.

Wanneer je in vorige levens je open hebt gesteld voor de samenwerking met één van de meesters
van de Witte Broederschap, dan kan zo'n meester in het leven dat je nu hebt, in onze generatie,
invloed uitoefenen als een auralifter.

Dit is een gevolg van de vrije wil van de mensen in incarnatie. Zo'n keuze is onderdeel van ons
leerproces. Wanneer je hier in dit leven weer vanaf wil, dan zul je daar altijd hard voor moeten
werken. Zo’n losmakingsproces BEGINT pas, wanneer je je bewust bent van jouw eigen situatie
en je daarin de keuze hebt gemaakt om hier vanaf te willen.
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Het grote terrein van auralifters is nog nauwelijks in kaart gebracht in onze geestelijke
gezondheidszorg, en zolang er z6 schrijnend weinig kennis beschikbaar is op een terrein waar velen
van ons dagelijks direct mee te maken hebben, is er de dringende noodzaak dat hier meer
onderzoek naar wordt gedaan, en het fenomeen auralifter als een noodzakelijk onderwerp van
studie wordt beschouwd, zonder hier nog langer met een grote bocht omheen te lopen omdat dit
als een zweverig en onaangenaam onderwerp wordt beschouwd.

Er is moed nodig om de situatie onder ogen te zien waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen
en hier zo goed mogelijk op te reageren. Het is belangrijk de problemen die er zijn beter te
inventariseren en te onderzoeken hoe we hier het beste op zouden kunnen reageren, in plaats van
dit hele onderwerp maar zo veel mogelijk te vermijden.

Wanneer het in de komende jaren steeds beter begint door te dringen dat heel veel mensen hier
dagelijks direct mee te maken hebben, wordt ook het besef groter van de noodzaak voor verder
onderzoek op dit gebied.

Rk
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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