
Geschreven door Johan Sinnema – Juli 2025 

Verbinden of losmaken? 

In de komende periode komt iedereen steeds duidelijker voor de keuze te staan of je vooral wil verbinden of dat je 

vooral zo veel mogelijk wil losmaken.  

De trend in onze samenleving is heel duidelijk gericht op verbinden. Dit woord heeft een positieve 

klank gekregen. Het is alsof verbinden iets van “goed” in zich heeft terwijl het als “niet goed” wordt 

beschouwd als mensen zich niet willen verbinden.  

Belangrijk hierbij is het vaststellen van de motieven van waaruit iemand zich dan blijkbaar zo graag 

wil verbinden met iets of iemand.  

Over het algemeen is verbinden gebaseerd op de gedachte dat je samen sterker staat en dat je met 

een groot netwerk altijd wel iemand in de buurt hebt die jou zou kunnen helpen met het één of 

ander. Met andere woorden eigenbelang is gewoonlijk het belangrijkste motief achter het opbouwen 

van een groot netwerk.  

Eigenbelang als motief botst met het innerlijke weten, het Geweten. Maar het ego heeft vaak allerlei 

andere overwegingen om dit innerlijke kompas NIET te volgen en een geheel eigen weg te kiezen, 

tegen beter weten in.  

Wanneer je in het gewone dagelijkse leven hebt gekozen voor het opbouwen van een groot netwerk 

- vanuit de overweging dat je daardoor sterker komt te staan – dan zul je deze manier van denken 

hoogstwaarschijnlijk ook bewust of onbewust toepassen op contacten in de fijnstoffelijke werelden.  

Je zult dan geneigd zijn allerlei contacten aan te leggen, in de hoop dat je daar ooit op de één of 

andere manier je voordeel mee kunt doen. Zo hebben velen in de afgelopen tientallen jaren 

geprobeerd in contact te komen met “hun gids”, ook al is het nagenoeg nooit duidelijk wie zich 

achter dit masker verbergt. Met andere woorden je hebt meestal in de verste verte geen idee met 

wie je nu eigenlijk precies te maken hebt wanneer je schijnbaar in verbinding bent met “jouw gids”.  

 

Allerlei krachten uit de fijnstoffelijke wereld  

kunnen zich voordoen als “jouw gids”,  

en op die manier toenadering proberen te zoeken. 

 

Als jij je wil verbinden met “jouw gids” dan zet je daarmee de deur open voor inmenging in jouw 

dagelijkse leven, zonder dat je goed in de gaten hebt wat er dan allemaal kan gaan gebeuren. Toch 

was er vóórdat je de keuze maakte om de deur hiervoor open te zetten, in de diepte van jouw hart 

het gevoel vanuit jouw innerlijke weten dat je dit pad beter niet in zou kunnen gaan.  

Vóórdat ons evolutieproces is aangepast in de jaren ná 2012, was het gebruikelijk dat “gidsen” de 

begeleiding van de lichtwerkers op zich namen. Tegelijkertijd was er ook toen het innerlijke weten, 

ook al was het heel moeilijk om dit destijds goed aan te voelen.  

In die periode kwam het regelmatig voor dat het innerlijke weten in de diepte van het hart een 

andere lijn aangaf dan “de gids”. Met andere woorden de aanwijzingen vanuit “de gids” botsten 

vaak met de aanwijzingen vanuit het innerlijke weten in de diepte van het hart.  

Eigenlijk was dit een absurde situatie. Het was een gevolg van hoe ons evolutieproces destijds 

functioneerde.  
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De “gidsen” waren de directe vertegenwoordigers van de Geestelijke Hiërarchie, de hiërarchie van 

meesters waarin de “gidsen” een plaats hebben ergens in de onderste lagen van die piramide. Nadat 

ons evolutieproces is aangepast in de jaren ná 2012, is deze hiërarchie ontbonden. De meesters 

hebben nu niet meer de positie in ons klaslokaal die zij vóór 2012 hadden, en worden nu 

langzamerhand overgebracht naar de donkere kant.  

In praktijk werd ons klaslokaal volkomen gedomineerd door de hiërarchie van meesters en 

bepaalden zij voor het overgrote deel de inrichting van onze samenleving. Deze meesters - vaak 

vakkundig verborgen achter een masker van vriendelijkheid - werken voor de donkere heer, Ilda 

Baoth. Zij hebben GEEN geweten, geen innerlijk weten, en hebben een verborgen agenda die 

meestal niet zo gemakkelijk te herkennen is. Zij stuurden de talloze “gidsen” aan, die alle 

lichtwerkers in de periode vóór 2012 begeleidden. 

  

De “gidsen” horen bij de meesters en bij ons droevige verleden.  

Ze maken GEEN deel meer uit  

van de begeleiding van de lichtwerkers  

vanuit de lichte kant.  

De lichtwerkers die toch verder willen gaan  

met hun verbindingen met “gidsen”  

kiezen daarmee voor verbindingen met de donkere kant. 

Alle lichtwerkers worden begeleid door hun Ziel, hun hogere Zelf.  

Je hebt daardoor geen “gids” meer nodig. 

 

Na de aanpassingen in ons evolutieproces vanaf 2012, zijn de “gidsen” losgemaakt van hun rol als 

begeleiders van de mensen in incarnatie. De lichtwerkers in incarnatie hebben daardoor meer 

ruimte gekregen om af te stemmen op hun innerlijke weten. Ons innerlijke weten, ons innerlijke 

kompas, ons Geweten, is een stukje vanuit de Oorsprong dat je met je meeneemt zolang je 

onderweg bent op de eindeloze weg van bewustzijnsontwikkeling. Dit is jouw eigen individuele 

lijntje met de Oorsprong, dat ieder van ons meekrijgt wanneer je die veilige plaats verlaat.  

Dit is één van de meest kostbare dingen die je als mens in incarnatie meekrijgt op de hele lange reis 

die je vóór je hebt. Naarmate je dit spoor trouw blijft volgen, kun jij je langzamerhand uit de 

moeilijkheden bewegen waar je in het lange verleden ooit in verzeild bent geraakt.  

 

De meesters komen NIET uit de Oorsprong  

en hebben daarom GEEN Geweten.  

Het zijn mutanten,  

het zijn mensen in incarnatie  

met een andere samenstelling  

dan de overgrote meerderheid van de mensen. 

De meesters hadden hier eigenlijk helemaal niet mogen zijn,  

en worden nu alsnog uit ons klaslokaal gehaald.  

Dit staat direct in verband met de aanpassingen in ons evolutieproces  

en de afronding van een hele grote cyclus. 
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We bevinden ons aan het einde van een hele grote cyclus. Dit jaar, 2025, worden er meerdere grote 

tijdlussen afgerond. Niet alleen de Aardecyclus wordt afgerond, maar ook de voorgaande cyclus 

wordt afgerond, de periode dat de mensheid zich op de Maan ontwikkelde.  

Vóórdat de mensheid zich tijdelijk ontwikkelde in de leeromgeving die destijds op de Maan was 

ingericht, ontwikkelde de mensheid zich op andere planeten in ons stelsel. Op al deze planeten is 

er af en toe een soort van afronding van een cyclus die we “De dag des Oordeels” noemen. We 

hebben dus eigenlijk al verscheidene van deze afrondingen meegemaakt, op onze hele lange weg 

van ontwikkeling.  

Het is niet onredelijk te veronderstellen dat de lichtwerkers die nu op Aarde in incarnatie zijn, al 

tientallen keren een “Dag des Oordeels” hebben meegemaakt op andere planeten in voorgaande 

cycli.  

Maar de afronding die nu gaande is, is van een hogere orde van grootte. Het is de afronding van al 

die voorgaande cycli. Er is nu een eindexamenjaar waarin iedere lichtwerker in het gewone dagelijkse 

leven duidelijk maakt wat er aan keuzes wordt gemaakt in deze buitengewoon belangrijke periode.  

Als dit een afronding van een hele grote cyclus is, dan komt de vraag naar voren wat het BEGIN 

van deze hele grote cyclus was. Met andere woorden hoe is dit alles begonnen?  

 

Aan het begin van de hele grote cyclus die nu eindigt,  

kwamen de lichtwerkers uit de donkere kant  

en kregen ze de gelegenheid om door de poort te gaan,  

terug naar de lichte kant,  

waar ze ooit eerder al eens onderdeel van waren geweest,  

maar uiteindelijk gezamenlijk in ten onder zijn gegaan  

in het hele verre verleden. 

Deze poort is maar heel zelden open  

en wordt dan weer voor onbepaalde tijd gesloten.  

 

Wanneer de lichte kant NIET zou hebben gewonnen in de periode 2012, dan zouden alle 

lichtwerkers inmiddels weer helemaal zijn opgenomen in de gelederen van de donkere kant. 

Iedereen zou dan weer door de poort zijn gegaan, terug naar de donkere kant, waar ieder van ons 

ooit al eens eerder is geweest.  

Wanneer je op de één of andere manier verzeild raakt in de gelederen van de donkere kant, dan is 

het een kwestie van tijd voordat je weer een kans krijgt om weer terug te keren naar de lichte kant, 

voor zover je dat dan zou willen.  

Als je vanuit die positie terug wil naar de lichte kant, dan zul je jezelf vrij moeten kopen van de 

donkere kant. Je zult dan een prijs moeten betalen, en gewoonlijk zal die prijs fors zijn in zo’n 

situatie. Wanneer je opgenomen bent in de donkere kant voor een langere periode, dan zul je 

nagenoeg altijd een flink stuk worden teruggezet in kracht, wanneer je weer terug zou willen naar 

de lichte kant.   

 

Veel lichtwerkers hadden ooit al veel opgebouwd,  

toen zij in het verre verleden  

ingekapseld raakten in de gelederen van de donkere kant. 
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Toen de poort aan het begin van de hele grote cyclus - die nu eindigt - weer openging, moesten de 

lichtwerkers die weer terug wilden naar de lichte kant heel veel kracht en ontwikkeling weer 

inleveren. Dit is de prijs die door de donkere kant werd gevraagd. Je kon weg uit de donkere kant, 

maar je zou dan wel heel veel in moeten leveren.  

Degenen die dit niet wilden, bleven aan de donkere kant en werden zo de tegenspelers van degenen 

die terug wilden naar de lichte kant.  

Toen de lichtwerkers van nu door de poort vanuit de donkere kant kwamen, waren ze allen fors 

teruggezet in hun ontwikkeling. Ze hadden veel minder kracht dan daarvóór, toen ze nog onderdeel 

waren van de donkere kant. Maar ze kregen weer een innerlijk weten, een Geweten, een innerlijk 

kompas, iets wat je niet hebt wanneer je onderdeel bent van de donkere kant. 

Kracht is wat je nodig hebt om de donkere krachten waar de mensen in incarnatie mee te maken 

hebben zo veel mogelijk bij je vandaan te houden, zonder daarbij voortdurend afhankelijk te zijn 

van anderen, zoals jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Kracht wordt niet zomaar gegeven aan iemand, niet door de lichte kant en niet door de donkere 

kant. Zowel de lichte kant als de donkere kant kunnen kracht geven, maar zullen dit pas doen nadat 

iemand langere tijd heeft aangetoond welke keuzes er worden gemaakt.  

In praktijk is kracht iets wat je bij de lichte kant in vele honderdduizenden jaren moeizaam 

opbouwt. Wanneer een Ziel, een hoger Zelf, de prijs betaalt om los te komen van de donkere kant, 

dan betekent dit in praktijk dat je een deel van deze kracht in een hele korte tijd weer kwijtraakt, 

soms zelfs in enkele minuten.  

Voor iedereen die dit meemaakt is dit dramatisch. Tegelijkertijd betekent dit dat je dan wordt 

losgemaakt van allerlei hele schadelijke verbindingen met donkere krachten. Je hebt dan weliswaar 

veel minder kracht tot je beschikking, waardoor je veel zwakker bent geworden, maar je staat 

aanzienlijk vrijer dan daarvóór doordat je heel veel karmische ballast kwijt bent geraakt. Daardoor 

sta je er uiteindelijk toch beter voor ná te zijn teruggezet in kracht.  

 

De leeromgeving waarin wij nu onze lessen leren,  

is één stap buiten de poorten van de donkere kant.  

Ons klaslokaal is daardoor te beschouwen  

als een soort van overgangsgebied tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Pas wanneer je in de Oorsprong bent,  

ben je in een veilige omgeving. 

 

Wanneer je uit de donkere kant komt – zoals alle lichtwerkers van nu – dan heb je zonder 

uitzondering een hele lange geschiedenis van misleiding en verleiding achter je, in de zin van daar 

ZELF heel lang aan meegedaan te hebben.  

Wanneer je je dan vrij wil vechten van de donkere kant, dan zul je in het gewone dagelijkse leven 

moeten aantonen dat je niet meer meedoet aan de verkeerde keuzes die je in het verre verleden hebt 

gemaakt.  
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Als je miljoenen jaren hebt gewerkt voor de donkere kant en heel veel anderen hebt misleid en 

verleid om verkeerde keuzes te maken, dan zul je in de levens die je hebt gehad sinds het begin van 

de hele grote cyclus die nu afgerond wordt, moeten aantonen dat je nu bewust afstand doet van 

verkeerde neigingen waar je in het lange verleden aan bent bezweken.  

Wanneer je in het eindexamenjaar aan het einde van deze hele grote cyclus, toch verder wil gaan met 

het bewust misleiden van anderen - tegen beter weten in - dan bevestig je daar eigenlijk mee dat je 

weer terug wil naar de donkere kant, en liever met hen wil samenwerken dan jouw eigen innerlijke 

weten te volgen.  

Het eindresultaat van miljoenen jaren onderwijs en ervaringen buiten de poorten van de donkere 

kant, is dan dat iemand eigenlijk toch liever verder wil gaan met het misleiden van anderen en 

daardoor verbinding houdt met de donkere kant. De aansluiting met de lichte kant gaat daardoor 

steeds verder verloren.  

Het gevecht met de donkere kant BEGINT pas nadat je buiten de poorten bent gekomen. Zolang 

je gevangen bent in de donkere kant en aan die kant van de poorten bent, is er geen gevecht 

mogelijk. Je bent dan eenvoudig ingekapseld en er is nauwelijks nog iets over van jouw vrije wil.  

De mensen die buiten de poorten zijn gekomen van de donkere kant, maar niet meer bereid zijn 

om te vechten tegen de donkere kant, worden daar geleidelijk weer in opgezogen, vaak zonder zich 

daarvan bewust te zijn.  

De mensen die kiezen voor het voortdurend misleiden van zichzelf en anderen worden daardoor 

geleidelijk weer terug gezogen naar de donkere kant, waar ze feitelijk vandaan komen.  

 

We leven in een samenleving waarin “doen alsof” de norm is geworden. 

Deze keuze is te beschouwen als een vorm van misleiding; 

je misleidt hierdoor jezelf en anderen. 

 

Het “alternatief” voor een samenleving van “doen alsof” is een samenleving waarin eerlijkheid 

hoog in het vaandel staat.  

“Doen alsof” en eerlijk zijn, botsen enorm. Zolang mensen niet eerlijk zijn tegenover zichzelf en 

tegenover elkaar, zal er ook weinig Genegenheid zijn, want Waarheid en Genegenheid lopen hand 

in hand. Daar waar de ene niet welkom is, daar zal ook de andere niet aanwezig zijn.  

Ieder van ons zit vanuit het hele lange verleden in mindere of meerdere mate vast aan verkeerde 

neigingen en verkeerde verbindingen met de donkere kant. Het is belangrijk je hier zo veel mogelijk 

van los te maken. Door volkomen eerlijk te zijn en door de weg van Zelfkennis te blijven volgen, 

kun je deze zwakheden in jezelf opsporen. 

Dit zijn in praktijk een soort van elastiekjes die je steeds opnieuw tegenhouden bij het volgen van 

jouw eigen innerlijke weten. Dit is precies de reden waarom de mensen die meegaan met de stroom 

(“go with the flow”) meestal de verkeerde kant op gaan.  

 

Levende vissen zwemmen tegen de stroom in.  

Dode vissen drijven met de stroom mee. 
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Daar waar de grote massa bijvoorbeeld actief meedoet aan geslachtsgemeenschap, daar voelen de 

lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen dat ze deze oude gewoonte beter kunnen afbouwen 

en beter tot stoppen kunnen brengen.  

Daar waar veel lichtwerkers nog steeds op zoek gaan naar allerlei coaches en andere goeroes, daar 

voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat ze beter een andere weg kunnen volgen en 

beter op eigen kracht kunnen proberen belangrijke thema’s diepgaand te onderzoeken en meer 

ruimte te maken voor verwerkingsprocessen.  

Daar waar grote groepen lichtwerkers druk zijn met het “redden” van anderen of zelfs met het 

“redden” van dieren, daar voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat het beter is om 

vooral gericht te zijn op het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk.  

Bij veel lichtwerkers heeft het redderscomplex zich uitgebreid in de richting van het dierenrijk. Er 

wordt dan heel veel tijd besteed aan het beschermen en het welzijn van allerlei dieren, waardoor er 

aanzienlijk minder tijd overblijft om aan jouw eigen spirituele huiswerk te besteden. Tijd is met 

name dit jaar buitengewoon kostbaar en het is raadzaam voor jezelf na te gaan in hoeverre de 

invulling van jouw tijd in overeenstemming is met jouw innerlijke weten.  

De grote massa kiest er nog steeds voor om heel oppervlakkig te leven en de dieperliggende thema’s 

die zich aandienen vanuit de diepte van het hart zo ver mogelijk weg te stoppen. Deze hele grote 

groep is eigenlijk voortdurend op de vlucht voor zichzelf. Wanneer ze een probleem tegenkomen 

dan gaan ze gewoonlijk op zoek naar een snelle oplossing, zonder zich af te vragen waarom ze in 

die situatie terecht zijn gekomen.  

Als je kiest voor deze weg, dan kun je de lessen die op jouw programma staan niet goed leren. Het 

is dan meestal een kwestie van tijd voordat je opnieuw in eenzelfde soort situatie terecht komt.   

De mensen die hun innerlijke weten volgen, voelen steeds duidelijker aan dat er een grote noodzaak 

is om zo veel mogelijk tijd te besteden aan het eigen spirituele huiswerk. Als iemand van deze groep 

een diepgaand probleem op diens weg tegenkomt, dan wordt er innerlijk aangevoeld dat het 

belangrijk is om op zoek te gaan naar de vraag waarom je in deze situatie terecht bent gekomen.  

Zo kun je diepgaande lessen leren, met name in deze periode, waarin ieder van ons geconfronteerd 

wordt met hele fundamentele vraagstukken, als een soort van samenvatting van de afgelopen 

duizenden jaren.  

 

Door jouw eigen huiswerk op je te nemen,  

word je een steeds beter kanaal voor Genegenheid en voor de Waarheid.  

Dat is een uitermate belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de hele groep. 

Maar de meeste lichtwerkers kiezen ervoor  

hun uitermate kostbare tijd te besteden aan andere dingen.  

Wanneer je later permanent “boven” bent,  

zijn DIT de keuzes waar je dan waarschijnlijk heel veel spijt van krijgt.  

Maar de tijd is dan voorbij en komt niet meer terug. 

 

Daar waar de grote massa allerlei impulsen vanuit de binnenwereld blindelings volgt, daar reageren 

de mensen die hun innerlijke weten volgen waakzaam en terughoudend.  
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Daar waar de overgrote meerderheid kiest voor het aanroepen en oproepen van allerlei krachten 

uit de fijnstoffelijke werelden, daar voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat het beter 

is om afstand te doen van deze oude gewoonte, en deze verbindingen met allerlei verkeerde 

krachten waar je aan vast bent komen te zitten vanuit het lange verleden zo veel mogelijk los te 

maken.  

Daar waar een groot deel van de lichtwerkers het bestaan van vorige levens angstvallig probeert te 

negeren en soms zelfs probeert te ontkennen, daar vinden de mensen die hun innerlijke weten 

volgen juist in vorige levens de oorzaken van de moeilijkheden waar ze nu, in dit leven, mee te 

maken hebben. Wanneer je jouw eigen vorige levens ontkent of het idee koestert dat alle levens 

zich tegelijkertijd zouden afspelen, dan misleid je daarmee jezelf.  

Daar waar veel lichtwerkers nog steeds alle mogelijke moeite doen om aan hun publiek duidelijk te 

maken hoeveel zij over hebben voor andere mensen, daar werken de mensen die hun innerlijke 

weten volgen geduldig en in enige afzondering aan hun eigen spirituele huiswerk. Het branden van 

kaarsjes voor anderen bijvoorbeeld of het voortdurend “denken aan iemand”, helpt iemand niet 

echt veel verder maar geeft degene die dit doet vaak zelf een heel goed gevoel.  

De mensen die deze oude gewoontes in stand houden, vinden dit blijkbaar belangrijker dan het op 

zich nemen van hun eigen huiswerk. Wanneer deze mensen toch maar gewoon hun eigen huiswerk 

op zich zouden nemen, zouden ze een betere visie kunnen ontwikkelen en zouden ze meer begrip 

krijgen voor het vrijlaten van anderen.  

Wanneer je voortdurend aan iemand denkt, dan laat je zo’n persoon niet vrij. Voor hooggevoelige 

mensen kan het buitengewoon storend zijn wanneer anderen voortdurend aan hen denken. De 

mensen die hun innerlijke weten volgen, voelen aan hoe dit werkt. De mensen die niet goed zijn 

afgestemd en zich vooral met anderen bezighouden, veroorzaken daardoor vaak veel 

moeilijkheden.  

 

Wanneer iemand langzaam maar zeker verder gevangen raakt  

in de webben van de donkere kant,  

kan het zijn dat die persoon zich hier zelf  

eigenlijk helemaal niet zo goed van bewust is. 

Vaak is iemand dan naïef en ziet het gevaar niet meer.  

Gewoonlijk verkeren mensen dan in een soort van roes, 

in het verlengde van superioriteitsgevoelens.  

 

De mensen die gevangen zijn geraakt in de donkere kant, zijn voor hun Ziel, hun hogere Zelf, niet 

meer goed bereikbaar. Maar ook dit dringt meestal niet meer tot zo iemand door.  

Iemand die gevangen is in de donkere kant, leeft in een wereld van ontkenning. Er is dan geen 

aansluiting meer bij wat er leeft op de bodem van het hart.  

De donkere kant probeert al langere tijd in ONS klaslokaal een opleidingscentrum op te bouwen 

voor medewerkers van de donkere kant, en is daar naar mijn idee heel ver mee gekomen. Mensen 

in onze generatie wordt aangeleerd om “te doen alsof”, en wanneer er dan periodiek wordt 

gevraagd wat mensen vinden van hun leven, dan beoordelen veruit de meeste mensen dit als heel 

positief.  
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Het is naar mijn idee buitengewoon verontrustend dat de Nederlandse bevolking in overgrote 

meerderheid aangeeft eigenlijk heel tevreden te zijn over hoe het gaat. Dit maakt naar mijn idee 

duidelijker hoever de donkere kant is gekomen met het inkapselen van de mensen in incarnatie in 

ons kleine landje, en in andere landen is het niet echt anders dan bij ons.  

De Vrijwilligers die naar de Aarde zijn gekomen om hun hulp aan te bieden aan de lichtwerkers in 

incarnatie en zich staande hebben kunnen houden in de afgelopen duizenden jaren, bereiden zich 

inmiddels bewust of onbewust voor op hun terugtocht naar de Oorsprong, de plaats waar zij 

vandaan kwamen toen zij afdaalden om anderen te hulp te komen.  

Deze kleine groep bodhisattva’s zal zich nu bewust of onbewust zo veel mogelijk losmaken van 

allerlei verkeerde verbindingen die ze in hun periode op Aarde tussen de mensen in incarnatie zijn 

aangegaan, om wat voor reden dan ook. Deze kleine groep zal zich zo veel mogelijk willen 

losmaken van de donkere kant en van iedereen die hier sterke raakvlakken mee heeft.  

 

Sommige Vrijwilligers - bodhisattva’s - 

zijn in de afgelopen duizenden jaren  

ZELF in ernstige moeilijkheden terecht gekomen. 

 

De terugweg van een bodhisattva naar de Oorsprong is NIET gegarandeerd. Het kan daarom 

vóórkomen dat een bodhisattva zover in moeilijkheden is gekomen, dat er geen terugkeer naar de 

Oorsprong meer mogelijk is.  

Dat is een dramatische afloop van een vrijwillige terugkeer vanuit de Oorsprong in het mensenrijk, 

maar onderdeel van de risico’s die alle Vrijwilligers lopen wanneer ze hun veilige plaats in de 

Oorsprong opgeven om wat voor reden dan ook.   

Een deel van de hele grote groep die aan het begin van de hele grote cyclus - die nu eindigt - uit de 

donkere kant is losgekomen, gaat nu, aan het einde van deze hele grote cyclus, alsnog weer terug 

naar de donkere kant. Dit zijn de mensen die het gevecht niet aan wilden gaan, degenen die hun 

eigen spirituele huiswerk niet op zich wilden nemen en die ook op de weide niet bereid waren om 

de prijs te betalen om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant.  

 

Wanneer je ervan uitgaat dat je een “godsvonkje” bent,  

zoals de donkere kant je graag voorhoudt,  

dan zal dit bijdragen aan het versterken van superioriteitsgevoelens.  

En dat is precies de reden  

waarom de donkere kant  

dit mensbeeld voorspiegelt aan de lichtwerkers. 

 

De donkere kant weet precies wat mensen graag willen horen en vult dit gewillig in. Maar de 

mensen die hun innerlijke weten volgen, herkennen deze vormen van misleiding en maken zich 

hier zo veel mogelijk van los.  

Wanneer je het idee omarmt dat je een “godsvonkje” bent, dan is er schijnbaar weinig reden meer 

om je vrij te vechten van de donkere kant.  
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Wanneer je beseft dat je ooit in het verre verleden  

onderdeel bent geweest van de donkere kant,  

dan begrijp je beter waarom je nu  

zult moeten vechten, vechten en nog eens vechten,  

om je hier zo veel mogelijk van los te maken. 

 

Kern van ons bestaan op Aarde is ons leerproces en onderdeel van dit leerproces zijn regelmatige 

examens, met af en toe een eindexamen zoals nu.  

In dit jaar mag iedere leerling aantonen wat je aan keuzes wil maken aan het einde van een hele 

grote cyclus, als afronding van alles wat hieraan voorafgegaan is. 

  

Ieder van ons komt daardoor steeds duidelijker voor ingrijpende keuzes te staan,  

in hoeverre je nog verder wil gaan met verbindingen met allerlei mensen  

waarvan je in de diepte van jouw hart allang had aangevoeld  

dat je beter kunt stoppen met die verbondenheid. 

 

Misschien heeft het je tot nog toe ontbroken aan moed om dit in werking te zetten, misschien 

schrik je terug voor de consequenties hiervan, misschien zijn er andere redenen waarom je nog 

steeds niet hebt gedaan wat je diep in jouw hartcentrum al langere tijd had herkend als de betere 

weg om hiermee om te gaan. Nu, in dit afrondende en beslissende jaar, komen er hele belangrijke 

keuzes opnieuw op jouw pad, zodat je hier opnieuw naar kunt kijken en hier eventueel andere 

keuzes in kunt maken voor zover jij dat zou willen.  

Voor de lichtwerkers die hun innerlijke weten willen volgen is het belangrijk om te leren alleen te 

staan wanneer dit nodig is als onderdeel van jouw weg.  

Het verbinden met mensen die hun innerlijke weten niet volgen maakt je niet sterker. Het gevaar 

wordt dan steeds groter dat deze mensen jou meeslepen naar contreien waar je misschien liever 

niet naartoe zou gaan, maar waar je dan misschien wel uitkomt.  

Degenen onder ons die in de komende periode teruggaan naar de donkere kant zullen gewoonlijk 

proberen nog zo veel mogelijk mensen met zich mee te trekken. Voor de mensen die hun innerlijke 

weten volgen is het belangrijk te weten wat er verwacht mag worden in de komende periode. Dit 

is één van de redenen dat ik hier iets over schrijf.  

 

Je wordt sterker  

door steeds de weg naar binnen te blijven volgen, 

je zo weinig mogelijk te laten afleiden, 

regelmatig goed af te stemmen in jouw hartcentrum  

en dan zachtjes uit te stralen. 

 

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan zich hieraan verbinden en kan dan jouw inspanningen versterken. 

Zo kun je een team vormen met jouw hogere deel, voor wie dat zou willen.  

 

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


