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Voorwoord 

Het thema Genegenheid is eigenlijk een betrekkelijk nieuw fenomeen in onze samenleving, hoe 

absurd dit in eerste instantie misschien ook klinkt. Wat de grote massa als “liefde” beschouwt, is 

vaak niet veel meer dan emotionele aandacht. Veel mensen beschouwen zelfs seksuele aandacht 

voor bijvoorbeeld een partner als een vorm van “liefde”. 

Zelfs de grote groep lichtwerkers is vaak niet in staat om een goed onderscheid te maken tussen de 

Christus-energie en de ware Genegenheid.  

Je kunt dit onderscheid alleen maar beter leren ontwikkelen als je ervaring hebt opgedaan met 

beide. Wanneer je zowel de Christus-energie hebt ervaren als de ware Genegenheid, pas dan kun je 

het onderscheid leren ontwikkelen tussen deze beide vormen van energie.  

In dit vijfde deel van de serie boeken die ik in de afgelopen jaren heb geschreven wordt het thema 

Genegenheid verder belicht, in aanvulling op wat ik in mijn voorgaande boeken al over dit 

belangrijke onderwerp heb geschreven. In dit boek worden alle artikelen gebundeld die ik in de 

afgelopen twee jaar heb geschreven.  

Nagenoeg alle lichtwerkers gaan er maar al te graag vanuit dat zij een goed ontwikkeld 

onderscheidingsvermogen hebben en heel goed in staat zijn om de ware Genegenheid te 

onderscheiden van allerlei imitaties hiervan, maar in praktijk is dit vaak niet het geval. Het is voor 

een lichtwerker heel gênant om onder ogen te moeten zien dat je misschien geen idee (meer) hebt 

wat Genegenheid eigenlijk is.  

Er wordt door de lichtwerkers zo veel gepraat en geschreven over liefde (Genegenheid) maar in 

praktijk zijn we gezamenlijk zo ver ingekapseld geraakt in de gelederen van de donkere kant, dat 

we de imitatie hiervan, de Christus-energie, gewoonlijk aanzien voor Genegenheid, hoewel dit twee 

heel verschillende types energie zijn.  

In dit boek wil ik meer vertellen over de droevige geschiedenis van de ware Genegenheid op onze 

ongelukkige planeet, die van bovenaf vaak als een plaats des onheils wordt beschouwd.  

Op onze Aarde zijn vele vergevorderde mensen in incarnatie die in de loop van de geschiedenis 

alsnog in grote moeilijkheden zijn gekomen, en steeds meer gevangen zijn geraakt in de webben 

van de donkere kant, zonder zich hier goed van bewust te zijn.  

In de jaren tussen 2023 en 2026 is er een grote schoonmaak gaande van de hele groep lichtwerkers, 

zodat de visie die de groep als geheel heeft, in 2026 aanzienlijk beter zal zijn dan nu. Dit betekent 

dat de visie van de groep als geheel, dan veel beter zal aansluiten bij het innerlijke weten dan nu. 

De mogelijkheden om in deze drie jaren jouw eigen visie te ontwikkelen en in overeenstemming te 

brengen met jouw eigen innerlijke weten, zijn groot. Het is daarom van belang zorgvuldig om te 

gaan met de tijd die je hebt gekregen.  

Dit boek is bedoeld voor de mensen die hun eigen mensbeeld en wereldbeeld willen ontwikkelen 

door visies van anderen te onderzoeken, wanneer ze aanvoelen dat dit voor hen heilzaam zou 

kunnen zijn. Het is studiemateriaal dat aangeboden wordt aan hen die daar bewust of onbewust 

naar op zoek zijn.  

Het ontwikkelen van jouw eigen visie is iets wat je zelf zult moeten doen. Het zomaar overnemen 

van de visie van iemand anders is zinloos, zelfs wanneer je aanvoelt dat dit misschien goed aansluit 

bij wat je innerlijk kunt aanvoelen als de Waarheid.  
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Het ontwikkelen van jouw eigen mening heeft tijd nodig, waarin je dingen onderzoekt en ervaring 

opdoet met nieuwe inzichten. Het aanpassen van diepliggende overtuigingen is niet iets wat je 

zomaar even kunt doen, daar zijn jaren voor nodig.  

 

*** 
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Inleiding 

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat er daar boven ergens een god van Liefde is. Dit beeld is in 

principe volkomen juist, maar het is niet de god van de Bijbel die de vertegenwoordiger van 

Genegenheid is. Hij had deze rol op zich kunnen nemen maar heeft daar een eigen draai aan 

gegeven. Hij is de bekende Ilda Baoth uit de theosofie, die een eigen wereld heeft geschapen waar 

wij allen in gevangen zijn geraakt. Dit principe wordt gewoonlijk onder woorden gebracht door het 

woord “de matrix”. 

De heer der wereld, de god van de Bijbel, heeft in zijn boek, de Bijbel, aangegeven dat hij de 

schepper zou zijn geweest van onze Aarde en al wat daarop en daarin is.  

Dit is een voorbeeld van de grootspraak die kenmerkend is voor deze narcistische godheid, die per 

sé niet wil dat naast hem ook andere goden zouden worden aanbeden. Daarmee wordt duidelijk 

gemaakt dat er wel degelijk andere goden bestaan, maar dat de god van de Bijbel liever heeft dat 

wij die andere goden maar gewoon negeren en hem als de enige god blijven zien.  

De god van de Bijbel heeft duidelijk een hekel aan de Waarheid en heeft daar in de Bijbel 

herhaaldelijk een eigen draai aan gegeven, waarbij mensen geacht worden hun innerlijke aanvoelen 

zo veel mogelijk te negeren en blindelings over te nemen wat ons in de Bijbel wordt verteld.  

Deze stijl van bejegening, is kenmerkend voor de god van de Bijbel. Hij wil eigenlijk niet dat wij al 

te veel gaan nadenken over wat er in de Bijbel staat. Hij wil vooral ook voorkómen dat mensen 

leren vertrouwen op wat ze innerlijk aanvoelen in de diepte van hun hartcentrum, daar waar de 

instroom vanuit het hogere Zelf het meest krachtig kan worden ontvangen.  

Ooit was onze god, de god van de Bijbel, de vertegenwoordiger van de lichte kant. Hij was namens 

de hogere goden degene die de dagelijkse leiding had over onze kleine maar belangrijke planeet, 

waarop heel veel oud zeer wordt doorgewerkt. 

Hij is een godheid in de vijfde graad, op een schaal van één tot negen. Hij is daardoor een 

gevorderde godheid en een heel stuk verder in ontwikkeling dan wij als mensen. Hij is ook 

aanzienlijk verder gevorderd dan een beginnende godheid zoals Medusa.  

Ooit was hij in staat om namens de lichte kant deze zware rol op zich te nemen, hij kreeg daar 

toestemming voor vanuit de hogere goden Tweelingen, Leeuw en Vissen. Ooit had hij hun 

vertrouwen en steunden ze hem om deze taak op zich te nemen en zo goed mogelijk ten uitvoer 

te brengen.  

Maar ergens in de loop van de geschiedenis van de mensheid gleed deze godheid steeds verder af 

naar de donkere kant. Hij had zwakheden in zijn karakter hoewel dat voor veel lichtwerkers in 

eerste instantie vaak onwerkelijk overkomt, door de vele verkeerde informatie waarmee de groep 

in de afgelopen duizenden jaren is bestookt door de donkere kant, en door het verloren gaan van 

de meest essentiële kennis over ons eigen evolutieproces. We weten nagenoeg niets meer over de 

meest fundamentele uitgangspunten van onze reis.  

We weten eigenlijk helemaal niet waar dit ooit is begonnen. We hebben geen idee of bij de aanvang 

van ons heelal er al bewustzijn was zoals wij dat nu kennen.  

We hebben geen idee wat er zich afspeelde vóór de aanvang van ons heelal, en we hebben ook 

geen idee wat er zal gebeuren wanneer ons heelal op een gegeven moment er niet meer zal zijn. We 

hebben geen idee of ons bewustzijn er dan misschien op de één of andere manier toch nog zal zijn. 



7 

We hebben geen bewust besef meer waar wij eigenlijk vandaan komen en eigenlijk hebben we ook 

geen duidelijk beeld (meer) van wat we hier precies komen doen op Aarde, waar de moeilijkheden 

vaak groot zijn voor de mensen die op deze ongelukkige plaats in incarnatie zijn.  

We hebben ook niet echt veel duidelijkheid over de voorgaande beschavingen, ook al zijn er 

ondertussen wel stoffelijk resten van bouwwerken teruggevonden. Het is niet duidelijk hoe deze 

mensen precies leefden en wat destijds de thema’s waren waar men toen mee worstelde.  

De mensen die hier werkelijk naar op zoek zijn kunnen nu via regressie-sessies heel veel informatie 

ophalen, wanneer de motieven zuiver zijn en de informatie bedoeld is om aan te bieden aan een 

groter publiek, zodat het aangeboden materiaal kan dienen als studiemateriaal om jouw eigen mens- 

en wereldbeeld te ontwikkelen.  

We hebben globaal enigszins zicht op de afgelopen vijfduizend jaar maar wat we daarover weten is 

volkomen ingekleurd door degenen die in die periode de macht hadden, en dat is heel duidelijk de 

donkere kant. Dit betekent dat alles wat we nu weten over ons eigen verleden is ingekleurd door 

de donkere kant. Veel informatie die we nu terugvinden in de Bijbel of in andere boeken is 

volkomen verdraaid en niet correct weergegeven. Vaak werd door de schrijvers een draai aan de 

gebeurtenissen gegeven waar men over wilde schrijven en vaak werd in de eeuwen daarna de eerder 

verschenen versie bijgewerkt, naar eigen invulling van vertalers en autoriteiten.  

Waardevolle boeken die veel Waarheid bevatten, zijn in de loop van de tijd vaak zorgvuldig 

weggemoffeld door degenen die de macht hadden, zodat de tegenspraak met andere boeken niet 

al te veel op zou vallen bij de mensen die bereid waren belangrijke thema’s diepgaand te 

onderzoeken.  

Het beeld dat wij nu hebben van onze eigen geschiedenis van de afgelopen vijfduizend jaar, is 

daarom verre van betrouwbaar.  

Ook de mythologische verhalen waarin de strijd tussen de verschillende goden openlijk wordt 

beschreven, zijn voor ons moeilijk te duiden omdat we eenvoudig de grote lijnen van deze hele 

grote strijd volkomen missen. We kunnen daarom deze prachtige verhalen niet meer goed begrijpen 

voor wat ze zijn, namelijk pogingen van de oude wijzen om elementaire kennis te bewaren voor 

het nageslacht.  

Wat we uit de mythologie nog wel kunnen duiden is het bestaan van verscheidene goden, die 

onderling verschrikkelijk met elkaar in gevecht waren. Blijkbaar waren er minstens twee groepen, 

de kleinere onder aanvoering van Zeus, en de grotere goden, die we nu misschien anders zouden 

noemen.  

Zeus is de leider van de goden rond onze Aarde, in praktijk zijn dit de lagere goden, die in opstand 

kwamen tegen de hogere goden Tweelingen, Vissen en Leeuw. Zeus is dezelfde als de god van de 

Bijbel, de heer der wereld, degene die namens de lichte kant de leiding had gekregen over de 

mensheid op Aarde maar die steeds verder afgleed naar de donkere kant.  

Deze strijd is alles bepalend geweest voor onze ontwikkeling in de afgelopen duizenden jaren. 

Zolang de mensheid op Aarde in incarnatie is, is deze verschrikkelijke strijd tussen de goden 

onderling, bepalend geweest voor onze ervaringen.  

Deze verwoestende strijd tussen de goden, is voor een deel via het mensenrijk uitgevochten. Het 

gevolg hiervan is dat nagenoeg de gehele groep lichtwerkers, de mensen die verbonden zijn aan de 

hogere goden Leeuw, Tweelingen en Vissen, in grote moeilijkheden is gekomen. 
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Juiste kennis is voor een groot deel verloren gegaan binnen de groep lichtwerkers en fundamentele 

uitgangspunten zoals Zelfkennis en het leren samenwerken met het hogere Zelf, waren in praktijk 

niet echt zo duidelijk bij de mensen in incarnatie.  

“Mens ken uzelf”, is een bekende uitspraak maar hoe je daar in praktijk dan verder mee zou kunnen 

komen, werd er destijds niet bij verteld.  

Deze gevleugelde uitspraak gaf weliswaar de juiste richting aan maar in praktijk was het 

buitengewoon moeilijk om dit toe te passen, in een periode waarin de samenwerking met het hogere 

Zelf zo goed als onmogelijk werd gemaakt door de enorme overmacht van de donkere kant, 

gedurende vele duizenden jaren.  

Over het leven van ons hogere Zelf, is lange tijd nagenoeg niets bekend geweest, laat staan over de 

manier waarop wij hiermee zouden kunnen leren samenwerken. Hoewel dit een fundamenteel 

uitgangspunt is bij ons ontwikkelingsproces, is de praktische invulling hiervan volkomen verloren 

gegaan in de loop van de tijd.  

Wanneer wij uit de Oorsprong vertrekken worden er teams van twee gemaakt, waarbij de ene gaat 

indalen in het mensenrijk op Aarde en de andere op een hogere etage blijft, waar je alles veel beter 

kunt overzien. Ons hogere Zelf is niet verder of beter dan de mensen in incarnatie maar heeft 

eenvoudig veel meer zicht op dingen omdat die op een hoger gebied blijft, terwijl wij indalen in de 

“onderwereld”, want dat is waar wij terecht gekomen zijn.  

Hoewel de samenwerking met ons hogere Zelf een essentieel onderdeel is van ons leerproces, is 

het in de afgelopen duizenden jaren eenvoudig onmogelijk geweest om die in praktijk goed te 

ontwikkelen. Het werd ons eenvoudig onmogelijk gemaakt door de donkere kant, die ons 

probeerde te remmen in onze ontwikkeling.  

De heer der wereld, de god van de Bijbel, had er geen enkel belang bij ons te leren samenwerken 

met ons hogere Zelf. Wij zouden daardoor immers sterker en zelfstandiger worden, en zouden 

hem dan steeds minder nodig hebben, en dat wilde hij koste wat kost voorkómen.  

De god van de Bijbel wilde ons liever onwetend en afhankelijk houden, en is daar goed in geslaagd. 

De mensen die toch hun innerlijke kracht wilden ontwikkelen werden door de kerken beschouwd 

als de antichrist, degenen die de leiding van de god van de Bijbel afwijzen en een andere koers 

willen volgen.  

De hogere goden Leeuw, Vissen en Tweelingen, probeerden de god van de Bijbel te leren dat hij 

beter een ander spoor zou kunnen volgen, en zich beter niet zou kunnen laten opzetten tegen de 

mensheid, maar deze pogingen slaagden uiteindelijk niet.  

Daarbóven, werd een einddatum gesteld voor deze titanenstrijd, en dat werd het voor ons bekende 

2012. Binnen dat tijdvak zou er een beslissing komen welke kant het op zou gaan met de mensheid 

EN met de god van de Bijbel en diens groep, de lagere goden.  

Het jaar 2012 ligt alweer ver achter ons en de examenperiode van tien jaar die daarná is geweest, is 

ondertussen alweer afgerond. In die periode is duidelijker geworden dat de heer der wereld en zijn 

groep, niet bereid waren te leren van hun ervaringen van de afgelopen duizenden jaren, hoewel ze 

nu heel direct werden begeleid vanuit de hogere goden, die deze keer veel meer hun handen vrij 

hadden en niet meer volkomen werden gemangeld door de donkere kant, zoals in de afgelopen 

duizenden jaren.  
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De lagere goden onder aanvoering van de god van de Bijbel, waren voor het overgrote deel niet 

bereid om in te zien dat zij het verkeerde spoor hebben gevolgd, en daar beter mee zouden kunnen 

stoppen. Wanneer een mens of een godheid volhardt op het verkeerde pad, dan komt er een keer 

een punt dat je dan langzaam maar zeker overgaat naar de donkere kant.  

In onze generatie staat de poort tussen de lichte kant en de donkere kant drie jaren open, tussen 

eind 2022 en eind 2025. In 2026 is die poort weer gesloten voor onbepaalde tijd. Zoals de indeling 

dan is, zo blijft die een hele lange tijd.  

In deze drie jaren kunnen eenheden vanuit de lichte kant overgaan naar de donkere kant. 

Omgekeerd kunnen ook eenheden vanuit de donkere kant overgaan naar de lichte kant, ook al 

zullen ze dan heel ver terug moeten in hun ontwikkeling.  

Stel dat een godheid lange tijd onderdeel is geweest van de donkere kant, om wat voor reden dan 

ook, dan kan zo’n godheid uitgenodigd worden om weer terug te keren naar de lichte kant. Wanneer 

zo’n godheid daar voor kiest, dan zal die alsnog de prijs moeten betalen om los te komen van de 

donkere kant.  

In praktijk betekent dit dat zo’n godheid dan heel ver terug zal worden geplaatst, en mogelijk wordt 

teruggezet in het dierenrijk, waarbij het mensenrijk eenvoudig wordt overgeslagen. Dit betekent 

dat wat in vele miljoenen jaren is opgebouwd aan ontwikkeling, dan opnieuw zal moeten worden 

doorlopen.  

Dat is de prijs die iemand in zo’n positie moet betalen om los te komen van de donkere kant.  

Als dit gebeurt, dan merken de mensen in incarnatie daar gewoonlijk niets van. Het speelt zich af 

buiten ons gezichtsveld, we hebben eenvoudig geen idee hoe deze processen verlopen.  

Zoals het er nu uitziet gaan de heer der wereld en met hem de meeste lagere goden, over naar de 

donkere kant, hoewel de definitieve beslissing hierover pas eind 2025 duidelijker zal zijn. Tot die 

tijd bevinden deze gevallen goden zich in een soort van niemandsland, ze horen noch bij de lichte 

kant, noch bij de donkere kant.  

Hetzelfde is van toepassing op de verloren Zielen, de meesters van de Witte Broederschap, die 

door veel lichtwerkers nog steeds op een voetstuk worden gezet. Ook sommige Zielen van de 

Zieneressen en andere groepen zijn gevallen voor de verleidingen vanuit de donkere kant, waardoor 

ze in dezelfde situatie zijn beland als de gevallen goden, ze zijn tijdelijk opgenomen in een soort 

van wachtkamer, in afwachting van de definitieve beslissing, die eind 2025 duidelijker zal zijn.  

De verliezen zijn groot voor de lichte kant, verscheidene Zielen en goden gaan over naar de 

donkere kant en de lichtwerkers zijn ernstig beschadigd en hebben zich niet goed kunnen 

ontwikkelen in de afgelopen duizenden jaren.  

Er is tijd nodig voor de lichtwerkers om enigszins te herstellen van diepe wonden die in de 

afgelopen duizenden jaren zijn opgelopen, hoewel de meesten nog niet zo ver zijn dat ze zich 

hiervan bewust zijn, zo ver is de groep vervreemd van zichzelf.  

Dat de lichte kant deze keer toch heeft gewonnen is een kwestie van afspraken die vooraf waren 

gemaakt tussen de lichte kant en de donkere kant op de hogere niveaus, iets waar de mensheid 

gewoonlijk volstrekt niets vanaf weet.  
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Doordat er één van de leden van de mensheid goed door zware proeven heen is gekomen, in de 

jaren vóór 2012, was er vooraf al beslist dat de lichte kant dan gewonnen zou hebben, hoe 

onredelijk dit misschien ook is.  

De overgrote meerderheid van de lichtwerkers volgde NIET het spoor van het innerlijke weten in 

de periode voorafgaand aan 2012, maar KON dat eigenlijk ook niet echt zo goed door de 

buitengewoon oneerlijke regels van ons evolutieproces, die pas in de jaren ná 2012 zijn aangepast 

in het voordeel van de groep die het innerlijke weten wil volgen.  

Hoewel de lichtwerkers het innerlijke weten grotendeels niet volgde in de jaren voorafgaand aan 

2012, en de lagere goden onder leiding van de god van de Bijbel waren afgegleden naar de donkere 

kant, waren de proeven van één vertegenwoordiger van de mensheid beslissend voor hoe het verder 

zou gaan met ons evolutieproces.  

Wanneer deze persoon, NIET goed door de proeven heen zou zijn gekomen, dan zouden deze 

boeken niet zijn geschreven en zou de mensheid nu een heel andere toekomst tegemoet zijn gegaan.  

Praktisch bruikbare kennis over het leren samenwerken met het hogere Zelf zou er dan niet zijn 

gekomen en de lichtwerkers zouden nog verder zijn ingekapseld in de donkere kant, waarbij je in 

alle redelijkheid zou kunnen zeggen dat het laatste licht dan spoedig zou zijn uitgedoofd.  

De mensheid zou zich dan niet echt bewust zijn geweest van haar droevige Lot, en zou verdoofd 

en verdwaasd de ervaringen aanschouwen die de donkere kant al had gepland.  

Zoals altijd het geval is wanneer de donkere kant inwerkt op de mensheid, zou vernietiging het 

eindpunt zijn van een lange weg van misleiding en verleiding, waarbij veel lichtwerkers zich in de 

afgelopen duizenden jaren mee hebben laten slepen in voor onze generatie ongekende taferelen 

van macht, die in onze beschaving niet meer bekend zijn. 

Ooit waren de lichtwerkers aanwezig in de piramides en kregen daar door de donkere kant macht 

aangeboden, op allerlei mogelijke manieren. De piramides zijn de thuishaven van de meesters van 

de Witte Broederschap en in de lange loop van de geschiedenis zijn zij steeds opnieuw teruggekeerd 

naar deze plaats des onheils, waar de donkere kant een directe instroom van kracht mogelijk heeft 

gemaakt van buiten onze planeet, waardoor ooit ruimtevaartuigen onze Aarde heel direct konden 

bereiken, vanuit andere planeten, die nu aan ons gezicht zijn onttrokken.  

Nagenoeg alle lichtwerkers zijn in die droevige periode bezweken voor de briljante verleidingen 

vanuit de donkere kant, die op de meest subtiele manieren macht aanbood aan iedereen die daar 

voor open stond.  

De contracten die destijds zijn afgesloten met de donkere kant, zijn voor nagenoeg alle lichtwerkers 

bepalend voor hun huidige incarnatie. Hoewel lichtwerkers geneigd zijn veel waarde te hechten aan 

de eerste jaren die ze in hun huidige leven hebben meegemaakt, is dit minder belangrijk dan de 

keuzes die er duizenden jaren geleden in het oude Egypte zijn gemaakt.  

Nagenoeg alle lichtwerkers stonden er vijfduizend jaar geleden aanzienlijk beter voor dan nu. De 

groep is in die afgelopen periode voor een groot deel ten onder gegaan, en miste een juist 

onderscheidingsvermogen. Het leren vertrouwen op het eigen innerlijke kompas was bij de meesten 

ver uit het oog en het hart geraakt, en er was een nagenoeg ongeremde honger naar steeds meer 

macht, op allerlei mogelijke manieren, hetgeen in onze periode in eerste instantie misschien vreemd 

overkomt, omdat we zó weinig herinnering meer hebben aan onze eigen ervaringen in voorgaande 

levens, en dit misschien ook liever niet willen weten.  
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Er is moed nodig om onder ogen te zien wat je zelf in voorgaande levens in werking hebt gezet, 

waardoor je nu vast zit aan allerlei contracten met de donkere kant, waar je geen weet meer van 

hebt maar die wel bepalend zijn voor nagenoeg alles wat je doet in het leven dat je nu hebt.  

Er is vaak een lange zoektocht nodig vóórdat je in de loop van de tijd steeds duidelijker krijgt 

waarom je nu, in dit leven, allerlei moeilijkheden tegenkomt waar je niet zo gemakkelijk meer vanaf 

kunt komen.  

Er is ook moed nodig om onder ogen te zien dat het zou kunnen dat je eigenlijk helemaal geen 

ervaring hebt met Genegenheid, en je eigenlijk alleen maar ervaring hebt met de Christus-energie, 

de energie van de god van de Bijbel, want dat is wat het is. 

Deze energie is doordrenkt met aspecten van superioriteit, waardoor het in de diepte willen 

onderzoeken van allerlei dingen sterk wordt afgeremd. Mensen die zich superieur voelen, zullen 

geneigd zijn dingen niet echt te willen onderzoeken, omdat ze het idee hebben het eigenlijk allemaal 

al wel te weten.  

Deze houding zien we tegenwoordig terug bij het grootste deel van onze coaches, die gewoonlijk 

gekenmerkt worden door allerlei narcistische trekjes. De coach heeft zijn publiek nodig om 

aandacht en waardering te krijgen, en hoewel de narcistische therapeut zegt anderen te willen helpen, 

wordt daar gewoonlijk een flinke rekening voor gepresenteerd, waardoor het duidelijk zou moeten 

zijn dat het zijn van coach eigenlijk gewoon een manier is om geld te verdienen. Met andere 

woorden voor een narcistische coach is het een businessmodel om mensen die hulp nodig hebben 

hulp aan te bieden.  

Het zou je dan zelf moeten opvallen, dat dit niet in overeenstemming is met je innerlijke weten, 

jouw eigen morele kompas. Wanneer je het idee hebt dat je samen met jouw hogere Zelf flink geld 

zou kunnen verdienen aan het “helpen” van kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, dan is er 

iets volkomen verkeerd gegaan met je ontwikkeling. Je bent dan vergeten waar je vandaan komt en 

wat je hier komt doen.  

Toch is dit wel de situatie waarin de lichtwerkers nu gezamenlijk terecht zijn gekomen, hoe droevig 

dit ook is. Veel lichtwerkers zullen in de komende jaren met spijt en afgrijzen terugkijken naar de 

keuzes die zij zelf in de afgelopen jaren hebben gemaakt.  

Veel schrijvers van spirituele boeken zullen wensen dat zij hun boeken nooit zouden hebben 

geschreven, en gaan in de komende periode steeds beter herkennen dat zij door hun boeken zelf 

hebben bijgedragen aan nog meer verwarring en misleiding, soms terwijl je diep in je hart al had 

aangevoeld, dat het niet klopte wat je schreef, maar daar toch mee doorging om wat voor reden 

dan ook.  

We leven in een periode dat de maskers steeds verder afgaan, maar wie het idee heeft dat we alles 

al helder kunnen zien, vergist zich. Pas in 2026 zullen we de situatie beter kunnen overzien zoals 

die is. Tot die tijd zal onze visie zich in een veel hoger tempo dan de afgelopen jaren kunnen 

ontwikkelen in de richting van ons innerlijke weten.  

De vervloekingen die ons collectief en individueel zijn opgelegd door de heer der wereld en zijn 

helpers, de meesters van de Witte Broederschap, zullen pas in 2026 helemaal zijn afgebroken. Het 

is moeilijk te overzien waar we uitkomen, wanneer onze visie tegen die tijd veel beter zal zijn dan 

nu.  
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We zullen veel tijd nodig hebben om alle nieuwe indrukken zo goed mogelijk te verwerken. Wat 

wij in onze generatie aan ontwikkeling meemaken, is eigenlijk te veel.  

Gewoonlijk gaat het met de ontwikkeling van een menselijk wezen niet zo snel. In de loop van de 

eeuwen verandert er inhoudelijk meestal maar weinig.  

Maar in onze generatie spelen er zich buitengewone dingen af, die maar eens in de hele lange tijd 

vóórkomen. Wij zijn getuige van de afronding van meerdere hele lange cycli, die veel verder 

teruggaan dan de periode waarin de lichtwerkers op de Maan in incarnatie waren.  

Ook toen was er een “Dag des Oordeels”, zoals wij die hebben meegemaakt in de periode tussen 

eind 2012 en eind 2022. Deze evaluatieperiode komt na iedere grote cyclus en markeert de overgang 

naar een volgende hele grote cyclus, die in praktijk miljoenen jaren beslaat.  

Maar wat er in onze generatie plaatsvindt is groter dan dit. Er is een afronding gaande van meerdere 

van deze hele grote cycli, iets wat wij onmogelijk goed in ons gevoel kunnen krijgen. Het is 

eenvoudig te groot voor ons om te kunnen behappen. Toch is het belangrijk om te weten dat dit 

gaande is, voor onze eigen beeldvorming.  

Er zijn nu herstelprocessen mogelijk voor de goden en de mensen in incarnatie, die anders eigenlijk 

nooit mogelijk zijn buiten de Oorsprong, onze thuishaven. Wanneer er hele diepe wonden worden 

aangeraakt, is er bescherming en veiligheid nodig, anders kun je hier maar beter niet aan beginnen. 

Omdat er nu drie jaar lang buitengewone begeleiding aanwezig is, kunnen er in deze periode allerlei 

hele diepe wonden worden aangeraakt, bij de mensen en de goden die hiermee aan de slag willen 

gaan, want ook de goden zijn ernstig beschadigd door de gevechten van de afgelopen duizenden 

jaren, en ook zij hebben gelegenheden nodig om te kunnen herstellen van hun verwondingen.  

Onze planeet is in de afgelopen duizenden jaren steeds verder afgegleden en heeft lange tijd op het 

randje van de afgrond gebalanceerd, maar er is nu een nieuw begin mogelijk, voor de mensen die 

dit willen.  

De uitgangspunten voor de lichtwerkers die hun innerlijke weten willen volgen zijn eenvoud, 

soberheid en bescheidenheid. Wanneer je deze bakens volgt, is er meer ruimte voor de 

samenwerking met jouw eigen hogere Zelf.  

Genegenheid zoals wij dat zouden kunnen ervaren, wordt ons geschonken wanneer wij een juiste 

motivatie hebben, in overeenstemming met ons innerlijke weten. Degene die ons deze heilzame 

energie schenkt, is ons eigen hogere Zelf, maar ook die is slechts een doorgever van deze energie 

en geen bron op zichzelf. Ons hogere Zelf kan een kanaal zijn voor deze voedende energie, 

wanneer diens motivatie goed is, en er aansluiting is met een hogere bron, waaruit deze energie kan 

stromen.  

De heer der wereld had deze rol op zich kunnen nemen maar is afgegleden naar een positie dicht 

bij de donkere kant, waardoor hij niet meer in staat is deze rol op zich te nemen.  

Vanwege de reorganisatie van de lichte kant is er daarom een vervanger nodig, die in de meest 

praktische zin een doorgeefkanaal wordt voor Genegenheid op onze Aarde. Aan het einde van 

deze periode van drie jaar, eind 2025, zal deze nieuwe doorgever van deze leven gevende energie, 

worden geïnstalleerd op “de weide”. De lichtwerkers die hun innerlijke weten willen volgen, zullen 

worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Dit is de afronding van drie bijzondere jaren die nu gaande zijn, tegelijkertijd is dit ook een heel 

nieuw begin van een hele lange cyclus.  
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Genegenheid is nodig voor ons leerproces, zonder deze energie is het nauwelijks mogelijk om 

werkelijk waardevolle lessen echt te leren in de diepte van het hart.  

Genegenheid is nodig om echt verbinding te maken van mens tot mens, en van mens tot hoger 

Zelf, met op de achtergrond de goden, die vaak veel dichterbij zijn dan wij gewoonlijk in de gaten 

hebben.  

Genegenheid is nodig voor onze herstelprocessen, zonder deze genezende energie zouden we niet 

kunnen herstellen van onze verwondingen.  

Genegenheid is de basis voor ons ontwikkelingsproces en juist deze energie was eind 2012 

nagenoeg uitgedoofd op onze ongelukkige planeet. Eind 2025 zal er een nieuwe installatie 

plaatsvinden op de weide, waardoor er weer volop de beschikking kan zijn over Genegenheid, voor 

de mensen die zich daarvoor open willen stellen.  

Zoals de Waarheid beschikbaar is voor hen die daar werkelijk naar op zoek zijn, zo is ook 

Genegenheid beschikbaar voor de mensen die zich hiervoor open willen stellen.  

In praktijk zijn dit er nog maar heel weinigen, de meeste lichtwerkers zijn volkomen verzadigd met 

Christus-energie, en zijn zich hier niet goed van bewust.  

Wanneer je gevuld bent met Christus-energie, en je zou misschien toch liever een kanaal willen 

worden voor de ware Genegenheid, dan zul je je eerst zo veel mogelijk los moeten proberen te 

maken van deze misleidende energie, hetgeen pas kan beginnen wanneer je een goed onderscheid 

kunt maken tussen Genegenheid en diens imitaties.  

In praktijk zijn we nog niet zover, en zijn het slechts enkelingen die nu al ervaring hebben opgedaan 

met Genegenheid, via een hoger Zelf die hiervoor open staat, door zuivere motieven en hard 

werken aan zichzelf, want ook ons hogere Zelf zal de weg van Zelfkennis volgen wanneer het 

innerlijke weten wordt gevolgd.  

In praktijk is er daarom een direct verband tussen Zelfkennis, Waarheid en Genegenheid. De 

lichtwerkers die dit zouden willen, hebben nu prachtige mogelijkheden om dit te ontwikkelen.  

 

*** 
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Zomerzonnewende 2023 

Het nieuwe tijdperk begint langzaam op gang te komen, en het eerste dat er nu gebeurt, is het beter zichtbaar worden 

van de donkere kant, zowel in onszelf als buiten onszelf. Dit is nodig om in beweging te komen en op te staan, onze 

plaats in te nemen en te doen waarvoor we gekomen zijn.  

Juist het zichtbaar worden van de donkere kant herinnert ons eraan wat we hier ook weer zouden komen doen op 

Aarde, waar de mensheid in grote moeilijkheden was gekomen. Er was dringend hulp nodig voor de mensheid, en 

die hulp zou komen vanuit een groep vergevorderde Zielen, die vanuit de Oorsprong een goede positie had om te 

helpen, omdat deze groep al heel veel Wijsheid en Genegenheid had opgebouwd vanuit het hele lange verleden.  

Maar de omstandigheden op Aarde waren verschrikkelijk, en de groep lichtwerkers als geheel is nagenoeg volkomen 

ten onder gegaan, in de strijd met de donkere kant, die zich op een hele sluwe manier heeft gecamoufleerd in een 

organisatie die we nu de Witte Broederschap noemen.  

Deze groep is lange tijd niet herkend voor wie ze is, een rechtstreekse vertegenwoordiger van het kwaad, in directe 

samenwerking met de heer der wereld, de god van de Bijbel. Door de machtige camouflerende vermogens van de 

donkere kant, konden we dit vele duizenden jaren niet goed zien, maar in de komende periode zal dit steeds 

duidelijker zichtbaar worden gemaakt, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

De mensen die nu hun innerlijke weten willen volgen, kunnen in de komende periode heel veel leren. In de afgelopen 

eeuwen waren er vaak maar heel weinig mogelijkheden om echt iets nieuws te leren, maar er zijn nu volop 

mogelijkheden om werkelijk belangrijke lessen te leren, voor wie dit zou willen.  

Het is voor alle lichtwerkers van belang voor hun persoonlijke ontwikkeling, om in alle rust een 

mens- en wereldbeeld op te stellen. Dit maakt duidelijker hoe je deze dingen nu ziet.  

Door hier heel bewust mee bezig te zijn, en dit in alle eenvoud proberen op te schrijven en onder 

woorden te brengen, kun je jouw eigen visie ontwikkelen. Je maakt het dan concreter.  

Na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een half jaar, zou je opnieuw naar het mens- en wereldbeeld 

kunnen kijken dat je zelf hebt opgeschreven, en voor jezelf kunnen vaststellen of je het hier dan 

nog mee eens bent.  

Het opschrijven van hoe jij kijkt naar de wereld en naar het menszijn, is heel confronterend maar 

juist daardoor kun je heel veel leren. Wanneer je vóórdat je dit gaat opschrijven, eerst probeert zo 

goed mogelijk af te stemmen in jouw hartcentrum, in het midden van de borstkas, kan jouw hogere 

Zelf zich hier beter aan verbinden. 

  

Het opschrijven van jouw mens- en wereldbeeld,  

is buitengewoon leerzaam. 

 

Wanneer je voor jezelf hebt vastgesteld dat je naar de Aarde bent gekomen om anderen te helpen 

met hun spirituele ontwikkeling, dan is het van belang je af te vragen waar jij zelf voor hulp terecht 

kunt, om hier zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven. Wanneer je anderen gaat helpen 

“op eigen houtje”, kun je veel minder betekenen voor de mensen die hulp nodig hebben, dan 

wanneer je werkt vanuit een sterk team, waarin ieder z’n eigen rol heeft.  

Als je werkelijk waardevolle hulp wil bieden aan mensen die daarnaar op zoek zijn, dan zou je er 

goed aan doen steeds bewuster te leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. Die kan 

dingen veel beter overzien dan jij, en die kan allerlei genezende mogelijkheden inzetten die voor de 

mensen in incarnatie niet beschikbaar zijn.  
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De ware “behandelaar” van mensen in grote moeilijkheden, 

is de Ziel, het hogere Zelf. 

 

Wanneer je daar moeite voor wil doen, kun je leren om hier steeds bewuster mee samen te werken, 

in de loop van de jaren.  

Voor het hogere Zelf zijn cursussen en diploma’s niet zo belangrijk maar gaat het er vooral om of 

iemand een kanaal kan zijn voor Genegenheid, en iemand zelf bereid is het eigen spirituele huiswerk 

zo goed mogelijk op zich te nemen.  

Veel lichtwerkers zijn geneigd hun vertrouwen te stellen in het volgen van allerlei cursussen en vaak 

dure opleidingen, in plaats van het in alle eenvoud leren samenwerken met hun hogere Zelf. 

Naarmate je beter beseft wie je in werkelijkheid bent, wordt ook het volgen van allerlei cursussen 

steeds minder belangrijk. Het is bovendien heel goed mogelijk dat je op zo’n cursus allerlei dingen 

leert die misschien heel gangbaar zijn in de groep waar je je dan in begeeft, maar die vanuit het 

standpunt van het hogere Zelf onjuiste kennis zijn, en daardoor een extra hindernis in de 

samenwerking met het hogere Zelf.  

De lichtwerkers die anderen willen helpen met hun spirituele ontwikkeling, zouden er goed aan 

doen niet zomaar alles wat ze ooit hebben geleerd in cursussen, toe te passen. Je zou er goed aan 

doen alles eerst zelf zorgvuldig te onderzoeken, wat je van buiten hebt geleerd, vóórdat je dit gaat 

toepassen in jouw eigen leven.  

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de kennis die je verspreidt en de dingen die je in werking 

zet, en je kunt je niet langer blijven verschuilen achter de één of andere bekende goeroe die jou 

misschien ooit allerlei dingen heeft aangepraat. We leven in een periode waarin je afscheid zou 

moeten nemen van alles wat goeroe is, en je beter de weg in zou kunnen gaan van het steeds 

bewuster leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf.  

Deze samenwerking kun je versterken door in alle eenvoud jouw eigen spirituele huiswerk op je te 

nemen, dat in de diepte van het hartcentrum geduldig op jou ligt te wachten totdat jij ervoor kiest 

om hiermee aan de slag te gaan. Wanneer je hier aandacht aan besteedt, kom je terecht in 

verwerkingsprocessen van akelige ervaringen uit de afgelopen duizenden jaren. Er waren in de 

afgelopen eeuwen nagenoeg nooit mogelijkheden om hieraan te werken en er is daardoor heel veel 

blijven liggen bij ieder van ons, ook bij de ervaren therapeuten en behandelaren, die misschien al 

lange jaren goed werk verrichten in het begeleiden van anderen om diepliggende trauma’s zo goed 

mogelijk te verwerken.  

Leren samenwerken met jouw hogere Zelf doe je door te leren vertrouwen op wat jij zelf innerlijk 

aanvoelt in de diepte van je hart, en niet meer blindelings te volgen wat allerlei bekende of minder 

bekende goeroes jou proberen aan te praten.  

Kenmerk van de donkere kant is dat die voortdurend op mensen inpraat en probeert diens visie 

aan mensen op te dringen. Dit zie je terug bij mensen in de buitenwereld die op die manier in het 

leven staan maar dit principe vind je ook terug in de binnenwereld, waarin je te maken hebt met allerlei 

vertegenwoordigers van de donkere kant, die zich handig proberen te camoufleren in maskers die 

voor veel mensen aanvaardbaar zijn, zoals “het innerlijke kind”, allerlei lichaamsdelen zoals de 

baarmoeder, de innerlijke criticus, een doodgeboren tweelinghelft, etc. Al deze entiteiten zijn 

vertegenwoordigers van de donkere kant, die hun visie aan jou proberen op te dringen.  
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Je zou er goed aan doen deze maskers te leren herkennen en te beseffen dat je dan te maken hebt 

met de donkere kant, die op deze manier ingang probeert te vinden. Met juiste kennis van zaken, 

zou je weten dat er niet zoiets bestaat als “een innerlijk kind”, waar je een gesprek mee aan zou 

kunnen gaan. Wat er in zo’n situatie gebeurt is dat je in gesprek bent met een auralifter, die je op 

deze manier bestaansrecht geeft.  

Dit betekent dat alle “hulpverleners” die mensen in contact brengen met “hun innerlijke kind”, 

mensen in feite in contact brengen met een auralifter, een entiteit die je daarmee toegang geeft tot 

jouw eigen energieveld en die daardoor steeds meer jouw dagelijkse leven gaat besturen, meestal 

zonder dat je je hiervan bewust bent.  

Met andere woorden alle “hulpverleners” die mensen in directere verbinding brengen met “hun 

innerlijke kind”, veroorzaken enorme schade bij de mensen die ze “helpen”, gewoonlijk zonder dat 

hun slachtoffers zich hiervan bewust zijn.  

 

Wanneer je een stem hoort in jouw energieveld,  

dan zou je er goed aan doen hier niet op te reageren. 

Je hebt dan altijd te maken met de donkere kant.  

Jouw hogere Zelf communiceert NIET op die manier met jou.  

Het is alleen de donkere kant,  

die op die manier ingang zoekt. 

 

De maskers waarmee de donkere kant zich aandient kunnen variëren maar het principe is overal 

hetzelfde. Of je nu in de veronderstelling bent te praten met jouw baarmoeder, met je innerlijke 

criticus, met je doodgeboren tweelinghelft of met iets anders, de situatie is principieel gelijk, je hebt 

dan te maken met de donkere kant, die een masker draagt dat voor jou acceptabel is.  

De donkere kant zal zich voortdurend aan jou op proberen te dringen van binnenuit, vanuit jouw 

eigen energieveld, waar vaak al een ingang is gevonden, die meestal verband houdt met wat er aan 

keuzes in voorgaande levens in werking is gezet.  

Bij nagenoeg alle lichtwerkers zijn er ooit levens geweest waarin je bewust of onbewust hebt 

samengewerkt met de donkere kant, die ook toen allerlei vermommingen gebruikte om mensen te 

naderen, op zo’n manier dat je in eerste instantie vaak niet goed in de gaten had wat er eigenlijk 

precies gebeurde, totdat je besefte dat je met de donkere kant te maken had, maar dan zijn de 

moeilijkheden altijd al groot, en is het niet zo gemakkelijk om daar weer vanaf te komen.  

In de afgelopen duizenden jaren waren er eigenlijk nauwelijks mogelijkheden om weer los te komen 

van samenwerkingsverbanden met de donkere kant, maar in deze periode van drie jaar zijn hier 

hele mooie mogelijkheden voor, ook al is zo’n losmakingsproces zwaar en akelig.  

De eerste fase van zo’n losmakingsproces is de herkenning dat je blijkbaar terecht bent gekomen 

in de webben van de donkere kant, waardoor je jouw eigen raakvlakken hiermee lange tijd niet goed 

hebt kunnen zien.  

 

Mocht je het idee hebben dat je zelf geen raakvlakken hebt met de donkere kant,  

dan betekent dit dat je jezelf nog niet zo goed hebt leren kennen. 
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De hele mensheid is nagenoeg volledig ingekapseld in de gelederen van de donkere kant, en de 

eersten zijn nu op het punt dat dit iedere volgende dag steeds beter wordt herkend. Ook de 

lichtwerkers, degenen die speciaal naar de Aarde zijn gekomen om anderen te helpen met hun 

spirituele ontwikkeling, zijn volkomen ten onder gegaan, en in mindere of meerdere mate vast 

komen te zitten in de webben van de donkere kant.  

Alle therapeuten en behandelaren, en alle mensen die ervan uitgaan dat zij hier op Aarde zijn om 

anderen de weg te wijzen, zouden er daarom goed aan doen er nog eens goed bij stil te staan in 

hoeverre zij zelf nog raakvlakken hebben met de donkere kant.  

Het opsporen van raakvlakken met de donkere kant kun je doen door de weg van Zelfkennis te 

volgen. Dit betekent dat je voortdurend jezelf observeert, en jouw eigen motieven onderzoekt, 

terwijl je jouw keuzes maakt in de loop van de dag.  

Op die manier leer je jezelf beter kennen in jouw eigen normen en waarden. Daardoor word je 

steeds meer jezelf, en leer je de energie die hieraan verbonden is ook steeds beter kennen. 

 

Motieven van waaruit je werkt,  

vertalen zich in energie die je kunt voelen stromen. 

Wanneer je voelt dat er verkeerde energie door jouw energieveld stroomt,  

zou je er goed aan doen hierbij stil te staan  

en hier niet in mee te gaan  

voor zover je deze keuze hebt. 

 

Wanneer je merkt dat je bijvoorbeeld vaak boos bent of misschien zelfs wraakzuchtig bent, om wat 

voor reden dan ook, dan zou je er goed aan doen om hierbij stil te staan, en je af te vragen of je 

hiermee door wil gaan.  

Als je gekomen bent om een kanaal te zijn voor Genegenheid en je hebt voor jezelf vastgesteld dat 

je uiteindelijk in een situatie terecht bent gekomen waarin er vooral boosheid en wraakgevoelens 

zijn, dan is het van belang hier aandacht aan te besteden en niet toe te staan dat je regelmatig een 

kanaal bent voor woede.  

Alle mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de energie die ze doorlaten. De energie 

die ze doorlaten beïnvloedt onze gezamenlijke leeromgeving. Wanneer de mensheid massaal 

meegaat met het uitleven van lust bijvoorbeeld, dan beïnvloedt dit onze gezamenlijke leeromgeving.  

 

We doen het onszelf aan  

wanneer we verkeerde energie doorlaten  

en onszelf bewust of onbewust beschikbaar stellen  

als een kanaal voor vervuilende energie. 

 

De lichtwerkers zouden er goed aan doen om veel bewuster te leren omgaan met energie en steeds 

bewuster keuzes te maken in welke energie je toe wil staan en welke energie niet. Je maakt hier 

iedere dag talloze keuzes in en beïnvloedt daarmee ons gezamenlijke energieveld, waarin de 

mensheid haar lessen leert.  

 

Naarmate de motieven van de mensheid beter worden,  

zal er ook betere energie stromen in het gezamenlijke energieveld. 
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In de komende periode zullen de maskers van de vertegenwoordigers van de donkere kant in de 

buitenwereld, ons gewone dagelijkse leven, steeds meer oplossen. De verloren Zielen die nog in 

incarnatie zijn, zullen daardoor steeds beter herkenbaar worden voor de mensen die hun innerlijke 

weten volgen.  

De meesters, die ooit zo volmaakt waren in hun uiterlijke manifestatie, zullen steeds meer fouten 

maken, als gevolg van de degeneratieprocessen die nu op hen worden toegepast, als onderdeel van 

het zwarte karma dat zij nu moeten dragen.  

 

Het karma van de meesters in incarnatie is  

dat zij steeds duidelijker zullen worden herkend. 

 

De mensheid heeft de meesters in de loop van de geschiedenis meestal niet goed kunnen herkennen 

maar daar komt nu verandering in. Dit is één van de dingen die is besloten tijdens de “Dag des 

Oordeels”.  

 

De “Dag des Oordeels”  

is één van de beste dingen die je als mens kunt meemaken,  

het betekent dat er compensatie komt  

voor al het onrecht dat je eerder is aangedaan. 

 

Als er niet zo’n “Dag des Oordeels” zou komen, dan zou het onrecht dat door de donkere kant in 

werking is gezet, nooit worden gecompenseerd, en zou deze groep tot in het oneindige door 

kunnen gaan met het overtreden van de wetten en de regels van ons evolutieproces. In zo’n 

evaluatieperiode, die in ons geval tien jaar heeft geduurd, wordt alles nog eens goed doorgekeken 

door een hogere partij, die vaststelt in hoeverre de wetten en de regels die zouden moeten gelden, 

eerlijk zijn toegepast, en die onmiddellijk compensatie toewijst aan mensen en hogere Zelven die 

benadeeld zijn.  

 

Compensatie bestaat vaak uit een kans die geboden wordt,  

bijvoorbeeld om een diepliggend trauma te genezen  

of diepgaande lessen te leren. 

 

De lichtwerkers zijn zich over het algemeen nauwelijks bewust waar hun eigen dieperliggende 

traumatische ervaringen liggen. Bij nagenoeg alle lichtwerkers liggen de grootste moeilijkheden in 

hun incarnatiereeks bij één of meerdere traumatische breuken met hun hogere Zelf. Dit betekent 

dat er in de loop van de geschiedenis één of meerdere levens zijn geweest waarin de verbinding 

tussen de mens in incarnatie en diens hogere Zelf, om welke reden dan ook, uit elkaar gescheurd 

is, met verschrikkelijke gevolgen voor beiden.  

Wanneer dit het geval is, zullen er in de komende jaren mogelijkheden komen om hieraan te 

werken, voor zover een lichtwerker dit zelf zou willen.  

 

Eén van de belangrijkste onderdelen van de intensieve periode van schoonmaken  

in de periode van drie jaar die nu gaande is vanaf januari 2023,  

is het schoonmaken van de verbinding met het hogere Zelf. 
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Er kunnen allerlei redenen zijn geweest waardoor deze verbinding gescheurd is, hoewel je samen 

met jouw hogere Zelf een hecht team vormde toen je naar de Aarde kwam, en aan deze missie 

begon. De verbinding met jouw hogere Zelf is een heilige verbinding en wanneer die is beschadigd 

dan veroorzaakt dit voor beiden grote moeilijkheden. In deze periode van intensieve schoonmaak 

is dit een terrein waarop heel veel verbetering mogelijk is, voor de mensen die hieraan zouden 

willen werken.  

Veel lichtwerkers zijn niet (meer) gewend om als team te werken, samen met het hogere Zelf. Ze 

volgen vooral hun eigen plannen, zonder zich al te veel te richten op wat hun hogere Zelf voor 

ogen heeft. Naarmate een lichtwerker zelf alles al heeft ingevuld in het dagelijkse leven, blijft er voor 

het hogere Zelf minder over om bij aan te sluiten. Er is dan geen wisselwerking meer maar de 

lichtwerker gaat in zo’n situatie volkomen z’n eigen weg, en hoopt misschien dat het hogere Zelf 

hierbij aan zou willen sluiten.  

Dit is niet het teamwerk dat het hogere Zelf voor ogen heeft!  

Samenwerken betekent luisteren naar elkaar en dit betekent in praktijk dat je dan de moeite neemt 

om te leren luisteren naar wat jouw hogere Zelf te zeggen zou kunnen hebben. Jouw hogere Zelf 

praat niet tegen jou maar maakt dingen duidelijk via het intuïtieve aanvoelen en het innerlijke weten. 

Wanneer jij jezelf leert om je te richten op dit innerlijke kompas, kun je steeds beter herkennen 

welke plannen en welke mogelijkheden jouw hogere Zelf heeft. Wanneer jij alles op eigen houtje al 

hebt ingevuld, heeft jouw hogere Zelf het nakijken en kan weinig meer doen.  

Als je werkelijk andere mensen wil gaan helpen in de komende periode, omdat je innerlijk voelt dat 

dit voor jou de juiste weg is, dan zou je er goed aan doen om je leven zodanig in te richten dat je 

daar voldoende ruimte voor hebt.  

Zolang je afhankelijk bent van geld dat je verwacht te krijgen van degene die je zegt te willen helpen, 

ben je niet goed voorbereid om anderen te kunnen helpen. Er zijn dan tegenstrijdige belangen, 

waardoor je in conflictsituaties komt met jouw innerlijke weten.  

De dingen die gezegd zouden moeten worden tijdens contact met jouw “klant”, zullen dan 

gemakkelijk achterwege blijven, uit vrees dat je anders jouw geld niet zult krijgen van diezelfde 

“klant”.  

Je maakt het dan onmogelijk om samen te werken met jouw hogere Zelf, je staat dan niet Vrij. Je 

hebt dan geen geschikte uitgangspositie om een gesprek aan te gaan met iemand die je zou willen 

helpen met diens spirituele ontwikkeling. 

 

In tijden van grote moeilijkheden,  

is er vooral duidelijkheid nodig. 

 

Het is belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Wanneer jouw inkomen afhankelijk is van 

wat andere mensen zouden moeten betalen voor hetgeen jij gaat zeggen of doen, dan zal het 

duidelijk zijn dat je dan niet meer Vrij staat, en veel dingen die langs zouden moeten komen 

achterwege blijven, in een poging de sfeer vooral maar “goed” te houden, waarschijnlijk in de hoop 

dat die ander je dan “aardig” zal blijven vinden.  

Dit is een doodlopende weg, je helpt mensen hier niet echt verder mee in hun spirituele 

ontwikkeling.  
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We leven in een periode van crisis op het spirituele vlak, zoals de mensheid waarschijnlijk nog niet 

eerder heeft meegemaakt, en het is daarom noodzakelijk dat er vooral meer duidelijkheid komt 

over waar we staan en hoe we het beste verder zouden kunnen werken met de mogelijkheden die 

er nu zijn.  

De lichtwerkers die vooral aardig gevonden willen worden en niet willen of kunnen aangeven wat 

er gaande is in een situatie waarin iemand die hulp zoekt terecht is gekomen, zijn ongeschikt om 

anderen te begeleiden met hun spirituele ontwikkeling. 

  

Het vraagt diepgaande Zelfkennis  

om voor jezelf vast te stellen  

in hoeverre je voldoende voorbereid bent  

om anderen werkelijk goed te kunnen helpen  

met hun spirituele ontwikkeling. 

 

Wanneer je je dit nooit hebt afgevraagd, is dit een signaal dat je niet de weg van Zelfkennis volgt, 

en niet goed bent voorbereid om anderen echt goed te kunnen begeleiden met hun spirituele 

ontwikkeling.  

We leven in een periode waarin al lang geleden is voorspeld dat er vele valse leraren zullen zijn en 

dat er nauwelijks nog een goed onderscheid kan worden gemaakt tussen Wijsheid en dwaasheid.  

Dit betekent in praktijk dat er binnen de grote groep lichtwerkers vele valse leraren zijn, die heel 

veel onjuiste kennis verspreiden, al dan niet door aansturing vanuit de donkere kant, die ingang 

heeft gekregen via een auralifter, waarmee vanuit het verre verleden ooit een intensieve 

samenwerking is aangegaan, vanuit een volkomen Vrije wil in zo’n vorig leven, dat zich mogelijk al 

duizenden jaren geleden heeft afgespeeld.  

De groep lichtwerkers is geneigd heel solidair te zijn naar elkaar toe, en heeft de grootste moeite 

om elkaar aan te spreken op gedrag waarvan je innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelt dat het niet 

goed is wat er gebeurt. Dit betekent dat verkeerd gedrag zoals het verspreiden van onjuiste kennis, 

wordt gedoogd binnen de lichtwerkers, met als gevolg dat het kwaliteitsniveau maar heel langzaam 

zal stijgen.  

Naarmate een lichtwerker in de binnenwereld duidelijker onderscheid kan maken tussen de 

verschillende energieën die voortdurend langskomen in de loop van de dag, en daar steeds bewuster 

keuzes in maakt, zal iemand dit ook steeds meer gaan toepassen in de buitenwereld, en daardoor 

steeds duidelijker keuzes maken welk gedrag je wel en niet gedoogt.  

Omgekeerd is het ook zo dat wanneer je in de groep lichtwerkers onderling allerlei gedrag gedoogt, 

waarvan je eigenlijk heel goed aanvoelt dat het niet juist is, dit iets zegt over hoe je in het leven staat 

en over hoe je met jouw eigen binnenwereld omgaat.  

 

Wanneer je in jouw buitenwereld onjuist gedrag gedoogt,  

en hier misschien zelfs in meegaat,  

zul je dit ook in jouw binnenwereld doen. 

 

De manier waarop de groep lichtwerkers nu omgaat met elkaar, betekent in praktijk dat onjuist 

gedrag lange tijd in stand kan blijven, en zegt daardoor veel over het onderhouden van allerlei 

onjuiste contacten met auralifters in de binnenwereld.  
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Wanneer je kiest voor pleasen en “pappen en nathouden” in de buitenwereld,  

zul je op dezelfde manier reageren op auralifters in de binnenwereld. 

 

Wanneer je vooral aardig wil zijn in de buitenwereld naar anderen toe, dan zul je diezelfde tactiek 

ook toepassen op auralifters waar je in de binnenwereld mee te maken hebt. Het zal duidelijk zijn 

dat je op die manier niet verder komt, en een gevangene blijft van de matrix, de gevangenis waarin 

we gezamenlijk terecht gekomen zijn.  

 

Veel lichtwerkers zuigen heel veel aandacht  

en zijn niet voedend.  

Wanneer je dit herkent in jezelf  

zou je er goed aan doen  

om zorgvuldig te onderzoeken wat er gaande is. 

 

Er is in onze generatie grote behoefte aan mensen die werkelijk voedend zijn. Dit zijn vaak mensen 

die in alle stilte en achter de schermen hun bijdrage leveren aan de processen waar anderen in 

terecht zijn gekomen.  

Een ander belangrijk thema is het Vrijlaten van anderen, hetgeen eenvoudig klinkt maar in praktijk 

vaak niet goed wordt herkend.  

Wanneer jij voor jezelf hebt vastgesteld dat je een lichtbrenger bent en dat het jouw missie is om 

de mensheid te hulp te komen, dan vertalen veel lichtwerkers dit in het visualiseren dat er grote 

hoeveelheden “licht en liefde” naar de mensheid stroomt.  

Wanneer je deze weg volgt, begeef je je op het gebied van magie en laat je anderen niet Vrij! 

 

Visualiseren is de weg van het ego, 

het is het willen uitoefenen van persoonlijke macht. 

Het hogere Zelf werkt niet op deze manier. 

 

Je raakt dan verzeild in de wereld van magie en het willen werken met de macht, om voor elkaar te 

krijgen wat jij voor ogen hebt. Je begeeft je daarmee op gevaarlijk terrein.  

Het hogere Zelf en de hogere goden die het goed met de mensheid vóór hebben, werken niet op 

die manier, bij hen gaat het om MOTIEVEN.  

De meeste lichtwerkers zijn zo gehersenspoeld door de donkere kant in de afgelopen duizenden 

jaren, dat ze diens manier van werken hebben overgenomen. In onze generatie visualiseren de 

lichtwerkers alles wat hun hartje begeert, en juist in deze begeerte schuilt het gevaar.  

De Boeddha maakte ooit duidelijk dat wanneer je allerlei dingen wil hebben die helemaal niet nodig 

zijn, hetgeen een omschrijving is van begeerte, hebzucht, er dan onvermijdelijk moeilijkheden 

ontstaan, die eigenlijk helemaal niet nodig zijn en gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden 

door goed te letten op je eigen motieven. Het zorgvuldig letten op je eigen motieven betekent het 

volgen van de weg van Zelfkennis. Wanneer je eerlijk kijkt naar de achterliggende redenen waarom 

je iets wil visualiseren, dan kom je vroeg of laat tot de conclusie dat dit te maken heeft met de 

neiging van het ego om diens plannen door te drukken, tegen beter weten in.  



22 

Voor veel lichtwerkers kinkt het logisch om te visualiseren dat er “licht en liefde” naar iemand of 

naar een groep toestroomt, maar dit is niet de manier waarop ons leerproces werkt!  

Ieder zal zelf in zo veel mogelijk Vrijheid eigen keuzes moeten maken, in talloze keuzemomenten 

in het dagelijkse leven. Wanneer je dit bij wil sturen door “licht en liefde” te visualiseren, dan 

beïnvloed je daarmee het energieveld van die ander, waarschijnlijk in de veronderstelling dat de 

situatie daar beter van wordt, maar dat is nog maar helemaal de vraag.  

 

De Witte Broederschap heeft een ritueel ingesteld  

waarin alle mensen die dat willen  

via “De grote aanroep” kunnen inloggen op de energie  

die aan deze machtige groep is verbonden. 

 

Deze groep beschouwt deze energie als “licht en liefde” maar onderdeel van deze energie is een 

sterke magische en hypnotische component, waardoor je gemakkelijk een citroen voor een appel 

kunt aanzien, zonder dat je dit goed in de gaten hebt.  

De Witte Broederschap leert mensen aan om zich open te stellen voor deze verdovende energie, 

en dit te verspreiden naar de hele mensheid. Dit is de energie van de god van de Bijbel, degene die 

nu overgaat naar de donkere kant. Dit is de Christus-energie.  

 

Wanneer je “licht en liefde” visualiseert  

vanuit een sterke verbinding met de meesters uit vorige levens,  

dan werk je mee met de verspreiding van deze hypnotiserende energie,  

ook als je “De grote aanroep” niet gebruikt  

of misschien niet weet dat deze meditatievorm bestaat. 

 

In praktijk betekent dit dat alle lichtwerkers die visualiseren dat er “licht en liefde” stroomt naar de 

mensheid, werken in het verlengde van de Witte Broederschap en de heer der wereld, de god van 

de Bijbel, ook al zijn ze zich niet bewust van hun eigen verbindingen met een meester en ook al 

gaan ze nooit naar een kerk.  

De meesters hebben in de loop van vele duizenden jaren vele lichtwerkers gerekruteerd en 

opgenomen in hun gelederen, vaak onder valse voorwendsels, waarin hun veel macht werd beloofd. 

Veel lichtwerkers zullen daardoor automatisch geneigd zijn deze aangeleerde gewoontes uit vorige 

levens, te herhalen, en nu opnieuw bij te dragen aan het verspreiden van “licht en liefde”, zoals hen 

dat is ingeprent in vorige levens. Veel lichtwerkers reageren alsof ze onder hypnose zijn, en in feite 

is dit precies wat er gaande is.  

Met juiste kennis en een goed onderscheidingsvermogen, kun je hier een tegenwicht aan bieden en 

de hele situatie diepgaand onderzoeken, wanneer je aanvoelt in de diepte van jouw hart dat dit in 

jouw situatie nodig is.  

Nagenoeg alle lichtwerkers hebben hele persoonlijke verbindingen met de meesters, die zijn 

aangelegd in vele voorgaande levens, en daarna vaak regelmatig zijn bevestigd in verscheidene 

andere levens.  

Lichtwerkers die het idee hebben,  

dat zij geen enkel raakvlak (meer) hebben met de meesters,  

mogen er gerust vanuit gaan  

dat ze zichzelf nog niet zo goed hebben leren kennen. 
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In deze periode van drie jaar, zijn er hele mooie mogelijkheden om jouw eigen raakvlakken met de 

meesters op te sporen, en je daar zo veel mogelijk van los te maken. Daarna zijn deze mogelijkheden 

aanzienlijk minder gunstig.  

Naarmate het contrast groter is, is de mogelijkheid voor herkenning eveneens groter. Dit is onze 

situatie in deze periode van drie jaar intensief schoonmaken. Na drie jaar zijn de meesters 

overgegaan naar de donkere kant, en kunnen ze veel minder doen. Misschien heb je het idee dat 

dit heel gunstig is maar daardoor zal hun invloed veel subtieler aanwezig zijn, en is de herkenning 

veel moeilijker.  

Juist in de periode van drie jaar intensief schoonmaken, is onze uitgangspositie om de invloed van 

de meesters te herkennen, zo gunstig mogelijk, zodat we voluit de gelegenheid hebben om ons 

daarvan los te maken, voor zover je dit zou willen.  

 

Nadat deze periode van drie jaar is geëindigd, 

zullen de meesters niet meer in incarnatie zijn. 

 

Dit betekent dat ook Dzjengis Khan, de meester die nu in Oost-Europa oorlog heeft ontketend, 

waarbij hij zijn eigen volk aanpraat dat hij dit in werking heeft gezet om anderen “te redden”, na 

deze periode van drie jaar, niet meer in incarnatie zal zijn. In de loop van deze periode zal ook zijn 

masker steeds meer uiteen gaan vallen, en zal steeds duidelijker worden welke motieven er al die 

tijd achter zijn masker schuilgingen.  

De donkere kant is bekend om het ontnemen van Vrijheid en het zorgvuldig proberen te 

camoufleren van de eigen aanwezigheid. Met andere woorden kennis over de donkere kant is 

schaars.  

Merkwaardig genoeg zijn dit precies twee eigenschappen die verbonden zijn aan wat onze 

sterrenkundigen “zwarte gaten” noemen. Van “zwarte gaten” is bekend dat zij alles in zich 

opzuigen, en dat naarmate je daar dichterbij komt deze trekkracht steeds groter wordt.  

Met andere woorden naarmate je dichter bij een “zwart gat” in de buurt komt, verdampt je Vrijheid 

om een andere richting te kiezen. Het bewustzijn dat werkzaam is via zo’n “zwart gat”, ontneemt 

je alle Vrijheid en zuigt je daarin op. Dit is een overduidelijk kenmerk van de donkere kant.  

 

“Zwarte gaten”, 

zoals Sagittarius A,  

in het centrum van ons melkwegstelsel,  

en M87, 

zijn poorten naar de donkere kant. 

 

Een ander kenmerk van zo’n “zwart gat” is dat alles aan informatie schijnbaar verdwijnt, het is 

voor ons als mensen niet meer toegankelijk. Ook dit is een kenmerk van de donkere kant, je weet 

niet precies waar je aan toe bent, de informatie is niet meer Vrij beschikbaar.  

Met andere woorden het bewustzijn dat verbonden is aan zo’n “zwart gat”, zorgt ervoor dat wij dit 

als mensen niet goed kunnen waarnemen. Vanuit onze invalshoek kunnen we dit niet goed zien.  
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De meesters in incarnatie zijn op kleine schaal eveneens “zwarte gaten”,  

ze hebben een sterke aanzuigende werking,  

en naarmate je dichter bij hen in de buurt komt,  

wordt je jouw Vrijheid steeds meer afgenomen. 

 

De meesters hebben bovendien een merkwaardige relatie met informatie, ook al wordt dit door de 

lichtwerkers vaak nog niet goed herkend. Ik heb in de afgelopen jaren geprobeerd duidelijk te 

maken dat de meesters allerlei fundamentele stukken informatie over de geschiedenis van de 

mensheid eenvoudig hebben uitgewist, hebben vernietigd, en hebben vervormd. Dit is een 

merkwaardige overeenkomst met de werkzaamheid van een “zwart gat”, waarin ook alle informatie 

eenvoudig verdwijnt.  

We mogen er bovendien gerust vanuit gaan dat er ooit een intensieve wisselwerking is geweest 

tussen Sirius, de thuisbasis van de Witte Broederschap, en onze ongelukkige planeet, die op de 

nominatie stond om omgevormd te worden tot een klaslokaal voor de donkere kant. Ooit in het 

verre verleden waren er directe stoffelijke contacten tussen bewoners van Sirius en de mensheid 

op Aarde.  

Wanneer je je afvraagt waar buitenaards leven dan precies vandaan zou moeten komen, als zoiets 

dan zou bestaan, dan is het antwoord op deze vraag in feite heel eenvoudig. De piramides in Egypte 

en op andere plaatsen, waren ingericht om te dienen als ontmoetingsplaatsen voor bewoners van 

Sirius, die daar, en op andere “heilige” plaatsen, hun landingsbanen hadden. 

Het zal ook duidelijk zijn dat er dan in de buurt van Sirius ongetwijfeld ook een flink “zwart gat” 

is, waar een groot donker bewustzijn zich achter verschuilt, en waarvan Sirius een zichtbaar 

voorportaal is, ingericht voor de communicatie met onze werelden.  

De mensheid weet tot nog toe nauwelijks iets over deze onderwerpen, maar door de aanpassingen 

in ons evolutieproces, komt hier nu veel meer ruimte voor.  

Tijdens de zomerzonnewende, gaat symbolisch het grote hekwerk verder open, dat lange tijd 

gesloten is geweest, waardoor de interactie tussen de mensheid en de hogere goden die het goed 

met de mensheid vóór hebben, weer groter kan worden, voor zover iemand dit zou willen. Het 

reageren op deze instroom kan zich manifesteren in het steeds bewuster kiezen voor handelen 

vanuit motieven die aansluiten bij het innerlijke weten en het tot stoppen brengen van de 

doorstroom van energie die botst met het innerlijke weten, zoals boosheid, haat, wraak, jaloezie en 

lust.  

Wanneer steeds meer lichtwerkers ervoor kiezen om bewust de weg te volgen van het zo veel 

mogelijk leven vanuit motieven die aansluiten bij het innerlijke weten, kunnen de hogere goden 

langs die weg hun heilzame energie toevoegen.  

De hogere goden werken niet via het visualiseren van energie, maar voegen hun energie toe wanneer 

de motieven van de mensheid juist zijn, en in overeenstemming zijn met hun innerlijke kompas, 

dat ieder van ons mee heeft gekregen toen de reis naar de Aarde begon.  

Er is nu veel meer ruimte om te leven in overeenstemming met dit innerlijke kompas, en wanneer 

steeds meer lichtwerkers dit gaan doen in de komende jaren, dan kunnen de hogere goden die het 

goed met ons vóór hebben langs deze kanalen hun heilzame energie toevoegen aan de mensheid.  

Dat is de manier waarop de hogere goden werken aan het verbeteren van de situatie op onze Aarde. 

Aan de ene kant doen we dit zelf en tegelijkertijd helpen zij mee, wanneer wij het juiste pad volgen.  
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Wij kunnen deze energie niet op eigen kracht verspreiden, daar is een samenwerking voor nodig 

met de hogere goden, want alleen zij kunnen beschikken over deze energie.  

Omgekeerd kunnen de hogere goden deze heilzame energie niet zomaar uitgieten over de 

mensheid, in de hoop dat het daardoor beter zal worden. Dit zou niet werken, omdat de mensheid 

in z’n algemeenheid nog niet voldoende is voorbereid om deze heilzame energie in het hartcentrum 

te kunnen ontvangen.  

De lichtwerkers en de hogere goden kunnen leren samenwerken bij het verspreiden van 

bijvoorbeeld Genegenheid in onze samenleving, wanneer de lichtwerkers zich er beter van bewust 

zijn hoe de hogere goden werken en wat wij als mensen zouden kunnen doen om ons open te 

stellen als kanaal voor deze heilzame energie.  

Het worden van een kanaal voor Genegenheid heeft niets te maken met het visualiseren hiervan, 

dat is de weg van magie. Je kunt een kanaal worden voor Genegenheid wanneer je jouw eigen 

huiswerk geduldig op je neemt dat zich aandient van binnenuit in de diepte van jouw hart, en steeds 

bewuster kiest voor motieven die in overeenstemming zijn met jouw eigen innerlijke weten, waarbij 

je andere energiestromen steeds bewuster afwijst en hierin hele duidelijke keuzes maakt.  

 

In de komende jaren zal de Boeddha een begin maken  

met de opbouw van een nieuw netwerk van Genegenheid,  

dat er ooit in het verre verleden al eens eerder is geweest  

binnen de groep Zieneressen. 

 

Dit netwerk zal heel klein beginnen maar kan zich in de komende jaren steeds verder uitbreiden, 

zodat er langs dit kanaal steeds meer heilzame energie kan stromen naar de groep lichtwerkers als 

geheel.  

De mensen met een verstopt hartcentrum, zullen hier waarschijnlijk niet zo veel mee kunnen doen, 

maar de lichtwerkers die hun eigen huiswerk op zich hebben genomen, kunnen daardoor ook deze 

heilzame energie steeds beter ontvangen, en benutten om moeilijke stukken huiswerk op zich te 

nemen die anders zouden zijn blijven liggen.  

De energie van Genegenheid is waar de lichtwerkers nu het meest behoefte aan hebben, en dat is 

de reden dat er intensief wordt gewerkt aan de opbouw van een nieuw netwerk van kanalen voor 

deze genezende energie. Dit gebeurt zowel op het gebied van de Zielen, de hogere Zelven, als op 

het gebied waar de mensen in incarnatie zijn wanneer hun lichaam in slaapmodus is, als in het 

gewone dagelijkse leven.  

De energie van Genegenheid is nodig voor herstelprocessen maar ook voor leerprocessen. Dit is 

buitengewoon kostbare energie, die van nature vooral het domein is van de Zieneressen. Vóórdat 

het zover is dat de Zieneressen deze nobele missie weer op zich kunnen nemen, is er een goed 

onderscheidingsvermogen nodig en een open hartcentrum. In praktijk betekent dit dat de 

Zieneressen die zich hiervoor in willen zetten veel ruimte nodig zullen hebben om oude wonden 

schoon te laten bloeden, en betere ervaringen op te doen met het menszijn.  

Vanuit de samenwerking met het hogere Zelf, kan een Zieneres in incarnatie veel op eigen kracht 

doen om te herstellen en zich de noodzakelijke lessen eigen te maken, en wanneer er specifieke 

hulp nodig is kun je in diepe meditatie vaak aanvoelen bij wie van de eigen groep je het beste terecht 

zou kunnen.  
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Genegenheid is ook de sleutel bij het op gang brengen van de ki kracht, ons erfrecht, dat ons door 

de god van de Bijbel is afgenomen, hetgeen in dit merkwaardige boek is beschreven als het 

verdrijven uit het paradijs.  

We leven nu in een periode waarin deze paradijselijke toestand weer kan worden hersteld, als eerste 

bij de Zieneressen die voldoende zijn gevorderd met hun eigen spirituele huiswerk en al voldoende 

ervaring hebben opgedaan met Genegenheid.  

 

Zonder Genegenheid  

kan de ki kracht niet stromen. 

 

Er zijn allerlei valse leraren die in onze generatie beweren dat zij de ki kracht op gang kunnen 

brengen, vaak enkel en alleen door de één of andere cursus die ze aanbieden. Maar een aanbieder 

van dergelijke cursussen kan zoiets nooit beloven, omdat het stromen van de ki kracht een 

aangelegenheid is tussen de persoon in incarnatie en diens hogere Zelf. Wanneer dit team 

voldoende is gevorderd, als team, dan zal de ki kracht weer gaan stromen zoals dat ooit in het verre 

verleden zo is geweest, vóórdat wij uit onze paradijselijke toestand zijn verbannen, en het kunnen 

werken met de ki kracht vanuit het bekken ons is afgenomen door de god van de Bijbel.  

Een cursusleider heeft geen enkele invloed op dit teamwerk van hoger Zelf en mens in incarnatie, 

en kan daarom dergelijke beloftes niet waarmaken. Mocht je een dergelijke aanbieder van cursussen 

tegenkomen, dan zou je er goed aan doen zo iemand niet te vertrouwen en zo iemand niet te geloven. 

Je mag er dan bovendien vanuit gaan dat zo iemand niet samenwerkt met diens hogere Zelf. Je 

hebt dan te maken met een valse leraar, één van de vele die er in onze generatie aanwezig zijn, te 

midden van de groep lichtwerkers.  

Het is belangrijk te weten dat dergelijke praktijken gaande zijn, en je ogen hier niet voor te sluiten. 

Zolang een lichtwerker geen goed onderscheid kan maken tussen Genegenheid en allerlei imitaties 

van deze heilzame energie, zal de ki kracht niet op gang komen. Er is eerst een goed 

onderscheidingsvermogen nodig tussen Genegenheid en bijvoorbeeld de Christus-energie, de 

energie waar de meesters van de Witte Broederschap mee werken, vóórdat je voldoende bent 

voorbereid om de ki kracht te kunnen ontwikkelen, die vanuit het bekken jouw hele energieveld 

kan voeden, als een soort van extra laagje dat je dan voelt, om je hele stoffelijke lichaam heen.  

Er zijn al enkele Zieneressen in incarnatie bij wie dit weer op gang gekomen is, en daarmee is 

aangetoond wat er ook voor anderen mogelijk is, die bereid zijn dezelfde weg te volgen.  

Het ontwikkelen van Genegenheid is niet een kwestie van veel visualiseren maar heeft te maken 

met het geduldig op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk, dat zich aandient in jouw 

hartcentrum. Wanneer je deze weg volgt, zal de wisselwerking met jouw hogere Zelf sterker 

worden, en wordt je van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker gemaakt, hoe jij jezelf beter 

geschikt zou kunnen maken om te dienen als een kanaal voor Genegenheid.  

Wanneer dit de weg is die je wil volgen, dan zijn er nu hele mooie mogelijkheden om hieraan te 

werken.  

*** 
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Auralifters, een ongemakkelijke Waarheid 

Wanneer je werkzaam bent op het brede werkterrein van de geestelijke gezondheidszorg, is het van belang een juiste 

diagnose te kunnen stellen van de situatie waarin een hulpzoekende terecht is gekomen. Veel problemen die 

hulpzoekenden ervaren, worden veroorzaakt door één of meerdere auralifters, gewoonlijk zonder dat dit wordt 

herkend. Het overgrote deel van de behandelaren schrikt ervoor terug om de aanwezigheid van een auralifter onder 

ogen te zien, en heeft nauwelijks voldoende kennis en vaardigheden in huis om de aanwezigheid van een auralifter 

met zekerheid te kunnen vaststellen.  

Maar wanneer er geen juiste diagnose wordt gesteld, zal de behandelaar meestal weinig kunnen betekenen voor degene 

die hulp zoekt.  

De schadelijke werkzaamheid van een auralifter is in heel veel situaties de drijvende kracht achter allerlei problemen 

waar een hulpzoekende mee te maken kan krijgen. Het is daarom belangrijk dat alle behandelaren die werkzaam 

zijn in de geestelijke gezondheidszorg, nog eens goed naar hun eigen mens- en wereldbeeld kijken, en zich afvragen in 

hoeverre ze ruimte willen geven aan het bestaan van zoiets als auralifters. 

 

Wat is een auralifter? 

Een auralifter is een fijnstoffelijke aanwezigheid in het energieveld van een mens in incarnatie. Zo’n 

entiteit kan invloed uitoefenen op de persoon in wiens energieveld zo’n auralifter aanwezig is. Deze 

invloed kan sterk variëren, van gering tot zeer krachtig, waarbij zo’n indringer het hele dagelijkse 

leven van iemand in sterke mate beïnvloedt, vaak zonder dat iemand zich hier in eerste instantie 

van bewust is.  

 

Hoe herken je een auralifter? 

Wanneer een auralifter aanwezig is, doe je dingen en zeg je dingen, die je eigenlijk niet wil, maar die 

dan toch gebeuren, en waar je wel verantwoordelijk voor bent, ook al was je dit niet van plan, en 

ook al heb je dit niet gewild. Je kunt daardoor niet goed jezelf zijn, je kunt dan niet alles doen zoals 

je dat eigenlijk zou willen doen, vanuit jouw eigen normen en waarden.  

De herkenning dat dit gaande is in jouw eigen binnenwereld, is voor iedereen die dit meemaakt 

heel bedreigend. Voor de meeste mensen is dit zelfs zó bedreigend, dat ze hier het liefst niet mee 

bezig willen zijn, maar dat helpt niet om de situatie te verbeteren. Er is moed nodig om onder ogen 

te zien dat er zich in jouw binnenwereld misschien een auralifter zou kunnen bevinden.  

Er zijn verschillende herkenningspunten om de invloed van een auralifter op te sporen. Het 

belangrijkste is het goed afstemmen op jouw eigen innerlijke weten en intuïtief proberen aan te 

voelen wat er speelt in een specifieke situatie.  

In het algemeen kun je auralifters herkennen aan een voortdurende onrust die er dan is, vaak 

vergezeld van veelvuldige woede-uitbarstingen en het idee dat er in de buitenwereld allerlei mensen 

zijn die zich tegen jou hebben gekeerd, waardoor er vaak gevoelens zijn van een hoge mate van 

onveiligheid, in situaties waarin dit feitelijk niet het geval is. Met andere woorden er is dan een groot 

verschil tussen de feitelijke situatie en de situatie zoals iemand die ervaart in de binnenwereld.  

Auralifters veroorzaken ook vaak gevoelens van angst, zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak 

voor is.  
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Ze veroorzaken gedrag dat niet is wat je zelf zou willen maar waar je in de loop van de tijd aan went 

en vaak beschouwt alsof het jouw eigen keuzes en jouw eigen gewoontes zijn, hoewel dat eigenlijk 

niet zo is. Met andere woorden auralifters veroorzaken gedrag waarin je niet jezelf bent maar waar 

je uiteindelijk aan kunt gaan wennen en daardoor dit kunt beschouwen als jezelf, totdat je er 

langzaam achter begint te komen dat sommige gedragingen eigenlijk helemaal niet bij jou horen, 

maar worden veroorzaakt door de invloed van zo’n stoorzender.  

Veel auralifters zijn kwetsend in hun communicatie en veroorzaken daardoor voortdurend irritaties 

en schade bij omstanders.  

Mensen die lastig worden gevallen door auralifters zijn vaak moeilijk in de omgang, omdat hun 

gedrag wordt beïnvloed door deze stoorzenders, op zo’n manier dat je daardoor uiteindelijk in een 

geestelijk isolement terechtkomt, zoals dat vaak gebeurt bij borderline bijvoorbeeld. In veel gevallen 

wordt de schade die in zo’n situatie ontstaat, veroorzaakt door een auralifter.  

Wanneer er sprake is van een sterke negatieve aanwezigheid, manifesteren zich steeds schadelijker 

patronen, zoals niet meer goed eten en drinken, niet meer goed voor jezelf zorgen, overmatig 

gebruik van alcohol en verdovende middelen, het jezelf kwellen op allerlei manieren en soms jezelf 

fysiek pijn doen (automutilatie). Wanneer deze invloed nog vernietigender wordt, manifesteert zich 

de neiging om jezelf iets aan te doen en zelfmoord te plegen.  

Wanneer er aanwezigheid is van een auralifter, is er vaak sprake van de één of andere vorm van 

dwang en onderdrukking, een soort van opleggen van extreme eisen aan jezelf, waarbij 

Genegenheid heel ver weg is.  

Als je kijkt naar snel boos worden, stemmingswisselingen, zoals bij borderline bijvoorbeeld, dan 

wordt dit vaak veroorzaakt door de invloed van een auralifter, die dan zodanig groot is geworden 

dat iemand die invloed even niet meer kan remmen. Het innerlijke evenwicht is dan verschoven in 

het voordeel van de auralifter, die dan tijdelijk even heel veel invloed uit kan oefenen.  

In normale situaties glijdt dit evenwicht vanzelf wel weer terug, naar een fase waarin de persoon 

zelf de eigen gedragingen weer beter onder controle heeft.  

Wanneer een auralifter extreem veel invloed kan uitoefenen, heel sterk is en heel kwaadaardig is, 

dan kom je uiteindelijk uit in de gradatie die we “bezetenheid” noemen. Dit is het eindpunt van 

een spectrum, van allerlei gradaties van invloed die een auralifter op iemand kan uitoefenen.  

Dit terrein is nog grotendeels onontwikkeld, omdat veel behandelaren hier liever met een grote 

boog omheen lopen. Het is onaangenaam terrein maar juist hier is heel veel winst te halen, omdat 

er zo veel mensen zijn die hiermee te maken hebben, terwijl dit niet wordt besproken. Er is een 

schrijnend gebrek aan juiste kennis op dit gebied.  

Sommige mensen ervaren soms een innerlijke “drive” die ze beschrijven als “aanstaan”. Dit is 

gewoonlijk de invloed van een auralifter die dan het stuur overneemt. Wanneer je dit herkent, is 

het van belang je te realiseren dat je vaak een KEUZE hebt, of je hierin mee wil gaan of dat je je 

hiertegen wil verzetten.  

Wanneer iemand goed is afgestemd op het innerlijke weten in de diepte van het hartcentrum in het 

midden van de borstkas, dan zal er steeds meer innerlijke rust zijn, ook als de omstandigheden 

misschien “heftig” zijn. Deze innerlijke rust is een belangrijk ijkpunt voor hoe de situatie in jouw 

binnenwereld eigenlijk zou moeten zijn.  
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Wanneer je alles aan impulsen volgt die je opvangt in jouw binnenwereld, dan zul je vaak reageren 

op wat een auralifter jou wil laten doen. Het is daarom raadzaam niet zomaar alles aan impulsen 

achterna te gaan, in de veronderstelling dat het dan wel goed zal zijn. Het is belangrijk ZELF je 

keuzes te maken, en hier heel bewust mee om te gaan. Het volgen van allerlei impulsen vanuit een 

onbekende bron, is geen goed idee.  

Wanneer er een sterke auralifter werkzaam is in iemands energieveld, dan is zo iemand in staat om 

heel veel mensen naar zich toe te trekken, zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. In praktijk 

betekent dit dat daar waar grote aantallen mensen naar toe worden gezogen, altijd één of meerdere 

auralifters actief zijn. Zo’n auralifter werkt dan als een magneet, waar veel mensen op af komen die 

hier vatbaar voor zijn.  

 

Hoe krijgt een auralifter toegang tot jouw energieveld? 

In de fijnstoffelijke werelden wemelt het van de aanwezigheid van allerlei wezentjes zonder lichaam 

zoals wij dat hebben gekregen. Deze wezentjes hebben hun eigen ontwikkelingslijn en kunnen niet 

zomaar alles met mensen in incarnatie doen. Er zijn wetten en regels in ons evolutieproces die 

bepalen wat wel en niet is toegestaan.  

Wanneer er nu een auralifter aanwezig is in iemands leven, dan is dat nagenoeg altijd een gevolg 

van toestemming die hiervoor is gegeven in een vorig leven, waarin iemand om wat voor reden dan 

ook, goedkeuring gaf aan een aanwezigheid die nu misschien veel moeilijkheden veroorzaakt en 

waar iemand nu misschien graag weer vanaf wil.  

Vanuit ons evolutieproces beschouwd, is een auralifter nagenoeg altijd aanwezig MET 

toestemming van de betrokkene, ook al is die toestemming misschien al vele duizenden jaren 

geleden gegeven in een vorig leven.  

Vanuit de spelregels van ons evolutieproces is zoiets toegestaan, dit is eenvoudig te zien als 

onderdeel van ons leerproces, waarin wij in de loop van duizenden jaren steeds beter leren hoe 

deze dingen werken in de wereld waarin wij terecht zijn gekomen.  

Wanneer je ooit in vorige levens hebt gevraagd om bescherming aan de één of andere hogere 

macht, en je hebt dit bekrachtigd in het één of andere donkere ritueel, dan is dit vaak al een ingang 

voor een auralifter, die jou dan “beschermt” door diens aanwezigheid, waar je dan zelf om hebt 

gevraagd. Je komt daardoor vast te zitten in de webben van de kracht die je ooit om bescherming 

hebt gevraagd. Die gaat dan steeds meer jouw dagelijkse leven besturen.  

Je zou er goed aan doen nooit meer om bescherming te vragen aan de fijnstoffelijke werelden, hoe 

verleidelijk dit misschien in eerste instantie ook klinkt en hoe onveilig jij je misschien ook voelt in 

onze samenleving. Door die weg toch in te gaan, tegen beter weten in, verlies je steeds meer jouw 

innerlijke Vrijheid.  

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, zal altijd proberen jou zo goed mogelijk te begeleiden, binnen de 

mogelijkheden die daarvoor zijn, zonder jou te verstikken zoals een auralifter dat doet. Zo’n 

stoorzender probeert het vaak ook onmogelijk te maken dat jij jouw lessen goed zou kunnen leren. 

Jouw hogere deel zal proberen jouw weerbaarheid te vergroten, in plaats van afhankelijk te blijven 

van de “bescherming” die je vanuit de fijnstoffelijke werelden zou kunnen vragen.  
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Je hoeft jouw Ziel, jouw hogere Zelf, niet om bescherming te vragen, die zal daar zo goed mogelijk 

voor proberen te zorgen zonder dat jij hier om vraagt. Maar jouw hogere Zelf kan jou niet 

behoeden voor gevolgen van dingen die je vanuit jouw eigen verleden zelf vanuit vrije wil in werking 

hebt gezet.  

Wanneer je contact zoekt met allerlei hoge krachten om bescherming te vragen, krijg je ALTIJD 

te maken met de donkere kant. Je krijgt dan altijd te maken met de invloed van een auralifter, die je 

dan eigenlijk te hulp hebt gevraagd en daardoor toegang hebt gegeven tot jouw energieveld.  

Ook in onze generatie zijn er talloze mensen die nog steeds bescherming zoeken bij aartsengelen 

bijvoorbeeld. Al deze mensen zetten de deur wagenwijd open voor zo’n auralifter, want dat is wat 

je dan doet. Je raakt jouw innerlijke Vrijheid daardoor steeds meer kwijt. 

Wanneer je in een vorig leven bewust contact hebt gezocht met krachten die jou macht beloofden 

of die jij destijds hebt ingeschakeld om bijvoorbeeld tegenstanders uit de weg te ruimen of een 

andere “gunst” gedaan te krijgen, dan zul je daarna te maken krijgen met de invloed van een 

auralifter, en niet alleen in het leven waarin je de gunst hebt gevraagd maar ook in de levens daarna.  

Wanneer je bijvoorbeeld ooit in het oude Egypte als priesteres hebt gediend en je open hebt gesteld 

voor de directe samenwerking met een godin, dan zit je daar meestal ook in volgende levens aan 

vast, en is er nog steeds invloed van zo’n kracht. Dit kan zelfs doorlopen tot in het leven dat je nu 

hebt. Zo’n donkere godin, komt dan terug als een auralifter.  

Wanneer je kiest voor de ervaringen van pendelen en “glaasje draaien”, is de kans heel groot dat je 

te maken krijgt met een auralifter, waar je dan zelf contact mee hebt gezocht. Deze invloed is er 

niet alleen tijdens het pendelen en het glaasje draaien maar de invloed van zo’n entiteit is er ook 

gedurende de rest van de tijd, en beïnvloedt jouw hele dagelijkse leven, in al z’n aspecten.  

Wanneer jij je openstelt voor hallucinerende middelen zoals dat bij de indianen gebruikelijk was, 

zet je daarmee de deur open voor een auralifter, die op deze manier heel gemakkelijk jouw 

energieveld binnen kan komen. Je zou er goed aan doen geen hallucinerende middelen meer te 

gebruiken, hoewel er tegenwoordig nog steeds mensen zijn die dit een “medicijn” noemen. 

Wanneer je jouw eigen intuïtief aanvoelen volgt, zou je aanvoelen dat je deze weg beter niet in kunt 

gaan. Het zal je geen inzicht brengen zoals vaak ten onrechte wordt beloofd maar het brengt je 

slechts verwarring, zoals in een slechte droom.  

Inzicht krijg je van binnenuit en van bovenaf door jouw Ziel, jouw hogere Zelf, die meer inzicht 

zal geven naarmate jij jouw innerlijke weten beter probeert te volgen. Het gebruik van 

hallucinerende middelen is een ernstige hindernis in deze heilige samenwerking tussen een mens in 

incarnatie en diens hogere deel.  

Juist een auralifter zal mensen proberen aan te sporen toch hallucinerende middelen te gebruiken, 

tegen beter weten in.  

 

Hoe kom je weer los van zo’n auralifter? 

Wanneer een auralifter aanwezig is in jouw energieveld, doordat jij daar zelf om hebt gevraagd in 

een vorig leven, bijvoorbeeld in het oude Egypte, dan heeft zo’n entiteit “rechten” gekregen, 

gebaseerd op de vrije wil van degene die daar om heeft gevraagd.  
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Stel dat je ooit een hogepriesteres bent geweest in het oude Egypte, en je kreeg allerlei vermogens 

van een godin, waar je misschien gretig gebruik van hebt gemaakt om indruk te maken op vele 

priesteressen die je onder je had staan, dan heeft zo’n godin veel “rechten”. 

Wanneer zo’n godin allerlei gunsten aan jou heeft verleend, bijvoorbeeld het kunnen zien van aura’s 

en chakra’s of het uitschakelen van tegenstanders op afstand, dan worden die rechten steeds groter. 

Als dit in verscheidene latere levens steeds opnieuw is bevestigd, in een intensieve samenwerking 

gebaseerd op de macht van zo’n godin, dan is deze samenwerking sterk verankerd en zijn de rechten 

van zo’n godin groot.  

Dit betekent dat zo’n stoorzender dan heel veel invloed uit kan oefenen in iemands hele dagelijkse 

leven. Zo iemand zal dan niet zichzelf zijn en in de diepte van het hart een intense leegte ervaren, 

ook al wordt dit naar buiten toe misschien luidkeels overschreeuwd.  

Wanneer een auralifter heel veel rechten heeft, dan kom je hier niet zo gemakkelijk weer vanaf. 

Een godin die al deze rechten heeft, zal iemand die op die manier in haar webben terecht is 

gekomen, niet zomaar weer laten gaan.  

Sommige paragnosten beweren dat zij zo’n probleem met één enkele sessie even zouden kunnen 

fixen, maar dat is een illusie. Wanneer er vanuit vrije wil een samenwerkingsverband is aangegaan 

met bijvoorbeeld een donkere godin, dat al enkele duizenden jaren gaande is, dan is het een illusie 

om te verwachten dat zoiets zomaar door een paragnost in een uurtje kan worden hersteld. Dat is 

niet de manier waarop ons evolutieproces werkt, ook al willen mensen graag horen dat er iemand is 

die dit snel even kan oplossen.  

 

In praktijk is er geen gemakkelijke manier om van een auralifter af te komen,  

DAT is de realiteit. 

 

Sommige paragnosten beweren dat zij een auralifter “naar het licht brengen”, maar ook dit is een 

illusie. Een auralifter, iemand van de donkere kant, heeft rechten om invloed op jou uit te oefenen 

en zal die niet zomaar opgeven. Een auralifter heeft er geen enkel belang bij “naar het licht te gaan”, 

wat een paragnost jou ook probeert aan te praten.  

Een paragnost is niet in de positie om de invloed van bijvoorbeeld een donkere godin op een 

priesteres uit het oude Egypte zomaar even ongedaan te maken. Dat is niet de manier waarop ons 

evolutieproces werkt, wat zo’n paragnost misschien ook meent te kunnen beweren.  

De basis van ons leerproces is de vrije wil, en wanneer je vanuit vrije wil de weg ingaat van het 

kiezen voor status, positie en macht, door een samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd aan te 

gaan met een donkere godin, dan is dit misschien een leerzame ervaring in het ontwikkelingsproces, 

waarin iemand uiteindelijk kan leren dat je deze weg beter niet kunt volgen, maar wanneer je deze 

weg toch hebt gekozen, tegen beter weten in, en deze weg gedurende duizenden jaren hebt gevolgd, 

dan is er geen gemakkelijke en snelle uitweg uit de moeilijkheden die daar het gevolg van zijn.  

Je zult dan gedurende een lange periode moeten vechten tegen de invloed van zo’n auralifter en 

moeten proberen je hier zo goed mogelijk staande in te houden.  

Wanneer je in jouw eigen situatie zo’n samenwerkingsverband met een donkere kracht herkent, 

dan heb je de keuze om je hiertegen te verzetten en je hiervan los te willen maken, maar je zult dan 

wel moeten aantonen dat je dit echt wil.  
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Dit betekent bijvoorbeeld dat je alle status, positie en macht die je feitelijk ontleent aan zo’n 

auralifter opspoort, hier vriendelijk voor bedankt, en hier heel bewust geen gebruik meer van 

maakt.   

Het opsporen van de samenwerking met een auralifter vraagt heel zorgvuldig onderzoek van wat 

je zelf in werking zet en vooral waarom je iets in werking zet. Het vraagt een hele grondige analyse 

van wat je zelf doet.  

Wanneer er in de loop van de dag dingen gebeuren die je eigenlijk helemaal niet had gewild maar 

die op de één of andere manier kennelijk toch door jou in werking zijn gezet, dan is het van belang 

hier heel bewust bij stil te staan en jezelf af te vragen of dit is wat jij wilde of dat hier andere 

invloeden gaande zijn, waar jij blijkbaar geen grip op had, maar die wel bepalend zijn voor jouw 

gedrag.  

Mensen die te maken hebben met een auralifter kunnen soms plotseling boos worden, zo op het 

eerste gezicht zonder dat hier een verklaarbare oorzaak voor is. Wanneer je voelt dat zo’n golf van 

woede zich aandient, is het van belang je te realiseren dat je meestal een KEUZE hebt, om zo’n 

golf toe te laten en hierin mee te gaan, of je hier zo veel mogelijk tegen te verzetten en te proberen 

die golf af te remmen en tot stoppen te brengen.  

Vaak krijgen mensen in zo’n situatie het idee dat het nu eenmaal zo werkt bij hen en berusten ze 

hierin, maar het zou beter zijn om je te blijven herinneren dat je hier meestal een KEUZE in kunt 

maken. Naarmate je beter herkent wat er gebeurt, kun je dit beter aan voelen komen en kun je je 

hier feller tegen verzetten en jezelf trainen om hier NIET meer in mee te gaan.  

Je verzet je dan tegen de schadelijke invloed van zo’n auralifter en daardoor maak je duidelijk dat 

je een andere weg in wil gaan. Je maakt op die manier het bestaande samenwerkingsverband losser, 

ook al is dit een hele lange weg en zal de auralifter dit niet zomaar laten gebeuren.  

 

Je bent naar de Aarde gekomen om een kanaal voor Genegenheid te zijn  

maar door de invloed van een auralifter  

wordt dit vaak omgebogen naar het zijn van een kanaal voor woede. 

 

Het uiten van woede schijnt in onze samenleving heel normaal te zijn, er schijnen vaak hele 

vanzelfsprekende redenen te zijn om boos te zijn, maar vanuit het standpunt van het hogere Zelf 

beschouwd, zijn dat vaak neigingen die sterk worden gestimuleerd door een auralifter, die je op die 

manier aanleert een kanaal voor woede-energie te zijn.  

Naarmate je steeds beter herkent wat er gebeurt, zal de strijd met zo’n indringer heftiger worden, 

maar dat is wel de weg om je hier in de loop van de tijd van vrij te vechten, want vechten dat is het. 

Er is geen gemakkelijke manier om hier vanaf te komen, wat sommige hulpverleners ook menen 

te kunnen beweren.  

Wanneer je medicatie krijgt om op die manier meer rust te krijgen in je hoofd, schakel je een 

belangrijk deel van je waarnemingsvermogen uit, waardoor je de invloed van zo’n stoorzender veel 

moeilijker kunt herkennen en je daardoor ook niet meer goed dit gevecht aan kunt gaan.  

Door de medicatie is iemand versuft en wordt het natuurlijke afweermechanisme verlamd. Je kunt 

op die manier het gevecht niet aangaan met de auralifter, die daardoor aanzienlijk meer invloed kan 

krijgen, zonder dat je je hier nog goed tegen kunt verzetten. Je bent dan verdoofd en daardoor kun 

je jouw eigen innerlijke kracht niet meer goed gebruiken en niet verder ontwikkelen.  
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Wanneer een auralifter veel grip op iemand heeft gekregen, kan het zelfs zo zijn dat iemand 

daardoor in een isolement terecht is gekomen, waarmee ik bedoel dat er dan uiteindelijk niemand 

meer in je directe omgeving is die je echt kan helpen met de situatie waarin je terecht bent gekomen.  

Het gedrag van iemand met een sterke auralifter is vaak onaangenaam, in verschillende gradaties. 

Wanneer de situatie ernstig is en zo’n kracht veel rechten heeft, zullen juist de mensen die hulp 

zouden kunnen bieden, op grote afstand worden gehouden door de auralifter. Je krijgt dan een 

donkere bril op waardoor je juist de mensen die jou zouden kunnen helpen, als een gevaar 

beschouwt, door de invloed van zo’n auralifter, die jouw visie dan sterk kan inkleuren.  

Dit betekent dat je dan het gevaar vaak niet goed meer ziet, en dat je gemakkelijk allerlei verkeerde 

beslissingen neemt, onder invloed van een verkeerde visie, die in werking kan worden gezet door 

zo’n auralifter, omdat je die ooit vanuit een vrije wil ingang hebt gegeven in jouw energieveld, in 

ruil voor de één of andere gunst, die je toen heel belangrijk vond.  

Wat helpt om meer innerlijke Vrijheid te krijgen in de loop van de jaren, is het inbouwen van 

voldoende rust en voldoende zelfonderzoek, om steeds beter te herkennen wat er speelt in jouw 

eigen leven, wanneer je met zo’n situatie te maken hebt gekregen. Wanneer je een heel druk leven 

hebt, is het veel moeilijker om de invloed van een auralifter te herkennen dan wanneer je veel tijd 

hebt om hier mee bezig te zijn, en dit zorgvuldig te onderzoeken.  

Werkelijk goede vrienden kunnen helpen met het proces van herkennen wat er gaande is, en het 

blijven steunen van iemand die op deze manier in moeilijkheden is gekomen. Wanneer je beseft 

dat veel venijnige opmerkingen en afbrekend gedrag waar je dan mee geconfronteerd wordt, 

eigenlijk veroorzaakt wordt door een auralifter, is het draaglijker om in de buurt te blijven bij 

iemand die worstelt met een auralifter dan wanneer je niet weet hoe zoiets werkt.  

De meest gebruikelijke reactie van mensen die te maken krijgen met iemand die in gevecht is met 

een auralifter, is zo iemand langzaam maar zeker op steeds grotere afstand te houden, omdat diens 

gedrag vaak erg kwetsend en onaangenaam is.  

Goede vrienden kunnen helpen met praten, met spiegelen, en met begrip voor het gevecht waar 

iemand dan bewust of onbewust in verzeild is geraakt.  

Veel invloed vanuit een auralifter speelt zich in eerste instantie vaak af “onder de radar”. Het is 

heel subtiel en in de loop van de tijd ben je eraan gewend geraakt, totdat je van binnenuit en van 

bovenaf door jouw eigen hogere Zelf, steeds duidelijker wordt gemaakt wat er speelt in jouw 

dagelijkse leven. Jouw hogere deel, die samen met jou een team vormt, kan jou helpen met de 

herkenning van wat er speelt in jouw leven, wanneer jij daarvoor open staat.  

Je staat er in zo’n gevecht dus niet alleen voor, je krijgt hier altijd hulp bij van binnenuit en van 

bovenaf, door jouw eigen hogere Zelf.  

Wanneer je in het leven dat je nu hebt erachter komt dat je te maken hebt met een auralifter, dan 

kun je hier opnieuw naar kijken en opnieuw beslissen of je deze aanwezigheid toe wil staan of dat 

je hier toch liever vanaf wil.  

Als je hier vanaf wil, dan zou je er goed aan doen de invloed van zo’n indringer zo goed mogelijk 

te herkennen en hier niet meer in mee te gaan.  

Dit is buitengewoon vermoeiend voor mensen die zo’n traject ingaan maar als je volhoudt en zo 

goed mogelijk standhoudt, dan scheurt zo’n verbinding met zo’n indringer langzaam verder los.  
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Dit zijn zware trajecten, die zich afspelen in de loop van de jaren. Zo’n losmakingsproces is 

onderdeel van ons leerproces. Zonder zo’n losmakingsproces, zou je weinig leren van de dingen 

die je zelf ooit in werking hebt gezet.  

Ons evolutieproces is niet gebaat bij een snelle oplossing maar bij een diepgaand begrip voor wat 

je zelf in werking hebt gezet. Zo’n losmakingsproces helpt om beter te begrijpen hoe dit 

mechanisme werkt.  

Een goede paragnost zou jou kunnen helpen meer zicht te krijgen op jouw eigen situatie maar het 

keuzeproces en het losmakingsproces zul je zelf op je moeten nemen.  

Als onderdeel van het losmakingsproces is het vaak noodzakelijk om meer zicht te krijgen op wat 

je zelf aan keuzes hebt gemaakt in voorgaande levens, waarin je direct met dezelfde kracht te maken 

hebt gehad. Een goede paragnost of regressietherapeut, zou jou kunnen helpen om hier meer zicht 

op te krijgen.  

Wanneer je hier meer zicht op hebt gekregen, sta je aanzienlijk sterker in het leren herkennen van 

de neigingen waar je nu mee te maken hebt, in het leven in onze generatie, want gewoonlijk lopen 

deze impulsen gewoon door, in de loop van soms duizenden jaren, en veroorzaakt zo’n auralifter 

steeds opnieuw dezelfde soort invloed, in de loop van de levens. Sommige neigingen die je nu 

herkent in jouw binnenwereld, zijn een direct gevolg van de invloed die een auralifter uitoefent. Ze 

zijn dus eigenlijk niet het gevolg van jouw eigen normen en waarden maar het gevolg van invloed 

die door een stoorzender wordt uitgeoefend.  

Door dicht bij jezelf te blijven en je in belangrijke situaties af te vragen: “Hoe reageer ik nu?” en 

“Waarom reageer ik zo?”, kun je jouw eigen gedrag observeren en daarvan leren. Een andere 

belangrijke vraag om een auralifter beter te leren herkennen is: “Is dit wat ik wilde?”  

Wanneer je merkt dat je dingen in werking hebt gezet die je eigenlijk helemaal niet wilde, dan kun 

je daaraan herkennen dat je te maken hebt met de invloed van een auralifter in jouw binnenwereld.  

Bij het losmaken van een auralifter die al vele levens met je mee is gegaan, kun je een effect krijgen 

dat bekend is als het Stockholmsyndroom. Dit betekent dat veel mensen die al langere tijd te maken 

hebben met een auralifter, die aanwezigheid vaak gaan ervaren als vertrouwd, en hun een (vals) 

gevoel van veiligheid geeft, hoewel zo’n entiteit heel veel schade veroorzaakt en het iemand 

onmogelijk maakt zichzelf te zijn.  

 

Hoe vaak komt dit voor, zo’n auralifter? 

Alle mensen die nu in incarnatie zijn, hebben al heel veel levens geleefd, gewoonlijk duizenden 

levens. Je mag er gerust vanuit gaan dat ieder van ons in de loop van al die vorige levens wel eens 

grote fouten heeft gemaakt, als onderdeel van ons leerproces, en vanuit vrije wil ooit wel eens een 

samenwerkingsverband is aangegaan met een donkere kracht, die jou in dit leven weer heeft 

opgezocht, en die zich manifesteert als een auralifter, die je nu misschien als ongewenst beschouwt.  

De aanwezigheid van een auralifter is dus eigenlijk eerder regel dan uitzondering, ook al is het niet 

fijn om dit te horen.  

Het is niet reëel om te veronderstellen dat jij de enige zou zijn, die zich in het hele lange verleden 

van vele duizenden levens nooit de vingers heeft gebrand aan een vrijwillige samenwerking met de 

donkere kant, zoiets is een illusie.  
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Als onderdeel van ons hele lange leerproces, zal iedereen zich af en toe de vingers hebben gebrand 

aan de samenwerking met de donkere kant, en daar nu, in dit leven, de gevolgen van ondervinden, 

door de invloed van een auralifter.  

Het is daarom reëel ervan uit te gaan dat ieder van ons, in mindere of meerdere mate wordt 

beïnvloed door één of meerdere auralifters. Het is daarom belangrijk dat er betere kennis van zaken 

komt over dit onderwerp, en dat alle behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg voor zichzelf 

nagaan in hoeverre ze dit onderwerp willen invoegen in hun mens- en wereldbeeld.  

Zolang onze behandelaren dit onderwerp “buiten de deur” proberen te houden, kan er niet actief 

hulp worden geboden aan de mensen die het zware en moeilijke gevecht aan willen gaan met zo’n 

indringer.  

Naarmate er betere kennis van zaken in omloop is, en naarmate er meer begrip is voor de situatie 

waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, kunnen we elkaar hier ook beter mee helpen.  

 

Kan een auralifter zich vermommen?  

Ja, er zijn talloze vermommingen waarmee een auralifter steeds opnieuw ingang probeert te krijgen 

in iemands leven, wanneer daar al sterke raakvlakken mee zijn vanuit vorige levens. Veel van deze 

maskers zijn in onze maatschappij ingeburgerd, en worden niet meer gezien voor wat ze zijn, een 

soort van Trojaanse paarden, die verwelkomd worden als een cadeau.  

Auralifters vermommen zich soms als “het innerlijke kind”, maar er bestaat helemaal niet zoiets als 

een “innerlijk kind”, dat is een hersenspinsel van het hoofd, het is een illusie, die door veel mensen 

ten onrechte als Waarheid wordt gekoesterd.  

Omdat er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als een “innerlijk kind”, kun je hier ook niet mee 

praten, zoals velen ten onrechte denken. Wat er in zo’n situatie gebeurt is dat je in contact bent 

met een auralifter, die je daardoor alle ruimte geeft om zich te manifesteren.  

Sommige mensen hebben het idee regelmatig in gesprek te zijn met zichzelf maar je kunt niet in 

gesprek zijn met jezelf. Wat wel kan is dat je in gesprek bent met een auralifter die zich aandient 

als een deel van jezelf.  

Wanneer je dit “praten met jezelf” herkent, zou je er goed aan doen je te realiseren dat je in contact 

bent met een auralifter. Je zou dit beter kunnen afbouwen en hiermee kunnen stoppen.  

Sommige mensen hebben het idee dat er zoiets bestaat als “een innerlijke criticus”, maar ook dit is 

een illusie. Er bestaat niet zoiets als “een innerlijke criticus”. Er bestaan wel auralifters die sterk 

afbrekend zijn in hun visie, die voortdurend aan je wordt opgedrongen wanneer je in zo’n situatie 

terecht bent gekomen.  

 

ALLES wat praat in jouw binnenwereld,  

hoort daar niet thuis, 

zo eenvoudig is het! 

 

Auralifters zijn heel creatief en vermommen zich op zo’n manier dat dit voor jou aanvaardbaar is. 

Wanneer jij graag contact wil met een overleden oma bijvoorbeeld, dan zal een auralifter kiezen 

voor dit masker om ingang te krijgen in jouw leven.  
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Wanneer jij deze “oma” binnenlaat, dan kom je vast te zitten aan zo’n auralifter, die je dan vanuit 

vrije wil toestemming geeft, ook al draagt zo’n indringer een masker.  

Wanneer jij graag een directe verbinding wil met een aartsengel bijvoorbeeld, misschien in de hoop 

dat die jou ergens tegen kan beschermen, dan is dat het masker dat een auralifter zal dragen wanneer 

er contact met jou wordt gezocht.  

Maar een aartsengel kan jou niet beschermen tegen de gevolgen van wat jij in vorige levens zelf in 

werking hebt gezet, en voor inzicht kun je terecht bij jouw hogere Zelf. Contact met aartsengelen 

kun je beter achterwege laten, ze storen enorm in de verbinding tussen jou en jouw hogere Zelf.  

Een ander veel voorkomend masker is de “doodgeboren tweeling”, die zich aandient als jouw 

“maatje”, en op die manier bestaansrecht probeert te krijgen in jouw leven. Wanneer je zo’n 

“doodgeboren tweeling” koestert, geef je daarmee zo’n auralifter bestaansrecht, en kan die 

daardoor steeds meer invloed uitoefenen in jouw dagelijkse leven.  

Je zou er daarom goed aan doen NIET meer te communiceren met alles wat tegen jou praat in 

jouw binnenwereld. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, praat NOOIT tegen jou, en communiceert via 

het intuïtief aanvoelen. Alles wat tegen jou praat in jouw binnenwereld, zou je het beste kunnen 

NEGEREN, vanuit het bewuste besef, dat je hier een KEUZE in hebt.  

 

Tot slot nog dit 

Wanneer het woord “auralifter” als te intens wordt ervaren, zou je een ander woord kunnen 

inzetten, bijvoorbeeld het woord “stoorzender”, dat klinkt neutraler en is minder bedreigend. 

Misschien helpt dit om zo’n situatie beter bespreekbaar te maken.  

 

Wanneer iemand die hulp zoekt geen juiste diagnose krijgt,  

omdat dit niet past in het mensbeeld van de behandelaar,  

dan is er weinig te verwachten van degene die hulp probeert te bieden, 

en zal er geen duurzame verbetering van de situatie zijn. 

 

Het is daarom belangrijk dat behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg hier ruimte voor 

maken in hun mensbeeld, en in hun gereedschapskist iets toevoegen waarmee ze hier goed op 

zouden kunnen reageren.  

Wanneer je vrij staat van auralifters, is er meer ruimte voor innerlijke rust, innerlijke Vrede. Zolang 

er een auralifter actief is in jouw energieveld, zal er maar heel weinig ruimte zijn voor innerlijke 

rust.  

Auralifters zorgen voortdurend voor allerlei soorten afleiding, ze verhinderen dat je doet waarvoor 

je ooit naar de Aarde bent gekomen. 

Wanneer je in vorige levens je open hebt gesteld voor de samenwerking met één van de meesters 

van de Witte Broederschap, dan kan zo'n meester in het leven dat je nu hebt, in onze generatie, 

invloed uitoefenen als een auralifter.  

Dit is een gevolg van de vrije wil van de mensen in incarnatie. Zo'n keuze is onderdeel van ons 

leerproces. Wanneer je hier in dit leven weer vanaf wil, dan zul je daar altijd hard voor moeten 

werken. Zo’n losmakingsproces BEGINT pas, wanneer je je bewust bent van jouw eigen situatie 

en je daarin de keuze hebt gemaakt om hier vanaf te willen.  
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Het grote terrein van auralifters is nog nauwelijks in kaart gebracht in onze geestelijke 

gezondheidszorg, en zolang er zó schrijnend weinig kennis beschikbaar is op een terrein waar velen 

van ons dagelijks direct mee te maken hebben, is er de dringende noodzaak dat hier meer 

onderzoek naar wordt gedaan, en het  fenomeen auralifter als een noodzakelijk onderwerp van 

studie wordt beschouwd, zonder hier nog langer met een grote bocht omheen te lopen, omdat dit 

als een zweverig en onaangenaam onderwerp wordt beschouwd.  

Er is moed nodig om de situatie onder ogen te zien waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen 

en hier zo goed mogelijk op te reageren. Het is belangrijk de problemen die er zijn beter te 

inventariseren en te onderzoeken hoe we hier het beste op zouden kunnen reageren, in plaats van 

dit hele onderwerp maar zo veel mogelijk te vermijden.  

Wanneer het in de komende jaren steeds beter begint door te dringen dat heel veel mensen hier 

dagelijks direct mee te maken hebben, wordt ook het besef groter van de noodzaak voor verder 

onderzoek op dit gebied.  

*** 
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Ook goden kunnen een auralifter hebben! 

De god van de Bijbel, onze heer der wereld, heeft in de loop van de geschiedenis te maken gekregen met een auralifter. 

Dit is bepalend geweest voor de geschiedenis van de mensheid op Aarde.  

Wanneer langzamerhand steeds duidelijker begint te worden dat veel van ons gedrag veroorzaakt 

wordt door invloeden die vanuit onze binnenwereld komen, zonder dat wij dit zelf van plan waren, 

dan kan dit principe ook worden toegepast op de goden, die net als wij, hun eigen leerproces 

meemaken, en net als wij, beïnvloed kunnen worden vanuit allerlei hele verschillende bronnen, 

zowel goede als slechte, zowel invloeden die in overeenstemming zijn met het innerlijke weten, als 

invloeden die volkomen botsen met het innerlijke weten.  

 

Ook goden hebben een innerlijk weten, 

dat ze kunnen volgen of niet, 

op dezelfde manier als wij als mensen deze keuze hebben. 

 

Ook goden hebben te maken met invloeden die botsen met het innerlijke weten, waar ze op hele 

verschillende manieren op kunnen reageren, net zoals wij mensen met deze dingen worden 

geconfronteerd.  

Velen van ons hebben het enigszins kinderlijke beeld dat “boven”, in “de hemel”, op “de weide”, 

alles Vrede zou zijn, maar dat is een grote illusie. Dit beeld is onderdeel van de collectieve slaap, 

waar de mensheid steeds meer van aan het loskomen is.  

Het is een wereldbeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. In praktijk moeten de goden, 

net als de mensen in incarnatie, voortdurend vechten met allerlei invloeden die hen mee proberen 

te slepen naar contreien waarin je steeds dichter bij de donkere kant komt.  

Ook goden zouden, net als mensen, goed moeten letten op hun eigen motieven, van waaruit ze iets 

wel of niet doen, en zodra een godheid merkt dat hij steeds meer gaat reageren op status, positie 

en macht, en gevoelens van superioriteit steeds meer bepalend worden voor zijn handelen, dan is 

het van belang om diepgaand te onderzoeken wat er eigenlijk gebeurt.  

Ook de goden zouden er goed aan doen hun eigen motieven zo goed mogelijk te observeren, en 

hierin heel eerlijk te zijn tegenover zichzelf.  

Ook de goden zouden er goed aan doen de weg van Zelfkennis te blijven volgen, ook al klinkt dit 

voor de mensen in incarnatie misschien in eerste instantie wat vreemd.  

Er is bij velen het idee dat de goden superieur zijn en alles weten, maar de fundamentele principes 

van ons eigen leerproces zijn ook van toepassing op de goden.  

Ook de goden hebben een Vrije wil, en ook de goden kunnen kiezen om hun innerlijke weten te 

blijven volgen of daarvan af te wijken, en andere paden te bewandelen.  

Goden hebben veel meer macht dan wij, en wanneer goden fouten maken, dan heeft dat enorme 

gevolgen voor de mensen in incarnatie. Het duurt daarom een hele lange periode voordat je op het 

punt bent aangekomen dat je vanuit “de Oorsprong” zoveel kracht en mogelijkheden krijgt 

aangeboden als de goden nu hebben, ieder op hun eigen plaats in het grotere geheel.  

Er zijn negen categorieën goden, waarbij een god in de negende categorie veel meer mogelijkheden 

en kracht heeft dan een godheid in de eerste categorie.  
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Medusa is een bekende godheid in de eerste categorie. Vissen, Tweelingen, Leeuw en Schorpioen 

zijn bekende voorbeelden van goden in de negende categorie.  

Onze heer der wereld, de god van de Bijbel, is een voorbeeld van een godheid in de vijfde categorie, 

hij is een middelgrote godheid, maar hij was wel de hoogste vertegenwoordiger vanuit “de 

Oorsprong” op Aarde, voor een hele lange periode. Hij had lange tijd de dagelijkse leiding over 

onze kleine planeet. Hij had lange tijd de verantwoordelijkheid over de mensheid in incarnatie, 

maar ook over de Zielen, de hogere Zelven, en ook over de beginnende goden zoals Medusa.  

 

Onze god van de Bijbel,  

de heer der wereld, 

is Zeus in de mythologie. 

 

Hij is in de loop van de hele lange geschiedenis van de mensheid, steeds verder in moeilijkheden 

gekomen. Ook een godheid in de vijfde categorie, kan zwakheden hebben in diens karakter, als je 

dit zo zou mogen noemen.  

Ook wanneer je een godheid bent in de vijfde categorie, word je voortdurend opgezocht door de 

donkere kant, die je subtiel of met brute kracht, zal proberen om te buigen naar het doen van 

dingen die je niet van plan was, maar waar je onder grote druk, misschien toch niet heel veel 

weerstand aan kunt bieden.  

Ook als je een godheid bent in de vijfde categorie, ben je niet “veilig” voor de verleidingen, de 

misleidingen en de inwerking vanuit de donkere kant, die jou dan nog steeds kan bereiken om 

allerlei redenen.  

Juist een godheid van de vijfde categorie, die de leiding heeft over de Aarde en alles wat daaraan 

verbonden is, is een heel interessant “target” voor de donkere kant. Naarmate je met meer kracht 

kunt werken, word je voor de donkere kant steeds interessanter, dat is de praktijk.  

De druk op de goden van de negende categorie is daardoor aanzienlijk groter dan de druk op een 

godheid in de eerste categorie.  

Onze Aarde heeft in het grotere geheel een hele bijzondere plaats, ook al is dit voor ons als mensen 

volkomen onbekend terrein. Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, komt hier nu 

langzamerhand steeds meer zicht op. Er worden nu vergezichten mogelijk die lange tijd voor ons 

verborgen zijn geweest, en niet alleen voor ons, ook voor onze hogere Zelven waren deze dingen 

onbekend terrein.  

De plaats die wij nu kennen als onze Aarde, is heel bewust ingericht als een ontmoetingsplaats 

tussen licht en donker. Met andere woorden de aanwezigheid van de donkere kant is een heel 

bewust gekozen onderdeel van het leerproces dat zich op onze Aarde afspeelt.  

 

De reden dat wij zo intensief met de donkere kant te maken krijgen op Aarde,  

heeft te maken met een heel ver verleden,  

toen de mensheid zoals wij die nu kennen,  

collectief ten onder was gegaan in de donkere kant,  

hoe akelig dit ook is om te horen. 
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Wanneer je ooit onderdeel bent geweest van de donkere kant, zoals wij allen dat zijn, inclusief de 

goden die over ons waken, dan kom je als onderdeel van je eigen karma steeds opnieuw in aanraking 

met diezelfde donkere kant, net zo lang tot dit voldoende is geweest en de confrontaties daarmee 

langzaam maar zeker uit zullen doven, in de loop van de hele lange tijd.  

Dit betekent dat ieder van ons, zowel mensen als Zielen, hogere Zelven, als goden, zal moeten 

vechten met die donkere kant, net zo lang tot je voldoende hebt aangetoond dat je hierin staande 

kunt blijven en gericht blijft op jouw eigen innerlijke weten, hoe groot de druk van de 

omstandigheden ook kan zijn.  

Je zou je af kunnen vragen of er ooit een einde komt aan deze confrontaties met de donkere kant.  

Tegen de tijd dat je op het punt bent gekomen dat je zelf een “Oorsprong” bent geworden, zoals 

ik onze thuishaven in mijn artikelen noem, de plaats waar zowel goden als mensen uit voortkomen, 

tegen die tijd heb je voldoende aangetoond dat je het oude karma hebt overwonnen van 

opgenomen zijn in de donkere kant.  

Dit betekent dat ook alle goden zoals wij die kennen, onderdeel zijn van ditzelfde karma. Ook de 

goden die wij kennen, moeten aantonen staande te kunnen blijven in de voortdurende confrontaties 

met de donkere kant.  

 

In praktijk is er maar één uitweg 

uit dit hele lange en droevige verleden, 

en dat is je lessen zo goed mogelijk leren 

en daardoor sterker worden, 

hoe hard dit misschien ook klinkt. 

 

De weg van “stil maar, wacht maar, alles komt goed” is een weg die je niet helpt om sterker te 

worden en je lessen te leren. Deze route brengt je niet verder, maar houdt je vast in de situatie 

waarin je terecht gekomen bent.  

In praktijk betekent de weg naar het bereiken van een grotere innerlijke Vrijheid, dat je hiervoor 

zult moeten vechten, dag, na dag, na dag…  

Nu de dag des Oordeels is gepasseerd, is er ook besloten hoe het verder zal gaan met de goden, 

ook al weten we daar gewoonlijk nagenoeg niets over.  

 

Vanwege de rol die de hogere godheid Vissen heeft gehad  

bij de intense confrontaties met de donkere kant  

in de afgelopen duizenden jaren,  

is er besloten dat deze godheid van de negenede categorie,  

over zal gaan naar een hogere ring,  

en zelf een “Oorsprong” zal worden. 

 

Met andere woorden de godheid die wij kennen als Vissen, de god van Genegenheid, is 

afgestudeerd in de school van de goden en gaat over naar een hogere school, die ik “de Oorsprong” 

noem in mijn artikelen.  

Vissen is ooit voortgekomen uit dezelfde plaats als waar wij vandaan komen, maar wordt in de 

komende jaren zelf zo’n veilige thuishaven.  
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Vissen gaat over naar een hogere school, en krijgt daardoor de beschikking over veel meer kracht.  

 

Omdat er een hele nauwe samenwerking is geweest  

tussen de Boeddha en de hogere godheid Vissen,  

gaat ook de Boeddha mee naar deze nieuwe Oorsprong. 

 

Wanneer de Boeddha zijn levens op Aarde afrondt, zal hij niet teruggaan naar de Oorsprong waar 

hij vandaan is gekomen, maar overgaan naar een nieuwe Oorsprong, die nu in wording is.  

Zo zullen er ook anderen meegaan naar deze nieuwe Oorsprong, en naar alle waarschijnlijkheid 

zullen de Zieneressen hier een keuze in krijgen voorgelegd, wanneer ze worden voorbereid op hun 

terugkeer, wanneer de incarnatiereeks op Aarde wordt afgerond.  

Deze keuzes worden “boven” gemaakt, op “de weide”, ook al kun je je hier soms bewust van 

worden in diepe meditatie.  

De Oorsprong is voor ons de thuishaven, maar in ons hele grote universum, bestaan vele 

bewustzijnseenheden op het niveau van onze Oorsprong, en ongetwijfeld bestaan ook daar 

verschillende stadia van ontwikkeling in.  

De godheid die wij Vissen noemen, wordt een junior Oorsprong, een Oorsprong in de allerlaagste 

categorie, te vergelijken met Medusa, die we kennen als een godin in de allerlaagste categorie.  

Onze eigen Oorsprong is al wat ouder, en heeft waarschijnlijk een hogere positie bereikt, hoewel 

we daar niets over weten.  

Boven de bewustzijnseenheden die ik de Oorsprong noem, bestaan er nog verder gevorderde 

wezens, die in de theosofische literatuur bekend staan als de heren van Karma. Zij bepalen de 

omstandigheden waar mensen en goden in terecht zullen komen, als gevolg van keuzes die ze 

vanuit Vrije wil, ooit zelf hebben gemaakt, ergens in het verleden.  

Mogelijk bestaan er boven de heren van Karma nog andere en nog hoger ontwikkelde wezens maar 

daarover is mij niets bekend. Toch is het waarschijnlijk dat dit zo is, ook al weet de mensheid hier 

niets van.  

Wanneer je de foto’s ziet van de James Webb telescoop, dan is het volkomen duidelijk dat er nog 

heel veel is waar wij als mensen helemaal niets van weten, vanwege ons tamelijk beperkte 

ontwikkeling.  

De instroom van Genegenheid vanuit de hogere godheid Vissen, is in de loop van de geschiedenis 

van de mensheid steeds verder uitgedoofd, ook al heeft de mensheid dit niet goed in de gaten 

gehad.  

 

In 2012 was er een situatie ontstaan, 

waarin je zou kunnen zeggen 

dat Genegenheid in de meest praktische zin, 

volkomen was uitgedoofd, 

op onze ongelukkige planeet. 

 

De mensen die het idee hebben in die periode toch iets te hebben ervaren van Genegenheid, 

hebben in werkelijkheid te maken gehad met de Christus-energie, een imitatie van de ware 

Genegenheid uit de hogere godheid Vissen.  
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Wanneer het origineel verdwijnt, de ware Genegenheid, en de imitatie op een hele sluwe manier en 

met veel machtsvertoon wordt opgedrongen, dan is het voor de mensen in incarnatie nagenoeg 

onmogelijk om het onderscheid nog te kunnen maken tussen Christus-energie en Genegenheid. 

  

Christus-energie is doordrenkt met aspecten van betovering,  

het is een vorm van magie,  

waarbij mensen gemakkelijk meegaan in superioriteitsgevoelens,  

en zichzelf graag beschouwen als “de redder” van het één of ander.  

Dit type energie geeft mensen een vals “goed gevoel”,  

dat feitelijk vooral gebaseerd is op allerlei vormen van zelfgenoegzaamheid  

die niet goed worden herkend. 

 

Het is energie die doordrenkt is met aspecten van status, positie en macht. Het gaat over het 

behartigen van de eigen belangen op de één of andere manier. Het gaat vooral over het “ikje”, het 

ego, de persoonlijkheid.  

De ware Genegenheid die stroomt vanuit de hogere godheid Vissen, is ontdaan van deze aspecten, 

is gelouterd en gezuiverd, en wordt gekenmerkt door eenvoud, soberheid en bescheidenheid.  

Er is dan een voortdurende gerichtheid op het grotere geheel, en het besef dat je daar een heel klein 

onderdeeltje van bent.  

Het is dan een uitdelen en iets waardevols toevoegen, zonder dat je daar een beloning voor 

verwacht of opeist.  

Het is een geven, zonder dat je iets terugvraagt van de ander, maar puur het blijven toevoegen van 

wat er nodig is, in de situaties waarin je terecht bent gekomen, net zo lang tot je innerlijk voelt dat 

je beter door kunt lopen op jouw weg. Misschien dat iemand op dat moment bijvoorbeeld niet 

open staat voor wat je zou kunnen geven of misschien omdat je voor dat moment al wel voldoende 

hebt gegeven, misschien om een andere reden.  

Wanneer de mensheid niet open staat voor Genegenheid, bijvoorbeeld omdat ze zo gericht is op 

het behartigen van de eigen belangen, dan kan de hogere godheid Vissen weinig anders doen dan 

het loslaten en doorgaan op diens eigen weg, hoe droevig dit misschien ook is voor de mensheid 

in incarnatie.  

Misschien komt er dan een andere periode waarin de mensheid op Aarde meer open staat voor het 

leren omgaan met de ware Genegenheid, omdat de ogen verder zijn geopend door de instroom 

vanuit de Zielen, de hogere Zelven, die van binnenuit en van bovenaf allerlei dingen in het gewone 

dagelijkse leven steeds beter zichtbaar hebben gemaakt, waardoor uiteindelijk ook het onderscheid 

tussen de ware Genegenheid en de imitatie hiervan, de Christus-energie, steeds duidelijker is 

geworden.  

 

Het is voor alle Zieneressen heel gênant 

om onder ogen te moeten zien 

dat ze misschien niet goed meer in staat zijn 

het onderscheid goed te kunnen maken 

tussen de ware Genegenheid en Christus-energie. 
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Maar het is beter hier rekening mee te houden dan in een overmoedige bui ervan uit te gaan dat je 

dit allemaal al helemaal duidelijk hebt. Juist de Christus-energie zal je in een toestand brengen dat 

je het idee hebt dat je het eigenlijk allemaal al wel weet.  

Juist de Christus-energie versterkt gevoelens van superioriteit en spirituele eerzucht, waardoor je 

allerlei dingen niet meer gaat onderzoeken, en het laat voor wat het is, onduidelijk, en niet goed 

begrepen.  

De ware Genegenheid was door de donkere kant volkomen uitgedoofd, zover was de mensheid 

opnieuw afgegleden naar de donkere kant, zonder dit nog te beseffen.  

In de komende jaren wordt er een begin gemaakt met de opbouw van een nieuw netwerk van 

Genegenheid, hoewel dit voor de meeste lichtwerkers klinkt als iets wat eigenlijk volkomen 

overbodig is, omdat men er vanuit gaat dat er al zoveel “licht en liefde” is.  

Dit maakt duidelijker dat er een groot contrast is tussen het mens- en wereldbeeld zoals veel 

lichtwerkers dat nu zien, en de manier waarop onze hogere Zelven hiernaar kijken.  

De donkere kant presenteert een wereldbeeld waarin de overgrote meerderheid zich gelukkig voelt 

en waarin “licht en liefde” volop aanwezig zouden zijn.  

De hogere Zelven die hun innerlijke weten volgen, maken ons duidelijker dat de mensheid bijna 

opnieuw was ingekapseld door de donkere kant, en dat het jezelf en elkaar voor de gek houden, 

één van de meest kenmerkende basishoudingen is geworden op onze droevige planeet.  

Zowel de Waarheid als Genegenheid waren voor de meeste lichtwerkers niet meer goed 

herkenbaar, ook al is het pijnlijk om dit onder ogen te zien. Veel lichtwerkers willen zichzelf graag 

zien als “redders”. Ze willen bijvoorbeeld “de redder” zijn van hun familielijn, van hun verre 

voorouders en van de donkere kant in henzelf. Dat geeft hun een “goed gevoel”, maar dat is niet 

zoals het in praktijk werkt. Op die manier misleid je jezelf en anderen.  

 

Zolang je jezelf ziet als “een redder”, 

volg je het spoor van de Christus-energie. 

 

Veel lichtwerkers zijn een praktijkje begonnen vanuit de achtergrond anderen te willen “redden”, 

en vanuit de weigering om tussen de mensen te blijven staan waarvoor ze eigenlijk gekomen zijn.  

Wanneer je vanuit deze dieperliggende motieven een spiritueel bedrijfje wil beginnen, dan KAN 

jouw Ziel, jouw hogere Zelf, dit niet steunen. Jouw motieven maken dit dan volkomen onmogelijk, 

ook al is dit voor veel mensen misschien hard om te horen.  

 

Veel lichtwerkers leven nog steeds op een roze wolk. 

 

Ze zijn heel oppervlakkig en hebben moeite om de diepte in te gaan en hun motieven eerlijk tegen 

het licht te houden, ook al wordt hen dat van binnenuit herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, 

door de Ziel, het hogere Zelf.  

Maar veel lichtwerkers willen het liefst toch vooral hun eigen dromen verwezenlijken, en wijzen 

daardoor de aangeboden samenwerking vanuit het hogere Zelf, bewust of onbewust, af. Als jij jouw 

eigen egoplannen wil doorzetten, in plaats van te leren samenwerken met jouw hogere Zelf, dan 

zal jouw hogere deel dit duidelijker proberen te maken, maar wanneer je dit per sé toch door wil 

zetten, dan zal jouw hogere Zelf deze keuze respecteren, en het loslaten.  
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Wanneer je het idee hebt dat je op Aarde bent gekomen 

om jouw dromen te verwezenlijken, 

dan ben je vergeten wie je bent 

en wat je hier kwam doen. 

Een lichtwerker is NIET naar de Aarde gekomen 

om zijn eigen dromen te realiseren. 

Dat is een hele grote misvatting. 

 

Lichtwerkers zouden er goed aan doen nu vooral bezig te zijn met het opsporen van de eigen 

wonden en zwakheden, en hier de nodige aandacht aan te besteden. Er zijn nu hele mooie 

mogelijkheden om hieraan te werken en hier verder mee te komen.  

Ieder van ons heeft in de afgelopen duizenden jaren diepe traumatische ervaringen meegemaakt, 

waarvoor in de vorige eeuwen nagenoeg geen ruimte was om hieraan te werken. Het is nu tijd om 

hier mee bezig te zijn, vanuit de wetenschap dat jouw hogere Zelf jou hier mee helpt, van binnenuit 

en van bovenaf.  

Een aspect van trauma is dat het soms zo gevoelig ligt, dat mensen de neiging hebben om het af te 

splitsen en het buiten zichzelf te projecteren, omdat het te pijnlijk is om te hanteren.  

Dit verschijnsel zie je in onze generatie op hele grote schaal terug, bij de mensen die verwoede 

pogingen doen om hun “innerlijke kind” te helen. Maar het is niet jouw innerlijke kind dat 

beschadigd is, jij bent het ZELF, die beschadigd is! 

Door een beschadigd deel van jezelf af te splitsen, en een eigen leven te laten leiden, ontstaat er 

een gevaarlijke situatie, waardoor een auralifter zich gemakkelijk kan hechten, en de situatie 

daardoor nog erger wordt.  

 

Mensen die een akelige jeugd hebben meegemaakt,  

zouden er goed aan doen zich te realiseren dat het dan gaat over HENZELF  

en NIET over hun “innerlijke kind”… 

 

Behandelaren die menen er goed aan te doen het “innerlijke kind” van hun klanten aan te spreken 

en te “helen”, zouden er goed aan doen zich te realiseren dat ze daardoor meewerken aan het 

afsplitsen van een deel van de persoonlijkheid van hun “klant”, waardoor de situatie nog moeilijker 

wordt.  

Het zou bovendien raadzaam zijn voor alle behandelaren zich te realiseren dat zij slechts een heel 

klein onderdeeltje zijn van het grotere geheel van herstelprocessen van hun “klant”, waarbij het 

hogere Zelf vele malen meer kan doen dan een behandelaar in incarnatie. 

  

De rol van een behandelaar 

bij het doorwerken van trauma,  

wordt zwaar overschat. 

De Ziel, het hogere Zelf, is in alle gevallen degene die feitelijk het werk doet. 
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In werkelijkheid is het de Ziel, het hogere Zelf, die de mens in incarnatie behoedzaam en 

weloverwogen door een zorgvuldig uitgestippeld traject leidt, meestal zonder dat de mens in 

incarnatie beseft waar het allemaal voor nodig is wat er dan aan ervaringen op je weg komt.  

Het overgrote deel van de lichtwerkers, heeft eigenlijk in de verste verte geen idee waar de 

dieperliggende trauma’s zich bevinden. Nagenoeg altijd heeft dit te maken met een breuk in de 

verbinding met de Ziel, het hogere Zelf, die ergens in de loop van vorige levens is ontstaan.  

Wanneer er een ernstige breuk is in de verbinding met het hogere Zelf, zullen mensen dit altijd 

ervaren als een gevoel van enorm alleen zijn. Eigenlijk zijn dit de gevoelens die te maken hebben 

met de vaak onbewuste herinneringen aan een breuk met het hogere Zelf, vanuit voorgaande 

levens, waarin deze gevoelens van eenzaamheid ook een belangrijke rol hebben gespeeld.  

Wanneer je deze gevoelens van eenzaamheid dan vervolgens “een plekje gaat geven” op het 

mentale gebied, en dit gaat rationaliseren door bijvoorbeeld jezelf aan te praten dat dit te maken 

zou hebben met een doodgeboren tweeling of iets dergelijks, dan zullen de meesten hun onderzoek 

staken, en hebben ze de “verklaring” waar ze blijkbaar naar op zoek waren.  

Maar door op deze manier met jezelf om te gaan, en bij alles een “verklaring” te zoeken, die je door 

anderen wordt aangepraat, maar die niet overeenkomt met wat je op jouw beste momenten in de 

diepte van jouw hart voelt, houd je jezelf opnieuw voor de gek.  

Deze manier van doen, houdt je gevangen in een hele oppervlakkige beschouwing van de dingen 

die je op jouw weg tegenkomt. Het gaat volkomen voorbij aan wat er in de diepte van het hart aan 

gevoelens leeft. Het is een hele simplistische mentale verklaring, die gewoonlijk volkomen los staat 

van wat er leeft in de diepte van het hart. Toch is dit wel de manier waarop een groot deel van de 

lichtwerkers met zichzelf en elkaar omgaat.  

 

Er is veel meer diepgang nodig bij de lichtwerkers, 

het zoeken naar een logisch klinkende verklaring 

is niet genoeg om de aansluiting te maken 

met wat er in de diepte van het hart leeft. 

 

De weg van Zelfkennis is theoretisch bekend, maar de invulling die velen hiervoor hebben gekozen, 

komt bij lange na niet overeen met wat de hogere Zelven die hun innerlijke weten volgen, hiermee 

voor ogen hebben.  

Zelfkennis heeft te maken met MOTIEVEN. Het volgen van de weg van Zelfkennis betekent dat 

je voortdurend kijkt naar jouw eigen motieven, en aan de hand daarvan bijstuurt, wanneer dat nodig 

is.  

Wanneer je merkt dat je je tegen iemand of tegen jezelf begint te keren, en er afbrekende energie 

door jou heen begint te stromen, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te herkennen. Je zou er 

goed aan doen dit onmiddellijk af te remmen en tot stoppen te brengen.  

Je bent gekomen om een kanaal te zijn voor Genegenheid, en wanneer je bijvoorbeeld merkt dat 

je jouw eigen lichaam bewust of onbewust afwijst, om wat voor reden dan ook, dan is dat een 

signaal dat er iets niet goed is gegaan.  

De donkere kant zal een mens in incarnatie vaak proberen op te zetten tegen het eigen lichaam, 

door middel van de sturende invloed van een auralifter, die je vanuit jouw binnenwereld kan 

bestoken met afbrekende gedachten over jouw eigen stoffelijke lichaam.  
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Wanneer je merkt dat er zich allerlei afbrekende gedachten bevinden in jouw eigen binnenwereld, 

dan zou je er goed aan doen er rekening mee te houden dat die schadelijke gedachten misschien 

niet echt bij jou vandaan komen, maar mogelijk worden ingeprent door een auralifter, zonder dat je 

dit goed in de gaten had.  

Een auralifter kan je voortdurend bestoken met allerlei vervelende gedachten over jouw eigen 

lichaam, en deze gedachten sterk aan jou opdringen, net zo lang tot je in de gaten begint te krijgen 

dat er zich in jouw binnenwereld een stoorzender bevindt, die jou probeert op te zetten tegen jouw 

eigen stoffelijke lichaam.  

 

Zoals een mens in incarnatie 

door een auralifter kan worden opgezet tegen een medemens, 

zo kan een auralifter een mens in incarnatie 

ook opzetten tegen het eigen stoffelijke lichaam. 

 

Zoals een mens in incarnatie door een auralifter kan worden beïnvloed en de visie van iemand door 

zo’n stoorzender kan worden ingekleurd, zo kan ook ons hogere Zelf te maken hebben met een 

auralifter, ook al is het heel vervelend om dit onder ogen te zien.  

Veel lichtwerkers gaan er van uit dat het hogere Zelf een gemakkelijk leventje heeft, ergens in de 

“wolkentuin”, maar de realiteit is volkomen anders.  

De Ziel, het hogere Zelf, is zich veel beter dan de mensen in incarnatie bewust van de donkere 

kant, en is daar voortdurend mee in gevecht, ook al klinkt dit voor veel lichtwerkers die geloven in 

een wereld van “licht en liefde” in eerste instantie misschien vreemd.  

Wanneer een mens in incarnatie in diepe meditatie gaat, en hoopt dat het hogere Zelf aansluiting 

maakt, dan is het voor zo’n hoger Zelf soms buitengewoon moeilijk om die aansluiting ook 

daadwerkelijk te maken, met name wanneer een mens in incarnatie te maken heeft met een 

auralifter.  

Soms betekent dit dat een hogere Zelf dan op volle kracht in gevecht moet gaan met de auralifter 

van degene in incarnatie die begeleid wordt, om toch de aansluiting te kunnen maken.  

Maar wanneer een mens in incarnatie gevangen is in de webben van de donkere kant, en misschien 

is ingekapseld door een donkere godin, waar iemand in een vorig leven in bijvoorbeeld het oude 

Egypte vanuit Vrije wil mee heeft samengewerkt, dan betekent dit soms dat het hogere Zelf de 

aansluiting niet meer kan maken, omdat het krachtsverschil tussen het hogere Zelf en zo’n donkere 

godin dan eenvoudig te groot is.  

 

Veel lichtwerkers gaan er vanuit  

dat het hogere Zelf altijd heel gemakkelijk aansluiting kan maken  

en altijd beschikbaar is voor de mensen in incarnatie  

maar dat is volstrekt NIET het geval. 

 

Ons hogere deel heeft een eigen leven op de hogere gebieden, en heeft eigen opleidings-

programma’s en trainingen, evenals verwerkingsprocessen en periodes van noodzakelijke rust, net 

zoals de mensen in incarnatie die hebben.  

Het is daarom belangrijk te mediteren op een vast moment in de tijd, zodat jouw hogere deel zich 

hierop in kan stellen en de eigen agenda hierop aan kan passen.  
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Als je wil leren samenwerken met jouw hogere Zelf, is het van belang rekening met elkaar te 

houden, en er niet van uit te gaan, dat alles zomaar kan. Maar de mensheid in incarnatie heeft 

eigenlijk nauwelijks inzage in het leven en de normen en waarden van het hogere Zelf. Dit is één 

van de redenen dat er nog veel misverstanden zijn in de onderlinge wisselwerking.  

Het hogere Zelf, kan net als een mens in incarnatie, een auralifter in diens energieveld hebben 

gekregen, waardoor het eigen functioneren voortdurend wordt belemmerd, net zo lang tot zo’n 

stoorzender is losgemaakt uit het energieveld.  

Het hogere Zelf krijgt hier soms hulp bij, net zoals de mensen in incarnatie hier hulp bij krijgen 

vanuit het hogere Zelf.  

Wanneer ons hogere Zelf te maken heeft met een auralifter, dan is er soms hulp nodig voor ons 

hogere deel. Die kan dan vaak terecht bij een bevriende Ziel of mogelijk bij één van de goden. De 

goden zijn de leraren en de begeleiders van onze hogere Zelven. Voor hen zijn dit de contacten in 

hun netwerk, ook al is dit voor de mensen in incarnatie vaak moeilijk in het gevoel te krijgen.  

Contacten tussen ons hogere Zelf en de goden, betekent niet dat er dan alleen contacten zijn met 

de goede goden. Ons hogere Zelf heeft ook voortdurend te maken met de goden die het niet goed 

met de mensheid vóór hebben en die niet hun eigen innerlijke weten volgen.  

 

Zoals een mens in incarnatie kan worstelen men een auralifter,  

zo kan ook een Ziel, een hoger Zelf, worstelen met zo’n stoorzender. 

 

Zo’n hoger deel kan dan eigenlijk niet meer goed functioneren, en wordt voortdurend afgeleid en 

omgebogen. Daardoor kan het gebeuren dat ook een hoger Zelf soms dingen doet die misschien 

niet worden bedoeld maar die dan toch gebeuren, net zoals dat ook bij een mens in incarnatie 

mogelijk is.  

Dit betekent dat je er goed aan zou doen altijd zo veel mogelijk zelf je eigen beslissingen te nemen, 

en niet zomaar een impuls te volgen, vanuit welke bron zo’n impuls ook mag komen. Het is en 

blijft JOUW leven, waarin je er goed aan zou doen je EIGEN keuzes te maken en je eigen 

beslissingen te nemen.  

Je hebt hiervoor jouw eigen innerlijke weten tot je beschikking. Dit is een stabiele factor en deze 

kan niet zo gemakkelijk worden omgebogen. Het is een directe verbinding met de Oorsprong, de 

plaats van waaruit je ooit de lange reis bent begonnen.  

Wanneer een mens in incarnatie is ingekapseld door een auralifter, een vertegenwoordiger van de 

donkere kant, dan wordt diens visie omgebogen naar een visie die aansluit bij het mens- en 

wereldbeeld dat de donkere kant de mensheid wil opdringen.  

In praktijk betekent dit dat het voor de Ziel, het hogere Zelf, dan heel moeilijk wordt om iemand 

nog te bereiken. De mens in incarnatie zit dan vol met gedachten over hoe het zou zijn, en heeft 

daardoor weinig ruimte meer voor de inzichten die het hogere Zelf zou kunnen geven.  

De ruimte is dan ingevuld en ingekleurd door de donkere kant, en wanneer er dan sprake is van 

een sterke instroom van Christus-energie, dan zal een mens in incarnatie niet meer bereid zijn de 

eigen overtuigingen diepgaand te onderzoeken, maar de eigen visie koesteren als het grootste goed.  
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Juist wanneer er sprake is van Christus-energie, is er ook sprake van superioriteitsgevoelens, 

waardoor de eigen visie wordt beschouwd als hoog verheven, zodat nader onderzoek op de één of 

andere manier schijnbaar niet meer nodig is, zelfs niet wanneer er dingen naar voren komen 

waarmee het tegendeel van de eigen visie wordt aangetoond.  

 

Veel lichtwerkers graven zich in, in hun eigen gelijk,  

en staan niet ECHT open voor nieuwe inzichten  

die hun eigen hogere Zelf probeert aan te geven,  

ook al is dit een hele droevige constatering. 

 

Veel lichtwerkers volgen nog vooral de dromen en wensgedachtes van hun ego, in plaats van dit 

beter te herkennen, dit los te laten, en meer ruimte te maken voor het leren samenwerken met het 

hogere Zelf.  

Veel lichtwerkers zijn nog niet ECHT aan het samenwerken, ze willen eigenlijk vooral doorgaan 

op de voor hen bekende weg, een weg die ze in feite al duizenden jaren volgen, zonder te beseffen 

dat er nu hele mooie mogelijkheden zijn om te leren samenwerken met jouw hogere deel, dat niet 

in incarnatie is.  

Wanneer de lichtwerkers in incarnatie deze samenwerking met hun hogere Zelf in feite afwijzen, 

en de voorkeur geven aan het najagen van de dromen van hun ego, dan zijn dat gewoonlijk precies 

de omstandigheden waarin er een oud trauma in de verbinding tussen de mens in incarnatie en 

diens hogere deel wordt doorgewerkt.  

De mens in incarnatie is dan vooral gericht op de eigen belangen, ook al wordt dat nagenoeg altijd 

op een hele sluwe manier gecamoufleerd.  

Zowel de mens in incarnatie als diens hogere deel, maken in zo’n situatie keuzes en werken beide 

zo’n oud trauma door, gewoonlijk zonder dat een mens in incarnatie zich hiervan bewust is.  

 

Het volgen van het ego spoor geeft veel lichtwerkers een “goed gevoel”.  

Wanneer ze dit gevoel ervaren,  

dan willen ze dat zien als een bevestiging dat dit voor hen het juiste spoor is,  

het voelt immers “zo goed”. 

 

Maar een inbreker die een goed voorbereide kraak heeft uitgevoerd,  

die gesmeerd liep met een goed eindresultaat,  

zal hier ook een ”goed gevoel” aan overhouden… 

 

Het ervaren van een “goed gevoel” zoals veel lichtwerkers dit ervaren, is vaak vooral het ego dat 

heel gelukkig is met diens eigen succes. Maar het succes van het ego, betekent vaak een verlies voor 

de samenwerking met het hogere Zelf.  

Wanneer je heel oppervlakkig leeft en vooral afgaat op het “goede gevoel” van jouw ego, dan volg 

je niet de weg van het innerlijke weten. Je bent dan heel oppervlakkig in de manier waarop je in het 

leven staat, en je houdt jezelf en anderen dan voor de gek.  

En wat kan het hogere Zelf in zo’n droevige situatie nog doen om de samenwerking dan alsnog op 

gang te brengen?  
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Vaak zijn er dan harde lessen nodig, waarin de ego’s van de mensen in incarnatie flink worden 

geknakt, want in praktijk is er vaak pas dan meer ruimte voor een verder gaande samenwerking met 

het hogere deel.  

Veel lichtwerkers die zich nu vooral laten leiden door hun eigen “goede gevoel”, dat vaak in 

aanzienlijke mate wordt versterkt door de Christus-energie met z’n superioriteitscomponent, 

zouden er goed aan doen er rekening mee te houden dat het hogere Zelf zich dan genoodzaakt zal 

zien om harde lessen op het programma te zetten, in een uiterste poging de samenwerking alsnog 

op gang te brengen, en op die manier een oud trauma zo veel mogelijk te genezen.  

De periode van intensieve schoonmaak die nog duurt tot eind 2025, zal door de Zielen, de hogere 

Zelven, zo veel mogelijk worden benut om de allergrootste moeilijkheden door te werken, en dat 

is de relatie tussen de Ziel, het hogere Zelf, en de mens in incarnatie. Ons hogere Zelf zal tot het 

uiterste proberen hier verder mee te komen, binnen de Vrije wil van de mensen in incarnatie.  

 

Dit betekent dat veel ego’s van lichtwerkers 

flink geknakt zullen worden in de komende periode, 

om op die manier meer ruimte te maken 

voor een verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Voor de mensen in incarnatie is het belang hiervan moeilijk in te schatten, maar het hogere Zelf 

heeft hierin een leidende rol, en zal dit daarom bovenaan de agenda zetten, wat jij verder ook van 

plan was.  

In het teamwerk van mens in incarnatie en hogere Zelf, heeft ieder een eigen rol, en het is de rol 

van ons hogere deel, om de lijnen uit te zetten en de mogelijkheden beter zichtbaar te maken die 

er nu zijn, om te leren samenwerken met het hogere Zelf. Dat is van het allergrootste belang.  

Het hogere Zelf zal vaak heel veel moeite moeten doen, om diens plannen duidelijker te maken, 

omdat die vaak niet aansluiten bij de meestal volkomen onjuiste visie van de mensen in incarnatie. 

De leraar, de Ziel, heeft dan te maken met een leerling die helemaal vol zit met onjuiste kennis en 

verkeerde energie (Christus-energie), waardoor de leerling denkt het allemaal al te weten en de 

instroom vanuit de Ziel beschouwt als storend en volstrekt overbodig.  

Wanneer er dan ook nog eens sprake is van een auralifter, dan is de opgave waar het hogere Zelf 

vóór staat, nagenoeg onmogelijk.  

 

Er is in praktijk een enorme kloof  

tussen de mensen in incarnatie en de hogere Zelven,  

die slechts door een gezamenlijke inspanning van beide kanten  

kan worden overbrugd. 

Juiste kennis kan hier enorm bij helpen. 

 

Zoals de mensen in incarnatie op gang worden geholpen door het hogere Zelf, zo wordt het hogere 

Zelf op gang geholpen door de goden. 

De goden die over ons hadden moeten waken zijn zelf voor het overgrote deel ten onder gegaan in 

de aanvallen vanuit de donkere kant, waardoor de mensheid op een verschrikkelijke manier in de 

verdrukking is gekomen in de afgelopen vijfduizend jaar. Er zijn veel levens geweest waarin je 

eigenlijk maar heel weinig kon doen om het goede te bevorderen.  



50 

De goden die ons hadden moeten begeleiden, raakten zelf steeds meer in de ban van de donkere 

kant, en velen van hen kregen te maken met één of meerdere auralifters, op dezelfde manier als 

een mens in incarnatie hier ook mee te maken kan krijgen.  

Ook een godheid kan meer macht krijgen aangeboden door de donkere kant, precies zoals een 

mens in incarnatie.  

Ook een godheid kan gevoelig zijn voor status en positie, precies zoals een mens in incarnatie of 

een hoger Zelf hier gevoelig voor kan zijn.  

Ook een godheid kan bijzondere vermogens willen bemachtigen, die op een slinkse manier door 

de donkere kant kunnen worden vóórgehouden, net zoals dit bij de mensen in incarnatie gebeurt.  

Ook de visie van een godheid kan worden ingekleurd door de donkere kant, net zoals dat bij een 

mens in incarnatie of bij een hoger Zelf kan gebeuren.  

 

Zoals een mens in incarnatie 

door een auralifter kan worden opgezet tegen een medemens, 

zo kan een godheid 

door een auralifter worden opgezet tegen de hele mensheid. 

 

Zoals een mens in incarnatie ten onder kan gaan aan zwakheden in het eigen karakter, zo kan ook 

een godheid langs dezelfde ingangen ten onder gaan en steeds verder worden ingekapseld in de 

gelederen van de donkere kant.  

Zoals een mens in incarnatie vatbaar kan zijn voor bijvoorbeeld eerzucht of wraak, zo kan een 

godheid hier ook vatbaar voor zijn, zodat de donkere kant een ingang heeft om zo’n godheid 

dichter te naderen en hier meer grip op te krijgen in de loop van de eeuwen.  

Een aantal kenmerkende eigenschappen van de god van de Bijbel is beschreven in “zijn boek”. Hij 

staat bekend om zijn eerzucht, zijn superioriteitsgevoelens en zijn wraakzucht. Bij nadere 

bestudering blijkt hij bovendien niet eerlijk te zijn en heeft hij liefde verwisseld met seksualiteit.  

Met kennis van zaken weet je dan dat zo iemand geen kanaal meer kan zijn voor Genegenheid. Er 

is dan iets helemaal verkeerd gegaan in de ontwikkeling van zo’n godheid. Met de kennis van nu 

mogen we dan bovendien constateren dat deze godheid te maken heeft met een auralifter, die 

blijkbaar al heel veel invloed heeft gekregen, want de god van de Bijbel heeft zich duidelijk tegen de 

mensheid gekeerd, zoals in de theosofische leer al duidelijk is gemaakt in de beschrijvingen van de 

Demiurg, die zich tegen zijn eigen schepping keerde. Deze Demiurg, deze kwade kracht, is niemand 

anders dan de heer der wereld, de leidinggevende god van onze kleine planeet.  

 

De god van de Bijbel is ten onder gegaan aan een auralifter,  

waardoor deze heer der wereld zich in de loop van de geschiedenis  

TEGEN de mensheid is gaan keren. 

 

Hij heeft de mensheid diverse keren vervloekt en haar de paradijselijke toestand afgenomen. Hij 

wilde dat vrouwen pijn zouden krijgen bij een bevalling, hoewel dit niet altijd zo is geweest in de 

geschiedenis van de mensheid. Hij wilde dat vrouwen zouden worden onderworpen aan de man, 

en dat een vrouw in begeerte zou worden ondergedompeld naar juist gemeenschap met een man 

waaraan zij zich zou moeten onderwerpen. Hij stelde de man aan als de heerser over de vrouw en 

de gevolgen daarvan zijn heden ten dage nog volop zichtbaar over de hele wereld.  
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Hij wilde absolute macht over de mensheid, hij wilde haar volkomen onderwerpen. Hij wilde de 

mensheid laten lijden en wilde tegelijkertijd dat zij hem als haar “redder” zou accepteren.  

Dit zijn duidelijke signalen dat hij zich tegen de mensheid is gaan keren, en met name tegen vrouwen. 

Hij wilde de mensheid dom en onwetend houden, terwijl het zijn taak was om onderwijs aan te 

bieden en ontwikkeling mogelijk te maken.  

Hij wilde niet dat mensen hun onderscheidingsvermogen zouden ontwikkelen, en hier de vruchten 

van zouden plukken, hetgeen in de Bijbel is omschreven met de cryptische woorden “eten van de 

boom van kennis van goed en kwaad”, hetgeen eenvoudig betekent dat je jouw eigen innerlijke 

kompas volgt en daardoor een beter onderscheid gaat maken tussen wat goed is en wat niet goed 

is (kwaad), zodat je de uitweg kunt vinden uit de moeilijkheden van het gewone dagelijkse leven als 

gevolg van oude karmische vraagstukken waar ieder van ons mee wordt geconfronteerd.  

Wanneer je wordt ingekapseld door een auralifter, dan zul je of dit gevecht aan moeten gaan en je 

hier weer van Vrij moeten vechten, of je zult langzaam maar zeker worden meegezogen naar de 

donkere kant. Er kan dan een keer een punt komen dat je in de meest praktische zin bent 

opgenomen in de donkere kant.  

Vanwege de grote reorganisatie van ons evolutieproces, wordt er in deze periode vastgesteld waar 

iemand voor gekozen heeft. Degenen die in de meest praktische zin hebben gekozen voor de 

donkere kant, worden in dit tijdvak van drie jaar intensief schoonmaken, overgebracht naar de 

donkere kant. Aan het einde van dit tijdvak zal dit voltooid zijn. Alle “verloren Zielen”, zullen tegen 

die tijd zijn overgebracht naar de donkere kant. Ook dit is een direct gevolg van “de Dag des 

Oordeels”, die eind vorig jaar is afgerond.  

Degenen die sterke raakvlakken hebben met de “verloren Zielen”, hebben nog dit hele tijdvak van 

drie jaar intensief schoonmaken de gelegenheid dit beter te leren herkennen. Daarna zijn deze 

mogelijkheden van betere herkenning aanzienlijk minder gunstig, omdat de “verloren Zielen” dan 

uit ons klaslokaal zijn gehaald. Herkenning van hun invloed is dan veel moeilijker, omdat hun 

invloed dan veel subtieler is.  

 

De meesters van de Witte Broederschap  

zijn de zichtbare vertegenwoordigers van de donkere kant.  

Zij zijn de discipelen van de heer der wereld, de god van de Bijbel.  

Zij staan hoog bovenaan in de superioriteitspiramide,  

en hebben zichzelf op zo’n manier neergezet  

dat zij worden beschouwd als onaantastbaar. 

 

Zij beweren van zichzelf dat zij geen karma meer zouden hebben en dat zij overal boven staan, 

hetgeen duidelijke kenmerken zijn van superioriteitsgevoelens.  

Hun camouflage is vernuftig en de overgrote meerderheid van de lichtwerkers is lange tijd erg 

onder de indruk geweest van hun vermogens en hun onkreukbare imago, dat in de loop van de 

eeuwen zorgvuldig is opgebouwd door de god van de Bijbel. 

Hij heeft ervoor gezorgd dat “zijn” meesters, ver verheven zouden zijn boven het gewone volk, 

vergelijkbaar met de kerkelijke autoriteiten uit eerdere fasen van onze geschiedenis. Het principe 

van een elitaire groep blijft hetzelfde, het is slechts de naamgeving die verandert in de loop van de 

geschiedenis van de mensheid.  
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De meesters zijn de meest begunstigden van de heer der wereld. Zij hebben buitengewone 

vermogens gekregen waardoor zij nagenoeg alles met de mensheid konden doen, zonder dat 

iemand dit in de gaten had.  

Uiterlijk waren de meesters vaak niet zo betrokken bij allerlei belangrijke aangelegenheden, maar 

achter de schermen bestuurden zij alles wat zij maar wilden. Zij hadden hiervoor vermogens 

gekregen vanuit de god van de Bijbel waar de mensheid nagenoeg niets van wist.  

Zij konden door middel van hun vermogens mensen onder een soort van hypnose nagenoeg alles 

laten doen wat zij maar wensten. Dit was in overeenstemming met de wetten en de regels zoals zij 

die probeerden in te stellen, onder leiding van hoge vertegenwoordigers van de donkere kant, die 

op onze Aarde een school hadden willen opbouwen waarin mensen werden opgeleid in de normen 

en waarden van de donkere kant.  

Dit speelt zich af in onze hele samenleving, in alle sectoren is dit principe terug te vinden. De 

donkere kant heeft geprobeerd alles in ons dagelijkse leven om te vormen naar het aanleren van 

normen en waarden die volkomen botsen met het innerlijke weten. Het kwam er eigenlijk op neer 

dat mensen zouden leren dat het volgen van hun innerlijke weten geen enkele zin zou hebben, en 

je dit idealistische streven maar beter op zou kunnen geven. In de kern betekent dit een samenleving 

waarin mensen wordt aangeleerd hun innerlijke weten, hun innerlijke kompas, te negeren, en na 

verloop van tijd te ontkennen.  

Waar het dan naartoe zou zijn gegaan, is het steeds meer beschadigen van jezelf en anderen, zonder 

dat dit nog goed tot je doordringt, omdat de hele mensheid nog verder zou zijn ondergedompeld 

in een nog diepere vorm van hypnose, ingegeven door de Christus-energie, die de drijvende kracht 

is achter dit alles.  

De mensheid zou Christus weer veel meer zijn gaan verheerlijken, en hem nog veel meer zijn gaan 

beschouwen als hun “redder”, vertegenwoordigd door de meesters van de Witte Broederschap, 

met vanzelfsprekend de meester Jezus als het natuurlijke boegbeeld van deze groep uitverkorenen.  

 

We leven in een periode van grote verwarring,  

en juist DAT is het beste dat ons kan overkomen  

in de droevige situatie waarin we terecht zijn gekomen. 

Wanneer de meester Jezus en zijn groep zouden hebben gewonnen,  

dan zou er nu geen verwarring meer zijn! 

 

Er zou dan een grote eensgezindheid zijn geweest, waarin iedereen zich zou onderwerpen aan de 

nieuwe leider die dan gevolgd zou worden, de meester Jezus, die dan in alle pracht en praal naar 

voren zou treden, vanuit het voorportaal waarin hij al lange jaren wacht op dit grote moment.  

Er zou geen twijfel meer zijn bij de lichtwerkers, geen opstand, geen rebellie. Iedereen zou zijn 

leiderschap aanvaarden en degenen die zich hier in het verleden misschien nog tegen zouden 

hebben verzet, zouden allang uit incarnatie zijn gehaald. 

 

Maar juist de verwarring die nu gaande is, 

is een grote bevestiging van het nieuwe begin, 

vanuit een situatie dat nagenoeg de hele mensheid 

was ingekapseld door de donkere kant, 

zonder zich daarvan bewust te zijn. 
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De donkere kant, de meesters van de Witte Broederschap voorop, presenteert zichzelf graag als 

“de redder” van de mensheid.  

Wanneer je merkt dat een lichtwerker gevoelig is voor deze houding, dan is dit een signaal dat 

iemand nog niet voldoende voorbereid is om andere mensen echt goed te kunnen helpen.  

Wanneer iemand zichzelf op een voetstuk zet en zichzelf presenteert als een “redder”, dan is dat 

een signaal dat zo iemand niet het spoor volgt van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, en niet 

samenwerkt met diens hogere Zelf.  

De “redder” is degene die de aandacht vestigt op zichzelf, op de eigen persoonlijkheid, op het eigen 

ego. Het gaat dan om de eigen belangen, het gaat dan om status, positie en macht. Het gaat dan 

om reputatie, het gaat dan om beeldvorming, het gaat dan om het opbouwen van een imago.  

Wanneer je deze kenmerken terugziet bij een therapeut, dan weet je dat je hier weinig hebt te 

verwachten wanneer je probeert jouw eigen innerlijke weten te volgen.  

Er is veel overeenkomst tussen de “redder” en de “fixer”, degene die de problemen wel even zal 

oplossen. Maar ons leerproces is niet gebaat bij snelle oplossingen, zodat wij weer “door” kunnen 

op onze weg, ons leerproces is veel meer gebaat bij diepgaand onderzoek en begrip in de diepte 

van het hart voor de lessen die je tegenkomt op jouw eigen weg.  

 

Ons leerproces wordt niet gestimuleerd door “redden” en “fixen”  

maar door onderzoeken en “mee bezig zijn”. 

 

Het aanbieden van “healing” zoals veel lichtwerkers dit menen te kunnen doen, heeft het karakter 

van “fixen”, maar dat is niet de manier waarop wij onze lessen leren. Wanneer je merkt dat zo’n 

“healer” allerlei kenmerken heeft van een “redder”, dan zou je daar beter niet naartoe kunnen gaan.  

We leven in een periode waarin allerlei dingen beter zichtbaar worden gemaakt bij de mensen die 

hun innerlijke weten willen volgen. De Ziel, het hogere Zelf, heeft hier nu hele mooie 

mogelijkheden voor, voor zover iemand hiervoor open staat, want ons hogere deel zal onze Vrije 

wil zo veel mogelijk respecteren.  

De mensen die allerlei dingen liever niet willen zien zoals ze zijn, worden hierin Vrijgelaten, zonder 

dat deze Waarheid hun wordt opgedrongen. Het is een keuze om je open te stellen voor zoiets als 

de Waarheid, die je van binnenuit en van bovenaf wordt duidelijk gemaakt door jouw eigen hogere 

Zelf, of je daarvoor af te sluiten als je dat liever wil.  

 

Op dezelfde manier als Waarheid ons niet wordt opgedrongen,  

wordt ook Genegenheid ons niet opgedrongen,  

zelfs niet als daar schrijnende behoefte aan is  

om een hele nieuwe start te kunnen maken. 

 

Wanneer lichtwerkers volkomen verzadigd zijn met Christus-energie, en dit type energie koesteren 

als het hoogste goed, dan wordt iemand daar uiteindelijk in Vrijgelaten door het hogere Zelf, nadat 

er verscheidene pogingen zijn gedaan door jouw hogere deel om duidelijker te maken dat er een 

andere en betere weg mogelijk is, waar je voor zou kunnen kiezen om je Vrij te maken van de 

inkapseling door de donkere kant, waardoor je misschien niet meer goed in de gaten hebt welke 

energie er eigenlijk door jouw energieveld stroomt, zodat je recht hebt om een nieuwe keuze te 

maken onder zorgvuldige begeleiding vanuit jouw eigen hogere Zelf.  
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Maar wanneer je hierin een keuze hebt gemaakt, en zou hebben gekozen voor het doorgaan op de 

weg van de Christus-energie, tegen beter weten in, dan zal jouw hogere Zelf dit na verloop van tijd 

accepteren, en dit loslaten, hoe droevig deze keuze misschien ook is.  

 

De Christus-energie is ons al duizenden jaren opgedrongen,  

we zijn daar helemaal mee geïmpregneerd,  

ieder van ons, 

maar de ware Genegenheid wordt je niet opgedrongen… 

 

Wanneer je je daar liever niet voor open wil stellen, dan is dat een Vrije keuze, die vanuit jouw 

hogere Zelf wordt gerespecteerd, nadat je innerlijk voldoende duidelijk is gemaakt welke keuze je 

daarin hebt gekregen, en jouw Ziel, jouw hogere deel, heeft vastgesteld waar je voor gekozen hebt.  

Degenen die nu nog steeds “licht en liefde” visualiseren, en dit op die manier willen verspreiden 

over de hele mensheid, werken mee aan het inkapselen van de mensheid in de Christus-energie, 

onder de aanwijzingen van de Witte Broederschap, want daar komt het dan in praktijk op neer, 

misschien zonder dat je je hier zo van bewust bent.  

Vaak is dit een manier van werken die je je eigen hebt gemaakt in vorige levens, en die je nu weer 

toepast, omdat het je zo vertrouwd voorkomt en dit je een “goed gevoel” geeft. Wanneer je heel 

eerlijk bent dan zul je bij dit “goede gevoel” vaak een verborgen gevoel van superioriteit ontdekken, 

waarin je stiekem voor jezelf vaststelt dat jij toch maar mooi even degene bent die al deze energie 

naar de mensheid kan brengen. Je ziet jezelf dan als “de redder” van de mensheid.  

Deze motieven van zelfgenoegzaamheid en verborgen superioriteitsgevoelens, in combinatie met 

spirituele eerzucht, maken de samenwerking met het hogere Zelf volstrekt onmogelijk. Het is in 

zo’n situatie van belang volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn en anderen en jezelf niet (langer) 

voor de gek te houden.  

Ook een overdreven “nederige” houding zoals dat in de boeddhistische wereld regelmatig 

voorkomt, is vaak vooral een masker, waarachter spirituele hoogmoed en eerzucht op een sluwe 

manier worden verborgen. Maar de mensen die hun innerlijke weten proberen te volgen, zijn steeds 

beter in staat door deze misleiding heen te kijken, en te zien welke motieven er in zo’n persoon 

leven.  

Degene die in ons land het voortouw heeft genomen bij de verkondiging van de leer van “vergeving 

van zonden”, en mensen aanpraat dat er eigenlijk niets te vergeven valt, is eveneens een typisch 

voorbeeld van iemand die zichzelf neerzet als de grote “redder” van mensen in nood.  

Hij camoufleert zich op een hele sluwe manier achter een masker van nederigheid en 

bescheidenheid, maar in werkelijkheid gaat het vooral om spirituele eerzucht, en gaat het vooral 

om zijn status, zijn positie en zijn spirituele superioriteit. Hij hangt aan de touwtjes van de meesters. 

Wie zijn toneelspel steeds beter begint te doorzien, herkent ook steeds beter de 

zelfgenoegzaamheid van deze bekende man van de cursus in wonderen, die blijkbaar een “goed 

gevoel” heeft bij het voortdurend misleiden van zichzelf en vele anderen.  

Het elkaar aanpraten dat er niets te vergeven valt, is een mentale aangelegenheid, die je 

opgedrongen kan worden door hypnotiserende Christus-energie, waar deze man en zijn 

volgelingen volop mee kunnen werken, maar waar je niet verder mee komt als het gaat om het 

onderzoeken van wat er leeft in de diepte van het hart.  
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De lichtwerkers reageren voor het overgrote deel nog vooral op de Christus-energie, 

en NIET op de energie van Genegenheid. 

 

Nog maar heel weinig lichtwerkers zijn in staat om dit onderscheid nu al goed te maken, hetgeen 

misschien niet zo vreemd is wanneer je je realiseert dat nagenoeg ieder van ons al grotendeels was 

ingekapseld in de webben van de donkere kant, door middel van auralifters, die ieder van ons 

persoonlijk beïnvloeden, met name in het ontwikkelen van je visie.  

Naar verwachting van onze leraren zal er aan het einde van dit tijdvak van drie jaar intensief 

schoonmaken, een eerste lichting kanalen voor Genegenheid zijn, die zorgvuldig wordt begeleid 

door het hogere Zelf, en die dit onderscheid goed kan maken.  

Dit zullen mensen zijn die in alle eenvoud hun plaats innemen te midden van andere mensen en 

eenvoudig hun rol op zich nemen om te dienen als een kanaal voor deze leven gevende energie, 

zonder daarbij de aandacht op zich te vestigen of daar waardering voor te willen krijgen, van wie 

dan ook.  

Deze groep zal nauwelijks herkenbaar zijn voor de andere lichtwerkers maar degenen die hun 

innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, zullen hen steeds beter gaan herkennen 

omdat dit van binnenuit en van bovenaf zichtbaar zal worden gemaakt door de Ziel, het hogere 

Zelf.  

Deze groep zal steeds meer in staat zijn anderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een kanaal 

voor Genegenheid, zodat er steeds meer van deze heilzame energie kan gaan stromen naar de 

mensen die hiernaar op zoek zijn.  

Degenen die zich hiervoor in willen zetten en zich hiervoor geschikt willen maken, zullen zonder 

uitzondering een intensieve schoonmaakperiode meemaken, waarin ze zo veel mogelijk Vrij 

kunnen komen te staan van de donkere kant, waar ieder van ons sterke raakvlakken mee heeft 

vanuit het hele lange verleden.  

Het zullen met name de Zieneressen zijn, die hiervoor inzetbaar zijn. Dit zijn de oorspronkelijke 

dragers van deze genezende energie, die eveneens nodig is voor een beter begrip van de dingen die 

je op jouw weg tegen kunt komen. 

  

Onderwijs is gebaat bij Genegenheid,  

zonder Genegenheid wordt het leerproces veel moeilijker,  

misschien zelfs onmogelijk. 

 

Er wordt in de komende jaren gewerkt aan de opbouw van een nieuw netwerk van Genegenheid, 

vanuit een situatie dat dit nagenoeg volkomen verloren was gegaan en doelbewust is vernietigd 

door de donkere kant, in de loop van de geschiedenis van de mensheid.  

Het is daarom noodzakelijk dat dit netwerk van Genegenheid helemaal opnieuw wordt opgebouwd, 

van bovenaf en van binnenuit, via het hogere Zelf, want dat is degene die deze heilzame energie 

kan dóórleiden, vanuit de hogere bronnen van waaruit Genegenheid stroomt naar onze hogere 

Zelven.  
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Voor de meeste lichtwerkers klinkt dit in eerst instantie vreemd, en nogal overbodig, omdat men 

er vanuit gaat dat “licht en liefde” eigenlijk overal al aanwezig zijn, maar wanneer de betovering in 

de komende jaren langzaam verder zal wegvallen, zal steeds duidelijker worden dat het zou kunnen 

zijn dat je zelf misschien eigenlijk (nog) geen idee hebt wat Genegenheid is.  

Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, zal deze herkenning in de komende periode 

steeds duidelijker worden, en juist dit is een bevestiging dat de betovering die lange tijd gaande is 

geweest, langzaam maar zeker aan het oplossen is, zodat er weer meer ruimte komt om een betere 

toekomst op te bouwen, waarin er weer meer herkenning is van Waarheid en Genegenheid.  

Wat Waarheid en Genegenheid is, wordt je van binnenuit en van bovenaf duidelijker gemaakt, door 

jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

*** 
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Naar de bodem van het hart 

In de komende periode worden de mensen die hun innerlijke weten volgen, geconfronteerd met dingen die leven in de 

diepste diepten van hun hart. Dit zijn nagenoeg altijd dingen waar je je tot nog toe niet van bewust was. Dit zijn 

hele oude pijnpunten, die je zó diep hebt weggestopt, dat je niet meer weet dat je die hebt.  

Dit zijn dingen waar je het liefst met een hele grote bocht omheen zou willen lopen, en waarvan je absoluut niet wil 

dat iemand anders dit weet of zelfs maar zou kunnen vermoeden.  

Dit zijn de dingen die je heel ver weggestopt hebt en waarvan je hoopt dat geen enkele therapeut die ooit zou kunnen 

vinden.  

Dit zijn dingen waar je niets meer mee te maken wil hebben en nooit meer iets over wil horen.  

Dit zijn dingen waarvan je hoopt dat jouw ergste vijanden hier niet iets van te weten zouden kunnen komen omdat 

je dan heel erg kwetsbaar zou worden.  

Dit zijn de dingen die op de bodem van jouw hart liggen verborgen, zo goed mogelijk afgeschermd door jezelf, zelfs zó 

sterk, dat je het bestaan hiervan hardnekkig zult ontkennen, totdat je er niet meer omheen kunt.  

We leven in een periode waarin ons evolutieproces in evenwicht is gebracht, en er een intense strijd 

is uitgevochten tussen de lichte en de donkere kant. De lichte kant heeft deze lange strijd 

uiteindelijk gewonnen, maar de mensheid is ondertussen verstrikt geraakt in de webben van de 

donkere kant, op zo’n manier dat je zou kunnen zeggen dat in de meest praktische zin de donkere 

kant onze samenleving in de afgelopen duizenden jaren voor een groot deel heeft gevormd naar 

diens hand.  

De kennis en de inzichten die wij nu hebben over ons eigen verleden, zijn voor een groot deel 

ingekleurd door de donkere kant. In feite hebben wij nog steeds geen goed beeld voor ogen hoe 

wij gezamenlijk in de situatie terecht zijn gekomen zoals die nu is ontstaan.  

Ooit leefde de mensheid zoals we die nu kennen, op de Maan. Het is heel goed mogelijk dat sporen 

van menselijke bewoning van de Maan, worden gevonden door de onderzoeken die nu gaande zijn. 

Dat zou een belangrijk inzicht opleveren bij onze huidige mensheid. Degenen die nu ons 

evolutieproces in goede banen proberen te leiden, zullen daarom proberen aan te tonen dat er ooit 

menselijke bewoning van de Maan mogelijk is geweest en ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Dit zou een belangrijke doorbraak in ons wereldbeeld mogelijk maken.  

Aan het einde van de Maanperiode, was er ook een “Dag des Oordeels”, net zoals we dat nu hebben 

meegemaakt in de jaren tussen eind 2012 en eind 2022. Ook toen werden de regels van ons 

evolutieproces aangepast, in het voordeel van degenen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Ook toen kwamen er in de periode na de Dag des Oordeels prachtige mogelijkheden om weer veel 

meer Genegenheid te voelen stromen en de weg van Zelfkennis te volgen, vergelijkbaar met de 

mogelijkheden die hier nu voor zijn.  

Maar na een relatief korte periode van hele mooie mogelijkheden om jezelf goed te kunnen 

ontwikkelen, werd het door de donkere kant onmogelijk gemaakt om je nog verder te ontwikkelen 

in de leeromgeving op de Maan zoals die toen was ingericht. De donkere kant zorgde er met veel 

machtsvertoon voor, dat de planeet onbewoonbaar werd. De mensheid kon zich daar niet verder 

ontwikkelen, ondanks de prachtige mogelijkheden die daar toen voor waren.  
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Dit is vaak de manier waarop het gaat in ons evolutieproces. Wanneer de ene partij iets voor elkaar 

heeft gekregen, dan probeert de andere partij een tegenzet in werking te zetten, in een eindeloze 

strijd, die vanuit menselijk oogpunt beschouwd, nooit meer op zal houden.  

De donkere kant zal altijd blijven proberen de mensheid in te kapselen in de gelederen van degenen 

die hun innerlijke weten negeren en ontkennen. Het is een illusie om te hopen dat dit ooit zal 

veranderen.  

 

Sommige lichtwerkers hebben het idee  

dat zij de donkere kant in zichzelf kunnen transformeren naar de lichte kant,  

maar dat is een hele naïeve gedachte,  

ingefluisterd door diezelfde donkere kant. 

 

Wanneer je graag “de redder” wil zijn van iets of iemand, dan ben je vatbaar voor het willen 

transformeren van de donkere kant in jezelf.  

In praktijk is zoiets onmogelijk. Wanneer dit niet duidelijk is dan zou je er goed aan doen hier 

zorgvuldig mee bezig te zijn, en voor jezelf na te gaan wat voor jou als individu de mogelijkheden 

zijn om de donkere kant te transformeren naar de lichte kant.  

Een beter uitgangspunt is het zo goed mogelijk leren herkennen van de zwakke punten in jezelf, 

waar de donkere kant jou kan bereiken, en proberen deze punten te versterken door hier intensief 

mee bezig te zijn, dit grondig te onderzoeken, en beter te leren herkennen wat er in zo’n situatie 

speelt.  

Zwakke punten die je nu hebt in je karakter, zijn altijd het gevolg van keuzes in vorige levens die 

hieraan vooraf zijn gegaan. Wanneer je zo’n zwak punt in jezelf hebt opgespoord, zou je er goed 

aan doen te onderzoeken hoe dit in vorige levens is ontstaan, en zich heeft ontwikkeld tot het 

karakter dat je nu hebt.  

Wanneer je hier eigenlijk helemaal niet mee aan de slag wil gaan, en het heel vervelend vindt om 

op die manier jouw eigen zwakke punten te onderzoeken, dan handel je in feite tegen beter weten 

in. Je werkt dan in feite niet echt mee met ons gezamenlijke leerproces.  

Wanneer je heel duidelijk voelt in jezelf dat je met deze dingen aan de slag zou moeten gaan, maar 

dit om wat voor reden dan ook, niet doet, dan zal de donkere kant claimen dat je dit eigenlijk niet 

wil. De donkere kant zal dan claimen dat je eigenlijk kiest voor het spoor van handelen tegen beter 

weten in en het ontkennen van het innerlijke weten.  

In zo’n situatie kan de Ziel, het hogere Zelf, niet veel anders doen dan proberen duidelijk te maken 

dat dit toch echt heel belangrijk is maar wanneer een mens in incarnatie vanuit Vrije wil dit 

onderzoek wil vermijden, en dit probeert te ontlopen omdat iemand niet de moed heeft de 

confrontatie met de eigen zwakheden aan te gaan, dan KAN het hogere Zelf niet anders dan dit na 

verloop van tijd toch maar los te laten, hoe schrijnend zo’n situatie ook is.  

 

De mens heeft een Vrije keuze  

en het NIET op je willen nemen van jouw eigen huiswerk  

is daarom een keuze die je in alle Vrijheid mag maken, 

ook al maak je het daardoor voor jezelf en anderen veel moeilijker. 
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Het gevolg hiervan zal zijn dat de donkere kant zal claimen dat veel mensen dit eigenlijk helemaal 

niet willen, ook niet wanneer daar hele waardevolle mogelijkheden voor zijn zoals nu, in de jaren 

tot 2026. 

 

Tot het jaar 2026 zijn er buitengewoon waardevolle mogelijkheden  

om op te ruimen en schoon te maken,  

op een manier zoals dit daarna niet meer mogelijk is. 

 

Voor het beter leren herkennen van de invloeden van de donkere kant in jezelf, is het gunstig 

wanneer die donkere kant nog volop aanwezig is. Wanneer de verloren Zielen zijn overgehaald 

naar de donkere kant, kunnen zij veel minder invloed uitoefenen op de mensheid in incarnatie maar 

zijn ze daardoor ook veel moeilijker herkenbaar.  

We leven nu in een overgangsperiode, waarin de invloed van de meesters van de Witte 

Broederschap, de verloren Zielen, steeds verder wordt teruggedreven. Pas in het jaar 2026 zal dit 

zijn voltooid.  

Dit betekent dat de volgende generatie lichtwerkers, degenen die nu in hun kindertijd zijn of nog 

geboren moeten worden, deze unieke mogelijkheden om beter te herkennen wat de invloed is 

vanuit de donkere kant, niet meer zullen hebben.  

Slechts degenen die nu bewust aan het werk zijn met hun spirituele huiswerk, kunnen hier hun 

voordeel mee doen, ook al is het op zichzelf akelig om beter te herkennen waar de donkere kant 

jou kan bereiken en waardoor dit zo gekomen is.  

In de komende periode worden de mensen die de moed hebben hun spirituele huiswerk op zich te 

nemen, behoedzaam teruggeleid naar de meest diepe pijnpunten. Vaak zijn dit kruispunten waar je 

ooit in een vorig leven “de verkeerde afslag hebt genomen”.  

 

In de komende periode worden de mensen die hun innerlijke weten volgen, 

teruggeleid naar punten waarop ze in vorige levens,  

de verkeerde afslag hebben genomen. 

 

Dit zijn punten waar je NIET mee wil worden geconfronteerd. Het zijn hele diepe wonden die 

hiermee in verband staan. Maar de donkere kant kent jou veel beter dan jij jezelf kent, en kan je 

daardoor juist met deze onbewuste pijnpunten gemakkelijk manipuleren. De donkere kant kan je 

gemakkelijk een verkeerde kant op proberen te leiden, met de kennis van deze hele diepe 

pijnpunten, die voor jezelf niet bekend zijn, omdat je dit heel diep hebt weggestopt.  

Wanneer jij je in vorige levens bijvoorbeeld hebt laten verleiden om zelfmoord te plegen, 

gewoonlijk onder grote druk van een auralifter, en je had destijds niet goed in de gaten wat er 

eigenlijk gebeurde, dan zul je in de komende periode opnieuw deze zelfde neiging voelen om 

zelfmoord te willen plegen, onder druk van een auralifter. Je komt dan technisch gezien terug op 

de kruising waar je in een vorig leven de verkeerde afslag hebt genomen door zelfmoord te plegen. 

Dit is de manier waarop ons leerproces werkt, ook al wordt dit zelden bewust beseft.  

 

Zolang je je niet bewust bent van deze oude wonden,  

blijf je vatbaar voor de inwerking van de donkere kant hierop. 
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In praktijk zijn er maar heel weinig mogelijkheden in de loop van een incarnatiereeks om aan deze 

diepliggende pijnpunten te werken. Gewoonlijk kan dat eigenlijk alleen vlak NA de “Dag des 

Oordeels”, die plaatsvindt aan het einde van een hele grote cyclus. Zo’n Dag des Oordeels zoals 

wij die kortgeleden hebben meegemaakt, is eigenlijk een vaststaand onderdeel van een lange periode 

waarin de mensheid in incarnatie is. Na verloop van tijd komt er dan altijd zo’n evaluatieperiode, 

waarin degenen die ons evolutieproces vanuit een hogere positie volgen, de balans opmaken en 

vaststellen hoe het evolutieproces het beste verder zou kunnen gaan.  

Er worden dan allerlei beslissingen genomen waar de mensheid niets van weet. Het zijn bestuurlijke 

afspraken op een niveau waar de mensheid geen inzage in heeft.  

Ook nu leven we in een periode waarin er allerlei bestuurlijke afspraken zijn gemaakt waar we 

nagenoeg niets over weten. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat ook de goden maar gedeeltelijk op 

de hoogte zijn van de afspraken die er nu zijn gemaakt door degenen die verder zijn gevorderd dan 

de goden zoals wij die kennen.  

Onze leraren, ons hogere Zelf en de verschillende goden daarboven, hebben de mogelijkheid om 

onze omstandigheden te beïnvloeden, op zo’n manier dat wij terug worden geleid, naar het punt 

waarop we ooit de verkeerde afslag hebben genomen in een vorig leven.  

In praktijk zijn er vele punten in vele vorige levens waarop de verkeerde afslag is genomen, en er 

worden daarom “boven” keuzes gemaakt in welke stukken je nu opnieuw mee zult worden 

geconfronteerd. Wanneer je ervan uitgaat dat je al vele tienduizenden jaren in incarnatie bent, dan 

zal het gevoelsmatig duidelijk zijn dat je dan niet in drie jaar intensief schoonmaken al die punten 

waarop je de verkeerde afslag hebt genomen, opnieuw kunt beleven. Daar is deze periode van drie 

jaar eenvoudig veel te kort voor.  

 

Er worden “boven” keuzes gemaakt welke stukken er langs zullen komen,  

op zo’n manier dat je daarin een nieuwe keuze kunt maken  

als onderdeel van ons nieuwe evolutieproces. 

 

Onze leraren zijn er dus niet alleen om ons inzicht te geven terwijl wij bijvoorbeeld in meditatie 

zijn, onze leraren hebben ook de mogelijkheid om ons dagelijkse leven zodanig te beïnvloeden dat 

wij langzaam maar zeker terugkomen in een situatie waarin we in een vorig leven ooit een verkeerde 

afslag hebben genomen.  

Onze leraren hebben de bevoegdheid om dit te verzorgen, hetgeen betekent dat er dan altijd keuzes 

worden gemaakt in het dagelijkse leven die je zelf liever niet zou maken maar die dan toch zo gaan, 

omdat je daardoor behoedzaam weer op hetzelfde punt uitkomt als je eerder bent geweest.  

 

Onze leraren hebben het recht om onze keuzes te beïnvloeden,  

met als mogelijkheid je terug te leiden naar een situatie  

waarin je ooit een hele belangrijke keuze hebt gemaakt  

om te handelen tegen beter weten in,  

met grote gevolgen voor toekomstige levens. 

 

Zelf zou je zo’n situatie onbewust proberen te vermijden, maar onze leraren hebben de 

mogelijkheid om de hele gang van zaken zodanig te organiseren, dat je uiteindelijk toch precies in 

een situatie komt die je niet wil, en waar je misschien heel erg bang voor bent.  
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Ook dit is opvoedkundig werk, ook al is niet bekend dat onze leraren deze mogelijkheden hebben 

en in praktijk ook zo toepassen.  

Onze leraren leiden de mensen die hun innerlijke weten willen volgen heel behoedzaam naar diepe 

traumatische gebeurtenissen, waar je je nagenoeg nooit van bewust bent totdat je hier oog in oog 

mee staat. Maar de weg daar naartoe wordt zorgvuldig voorbereid door onze leraren, gewoonlijk al 

vele jaren van tevoren.  

Bij hele diepe wonden zijn er vaak lange jaren van voorbereiding nodig, vóórdat iemand uiteindelijk 

heel bewust in aanraking is gekomen met oude pijnpunten die verscholen liggen op de bodem van 

het hart, gewoonlijk al gedurende vele duizenden jaren.  

Het zal gevoelsmatig duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat je in zo’n 

situatie niets hebt aan aanbieders van “healing”, al dan niet op afstand, en al dan niet tegen betaling.  

Het gaat dan om KEUZES, waar je zelf vóór staat, en waar niemand je mee kan helpen. Het zijn 

dingen waar je ZELF mee aan de slag moet gaan, voor zover je dat zou willen.  

Veel lichtwerkers zoeken hun heil in allerlei groepen en proberen daardoor sterker te komen staan, 

maar in praktijk is dit vaak vooral het zoeken naar een comfortzone en het doorwerken van 

groepskarma, net zo lang totdat je beter herkent dat je langs deze weg gewoonlijk de confrontatie 

met de dieperliggende thema’s vermijdt.  

De diepliggende pijnpunten die in deze periode naar voren kunnen komen, zijn nagenoeg altijd 

dingen die je liever niet in groepsverband zou willen delen. Het zijn dingen die je liever verborgen 

wil houden voor iedereen, zelfs voor jezelf.  

Veel keuzes waarin mensen in vorige levens de verkeerde afslag hebben genomen, hebben te maken 

met een keuze om het hogere Zelf af te wijzen, en te kiezen voor de verleiding van status, positie 

en macht. De donkere kant is buitengewoon vindingrijk om mensen de één of andere vorm van 

macht voor te houden, waardoor ze uiteindelijk toch bezwijken. De donkere kant kan opzoeken in 

de archieven waar iemand vanuit vorige levens voor is bezweken, en zal proberen deze weg 

opnieuw te volgen, nauwkeurig wetende wat iemands zwakke punten zijn.  

Het advies vanuit de goden om te werken aan Zelfkennis, (Mens kent uzelve) heeft ook hiermee te 

maken. Wanneer je jezelf beter leert kennen, kun je daardoor de ingangen voor de donkere kant 

steeds beter afsluiten, waardoor je steeds sterker komt te staan en steeds beter beschikbaar bent 

voor de samenwerking met jouw eigen hogere Zelf.  

 

Diepgaande Zelfkennis heb je nodig  

om jezelf zo veel mogelijk los te maken van de donkere kant. 

 

De mensen die onvoldoende aandacht besteden aan Zelfkennis en andere dingen belangrijker 

vinden, kunnen zich daardoor op die manier niet goed losmaken van de donkere kant. Het gevolg 

hiervan zal altijd zijn dat er dan in mindere of meerdere mate een onjuiste visie is, dat wil zeggen 

een visie die niet goed aansluit bij het innerlijke weten. 

Wanneer er in mindere of meerdere mate een onjuiste visie is, dan betekent dit dat je jouw 

inspanningen richt op die dingen die je dan belangrijk vindt. Maar wanneer je een verduisterde visie 

hebt, dan betekent dit dat je dan jouw kracht en jouw energie inzet voor de verkeerde dingen, tegen 

beter weten in. Met andere woorden je gaat dan de verkeerde kant op, terwijl je beter had kunnen 

weten wanneer je jouw eigen huiswerk op je zou hebben genomen.  
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Wanneer je in vorige levens jouw stoffelijke lichaam hebt ingezet om macht te krijgen vanuit de 

donkere kant, dan zul je in deze periode opnieuw op hetzelfde punt uitkomen. Wanneer je hier de 

verkeerde afslag hebt genomen en daardoor de samenwerking met jouw hogere Zelf kwijt bent 

geraakt, dan zul je opnieuw naar dit kruispunt worden geleid, zodat je de kans krijgt om een nieuwe 

keuze te maken en de juiste afslag te nemen.  

Wanneer je jezelf in vorige levens kwijt bent geraakt in groepsverband, omdat je daarin steeds 

opnieuw de uitgangspunten van de groep waar je bij wilde horen moest overnemen en moest 

uitdragen, waardoor je geen eigen mening meer kon hebben en je als gevolg daarvan de aansluiting 

met jouw hogere Zelf steeds meer kwijt raakte, dan zal dit het thema zijn waar je in de komende 

periode intensief mee zult worden geconfronteerd. Je kunt hier dan opnieuw naar kijken en je kunt 

dan een betere afslag nemen, met grote gevolgen voor het beter leren samenwerken met jouw 

hogere Zelf.  

Wanneer je in vorige levens hebt gekozen voor het gebruik van hallucinerende middelen, zoals we 

die ook tegenwoordig nog kennen, en daardoor de samenwerking met het hogere Zelf kwijt bent 

geraakt, dan zul je opnieuw individueel of als groep, in zo’n zelfde situatie terecht komen, 

zorgvuldig begeleid door jouw leraren.  

Veel lichtwerkers hebben hele romantische gedachten bij de indianen zoals die in de afgelopen 

duizenden jaren hebben geleefd, maar veel van deze stammen waren wreed, en zochten steeds 

opnieuw de strijd met andere stammen doelbewust op, om het eigen territorium verder uit te 

breiden.  

Deze stammen konden vaak “uittreden”, los treden van hun stoffelijke lichamen, om hun rivalen 

op afstand te kunnen bespioneren en daardoor een strategisch voordeel te hebben door heel goed 

geïnformeerd te zijn over de strijdkracht van de tegenstanders. Op die manier konden de wreedste 

stammen veel gemakkelijker de overwinning halen dan de meer vreedzame stammen.  

De indianen hadden een uitgebreide kennis van allerlei planten en kruiden, waardoor ze konden 

reizen naar voor andere mensen ontoegankelijke gebieden. Deze occulte kennis hadden ze 

gekregen vanuit de donkere kant, die hen op die manier macht beloofde, wanneer ze dit spoor 

zouden willen volgen. Ze kregen daardoor macht over andere volken, hetgeen hen gevaarlijk dicht 

bij de donkere kant bracht.  

Veel indianenstammen wezen de samenwerking met het hogere Zelf bewust af, en gaven de 

voorkeur aan het werken met hallucinerende middelen, zoals we die ook nu nog kennen. Deze 

bedwelmende middelen zijn al zo oud als de mensheid, en werden ook in de piramides in Egypte 

gebruikt.  

Met andere woorden de priesters en de hogepriesters in het oude Egypte van de farao’s die op zoek 

waren naar macht door de samenwerking met de donkere goden, zijn dezelfde mensen als de 

indianen die ongeveer dezelfde kruiden gebruikten om te kunnen uittreden en hun tegenstanders 

op afstand konden bespioneren zonder opgemerkt te kunnen worden. Dit zijn vermogens die ook 

de meeste meesters van de Witte Broederschap hebben gekregen van hun heer, de god van de 

Bijbel.  

Deze mensen zijn nu opnieuw in incarnatie, en bevinden zich te midden van de lichtwerkers.  
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Wanneer je op deze manier de aansluiting met jouw eigen hogere Zelf kwijt bent geraakt, dan kom 

je opnieuw op dit kruispunt uit, zodat je de gelegenheid krijgt om beter te herkennen wat er gebeurt, 

en deze keer te kiezen voor een betere afslag, nadat je grondig hebt onderzocht wat er eigenlijk 

echt gebeurt in de diepte van jouw eigen hart  

Wanneer je diep van binnen voelt dat je beter geen hallucinerende middelen kunt nemen 

(plantmedicijn, truffels, etc.) maar je doet dit toch, dan handel je daarmee tegen beter weten in. Je 

belemmert daarmee in aanzienlijke mate de samenwerking met jouw eigen hogere Zelf.  

Maar jouw hogere deel KAN dan niet anders dan jouw keuze die je hebt gemaakt vanuit Vrije wil, 

te respecteren, ook al betekent dit voor jouw hogere Zelf dat diens missie dan niet meer verder kan 

gaan.  

Het is erg misleidend om iets een “medicijn” te noemen, plantmedicijn, terwijl het gebruik hiervan 

de deur naar de donkere kant verder openzet. Gelukkig heeft iedere lichtwerker het innerlijke 

weten, waardoor je zeker weet in de diepte van jouw hart, dat je deze weg beter niet in kunt gaan.  

Wanneer je toch per sé verder wil met het gebruik van deze hallucinerende middelen, dan zet je 

daarmee de deur wagenwijd open voor auralifters, die jou vanzelfsprekend het gevoel zullen geven 

dat je “goed bezig bent”.  

 

Zelfgenoegzaamheid is een kenmerk van de Christus-energie, 

de energie van de god van de Bijbel, 

degene die nu overgaat naar de donkere kant. 

 

Het is opvallend hoeveel zelfgenoegzaamheid er in het spirituele wereldje aanwezig is, ook bij 

mensen die in dit leven nog nooit naar een kerk zijn geweest en niet geïnteresseerd zijn in de Bijbel. 

Het is de energie die mensen verbindt aan deze stroming. Het zijn de motieven die er leven in de diepte 

van het hart, waardoor mensen vatbaar zijn geworden voor de Christus-energie.  

Door de weg van Zelfkennis te volgen zou je dit op kunnen sporen en zou je kunnen proberen 

hier anders mee om te gaan, maar in praktijk is er nog maar ongeveer een kwart van de lichtwerkers 

die werkelijk deze weg van zelfonderzoek wil volgen.  

Wanneer je jouw stoffelijke lichaam uit handen hebt gegeven aan de donkere kant, dan is het 

daardoor veel moeilijker geworden voor jouw hogere Zelf om jou nog te kunnen bereiken. Dit 

betekent dat je dan eerst zult moeten werken aan het terugveroveren van de plaats in jouw eigen 

stoffelijke lichaam, vóórdat er een verdergaande samenwerking met jouw hogere deel op gang kan 

komen.  

Je zult dan aan moeten tonen in het gewone dagelijkse leven dat je dit belangrijk vindt, en dat je 

het ervoor over hebt om hier geduldig aan te werken, zo veel als maar nodig is.  

Wanneer je dit er eigenlijk niet voor over hebt, en andere dingen vóór laat gaan, dan zal de donkere 

kant claimen dat je het eigenlijk toch niet wilde, en het wil laten zoals het nu is, tegen beter weten 

in.  

Nagenoeg alle Zieneressen hebben in de loop van vele vorige levens hun stoffelijke lichaam in 

mindere of meerde mate uit handen gegeven aan de donkere kant, in ruil voor vermogens die dan 

werden aangeboden. Met name de kenmerkende vrouwelijke lichaamsdelen zijn veelvuldig 

opgevraagd door de donkere kant, in ruil voor bijzondere vermogens die je dan zou kunnen krijgen.  
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Veel Zieneressen waren in vorige levens vatbaar voor deze aangeboden macht, en waren destijds 

graag bereid een deel van hun lichaam af te staan aan de donkere kant, zodat die hiermee kon 

werken. Zo’n Zieneres kreeg dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets te zien van aura’s of 

chakra’s, en hoewel ze eigenlijk nooit begrepen WAT ze dan precies zagen, gaf dit toch vaak een 

gevoel van macht en superioriteit.  

Ook in onze generatie zijn er nog verscheidene Zieneressen die lopen te pronken met dergelijke 

vermogens, waarbij het belangrijk is te weten dat die NOOIT door de lichte kant worden 

aangeboden.  

De lichte kant werkt met bewustzijnsontwikkeling, en het zien van aura’s en chakra’s zonder dat je 

begrijpt waar je eigenlijk naar kijkt, draagt daar niet aan bij.  

Bewustzijnsontwikkeling heeft te maken met herkenning en met het steeds bewuster maken van 

keuzes en het steeds bewuster leren werken met energie. Bewustzijnsontwikkeling heeft niets te 

maken met het kunnen zien van aura’s en chakra’s.  

Het hogere Zelf kan aura’s en chakra’s waarnemen maar zo’n hoger deel bevindt zich op een hogere 

verdieping en heeft daardoor andere mogelijkheden dan de mensen in incarnatie. Het hogere Zelf 

krijgt onderwijs in het leren duiden van wat je dan kunt waarnemen. Dit is een lange en moeilijke 

weg, het is eigenlijk het terrein waarop de goden werkzaam zijn.  

 

Bewustzijnsontwikkeling heeft niets te maken met het laten sleutelen aan jouw chakra’s, 

zoals sommige aanbieders menen te kunnen beloven. 

 

Omgekeerd kun je lichtwerkers die beloven jouw problemen te verhelpen  

door te sleutelen aan jouw chakra’s, 

heel gemakkelijk herkennen als mensen die  

gevangen zijn geraakt in de donkere kant.  

 

In de komende periode zullen de lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen, steeds beter 

herkennen vanuit welke motieven zij zelf werken. Ze zullen bovendien veel beter gaan herkennen 

vanuit welke motieven andere lichtwerkers werken.  

Op de social media zijn nog steeds talloze lichtwerkers actief die steeds opnieuw “klanten” naar 

zich toe proberen te trekken. In hun advertenties kun je dan een zuigende energie voelen, waarbij 

volkomen duidelijk is dat de “aanbieder”, graag zou willen dat je daar naartoe gaat. Het is dan 

eigenlijk geen aanbod maar een soort van verzoek om vooral naar hen te komen.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen zullen steeds beter gaan herkennen dat de motieven 

die hierachter werkzaam zijn vooral eigenbelang zijn. Het gaat dan eigenlijk vooral om henzelf en 

hun “toko”. Het gaat dan niet om de ander maar om de eigen belangen zo goed mogelijk te 

behartigen.  

Misschien dat zo’n aanbieder dit voor zichzelf probeert goed te praten maar het hogere Zelf zal 

hier niet aan meedoen. Het hogere Zelf is geen belangenbehartiging voor de mens in incarnatie, dat 

is een groot misverstand. Degenen die zijn ingesteld op het zoeken naar hulp vanuit de “kosmos”, 

zijn vatbaar voor de gedachte dat het hogere Zelf een eigen spiritueel bedrijfje altijd zal steunen, 

maar dit is een groot misverstand, tegen beter weten in.  
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Wanneer er meer eenvoud, soberheid en bescheidenheid zou zijn ontwikkeld, dan zou duidelijker 

worden dat jouw hogere Zelf er geen enkel belang bij heeft om jou in een comfortzone te plaatsen, 

want dat is eigenlijk waar deze lichtwerkers naar op zoek zijn.  

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat ze nu onderweg zijn naar een “overvloediger” leven, wat dat 

dan ook precies mag zijn. Maar als je via de weg van Zelfkennis steeds beter zou gaan herkennen 

hoezeer ieder van ons verweven is geraakt met de donkere kant, dan zou je beter begrijpen waarom 

zo’n wensgedachte aan een “overvloediger leven” een grote illusie is.  

 

Ieder van ons is in mindere of meerdere mate  

verstrikt geraakt in de webben van de donkere kant,  

en zal daar op de één of andere manier weer van los moeten proberen te komen. 

 

Lukt dit niet, dan betekent dit dat jouw inspanningen zullen zijn gericht op de verkeerde doelen, 

dat je de verkeerde kant op gaat, terwijl je dat eigenlijk ook wel weet, op jouw beste momenten.  

Wanneer je gevangen bent geraakt in de webben van de donkere kant, in de afgelopen duizenden 

jaren, dan is het van belang dat je dit nu steeds beter gaat herkennen en je probeert om je hier zo 

veel mogelijk van Vrij te vechten. Naarmate jij je hier meer voor inzet, des te meer je hier van los 

kunt komen en hiervan kunt leren.  

Maar er zijn ook veel situaties waarin mensen niet meer willen vechten en niet bewust mee willen 

werken aan het loskomen van de donkere kant. Toch weet je dan “boven”, wanneer je op “de 

weide” bent, heel goed hoe jouw situatie in het gewone dagelijkse leven is.  

Zolang je gevangen bent in de webben van de donkere kant, kun je je niet meer goed ontwikkelen. 

Je loopt dan de verkeerde kant op, jouw inspanningen zijn dan gericht op de verkeerde dingen.  

Je veroorzaakt daardoor hoogstwaarschijnlijk iedere volgende dag meer schade aan jezelf en aan 

anderen. Misschien misleid je anderen door ze verkeerde informatie te geven, terwijl je eigenlijk 

heel goed weet dat je dit zo beter niet kunt doen, maar kun je hier onvoldoende weerstand aan 

bieden. Misschien help je de donkere kant op deze of op andere manieren.  

Zolang je gevangen bent in de donkere kant, kun je je niet goed ontwikkelen. Het is daarom vanuit 

het standpunt van onze leraren beschouwd van het allergrootste belang dat je weer zo veel mogelijk 

Vrij komt te staan van die donkere kant.  

Het zou mooi zijn wanneer je je hier in het dagelijkse leven bewust voor inzet maar wanneer je dat 

om wat voor reden dan ook, niet doet, dan nog is het van belang dat je zo veel mogelijk Vrij komt 

te staan van de donkere kant.  

Naast het jezelf vrijvechten door een actieve inspanning vanuit jouw kant, is er nog een andere weg 

waar je langs kunt gaan om je meer los te maken van de donkere kant. Dat is de weg van het betalen 

van de prijs.  

 

Het betalen van de prijs is vaak nodig om verder los te komen van de donkere kant,  

hoe akelig dit ook kan zijn. 

 

Dit is onbekend terrein voor de lichtwerkers en heeft daarom meer uitleg nodig, te meer omdat de 

groep hier in de komende periode op grote schaal mee te maken krijgt, en eigenlijk al mee te maken 

heeft, want de losmakingsprocessen van de donkere kant zijn al volop gaande.  
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Wanneer je bijvoorbeeld jouw lichaam uit handen hebt gegeven aan de donkere kant, in ruil voor 

status, positie of macht, dan kun je dit uitdrukken in “punten” waar de donkere kant dan recht op 

heeft. Naarmate iemand dit in meerdere levens heeft herhaald, en heeft bevestigd op deze manier 

samen te willen werken met de donkere kant, heeft de donkere kant meer “rechten”, die je kunt 

vertalen in “punten”.  

Wanneer je bijvoorbeeld de plaats in jouw lichaam weer terug wil veroveren, terwijl je in vorige 

levens jouw lichaam uit handen hebt gegeven aan de donkere kant, dan zal die claimen dat je eerst 

de prijst zult moeten betalen vóórdat je weer goed die plaats in jouw eigen lichaam in kunt nemen. 

Ongeveer een derde deel van de Zieneressen heeft het eigen stoffelijke lichaam in vorige levens 

zodanig uit handen gegeven aan de donkere kant, dat de ki kracht niet zo gemakkelijk weer op gang 

kan worden gebracht, ook al zijn daar nu in principe hele mooie mogelijkheden voor.  

In zo’n situatie is er heel veel nodig om de ki kracht weer op gang te brengen. Het belangrijkste 

hiervoor is het kiezen voor de weg van Zelfkennis en het zijn van een steeds beter kanaal voor 

Genegenheid. 

 

Vóórdat je weer meer loskomt van de donkere kant,  

zal vaak eerst de prijs moeten worden betaald  

die de donkere kant dan op zal eisen. 

 

Dit betekent dat de donkere kant dan allerlei akelige dingen met je kan doen, die je per sé niet wil, 

maar die dan toch gebeuren, omdat dit de prijs is die de donkere kant opeist, wanneer jij onder 

eerder gemaakte afspraken uit vorige levens, uit wil proberen te komen.  

Stel dat je in het oude Egypte jouw stoffelijke lichaam uit handen hebt gegeven aan een donkere 

godin, in ruil voor status, positie en macht, en je zou hier nu weer vanaf willen, dan betekent dit 

dat je dan via de weg van Zelfkennis jouw eigen situatie grondig zult moeten leren kennen, inclusief 

het beter zicht krijgen op de keuzes die je ooit zelf in vorige levens hebt gemaakt.  

Wanneer je hier voldoende zicht op hebt gekregen kun je nu, in dit leven, er bewust voor kiezen 

om andere en betere keuzes te maken. Maar daarnaast, zal er gewoonlijk een prijs moeten worden 

betaald aan de donkere kant, om zo veel mogelijk los te komen van oude afspraken die je in vorige 

levens zelf, vanuit Vrije wil, hebt gemaakt met de donkere kant.  

Ons evolutieproces is een leerproces en via de weg van Zelfkennis kun je jouw eigen verhaal beter 

leren kennen. Wanneer je het bestaan van vorige levens afwijst en hier niets meer mee te maken 

wil hebben, dan kun je jezelf niet beter leren kennen en kun je jezelf ook niet goed losmaken van 

de donkere kant.  

Je hebt in praktijk een uitgebreide kennis nodig van vorige incarnaties vóórdat je jezelf beter kunt 

leren kennen. Zonder deze kennis van wat er in vorige levens aan keuzes is gemaakt, door jezelf, 

vanuit Vrije wil, kun je jezelf niet goed leren kennen.  

In praktijk betekent dit dat ALLE lichtwerkers, in mindere of meerdere mate de prijs zullen moeten 

betalen om verder los te komen van de donkere kant. Dit zal zich in de loop van dit 

losmakingsproces vertalen in een steeds betere visie, dat wil zeggen een visie die steeds beter 

aansluit bij het innerlijke weten.  

Het betalen van de prijs betekent in praktijk allerlei vormen van ongemakken, moeilijkheden en 

tegenwerking, soms ook ongevallen of akelige ziekteprocessen.  
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Naarmate je meer vastzit aan de donkere kant, door keuzes die je in vorige levens zelf vanuit Vrije 

wil hebt gemaakt, zal de prijs hoger zijn die iemand zal moeten betalen om hier weer zo veel 

mogelijk van los te komen.  

 

In praktijk betekent dit dat ALLE lichtwerkers  

grote moeilijkheden zullen ervaren in hun gewone dagelijkse leven  

in de komende periode. 

 

Voor onze leraren is het van het allergrootste belang, dat de lichtwerkers een betere visie kunnen 

ontwikkelen. Zolang er geen heldere visie is, lopen de lichtwerkers symbolisch de verkeerde kant 

op, en zullen ze anderen misleiden, vaak tegen beter weten in.  

Natuurlijk willen de mensen die hun innerlijke weten volgen nu vooral rust, na tien moeizame jaren 

van herexamens in de periode tussen eind 2012 en eind 2022. Maar vanuit onze leraren gezien is 

het nog belangrijker dat de lichtwerkers nu eerst zo veel mogelijk loskomen van de donkere kant.  

Het betalen van de prijs om verder los te komen van de donkere kant, gebeurt in praktijk op talloze 

manieren en meestal zonder dat je je hier bewust van bent. Op de hogere gebieden wordt hier 

voortdurend over onderhandeld tussen degenen die ons evolutieproces nu in goede banen 

proberen te leiden en de donkere kant.  

Je kunt zelf deze onderhandelingen met de donkere kant niet voeren. Stel dat je erachter bent 

gekomen dat je bijvoorbeeld ooit iemand hebt vervloekt in vorige levens, hetgeen bij de 

Zieneressen herhaaldelijk is voorgekomen in een lange reeks vorige levens, dan zou je op het punt 

kunnen komen waarop je opnieuw contact met de donkere kant zou willen zoeken met het verzoek 

deze vervloeking te beëindigen, met de bereidheid de prijs te betalen die de donkere kant dan zal 

vragen, maar dit is een doodlopende weg.  

Voor zover je in staat zou zijn om nu, in dit leven, opnieuw met deze zelfde krachten bewust in 

aanraking te komen, ben je niet in staat om hiermee bindende afspraken te maken. Met andere 

woorden je bent geen partij voor de donkere kant om deze onderhandelingen mee te voeren.  

Je zou dan bovendien opnieuw contact zoeken met de donkere kant, iets wat je beter niet kunt 

doen. Het is aan onze leraren om deze onderhandelingen namens ons te voeren, dit is iets wat wij 

zelf niet kunnen doen.  

Wij kunnen hoogstens proberen op te sporen wat er in werking is gezet en proberen daar zo veel 

mogelijk van te leren. Wanneer je dit om wat voor reden niet kunt in je gewone dagelijkse leven, 

dan is er nog een andere weg om hier verder mee te komen, en dat is het op “de weide” 

onderzoeken van wat er in voorgaande levens is gebeurd.  

Soms worden dáár mogelijkheden aangeboden om meer zicht te krijgen op de keuzes die je zelf in 

voorgaande levens hebt gemaakt. Hoewel het beter is wanneer jij je in jouw dagelijkse leven inzet 

om hier meer zicht op te krijgen, zijn er soms goede redenen dat dit er in de meest praktische zin 

niet van kan komen. In zo’n situatie wordt er dan op “de weide” een mogelijkheid geboden om 

hier toch aan te werken, wanneer iemand dat wil. 

 

Het betalen van de prijs om verder los te komen van de donkere kant  

kan op vele manieren worden ingevuld  

en is eigenlijk al een aantal jaren gaande,  

zonder dat dit zo bewust wordt beseft door de lichtwerkers in incarnatie. 
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In praktijk betekent dit talloze ervaringen met dingen die niet gaan zoals je dat graag zou willen 

maar die dan toch wel zo gaan.  

Stel dat je door verkeerde keuzes in voorgaande levens vast bent komen te zitten aan de donkere 

kant en deze rechten heeft ter waarde van duizend punten. Dan wordt er op “de weide” door onze 

leraren onderhandeld met de donkere kant hoe deze duizend punten ingevuld gaan worden.  

Allerlei dingen die de donkere kant dan met jou kan doen wordt vertaald in punten. Stel dat je 

bijvoorbeeld recht hebt op heldere dromen omdat je het innerlijke weten wil volgen maar dit je 

toch wordt afgenomen door de donkere kant, dan worden hier punten voor toegekend. Dit is 

bijvoorbeeld 10 punten per keer dat je hier eigenlijk recht op hebt maar dit niet doorgaat.  

Stel dat je graag in contact zou willen komen met iemand die je graag mag of iemand die jou goed 

zou kunnen helpen met de processen waar je mee bezig bent maar de donkere kant neemt je dit af, 

dan wordt dit vertaald in punten. Dit is bijvoorbeeld 50 punten.  

Stel dat je in principe recht hebt op een gezond stoffelijk lichaam zonder gebreken omdat je hier 

in voorgaande levens goed voor hebt gezorgd en hier op een goede manier mee bent omgegaan, 

dan kan de donkere kant opeisen dat er toch ziektes zullen komen in allerlei gradaties. Dit vertaalt 

zich in punten waarmee je los kunt komen van de donkere kant. Hoe ernstiger een ziekte is die je 

op deze manier kunt krijgen, des te meer punten dit betekent waarmee je loskomt van de donkere 

kant. Dit zou bijvoorbeeld 500 punten kunnen zijn.  

In praktijk betekent dit dat veel lichtwerkers om onverklaarbare redenen een zwakke gezondheid 

zullen ervaren in de komende periode, als onderdeel van het intensieve schoonmaakproces dat 

gaande is. Deze moeilijkheden hebben te maken met de losmakingsprocessen van de donkere kant. 

Wanneer iemand in vorige levens hele ernstige dingen in werking heeft gezet, die verstrekkende 

gevolgen hebben voor anderen, dan kan dit ertoe leiden dat iemand daardoor uiteindelijk het eigen 

leven op het stoffelijke gebied kwijt zal raken.  

In zo’n situatie betaalt iemand dan de prijs in het gewone dagelijkse leven maar krijgt ondertussen 

een steeds betere visie, en kan na het overgaan naar “de weide” dáár gewoon verder met het eigen 

ontwikkelingsproces en het helpen van anderen die dezelfde weg hebben gekozen. Het leven houdt 

niet op bij het verlaten van ons dagelijkse leven maar gaat op “de weide” gewoon verder. Ook daar 

is grote behoefte aan kanalen voor Genegenheid en mensen met een heldere visie.  

Ook allerlei kleine of grote ongevallen kunnen onderdeel zijn van de prijs die de donkere kant 

opeist wanneer iemand er op “de weide” voor heeft gekozen zich zo veel mogelijk los te willen 

maken van de donkere kant. Dit is bijvoorbeeld 100 punten.  

Een andere invulling van het betalen van de prijs om los te komen van de donkere kant is het veel 

te lang in een verkeerde relatie blijven, terwijl je innerlijk eigenlijk al lang wel weet dat het zo niet 

verder kan. Soms is dit iets wat “boven” wordt afgesproken om zo veel mogelijk los te komen van 

de donkere kant. Hoe langer zo’n schadelijke relatie dan toch verder gaat, terwijl iemand dat 

eigenlijk helemaal niet wil, des te meer punten dit oplevert om los te komen van de donkere kant.   

Dit is globaal de manier waarop deze onderhandelingen plaatsvinden op “de weide”, het gebied 

van waaruit onze leraren ons leerproces begeleiden.  
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Dat vraagt een hele intensieve begeleiding, en die mogelijkheid is er nu. Vanaf het jaar 2026 wordt 

hierin een rustiger weg gevolgd en de lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen, zullen merken 

dat ze ondertussen een veel betere visie hebben ontwikkeld, die veel beter aansluit bij hun innerlijke 

weten. Vanuit deze betere visie, kunnen ze dan hun weg vervolgen vanaf het jaar 2026 naar de 

toekomst. Vanaf die periode zal het intensieve schoonmaakproces zoals dat nu gaande is in deze 

drie jaren, aanzienlijk rustiger verlopen voor de groep als geheel.  

De lichtwerkers gaan opnieuw een moeilijke periode tegemoet. Deels komt dit door de herkenning 

van de invloed vanuit de donkere kant in jezelf en bij anderen, en deels komt dit door het betalen 

van de prijs, dat op grote schaal gaande is bij de hele groep. Dit vertaalt zich in allerlei ervaringen 

die je niet wil, maar die dan toch gebeuren, omdat de donkere kant dit kan opeisen, wanneer jij je 

hier van los wil maken. De keuze om je los te willen maken van de donkere kant, maak je zowel in 

je dagelijkse leven als “boven”, op “de weide”, in de uren van slaap van jouw stoffelijke lichaam. 

  

Na deze drie intensieve jaren van schoonmaak,  

zal de visie van de groep lichtwerkers veel beter zijn geworden,  

en is er veel meer ruimte voor de doorstroom van Genegenheid. 

 

De weg daar naartoe is moeizaam, er is geen gemakkelijke manier om op dat punt uit te komen. In 

de literatuur is het woord loutering bekend maar wat er nu gaande is, is eigenlijk van een andere 

orde van grootte. Het is veel intensiever, en de gebeurtenissen zullen voor velen zeer ingrijpend 

zijn. Het zal zowel het individu als de groep als geheel, terugwerpen op het fundament dat je hebt 

opgebouwd.  

Velen zullen zich er pas dan beter van bewust worden eigenlijk nog helemaal geen goed fundament 

te hebben opgebouwd, dat voldoende sterk is om staande te kunnen blijven wanneer de 

omstandigheden moeilijk worden. Voor deze groep die geen goed fundament heeft, betekent dit 

dat er dan alsnog een fase zou moeten beginnen waarin je een eigen mening gaat vormen en het 

eigen spirituele huiswerk dan toch maar op je gaat nemen.  

De groep als geheel zal in de komende periode worden geconfronteerd met wat er leeft in de diepte 

van het hart. De omstandigheden voor het individu en de groep zullen zodanig zijn dat je met deze 

dingen in aanraking komt. Het is bovendien redelijk te veronderstellen dat ook de Zielen, de hogere 

Zelven, op hun eigen niveau eveneens te maken hebben met een periode van drie jaar intensieve 

schoonmaak. Ook zij zullen worden geconfronteerd met wat er leeft in de diepste dieptes van hun 

hart. In het verlengde hiervan mogen we ervan uitgaan dat dezelfde soort ervaringen ook langs 

zullen komen bij de verschillende categorieën goden, onze leraren, die vanaf hun positie ons 

leerproces begeleiden.  

In praktijk zijn er hele specifieke omstandigheden nodig vóórdat je in aanraking komt met wat er 

leeft op de bodem van jouw hart. Het zijn precies deze omstandigheden, waar iedere lichtwerker 

in de komende periode behoedzaam naartoe zal worden geleid, en eigenlijk is dit al langere tijd 

gaande.  

De lichtwerkers zijn in de afgelopen duizenden jaren steeds meer vervreemd van de weg van 

eenvoud, soberheid en bescheidenheid, en komen nu steeds meer in omstandigheden terecht 

waarin juist deze eigenschappen kunnen worden ontwikkeld.  

 

*** 
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Over de geschiedenis van Genegenheid  

op onze ongelukkige planeet 

We leven in een periode van onthullingen, dingen die van bovenaf en van binnenuit steeds duidelijker zichtbaar 

worden gemaakt. De basis van al deze informatie is wat er “boven” bij de Zielen, onze hogere Zelven, bekend is 

geworden in de afgelopen periode. Omdat die weer veel meer ruimte hebben gekregen om zichzelf goed te kunnen 

ontwikkelen, kunnen de mensen in incarnatie steeds beter aanvoelen hoe de situatie is, waarin we gezamenlijk terecht 

zijn gekomen.  

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat ons hogere Zelf alles wel zal weten maar dat is volstrekt niet 

het geval. Zoals de mensen in incarnatie voortdurend te maken hebben met misleiding en verleiding 

in allerlei gradaties, zo hebben onze hogere delen dit in hun eigen wereld net zo goed.  

Zoals veel lichtwerkers in incarnatie lange tijd geen goed onderscheid konden maken tussen wat 

Waarheid is en wat niet, zo hebben ook onze hogere delen daar de grootste moeite mee gehad in 

de afgelopen duizenden jaren, ook al verbaast het je misschien om dit te lezen.  

Ons hogere Zelf heeft zich ontwikkeld in een omgeving waarin er voortdurend contacten zijn met 

allerlei goden en godinnen, waarvan velen het verkeerde spoor hebben gevolgd in de afgelopen 

duizenden jaren.  

Deze goden en godinnen in allerlei gradaties, hebben venijnige vermogens waarmee ze ons hogere 

Zelf, allerlei dingen kunnen laten geloven, die feitelijk helemaal niet waar zijn.  

Op dezelfde manier waarop de lichtwerkers in incarnatie kunnen worden misleid, kan ook ons 

hogere Zelf worden misleid. Op dezelfde manier waarop lichtwerkets in incarnatie ten onder 

kunnen gaan aan zwakheden in hun eigen karakter, kan ook het hogere Zelf ten onder gaan aan 

zwakheden in het eigen karakter.  

Het grootste deel van de lichtwerkers heeft nog steeds een onjuist beeld van de meest fundamentele 

uitgangspunten bij spirituele ontwikkeling. Het is daarom de hoogste tijd om voor jezelf na te gaan 

wat jouw eigen uitgangspunten zijn op het spirituele pad.  

Het is daarbij raadzaam om NIETS over te nemen van anderen maar alles zelf te onderzoeken 

vóórdat je een keuze maakt om iets aan te nemen. In praktijk nemen veel lichtwerkers allerlei 

fundamentele uitgangspunten zomaar over van allerlei vaak duurbetaalde goeroes, zonder daar zelf 

voldoende onderzoek naar te doen.  

Hoewel de lichtwerkers theoretisch heel goed weten hoe het zou moeten, doen ze dit in praktijk 

niet, en volgen ze gewoonlijk een andere weg, waarin de ideaalbeelden van allerlei goeroes zomaar 

worden overgenomen, vaak tegen beter weten in.  

Er is een andere houding nodig bij de lichtwerkers in incarnatie, en het is de hoogste tijd om daar 

een begin mee te maken. De omstandigheden zullen in de komende periode aanzienlijk moeilijker 

gaan worden, en het is van belang dan een goed fundament te hebben, waarop je staande kunt 

blijven wanneer het moeilijker wordt.  

Veel lichtwerkers zullen er pas dan achter komen, dat ze eigenlijk geen goed fundament hebben 

opgebouwd, en alles wat ze aan fundament hebben, eigenlijk zomaar hebben overgenomen van 

anderen, zonder dit goed te onderzoeken.  

Wanneer er dan een storm opsteekt, zal blijken dat dit niet genoeg is om staande te blijven.  
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Velen zullen dan alsnog beseffen, dat ze eigenlijk nooit de moeite hebben genomen om een degelijk 

fundament op te bouwen, waarop ze hun leven kunnen opbouwen en kunnen inrichten zoals dat 

voor hen aanvoelt als juist, en in overeenstemming met hun innerlijke weten.  

Zoals in ons gewone dagelijkse leven informatie vaak cruciaal is voor de keuzes die je maakt, zo 

geldt dat ook voor ons hogere Zelf, op diens eigen niveau.  

Veel mensen gaan ervan uit dat ons hogere Zelf rechtstreeks kan putten uit de Akasha kronieken 

en er daarom altijd de beschikbaarheid is over juiste en zuivere informatie. Helaas is ook dit een 

misverstand.  

 

De Akasha kronieken  

vallen onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke bestuurder van onze planeet,  

in ons geval is dit de heer der wereld, de god van de Bijbel. 

 

Hij is degene die bepaalt wat er in de Akasha kronieken zal worden opgetekend, en welke informatie 

beschikbaar is voor welke belangstellenden.  

Dit betekent dat wanneer ons hogere Zelf informatie wil ophalen uit de Akasha kronieken, er in de 

afgelopen duizenden jaren de mogelijkheid was dat deze informatie feitelijk niet klopte, of niet 

beschikbaar was voor ons hogere deel.  

Zoals in ons gewone dagelijkse leven veel waardevolle informatie door de donkere kant is 

weggemoffeld, zo gebeurt dat ook in de wereld van ons hogere Zelf. Het principe is vergelijkbaar, 

ook al staan de mensen in incarnatie hier zelden bij stil.  

Nu de donkere kant steeds verder wordt teruggedreven, en de lichte kant steeds meer terrein wint, 

komen er daardoor allerlei nieuwe dingen naar voren, die duizenden jaren onbekend zijn geweest, 

ook bij ons hogere Zelf. Veel cruciale informatie was eenvoudig niet beschikbaar, en door sterke 

hypnotiserende vermogens van de goden, werd ons hogere Zelf evengoed naar een verkeerd spoor 

gedreven, en daar zo veel mogelijk vast gehouden, vergelijkbaar met de lichtwerkers in incarnatie.  

De Zieneressen zijn de hoedsters van Genegenheid op onze planeet. De Zieneressen zijn 

vergevorderde Zielen die voor een groot deel het menszijn al nagenoeg hebben afgerond, wanneer 

zij op hun thuisbasis, de Oorsprong, zijn. Zij zijn gevraagd naar de Aarde te komen omdat de 

mensheid in grote moeilijkheden was gekomen en extra hulp nodig had.  

Er was grote behoefte aan Genegenheid bij de mensheid, en de Zieneressen konden dit invullen. 

Zij zouden tussen de mensen staan en in alle eenvoud uitstralen, en daardoor Genegenheid 

toevoegen aan de levens van de mensen in incarnatie, die dit zo nodig hadden.  

Dat was het uitgangspunt om de Zieneressen te vragen naar de Aarde te komen, waarbij ze zouden 

worden gesteund vanuit de hogere god Vissen, de bron voor Genegenheid, in ons stelsel.  

De Zieneressen hebben daardoor van oudsher een directe verbinding met de hogere god Vissen, 

ook al heeft de lokale bestuurder, de heer der wereld, de god van de Bijbel, veel mogelijkheden om 

de groep Zieneressen een kant op te leiden die hij voor ogen heeft, hetgeen volkomen kan botsen 

met wat de hogere god Vissen voor ogen heeft.  

Er is al langere tijd een conflict tussen de hogere god Vissen en de lokale bestuurder van onze 

planeet, de god van de Bijbel, een god van de vijfde categorie op een schaal van 1 tot 9.  
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De hogere god Vissen, degene die nu zelf doorgroeit naar een hogere positie, was een godheid van 

de negende categorie. Verder dan dat, kan een godheid zich niet ontwikkelen, daarna ga je over 

naar een andere groep, een groep die ik de Oorsprong noem.  

Ook het ontwikkelingsniveau van een Oorsprong is onderverdeeld in stadia, wanneer dat volledig 

is doorlopen kom je terecht bij de groep die bekend is als de heren van karma. Zij bepalen de 

omstandigheden van zowel mensen als goden, zowel voor degenen die kiezen voor de lichte kant 

als voor degenen die kiezen voor de donkere kant.  

Wanneer je in het menselijke stadium bent, zoals alle mensen in incarnatie, dan is er dus nog een 

onmetelijk lange weg te gaan, vóórdat je in het stadium bent gekomen waarin de heren van karma 

zich nu ontwikkelen.  

Het is bovendien niet ondenkbaar dat er daarna nog allerlei andere stadia van ontwikkeling mogelijk 

zijn, waar wij volstrekt geen enkel idee van hebben.  

De Zieneressen hadden de mogelijkheid om Genegenheid toe te voegen aan de mensheid in 

incarnatie, maar de god van de Bijbel, de heer der wereld, wilde dit absoluut niet hebben. Hij wilde 

niet dat er Genegenheid zou komen op Aarde, en heeft er werkelijk alles aan gedaan om dit zo veel 

mogelijk tegen te werken, met alle middelen waarover hij kon beschikken.  

Maar de hogere goden probeerden hem ondertussen duidelijk te maken vanuit welke motieven hij 

de dingen in werking zette zoals hij dit lange tijd heeft gedaan, waarbij het lijden van de mensheid 

voor de god van de Bijbel een reden had moeten zijn om in te zien dat hij het verkeerde spoor 

volgde.  

Met andere woorden door de god van de Bijbel te confronteren met wat hij zelf in werking had 

gezet, zou hij hoogstwaarschijnlijk wel tot inkeer komen en een andere koers gaan volgen. Dit was 

het uitgangspunt van de hogere goden, die een soort van coach zijn voor de god van de Bijbel.  

Iets van deze strijd tussen de hogere en de lagere goden, is terug te vinden in onze mythologie, 

hoewel de verhalen in de loop van de duizenden jaren zo zijn misvormd, en de grote lijnen van de 

verhalen lange tijd niet duidelijk zijn geweest, dat het voor de mensen in onze generatie 

onbegrijpelijk is geworden wat hier nu eigenlijk mee werd bedoeld.  

Voor degenen die dit toch willen proberen te begrijpen, is het van belang je te realiseren dat Zeus 

uit de mythologie, dezelfde is als de heer der wereld, de god van de Bijbel, en dat er conflicten zijn 

met de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. Wanneer je deze sleutels toepast op de 

mythologische verhalen, dan worden deze beschrijvingen van de geschiedenis van de mensheid al 

een heel stuk beter te begrijpen.  

De god van de Bijbel wilde niet slechts een lokale bestuurder zijn van een hele kleine planeet, hij 

wilde de alleenheerschappij, en wilde zich losmaken van zijn eigen coaches, de hogere goden. Hij 

wilde een wereld voor zichzelf opbouwen, een wereld waarin hij de enige heerser zou zijn en alle 

anderen zich zouden moeten schikken naar zijn wensen.  

Hij wilde de absolute macht over de mensheid op Aarde, en kon daarom niet verdragen dat er 

mensen zouden zijn die een kanaal voor Genegenheid zouden zijn. Juist Genegenheid is een 

belangrijke sleutel naar de ware innerlijke Vrijheid, en dat is iets wat de god van de Bijbel absoluut 

niet wilde. Hij heeft er daarom alles aan gedaan om de ware Genegenheid zo veel mogelijk uit te 

bannen, met alle kracht waarover hij kon beschikken.  
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Ondertussen probeerde hij de mensheid aan te leren dat er een andere vorm van liefde zou zijn, 

die hij introduceerde, en die eigenlijk veel beter zou zijn. De ware Genegenheid werd zo veel 

mogelijk geblokkeerd, en de mensheid kreeg te maken met een alternatieve versie van liefde, die in 

onze samenleving nog steeds door een groot deel van de mensheid zo wordt beschouwd.  

De god van de Bijbel heeft mensen geprobeerd aan te leren dat seksualiteit liefde zou zijn en dat 

liefde zich zou manifesteren in seksualiteit. Met andere woorden de god van de Bijbel probeert 

mensen aan te leren dat seksualiteit en liefde synoniemen zijn, hoewel dit een grote illusie is, die 

met veel machtsvertoon en met veel hypnotiserende vermogens in werking is gezet, gedurende vele 

duizenden jaren.  

 

De normen en waarden die de mensheid in onze generatie heeft  

op het gebied van seksualiteit, 

zijn het gevolg van de hersenspoeling  

die de god van de Bijbel heeft toegepast op de mensheid,  

gedurende vele duizenden jaren. 

 

Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, is alleen maar mogelijk wanneer de man in een staat van lust 

en opwinding verkeert, op een andere manier is dit onmogelijk. Een erectie is slechts het gevolg 

van lust en opwinding, en heeft niets te maken met Genegenheid. Dat wij dit nu vaak niet goed 

kunnen zien voor wat het is, is een direct gevolg van onze hersenspoeling, waar de lichtwerkers die 

hun innerlijke weten volgen, nu iedere volgende dag verder van loskomen.  

Wanneer je als lichtwerker verder wil gaan op het pad van geslachtsgemeenschap, dan vervuil je 

daarmee jouw eigen energieveld. Je vult daarmee jouw eigen veld met de energie van lust en 

opwinding, waardoor het moeilijker wordt om jouw eigen innerlijke weten goed te blijven 

aanvoelen.  

De Zieneressen wisten toen zij naar de Aarde kwamen dat zij beter niet mee zouden kunnen doen 

aan de ervaringen van geslachtsgemeenschap. Het zou hun visie vertroebelen en ze zouden door 

te kiezen voor geslachtsgemeenschap terugglijden in oude gewoontes, die ze nu beter achter zich 

zouden kunnen laten.  

Maar velen konden de druk vanuit de donkere kant niet weerstaan, en bezweken voor allerlei 

vermogens die werden aangeboden, wanneer ze deze weg toch in zouden willen gaan. De groep 

Zieneressen gleed door een verkeerd omgaan met seksualiteit, steeds meer af in de loop van de 

geschiedenis van de Zieneressen op Aarde.  

 

Eén van de Zieneressen voelde diep in haar hart,  

dat het niet goed ging met de groep,  

en maakte haar standpunt duidelijk bij de leiding van de groep,  

de kerngroep van dertig Zieneressen in het centrum van deze grote groep  

van tienduizenden Zieneressen. 

 

Zij had vanwege haar eigen verleden in vorige incarnatiereeksen, een bijzonder sterke verbinding 

opgebouwd met de Boeddha, die lange tijd in de Oorsprong verbleef, en niet mee hoefde met de 

Zieneressen die naar de Aarde zouden gaan. Hij bleef in de Oorsprong en kon van daaruit de 

ontwikkeling van de groep Zieneressen goed volgen, en af en toe inzichten doorgeven aan de 

Zieneressen die op missie waren gezonden.  
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Wanneer de verbinding tussen een ontvanger en een aangever van informatie beter is, zal de 

informatie beter worden ontvangen, dan wanneer de onderlinge wisselwerking minder goed is.  

Omdat er één van de Zieneressen was, die een bijzonder sterke verbinding met de Boeddha had 

opgebouwd in het hele lange verleden, een verbinding die sterker was dan bij de anderen, kon zij 

beter aanvoelen welke kant de ontwikkeling van de groep was opgegaan.  

Er kwam daarom het voorstel dat zij de leidster van de groep zou worden, juist omdat zij beter dan 

de anderen kon aanvoelen hoe de situatie was, waarin de groep terecht was gekomen. Zij zou dan 

de inzichten vanuit de Boeddha in de Oorsprong kunnen ontvangen, en dit kunnen vertalen in 

voorstellen voor de groep om een andere koers te gaan volgen.  

Maar de leiding van de Zieneressen, opgezet door de donkere kant, wilde hier absoluut niets van 

weten, bang voor de eigen positie, die mogelijk zou verslechteren wanneer er een andere leidster 

zou komen.  

De Zielen van de kerngroep van de Zieneressen, de groep van dertig, de hogere Zelven, 

vervloekten deze ene Zieneres, waardoor zij voor onbepaalde tijd zou worden vastgezet op een 

akelige plaats op de weide, ons hiernamaals, waar zij geen enkele begeleiding meer zou kunnen 

geven aan de Zieneres in incarnatie, die zij als het hogere deel, zou moeten begeleiden. Het werd 

deze Ziel, dit hogere Zelf, eenvoudig onmogelijk gemaakt haar lagere deel, waar zij een team mee 

vormt, te begeleiden. De mens in incarnatie, die verbonden is met dit hogere Zelf, zou daardoor 

voor onbepaalde tijd geen begeleiding meer kunnen krijgen vanuit deze Ziel, vanuit dit hogere Zelf.  

Vlak vóórdat dit drama zich afspeelde binnen de groep Zieneressen op het niveau van de Ziel, het 

hogere Zelf, was de Zieneres in incarnatie uitgenodigd om deel te nemen aan dezelfde proeven als 

waar later de Boeddha aan werd onderworpen.  

 

Deze Zieneres was erin geslaagd goed door deze proeven heen te komen,  

maar de god van de Bijbel zag zijn verlies dichterbij komen,  

en koos er voor de allerlaatste onderdelen van deze proeven onmogelijk te maken,  

zodat formeel de proeven niet helemaal volledig waren afgerond,  

wetende dat dit voor hem een nederlaag zou betekenen. 

 

Hij overtrad daarmee belangrijke regels, maar de hogere goden lieten dit alles gaan zoals het ging, 

in de hoop dat de god van de Bijbel juist hierdoor tot inkeer zou komen.  

Dit betekent dat de vrijwilliger uit de Oorsprong, degene die we nu kennen als de Boeddha, eigenlijk 

helemaal niet had hoeven komen, als de regels eerlijk waren toegepast door de goden, maar degenen 

die steeds verder ingekapseld raken door de donkere kant, spelen zelden eerlijk, en wanneer ze 

aanvoelen dat ze gaan verliezen, worden ze over het algemeen steeds kwaadaardiger.  

In de Akasha kronieken is beschreven dat ongeveer 5000 jaar geleden de heer der wereld, de god 

van de Bijbel, had gewonnen, door de keuzes van de mensheid in die dagen. Maar het verhaal over 

de ene Zieneres die in feite goed door de proeven heen was gekomen, waardoor het evolutieproces 

had moeten worden aangepast in het voordeel van de mensen die hun innerlijke weten willen 

volgen, was daaruit weggehaald.  

Met andere woorden, de heer der wereld, de god van de Bijbel, had helemaal niet gewonnen, maar 

had in feite de slag toen al verloren, hoewel hij dit niet toe wilde geven.  

 



75 

Er was één van de Zieneressen, die de overwinning mogelijk had gemaakt,  

voor degenen die hun innerlijke weten wilden volgen.  

Maar de heer der wereld kon dit niet verdragen  

en heeft op een verschrikkelijke manier wraak genomen op deze Zieneres. 

 

Hij stookte de andere Zieneressen op om haar te verbannen naar een akelige plaats op de weide, 

waar zij een gevangene zou zijn van afgrijselijke wezens, waar de andere Zieneressen haar niet meer 

zouden kunnen bereiken, en zij niet meer in contact zou kunnen komen met de mens in incarnatie 

die zij begeleidt. Dit is het droevige lot geworden van deze Zieneres op het gebied van de Ziel, het 

hogere Zelf, waarbij de andere Zielen hier steeds meer afstand van namen en haar uiteindelijk 

volkomen vergaten. Het was alsof ze niet meer bestond.  

De mens in incarnatie, die voortaan geen begeleiding meer zou krijgen vanuit haar hogere Zelf, 

werd door akelige vervloekingen tegen zichzelf opgezet, en deed vanaf toen regelmatig verkeerde 

dingen, dingen die zijzelf absoluut niet wilde, en schade veroorzaakte bij anderen, maar waar zij 

door de vervloekingen, niets tegen kon doen.  

De andere Zieneressen vonden haar daarom onbetrouwbaar, onberekenbaar en een slecht mens, 

waar je beter maar afstand van kon nemen. Dit is haar droevige lot gedurende duizenden jaren.  

Deze vervloekingen zijn al in werking gezet vóórdat de vrijwilliger uit de Oorsprong terug is 

gekomen naar de mensheid, en deze vervloekingen duren nog voort tot de dag van vandaag. Deze 

ene Zieneres, die de hele groep de juiste weg heeft gewezen, wordt nog steeds iedere dag gekweld 

door de vervloekingen die door de andere Zieneressen in werking zijn gezet.  

Door de veranderingen in ons evolutieproces, eindigen in deze periode alle vervloekingen waar je 

zelf niet verantwoordelijk voor bent. Aan het einde van deze intensieve periode van schoonmaak, 

eind 2025, zullen alle vervloekingen waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent zijn geëindigd. In 

sommige situaties kan iemand hier eerder vanaf, wanneer daar door anderen heel veel moeite voor 

wordt gedaan.  

De Boeddha zag vanuit zijn positie in de Oorsprong wat er door de Zieneressen in werking was 

gezet. Hij zag dat het hogere Zelf van deze ene Zieneres, op een afgrijselijke plaats was vastgezet, 

voor onbepaalde tijd, terwijl de andere Zieneressen haar niet meer zouden kunnen helpen, zelfs 

niet als ze dat zouden willen. Hij zag dat de Zieneres in incarnatie door de vervloekingen die door 

de andere Zieneressen waren uitgesproken, een afschuwelijk lot wachtte, waar zij niet 

verantwoordelijk voor was maar dat haar wel werd aangedaan door de donkere kant, met 

instemming van de andere Zieneressen, die zich hiervoor leenden.  

De god van de Bijbel maakte daarmee duidelijk hoe hij met zijn verlies om wilde gaan, maar de 

hogere goden besloten dit toch door te laten gaan, in de hoop dat hij hiervan zou leren.  

De Boeddha zag dit alles vanuit de Oorsprong en voelde in zichzelf dat hij geen andere keuze had 

dan zijn veilige positie te verlaten en zich tussen de mensen te begeven, in de wetenschap dat de 

god van de Bijbel er alles aan zou doen om hem ten val te brengen, en hem op alle mogelijke 

manieren zo veel mogelijk zou gaan dwarsbomen.  

De ene Zieneres, die de groep de juiste weg had gewezen, en die daardoor in een afgrijselijke positie 

terecht was gekomen, werd het lokaas, en de Boeddha besloot dat hij niets anders kon doen, dan 

toch te proberen haar uit deze benarde positie te bevrijden, hoe gevaarlijk en verschrikkelijk dit 

ook zou worden.  
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De god van de Bijbel had deze val doelbewust in werking gezet voor de Boeddha. Hij was immers 

degene die aan het einde van de Maanperiode, goed door deze zelfde proeven heen was gekomen, 

waardoor de regels van het evolutieproces destijds moesten worden aangepast, in het voordeel van 

hen die het innerlijke weten willen volgen. De heer der wereld, de god van de Bijbel, had aan het 

einde van de Maanperiode een gevoelige nederlaag geleden en wilde koste wat kost wraak op 

degene die hier verantwoordelijk voor is, degene die we nu kennen als de Boeddha.  

De god van de Bijbel stuurde de situatie op Aarde daarom doelbewust naar het vastzetten van die 

ene Zieneres, die de hele mensheid van dienst was geweest door goed door de proeven heen te 

komen, waardoor zij in een afschrikwekkende positie terecht zou komen, zowel het hogere Zelf, 

als de mens in incarnatie die daaraan is gekoppeld. 

De hogere goden zagen dit alles en lieten dit grotendeels gaan zoals het ging, waarbij het eruitzag 

alsof zowel deze ene Zieneres, als de Boeddha, werden opgeofferd om de god van de Bijbel in de 

gelegenheid te stellen zijn eigen lessen alsnog te leren. Juist door de schrijnende onrechtvaardigheid 

van de hele situatie, zou de heer der wereld tot inkeer komen, zo was de hoop van de hogere goden, 

want ook de goden hebben ervaringen nodig, om uiteindelijk op de juiste conclusies uit te kunnen 

komen, zelfs als dit betekent dat anderen daar tijdelijk heel veel hinder van ondervinden en daar 

het slachtoffer van zijn.  

De strijd in de hemelen, de strijd tussen de goden die in de mythologie wordt beschreven, heeft als 

achterliggend thema dat de god van de Bijbel alleenheerschappij wenst en vooral geen Genegenheid 

wil op onze ongelukkige Aarde. Hij heeft er alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Degenen 

die een goed kanaal waren voor Genegenheid, werden door akelige vervloekingen zo veel mogelijk 

tegengewerkt en beschadigd, leven na leven.  

Degenen die kozen voor het alternatieve spoor van geslachtsgemeenschap, werden gestimuleerd 

hier zo veel mogelijk mee door te gaan, waarbij de mensheid werd aangeleerd en werd ingeprent 

dat liefde en seksualiteit synoniemen zouden zijn.  

 

Vanuit menselijk standpunt beschouwd,  

zijn de ene Zieneres die een beter kanaal was voor Genegenheid dan de anderen  

en de Boeddha,  

opgeofferd,  

om de god van de Bijbel in de gelegenheid te stellen zijn lessen te leren. 

 

Beide werden het mikpunt van de donkere kant, en hebben afschuwelijke ervaringen meegemaakt 

gedurende duizenden jaren. Beide zijn nagenoeg nooit een natuurlijke dood gestorven, en zijn 

gewoonlijk door veel geweld om het leven gebracht. Beide zijn meerdere keren vervloekt door de 

Zieneressen, die niet konden verdragen dat zij hun machtsbasis kwijt zouden raken wanneer ons 

evolutieproces zou worden aangepast in het voordeel van hen die het innerlijke weten willen 

volgen.  

Deze ene Zieneres werd volkomen tegen haar wil, gekoppeld aan één van de meesters, die haar in 

allerlei opzichten gedurende duizenden jaren heeft misbruikt. Op die manier is zij volkomen 

vervreemd geraakt van wie zij in werkelijkheid is, en is haar eigenwaarde volkomen afgebroken.  

Maar vanuit het standpunt van de hogere goden zijn er vooraf afspraken gemaakt over de uiterste 

grenzen die zouden kunnen worden bereikt. Deze grenzen zouden worden gehandhaafd, 

gedurende de gehele periode dat deze vervloekingen gaande zouden zijn.  
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Er waren bovendien vooraf al afspraken gemaakt over de compensatie die beide zouden krijgen 

wanneer de strijd uiteindelijk zou zijn uitgevochten, onder de afspraken die daarover waren 

gemaakt. Er was bovendien een tijdlijn aangegeven waarbinnen de god van de Bijbel de gelegenheid 

kreeg om tot inkeer te komen.  

Globaal is dat de periode tot eind 2012, de datum die bekend geworden is bij het grote publiek. 

Deze datum geeft de richting aan, ook al kwamen er daarna nog herexamens, waardoor het in 

praktijk allemaal net iets langer heeft geduurd. 

Zoals de lichtwerkers in deze periode teruggaan naar allerlei punten waarop zij in vorige levens de 

verkeerde afslag hebben genomen, zo geldt dat ook voor ons hogere Zelf. Maar ook de goden en 

godinnen gaan terug naar de punten waarop zij de verkeerde afslag hebben genomen. Voor de heer 

der wereld, de god van de Bijbel, betekent dit dat ook hij in deze periode terug is gegaan naar het 

punt waarop hij een verkeerde afslag heeft genomen.  

Hij mocht opnieuw aantonen in hoeverre hij nu alsnog wraak zou willen nemen op die ene Zieneres 

en op de Boeddha. Zijn keuze was om in een laatste krachtsinspanning beide alsnog zo veel 

mogelijk te beschadigen in allerlei opzichten.  

Het is dan aan de hogere goden om te bepalen waar de uiterste grenzen in zo’n situatie liggen. 

Vanuit menselijk standpunt beschouwd, ben je dan volkomen weerloos, en is er niemand meer die 

je kan helpen. Je ondergaat dan allerlei ervaringen die voor de mensheid volkomen onbekend 

terrein zijn, hoewel niet voor de Zielen, de hogere Zelven, die hebben op hun eigen gebied ook 

allerlei ervaringen met de donkere kant die voor de mensheid in incarnatie volkomen onbekend 

terrein zijn.  

De hogere goden bepalen hoeveel ruimte de heer der wereld nog krijgt om zijn keuzes tegenover 

deze twee mensen te bepalen.  

Wanneer deze fase is afgerond, wordt de keuze vastgesteld door de hogere goden zelf. Zij stellen 

vast waar iemand voor heeft gekozen, het doet er niet zo veel toe wat iemand daar zelf over zegt.  

 

Wanneer deze fase van laatste herkansing van de heer der wereld is afgerond,  

komt er een nieuwe installatie van de Boeddha op de weide. 

 

Hij wordt dan voor onbepaalde tijd hecht verbonden aan deze ene Zieneres, waarvoor hij terug is 

gekomen naar de Aarde. Zij is dan als Ziel, als hoger Zelf, uit haar afgrijselijke plaats bevrijd, door 

een grote inspanning van anderen, die zich daarvoor in hebben gezet, om dit schrijnende onrecht 

zo snel mogelijk te verminderen.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen, kunnen daardoor binnenkort een nieuwe installatie 

verwachten van de Boeddha op de weide, waar je een heldere droom over zou kunnen krijgen, een 

droom waarin je feitelijk iets waarneemt wat zich afspeelt in het huis van de Boeddha op de weide, 

een plekje dat in de afgelopen jaren is opgebouwd en is ingericht voor de mensen die hun innerlijke 

weten willen volgen. Vanaf de nieuwe installatie, zal dit plekje betere mogelijkheden krijgen voor 

genezingsprocessen en herstelprocessen van de mensen in incarnatie maar ook voor de Zielen, de 

hogere Zelven. Het huis van de Boeddha op de weide zal dan groter worden dan het in de afgelopen 

jaren is geweest. Dit huis op de weide bestaat nog maar heel kort, eind 2012 was dit er nog niet. Er 

waren toen in feite nauwelijks mogelijkheden op de weide voor echt diepgaande 

genezingsprocessen.  
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Met de nieuwe installatie van de Boeddha en de ene Zieneres,  

op de weide, in het huis van de Boeddha,  

gaat er een nieuwe fase beginnen in ons evolutieproces. 

 

De heer der wereld heeft dan geen mogelijkheden meer om terug te keren naar de lichte kant en 

gaat geleidelijk verder naar de donkere kant. Eind 2025 is dit voltooid. De god van de Bijbel is dan 

vanuit ons klaslokaal overgebracht naar de donkere kant. Hij heeft dan aanzienlijk minder invloed 

dan nu, op de mensen in incarnatie en op het hogere Zelf.  

Er is heel veel kracht nodig om een godheid van de vijfde categorie los te maken van de lichte kant 

en over te brengen naar de donkere kant. De hogere goden kunnen dit niet, daar zijn hogere 

krachten voor nodig. Deze hele grote aanpassingen gebeuren bovendien slechts heel sporadisch.  

Na iedere incarnatiereeks is er een “Dag des Oordeels”, waarop de balans wordt opgemaakt en er 

eerlijk wordt gekeken naar alles wat er in de periode daarvóór is gebeurd. Maar niet na iedere Dag 

des Oordeels, worden krachten die eerder onderdeel waren van de lichte kant, overgebracht naar 

de donkere kant. Dit gebeurt alleen nadat er meerdere incarnatiecycli zijn afgerond, zoals nu.  

Bij de komende installatie van de Boeddha en de ene Zieneres, is er een definitieve afronding van 

een hele lange strijd, die in de kern te maken heeft met het toelaten van Genegenheid op Aarde, 

zodat die vrij zou kunnen stromen binnen de mensheid, die deze energie zo nodig heeft om de 

eigen lessen te leren en het goede te doen en het verkeerde beter te herkennen en op afstand te 

houden. Genegenheid is nodig voor een juiste ontwikkeling van de mensheid en juist dit is wat de 

god van de Bijbel, Ilda Baoth, heeft geprobeerd te voorkomen.  

Bij de komende installatie is deze strijd afgerond, en komen er betere mogelijkheden voor de 

mensen die hun innerlijke weten willen volgen om zich te ontwikkelen.  

Dit betekent niet dat de lichtwerkers dan in een comfortzone worden geplaatst maar dat er betere 

mogelijkheden komen om de donkere kant in zichzelf en buiten zichzelf veel beter te gaan zien 

voor wat het is.  

Wat je nodig hebt voor een juiste ontwikkeling is een heldere visie en juist dit is wat er bij het 

overgrote deel van de lichtwerkers ontbreekt. Deels komt dit door onwil om de dingen te zien zoals 

ze zijn en deels komt dit door de inwerking vanuit de donkere kant op de lichtwerkers in incarnatie 

door samenwerkingsverbanden die in voorgaande levens zijn aangegaan. Wanneer je in vorige 

levens doelbewust hebt samengewerkt met de donkere kant, dan kan die ook in dit leven jouw visie 

inkleuren, misschien zonder dat je dit in eerste instantie goed in de gaten hebt.  

In de komende periode krijgen veel lichtwerkers de gelegenheid hun visie aanzienlijk te verbeteren 

door de prijs te betalen om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant. Het gevolg hiervan 

zal zijn dat er binnen de groep een veel betere visie zal ontstaan, als gevolg van het steeds beter 

herkennen van de inwerking vanuit de donkere kant.  

Met andere woorden ook al proberen veel lichtwerkers het bestaan van de donkere kant 

krampachtig zo veel mogelijk te ontkennen, in de komende periode kan dit standpunt niet langer 

worden volgehouden. De ervaringen in jouw eigen energieveld en het beter herkennen wat er om 

jou heen gebeurt, zullen iedereen noodzaken om het bestaan en de invloed van de donkere kant 

opnieuw te bekijken, hoe akelig dit ook is. 
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We leven in een overgangsgeneratie,  

die unieke mogelijkheden heeft om de inwerking vanuit de donkere kant  

heel direct te ervaren. 

 

De lichtwerkers die nu nog geboren moeten worden, hebben deze mogelijkheden straks niet meer. 

In onze leeromgeving is de donkere kant nog sterk aanwezig en omdat er een hele duidelijke 

verliessituatie is voor de donkere kant, is die gericht op vernietiging van alles waar die de hand op 

kan leggen. Toch wordt deze donkere kant in de komende periode van ruim twee jaar, geleidelijk 

verder op afstand gehouden, en zullen de verloren Zielen meegaan naar de donkere kant.  

De meesters maar ook degenen van de Zieneressen die gekozen hebben voor de donkere kant, zijn 

de verloren Zielen, en worden in de komende paar jaar overgebracht naar de donkere kant.  

Zij zullen daar hun evolutieproces vervolgen en zijn vanaf die plaats evengoed onderworpen aan 

de wetten van karma. Deze wetten zijn evengoed van toepassing op de donkere kant als op de 

lichte kant.  

In 2026 zijn de meesters van de Witte Broederschap, de dienaren van de god van de Bijbel, 

overgebracht naar de donkere kant, zij kunnen dan aanzienlijk minder invloed uitoefenen op de 

mensheid dan nu.  

 

Vanaf de nieuwe installatie op de weide,  

kan de heer der wereld aanzienlijk minder doen  

om zijn trouwe dienaren te camoufleren. 

 

Dit betekent dat veel van deze meesters zullen degenereren en veel beter herkend zullen worden 

in hun motieven. In de afgelopen duizenden jaren konden de meesters met machtige vermogens 

van de heer der wereld worden afgeschermd, zodat ze vaak niet goed herkenbaar waren voor wie 

zij in werkelijkheid zijn en wat zij eigenlijk komen doen op Aarde.  

Zij hebben slechts één doel en dat is het bevorderen van de doelstellingen van de heer der wereld, 

de god van de Bijbel. Wanneer de god van de Bijbel de ware Genegenheid wil uitbannen en 

daarvoor in de plaats seksualiteit aanbiedt, dan is dat de lijn die de meesters zullen volgen, zo lang 

ze maar kunnen.  

Het grote succes van deze hersenspoeling kan iedereen die het innerlijke weten wil volgen in onze 

samenleving gemakkelijk herkennen. Er is nog een lange weg nodig voor de lichtwerkers zelf om 

beter te beseffen hoe de situatie is, waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

Wanneer je begint met schoonmaken en opruimen van allerlei dingen die jouw eigen ontwikkeling 

nu belemmeren, dan is één van de eerste dingen die je dan tegenkomt de direct voorafgaande 

incarnatie. Daar liggen vaak al veel oorzaken voor wat je nu tegenkomt, ook al wordt dat vaak pas 

veel later beseft.  

De lichtwerkers incarneren altijd in groepsverband en hebben altijd een gezamenlijke missie als 

groep mannen en vrouwen. De gezamenlijke groep lichtwerkers bestaat uit mensen die verbonden 

zijn aan de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. De lichtwerkers van nu, zijn dezelfde 

mensen die deze rol in de afgelopen duizenden jaren steeds op zich hebben genomen. Het zijn 

steeds opnieuw dezelfde mensen die in de loop van de geschiedenis ongeveer dezelfde rollen op 

zich nemen.  
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De groep lichtwerkers als geheel,  

is betrokken geraakt bij WO II,  

vanuit Oostenrijk. 

 

Dit betekent dat veel lichtwerkers die nu geboren zijn in Nederland, in hun vorige leven geboren 

zijn in Oostenrijk, en daar verzameld waren als groep. Veel mannen waren daar betrokken bij het 

leger en hadden daar carrière gemaakt. Velen waren officier in het Oostenrijkse leger en moesten 

na de Anschluss dienen in het Duitse leger.  

Heel concreet betekent dit dat veel mannelijke lichtwerkers die nu in Nederland een eigen praktijkje 

hebben, in hun voorgaande leven (onder)officier zijn geweest in het Duitse leger, misschien zonder 

zich hier in eerste instantie zo van bewust te zijn dat dit zo is.  

Juist deze mannen moesten destijds onder enorme druk, de meest afgrijselijke dingen doen, en 

velen van hen hebben ervoor gekozen om dit dan toch maar te doen, tegen beter weten in.  

Het gevolg hiervan is dat veel mannelijke lichtwerkers een groot minderwaardigheidscomplex 

hebben, als gevolg van de afgrijselijke dingen die ze in dit vorige leven zelf in werking hebben gezet.  

Velen proberen dit nu krampachtig te camoufleren, onder andere door hun gedrag op de social 

media, waarin men wil aantonen dat men als coach graag bereid is anderen te helpen, waarbij het 

duidelijk is voor de mensen die hun innerlijke weten volgen dat het vooral het ego is dat hier aan 

het woord is, en deze mannen zichzelf voortdurend op een voetstuk proberen te zetten, tegen beter 

weten in.  

Deze grote groep mannen zou er goed aan doen diepgaand te onderzoeken wat er leeft op de 

bodem van het eigen hart, en daarbij vooral zo eerlijk mogelijk te zijn tegenover elkaar. Je helpt 

elkaar niet door steeds opnieuw te vermijden waar het gesprek eigenlijk over zou moeten gaan.  

Veel van deze mannelijke lichtwerkers proberen hun lage zelfbeeld te compenseren door de manier 

waarop ze zich nu op de social media presenteren, in een poging om van anderen te horen dat ze 

“heel goed bezig zijn”. Maar dit zal het achterliggende thema van de deelname aan de 

oorlogshandelingen tijdens WO II in het Duitse leger, niet oplossen. Het is slechts een vorm van 

camouflage van het dieperliggende thema.  

Wanneer een mannelijke lichtwerker zich bewust is van diens eigen achtergrond in het Duitse leger 

tijdens WO II, dan zou een volkomen andere houding beter passen bij de eigen situatie, waarbij 

men alle vormen van zelfgenoegzaamheid en superioriteitsgevoelens zo veel mogelijk probeert te 

herkennen en op afstand probeert te houden. Maar deze houding van eenvoud en bescheidenheid 

is nog zeldzaam binnen de lichtwerkers. Bij de meesten is het vooral het ego dat blijkbaar heel veel 

ruimte krijgt om zichzelf te manifesteren, tegen beter weten in.  

Voor de vrouwelijke lichtwerkers die in dit leven geboren zijn in Nederlandstalig gebied, betekent 

dit dat een groot deel hiervan direct te maken heeft met de ervaringen van de vernietigingskampen 

in Duitsland, waar je als Oostenrijkse vrouw naartoe werd gezonden wanneer je niet mee wilde 

werken aan de plannen van de Duitse bezetter.  

De Duitse bezetter vroeg van de hoogopgeleide Oostenrijkse vrouwen dat zij de officieren van het 

Duitse leger aangenaam zouden plezieren tijdens hun verlofperiodes. Een soort van geisha’s dus, 

in onze moderne tijd. Het draaide dan vooral om seksualiteit maar ook andere dingen die de Duitse 

officieren fijn vonden, moesten worden ingevuld door de Oostenrijkse vrouwen van goede komaf.  
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Wanneer je dit weigerde als Oostenrijkse vrouw, dan kwam je terecht in een soort van 

heropvoedingskamp, dat in eerste instantie vooral bedoeld was om deze vrouwen op andere 

gedachten te brengen.  

Vrouwen die al wel de “juiste weg” hadden gekozen, werden in dit kamp aangesteld als vrouwelijke 

bewakers, en kregen daardoor een veel betere behandeling dan de gevangenen.  

Zo kon het gebeuren dat een Oostenrijkse vrouw uit de betere kringen, uiteindelijk terecht kwam 

in een Duits vernietigingskamp, en daarin bewaakt werd door vrouwen uit hetzelfde dorp in 

Oostenrijk waar ze geboren was, die hadden gekozen om maar gewoon te doen wat de bezetter 

wilde, en zich te laten gebruiken als lustobject, want daar kwam het dan in praktijk op neer.  

De lichtwerkers die nu zijn geïncarneerd in Nederland, hebben voor een groot deel deze 

achtergrond, zonder zich hierin te willen verdiepen. Het is daarom erg vreemd dat juist deze groep 

vaak in koor zingt over licht, liefde, vreugde en vrede, waarbij velen er niet voor terugschrikken 

om hun geloof in onvoorwaardelijke liefde keer op keer te benadrukken.  

Deze houding is volstrekt niet geloofwaardig, wanneer je beseft welke ervaringen deze zelfde 

mensen mee hebben gemaakt in het direct voorgaande leven. Het is een grove ontkenning van wat 

er leeft op de bodem van het hart.  

 

Wanneer je het pad wil betreden van spirituele ontwikkeling,  

dan is één van de eerste dingen die je zult moeten leren,  

het volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf. 

 

Zolang je niet de moed hebt om eerlijk te zijn tegenover jezelf, zolang ben je nog niet op de weg 

van spirituele ontwikkeling.  

 

Voor de meeste lichtwerkers in ons land,  

betekent dit dat dit stadium nog moet beginnen,  

hoe droevig dit ook is. 

 

De lichtwerkers weten theoretisch dat grote mensen vaak doen alsof, maar vergeten dat zij dit zelf 

evengoed doen. Ook veel lichtwerkers doen alsof, tegen beter weten in.  

De lichtwerkers zouden er goed aan doen eerlijker naar zichzelf te worden. Pas dan kan er een 

diepgaande spirituele ontwikkeling op gang komen. Zoals het nu gaat, lopen de lichtwerkers in 

kringetjes rond en komen ze structureel niet verder. Ze houden zichzelf en elkaar voortdurend 

voor de gek, en weten die eigenlijk ook heel goed in de diepte van hun hart.  

Hebben alle lichtwerkers die in Nederlandstalig gebied zijn geboren dan dezelfde achtergrond?  

Nee, een klein deel van de lichtwerkers was tijdens WO II al geboren in Nederland, omdat toen al 

bekend was dat daar in de volgende periode “de punt van de trechter” zou komen te liggen. Er was 

daarom al een kleine voorhoede geïncarneerd in Nederlandstalig gebied.  

Er is bovendien de mogelijkheid dat sommige lichtwerkers niet in incarnatie zijn tijdens specifieke 

missies van de groep als geheel, of hier misschien een andere rol in hebben dan de anderen van 

dezelfde groep.  



82 

Toch is het van belang de hoofdlijnen van de eigen spirituele groep te kennen, waar je onderdeel 

van bent. Wanneer je in jezelf voelt dat je een lichtwerker bent, dan is dit de geschiedenis van de 

groep waar je onderdeel van bent.  

Wanneer je in jezelf voelt dat je hoogstwaarschijnlijk onderdeel bent van de groep Zieneressen, dan 

is dit de geschiedenis van de groep, hoe verschrikkelijk dit ook is.  

Vanaf de nieuwe installatie van de Boeddha en de ene Zieneres waar hij nauw aan is verbonden, 

kan er met meer kracht worden gewerkt door beide hogere delen. Zowel het hogere deel van de 

Boeddha, het deel dat permanent op de weide aanwezig is, als het hogere deel van de ene Zieneres, 

die hecht aan hem is verbonden, kunnen dan veel meer doen dan voorheen.  

Daardoor komt er veel meer ruimte voor de ontwikkeling van kanalen voor Genegenheid. Dat was 

eigenlijk de voornaamste reden voor de komst van de Zieneressen maar daar is om allerlei droevige 

redenen tot nog toe maar weinig van terecht gekomen.  

 

In praktijk betekent dit  

dat de groep Zieneressen helemaal opnieuw moet worden opgebouwd,  

van boven, naar beneden,  

want dat is de enige werkbare route. 

 

Zolang er geen goed fundament is voor de groep op de weide, is er weinig ruimte om Genegenheid 

te ontwikkelen in het dagelijkse leven. Vanaf de nieuwe installatie komt er daardoor veel meer 

ruimte voor de ontwikkeling van kanalen voor Genegenheid.  

In praktijk kunnen de meeste Zieneressen nu geen goed onderscheid meer maken tussen de ware 

Genegenheid en de imitatie hiervan, de energie van de god van de Bijbel, die ik eerder de Christus-

energie heb genoemd. Kenmerk van deze energie is onder andere zelfgenoegzaamheid, het idee het 

eigenlijk allemaal wel te weten, waardoor de waakzaamheid verslapt en de donkere kant steeds 

dichterbij kan komen.  

Veel lichtwerkers wentelen zich nu nog steeds in deze zelfgenoegzaamheid en voelen zich hier 

prettig bij. Velen plaatsen zichzelf voortdurend op een voetstuk, mogelijk als overcompensatie voor 

hun dieperliggende gevoelens van volkomen falen in vorige levens.  

Vanaf de komende installatie zullen al deze dingen duidelijker worden belicht, bij de mensen die 

hun innerlijke weten willen volgen. Een deel van de lichtwerkers die nu nog vooral leeft in 

ontkenning, zal dan waarschijnlijk alsnog het pad van de ware spirituele ontwikkeling gaan volgen 

en proberen eerlijker tegen zichzelf en elkaar te zijn.  

Een ander deel van de lichtwerkers zal ook dan proberen door te gaan op het oude en bekende 

spoor, in een poging vooral niet onder ogen te zien wat er op de bodem van het hart leeft, maar de 

omstandigheden die nodig zijn om dingen diepgaand te onderzoeken zullen voor iedereen worden 

aangeboden, ieder in de eigen unieke situatie.  

 

In praktijk blijken mensen vaak pas bereid te zijn dingen echt diepgaand te onderzoeken 

wanneer de bestaande uitgangspunten niet goed blijken te zijn.  

Meestal zijn de omstandigheden dan verschrikkelijk,  

vanuit het standpunt van het ego beschouwd. 
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Toch zijn dit wel precies de omstandigheden die veel lichtwerkers blijkbaar nodig hebben, vóórdat 

ze echt in beweging komen, en fundamenteel vorderingen gaan maken op de weg van het beter leren 

kennen van zichzelf.  

Het is aan onze leraren om de omstandigheden uit te zoeken die het meest kunnen bijdragen aan 

een voorspoedige spirituele ontwikkeling. Vanaf de nieuwe installatie krijgen zij daar veel meer 

ruimte voor.  

De gevolgen van de nieuwe installatie zijn groot. Voor de ontwikkeling van de mensheid is er 

daardoor een nieuwe mijlpaal bereikt.  

De mensen die hun innerlijke weten willen volgen, krijgen daardoor veel meer ruimte om allerlei 

dingen beter te herkennen en hun keuzes eventueel bij te stellen. 

Voor de mensen die hun innerlijke weten liever niet willen volgen, zal de nieuwe installatie niet zo 

veel veranderen. Ze zullen niet beseffen dat er een nieuwe installatie is geweest, en er zal in hun 

levens weinig veranderen.  

Ons evolutieproces is in de kern een proces waarin je jezelf beter kunt leren kennen, voor wie dat 

zou willen. Vanaf de nieuwe installatie zijn daar betere mogelijkheden voor.  

 

De mensheid is het decor geworden  

van de strijd tussen de goden onderling,  

die op deze manier hun onderlinge geschillen uitvechten. 

 

De lichte kant heeft deze strijd gewonnen omdat dit nu eenmaal de regels waren. Maar de heer der 

wereld, de god van de Bijbel, heeft gekozen voor de donkere kant. Dat is een gevoelige nederlaag 

voor de lichte kant. Het betekent dat een godheid van de vijfde categorie alsnog overgaat naar de 

donkere kant, met behoud van alle macht die ondertussen is opgebouwd.  

Veel lichtwerkers zijn in de loop van de geschiedenis vergroeid geraakt met de god van de Bijbel 

en herkennen dit niet zo goed meer, omdat deze energie zo vertrouwd is geworden. 

Superioriteitsgevoelens komen ook bij de lichtwerkers heel veel voor, evenals het idee dat men 

zichzelf toch graag wil zien als “de redder”, in het voetspoor van de Christus.  

Veel lichtwerkers volgen nog steeds dit voorbeeld, zonder goed te herkennen wat er feitelijk 

gebeurt. Men is nog te veel gevangen in de verkeerde stroom van energie, de Christus-energie, die 

allen gevangenhoudt die hier vatbaar voor zijn gebleken in de loop van de geschiedenis, waaronder 

de Zieneressen.  

 

Vóórdat je een goed kanaal voor Genegenheid kunt worden,  

zul je eerst de Christus-energie goed moeten leren herkennen,  

en hier afstand van moeten leren nemen,  

overal waar deze misleidende energie haar kop opsteekt. 

 

Voor de meeste lichtwerkers is het nog een lange weg, vóórdat dit onderscheidingsvermogen in de 

loop van de jaren langzaam sterker kan worden en de misleidende energie steeds beter kan worden 

herkend, voor wie dit zou willen.  
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De komende periode zal voor de lichtwerkers opnieuw verwarrend zijn, en veel bestaande 

zekerheden zullen ruw omver worden gehaald, omdat dit de omstandigheden zijn die de 

lichtwerkers nodig hebben om zich beter te ontwikkelen.  

Zolang de lichtwerkers voortdurend proberen een eigen comfortzone intact te houden en anderen 

helpen om hun comfortzone verder op te bouwen, zolang houden de lichtwerkers zichzelf en elkaar 

voor de gek. Je helpt elkaar niet echt verder door zo met elkaar om te gaan, ook al ervaren veel 

mensen dit in eerste instantie misschien als prettig.  

 

Het is de hoogste tijd dat de lichtwerkers de diepte in gaan  

en onder ogen zien wat daar op hen ligt te wachten.  

Daar is de uitweg uit de gevangenis  

waar de groep als geheel in terecht is gekomen. 

 

Hermes Trismegistus is degene die verbonden is met de hogere goden Vissen, Tweelingen en 

Leeuw. Dat is de ware achtergrond van het getal drie, tri, in zijn aanvullende naam. Hij kreeg 

daardoor moed en kracht vanuit de hogere god Leeuw, Wijsheid vanuit de hogere god Tweelingen 

en Genegenheid vanuit de hogere godheid Vissen.  

Hermes leefde ongeveer 5000 jaar geleden in het oude Egypte van de farao’s en de piramides. Hij 

was destijds één van de hogepriesters, in een periode waarin er ook toen een conflict was binnen 

het spirituele Joodse volk, de lichtwerkers zoals we ze nu zouden noemen, welke koers men zou 

willen volgen, hetzij de weg die Hermes aanwees, hetzij de weg die de meesters van de Witte 

Broederschap aanwezen, want ook die waren destijds op volle sterkte aanwezig.  

De incarnatie van Hermes was één van de eerste incarnaties van de Boeddha. Hermes was in zijn 

dagen aanzienlijk sterker dan de Boeddha ongeveer 2500 jaar later, als gevolg van allerlei akelige 

vervloekingen, die door de Zieneressen zijn uitgesproken over hem en zijn geliefde partner, de ene 

Zieneres, die de groep Zieneressen had gewaarschuwd dat het de verkeerde kant op ging met de 

groep, en degene die zelf goed door de proeven heen was gekomen, net zoals de Boeddha ná haar.  

Door de vervloekingen die onder grote druk maar deels toch vanuit vrije wil, door de Zieneressen 

zijn uitgesproken, zouden Hermes en zijn geliefde partner voor onbepaalde tijd uit elkaar worden 

gehouden. Zij zouden elkaar niet meer zo gemakkelijk kunnen naderen en steeds opnieuw zouden 

er grote moeilijkheden zijn wanneer zij elkaar op de één of andere manier zouden tegenkomen.  

De donkere kant maar ook de Zieneressen, wilden niet dat deze twee een hechte onderlinge 

verbinding zouden kunnen opbouwen. Het achterliggende motief bij zowel de Zieneressen als bij 

de god van de Bijbel is jaloezie, hoe onschuldig dit in eerste instantie misschien ook klinkt. Jaloezie 

betekent dat je iets “wil hebben” dat niet van jou is, maar wat jij jezelf wil toe eigenen en wil 

“hebben”. Juist dit “willen hebben” van wat niet van jou is, is vaak de oorzaak van grote 

moeilijkheden.  

De Zieneressen zijn in de praktijk van ons evolutieproces vatbaar gebleken voor de energie van 

jaloezie, en zouden er goed aan doen dit thema diepgaand te onderzoeken. In de vóór ons liggende 

periode krijgen zowel de ene Zieneres die goed door de proeven heen is gekomen als de Boeddha, 

die eigenlijk helemaal niet terug had hoeven te komen, compensatie voor het leed dat hun beide is 

aangedaan in de afgelopen duizenden jaren.  
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Deze compensatie zal ruimhartig zijn, beschouwd vanuit het standpunt van de hogere goden, en 

dit zou voor de Zieneressen gemakkelijk een reden kunnen zijn voor opnieuw jaloezie. De 

Zieneressen zouden er daarom goed aan doen waakzaam te zijn en zorgvuldig te observeren wat 

er speelt in de diepte van het eigen hart.  

Wanneer je vanuit het verre verleden voortdurend vatbaar bent geweest voor jaloezie, en daar 

herhaaldelijk de verkeerde afslag hebt genomen, dan mag je er gerust vanuit gaan dat je in de 

komende periode opnieuw met ditzelfde thema zult worden geconfronteerd.  

De Boeddha en zijn geliefde partner uit de periode van Hermes, krijgen in de komende periode 

alsnog de gelegenheid om hun onderlinge verbinding weer op te bouwen zoals het ooit is geweest, 

iets wat duizenden jaren onmogelijk is gemaakt door de vervloekingen.  

Zij zullen vanaf de nieuwe installatie voor onbepaalde tijd samen optrekken en zich gezamenlijk 

inzetten voor de opbouw van de groep Zieneressen.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Keuzes maken, op het randje van de afgrond 

We leven in een hele bijzondere periode, waarin zich processen afspelen die maar heel zelden vóórkomen in de 

geschiedenis van de mensheid. Omdat de lichte kant deze keer heeft gewonnen, krijgen we nu betrekkelijk veel inzage 

in wat er “boven” gaande is.  

Vanaf eind 2012 is er een uitgebreide “Dag des Oordeels” geweest, die geëindigd is rond 1 januari 

2023. Het is een soort van evaluatieperiode, waarin de ervaringen en de keuzes van de afgelopen 

duizenden jaren zijn geëvalueerd door degenen die de leiding hebben over ons evolutieproces.  

Tijdens die periode van tien jaar, zijn er nieuwe wetten en regels gekomen die ons evolutieproces 

besturen, en zijn er herkansingen geweest voor de mensen in incarnatie om de aller moeilijkste 

stukken uit het verleden, opnieuw door te werken. Deze stukken verleden worden dan ingevlochten 

in het gewone dagelijkse leven van een mens in incarnatie, meestal zonder dat je je bewust bent van 

de achtergronden van de keuzes waar je dan vóór komt te staan.  

Maar wanneer je hier moeite voor zou doen, zou je hier wel meer zicht op kunnen krijgen tijdens 

bijvoorbeeld meditaties of via regressie-sessies. Naarmate je meer gericht bent op wat er leeft in de 

diepte van jouw hart, kan jouw eigen hogere Zelf meer aanvullende informatie geven. Dat is de 

manier waarop de wisselwerking gaat, tussen het hogere Zelf en de mens in incarnatie.  

Ook ons hogere Zelf heeft in de periode van herexamens moeilijke stukken verleden opnieuw 

doorgewerkt, waarin er ooit verkeerde keuzes zijn gemaakt in vaak moeilijke omstandigheden in 

het verre verleden. Verkeerde keuzes zijn keuzes waarin je hebt gehandeld tegen beter weten in, 

waardoor er veel schade is ontstaan voor jezelf of voor anderen. Verkeerde keuzes zijn keuzes die 

botsen met jouw innerlijke weten, je innerlijke kompas, het lichtbaken dat ieder mens meekrijgt 

wanneer de lange reis vanuit onze Oorsprong begint.  

Wanneer je eenmaal op Aarde bent aangekomen, is dit innerlijke kompas één van de belangrijkste 

dingen die je bij je hebt. Wanneer je erin zou slagen dit baken zo goed mogelijk te volgen, dan 

zou je in de loop van de eeuwen steeds beter de uitweg kunnen vinden uit de moeilijkheden waar 

je in terecht komt, als gevolg van verkeerde keuzes van jezelf of van anderen.  

Het leren afstemmen op dit innerlijke kompas is daarom één van de belangrijkste dingen die je zou 

moeten leren, ieder leven opnieuw. Merkwaardig genoeg is juist dit mechanisme van het leren 

vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, iets wat niet is opgenomen in ons reguliere 

onderwijssysteem. Onze samenleving als geheel, herkent blijkbaar nog niet zo goed de waarde van 

dit innerlijke kompas.  

Ook de goden hebben zo’n innerlijk kompas, en kunnen ervoor kiezen om dit innerlijke weten te 

volgen of te kiezen voor een andere weg. Ook de goden hebben net als de mensen in incarnatie, te 

maken met de verleidelijke aanbiedingen van macht vanuit de donkere kant.  

 

Net als veel lichtwerkers in incarnatie,  

zijn er ook goden die in de afgelopen duizenden jaren  

zijn bezweken voor de verleidingen vanuit de donkere kant,  

waardoor ze gevangen zijn geraakt in diens webben. 

 

Wanneer je als mens in incarnatie, of als hoger Zelf, of als god of godin, gevangen raakt in de 

webben van de donkere kant, dan krijg je gewoonlijk na verloop van tijd, een soort van herkansing. 

Dit speelt gewoonlijk een grote rol, wanneer er een “Dag des Oordeels” gaande is.  
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Ook de goden en godinnen hebben in de periode tussen eind 2012 en eind 2022, hun herkansingen 

gekregen. Voor het overgrote deel, hebben de goden deze herexamens niet kunnen benutten om 

hun keuzes te verbeteren, dat wil zeggen hun keuzes aan te passen in de richting van hun innerlijke 

weten.  

De periode van herexamens is afgerond eind 2022, maar vanwege de overgang van één van de 

hogere goden, Vissen, naar een hogere groep, is er een extra herkansing gekomen voor de goden 

en godinnen.  

Dit is iets wat deze hogere god zelf heeft gekozen, bij zijn afscheid uit de groep van de goden. Het 

is een keuze die deze godheid op zich heeft genomen, vanuit een volkomen vrije wil, nadat er al 

een periode van tien jaar herexamens was geweest, die verplicht was opgelegd vanwege de 

procedure die daarvoor geldt.  

Aan het einde van dit jaar, 2023, is de termijn voor deze extra herkansing afgelopen. De goden en 

godinnen die in moeilijkheden zijn gekomen, en heel dicht bij de donkere kant zijn gekomen, 

hebben dan een keuze gemaakt in de diepte van hun hart hoe zij verder willen gaan.  

Wanneer je dicht bij de donkere kant bent gekomen, als gevolg van ontelbare keuzes om anderen 

te beschadigen tegen beter weten in, gedurende duizenden jaren, dan kom je uiteindelijk voor de 

keuze te staan om hetzij over te gaan naar die donkere kant, waar je dan in praktijk al langere tijd 

bewust mee hebt samengewerkt, hetzij je hier zo veel mogelijk van los te maken door de prijs te 

betalen die dan wordt gevraagd.  

 

In praktijk betekent dit voor sommige goden,  

dat ze als gevolg van de losmakingsprocessen  

zó ver worden teruggeplaatst in ons evolutieproces,  

dat ze dan weer terugkeren in het mensenrijk. 

 

De goden zijn ooit ook mens geweest, net als wij nu, maar hebben in het verleden een punt bereikt 

waarop zij konden overgaan naar een hogere groep, die van de goden. Wanneer de ontwikkeling 

van een godheid goed gaat, dan kan zo’n god uiteindelijk doorgroeien naar een hogere groep, die 

ik de Oorsprong noem. Vanuit deze groep kan iemand doorgroeien naar een groep die “de heren 

van karma” wordt genoemd, degenen die onder andere gaan over de onderhandelingen tussen de 

lichte kant en de donkere kant in verband met de losmakingsprocessen, die nu veelvuldig gaande 

zijn in deze periode van intensieve schoonmaak.  

Wanneer een godheid zich niet goed ontwikkelt, en gevaarlijk dicht in de buurt komt van de 

donkere kant, dan kan er een keer een punt komen dat er vanuit de hogere goden wordt vastgesteld 

dat iemand eigenlijk heeft gekozen voor de donkere kant. Wanneer de herkansingen zijn afgerond, 

gaat zo iemand dan in overeenstemming met diens vrije wil, over naar de donkere kant. Zo iemand 

wordt dan uit ons klaslokaal gehaald en heeft daar dan verder geen opvoedkundige taken meer in.  

Wanneer een godheid zich niet goed ontwikkelt en gevangen dreigt te raken in de webben van de 

donkere kant, dan is er nog een andere mogelijkheid, en dat is het betalen van de prijs om los te 

komen van die donkere kant. Dit betekent dat zo’n godheid dan terug wordt gezet in diens 

ontwikkeling en veel kracht moet inleveren. In sommige situaties betekent dit dat zo’n godheid dan 

weer terugvalt in het mensenrijk.  

Een voorbeeld van zo’n situatie is Medusa, die ooit de leidster was van de Zieneressen in de periode 

van de Maancyclus.  
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Zij is aan het einde van de Maanperiode overgegaan vanuit het mensenrijk naar het rijk van de 

beginnende goden en godinnen, in de allerlaagste categorie. Een soort van “junior” in het rijk van 

de godinnen, die nog steeds in hecht contact is met de mensen die zij kende vanuit de periode dat 

zij mens tussen de mensen was, in de periode van de Maancyclus.  

Uit de mythologische verhalen is duidelijk geworden dat Medusa zich tegen de mensheid heeft 

gekeerd en de verkeerde weg heeft gevolgd. Zij heeft bewust samengewerkt met de donkere kant 

en is daar gevaarlijk dicht bij in de buurt gekomen, door veelvuldige keuzes tegen beter weten in, 

waardoor enorm veel schade is ontstaan bij de groep Zieneressen, en bij de mensheid in het 

algemeen.  

Maar zij heeft tijdens haar periode van herexamens heel duidelijk ingezien dat zij beter andere 

keuzes had kunnen maken in dit moeilijke stuk verleden. Met andere woorden in de periode van 

herexamens heeft zij ervoor gekozen om op een andere manier met deze zelfde dingen om te gaan, 

zodat er geen schade meer zou ontstaan voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

 

Medusa, de godin,  

is teruggeleid naar het punt waarop zij de verkeerde afslag heeft genomen,  

en heeft ingezien dat zij het beter anders had kunnen doen. 

 

Daarna volgen onderhandelingen met de donkere kant, om hier zo veel mogelijk los van te komen. 

In de situatie van Medusa betekent dit dat zij terug is gekeerd in het mensenrijk, en veel kracht 

heeft moeten inleveren. Je wordt dan teruggezet in ontwikkeling, hetgeen de prijs is die je dan moet 

betalen.  

Het achterliggende karma blijft bovendien volledig zoals het is, en verandert door deze 

onderhandelingen niet. Dit betekent dat de schade die Medusa ooit heeft veroorzaakt in haar 

verleden, ooit zal moeten worden gecompenseerd. Met name de groep Zieneressen is door Medusa 

volkomen de verkeerde kant op gestuurd en zij heeft daarom nog heel veel goed te maken 

tegenover deze groep.  

 

Aan het einde van deze periode van ongeveer een jaar extra herkansingen,  

staan allerlei goden aan het randje van de afgrond. 

Ze moeten nu een hele belangrijke keuze maken,  

die bepalend is voor een hele lange periode in de toekomst. 

 

Wanneer ze overgaan naar de donkere kant, betekent dit voor hen een hele lange omweg, vóórdat 

ze uiteindelijk in de hele verre toekomst, weer een kans zullen krijgen om weer terug te gaan naar 

de lichte kant. Wanneer ze daar na verloop van een hele lange periode alsnog voor zouden kiezen, 

dan zullen ze veel verder terug moeten gaan in hun ontwikkeling dan nu. Ze zullen dan verder 

terug moeten gaan dan het mensenrijk en teruggaan naar het dierenrijk of mogelijk zelfs naar het 

plantenrijk.  

Wanneer je er bewust voor kiest over te gaan naar de donkere kant, zul je in de toekomstige periode 

nog heel veel schade gaan veroorzaken. Dit karma neem je mee op je weg. Wanneer je dan na 

verloop van een hele lange periode weer een kans krijgt om terug te keren naar de lichte kant, dan 

neem je al dit karma met je mee. Dit betekent enorme hoeveelheden karmische verplichtingen, 

gedurende een onvoorstelbaar lange periode.  
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Wanneer je als gevallen godheid op het randje van de afgrond staat, dan is dit de keuze waar je dan 

vóór staat.  

Voor de Zielen die herhaaldelijk bewust hebben samengewerkt met de donkere kant, gedurende 

vele duizenden jaren, geldt globaal hetzelfde.  

Deze “verloren Zielen”, Zielen die gedurende duizenden jaren zich tegen hun medemensen hebben 

gekeerd, en doelbewust heel veel schade hebben veroorzaakt, krijgen een laatste kans om terug te 

keren naar de lichte kant, waarna er voorlopig geen weg terug meer is. Wanneer je nu overgaat naar 

de donkere kant, dan is dat vanuit menselijk standpunt voor onbepaalde tijd.  

Wanneer een “verloren Ziel” op het allerlaatste moment toch nog terug wil naar de lichte kant, dan 

betekent dit dat er dan onderhandelingen nodig zijn over de hoogte van de prijs die iemand dan 

zal moeten betalen om los te komen van de donkere kant.  

In praktijk betekent dit dat zo’n Ziel, zo’n hoger Zelf, dan flink terug zal moeten gaan in 

ontwikkeling, en dat veel van wat in miljoenen jaren is opgebouwd, in een hele korte periode weer 

verloren gaat.  

Het opbouwen van kracht is iets wat heel langzaam gaat. Er is heel veel goed werk nodig vóórdat 

het een Ziel wordt toevertrouwd met meer kracht te mogen werken. Deze kracht is een geschenk 

vanuit de Oorsprong, van waaruit de reis ooit is begonnen. Het toenemen van kracht is daarom 

iets wat slechts kan gebeuren wanneer er een directe inmenging is vanuit de Oorsprong, iets wat 

maar heel weinig voorkomt.  

In deze periode worden er zowel door sommige “verloren Zielen” als door sommige gevallen 

goden, uitermate belangrijke keuzes gemaakt, die heel belangrijk zijn voor het verdere verloop van 

ons evolutieproces.  

Wanneer een godheid die gevangen is geraakt in de webben van de donkere kant, uiteindelijk 

overgaat naar die donkere kant, dan neemt die heel veel “rechten” met zich mee, om de mensen 

die contracten met hem zijn aangegaan in de loop van de geschiedenis, te mogen beïnvloeden, met 

name in hun visie. De mensen die hier mee te maken hebben, moeten dan eerst de prijs betalen 

om hier weer van los te komen, vóórdat ze zich beter kunnen ontwikkelen.  

Maar wanneer zo’n godheid die gevangen is geraakt in de webben van de donkere kant, teruggaat 

naar de lichte kant, ontstaat er een risicofactor voor de lichte kant. 

De donkere kant zal zo’n godheid altijd blijven opzoeken, en voortdurend blijven proberen juist 

deze godheid te benaderen om voor de donkere kant te gaan werken, zoals dit in feite al lange tijd 

gaande is geweest.   

Het gevaar is dan groot dat zo’n godheid opnieuw gaat bezwijken voor de verleidingen van de 

donkere kant, en opnieuw veel schade gaat veroorzaken in de vóór ons liggende duizenden jaren, 

zelfs als zo’n godheid is teruggezet in het mensenrijk en heel veel kracht kwijt is geraakt, waardoor 

iemand in principe veel minder interessant is voor de donkere kant.  

 

Het teruggaan van een gevallen godheid of een “verloren Ziel” naar de lichte kant,  

is een risicofactor voor de lichte kant. 

Dit zijn beslissingen waar de leiding van ons evolutieproces mee te maken heeft, en wij mogen blij 

zijn dat we hier geen keuzes in hoeven te maken. De keuzes waar de leiding van ons evolutieproces 

nu vóór staat, hebben verstrekkende gevolgen voor ons evolutieproces.  
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De gevallen goden en de “verloren Zielen” zijn in deze periode terug op het punt waarop zij in het 

verre verleden de verkeerde afslag hebben genomen, hebben gekozen voor samenwerking met de 

donkere kant, en zich tegen de mensheid hebben gekeerd.  

In deze extreme setting staan zij symbolisch op het randje van de afgrond. Juist in dergelijke 

extreme omstandigheden kunnen er in de diepte van het hart hele mooie dingen ontstaan, maar 

kunnen er eveneens afschrikwekkende keuzes worden gemaakt, vanuit motieven die volkomen 

botsen met het innerlijke weten.  

Wanneer iemand dit innerlijke weten per sé niet wil volgen, dan wordt dit innerlijke weten bij de 

overgang van de lichte kant naar de donkere kant los gemaakt. De verbinding met de Oorsprong, 

de thuishaven voor mensen en goden, is daarmee verbroken. Je kunt dan niet meer terug naar die 

Oorsprong, voor onbepaalde tijd. Je hebt dan je recht om terug te keren naar je eigen Oorsprong 

verspeeld, en uit handen gegeven aan de donkere kant.  

 

Kenmerk van de gevallen goden  

en van de Zielen die zijn overgegaan naar de donkere kant,  

is dat ze geen innerlijk weten, geen Geweten, meer hebben.  

Ze hebben geen moreel kompas meer. 

 

Deze keuzeprocessen van de gevallen goden en de “verloren Zielen”, zijn onderdeel van de 

installatieprocedure die gaande is op “de weide”. Wanneer deze nieuwe installatieprocedure van de 

Boeddha is voltooid, zal er ook een beslissing zijn genomen over alle goden en “verloren Zielen” 

die in de gevarenzone terecht zijn gekomen.  

Naar verwachting zal het grootste deel van de gevallen goden dan alsnog overgaan naar de donkere 

kant, met behoud van al hun rechten om de mensen die duizenden jaren met hen hebben 

samengewerkt, te blijven beïnvloeden, ook al worden ze dan in de komende twee jaar langzaam uit 

ons klaslokaal weggehaald.  

In 2026 zijn alle gevallen goden en godinnen, en alle “verloren Zielen” die nu gaan kiezen voor de 

donkere kant, weggehaald uit ons klaslokaal, maar de rechten die zij hebben gaan niet verloren en 

blijven bestaan, totdat iemand die hieraan vastzit, zich hier zelf van los heeft gemaakt, deels door 

hard werken aan jezelf en deels door het betalen van de prijs. 

Wanneer een gevallen godheid of een “verloren Ziel”, op het allerlaatste moment ervoor zou kiezen 

om terug te keren naar de lichte kant, dan volgt er een flinke teruggang in ontwikkeling maar blijven 

de rechten behouden voor de lichte kant, hetgeen betekent dat de mensen in incarnatie zich hier 

NIET van los hoeven te maken, omdat de eigenaar van die rechten deze niet meer zal opeisen.  

Naar verwachting zal de heer der wereld, de god van de Bijbel, er in zijn situatie voor kiezen om 

over te gaan naar de donkere kant, hetgeen enorme gevolgen heeft voor de lichtwerkers in 

incarnatie, omdat deze godheid dan nog heel veel rechten heeft om de lichtwerkers tegen te werken 

vanuit zijn positie binnen de donkere kant.  

 

De lichtwerkers zijn massaal gevangen geraakt in de matrix,  

de gevangenis die door de heer der wereld en zijn vertrouwde helpers,  

de meesters van de Witte Broederschap,  

is opgebouwd. 
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De energie die kenmerkend is voor deze groep gevangenisbewaarders is de energie die bekend staat 

als de Christus-energie, waarvan de kenmerken onder andere zijn superioriteitsgevoelens, 

zelfgenoegzaamheid en de neiging zichzelf te willen zien als de redder van het één of ander, in 

plaats van een bescheidener houding aan te nemen.  

Eenvoud en soberheid is in deze groep vaak ver te zoeken, het gaat vooral om de eigen belangen, 

de eigen machtspositie en de eigen vermogens waarmee anderen kunnen worden beïnvloed, 

gewoonlijk zonder dat mensen dit in de gaten hebben.  

 

Aan het einde van de installatieperiode die nu gaande is,  

heeft de Boeddha “boven” een andere positie gekregen.  

Hij zal dan met veel meer kracht kunnen werken dan in de afgelopen periode. 

 

Dit is onderdeel van de compensatie die hij krijgt voor de bittere confrontaties met de donkere 

kant in de afgelopen vijfduizend jaar. Hij krijgt daardoor veel meer ruimte om te doen waarvoor 

hij gekomen is.  

Er zijn dan ook veel betere mogelijkheden voor de groep Zieneressen om een hele nieuwe start te 

maken, want dat is wat er nodig is.  

Op “de weide” bestaat er zoiets als “het huis van de Boeddha”, een plaats waar de lichtwerkers in 

de uren van slaap naar toe kunnen gaan om bij te tanken, uitleg te krijgen en te werken aan hun 

genezingsprocessen. Er zijn daar allerlei contacten mogelijk met gelijkgestemden, zowel met 

mensen die je kent uit het dagelijkse leven als met mensen die je niet kent in het leven dat je overdag 

hebt.  

 

Aan het einde van de installatieprocedure,  

is er een veel groter lichtbaken op “de weide”,  

waardoor de donkere kant veel beter zichtbaar zal worden. 

 

De donkere kant verzet zich daarom fel tegen de nieuwe installatie van de Boeddha die nu gaande 

is, en probeert dit zo veel mogelijk tegen te werken en af te breken.  

 

De nieuwe installatieprocedure,  

kan worden beschouwd als een kantelpunt voor de lichtwerkers in incarnatie. 

Dit heeft vooral te maken met betere mogelijkheden  

om je eigen visie te ontwikkelen.  

 

Wanneer deze installatie helemaal is afgerond, zullen de lichtwerkers die zo goed mogelijk hun 

innerlijke weten proberen te volgen, daar meestal iets van meekrijgen door “heldere dromen”, 

herinneringen aan iets wat zich feitelijk afspeelt in “het huis van de Boeddha op de weide”, en waar 

je je dan flarden van kunt herinneren, omdat die herinneringen bij die gelegenheid beschermd 

worden, vanwege het grote belang van deze gebeurtenis.  
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Daardoor krijgen sommige lichtwerkers dan even meer zicht op wat er op “de weide” gebeurt, 

zodat er een ijkpunt is, een punt van herkenning, waardoor je weet dat er “boven” allerlei 

ontwikkelingen gaande zijn, die hun gevolgen hebben voor de mensen in incarnatie, ook al weet je 

meestal niet precies wat er gaande is.  

Zo’n “heldere droom” is een sterke bevestiging dat er zoiets bestaat als de leiding van ons 

evolutieproces, die probeert ons onderwijs aan te bieden over de meest noodzakelijke dingen. 

Wanneer je eenmaal bewust zo’n ervaring hebt meegemaakt, verandert dit je wereldbeeld en je 

mensbeeld. Je hebt dan een bevestiging van wat je eerder slechts kon aanvoelen en kon vermoeden. 

Het wordt dan opeens veel concreter en “tastbaarder”. 

Wanneer de installatie van de Boeddha op “de weide” in zijn nieuwe functie is voltooid, zal er niet 

onmiddellijk veel meer rust komen. Er wordt “slechts” een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van 

de mensheid.  

 

Ook de Boeddha zal na zijn nieuwe installatie niet direct in rust zijn,  

hij blijft zolang hij de mensheid op Aarde wil blijven helpen,  

het mikpunt voor de donkere kant,  

die koste wat kost wraak op hem zal willen nemen. 

 

De donkere kant is er in het verleden niet voor teruggedeinsd om de wetten en de regels flink te 

overtreden, om op die manier de mensheid zo veel mogelijk tegen te werken, en met name de 

Boeddha zo veel mogelijk te remmen in het werk waar hij voor gekomen was. Er mag daarom 

worden verwacht dat de donkere kant ná de installatie er alles aan zal doen om opnieuw zo veel 

mogelijk het volgen van het innerlijke weten tegen te werken, en de mensheid zo veel mogelijk te 

remmen en om te buigen in haar ontwikkeling.  

 

Dit betekent dat alle lichtwerkers uitermate waakzaam zouden moeten zijn  

en zich goed bewust zouden moeten zijn  

van de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. 

 

Maar de lichtwerkers zijn voor het overgrote deel nog niet zover dat ze bereid zijn om de 

moeilijkheden eerlijk onder ogen te zien, waarin we terecht zijn gekomen in onze generatie. De 

meesten hebben nog geen goed fundament opgebouwd, en zullen onderuitgaan wanneer er een 

storm opsteekt, zoals nu.  

Symbolisch zullen veel lichtwerkers zich in de komende periode niet goed staande kunnen houden 

en meegezogen worden door de donkere kant, die hen “alle hoeken van de kamer zal laten zien”, 

meestal zonder te herkennen wat er gebeurt.  

Degenen die zich niet goed staande kunnen houden zullen een speelbal worden voor de donkere 

kant, die hen gemakkelijk zal kunnen bereiken door de samenwerkingsverbanden vanuit de 

afgelopen duizenden jaren, die vanuit vrije wil zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Wanneer je een speelbal bent geworden van de donkere kant, doe je allerlei dingen die volkomen 

botsen met jouw innerlijke weten, maar dan gaat het toch zo dat je dit spoor volgt, tegen beter 

weten in. Je komt dan symbolisch onder water te staan, en je bent dan heel vatbaar voor allerlei 

emotionele stromingen, die je gemakkelijk kunnen meeslepen naar contreien waarin je steeds verder 

bij jezelf vandaan gaat. Je raakt jezelf dan steeds meer kwijt. De verbinding met jouw hogere Zelf 

is dan buitengewoon moeilijk geworden omdat je niet meer goed bereikbaar bent.  
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In de komende periode zullen veel lichtwerkers 

zich alsnog zo veel mogelijk proberen vrij te kopen van de donkere kant, 

door de prijs te betalen die daar in onderhandelingen voor wordt afgesproken 

tussen de lichte kant en de donkere kant. 

Deze onderhandelingen worden “boven” gevoerd, op “de weide”. 

 

Dit betekent in praktijk dat de lichtwerkers in de komende periode te maken zullen krijgen met 

veel tegenwerking, een slechtere gezondheid en merkwaardige ongevallen. Velen zullen met ziektes 

te maken krijgen, waarvan sommige ziektes ernstig zullen blijken te zijn, en af en toe fataal zullen 

eindigen, om op die manier de prijs te betalen voor het zo veel mogelijk loskomen van de donkere 

kant.  

Alle lichtwerkers zullen in hun directe omgeving mensen kennen die vrijgekocht worden en als 

gevolg daarvan akelige ervaringen mee zullen maken, omdat ze langs die weg zo veel mogelijk los 

kunnen komen van de donkere kant.  

Zonder deze losmakingsprocessen zou de visie nog lange tijd verduisterd kunnen worden, 

waardoor al je inspanningen waarschijnlijk gericht zijn op de verkeerde doelen, hetgeen je in zo’n 

situatie niet goed herkent, juist door de beïnvloeding vanuit de donkere kant. Er is eerst een heldere 

visie nodig, vóórdat je inspanningen gericht kunnen worden op de juiste doelen, doelen die in 

overeenstemming zijn met jouw eigen innerlijke weten.  

In de komende periode zal de donkere kant aanzienlijk beter herkenbaar worden gemaakt bij alle 

lichtwerkers die dit beter willen leren herkennen. Het willen zien is een KEUZE. Het is heel 

begrijpelijk dat veel lichtwerkers ervoor zullen kiezen om maar liever niet te willen zien wat er speelt 

in ons gewone dagelijkse leven, zowel in onze binnenwereld als in de buitenwereld.  

 

Wanneer je als lichtwerker alleen maar “liefde” wil zien,  

dan houd je jezelf voor de gek. 

 

Je speelt dan verstoppetje met jezelf en met alle andere mensen die je tegenkomt op jouw weg. Je 

bent dan de spreekwoordelijke struisvogel, die de confrontatie met de realiteit blijkbaar nog niet 

aandurft. Door deze onjuiste visie, stagneert je ontwikkeling op het spirituele pad.  

 

Het ontkennen van de invloed vanuit de donkere kant,  

is een veel voorkomende trauma-respons  

binnen de grote groep lichtwerkers. 

 

Dat wat te bedreigend is, wordt maar liever ontkend, en weggeredeneerd met het hoofd, om op die 

manier de spirituele comfortzone zo veel mogelijk intact te houden.  

Het is opvallend dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt gelukkig te zijn in een 

samenleving waarin overduidelijk heel veel “mis” is, maar deze zelfde houding vind je ook terug in 

de wereld van de lichtwerkers, waarin velen alleen nog maar willen spreken over “licht en liefde”, 

hoewel het eigenlijk allang duidelijk had moeten zijn dat je op die manier niet verder komt, en je in 

feite helemaal vastloopt, door een hardnekkige ontkenning van alles wat er gaande is in de diepte 

van het eigen hartcentrum.  
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Wanneer je je als vrouw meer bewust zou zijn van je eigen ervaringen die je tijdens WO II hebt 

meegemaakt, toen de groep lichtwerkers als geheel betrokken is geraakt bij de verschrikkingen die 

zich destijds in Duitsland hebben afgespeeld, dan zou er een intense woede kunnen opborrelen 

vanuit de bodem van het hart, tegenover alles wat man is, en tegenover alles wat met geforceerde 

vormen van seksualiteit te maken heeft.  

De vrouwelijke lichtwerkers die nu in Nederland in incarnatie zijn, zijn voor een groot deel in hun 

vorige incarnatie terecht gekomen in de Duitse vernietigingskampen, en hebben daar afgrijselijke 

ervaringen meegemaakt, waarvoor nog maar heel weinig ruimte is geweest om een begin te maken 

met de verwerking hiervan.  

Wanneer de vrouwelijke lichtwerkers die nu in Nederland zijn geïncarneerd, meer in de diepte 

zouden durven kijken naar wat er leeft op de bodem van hun hart, dan zou dat als gevolg hebben 

dat veel ervaringen op het gebied van seksualiteit zouden worden afgebouwd en zouden worden 

stopgezet, als gevolg van de verschrikkelijke ervaringen op dit gebied tijdens WO II.  

Maar veel vrouwelijke lichtwerkers gaan nog steeds verder op het oude en verkeerde spoor van 

“doen wat er van hen verwacht wordt” en zonder dat ze er voldoende bij stil staan, vangen ze de 

verwachtingen van hun mannelijke partner op, die blijkbaar een onverzadigbare behoefte heeft aan 

ervaringen op het gebied van seksualiteit, zonder zich af te vragen hoe dit komt.  

Veel vrouwelijke lichtwerkers zijn in de diepte zodanig gebroken, dat ze min of meer automatisch 

reageren op deze “basisbehoefte” van hun mannelijke partner, en dit dan maar weer een praktische 

invulling geven, ook al hoeft het voor hen eigenlijk allang niet meer.  

Wanneer de vrouwelijke lichtwerkers meer de diepte in zouden durven gaan, dan zouden ze merken 

dat er enorme woede leeft tegenover mannen die zomaar “hun behoeftes” uitleven op hun 

vrouwelijke medemensen, zonder rekening te houden met wat er leeft in de dieptes van het hart 

van hun partner.  

 

Het verzet, de afkeur en de walging van vrouwelijke lichtwerkers tegenover seksualiteit, 

zal in de komende jaren nog hele andere vormen aannemen dan nu. 

 

In feite moet dit verzet eigenlijk nog helemaal op gang komen. Na de nieuwe installatie van de 

Boeddha op “de weide” komt ook hier veel meer ruimte voor.  

De mannelijke lichtwerkers die geboren zijn in ons land, zouden er goed aan doen zich meer te 

verdiepen in dit thema, en zich af moeten vragen waarom seksualiteit voor hen misschien een 

“basisbehoefte” is.  

In feite is dit het resultaat van de betovering die door de heer der wereld, onze plaatselijke 

leidinggevende god, in werking is gezet, en waar de lichtwerkers nog steeds massaal in meegaan.  

Onze mannelijke lichtwerkers zouden er goed aan doen zich te verdiepen in wat er gaande is op 

dit gebied, en zouden moeten proberen zich te verzetten tegen deze hersenspoeling en dit 

automatische gedrag, gedrag dat blijkbaar niet te vermijden is en “nu eenmaal zo werkt”.  

Dit zijn typisch kenmerken van hypnose, iets doen zonder te weten waarom, terwijl dit volkomen 

in botsing is met het innerlijke weten.  
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De lichtwerkers kunnen uiteindelijk nieuwe normen en waarden brengen  

in onze samenleving als geheel,  

maar zijn daar in deze periode nog volstrekt niet op voorbereid. 

 

Er is daarom eerst nog een uitgebreide heroriëntatie nodig op veel verschillende terreinen, waarbij 

het anders leren omgaan met seksualiteit heel belangrijk is.  

De lichtwerkers die daarvoor open staan, zullen in de komende periode in hun eigen binnenwereld 

de invloed vanuit de donkere kant steeds beter kunnen herkennen. Dit is heel bedreigend maar 

tegelijkertijd buitengewoon leerzaam.  

Vanaf 2026 zijn deze unieke mogelijkheden er niet meer. De nieuwe generatie lichtwerkers die nu 

nog geboren moet worden, heeft deze mogelijkheden voor een betere herkenning niet meer.  

Tegelijkertijd is het buitengewoon beangstigend om onder ogen te zien dat de donkere kant 

blijkbaar in staat is je allerlei dingen te laten doen en te laten zeggen, die je zelf helemaal niet van 

plan was maar die dan wel onder jouw verantwoordelijkheid vallen wanneer die toch in werking 

worden gezet.  

Het is bovendien heel confronterend om onder ogen te zien welke kansen je hebt laten liggen 

doordat je tegen werd gehouden door de donkere kant, die in staat is om tijdelijk onzichtbare glazen 

muren in te bouwen in jouw dagelijkse leven, vaak zonder dat je daar iets tegen kunt doen.  

De lichtwerkers die dit willen, worden hierin door het eigen hogere Zelf voorzichtig steeds 

bewuster gemaakt van dergelijke invloeden vanuit de donkere kant, waarbij er nauwelijks goede 

kennis beschikbaar is over wat de donkere kant aan mogelijkheden heeft om de mensen in 

incarnatie te kunnen beïnvloeden.  

In praktijk gaat dit aanzienlijk verder dan de lichtwerkers in de gaten hebben. Nagenoeg altijd is dit 

ook vooral een kwestie van het liever niet onder ogen willen zien van deze dingen, omdat het 

buitengewoon bedreigend is.  

Vanaf de nieuwe installatie van de Boeddha op “de weide” zal de groep die dan definitief heeft 

gekozen voor de donkere kant, geleidelijk worden teruggedreven naar die donkere kant, in 

overeenstemming met de vrije wil. We mogen ervan uitgaan dat dit in golven zal gebeuren en er 

daardoor steeds meer ruimte komt voor de lichtwerkers in incarnatie waar het gaat om het beter 

herkennen van wat er gaande is.  

 

De Vrijheid die er gaat komen,  

heeft vooral te maken met de ruimte die er komt  

om allerlei dingen steeds beter te zien zoals ze in werkelijkheid zijn,  

omdat die ons van binnenuit en van bovenaf  

steeds duidelijker worden gemaakt door ons eigen hogere Zelf. 

 

Dit betekent ook dat je niemand meer echt nodig hebt voor het ontwikkelen van een eigen visie, 

je kunt dit helemaal op eigen kracht opbouwen, wanneer je bereid bent hier de nodige moeite voor 

te doen.  
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Veel lichtwerkers hebben zich aangeleerd om de visie van allerlei goeroes zomaar over te nemen. 

Deze grote groep zal in de komende periode steeds beter leren zien dat dit een uitzichtloze weg is, 

een weg waarop je niet verder komt met je ontwikkeling, een weg waarop je uiteindelijk helemaal 

vast gaat lopen, hoe droevig dit misschien ook is. Je kunt het ontwikkelen van jouw visie niet 

overlaten aan iemand anders, je zult dit helemaal zelf moeten doen. 

  

Het belang van het ontwikkelen van een juiste visie is groot,  

want dat is de basis voor de doelen die je kiest om je voor in te zetten. 

 

We leven nu in een periode waarin er grote verschuivingen mogelijk zijn in visie, wanneer je je 

daarvoor in wil zetten en jouw eigen visie meer in overeenstemming wil brengen met jouw 

innerlijke weten.  

 

Het in overeenstemming brengen van jouw visie met jouw innerlijke weten,  

is één van de belangrijkste dingen die je zou kunnen doen  

met de kostbare tijd die je hebt gekregen. 

 

*** 
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Over het afbreken van de matrix 

De reis naar de Aarde is begonnen in de Oorsprong, onze thuishaven, maar eveneens de thuishaven van de goden die 

ons evolutieproces begeleiden. Onze Oorsprong is een hele lichte plaats, een plekje waar de donkere kant weinig 

invloed uit kan oefenen, zo lang je in deze heilige plaats aanwezig bent. Deze plek is daardoor uitermate geschikt 

voor genezingsprocessen, juist omdat je in zo’n fase heel kwetsbaar bent. Er is een beschut plekje nodig vóórdat je 

hele diepe wonden kunt genezen. De Oorsprong is daarom de meest geschikte plaats om te werken aan hele diepe 

wonden. Hier op Aarde is daar over het algemeen maar betrekkelijk weinig ruimte voor.  

Wanneer je afdaalt vanuit de Oorsprong naar de Aarde, krijg je te maken met het menszijn. In de 

Oorsprong heb je niet te maken met mannelijk en vrouwelijk zoals wij dit kennen. Pas wanneer je 

de Oorsprong verlaat, onderweg naar de Aarde, krijg je een mannelijk of vrouwelijk “kostuum”.  

Wanneer je de Oorsprong verlaat, is dat voor iedereen een buitengewoon onaangename ervaring. 

Je verlaat dan een veilige plaats en je bent je heel goed bewust van de gevaren waar je naar toe gaat. 

Je hebt vanuit de Oorsprong een goed zicht op de Aarde en de moeilijkheden waarin de mensen 

die daar in incarnatie zijn, terecht zijn gekomen.  

Je gaat daar naartoe om te helpen, niet omdat het zo leuk zou zijn om daar te zijn. De 

omstandigheden op Aarde zijn verschrikkelijk, beschouwd vanuit de Oorsprong, maar er zijn 

allerlei zwaar karmische redenen waarom dit toch zo is gelopen.  

Wanneer je jouw veilige plaats in de Oorsprong verlaat en afdaalt naar beneden, dan is dat voor 

iedereen, mensen en goden, een grote opoffering. Gewoonlijk worden mensen en goden 

aangewezen om naar de Aarde te gaan, vanwege hun eigen karmische verplichtingen, maar af en 

toe komen er mensen en goden naar beneden vanuit een volkomen vrije keuze.  

Ook in onze generatie zijn er enkelingen die hier vanuit een volkomen vrije wil aanwezig zijn, 

omdat ze daar in de Oorsprong ooit voor hebben gekozen.  

Wanneer je afdaalt vanuit de Oorsprong naar de Aarde, dan weet je van tevoren dat je wordt 

opgenomen in een soort van gevangenis, waar de lichtwerkers van nu zich weer in toenemende 

mate van bewust worden. De naam die de lichtwerkers aan deze gevangenis hebben gegeven is de 

matrix.  

De matrix is de onzichtbare gevangenis die zorgvuldig is ontworpen door de heer der wereld en 

zijn helpers, de meesters van de Witte Broederschap. Zij staan bovenaan in de 

superioriteitspiramide, die zorgvuldig door henzelf is opgebouwd in de loop van vele miljoenen 

jaren.  

De incarnatiereeks zoals we die nu kennen, is niet begonnen op onze Aarde. De theosofen leren 

ons dat we ooit op de Maan in incarnatie zijn geweest, ook al is dit nog niet bevestigd door onze 

wetenschappers. Toch is het waarschijnlijk dat in de vóór ons liggende periode, door de wetenschap 

wordt “ontdekt”, (bevestigd), dat er ooit menselijke bewoning op de Maan mogelijk is geweest en 

ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze vaststelling is belangrijk voor een breder perspectief 

op het menszijn. Het is belangrijk voor het mensbeeld en het wereldbeeld dat je hebt ontwikkeld. 

Dit is één van de redenen dat degenen die nu de leiding hebben over ons evolutieproces, proberen 

deze “ontdekking” te stimuleren.  

Door het snelle smelten van het ijs op de polen, kunnen ook dáár buitengewoon belangrijke 

ontdekkingen worden gedaan, in verband met overblijfselen van menselijke aanwezigheid, die van 

grote invloed kunnen zijn op ons collectieve mensbeeld en wereldbeeld.  
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We leven in een periode van onthullingen en het vinden van restanten van menselijke bewoning in 

tot nog toe bevroren gebieden hoort daar ook bij. Ook dit is van invloed op onze spirituele 

ontwikkeling.  

Wanneer je afdaalt uit de Oorsprong, ben je je er volkomen van bewust, dat je toegaat naar een 

hele gevaarlijke plaats. Er is overal misleiding, afleiding en verleiding, en je kunt hier akelige 

ervaringen opdoen, waar je in veel gevallen niets tegen kunt doen en misschien ook volstrekt niet 

verantwoordelijk voor bent.  

 

Vanuit de Oorsprong gezien,  

is onze Aarde een plaats des onheils,  

waar je toch af en toe moet zijn  

vanwege je eigen karmische verleden. 

 

De Aarde is een plaats waar de donkere kant heel veel invloed heeft. De lichtbrengers zijn gekomen 

om een tegenwicht te bieden aan alle duisternis die op Aarde aanwezig is. Maar veel lichtwerkers 

zijn in de afgelopen duizenden jaren steeds meer verweven geraakt met de matrix, de gevangenis 

waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen.  

De lichtwerkers zijn gekomen om de Waarheid te brengen maar velen zijn inmiddels zó verduisterd 

in hun visie, dat ze deze nobele taak niet meer op zich kunnen nemen en eerst zelf zouden moeten 

proberen hun eigen visie in overeenstemming te brengen met hun innerlijke weten, iets wat jaren 

intensief werken vraagt, in alle stilte, en vaak het beste in enige afzondering van anderen, om te 

voorkomen dat jouw eigen visie steeds opnieuw wordt ingekleurd door wat anderen ergens van 

vinden.  

Veel lichtwerkers verspreiden in onze periode onwaarheden, en weten dit eigenlijk heel goed, 

wanneer ze eerlijk zouden zijn tegenover zichzelf en tegenover anderen, maar het is nog 

betrekkelijk zeldzaam om in deze periode een lichtwerker te ontmoeten die werkelijk bereid is om 

heel eerlijk te zijn. De meesten houden bij alles wat ze zeggen zorgvuldig rekening met wat anderen 

daarvan zouden kunnen vinden. Ze handelen daardoor voortdurend tegen beter weten in, en weten 

dit eigenlijk ook heel goed van zichzelf.  

Wanneer je bij wil dragen aan de ontwikkeling van de groep lichtwerkers, dan zou je anderen 

aanspreken op hun gedrag wanneer daar aanleiding toe is, maar de meeste lichtwerkers doen dit 

NIET, vanuit een vals gevoel van “solidariteit”. Eigenlijk bedoelen veel lichtwerkers daarmee dat 

ze hopen dat anderen mild over hen zullen zijn, wanneer zij ook mild over anderen zijn. Het zou 

immers slecht voor hun “toko” zijn, als er veel tegenreacties zouden komen op wat ze posten op 

de social media. Door anderen maar niet te veel te vertellen wat ze eigenlijk van hen vinden (als ze 

heel eerlijk zouden zijn), hopen ze dat die anderen dan ook maar niet al te veel kritische reacties 

laten horen wanneer ze zelf iets plaatsen op de social media.  

Deze slappe houding, waarin het vooral gaat om de eigen status en de eigen positie in het spirituele 

wereldje, draagt niet bij aan verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Het is een lafhartige 

houding, waarbij het eigenbelang voorop staat en het blijkbaar geaccepteerd wordt dat anderen 

voortdurend worden misleid, hoewel men dit eigenlijk best wel weet. Door veel lichtwerkers wordt 

alles ondergeschikt gemaakt aan het eigen belang, wanneer je goed kijkt naar wat er eigenlijk 

gebeurt.  
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Natuurlijk wordt alles zorgvuldig gecamoufleerd onder goed klinkende motieven, maar wanneer je 

meer in de diepte kijkt wat iemand zegt en schrijft, dan kunnen de mensen die hun innerlijke weten 

volgen vaak heel goed opvangen vanuit welke motieven de lichtwerkers dingen plaatsen op de 

social media.  

Vaak gaat het vooral om henzelf, om HUN reputatie, om HUN status op de spirituele ladder en 

HUN “toko”. Er is nog weinig besef bij de lichtwerkers dat het gaat om het werk dat de groep als 

geheel op zich zou kunnen nemen in onze generatie. De meesten zijn nog volkomen “ik-gericht”, 

zonder dit goed te beseffen, juist omdat ze niet de weg van Zelfkennis volgen en hun eigen 

spirituele huiswerk NIET op zich willen nemen. In plaats daarvan willen veel lichtwerkers zich 

vooral bezighouden met het “redden” van anderen, zonder dat ze hun eigen huiswerk voldoende 

op zich hebben genomen en zonder dat ze een heldere visie hebben ontwikkeld.  

Veel lichtwerkers denderen door op de verkeerde weg, zonder goed te beseffen dat er inmiddels 

een nieuw tijdperk is begonnen, waarin eerlijk zijn voorop zou moeten staan, als een tegenwicht 

tegen al die mensen die voortdurend doen alsof.  

 

Voor alle lichtwerkers die doordenderen op de verkeerde weg  

van voortdurend handelen tegen beter weten in,  

is het een eerstvolgende stap de goede kant op, 

om volkomen vast te lopen  

op de weg die ze hebben gekozen. 

 

Veel lichtwerkers zullen daarom in de komende periode steeds meer gaan merken dat ze volkomen 

vast gaan lopen op de weg die ze hebben gekozen. Hun omstandigheden zullen het hen mogelijk 

maken in te zien, dat ze niet op de manier verder kunnen gaan die ze nu hebben gekozen.  

Voor veel mensen betekent dit tegelijkertijd dat ze teruggaan naar oudere perioden waarin ze de 

verkeerde afslag hebben genomen. Met andere woorden wanneer je nu vast gaat lopen op de 

verkeerde weg, dan is dat gewoonlijk een herhaling van eerdere situaties in voorgaande levens, 

waarin je ook de verkeerde weg hebt gevolgd, tegen beter weten in, maar waarin je dit om wat voor 

reden dan ook, toch zo hebt gedaan.  

Wanneer je vanuit het doordenderen op de verkeerde weg, steeds meer vast gaat lopen, dan komt 

er voor de meesten vanzelf een periode waarin ze genoodzaakt worden om stil te staan. Juist dit 

stilstaan is buitengewoon leerzaam, met name wanneer je lange tijd bent doorgegaan op de 

verkeerde weg, terwijl je dit diep in jouw hart, eigenlijk allang wel wist.  

 

Veel lichtwerkers zullen in de komende periode tot stilstand komen, 

op de weg die ze tegen beter weten in, 

al langere tijd volgen, 

terwijl ze hun innerlijke weten krampachtig probeerden te overschreeuwen. 

 

Door bewust allerlei onwaarheden te helpen verspreiden, tegen beter weten in, werk je mee aan het 

in stand houden van de matrix. Je verkoopt jezelf dan aan de donkere kant, en werkt met hen mee, 

terwijl men zich hier in de diepte van het hart vaak heel goed van bewust is, als men eerlijk in de 

spiegel zou willen kijken. Maar vaak wegen de eigen belangen dan zwaarder dan het willen bijdragen 

aan de ontwikkeling van de groep als geheel, de groep lichtwerkers die vanuit de Oorsprong naar 

de Aarde is gekomen om de mensheid te helpen met haar spirituele ontwikkeling.  
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De lichtwerkers zijn nu eigenlijk zelf degenen die in moeilijkheden zijn geraakt en steeds meer 

verweven zijn geraakt met de matrix, de gevangenis waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen. 

 

De gevaren van een missie naar de mensheid op Aarde zijn groot, 

en wanneer je in de Oorsprong bent, 

ben je je hier volkomen van bewust. 

Het is daarom vreemd dat veel lichtwerkers de Aarde willen zien 

als een plaats waar veel “licht en liefde” zou zijn. 

In praktijk betekent dit dat de mensen die de Aarde willen zien 

als een plaats waar veel “licht en liefde” zou zijn, 

volkomen verweven zijn geraakt met de matrix. 

 

De donkere kant wil de mensheid graag voorspiegelen dat het op Aarde een fijn plekje is om te 

zijn, waar iedereen gelukkig kan zijn of kan worden. Het feit dat het overgrote deel van de 

Nederlanders in periodiek onderzoek aangeeft eigenlijk best gelukkig te zijn in ons land, maakt 

duidelijk hoever de donkere kant is gekomen met het aanleren van hun visie.  

Dit ervaringsfeit maakt ook duidelijker dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders 

volkomen gevangen is geraakt in de matrix.  

De lichtwerkers die gekomen zijn om de anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling, zijn 

voor een groot deel zelf volkomen verstrikt geraakt in de matrix, en beschouwen onze samenleving, 

net als de grote meerderheid van de bevolking, als een fijn plekje, waar veel “licht en liefde” zou 

zijn.  

De lichtwerkers zijn niets anders dan de drie groepen vertegenwoordigers van de hogere goden 

Vissen, Tweelingen en Leeuw. Deze vertegenwoordigers, deze helpers van de hogere goden, zijn 

in de loop van de geschiedenis zodanig in moeilijkheden gekomen, dat ze nu in de verste verte niet 

goed zijn voorbereid om hun nobele taak op zich te kunnen nemen om anderen te kunnen 

begeleiden bij hun spirituele ontwikkeling.  

De lichtwerkers zijn zich over het algemeen niet goed bewust van hun eigen onvermogen om nu 

al het werk op zich te kunnen nemen waar ze eigenlijk voor gekomen zijn.  

 

Wanneer een lichtwerker het eigen innerlijke weten NIET wil volgen  

en het eigen huiswerk NIET op zich wil nemen,  

dan KAN het hogere Zelf zich hier niet aan verbinden. 

 

Pas wanneer een lichtwerker dan uiteindelijk helemaal vast gaat lopen op deze heilloze weg, kan 

het hogere Zelf beter aansluiting maken met de mens in incarnatie.  

Dit is één van de redenen dat sommige hogere Zelven met smart wachten op de periode dat de 

lichtwerker in incarnatie die ze proberen te begeleiden, er uiteindelijk helemaal in vast gaat lopen, 

want pas DAN staan de lichtwerkers meer open voor de instroom vanuit hun hogere Zelf, zo is in 

de lange loop van de geschiedenis vaak gebleken. Pas wanneer het ego er volkomen in vast is 

gelopen, is er meer ruimte gekomen voor de instroom vanuit het hogere Zelf.  
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Wanneer je werkelijk mee zou willen helpen aan het afbreken van de matrix, dan zou je kunnen 

beginnen met volkomen eerlijk proberen te zijn tegenover jezelf en tegenover anderen. Zolang je 

niet eerlijk wil zijn, belemmer je jouw eigen spirituele ontwikkeling en ook de ontwikkeling van 

anderen. Naarmate je je hier meer van bewust bent, wordt jouw verantwoordelijkheid groter om 

hier iets aan te doen.  

 

Zolang je niet eerlijk bent tegenover jezelf,  

zal er ook geen Genegenheid zijn,  

want Waarheid en Genegenheid lopen hand in hand. 

 

Wanneer je beseft dat de meerderheid van de lichtwerkers in deze periode nog steeds niet eerlijk is 

tegenover zichzelf en tegenover anderen, en het eigen huiswerk NIET op zich wil nemen, zal het 

voor de mensen die hun innerlijke weten volgen volkomen duidelijk zijn dat er weinig valt te 

verwachten van het beschikbaar zijn van kanalen voor Genegenheid, de heilzame energie die de 

lichtwerkers en de anderen nu zo nodig hebben voor het leren van hun lessen. 

  

Zolang de lichtwerkers niet eerlijk zijn, 

KUNNEN ze ook geen kanalen zijn voor Genegenheid. 

 

Er is voor de meeste lichtwerkers nog een lange weg te gaan, vóórdat ze bereid zullen zijn om deze 

Waarheid onder ogen te zien. Veel lichtwerkers zijn zodanig verstrikt geraakt in 

superioriteitsgevoelens, dat ze daardoor niet meer zien wat ze eigenlijk aan het doen zijn.  

Andere lichtwerkers zien dit vaak wel maar durven het vaak niet aan om hier iets over te zeggen, 

bang dat hun eigen belangen daardoor worden geschaad, of zodanig onzeker geworden door het 

geschreeuw van de vele misleidende lichtwerkers, dat ze zich (nog) niet sterk genoeg voelen om 

tegen deze stroom in te gaan.  

De groep helpt elkaar niet echt verder op deze manier, waardoor de ontwikkeling van de groep 

veel trager gaat dan wanneer er meer eerlijkheid en meer moed zou zijn in de groep. Er zijn slechts 

enkelingen die het op zich nemen om eerlijk te vertellen wat zij zien, zodat anderen daar hun 

voordeel mee kunnen doen. Deze enkelingen die eerlijk vertellen wat zij tegenkomen, lopen 

voortdurend het risico om “afgeschoten” te worden door de anderen van de groep, die zich 

“aangevallen” voelen en die vooral hun eigen “toko” willen beschermen.  

Dit is de manier waarop de groep nu omgaat met de eigen mensen. De groep is daardoor nog 

volstrekt niet voorbereid om nieuwe en betere normen en waarden op gang te brengen in onze 

samenleving als geheel. De lichtwerkers zouden voorop moeten lopen met een goed gevoel voor 

eerlijkheid en het volkomen ondergeschikt maken van de eigen belangen, maar in praktijk is dit 

volstrekt niet het geval.  

Bij veruit de meeste spirituele ondernemers gaat het in eerste instantie toch vooral om de eigen 

“onderneming”, waar men blijkbaar heel veel voor over heeft, terwijl ze in de diepte van hun hart 

meestal heel goed weten dat ze beter niet op deze manier in het leven zouden kunnen staan, maar 

hun ego drijft hen naar uiterste grenzen, tot het punt dat velen in de komende periode steeds meer 

vast gaan lopen, waarbij hun hogere Zelf dit al lang had zien aankomen en vaak heeft gewaarschuwd 

dat de verkeerde weg werd gevolgd.  

Bij veel lichtbrengers is het afwijzen van de instroom van hun hogere Zelf, ten gunste van hun ego, 

het punt waarop zij ooit in vorige levens de verkeerde afslag hebben genomen.  



102 

Dit is daardoor een punt waarop ze in deze periode opnieuw terecht komen, zodat ze hier opnieuw 

naar kunnen kijken en eventueel een andere en betere keuze zouden kunnen maken, voor zover 

een lichtwerker dat zou willen.  

De matrix is opgebouwd rond heel veel dingen die niet waar zijn. Door eerlijk te zijn en te weigeren 

nog langer door te gaan met dingen die niet waar zijn, kun je meehelpen de matrix af te breken.  

Als je bijvoorbeeld weet dat Sinterklaas niet echt is, niet de Waarheid is, dan zou je er beter voor 

kunnen kiezen om hier niet langer aan mee te doen.  

Wanneer je eerlijk wil zijn tegenover je kind en een vertrouwensverbinding met je kind wil 

opbouwen, dan zou je er goed aan doen jouw kind niet eerst vóór te liegen over Sinterklaas, en later 

proberen uit te leggen waarom je dat zo hebt gedaan.  

Zodra een kind in de gaten krijgt (leert), dat volwassenen nu eenmaal altijd zo doen en heel vaak 

niet eerlijk zijn, dan is daarmee de toon gezet. Een kind weet dan uit eigen ervaring dat volwassenen 

vaak niet eerlijk zijn, en dat ook de eigen ouders niet altijd betrouwbaar zijn. Dat versterkt gevoelens 

van onveilig zijn. Deze vergiftigde cultuur, is verwoestend voor alle spirituele ontwikkeling. Het is 

een enorme rem op de doorstroom van Genegenheid.  

Wanneer je andere lichtwerkers ziet die klinkklare onzin vertellen, dan is het van belang om daar 

iets van te vinden en misschien zelfs iets van te zeggen, wanneer je het gevoel hebt dat dit kans van 

slagen heeft. Het is in zo’n situatie van belang om niet weg te kijken maar de eigen 

verantwoordelijkheid op je te nemen en het eigen innerlijke weten te volgen, waardoor je samen 

met jouw hogere Zelf, als een team, kunt reageren op wat je op jouw weg tegenkomt. 

  

Volkomen eerlijk zijn, 

is een doeltreffende manier om de matrix af te breken. 

 

Als je in jezelf voelt dat verjaardagen je niets meer zeggen, dan is het van belang daarop te reageren 

en daar steeds minder aan mee te doen. Dat is eerlijk zijn in de praktijk van het gewone dagelijkse 

leven.  

Wanneer je in jezelf voelt dat je niets meer “hebt” met de christelijke “feestdagen”, dan is het van 

belang om daar dan uiting aan te geven in het gewone dagelijkse leven en daar steeds minder nog 

aan mee te doen. De christelijke “feestdagen” zijn onderdeel van de matrix, net als verjaardagen en 

Sinterklaas.  

Wanneer je in jezelf voelt dat het uitbundig vieren van de jaarwisseling niet goed meer bij jou past, 

dan is het van belang dat af te bouwen en daar steeds minder aan mee te doen. Het “vieren” van 

de jaarwisseling zoals dit nu gebruikelijk is in ons land, is onderdeel van de matrix.  

Zo zou je allerlei “normale” onderdelen van onze samenleving opnieuw kunnen bekijken, in hechte 

wisselwerking met jouw hogere Zelf, en je keuzes hierin kunnen bijstellen wanneer je voelt dat dit 

meer in overeenstemming is met jouw eigen innerlijke weten.  

Een “normaal” onderdeel van onze samenleving is in onze periode ook geslachtsgemeenschap, 

aangemoedigd door de wetenschap, die dit als “goed en gezond” bestempelt, maar daarin volkomen 

voorbijgaat aan de motieven van lust en opwinding, waar vanuit esoterisch perspectief weinig goeds 

uit voort kan komen.  
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Wanneer je handelt vanuit slechte motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, zullen 

de gevolgen voor jezelf en anderen vaak schadelijk zijn.  

Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, KAN alleen maar worden beleefd vanuit slechte motieven 

omdat een erectie zonder lust en opwinding niet mogelijk is. Een erectie is NIET het gevolg van 

Genegenheid maar het gevolg van lust, hoe mooi dit vaak ook is gecamoufleerd.  

Wanneer je steeds beter gaat herkennen dat de mensheid massaal is gehypnotiseerd om toch deze 

weg van veelvuldige geslachtsgemeenschap te gaan volgen (Gaat heen en vermenigvuldigt u), zou 

je er goed aan doen om je hiervan los te maken en hier steeds minder aan mee te doen, totdat je 

voor jezelf hebt vastgesteld dat je dit met een gerust hart helemaal kunt loslaten.  

Pas wanneer je dit helemaal hebt losgelaten, kun je beter herkennen welke betovering er al die tijd 

gaande is geweest, waardoor je misschien zelfs lang hebt gedacht dat je niet zonder 

geslachtsgemeenschap zou kunnen. Dergelijke venijnige gedachten over afhankelijkheid van 

seksualiteit, waar vooral mannen heel vatbaar voor zijn, zijn een direct gevolg van de inprenting 

door de donkere kant. Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, is onderdeel van de matrix. Het houdt 

onze gevangenis in stand en belemmert het volgen van ons innerlijke weten.  

 

De donkere kant houdt mensen door middel van seksualiteit vast in de matrix. 

Zolang je gevangen bent in deze gevangenis, 

KUN je geen goed kanaal zijn voor Genegenheid. 

 

De donkere kant leert mensen aan dat de donkere kant een illusie is en niet bestaat. De donkere 

kant leert mensen aan dat wanneer iemand toch praat over het bestaan van de donkere kant, dit een 

signaal is dat iemand innerlijk niet zuiver is en dit projecteert in de buitenwereld als de donkere 

kant. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat de donkere kant niet zou bestaan en dat degenen die dit 

wel menen te zien, zelf niet zo zuiver zijn.  

Dit is een hele venijnige manier om mensen te misleiden en een wereldbeeld op te dringen waarin 

de donkere kant niet meer bestaat.  

Veel lichtwerkers gaan nog steeds mee met deze gedachten, die zorgvuldig door de donkere kant 

worden ingeprent. Veel lichtwerkers zijn zó bang voor de donkere kant geworden, dat ze er de 

voorkeur aan geven om die hele donkere kant maar liever helemaal te ontkennen, in de hoop dat 

als je er maar geen aandacht aan geeft, het jou niet opzoekt en het vanzelf weggaat en ophoudt, 

maar dat is een illusie. Het is een wensgedachte, tegen beter weten in. Het is een vorm van 

ontkenning en de houding van een struisvogel. Op die manier kun je het probleem van de donkere 

kant niet oplossen, want een probleem dat is het! 

  

Zolang je de donkere kant probeert te ontkennen, 

kun je je hier niet van losmaken. 

 

In praktijk betekent dit dat zolang je de donkere kant blijft ontkennen, je nog helemaal vast zit in 

de matrix.  

In onze generatie worden de verloren Zielen, degenen die bewust en gedurende langere tijd hebben 

gekozen voor de donkere kant, overgebracht naar die donkere kant. Dit proces van overdracht van 

verloren Zielen naar de donkere kant, is in de komende periode volop gaande en is pas in 2026 

afgerond.  
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In 2026 zijn alle verloren Zielen, 

overgebracht naar de donkere kant. 

 

Tot die tijd zullen er allerlei confrontaties zijn tussen de lichtwerkers in incarnatie en deze verloren 

Zielen, die nu overgebracht worden naar de donkere kant.  

Dit betekent dat de lichtwerkers in de komende periode af en toe akelige ervaringen in de nachten 

mee zullen maken, waarin ze in een direct gevecht terecht zullen komen met sommige verloren 

Zielen. Dit zijn altijd contacten die er vanuit voorgaande levens ook zijn geweest. 

  

De lichtwerkers zullen in de komende periode  

uit eigen ervaring de donkere kant kunnen vaststellen,  

in de uren van slaap van het stoffelijke lichaam. 

Voor sommigen zijn deze confrontaties er al langere tijd.  

 

Dit betekent dat je dan in aanraking kunt zijn met één of meer van de meesters, de leden van de 

“heilige geest” zoals ze in de Bijbel worden genoemd. Gewoonlijk zijn dit de Zielen van de 

meesters, maar in sommige gevallen kunnen dit ook de meesters in incarnatie zijn, die via 

uittredingen andere mensen kunnen opzoeken.  

Door de hele concrete ervaringen van de lichtwerkers met de meesters, de verloren Zielen, wordt 

het bestaan van de donkere kant beter zichtbaar gemaakt voor de lichtwerkers in incarnatie. Deze 

ervaringen hebben dus een opvoedkundig doel, dit helpt mee om jouw eigen wereldbeeld aan te 

passen aan jouw eigen ervaringen en jouw eigen innerlijke weten.  

In praktijk zijn dit verschrikkelijke ervaringen. Een verloren Ziel, een Ziel van één van de meesters, 

is vele malen sterker dan jij. Dit betekent dat je zo goed als weerloos bent tegenover deze contacten.  

De meesters hebben veel kennis van de donkere kant en kunnen vanuit die kennis allerlei krachten 

aanroepen om jou het leven moeilijk te maken. De kennis die sommige mensen in incarnatie 

hebben over rituelen en het aanroepen van krachten, is afkomstig van de meesters van de Witte 

Broederschap, die deze kennis graag delen met mensen die hun kant hebben gekozen, om wat voor 

reden dan ook.  

Wanneer je een directe confrontatie meemaakt met zo’n verloren Ziel, zo’n meester, is er weinig 

meer wat nog kan helpen. In praktijk onderga je zo’n gevecht, zonder dat je dit zou kunnen winnen. 

De mensen in incarnatie zijn hier eenvoudig bij lange na niet sterk genoeg voor en zelfs jouw eigen 

hogere Zelf kan je hier niet mee helpen, want ook die is niet sterk genoeg om een verloren Ziel bij 

jou vandaan te houden.  

Alleen de goden kunnen deze bescherming bieden, en naarmate zij verder zijn gevorderd op hun 

weg kunnen zij deze bescherming beter bieden.  

De goden die het goede pad volgen, het pad van het innerlijke weten, zullen proberen mensen in 

incarnatie te beschermen binnen het karma dat wordt uitgewerkt in deze periode. Soms kunnen 

mensen vrijer komen te staan van dergelijke verkeerde krachten door hiermee te worden 

geconfronteerd. In dat geval is zo’n gevecht onderdeel van de prijs die je moet betalen om hiervan 

los te komen. In zo’n situatie zullen de goden zo’n gevecht dóór laten gaan binnen de afspraken 

die hierover eerder al zijn gemaakt.  
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Door zo’n gevecht leer je de donkere kant veel beter kennen en wordt het veel concreter. Ná zo’n 

ervaring, weet je zeker dat de donkere kant bestaat en zul je die niet meer ontkennen. Door zo’n 

gevecht, heb je je misschien weer een klein stukje kunnen bevrijden, juist door te proberen je hier 

zo goed mogelijk in staande te houden.  

Wat dan misschien nog het meeste kan helpen is de oefening voor hooggevoeligen, die ik eerder 

heb gegeven en die in mijn boeken is te vinden. Deze oefening kan helpen om ná zo’n gevecht 

jouw eigen energieveld weer zo goed mogelijk te vullen met jouw eigen energie.  

De verloren Zielen worden ondertussen steeds verder naar de donkere kant gedreven en kunnen 

juist daardoor steeds minder invloed uitoefenen in de loop van de tijd, hoe vreemd dit misschien 

in eerste instantie ook klinkt. Ze worden geleidelijk uit ons klaslokaal verdreven in de loop van de 

komende twee jaar. Daarna kunnen ze veel minder doen dan nu.  

Sommige lichtwerkers ervaren grote negativiteit bij oudere mensen die eigenlijk al helemaal aan het 

einde van hun leven zijn en op het eerste gezicht heel zwak schijnen te zijn. Maar hoewel zo’n mens 

in incarnatie lichamelijk heel zwak kan zijn, kan diens hogere Zelf, die misschien gekozen heeft 

voor de donkere kant, soms nog heel veel invloed uitoefenen. Daardoor kan een mens in incarnatie 

die verbonden is aan een verloren Ziel, toch nog steeds heel schadelijk en heel vernietigend zijn, 

zelfs als de mens in incarnatie oud en zwak is.  

Op dezelfde manier kunnen ook kinderen die te maken hebben met de donkere kant of die 

misschien zelf verbonden zijn aan een verloren Ziel, buitengewoon schadelijk en vernietigend zijn 

voor zichzelf en anderen.  

De lichtwerkers leren de meest belangrijke lessen in de praktijk van het gewone dagelijkse leven en 

de ervaringen met de donkere kant zijn daar een uitermate waardevol onderdeel van. Toekomstige 

generaties lichtwerkers hebben niet meer deze unieke mogelijkheden zoals wij die nu nog hebben.  

Veruit de meeste lichtwerkers zullen de komende periode als zwaar gaan ervaren, maar naarmate 

iemand beter begrijpt wat er gebeurt, zullen veel situaties als draaglijk worden beschouwd in het 

perspectief van de losmakingsprocessen van de donkere kant, die hierdoor in een veel hoger tempo 

vorderen, waardoor er een steeds betere visie ontstaat in een hele korte periode.  

Het zal voor de meeste lichtwerkers moeilijk zijn om staande te blijven en in contact te blijven met 

jouw eigen innerlijke weten in de diepte van het hartcentrum. Toch is het wel mogelijk om innerlijke 

Vrede te voelen, Shalom, waarmee ik niet bedoel dat iemand zichzelf aanpraat dat alles goed is 

zoals het is, maar waarmee ik bedoel dat iemand dit ook echt zo VOELT in de diepte van het hart, 

zonder te willen verklaren en zonder te willen redeneren waarom het dan goed zou zijn.  

Innerlijke Vrede is een GEVOEL, in tegenstelling tot de mensen die vanuit hun hoofd tegen 

zichzelf zeggen dat alles goed is zoals het is.  

 

Mensen die zichzelf aanpraten dat alles goed is zoals het is, 

zijn gevangen in de matrix. 

Mensen die innerlijke Vrede, Shalom, VOELEN in hun hart, 

staan los van de matrix. 

 

Voor buitenstaanders lijkt dit verschil misschien maar heel klein maar aan de binnenkant, in de 

binnenwereld, is dit verschil enorm. Het zijn elkaars tegenpolen.  
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Over de periode van tweeduizend jaar geleden is onder andere bekend dat er destijds veel 

huichelaars waren. Merkwaardig genoeg hoor je daar nu bijna nooit meer iemand over, terwijl 

ditzelfde huichelachtige gedrag aan de orde van de dag is, met name binnen de wereldjes van de 

lichtwerkers. Blijkbaar is dit zo’n beladen woord geworden, dat niemand het meer aandurft om dit 

openlijk te gebruiken, hoewel het van toepassing is op veel lichtwerkers in onze generatie.  

Het gaat in onze generatie om het je zo veel mogelijk losmaken van de donkere kant. Een eerste 

stap hierin is alvast het onder ogen zien van het BESTAAN van die donkere kant, hoe 

afschrikwekkend dit ook is.  

Wanneer je eerlijk onder ogen probeert te zien DAT die donkere kant daadwerkelijk bestaat, dan 

is een volgende stap het beter proberen te herkennen van de invloed van die donkere kant en de 

mogelijkheden die deze groep heeft om mensen te beïnvloeden. Ook dit is afschrikwekkend om 

onder ogen te zien maar het helpt niet om weg te kijken en te blijven ontkennen.  

De donkere kant kan jou dingen laten doen en laten zeggen die je niet wil en die je niet van plan 

was maar die dan toch gebeuren, zo op het eerste gezicht onder jouw verantwoordelijkheid.  

Zoals jij samen met jouw hogere Zelf hele mooie dingen in werking kunt zetten, zo kan de donkere 

kant samen met jou hele akelige dingen in werking zetten.  

Zoals veel lichtwerkers niet goed in de gaten hebben wanneer hun hogere Zelf met hen 

samenwerkt, waardoor ze als team hele mooie dingen kunnen doen, zo hebben diezelfde 

lichtwerkers vaak ook niet in de gaten wanneer er aanwezigheid en inmenging is vanuit de donkere 

kant, waardoor allerlei hele verkeerde dingen in werking worden gezet.  

Naarmate iemand het drukker heeft of de druk in een specifieke situatie groter wordt, is het steeds 

moeilijker om nog goed te herkennen wat er gebeurt.  

Wanneer je onder inprenting van de donkere kant schadelijke dingen in werking zet maar dit niet 

goed herkent, dan kan de donkere kant claimen dat je dit zelf had kunnen doen, en jou daardoor 

toch verantwoordelijk stellen, ook al had je dit zelf misschien nooit gedaan. Deze manier van doen 

wordt “de negatieve optie” genoemd.  

 

“De negatieve optie” 

is een situatie waarin je onder inprenting van de donkere kant 

dingen doet of zegt of nalaat, 

die je zelf anders zou hebben gedaan 

maar die dan toch zo lopen als de donkere kant dit wil, 

zonder dat je hier een vrije keuze in hebt. 

 

Wanneer je de weg van Zelfkennis volgt en aan het eind van iedere dag een avondoverzicht doet, 

waarin je nagaat hoe je die dag hebt gereageerd bij belangrijke gebeurtenissen, dan zou zo’n situatie 

je opvallen. Je zou dan tot de conclusie komen dat er iets is gebeurd wat je niet wilde maar wat 

blijkbaar toch zo is gelopen en waar je vanuit het standpunt van anderen beschouwd wel 

verantwoordelijk voor bent.  

Je zou er dan alsnog voor kunnen kiezen om hierop te reageren zoals je dat eigenlijk zelf graag had 

willen doen.  
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Maar de mensen die deze weg niet volgen, zullen hier gemakkelijk aan voorbijgaan en dit voor 

zichzelf ontkennen of misschien een verklaring geven waarom dit zo is gelopen, tegen beter weten 

in.  

Het is heel bedreigend om onder ogen te zien dat jij zelf dingen zou kunnen doen of kunnen zeggen 

of kunnen nalaten, die eigenlijk het initiatief zijn van iemand anders zoals bijvoorbeeld een 

auralifter.  

Nog akeliger wordt het als je onder ogen ziet dat veel lichtwerkers juist deze auralifters, deze 

vermommingen van de donkere kant, hartelijk verwelkomen in hun energieveld. Alle lichtwerkers 

die meer aandacht willen schenken aan hun “innerlijke kind” schenken daardoor al deze aandacht 

aan de donkere kant, die zich op zo’n manier vermomt dat zo’n masker aanvaardbaar is voor degene 

die wordt opgezocht. 

Maar er bestaat niet zoiets als een “innerlijk kind”, dat is een illusie. Er kan wel een volwassene zijn 

die een moeilijke jeugd heeft meegemaakt, maar dat is iets heel anders. Door een deel van een mens 

af te splitsen en dit bestaansrecht te geven, creëer je ruimte voor een auralifter, en daarmee voor 

de donkere kant, nota bene in jouw eigen energieveld. Na verloop van tijd maak je hiermee de 

donkere kant onderdeel van jouw eigen dagelijkse leven.  

Veel lichtwerkers zijn het als normaal gaan beschouwen dat ze zouden bestaan uit verschillende 

delen, die het vaak niet met elkaar eens zijn. In praktijk betekent dit dat er dan auralifters aanwezig 

zijn die bestaansrecht krijgen van de lichtwerker die ze huisvest.  

 

Een lichtwerker in incarnatie is één geheel,  

en bestaat NIET uit verschillende delen. 

Wanneer je meerdere delen ervaart in jezelf, 

dan heb je te maken met auralifters. 

 

Sommige lichtwerkers gaan nog verder deze heilloze weg in en willen proberen hun “innerlijke 

criticus” zodanig te benaderen dat die de draai naar het licht zou kunnen maken. Maar zoiets is een 

illusie, want de innerlijke criticus is het masker waarachter de donkere kant zich verschuilt, en die 

zal nooit ophouden met het bestoken van de lichtwerkers met afbrekende gedachten.  

 

Het knuffelen met de “innerlijke criticus” is een gevaarlijke weg, 

waarin je misschien zelfs de “redder” wil zijn 

van zo’n vertegenwoordiger van de donkere kant. 

Het is beter om dit te zien voor wat het is 

en hier zo veel mogelijk afstand van te nemen 

door deze invloed te negeren. 

 

Veel lichtwerkers willen zó graag de “redder” zijn van wat dan ook, dat ze hun innerlijke weten 

volkomen negeren en het streven van “redden” volgen, tegen beter weten in, en daardoor hun 

eigen situatie steeds moeilijker maken, omdat je daardoor in feite toestemming geeft aan wat er 

gaande is in jouw eigen energieveld. De donkere kant claimt dan dat je hier eigenlijk toestemming 

voor geeft, en zal daarom doorgaan met deze aansluiting.  

Wanneer je beter ziet wat er eigenlijk gebeurt, kun je je hier met kracht tegen verzetten, waardoor 

zo’n verbinding met zo’n innerlijke criticus langzaam losscheurt.  
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Dit is een akelig proces waarin het vaak het uiterste zal vragen om je staande te houden maar op 

die manier maak je duidelijk dat je dit niet wil, en kun je jezelf hier steeds beter van losmaken.  

Veel problematiek waarmee mensen nu naar de GGZ gaan, is een direct gevolg van auralifters en 

daarmee van de donkere kant. Maar zolang in de wereld van de GGZ de donkere kant geen 

onderdeel uitmaakt van het mensbeeld en van het wereldbeeld, zal deze hulpverlening weinig 

kunnen bijdragen om hiervan los te komen. Het ontbreekt hier eenvoudig aan de meest elementaire 

kennis.  

Wanneer jongeren nietsvermoedend drugs gebruiken, dan ontstaan er daardoor zwakke plekken in 

hun energieveld. Wanneer ze vaker gebruiken, dan wordt het probleem steeds groter en komen er 

steeds meer ingangen voor de donkere kant in zo’n verzwakt energieveld.  

Het gevolg hiervan is dat de donkere kant dan steeds meer grip krijgt op iemands leven door 

stemmen in het hoofd van de “gastheer of gastvrouw”. Met andere woorden door drugs te 

gebruiken vernietigt iemand de natuurlijke afweer tegen entiteiten. De natuurlijke bescherming 

wordt hiermee aangetast en uiteindelijk steeds meer afgebroken.  

Dit vertaalt zich in praktijk naar steeds meer invloed vanuit de donkere kant via stemmen in het 

hoofd, die iemand aansporen allerlei dingen te doen die schadelijk zijn voor de persoon zelf of 

voor anderen.  

Ditzelfde effect krijg je ook wanneer je doelbewust kiest voor “truffels”, glaasje draaien, pendelen, 

te veel alcohol gebruiken, etc. Je creëert dan ingangen voor de donkere kant, die daardoor steeds 

meer invloed uit kan oefenen op jouw leven en steeds meer mogelijkheden heeft om jou dingen te 

laten doen die je misschien niet wil maar die dan toch gebeuren.  

Er is grote behoefte aan juiste kennis op dit gebied en het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers 

hier eerlijk naar willen kijken en daarin hun eigen verantwoordelijkheid op zich zouden willen 

nemen, iets wat nu nog zeldzaam is.  

De lichtwerkers hebben onze samenleving nu nog niet zo veel te bieden en zouden er goed aan 

doen zich vooral te richten op hun eigen spirituele huiswerk, in plaats van zich voortdurend op te 

werpen als een “redder” van anderen. 

  

Het willen “redden” van anderen, 

kan vanuit sociaal standpunt gezien heel goed overkomen 

maar is naar buiten gericht,  

het is een activiteit van het ego.  

 

Juist daardoor raak je jezelf steeds verder kwijt. Je kunt dan steeds minder goed aanvoelen wat er 

nodig is in een situatie maar bent gefocust op het eindresultaat.  

De mensen die naar binnen gericht zijn doen eenvoudig wat er nodig is in de situatie waarin ze 

terecht zijn gekomen, ze laten los wat het eindresultaat zal zijn van hun handelen.  

Veel lichtwerkers zijn van mening dat het zogenaamde “systemisch werken” hen inzicht zou geven 

in de achterliggende oorzaken van allerlei dingen die ze menen waar te nemen, maar bij de 

grondbeginselen van dit systemisch werk, mist de aansluiting bij het innerlijke weten. Je zou je bij 

deze manier van werken af kunnen vragen waar al de “inzichten” vandaan komen die in de loop 

van zo’n sessie blijkbaar zomaar naar voren komen.  
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Wanneer je er als deelnemers vanuit gaat dat je gezamenlijk zult worden geleid naar de juiste 

inzichten vanuit de fijnstoffelijke wereld, dan begeef je je op hetzelfde terrein als de mensen die 

proberen door “glaasje draaien” kennis of inzichten te krijgen.  

Het is een illusie te verwachten dat je op deze manier bij dieperliggende inzichten zou kunnen 

komen.  

“Systemisch werk”, 

heeft overeenkomsten met “glaasje draaien” en pendelen. 

 

Het zou beter zijn om deze vormen van contact zoeken met de fijnstoffelijke werelden los te laten, 

je te richten op jouw eigen innerlijke weten en te leren samenwerken met jouw hogere Zelf.  

De basis van waaruit contact wordt gezocht met de fijnstoffelijke werelden via pendelen, glaasje 

draaien, truffels, etc. is volkomen onjuist, het is een ontkennen van het eigen innerlijke weten. Het 

is daarom beter dit achterwege te laten, hoe groot de verleidingen misschien ook zijn wanneer je in 

vorige levens deze weg eerder hebt gekozen. En ook hier geldt, wanneer je in vorige levens hier de 

verkeerde afslag hebt genomen, dan zul je in deze periode opnieuw op ditzelfde punt uitkomen, 

zodat je de hele situatie nog eens opnieuw kunt bekijken en eventueel andere keuzes kunt maken 

als jij dat echt zou willen.  

 

De uitweg uit de matrix kan worden gevonden  

door eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen,  

jouw eigen innerlijke weten te volgen,  

te leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf  

en geduldig jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen,  

dat in de diepte van jouw hart ligt te wachten  

totdat jij daar ruimte voor hebt gemaakt. 

 

Tegelijkertijd is het van belang de prijs te betalen om los te komen van de donkere kant. Voor de 

mensen in incarnatie is het veel moeilijker om staande te blijven dan voor ons hogere Zelf. De 

mensen die in incarnatie gaan, kunnen alleen al dáárdoor een deel van de prijs betalen die nodig is 

om steeds verder los te komen van de donkere kant.  

Vanuit de Oorsprong vertrekken de Ziel, het hogere Zelf, en degene die later in incarnatie gaat, als 

gelijkwaardige partners. De ene is over het algemeen niet beter dan de andere, ook al hebben veel 

mensen in incarnatie het beeld dat hun hogere Zelf veel verder is en alles veel beter kan overzien. 

  

In de Oorsprong,  

zijn degene die in incarnatie komt en diens hogere Zelf,  

gelijkwaardig! 

 

Tijdens het proces van indalen, de val in de stof, komt er een keuze wie van de twee in incarnatie 

zal gaan en wie op een hogere etage zal blijven. De Ziel, het hogere Zelf, blijft op een hogere etage 

en kan daardoor allerlei dingen veel beter overzien dan degenen die in incarnatie gaan.  

Stel dat de rollen waren omgedraaid en wij degenen zouden zijn die de rol van hoger Zelf zouden 

hebben gekregen, met ons hogere Zelf in incarnatie, dan zouden wij degenen zijn die alles veel beter 

zouden kunnen overzien.  
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Ons hogere Zelf is NIET veel verder in het evolutieproces dan wij, ze hebben slechts een andere 

rol en werken vanuit een andere positie, waardoor ze de dingen veel beter kunnen overzien dan de 

mensen in incarnatie.  

De mensen die in incarnatie gaan, offeren daardoor heel veel op. De wereld van de Zielen, de 

hogere Zelven, kent een veel betere energie dan de mensen in incarnatie ooit kunnen meemaken. 

Het gedurende vele duizenden jaren missen van deze fijne energie, die voor ons hogere Zelf heel 

gewoon is, is werkelijk een hele grote opoffering, waarvan de mensen in incarnatie zich volstrekt 

niet meer bewust zijn. 

Omgekeerd is het voor ons hogere Zelf geen pretje om zich met ons in verbinding te stellen. Voor 

ons hogere deel betekent dit een duik naar beneden, waar de energie een heel stuk minder 

aangenaam is dan op diens eigen gebied.   

De Zielen, de hogere Zelven, kunnen tijdens een incarnatiereeks veel doen voor de mensen in 

incarnatie maar door hun gerieflijker positie kunnen ze op die manier minder betalen aan de prijs 

die nodig is om verder los te komen van de donkere kant, terwijl hun verantwoordelijkheid groot 

is.  

Wanneer het hogere Zelf valt, is het voor de mens in incarnatie buitengewoon moeilijk om het 

innerlijke weten te blijven volgen. Met andere woorden wanneer het hogere Zelf valt voor de 

donkere kant, zal die gewoonlijk de mens in incarnatie meeslepen in diens val.  

Omgekeerd zal een hoger Zelf vaak veel minder worden aangetast door de (verkeerde) keuzes van 

een mens in incarnatie.  

 

Het risico voor een lichtwerker in incarnatie is veel groter dan voor diens hogere Zelf, 

maar juist door diens kwetsbare positie gedurende de gehele incarnatiereeks 

kan een mens in incarnatie een veel grotere prijs betalen.  

Daardoor komt iemand verder los van de donkere kant. 

Wanneer je veilig in de Oorsprong blijft, 

kom je niet verder los van de donkere kant.  

 

Nu de keuzes door de verloren Zielen en de gevallen goden nagenoeg bekend zijn en de periode 

waarin zij spijt konden betuigen nagenoeg is afgerond, kan de periode beginnen waarin de 

lichtwerkers kunnen gaan doen waarvoor ze gekomen zijn, namelijk het helpen met het afbreken 

van de matrix. Dit heeft meer kans van slagen wanneer je de donkere kant in jezelf en buiten jezelf 

beter kunt herkennen, en je hebt geleerd hiertegen te vechten met jouw innerlijke kracht. Het 

ontwikkelen van deze innerlijke kracht is iets wat je samen met jouw hogere deel doet.  

De uitweg uit onze gezamenlijke gevangenis is NIET dat wij een soort van vrijgeleide gaan krijgen, 

terug naar onze Oorsprong. De uitweg uit de matrix is voor ieder heel persoonlijk een keuze om te 

leren vechten en weerbaar te worden tegenover alles wat je op Aarde in onze leeromgeving tegen 

zou kunnen komen.  

Je wordt niet sterker door steeds opnieuw te vragen om bescherming, je wordt sterker door te leren 

werken met jouw eigen innerlijke kracht. Dit betekenen het selecteren van juiste kennis en het 

ontwikkelen van een eigen mens- en wereldbeeld, in overeenstemming met jouw eigen innerlijke 

weten.  

 



111 

Er is geen gemakkelijke manier om los te breken uit de matrix  

en toch is dit de missie waar wij allen vóór staan.  

 

Wanneer je deze missie op je neemt om steeds meer jezelf te zijn en je steeds meer vrij te maken 

van de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, dan betekent dit het leren werken 

met jouw eigen innerlijke kracht.  

In de loop van de tijd zal jouw innerlijke kracht zich dan steeds verder ontwikkelen, waardoor je 

uiteindelijk overgaat naar het rijk van de beginnende goden. Maar de basisprincipes blijven ook dan 

dezelfde als in het rijk van de mensen en in het rijk van de Zielen. Ook de goden hebben 

bescherming nodig tegen de inwerking vanuit de donkere kant en kunnen dit op eigen kracht nog 

steeds niet helemaal, ook al verbaast het je misschien om dit te horen.  

 

Pas wanneer een godheid is doorgegroeid naar het niveau van een Oorsprong,  

ben je zover dat je op eigen kracht  

de donkere kant helemaal “buiten de deur kunt houden”,  

zodanig vergiftigd is de omgeving waarin wij gezamenlijk onze lessen leren. 

 

De mensen die in incarnatie zijn, worden zo goed mogelijk in de gelegenheid gesteld om hun lessen 

te leren, ook al duurt dit vaak heel lang. De goden moeten ondertussen zorgen voor bescherming 

en wanneer zij daarin het juiste spoor volgen, betekent dit voor hen een groei in ontwikkeling. Juist 

door de hele intensieve confrontaties met de donkere kant, groeien de goden en worden ze sterker.  

Wanneer een mens of een god zich verder mag ontwikkelen en met meer kracht mag gaan werken, 

dan betekent dit niet dat er dan ergens op de weide een prachtige ceremonie gehouden wordt 

waarin iemand meer kracht krijgt overhandigd of iets dergelijks. Nee, wanneer een mens of een 

god wordt uitgenodigd om met meer kracht te mogen werken, dan betekent dit dat iemand dan in 

aanmerking komt voor een heel intensief opleidingstraject, met heel veel directe en 

afschrikwekkende confrontaties met de donkere kant. Juist door deze directe confrontaties en al 

deze intense gevechten, wordt iemand sterker, wanneer dit heel goed wordt begeleid door de 

hogere ringen.  

 

Het leren werken met meer kracht  

is geen holle ceremonie  

maar een hele intensieve training  

om beter te leren omgaan met de donkere kant. 

 

Juist doordat de lichtwerkers in de komende periode vaker dan voorheen openlijk te maken zullen 

krijgen met directe confrontaties met de donkere kant, kan de groep die het innerlijke weten wil 

volgen, zich in een korte periode veel verder ontwikkelen. Zowel de eigen visie als de eigen kracht 

kan juist onder deze moeilijke omstandigheden veel sneller worden ontwikkeld. DAT is het doel 

dat onze leraren voor ogen hebben.  

De weg daar naartoe is onaangenaam, maar wanneer na verloop van tijd de resultaten steeds beter 

zichtbaar zullen worden, zullen de tussentijdse ervaringen gewoonlijk weer snel zijn vergeten.  

Het afbreken van de matrix had in de afgelopen duizenden jaren weinig kans van slagen, maar 

dankzij de aanpassingen in ons evolutieproces kan daar nu toch een begin mee worden gemaakt, 

voor wie dat zou willen.  
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De lichte kant heeft uiteindelijk toch gewonnen, en dat is de reden dat deze mogelijkheden om je 

nu goed te kunnen ontwikkelen er in overvloed zijn. Maar de lichte kant heeft tegelijkertijd ook 

enorme schade opgelopen. Velen van ons stonden er aan het einde van de Maanperiode veel beter 

voor dan nu, ook al is dit misschien moeilijk in het gevoel te krijgen.  

De groep lichtwerkers als geheel is ernstig beschadigd en heeft veel tijd nodig om te herstellen. De 

leiding van ons evolutieproces geeft mede daarom nu de gelegenheid aan hen die dat zouden willen 

om zich in een hoog tempo te ontwikkelen.  

De manier waarop dat gaat, is volkomen anders dan wat de mensen in incarnatie gewoonlijk 

verwachten, maar het uitgangspunt is de ontwikkeling van een juiste visie, een visie die steeds meer 

in overeenstemming is met het eigen innerlijke weten.  

 

*** 
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Intiem lichamelijk contact, is een belangrijke sleutel 

Om meer jezelf te kunnen zijn, heb je heilzame ervaringen nodig op het gebied van intiem 

lichamelijk contact. 

Wanneer je verkeerde ervaringen meemaakt op dit gebied, raak je jezelf steeds meer kwijt. Wanneer 

je mooie ervaringen opdoet op dit gebied, kom je daardoor dichter bij jezelf.  

Ons stoffelijke lichaam is Aarde materiaal. Zoals we met ons lichaam omgaan en zoals we met 

intiem lichamelijk contact omgaan, zo gaan we om met onze Aarde. 

De ervaringen op dit gebied zijn voor het overgrote deel verschrikkelijk geweest in de afgelopen 

duizenden jaren, voor zowel mannen als vrouwen.  

Mannen raakten zichzelf steeds meer kwijt door de verschrikkelijke ervaringen op de vele 

slagvelden.  

Vrouwen raakten zichzelf steeds meer kwijt door talloze ervaringen van seksueel misbruik.  

Zowel mannen als vrouwen hebben daardoor grote behoefte aan betere ervaringen met intiem 

lichamelijk contact.  

Jouw plekje op Aarde is in de kern jouw verbinding met jouw eigen stoffelijke lichaam. Voor 

iedereen is dit in de afgelopen duizenden jaren vaak heel onveilig geweest.  

Door de aanpassingen in ons evolutieproces, komt er nu meer ruimte om betere ervaringen op te 

doen op dit gebied.  

Deze nieuwe en betere ervaringen heb je nodig om je veiliger te voelen op Aarde, en jouw 

dieperliggende gevoelens meer toe te laten.  

 

 

Intiem lichamelijk contact 

is een belangrijke sleutel om meer jezelf te kunnen zijn. 

 

Wanneer je verkeerde ervaringen meemaakt op dit gebied, 

raak je jezelf steeds meer kwijt. 

 

Wanneer je mooie ervaringen opdoet op dit gebied, 

kom je daardoor dichter bij jezelf. 
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“Manifesteren” en het verleden negeren 

of onderzoeken en leren van het verleden? 

De mensen die gevangen zijn in de matrix willen "manifesteren", ze willen hun ego doelen 

verwezenlijken. Ze willen "scheppen", in het verlengde van de god van de Bijbel. Ze scheppen voor 

zichzelf een eigen wereld. 

Naarmate dit manifesteren beter lukt, voelen ze zich "gelukkig".  

Wat ze dan voelen zijn superioriteitsgevoelens, het ego vindt dat die het allemaal goed voor elkaar 

heeft. 

Deze mensen zijn gericht op hun ego en negeren vaak het lijden van anderen, ze vinden dit niet zo 

belangrijk. Soms gebruiken ze het lijden van anderen om daar zelf mee te kunnen scoren door 

anderen te “redden”, bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching of het schrijven van talloze 

semi spirituele boeken, die goed verkopen omdat ze aansluiten bij wat veel lichtwerkers verwachten 

of hopen.  

Sommigen noemen dit spiritueel narcisme, en juist DIT is wat in de komende periode steeds beter 

zal worden herkend, omdat het nu de tijd is voor de ontmaskering van de mensen die deze heilloze 

weg volgen.  

Deze grote groep is niet echt geïnteresseerd in de Waarheid, ze geven daar liever een eigen draai 

aan, die past bij hun wereldbeeld. Ze gebruiken anderen om daar zelf beter van te worden. Het gaat 

bij hen in de kern om HUN status, HUN positie en HUN reputatie, ook al doen ze vaak verwoede 

pogingen om dit zo veel mogelijk te camoufleren.  

Deze groep leert niet echt van de ervaringen die ze opdoen op hun weg. Ze kiezen liever voor 

“manifesteren” dan voor het op zich nemen van hun eigen spirituele huiswerk.  

Deze groep misleidt zichzelf en anderen, en volgt het spoor van de donkere heer, Ilda Baoth. Door 

hun onzuivere motieven dragen ze bij aan het in stand houden van de matrix, ze proberen anderen 

naar zich toe te zuigen.  

Deze mensen hebben meestal weinig te bieden, ondanks hun vaak mooie praatjes en hun gelikte 

presentaties.  

De mensen die zich LOS willen maken van de matrix, zijn niet meer geïnteresseerd in de 

manifestaties van hun ego. Ze zijn wel geïnteresseerd in het beter leren kennen van zichzelf, ook 

waar het gaat om dingen die vanuit vorige levens nu nog steeds hun invloed hebben.  

Deze kleine groep is gericht op het leren begrijpen hoe ons leerproces werkt. Ze zijn op zoek naar 

de Waarheid. Ze doen dit door af te stemmen in hun hartcentrum, waardoor ze de samenwerking 

met hun hogere Zelf steeds beter kunnen aanvoelen. 

Voor deze groep is het verleden een enorme bron van lesmateriaal, waardoor je uiteindelijk de 

noodzakelijke lessen kunt leren.  

Naarmate dit in de loop van de jaren steeds beter slaagt, kun je anderen die je op jouw weg 

tegenkomt, steeds beter helpen met de processen waar zij mee bezig zijn.  

Deze groep herkent de worsteling en het lijden van anderen, en probeert in alle eenvoud te helpen, 

wanneer ze in hun hartcentrum aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is. 
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Behind enemy lines 

Onze thuisbasis is de Oorsprong, zodra je die veilige plaats hebt verlaten en bent uitgezonden naar 

de Aarde, ben je daardoor in vijandelijk gebied terecht gekomen, ook al is het akelig om dat nu 

onder ogen te zien. 

In de komende periode zullen veel lichtwerkers steeds meer gaan VOELEN hoe de situatie in 

werkelijkheid IS, waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. De donkere kant is sterk aanwezig 

in onze samenleving en vanuit onze Oorsprong beschouwd, is de donkere kant onze grote 

tegenstander. 

De donkere kant probeert zo veel mogelijk hindernissen op te werpen op de wegen van de 

lichtwerkers. Dit merk je in de vorm van misleiding, verleiding en afleiding, in allerlei soorten en 

maten. De donkere kant is heel creatief in het scheppen van moeilijkheden, op allerlei mogelijke 

manieren.  

Het is aan de lichtwerkers om dit zo goed mogelijk te leren herkennen en steeds weerbaarder te 

worden tegenover alles wat je tegen zou kunnen komen op jouw weg.  

Dit vraagt juiste kennis, en precies DAT ontbreekt bij veel lichtwerkers. 

Lichtwerkers hebben bovendien discipline nodig maar ervaren dit vaak als een inbreuk op hun 

gevoel van Vrijheid, terwijl ze niet goed in de gaten hebben dat het de donkere kant is die hen opzet 

tegen het aanleren en handhaven van vaste patronen, zoals regelmatig afstemmen in jouw 

hartcentrum en iedere avond trouw jouw avondoverzicht doen, waarin je de dag even doorneemt 

en bij belangrijke situaties goed kijkt naar hoe je hebt gereageerd en waarom je op die manier hebt 

gereageerd. 

Het is bovendien belangrijk jouw energieveld regelmatig voeding te geven en op te schonen door 

uit te stralen vanuit jouw hartcentrum. Wanneer je jezelf deze vaardigheden aanleert, ga je vanzelf 

bewuster voelen dat jouw hogere Zelf zich hier steeds beter aan kan verbinden en jouw 

inspanningen versterkt, zodat je stabieler wordt en sterker komt te staan. 

Wanneer je in vijandelijk gebied bent, kun je maar beter heel waakzaam zijn en niet zomaar iets 

voor Waarheid aannemen. Onderzoek dus alles zorgvuldig wat je tegenkomt en geloof niet zomaar 

wat de vele narcistische coaches je beloven.  

Wanneer je voelt dat het in een groep gezellig begint te worden dan heb je al te maken met een 

comfortzone en daardoor met de matrix, hoe hard dit voor de lichtwerkers ook klinkt. Dit is niet 

de manier om je eigen spirituele huiswerk op je te nemen. Je kunt vaak het beste werken aan jouw 

eigen huiswerk in rust en stilte, en samen met jouw eigen hogere Zelf, zonder dat anderen deze 

kostbare wisselwerking in de war kunnen sturen. 

Wanneer je af en toe toch een beetje hulp nodig hebt, probeer dan in jouw hartcentrum aan te 

voelen wie je daarvoor het beste kunt benaderen in de situatie waarin je terecht bent gekomen. 

Wanneer je deze eenvoudige richtlijnen volgt, heb je goede uitgangspunten in handen om je zo 

goed mogelijk staande te kunnen houden in de komende periode, en geduldig te werken aan jouw 

eigen verdere ontwikkeling. Daar zijn in deze periode hele mooie mogelijkheden voor, voor wie 

dat zou willen… 
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“De dood” vermomd als “redder” 

Eén van de meest venijnige vermommingen van de donkere kant is de manifestatievorm die we 

allen kennen als “de dood”. In de afgelopen duizenden jaren waren de ervaringen van het dagelijkse 

leven vaak zó verschrikkelijk, dat “de dood” soms als een welkome vriend werd gezien, waar je 

graag mee op reis wilde gaan naar een onbekende bestemming.  

Wanneer ons evolutieproces goed verloopt dan wordt ieder van ons in het dagelijkse leven 

geconfronteerd met ervaringen die passen in het individuele lessenpakket. Dit is nagenoeg altijd 

het gevolg van dingen die in vorige levens niet goed zijn begrepen.  

De confrontatie met deze lessen kan moeilijk zijn maar als ons evolutieproces goed functioneert, 

is er altijd een mogelijkheid om verder te komen met het leren van de lessen die op jouw programma 

staan.  

Maar als ons evolutieproces niet goed functioneert, kun je in situaties verzeild raken waarin het 

dagelijkse leven volkomen zinloos is geworden. Wanneer de omstandigheden dan buitengewoon 

verschrikkelijk zijn, zoals dat in bijvoorbeeld onze donkere middeleeuwen vaak is geweest, dan kun 

je in de verleiding komen om “de dood” te beschouwen als een vriend, die je mee kan nemen naar 

de uitweg uit de moeilijkheden.  

Een keuze om je vrijwillig over te geven aan “de dood” schijnt dan een te rechtvaardigen alternatief 

te zijn voor verder gaan in een uitzichtloze situatie met heel veel lijden.  

Maar van boven af gezien is de situatie volkomen anders.  

Het is lange tijd de donkere kant geweest, die er voor zorgde dat mensen in onmogelijke situaties 

terecht kwamen, waarin ze veel zouden lijden en weinig zouden leren. Velen van ons werden door 

buitengewoon oneerlijke blauwdrukken, als vanzelf naar het randje van “de dood” gedreven.  

Diezelfde donkere kant die mensen in een buitengewoon oneerlijke setting plaatste, kwam dan 

vervolgens met een uitweg door je in zo’n hele kwetsbare situatie nader kennis te laten maken met 

“de dood” als mogelijke uitweg.  

Met andere woorden, de donkere kant manoeuvreerde je eerst in een uitzichtloze situatie en 

presenteerde dan vervolgens een “redder” in de vorm van “de dood”.  

Wanneer je je daar aan overgeeft, kom je directer in aanraking met de donkere kant, hoe akelig het 

ook is om dit onder ogen te zien.  

Wanneer het natuurlijke pad wordt gevolgd, zal er vroeg of laat een keer een punt komen waarop 

het lichaam niet meer geschikt is om verder te kunnen met het dagelijkse leven. Je glijdt dan weg 

naar een andere fase van bestaan, die evengoed onderdeel is van ons evolutieproces. 

Dit is een natuurlijke overgang, die onderdeel is van onze cycli van reïncarnatie, waarbij het 

volstrekt niet nodig is om je over te geven aan “de dood”. Dit is een misleidende en zuigende 

kracht, met een hele specifieke vermomming, die zich heeft gemengd in dit natuurlijke proces van 

overgaan naar een andere fase van bestaan waar de mensheid heel goed zonder kan.  
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De legende van koning Arthur is een voorspelling… 

Er is veel geschreven over de legende van koning Arthur, wanneer dat zou zijn geweest en waar 

zich dit zou hebben afgespeeld, maar deze legende is een voorspelling, die al verscheidene eeuwen 

geleden aan de mensheid is gegeven vanuit het rijk van de goden.  

Het is een verwijzing naar iemand die zou komen die sterk genoeg zou zijn om het zwaard uit de 

steen te trekken. Het zwaard staat voor onderscheidingsvermogen en degene die dit specifieke 

zwaard zou kunnen hanteren, heeft volgens de legende heel veel kracht nodig, vóórdat dit zwaard 

los getrokken kan worden uit de steen. Pas wanneer dit zwaard los is uit de steen, kan het worden 

gebruikt, zo laat de legende ons zien.  

Het loskomen uit de steen, betekent het zwaard vrij kunnen hanteren, zonder dat het nog langer 

vast zit in de steen, de symboliek van ons gewone dagelijkse leven wanneer Genegenheid ontbreekt. 

Zonder Genegenheid is een mens als van steen, en daardoor niet in staat een goed 

onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.  

Pas wanneer er voldoende Genegenheid is, komt het zwaard los uit de steen, en kan het 

onderscheidingsvermogen zich weer ontwikkelen, dat is de symboliek van het zwaard dat met een 

grote krachtsinspanning uit de steen wordt getrokken.  

De legende verwijst naar iemand die dit kan, in een periode dat de anderen dit blijkbaar nog niet 

kunnen.  

Dit is de aankondiging van de komst van iemand die sterk genoeg staat om het 

onderscheidingsvermogen weer goed te kunnen hanteren. Het is een verwijzing naar de komst van 

de Boeddha, want dat is degene waar het hier eigenlijk over gaat.  

De legende vertelt over een betere periode die daarna aan zal breken, waarin er een beter bestuur 

zal komen, waar hij zelf onderdeel van zal uitmaken.  

Dit is een verwijzing naar wat er “boven” gaande is, het zal niet direct zichtbaar zijn in ons gewone 

dagelijkse leven.  

De ridders van de ronde tafel is een verwijzing naar wat er zich “boven” afspeelt, wanneer de 

Boeddha terug is gekomen. Er komt dan “boven” een nieuw bestuur.  

De legende vertelt ook dat er na verloop van tijd een aanval zal komen op deze nieuwe 

bestuursstructuur, en dat koning Arthur daarbij gedood zal worden. In de symboliek van de legende 

betekent dit dat er na de komst van de Boeddha, na verloop van tijd een periode zal komen waarin 

hij niet meer verder kan gaan met de taak die hij op zich heeft genomen.  

Dit is onderdeel van de natuurlijke golfbewegingen, waarin lichte en donkere periodes elkaar 

afwisselen, in een oneindig lange opvolging van tijdperken. 
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Matrix 2.0 

De lichte kant heeft deze keer gewonnen, zo wordt ons verteld, maar de donkere kant zal alles doen om de mensheid 

gevangen te houden, en zal er daarbij niet voor terugschrikken de regels te overtreden die ons evolutieproces in goede 

banen zouden moeten houden.  

De vrijwilliger vanuit onze Oorsprong die stand heeft kunnen houden in zware proeven die hem 

zijn opgelegd, heeft het mogelijk gemaakt dat de lichte kant de overwinning deze keer heeft kunnen 

halen. Dit was de afronding van een serie incarnatiereeksen, waarvan wij het begin onmogelijk 

kunnen overzien. Het begin van deze reeks, is heel ver terug in de geschiedenis van de mensheid.  

Ondertussen heeft de mensheid zich aanzienlijk verder kunnen ontwikkelen en is in grote lijnen 

opgeklommen uit een diep dal, dat was ontstaan doordat al degenen die nu in het menselijke 

stadium terecht zijn gekomen, ooit onderdeel waren van de donkere kant.  

Ooit in een heel ver verleden, was de hele mensheid zoals we die nu kennen, ingekapseld in de 

gelederen van de donkere kant.  

Er was destijds geen Genegenheid meer en er was geen heldere visie meer mogelijk. De mensen 

van destijds waren robotten geworden, ontdaan van iedere vorm van empathie. In de symboliek 

van onze mythologie zou je kunnen zeggen dat de mensen destijds in steen waren veranderd.  

Maar ook toen was er af een toe een “Dag des Oordeels” en waren er heel af en toe mogelijkheden 

om weer terug te keren naar de lichte kant, waarbij je dan alsnog de prijs moest betalen om weer 

toegelaten te kunnen worden bij de lichte kant.  

Dit betekent in praktijk dat je dan ver terug moest in je ontwikkeling. Wanneer je het menselijke 

stadium had bereikt, dan zou je zeker terug moeten naar het dierenrijk, en misschien zelfs verder 

terug, naar het plantenrijk.  

Wanneer je destijds verder was gevorderd en misschien al onderdeel van het godenrijk was 

geworden, dan zou je terug moeten naar het mensenrijk en een heel stuk van je ontwikkeling 

opnieuw moeten doorlopen.  

 

Het moment in de geschiedenis  

waarin de poort tussen de donkere en de lichte kant enkele jaren open staat,  

is het moment waarop de geschiedenis van de tegenwoordige mensheid is begonnen. 

 

Wij komen allen uit de donkere kant, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien, DAT is onze 

achtergrond.  

We kennen de donkere kant uit eigen ervaring en zijn daar lange tijd mee verweven geweest. Daarná 

zijn er mogelijkheden geboden om daar weer van los te komen en degenen die daarvoor hebben 

gekozen, zijn toen opgenomen in het evolutieproces zoals we dat in de afgelopen miljoenen jaren 

hebben meegemaakt.  

Steeds opnieuw was er een intense zuigkracht vanuit de donkere kant, die alle mensen steeds 

opnieuw probeerde terug te zuigen naar de kant waar de mensheid vandaan komt, namelijk de 

donkere kant.  
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De mensheid zoals we die nu kennen, heeft zich niet alleen op de Aarde en de Maan ontwikkeld, 

maar is ook in de gelegenheid gesteld vorderingen te maken op plekjes waar het aanzienlijk 

gemakkelijker is om te leren en te groeien.  

Maar wanneer je weer op het punt staat om de overgang te maken vanuit het mensenrijk naar het 

rijk van de beginnende goden, dan zul je aan moeten tonen dat je de verkeerde neigingen van je 

eigen verleden hebt overwonnen, en je je ook onder grote druk en moeilijke omstandigheden 

staande kunt houden, met als grote hulp het volgen van jouw eigen innerlijke kompas, dat één van 

de meest kostbare dingen is die je bij jouw incarnatiereeks tot je beschikking hebt gekregen.  

Veel mensen zijn in de praktijk van het dagelijkse leven alsnog in de problemen gekomen nadat er 

alweer heel veel was opgebouwd en heel veel was hersteld.  

Wanneer je in de Oorsprong bent dan is het voor iedereen heel duidelijk hoe je het beste met het 

gewone dagelijkse leven om zou kunnen gaan en hoe je de mogelijke hindernissen zou kunnen 

passeren of daar in ieder geval op een goede manier mee om zou kunnen gaan.  

Maar in de praktijk van het gewone dagelijkse leven blijkt het allemaal veel moeilijker te zijn dan 

vooraf werd ingeschat. Toch is het noodzakelijk om aan te tonen dat je je nu goed staande kunt 

houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn zoals op onze Aarde.  

DAT is een voorwaarde om weer toe te mogen groeien naar een positie die je heel ver terug in de 

geschiedenis van ons evolutieproces ooit had opgebouwd, vóórdat je gevangen raakte in de webben 

van de donkere kant.  

In de loop van het jaar 2012 was de mensheid dicht bij het punt waarop je zou kunnen zeggen dat 

in de meest praktische zin Genegenheid niet meer aanwezig was op onze Aarde. De ware 

Genegenheid die de mensheid slechts kan ontvangen vanuit de hogere goden, was op onze 

ongelukkige planeet uitgedoofd.  

Degenen onder ons die het idee hadden in liefde te leven, hadden in praktijk te maken met de 

Christus-energie, waarvan één van de eigenschappen superioriteitsgevoelens is. Een andere 

kenmerkende eigenschap van deze misleidende energie is een soort van prettige roes waar je dan 

in terecht komt, waardoor elk gevoel van waakzaamheid steeds verder uitdooft.  

Vanaf dat punt is ons evolutieproces langzaam maar zeker aangepast, totdat er ondertussen een 

situatie is ontstaan waarin de wetten en de regels volkomen zijn veranderd, en de lichte kant een 

nieuwe start kan maken.  

Maar de donker kant zal eveneens een nieuwe aanval openen op de mensheid, en dit is wat we in 

de komende periode zullen ervaren.  

De god van de Bijbel, de heer der wereld, is inmiddels overgegaan naar de donkere kant. Hij krijgt 

daar intensieve training in verband met de keuze die hij heeft gemaakt om de mensheid zo veel 

mogelijk gevangen te houden.  

Vanwege zijn verdienste voor de donkere kant, zal die hem nieuwe vermogens geven en aanzienlijk 

meer kracht dan voorheen.  

De heer der wereld is nog tot 2026 aanwezig in ons klaslokaal en zal in die periode voluit gaan 

werken met zijn nieuwe vermogens en zijn nieuw gekregen extra kracht.  



120 

De god van de Bijbel zal in de komende periode proberen een sterkere versie van de matrix in 

werking te zetten, nu hij nog tot 2026 de gelegenheid heeft om de mensheid heel dicht te naderen.  

Degenen waar hij het meest mee is verbonden, om welke reden dan ook, zullen hier het meeste 

van merken in hun dagelijkse leven maar ook in de nachten.  

Wat je hier overdag van kunt merken is een aanzienlijk sterkere zuigkracht die je voortdurend 

weghaalt bij je dieperliggende gevoelsleven en je meetrekt naar het leven van het ego. Er zal een 

grote verstoring voelbaar zijn voor de mensen die gewend zijn de instroom vanuit het hogere Zelf 

bewust op te vangen.  

De mensen die nog niet hebben geleerd om deze instroom vanuit hun hogere Zelf bewust op te 

vangen, zullen dit in de direct vóór ons liggende periode niet goed kunnen ontwikkelen, omdat de 

omstandigheden daarvoor eenvoudig te moeilijk zullen zijn.  

Degenen die al wel gewend zijn om de signalen vanuit hun hogere Zelf zo goed mogelijk op te 

vangen, zullen merken dat dit veel moelijker is geworden.  

In praktijk komt het erop neer dat velen van ons nagenoeg onbereikbaar zullen worden voor het 

eigen hogere Zelf, hoe zeer die ook z’n best zal blijven doen om de mensen in incarnatie zo goed 

mogelijk te begeleiden.  

Degenen onder ons die sterk staan en zich betrekkelijk goed staande kunnen houden in de veel 

moeilijkere omstandigheden, zullen merken dat ze veel mensen niet meer goed kunnen bereiken.  

In praktijk betekent dit dat de sterkeren onder ons maar slechts enkelingen enigszins kunnen helpen 

om de vóór ons liggende periode zo goed mogelijk door te komen.  

De donkere kant zal proberen de mensen in incarnatie zo veel mogelijk gevangen te houden in hun 

persoonlijkheidsleven, waarbij mensen zullen worden gestimuleerd om allerlei dingen te doen 

waardoor ze niet meer toekomen aan hun eigen spirituele huiswerk.  

Allerlei vormen van entertainment zullen door de donkere kant handig worden ingezet om mensen 

zo veel mogelijk te vermaken, waarbij ze tegelijkertijd worden bestolen van hun kostbare tijd, want 

de mogelijkheden die er nu zijn, tot 2026, om vorderingen te maken met jouw eigen spirituele 

huiswerk, zijn ongekend, en de donkere kant zal er daarom alles aan doen om dit zo veel mogelijk 

tegen te gaan, onder andere door allerlei soorten van afleiding aan te bieden, waar de mensen in 

incarnatie in praktijk maar moeilijk afstand van kunnen nemen.  

De lichte kant zal ondertussen proberen een begin te maken met het herstel van een netwerk van 

Genegenheid. De lichte kant zal ook proberen het ontwikkelen van een betere visie te stimuleren 

voor de mensen die bereid zijn hun innerlijke weten zo goed mogelijk te volgen.  

Er wordt in de drie jaren tot 2026 een nieuw begin gemaakt met ons evolutieproces. Dit gebeurt 

onder toezicht van een hogere groep, die zich gewoonlijk niet direct mengt in ons evolutieproces, 

maar die ons in deze drie jaren van intensieve schoonmaak begeleidt. Vanaf 2026 is deze 

beschermende groep niet meer direct aanwezig in ons evolutieproces, en is er weer een gebruikelijke 

situatie in de eindeloze strijd tussen de lichte en de donkere kant.  

De meesters zullen tegen die tijd allen uit incarnatie zijn, als gevolg van de uitzuivering die nu 

gaande is. Dit betekent dat allerlei mensen die nu bij het grote publiek zo bekend zijn, er dan niet 

meer bij zullen zijn.  
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Ook in Nederland zijn er verscheidene meesters actief, die bijdragen aan het aanbieden van 

entertainment bijvoorbeeld, die er in 2026 niet meer zullen zijn.  

Ook enkele hele grote namen waaronder Dzjengis Khan, degene die in de afgelopen jaren 

voortdurend heeft geprobeerd zijn rijk uit te breiden ten koste van de vrijheid van anderen, zal dan 

niet meer in incarnatie zijn.  

Degenen onder ons die in de afgelopen duizenden jaren zijn benadeeld als gevolg van het oneerlijke 

verloop van ons evolutieproces, zullen tegen die tijd hun compensatie op de één of andere manier 

hebben gekregen, misschien zonder dat zij zich hier zo bewust van zijn.  

Ook de Boeddha, die de afgelopen vijfduizend jaar buitengewoon oneerlijk is behandeld, zal tegen 

die tijd zijn compensatie hebben gekregen.  

De lichte kant heeft dan een voorbeeld gesteld dat een vrijwilliger die vanuit de Oorsprong 

terugkeert in het mensenrijk om mee te helpen de situatie te verbeteren, en daar uiteindelijk in 

slaagt, ondanks alle tegenwerking vanuit de donkere kant toch vorderingen kan maken op de 

gekozen weg.  

De donkere kant zal proberen zo’n vrijwilliger vanuit de Oorsprong zo snel mogelijk weer weg te 

krijgen, en heeft daar vanaf 2026 veel betere mogelijkheden voor dan tot die tijd. De bescherming 

die in deze periode van drie jaar intensief schoonmaken aanwezig is, zal daarna weer komen te 

vervallen.  

De vrijwilliger vanuit de Oorsprong die het mogelijk heeft gemaakt dat ons evolutieproces is 

aangepast in het voordeel van degenen die hun innerlijke weten willen volgen, zal juist hierdoor 

voor altijd het mikpunt blijven van de donkere kant.  

De donkere kant zal er daarom alles aan doen om eveneens een voorbeeld te stellen, en zal er veel 

voor over hebben om de Boeddha zo snel mogelijk uit te schakelen, nadat de beschermende 

aanwezigheid van een hogere groep vanaf 2026 weer wegvalt. 

In 2026 zal de Boeddha zijn compensatie hebben gekregen, die evenredig is met het grote onrecht 

dat hem in de afgelopen duizenden jaren is aangedaan, door de inwerking vanuit de donkere kant 

die hem op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd tegen te werken en tot stoppen te brengen, 

hetgeen terug te vinden is in de mythologische verhalen van Prometheus, want de Boeddha en 

Prometheus zijn dezelfde.  

De lichte kant heeft tegen die tijd een voorbeeld gesteld, hoewel dat voor de mensen in incarnatie 

niet goed zichtbaar is, maar wanneer je ’s nachts op “de weide” bent, dan weet je beter welke 

compensatie hij tegen die tijd gekregen zal hebben voor alles wat daaraan voorafgegaan is.  

Maar de donkere kant zal ervoor zorgen dat de druk op hem verschrikkelijk zal zijn. De donkere 

kant zal eveneens een voorbeeld willen stellen en proberen hem zo snel mogelijk weg te krijgen bij 

de mensen die hij wil proberen te helpen.  

De Boeddha is dezelfde als koning Arthur, in de symboliek van deze legende. In deze voorspelling, 

want dat is het, wordt gesproken over iemand die ooit het zwaard uit de steen zou kunnen trekken, 

door een enorme krachtsinspanning.  

Dit betekent dat deze persoon in staat zou zijn om het zwaard van onderscheidingsvermogen te 

hanteren, dat lange tijd vastzat in de steen, de symboliek van een dagelijks leven waarin 

Genegenheid ontbreekt.  
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Koning Arthur is degene die daardoor goed onderscheid kan maken, en in de symboliek van dit 

verhaal gaat het hier over de Boeddha, die ooit terug zou komen, en dan goed onderscheid zou 

kunnen maken in wat er tegen die tijd gaande zou zijn.  

De legende maakt melding van een betere periode die dan zal aanbreken, waarin er een nieuw 

bestuur zal komen.  

Dit nieuwe bestuur, gesymboliseerd door de ridders van de ronde tafel, is iets wat zich “boven” 

afspeelt.  

Dit nieuwe bestuur is inmiddels al geïnstalleerd op “de weide” en is al volop gaande, ook al duurt 

het langere tijd voordat we hier meer van zullen merken in ons dagelijkse leven.  

 

De legende van koning Arthur  

maakt ook melding van een aanval die er op hem zal komen,  

nadat er een nieuwe periode is aangebroken  

waarin het nieuwe bestuur met haar werk is begonnen. 

 

Wanneer we dit vertalen naar de Boeddha dan betekent dit dat we er rekening mee moeten houden 

dat de donkere kant zal proberen hem zo snel mogelijk uit te schakelen vanaf 2026, nadat de 

beschermende groep zich verder heeft teruggetrokken en de gebruikelijke strijd tussen de lichte en 

de donkere kant wordt hervat, onder de nieuwe regels en wetten die nu zijn afgesproken.  

De legende van koning Arthur geeft aan dat deze poging van de donkere kant zal gaan slagen. In 

praktijk betekent dit dat we er rekening mee moeten houden dat de Boeddha vanaf 2026 naar alle 

waarschijnlijkheid niet lang meer in staat zal zijn om aanwezig te zijn tussen de mensen waarvoor 

hij is gekomen.  

*** 
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Hoop botst met het innerlijke weten 

Vanuit het hogere Zelf, wordt er zicht gegeven op de situatie waarin je terecht bent gekomen. Het is jouw hogere deel 

er niet om te doen jou hoop te geven, dat is iets wat de donkere kant probeert te doen, hoe akelig het ook is om dit 

onder ogen te zien.  

Degenen onder ons die ervaring hebben met narcistische relaties, weten dat er in zo’n situatie vaak 

een hele merkwaardige factor een belangrijke rol speelt, en dat is die merkwaardige energie die wij 

“hoop” noemen.  

Hoop kan ervoor zorgen dat je keuzes maakt die niet aansluiten bij wat je innerlijk voelt in de diepte 

van jouw hart, maar die je dan toch in werking zet, aangedreven door een merkwaardig type energie, 

die we vanuit ons persoonlijkheidsleven maar al te vaak bereid zijn te volgen. 

Veel vrouwen blijven heel lang hangen in narcistische relaties omdat ze hoop hebben dat de situatie 

uiteindelijk wel zal gaan veranderen en zal verbeteren, tegen beter weten in.  

In deze situaties is er dan aan de ene kant vaak het innerlijke weten in de diepte van het hart, van 

waaruit duidelijk wordt gemaakt hoe de situatie in feite is, terwijl er tegelijkertijd iets anders speelt 

namelijk hoop dat het anders is en beter is dan je in de diepte van jouw hart op jouw beste momenten 

eigenlijk heel goed weet.  

Veel vrouwen kiezen er in zo’n situatie voor om dan toch maar weer dóór te gaan, hoe 

verschrikkelijk zo’n weg vaak ook is, met ergens in de diepte vaak het diepe besef dat het eigenlijk 

al lang geen zin meer heeft. 

De donkere kant heeft vermogens waar de mensheid vaak weinig zicht op heeft. Eén van die 

vermogens is het voorspiegelen van hoop.  

 

Het is de donkere kant, die mensen hoop biedt,  

de lichte kant werkt niet langs deze lijn,  

maar geeft “slechts” inzicht in een situatie. 

 

In ons taalgebruik is er een spreekwoord dat zegt: “Hoop doet leven”. Maar het leven dat op deze 

manier wordt geactiveerd is het leven van het ego, het leven van de persoonlijkheid. Het is niet het 

leven gericht op het innerlijke kompas, dat op deze manier voeding krijgt.  

Vanuit het hogere Zelf wordt geprobeerd inzicht te geven in de situatie waarin je terecht bent 

gekomen, zodat je betere beslissingen kunt nemen of beter kunt begrijpen in de diepte van jouw 

hart wat er gaande is, ook als het gaat om akelige situaties waarin je misschien terecht bent gekomen 

op de één of andere manier.  

De donkere kant probeert gewoonlijk alles zo veel mogelijk in de war te sturen, en heeft daar heel 

veel mogelijkheden voor, waarvan sommige eigenlijk nooit goed zijn herkend door de lichtwerkers. 

 

Hoop is een venijnig soort misleiding,  

gebaseerd op een verwachting van het ego  

dat het zal gaan zoals die dat graag zou willen. 

 

Hoop is vaak iets wat je graag wil hebben, waardoor je vatbaar wordt voor deze vorm van 

misleiding, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien.  
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Het is voor een mens in incarnatie vaak buitengewoon moeilijk om goed te overzien wat werkelijk 

gunstig is voor bewustzijnsontwikkeling. Meestal worden ervaringen waarbij er een comfortzone 

wordt opgebouwd beschouwd als gunstig, en is dat waar men op hoopt.  

Maar vanuit ons hoger Zelf, zijn er vaak hele andere dingen nodig voor een betere ontwikkeling 

van ons bewustzijn dan het opbouwen van een comfortzone.  

Het is voor de mensen in incarnatie gewoonlijk heel moeilijk om goed te overzien welke 

omstandigheden het meest gunstig zijn voor een goede ontwikkeling. Het is daarom ook heel 

moeilijk om te overzien wanneer het “goed” met iemand gaat.  

In ons taalgebruik wordt vaak volautomatisch gezegd: “Ik hoop dat het goed met je gaat”. Maar 

wat bedoelt iemand daar eigenlijk precies mee?  

Betekent dit omstandigheden waarin iemand zich prettig voelt en de eigen comfortzone verder kan 

opbouwen?  

Zijn er mensen die bereid zijn deze schijnveiligheid los te laten en op zoek te gaan naar wat er 

speelt in de diepte van het hart, in een periode dat opruimen en schoonmaken bovenaan de agenda 

staat van ons hogere Zelf, bij ALLE lichtwerkers?  

Zoals een narcist in een relatie de ander hoop kan geven om tegen beter weten in toch verder te 

gaan op deze heilloze weg, zo kan op een veel hoger niveau de god van de Bijbel op dezelfde manier 

mensen hoop geven, door de inzet van machtige vermogens waar de mensheid lange tijd weinig 

tegen kon beginnen.  

De mensheid kreeg lange tijd voorgespiegeld dat er ná het leven op Aarde een aangenaam leven 

zou volgen in “de hemel”, waardoor er hoop werd gegeven aan de mensheid, ook al was er weinig 

reden om hierop te vertrouwen en was er geen enkele bevestiging dat dit zo zou zijn. Het was een 

soort van aanname, gebaseerd op de hoop dat dit zo zou zijn.  

In het verlengde van de narcistische god van de Bijbel zijn er veel narcistische coaches die 

kwetsbare mensen op allerlei manieren hoop proberen te geven, en daarmee handig inspelen op wat 

mensen in nood vaak verwachten.  

 

Het is typisch “de redder”  

die werkt met het geven van hoop. 

 

Veel lichtwerkers hebben niet goed in de gaten dat het vaak juist deze “redders” zijn, die in tijden 

van nood naar voren komen en zichzelf presenteren als degene die de oplossing komt brengen. Dit 

mechanisme speelt ook in de politiek een hele belangrijke rol. Veel politici floreren op de golven 

van hoop, ze vertegenwoordigen dit type energie bij hun achterban. 

 

In de politiek speelt het bieden van hoop  

een belangrijke rol. 

Degene die de kunst verstaat om handig met deze energie te werken, 

krijgt automatisch veel mensen achter zich aan. 

 

Maar de hogere goden die de mensheid dienen, proberen slechts duidelijk te maken wat er speelt, 

en laten het dan aan de mensen in incarnatie over om hier naar beste aanvoelen op te reageren.  
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Het is niet het doel van de hogere goden om mensen hoop te geven, hoe hard dit in eerste instantie 

misschien ook klinkt. Dit is niet de weg die de hogere goden volgen.  

 

In allerlei religies worden dingen beloofd, 

die de grondleggers hiervan niet waar kunnen maken 

en die het karakter heeft van het geven van hoop aan de mensen in incarnatie. 

 

Eén van de dingen die worden beloofd is een soort van uitschakeling van de donkere kant, het 

kwaad, maar ook dat is niet meer dan een wensgedachte, het is niet meer dan hoop.  

Dit is typisch iets wat mensen graag willen horen.  

 

Mensen willen graag horen  

dat op enig moment in de geschiedenis  

het kwaad is uitgeschakeld  

en dat er dan rust komt,  

en het voor altijd zo zal blijven.  

Maar dat is niet realistisch… 

 

De mensheid komt uit een situatie waarin iedereen van ons voor een langere periode gevangen is 

geweest in de donkere kant, en zal daarom een heel lang en verschrikkelijk gevecht moeten voeren 

tegen die donkere kant, waarin je kunt aantonen dat je bereid bent je vrij te vechten van de dingen 

die je ooit in een ver verleden zelf in werking hebt gezet.  

Dit mensbeeld en dit wereldbeeld botsen verschrikkelijk met de hoop dat we in de komende 

periode in een situatie terecht zouden komen waarin er nog slechts rust en vrede zou zijn op onze 

droevige planeet, die nog voor onbepaalde tijd het strijdtoneel zal zijn voor een bloedige strijd die 

tussen de lichte en de donkere kant wordt uitgevochten, waarin er slechts heel af en toe rustigere 

periodes zijn, waarna de intense strijd meestal weer snel in volle hevigheid oplaait.  

Het is belangrijk dat de mensen die hun innerlijke weten willen volgen een juist toekomstbeeld 

voor ogen hebben, en geen hoge verwachtingen hebben over wat er zich vanaf 2026 zal afspelen, 

de periode nadat de fase van drie jaar intensieve schoonmaak is afgerond.  

 

Vanaf 2026 zal ons evolutieproces weer verder gaan  

zoals dat gebruikelijk is in de hele lange geschiedenis van de mensheid. 

 

De spelregels zijn dan weliswaar aangepast, en de verloren Zielen en de gevallen goden zijn tegen 

die tijd helemaal verwijderd uit ons klaslokaal, maar zij zullen op allerlei mogelijke manier proberen 

de mensen waar zij verbindingen mee hebben opgebouwd te beïnvloeden.  

Het aanbreken van “een duizend jarig vredesrijk”, zou daarom maar beter niet al te letterlijk opgevat 

kunnen worden. Het is realistischer ervan uit te gaan dat de strijd tussen de donkere kant en de 

lichte kant in volle hevigheid zal doorgaan, maar dan onder betere spelregels.  

 

Een lichtwerker wordt niet sterker door jezelf te voeden met hoop.  

Je wordt sterker door te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke weten. 
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Over het doden van jezelf of anderen, 

beschouwd vanuit het hogere Zelf 

Ons innerlijke kompas geeft de juiste richting aan bij allerlei situaties die je tegen zou kunnen komen in het dagelijkse 

leven. In principe zijn er geen situaties waarin er geen richting wordt aangegeven vanuit jouw eigen innerlijke weten. 

Zo zal het doden van jezelf of anderen nagenoeg altijd botsen met jouw innerlijke aanvoelen in de diepte van het hart. 

Het leren omgaan met de materie, is één van de belangrijkste thema’s die we op Aarde kunnen 

leren. Materie is in eerste instantie ons eigen stoffelijke lichaam. Zoals je met jouw eigen lichaam 

omgaat, zo ga je met de materie om.  

 

Wanneer je niet goed zorgt voor jouw eigen lichaam,  

dan ga je niet goed om met de materie waarin wij terecht zijn gekomen. 

 

Dit betekent dat een goede voeding en verzorging van ons eigen stoffelijke lichaam al de basis is 

voor het op een goede manier leren omgaan met alle andere materie die we op onze Aarde 

tegenkomen.  

Een goede verzorging van ons eigen stoffelijke lichaam betekent het leren omgaan met jouw eigen 

stoffelijke lichaam zodanig dat het in overeenstemming is met jouw eigen innerlijke kompas, jouw 

eigen innerlijke weten.  

Wanneer je bijvoorbeeld voelt dat je eigenlijk (veel) meer beweging nodig hebt, dan is DAT de 

richting die je zou moeten volgen.  

Wanneer je voelt dat je meer of minder zou moeten eten, dan is DAT de kant die je zou moeten 

opgaan.  

Wanneer je leert te luisteren naar wat je aanvoelt in de diepte van jouw hart en wanneer je de 

signalen die jouw eigen stoffelijke lichaam voortdurend afgeeft goed kunt herkennen, dan kun je 

leren in een goede harmonie met jouw eigen stoffelijke lichaam te leven in de loop van de tijd. 

Wanneer je deze weg volgt, leer je in de kern op een juiste manier om te gaan met de materie in z’n 

algemeenheid, want je kunt deze principes dan overal toepassen waar je met materie in aanraking 

komt.  

Alle mensen die veel te veel eten en als gevolg daarvan te zwaar zijn geworden, gaan niet op een 

juiste manier om met hun stoffelijke lichaam. Ze volgen daarbij niet hun innerlijke kompas en zullen 

ook op andere vlakken vaak niet goed met de materie omgaan. Zoals ze met hun eigen lichaam 

omgaan, zo zullen ze in het algemeen ook met andere materie omgaan.  

Alle mensen die zichzelf verdoven door het gebruik van bijvoorbeeld alcohol of drugs, gaan niet 

op een juiste manier om met hun eigen stoffelijke lichaam, en zullen als gevolg daarvan ook niet 

goed omgaan met andere materie, omdat ze hun innerlijke kompas, hun innerlijke weten, niet 

volgen.  

Wanneer je op deze manier kijkt naar gezondheidsaspecten van de mensheid, dan wordt het al snel 

duidelijk dat de mensheid in z’n algemeenheid NIET goed omgaat met het eigen stoffelijke lichaam 

en daardoor in z’n algemeenheid NIET goed omgaat met de materie die hier op onze Aarde zo 

belangrijk is.  
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Deze keuze is het gevolg van het op grote schaal NIET volgen van het innerlijke kompas, het eigen 

innerlijke weten.  

 

Wanneer de mensheid in z’n algemeenheid 

het eigen innerlijke weten veel beter zou volgen, 

dan zouden de problemen in de gezondheidszorg 

niet zo overweldigend groot zijn als nu. 

 

De mensheid in z’n algemeenheid, gaat NIET goed om met de materie en heeft zich deze les 

overduidelijk nog niet goed eigen gemaakt.  

In het verlengde daarvan, gaat de mensheid in z’n algemeenheid ook niet goed om met de lichamen 

van anderen.  

Dit zien we bijvoorbeeld terug in de enorme omvang van seksueel misbruik, hetgeen een volkomen 

verkeerde manier is om met het lichaam van een medemens om te gaan.  

Vanuit een goede harmonie met jouw eigen stoffelijke lichaam, zul je ook op een respectvolle 

manier leren omgaan met de lichamen van anderen. Dit betekent ook dat je het lichaam van een 

medemens niet zult beschadigen, vanuit het diepe besef dat dit botst met jouw eigen innerlijke 

weten.  

 

Maar wat te doen, wanneer jij aangevallen wordt 

en jouw stoffelijke lichaam in gevaar komt? 

 

Heb je dan het recht om een aanvaller uit te schakelen waarbij geweld wordt gebruikt, of is het 

beter om maar passief te blijven, en eenvoudig af te wachten wat er gebeurt, zonder in verzet te 

komen tegen iemand die jouw lichaam wil beschadigen en jou pijn wil doen of jou misschien zelfs 

zou willen doden?  

Een goede verzorging van jouw eigen stoffelijke lichaam betekent ook dat je ervoor zorgt dat jouw 

lichaam behoed wordt voor extreme gevaren wanneer daar geen enkele noodzaak voor is. Wanneer 

jij “voor de lol” grote risico’s neemt waar je “een kick” van krijgt, waarbij je jouw lichaam aan 

onnodige gevaren blootstelt, dan ga je niet goed om met jouw eigen stoffelijke lichaam. Je hebt de 

plicht om ervoor te zorgen dat jouw lichaam niet onnodig in gevaar komt.  

Wanneer jouw lichaam wordt aangevallen, dan heb je de plicht om ervoor te zorgen dat je hier zo 

goed mogelijk uit komt.  

Dit betekent dat het goed zorgen voor jouw lichaam in het geval je wordt aangevallen betekent dat 

je je dan verdedigt tegen een aanvaller die probeert jouw lichaam te beschadigen. Ook dit is het 

goed leren omgaan met de materie. 

  

Het is niet juist om in het geval jouw lichaam wordt aangevallen  

dit passief te ondergaan en je hier niet tegen te verzetten. 

Het is belangrijk te leren vechten voor de gezondheid van jouw eigen stoffelijke lichaam 

wanneer dat nodig is. 

Dit is volkomen in overeenstemming met jouw innerlijke kompas. 
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Stel dat jij wordt aangevallen door een indringer die jouw woning binnendringt en het gemunt heeft 

op jouw stoffelijke lichaam, wat is dan een juiste reactie in overeenstemming met jouw innerlijke 

weten?  

Is dit iets wat je passief zou moeten ondergaan, zonder je hiertegen te verzetten of misschien uit 

angst dat je het lichaam van de aanvaller zou kunnen verwonden?  

Wanneer jij in jouw woning wordt aangevallen door een indringer die het duidelijk niet goed met 

jou vóór heeft, dan is het belangrijk dat je hiertegen in verzet komt. Mocht er een gevecht ontstaan 

en de aanvaller daarbij gewond raken, dan is dit onderdeel van het goed leren zorgen voor jouw 

eigen lichaam, waarbij de aanvaller vooraf had kunnen weten dat hij jou beter niet op die manier 

zou kunnen benaderen.  

Wanneer de aanvaller dit toch doet, tegen beter weten in, dan loopt die het risico dat hij tijdens een 

gevecht met degene die wordt aangevallen gewond raakt. Dit is dan diens eigen 

verantwoordelijkheid en niet verwijtbaar gedrag van degene die aangevallen wordt.  

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de verdediger proportioneel geweld gebruikt wanneer dit nodig 

is, en geen vormen van geweld inzet die volstrekt niet in overeenstemming zijn met wat er in zo’n 

situatie nodig is.  

 

Het passief ondergaan van alle vormen van geweld  

vanuit de kant van een aanvaller,  

is volstrekt niet in overeenstemming met het innerlijke weten. 

 

Op een grotere schaal vinden we dit principe van een aanvaller en een verdediger terug wanneer 

het ene volk het andere wil onderwerpen en daarom diens grondgebied binnenvalt zoals dit af en 

toe gebeurt in ons wereldtoneel en in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk is voorgekomen.  

Wat is dan een juiste manier om hierop te reageren, in overeenstemming met het innerlijke weten?  

Ook hier speelt weer hetzelfde principe een belangrijke rol van het goed zorgen voor de stoffelijke 

lichamen van jezelf en jouw geliefden, in dit geval de lichamen van het volk dat wordt aangevallen.  

 

Wanneer je het innerlijke weten volgt, 

zul je in principe de innerlijke roep voelen  

om degene die wordt aangevallen te verdedigen. 

 

Wanneer een kwetsbaar iemand wordt aangevallen door een veel sterkere tegenstander, dan zullen 

de mensen die hun innerlijke weten volgen in zichzelf de neiging voelen om hier actief op te 

reageren en zich hierin te gaan mengen op de één of andere manier.  

Ditzelfde principe speelt ook een belangrijke rol wanneer een ander volk wordt aangevallen, zoals 

dit ook in onze generatie vóórkomt.  

Belangrijk is ook hier dat het geweld dat je dan misschien toepast, in overeenstemming is met wat 

er nodig is in zo’n situatie.  

Wanneer een inbreker jouw huis binnendringt, op zoek naar waardevolle spullen die dan misschien 

verkocht zouden kunnen worden, dan is het in principe voldoende om de inbreker te verjagen en 

is het niet nodig de inbreker te doden.  
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Wanneer de inbreker in zo’n situatie toch zou worden doodgeschoten bijvoorbeeld, dan is dit niet in 

overeenstemming met het Geweten van de bewoner van het huis waar ingebroken wordt.  

 

Maar wat te doen wanneer een vijandelijk leger zich verzamelt 

aan de grenzen van een land dat in Vrede wenst te leven? 

 

Het afschrikken van een aanvaller zoals in de situatie waarin iemand in een woning zou kunnen 

reageren bij een inbraak, is dan in principe een juiste houding, in overeenstemming met het 

innerlijke weten.  

Maar wat te doen wanneer een vijandelijk leger daadwerkelijk de grens oversteekt en het land van 

het vredelievende volk binnentrekt?  

Wanneer het vijandelijke leger komt met knuppels, speren en zwaarden, dan kan het verdedigende 

leger het gevecht aangaan met dezelfde wapens, en proberen hun tegenstanders uit te schakelen 

zonder ze daarbij te doden.  

Er wordt dan geweld gebruikt dat in overeenstemming is met het innerlijke weten, waarbij het erom 

gaat de lichamen van de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaar dat is gekomen 

in de vorm van het vijandelijke leger dat overduidelijk slechte bedoelingen heeft.  

Wanneer er in zo’n situatie geweld wordt toegepast door het verdedigende leger, waarbij wordt 

geprobeerd het doden van de vijand te vóórkomen maar het vijandelijke leger wel zo veel mogelijk 

wordt uitgeschakeld, dan is dit nog steeds in overeenstemming met het innerlijke weten.  

Anders wordt het wanneer er geen knuppels, zwaarden en speren meer worden gebruikt, zoals dit 

lange tijd gebruikelijk is geweest in de geschiedenis van de mensheid, maar er nog slechts dodelijk 

geweld wordt toegepast door het verdedigende leger.  

Wanneer er vanuit bijvoorbeeld een tank wordt geschoten op de vijand, dan is dit bedoeld om de 

vijand te doden, niet om de vijand op de vlucht te jagen of de vijand uit te schakelen zonder die te 

doden.  

Wanneer je vanuit een tank schiet op de aanvaller, dan is er niet meer de mogelijkheid om de 

aanvaller alleen uit te schakelen en NIET te doden.  

Je gaat dan over een natuurlijke grens heen, waar je beter binnen zou kunnen blijven.  

Je gaat dan uiteindelijk mee in de vernietiging van levens, in dit geval de levens van de aanvallers.  

Wanneer je aanvallers doodt, dan ga je daarmee over grenzen heen van het innerlijke weten, het is 

NIET in overeenstemming met het innerlijke weten.  

 

Er is in praktijk een hele belangrijke grens  

tussen het uitschakelen en het doden van een tegenstander. 

Je hebt als mens niet het recht een tegenstander te doden,  

dit botst met het innerlijke weten. 

Toch kan het uitschakelen van een tegenstander, 

wel volkomen in overeenstemming zijn met het innerlijke weten, 

in situaties waarin er sprake is van gevaar.  
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Wanneer je vanuit deze richtlijnen kijkt naar de oorlogsvoering in onze generatie, dan zie je dat de 

norm verschoven is naar het toepassen van dodelijk geweld, in overeenstemming met de wetten 

van het land, maar in botsing met het innerlijke weten, het innerlijke kompas.  

De oorlogsvoering is in de loop van de geschiedenis aanzienlijk vernietigender geworden en 

daardoor ontstaan voor de mensen die hierin meegezogen worden steeds meer moeilijkheden in 

toekomstige levens.  

Wanneer er niet meer de mogelijkheid is om een aanvaller of indringer uit te schakelen in plaats 

van te doden, dan zou je je beter niet meer in een oorlogssituatie kunnen begeven, je overschrijdt 

dan grenzen waar je beter binnen kunt blijven.  

In onze moderne generatie zou dit betekenen dat de mensen die hun innerlijke weten volgen, NIET 

meer zouden kunnen deelnemen aan moderne oorlogshandelingen in z’n algemeenheid, waarbij 

het misschien mogelijk is om specifieke taken op je te nemen waarbij geen sprake is van het direct 

doden van een tegenstander zoals het werk van een kok in oorlogsgebied.  

Ook wanneer je bijvoorbeeld zou werken bij een luchtverdedigingseenheid, gericht op het 

uitschakelen van raketten en drones, dood je niet direct tegenstanders, en daarom zou ook dit type 

werk misschien toch gedaan kunnen worden in overeenstemming met het innerlijke weten.  

Wanneer je deze richtlijnen zou toepassen op de NAVO, dan zou je als militair in dit verband 

eigenlijk niet goed kunnen functioneren wanneer je jouw innerlijke weten zou willen blijven volgen.  

Een modern leger heeft immers niet genoeg aan koks en luchtverdediging maar is gebaseerd op de 

bereidheid van de militairen om de tegenstanders daadwerkelijk te willen doden, en niet alleen af 

te schrikken of te verwonden.  

Heel concreet betekent dit dat wij in ons kleine Nederland alleen maar onze bewegingsvrijheid 

hebben omdat heel veel mensen hun innerlijke weten NIET volgen, en bereid zijn andere mensen 

te doden wanneer die ons land zouden aanvallen. 

  

Wanneer alle NAVO-landen hun innerlijke weten zouden volgen  

en geen tegenstanders meer zouden willen doden,  

dan zou Dzjengis Khan nu heer en meester zijn in heel Europa… 

 

Wij leven nu in een betrekkelijke Vrijheid, doordat heel veel NAVO-militairen hun innerlijke weten 

NIET volgen, en tegen beter weten in, bereid zijn andere mensen toch te doden, wanneer ze daar 

opdracht voor krijgen.  

 

Vanuit het perspectief van het hogere Zelf,  

heeft de donkere kant daardoor gewonnen,  

en is er een situatie ontstaan,  

waar eigenlijk geen goede oplossing meer voor is,  

hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien. 

 

Veruit de meeste lichtwerkers willen liever niet al te veel nadenken over dit soort dingen en willen 

liever blijven dromen over een wereld van “licht en liefde” maar dat is niet het eerlijke verhaal. De 

realiteit is volkomen anders maar er is veel moed voor nodig om dit onder ogen te zien.  
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De problemen in onze generatie zijn voor het overgrote deel het gevolg van het niet willen volgen 

van het innerlijke weten, het innerlijke kompas.  

Het is aan de lichtwerkers om nu eerst ZELF te leren af te stemmen op dit innerlijke weten in de 

diepte van het hartcentrum, en alle huiswerk geduldig op zich te nemen en daar zo veel ruimte voor 

te maken als nodig is, vóórdat de groep als geheel in staat is dit uit te dragen naar de anderen in 

onze samenleving.  

De lichtwerkers hebben nu eerst veel tijd nodig om eerst ZELF weer te leren vertrouwen op dit 

innerlijke kompas, en zich los te maken van het steeds maar weer proberen te voldoen aan de 

verwachtingen van anderen. 

Maar veel lichtwerkers reageren nog steeds als marionetten op de verwachtingen van anderen, en 

volgen NIET hun innerlijke weten. Ze zijn daardoor niet goed voorbereid om te leren samenwerken 

met hun hogere Zelf aan de missie dit aan ons hogere deel is toevertrouwd.  

 

Veel lichtwerkers realiseren zich niet  

dat ze moeilijk bereikbaar zijn voor hun hogere Zelf,  

door de manier waarop ze in het leven staan. 

Hun eigen houding  

is vaak een forse belemmering  

in de samenwerking met hun hogere deel. 

 

De mensen die volkomen verzadigd zijn met de Christus-energie, hebben zichzelf vaak op een 

voetstuk geplaatst en voelen zich superieur ten opzichte van de mensen die ze “hulp” aanbieden, 

zonder te beseffen wat eigenlijk hun eigen houding is.  

Dit is één van de redenen dat veel mensen die hulp zoeken zich vaak niet gezien en gehoord voelen, 

wanneer ze dan uiteindelijk toch maar hun verhaal proberen te doen.  

Wanneer de “hulpverlener” aan het einde van het “consult” een rekening meegeeft, dan wordt 

daarmee de rolverdeling heel erg duidelijk gemaakt. De ene staat op een voetstuk en is in de positie 

om geld te vragen, en de ander is duidelijk de zwakkere, die niet anders kan dan voldoen aan de 

verwachtingen van degene die zegt te willen “helpen”.  

Degene die hulp vraagt wordt daardoor sterk met de feiten geconfronteerd, er is geen enkele sprake 

van een vriendschappelijke verbinding. 

Alleen al deze ongelijkheid schept een enorme afstand, waarbij veel “hulpverleners” helemaal niet 

meer in de gaten hebben wat er eigenlijk gebeurt.  

De narcistische hulpverlener zal meestal vinden dat hij de situatie goed kan overzien en dat degene 

die hulp vraagt eigenlijk tegen hem op zou moeten kijken. De narcist zal de visie van degene die 

hulp vraagt betwijfelen en aangeven dat het in elkaar zit zoals hij dat ziet. 

Wanneer er een verschil in visie is, zal de narcistische hulpverlener vaak geneigd zijn diens visie aan 

degene die hulp vraagt op te dringen en in te prenten. Als degene die hulp nodig heeft niet mee wil 

gaan in de visie van de narcistische hulpverlener, hetgeen vaak het karakter heeft van je hier 

vrijwillig aan onderwerpen, dan zal de narcistische hulpverlener degene die hulp zoekt verwijten 

hier niet voor open te staan, niet mee te werken, nog niet zover te zijn, etc.  
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Een narcistische hulpverlener vindt het diep in z’n hart eigenlijk helemaal niet zo erg wanneer 

degene die hulp nodig heeft lijdt. Het gaat de narcist vooral om diens eigen status en macht.  

Een narcistische hulpverlener zal zichzelf altijd centraal stellen, en NIET degene die kwetsbaar is 

en hulp nodig heeft.  

De narcist zal vinden dat de ander hem natuurlijk altijd kan vertrouwen en het altijd veilig is bij 

hem, want HIJ is het toch, waar de hulpzoekende mee in aanraking is…  

De narcist heeft er weinig oog voor dat hij misschien ZELF de factor is waardoor degene die hulp 

zoekt zich niet veilig voelt, en het gevoel krijgt niet gezien en niet gehoord te worden, laat staan 

begrepen te worden.  

En wat nu als degene die hulp nodig heeft hooggevoelig is?  

Dan heeft zo iemand meestal al snel in de gaten dat zo’n narcistische hulpverlener hem niet kan 

helpen en het beter is om dit los te laten. Soms gaat zo’n hooggevoelige in eerste instantie mee met 

de verwachtingen van de narcistische hulpverlener en beseft pas later dat dit een heilloze weg is.  

In zo’n situatie heeft degene die hulp zoekt een volgende grote teleurstelling ervaren op diens weg, 

waardoor het vertrouwen in de medemens verder zal afnemen.  

 

Vanuit ons hogere Zelf beschouwd  

is het schrijnend om te zien  

hoe de lichtwerkers in incarnatie met elkaar omgaan. 

 

Er zijn talloze mensen die dringend hulp nodig hebben maar er zijn er maar weinigen die in staat 

zijn de hulp die nodig is ook daadwerkelijk te bieden. Een groot deel van de lichtwerkers heeft 

duidelijk herkenbare narcistische trekjes, en volgt daarin de voetsporen van de heer der wereld, de 

god van de Bijbel, die nu overgaat naar de donkere kant.  

Veel therapeuten zijn zó trots op HUN kunstje, dat ze niet meer in de gaten hebben dat het hogere 

Zelf het genezingswerk doet en NIET de mens in incarnatie. 

Een groot deel van de lichtwerkers heeft niet goed in de gaten dat er niet echt sprake is van 

verbinding met het eigen hogere Zelf en er eigenlijk ook niet echt sprake is van een dieperliggende 

verbinding met een medemens.  

 

Veel lichtwerkers leven in hun eigen wereldje,  

en zijn volkomen vervreemd van de realiteit. 

Ze leven in een spirituele bubbel, 

en zijn volkomen geïsoleerd geraakt. 

 

Sommige lichtwerkers worden in deze periode om allerlei redenen geconfronteerd met grote 

moeilijkheden. Soms gaat dit zó ver dat iemand hier geen uitweg meer in ziet en overweegt om 

zelfmoord te plegen.  

In zo’n situatie zul je diep in jouw hart aanvoelen dat je die weg beter niet kunt volgen.  
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Wanneer ons evolutieproces goed werkt, 

dan zou er altijd een begaanbare weg moeten zijn in iedere situatie, 

hoe moeilijk het misschien ook kan zijn. 

 

Nu ons evolutieproces is aangepast, kan het eigenlijk niet meer zo zijn dat een situatie zo onredelijk 

zou zijn, dat je geen geschikte weg meer ziet om verder te gaan, hoe moeilijk een situatie misschien 

ook kan zijn. 

Omdat ons evolutieproces is aangepast, mag je ervan uitgaan dat de blauwdrukken van de 

lichtwerkers die nu in incarnatie komen, goed zijn, en er de mogelijkheid is om veel te leren.  

De lichtwerkers in onze generatie die te maken hebben met gevoelens van zelfmoord, worden hier 

gewoonlijk mee geconfronteerd omdat ze veel met dit thema te maken hebben vanuit voorgaande 

levens.  

Wanneer je in verscheidene levens zelfmoord hebt gepleegd, omdat je bijvoorbeeld geen uitweg 

meer zag in de moeilijkheden waarin je terecht was gekomen, dan zul je in dit leven opnieuw met 

dit thema worden geconfronteerd, zodat je ook deze moeilijke lessen kunt leren.  

In z’n algemeenheid zou je kunnen zeggen dat je beter geen zelfmoord kunt plegen, hoe 

verschrikkelijk de situatie misschien ook is geworden waarin je terecht bent gekomen.  

Ook hier is er een signaal vanuit het innerlijke weten, je kunt jouw eigen lichaam beter niet 

moedwillig beschadigen of doden.   

 

Het doden van jezelf,  

is in principe NIET in overeenstemming met het innerlijke weten,  

hoe verschrikkelijk sommige situaties ook zijn. 

 

Wanneer ons evolutieproces goed werkt, dan krijgt iemand vroeg of laat compensatie wanneer je 

op de één of andere manier misschien toch onjuist bent behandeld in het dagelijkse leven, door 

bijvoorbeeld sterk negatieve invloed vanuit de donkere kant, die vaak allerlei dingen in de war 

stuurt.  

De donkere kant kan je in hele moeilijke situaties manoeuvreren, waardoor je misschien het gevoel 

kunt krijgen dat je het beste maar zelfmoord kunt plegen, maar ook dat gevoel, is invloed vanuit de 

donkere kant.  

Gevoelens die in je worden gelegd, kunnen evengoed vanuit de donkere kant als vanuit de lichte 

kant worden ingeprent.  

Het gevoel dat je het beste maar zelfmoord zou kunnen plegen, is nagenoeg altijd ingegeven vanuit 

de donkere kant.  

Juiste kennis van zaken is ook op dit gebied nodig om sterker te staan in zo’n situatie, waarin je je 

gewoonlijk heel kwetsbaar zult voelen.  

Het is daarom belangrijk dat er in de komende periode veel beter onderwijs komt op dit gebied, 

aangeboden door mensen die hebben leren samenwerken met hun hogere Zelf en aanvoelen dat 

het op hun weg komt om onderwijs aan te bieden aan de mensen die hierom vragen en hiervoor 

open staan.  
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Er is heel veel onderwijs nodig  

op het gebied van leren samenwerken met het eigen hogere Zelf  

en het leren vertrouwen op het eigen innerlijke weten, het innerlijke kompas. 

 

Je kunt dit innerlijke weten beter waarnemen naarmate er een sterkere verbinding is opgebouwd 

met jouw eigen stoffelijke lichaam. Wanneer er moeilijkheden zijn ontstaan in de verbinding met 

jouw lichaam, dan is het van belang daaraan te werken, zo veel als maar nodig is.  

Wanneer er geen goede verbinding is met jouw stoffelijke lichaam door bijvoorbeeld ervaringen van 

seksueel misbruik in dit leven of in vorige levens, dan zul je heel ontvankelijk zijn voor de 

verwachtingen van anderen, en kun je geen goed onderscheid meer maken tussen wat van jezelf is 

en wat van anderen is. Het is dan veel moeilijker om erachter te komen wat jij eigenlijk precies 

ZELF ergens van vindt en wat je ZELF wil.  

Een deel van de groep lichtwerkers heeft geen goede verbinding met het eigen stoffelijke lichaam, 

zonder zich hier goed van bewust te zijn, en heeft daardoor de grootste moeite om de signalen 

vanuit het eigen hogere Zelf goed te leren herkennen en te onderscheiden van allerlei andere 

indrukken die je dan op kunt vangen.  

Naarmate je daarnaast een drukker leven hebt en minder tijd hebt voor jezelf, wordt het moeilijker 

om te herkennen wat van jezelf is en wat niet. Het wordt dan moeilijker om een eigen mening te 

ontwikkelen en je los te maken van verwachtingen van anderen. Je glijdt dan gewoonlijk in een 

situatie waarin je steeds meer het gevoel kunt krijgen dat je wordt geleefd.  

 

Een goede verbinding met jouw eigen stoffelijke lichaam  

is noodzakelijk voor het goed leren aanvoelen  

van de instroom vanuit jouw eigen hogere Zelf. 

 

Voor de mensen die aanvoelen dat het aanbieden van esoterisch onderwijs voor hen de juiste weg 

is die overeenkomt met hun innerlijke weten, is het van belang NIET aan te sluiten bij de 

gebruikelijke initiatieven op dit gebied maar HELEMAAL OPNIEUW TE BEGINNEN.  

Pas vanaf 2026 zijn er betere mogelijkheden om dergelijke kleinschalige projecten op te starten 

maar de mensen die nu al aanvoelen dat dit hun rol gaat worden, zouden zich hier in alle eenvoud 

alvast op kunnen voorbereiden door steeds beter aan te sluiten bij hun eigen innerlijke weten en de 

samenwerking met hun hogere Zelf, en al het andere helemaal los te laten.  

Een lichtwerker is niet naar de Aarde gekomen om een “redder” te zijn van anderen of zichzelf op 

een voetstuk neer te zetten. Een lichtwerker is naar de Aarde gekomen om TUSSEN de mensen 

te blijven staan, en in alle eenvoud een kanaal te zijn voor Genegenheid voor de mensen die op 

zijn weg komen.  

Genegenheid is de basis voor alle leerprocessen, zonder deze heilzame energie is het nauwelijks 

mogelijk om waardevolle lessen echt te leren in de diepte van het hart.  

De mensen die in de komende periode esoterisch onderwijs willen aanbieden zouden er daarom 

goed aan doen eerst zo goed mogelijk te leren samenwerken met hun hogere Zelf, en in de loop 

van de tijd een steeds beter kanaal te worden voor Genegenheid, DAT is de basis voor al het 

andere.  

***  
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Over ufo’s 

De manier waarop je naar ufo’s kijkt, is van grote invloed op jouw wereldbeeld. Dit is de reden dat ik ook over dit 

onderwerp iets wil schrijven.  

Onze Aarde werd bestuurd door de god van de Bijbel namens de hogere goden. Hij had de 

dagelijkse leiding over onze kleine planeet, met alles wat daarop en daarin aanwezig is.  

Hij had daardoor ook namens de lichte kant de leiding over de lagere goden en over alle 

natuurrijken, zoals de deva’s, de elfen, de kobolden, etc.  

Hij kon bovendien binnen zekere grenzen aardbevingen in werking zetten, vulkaanuitbarstingen 

aansturen etc.  

De mogelijkheden van een god in de vijfde categorie, op een schaal van 1 tot 9, zijn groot, 

beschouwd vanuit het standpunt van een mens in incarnatie.  

 

De hogere goden zoals Tweelingen, Leeuw en Vissen,  

zijn verantwoordelijk voor honderden planeten.  

Al deze planeten vallen onder het toezicht van onze Oorsprong. 

 

De mensen in incarnatie hebben vaak het idee dat er slechts twaalf of misschien dertien hogere 

goden zijn (de tekens van de Dierenriem) maar in praktijk zijn er duizenden hogere goden, die allen 

voortkomen uit dezelfde Oorsprong als waar ook wij onze thuishaven hebben.  

 

Binnen het “werkgebied” van onze Oorsprong,  

bevinden zich meerdere planeten waarop stoffelijk leven is,  

vergelijkbaar met wat wij ervaren op onze Aarde. 

 

Onze wetenschappers hebben lang gezocht naar dergelijke vormen van leven maar hebben tot nog 

toe weinig kunnen vinden.  

Dit heeft te maken met afspraken die daar “boven” over zijn gemaakt, door degenen die van 

bovenaf ons evolutieproces besturen. Men vond het raadzaam om eerst de intense strijd op Aarde 

uit te vechten totdat er een beslissing zou komen, vóórdat men inmenging vanuit andere stoffelijke 

planeten weer zou toestaan, als gebruikelijk onderdeel van ons evolutieproces.  

In de loop van de hele lange geschiedenis van de mensheid, is het uitwisselen met andere planeten 

met stoffelijk leven eerder regel dan uitzondering. Maar vanwege de eindstrijd die is uitgevochten 

op onze kleine planeet, heeft men deze interactie met andere stoffelijke planeten tijdelijk 

opgeschort.  

Het is daardoor niet zo vreemd, dat allerlei mensen in de loop van de geschiedenis de indruk hebben 

gekregen ufo’s te hebben gezien, ook al is dit feitelijk vaak niet het geval geweest maar zijn het een 

soort van echo’s van het verleden, die door specifieke omstandigheden kunnen worden aangeraakt, 

waardoor iemand een ufo meent te hebben gezien.  

 

Wanneer je in een regressie-sessie terug zou gaan naar specifieke stukken verleden,  

dan zou je heel gericht op kunnen sporen hoe het op onze Aarde ooit is geweest. 
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De mensen die al wat langer op onze Aarde in incarnatie zijn, hebben ervaring met de aankomst 

van buitenaardse ruimtevaartuigen op onze grote piramides. Deze grote bouwwerken waren onder 

andere daarvoor bedoeld, het waren ooit een soort van landingsplaatsen voor deze ruimteschepen, 

hetgeen zich afspeelde aan de bovenkant van de piramides.  

Wanneer “oude Zielen” in een regressie-sessie terug worden geleid naar dergelijke taferelen, dan 

zou er een goudmijn van informatie over dit onderwerp kunnen worden aangeboord. Deze 

mogelijkheden zijn sinds kort beschikbaar in ons evolutieproces, voor degene die hier vanuit 

zuivere motieven mee aan het werk wil gaan, om deze informatie toegankelijk te maken voor alle 

belangstellenden.  

Wanneer verscheidene “oude Zielen”, onafhankelijk van elkaar naar zo’n stuk verleden worden 

geleid, dan kunnen de stukken die elkaar overlappen als betrouwbare informatie worden 

beschouwd. 

 

Het is een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van ons wereldbeeld,  

wanneer er meer zicht op dit thema gaat ontstaan. 

 

Er zijn steeds betere mogelijkheden om langs deze lijnen te werken aan het verzamelen van 

informatie, voor de mensen die aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is om bij te dragen aan 

het ontwikkelen van de visie van anderen.  

Vanaf 2026 zijn de mogelijkheden hiervoor maximaal maar voor wie hier alvast mee wil beginnen 

is er nu voldoende ruimte.  

Van belang is een goede motivatie en een goed besef van wat je wil gaan doen. 

  

De ervaringen van de Aardebewoners met bewoners van andere planeten  

zijn over het algemeen niet zo goed verlopen,  

beschouwd vanuit het standpunt van ons hogere Zelf. 

 

Alleen al het feit dat de piramides er bij zijn betrokken, geeft al aan dat dit een initiatief is geweest 

van de heer der wereld, de god van de Bijbel. Hij is degene die dit in werking heeft gezet, met 

volkomen verkeerde bedoelingen.  

De invloeden vanuit de bewoners van andere stoffelijke planeten zijn vaak funest geweest voor de 

bewoners van onze Aarde. Wanneer er regressie-sessies worden gedaan naar dit onderwerp, zullen 

het vaak akelige taferelen zijn die dan naar voren komen.  

Voor degene die zo’n sessie meemaakt is dit een mogelijkheid om oud zeer te verwerken, terwijl er 

tegelijkertijd meer zicht ontstaat op hoe dit ooit is geweest.  

In feite zijn deze mogelijkheden er pas nu, voor het eerst sinds vele duizenden jaren. Het is lange 

tijd niet toegestaan aan de mensheid om hier meer over te weten te komen, maar vanaf nu is er 

voldoende ruimte om te proberen hier meer zicht op te krijgen, ook al is dit geen gemakkelijke 

weg.  

Een vraag die hierbij naar voren komt is  

hoe het dan kan dat wij vanuit onze Aarde  

niet meer in staat zijn andere stoffelijke planeten waar te nemen  

waarop stoffelijk leven is, net zoals bij ons? 
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Het antwoord hierop is eigenlijk heel eenvoudig dat degenen die ons evolutieproces van bovenaf 

besturen dit onmogelijk hebben gemaakt. Er is een soort van scherm om onze Aarde heen gelegd, 

waardoor deze contacten er niet meer kunnen zijn via het stoffelijk gebied.  

Het gevolg hiervan is dat wij vanuit onze Aarde andere planeten met stoffelijk leven niet meer 

kunnen waarnemen, en bewoners van andere stoffelijke planeten ons wel kunnen opmerken maar 

hier niet meer kunnen landen. Men merkt dan dat men geen toegang meer heeft in een gebied waar 

men eerder gewend was te kunnen landen.  

Wanneer je beelden bekijkt die we tegenwoordig kunnen maken van ons uitgestrekte universum, 

dan is het absurd te veronderstellen dat wij de enige planeet zijn waarop stoffelijk leven is. Het kan 

niet zo zijn dat je na het zien van de prachtige beelden van onze nieuwe James Webb telescoop tot 

de conclusie komt dat wij bij toeval de enige menselijke wezens zijn in het onmetelijke universum.  

Een juiste conclusie zou dan zijn dat we eigenlijk in de verste verte geen idee hebben wat zich hier 

allemaal in afspeelt, en dat wij maar een heel klein bolletje bewonen, te midden van enorme 

gebeurtenissen die zich in ons universum voortdurend afspelen.  

Maar vanuit onze superioriteitsgevoelens, is het voor velen moeilijk om op deze conclusie uit te 

komen. We zijn het zicht op juiste verhoudingen letterlijk en figuurlijk helemaal kwijt geraakt in de 

loop van de geschiedenis van de mensheid.  

 

Het dringt niet goed tot de wetenschap door,  

dat er hogere wezens zijn die bepalen wat wij wel en niet te zien krijgen. 

Zoals wij dingen kunnen afschermen voor onze kinderen,  

zo kunnen de hogere goden en de wezens daarboven  

allerlei dingen afschermen voor ons. 

 

Maar omdat wij niet gewend zijn op die manier te denken, komt het niet bij ons op dat dit zo werkt.  

Wij kunnen onszelf niet meer goed in perspectief zien, ten opzichte van een veel groter geheel, 

waar wij een minuscuul klein deeltje van zijn. Wij hebben de neiging onszelf te beschouwen als het 

middelpunt maar dat is niet het geval. We zijn slechts een heel klein radertje in een heel veel groter 

geheel, dat wij in de verste verte niet kunnen overzien, maar het zou wel helpen om er rekening 

mee te houden dat dit zo zou kunnen zijn.  

Nu de grote eindstrijd is uitgevochten op onze Aarde en er uiteindelijk een beslissing is gekomen, 

zijn de spelregels weer veranderd. Het is niet onmogelijk dat er ook over dit onderwerp nieuwe 

afspraken zijn gemaakt in de nieuwe regels die nu ons evolutieproces besturen. 

  

*** 

 

 

 

 

 



138 

Zomerzonnewende 2024 

Naarmate de tijd voortschrijdt, komt er meer licht op de geschiedenis van de mensheid en daarmee ook op haar 

toekomst.  

Rond 21 juni, het moment van de zomerzonnewende, zijn we precies halverwege de periode van schoonmaak. De 

extra periode van drie jaar, waarin alle lichtwerkers de gelegenheid krijgen hun eigen huiswerk (alsnog) op te pakken, 

zo veel je maar wil.  

Er waren in de afgelopen duizenden jaren eigenlijk nauwelijks mogelijkheden om hele diepe 

wonden te onderzoeken en hieraan te werken. Dit is één van de redenen dat er door de hogere 

leiding over ons evolutieproces, is gekozen voor een periode van drie jaar intensief schoonmaken, 

voor de mensen die dat willen.  

Je zou dit kunnen zien als een vorm van compensatie, voor het ontbreken van geschikte 

mogelijkheden om diepe wonden zo veel mogelijk schoon te maken en te herstellen in de afgelopen 

duizenden jaren.  

Wanneer het gaat om het aangaan van herstelprocessen in verband met hele diepe wonden, dan is 

daar een veilige omgeving voor nodig, anders kun je daar maar beter niet aan beginnen.  

De veilige omgeving die daarvoor nodig is, wordt aangeboden door de hogere leiding die nu drie 

jaar lang deze mogelijkheid biedt.  

Deze hogere leiding fungeert als een soort van scheidsrechter, die direct beslissingen neemt, in 

plaats van achteraf, zoals gebruikelijk in het overgrote deel van ons evolutieproces.  

 

Degenen die dit per sé willen,  

krijgen daardoor nu volop de gelegenheid  

om te werken aan hun eigen huiswerk. 

 

In praktijk komt hier geen einde aan, er komt niet een moment dat je kunt zeggen dat je klaar bent 

met jouw eigen huiswerk. Wanneer je een stuk hebt aangepakt en daar misschien een eind verder 

mee bent gekomen, dan verschijnt er vanzelf een ander stuk huiswerk, waar je tot dan toe minder 

zicht op had.  

De mogelijkheden om hieraan te werken zijn van bovenaf bezien aanzienlijk gunstiger dan in de 

afgelopen duizenden jaren, ook al is het moeilijk om dit in je gevoel te krijgen.  

De beschermende aanwezigheid bepaalt dat wanneer iemand dit per sé wil, er een weg wordt 

aangelegd om verder te kunnen gaan met jouw eigen huiswerk, inclusief het worden van een beter 

kanaal voor Genegenheid, want ook DAT is het huiswerk voor de hele groep lichtwerkers.  

 

De meeste lichtwerkers hebben het idee, 

dat zij automatisch een geschikt kanaal zijn voor Genegenheid 

maar dat is volstrekt niet het geval. 

 

Nagenoeg de hele groep is volkomen verstopt geraakt met imitaties van Genegenheid, zonder zich 

hiervan bewust te zijn.  

Wanneer je volkomen verstopt zit met allerlei imitaties van Genegenheid en van Wijsheid, dan zul 

je eerst op het punt moeten proberen te komen dat je dit in de gaten begint te krijgen.  
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Daarna is er een belangrijke keuze nodig of je bereid bent alles wat je tot dan toe voor Waarheid 

hebt aangezien, opnieuw te onderzoeken, wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit nodig is, of dat je 

niet bereid bent om dit valse fundament onder jouw bestaan los te laten. 

Veel lichtwerkers VOELEN in de diepte van hun hart heel goed aan dat ze hier eigenlijk mee aan 

het werk zouden moeten maar schrikken terug voor de gevolgen hiervan.  

Wanneer je in de afgelopen tientallen jaren alles hebt opgebouwd op een verkeerd fundament aan 

kennis en overtuigingen, dan is er heel veel moed voor nodig om dit onder ogen te zien en helemaal 

opnieuw te beginnen.  

Het is dan de weg van de minste weerstand om maar gewoon door te gaan op de ingeslagen weg, 

tegen beter weten in.  

 

Dit is de fase waarin de groep lichtwerkers nu terecht is gekomen. 

Wel VOELEN dat het eigenlijk anders zou moeten,  

maar het om allerlei redenen NIET doen. 

 

Ons evolutieproces is van bovenaf bezien een proces waarin je jezelf steeds beter leert kennen. 

Waar je uitkomt, bepaal je in grote lijnen zelf, het is afhankelijk van wat je graag zou willen.  

Wat je zelf graag zou willen, en wat je eigenlijk liever niet wil, is de Vrije Wil van een mens, DAT is 

de basis voor ons evolutieproces.  

De meeste lichtwerkers zijn zich niet goed bewust van de gevolgen van deze uitgangspunten.  

Vanuit het hogere Zelf beschouwd betekent dit dat wanneer er mogelijkheden worden aangeboden 

om je huiswerk op te pakken, en je doet dit om wat voor reden dan ook, niet, dat je dan een 

belangrijke keuze maakt. Zo’n keuze heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden om 

te leren samenwerken met jouw hogere Zelf.  

De donkere kant, volgt alles wat er gebeurt op onze Aarde, en zal in zo’n situatie claimen dat een 

lichtwerker er vanuit Vrije Wil voor kiest om het innerlijke weten te negeren en het eigen huiswerk 

niet op zich wil nemen.  

De donkere kant zal dan claimen dat zo’n lichtwerker eigenlijk het spoor volgt van de donkere 

kant.  

Wanneer het grootste deel van de lichtwerkers eigenlijk niet bereid is om het eigen spirituele 

huiswerk op zich te nemen, terwijl dit bij iedereen zichtbaar wordt gemaakt in de binnenwereld, 

dan zal de donkere kant claimen dat het grootste deel van de lichtwerkers het verkeerde spoor 

volgt, tegen beter weten in.  

Dat de grote massa nog niet het spoor volgt van het innerlijke weten en het op zich nemen van het 

eigen spirituele huiswerk, is niet zo vreemd, dat valt hen minder te verwijten dan de ervaren 

lichtwerkers, die beter hadden moeten weten en beter hadden moeten luisteren naar wat zij in de 

diepte van hun eigen hartcentrum kunnen aanvoelen op hun beste momenten.  

 

De lichtwerkers zijn naar de Aarde gekomen  

om als voorbeeld te dienen voor de anderen,  

maar laten het in deze periode massaal afweten. 
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De groep is voor het grootste deel niet bereid om de bestaande en valse zekerheden werkelijk 

diepgaand te onderzoeken, en de gevolgen van dit onderzoek te aanvaarden, ook als dit betekent 

dat je dan met heel veel kennis en overtuigingen niet verder kunt, waar je misschien jarenlang ten 

onrechte op hebt gebouwd.  

 

Van bovenaf bezien, is er een soort van paraplu,  

waaronder er hele gunstige omstandigheden zijn in deze drie jaren,  

om toch maar zo veel mogelijk jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen,  

hoe moeilijk dit ook kan zijn. 

 

Deze mogelijkheid zou je het beste kunnen beschouwen als een geschenk vanuit de hogere leiding 

van ons evolutieproces, een periode waarin deze mogelijkheid er is, die maar heel weinig vóórkomt 

in de lange geschiedenis van de mensheid.  

Wanneer je in de uren van slaap van jouw stoffelijk lichaam op “de weide” bent, is er veel meer 

begrip voor de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. Vanuit die kennis maak je daar 

ook jouw eigen keuzes, die gevolgen krijgen in het dagelijkse leven. Veel keuzes in het gewone 

dagelijkse leven zijn een direct gevolg van dingen die je op “de weide” al ingevuld hebt met jouw 

eigen keuzes, vanuit een veel breder begrip dan in jouw dagelijkse leven mogelijk is.  

 

Rond 21 juni 2024, begint er een afrondende fase van deze herstelperiode.  

Er worden dan door de hogere leiding hele belangrijke dingen in werking gezet,  

in een overgangsperiode van anderhalf jaar  

naar het verdere verloop van ons evolutieproces vanaf 2026. 

 

Dit betekent dat er nog tot 2026 hele mooie mogelijkheden zijn voor het werken aan hele diepe 

wonden, onder de beschermende koepel die er nu is, daarna wordt dit anders en is deze hogere 

bescherming er niet meer.  

Er zijn dan nog steeds wel mogelijkheden om diepe wonden aan te pakken maar er is niet meer de 

ruimte en de veiligheid die er nu is.  

Tegen die tijd heeft iedereen de compensatie gekregen die de hogere leiding aangeboden heeft, aan 

de lichtwerkers in incarnatie EN aan de hogere Zelven EN aan de goden en godinnen. Deze hogere 

leiding is tegen die tijd weer verder weg en zal vanaf dan weer vooral na afloop van een tijdvak 

reageren en niet meer onmiddellijk zoals nu.  

Doordat deze hogere leiding in deze drie jaren direct ingrijpt in ons evolutieproces, wordt er een 

weg aangelegd in het dagelijkse leven voor de mensen die heel graag verder willen met het worden 

van een beter kanaal voor Genegenheid en die werkelijk bereid zijn om hun eigen huiswerk op zich 

te nemen.  

 

Deze hele gunstige regeling, geldt tot het jaar 2026. 

De schil die in de afgelopen duizenden jaren om de Aarde heen is geweest,  

om inmenging vanuit andere stoffelijke planeten te voorkómen,  

is tegen die tijd weer weggehaald,  

waardoor er weer directe contacten mogelijk worden  

met bewoners van andere stoffelijke planeten. 
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In verband met de eindfase van een hele lange strijd tussen de goden onderling en meer in het 

algemeen tussen de lichte kant en de donkere kant, is er voor gekozen om inmenging vanuit andere 

planeten in de afgelopen duizenden jaren te voorkómen, maar vanaf het jaar 2026 verloopt ons 

evolutieproces weer “normaal”, en begint er een hele nieuwe fase, nadat er een “Dag des Oordeels” 

is geweest, wat betekent tien jaar herexamens voor ieder van ons, en ná drie jaar de gelegenheid te 

hebben gekregen voor intensieve schoonmaak en het zo veel mogelijk herstellen van hele diepe 

wonden.  

In het jaar 2026, begint er een hele nieuwe fase in ons evolutieproces, onder de nieuwe wetten en 

regels die ons evolutieproces nu besturen. De periode van drie jaar waarin er heel veel compensatie 

is gegeven, is dan afgerond.  

 

In de afgelopen 5000 jaar, 

heeft de mensheid er vanuit Vrije Wil voor gekozen 

om elkaar op allerlei mogelijke manieren te vervloeken. 

 

Deze mogelijkheden werden aangeboden binnen de spelregels van ons evolutieproces, zoals ze 

ongeveer 5000 jaar geleden in werking zijn gezet.  

De mensheid had de keuze hoe om te gaan met deze mogelijkheden, die door de donkere kant zijn 

aangeboden en zijn vóórgehouden aan de op macht en wraak beluste mensen. 

Binnen de nieuwe wetten en regels is hier nog maar heel weinig ruimte voor, hoewel dit niet 

helemaal is uitgesloten. De donkere kant is de bewaarder van de kennis die nodig is om dergelijke 

vervloekingen in werking te zetten, en via tussenpersonen, is deze kennis nog steeds beschikbaar 

voor de mensen die hiernaar op zoek zijn.  

De gevolgen voor de mensen die zich hier de vingers aan branden, zullen aanzienlijk ernstiger zijn 

dan aan het begin van ons vorige tijdvak. Vanuit de leiding van ons evolutieproces beschouwd, zou 

het nu duidelijk moeten zijn dat je deze heilloze weg beter niet in kunt gaan.  

Nu er veel ervaring is opgedaan met magie, tovenarij, zijn de regels aangescherpt, voor de mensen 

die hier toch mee verder willen gaan.  

De gevolgen van tovenarij, het uitspreken van vervloekingen, voor de mensen die zich hier in de 

afgelopen 5000 jaar toe hebben laten verleiden, zijn NIET afgelopen bij het begin van de nieuwe 

fase in 2026.  

Eén van de gevolgen van het uitspreken van vervloekingen is dat je daardoor niet meer zo geschikt 

bent om een kanaal te zijn voor Genegenheid. Je zult hier dan nog veel meer je best voor moeten 

doen dan anderen.  

Je zult in zo’n situatie in eerste instantie ook de grootste moeite hebben om Genegenheid te 

ontvangen, wanneer je daar toch op de één of andere manier mee in aanraking zou komen. 

  

Door het uitspreken van vervloekingen,  

vervreemd je van de lichte kant,  

en komen er blokkades in het ontvangen en doorgeven van Genegenheid. 
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Vanuit het hogere Zelf beschouwd, is dit een gevolg van de Vrije Wil van de mensen die deze weg 

hebben gevolgd.  

Wanneer je bijvoorbeeld in het oude Egypte vervloekingen in werking hebt gezet, dan zou je er 

goed aan doen dit op te sporen en onder ogen te zien. In zo’n situatie zul je aanvoelen dat er 

huiswerk op je ligt te wachten, waar je maar beter zo veel ruimte voor zou kunnen maken als nodig 

is.  

Maar wanneer je innerlijk wel aanvoelt dat er zo’n zwaar stuk huiswerk op je ligt te wachten, en je 

ervoor kiest om dit zo veel mogelijk te negeren en net te doen alsof je dit niet goed in de gaten 

hebt, dan zal jouw hogere Zelf dit na verloop van tijd weer loslaten, en jouw keuze die je dan vanuit 

Vrije Wil maakt respecteren, met een bedroefd hart, want ook het hogere Zelf heeft een 

gevoelsleven en kan soms hevig teleurgesteld zijn door de keuzes die de mensen in incarnatie 

maken.  

Wanneer je ooit vervloekingen in werking hebt gezet, dan heb je daardoor een directe 

samenwerking met de donkere kant gekregen. Je bent dan meegegaan in het spoor van vernietiging, 

want het uitspreken van een vervloeking betekent in praktijk nagenoeg altijd vernietiging van het 

één of ander.  

Daardoor kom je verder vast te zitten aan de donkere kant, hetgeen zich vertaalt in een verduisterde 

visie, evenredig met de mate waarin je meegaat met de donkere kant. Naarmate je meer meegaat 

met de donkere kant, zal jouw visie sterker worden ingekleurd door die donkere kant. Je zult het 

dan steeds minder erg vinden wanneer mensen lijden.  

In ons nieuwe evolutiesysteem zijn er veel minder mogelijkheden voor het uitspreken en in werking 

zetten van vervloekingen, maar er komen wel andere mogelijkheden bij, die er in de afgelopen 

duizenden jaren niet zijn geweest. Eén daarvan is de hernieuwde inmenging van bewoners van 

andere stoffelijke planeten, zoals dat in de hele lange geschiedenis van de mensheid gebruikelijk is 

geweest.  

 

De lichtwerkers zouden er goed aan doen, 

er rekening mee te houden dat vanaf het jaar 2026 

er weer inmenging plaats kan vinden, 

vanuit stoffelijke bewoners van andere planeten  

in ons evolutieproces. 

 

De beschermende schil die tijdelijk om onze Aarde is gelegd door de hogere leiding van ons 

evolutieproces, zal tegen die tijd helemaal weer zijn weggehaald. Dit proces van weghalen van deze 

beschermende schil, begint met de Zomerzonnewende van het jaar 2024 en is eind 2025 voltooid.  

Zoals er in de geschiedenis van de mensheid op Aarde voortdurend een land is waar “de punt van 

de trechter” is, het punt waar op dat moment de focus ligt voor zowel de lichte kant als de donkere 

kant, zo bestaat er ook zoiets als “de punt van de trechter” in ons grotere geheel, waar wij een heel 

klein deeltje van zijn.  

Ook binnen een stelsel van meerdere stoffelijke planeten, waar wij onderdeel van zijn, bestaat er 

zoiets als “de punt van de trechter”, het punt waarop er een intense strijd tussen de lichte- en de 

donkere kant wordt uitgevochten, gedurende een onmetelijk lange periode.  
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De Aarde is in de voorgaande cyclus het decor geweest voor een verschrikkelijke strijd tussen de 

lichte- en de donkere kant in het grotere geheel, waar onze Aarde een onderdeeltje van is. Maar 

juist op onze kleine planeet lag “de punt van de trechter”. De uitslag van de strijd op onze hele 

kleine planeet, zou daardoor van groot belang zijn voor het veel grotere geheel, waar wij een 

onderdeeltje van zijn.  

De lichte kant heeft nu gewonnen, omdat dit nu eenmaal de spelregels zijn geweest, waarin er een 

vrijwilliger uit de Oorsprong mocht komen, om zich te mengen in ons evolutieproces op Aarde, 

waarbij de uitslag van de proeven van één persoon, bepalend zou zijn voor de uitslag van de strijd 

tussen de lichte- en de donkere kant.  

Maar de donkere kant zal ernstig bezwaar aantekenen tegen deze gang van zaken, en zal claimen 

dat de overgrote meerderheid van de mensen op Aarde het innerlijke weten NIET wil volgen en 

dat zelfs een groot deel van de lichtwerkers het eigen innerlijke weten dat ze aanvoelen in de diepte 

van hun hart, NIET volgt.  

 

De donkere kant zal claimen  

dat mensen massaal kiezen voor allerlei vormen van entertainment  

in plaats van het op zich nemen van hun eigen huiswerk. 

 

De donkere kant heeft een samenleving georganiseerd waarin er altijd wel “iets leuks” “te vieren” 

is. Sinterklaas, kerst, de jaarwisseling, etc. etc. zijn vanuit het hogere Zelf beschouwd allemaal 

vormen van afleiding, waardoor je minder tijd hebt voor jouw eigen spirituele huiswerk.  

Wanneer je niet meer meedoet aan al deze vormen van entertainment, dan word je beschouwd als 

“ongezellig”, en verstoor je de innerlijke rust van de mensen die ervoor kiezen om steeds opnieuw 

maar weer mee te doen met al deze vormen van afleiding van waar het eigenlijk over zou moeten 

gaan, in de tijd die je hier op Aarde doorbrengt.  

Maar de donkere kant heeft op een hele sluwe manier een samenleving opgebouwd waarin het “not 

done” is om je al te veel te onttrekken aan al deze “verplichtingen”.  

Hierdoor gaat heel veel kostbare tijd verloren, die je beter had kunnen besteden aan het op je 

nemen van jouw eigen spirituele huiswerk, maar de donkere kant probeert op allerlei mogelijke 

manieren om mensen “bezig te houden”, zodat ze niet goed toekomen aan hun eigen spirituele 

huiswerk, met op de achtergrond vaak eigenlijk ook de keuze om daar maar liever niet aan te willen 

beginnen, omdat je dan misschien heel veel dingen overhoop haalt en je misschien hele akelige 

dingen tegen gaat komen.  

 

Veel lichtwerkers laten zich maar al te graag afleiden, 

hoewel ze innerlijk heel goed weten 

dat ze eigenlijk veel meer ruimte zouden moeten maken 

voor hun eigen spirituele huiswerk. 

Het ontbreekt vaak aan moed en doorzettingsvermogen 

om hier mee aan de slag te gaan. 
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Vanaf het jaar 2026 is de beschermende koepel vanuit deze hogere leiding niet meer aanwezig, en 

wordt de dagelijkse leiding van ons evolutieproces weer overgenomen door de hogere goden, die 

op hun beurt een lokale vertegenwoordiger in zullen stellen, zodat zij de handen weer meer vrij 

hebben om zich op andere gebieden te richten, waar hun aanwezigheid ook dringend nodig is, maar 

waar ze nu even niet aan toe komen vanwege de uitermate belangrijke dingen die zich nu op Aarde 

afspelen.  

Onze visie zal zich in de komende periode in een relatief hoog tempo kunnen ontwikkelen, en het 

is raadzaam er rekening mee te houden dat er in de vóór ons liggende jaren uiteindelijk toch weer 

contacten zullen zijn met stoffelijke bewoners van andere stoffelijke planeten, die net als wij, 

onderdeel zijn van het “werkgebied” van dezelfde Oorsprong als waar wij vandaan komen.  

 

Zoals een mens in incarnatie tijdelijk afgesloten kan zijn,  

om wat voor reden dan ook,  

zo kan ook een planeet tijdelijk afgesloten zijn  

voor contacten met de buitenwereld,  

wanneer dit zo gepland wordt door de goden,  

om wat voor reden dan ook. 

 

Zoals veel mensen zich in deze periode openen en weer veel beter bereikbaar zijn voor hun Ziel, 

hun hogere Zelf, zo opent zich ook onze planeet, zodat er weer andere contacten mogelijk zijn die 

lange tijd onmogelijk zijn geweest.  

Wanneer een mens zich opent, zullen de contacten met andere mensen en met wezens uit de 

fijnstoffelijke wereld, veel intensiever worden ervaren dan voorheen. Deze contacten kunnen zowel 

positief als negatief zijn.  

Wanneer een planeet weer wordt geopend en het cordon dat tijdelijk was ingesteld weer wordt 

afgebroken, dan komt er weer meer ruimte voor allerlei “nieuwe” contacten, die zowel positief als 

negatief kunnen zijn.  

De mensheid staat daardoor op de drempel van een heel nieuw tijdperk, en krijgt in de komende 

jaren te maken met hele nieuwe ervaringen, die enkele duizenden jaren onbekend terrein zijn 

geworden maar die in de hele lange geschiedenis van de mensheid een betrekkelijk normaal 

onderdeel waren van ons evolutieproces. 

Voor de mensen die zich afvragen hoe de mensheid ooit op de Aarde is gekomen, is het daarom 

zinvol er eens bij stil te staan dat de mensheid zoals we die nu kennen, in de meest praktische zin 

van het woord ooit eenvoudig “ingevlogen” kan zijn, zoals we dat tegenwoordig noemen.  

De mensheid als soort kan daardoor heel gemakkelijk op welke planeet dan ook worden “neergezet”, 

door degenen die leidinggeven aan ons evolutieproces.  

Het is de hoogste tijd dat wij anders leren denken over dit onderwerp, en veel meer ruimte maken 

voor een veel breder wereldbeeld, dan het afgesloten wereldbeeld dat de meeste lichtwerkers nu 

hebben aangenomen.  

De wereld is zo veel groter dan alleen onze hele kleine blauwe planeet, en het is de hoogste tijd dat 

we meer ruimte gaan maken voor een veel breder wereldbeeld, waar wij maar een heel klein 

onderdeeltje van zijn.  
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Het staat vast,  

dat er weer contact met stoffelijke bewoners van andere planeten zal komen,  

het is alleen nog even de vraag wanneer dit zal gaan gebeuren. 

 

De mensen die zich hierop voor willen bereiden, zouden er daarom goed aan doen deze 

mogelijkheden te laten bezinken in de diepte van hun hart, en te proberen aan te voelen in hoeverre 

dit aansluit bij hun innerlijke weten.  

 

*** 
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De overgave modus is een vorm van betovering! 

Veel lichtwerkers die in aanraking zijn gekomen met de fijnstoffelijke werelden, ervaren af en toe 

een instroom van energie die hen spontaan doen overgaan in een modus van “overgave”. Ze 

ervaren de aangeboden energie als heel bekend en heel vertrouwd, en hebben als gevolg daarvan 

het idee zich hier helemaal aan over te kunnen geven.  

Maar het hogere Zelf zal nooit overgave vragen, en ziet veel liever dat de mensen in incarnatie goed 

blijven opletten, met name wanneer er directe contacten zijn met de fijnstoffelijke wereld. 

Zowel de donkere kant als de lichte kant kunnen energie aanbieden. Wanneer je eeuwen ervaring 

hebt met een verkeerd type energie, dan kan dit je toch heel vertrouwd vóórkomen.  

De Christus-energie heeft bovendien een hypnotiserend karakter, waardoor je waakzaamheid 

verslapt en je het idee krijgt je hier met een gerust hart helemaal aan over te kunnen geven. Maar 

dit idee en dit valse gevoel van veiligheid, zijn onderdeel van de betoverende werking van deze 

misleidende energie! 

De mensen die de weg van hun innerlijke weten willen blijven volgen, zullen gewoonlijk af en toe 

de instroom van energie voelen vanuit hun hogere deel, op een geschikt moment. Vaak is dat heel 

vroeg in de ochtend, wanneer je nog in bed ligt.  

Meestal stroomt deze kostbare energie dan binnen in het bekken of in het hartcentrum, zodat deze 

centra schoongespoeld kunnen worden, want dat is wat er dan gebeurt wanneer het hogere Zelf 

zich aandient. 

Maar de donkere kant kan eveneens energie aanbieden, om mensen aan zich te binden en gevangen 

te houden in de theoretisch zo bekende matrix.  

Dit betekent dat wanneer je energie krijgt aangeboden vanuit de fijnstoffelijke wereld, het 

noodzakelijk is om daarin heel bewust jouw keuzes te maken en daarin zo goed mogelijk proberen 

te onderscheiden met welk type energie je te maken hebt. 

Wanneer de energie goed voelt, kun je je hier voorzichtig verder voor openstellen terwijl je 

ondertussen toch waakzaam blijft, gedurende de hele periode van instroom. De energie zou 

bijvoorbeeld in het begin goed kunnen zijn maar later anders kunnen worden.  

De donkere kant zal in zo’n situatie van voeding, je op allerlei manieren proberen af te leiden.  

Wanneer de aangeboden energie niet goed voelt, is het belangrijk je hiertegen te verzetten, zo veel 

je maar kunt.  

Je kunt dit onderscheid alleen maar leren uit ervaring. Wanneer jouw hogere Zelf onderdeel is 

geworden van jouw dagelijkse leven, dan zal die jou hierin proberen te begeleiden, zodat jouw 

onderscheidingsvermogen zich verder kan gaan ontwikkelen op dit gebied.  

Overgave is wat de meesters graag zien dat mensen zouden doen. Het past in het rijtje van “licht”, 

“liefde”, “eenheid” en “verbinding”. Het is gebaseerd op bedwelming en onderwerping.  

Waakzaamheid is wat jouw hogere Zelf graag zou zien, gebaseerd op een realistischer wereldbeeld, 

waarin duidelijker is geworden dat de donkere kant sterk aanwezig is en je daarom maar beter goed 

kunt blijven opletten, altijd en overal… 
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De weg naar herstel is de weg van je openstellen 

De lichtwerkers als groep is ernstig beschadigd geraakt in de afgelopen duizenden jaren, er zijn geen uitzonderingen. 

Naarmate iemand meer het innerlijke weten wilde volgen en een kanaal voor Genegenheid wilde zijn, werd iemand 

door de donkere kant steeds verder kapot gemaakt. Dit gebeurde op de meest verschrikkelijke manieren, waarvan 

de meeste lichtwerkers zich in de verste verte nog niet bewust zijn. Met name degenen die aanvankelijk een goed 

kanaal waren voor Genegenheid, zijn volkomen gebroken in de loop van de geschiedenis van de mensheid.  

Wanneer je door het volgen van de weg van Zelfkennis tot de conclusie bent gekomen dat je 

beschadigd bent, is misschien het laatste dat je wil je ooit nog eens opnieuw ergens voor open 

stellen.  

Je bent dan in een situatie gekomen waarin je niemand meer vertrouwt, ook jezelf niet. In zo’n 

droevige situatie zul je gewoonlijk ook niet meer goed voor jezelf zorgen en jouw eigen grenzen 

vaak niet meer goed aangeven, in jouw wisselwerking met andere mensen.  

Je zult het dan meestal ook niet meer zo erg vinden wanneer je pijn hebt en je diep van binnen 

intens lijdt.  

Je bent dan vatbaar voor de genadeloze inwerking vanuit de donkere kant, die je dag en nacht zal 

bestoken met de meest verschrikkelijke gedachten, beelden en gevoelens. In eerste instantie heb je 

misschien het idee dat die van jezelf zijn, maar uiteindelijk zullen die afkomstig blijken te zijn van 

de donkere kant. Die zal je nooit meer met rust laten, wanneer die wraak op je wil nemen omdat je 

misschien ooit een heel goed kanaal voor Genegenheid bent geweest op onze ongelukkige planeet. 

Wanneer je gebroken en kwetsbaar bent, laat de donkere kant je niet met rust - zoals je misschien 

als mens in incarnatie nog zou hopen - maar wanneer je in de nachten op “de weide” bent, dan 

weet je uit eigen ervaring dat de donkere kant je ook daar voortdurend probeert te bestoken. Je 

bent je er dan ook veel beter van bewust dat je ook overdag NIET met rust wordt gelaten, wanneer 

je beschadigd en kwetsbaar bent.  

De donkere kant kent niet zoiets als mededogen of genade en gaat gewetenloos verder met het 

kapot maken van beschadigde mensen, zonder dat daar een eindpunt aan komt.  

Wanneer je hulp wil aanbieden in hele moeilijke situaties, dan is het belangrijk dat iemand zich 

veilig genoeg voelt om zich een heel klein beetje open te stellen voor iets heel eenvoudigs.  

Het opbouwen van een vertrouwensverbinding met iemand die volkomen gebroken is in het 

innerlijke leven, is vaak een lange weg, maar zonder dit vertrouwen in een medemens zal iemand 

die beschadigd is zich niet echt ergens voor openstellen. En zolang iemand zich innerlijk nergens 

meer voor openstelt, heeft praten meestal niet zo heel veel nut.  

Het zou dan een overwegend mentale uitwisseling worden, zonder in de diepte iets aan te raken bij 

degene die beschadigd is.  

 

Degene die hulp wil bieden,  

zal zich daarom aan moeten passen  

aan wat voor degene die hulp nodig heeft  

aanvaardbaar en veilig genoeg is. 

 

Dit vraagt een geopend hart en daardoor een groot inlevingsvermogen.  
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Boekenkennis kan heel waardevol zijn, maar in de praktijk van het dagelijkse leven is dit niet 

voldoende om doeltreffend hulp te kunnen bieden aan mensen die in hele moeilijke situaties terecht 

zijn gekomen. Er is dan veel meer nodig dan theoretische kennis.  

 

Degene die beschadigd is en hulp nodig heeft,  

zal ZELF een eerste stap moeten zetten  

om de eigen situatie onder ogen te zien  

en de keuze te maken om hulp te zoeken. 

Dit zijn twee hele verschillende situaties. 

 

Je kunt je er ergens wel van bewust zijn dat je hulp nodig hebt, maar het om wat voor reden dan 

ook niet aandurven om die hulp dan ook echt ergens te gaan zoeken of om andere redenen niet in 

beweging komen, omdat je jezelf bijvoorbeeld niet de moeite waard vindt om aan te werken en 

hier geen moeite voor wil doen.  

 

Wanneer je vindt dat je WEL de moeite waard bent om aan te werken,  

heb je al een eerste belangrijke stap gezet op de weg naar herstel. 

 

Wanneer je in een situatie terecht bent gekomen waarin je steeds beter aanvoelt dat je innerlijk 

volkomen gebroken bent, en je er voor hebt gekozen om je ervoor in te zetten om hieraan te gaan 

werken, dan sta je voor de keuze om dit alleen te doen of met hulp van iemand anders.  

De gemakkelijkste weg is dan het lezen van boeken of het volgen van cursussen, etc. maar het kan 

zijn dat je in de diepte steeds beter begint te herkennen dat dit in jouw eigen situatie misschien niet 

voldoende is en je hulp nodig hebt van één van jouw medemensen.  

Het steeds beter aanvoelen dat je vroeg of laat hulp nodig zult hebben van één van jouw 

medemensen, is op zichzelf al heel confronterend.  

 

Iemand die innerlijk volkomen gebroken is,  

zal zich in principe niet meer open willen stellen voor wie dan ook,  

ook niet voor iemand die zegt goede bedoelingen te hebben  

en die hier misschien voor opgeleid is of daar z’n werk van heeft gemaakt. 

 

Iemand die volkomen is gebroken, is afgesloten, en het is niet gemakkelijk om dit nog weer te 

veranderen. Er zijn immers hele grondige redenen waarom iemand zich in de loop van de vele 

levens steeds meer is gaan afsluiten. 

  

Iemand die nu, in dit leven, volkomen afgesloten is,  

zal dit nagenoeg altijd ook in de eeuwen hiervóór zijn geweest. 

Het heeft daarom meestal weinig zin 

om de oorzaak van zo’n situatie in de jeugd te zoeken. 

 

Nagenoeg altijd is het afsluiten een reactie op de ervaringen van vele levens en is de jeugd die je in 

het huidige leven hebt, hier maar een heel klein stukje van.  

 



149 

Je kunt iemand die zich heeft afgesloten niet echt veel beter leren kennen door diens jeugd 

uitgebreid onder een vergrootglas te leggen. De jeugd die je in dit leven hebt meegemaakt, is 

gewoonlijk een herhaling van wat al vele levens heeft gespeeld en waar je in dit leven weer opnieuw 

mee bent geconfronteerd, door de oneerlijke blauwdrukken die er voor alle levens van de 

lichtwerkers vóór de geboorte, door de meesters, door de donkere kant, zijn gemaakt.  

Door deze oneerlijke blauwdrukken zouden de lichtwerkers opnieuw met diepe traumatische 

ervaringen worden geconfronteerd, zonder een reële mogelijkheid te krijgen om je hiervan los te 

maken, hiervan te leren, en dit op een goede manier te doorleven.  

 

De blauwdrukken voor de volwassen lichtwerkers in incarnatie,  

zijn zonder uitzondering opgesteld door de donkere kant,  

met als enige bedoeling mensen zo veel mogelijk te breken,  

door ze in onmogelijke situaties te manoeuvreren,  

zonder de mogelijkheid voor een uitweg. 

 

Deze oneerlijke blauwdrukken zijn weliswaar aangepast in de jaren vanaf 2013, maar de keuze voor 

het gezin waarin je geboren bent bijvoorbeeld, is dan allang geweest voor de lichtwerkers die nu de 

volwassen leeftijd hebben bereikt.  

 

Dit betekent dat nagenoeg de hele groep  

bij ouders is geboren die NIET passen  

bij een goede begeleiding van de lichtwerkers  

naar het ontwikkelen van vertrouwen in het innerlijke kompas. 

 

De omstandigheden waarin je wordt geboren, zijn onderdeel van de blauwdruk die er voor ieder 

mens wordt gemaakt, vóór het begin van een nieuw leven op Aarde bij je geboorte.  

De omstandigheden zijn door de donkere kant zodanig gepland, dat die niet zouden bijdragen aan 

het ontwikkelen van je innerlijke kracht, maar zouden bijdragen aan het breken van het laatste 

verzet tegen de overweldigende zuigende werking van de matrix.  

De donkere kant, de meesters voorop, had zich al verheugd op de vernietiging van het laatste verzet 

van de laatste lichtwerkers en bereidden zich voor op een grootse triomftocht, waarin de laatste 

lichtwerkers uiteindelijk een doodsteek zouden krijgen, door volkomen gebroken te worden zonder 

enige kans om hier nog uit te komen.  

Maar nu de lichte kant op het allerlaatste moment heeft gewonnen en de meesters nu iedere 

volgende dag zich er meer van bewust worden dat er fundamenteel iets aan het verschuiven is in 

de machtsverhoudingen, zijn er hele gunstige mogelijkheden voor herstel van de beschadigde 

lichtwerkers in incarnatie, wanneer je je ervan bewust bent DAT je bent beschadigd en je er goed 

aan zou doen om voldoende ruimte te maken voor jouw eigen herstelprocessen. 

  

Er is nu ruimte om te werken aan jouw eigen herstel,  

voor zover je dat zou willen. 

 

Er is nu een beschermende paraplu, waaronder je in een veilige setting kunt werken aan het 

diepgaander leren kennen van jezelf, onder de meest gunstige omstandigheden van de afgelopen 

eeuwen.  
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De lichtwerkers zijn gewend geraakt  

aan het zich inzetten voor een gezamenlijke missie  

zoals de Franse Revolutie bijvoorbeeld,  

maar zo’n missie is er nu eigenlijk niet.  

Het gaat in deze periode om de herstelprocessen van de groep zelf,  

waar ieder z’n eigen bijdrage aan kan leveren voor zover iemand dat zou willen. 

 

Deze hele gunstige omstandigheden zijn er nog tot 2026, maar we mogen ervan uitgaan dat er 

daarna een andere fase aanbreekt, waarin de omstandigheden aanzienlijk minder gunstig zullen zijn 

om te werken aan het eigen herstel.  

Zoals het er nu uitziet zal de donkere kant dan weer veel meer ruimte krijgen om op hoofdlijnen 

invloed uit te oefenen op ons evolutieproces.  

Enerzijds zijn de meesters tegen die tijd allen uit incarnatie gehaald en zijn de Zielen van de 

meesters dan overgebracht naar de donkere kant, maar tegelijkertijd krijgt de donkere kant dan de 

gelegenheid om wraak te nemen op een overwinning van de lichte kant. In de ogen van de donkere 

kant is het volstrekt oneerlijk, omdat de overgrote meerderheid van de mensheid zegt gelukkig te 

zijn in de matrix, die zorgvuldig door de donkere kant is ontworpen om ons gevangen te houden 

en ons te belemmeren ons innerlijke weten, ons innerlijke kompas, te volgen.  

 

Alle lichtwerkers hebben in deze periode te maken  

met intense confrontaties met de meesters  

maar de meeste lichtwerkers zijn zich hier volstrekt niet van bewust. 

 

Deels is dit een gevolg van het niet goed herkennen van wat er in de eigen situatie speelt, en deels 

is dit een gevolg van het liever niet onder ogen willen zien van de situatie zoals die is, terwijl er 

innerlijk allerlei signalen zijn dat je hier eigenlijk maar beter diepgaander naar zou kunnen kijken, 

hoe akelig dit ook is.  

In onze beeldvorming over de meesters, die nagenoeg volledig door de donkere kant is opgebouwd, 

zijn de meesters hoogstaande lieden, die in het verre Tibet leefden, intellectueel en buitengewoon 

intelligent, levend in een hogere dimensie.  

Maar dit beeld is zorgvuldig ontwikkeld door de meesters zelf, zij hebben op die manier gezorgd 

voor de beeldvorming zoals zij willen dat het grote publiek hen ziet.  

In praktijk zijn de meesters “gewone” mensen, die zo op het eerste gezicht in niets verschillen van 

andere mensen en misschien vaak ook nog heel aardig doen, waardoor ze niet goed herkenbaar 

zijn, op dezelfde manier als onze criminologen vanuit ervaring weten dat een psychopaat 

gewoonlijk niet goed herkenbaar is, net zomin als een seriemoordenaar.  

 

Veel Zieneressen hebben één of meerdere meesters in hun directe familie,  

soms zelfs als partner. 

 

De Ziel van een meester kan het je heel moeilijk maken, op allerlei mogelijke manieren. Deze Zielen 

hebben vermogens om mensen tegen elkaar op te zetten of iemand in een isolement te houden 

bijvoorbeeld. Soms wordt iemand op die manier gevangen gehouden achter glazen muren waar 

heel moeilijk doorheen te breken is. Er kan op die manier een cordon sanitair worden aangelegd. 
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Deze Zielen hebben gewoonlijk in de loop van de duizenden jaren ook allerlei lijntjes, koorden, 

aangelegd, vanuit het bekken van een Zieneres naar een meester in incarnatie, waardoor er een 

intense vermoeidheid kan ontstaan bij degene die op die manier leeggezogen wordt.  

De Zieneressen die via seksualiteit verweven zijn geraakt met de meesters in de loop van de 

geschiedenis, zullen dit in deze periode merken aan intense vermoeidheid, die helemaal tot in de 

diepste diepte gaat, vaak vergezeld van allerlei klachten in het bekkengebied.  

Vaak wordt via dromen duidelijker gemaakt wat er gaande is in jouw eigen situatie wanneer dit 

thema een belangrijke rol speelt. Jouw hogere Zelf geeft dan op deze manier meer zicht op jouw 

eigen situatie.  

Wanneer je bewust kiest voor het schoonmaken van het bekken, krijg je vanzelf meer zicht op 

allerlei dingen die zich daar hebben afgespeeld in de afgelopen duizenden jaren. Dit is voor alle 

Zieneressen verschrikkelijk, maar door dit toch onder ogen te zien mag het hogere deel, de Ziel, 

het hogere Zelf, stukjes genezing toepassen. Dat is de manier waarop deze schoonmaakprocessen 

werken.  

 

Er zijn tienduizenden meesters,  

en ze hebben als overeenkomst dat ze geen innerlijk weten,  

geen innerlijk kompas, hebben,  

zoals alle andere mensen dat wel hebben. 

 

De meesters komen niet uit de Oorsprong zoals alle andere mensen op Aarde. De meesters hebben 

een andere achtergrond en zijn een product van de donkere kant. Het zijn mutanten, het zijn 

mensen die hier helemaal niet thuishoren.  

Ze gehoorzamen blindelings de donkere kant en zullen zich hier niet tegen verzetten, ook niet als 

ze dingen doen die ver over ethische grenzen gaan van mensen die beschikken over een Geweten, 

een innerlijk weten, een innerlijk kompas.  

De meesters worden centraal geleid vanuit een soort van commandocentrum, dat door de meesters 

zelf Shamballa is genoemd. Vanuit dat centrum worden alle meesters aangestuurd als een goed 

geoliede machine. Zo heeft dit machtsbolwerk lange tijd gefunctioneerd.  

De meesters waren ook vaak het aanspreekpunt voor de ruimteschepen die vanaf andere planeten 

onze planeet hebben bezocht in de loop van de geschiedenis van de mensheid. Wanneer er weer 

contacten mogelijk zijn met stoffelijke bewoners van andere planeten, dan zullen die in eerste 

instantie vaak op zoek gaan naar de meesters, hun oude vrienden. Wanneer deze bezoekers van 

andere stoffelijke planeten merken dat de meesters vanaf 2026 niet meer in incarnatie zijn, zullen 

ze “not amused” zijn.  

Deze oude contacten zullen dan al heel snel kunnen vaststellen dat er op Aarde heel veel is 

veranderd en zullen vanuit die constatering hun keuzes maken in hoe zij om willen gaan met de 

mensheid die op Aarde in incarnatie is.  

 

Ook deze contacten tussen bewoners van onze Aarde  

en stoffelijke bewoners van andere planeten,  

is karma,  

hetgeen betekent dat deze contacten onvermijdelijk zijn,  

wat daarvan de gevolgen ook zullen zijn. 
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Wij zijn tijdelijk afgesloten voor deze contacten, maar na verloop van tijd gaat dit weer op gang 

komen. Dan zijn er weer soortgelijke taferelen mogelijk als eerder veelvuldig is voorgekomen in de 

ontwikkeling van de mensheid op Aarde, en daarvóór op andere plaatsen waaronder de Maan.  

Wat wij nu zien als de Maan, was ooit de plek waar ons dagelijkse leven zich afspeelde. In regressie-

sessies is te zien dat de levens die zich daar ooit hebben afgespeeld, niet zo heel veel verschillen 

van de levens op onze Aarde. De Maan was destijds het decor waarop onze lessen zich afspeelden, 

net zoals de Aarde dit nu is.  

 

Over vijf jaar, in het jaar 2029,  

zullen er weer ruimteschepen zijn op onze Aarde,  

met daarin stoffelijke bewoners van andere planeten. 

 

Stoffelijke bewoners van andere planeten kunnen zowel goede als slechte bedoelingen hebben met 

de mensheid op Aarde.  

De technologie waar zij over kunnen beschikken, zal over het algemeen een stuk verder gevorderd 

zijn dan de technologie waar wij nu over kunnen beschikken. 

Hun communicatie gaat vaak op een andere manier dan bij ons gebruikelijk is. Dit maakt 

communicatie tussen onze overheden en deze ruimteschepen moeizaam. 

De komst van deze ruimteschepen met deze stoffelijke bewoners van andere planeten, zal veel 

onrust veroorzaken op onze Aarde. De mogelijkheden om dan nog te werken aan spirituele 

ontwikkeling, zullen aanzienlijk minder gunstig zijn dan nu.  

De lichte kant zorgt voor een beschermende paraplu, waaronder de lichtwerkers die dat zouden 

willen, nu ruim baan hebben om hun eigen huiswerk zo goed mogelijk aan te pakken. Er zijn nu 

heel veel mogelijkheden voor het onder ogen zien van hele diepe wonden, eigenlijk voor het eerst 

in de lange geschiedenis van de mensheid op Aarde. 

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om een begin te maken met het herstel van hele diepe 

beschadigingen, maar de tijd om hieraan te werken is vanuit menselijk standpunt maar heel kort. 

Daarna zal de donkere kant willen terugslaan, ook als dat niet is toegestaan binnen de regels van 

ons evolutieproces.  

De donkere kant zal er dan zo goed als zeker voor kiezen om de wetten en de regels van ons 

evolutieproces te negeren en diens eigen wetten op te leggen aan de mensheid. Na verloop van tijd 

zal er uiteindelijk weer een “Dag des Oordeels” komen, waarna dit onrecht weer zal worden 

gecompenseerd, net zoals dit ook nu gaande is. 

In praktijk betekent dit gewoonlijk dat er dan eerst heel veel onrecht plaatsvindt en dat er pas lang 

daarna compensatie komt voor de benadeelden. 

  

Een collectieve mogelijkheid voor herstel  

is één van de vormen van compensatie  

die de hele groep lichtwerkers nu krijgt aangeboden. 
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Dit wordt mogelijk gemaakt door een enorme krachtsinspanning van de hogere leiding, die nu de 

donkere kant in toom houdt en voorkomt dat er in deze periode van drie jaar wraak kan worden 

genomen. 

 

De confrontaties die er nu zijn voor de lichtwerkers met de meesters,  

is niet het gevolg van wraak,  

maar is onderdeel van de opleiding en training  

die de lichtwerkers krijgen aangeboden  

om weerbaarder te worden  

en allerlei invloeden veel beter te leren herkennen. 

 

Vaak zijn de confrontaties met de meesters ook een manier om de prijs te betalen om hier verder 

van los te komen. Toch worden deze confrontaties met de donkere kant strikt begeleid door de 

lichte kant en spelen deze ervaringen zich af binnen de afspraken die hier “boven” over zijn 

gemaakt, hoe akelig dit af en toe ook kan zijn.  

Het is een soort van “gecontroleerd laten uitbranden” wat er in deze periode gaande is. Wanneer 

de meesters hadden gewonnen, zouden deze confrontaties volkomen anders zijn gegaan.  

Door de enorme krachtsinspanning die dit vraagt van deze hoge kracht aan de lichte kant, groeit 

die zelf verder naar een hogere positie waarin er met veel meer kracht kan worden gewerkt.  

Dat is de manier waarop vorderingen mogelijk worden gemaakt in ons evolutieproces. Er is een 

situatie waarin er de noodzaak is voor het één of ander nieuw aspect. En juist dit nieuwe aspect dat 

dan nodig is, wordt dan mogelijk gemaakt vanuit de niveaus daarboven.  

Op dezelfde manier zullen er in onze generatie mensen in incarnatie zijn die met nieuwe vermogens 

mogen leren werken, met als bedoeling meer bij te kunnen dragen aan herstelprocessen van 

beschadigde mensen.  

Sommigen zullen veel meer innerlijke kracht mogen ontwikkelen, juist door intensieve 

confrontaties met de donkere kant, hoewel alle lichtwerkers daar in mindere of meerdere mate mee 

te maken krijgen in deze periode van drie jaar intensief schoonmaken.  

In 2026 zal iedereen de compensatie hebben gekregen waar recht op is, beschouwd vanuit degenen 

die direct zijn betrokken bij de “Dag des Oordeels”, de uitgebreide evaluatie en de herexamens in 

de periode tussen eind 2012 en eind 2022.  

De lichte kant biedt mogelijkheden aan en geeft informatie waardoor de lichtwerkers in incarnatie 

beter hun weg kunnen herkennen, maar het is uiteindelijk de Vrije wil van de mens in incarnatie 

die bepalend is voor de uitkomst.  

De lichte kant biedt “slechts” mogelijkheden aan en geeft “slechts” informatie, wat de lichtwerkers 

in incarnatie daar mee doen is aan hen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van degenen die ons 

evolutieproces nu in goede banen proberen te leiden.  

De donkere kant zal mensen nooit Vrij laten en zal altijd proberen met macht en dwang, met 

manipulatie, misleiding en verleiding, mensen het verkeerde pad op te krijgen. De lichte kant laat 

mensen Vrij, ook als de lichtwerkers ervoor kiezen om de aangeboden mogelijkheden niet te 

benutten en zich maar al te graag laten vermaken en laten afleiden door de donkere kant, die alle 

mogelijke moeite zal doen om het pad van de lichtwerkers te bezaaien met zo veel mogelijk 

hindernissen en afleiding.  
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De lichtwerkers zouden er goed aan doen  

uitgebreid de tijd te nemen om al deze dingen zorgvuldig te onderzoeken,  

wanneer je in de diepte van jouw hart eigenlijk heel goed aanvoelt  

dat het goed zou zijn om je hier intensiever mee bezig te houden. 

 

De keuzes die je in deze periode van intensieve schoonmaak maakt, zijn bepalend voor het verdere 

verloop van deze incarnatie, hoe akelig dit misschien ook klinkt.  

Wanneer je NU je eigen huiswerk dat je aanvoelt in de diepte van jouw hart niet op je wil nemen, 

dan komt er na verloop van tijd een periode waarin de mogelijkheden aanzienlijk minder gunstig 

zullen zijn om dit te doen. 

Wanneer je er nu voor kiest om zo veel mogelijk te werken aan jouw eigen spirituele huiswerk, dan 

benut je daarmee de mogelijkheden die er nu zijn maximaal. Je kunt dan zo veel mogelijk doen met 

de compensatie die wordt aangeboden vanuit de leiding van ons evolutieproces. Je hebt dan betere 

mogelijkheden om jezelf geschikt te maken om weer te kunnen dienen als een kanaal voor 

Genegenheid.  

 

Je mag er gerust van uitgaan  

dat wanneer je geen ruimte hebt gemaakt  

om jouw eigen huiswerk zorgvuldig door te werken,  

je GEEN kanaal voor Genegenheid kunt zijn. 

 

Wanneer je wil gaan werken aan je eigen herstelprocessen, dan is het belangrijk dat je toe beweegt 

naar een situatie waarin je je uiteindelijk toch weer open gaat stellen, zoals een bloem dat kan doen 

na een hevige onweersbui.  

Als je iemand wil helpen met diens herstelprocessen, dan is het noodzakelijk om een veilige setting 

aan te bieden. DAT is wat de leiding van ons evolutieproces in deze periode van drie jaar aanbiedt. 

Op ons eigen niveau is dit ook wat wij aan onze medemensen zouden moeten aanbieden, wanneer 

wij werkelijk hulp zouden willen bieden.  

Wanneer er een voldoende veilige setting is, kan iemand die beschadigd is in beweging komen en 

een eerste stap zetten op de weg naar herstel.  

Zoals de leiding van ons evolutieproces het voor de hele groep lichtwerkers mogelijk maakt om nu 

te kunnen herstellen in een voldoende veilige setting, zo zouden wij op een veel kleinere schaal er 

goed aan doen ook onze medemensen tegemoet te treden vanuit een voor hen veilige basis. Op die 

manier kunnen er hele mooie mogelijkheden worden geboden om te herstellen van de 

verwondingen die er zijn ontstaan in de afgelopen duizenden jaren.  

 

Wanneer er een voldoende veilige setting kan worden aangeboden,  

krijgt iemand de omstandigheden die nodig zijn  

om je van binnenuit weer te openen,  

zodat je de aangeboden voeding  

weer kunt benutten om te groeien en te herstellen. 
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Wij zijn hier in incarnatie om te leren weerbaar te worden tegenover alles wat je op jouw weg tegen 

kunt komen, maar wanneer de omstandigheden extreem zijn, zoals wij dat in de afgelopen 

duizenden jaren hebben meegemaakt vanwege de intense strijd tussen de lichte kant en de donkere 

kant, die via het mensenrijk is uitgevochten, dan zullen veel mensen er bewust of onbewust voor 

kiezen om zich zo veel mogelijk af te sluiten, in een poging verdere schade zo veel mogelijk te 

voorkomen en jezelf innerlijk zo veel mogelijk te beschermen.  

Dit speelt zich af in de diepste dieptes, op de bodem van het hart. Daar worden de diepliggende 

overtuigingen bewaard, die het gevolg zijn van duizenden jaren ervaring in het mensenrijk, die over 

het algemeen heel verschrikkelijk zijn geweest.  

 

Onze diepliggende overtuigingen veranderen meestal niet meer zo snel,  

ze zijn immers gebaseerd op vele eeuwen waarin deze overtuigingen zijn bevestigd. 

 

Er is daarom moed nodig voor de lichtwerkers in incarnatie om opnieuw te kijken naar de 

fundamenten waarop ze hun dagelijkse leven hebben gebouwd. Juist voor dit diepgaande 

onderzoek zijn er nu hele mooie mogelijkheden, die van harte worden begeleid door het hogere 

Zelf, wanneer een lichtwerker in incarnatie ook maar enigszins bereid is deze moeilijke weg in te 

gaan, want de weg van Zelfkennis is zeker geen gemakkelijke weg.  

 

Wanneer iemand beschadigd is geraakt  

en als gevolg daarvan zich bewust of onbewust  

al eeuwen heeft afgesloten in de dieptes van het hart,  

dan is de keuze om zich opnieuw te durven openstellen  

een eerste en buitengewoon belangrijke stap op de weg naar herstel. 

 

Wanneer iemand de moed heeft om dit dan uiteindelijk toch maar te willen proberen, dan kan er 

weer Genegenheid gaan stromen, van binnenuit en van bovenaf, via het hogere Zelf, dat iedere 

mogelijkheid om deze heilzame energie te laten stromen onmiddellijk een passende invulling zal 

geven, binnen de wetten en de regels die daarvoor zijn in ons nieuwe evolutieproces.  

Zodra iemand zich weer veilig genoeg voelt, kan het zijn dat iemand zich weer een klein beetje 

durft open te stellen en daardoor weer een klein beetje Genegenheid kan ontvangen, de energie die 

je per sé nodig hebt voor herstel.  

 

Wanneer je volkomen bent afgesloten, 

KUN je ook geen Genegenheid meer ontvangen. 

 

Je zult dan vroeg of laat moeten proberen je toch maar weer een klein beetje open te stellen in een 

zo veilig mogelijke omgeving. Wanneer je dit aandurft, kun je deze heilzame voeding opnemen, 

zodat dit alvast kan beginnen te werken.  

Naarmate je hier ervaring mee hebt opgedaan, kun je leren je steeds verder open te stellen wanneer 

je intuïtief aanvoelt dat het voldoende veilig is op zo’n moment.  

Daardoor kan er steeds meer Genegenheid worden ontvangen, zodat de herstelprocessen goed op 

gang kunnen komen.  
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Je opnieuw leren openstellen,  

is een belangrijke sleutel voor in de komende periode. 

 

Een afbeelding die heel geschikt is voor meditatie en die kan helpen om beter te leren aanvoelen 

wat de waarde is van je openstellen, is de cover van dit boek. Het is een belangrijk richtpunt voor 

de mensen die de weg van Genegenheid zouden willen volgen.  

Je leren openstellen is een proces, zoiets gaat niet in één keer. Het is een proces van vallen en 

opstaan, met ups en downs.  

Er zullen onmiddellijk verwerkingsprocessen op gang komen zodra je je open wil gaan stellen en 

akelige herinneringen aan voorgaande keren dat je je open hebt gesteld zullen de weg misschien 

tijdelijk blokkeren, maar na verloop van tijd kun je misschien toch de moed hebben gevonden om 

het opnieuw te proberen, wanneer de omstandigheden gunstig zijn zoals nu.  

Vaak helpt het wanneer er een bevriende Ziel in incarnatie op jouw weg is gekomen, waardoor je 

betere mogelijkheden hebt om in een veilige setting te kunnen komen. Soms is er aansluiting 

mogelijk bij hele mooie verbindingen die er ooit vanuit het verleden zijn opgebouwd, waardoor je 

gemakkelijker in een veilige setting terecht kunt komen en jezelf van binnenuit weer durft te 

openen.  

 

Degene die hulp wil bieden,  

kan vaak slechts gunstige omstandigheden aanbieden  

maar uiteindelijk bepaal je zelf in hoeverre jij je opnieuw open durft te stellen,  

zodat de instroom van binnenuit en van bovenaf weer op gang kan komen. 

 

Wanneer er een mooie wisselwerking is tussen twee mensen, dan versterkt dit bewust of onbewust 

de bereidheid om je open te stellen voor wat er van binnenuit aan heilzame energie kan worden 

aangeboden.  

Het is de wisselwerking tussen de ene en de andere mens, die maakt dat het zich openstellen verder 

op gang kan komen, wanneer er Genegenheid is naar elkaar.  

 

Genegenheid is de sleutel voor alle herstelprocessen  

en het is aan de lichtwerkers in incarnatie  

om zich daar zo goed mogelijk voor open te leren stellen,  

zodat het herstel voorspoedig op gang kan komen. 

Je opnieuw leren openstellen,  

is daardoor een belangrijke sleutel naar verder herstel. 

 

Je openstellen betekent niet dat je dan altijd maar overal voor open zou moeten staan, wat er ook 

op jouw weg komt.  

Je openstellen voor de voeding die van binnenuit en van bovenaf wordt aangeboden, betekent dat 

je weloverwogen ZELF stappen zet en ZELF keuzes maakt, waarvan je aanvoelt dat die aansluiten 

bij jouw innerlijke weten, jouw innerlijke kompas.  

In eerste instantie betekent dit dat je dan vaak maar beter kleine stapjes kunt zetten en niet gaat 

overhaasten. Er is geduld nodig met jezelf, wanneer je herstellende bent van ernstige 

beschadigingen in de afgelopen duizenden jaren.  
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Het ZELF maken van keuzes, gebaseerd op het steeds beter leren aanvoelen van jouw eigen 

innerlijke weten, is niet gemakkelijk, en er is tijd nodig om zorgvuldige afwegingen te maken bij 

iedere volgende stap die je zet op de weg die je voor ogen hebt.  

Je openstellen voor wat je van binnenuit aan voeding krijgt aangeboden, heeft niets te maken met 

het blindelings volgen van allerlei impulsen die je misschien merkt in jouw binnenwereld. Een 

auralifter kan dit soort impulsen ook geven en het zou daarom beter zijn niet direct op zo’n impuls 

te reageren maar je af te vragen in hoeverre dit aansluit bij het doel dat je voor ogen hebt.  

Nog mooier zou zijn wanneer je intuïtief kunt aanvoelen waar zo’n impuls eigenlijk vandaan komt. 

In veel situaties zal zo’n impuls bij een stoorzender vandaan komen maar omdat veel mensen hier 

helemaal aan gewend zijn geraakt in de afgelopen eeuwen, valt dat vaak nauwelijks meer op.  

Je openstellen betekent niet dat je dan niet meer onderzoekend zou zijn. Het betekent eenvoudig 

dat je het begin van de weg naar herstel hebt gevonden, want juist je opnieuw leren openstellen is 

de sleutel voor alle dieperliggende herstelprocessen. 

 

Je openstellen voor de voeding die je van binnenuit kunt ontvangen, 

is iets anders dan overgave. 

 

Het opnieuw leren openstellen voor de voeding die je van binnenuit en van bovenaf kunt 

ontvangen, vraagt kleine stapjes, behoedzaam, voorzichtig en weloverwogen, in overeenstemming 

met jouw eigen innerlijke weten, dat je intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart, maar 

gebaseerd op jouw eigen keuze. Openstellen gaat heel goed samen met waakzaam blijven.  

 

Werkelijk duurzame voeding moet van binnenuit komen. 

 

Voeding die je van buitenaf ontvangt, kan heel waardevol zijn om je innerlijk meer open te durven 

stellen, maar uiteindelijk kun je pas echt goed herstellen wanneer je je weer open hebt gesteld voor 

de voeding die je van bovenaf en van binnenuit kunt ontvangen vanuit jouw eigen hogere Zelf. 

 

Wanneer je drijft op voeding die je van buitenaf ontvangt,  

blijf je afhankelijk van iets of iemand buiten jezelf. 

 

Het is beter om helemaal op eigen kracht in het leven te gaan staan en van daaruit jouw eigen visie 

te ontwikkelen en jouw eigen keuzes te maken. Dat maakt je sterker in de loop van de tijd. 

 

*** 
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Twee soorten Genegenheid 

Er zijn twee vormen waarin Genegenheid kan worden gemanifesteerd, een actieve en een passieve. De ene heeft te 

maken met “doen wat nodig is”, de andere heeft te maken met zachtjes uitstralen vanuit het hartcentrum.  

Vanuit de hogere goden wordt in deze periode geprobeerd een nieuw netwerk van Genegenheid 

op te bouwen, dat zich langzaam kan uitbreiden door de hele mensheid, voor zover iemand hieraan 

mee zou willen werken en hier onderdeel van zou willen zijn.  

Het is in de hele lange geschiedenis van de mensheid niet gelukt om een netwerk van Genegenheid 

in stand te houden en de hoeders van Genegenheid, de Zieneressen, zijn in de loop van de 

geschiedenis volkomen ten onder gegaan, en zijn in onze generatie zelfs volkomen vergeten. Er is 

over de geschiedenis van deze groep nobele bewaarders van Genegenheid nagenoeg niets meer 

terug te vinden.  

De hogere goden zien zich daarom genoodzaakt helemaal opnieuw te beginnen met de opbouw 

van een nieuw netwerk van Genegenheid, helemaal aan het begin van een heel nieuw tijdperk, dat 

ondertussen langzaam op gang komt. 

De Zieneressen zijn in de loop van de geschiedenis altijd het centrum geweest van Genegenheid 

en deze groep vergevorderde Zielen is daarom te beschouwen als het planetaire hartcentrum. 

Wanneer de Zieneressen als groep ten onder zijn gegaan, dan betekent dit dat het planetaire 

hartcentrum is vernietigd.  

 

In de komende periode wordt er geprobeerd  

een nieuw netwerk van Genegenheid op te bouwen,  

van boven naar beneden. 

 

Dit betekent dat er op de hogere gebieden een stabiel kanaal voor Genegenheid nodig is, zodat die 

doorgegeven kan worden vanuit de hogere goden naar de lagere goden, en via deze goden en 

godinnen naar de hogere Zelven. Vanuit de hogere Zelven kan deze kostbare energie dan 

uiteindelijk worden doorgegeven aan ons, de mensen in incarnatie.  

Dit is de energie die wij per se nodig hebben om ons goed te kunnen ontwikkelen. Zonder 

Genegenheid kunnen wij eigenlijk niet de lessen leren waarvoor we gekomen zijn.  

Zonder Genegenheid zijn er eigenlijk ook geen dieperliggende verbindingen mogelijk met anderen, 

die ook op onze Aarde terecht gekomen zijn, om wat voor reden dan ook.  

Zonder Genegenheid is het in de meest praktische zin onmogelijk om jezelf beter te leren kennen, 

want op die weg leer je ook alle zwakheden en “missers” kennen die je in vorige levens hebt 

gemaakt. Wanneer er geen Genegenheid is om dit op te vangen, dan gaan wij mensen verharden in 

onze visie naar onszelf. 

  

Zonder Genegenheid verharden wij en verdorren wij. 

 

De weg van Zelfkennis heeft daarom weinig kans van slagen als er geen bedding is van 

Genegenheid, waarin dit intensieve leerproces een plaats krijgt.  

Maar juist Genegenheid was rond 2012 nagenoeg volkomen uitgedoofd op onze ongelukkige 

planeet.  
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Zelfs de beeldvorming over wat Genegenheid dan zou zijn, was volkomen vertroebeld geraakt 

door de inwerking vanuit de donkere kant, die een alternatieve vorm van Genegenheid (Liefde) 

heeft geïntroduceerd die de mensheid gretig heeft aangenomen.  

De donkere kant leerde de mensheid dat seksualiteit eigenlijk gezien zou moeten worden als een 

vorm van Liefde (Genegenheid) en dat Liefde en seksualiteit eigenlijk synoniemen zouden zijn.  

De mensheid stond wijd open voor deze alternatieve visie en begon steeds meer te geloven dat 

seksualiteit inderdaad een soort van Liefde zou zijn, niet wetende dat deze visie haar door de 

hypnotiserende vermogens van de meesters werd opgedrongen.  

De meesters van de Witte Broederschap, de vertegenwoordigers van de donkere kant, zorgden er 

met hun machtige vermogens voor dat de mensheid steeds minder besef had van de ware 

Genegenheid en steeds meer werd meegezogen naar de weg van een alternatieve vorm, die we 

kennen als geslachtsgemeenschap. Vaak werd dit onderbouwd met het argument dat juist deze weg 

verbinding zou brengen tussen twee mensen.  

Maar juist wanneer je de weg volgt van lust en opwinding, en dat is wat je doet als je kiest voor de 

weg van geslachtsgemeenschap, raak je jezelf steeds meer kwijt.  

Dit betekent dat wanneer er geslachtsgemeenschap is, er twee mensen samenkomen die op dat 

moment zichzelf volkomen kwijt zijn geraakt en nog slechts het spoor van hun lusten volgen.  

Het is daarom niet juist om te stellen dat mensen die meedoen aan geslachtsgemeenschap een 

dieperliggende verbinding met elkaar aangaan. In werkelijkheid glijden mensen juist in zo’n situatie 

naar het pad van lust en opwinding, en raken daardoor zichzelf steeds meer kwijt. 

  

Geslachtsgemeenschap geeft NIET de verbinding waar sommigen naar op zoek zijn. 

Het leidt je slechts naar een onderdompeling in lust en opwinding 

waarbij je jezelf steeds meer verliest. 

In praktijk betekent dit 

dat wanneer iemand er vanuit een volkomen vrije wil voor kiest 

om verder te gaan op de weg van geslachtsgemeenschap, 

het nagenoeg onmogelijk wordt  

om tegelijkertijd ook een kanaal voor Genegenheid te zijn. 

 

De basis van ons leerproces is de vrije wil. Zonder dit principe zouden we niet echt meer iets 

kunnen leren, maar dit betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we vanuit 

vrije wil maken.  

Wanneer iemand per se verder wil op het pad van geslachtsgemeenschap, dan maakt zo iemand 

het voor zichzelf onmogelijk om tegelijkertijd ook een goed kanaal voor Genegenheid te zijn. Het 

is niet mogelijk deze twee hele verschillende wegen te combineren. Je kunt niet een beetje meedoen 

met geslachtsgemeenschap en tegelijkertijd ook een beetje een kanaal willen zijn voor Genegenheid.  

Er komt dan een keer een punt dat er een keuze moet komen welke weg je wil gaan volgen.  

In de Bijbel wordt duidelijk gemaakt welke weg de god van de Bijbel met ons voor ogen heeft. 

(Gaat heen, en vermenigvuldigt u)  
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Dit advies heeft inmiddels geleid tot een enorme overbevolking op onze kleine planeet, die 

nagenoeg niemand als een probleem durft te benoemen, eenvoudig omdat er geen goede oplossing 

voor is.  

Onze samenleving is ingericht op het stimuleren van nieuwe geboortes, ook in situaties waarin al 

lang duidelijk is dat de toekomstige ouders in de verste verte niet in staat zijn hun taak als ouders 

naar behoren op zich te nemen.  

Het krijgen (maken) van kinderen wordt in onze gehypnotiseerde samenleving beschouwd als een 

soort van verplichting voor iedere jonge vrouw, en het is moeilijk je hieraan te onttrekken zonder 

als vrouw het gevoel te krijgen dat je hebt gefaald als je geen kinderen hebt gekregen (gemaakt). 

Deze normen en waarden maken duidelijk hoezeer het gedachtegoed van de god van de Bijbel is 

ingeprent bij de mensen van onze generatie, ook al lezen steeds minder mensen in dit dikke boek 

en gaan er steeds minder mensen naar de kerken. Het gedachtengoed dat seksualiteit Liefde zou 

zijn en dat je eigenlijk zou moeten zorgen voor een groot nageslacht, is volkomen verweven met 

onze cultuur.  

De hersenspoeling die wij allen hebben ondergaan in de afgelopen duizenden jaren, wordt steeds 

beter herkend door de mensen die hun innerlijke weten volgen bij hun beslissingen in het dagelijkse 

leven.  

We kunnen daardoor de dingen die gaande zijn in onze samenleving steeds beter zien zoals ze zijn.  

We kunnen daardoor steeds beter herkennen dat ons allerlei dingen zijn aangepraat die eigenlijk 

helemaal niet waar zijn.  

 

Seksualiteit en Liefde (Genegenheid) hebben niets met elkaar te maken  

en zijn eigenlijk elkaars tegenpolen,  

wat onze deskundigen hierover ook menen te kunnen beweren. 

 

Lust en Genegenheid sluiten elkaar uit. Waar veel lust is daar zal weinig Genegenheid zijn, en waar 

veel Genegenheid is daar zal lust weinig kans van slagen hebben.  

Seksualiteit is in onze generatie volksvermaak nummer 1, maar in onze voorgaande beschavingen 

zoals Atlantis en Lemurië ontstonden er juist hele grote problemen wanneer de mensheid verkeerd 

omging met seksualiteit.  

Helaas is dit zicht op ons verre verleden verloren gegaan, zodat wij niet echt in de gelegenheid zijn 

om te leren van onze eigen ervaringen vanuit ons eigen verre verleden, want de mensen die ooit 

ten onder zijn gegaan in Atlantis en Lemurië waren NIET onze verre voorouders, maar dat waren 

wij ZELF.  

Maar omdat we geen actieve herinneringen meer hebben aan deze voorgaande beschavingen 

kunnen we daar ook weinig meer van leren, behalve misschien een onbestemd gevoel wanneer je 

de demografische ontwikkelingen bestudeert, alsof we dit ooit al eens eerder hebben meegemaakt 

in het verre verleden.  

We leven in een generatie waarin het innerlijke weten massaal wordt genegeerd in allerlei opzichten, 

waardoor er overal in onze samenleving structurele moeilijkheden zijn ontstaan die niet zo 

gemakkelijk meer zijn op te lossen.  
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Het is alsof we er als samenleving steeds meer in vast beginnen te lopen 

juist omdat we ons innerlijke kompas massaal NIET willen volgen. 

  

Zolang de overgrote meerderheid van onze generatie het innerlijke kompas, het innerlijke weten, 

NIET wil volgen, zullen er onvermijdelijk hele grote moeilijkheden zijn in onze samenleving, 

waardoor de leefbaarheid steeds verder in het gedrang zal komen.  

Het voortdurend toenemen van de bevolking wereldwijd is in zo’n situatie funest.  

In deze omstandigheden proberen de hogere goden alsnog een nieuwe start te maken met de 

opbouw van een heel nieuw netwerk van Genegenheid, waar iedereen aan kan deelnemen, ook de 

mensen die geen Zieneres zijn.  

Het is dan belangrijk dat er juiste kennis is over wat Genegenheid eigenlijk is en wat het vooral 

NIET is.  

Genegenheid is die zachte energie die je zachtjes uit kunt stralen vanuit jouw eigen hartcentrum 

wanneer je jouw eigen spirituele huiswerk voldoende op je hebt genomen en je geleerd hebt om 

met energie te werken. De oefening voor hooggevoeligen die in mijn boeken staat, biedt hele mooie 

mogelijkheden om bewuster te leren werken met energie.  

Door deze oefening regelmatig te doen, kun je jezelf steeds geschikter maken om te dienen als een 

kanaal voor Genegenheid. Door dit te trainen kun je leren om dit uitstralen van Genegenheid niet 

alleen liggend te doen wanneer je in bed ligt met je ogen gesloten, maar uiteindelijk ook 

Genegenheid uit te kunnen stralen uit jouw hartcentrum wanneer je met iemand staat te praten, 

waarbij je jouw ogen openhoudt.  

Maar Genegenheid manifesteert zich niet alleen tijdens het uitstralen van deze zachte energie door 

de mensen die hun eigen hartcentrum voldoende hebben geopend door hun eigen huiswerk aan te 

pakken. Genegenheid kan zich ook manifesteren in een andere vorm die bekend staat als “doen 

wat nodig is”, in een situatie waarin je terecht bent gekomen.  

Wanneer je zachtjes Genegenheid uitstraalt vanuit je hartcentrum, blijf je zelf vaak buiten de situatie 

en meng je je daar niet actief in. Je voegt iets toe, maar neemt toch niet actief deel aan de situatie.  

Maar soms is er iets anders nodig en is er wel actief handelen vereist, bijvoorbeeld wanneer er acuut 

gevaar dreigt.  

Wanneer iemand zwaargewond op een snelweg ligt en het een kwestie van tijd is voordat het 

verkeer het slachtoffer nadert, is het noodzakelijk actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de 

gewonde zo snel mogelijk naar een veiliger plekje wordt gebracht of dat het aanstormende verkeer 

tot stoppen wordt gebracht, op welke manier dan ook.  

In zo’n situatie is het niet genoeg om zachtjes uit te stralen en aan de zijlijn te blijven staan. Er is 

in zo’n situatie krachtig handelen nodig en ook dit is een vorm van Genegenheid.  

Maar degene die zich mengt in zo’n situatie gaat dan misschien zelf ook in een gevaarlijke situatie 

terechtkomen, juist door zich in het verkeer te begeven op de plek waar de gewonde ligt.  
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Met andere woorden het zijn van een kanaal voor Genegenheid betekent soms dat je vanaf een 

plekje aan de zijlijn heilzame energie kunt door leiden naar degene die dat nodig heeft, maar het 

kan ook betekenen dat je dan iets in werking zet wat op dat moment per se nodig is in de situatie 

waarin je terecht bent gekomen, waarbij je heel direct betrokken raakt bij de omstandigheden die 

er dan zijn ontstaan.  

Veel klokkenluiders bijvoorbeeld zijn in hun situatie precies degenen die net DAT stukje bijdragen 

waardoor er bij de omstanders veel meer zicht kan ontstaan op wat er gaande is. Maar door dat te 

doen, komt een klokkenluider vaak zelf in problemen terecht.  

Dit is nu typisch een voorbeeld van wat het betekent om de weg van Genegenheid te volgen. Je 

doet dan wat er nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen, maar vaak betekent dit dat 

je daardoor zelf in moeilijkheden komt.  

Ook de moedige mensen bij de brandweer en de politie doen vaak precies dat wat er nodig is in de 

situatie waarin ze terechtkomen. Ook dit kan worden gezien als “doen wat nodig is”, ook al wordt 

dit vaak niet zo gezien. Het gaat dan vooral om het motief van waaruit iemand doet wat hij doet.  

De grote massa lichtwerkers heeft in onze generatie verwarde ideeën over wat Genegenheid 

(Liefde) eigenlijk is en zou er goed aan doen dit hele thema uitgebreid te onderzoeken.  

 

In praktijk zijn de meeste lichtwerkers 

in de verste verte (nog) niet geschikt 

om een kanaal voor Genegenheid te kunnen zijn. 

 

Genegenheid is nodig voor het ontwikkelen van Zelfkennis. Zolang je niet hebt ervaren wat 

Genegenheid is, is het moeilijk jezelf beter te leren kennen in de dieperliggende lagen. Zelfkennis 

blijft dan heel oppervlakkig, maar de ware Zelfkennis omvat verschillende aspecten.  

 

Er is een direct verband tussen Zelfkennis en Genegenheid. 

Zolang je geen goed kanaal bent voor Genegenheid, 

kun je jezelf in de diepte niet goed leren kennen. 

 

Zelfkennis omvat een mentale component, een emotionele component en een lichamelijke 

component.  

Zelfkennis omvat zicht op de vraag hoe jouw wisselwerking is met anderen op het mentale vlak, 

op het emotionele vlak en op het lichamelijke vlak.  

Wanneer twee filosofen met elkaar in gesprek zijn, is er maar op een heel beperkte manier 

aansluiting mogelijk met elkaar. 

In de diepte zal de verbinding op zo’n manier niet echt op gang komen, het contact blijft dan 

beperkt tot een mentale uitwisseling van standpunten. Dit is in praktijk de manier waarop veel 

lichtwerkers met elkaar omgaan.  

Wanneer twee mensen alleen op het fysieke vlak met elkaar contact hebben tijdens bijvoorbeeld 

geslachtsgemeenschap, dan zal er in zo’n situatie ook geen echte diepgaande aansluiting zijn tussen 

de ene mens en de andere.  
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Pas wanneer twee mensen zowel op het mentale vlak met elkaar in contact zijn EN op het 

emotionele vlak met elkaar in contact zijn EN op het stoffelijke gebied op een goede manier met 

elkaar in contact zijn, kan er een dieperliggende verbinding ontstaan in de loop van de tijd.  

Deze verbinding zal steeds beter worden wanneer de karmische hindernissen die er altijd zijn vanuit 

het lange verleden, in de loop van de tijd steeds meer worden overwonnen door een gezamenlijke 

inspanning van beide kanten. 

Wanneer twee mensen zich aan elkaar willen verbinden en zich daar werkelijk voor openstellen en 

daar hun best voor doen, zal de donkere kant er alles aan doen om dit te dwarsbomen en zo’n 

dieperliggende verbinding op alle mogelijke manieren te saboteren.  

De donkere kant probeert te verhinderen dat mensen onderling diepgaande verbindingen 

opbouwen.  

De donkere kant probeert mensen gevangen te houden in nietszeggende, oppervlakkige contacten, 

zoals zo mooi beschreven in het boek “1984” van George Orwell. 

   

De matrix wordt gekenmerkt door oppervlakkige, nietszeggende contacten. 

 

Er is nog een lange weg te gaan voordat de lichtwerkers meer zicht op hun eigen situatie hebben 

gekregen en zich tot hun eigen verbazing steeds beter realiseren hoever ze verstrikt zijn geraakt in 

de matrix, de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

Maar deze herkenning van de eigen situatie is nodig voordat iemand een nieuwe keuze kan maken 

en zou kunnen kiezen om een andere weg te gaan volgen.  

De mensen die tweeduizend jaar lang trouw het gedachtegoed van de christelijke kerken hebben 

uitgedragen, zijn dit niet zomaar kwijt. Hun hele systeem is nog ingesteld op deze normen en 

waarden, ook al gaan ze niet meer naar de kerk en ook al lezen ze niet meer in de Bijbel.  

Het is naïef om te veronderstellen dat je na tweeduizend jaar christendom zomaar andere normen 

en waarden zou kunnen ontwikkelen, terwijl je hele systeem nog volkomen doordrenkt is met het 

gedachtegoed van de Christus en zijn trouwe dienaren, de meesters van de Witte Broederschap.  

Voor de mensen die volkomen doordrenkt zijn met het christelijke gedachtegoed zal het in praktijk 

moeilijk blijken te zijn om geslachtsgemeenschap langzamerhand te leren zien als een vorm van 

betovering, waarin je misschien hoopt iets van Liefde te vinden, maar wat je in werkelijkheid steeds 

verder bij Genegenheid vandaan brengt.  

 

Seksualiteit kan gezien worden als een hele sluwe manier van misleiding, 

waar (nog) maar weinigen tegen bestand zijn. 

 

In de komende periode worden allerlei vormen van betovering van de mensheid geleidelijk verder 

afgebroken, totdat we eind volgend jaar helemaal vrij zijn gemaakt van de hypnose die ons door de 

god van de Bijbel is opgelegd, waar wij duizenden jaren aan zijn onderworpen. We zullen tegen die 

tijd ook het fenomeen geslachtsgemeenschap veel beter kunnen zien dan nu, en velen zullen zich 

steeds meer verbazen over hun eigen houding op dit gebied in de afgelopen jaren. Velen zullen 

gaan beseffen dat er blijkbaar een merkwaardige invloed gaande is geweest, waardoor mensen hier 

massaal een absurde waarde aan hebben gehecht, terwijl je ergens in de diepte van jouw hart 

misschien al lang had aangevoeld dat je op deze weg niet zou vinden wat je had gehoopt.  
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Het is akelig om onder ogen te moeten zien dat wij collectief voor de gek zijn gehouden en dat ons 

allerlei dingen zijn beloofd op de weg van geslachtsgemeenschap die de aanstichters hiervan, de 

god van de Bijbel en zijn groep van meesters, nooit waar hebben kunnen maken.  

 

Geslachtsgemeenschap heeft niet de verbinding of de Liefde gebracht  

die velen hadden gehoopt.  

Het is vooral de weg geworden van heel veel moeilijkheden  

om dichter bij jezelf te komen. 

 

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk proberen de hogere goden ons mogelijkheden te bieden om 

een hele nieuwe start te maken en de manier waarop wij kijken naar seksualiteit is hier een heel 

belangrijk onderdeel van.  

De donkere kant, de god van de Bijbel voorop, doet er alles aan om onze samenleving zo veel 

mogelijk te seksualiseren, daarbij aangemoedigd door onze “deskundigen” en wetenschappelijk 

onderbouwd door onze wetenschappers die zich hiervoor lenen.  

Maar de lichtwerkers hebben hun innerlijke kompas, hun innerlijke weten, die hun het eerlijke 

verhaal laat aanvoelen in de diepte van hun hart op hun beste momenten.  

Een dieperliggende verbinding, zoals je die bijvoorbeeld graag met een partner zou willen 

opbouwen, is pas mogelijk wanneer je aansluiting met elkaar kunt maken zowel op het mentale 

gebied, als op het emotionele gebied, als op het lichamelijke gebied, MITS je geleerd hebt op een 

juiste manier om te gaan met intiem lichamelijk contact, gebaseerd op wederzijds respect en 

Genegenheid, hetgeen in onze samenleving uitzonderlijk is.  

Zo’n dieperliggende verbinding wordt mogelijk wanneer beide partners zich hier bewust voor 

openstellen, zowel op het mentale vlak als op het emotionele vlak als op het lichamelijke vlak.  

Het openstellen na vele duizenden jaren aan traumatische ervaringen te hebben meegemaakt, kan 

alleen wanneer je de weg wil volgen van Genegenheid, omdat deze heilzame energie nodig is om 

allerlei diepe wonden langzamerhand te genezen in de loop van de tijd.  

 

Het opdoen van betere ervaringen  

speelt een sleutelrol bij ons herstelproces. 

 

Wij kunnen elkaar deze betere ervaringen aanbieden, waardoor het mogelijk wordt onze 

dieperliggende overtuigingen op de bodem van ons hart in de loop van de tijd langzaam aan te 

passen aan onze nieuwe en betere ervaringen.  

Wanneer je duizenden jaren ervaringen hebt opgedaan met hele oppervlakkige contacten met 

andere mensen, omdat het voor je gevoel en vanuit akelige ervaringen niet veilig was om je meer 

in de diepte te verbinden met anderen, dan zijn dit overtuigingen die op de bodem van je hart 

verankerd liggen.  

Deze diepliggende overtuigingen veranderen niet meer zo snel, daar is heel wat voor nodig. Je hebt 

dan eerst betere ervaringen nodig voordat je jouw eigen visie durft bij te stellen in de loop van de 

tijd.  
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Het aanpassen van jouw eigen visie aan wat je innerlijk voelt in de diepte van jouw hart op jouw 

beste momenten, is GEEN intellectuele aangelegenheid. Je zult in de diepte van jouw hart pas echt 

een andere overtuiging krijgen, wanneer je in praktijk hebt ervaren dat die nieuwe visie betrouwbaar 

is.  

Met andere woorden zonder nieuwere en betere praktijkervaring zullen diepliggende overtuigingen 

niet zo snel veranderen. Het aanpassen van je dieperliggende overtuigingen zou daarom vergezeld 

moeten gaan van het opdoen van die nieuwe en betere ervaringen. 

  

Een werkelijk dieperliggende verbinding met een partner  

wordt pas mogelijk wanneer je geslachtsgemeenschap durft los te laten,  

ook al botst dit volkomen met de normen en waarden in onze samenleving. 

 

Voor de mensen die in de diepte van hun hart aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is, zijn er 

nu hele mooie mogelijkheden om hier ervaring mee op te doen… 

 

*** 
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"Heilige seksualiteit" is een illusie… 

Veel mensen hebben het idee dat seksualiteit verbinding zou geven, maar dat is niet zo.  

Een man die een flinke erectie heeft gekregen en van daaruit begint aan geslachtsgemeenschap, is 

gevuld met lust en opwinding. Dit is puur eigenbelang. Het staat volkomen los van intuïtief 

aanvoelen vanuit Genegenheid, wat er voor zijn partner nodig is.  

Een man die vanuit lust en opwinding handelt, is slechts gericht op zijn eigen proces en is NIET 

gericht op een dieperliggende verbinding met zijn partner. 

Wanneer een hooggevoelige vrouw dit aanvoelt en dit heel bedreigend vindt, kan zij vluchten uit 

de situatie door er met haar bewustzijn niet meer bij te willen zijn. Haar lichaam blijft dan waar het 

is, maar in haar bewustzijn kan zij zich dan richten op andere dingen, zoals het bekende 

“boodschappenlijstje” dat tijdens geslachtsgemeenschap door een vrouw wordt opgesteld als een 

vorm van vluchtgedrag.  

Voor veel vrouwen is dit de manier om “de lieve vrede” te bewaren binnen de relatie.  

In praktijk is het op deze manier in bewustzijn afstand nemen van seksualiteit een houding die veel 

vrouwen zich eigen hebben gemaakt tijdens het merkwaardige ritueel dat wij geslachtsgemeenschap 

noemen.  

We hebben onszelf en elkaar aangepraat dat dit gedrag verbinding zou brengen en dat “de twee 

daardoor één zouden worden”, maar daarmee houden wij onszelf en elkaar volkomen gevangen in 

een schijnwereld, in de matrix. 

In de vóór ons liggende periode zullen de mensen die hun innerlijke weten volgen steeds duidelijker 

van binnenuit aanvoelen dat ze lange tijd zijn belazerd en dat seksualiteit hun niet heeft gebracht 

wat ons wordt voorgespiegeld.  

Ook deze herkenning - hoe bitter deze ook kan zijn - is een vorm van bevrijding van illusies.  

 

*** 
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Over de illusie van "heilige seksualiteit" 

Seksueel contact is gebaseerd op lust en opwinding, het is niet echt voedend, dat is een illusie. Door 

de verkeerde motieven vervuil je hiermee jouw eigen energieveld.  

Geslachtsgemeenschap is slechts mogelijk wanneer de man een flinke erectie heeft gekregen. Een 

erectie is het gevolg van lust en opwinding, het heeft niets te maken met Genegenheid, Ware Liefde. 

Wanneer je een met lust en opwinding geladen voorwerp zoals een lingam, in jouw yoni toelaat, 

dan zet je daarmee de deur open voor een energiestroom die schadelijk is voor jou. 

Betere alternatieven zijn knuffelen, massage en het ontwikkelen van de ki kracht. Je kunt de ki 

kracht alleen activeren wanneer je geslachtsgemeenschap loslaat.  

De mensheid is lange tijd collectief ondergedompeld in hypnose, waarbij men de illusie koestert 

dat er zoiets zou bestaan als “heilige seksualiteit”, maar dat is een collectieve hersenspoeling, waar 

de mensheid nu langzaam van los wordt gemaakt. 

Deze vervloeking is nog steeds gaande, maar de mensen die hun innerlijke weten volgen gaan dit 

steeds beter herkennen voor wat het is, namelijk een collectieve onderdompeling in een 

gehypnotiseerde toestand, waarbij je jouw eigen energieveld steeds opnieuw vult met de verkeerde 

energie.  

Dankzij de aanpassingen in ons evolutieproces, wordt dit nu steeds duidelijker voor de mensen die 

hun innerlijke weten willen volgen.  

 

*** 
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Dissociëren - DIS - begint met misbruik 

Wat we nu DIS noemen, dissociëren, is nagenoeg altijd al begonnen in een vorig leven en het gevolg van extreem 

seksueel misbruik.  

Wat er nodig is in zo’n situatie is vooral heel veel Genegenheid. Dat helpt om de verbinding met je eigen lichaam 

weer op te bouwen, je weer veiliger te voelen, je eigenwaarde weer langzaam op te bouwen, jouw eigen grenzen steeds 

duidelijker aan te geven en steeds krachtiger stelling te nemen tegenover mensen die opnieuw misbruik van je willen 

maken.  

Genegenheid kan steeds beter stromen van binnenuit en van bovenaf naarmate de verbinding met jouw Ziel, jouw 

hogere Zelf, weer is opgebouwd, door in de loop van jouw dagelijkse leven jouw innerlijke weten zo goed mogelijk te 

volgen.  

Genegenheid is nog steeds zeldzaam in onze generatie maar wanneer je hier toch op de één of andere manier mee in 

aanraking komt, dan kun je herstellen van de verwoestingen waar je eerder mee te maken hebt gehad.  

Wanneer er voldoende draagvlak is opgebouwd kan de Ziel, het hogere Zelf, alle herinneringen teruggeven die eerder 

verloren zijn gegaan.  

 

We leven in een periode waarin allerlei dingen die spelen in onze samenleving steeds beter zichtbaar 

worden gemaakt van binnenuit, ook de hele zwarte dingen.  

Er zijn in onze generatie veel mensen die te maken hebben met wat in de literatuur dissociëren 

wordt genoemd, er even niet meer bij zijn, even wegvallen, en uiteindelijk achteraf gezien soms 

helemaal niet meer weten wat er is gebeurd. Op die manier kun je je sommige stukken uit je eigen 

verleden niet meer goed herinneren.  

Wanneer je hier in dit leven mee te maken hebt, is het nagenoeg altijd zo dat je hier ook in 

voorgaande levens mee te maken hebt gehad.  

Door middel van regressie-sessies zou je dan terug kunnen gaan naar het leven waarin dit ooit is 

begonnen, om op die manier meer zicht te krijgen op jouw eigen situatie.  

In nagenoeg alle situaties waarin iemand in dit leven te maken heeft met DIS – dissociëren – is dit 

begonnen in een vorig leven waarin er extreem misbruik heeft plaatsgevonden op het gebied van 

seksualiteit. Het ging dan om zeer extreme seksuele ervaringen waarin allerlei gradaties van 

verwurging hebben plaatsgevonden. Deze ervaringen waren zodanig vernietigend, dat je daardoor 

de aansluiting met jouw eigen lichaam kwijt raakte.  

Tegelijkertijd nam een auralifter dan tijdelijk het stuur over, terwijl de eigenlijke bewoner letterlijk 

en figuurlijk afstand nam van het eigen stoffelijke lichaam. Dit heeft ook gevolgen voor volgende 

levens. 

In de loop van het lange en verschrikkelijke verleden zijn verscheidene vrouwen op deze manier 

verzeild geraakt in iets wat we nu dissociëren – DIS – noemen. In jargon wordt hier vaak de naam 

meervoudige persoonlijkheidsstoornis aan gekoppeld maar het is beter je te realiseren dat er maar 

één persoonlijkheid is die recht heeft om aanwezig te zijn in jouw stoffelijk lichaam en dat ben jij 

zelf.  
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Wanneer daar andere aanwezigheden zijn, die door sommigen deelpersoonlijkheden worden 

genoemd, dan zijn die daar ongeoorloofd. Het zou beter zijn om deze zo veel mogelijk te negeren 

in plaats van ze op te nemen in een soort van innerlijke familie groep.  

Het vraagt moed om in een situatie van dissociëren – DIS – terug te gaan naar waar dit ooit is 

begonnen maar wanneer je dit toch wil proberen dan kan een regressie-sessie veel goeds brengen 

doordat je jezelf hierdoor beter kunt leren begrijpen.  

De mensen die in dit leven vechten tegen DIS – dissociëren – hebben ook in dit leven vaak te 

maken met ervaringen van seksueel misbruik. Maar het begin van deze verschrikkelijke weg ligt 

nagenoeg nooit in dit leven maar in vorige levens.  

Voordat er verbetering komt van zo’n situatie is het meestal nodig eerst meer zicht te krijgen op 

wat er gaande is. Regressie-sessies bieden hier hele goede mogelijkheden voor.  

Vóórdat er verbetering kan komen in het dissociëren is het vaak noodzakelijk bewust afstand te 

nemen van alle ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact die bedreigend en 

beschadigend zijn. 

 

*** 
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Enkele tientallen vrijwilligers, bodhisattva’s 

De Boeddha is vrijwillig in incarnatie gekomen, hij is een bodhisattva. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen andere 

vrijwilligers in incarnatie.  

De mensen die nu in incarnatie zijn, zijn dit verplicht. Met andere woorden het is geen keuze om 

hier te zijn: het is een verplichting.  

Wanneer je in de Oorsprong bent - de plaats waar vandaan de lange reis ooit is begonnen - dan ga 

je liever NIET naar de Aarde. Je wil dan veel liever blijven in die oase van rust en harmonie. Je 

hebt dan over het algemeen zicht op wat er in grote lijnen op Aarde gebeurt wanneer je dat zou 

willen weten, en de conclusie is voor nagenoeg iedereen dat je liever niet naar die plek toe zou 

willen gaan, wanneer dat niet per se nodig is.  

Maar voor je eigen ontwikkeling is het gewoonlijk toch nodig om een tijdlang door te brengen op 

onze kleine planeet. Je kunt hier leren om je zo goed mogelijk staande te houden onder vaak hele 

moeilijke omstandigheden.  

Je komt hier naartoe om zelf Wijsheid te ontwikkelen door anderen hulp aan te bieden, wanneer je 

in de diepte van jouw hart voelt dat dit nodig is en jij er bewust voor kiest om dit op je te nemen.  

Je komt hier naartoe om een kanaal voor Genegenheid te zijn en dit verder te ontwikkelen in jezelf, 

ook al is de ervaring met deze heilzame energie voor het overgrote deel van de lichtwerkers 

nagenoeg nieuw terrein.  

Je komt ook naar de Aarde om moed, leiderschap en visie te ontwikkelen, in een omgeving waarin 

dit hard nodig is.  

Maar wanneer de omstandigheden heel erg moeilijk zijn - zoals in onze situatie - dan komt er van 

dit alles maar weinig meer terecht. Dan kan het zelfs zo zijn dat ervaren Zielen alsnog in grote 

moeilijkheden komen en de mensen in incarnatie eigenlijk niet goed meer kunnen begeleiden. En 

wanneer de mensen in incarnatie geen goede begeleiding meer krijgen, dan wordt het heel erg 

moeilijk om het juiste spoor nog te blijven volgen en anderen de hulp te kunnen bieden die vaak 

zo hard nodig is.  

De mensen in incarnatie hebben hun innerlijke kompas tot hun beschikking, hun innerlijke weten 

of hoe je het ook wil noemen, maar door “de oorlog in de hemelen” is dit vaak in de war gestuurd. 

Naast de lichte kant, vertegenwoordigd door de lichtwerkers, bestaat er ook een donkere kant, 

vertegenwoordigd door de meesters en door allen die kiezen voor de lijn van status, positie, macht 

reputatie en eigenbelang. De grote groep die in de afgelopen duizenden jaren het donkere pad heeft 

gevolgd - vaak zonder zich hier zo bewust van te zijn - heeft vaak vermogens tot haar beschikking 

waarmee het innerlijke kompas van anderen in de war kon worden gestuurd, zodat de lichtwerkers 

het juiste spoor moeilijker konden herkennen.  

Het juiste spoor is het innerlijke weten in de diepte van het hart, dat je in de loop van de dag goed 

kunt aanvoelen wanneer je afgestemd blijft in jouw eigen hartcentrum en je niet laat verleiden om 

alleen nog maar naar buiten gericht te zijn.  

Wanneer een mens in incarnatie vanuit schone motieven probeert hulp aan te bieden aan anderen, 

dan zal dit voor de Ziel, het hogere Zelf, een reden zijn om zich hieraan te verbinden en in hechter 

contact te treden.  
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Wanneer een mens in incarnatie kiest voor de lijn van het zo veel mogelijk willen behartigen van 

de eigen belangen, het streven naar steeds meer macht en een steeds betere positie, dan kan de Ziel, 

het hogere Zelf, niet veel anders doen dan signalen afgeven dat dit niet de juiste weg is maar 

wanneer iemand dit per se toch wil, dan zal het hogere deel steeds verder terugtreden en wachten 

totdat degene die wordt begeleid deze belangrijke les heeft geleerd.  

Veel mensen zien de Ziel, het hogere Zelf, als een soort van probleemoplosser die de mensen in 

incarnatie altijd zal helpen bij de dingen die ze op hun weg tegenkomen, maar dat is niet het geval.  

 

De Ziel, het hogere Zelf,  

is GEEN probleemoplosser. 

 

De mensen in incarnatie zijn zó gewend dat er allerlei instanties zijn waar ze zich kunnen melden 

om hun specifieke problemen opgelost te krijgen, dat ze dit ook vertalen naar de wisselwerking met 

hun Ziel, hun hogere deel.  

Veel mensen gaan uit van onvoorwaardelijke hulp vanuit hun hogere Zelf, maar dit is niet de 

realiteit. Wanneer een mens in incarnatie voortdurend handelt tegen beter weten in en het eigen 

spirituele huiswerk doelbewust laat liggen, dan KAN het hogere deel niet anders dan afstand nemen 

van deze keuze en geduldig wachten totdat iemand dit langzamerhand beter gaat begrijpen.  

De Ziel, het hogere Zelf, heeft ondertussen op diens eigen gebied intensieve opleidingen en 

trainingen, en heeft eigen mogelijkheden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen wanneer degene 

in incarnatie die wordt begeleid hier eigenlijk niet voor open blijkt te staan.  

Het hogere deel kan zich goed blijven ontwikkelen wanneer degene in incarnatie die wordt begeleid, 

daar niet voor openstaat. Maar een mens in incarnatie kan zich vaak niet goed meer ontwikkelen 

wanneer de wisselwerking met de Ziel, het hogere Zelf, niet op gang is gekomen door de keuzes 

van de mens in incarnatie.  

We bevinden ons in een periode van drie jaren intensieve schoonmaak en de mogelijkheden die er 

nu zijn om hele diepliggende oude wonden behoedzaam te naderen en schoon te laten bloeden zijn 

ongekend in de geschiedenis van de mensheid, maar het grootste deel van de lichtwerkers is 

teleurgesteld in het nieuwe tijdperk en gaat eigenlijk gewoon door op het oude spoor. Een groot 

deel van de lichtwerkers volgt in feite nog steeds niet het spoor van het innerlijke weten, dat in de 

diepte van het hart kan worden aangevoeld wanneer je daar moeite voor zou willen doen.  

De leiding van de mensheid is zich er terdege van bewust dat er heel veel wordt gevraagd van de 

mensen in incarnatie.  

De ervaringen van de afgelopen duizenden jaren zijn verschrikkelijk geweest voor ieder van ons, 

er zijn geen uitzonderingen.  

Vrouwen hebben massaal te maken gekregen met allerlei vormen van seksueel misbruik, dat zich 

leven na leven heeft herhaald.  

De mannen zijn voor het overgrote deel meegezogen in allerlei vormen van fysiek geweld, 

waaronder talloze oorlogen, die voor het overgrote deel volstrekt zinloos waren.  

Dit is één van de redenen dat het voor zowel vrouwen als mannen niet vanzelfsprekend is om meer 

ruimte te maken voor de zachte kant in zichzelf, voor het dieperliggende gevoelsleven, dat 

verborgen ligt in de dieptes van het hart.  
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Veel mensen hebben ervoor gekozen om dit kostbare en kwetsbare deel van zichzelf, zo goed 

mogelijk te verbergen achter vaak hele dikke muren, waarmee men in de loop van de dag hoopt 

beter af te zijn.  

Maar wanneer je wil leren samenwerken met jouw hogere Zelf, dan heb je het nodig dat je jouw 

eigen gevoelsleven een volwaardig onderdeel laat zijn van jouw dagelijkse leven. Jouw Ziel, jouw 

hogere deel, communiceert met jou via het aanvoelen in de diepte van het hart.  

Je hebt daarom per se de aansluiting nodig met jouw eigen dieperliggende gevoelswereld vóórdat 

je intensiever kunt leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf.  

Vóórdat je meer toegang kunt krijgen tot jouw eigen dieperliggende gevoelslagen, heb je een sterke 

verbinding nodig met jouw stoffelijke lichaam, en juist dit is een probleem bij zowel mannen als 

vrouwen. Voor beiden zijn de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren vaak verschrikkelijk 

geweest en dit is een hele diepliggende reden voor gevoelens van grote onveiligheid, ook al wordt 

dit gewoonlijk ver weggestopt.  

Maar zolang er gevoelens zijn van grote onveiligheid bij zowel mannen als vrouwen, en zolang het 

gebruikelijk is om jezelf te verbergen achter dikke muren, zolang is het moeilijk om een betere 

verbinding met jouw eigen stoffelijke lichaam op te bouwen.  

 

Een goede verbinding met jouw eigen stoffelijke lichaam  

is de basis voor het beter leren aanvoelen  

van de signalen vanuit jouw hogere deel, jouw hogere Zelf. 

 

De lichtwerkers hadden gehoopt op snelle verbeteringen van hun vaak moeizame omstandigheden 

toen het nieuwe tijdperk was begonnen. De eeuwen hiervoor waren verschrikkelijk en een groot 

deel van de lichtwerkers is verzeild geraakt in de eerste en de tweede wereldoorlog in hun 

voorgaande leven. Dit is voor iedereen verschrikkelijk geweest.  

De blauwdrukken voor de levens van de lichtwerkers zijn gemaakt door de oude machthebbers, in 

feite de donkere kant. Dit betekent dat de blauwdrukken die er voor de levens van de lichtwerkers 

zijn gemaakt, niet eerlijk waren en er voor alle lichtwerkers omstandigheden waren gepland 

waardoor het nagenoeg onmogelijk zou worden om de samenwerking met het hogere Zelf 

behoedzaam en steeds bewuster op te bouwen.  

Maar toen de lichte kant uiteindelijk toch de hele lange strijd had gewonnen in de loop van 2012, 

werden de blauwdrukken voor de levens van de lichtwerkers aangepast, zodat er al verbeteringen 

gaande zijn geweest vanaf 2013, vaak zonder dat de lichtwerkers zich hiervan bewust zijn. Zonder 

deze aanpassingen in de blauwdrukken van de lichtwerkers zou het voor de hele groep aanzienlijk 

slechter zijn geweest.  

Vanaf eind 2012 tot eind 2022 zijn er eerst nog tien jaar herexamens geweest, waarin de aller 

moeilijkste situaties uit jouw eigen incarnatiereeks opnieuw in het dagelijkse leven naar voren zijn 

gekomen, omdat ze daarin zijn gevlochten door de begeleiding van de mensheid.  

Daardoor was er voor alle lichtwerkers een nieuwe kans om in situatie waarin je in een vorig leven 

de verkeerde afslag hebt genomen, een andere en betere keuze te maken, waardoor je gevrijwaard 

zou worden van heel veel moeilijkheden die het gevolg zijn van de eerdere keuze.  
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Er werden nieuwe kansen gegeven aan de hele groep - een soort van wildcards - met prachtige 

mogelijkheden om veel te leren en los te komen van gevolgen van eerdere verkeerde keuzes, keuzes 

die destijds verschrikkelijk botsten met het innerlijke weten, maar waar je om wat voor reden dan 

ook toch in meegegaan bent, tegen beter weten in.  

Deze tien jaren zijn heel intensief geweest en toen in 2023 deze periode was afgerond, was de hele 

groep lichtwerkers moe, verschrikkelijk moe.  

De groep wilde zo graag de mooie kanten zien van ons nieuwe tijdperk, maar op de één of andere 

manier werd dit voor de meesten nog steeds niet zo duidelijk zichtbaar in het gewone dagelijkse 

leven. Er was eigenlijk vooral het gevoel dat alles gewoon doorging zoals het al die tijd al ging.  

Vanaf 2023 is er een periode van drie jaar intensieve schoonmaak begonnen, voor wie dat zou 

willen. Maar de motivatie van de lichtwerkers om zich hiervoor in te zetten is dalende. De groep is 

vermoeid en wil zo graag de mooie kanten zien van ons nieuwe tijdperk, zonder allerlei oude en 

diepe wonden open te halen.  

 

De mooie kanten van ons nieuwe tijdperk 

zijn vooral de mogelijkheden die ons nu geboden worden 

om ons energieveld op te schonen  

en een betere visie te ontwikkelen  

die steeds beter aansluit bij het innerlijke weten. 

 

Voor de mensen die op zoek zijn naar betere omstandigheden is dat vaak een teleurstelling: ze 

hadden op meer gehoopt, ze hadden op meer gerekend.  

Maar vanuit de leiding van ons evolutieproces beschouwd is het van het allergrootste belang dat er 

eerst een betere visie wordt ontwikkeld en pas daarna de omstandigheden eventueel beter zullen 

worden.  

De visie die je nu ontwikkelt, neem je mee naar een volgend leven. Wanneer je nu waardevolle en 

diepgaande lessen leert, kun je daar vanaf nu je voordeel mee doen en daardoor anderen betere 

hulp aanbieden.  

Het verlangen naar betere omstandigheden heeft vaak het karakter van het zoeken naar een 

comfortzone die geriefelijker is dan voorheen, maar dat is niet het doel van ons evolutieproces.  

Het gaat vooral om het leren van de lessen die ieder van ons op het programma heeft staan, ook al 

heb je de vrije keuze om dit huiswerk niet op je te nemen en dit eenvoudig zo lang mogelijk te 

negeren. Het gevolg hiervan is wel dat de tijd die je dan op Aarde zult moeten doorbrengen langer 

zal worden. Je kunt het menszijn niet eerder afronden dan nadat je jouw eigen spirituele huiswerk 

op je hebt genomen en voldoende hebt doorgewerkt.  

Onze omstandigheden worden bepaald door de wetten van karma en wanneer we oude rekeningen 

open hebben staan die nog vereffend moeten worden, dan zal dit in deze periode tot uitdrukking 

komen, ook al is het akelig om onder ogen te zien dat het op deze manier werkt in ons 

evolutieproces.  

Je hebt de Vrijheid om bewust samen te werken met de donkere kant en volop te genieten van de 

status, de positie en de macht die je daardoor kunt krijgen, maar ooit zul je je weer Vrij moeten 

kopen van diezelfde donkere kant om langs een betere weg een betere toekomst tegemoet te 

kunnen gaan.  
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In praktijk zijn er heel veel mensen die in deze periode de prijs gaan betalen om weer zo veel 

mogelijk los te komen van de donkere kant, waar ze in vorige incarnaties volkomen bewust mee 

hebben samengewerkt in ruil voor status, positie, macht, reputatie, etc.  

In de jaren van herexamens is duidelijk geworden hoe zeer sommige lichtwerkers gehecht waren 

aan hun eigen status, positie en macht. Deze groep die de herexamens niet goed door is gekomen 

zal vaak een forse prijs moeten betalen om zo ver mogelijk vrij te komen van de donkere krachten 

waar ze in vorige levens volkomen bewust mee samen hebben gewerkt.  

Wanneer deze mensen NIET zouden worden losgekocht, dan zou hun visie voor lange tijd 

verduisterd blijven en zouden ze in de vóór ons liggende duizenden jaren verder gaan op het 

verkeerde pad, het pad dat ze nu voor ogen hebben.  

In praktijk betekent dit dat veel lichtwerkers te maken zullen krijgen met omstandigheden die je 

niet wil maar die dan toch gaan gebeuren om je zo veel mogelijk vrij te kopen van de donkere kant, 

zodat je in volgende levens een betere visie hebt, en daardoor betere keuzes kunt maken en anderen 

beter van dienst kunt zijn.  

Na alle inspanningen van de afgelopen jaren en na alle moeilijkheden die er ondertussen voor 

iedereen zijn doorgewerkt, komt er nu dus ook nog eens een periode aan waarin de prijs moet 

worden betaald om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant, waar je in vorige levens 

mee hebt samengewerkt.  

Soms vertaalt zich dit naar allerlei ongemakken of ongevallen maar soms vertaalt zich dit ook naar 

allerlei ziektes van het stoffelijke lichaam. In uitzonderlijke situaties krijgen mensen te maken met 

een fatale ziekte.  

Wat iemand gaat ondervinden is volkomen afhankelijk van wat er in voorgaande levens aan keuzes 

is gemaakt. Naarmate de samenwerking met de donkere kant intensiever is geweest, zal de prijs 

gewoonlijk hoger zijn die iemand zal moeten betalen om zo veel mogelijk vrij te komen van oude 

afspraken met de donkere kant.  

 

Deze intensieve periode van schoonmaken 

is vooral bedoeld om zo veel mogelijk vrij komen te staan van de donkere kant. 

Daarna gaat ons evolutieproces verder,  

vanuit een betere visie van de lichtwerkers als geheel,  

onder de nieuwe regels van ons evolutieproces. 

 

De “winst” van deze intensieve periode van schoonmaak zit niet in betere omstandigheden of het 

opbouwen van een betere positie in onze samenleving. Bovendien zullen de lichtwerkers die 

zichzelf op een voetstuk hebben gezet in de afgelopen periode, vroeg of laat ten val komen. Dit 

zijn voor deze groep in praktijk de noodzakelijke omstandigheden om hun lessen beter te kunnen 

leren.  

Het hogere Zelf is er niet op uit om de lichtwerkers te helpen aan een betere positie of iets 

dergelijks. Het gaat ons hogere deel om het leren van de lessen die voor ieder van ons op het 

programma staan.  

Het is aan onze leraren om te bepalen welke omstandigheden hier het meest geschikt voor zijn, 

zodat uiteindelijk de meest fundamentele lessen alsnog kunnen worden geleerd, soms in 

verschrikkelijke omstandigheden.  
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Maar wanneer dit een goede kans van slagen heeft dan zal het hogere deel, ons hogere Zelf, van 

harte meewerken om juist die omstandigheden te creëren die helpen om de noodzakelijke lessen zo 

goed mogelijk te leren.  

Het opbouwen van een comfortzone zal gewoonlijk niet bijdragen aan het leren van waardevolle 

lessen. Lichtwerkers zouden er daarom goed aan doen er rekening mee te houden dat het hogere 

Zelf hier niet mee zal helpen, ook al zal dit voor sommigen een teleurstelling zijn om te ervaren 

hoe dit in praktijk werkt.  

 

Aan het einde van deze drie jaren intensieve schoonmaak,  

eind volgend jaar, eind 2025,  

zal de visie van de groep als geheel aanzienlijk beter zijn dan nu,  

maar velen zullen ondertussen te maken hebben gekregen  

met allerlei ziekteprocessen  

die soms akelig kunnen zijn. 

 

Toch is dit voor de lichtwerkers wel wat verwacht mag worden in de komende periode, ook al is 

het niet fijn om te ervaren hoe dit zal gaan in de vóór ons liggende periode.  

Het zo veel mogelijk vrij komen te staan van de donkere kant, gaat niet alleen via de weg van het 

betalen van de prijs. Je kunt hier ook zelf intensief aan meewerken door jouw eigen raakvlakken 

met de donkere kant zo goed mogelijk te leren herkennen en je hier zo veel mogelijk van los te 

maken.  

Dit betekent jouw eigen zwakheden onder ogen proberen te zien en leren hier op een betere manier 

mee om te gaan.  

Vaak helpt het om in de diepte uit te zoeken hoe zo’n zwak punt is ontstaan. Dit betekent op zoek 

gaan naar wat er in verband met zo’n zwak punt in vorige levens aan keuzes is gemaakt en welke 

ervaringen er in vorige levens zijn geweest.  

 

Een zwak punt dat je nu waarneemt in jouw karakter, 

is ALTIJD een gevolg van wat er in voorgaande levens is gebeurd. 

 

Het is raadzaam en in feite noodzakelijk om zo’n zwak punt uit te vergroten en beter te leren 

begrijpen hoe dit is ontstaan. Slechts dan kun je zo’n zwak punt werkelijk beter leren begrijpen en 

hier beter mee om leren gaan.  

In de jaren vóór 2012 was het vaak moeilijk om over deze dingen meer te weten te komen vanuit 

voorgaande levens maar door de aanpassingen in ons evolutieproces zijn er nu volop 

mogelijkheden om te kijken in voorgaande levens wat er destijds is gebeurd, voor wie aanvoelt dat 

dit voor hen de juiste weg is. 

  

Diepgaande Zelfkennis is niet mogelijk zonder voldoende zicht te hebben 

op de meest belangrijke dingen die er in voorgaande levens zijn gebeurd. 

 

Eén van de mogelijkheden die ons evolutieproces nu biedt, is het jezelf geschikter leren maken om 

te dienen als een kanaal voor Genegenheid, die heilzame energie waar nu zo’n grote behoefte aan 

is. Genegenheid is nodig om te kunnen herstellen wanneer je heel veel schade hebt opgelopen door 

de ervaringen die het dagelijkse leven je heeft gebracht.  
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Genegenheid is ook nodig om de lessen beter te kunnen leren die voor ieder van ons op het 

programma staan.  

Genegenheid is die genezende energie die kan gaan stromen wanneer je de moed hebt gehad om 

afstand te doen van alle vormen van seksualiteit, en jij ervoor hebt gekozen jezelf niet meer 

beschikbaar te stellen om te dienen als een kanaal voor seksuele energie.  

 

Veel vrouwen hebben het merkwaardige idee 

dat ze in hun kracht zouden staan  

als ze een kanaal zijn voor seksuele energie, 

maar dat is een grote illusie, 

aangepraat door de donkere kant. 

 

In het ideaalbeeld dat de donkere kant ons voorspiegelt, is de vrouw een seksueel wezen, die 

zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk zou moeten presenteren.  

 

In het ideaalbeeld van de donkere kant  

is liefde seksualiteit en is seksualiteit een vorm van liefde. 

 

Dit zijn de oude idealen die ons duizenden jaren zijn voorgespiegeld en waar onze hele samenleving 

op is ingericht.  

De seksualisering van onze maatschappij is ingegeven door de donkere kant, die de mensheid deze 

kant op probeert te krijgen.  

Alles draait dan eigenlijk alleen nog om op het gebied van seksualiteit voor elkaar te krijgen wat je 

graag zou willen.  

De donkere kant is heel ver gekomen met de inprenting van diens idealen en er is een verandering 

van visie voor nodig vóórdat je inziet dat je je hier beter maar zo veel mogelijk van los kunt maken 

om te voorkomen dat je hierdoor helemaal verstrikt raakt in de matrix, de gevangenis waar we 

gezamenlijk in terecht zijn gekomen.  

 

Zolang je per se verder wil met het beleven van seksualiteit, 

kun je geen goed kanaal zijn voor de energie van Genegenheid. 

 

Je kunt niet stug doorgaan op de weg van seksualiteit en tegelijkertijd jezelf vóórhouden dat je graag 

een kanaal voor Genegenheid zou willen worden. Er zal dan een keer een moment moeten komen 

waarin je beseft dat deze twee wegen niet samen kunnen gaan en je hierin een fundamentele keuze 

zult moeten maken.  

Er wordt in deze periode een begin gemaakt met de opbouw van een heel nieuw netwerk van 

Genegenheid. Dit is in principe het terrein voor de Zieneressen, zij zijn van nature de hoedsters 

van Genegenheid - ook al is er heel veel verkeerd gegaan op dit gebied in de afgelopen duizenden 

jaren - maar ook de mannen worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

De Zieneressen waren vaak niet bestand tegen de verleiding, de misleiding en de afleiding vanuit 

de donkere kant, en velen bezweken onder de enorme druk die op de groep is uitgeoefend in een 

lange rij vorige levens.  
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In deze droevige situaties zal eerst de prijs moeten worden betaald om zo veel mogelijk los te 

komen van de donkere kant vóórdat je beter inzetbaar bent om te dienen als een kanaal voor 

Genegenheid.  

Het loskomen van de donkere kant kan worden bereikt door zowel het betalen van de prijs als 

door het zelf zo veel mogelijk opsporen en versterken van je eigen zwakke punten. Zo’n intensieve 

zoektocht naar je eigen zwakke punten zal je voortdurend terugvoeren naar situaties waarin je in 

vorige levens de verkeerde afslag hebt genomen.  

Wanneer je dit met hulp van jouw hogere Zelf steeds beter herkent, kun je heel veel leren en 

daardoor steeds sterker komen te staan tegenover de donkere kant.  

Wanneer je de donkere kant ontkent en net wil doen of die niet bestaat - tegen beter weten in - dan 

kun je jouw eigen zwakheden niet versterken en blijf je zo kwetsbaar als je nu bent voor de aanvallen 

vanuit de donkere kant.  

Het is een keuze om het bestaan van de donkere kant toe te laten in jouw wereldbeeld. Wanneer je 

het bestaan van de donkere kant wil blijven ontkennen maak je het voor jezelf aanzienlijk 

moeilijker. Je zult dan heel veel ervaringen niet goed begrijpen zowel in jouw eigen leven als in de 

levens van anderen.  

De donkere kant kan jouw dagelijkse leven op allerlei manieren beïnvloeden. Het is belangrijk te 

weten wat de donkere kant kan doen om invloed op je uit te oefenen. Ik zal daarom hieronder 

enkele dingen noemen die mogelijk zijn, zodat dit kan bijdragen om meer begrip te krijgen van hoe 

dit werkt.  

• De donkere kant is in staat gedachten en gevoelens in te prenten die jij dan waarneemt alsof 

je ze zelf hebt gevormd. Wanneer je weet dat gedachten en gevoelens die jij waarneemt, 

ook door de donkere kant in jou kunnen worden gelegd, zul je hier minder snel in meegaan 

en je hier niet altijd mee vereenzelvigen. De donkere kant kan jou bestoken met 

bijvoorbeeld schuldgevoelens, angsten, twijfels, jaloezie, onvrede, woede, haat, maar ook 

met bijvoorbeeld lust en opwinding. Wanneer je deze inmenging bewust opmerkt, kun je 

dit zo veel mogelijk negeren. Je komt dan veel sterker te staan dan wanneer je niet herkent 

wat er gebeurt en niet weet dat zoiets mogelijk is. 

• Veel mensen koesteren het idee dat hun seksuele fantasie hun privédomein is, maar dat is 

een illusie. De donkere kant kan jouw seksuele fantasie gemakkelijk beïnvloeden en de 

grenzen steeds iets verder opschuiven in de richting die vanuit die kant gewenst wordt. 

Wanneer je weet dat je vanuit de donkere kant bestookt kunt worden met seksuele fantasie, 

zul je voorzichtiger hierin zijn en kun je er gemakkelijker voor kiezen om hier NIET in mee 

te gaan.  

• In verband met seksualiteit is het van belang te weten dat de donkere kant een genitale 

respons kan veroorzaken in jouw lichaam die NIET het gevolg is van jouw eigen reacties, 

maar die puur het gevolg is van vermogens van de donkere kant. Die kan de controle over 

specifiek deze betrokken organen tijdelijk overnemen, hoe akelig het ook is om dit onder 

ogen te zien. Toch is het belangrijk te weten dat dit mogelijk is, zodat je weet dat je je niet 

per se hoeft te vereenzelvigen met een genitale respons.  

• De donkere kant kan je opstoken tegen een medemens, en zal je met name opzetten tegen 

die mensen die je heel goed zouden kunnen helpen. Wanneer je weet dat de donkere kant 

dit KAN doen, zul je waakzamer zijn en je niet meer zo gemakkelijk tegen een medemens 

keren.  
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• De donkere kant kan pijn veroorzaken in iedere vierkante millimeter van jouw stoffelijke 

lichaam. Vaak wordt dit veroorzaakt door het aansturen van kobolden. Wanneer zo’n 

kobold op jouw huid wordt afgestuurd, gaat die jeuken. Wanneer een kobold naar jouw 

neus wordt gestuurd ga je niezen. Wanneer een kobold kwaadaardiger is en naar jouw huid 

wordt gestuurd, krijg je plekjes en huiduitslag. Wanneer een kobold nog kwaadaardiger is, 

krijg je ziektes op iedere plek in je lichaam waar zo’n kobold naartoe wordt gestuurd. Wat 

vaak voorkomt is hoofdpijn, die in veel gevallen wordt veroorzaakt door deze kobolden.  

• De donkere kant kan jouw beelden geven die volkomen misleidend zijn, maar waarvan je 

misschien het idee hebt dat die bij jouw hogere Zelf vandaan komen. Op dezelfde manier 

kan de donkere kant je ook dromen geven die volkomen onzin zijn, maar die je misschien 

beschouwt als een teken vanuit jouw hogere deel. Het is belangrijk te weten dat zoiets 

KAN, zodat je waakzamer bent en bewuster keuzes maakt in wat je met deze ervaringen 

van het ontvangen van beelden en dromen gaat doen.  

• De donkere kant kan tegen jou praten en zich voordoen als iemand die jij heel graag mag, 

bijvoorbeeld een overleden opa of oma, een aartsengel of welk masker dan ook dat voor 

jou prettig is om te ontmoeten. In praktijk zou je alles wat tegen jou begint te praten in 

jouw binnenwereld het beste zo veel mogelijk kunnen negeren. Wanneer je toch een 

gesprek aangaat met zo’n aanwezigheid in jouw binnenwereld dan geef je zo’n entiteit 

bestaansrecht. Het is in dit verband zinvol je te realiseren dat er niet zoiets bestaat als een 

“innerlijk kind” in jouw binnenwereld. Er kan wel een volwassene zijn die een moeilijke 

jeugd heeft gehad, maar dat is iets volkomen anders. Wanneer er iemand in jouw 

binnenwereld tegen jou begint te praten en vertelt jouw eigen innerlijke kind te zijn, dan 

heb je ALTIJD te maken met een vermomming van de donkere kant.  

• De donkere kant kan jou aanzetten om allerlei dingen te doen die je niet van plan was maar 

die je dan toch doet, onder inprenting vanuit de donkere kant. In het boek “De 

Mahatmabrieven” - een boek dat geschreven is door de meesters van de Witte 

Broederschap - wordt beschreven hoe zij hiermee omgaan. (zie *1). Dit betekent in praktijk 

dat mensen die worstelen met de neiging om zichzelf pijn te doen, zichzelf te verwonden 

of zichzelf dood te maken, nagenoeg altijd te maken hebben met de donkere kant, die met 

vermogens op hen inwerkt om hen over de streep te trekken. Wanneer je weet dat de 

donkere kant dit KAN doen, sta je aanzienlijk sterker in deze strijd en weet je dat je deze 

aandrang en deze neigingen het beste zo veel mogelijk kunt negeren.   

Er zijn talloze dingen die de donkere kant kan doen, maar de boven beschreven dingen komen 

vaak voor. Jouw eigen hogere Zelf kan allerlei aanvullingen geven op het korte overzichtje dat 

hierboven is geschetst.  

De donkere kant bestaat uit talloze schakels, variërend van hele kleine tot machtige goden met 

onvoorstelbaar veel kracht. In feite is de donkere kant een universele factor in ons evolutieproces. 

Zelfs wanneer alle mensen die opgenomen zijn in de gelederen van de donkere kant zouden worden 

weggehaald uit ons klaslokaal, dan bestaat de donkere kant nog steeds.  

En zelfs wanneer alle goden in ons stelsel zouden worden weggehaald die op de één of andere 

manier verbonden zijn geraakt met de donkere kant, dan bestaat de donkere kant nog steeds.  

In praktijk komen we niet in een situatie waarin de donkere kant niet meer aanwezig is in ons 

bestaan, ook al is de donkere kant verder weg wanneer we af en toe tijdelijk terug zijn in onze 

Oorsprong, de plek waar onze lange reis ooit begon. 
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Het is daarom een uitermate praktisch uitgangspunt om het bestaan van de donkere kant in te 

voegen in jouw mens- en jouw wereldbeeld. Op die manier word je aanzienlijk weerbaarder en kom 

je veel sterker te staan.  

De donkere kant wordt vertegenwoordigd door de meesters, die zichzelf op een hele sluwe manier 

hebben gecamoufleerd in de Witte Broederschap, die voor velen een onkreukbare reputatie heeft 

opgebouwd.  

De meesters van deze broederschap hebben uitermate vriendelijke maskers en worden daardoor 

vaak niet herkend voor wie ze zijn, zelfs niet wanneer ze voortdurend in beeld zijn bij het grote 

publiek.  

 

In onze generatie en in ons land is de meester R. bij heel veel mensen bekend,  

ook al beseft men vaak niet wie hij in werkelijkheid is. 

 

De meester R. (Rakoczy) is bekend uit de boeken die door de meesters zijn geschreven. Onder 

andere in het werk van Alice Bailey is veel te vinden over deze meester. Hij is de fixer, de teflon 

man, die weet hoe je allerlei dingen op een hele praktische manier kunt regelen. Hij is degene die 

het uitvoerende werk coördineert voor de witte loge. Hij stuurt een groot deel van de meesters aan.  

Het is hierbij van belang te weten dat deze positie is verbonden aan de Ziel, het hogere Zelf, van 

deze meester. Dat is degene die 24/7 kan werken zonder enige onderbreking.  

Ook de meester Jezus woont in ons kleine landje. Voor degene die hem wil opzoeken heb ik in 

eerdere artikelen voldoende aanwijzingen gegeven zodat je hem gemakkelijk zou kunnen vinden 

voor zover je dat zou willen.  

 

De meesters worden gekenmerkt door het ontbreken van een Geweten,  

ze hebben GEEN moreel kompas. 

 

Dit betekent in praktijk dat als ze liegen, je dat niet zo gemakkelijk aan hun gezicht kunt zien. Een 

mens met een Geweten voelt zich vaak ongemakkelijk wanneer je om de één of andere reden liegt, 

maar die eigenschap hebben de meesters niet. Die kunnen liegen zonder dat dit hen hindert. Ze 

kunnen daardoor heel overtuigend iets naar voren brengen dat volstrekt niet waar is, zonder dat 

iemand dit direct in de gaten heeft.  

 

De meesters kunnen vaak uittreden.  

Dit betekent dat zij zich tussen de mensen kunnen bewegen zonder lichaam  

en zonder gezien te worden.  

Op die manier kunnen zij heel veel volgen  

zonder opgemerkt te worden. 

 

Je zou je af kunnen vragen waarom de meesters hun vermogen om uit te treden niet inzetten om 

voortvluchtige en veroordeelde boeven op te sporen en aan de autoriteiten over te dragen. Veel 

meesters zijn in staat om de mensen die nu op de lijst van gezochte misdadigers staan, betrekkelijk 

gemakkelijk op te sporen. Wanneer alle meesters met de mogelijkheid om te kunnen uittreden ieder 

één gezochte misdadiger per week zouden opsporen, als hun bijdrage aan een betere samenleving, 

dan zou deze lange lijst in een korte periode helemaal zijn weggewerkt…  
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Maar de meesters kiezen er heel bewust voor om hier niet aan mee te werken en de gezochte 

misdadigers gewoon hun gang te laten gaan. Op deze manier maken zij duidelijker waar hun 

belangen liggen en welke keuzes zij maken.  

Wat de meesters in praktijk wel doen met hun vermogens is het opsporen van degenen die naar de 

Aarde zijn gekomen om te dienen als een kanaal voor Genegenheid. Heel specifiek gaat het dan 

over de vrijwilligers die naar de Aarde zijn gekomen vanuit een volkomen vrije wil, om de mensheid 

zo veel mogelijk te hulp te komen.  

De meesters zagen deze vrijwilligers komen vanuit de Oorsprong en hebben er alles aan gedaan 

om deze kanalen voor Genegenheid zo veel mogelijk tegen te werken en te breken. De vrijwilligers 

die naar de Aarde zijn gekomen zijn vaak op een beestachtige manier behandeld door de donkere 

kant, vertegenwoordigd door de meesters.  

 

Zoals er een netwerk is geweest van Genegenheid,  

zo zijn er ook netwerken opgebouwd vanuit de donkere kant.  

De donkere kant heeft netwerken opgebouwd rond satanisch ritueel misbruik (srm). 

 

Deze zwarte netwerken worden nagenoeg altijd gerund door één van de meesters. Zo’n meester 

geeft aan de groep aan wat “de bedoeling” is van de goden en welke offers er nodig zijn om gunsten 

zoals bescherming te krijgen.  

Zo’n zwart netwerk is sterk hiërarchisch en de wens van een meester is het gebod voor zijn 

volgelingen.  

De meester die verbonden is aan een zwart netwerk waarin er sprake is van satanisch ritueel 

misbruik, kan volgen wat er in zijn groep gebeurt door het inzetten van zijn vermogen om te 

kunnen uittreden. Op die manier kan de meester altijd weten waar iemand zich bevindt en wat 

iemand doet. Een meester kan op die manier iemand altijd en overal volgen als hij dit zou willen.  

De slachtoffers die betrokken zijn geweest bij satanisch ritueel misbruik, maken soms melding van 

het murmelen van een onbekend soort woorden die soms het karakter hebben van een soort 

gezang.  

Dit is een soort van geheime taal die gebruikt wordt om de goden aan te roepen tijdens 

ceremonieën.  

De meesters hebben kennis van deze geheime taal en leren dit aan hun leerlingen hoe zij die moeten 

toepassen.  

Het brengen van offers aan de goden, waaronder soms dierenoffers en in uitzonderlijke situaties 

ook mensenoffers, is al zo oud als de mensheid. In het oude Egypte werden duizenden jaren 

geleden al offers gebracht om de goden gunstig te stemmen. Ook destijds ging het al om 

dierenoffers, maar ook om mensenoffers. Zelfs in de Bijbel lezen we over een god die een 

mensenoffer vroeg aan een directe leerling van deze god.  

De mensen die ervan uitgaan dat dit zwarte taferelen zijn uit een zwart verleden en we hier in onze 

generatie niets meer mee te maken hebben, vergissen zich. Ook in onze generatie zijn er nog steeds 

de netwerken voor georganiseerd seksueel misbruik, met daar direct aan gekoppeld de meesters, 

die op de achtergrond alle touwtjes stevig in handen hebben. Ook in onze generatie worden er nog 

steeds dierenoffers en soms zelfs mensenoffers gebracht, om de goden gunstig te stemmen.  
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Ook in ons kleine landje spelen deze mensonwaardige taferelen zich nog steeds af, ook al wordt 

het steeds moeilijker voor de donkere kant om dit nog langer verborgen te houden vanwege de 

aanpassingen in ons evolutieproces.  

Er zijn enkele tientallen vrijwilligers en sommige van hen zijn ingekapseld in zo’n donker netwerk 

waarin satanisch ritueel misbruik plaatsvindt. De donkere kant probeert deze moedige mensen zo 

veel mogelijk te breken, maar we leven in een periode waarin ook de meest duistere praktijken aan 

het licht komen en het is een kwestie van tijd voordat er steeds meer onthullingen zullen komen in 

de wereld van de zwarte netwerken waarin sprake is van satanisch ritueel misbruik (srm). 

De meerderheid van de vrijwilligers is gekomen als vrouw, maar er zijn ook mannelijke vrijwilligers. 

Dit is een keuze waar je gewoonlijk zelf geen invloed op hebt. Vóórdat je vanuit de Oorsprong in 

incarnatie gaat, worden daar afspraken over gemaakt waar je gedurende de hele reis aan bent 

gebonden, net zo lang tot je weer terug bent in de Oorsprong. Dan kunnen er nieuwe afspraken 

worden gemaakt over hoe jouw reis verder zal gaan.  

 

Wanneer je gekomen bent als vrijwilliger  

dan ben je je hier niet altijd zo van bewust,  

ook al verbaast het je misschien om te lezen dat dit zo is. 

 

Er is eerst een lange weg nodig van Zelfkennis vóórdat je in de loop van de jaren langzamerhand 

gaat beseffen wat jouw eigen achtergrond is. 

  

De vrijwilligers vanuit de Oorsprong,  

hebben eigenschappen die andere mensen niet hebben. 

 

Een vrijwilliger heeft drie krachtcentrales tot z’n beschikking, wanneer hij weer goed in z’n kracht 

staat. Dit betekent dat dan zowel de centrale in het hoofd als de centrale in het hart als de centrale 

in het bekken tegelijkertijd actief kunnen zijn, en kanalen zijn waardoorheen kostbare energie kan 

stromen naar het eigen energieveld en van daaruit naar het gezamenlijke veld van allen die willen 

bijdragen aan het toevoegen van Genegenheid aan het energieveld van de mensheid als geheel.  

In de komende periode zullen de vrijwilligers zichzelf weer beter gaan herkennen en beter gaan 

beseffen wie zij zijn en waarvoor zij gekomen zijn. In praktijk zijn juist deze mensen ernstig 

beschadigd door de verschrikkelijke confrontaties met de donkere kant. Er is daarom tijd nodig 

voor de vrijwilligers om te herstellen van de oude en diepe wonden die ze hebben opgelopen in de 

afgelopen duizenden jaren.  

 

De vrijwilligers zijn verspreid in de tijd gekomen,  

gewoonlijk in groepjes van drie,  

zodat ze elkaar zouden kunnen helpen  

wanneer er moeilijkheden zouden ontstaan. 

 

Maar in praktijk waren de confrontaties met de meesters zodanig verschrikkelijk dat de vrijwilligers 

vaak kansloos ten onder gingen.  

Wanneer jouw eigen hogere Zelf het voor jou nodig vindt, dan zal die vanzelf meer zicht geven op 

dit thema.   
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In de Bijbel wordt gesproken over “het opstaan van de doden” aan het einde der tijden.  

Dit betekent dat de mensen dan terugkeren  

die er in vorige levens ooit eerder zijn geweest. 

Het gaat hier dus eigenlijk over het principe van de reïncarnatie,  

hoewel het een beetje cryptisch is omschreven in de Bijbel. 

 

Wanneer we in onze generatie leven in de periode van het einde der tijden en de doden inderdaad 

tot leven zullen komen, dan zal dit betekenen dat de meester Jezus dan zeker terug zal keren te 

midden van de mensen die ook 2000 jaar geleden rondom hem waren verzameld.  

In eerdere artikelen heb ik beschreven dat “de punt van de trechter” in onze generatie ligt in 

Nederland, op dezelfde manier als “de punt van de trechter” tijdens de Franse Revolutie in 

Frankrijk lag en 2000 jaar geleden in het land dat we nu Israël zouden noemen. Ongeveer 5000 jaar 

geleden lag dit punt in Egypte en zo is dit punt verschoven naar verschillende regio’s in de loop 

van de tijd.  

Maar het zijn steeds dezelfde mensen die in incarnatie zijn in het land waar in die periode “de punt 

van de trechter” is, ook al is dat voor veel lichtwerkers nog moeilijk in het gevoel te krijgen.  

 

Degenen die 5000 jaar geleden getuige waren van Hermes Trismegistus in Egypte  

en zijn strijd en ondergang daar hebben meegemaakt,  

zijn dezelfde mensen die 2000 jaar geleden verzameld waren in Israël  

en daar getuige waren van wat Johannes de Doper probeerde te brengen. 

 

Het zijn dezelfde mensen die daarna in Frankrijk zijn geboren tijdens de Franse Revolutie en daar 

de macht van de elite zo veel mogelijk hebben geprobeerd te breken.  

Dit zijn de mensen die nu, in onze generatie, in Nederland in incarnatie zijn, wachtende op de 

gebeurtenissen in verband met de eindtijd, de overgang van het ene tijdperk naar het andere die nu 

gaande is.  

Wanneer we ons nu bevinden aan het einde der tijden en de doden inderdaad tot leven komen, dan 

betekent dit dat de lichtwerkers die in ons land geboren zijn zich weer veel meer bewust zullen 

worden van hun eigen vorige levens, maar ook van de vorige levens van anderen. 

  

Als belangrijke spelers uit de geschiedenis in ons land zijn verzameld,  

dan zal de meester Jezus vanzelfsprekend ook aanwezig zijn,  

herkenbaar voor de mensen die naar hem op zoek zijn. 

 

De meester Jezus is in onze generatie geboren in Nederland en heeft een leven dat globaal 

vergelijkbaar is met dat van andere landgenoten. Hij spreekt Nederlands, heeft een e-mail adres en 

is gemakkelijk bereikbaar voor wie contact met hem zou willen. 

  

Wanneer we dan nu in de eindtijd leven  

en belangrijke spelers uit de geschiedenis terugkeren,  

dan zullen ook de discipelen rondom de meester Jezus verzameld zijn in ons land. 
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Ook zij zijn gewone Nederlanders, geboren en opgegroeid in ons land. Ze kenden zichzelf bij hun 

geboorte niet en wisten niet van hun rol als discipel toen zij nog heel jong waren. Het is zelfs 

mogelijk dat deze voormalige discipelen zich nu nog steeds niet allemaal volledig bewust zijn van 

hun rol in de periode van 2000 jaar geleden, hoewel het redelijk is te veronderstellen dat de meeste 

discipelen van weleer, ondertussen een duidelijk beeld hebben van wie zij 2000 jaar geleden zijn 

geweest.  

 

Wanneer je in de periode van 2000 jaar geleden een discipel bent geweest,  

nauw verbonden met de meester Jezus,  

dan heb je die rol ook in de afgelopen 2000 jaar gehad. 

 

In de periode van 2000 jaar geleden werden er hele hechte verbindingen aangelegd tussen de 

meester Jezus en de kleine kring rondom hem. Hierbij werd gebruik gemaakt van rituelen en magie, 

op dezelfde manier als dit in het oude Egypte gebeurde in de periode van 5000 jaar geleden om 

mensen aan elkaar te verbinden.  

Zo is er in de periode van 2000 jaar geleden een hecht netwerk ontstaan van de discipelen onderling 

en met name in hun verbinding met de meester Jezus, de centrale spil in het web. Via de 

verbindingen die destijds zijn aangelegd kon de meester Jezus door zijn discipelen heen werken om 

te doen wat hij nodig achtte om het plan van de god van de Bijbel te bevorderen.  

Dit betekent in feite dat de discipelen een deel van hun vrije wil hebben ingeleverd en hebben 

overgedragen aan de meester Jezus, in ruil voor veel macht en bescherming vanuit de meester en 

zijn heer, de god van de Bijbel.  

Het is de Ziel van de meester Jezus die al deze lijntjes beheert, en volgens afspraak de discipelen 

kan besturen die hier destijds mee in hebben gestemd. 

De groep discipelen van 2000 jaar geleden is merkwaardig samengesteld. Enerzijds zijn er andere 

meesters verzameld in deze groep zoals de meester Petrus, maar in diezelfde groep zijn ook enkele 

gnostici opgenomen die eigenlijk helemaal niet thuis hoorden in de groep rondom de meester Jezus, 

maar daar wel in terecht gekomen zijn. Deze gnostici zijn destijds gevangen geraakt in de webben 

van dit netwerk rondom de meester Jezus en zitten daar in gevangen tot de dag van vandaag.  

Zij horen bij de groep van Tweelingen waarover ik eerder heb geschreven in mijn artikelen. Ze zijn 

om droevige redenen te dicht bij de meester Jezus gekomen als gevolg van hun keuzes in eerdere 

levens, levens die voorafgingen aan de periode van 2000 jaar geleden.  

Wanneer deze gnostici - die geboren zijn in ons land en die onderdeel zijn geweest van de groep 

discipelen rond de meester Jezus in de periode van 2000 jaar geleden - zich nu zouden willen 

losmaken van dit netwerk, dan is een eerste stap om hun eigen hachelijke positie onder ogen te 

zien.  

Ze zullen zich dan beter bewust moeten worden van de keuzes die ze 2000 jaar geleden hebben 

gemaakt en de gevolgen die dit voor hen heeft gehad in de afgelopen tweeduizend jaar. Ze zijn in 

die periode een voorportaal geweest van de meester Jezus, zodat deze Ziel - de heilige geest - 

nagenoeg alles met hen kon doen wat hij nodig achtte om de plannen van de god van de Bijbel te 

bevorderen.  



184 

De gnostici die in deze akelige situatie terecht zijn gekomen en hier nu misschien van af zouden 

willen, zullen in eerste instantie op zoek moeten gaan naar de achtergrond van de situatie waarin 

ze nu terecht zijn gekomen, voor zover ze iets zouden willen veranderen.  

Wanneer ze niets willen veranderen aan de situatie zoals die is ontstaan, dan zullen ze tot in lengte 

van dagen een voorportaal blijven van de meester Jezus, die dan volgens afspraak nagenoeg alles 

met hen kan doen wat hij maar zou willen.  

Zolang er niets verandert voor deze gnostici, bevorderen zij in onze incarnatie nog steeds het plan 

van de god van de Bijbel, soms zonder zich hiervan bewust te zijn.   

In praktijk ontstaat er dan bijvoorbeeld een hele bekende Nederlandse schrijver die enerzijds 

onderdeel is van de gnostici, maar die tegelijkertijd onze geschiedenis weergeeft zoals de meester 

Jezus hem dat aangeeft. 

  

Wanneer deze gnostici zich los willen maken uit het web van de meester Jezus,  

dan zullen ze hier hard voor moeten vechten.  

Deze meester zal hen niet zomaar laten gaan. 

 

In praktijk zal dit voor deze mannen betekenen dat ze een hoge prijs zullen moeten betalen om zo 

veel mogelijk los te komen van de meester Jezus en de contracten die ze in de periode van 2000 jaar 

geleden zelf hebben getekend.  

In die ongelukkige periode had de lichte kant de overwinning al behaald, maar werd die niet 

geaccepteerd door de donkere kant. Johannes de Doper werd eenvoudig vermoord want daar 

kwam het op neer, handig geregisseerd door de meester Jezus en zijn groep.  

In eerste instantie ziet dit er misschien uit als een ongelukkig lot voor deze profeet, die in een leven 

daarvóór al de rol van Elia op zich had genomen. Maar nadat Johannes was uitgeschakeld en de 

meester Jezus alle macht stevig in handen had gekregen, werd de situatie voor de aanwezigen in 

hoog tempo slechter.  

Er werd in die periode veel gewerkt met magie, ook al is daar in onze generatie weinig tot geen 

kennis over bewaard gebleven. Dit zijn de geheimen uit de inner circle rond de meester Jezus en 

de geschiedenis leert ons hier niets over. Toch heeft iedereen die dit werkelijk zou willen nu de 

mogelijkheid om via regressie-sessies terug te gaan naar die periode en uit eigen waarneming te 

onderzoeken wat er destijds is gebeurd.  

 

Wanneer jouw motivatie voldoende schoon is,  

dan zal jouw hogere Zelf tijdens een regressie-sessie  

precies die informatie aangeven die je op dat moment nodig hebt,  

in reactie op de vragen die je hebt. 

 

Wanneer je op die manier hebt onderzocht wat er zich afspeelde in de periode van 2000 jaar 

geleden, dan kun je zien dat veel mensen destijds aan elkaar zijn gekoppeld door middel van 

koorden. Deze koorden werden aangelegd in de hoofden van mensen tijdens rituelen die door de 

discipelen in werking werden gezet, met op de achtergrond de meester Jezus die had onderwezen 

hoe ze dit in werking konden zetten.  
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Op die manier werd er een hecht netwerk opgebouwd, met in het centrum de Ziel van de meester 

Jezus en daar omheen de bekende kring van discipelen. Vanuit de discipelen werden er allerlei 

koorden aangelegd naar de hoofden van mensen die zij aan zich wilden binden, om welke reden 

dan ook.  

Door middel van deze koorden kon een discipel dan invloed uitoefenen op de gedachten van 

iemand waarmee dit lijntje was aangelegd, zonder dat diegene daar veel tegen kon doen. In feite 

kreeg een discipel daardoor een enorme macht over degene die aan hem was gekoppeld.  

De discipelen zelf hadden in principe de keuze of ze deze lijntjes wilden aanleggen, maar werden 

hierin beïnvloed door de Ziel van de meester Jezus, die deze keuzes gemakkelijk kon beïnvloeden 

door de hechte verbindingen die de discipelen toen al hadden met hem.  

Zo werden er hele hechte verbindingen opgebouwd via de koorden in de hoofden van de mensen 

die hierin betrokken zijn geraakt. Daardoor waren vele vrouwen niet meer helemaal vrij in het 

maken van hun keuzes en werden velen “verleid” het pad van de lichamelijke “liefde” te gaan 

volgen, in het verlengde van Maria Magdalena die als rolmodel was neergezet in het centrum van 

de groep. Zoals zij was, zo wilde de meester Jezus dat alle vrouwen zouden worden. Dit werd in 

werking gezet door de koorden die in de hoofden van vele vrouwen uit die periode zijn geplaatst.  

Op die manier werd het plan van de heer der wereld bevorderd om een soort van broederschap op 

te bouwen waarin “de vrije liefde” de boventoon zou voeren. In praktijk betekende dit dat alle 

leden van de groep de lichamelijke “liefde” bedreven met alle andere leden van dezelfde groep.  

Dit werd de norm in de groep rondom de meester Jezus en deze norm is er nog steeds. De meesters 

geven in de boeken die zij hebben geschreven via Alice Bailey aan dat deze vorm van “liefde” wat 

hen betreft volkomen juist is en in overeenstemming is met het plan van de god van de Bijbel. 

Voor de meesters zijn “liefde” en seksualiteit synoniemen en veel lichtwerkers zien dit nog steeds 

zo, hoewel vanuit het standpunt van het innerlijke weten liefde en seksualiteit twee totaal 

verschillende dingen zijn.  

 

De mensen die hun innerlijke weten volgen  

zullen steeds duidelijker aanvoelen  

dat ze al hun activiteiten op het gebied van seksualiteit  

beter af kunnen bouwen en tot stoppen kunnen brengen,  

ook al is dit voor veel lichtwerkers in eerste instantie  

een boodschap die ze liever niet willen horen. 

 

De lichtwerkers zijn gewend voorop te lopen bij het introduceren van nieuwe normen en waarden, 

maar om alle activiteiten op het gebied van seksualiteit, geslachtsgemeenschap, op te geven en te 

vervangen door andere vormen van intiem lichamelijk contact zoals massage en knuffelen, is niet 

wat de lichtwerkers voor ogen hebben bij het binnengaan van ons nieuwe tijdperk. Veruit de meeste 

lichtwerkers willen eigenlijk vooral op het oude spoor verder gaan. 

 

Door verder te gaan op de weg van geslachtsgemeenschap  

blijf je gevangen in de matrix,  

de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. 
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Je kunt niet aan de ene kant jezelf los willen maken van de matrix en tegelijkertijd verder willen 

gaan op de weg van geslachtsgemeenschap. Er zal dan een keer een fundamentele keuze moeten 

komen welke keuze je maakt in de diepte van jouw hart.  

Op precies dezelfde manier als de discipelen in ons kleine landje zijn geïncarneerd, zijn ook de 

vrijwilligers in ons land geboren.  

 

Zoals de discipelen van weleer zichzelf in toenemende mate bewust gaan worden  

van hun eigen rol in het verleden,  

zo zullen ook de vrijwilligers zich steeds beter bewust worden  

van wie zij zijn en welke rol zij hebben gehad in het droevige verleden. 

 

Wanneer het innerlijke licht steeds feller gaat schijnen, zullen de anderen waarmee je in aanraking 

bent steeds beter worden herkend. Zowel je tegenstanders als degenen met dezelfde achtergrond 

zullen in de vóór ons liggende periode steeds beter worden herkend door de mensen die hun 

innerlijke weten volgen.  

De vrijwilligers hebben in de Oorsprong meer opgebouwd dan de anderen die op Aarde in 

incarnatie zijn. Zij hebben daardoor betere mogelijkheden om zich in te zetten als kanalen voor 

Genegenheid.  

Zij zullen daarom zo veel mogelijk worden verbonden met elkaar om op die manier sterker te staan 

en elkaar zo goed mogelijk te kunnen helpen met de verwerkingsprocessen en de 

ontwikkelingsprocessen.  

Gewoonlijk zal dit zich in het verborgene afspelen en zullen de mensen die hier niet direct mee te 

maken hebben hier niet zo veel van merken.  

Herstelprocessen kunnen zich vaak het beste ontvouwen in een plekje in de luwte. De vrijwilligers 

hebben zonder uitzondering harde klappen gekregen in de afgelopen eeuwen en hebben daarom 

tijd en ruimte nodig om zo goed mogelijk te kunnen herstellen en zich weer meer bewust te worden 

van wie zij zijn en wat ze hier zouden gaan doen. Het is de vrijwilligers lange tijd onmogelijk 

gemaakt om te doen waarvoor ze gekomen zijn, maar vanaf nu zijn er voor alle vrijwilligers hele 

mooie mogelijkheden om zich heel goed te gaan ontwikkelen.  

Dit betekent dat de vrijwilligers in een hoog tempo kunnen groeien, wanneer er eenmaal geschikte 

omstandigheden zijn ontstaan en er een goede motivatie is om de mogelijkheden voor herstel en 

ontwikkeling zo goed mogelijk te benutten.  

De vrijwilligers kunnen dan veel sneller groeien dan de andere mensen die in incarnatie zijn, 

vanwege hun afkomst. De mensen die hier op de één of andere manier mee te maken krijgen, zullen 

zich daardoor af en toe verbazen over de mogelijkheden voor deze enkelingen om te kunnen 

herstellen en zich te kunnen ontwikkelen. Maar vanuit de Zielen beschouwd is dit een logisch 

gevolg van alles wat hieraan vooraf is gegaan.  

Juist deze vrijwilligers hebben het zwaar te verduren gehad in de afgelopen duizenden jaren en 

daarom krijgen deze enkelingen nu hele mooie mogelijkheden aangeboden op hun weg, waardoor 

ze steeds beter in staat zullen zijn om alsnog te doen waarvoor ze gekomen zijn.  
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In de loop van de tijd zullen de vrijwilligers zichzelf en elkaar steeds beter gaan herkennen en zullen 

er hechte vriendschappen opgebouwd kunnen worden op een manier die nog onbekend is in onze 

generatie. Het is een hele kleine voorhoede die andere normen en waarden zal introduceren dan de 

normen en waarden die gebruikelijk zijn bij de grote groep lichtwerkers.  

De vrijwilligers zullen de mogelijkheid krijgen aangeboden om terug te gaan naar de Oorsprong, 

omdat hun missie in feite is geëindigd met het bereiken van ons nieuwe tijdperk. De hulp die de 

vrijwilligers aan wilden bieden om het tij te keren en de lichte kant aan een overwinning te helpen, 

is nu niet meer nodig. De lichte kant HEEFT inmiddels de overwinning behaald, ook al beseffen 

de meeste lichtwerkers dit nog steeds niet en is het moeilijk te aanvaarden dat we dan alsnog te 

maken hebben met allerlei grote moeilijkheden in ons gewone dagelijkse leven.  

Degenen die nu de leiding op zich hebben genomen van de mensheid, hechten er veel waarde aan 

dat de lichtwerkers zich nu eerst zo veel mogelijk vrij proberen te maken van de donkere kant, 

zodat de visie van de groep aanzienlijk meer in overeenstemming zal komen met het innerlijke 

weten dan nu het geval is.  

Deze route heeft de beste mogelijkheden voor op de lange termijn.  

 

*** 

 

 

 

*1 De Mahatmabrieven  

In het boek “De Mahatmabrieven” wordt hier iets over uitgelegd door de meester Koot Hoomi 

(meester K. H.). Het boek dat ik bedoel is “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor 

Barker, brief nummer 28, bladzijde 238.  

Degenen die dit uitermate leerzame voorbeeld willen onderzoeken, kunnen dit boek gemakkelijk 

vinden bij de onlineliteratuur die onze theosofen beschikbaar hebben gebracht voor 

belangstellenden. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de meesters iemand alles kunnen laten doen 

wat zij willen, zonder dat iemand dit in de gaten heeft.  

Door deze invloed deden mensen dingen die ze helemaal niet van plan waren, zonder zich daar 

bewust van te zijn, alsof ze onder hypnose waren, hetgeen in feite ook zo was. De vermogens 

waarmee de Witte Broederschap kon werken gaf hun onvoorstelbaar veel macht. Omdat deze 

mogelijkheden nagenoeg onbekend zijn bij het grote publiek, werd dit zelden herkend.  

Mensen gingen hierdoor vaak twijfelen aan zichzelf. Men vroeg zich dan af waarom men zelf 

schijnbaar bepaalde keuzes had gemaakt waaruit veel schade was ontstaan. Mensen die hierover na 

dachten begrepen zichzelf vaak niet. Er kwamen geen antwoorden op de vragen die men hierover 

had.  

Het hele onderwerp van beïnvloeding door anderen was bovendien zo beangstigend dat men hier 

liever niet al te veel over na wilden denken. Er was bovendien geen mogelijkheid om zich hieraan 

te onttrekken. De macht van deze “broederschap” was eenvoudig overweldigend. 
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Wie gaat lezen in het boek “Tussen leven en dood” van Jozef Rulof kan hierin de rol herkennen 

die meester Jezus in die lange Egyptische periode heeft gehad. Vaak was hij een hogepriester, in 

hechte wisselwerking met andere hogepriesters. Ook in dit boek wordt beschreven hoe de meesters 

- de hogepriesters zoals men ze toen noemde - “mindcontrol” konden toepassen.  

De situatie die in dit prachtige boek is beschreven, is herhaaldelijk voorgekomen in de loop van de 

geschiedenis. Het was de inwerking van de machtige vermogens van de priesters en de 

hogepriesters die anderen het leven onmogelijk maakte.  

De ervaringen van hun tegenstander, Venry, komen overeen met de ervaringen van A. O. Hume 

in het boek “De Mahatmabrieven”. In dit boek wordt beschreven hoe deze theosoof uit de periode 

rond 1880 in botsing komt met de meester Koot Hoomi. Deze meester beschrijft openlijk dat hij 

de heer Hume binnen enkele uren alles kan laten doen wat hij (de meester Koot Hoomi) wil, enkel 

en alleen door zijn getrainde Wilskracht op hem uit te oefenen. Dit wordt treffend beschreven in 

brief nummer 28, blz. 238 ev.  

Dit is exact hetzelfde als wat in het boek “Tussen leven en dood” wordt beschreven, een 

regressieverslag uit een veel eerdere periode in Egypte. Er zijn eindeloze herhalingen in de 

geschiedenis waarin dezelfde mensen elkaar steeds opnieuw tegenkomen in ongeveer dezelfde 

situatie. Zoals het voor mij aanvoelt gaat het hier om dezelfde mensen die elkaar opnieuw zijn 

tegengekomen en opnieuw met elkaar in botsing zijn gekomen.  

Deze brieven van de meesters zijn geschreven rond 1880. De heer Hume was destijds verbonden 

aan de theosofie en had een voorstel van de meesters afgewezen. De meester K. H. werd toen 

duidelijk kwaad en beschreef in zijn antwoordbrief hoeveel macht hij over Hume zou kunnen 

uitoefenen als hij dat zou willen.  

Dit kan worden opgevat als intimidatie en bedreiging, niet iets wat je zou verwachten van een 

meester van de Witte Broederschap die zegt te willen werken aan het opbouwen van een 

wereldbroederschap van Liefde en Wijsheid. Deze meester was voorbestemd om de nieuwe 

wereldleraar te worden… 

Onderstaand de tekst waarin dit wordt beschreven.  

In deze brief (Nummer 28, blz. 238) is de meester Koot Hoomi in gesprek met de heer Hume over 

een nieuwe afdeling binnen de theosofie. De heer Hume weigert in te gaan op het voorstel van 

meester K. H. De beoogde nieuwe wereldleraar is dan duidelijk “not amused” en schrijft in zijn 

brief dat hij de heer Hume binnen 24 uur alles kan laten doen wat hij wil, zonder dat hij (de heer 

Hume) dit zelf in de gaten heeft.  

“Ik zou morgen naar U toe kunnen komen, en door mij op Uw uitnodiging in Uw huis te installeren, binnen 24 

uur Uw gehele denken en lichaam kunnen beheersen, zonder dat U dit ook maar een ogenblik gewaar werd”. 

Dit is naar mijn idee een ernstige bedreiging en getuigt niet van Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. 

Van iemand die eigenlijk de nieuwe wereldleraar had moeten worden, zou men een andere houding 

mogen verwachten. Het is een openlijke uiting van de overheersende macht waarmee de Geestelijke 

Hiërarchie, de witte loge, lange tijd heeft gewerkt.  

In deze brief wordt duidelijk gemaakt dat het Geweten door de meesters gemakkelijk kon worden 

omgebogen en kon worden “overruled” door de vermogens waarover de meesters konden 

beschikken. Onderstaand de tekst waar ik op doel.  
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“U bent misschien met hem van mening, dat de MENS  onder alle omstandigheden, en zelfs bij volslagen afwezigheid 

van bepaalde godsdienstige begrippen, en nu en dan zelfs zonder enig duidelijk besef van goed en kwaad, steeds een 

betrouwbare gids heeft in zijn eigen innerlijke morele gevoelens of het geweten?' Een grotere vergissing bestaat er niet!” 

“En niets dan juist dat geweten kan gemakkelijker in slaap worden gesust en zelfs volkomen worden verlamd door 

een geoefende wil, die sterker is dan die van de bezitter. Uw geweten zal U NOOIT aantonen, of de beoefenaar van 

het mesmerisme een echte adept of een zeer handige bedrieger is, wanneer hij eenmaal Uw drempel heeft overschreden 

en de aura, die Uw persoon omringt, onder controle heeft.” 

Dit is zeer fundamenteel. Als de meesters vermogens hadden waarmee zij het innerlijke weten, het 

Geweten, konden ombuigen en konden uitschakelen, dan betekent dit dat hun leerlingen hier niet 

meer op konden vertrouwen. Dit is een zeer ernstige aantasting van de menselijke Vrijheid. Het 

gemak waarmee de meesters dit volgens de meester Koot Hoomi konden doen, is naar mijn idee 

afschrikwekkend.  

Het is voor mij duidelijk dat dergelijke vermogens niet zijn bedoeld om mensen de weg te wijzen 

naar de ontwikkeling van Zelfkennis, Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. Deze vermogens zijn 

bedoeld om het plan van de god van de Bijbel aan de mensheid op te leggen. De god die op deze 

manier de vrije wil van de mensheid afneemt, is Ilda Baoth. Naar mijn idee is dit zwarte magie.  

In dit boek, “De Mahatmabrieven”, zijn allerlei brieven vrijgegeven die door enkele meesters van 

de zesde graad, de Mahatma’s, zijn geschreven. In feite wordt in dit boek openlijk door de meesters 

toegegeven dat zij over deze misleidende vermogens konden beschikken. Mensen worden op deze 

manier niet vrijgelaten. Het gaat hier over onderwerping door de inzet van machtige vermogens. 

Het is buitengewoon leerzaam dit voorbeeld goed te onderzoeken, het geeft een uniek inkijkje in 

de wereld van macht waarmee de meesters konden werken. Gewoonlijk hielden de meesters dit 

soort dingen zorgvuldig verborgen maar in dit uitzonderlijke geval - waarin deze meester duidelijk 

uit zijn evenwicht is - geeft hij prijs wat zijn mogelijkheden zijn om met macht te werken. Hij maakt 

duidelijk dat iemand in zo’n situatie niet meer kan vertrouwen op zijn Geweten, omdat dit 

gemakkelijk kon worden overruled door de vermogens waar de meesters mee konden werken.  

Vanwege de aanpassingen in ons evolutieproces worden de vermogens van de meesters nu steeds 

verder ingeperkt en worden deze verloren Zielen nu geleidelijk overgebracht naar de donkere kant, 

zodat ze uit ons klaslokaal gaan verdwijnen.   

(Deze tekst is grotendeels overgenomen uit mijn boek “Over de terugkeer van de Boeddha”.) 
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Woede gecontroleerd laten uitbranden 

Het leren omgaan met woede, als onderdeel van verwerkingsprocessen, is onderdeel van jouw spirituele ontwikkeling. 

Naarmate het instromende licht van het hogere Zelf alles in jouw dagelijkse leven steeds beter 

zichtbaar maakt, zullen er allerlei dingen voorbijkomen die reden kunnen zijn voor onvrede.  

Wanneer je de moed hebt jouw eigen vorige levens onder ogen te zien, zal er af en toe een enorme 

woede opborrelen vanuit de diepte van het hartcentrum, vanwege al het onrecht dat ieder van ons 

is aangedaan in de afgelopen duizenden jaren.  

Deze woede heeft aandacht nodig en zou beter niet genegeerd kunnen worden. Het dient zich aan 

bij ieder van ons en in de komende periode zal dit steeds heviger worden.  

Deze gevoelens van woede vragen een zorgvuldige benadering, om te voorkómen dat je dit lange 

tijd onderdrukt en er juist dáárdoor uiteindelijk in meegesleurd wordt, wanneer je deze ladingen 

niet meer tegen kunt houden.  

 

Er zijn verschillende soorten woede. 

Er is woede die het gevolg is van verwerkingsprocessen van oud zeer. 

Er is ook woede die het gevolg is van een gekwetst ego,  

die niet krijgt wat het wil hebben. 

 

Wanneer een ego niet krijgt wat het wenst, dan is dit voor veel ego’s een reden om boos te worden. 

De donkere kant zal dan vaak proberen deze boosheid aan te wakkeren tot woede.  

Wanneer dit is geslaagd, zal de donkere kant deze woede proberen aan te wakkeren tot haat. Op 

die manier wordt iemand een kanaal voor haat, in plaats van een kanaal voor Genegenheid.  

De donkere kant heeft dan gewonnen, want door een kanaal voor haat te zijn stroomt er verkeerde 

energie in het menszijn, die vernietigend is voor de persoon zelf en voor ieder die hiermee in 

contact is.  

De donkere kant heeft als doel de vernietiging van de mensheid en is daarom voortdurend op zoek 

naar mensen die bereid zijn om afbrekende energie toe te laten tot het collectieve energieveld van 

de mensheid.  

 

Door verkeerde energie dóór te laten,  

energie die botst met ons innerlijke weten, ons morele kompas,  

vervuil je het gezamenlijke energieveld.  

Het wordt dan steeds moeilijker de dingen nog te zien zoals ze zijn. 

 

Door duizenden jaren te handelen vanuit verkeerde motieven - motieven die botsen met het 

innerlijke weten - is er heel veel verkeerde energie gestroomd in ons gezamenlijke energieveld. 

Vanuit de leiding van ons evolutieproces beschouwd, is ons gezamenlijke energieveld hierdoor 

ernstig vervuild.  

Hierdoor wordt het voor de Ziel, het hogere Zelf, veel moeilijker om de aansluiting te maken met 

de mens in incarnatie die wordt begeleid.  
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Wanneer mensen zich meer bewust zouden worden van wat ze zichzelf en elkaar aandoen door 

voortdurend de verkeerde energie dóór te laten, door te handelen tegen beter weten in, zou de 

motivatie om waakzamer te zijn toe kunnen nemen, maar in praktijk nemen zelfs de lichtwerkers 

vaak maar weinig verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de motieven van waaruit ze iets 

wel of niet doen.  

 

Door voortdurend te handelen tegen beter weten in  

doen we het onszelf en elkaar aan 

dat de energievelden waarin we nu onze lessen moeten leren 

sterk vervuild zijn. 

 

Woede is een energie waar de donkere kant graag mee werkt. Het is voor de donkere kant 

betrekkelijk gemakkelijk om een ego te verleiden allerlei dingen te willen hebben en dit uiteindelijk 

om te buigen naar een situatie dat iemand dit niet krijgt ingevuld.  

In zo’n situatie ontstaat er vaak woede bij een groot ego, een gevoel dat zo iemand niet krijgt 

ingevuld wat die graag wil hebben. Het niet krijgen van wat iemand graag wil hebben is voor de 

donkere kant een ingang om onvrede te kweken en uiteindelijk iemand mee te slepen naar het pad 

van haat.  

Gekwetste ego’s - die niet hebben gekregen wat ze graag zouden willen - zijn vatbaar voor deze 

verleidingen vanuit de donkere kant.  

 

Nagenoeg alle lichtwerkers zijn in mindere of meerdere mate teleurgesteld  

over ons nieuwe tijdperk.  

Men had op meer gerekend, men had op meer gehoopt.  

Maar in praktijk valt het bitter tegen. 

 

Het onder ogen zien van de dingen die zichtbaar worden gemaakt voor het innerlijke oog, is voor 

iedereen moeilijk.  

Het vraagt tijd en ruimte om intensief bezig te zijn met deze dingen en dit niet onmiddellijk weer 

zo snel mogelijk weg te stoppen omdat het opnieuw een grote teleurstelling is, na vele eeuwen 

teleurstellingen te hebben meegemaakt in vele voorgaande levens.  

De lichtwerkers hebben meer ruimte nodig om de dingen te verwerken die ze tegenkomen op hun 

pad, maar de omstandigheden zijn voor velen zodanig ongunstig dat deze ruimte er vaak 

onvoldoende is.  

Het gevaar is dan dat de nieuw verworven inzichten - die behoedzaam worden aangereikt vanuit 

het hogere Zelf - eigenlijk niet zo goed opgenomen worden door de mensen in incarnatie en soms 

zelfs worden beschouwd als ongewenst.  

Voor het hogere Zelf is dit een probleem. Ons hogere deel kan dan vaak weinig anders meer doen 

dan het ontwikkelingstempo vertragen en aansluiten bij wat een mens in incarnatie nog bereid is 

onder ogen te zien. 

Enerzijds zijn er nu buitengewoon mooie mogelijkheden voor ontwikkeling van jouw visie op heel 

veel terreinen, maar tegelijkertijd is er een hele grote vermoeidheid, die de komende periode verder 

zal toenemen.  
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In dit spanningsveld komt ons hogere deel met allerlei nieuwe inzichten, die in eerste instantie vaak 

heel pijnlijk zijn.  

Bestaande uitgangspunten vallen vaak volkomen weg wanneer het hogere Zelf duidelijker maakt 

hoe dingen echt in elkaar zitten. Het wegvallen van illusies betekent vaak ook het wegvallen van 

zekerheden, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien. 

  

In de komende periode  

zullen veel lichtwerkers steeds duidelijker gaan herkennen 

dat ze jarenlang zijn vóórgelogen door andere lichtwerkers, 

die ze aanvankelijk hoog op een voetstuk hadden gezet. 

 

Veel lichtwerkers hebben in de afgelopen jaren vooral hun ego-belangen gediend, ook al wist men 

innerlijk heel goed dat het eigenlijk helemaal niet waar was wat men probeerde uit te dragen naar 

andere lichtwerkers, mensen van dezelfde groep. Men sprak alsof men wist waarover het ging, maar 

eigenlijk wisten velen zelf niet meer wat waar was en wat niet, terwijl men aan de buitenkant vooral 

net deed alsof men heel goed wist waar het over ging.  

Zo hield men zichzelf en anderen voor de gek, zoals dit gebruikelijk is in onze generatie in onze 

hele samenleving. Massaal doen wij mee aan Sinterklaas en aan de kerstviering, enkel en alleen 

omdat wij zo geprogrammeerd zijn dat dit “leuk” is, om welke reden dan ook.  

Op dezelfde manier zijn ook veel lichtwerkers stug doorgegaan met het roepen van allerlei dingen 

waarvan ze in de diepte van hun hart allang hadden aangevoeld dat het eigenlijk helemaal niet 

klopte wat ze luidkeels verkondigden, maar waar ze tegen beter weten in, toch lange tijd mee door 

zijn gegaan.  

Langzaam maar zeker zullen de lichtwerkers deze nutteloze en schadelijke handelwijze van zichzelf 

en andere lichtwerkers steeds beter gaan herkennen in de vóór ons liggende periode.  

De groep als geheel zal steeds beter gaan herkennen dat sommigen willens en wetens dóór zijn 

gegaan met het verkondigen van dingen waarvan men zelf allang had aangevoeld dat het niet klopte 

wat men beweerde.  

Op die manier zullen vele bekende goeroes uit de wereld van de lichtwerkers steeds duidelijker 

worden ontmaskerd in de komende periode.  

Dit zal voor velen een bittere pil zijn om te verwerken.  

 

Veel coaches en therapeuten zullen volstrekt onbetrouwbaar blijken te zijn geweest 

en vooral te hebben gehandeld vanuit eigen ego-verheerlijking. 

 

Sommigen zullen misschien het idee hebben dat dit proces van herkenning al op gang is gekomen, 

maar dit is nog slechts een begin van wat er nog gaat komen aan herkenning en ontmaskering.  

Veel coaches en therapeuten zullen spijt krijgen van wat ze hebben gezegd en geschreven en op 

andere manieren in werking hebben gezet.  

 

Naarmate de coaches en therapeuten zichzelf hoger op een voetstuk hebben gezet,  

zal hun val groter zijn. 

 



193 

Voor nagenoeg alle ego’s van de coaches en therapeuten in het wereldje van de lichtwerkers breken 

er moeilijke tijden aan, waarin velen ten onder zullen gaan door de dingen die ze zelf in de afgelopen 

periode in werking hebben gezet. 

 

Voor velen zal dit een harde landing betekenen,  

waarbij ze weer meer in aanraking zullen komen met de realiteit,  

de Waarheid, de werkelijkheid,  

die vaak volkomen anders is dan de roes waarin ze lang hebben geleefd,  

tegen beter weten in. 

 

In praktijk hebben alle lichtwerkers vanuit hun innerlijke wereld voldoende signalen gekregen 

wanneer er aanleiding was om belangrijke thema’s opnieuw te onderzoeken, maar wanneer iemand 

dit per se niet wil en net doet alsof deze signalen vanuit het hogere Zelf er niet zijn en er niet toe 

doen, dan kunnen de leraren vaak nog maar één ding doen, en dat is ervoor zorgen dat de 

omstandigheden zodanig zullen zijn dat iemand er niet meer omheen kan om dingen opnieuw te 

gaan onderzoeken. Dit betekent dan nagenoeg altijd dat het ego in een situatie wordt gebracht die 

het absoluut niet wil en die het met alle kracht zal proberen te vermijden.  

Er ontstaat dan vaak een intens conflict tussen de mens in incarnatie en diens Ziel, diens hogere 

Zelf.  

Wanneer een mens in incarnatie niet wil reageren op de aangeboden signalen vanuit het hogere Zelf, 

dan KAN zo’n leraar vaak niets anders meer doen dan wachten totdat iemand er helemaal in vast 

gaat lopen. Pas dan zijn mensen vaak bereid om belangrijke thema’s toch maar weer opnieuw te 

gaan onderzoeken.  

Onze leraren kunnen daarom vaak niet veel anders meer doen dan juist deze omstandigheden -

waarin iemand er helemaal in vast is gelopen - te bespoedigen, zodat er meer ruimte komt om de 

noodzakelijke lessen te leren, voor zover iemand dit zelf zou willen.  

 

Veel ego’s van de lichtwerkers 

zullen daardoor in de komende tijd erg ontevreden gaan worden: 

het zal vaak niet zo gaan zoals ze dat zo graag zouden willen. 

 

Wanneer het ego krijgt ingevuld wat het wil, dan betekent dit vaak een verlies voor de Ziel, het 

hogere Zef. Een mens in incarnatie is dan vaak minder waakzaam, omdat het dan schijnbaar goed 

gaat! 

Het ego voelt zich dan sterk en oppermachtig, en heeft het idee de hulp van het hogere Zelf niet 

nodig te hebben. Goeroes die veel beloven in de buitenwereld en auralifters die je benaderen vanuit 

jouw binnenwereld, krijgen dan heel veel ruimte om een ingang te maken.  

Een mens voelt zich sterk in zo’n fase, maar is dan vanuit de leraren beschouwd erg kwetsbaar.  

De innerlijke kracht die dan gevoeld wordt, is vooral een sterk ego, die meent het juiste spoor te 

hebben gevonden, terwijl in de diepte van het hart heel duidelijk wordt gemaakt dat het niet waar is 

wat het ego wil geloven en waar het zich aan vastklampt. 

  

Innerlijke kracht van het ego 

is iets anders dan samenwerking met het hogere Zelf. 
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Voor veel lichtwerkers is dit onderscheid niet zo duidelijk geweest in de afgelopen periode, maar 

in de vóór ons liggende jaren zal dit van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker worden 

gemaakt door de Ziel, het hogere Zelf, voor zover iemand bereid is om hiernaar te kijken.  

Ons hogere deel heeft gunstige omstandigheden nodig om een mens in incarnatie beter te kunnen 

naderen en dat is vaak pas zo wanneer het zo op het eerste gezicht helemaal verkeerd is gelopen. 

Pas dan is er bij de meeste lichtwerkers meer ruimte om ergens diepgaander bij stil te staan en 

belangrijke thema’s opnieuw te onderzoeken.  

 

Het verlies van het ego 

betekent voor het hogere Zelf vaak een mooie kans 

om beter aan te sluiten bij de mens in incarnatie. 

 

De groep als geheel gaat een moeilijke periode tegemoet. Het is daarom belangrijk zo goed mogelijk 

voorbereid te zijn op de dingen die komen gaan en te weten waarom deze omstandigheden nodig 

zijn om uiteindelijk toch beter te leren samenwerken met de Ziel, het hogere deel, voor zover je dit 

zou willen.  

Er zal veel onvrede zijn in de groep en velen zullen in woede ontbranden, waarbij ik bedoel dat het 

ego zodanig ontevreden is geworden - doordat die niet krijgt wat het wil - dat de donkere kant 

hiermee kan werken en een ingang kan vinden voor het verspreiden van schadelijke energie, 

waardoor het gezamenlijke energieveld van de lichtwerkers verder zal worden vervuild.  

Tegelijkertijd is er een andere stroming - die steeds sterker zal worden - en dat is de herkenning 

van wat er gaande is bij ieder die het innerlijke weten zo goed mogelijk probeert te volgen.  

Dingen die er in de afgelopen tientallen jaren zijn gebeurd - en in de eeuwen daarvóór, in vorige 

levens - zullen van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker zichtbaar worden gemaakt, zodat 

die verwerkt kunnen worden en kunnen leiden tot een betere visie, een visie die beter aansluit bij 

het innerlijke weten. 

Wanneer iemand veel onrecht is aangedaan in de afgelopen eeuwen - in de loop van vele akelige 

levens - dan leidt dit gewoonlijk tot verstoppingen in het hartcentrum. In de diepte van het hart 

komen er dan een soort van proppen, waardoor het kanaal voor Genegenheid steeds meer verstopt 

raakt, net zoals een bloedvat bijvoorbeeld steeds meer kan dichtslibben door alles wat daar 

aankoekt.  

Ons hartcentrum is een kanaal voor Genegenheid wanneer dit schoon en opgeruimd is, door het 

innerlijke huiswerk geduldig op je te nemen in de loop van de jaren, maar wanneer je begint aan dit 

spirituele huiswerk, dan is het hartcentrum gevuld met onverwerkte traumatische ervaringen van 

vele duizenden jaren, waarin er een intense oorlog is uitgevochten tussen de lichte kant en de 

donkere kant, die zwaar ten koste van de mensheid is gegaan.  

Dit betekent dat ieder van ons forse beschadigingen heeft opgelopen in de afgelopen duizenden 

jaren, er zijn geen uitzonderingen. Met name degenen die probeerden een kanaal te zijn voor 

Genegenheid hebben het buitengewoon zwaar te verduren gehad en hebben veel tijd nodig om een 

begin te maken met herstelprocessen.  

Dit heeft de meeste kans van slagen wanneer daar voldoende rust en ruimte voor is, nadat er een 

zo veilig mogelijke setting is gecreëerd.  
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De inzichten die worden gegeven vanuit het hogere Zelf, kunnen buitengewoon pijnlijk zijn en 

jouw hele wereld op z’n kop zetten. Allerlei dingen waar je heilig in geloofde, kunnen door zo’n 

inzicht opeens helemaal op losse schroeven komen te staan, waardoor je het gevoel kunt krijgen 

dat jouw hele fundament wankelt en misschien zelfs helemaal in elkaar valt. Het kan voelen alsof 

je geen enkel houvast meer hebt aan alles wat kort daarvoor nog als zekerheid werd gezien.  

 

Het ontvangen van inzichten vanuit het hogere Zelf is niet altijd fijn:  

het is vaak moeilijk om dit in te bedden in jouw eigen visie. 

 

Heel veel vrouwen zullen in de komende periode langzaam maar zeker meer duidelijkheid krijgen 

over seksueel misbruik in hun jeugd en in vele voorgaande levens, zonder dat je je hier tot nog toe 

bewust van was.  

 

Onze statistieken over seksueel misbruik geven een volstrekt onjuist beeld, 

door het wegstoppen en wegvallen van herinneringen door dissociatie. 

In praktijk is de mate van seksueel misbruik  

aanzienlijk groter dan in onze metingen is vastgesteld. 

 

Veel vrouwen hebben zichzelf aangeleerd om akelige ervaringen zoals seksueel misbruik in hun 

jeugd, liever maar zo veel mogelijk weg te stoppen, en velen weten dit echt niet meer door het 

verschijnsel dat we dissociëren zijn gaan noemen. Daardoor kun je je vaak echt niets meer 

herinneren van seksueel misbruik, terwijl dit wel degelijk heeft plaatsgevonden.  

Vaak zijn er in zo’n situatie signalen dat er iets op dit gebied speelt, maar willen vrouwen dit liever 

niet diepgaand onderzoeken, bang om veel overhoop te halen.   

Maar door deze dingen te laten bestaan terwijl je innerlijk aanvoelt dat er op dit gebied iets 

belangrijks speelt, negeer je de signalen vanuit jouw hogere Zelf en laat je een heilzame kans om 

hier verder mee te komen onbenut.  

Er zijn juist in deze jaren hele mooie mogelijkheden om deze dingen in de diepte te onderzoeken, 

wanneer je voelt dat er zoiets speelt.  

Er zijn nu hele waardevolle mogelijkheden om onder begeleiding terug te gaan naar stukken 

verleden waarvan je voelt dat het nodig is om daar opnieuw naar te gaan kijken omdat daar iets 

mee is.  

 

In praktijk werkt het zo dat wanneer je de moed hebt  

om de Waarheid over jouw eigen verleden onder ogen te zien,  

jouw hogere Zelf veel meer mogelijkheden krijgt  

om herstelprocessen in werking te zetten. 

 

Wanneer je wel voelt dat er iets is gebeurd in jouw verleden wat meer aandacht nodig heeft, maar je 

ervoor kiest om hier niet naar te willen kijken, dan kan jouw hogere deel vaak maar heel weinig 

doen om jou hier verder mee te helpen. Het wacht dan vaak op een periode dat je bereid bent hier 

voldoende ruimte voor te maken en de moed hebt gevonden om deze akelige stukken verleden 

toch maar onder ogen te zien, hoe verschrikkelijk dit misschien ook is geweest.  
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Ook dit is het zoeken naar de Waarheid, onderweg naar het kunnen zijn van een schoner kanaal 

voor Genegenheid, want dat is onvermijdelijk de uitkomst voor wie de moed heeft om dit spirituele 

huiswerk op zich te nemen.  

Wanneer je er bewust voor kiest ruimte te maken in jouw eigen dagelijkse leven om meer met deze 

dingen bezig te zijn, dan kan het hogere Zelf daar heel goed bij aansluiten. Voor degenen die dit 

echt willen, zijn er allerlei faciliteiten om voldoende ruimte te maken voor verder onderzoek en voor 

diepgaander zelfkennis.  

 

Voor ALLE vrouwelijke lichtwerkers betekent dit  

dat het belangrijk is om voldoende ruimte te maken voor het onder ogen zien  

van het seksueel misbruik waar je zelf mee te maken hebt gehad. 

 

Dit geldt ook voor degenen die nu nog het idee hebben dat ze hier nooit mee te maken hebben 

gehad. In praktijk betekent dit dat ze zich dit niet meer kunnen herinneren door bijvoorbeeld 

dissociëren of dat ze dit diep hebben weggestopt, tegen beter weten in.  

 

Alle volwassen lichtwerkers zijn geboren bij de verkeerde ouders,  

er zijn geen uitzonderingen,  

welk beeld je zelf ook hebt gemaakt van jouw ouders. 

 

Toen de volwassenen van nu werden geboren, was de donkere kant nog volop aan de macht. In 

praktijk betekende dit dat de donkere kant de blauwdrukken heeft gemaakt die voor ieder leven 

worden gemaakt, vóórdat iemand wordt geboren.  

In zo’n blauwdruk is bijvoorbeeld vastgelegd bij welke ouders je zult worden geboren. De donkere 

kant heeft dit zodanig gepland dat je bij ouders zou worden geboren die je NIET zouden kunnen 

helpen bij je spirituele ontwikkeling, welke romantische ideeën je hier misschien ook over hebt 

gemaakt.  

Dit is één van de redenen dat veel lichtwerkers het gevoel hebben niet aan te sluiten bij hun ouders 

en hun directe familie. De donkere kant had het zo gepland dat de lichtwerkers juist door deze hele 

ongunstige omstandigheden, zouden worden tegengewerkt in hun ontwikkeling.  

Veel lichtwerkers hebben dit aan den lijve ondervonden en hebben er daardoor voor gekozen om 

afstand te nemen van hun directe familie en een andere kant op te gaan.  

In praktijk is dit vaak een moeilijke weg, maar dit is noodzakelijk geworden door de verkeerde 

plaatsing door de donkere kant, die vóór 2012 dit nog volop kon doen. De lichtwerkers die nu 

geboren worden, vallen onder de nieuwe wetten en regels van ons evolutieproces, en zullen 

daardoor over het algemeen veel betere plekjes krijgen om in geboren te worden.  

Het is akelig en hard om deze dingen onder ogen te zien, maar dit is wel de realiteit zoals die vanuit 

het hogere Zelf zichtbaar is. Naarmate je beter begrijpt waarom zo veel lichtwerkers niet aansluiten 

bij hun directe familie, kun je hier beter mee leren omgaan.  

 

In de komende periode  

zal de groep lichtwerkers op verschillende manieren te maken krijgen  

met het thema woede. 

Het is daarom belangrijk hier zo goed mogelijk mee te leren omgaan. 
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Het wegstoppen en ontkennen van woede zal vaak niet helpen om oud zeer te verwerken en een 

beter kanaal te worden voor Genegenheid, die heilzame energie die ieder van ons nodig heeft om 

onze lessen beter te kunnen leren en beter te kunnen herstellen van de vele beschadigingen die 

ieder van ons heeft opgelopen in de afgelopen duizenden jaren.  

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om waakzaam te blijven en niet meegezogen te worden in de 

zuigende werking vanuit de donkere kant, die je maar al te graag het pad op probeert te krijgen van 

het zijn van een kanaal voor onvrede, woede en haat.  

 

In praktijk is er een soort van middenweg nodig,  

waarin je voldoende ruimte maakt voor het verwerken van oud zeer,  

maar je tegelijkertijd de grenzen bewaakt bij het dóórlaten van woede. 

Dit is het gecontroleerd laten uitbranden van woede. 

 

Naarmate je beter herkent wat er gaande is, kun je leren hier beter mee om te gaan. Met het 

schrijven van deze dingen probeer ik bij te dragen aan een betere herkenning van wat er gaande is 

in de groep als geheel.  

Wanneer je begrip hebt voor wat er gaande is in de groep lichtwerkers en je trouw je eigen huiswerk 

op je neemt en daar niet voor wegloopt, dan kun je ook in de komende periode toch af en toe het 

gevoel van Shalom ervaren, een gevoel van innerlijke Vrede in de diepte van het hart.  

 

*** 
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Over regressie-sessies in verband met seksueel misbruik 

Wanneer je te maken hebt gehad met seksueel misbruik in je jeugd, komt het vaak voor dat iemand dit diep heeft 

weggestopt of dit echt niet meer weet, door het verschijnsel dat we dissociëren noemen, het wegdrijven bij akelige 

ervaringen, zodat je er letterlijk niet meer bij bent betrokken.  

Na verloop van tijd kunnen van binnenuit herinneringen terugkomen aan deze traumatische ervaringen, waarbij je 

je dan misschien af gaat vragen in hoeverre het waar is wat je dan ziet en voelt.  

Om daar verder mee te komen en meer zicht op de Waarheid in jouw eigen leven te krijgen, zou je een regressie-sessie 

kunnen doen, onder begeleiding van iemand die het innerlijke weten volgt en waar jij voldoende vertrouwen in hebt.  

Het volgen van deze weg vraagt voorzichtigheid, niet alle regressie-sessies geven een betrouwbaar beeld van wat er is 

gebeurd in het verleden.  

In het onderstaande artikel wordt uitgelegd waar je op zou kunnen letten wanneer je van plan bent een regressie-

sessie te gaan doen.  

Wanneer je op zoek bent naar de Waarheid is een regressie-sessie een betrouwbare manier van 

werken, mits degene die de vragen heeft en degene die de sessie begeleidt beide hun innerlijke 

weten zo goed mogelijk proberen te volgen. Het gaat dan vooral over motieven en afstemmen op 

het innerlijke weten in de diepte van het hart.  

Een regressie-sessie heeft weinig kans van slagen wanneer de motieven niet schoon zijn, iemand 

niet goed verbonden is aan het eigen lichaam of er sprake is van auralifters of dissociëren. In zo’n 

situatie is er eerst een betere voorbereiding nodig, die misschien langere tijd kan duren, misschien 

zelfs jaren. 

Wanneer er door seksueel misbruik sprake is van dissociëren, is het vaak moeilijk om een 

betrouwbare regressie-sessie te doen, hoe oneerlijk dit ook is, want juist dan is er vaak grote 

behoefte om meer zicht te krijgen op de Waarheid.  

Wanneer de uitgangspunten voor het doen van een regressie-sessie goed zijn, in overeenstemming 

met het innerlijke weten, dan zal het hogere Zelf hieraan meewerken. Je voelt dan diens 

aanwezigheid. 

De informatie die tijdens zo’n sessie wordt gegeven is afkomstig vanuit het hogere Zelf van degene 

die vragen heeft, de begeleidende persoon heeft hier geen enkele invloed op.  

Wanneer de uitgangspunten goed zijn dan zal degene die de vragen heeft, intuïtief al aanvoelen 

welke kant de sessie op zal gaan. Met andere woorden de informatie die tijdens zo’n sessie wordt 

ontvangen, sluit dan aan bij wat de vragensteller eigenlijk al aan voelde komen.  

In de kern is een regressie-sessie een wisselwerking tussen de vragensteller en diens hogere Zelf.  

Degene die dit begeleidt heeft slechts de rol van procesbegeleider en probeert de communicatie 

tussen de vragensteller en diens hogere deel zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Wanneer de procesbegeleider, de regressietherapeut, voldoende is voorbereid op diens rol dan zal 

die gewoonlijk vóór de sessie al een soort van blauwdruk krijgen van waar het in de sessie naartoe 

zal gaan, zodat er een check is op de informatie die tijdens de sessie naar voren komt.  
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Wanneer de procesbegeleider en degene die de vragen heeft, beide, onafhankelijk van elkaar, op 

dezelfde informatie uitkomen, dan is dit een indicatie dat de sessie goed is verlopen, in 

overeenstemming met het innerlijke weten.  

Wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit raadzaam is dan kun je gerust een tweede sessie doen naar 

dezelfde periode of gebeurtenis.  

Je zou er daarbij zelfs voor kunnen kiezen om naar een andere procesbegeleider 

(regressietherapeut) te gaan, wanneer je innerlijk voelt dat dit heilzaam is, om welke reden dan ook.  

Een tweede sessie naar dezelfde periode of naar dezelfde gebeurtenis kan bijdragen aan verdieping 

in de verwerking en is een uitbreiding in de zoektocht naar de Waarheid. Gewoonlijk zal er dan 

aanvullende informatie komen.  

Op die manier kun je zo vaak teruggaan naar dezelfde periode of gebeurtenis als jij aanvoelt dat 

nodig is voor het herstelproces.  

 

*** 
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Over de dieperliggende achtergronden van de ene ring van macht 

De film Lord of the Rings geeft meer inzage in wat er zich heeft afgespeeld in de jaren vóór 2012, 

in een periode dat de beslissende slag tussen de lichte kant en de donkere kant werd uitgevochten.  

Deze film is geïnspireerd, dat wil zeggen de film is van bovenaf aangegeven, zodat de mensheid 

een klein beetje zou kunnen volgen wat er zich in die beslissende jaren afspeelde.  

Dat het in deze film gaat over macht zal voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Maar de vraag is dan 

over welke macht gaat het hier eigenlijk?  

Het is gemakkelijk te wijzen naar bekende mensen die in grote machtsposities terecht zijn gekomen, 

maar het zou beter zijn het veel dichterbij te zoeken.  

Binnen liefdesrelaties is het gebruikelijk dat er op allerlei - soms hele subtiele - manieren wordt 

gewerkt met macht, om dingen voor elkaar te krijgen die één van de partners graag ingevuld wil 

hebben. Dit manifesteert zich vooral op het gebied van seksualiteit.  

Het is in onze generatie “normaal” dat er binnen liefdesrelaties op hele subtiele manieren wordt 

geprobeerd de partner te bewegen te doen wat jij zelf graag ingevuld wil krijgen.  

Dit betekent in praktijk dat er in onze liefdesrelaties volop wordt gewerkt met machtsaspecten, op 

zo’n manier dat wij dit niet meer als een bezwaar zien, hoewel dit voortdurend botst met ons 

innerlijke weten.  

Maar zolang mensen werken vanuit machtsaspecten - nota bene binnen een liefdesrelatie - en 

zolang er doelbewust wordt aangestuurd op lust en opwinding - om jezelf of je partner een “plezier” 

te doen - is de weg naar Genegenheid volkomen geblokkeerd… 

Wanneer de liefdespartners dan ook nog eens net doen alsof ze niet in de gaten hebben wat ze 

eigenlijk aan het doen zijn, dan maakt dit het nagenoeg onmogelijk om op deze weg verder te 

komen met het worden van een kanaal voor Genegenheid, hoezeer men misschien ook spreekt 

over liefde, licht, eenheid en harmonie.  

Pas wanneer je volkomen eerlijk bent tegenover jezelf en je partner, en je de weg van Zelfkennis 

gaat volgen, kun je een BEGIN maken met het beter leren herkennen van allerlei machtsaspecten 

waar je zelf voortdurend in meegaat, zelfs binnen een zogenaamde liefdesrelatie.  

 

De ene ring van macht, die sterker is dan alle andere ringen, is de macht om op het gebied van seksualiteit ingevuld 

te krijgen wat je graag wil hebben.  

De ene ring die sterker is dan alle andere - uit de geïnspireerde film Lord of the Rings - is de macht 

op het gebied van seksualiteit. 

De mensheid is vatbaar voor macht. Dat vertaalt zich specifiek naar het gebied van seksualiteit. 

Zowel mannen als vrouwen doen mee aan het willen uitoefenen van macht op het gebied van 

seksualiteit, om ingevuld te krijgen wat ze graag willen hebben.  

Mannen zetten vaak brute fysieke kracht in om op te eisen wat ze willen hebben op het gebied van 

seksualiteit. 
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Maar ook vrouwen zetten vaak macht in om ingevuld te krijgen wat ze willen hebben. Ze proberen 

vaak een partner te bespelen of te bewerken met gedachtenkracht, om ingevuld te krijgen wat ze 

willen hebben.  

Dat is de dieperliggende betekenis van de ene ring die sterker is dan alle andere ringen. 

Pas wanneer mannen en vrouwen dit steeds beter herkennen van zichzelf en van elkaar, kunnen ze 

een begin maken met het steeds meer loslaten van deze machtsaspecten. 

Pas DAN komt er steeds meer ruimte voor Genegenheid. 

Pas DAN komt er meer Vrijheid in de onderlinge wisselwerking van twee partners. 

Pas DAN komt er meer ruimte voor het hogere Zelf om zich te verbinden aan intiem lichamelijk 

contact. 

Pas wanneer je steeds beter de invloed van deze ring van macht op het gebied van seksualiteit kunt 

weerstaan en hier steeds minder vatbaar voor bent, komt er meer ruimte voor de instroom van 

Genegenheid. 

Pas wanneer beide partners elkaar vrij laten en vrijwillig afstand doen van alles wat zij zelf ingevuld 

willen krijgen vanuit macht, komt er meer ruimte voor Genegenheid en kan het hogere Zelf zich 

steeds beter verbinden aan de heilzame wisselwerking die er dan ontstaat. 

Binnen zo'n wisselwerking kun je gerust aangeven aan je partner wat voor jou heilzaam is, zonder 

hier macht op in te willen zetten. Zo ontstaat er een krachtige instroom van Genegenheid, die 

heilzaam is voor beide partners en voor iedereen die hieraan is verbonden. 

De donkere kant verleidt mensen om macht te willen uitoefenen op het gebied van seksualiteit. 

DAAR is de mensheid zichzelf kwijtgeraakt. 

DAAR ligt de oorzaak van heel veel ellende die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen. 

Deze film is heel waardevol maar er is meer uitleg nodig over wat er in de dieperliggende lagen 

wordt uitgebeeld.  

Deze ring moest vernietigd worden in "mount doom" in het hart van het kwaad, in Shamballa. In 

dat centrum is de druk heel groot maar daar kan de ringdrager aantonen - door zijn keuzes - geen 

macht meer te willen uitoefenen. Dat is in de kern de inhoud van de proeven die aan vrijwilligers 

zoals Frodo werden opgelegd. 

De heer der wereld, de god van de Bijbel, werkt met deze ene ring om mensen mee te (ver)binden 

en te onderwerpen aan lust en opwinding. DAAR ligt zijn almacht, en het is alsof de mensheid dit 

nog steeds niet goed in de gaten heeft. 

Door het pad van lust en opwinding te blijven volgen, en door mee te blijven doen aan 

machtsspelletjes om op het gebied van seksualiteit ingevuld te willen krijgen wat je graag wil 

hebben, blijf je gevangen in de matrix en ben je in de symboliek van deze film iemand die bezwijkt 

onder de druk die vanuit deze ene ring wordt uitgeoefend. 

De macht van deze ene ring - die is gemaakt door Sauron, de donkere kant - is gebroken door de 

overwinning van Frodo. Het gevolg hiervan is dat de kracht van lust en opwinding is afgenomen. 
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Maar deze kracht is nog lang niet uitgewerkt en degenen die zichzelf op deze weg zijn kwijtgeraakt 

in vorige levens, zullen terug worden geleid naar het punt waarop zij de verkeerde afslag hebben 

genomen. 

Op die manier krijgen de mensen die dat willen, de gelegenheid dit thema opnieuw te onderzoeken 

en het deze keer beter te doen dan in het droevige verleden. 

Sommigen zullen daardoor alsnog een draai kunnen maken naar ons nieuwe tijdperk terwijl anderen 

nog gewoon doorgaan op de oude en verkeerde weg, tegen beter weten in. 

Ons nieuwe tijdperk biedt kansen en mogelijkheden, voor wie dat zou willen. Het is ieders eigen 

verantwoordelijkheid wat je daar mee doet. 

 

*** 
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Twee soorten orgasmes 

Hoewel de meeste mensen ervan uitgaan dat alle orgasmes wel ongeveer hetzelfde zullen zijn, is er in praktijk een 

groot verschil in achterliggende motieven, die bepalend zijn voor de uitwerking hiervan.  

Wanneer twee geliefden elkaar naderen op het gebied van intiem lichamelijk contact dan zou er in eerste instantie 

Genegenheid kunnen zijn.  

Maar de donkere kant wil NIET dat er Genegenheid is op onze Aarde en zal altijd proberen dit om te buigen 

naar het pad van lust en opwinding. De donkere kant zal altijd eigenbelang en machtsaspecten proberen aan te 

wakkeren in zo’n setting.  

De kunst is om het omslagpunt van Genegenheid naar lust, opwinding, macht en eigenbelang te herkennen, daar te 

stoppen en die weg niet verder in te gaan.  

Dit vraagt oefening, beheersing en juiste kennis van zaken.  

Wanneer je kunt voorkómen dat je wegglijdt in lust en opwinding is er meer ruimte voor Genegenheid. Vanuit die 

instroom van Genegenheid zou je dan kunnen toewerken naar een ontlading van spanning in het bekken – een 

orgasme – wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit nodig is, als onderdeel van een goede verzorging van het stoffelijke 

lichaam van jezelf of het lichaam van iemand die jou dit toevertrouwt.  

Als je als vrouw merkt dat je diep in jouw hart eigenlijk walgt van een mannelijk geslachtsdeel, dan zou je beter geen 

orgasme voor een mannelijke partner kunnen verzorgen. Je zou dit immers nooit vanuit Genegenheid kunnen doen.  

Het is belangrijk ook hierin volkomen eerlijk tegenover jezelf en je partner te zijn.  

Nagenoeg alle vrouwen hebben in de afgelopen duizenden jaren schrijnende ervaringen meegemaakt met mannelijke 

geslachtsdelen en willen hier daarom in de diepte van hun hart liever helemaal niets meer mee te maken hebben 

wanneer ze volkomen eerlijk zijn en hun innerlijke weten volgen.  

Maar los van het verzorgen van een orgasme bij een mannelijke partner blijven er dan nog voldoende andere 

mogelijkheden over om op het gebied van intiem lichamelijk contact Genegenheid te beleven.  

Wanneer je het werkelijk goed vóór hebt met jouw geliefde dan zul je bereid zijn je uiterste best te doen om zo veel 

mogelijk IN het kanaal van Genegenheid te blijven wanneer er intiem lichamelijk contact is en jezelf aanleren om 

alle onzuivere motieven tijdens de wisselwerking met je geliefde zo veel mogelijk op te sporen en te verbeteren.  

Wanneer alle lichtwerkers hier veel meer moeite voor zouden doen dan zouden er op deze manier veel meer kanalen 

voor Genegenheid komen.  

 

Op de weg van Zelfkennis is het buitengewoon belangrijk voortdurend gericht te zijn op je eigen 

MOTIEVEN. De vragen “waarom doe je iets?” en “waarom doe je iets niet?”, zijn dan van groot 

belang evenals de vraag “wat wil ik hier nu mee?”. 

Wanneer je deze uitgangspunten toepast op de beleving van intiem lichamelijk contact dan kan dit 

bijdragen aan hele verhelderende inzichten.  

Wanneer je iets in werking zet vanuit volkomen verkeerde motieven – motieven die volkomen 

botsen met het innerlijke weten – dan zullen de gevolgen schadelijk zijn.  

Wanneer je iets in werking zet vanuit zuivere motieven – motieven die in overeenstemming zijn 

met jouw innerlijke weten – dan zal dit een heilzame uitwerking krijgen op de één of andere manier.  
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Als je toewerkt naar een orgasme vanuit lust en opwinding of misschien zelfs vanuit macht, dan 

zijn deze motieven niet in overeenstemming met je innerlijke weten, je morele kompas.  

De gevolgen hiervan zullen daarom schadelijk zijn, wat onze “deskundigen” je ook proberen aan 

te praten op dit gebied.  

Het beleven van intiem lichamelijk contact vanuit volkomen verkeerde motieven zal als gevolg 

krijgen dat de verbinding met het hogere Zelf verder weg raakt.  

Wanneer je schadelijke ervaringen opdoet op het gebied van intiem lichamelijk contact, dan zul je 

jezelf steeds meer kwijtraken. Dit geldt ook voor het toewerken naar een orgasme vanuit lust, 

opwinding en het willen uitoefenen van macht.  

Wanneer je dit door het volgen van de weg van Zelfkennis steeds beter gaat herkennen, kan er 

meer ruimte komen voor een andere benadering van het lichaam dat je gekregen hebt. 

Als onderdeel van een goede verzorging van je lichaam kan het heel waardevol zijn om af en toe 

heel bewust toe te werken naar een orgasme. Het is hierbij van groot belang hieraan te werken 

vanuit zo veel mogelijk Genegenheid.  

Wanneer je deze verzorging van jouw stoffelijke deel vanuit Genegenheid zelf op je neemt of 

wanneer je dit in handen geeft van iemand die je hierin volkomen vertrouwt, dan heeft zo’n 

orgasme een hele heilzame uitwerking. Er wordt dan gewerkt met zachte energie, zonder iets te 

willen forceren, en voortdurend bedacht op het vermijden van lust, opwinding en het willen werken 

met macht.  

Pas wanneer je op deze manier omgaat met de verzorging van je lichaam, is een orgasme heilzaam 

en zal dit bijdragen aan een hechtere samenwerking met jouw hogere Zelf, want ook die is 

betrokken bij intiem lichamelijk contact wanneer er vanuit schone motieven wordt gehandeld.  

 

*** 
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De belangrijkste keuze in jouw leven 

In ons nieuwe tijdperk is er nu voldoende Vrijheid om jouw eigen innerlijke weten zo goed mogelijk te blijven volgen, 

voor wie dat zou willen…  

Ons nieuwe tijdperk is voor velen een grote teleurstelling. Velen hoopten sinds 2012 op grote 

verbeteringen maar zo op het eerste gezicht zijn die er eigenlijk nog steeds niet echt gekomen.  

Toch zijn er wel degelijk hele grote veranderingen gaande, voor wie het wil zien in het eigen 

persoonlijke leven. Vooral op microniveau - in jouw eigen dagelijkse leven - worden de grote 

veranderingen die er gaande zijn heel duidelijk zichtbaar, wanneer je de moed hebt om heel eerlijk 

tegenover jezelf te zijn.  

 

Voor al die mensen die nog niet de moed hebben kunnen vinden  

om heel eerlijk tegenover zichzelf te zijn,  

zal er nog steeds het gevoel zijn  

dat er eigenlijk niet zo heel veel is veranderd sinds 2012. 

 

Maar wanneer je voldoende ruimte hebt gemaakt in jouw eigen dagelijkse leven om de weg van 

Zelfkennis te kunnen volgen, je trouw blijft aan jezelf en je niet al te veel mee laat slepen in de vele 

verleidingen, misleidingen en afleidingen die de donkere kant voortdurend op touw zet, dan zal het 

steeds meer opvallen dat er nu veel betere mogelijkheden zijn om je te richten in jouw eigen 

hartcentrum dan amper tien jaar geleden.  

Voor diegenen die destijds ook al pogingen in deze richting deden, zal het opgevallen zijn dat er 

nu veel betere mogelijkheden zijn om af te stemmen op jouw Ziel, jouw hogere Zelf, in de diepte 

van het hartcentrum, wanneer je hier voldoende moeite voor wil doen.  

 

Je kunt nu jouw eigen innerlijke weten veel beter aanvoelen  

dan in de periode vóór 2012.  

Destijds was er veel meer “ruis op de lijn”. 

 

Een andere heel belangrijke factor is de inwerking van lust en opwinding zodra je activiteiten zou 

ondernemen op het gebied van intiem lichamelijk contact. Het is moeilijk te vergelijken hoe 

anderen dit ervaren, maar vanuit ons hogere Zelf beschouwd is er aanzienlijk minder zuigkracht 

van lust en opwinding sinds 2012. Met andere woorden de invloed die de donkere kant destijds 

kon uitoefenen op intiem lichamelijk contact door dit voortdurend om te buigen naar lust en 

opwinding is aanzienlijk teruggedrongen, waardoor er nu veel meer ruimte is om intiem lichamelijk 

contact te ervaren vanuit Genegenheid. 

Dit zijn hele grote veranderingen in ons evolutieproces, voor wie het wil zien.  

Een gevolg van deze Vrijheid is dat de visie van de lichtwerkers in hoog tempo kan veranderen in 

deze periode. Juist door de instroom vanuit het hogere Zelf zal er van binnenuit en van bovenaf 

steeds beter kunnen worden herkend hoe de situatie eigenlijk is, waar we gezamenlijk in terecht 

zijn gekomen.  

De visie van de lichtwerkers kan daardoor steeds meer worden aangepast aan het innerlijke weten 

dat in de diepte van het hartcentrum kan worden aangevoeld, wanneer je daar moeite voor wil 

doen.  
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Ook de Vrijheid om nu uiteindelijk toch jouw eigen visie aan te kunnen passen  

aan wat je op jouw beste momenten kunt aanvoelen in jouw hartcentrum,  

is een hele grote verandering in ons evolutieproces. 

 

In de afgelopen duizenden jaren was er eigenlijk maar heel weinig ruimte voor echt nieuwe 

inzichten die van binnenuit konden worden ontvangen. De samenwerking met het hogere Zelf was 

door de donkere kant nagenoeg onmogelijk gemaakt, zelfs voor degenen die dit toch bleven 

proberen.  

Daardoor is de mensheid in een sterk isolement terechtgekomen in de afgelopen duizenden jaren, 

volkomen vervreemd van het hogere Zelf. Pas in onze generatie zijn er weer volop mogelijkheden 

om uit dit isolement te breken door de verbinding met het eigen hogere Zelf weer zo goed mogelijk 

op te bouwen. Daar zijn nu volop mogelijkheden voor, voor wie dit zou willen.  

Altijd in de geschiedenis wordt er op belangrijke momenten vanuit de goden geprobeerd om meer 

duidelijkheid te geven over wat er gaande is. Dit is één van de redenen waarom de geïnspireerde 

films “the Matrix” en “Lord of the Rings” er zijn gekomen, nog vóórdat de strijd in 2012 was 

beslist tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Tegelijkertijd is er de terugkeer van de Boeddha, die door velen werd verwacht, zonder te begrijpen 

WAT men dan precies zou mogen verwachten. Hij is net als de meeste andere lichtwerkers geboren 

in ons kleine landje. Zijn jeugd zal in principe niet heel anders zijn verlopen dan die van vele andere 

lichtwerkers.  

Hij zal net als anderen zichzelf beter hebben leren kennen in de afgelopen periode en langzaam 

maar zeker op het punt zijn gekomen waarop hij voldoende herkenning had om zijn rol in deze 

periode op zich te kunnen nemen.  

Vanzelfsprekend zal hij de begeleiding hebben gekregen die hij nodig heeft om zichzelf beter te 

kunnen herkennen en het zware werk op zich te kunnen nemen dat op hem wachtte.  

Hij zal ongetwijfeld onvoorstelbaar veel tegenwerking hebben gekregen op een manier die voor 

anderen niet goed te volgen is, want de donkere kant wil absoluut niet dat hij terug zou komen en 

zijn visie zou delen met de mensen waar hij voor gekomen is.  

Maar omdat de lichte kant inmiddels de overwinning heeft kunnen opvragen, is er voldoende 

bescherming geweest om dit toch mogelijk te maken, ondanks de onvoorstelbare woede en haat 

vanuit de donkere kant. Die heeft er opnieuw alles aan gedaan om hem zo veel mogelijk tegen te 

werken en te vernietigen, net zoals in vele voorgaande levens sinds hij ongeveer 5000 jaar geleden 

is gekomen. 

 

Het Lot van degenen die vrijwillig naar de Aarde zijn gekomen  

is verschrikkelijk geweest.  

Dit geldt niet alleen voor de Boeddha  

maar ook voor de tientallen andere vrijwilligers  

die in de loop van de tijd zijn gekomen. 
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Wanneer je in de literatuur leest over de bodhisattva’s, dan zullen de meesten hier in eerste instantie 

misschien heel romantische ideeën over hebben, maar in praktijk is het buitengewoon bitter wat 

deze kleine groep heeft meegemaakt.  

De donkere kant zag hun voornemen vaak al van veraf aankomen en wachtte hen op bij hun komst 

op Aarde, waarbij ze met alle mogelijk middelen werden klemgezet en werden vastgepind in 

onmogelijke posities, door de inzet van allerlei vermogens zoals het toepassen van vervloekingen 

vanaf het gebied van de Zielen die zich hiervoor hebben geleend. De donkere kant speelde het 

vaak zo dat andere lichtwerkers tegen de vrijwilligers werden opgezet en hen vervloekten voor 

onbepaalde tijd.  

 

Alle vrijwilligers hebben te maken gekregen met vervloekingen,  

er zijn geen uitzonderingen. 

 

Daardoor zouden de vrijwilligers zichzelf niet meer goed kunnen herkennen en zouden ze te maken 

krijgen met heel oneerlijke omstandigheden. Door de vervloekingen zouden ook de onderlinge 

contacten sterk in de war worden gestuurd. Zelfs de vrijwilligers zouden tegen elkaar opgezet 

worden, zó ver had de donkere kant de andere lichtwerkers opgezet.  

Het is schrijnend om te zien wat het Lot is van degenen die hun veilige positie in de Oorsprong 

vrijwillig hebben opgegeven om de mensheid te hulp te komen; wat zij aan ervaringen hebben 

ondervonden. Sommigen zijn zó ver in moeilijkheden gekomen dat ze nu niet meer geschikt zijn 

om te dienen als een kanaal voor Genegenheid.  

 

Een lichtwerker is pas uit de gevarenzone  

wanneer hij weer een kanaal voor Genegenheid is. 

 

Sommige vrijwilligers zijn inmiddels zover in de moeilijkheden gekomen dat ze de aansluiting met 

het netwerk van Genegenheid zijn kwijtgeraakt.  

In deze periode van schoonmaken en compensatie zal door de lichte kant worden geprobeerd 

vooral deze lichtwerkers mogelijkheden aan te bieden om zelf alsnog hun moeilijkheden op te 

lossen maar ook dit blijft in de kern een vrije keuze, hoe hard dit misschien ook klinkt.  

Ook een vrijwilliger - een bodhisattva - kan na diens indaling vanuit de Oorsprong zó ver in 

moeilijkheden komen dat zo iemand nu, bij de start van een hele nieuwe cyclus, NIET weer terug 

kan naar de Oorsprong omdat de aansluiting met de lichte kant inmiddels verloren is gegaan. 

Vanzelfsprekend zal er passende hulp worden georganiseerd door de lichte kant om deze 

vrijwilligers de mogelijkheden voor verbetering te bieden waar ze recht op hebben, maar ook dan 

is het een vrije keuze wat de vrijwilligers daarmee gaan doen.  

 

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan,  

voor wie dat zou willen.  

Wat iemand daarmee wil gaan doen,  

is ieders eigen keuze  

en daarmee ook ieders eigen verantwoordelijkheid. 
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De Boeddha zelf zal in deze periode ongetwijfeld een snelle ontwikkeling doormaken, net als de 

andere vrijwilligers die al lange tijd zijn tegengewerkt in hun ontwikkeling. Ook dit is onderdeel van 

de compensatie die deze kleine groep krijgt.  

Voor de grote groep lichtwerkers zal dit niet echt zo goed herkenbaar zijn, afgezien van enkelingen 

die nauw aan één van hen verbonden zijn. 

Voor de grote groep lichtwerkers zullen de vrijwilligers - de bodhisattva’s - onherkenbaar zijn en 

dat is misschien voor deze mensen zelf het meest comfortabel, zodat zij zich in zo veel mogelijk 

rust kunnen herstellen van de verwondingen die juist zij hebben opgelopen in de afgelopen 

duizenden jaren.  

 

Ook de Boeddha zal net als de andere vrijwilligers  

ernstige verwondingen hebben opgelopen  

en zal tijd nodig hebben  

om daar zo goed mogelijk van te herstellen. 

 

Nadat hij zijn zelfgekozen rol zo goed mogelijk invulling heeft gegeven, zal hij eenvoudig uit het 

zicht verdwijnen van de mensen waar hij voor gekomen is, en zich gaan voorbereiden op een 

zwaardere taak die op hem wacht.  

Het is redelijk te veronderstellen dat de Boeddha vooral zal proberen de andere vrijwilligers hulp 

aan te bieden, omdat deze kleine groep vaak te maken heeft met uitzonderlijke situaties en innerlijk 

aanvoelt dat er maar weinigen zijn die hen zouden kunnen helpen.  

Juist deze kleine groep - die te maken heeft met akelige vervloekingen - zal innerlijk aanvoelen maar 

bij heel weinig mensen terecht te kunnen voor de hulp die soms hard nodig is, om uit de 

moeilijkheden te kunnen komen waarin ze terecht zijn gekomen.  

Voor de grote groep lichtwerkers zal dit ongemerkt voorbijgaan zonder dat deze groep zich hiervan 

bewust is. Deze grote groep is niet goed in staat om de vrijwilligers te kunnen helpen met hun 

specifieke moeilijkheden. De vrijwilligers zijn daarom aangewezen op elkaar, en kunnen elkaar 

helpen met herstelprocessen wanneer er eenmaal een begin is gemaakt met een kern van deze 

groep.  

 

De grote groep lichtwerkers staat opnieuw voor de keuze  

om het eigen innerlijke weten te gaan volgen of dit opnieuw te negeren,  

zoals dat in vele voorgaande levens ook is gegaan. 

 

Ditmaal zijn de omstandigheden veel beter dankzij de aanpassingen in ons nieuwe evolutieproces, 

maar de keuze die je binnen deze omstandigheden wil gaan maken, is ieders eigen individuele 

verantwoordelijkheid.  

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan in omstandigheden die soms gunstig en soms 

ongunstig zijn. Wat je daarmee wil gaan doen, blijft een eigen keuze.  

Wanneer je jouw eigen innerlijke weten steeds meer gaat volgen, dan zul je innerlijk steeds beter 

gaan aanvoelen dat er een uitgebreide heroriëntatie nodig is op het uitgebreide terrein van intiem 

lichamelijk contact.  

 



209 

Als je jouw dagelijkse leven in overeenstemming wil brengen met je innerlijke weten, dan zul je 

steeds beter gaan aanvoelen dat je alle activiteiten op het gebied van geslachtsgemeenschap beter 

zou kunnen afbouwen en beter meer ruimte zou kunnen gaan maken voor andere vormen van 

intiem lichamelijk contact zoals knuffelen en massage.  

Toen de Boeddha naar de Aarde kwam in de periode van ongeveer 5000 jaar geleden in het oude 

Egypte van de farao’s en de piramides, werd er aan de lichtwerkers een keuze voorgelegd die precies 

dezelfde is als waar de groep nu voor staat. Ook toen werden er twee wegen voor de lichtwerkers 

duidelijk gemaakt, net als nu.  

De ene weg is de weg van geslachtsgemeenschap - de weg van lust en opwinding - gesymboliseerd 

door de slang.  

De andere weg is de weg van het vermijden van geslachtsgemeenschap, waardoor er meer ruimte 

komt om het innerlijke weten te blijven volgen en een kanaal voor Genegenheid te kunnen zijn.  

 

Het is niet mogelijk een kanaal voor Genegenheid te worden,  

zolang je dóór wil blijven gaan op de weg van geslachtsgemeenschap. 

Voor alle lichtwerkers brengt dit daarom een hele fundamentele keuze met zich mee. 

 

De grote groep lichtwerkers had zich iets anders voorgesteld bij het begin van een nieuw tijdperk 

maar niet dit. Dat je nu beter kunt herkennen dat je beter zou kunnen stoppen met 

geslachtsgemeenschap om daardoor een beter kanaal te kunnen worden voor Genegenheid komt 

voor de meesten in eerste instantie over als een enorme desillusie. Dit is niet wat de groep voor 

ogen had toen ons nieuwe tijdperk langzamerhand was begonnen.  

Maar vanuit de hogere goden beschouwd, is dit een hele fundamentele keuze waar de mensheid al 

lange tijd niet goed doorheen is gekomen.  

Zolang de mensheid het pad blijft volgen van lust en opwinding, wordt het steeds moeilijker het 

eigen innerlijke weten te blijven volgen in het gewone dagelijkse leven. Tegelijkertijd zal de donkere 

kant dan claimen dat de mensheid dit toch echt zelf wil. De donkere kant zal daarmee claimen dat 

de mensheid er ZELF voor kiest om te verblijven in de matrix, want dat is wat er gebeurt wanneer 

je de weg blijft volgen van lust en opwinding. 

 

Lust en opwinding slepen mensen mee naar de donkere kant,  

ook al krijgen veel mensen er een kick van  

deze energie door hun lichaam te voelen stromen. 

 

Sommigen ervaren zelfs een gevoel van macht en superioriteit, wanneer de energie van lust en 

opwinding door hun energieveld stroomt.  

Tegelijkertijd zal het dan duidelijk zijn dat je jouw innerlijke kompas in zo’n situatie even niet meer 

zo goed kunt aanvoelen. Het is alsof dit innerlijke weten in zo’n situatie heel ver weg is, ook al is 

dit in werkelijkheid niet zo, maar is het een KEUZE of je dit wil blijven volgen of eigenlijk liever 

niet.  

Je hebt vanuit de Oorsprong een innerlijk kompas meegekregen voor de lange reis die je zou gaan 

maken, maar in hoeverre je dit kompas wil blijven volgen, is een vrije keuze in ons evolutieproces. 
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Het is bovendien een vrije keuze of je jouw eigen spirituele huiswerk op je wil nemen of dat je 

andere dingen vóór laat gaan, om wat voor reden dan ook.  

Het massaal negeren van het innerlijke weten heeft de mensheid gebracht in de situatie die nu is 

ontstaan, waarin steeds meer mensen steeds beter gaan herkennen dat onze samenleving steeds 

meer vast zal gaan lopen in de vóór ons liggende periode. De reden hiervoor is eenvoudig dat de 

mensheid het eigen innerlijke kompas op grote schaal negeert.  

Wanneer de mensheid het innerlijke weten op grote schaal negeert, zal de uitkomst onvermijdelijk 

zijn dat er hele grote moeilijkheden zullen ontstaan, op zo’n manier dat mensen dan in een situatie 

terechtkomen waarin ze door de omstandigheden worden aangemoedigd om alles opnieuw te gaan 

onderzoeken, en zichzelf af te vragen waardoor de moeilijkheden zijn ontstaan waarin we 

gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

 

Juist het ontstaan van grote moeilijkheden  

is te beschouwen als een uitnodiging  

om voor jezelf na te gaan wat er gaande is. 

 

Wanneer de mensheid op grote schaal het innerlijke weten negeert en ontkent, dan is het een 

kwestie van tijd vóórdat de moeilijkheden zodanig groot gaan worden dat er geen oplossingen meer 

zijn, voor de problemen die dan zullen ontstaan.  

Dat is de situatie waar we in hoog tempo naartoe onderweg zijn, voor wie het wil zien. In nagenoeg 

alle sectoren van onze samenleving wordt het innerlijke weten NIET gevolgd, en worden er op 

hoofdlijnen keuzes gemaakt die volkomen botsen met het innerlijke weten.  

Niet alleen de lichtwerkers, maar ook de mensheid als geheel staat voor de keuze in hoeverre het 

innerlijke weten zal worden gevolgd. DAT is de belangrijkste keuze die je in dit leven zou kunnen 

maken. Alle andere dingen zijn hier een gevolg van.  

 

*** 
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Hoe kun je een diepgaande verbinding maken  

met een medemens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een punt waarop de binnenwereld en de buitenwereld samenkomen, 

en dat is massage. 

Massage is mede daarom heel heilzaam 

mits er wordt gewerkt vanuit Genegenheid 

en je waakzaam blijft 

in verband met het opdoemen van verkeerde motieven. 
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Endometriose ontstaat door misbruik 

Veel vrouwen hebben bekkenklachten zonder zich bewust te zijn van de oorzaken hiervan, die vaak liggen in 

verschrikkelijke ervaringen uit vorige levens die in het lichaam opgeslagen zijn.  

We leven in een periode waarin er steeds meer duidelijkheid komt over de situatie waarin we 

gezamenlijk terecht zijn gekomen. Veel vrouwen krijgen daardoor geleidelijk meer zicht op wat er 

zich in het bekkengebied afspeelt aan moeilijkheden. De oorzaken hiervoor liggen nagenoeg altijd 

in afschrikwekkende ervaringen die in vorige levens zijn opgedaan en nu tot uitdrukking komen in 

het stoffelijke lichaam, hoe oneerlijk dit misschien ook is.  

Endometrioseweefsel is een relatief onbekend type ongemakken, waarmee veel vrouwen te maken 

hebben zonder zich hiervan bewust te zijn. Het is weefsel dat zich meestal verspreidt vanuit de 

baarmoeder naar het hele bekkengebied, terwijl dit er eigenlijk helemaal niet zou moeten zijn. Het 

is overtollig weefsel dat geen enkele functie heeft in het stoffelijke lichaam en dat schade 

veroorzaakt, omdat het organen inkapselt en ervoor zorgt dat die niet meer goed functioneren.  

Endometriose is de ontwikkeling van schadelijk weefsel dat zorgt voor veel pijn en ongemakken in 

het bekken. Het ontstaat door de intensieve en langdurige inwerking van energie die schadelijk is 

voor het menselijke lichaam, zoals lust, opwinding en andere vernietigende soorten energie.  

Wanneer iemand hier vele levens in extreme mate aan wordt onderworpen, dan ontstaat er 

uiteindelijk overtollig weefsel dat niet hoort bij het menselijke lichaam, maar dat dan wel aanwezig 

is en veel moeilijkheden veroorzaakt.  

Dit schadelijke weefsel kan ervoor zorgen dat er pijn wordt ervaren in het bekkengebied door 

bijvoorbeeld verklevingen die door dit weefsel kunnen ontstaan, waardoor organen niet meer vrij 

kunnen bewegen en ingesnoerd kunnen raken.  

 

Endometriose ontstaat niet in één enkel leven.  

Het is een gevolg van wat er in de loop van vele levens  

aan ervaringen wordt opgedaan. 

 

Wanneer iemand gedurende vele levens te maken heeft gekregen met zwaar seksueel misbruik, dan 

is het gevolg hiervan dat er in de etherische gebieden van het stoffelijke lichaam een overdosis aan 

negatieve energie opgehoopt wordt, die je meeneemt naar een volgend leven, hoe oneerlijk dit ook 

is. In een volgend leven krijg je een nieuw lichaam maar in het etherische gebied zijn de gevolgen 

nog zichtbaar van wat er in vele voorgaande levens aan voorafgegaan is.  

 

De baarmoeder is een verzamelplaats van energie,  

hetzij goede energie,  

hetzij energie die schadelijk is voor het menselijke lichaam. 

 

Door middel van de menstruatie kan het lichaam schadelijke energie zo veel mogelijk verwijderen 

uit het stoffelijke lichaam. Wanneer er ontladingen van spanningen (orgasmes) vanuit schone 

motieven in werking worden gezet - vanuit het uitgangspunt dat dit nodig is in verband met het 

onderhoud van het stoffelijke lichaam - dan kan ook een orgasme bijdragen aan het afvloeien van 

schadelijke energie uit de baarmoeder en daarmee uit het bekken.  
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Maar gewoonlijk is juist de baarmoeder bij uitstek het gebied waar schadelijke energie zich 

verzamelt, vanwege de helemaal verkeerde motieven van waaruit geslachtsgemeenschap gewoonlijk 

wordt beleefd. Wanneer een man vanuit lust en opwinding het lichaam van een vrouw 

binnendringt, dan betekent dit dat hij in zo’n situatie schadelijke energie inbrengt in het lichaam 

van een vrouw.  

Iedere vrouw zou er daarom goed aan doen zorgvuldig keuzes te maken in het op deze manier 

toestaan van een man om schadelijke energie in haar lichaam te laten stromen. Naarmate een vrouw 

bewuster met energie omgaat en haar innerlijke weten beter probeert te volgen, zal zij er eerder 

voor kiezen om NIET meer toe te staan dat een man zijn lusten op haar uitleeft en daarmee 

schadelijke energie in haar lichaam laat stromen door middel van zijn motieven van eigenbelang, 

lust, opwinding en misschien zelfs motieven als het willen onderwerpen of het pijn willen doen. 

  

Motieven zijn energie. 

 

Verkeerde motieven - motieven die botsen met het innerlijke weten - zorgen voor een stroom van 

schadelijke energie. Iedere vrouw zou er goed aan doen niet langer toe te staan dat een man 

schadelijke energie in haar lichaam laat stromen, op welke manier dan ook.  

Wanneer er heel veel schadelijke energie in de baarmoeder terechtkomt, dan kan die deze energie 

uiteindelijk niet meer voldoende afvoeren. Er ontstaat dan een soort van overload aan schadelijke 

energie. Er is dan een teveel aan afbrekende energie, die zich vastzet in de etherische gebieden.  

De energiebanen - die vooral in het bekken overvloedig aanwezig zijn - raken daardoor langzaam 

verstopt, waardoor de voedende werking van heilzame energie steeds meer wordt ingedamd. 

Wanneer dit vele levens doorgaat en er voortdurend extreme ervaringen zijn, dan kom je 

uiteindelijk in een situatie terecht waarin de kanalen in het bekken zodanig verstopt raken dat de 

energie niet meer goed kan doorstromen. Delen van het bekken zullen daardoor verdorren en in 

uitzonderlijke situaties “verstenen”.  

Het gevolg hiervan is dat er steeds meer klachten gaan ontstaan in de loop van de levens. Een 

vrouw die dit leven na leven meemaakt, zal zich steeds minder veilig voelen in het eigen stoffelijke 

lichaam. Het eigen lichaam wordt dan steeds meer ervaren als vijandig gebied. Het is dan steeds 

minder aangenaam om op onze Aarde in incarnatie aanwezig te zijn, vanwege alle pijn en 

ongemakken waar je dan mee te maken krijgt. 

 

Wanneer je in regressie-sessies terug zou gaan naar vorige levens,  

dan zou blijken dat vrouwen die nu te maken hebben met endometriose,  

dit ook hebben ervaren in vele voorgaande levens. 

Endometriose bouwt zich op in de loop van de tijd  

en wordt gewoonlijk leven na leven ernstiger. 

 

Juist omdat er dan al vele voorgaande levens zijn met veel pijn en ongemakken, zijn er vaak heftige 

gevoelens verbonden aan bekkenklachten die je in dit leven ervaart. Het hele vrouwzijn wordt dan 

een beladen onderwerp.  

 

Endometriose is te beschouwen als de verstoffelijking van schadelijke energie. 
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Endometriose is te beschouwen als de verstoffelijking van schadelijke energie waar je dan al 

gedurende vele levens mee te maken hebt gehad. Deze ontwikkeling is zodanig extreem dat er 

uiteindelijk een neerslag van deze energie in het stoffelijke lichaam ontstaat, die wij endometriose 

noemen.  

Wanneer je zou kijken naar de situatie van bijvoorbeeld 5000 jaar geleden dan zou blijken dat dit 

destijds aanzienlijk minder vóórkwam dan nu. Endometriose neemt gewoonlijk alleen maar toe in 

de loop van de levens en vermindert niet. 

  

Voor de mensheid als geheel betekent dit  

dat het probleem van endometriose in de komende generaties steeds groter zal worden, 

wanneer de ervaringen doorgaan zoals die nu gebruikelijk zijn. 

 

Wanneer je endometriose tot stoppen wil brengen, is het een belangrijke eerste stap om ervoor te 

zorgen dat je zo veel mogelijk probeert te voorkómen dat er nieuwe schadelijke energie in jouw 

lichaam binnenstroomt.  

Als je endometriose tot stoppen wil brengen is het noodzakelijk om te stoppen met 

geslachtsgemeenschap, omdat je langs die weg altijd schadelijke energie binnenkrijgt, ook al geeft 

dit veel vrouwen een “goed gevoel”. De energie van lust en opwinding is schadelijk, en draagt 

daardoor bij aan de toename van endometriose.  

Vanuit de medische wetenschap zijn er mogelijkheden om endometriose te bestrijden door middel 

van intensieve hormoonbehandelingen, die het normale ritme volkomen in de war sturen maar die 

kunnen bijdragen aan het tot stoppen brengen van deze weefselgroei en deze soms terug kan 

dringen.  

Wanneer dit onvoldoende slaagt en organen in het bekken in aanzienlijke mate zijn aangetast, 

waardoor er heel veel pijn is en één of meerdere organen niet meer goed functioneren, is er soms 

verwijdering nodig van zo’n aangetast orgaan.  

Alle organen in ons lichaam hebben een functie in het geheel en het verwijderen van een orgaan is 

daarom in principe ongewenst, tenzij er al zo veel schade is ontstaan dat operatieve verwijdering 

nog de enige optie is, om verdere schade te voorkómen.  

Wanneer een orgaan om deze reden wordt verwijderd, is dit slechts de stoffelijke component. Maar 

de schadelijke energie die ondertussen is opgeslagen in het etherisch gebied is daardoor niet weg en 

zal daardoor z’n vernietigende uitwerking hebben in volgende levens.  

Het verwijderen van een orgaan is daardoor slechts een kortetermijnoplossing. Op de heel lange 

termijn is het belangrijk dat er betere ervaringen komen en de achterliggende oorzaken beter 

worden herkend.  

 

Zolang de oorzaken niet voldoende worden weggehaald,  

zal het probleem zich blijven herhalen in alle volgende levens. 

 

In praktijk zijn vrouwen die in hun huidige leven slachtoffer zijn van seksueel misbruik, dit 

nagenoeg altijd ook in vele voorgaande levens geweest.  

Het zijn steeds dezelfde vrouwen die met misbruik te maken hebben gekregen, leven na leven, hoe 

bitter het ook is om dit onder ogen te zien.  
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Slechts wanneer het misbruik tot stoppen wordt gebracht,  

is er de mogelijkheid om uiteindelijk ook de endometriose tot stoppen te brengen. 

 

Gewoonlijk zal het niet in één enkel leven mogelijk zijn om de ontwikkeling van endometriose 

helemaal terug te dringen, hoewel vaak wel kan worden bereikt dat het proces van wildgroei van 

baarmoederachtig weefsel in het bekken tot stoppen wordt gebracht. Maar zelfs wanneer de 

vorming van nieuw schadelijk weefsel tot stoppen wordt gebracht, is er vaak al heel veel schade 

ontstaan waardoor er al veel pijn en ongemakken worden ervaren, met name tijdens de menstruatie.  

 

Wanneer er doelgericht heilzame energie zou worden toegevoegd aan het bekken,  

dan zou daarmee het etherische veld langzaam verder kunnen opschonen. 

 

Zo’n schoonmaakproces zal altijd vergezeld gaan van de verdere bewustwording van wat zich daar 

heeft afgespeeld, zowel in dit leven als ook in vorige levens.  

Dit betekent dat wanneer een goede magnetiseur of een goede masseur heilzame energie toevoegt 

aan het bekken, er dan gewoonlijk herinneringen langs zullen komen aan verschrikkelijke 

ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact in dit leven of in voorgaande levens. Het 

is onvermijdelijk dat deze herinneringen langskomen, als onderdeel van het schoonmaakproces.  

Een goede magnetiseur of een goede masseur is iemand die vanuit schone motieven heilzame 

energie kan dóórleiden, vanuit een hechte wisselwerking met diens Ziel, diens hogere Zelf.  

Wanneer je iemand zoekt die dit voor jou zou kunnen verzorgen, is het van groot belang hier heel 

zorgvuldige keuzes in te maken. Wanneer je iemand dit toevertrouwt die achteraf bezien eigenlijk 

alleen maar schadelijke energie toevoegt, dan worden de problemen in jouw bekken daardoor alleen 

maar groter.  

Het selecteren van iemand die jij toevertrouwt om een kanaal te zijn voor heilzame energie, vraagt 

daarom grote voorzichtigheid. Het is belangrijk dat je innerlijk aanvoelt wie in jouw netwerk jou 

hiermee zou kunnen helpen.  

Voor iedere vrouw is het belangrijk niemand aan jouw lichaam te laten komen die niet diens eigen 

innerlijke weten volgt, maar voor vrouwen die te maken hebben met endometriose is dit nog veel 

belangrijker. Er is in zo’n situatie al een te veel aan ervaringen met verkeerde energie, en alles wat 

daar nog bij komt aan schadelijke energie zal de klachten en de pijn verergeren.  

De vorming van endometriose wordt in aanzienlijke mate verergerd door vervloekingen, ook al 

heeft onze medische wetenschap de grootste moeite met het onder ogen zien van deze 

mogelijkheid.  

Met name in ons duistere verleden zijn er vaak vervloekingen uitgesproken die voor onbepaalde 

tijd geldig zouden zijn, en die leven na leven zouden leiden tot de manifestatie van endometriose, 

waarbij er niet of nauwelijks mogelijkheden waren om hier iets tegen te doen.  

Op die manier is het dagelijkse leven van sommige vrouwen leven na leven tot een kwelling 

geworden, zonder dat er een uitweg werd geboden in ons evolutieproces.  

Veel vervloekingen eindigen in deze periode maar de schade die er ondertussen al is ontstaan, is 

daarmee niet opgelost, hoe oneerlijk dit ook is.  
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Endometriose is een verschijnsel dat door de donkere kant in werking is gezet, door de inzet van 

technische kennis die binnen de mensheid aanvankelijk niet beschikbaar was. Er wordt daarbij 

gebruik gemaakt van fijnstoffelijke wezens zoals kobolden, die overal in ons stoffelijke lichaam pijn 

en ongemakken kunnen veroorzaken.  

 

Juist de vrouwen die getroffen zijn door endometriose  

zijn vaak de vrouwen die te maken hebben gekregen  

met wraak vanuit de donkere kant,  

om heel uiteenlopende redenen. 

 

In de komende periode zal de donkere kant steeds minder mogelijkheden hebben om deze dingen 

in werking te zetten, zodat er meer ruimte is om dit tot stoppen te brengen en te voorkómen dat 

dit zich verder gaat uitbreiden.  

Het is belangrijk dat er meer zicht komt op dit verschijnsel en dit is de reden dat ik ook hier iets 

over wil schrijven.  

*** 
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Ego of Genegenheid? 

Genegenheid vertaalt zich in het dagelijkse leven als “doen wat nodig is”. Het ego stuurt “doen wat 

nodig is” voortdurend in de war en heeft eigen overwegingen om een andere weg te volgen.  

Het ego, het ikje, de persoonlijkheid, zal altijd blijven vechten voor een eigen bestaan maar voelt 

zich in de kern eenzaam en alleen.  

Het ego probeert zich gewoonlijk te verschuilen in het hoofd, en heeft de neiging zich vast te 

klampen aan allerlei goed klinkende redeneringen, die meestal volstrekt niet aansluiten bij het 

innerlijke weten in het hartcentrum.  

Er is moed nodig om deze uitzichtloze en oppervlakkige weg te verlaten, en de diepte in te gaan 

naar het gevoelsleven in het hartcentrum, maar wie die weg volgt, zal merken dat dáár het 

voortdurende geroezemoes van het hoofd veel verder weg is, en in de stilte die er dan is, wordt er 

een steeds betere visie zichtbaar. 

Een overwinning voor het ego betekent een verlies voor de samenwerking met de Ziel, het hogere 

Zelf.  

Naarmate je meer de weg gaat volgen van “doen wat nodig is”, zal het ego, het ikje, de 

persoonlijkheid, verder uitdoven. Gevoelsmatig ervaart het ego dit als verlies, maar daardoor komt 

er steeds meer ruimte voor de samenwerking met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Het gevolg hiervan is dat gevoelens van eenzaamheid oplossen. Je ervaart dan steeds meer de 

verbondenheid in het diepe gevoelsleven, dat dan steeds bewuster wordt ervaren. Je gaat dan meer 

de diepte in en laat het oppervlakkige leven van daarvóór, steeds meer los.  

Als je de weg van Genegenheid blijft volgen dan zal het ego steeds verder uitdoven en plaats maken 

voor “doen wat nodig is”.  

Mensen met grote ego’s zijn nog niet voldoende voorbereid om een kanaal voor Genegenheid te 

kunnen zijn. Superioriteitsgevoelens bijvoorbeeld voeden het ego. Superioriteitsgevoelens zijn een 

belangrijk kenmerk van de Christus-energie, evenals het “redders-complex”. Deze misleidende 

energie voedt het ego.   

Naarmate het ego verder uitdooft, ontstaat er meer ruimte voor eenvoud, soberheid, kalmte, geduld 

en bescheidenheid. Dat zijn betrouwbare bakens op de weg van Genegenheid.  

 

Op de weg van het ego,  

dooft Genegenheid steeds verder uit. 

Op de weg van Genegenheid,  

dooft het ego steeds verder uit. 

 

*** 
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De strijd om de plaats op de bestuurdersstoel 

Een Zieneres in haar kracht heeft rust in haar hoofd en zit vastberaden en zelfverzekerd op de 

bestuurdersstoel. Anderen die proberen op die stoel plaats te nemen, worden met kracht 

tegengehouden.  

Wanneer je er vanuit vrije wil mee instemt dat anderen op jouw bestuurdersstoel plaatsnemen, dan 

ben je de verkeerde kant op gelopen. Je stemt dan in met beïnvloeding van jouw dagelijkse leven 

door gasten die je beter buiten de deur kunt houden.  

Jouw leven wordt dan voortdurend bijgestuurd door andere aanwezigen, die allen zo hun eigen - 

vaak verborgen - agenda’s hebben.  

Je kiest dan voor een uitzichtloze weg, waarin je uiteindelijk steeds meer vast gaat lopen. Er blijft 

dan steeds minder over van jezelf en jouw eigen normen en waarden. Je levert je dan vanuit vrije 

wil over aan andere aanwezigen. 

Ons evolutieproces is een leerproces.  

Wanneer je ervaring wil opdoen met de uitzichtloze weg die veel zogenaamde deskundigen je 

aanraden, dan kan dat een waardevolle les zijn, ook al is het bitter om na verloop van tijd steeds 

duidelijker te herkennen dat allerlei zogenaamde deskundigen je de verkeerde weg in hebben 

gestuurd, terwijl je op jouw beste momenten misschien allang had aangevoeld dat het niet klopt 

wat deze therapeuten zeggen.  

Het volkomen bewust toestaan van aanwezigheid in jouw innerlijke wereld – het verwelkomen van 

deelpersoonlijkheden – is een gevaarlijke weg, ook al wordt deze weg door talloze “deskundigen” 

aangeraden.  

Het zou beter zijn om ervoor te zorgen dat jij de enige bestuurder bent in jouw eigen voertuig, en 

te proberen alle andere aanwezigheden er zo veel mogelijk uit te werken, zodat jij in veel meer rust 

jouw lessen kunt leren.  

 

*** 
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Zou een smeekbede helpen? 

Wanneer de omstandigheden moeilijk worden, misschien zelfs heel moeilijk, wat ga je dan doen? Ga je je dan naar 

buiten richten, op zoek naar een oplossing? Of ga je ook dan de weg naar binnen bewandelen, op zoek naar meer 

zicht op de situatie waarin je terecht bent gekomen? 

Spirituele ontwikkeling heeft te maken met het steeds beter leren herkennen van wat er speelt in 

de situatie waarin je terecht bent gekomen. Spirituele ontwikkeling heeft te maken met visie, met 

bewustzijnsontwikkeling, zoals dat soms zo mooi wordt genoemd.  

Maar de meeste lichtwerkers zijn vooral op zoek naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze 

weer dóór kunnen op hun weg. Een weg die vaak vooral gericht is op het versterken van hun 

comfortzone, zonder dit toe te willen geven naar zichzelf en naar anderen. In de kern gaat het bij 

veel lichtwerkers vooral om HUN status, HUN positie, HUN reputatie en HUN macht om dingen 

voor elkaar te krijgen.  

Velen beschouwen het als normaal om een leven te scheppen zoals jij dat zelf graag wil, zonder toe 

te willen geven dat je daarmee het spoor volgt van het ego, het ikje, dat altijd gericht is op de 

opbouw van de eigen positie en zelden doet wat nodig is in de situatie waarin het Lot je heeft 

geplaatst.  

In navolging van onze Schepper vindt men dan dat men zelf eigenlijk ook best een aardig leven 

zou mogen scheppen, gebaseerd op de “maakbaarheidsgedachte”. Men vindt zichzelf - in het 

verlengde van onze planetaire godheid - eigenlijk ook best in staat om een leven te scheppen zoals 

je dat zelf graag wil.  

Tegelijkertijd voelen de meesten ergens in de diepte een ander spoor dan wat het ego, het ikje, voor 

ogen heeft, en dat is het spoor van het innerlijke weten. Dit spoor is niet gebaseerd op de 

maakbaarheidsgedachte maar is in alle eenvoud het “doen wat nodig is” in de situatie waarin je 

terecht bent gekomen.  

Dat betekent verantwoordelijkheid op je nemen voor wat je kunt waarnemen in de diepte van jouw 

hart.  

Soms vertaalt dit zich in het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk of het aanbieden van 

hulp wanneer je voelt dat dit in overeenstemming is met jouw innerlijke weten. Niet zozeer om de 

ander te “redden”, maar vanuit een diep gevoel van mededogen, een voelen dat het beschikbaar 

stellen van jouw kostbare tijd, in overeenstemming is met jouw innerlijke kompas.  

Veel lichtwerkers houden zich met andere mensen bezig terwijl ze in de diepte van hun hart 

eigenlijk heel goed aanvoelen dat ze hun leven beter anders zouden kunnen inrichten en beter meer 

tijd zouden kunnen besteden aan hun eigen spirituele huiswerk. Maar het op je nemen van je eigen 

spirituele huiswerk vraagt moed en velen ontbreekt het aan juist deze moed.  

Er is moed voor nodig om onder ogen te zien welke dingen je zelf in vorige levens in werking hebt 

gezet, waar je nu de gevolgen van ondervindt.  

Het is veel gemakkelijker om je maar zo veel mogelijk met andere mensen bezig te houden en dan 

liefst ook nog op zo’n manier dat iedereen weet dat jij “altijd klaarstaat voor anderen”.  

Dat is immers goed voor de eigen reputatie, dat is goed voor jouw status als “hulpverlener”. 

Daardoor stijg je in de ranglijst van de lichtwerkers.  
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In de komende periode zullen veel lichtwerkers steeds meer uit hun comfortzone worden 

geslingerd. Natuurlijk zullen de ego’s, de ikjes, zich fel verzetten tegen deze gang van zaken.  

De ego’s zullen proberen zich met alle kracht die ze in zich hebben te verzetten tegen het afbreken 

van hun comfortzone. Ze zullen naar buiten toe zo lang mogelijk vol proberen te houden dat het 

prima gaat en er niets aan de hand is, of misschien even een tijdelijke dip maar niet meer dan dat.  

Maar na verloop van tijd zal voor de omgeving steeds duidelijker worden dat de mensen die zichzelf 

al lange tijd op een voetstuk hebben geplaatst er steeds verder vanaf zullen vallen.  

De maskers die er nu nog zijn, zullen steeds meer vallen en er is geen ontkomen meer aan.  

Degenen die gericht zijn op het instandhouden van de eigen comfortzone, komen dan vanzelf in 

een situatie waarin ze voor de vraag komen te staan: “Hoe nu verder?”  

Wanneer in vorige levens de omstandigheden moeilijk werden, zochten velen hun toevlucht tot de 

goden. Er werd dan hulp gezocht in allerlei gebeden, soms vergezeld van het brengen van offers.  

Wanneer dit niet voldoende hielp, gingen velen over naar smeekbedes, waarin men eigenlijk alles 

wel wilde doen om maar verbetering van de situatie te krijgen.  

Wanneer je deze weg volgt, zoek je eigenlijk contact met krachten die jouw omstandigheden 

zouden kunnen aanpassen in een richting die jij graag zou willen. Met andere woorden je zoekt dan 

eigenlijk verbinding met krachten die jouw leven zouden kunnen aanpassen aan wat jouw ego, jouw 

ikje, graag zou willen.  

Je zoekt dan de samenwerking met machten die dit zouden kunnen, en wanneer je hierop in gaat, 

krijg je eigenlijk een soort van samenwerking met deze krachten.   

Je spreekt dan in zekere zin af dat die machten jou gaan helpen om jouw omstandigheden te 

verbeteren, terwijl je bewust of onbewust instemt met een verdergaande verbinding met deze 

krachten.  

Dit is de manier waarop velen van ons in heel veel voorgaande levens hun moeilijkheden 

probeerden op te lossen. Er waren talloze smeekbedes om gunsten gedaan te krijgen van allerlei 

krachten die dit misschien zouden kunnen verzorgen.  

Deze weg is voor de lichtwerkers zo “natuurlijk” geworden, dat het zelden meer doordringt dat je 

op deze manier steeds verder vast komt te zitten aan de krachten waarmee je dan verbinding zoekt.  

Wanneer je leven na leven steeds opnieuw dezelfde krachten opzoekt, dan liggen deze lijnen er al 

in het leven dat je nu hebt. Zo’n keuze om deze krachten opnieuw aan te roepen wanneer het 

moeilijk wordt, is dan voor je gevoel een logische en natuurlijke keuze.  

Toch kun je tegelijkertijd ergens in de diepte van jouw hartcentrum het gevoel krijgen dat het beter 

zou zijn om juist het smeken om deze hulp maar gewoon achterwege te laten en een andere weg te 

proberen, ook als je op die weg niet direct een verbetering krijgt van de omstandigheden waarin je 

terecht bent gekomen.  

Je komt dan eigenlijk uit bij de vraag met welk doel je op Aarde bent gekomen. Ben je hier vooral 

gekomen om een zo groot mogelijke comfortzone op te bouwen met in jouw achterhoofd de 

“maakbaarheidsgedachte”? Gaat het vooral om het scheppen van een comfortzone en is het 

bereiken van zo’n comfortzone een teken van spirituele ontwikkeling?  
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Of is het opbouwen van een comfortzone eigenlijk vooral het vermijden van dieperliggende 

spirituele ontwikkeling?  

Dat zijn diepgaande vragen waar ieder van ons bewust of onbewust mee geconfronteerd zal worden 

in de komende periode.  

 

Wanneer je in vele voorgaande levens  

steeds opnieuw hogere machten hebt aangeroepen wanneer het moeilijk werd,  

dan zul je geneigd zijn om dat in de komende periode opnieuw te gaan doen. 

 

Voor veel mensen betekent dit dat ze dan terug zijn op het punt waarop ze in voorgaande levens 

“de verkeerde afslag” hebben genomen.  

In praktijk betekent dit dat mensen die zo’n verkeerde afslag hebben genomen opnieuw naar zo’n 

zelfde soort situatie worden geleid, om opnieuw een keuze te maken juist in een situatie waarin in 

voorgaande levens er een keuze is gemaakt die verschrikkelijk botste met het innerlijke weten, het 

innerlijke kompas.  

In de komende periode zullen de omstandigheden voor de hele groep aanzienlijk moeilijker 

worden. Velen zullen daardoor in de verleiding komen om allerlei krachten aan te roepen in de 

hoop dat die hun verbetering kunnen brengen in hun omstandigheden. Maar naarmate je meer de 

hulp zoekt van deze krachten, kom je hier steeds verder aan vast te zitten. Het gevolg hiervan is 

dat jouw visie steeds meer verduisterd zal raken en je jouw eigen vrije wil steeds verder uit handen 

geeft aan juist deze machten, omdat die zullen vinden dat er iets tegenover zou moeten staan wat 

je aan hen vraagt en van hen verwacht.  

 

Donkere krachten zullen jou nooit zomaar helpen.  

Ze zullen hier altijd een prijs voor vragen.  

Naarmate je in grotere moeilijkheden terecht bent gekomen,  

zullen ze een grotere prijs vragen. 

 

Mocht je deze weg in verscheidene levens hebben gevolgd, dan weet je bovenbewust dat je er maar 

beter voor kunt kiezen om je weer zo veel mogelijk los te maken van deze krachten. Wanneer je 

dit niet doet, dan mogen deze krachten - als gevolg van jouw eigen vrije keuze om hun hulp te 

vragen – jouw visie steeds verder ombuigen naar hun kant en jouw vrije wil steeds meer overrulen. 

Je wordt dan eigenlijk steeds meer ingelijfd in hun gelederen.  

 

Spirituele ontwikkeling  

is het steeds beter herkennen  

van wat er eigenlijk gebeurt  

in de situatie waarin je terecht bent gekomen. 

 

Talloze situaties die je in dit leven meemaakt zijn directe herhalingen van belangrijke gebeurtenissen 

die je in voorgaande levens hebt meegemaakt.  

Talloze verkeerde keuzes komen nu opnieuw op jouw weg, zodat je hier opnieuw naar zou kunnen 

kijken als jij hier voldoende moeite voor wil doen.  

 



222 

Het kiezen voor het zo lang mogelijk in stand houden van de eigen comfortzone,  

is een weg die volkomen botst met het innerlijke weten. 

 

Het in stand houden van de eigen comfortzone botst met spirituele ontwikkeling. Het is eigenlijk 

een soort van vlucht in een bubbel, die velen ten onrechte beschouwen als een teken van succes 

en misschien zelfs als een teken van “spirituele ontwikkeling”.  

Een andere weg om te reageren op hele moeilijke omstandigheden is het in alle eenvoud zoeken 

naar wat er speelt in de situatie waarin je terecht bent gekomen. Met andere woorden in plaats van 

het zoeken naar een macht buiten jezelf die misschien verbetering van de omstandigheden kan 

bieden, de weg naar binnen proberen te volgen en gericht zijn op wat er in de diepte speelt, in de 

situatie waarin je terecht bent gekomen, zonder verandering van de omstandigheden af te willen 

smeken.  

Er zijn allerlei situaties waarin er geen verbetering van je omstandigheden mogelijk is, om wat voor 

reden dan ook. In zo’n situatie is het zinvol om het zoeken naar machten die jou zouden kunnen 

helpen om jouw omstandigheden te verbeteren zo veel mogelijk los te laten, om daarmee te 

voorkómen dat je verder verstrengelt raakt met verkeerde krachten.  

 

De paradox is hier  

dat je door hulp te vragen bij het verbeteren van jouw omstandigheden,  

steeds meer gevangen raakt in de webben van verkeerde krachten,  

terwijl je steeds vrijer komt te staan  

wanneer je jouw omstandigheden eenvoudig accepteert  

als onderdeel van jouw weg. 

 

Wanneer je in de loop van vele levens steeds meer in de webben van verkeerde krachten verzeild 

bent geraakt, dan zul je hier ooit weer van los moeten proberen te komen. Wanneer je hier niet van 

los wil komen dan zullen deze krachten je meezuigen naar de donkere kant.  

Een deel van de lichtwerkers is zover verweven geraakt met donkere krachten, dat ze meegezogen 

worden naar de donkere kant. Voor deze mensen is op de langere termijn geen plaats meer in ons 

“klaslokaal”; ze gaan over naar de donkere kant en verhuizen daarom naar een ander plekje. Voor 

hen zullen er geen volgende incarnaties meer zijn op onze kleine planeet.  

 

Het vragen om hulp aan de goden  

is iets wat je beter niet zou kunnen doen. 

 

De goede goden bieden hun hulp aan zonder dat je daarom hoeft te vragen en de verkeerde goden 

zullen contracten met je willen afsluiten waar je beter niet op in zou kunnen gaan.  

 

Ook de Ziel, jouw hogere Zelf,  

hoef je niet om hulp te vragen. 

 

Jouw hogere deel zal hulp aanbieden, wanneer dit mogelijk is in de situatie waarin je terecht bent 

gekomen maar als jij voortdurend op zoek bent naar een vergroting van jouw comfortzone, dan 

heeft jouw Ziel, jouw hogere Zelf, eigenlijk geen mogelijkheden om aan te sluiten bij jou.  



223 

Jouw hogere deel kan dan signalen geven dat je beter voor een andere weg zou kunnen kiezen, 

maar wanneer jij net doet of je deze signalen niet opmerkt, dan zal jouw hogere deel de pogingen 

om jou te bereiken na verloop van tijd steeds verder loslaten en jouw vrije wil respecteren dat je 

liever vasthoudt aan jouw comfortzone, tegen beter weten in.  

Het is niet de rol van jouw Ziel, jouw hogere Zelf, om een comfortzone voor jou op te bouwen of 

jou daarmee te helpen. Jouw hogere deel kan jou wel helpen met het bieden van inzicht in de 

situatie waarin je terecht bent gekomen. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan jou ook helpen met 

verwerkingsprocessen of met het aanbieden van hulp aan anderen wanneer je in de diepte van jouw 

hart aanvoelt dat jij dit op je zou willen nemen vanuit een gevoel van mededogen of Genegenheid.  

De “winst” van spirituele ontwikkeling is een betere visie, een visie die beter aansluit bij jouw eigen 

innerlijke weten. De winst van spirituele ontwikkeling heeft niets te maken met het zo lang mogelijk 

in stand houden van jouw comfortzone.  

Het vragen of smeken om hulp, zou je beter achterwege kunnen laten. Het brengt je in contact met 

verkeerde krachten, die zullen aanbieden allerlei dingen voor jou te “regelen”. Wanneer je die weg 

volgt, verlies je steeds meer jouw Vrijheid.  

Juist het accepteren van de omstandigheden waarmee je in de komende periode wordt 

geconfronteerd, zal bijdragen aan het verhelderen van jouw eigen visie.  

 

*** 
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Zomerzonnewende 2025 

Er is een afronding gaande van een hele grote cyclus. Het eindpunt daarvan is aan het einde van dit jaar.  

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat we in de kern een “godsvonk” zijn die tijdelijk uit “het 

vaderhuis” is weggegaan om veel ervaring op te doen in het mensenrijk. De gedachte is dan dat we 

vertrokken zijn uit een sfeer van éénheid en dat deze éénheid altijd voort zal duren, wat er ook 

gebeurt op de lange weg van duizenden levens in het mensenrijk.  

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat “scheiding en deling” typisch iets is van de donkere kant en 

dat de lichte kant altijd werkt vanuit éénheid en verbondenheid.  

Lichtwerkers die gevoelig zijn voor het christelijke gedachtegoed gaan er vaak van uit dat de tijd 

alle wonden heelt en dat op de lange termijn alles vanzelf goed komt.  

Vanuit de gedachte dat alles éénheid is en er slechts éénheid zou zijn in ons onmetelijke universum, 

is het moeilijk om onder ogen te zien dat het zou kunnen zijn dat er zoiets bestaat als een 

eindexamenjaar, waarin de lichtwerkers moeten aantonen wat ze hebben geleerd in de afgelopen 

cyclus. Zo’n cyclus beslaat al gauw honderdduizenden jaren.  

Na een grote cyclus begint er gewoonlijk direct een volgende grote cyclus. Soms is er een afronding 

gaande van meerdere hele grote cycli en dat is een situatie die nu gaande is. Dit jaar, 2025, is er een 

afronding gaande van meerdere grote cycli. Dat is precies de reden waarom dit jaar vanuit onze 

begeleiding wordt beschouwd als een soort van eindexamenjaar, waarin de lichtwerkers kunnen 

aantonen welke keuzes ze nu maken in vaak hele moeilijke omstandigheden.  

De eindexamenthema’s zijn onderwerpen die al gedurende vele duizenden jaren een moeilijkheid 

hebben gevormd en die nu opnieuw naar voren worden gebracht, zodat je hiermee wordt 

geconfronteerd. Oude lijnen komen nu in dit specifieke jaar samen op een punt waarop er 

fundamentele keuzes moeten worden gemaakt.  

Het vermijden van dergelijke diepgaande keuzes is op zichzelf al te beschouwen als een belangrijke 

keuze. In praktijk betekent dit dat er vanuit de begeleiding beschouwd, altijd een keuze wordt 

gemaakt, zelfs wanneer je zelf alles zo veel mogelijk probeert te negeren en te ontkennen wat er 

zich in de dieptes van jouw hartcentrum afspeelt.  

Het ontkennen van wat er op de bodem van het hart leeft en het voortdurend doen alsof, is bij het 

grootste deel van de lichtwerkers de gebruikelijke weg geworden, waarlangs men verder hoopt te 

gaan - tegen beter weten in - terwijl in de diepte van het hartcentrum vaak heel goed wordt 

aangevoeld dat er meer diepgang nodig is en dat het niet helpt om voortdurend afleiding te zoeken 

in plaats van je eigen spirituele huiswerk op je te nemen.  

De lichtwerkers die altijd maar druk zijn met het “helpen” van anderen, zouden aan moeten voelen 

in de diepte van hun hartcentrum dat ze eigenlijk vooral op de vlucht zijn en ervoor kiezen om hun 

eigen spirituele huiswerk niet op zich te nemen.  

Sommigen voelen zich superieur en hebben het idee dat zij eigenlijk niets meer te leren hebben en 

nog slechts op Aarde zijn om anderen te helpen. Dit zijn de mensen die in hun 

publiciteitscampagnes op alle mogelijke manieren duidelijk proberen te maken dat alle mensen bij 

hen terecht zouden kunnen voor hulp.  

Dit is de houding van “de redder” in het verlengde van het Messiascomplex, waarover ik eerder 

heb geschreven in mijn boeken.  
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Deze houding van “de redder” is een heel praktisch bruikbaar herkenningspunt van de Christus- 

energie, de tegenhanger van de ware Genegenheid. Deze houding komt in de groep lichtwerkers 

heel veel voor. Het is vooral een houding naar buiten toe waarin iemand zichzelf presenteert als 

“de hulpverlener”, terwijl iemand naar binnen toe volkomen voorbijgaat aan het eigen huiswerk 

dat in het hartcentrum ligt te wachten.  

Wanneer je uitgaat van “stil maar, wacht maar, alles komt goed” dan zul je niet bereid zijn om te 

werken aan de thema’s die zich van binnenuit aandienen.  

 

Wanneer je ervan uitgaat dat alles éénheid is  

en dat iedereen met elkaar verbonden is,  

dan houd je er geen rekening mee  

dat een deel van de groep lichtwerkers  

aan het einde van dit examenjaar  

overgaat naar de donkere kant. 

 

Ons evolutieproces is in de kern gebaseerd op de Vrije wil van de mensheid. Dit betekent dat een 

mens in incarnatie ervoor mag kiezen om het eigen innerlijke weten – dat in de diepte van het 

hartcentrum kan worden aangevoeld – zo veel mogelijk te negeren en een ander spoor te volgen, 

het spoor van het ikje, het ego, de persoonlijkheid.  

Je hebt als mens in incarnatie het recht om ervoor te kiezen jouw medemensen te misleiden. Maar 

als je voortdurend mensen de verkeerde kant op leidt en je doet dit al in vele levens zo - mogelijk 

onder invloed van duistere krachten die jou aanzetten om dit zo te doen - dan zal de donkere kant 

claimen dat je eigenlijk voor hen werkt.  

De lichtwerkers zijn gekomen om anderen te helpen met hun spirituele huiswerk en om kanalen te 

zijn voor Waarheid en Genegenheid. Maar veel lichtwerkers verkondigen nu allerlei dingen waarvan 

ze in hun hart eigenlijk best weten dat het niet waar is wat ze zeggen, en verdienen daar soms zelfs 

de kost mee.  

Veel lichtwerkers misleiden zichzelf en anderen, en weten dit eigenlijk heel goed, wanneer ze eerlijk 

tegenover zichzelf zouden zijn.  

De lichtwerkers zijn gekomen vanuit een gezamenlijke Oorsprong om anderen te helpen, maar zijn 

als groep inmiddels zover afgedwaald dat ze in praktijk vaak precies het tegenovergestelde doen; 

ze sturen mensen de verkeerde kant op, tegen beter weten in.  

 

De groep lichtwerkers als geheel 

is in de afgelopen duizenden jaren steeds verder ten onder gegaan, 

en steeds verder gevangen geraakt 

in de webben die zorgvuldig door de donkere kant zijn geweven. 

In dit eindexamenjaar krijgt de hele groep een laatste kans 

om aan te tonen welke weg je uiteindelijk wil volgen, 

hetzij het volgen van het innerlijke weten, 

hetzij het negeren hiervan. 
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Vanuit superioriteitsgevoelens hebben veel lichtwerkers het idee dat zij niet meer zouden hoeven 

te werken aan hun eigen spirituele huiswerk. Misschien hebben sommigen zich ooit in het verleden 

al eens beziggehouden met stukjes huiswerk en hebben ze het idee dat het inmiddels al wel 

voldoende is, zodat ze zich voluit met anderen bezig kunnen houden.  

Door deze houding zetten veel lichtwerkers zichzelf op een voetstuk neer, waar ze eigenlijk een 

beeld van zichzelf maken dat zij geen huiswerk meer hebben op dit gebied. Dit is een vorm van 

spirituele eerzucht, een houding die veel voorkomt bij de lichtwerkers. Vaak wordt dit sluw 

verborgen achter een masker van “dienstbaarheid”, maar degenen die hun innerlijke weten volgen 

zullen deze maskers steeds beter herkennen in de komende periode.  

Wanneer lichtwerkers in dit examenjaar voortdurend druk zijn met anderen, dan betekent dit dat 

ze nauwelijks nog ruimte hebben voor hun eigen spirituele huiswerk, juist in een jaar waarin dit 

buitengewoon belangrijk is. Daarmee tonen deze mensen aan dat ze hun eigen innerlijke weten 

NIET volgen.  

 

De gemakkelijkste houding om te reageren op de donkere kant  

is het hele thema maar gewoon zo veel mogelijk te negeren en te ontkennen. 

 

Veel lichtwerkers hebben zoiets van: “Als ik me nu maar niet bezighoud met de donkere kant, dan 

houdt de donkere kant zich vast ook niet bezig met mij.” 

Deze houding van de kop in het zand steken draagt niet bij aan meer zicht krijgen op jouw eigen 

raakvlakken met de donkere kant. Het ontkennen van de donkere kant helpt niet om de ingangen 

die je hebt voor de donkere kant, beter te leren kennen en te versterken.  

Wanneer je sterker wil worden, dan kun je niet anders dan al jouw eigen zwakke punten in jouw 

eigen karakter opsporen en deze zo veel mogelijk verbeteren. Alle zwakheden in jouw karakter 

zoals vatbaarheid voor spirituele eerzucht, superioriteitsgevoelens en neigingen om “de redder” te 

willen zijn, zijn ingangen voor de donkere kant. Al deze zwakheden belemmeren de samenwerking 

met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Het gaat er dit jaar voor de lichtwerkers om welke KEUZES er worden gemaakt in de diepte van 

het hartcentrum. Anderen kunnen daar nauwelijks bij helpen; dit is iets wat iedereen helemaal 

ZELF zal moeten doen.  

Het gaat om de keuzes die je diep van binnen maakt, in de diepste krochten van jouw hartcentrum, 

zelfs wanneer je dit aan de oppervlakte probeert te ontkennen.  

De leraren stellen vast welke keuzes je hebt gemaakt. Het is dus geen examengesprek of iets 

dergelijks, waarin je misschien een mening zou kunnen verdedigen die eigenlijk niet overeenkomt 

met wat er in de diepte van jouw hartcentrum leeft.  

In het dagelijkse leven wordt aangetoond welke keuzes je eigenlijk hebt gemaakt. De examens waar 

je vanuit ons evolutieproces mee te maken krijgt, zijn altijd “praktijkopgaves”. In de praktijk van 

het dagelijkse leven wordt aangetoond wat je nu wil gaan doen, na vele miljoenen jaren ervaring in 

het menszijn te hebben opgedaan, in vele duizenden voorgaande levens.  

Een andere belangrijke factor die dit hele jaar een grote rol speelt, is het betalen van de prijs om zo 

veel mogelijk los te komen van de donkere kant.  
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In praktijk betekent dit dat er dan “op de weide” – de plaats waar jij bent in de uren van slaap van 

jouw stoffelijke lichaam – overlegd wordt over wat jij vanuit vrije wil op je wil nemen in het 

dagelijkse leven dat je hebt, om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant.  

Je kunt ervoor kiezen om jezelf zo veel mogelijk Vrij te maken van de donkere kant, door allerlei 

oude contracten die je in voorgaande levens hebt afgesloten met verkeerde krachten te ontbinden, 

waardoor jouw visie beter wordt en je weer meer de beschikking krijgt over jouw eigen vrije wil.  

Wanneer je in voorgaande levens afspraken hebt gemaakt met verkeerde krachten, waarin is 

afgesproken dat jij gunsten zou krijgen zoals bescherming, vermogens of een specifieke positie, 

dan zullen deze krachten daar altijd iets voor terugvragen.  

Wat die krachten precies vragen is niet altijd even duidelijk, maar vaak is dat het inleveren van een 

stukje van jouw vrije wil, zodat je in volgende levens meer gebonden bent aan deze krachten.  

Deze krachten zullen meestal ook jouw visie iets verduisteren wanneer je met hen gaat 

samenwerken. In de loop van de levens kun je dan allerlei dingen niet meer zo goed herkennen 

wanneer je ervoor kiest om steeds opnieuw met deze verkeerde krachten samen te werken.  

Op “de weide” worden in deze periode allerlei lijntjes met deze verkeerde krachten beter zichtbaar 

gemaakt, zodat je een eerlijke keuze hebt om je hiervan los te maken.  

Wanneer jij jezelf zo veel mogelijk los wil maken van oude contracten met verkeerde krachten waar 

jij jezelf vanuit vrije wil in voorgaande levens aan hebt vastgelegd, dan is er nu de mogelijkheid om 

daarover te onderhandelen.  

Deze onderhandelingen kun je niet zelf aangaan, maar worden namens jou door de leraren verzorgd. 

Die onderhandelen met deze verkeerde krachten over de prijs die zal worden betaald om zo veel 

mogelijk vrij te komen staan van oude contracten, zodat je weer beter kunt zien wat er gebeurt, en 

je daardoor weer betere keuzes kunt maken in het dagelijkse leven, keuzes die beter aansluiten bij 

jouw eigen innerlijke weten in de diepte van jouw hartcentrum.  

 

Er is moed nodig  

om de prijs te betalen  

om zo veel mogelijk los te komen  

van oude contracten met verkeerde krachten. 

 

Het betalen van de prijs betekent altijd dat je dan allerlei ervaringen meemaakt die je niet wil. Deze 

verkeerde krachten zullen zo’n contract niet zomaar ontbinden, maar zullen eisen dat zij een soort 

van wraak mogen nemen als jij hiervan af wil. Deze krachten zullen dan akelige dingen in werking 

zetten, zoals ziekteprocessen, ongevallen of akelige omstandigheden waarin je dan terecht komt.  

Wanneer je op die manier in het dagelijkse leven de prijs betaalt om zo veel mogelijk los te komen 

van oude contracten, is er niemand die jou kan helpen, omdat dit dan “boven” afgesproken is.  

Verbetering van de situatie is dan niet mogelijk. Wat je in zo’n situatie wel kunt ervaren is dat jouw 

visie langzaam maar zeker beter wordt. Je gaat in de loop van zo’n traject allerlei dingen steeds 

beter herkennen, te midden van vaak schrijnende omstandigheden.  

Wanneer je op “de weide” liever niet zo’n vrijmakingstraject in wil, dan blijft jouw visie zoals die is. 

Voor een deel van de groep betekent dit dat ze dan langzaam maar zeker steeds verder worden 

meegezogen naar de donkere kant.  
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Wanneer aan het einde van het jaar de balans wordt opgemaakt, kan dat voor veel lichtwerkers 

betekenen dat ze over zullen gaan naar de donkere kant.  

De keuzes van ons evolutieproces zijn in de kern gebaseerd op de vrije wil van de mensen in 

incarnatie, maar er bestaat niet zoiets als een vrijblijvende keuze. Wanneer je er gedurende vele 

levens voor kiest om samen te werken met verkeerde krachten en als gevolg daarvan voortdurend 

anderen misleidt, dan zal er uiteindelijk een keer een punt komen waarop er wordt vastgesteld dat 

je eigenlijk voor de donkere kant werkt, en daarom overgaat naar een ander “klaslokaal”. In feite is 

dit volkomen in overeenstemming met de vrije wil van degene die voor deze weg kiest.  

Op “de weide” wordt je veel uitgelegd over jouw eigen situatie, zodat je een eerlijke keuze kunt 

maken, maar ook daar zijn veel lichtwerkers vatbaar voor superioriteitsgevoelens, spirituele 

eerzucht en andere zwakheden in het eigen karakter.  

Dit is één van de redenen dat veel lichtwerkers er in de afgelopen jaren mee hebben gewacht om de 

prijs te betalen om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant, voor zover ze daar zelf over 

mochten beslissen. Want op “de weide” worden er ook afspraken gemaakt over de omstandigheden 

die de groep lichtwerkers collectief zal ondervinden, als onderdeel van het betalen van de prijs om 

los te komen van oude contracten met verkeerde krachten. Voor een deel mag je zelf beslissen, en 

voor een ander deel wordt er door de leraren besloten hoe het zal gaan in het dagelijkse leven.  

De groep gaat in de komende periode ervaren welke afspraken er zijn gemaakt op “de weide” over 

de omstandigheden die de groep als geheel zal ondervinden in het gewone dagelijkse leven.  

Op grotere schaal wordt er op “de weide” ook onderhandeld over de omstandigheden die de 

mensheid als geheel zal ondervinden in de komende jaren, om zo ver mogelijk los te komen van de 

donkere kant.  

De lichtwerkers zijn gevorderde mensen, die in de Oorsprong al heel veel hadden geleerd vóórdat 

ze op weg zijn gegaan naar de mensheid op Aarde. Maar de lichtwerkers zijn procentueel gezien 

een te verwaarlozen groep ten opzichte van de hele mensheid die in onze generatie op Aarde in 

incarnatie is.  

De omvang van de groep lichtwerkers was honderdduizend jaar geleden globaal hetzelfde als nu, 

maar de wereldbevolking is ondertussen enorm gegroeid, aangemoedigd door een bekende 

uitspraak in de Bijbel: “Gaat heen en vermenigvuldigt u”.  

Door deze gang van zaken werden er veel mensen naar de Aarde getrokken die eigenlijk helemaal 

nog niet rijp waren om hier in incarnatie te komen maar die hier nu toch aanwezig zijn.  

Ons evolutieproces is mede daardoor volkomen verstoord. De aanwezige lichtwerkers zijn steeds 

minder belangrijk geworden, omdat hun aandeel in de mensheid in de loop van de duizenden jaren 

steeds kleiner is geworden.  

In totaal gaat het om enkele honderdduizenden mensen, die voor een groot deel in Nederland zijn 

geboren deze keer, hoewel deze groep in de loop van de geschiedenis in allerlei volken is 

geïncarneerd en vaak aanwezig is geweest in het Egyptische volk in de periode van de farao’s. 

De groep lichtwerkers is procentueel een steeds kleiner deel gaan vormen van de wereldbevolking 

en is kwalitatief steeds slechter gaan functioneren in de loop van de eeuwen, waardoor we nu in 

een situatie terecht zijn gekomen waarin de lichtwerkers eigenlijk niet meer echt bijdragen aan het 

bevorderen van het leerproces van de mensheid, maar daar vooral heel veel schade in veroorzaken.  
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De groep lichtwerkers is heel kritisch als het gaat om het observeren van de keuzes van de overheid. 

Veel lichtwerkers hebben de neiging om flink aan te schoppen tegen alles wat onze regering aan 

verkeerde keuzes maakt.  

Tegelijkertijd is er een grote stilte waar het gaat om het observeren van de andere lichtwerkers.  

Waar de lichtwerkers luidkeels schreeuwen over het falen van de overheid en de grove misleiding 

die plaatsvindt van de gewone burgers, daar zwijgen de lichtwerkers over de vele misleiding die 

vanuit de eigen groep plaatsvindt van diezelfde gewone burgers.  

Terwijl de lichtwerkers het hun “plicht” vinden om te waarschuwen tegen de volkomen verkeerde 

houding van de overheid, vinden diezelfde lichtwerkers dat ze hun collega’s vooral “in hun waarde 

moeten laten” wanneer ze innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelen dat zo’n collega anderen 

voortdurend misleidt.  

Daar waar de lichtwerkers op de barricaden springen als het gaat om protesten tegen de overheid, 

daar wil men vooral “niet oordelen” als het gaat om collega’s die voortdurend allerlei dingen 

beloven die ze volstrekt niet waar kunnen maken. 

 

De lichtwerkers meten met twee maten. 

De ene maatstaf is van toepassing op de overheid. 

De andere maatstaf is van toepassing op de mensen van de eigen groep. 

 

Veel lichtwerkers die een eigen toko hebben opgebouwd schrikken ervoor terug om collega’s aan 

te spreken wanneer ze zeker weten dat die bijdragen aan misleiding, omdat ze bang zijn dat dit 

terug kan slaan op hun eigen business. 

Deze slappe houding draagt niet bij aan verbetering van het aanbod vanuit de lichtwerkers aan 

andere mensen maar houdt deze zwaktes in stand. De groep is niet eerlijk en verschuilt zichzelf 

achter goed klinkende argumenten, terwijl in de diepte van het hart eigenlijk heel goed duidelijk is 

hoe de situatie is, waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen.  

  

In praktijk functioneert de groep lichtwerkers al langere tijd niet goed meer  

en is er nu een laatste kans om te verbeteren,  

voor zover iemand dit vanuit vrije wil zou willen. 

Aan het einde van dit jaar is deze eindexamenperiode afgerond. 

 

Eerder heb ik geschreven over de eindstrijd die op onze kleine planeet is uitgevochten tussen de 

lichte kant en de donkere kant. Nu deze strijd uiteindelijk toch is gewonnen door de lichte kant - 

ondanks het feit dat de lichtwerkers in meerderheid hun innerlijke weten NIET volgen – mag de 

lichte kant meepraten over de beste route die de mensheid zou kunnen volgen in de vóór ons 

liggende jaren.  

Wanneer de donkere kant zou hebben gewonnen dan zou die éénzijdig een toekomst hebben 

bepaald voor de mensheid als geheel. De gehele mensheid - inclusief de lichtwerkers - zou dan zijn 

ondergebracht in de gelederen van de donkere kant.  

Nu de lichte kant heeft gewonnen, worden sommige spelers in ons evolutieproces overgebracht 

naar de donkere kant, zodat ons leerproces weer veel beter zal functioneren.  
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Naast het overbrengen van degenen die werken voor de donkere kant naar een ander “klaslokaal”, 

worden er in deze periode ook hele belangrijke keuzes gemaakt over de omstandigheden die de 

mensheid zal ervaren in de komende jaren.  

Het is in de loop van ons evolutieproces - dat zich uitstrekt over miljoenen jaren - gebruikelijk dat 

er interactie is met stoffelijke bewoners van andere planeten in ons stelsel. Vanwege de eindstrijd 

die op Aarde is uitgevochten zijn deze contacten op het stoffelijk gebied in de afgelopen paar 

duizend jaar tijdelijk opgeschort, hoewel op “de weide” deze interactie al die tijd steeds mogelijk is 

geweest.  

Wanneer ons eindexamenjaar is afgerond, zullen deze interacties met stoffelijke bewoners van 

andere planeten weer langzaam op gang komen. Dit betekent dat er vanaf begin 2026 

waarnemingen zullen komen van onbekende voertuigen die zich door de lucht kunnen bewegen. 

Deze waarnemingen zullen beginnen aan de buitenkant, daar waar de beschermende koepel die om 

de Aarde is gelegd, opgelost zal zijn.  

Dankzij de commerciële satellieten zal het vermoedelijk niet heel lang duren voordat dergelijke 

waarnemingen van verkenningseenheden van stoffelijke bewoners van andere planeten bekend 

zullen worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.  

Veel mensen zullen in eerste instantie logisch klinkende verklaringen zoeken voor dergelijke 

waarnemingen of dit misschien als een grap beschouwen. Maar na verloop van tijd zullen er 

geleidelijk meer waarnemingen komen van onbekende vliegende voertuigen waar dan eenvoudig 

geen verklaring voor is.  

Na verloop van tijd zullen deze vliegende vaartuigen verder naar beneden gaan en het 

aardoppervlak steeds dichter naderen.  

Vanzelfsprekend zal hier in eerste instantie lacherig op worden gereageerd. De mensheid en de 

lichtwerkers zijn wat dit betreft heel voorspelbaar. Maar na verloop van tijd zal geleidelijk duidelijk 

worden dat het deze keer menens is.  

Het zal duidelijk zijn dat onze overheden volstrekt niet zijn voorbereid op een dergelijk scenario. 

Er zal dan grote behoefte zijn aan praktisch bruikbare informatie over wat er gaande is.  

Deze waarnemingen en de onzekerheid die dit met zich mee zal brengen, zullen dan voor nagenoeg 

iedereen het dagelijkse leven in sterke mate beïnvloeden. Dit betekent dat de relatieve rust die er 

nu nog is voor de lichtwerkers in Nederland, dan aanzienlijk kleiner is.  

Voor de mensen die werkelijk aan de slag willen gaan met hun spirituele huiswerk, zijn de 

omstandigheden om dit te doen, nu beter dan over een jaar.  

De mensen die goed zijn afgestemd op hun innerlijke weten zullen de waarde kunnen aanvoelen 

van wat hier geschreven wordt. Sommigen die hun innerlijke weten nu negeren, zullen aan het 

einde van dit jaar alsnog spijt krijgen, en dan graag willen dat ze eerder waren begonnen met het op 

zich nemen van hun eigen spirituele huiswerk.  

We mogen ervan uitgaan dat er in de komende periode veel onverwachte gebeurtenissen zullen 

plaatsvinden. Sommige hele bekende mensen zullen plotseling wegvallen, als gevolg van de 

aanpassingen in ons evolutieproces.  
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Dzjengis Khan heeft zijn oorlog aan de buitenkant van Europa nog steeds niet gewonnen en zal in 

de komende periode uit ons evolutieproces worden overgebracht naar de donkere kant. Hij is één 

van degenen die weg zullen vallen. Hij is in de theosofische literatuur bekend als de meester Moria.  

De meester R. (Rakoczy) is inmiddels opgeklommen naar de hoogste positie van een hele grote 

organisatie die als doel heeft om de vrede te bewaken met de inzet van heel veel militaire middelen. 

Deze meester zal eveneens worden overgebracht naar een ander “klaslokaal”. Ook hij zal wegvallen 

uit ons evolutieproces. Voor hem zal er geen volgende incarnatie meer zijn op onze Aarde.  

De meester Jezus - die deze keer geboren is in Nederland - wacht nog steeds op zijn erkenning. Hij 

staat al lange tijd paraat om verder naar voren te treden wanneer de donkere kant zou hebben 

gewonnen. Hij wacht nu gelaten op wat er komen gaat en heeft zich verschanst in een kleine 

organisatie die de mensheid voorziet van “wijsheid” vanuit de meesters van de Witte Broederschap.  

Deze meester is lange tijd de machtigste Ziel op Aarde geweest, maar ondervindt nu steeds 

duidelijker dat zijn tijdperk aan het eindigen is. Hij wordt net als de andere meesters geleidelijk 

overgebracht naar de donkere kant.  

De meesters van de Witte Broederschap zijn lange tijd onzichtbaar geweest in ons gewone 

dagelijkse leven, maar zullen in de komende periode steeds beter zichtbaar worden gemaakt, voor 

wie het wil zien.  

De meesters die aanwezig waren rond 1880 in India en Tibet, zullen vanzelfsprekend aanwezig zijn 

“aan het einde der tijden” dat nu gaande is. Bij een dergelijke uitermate belangrijke gebeurtenis 

zullen de meesters niet ontbreken.  

De meesters hebben veel moeite gedaan om hun imago zo goed mogelijk op te poetsen, maar ook 

hier zullen de maskers in de komende periode steeds meer gaan vallen. Als gevolg van wat zij in 

vele voorgaande levens in werking hebben gezet, zullen velen van hen in de komende periode gaan 

degenereren. Ze zullen daardoor allerlei merkwaardige fouten gaan maken waardoor ze steeds 

verder van hun voetstuk zullen gaan vallen.  

In de afgelopen duizenden jaren waren de meesters oppermachtig en waren zij superieur in hun 

functioneren, maar nu het evenwicht wordt hersteld, wordt deze positie weer afgenomen. Als 

onderdeel van het leerproces van de lichtwerkers wordt dit thema in de komende periode steeds 

duidelijker gemaakt, van binnenuit en van bovenaf.  

 

De omstandigheden zullen voor alle mensen aanzienlijk moeilijker worden  

in de komende jaren,  

maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om nu waardevolle lessen te leren ongekend. 

 

De mensen die nu in incarnatie zijn, hebben buitengewone mogelijkheden om zo véél te leren als 

ze maar kunnen verwerken.  

Ons evolutieproces heeft in de afgelopen duizenden jaren niet goed gefunctioneerd, waardoor er 

maar heel weinig mogelijkheden waren om werkelijke vorderingen te maken in ons leerproces. De 

meeste lichtwerkers stonden er vijfduizend jaar geleden aanzienlijk beter voor dan nu, ook al is dit 

moeilijk in het gevoel te krijgen. Maar in de komende periode zijn er prachtige mogelijkheden om 

je alsnog zo veel mogelijk te ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten, voor zover iemand 

dat zou willen.  

*** 
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Over “De Grote Aanroep” 

Voor wie de meesters van de Witte Broederschap wil oproepen, is hun gebed – De Grote Aanroep – de gebruikelijke 

weg.  

Wanneer je hulp zoekt in de spirituele wereld, is het gebruikelijk dat je de route volgt die zo’n kracht 

heeft aangewezen via een bestaande tussenpersoon. Wanneer je gebruik wil maken van de krachten 

die verbonden zijn aan Reiki bijvoorbeeld, kun je door middel van de symbolen die hieraan 

verbonden zijn, afstemmen op dit energieveld en hierop aan proberen te sluiten.  

Zo hebben vele machten en krachten in de spirituele wereld via hun tussenpersonen laten weten 

hoe ze benaderd willen worden.  

In onze generatie staan wij niet meer vreemd te kijken wanneer langs deze weg contact wordt 

gezocht met allerlei machten en krachten, hoewel je eigenlijk helemaal niet precies weet wat de 

gevolgen hiervan zijn.  

 

Het zoeken van contact  

met allerlei machten en krachten in de spirituele wereld  

is niet zonder gevaar. 

 

Je hebt meestal niet goed in de gaten wat er achter de schermen gebeurt wanneer je deze contacten 

opzoekt.  

Meestal ontstaat zo’n contact wanneer je in een moeilijke situatie terecht bent gekomen en hulp 

zoekt om één of ander probleem opgelost te krijgen. Misschien ben je op zoek naar bescherming 

of word je geconfronteerd met een akelige ziekte van jezelf of een geliefde waarvoor je genezing 

wil vragen.  

In allerlei culturen is het gebruikelijk de hulp te vragen van een godheid wanneer er sprake is van 

oorlog tegen medebewoners van onze kleine planeet.  

In het lange verleden hebben vele Zieneressen zich laten verleiden om zich te richten tot de goden 

en godinnen om hun rivalen zo veel mogelijk te kwellen, tegen te werken of zelfs te vernietigen.  

Wanneer iemand zich vanuit die motieven tot de goden richt, dan vraag je eigenlijk om een gunst. 

Blijkbaar gaat het dan niet zoals je zelf graag had gewild en wil je het Lot van anderen bijsturen, 

door heel bewust de machtige hulp van één van de vele krachten in de spirituele wereld in te roepen. 

Vanuit die achtergrond vragen mensen soms om een “huisreiniging”, het uit elkaar gaan van een 

relatie of juist de verbinding tussen twee mensen, gunstige weersomstandigheden voor de oogst, 

een behouden vaart, etc. etc.  

Het zoeken van bescherming bij Aartsengel Michaël bijvoorbeeld, of het zoeken van contact met 

een overleden dierbare is het volgen van de weg naar buiten. Je gaat daardoor bij jezelf vandaan en 

zoekt aansluiting bij iets of iemand buiten jezelf.  

 

Wanneer je de weg naar binnen wil volgen  

is het belangrijk om het zoeken naar aansluiting  

bij machten en krachten in de spirituele wereld 

zo veel mogelijk los te laten. 
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Het oproepen en aanroepen van allerlei krachten brengt je steeds verder in contact met dergelijke 

contacten, waardoor je steeds verder bij jezelf vandaan gaat. Door je steeds verder open te stellen 

voor allerlei machten en krachten in de spirituele wereld komt er steeds meer verstorende invloed 

tussen de verbinding met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Naarmate jij steeds meer de hulp inroept van allerlei krachten in de spirituele wereld - die je 

bijvoorbeeld vraagt om bescherming - wordt er een steeds dikkere koepel om jou heen gebouwd, 

waardoor jouw hogere deel jou steeds moeilijker kan bereiken. Je wordt dan eigenlijk steeds 

kwetsbaarder, meestal zonder dat je dit zo goed in de gaten hebt. 

  

De goede krachten in ons klaslokaal  

hoef je niet om hulp te vragen. 

 

Zij zullen altijd hulp aanbieden binnen de mogelijkheden die zij daarvoor hebben. Wanneer jouw 

motieven voldoende sterk zijn en jouw pakket het toestaat, dan zal er altijd hulp geboden worden 

wanneer dat mogelijk is binnen de wetten en de regels van ons vernieuwde evolutieproces.  

 

Wanneer je ervan uitgaat dat de lichte kant deze keer heeft gewonnen,  

dan is het logische gevolg daarvan dat het evolutieproces nu goed werkt.  

Ieder zal dan krijgen waar recht op is,  

vanuit ons nieuwe evolutieproces beschouwd. 

 

Soms betekent dit dat je dan alsnog allerlei dingen in jouw eigen dagelijkse leven veel beter gaat 

herkennen, die in de afgelopen duizenden jaren vaak lang niet zo duidelijk waren en niet goed 

werden gezien.  

Soms betekent dit dat je dan de mogelijkheid krijgt om zo veel mogelijk los te komen van oude 

verbindingen met verkeerde krachten, waar jij je misschien in vorige levens de vingers aan hebt 

gebrand en aan vast bent komen te zitten.  

Wanneer je loskomt van verkeerde verbindingen met medemensen of met krachten uit de spirituele 

wereld, dan zul je daar altijd een prijs voor moeten betalen, en dat zijn altijd dingen die je niet fijn 

vindt om te ervaren. Maar de winst hiervan is dat je daardoor vrijer komt te staan en je vanuit een 

veel grotere Vrijheid jouw weg kunt vervolgen op de eindeloos lange weg in ons evolutieproces. 

  

Wanneer je er op “de weide” voor hebt gekozen  

om de prijs te betalen om los te komen  

van oude verbindingen met verkeerde krachten,  

dan is er geen bescherming mogelijk  

tegen de akelige ervaringen  

die je dan in het dagelijkse leven tegen gaat komen. 

 

Voor de mensen in incarnatie is het vaak moeilijk te begrijpen dat dit de manier is waarop het nu 

verder gaat in ons evolutieproces. De lichtwerkers hadden zo graag gezien dat er nu rust zou komen 

en dat alle vormen van strijd nu definitief tot het verleden zouden behoren.  

Voor de mensen die misschien al zo lang hebben gewacht op ons nieuwe tijdperk is het bitter om 

te ervaren dat de strijd blijkbaar onverminderd doorgaat en de omstandigheden eigenlijk alleen 

maar slechter worden. Dit is niet wat men had verwacht en had gehoopt. 
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Er is niemand gekomen die de lichtwerkers verlost van hun moeilijkheden.  

Er is zo op het eerste gezicht  

eigenlijk geen enkele verbetering maar vooral verslechtering. 

 

Wanneer het moeilijker wordt voor de lichtwerkers – en dat wordt het – dan zullen velen in de 

verleiding worden gebracht om terug te vallen op oude gewoontes, en dat is het aanroepen en 

oproepen van alles wat men aan contacten heeft opgebouwd in de spirituele wereld. Wanneer je 

dit in vele voorgaande levens hebt gedaan als het moeilijk werd, dan zul je geneigd zijn om dit ook 

nu te gaan proberen.  

Wanneer je deze lijn volgt, dan ben je terug bij “de verkeerde afslag”; het punt waarop je in 

voorgaande levens keuzes hebt gemaakt die verschrikkelijk botsten met het innerlijke weten.  

Veel lichtwerkers zullen in de komende periode opnieuw in aanraking komen met oude contacten 

in de spirituele wereld waar ze in vele voorgaande levens hulp bij hebben gezocht. De lichtwerkers 

zullen dan opnieuw moeten aantonen in hoeverre ze nu hun huiswerk op orde hebben en afstand 

nemen van dergelijk krachten, of dat ze opnieuw dezelfde fouten gaan maken en de weg naar buiten 

willen blijven volgen waardoor ze steeds verder bij zichzelf vandaan gaan en er steeds meer ruis 

komt in de verbinding met hun Ziel, hun hogere Zelf. 

  

Het behartigen van je eigen belangen via allerlei machten en krachten  

is in de afgelopen duizenden jaren voor de meeste lichtwerkers  

de gebruikelijke weg geweest. 

 

Juist door deze noodlottige keuzes zijn veel lichtwerkers vast komen te zitten aan allerlei krachten, 

die volgens de regels van ons evolutieproces de visie van degene die hulp heeft gevraagd mogen 

inkleuren en diens vrije wil mogen ombuigen, in ruil voor de verkregen gunsten.  

 

Juist deze contracten met allerlei machten en krachten in de spirituele wereld  

zijn een enorme bron van moeilijkheden,  

beschouwd vanuit de Ziel, het hogere Zelf. 

 

De mensen in incarnatie zouden veel beter af zijn zonder al deze contracten met verkeerde machten 

en krachten. Het is daarom noodzakelijk om weer zo veel mogelijk vrij te komen staan van deze 

contacten en er is geen gemakkelijke weg om dit te bereiken. In alle gevallen zal er een prijs worden 

gevraagd door de donkere kant, want dat is de partij waar je dan mee te maken hebt.  

De lichte kant kan je in zo’n situatie NIET beschermen, omdat dit losmakingsproces iets is waar je 

op “de weide” zelf voor gekozen hebt, vanuit een volkomen vrije wil en in overeenstemming met 

jouw eigen innerlijke weten dat dit de beste weg is die je nu kunt volgen. 

 

De meesters van de Witte Broederschap  

bieden een alternatief voor de weg naar binnen. 

 

Zij maken duidelijk dat zij over heel veel geheime kennis beschikken en allerlei hele bijzondere 

vermogens hebben, waardoor zij heel veel dingen voor elkaar kunnen krijgen als je bereid bent de 

weg naar hen te blijven volgen.  
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Zij hebben duidelijk gemaakt dat wanneer je met hen in contact wil komen, je dit kunt bereiken via 

“De Grote Aanroep”, een soort van gebed dat je dan kunt opzeggen. Dit kan zowel individueel als 

in groepsverband worden gedaan. 

  

De meesters van de Witte Broederschap  

zijn te bereiken via “De Grote Aanroep”. 

 

Wanneer je deze weg volgt, kom je steeds meer onder hun invloed te staan. Zij gaan dan steeds 

meer jouw dagelijkse leven bijsturen, meestal zonder dat je dit in eerste instantie zo goed in de 

gaten hebt.  

De meesters moedigen mensen aan om vooral mentaal actief te zijn. Met andere woorden de 

meesters moedigen mensen aan om maar vooral veel met het hoofd bezig te zijn. In praktijk 

betekent dit vaak dat mensen dan overal een verklaring voor proberen te vinden en meestal 

volkomen voorbijgaan aan het diepe gevoel dat leeft op de bodem van hun hartcentrum. 

Onderdeel van dit gebed is de zinssnede: ‘En moge het de deur verzegelen waarachter het kwaad verblijft’. 

Het gaat dan om het oproepen van “licht” vanuit de kant van god. In “De Grote Aanroep” wordt 

dus eigenlijk gevraagd of dit “licht” vanuit de goddelijke wereld “de deur mag verzegelen 

waarachter het kwaad verblijft”.  

Zo op het eerste gezicht klinkt dit voor veel lichtwerkers volstrekt logisch en redelijk. Je vraagt god 

om het kwaad buiten de deur te houden, want daar komt het op neer.  

Maar wanneer je deze tekst nader bekijkt, dan komen er andere motieven achter deze tekst naar 

voren, die een duidelijker beeld geven van de achterliggende manier van denken die hiermee wordt 

aangeleerd aan degenen die dit gebed regelmatig hanteren.  

Degene die hier wordt aangeroepen is de god van de Bijbel. Maar deze godheid heeft in zijn boek 

- de Bijbel - aangeven dat hij ZELF het kwaad heeft geschapen. In Jesaja 45:7 zegt hij: ‘Ik formeer 

het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.’ 

 

God zegt in de Bijbel dat hij ZELF het kwaad heeft geschapen… 

 

Het is daarom merkwaardig dat aan de ene kant god ZELF in de Bijbel aangeeft dat hij het kwaad 

in de wereld heeft geschapen, en dat in het gebed waarin hij wordt aangeroepen wordt gevraagd 

om deze deur vooral maar zo veel mogelijk gesloten te houden! 

Bovendien is het kwaad iets wat toegang krijgt tot de mensheid door voortdurend te kiezen voor 

het handelen tegen beter weten in. Met andere woorden wanneer je steeds opnieuw keuzes maakt 

waarvan je innerlijk zeker weet dat je dit beter niet kunt doen, maar je doet het toch, dan zet je 

daarmee ZELF de deur open waarachter dit kwaad verblijft. 

  

De deur waarachter het kwaad verblijft  

wordt opengezet door te handelen vanuit verkeerde motieven. 

Ieder mens is hier ZELF verantwoordelijk voor. 

 

De consequentie hiervan is dat je dan niet meer beschermd kunt worden tegen de gevolgen die een 

dergelijke verkeerde keuze zal krijgen binnen ons leerproces.  
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In ons leerproces is het maken van fouten – het maken van keuzes tegen beter weten in – een 

natuurlijk onderdeel van ons ontwikkelingsproces. Juist doordat zo’n verkeerde keuze gevolgen 

heeft, kun je hiervan leren.  

Wanneer een verkeerde keuze geen gevolgen zou krijgen, dan zou je belangrijke lessen op Aarde 

niet kunnen leren.  

 

Dit is één van de redenen dat je iemand niet kunt beschermen  

tegen gevolgen van verkeerde keuzes  

die in dit leven of in voorgaande levens  

vanuit een volkomen vrije wil in werking zijn gezet. 

 

Het vragen om bescherming door de deur te sluiten waarachter het kwaad verblijft, is daarom 

eigenlijk een merkwaardige vraag. Het is de verantwoordelijkheid van alle mensen om deze deur 

zelf zo veel mogelijk gesloten te houden door jezelf voortdurend te blijven observeren en waakzaam 

te zijn. Verkeerde motieven gaan vergezeld van verkeerde energie, die dan door jouw energieveld 

heen stroomt. Wanneer je herkent dat er verkeerde energie door jouw veld stroomt waar jij zelf 

verantwoordelijk voor bent, kun je beter zo snel mogelijk proberen deze energiestroom tot stoppen 

te brengen. Daarmee kun je proberen te voorkómen dat jouw energieveld zich vult met verkeerde 

energie; energie die volkomen botst met het innerlijke weten, zoals haat, lust, jaloezie of wrok. 

  

Wanneer je toestaat dat er verkeerde energie door jouw energieveld stroomt,  

dan sta je toe dat je een kanaal bent voor de donkere kant.  

Je werkt dan feitelijk mee met de donkere kant  

om hun energie in de mensheid te brengen. 

 

Wanneer je doelbewust meewerkt aan het verspreiden van verkeerde informatie, informatie 

waarvan je innerlijk heel goed weet dat het niet klopt, dan werk je mee met de plannen van de 

donkere kant om zo veel mogelijk mensen te misleiden.  

Wanneer je doelbewust anderen naar jou toe probeert te zuigen door bijvoorbeeld visualisaties, dan 

laat je andere mensen niet vrij en begeef jij je op het pad van de zwarte magie. Je probeert anderen 

dan op afstand te beïnvloeden.  

Ook wanneer je “licht en liefde” over de mensheid uitstort door middel van meditatie of gebed, 

probeer je de levens van anderen te beïnvloeden, zonder dat die anderen daar een vrije keuze in 

kunnen maken. Ook dat is te beschouwen als zwarte magie, ook al voelt dit voor veel mensen aan 

als volstrekt “natuurlijk”.  

Wanneer het jou zelf een goed gevoel geeft om mee te doen aan dergelijke meditaties dan kan het 

heel heilzaam zijn om eens vanaf een afstandje naar jezelf te gaan kijken als je dit doet, en dan heel 

eerlijk te zijn naar jezelf toe.  

In hoeverre heeft het goede gevoel dat je hier misschien aan overhoudt ergens in de verte misschien 

toch te maken met een soort van redderscomplex?  

Als je heel eerlijk bent tegenover jezelf, herken je dan misschien ergens toch een vleugje spirituele 

eerzucht, dat jij toch maar mooi even degene bent die veel andere mensen “licht” brengt? 
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Het is vaak moeilijk om eerlijk te zijn naar jezelf toe, en eerlijk onder ogen te zien wat er eigenlijk 

leeft in de diepte van jouw hartcentrum bij allerlei belangrijke dingen die je in jouw dagelijkse leven 

in werking zet.  

Maar degenen die hun spirituele huiswerk op zich nemen zullen iedere dag trouw een 

“avondoverzicht” doen, waarin ze bij belangrijke gebeurtenissen van die dag zich richten op de 

vraag: ‘Hoe heb ik gereageerd?’ en ‘Waarom heb ik zo gereageerd?’. 

Het op je nemen van jouw spirituele huiswerk heeft ook te maken met het langs laten komen van 

onverwerkte gevoelens, die zich aandienen in de diepte van jouw hartcentrum en naar boven 

komen borrelen als jij daar ruimte voor wil maken.  

Wanneer je voelt dat dergelijke gevoelens zich aandienen, dan kun je kiezen hoe je hierop wil 

reageren. Je kunt deze gevoelens onmiddellijk weer wegstoppen en hier geen aandacht aan willen 

besteden, maar je kunt er ook voor kiezen om hier ruimte voor te maken zodat dit schoon kan 

spoelen.  

Dit kan soms heel veel verdriet met zich meebrengen dat misschien nog vanuit vorige levens op 

jou ligt te wachten, maar als je hier ruimte voor maakt en dit langs laat komen, dan zul je na verloop 

van tijd merken dat je meer ruimte hebt gekregen in jouw hartcentrum. Het gevolg hiervan is dat 

je daarna beter bereikbaar bent voor jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Het op je nemen van jouw spirituele huiswerk betekent ook dat je jouw dromen serieus neemt en 

niet onmiddellijk verwerpt wanneer de betekenis niet direct duidelijk is. Vaak wordt er door dromen 

een stukje van de puzzel duidelijk gemaakt en kun je een ander stukje van dezelfde puzzel 

“verdienen” wanneer je de moeite neemt om je hier mee bezig te houden door bijvoorbeeld 

meditatie.  

 

Dromen zijn een heel geschikt onderwerp voor meditatie. 

 

Een ander onderdeel van jouw eigen spirituele huiswerk is het observeren van jouw eigen 

verbindingen met allerlei mensen waarvan je in de diepte van jouw hartcentrum aanvoelt dat die 

verbindingen belangrijk zijn om te onderzoeken.  

Wat speelt er in een onderlinge verbinding? Is dit een verbinding waar je mee verder wil?  Of is dit 

eigenlijk vooral een contact vanuit het verleden waarvan je voelt dat er ondertussen volkomen 

andere wegen worden bewandeld, waar je misschien eigenlijk helemaal niet mee verder wil? 

 

Wanneer je innerlijk voelt  

dat het beter is om afscheid van iemand te nemen  

maar je gaat toch door met zo’n contact,  

dan maak je eigenlijk een keuze tegen beter weten in. 

 

Als je voelt dat je beter zou kunnen stoppen met een relatie maar je gaat hier toch mee door - tegen 

beter weten in - dan maak je hiermee een hele belangrijke keuze.  

Juist in dit jaar – 2025 – worden heel veel oude verbindingen naar een keuzeproces geleid. Oude 

en verkeerde verbindingen waar je misschien al vele levens aan vast bent komen te zitten, kunnen 

nu zo veel mogelijk losgemaakt worden, wanneer je het spoor volgt van het innerlijke weten.  
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Wanneer je merkt dat iemand het pad volgt naar de donkere kant en je voelt in de diepte van jouw 

hartcentrum dat het beter zou zijn om afstand te nemen van zo’n persoon, dan is het belangrijk dat 

pad te gaan volgen. Wanneer je toch verder gaat met zo’n verbinding, dan kom je zelf steeds meer 

in de gevarenzone terecht. Je loopt dan het risico dat je zelf steeds meer wordt meegezogen naar de 

donkere kant.  

Wanneer je gedurende vele duizenden jaren niet echt los hebt kunnen komen van verkeerde 

contacten met verkeerde mensen, terwijl je dit ergens in de diepte van jouw hartcentrum misschien 

graag had gewild, dan is er nu een mogelijkheid om hier alsnog van los te breken wanneer je het 

spoor volgt van jouw innerlijke weten.  

Misschien dat je daarna helemaal alleen komt te staan en alles wat je dacht te hebben opgebouwd 

kwijtraakt, maar je hebt dan een reële mogelijkheid om een nieuwe start te maken vanuit een veel 

grotere Vrijheid, wanneer je bereid bent om zo’n oude verbinding los te maken en de prijs te betalen 

die daarvoor nodig is.  

Veel lichtwerkers zijn vast komen te zitten aan de meesters van de Witte Broederschap in de 

afgelopen duizenden jaren. Met name de Zieneressen hebben in vele voorgaande levens vaak hun 

toevlucht gezocht bij deze lieden, die zichzelf sluw hebben gecamoufleerd in een organisatie met 

zo op het eerst gezicht een onberispelijk imago. 

Sommige lichtwerkers zullen misschien van zichzelf vinden dat zij niet zo veel raakvlakken hebben 

met de meesters maar nagenoeg niemand heeft het idee hiervoor op z’n hoede te moeten zijn.  

 

De meesters hebben zo’n sterk imago opgebouwd  

dat zelfs halverwege 2025  

de lichtwerkers in de verste verte niet in de gaten hebben  

wat deze groep aan onheil in werking heeft gezet in de afgelopen duizenden jaren. 

 

Wie hier meer over wil lezen kan daarvoor terecht bij mijn boek: “Over de terugkeer van de 

Boeddha” dat gratis gedownload kan worden vanaf mijn LinkedIn-account.  

Eén van de eerste dingen die de donkere kant doet wanneer die aansluiting zoekt is alles zo veel 

mogelijk camoufleren wat er in werking wordt gezet. Hier zijn verschillende vermogens voor, 

waardoor de natuurlijke waakzaamheid van de lichtwerkers vaak gemakkelijk kan worden 

uitgeschakeld. Langs die weg kunnen de meesters de lichtwerkers in incarnatie meestal gemakkelijk 

naderen.  

Mocht iemand toch in de gaten krijgen wat de meesters in werking zetten, dan hebben die altijd nog 

de mogelijkheid om met brute kracht alles op te leggen, zelfs wanneer dit volkomen botst met de 

vrije wil van de mens in incarnatie.  

De meester Koot Hoomi – de beoogde toekomstige wereldleraar – zegt hierover in het boek: “De 

Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett” van A. Trevor Barker op blz. 238 (brief nummer 28) het 

volgende:  

‘Ik zou morgen naar U toe kunnen komen, en door mij op Uw uitnodiging in Uw huis te installeren, binnen 24 

uur Uw gehele denken en lichaam kunnen beheersen, zonder dat U dit ook maar een ogenblik gewaarwerd’. 

Met andere woorden wanneer het niet lukt om iemand te misleiden dan kunnen de meesters altijd 

nog met brute kracht iemand alles laten doen wat zij willen.  
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In deze brief wordt ook duidelijk gemaakt dat het Geweten door de meesters gemakkelijk kon 

worden omgebogen en kon worden “overruled” door vermogens waarover de meesters konden 

beschikken. Onderstaand de tekst waar ik op doel.  

‘U bent misschien met hem van mening, dat de MENS  onder alle omstandigheden, en zelfs bij volslagen afwezigheid 

van bepaalde godsdienstige begrippen, en nu en dan zelfs zonder enig duidelijk besef van goed en kwaad, steeds een 

betrouwbare gids heeft in zijn eigen innerlijke morele gevoelens of het geweten?' Een grotere vergissing bestaat er niet!’ 

‘En niets dan juist dat geweten kan gemakkelijker in slaap worden gesust en zelfs volkomen worden verlamd door 

een geoefende wil, die sterker is dan die van de bezitter. Uw geweten zal U NOOIT aantonen, of de beoefenaar van 

het mesmerisme een echte adept of een zeer handige bedrieger is, wanneer hij eenmaal Uw drempel heeft overschreden 

en de aura, die Uw persoon omringt, onder controle heeft.’ 

Dit is heel fundamenteel. Als de meesters vermogens hadden waarmee zij het innerlijke weten, het 

Geweten, konden ombuigen en konden uitschakelen, dan betekent dit dat de lichtwerkers hier niet 

meer op konden vertrouwen. Dit is een zeer ernstige aantasting van de menselijke Vrijheid. Het 

gemak waarmee de meesters dit volgens de meester Koot Hoomi konden doen, is naar mijn idee 

afschrikwekkend.  

Het is voor mij duidelijk dat dergelijke vermogens NIET zijn bedoeld om mensen de weg te wijzen 

naar de ontwikkeling van Zelfkennis, Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. 

In dit boek, “De Mahatmabrieven”, zijn allerlei brieven vrijgegeven die door enkele meesters van 

de zesde graad, de Mahatma’s, zijn geschreven. In feite wordt in dit boek openlijk door de meesters 

toegegeven dat zij over deze misleidende vermogens konden beschikken. Mensen worden op deze 

manier niet vrijgelaten. Het gaat hier over onderwerping, door de inzet van machtige vermogens. 

Dit komt goed overeen met de vermogens die dezelfde meesters in eerdere levens toepasten, zoals 

beschreven in het boek van Jozef Rulof met de titel “Tussen leven en dood”, dat gaat over de 

periode van de farao’s en de hogepriesters in het oude Egypte.  

Het zijn dezelfde personen, die dezelfde vermogens leven na leven inzetten. In het oude Egypte 

werden deze mensen hogepriesters genoemd, in onze generatie noemen we dezelfde personen de 

meesters van de Witte Broederschap. Ook de meesters hebben vele vorige levens gehad, iets wat 

vaak wordt vergeten.  

Nu, in 2025, aan het einde van een hele grote cyclus, zijn deze mensen opnieuw in incarnatie, vaak 

zonder dat ze goed worden herkend. Sommigen van hen hebben enorme machtsposities 

opgebouwd in onze samenleving, net zoals in vele voorgaande levens.  

 

In de afgelopen duizenden jaren  

hebben vele lichtwerkers in vele levens  

allerlei dingen gedaan en gezegd  

die zij niet van plan waren te doen of te zeggen,  

maar die uiteindelijk toch werden gedaan en gezegd,  

zonder dat die persoon dit zelf wilde.  

Op deze manier is er heel veel onheil in werking gezet,  

waarvan de gevolgen nog iedere dag gaande zijn.  
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Voor veel lichtwerkers is dit onbekend terrein; men staat er niet bij stil dat het mogelijk is dat je 

dingen kunt zeggen en kunt doen die je niet van plan was te doen of te zeggen, maar die dan 

uiteindelijk wel worden gezegd of gedaan, doordat er een andere invloed gaande is waardoor je dit 

dan uiteindelijk toch zo in werking zet.  

Voor de meeste lichtwerkers is het buitengewoon bedreigend om onder ogen te zien dat het zou 

kunnen zijn dat jij niet altijd zelf op de bestuurdersstoel zit, maar dat er af en toe andere invloeden 

gaande zijn, zonder dat je dit goed in de gaten hebt en vaak zonder dat je hier veel tegen kunt doen.  

 

De meeste lichtwerkers kiezen ervoor  

om dergelijke onderwerpen maar zo ver mogelijk weg te stoppen,  

maar daardoor verandert er niets aan de feiten. 

 

Wanneer je ervan op de hoogte bent dat dergelijke dingen mogelijk zijn, dan kan dit bijdragen aan 

het verhogen van je waakzaamheid over wat je van plan bent te gaan zeggen of wat je van plan 

bent te gaan doen.  

Wanneer je weet dat er af en toe inmenging zou kunnen zijn in jouw handelen, dan kan dit je 

motiveren om jezelf voortdurend te observeren en je zo veel mogelijk te verzetten tegen allerlei 

impulsen die in je opkomen, waarvan je na verloop van tijd steeds beter herkent dat die proberen 

jou dingen te laten doen of te zeggen die je helemaal niet van plan was.  

Dit hele onderwerp is akelig om onder ogen te zien, maar het helpt niet om dit weg te stoppen en 

net te doen of het niet gebeurt. Wat wel helpt is juiste kennis van zaken en een waakzame houding, 

zodat je jouw eigen weerbaarheid op dit gebied kunt proberen te vergroten.  

  

Veel Zieneressen hebben in voorgaande levens  

hun toevlucht gezocht tot de meesters. 

 

Vaak kwamen de Zieneressen in verschrikkelijke omstandigheden terecht en velen probeerden 

bescherming te vinden bij de meesters, die hen allerlei gunsten beloofden wanneer ze maar 

gehoorzaam deden wat de meesters vroegen.  

Vaak werden er op die manier overeenkomsten gesloten, zoals “de belofte van eeuwige trouw”, die niet 

alleen geldig is voor het leven waarin zo’n contract is getekend, maar ook voor alle levens die daarna 

nog zouden komen.  

In praktijk betekent dit dat je hier in principe nooit meer vanaf kunt, zelfs niet wanneer er aan het 

einde der tijden een “Dag des Oordeels” is geweest en er nieuwe wetten en regels zijn gekomen die 

ons evolutieproces in betere banen zal leiden.  

 

Wanneer er een “belofte van eeuwige trouw”  

aan één van de meesters in een vorig leven in werking is gezet,  

dan betekent dit dat je vanaf dan die meester blind volgt  

in alles wat hij doet. 

 

Je kunt dan niet meer goed zien wat zo’n meester in werking zet. Zelfs wanneer zo’n meester allerlei 

hele verkeerde dingen zou doen, dan kun je dit niet goed herkennen.  
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Het is dan alsof er een sluier over zo’n persoon heen ligt, zodat je niet goed kunt zien wat er 

gebeurt. Met andere woorden er is dan magie gaande, waar je zelf - op eigen kracht - niet meer zo 

gemakkelijk vanaf kunt komen.  

Dit is één van de redenen dat veel Zieneressen verstrikt zijn geraakt in de webben van een meester 

of van iemand die daar heel nauw aan verbonden is.  

Ooit was er misschien een hulpvraag in hele moeilijke omstandigheden waarna zo’n meester 

“bescherming” aanbood, in ruil voor een belofte van “eeuwige trouw”. In een poging om nog meer 

onheil te voorkómen, zochten veel Zieneressen hun toevlucht in dergelijke overeenkomsten. Ze 

dachten daarmee beter af te zijn en op de korte termijn was dit schijnbaar de beste keuze om zo 

veel mogelijk moeilijkheden te voorkómen. Maar op de langere termijn kom je juist door zo’n 

contract steeds verder vast te zitten aan zo’n meester, zeker wanneer zo’n situatie zich in de loop 

van de levens voortdurend herhaalt.  

Wanneer je in meerdere levens je toevlucht hebt gezocht bij de meesters die je van alles beloofden, 

zoals geheime kennis, vermogens of bescherming, dan kom je hier steeds verder aan vast te zitten. 

Naarmate je meer in de webben van de meesters verstrikt bent geraakt, kun je steeds minder goed 

herkennen wat er gebeurt in het dagelijkse leven.  

Maar de meesters worden in de komende maanden geleidelijk steeds verder overgebracht naar de 

donkere kant en zullen proberen zo veel mogelijk mensen hierin mee te zuigen. Zieneressen die in 

meerdere vorige levens hebben ingestemd met het aangaan en regelmatig vernieuwen van allerlei 

contracten, lopen daardoor het gevaar meegezogen te worden in de ondergang van de meesters.  

Op “de weide” - de plaats waar jij naartoe gaat wanneer jouw lichaam in slaapmodus is - ben je je 

veel beter bewust van deze contracten met de meesters. Daar maak je jouw keuzes in hoeverre jij 

jezelf hiervan vrij wil kopen.  

Wanneer je zo veel mogelijk vrij wil komen te staan van dergelijke oude contracten van “eeuwige 

trouw”, dan zul je hier onvermijdelijk de prijs voor moeten betalen. Dit vertaalt zich altijd in akelige 

ervaringen die je dan mee gaat maken in het gewone dagelijkse leven. Dit is precies de reden dat 

veel lichtwerkers in de komende periode zullen worden geconfronteerd met allerlei ziekteprocessen 

van zichzelf of van anderen in hun directe omgeving.  

De overwinning is toegewezen aan de lichte kant. Daardoor zijn er nu mogelijkheden om jezelf zo 

veel mogelijk vrij te kopen van deze oude verbindingen met verkeerde mensen, mensen die het 

spoor hebben gekozen van de donkere kant.  

Wanneer de lichte kant niet zou hebben gewonnen, zouden er nu GEEN mogelijkheden zijn 

geweest om zo veel mogelijk los te komen van deze contracten met de donkere kant, want dat is 

wat het is.  

Voor iedereen is het afschrikwekkend om onder ogen te zien hoe verschrikkelijk de situatie is 

waarin de lichtwerkers als groep terechtgekomen is. Ondanks de overwinning van de lichte kant 

als collectief, zal ieder individueel zich zo veel mogelijk los moeten proberen te maken van oude 

en verkeerde contracten, die in de loop van de vele duizenden levens zijn aangegaan, vaak onder 

erbarmelijke omstandigheden, waarbij misleiding en verleiding nagenoeg altijd een grote rol 

speelden.  

Er is tijd nodig om met deze dingen bezig te zijn en in alle rust te laten bezinken wat hier beschreven 

wordt, wanneer je aanvoelt dat het voor jou belangrijk is om jouw kostbare tijd hieraan te besteden.  
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De meesters zijn te vinden in alle lagen van de bevolking. Er zijn slechts een handjevol namen 

bekend gemaakt maar veel Zieneressen hebben in hun directe kringen contacten met één of 

meerdere meesters, soms in hun directe familie en in uitzonderlijke situaties zelfs als partner.  

Wanneer je er in de afgelopen duizenden jaren in verscheidene levens voor hebt gekozen om jouw 

heil te zoeken bij deze groep – tegen beter weten in – dan kun je er zeker van zijn dat dit thema in 

de komende maanden op jouw programma staat, ook als je dit zo veel mogelijk probeert te negeren 

en te ontkennen.  

In de nachtelijke uren zal dit thema uitgebreid naar voren komen wanneer je te maken hebt met 

oude contracten met de meesters, die je in voorgaande levens hebt afgesloten in de hoop daarmee 

sterker te komen staan.  

 

De overwinning van de lichte kant  

maakt het mogelijk dat je nu een reële kans krijgt  

om jezelf zo veel mogelijk los te maken van de meesters,  

voor wie dit zou willen. 

 

Iedere keer wanneer je “De Grote Aanroep” uitspreekt, schaar je jezelf eigenlijk onder de groep 

die het spoor wil volgen dat de meesters aangeven. Wanneer je dit gebed opzegt, dan roep je 

daarmee de energieën op die hieraan zijn verbonden. Deze energie verspreid je dan over alle 

mensen, waarschijnlijk in de veronderstelling dat je daar goed aan zou doen.  

Misschien hoop je dat dit zal bijdragen aan een betere wereld, maar in de kern wijzen de meesters 

het volgen van het innerlijke weten volkomen af.  

De meesters wijzen de weg naar het volgen van een autoriteit buiten jezelf, namelijk de Christus 

met in het verlengde daarvan de god van de Bijbel. 

  

De meesters wijzen je dus eigenlijk de weg  

van het zoeken naar een macht buiten jezelf. 

 

Zo op het eerste gezicht lijkt het tamelijk onschuldig om “De Grote Aanroep” uit te spreken. Veel 

mensen zullen zoiets hebben van “Baat het niet, het schaadt ook niet”, maar door dit gebed 

regelmatig uit te spreken maak je een belangrijke keuze, namelijk dat je de weg wil volgen die deze 

meesters aangeven.  

Alle lichtwerkers die in de afgelopen duizenden jaren hun toevlucht hebben gezocht bij de meesters 

krijgen nu een laatste kans om hun eerdere keuzes opnieuw onder ogen te zien en te beslissen hoe 

ze hier nu mee verder willen.  

De meesters gaan zonder uitzondering over naar de donkere kant. Ze worden uit ons klaslokaal 

gehaald en zullen geen volgende incarnaties meemaken op onze kleine Aarde. Degenen die per se 

verder willen met de meesters zullen hierin meegezogen worden, wanneer ze zich hier niet op tijd 

voldoende van hebben losgemaakt.  

In de komende maanden wordt dit thema voor alle mensen die hiermee te maken hebben verder 

uitvergroot - van binnenuit en van bovenaf - zodat je een eerlijke keuze kunt maken hoe je hiermee 

verder wil gaan.  
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De lichtwerkers willen zo graag geloven in een wereldbeeld  

waarin alles eenheid en harmonie is en waarin er slechts licht en liefde zou zijn. 

In praktijk is dit het wereldbeeld dat door de donkere kant wordt voorgehouden. 

 

De reden dat juist dit wereldbeeld door de donkere kant wordt voorgespiegeld is dat de lichtwerkers 

hierdoor minder waakzaam zullen zijn en er niet bij stil zullen staan dat een deel van de groep al 

langere tijd werkzaam is voor de donkere kant.  

Door de lichtwerkers voor te spiegelen dat de Witte Broederschap de deur zou willen verzegelen 

waarachter het kwaad verblijft, wordt er een imago neergezet dat voor nagenoeg alle lichtwerkers 

heel geloofwaardig is.  

Door vooral maar de nadruk te leggen op het schijnbare feit dat de meesters bijdragen aan het 

verzegelen van “de deur waarachter het kwaad verblijft”, wordt er iets gesuggereerd van een soort 

van bescherming.  

De gedachte is dan dat wanneer je nu maar vaak genoeg “De Grote Aanroep” uitspreekt, je veilig 

bent en bijdraagt aan bescherming tegen het kwaad.  

Maar juist het regelmatig uitspreken van deze aanroep, brengt je in steeds hechter contact met de 

meesters, waardoor je steeds meer onder hun invloed komt.  

De Witte Broederschap is een sterk hiërarchische organisatie, onder leiding van de Christus. De 

energie waar deze groep mee werkt is de Christus-energie, de tegenhanger van de ware 

Genegenheid zoals die vanuit Vissen stroomt, een godheid in de negende categorie in een schaal 

van 1 tot 9.  

 

Wanneer iemand in incarnatie komt  

dan word je in praktijk genoodzaakt een keuze te maken  

in hoeverre je het spoor wil volgen van Genegenheid  

en in hoeverre je het spoor wil volgen dat de meesters aangeven.  

Dit zijn elkaars tegenpolen. 

 

Voor nagenoeg alle lichtwerkers betekent dit dat ze in de laatste maanden van dit eindexamenjaar 

voor de keuze zullen worden geplaats in hoeverre ze zich los willen maken van de meesters. Aan 

het einde van deze hele grote cyclus is dit één van de belangrijkste vragen waar je bewust of 

onbewust vóór komt te staan.  

De lichtwerkers die hier volstrekt niet mee bezig willen zijn en hun kostbare tijd liever aan andere 

dingen willen besteden, kunnen dan nog maar op één andere manier loskomen van de meesters en 

dat is door het betalen van de prijs die hiervoor nodig is. 

  

Naarmate je meer jouw eigen spirituele huiswerk op je neemt  

om dit thema zorgvuldig en diepgaand te onderzoeken,  

kun je meer bijdragen aan zo’n losmakingsproces. 

 

Wanneer je ervan uitgaat dat dit thema voor jou niet belangrijk is, dan is dit een gemiste kans om 

je vrijer te maken van oude belemmeringen die de verbinding met jouw Ziel, jouw hogere Zelf, in 

de weg staan.  
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De mensen die hun innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, zullen aanvoelen dat dit 

thema voor hen belangrijk is in de komende periode. Ieder van ons is in mindere of meerdere mate 

verstrikt geraakt in de webben van de meesters. Het is niet mogelijk om al hun listen en hun 

verleidingen altijd onmiddellijk te doorgronden. Daarvoor zijn zij veel te sluw.  

De lichtwerkers waren vaak geen partij voor de meesters en velen van ons hebben zich in 

verscheidene levens de vingers gebrand aan samenwerking met hen, in ruil voor vermogens, 

gunsten, bescherming, etc.  

Het is nu de tijd om dit zo veel mogelijk onder ogen te zien en dit bewust op te zoeken, zo veel je 

maar kunt. Naarmate je hier meer moeite voor wil doen, zul je hier op de één of andere manier 

meer zicht op krijgen.  

We leven nu in een periode waarin er verschillende wegen zichtbaar worden gemaakt, van binnenuit 

en van bovenaf, zodat je daarin een eerlijke keuze kunt maken.  

Een deel van de groep lichtwerkers gaat in de komende periode over naar de donkere kant, ook als 

je het bestaan daarvan hardnekkig probeert te ontkennen en net doet of het je allemaal niet aangaat.  

Voor de mensen die aanvoelen dat dit thema voor hen belangrijk is om te onderzoeken, is het nu 

de hoogste tijd om hiermee aan de slag te gaan.  

Sommige mensen kunnen dingen doen die anderen niet kunnen. Vaak is dit het gevolg van 

vermogens die ze hebben gekregen in de loop van vele levens. Wanneer je van jezelf weet dat je 

over dergelijke vermogens kunt beschikken dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of je 

hebt deze vermogens gekregen van de lichte kant of je hebt deze vermogens gekregen van de 

donkere kant.  

Wanneer je aanvoelt dat je vermogens hebt gekregen vanuit de donkere kant - waardoor je 

bijzondere dingen kunt doen, dingen die andere mensen niet kunnen - dan is het raadzaam om 

dergelijke vermogens NIET meer te gebruiken. Iedere keer wanneer jij toch gebruik maakt van 

zo’n vermogen, werk je in feite met macht en bevestig je daarmee de samenwerking met de donkere 

kant. Je komt daardoor in steeds grotere moeilijkheden terecht en je raakt daardoor steeds meer 

verstrikt in de webben van de donkere kant.  

Het aanbieden van vermogens is één van de verleidingen die vaak door de meesters zijn toegepast 

in vele voorgaande levens. Zo werd er bijvoorbeeld vaak gezinspeeld op het vermogen om uit te 

kunnen treden - los te kunnen komen van je stoffelijke lichaam - waardoor je opeens heel veel extra 

mogelijkheden krijgt om allerlei situaties gedetailleerd te gaan bekijken zonder dat je zelf opgemerkt 

wordt.  

Veel Zieneressen zijn in de afgelopen duizenden jaren bezweken voor het aanbod van dergelijke 

vermogens en hadden er vaak alles voor over om dergelijke mogelijkheden te kunnen bemachtigen. 

Sommigen schrokken er niet voor terug om dierbaren hiervoor soms letterlijk op te offeren, in ruil 

voor dergelijke vermogens.  

Wanneer je deze weg hebt gevolgd, ben je vast komen te zitten aan de donkere kant. Je zult je hier 

dan op de één of andere manier weer van vrij moeten vechten of anders moeten accepteren dat je 

meegezogen wordt naar de donkere kant, misschien zelfs zonder dat je dit in eerste instantie zo 

goed in de gaten hebt.  
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De meesters werken met macht en vermogens,  

en bieden die aan hun leerlingen aan.  

De meesters beloven status en positie  

als jij je met hen wil verbinden en hun leerling wil zijn. 

 

De mensen die gevoelig zijn voor status, positie, reputatie, vermogens en macht, zijn daarmee 

vatbaar geworden voor de verleidingen die de meesters inzetten om iemand in te bedden in hun 

organisatie.  

 

De meesters willen de lichtwerkers laten geloven  

dat seksualiteit hetzelfde zou zijn als liefde,  

terwijl dit twee hele verschillende dingen zijn.  

Dit is grove misleiding,  

een soort van hersenspoeling. 

 

De meesters hebben hiermee een alternatief gecreëerd voor de ware Genegenheid die stroomt 

vanuit Vissen, wanneer iemand geduldig het eigen huiswerk op zich wil nemen en een voldoende 

schoon kanaal is geworden om deze heilzame energie te kunnen ontvangen en door te kunnen 

leiden vanuit schone motieven.  

De meesters bestempelen het gezin als de hoeksteen van onze samenleving, terwijl in de Bijbel 

wordt aangegeven dat men de eigen vader en moeder dient “te eren”, ongeacht wat deze in werking 

hebben gezet.  

Wanneer je op deze manier de eigen vader en moeder een soort van onschendbare status geeft 

binnen het gezin, en seksualiteit en liefde uitwisselbaar zouden zijn, dan creëer je daarmee een sfeer 

binnen gezinnen waarin grensoverschrijdend gedrag heel dichtbij is. Ongepast intiem lichamelijk 

contact geïnitieerd vanuit de vader of de moeder is dan eigenlijk onbespreekbaar en valt volgens 

deze richtlijnen allemaal onder de “mantel der liefde”.  

Dit zijn de ingrediënten waarmee de meesters onze samenleving hebben ingericht zoals die nu 

geworden is. Voor veel mensen is dit iets waar ze zich prettig en geborgen bij voelen terwijl 

diezelfde elementen bij anderen gevoelens van walging opwekken.   

De meesters hebben een buitengewoon sterke invloed gehad op de inrichting en de vormgeving 

van onze samenleving. Je zou gerust mogen zeggen dat de manier waarop onze samenleving nu is 

ingericht in grote lijnen het werk is van de meesters. Zij beïnvloeden achter de schermen nagenoeg 

alles wat zich in onze generatie afspeelt, gewoonlijk zonder dat dit wordt herkend.  

 

De meesters dragen vaak een masker van vriendelijkheid 

waardoor ze meestal niet goed worden herkend voor wie ze zijn. 

Maar wanneer je aan het einde van dit leven weer permanent “boven” bent, dan gaat het er niet om 

in hoeverre je vriendelijk, aardig en beleefd bent geweest. Het doet er dan niet meer toe of je altijd 

fatsoenlijk bent geweest en je hebt gehouden aan wat mensen van je verwachtten.  

Het gaat er dan om in hoeverre jij jouw eigen spirituele huiswerk op je hebt genomen. Dat is één 

van de meest belangrijke onderwerpen waar dan met jouw leraren over wordt gesproken, wanneer 

de evaluatie van jouw leven op Aarde plaatsvindt. 
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Meesters hebben geen Geweten,  

zoals alle andere mensen dat hebben. 

Ze handelen daardoor vaak gewetenloos,  

zonder dat mensen dit goed in de gaten hebben. 

 

Er zijn vele duizenden meesters, verspreid over verschillende werkvelden. Het zijn lang niet 

allemaal intellectuelen, zoals degenen die de boeken hebben geschreven. De meeste meesters zijn 

zo op het eerste gezicht hele gewone mensen die moeilijk te herkennen zijn. Degenen onder ons 

die gevoelig zijn voor uitstraling en energievelden herkennen ze daaraan.  

De lichtwerkers die vooral naar buiten gericht zijn en gevoelig zijn voor uiterlijk vertoon, kunnen 

de meesters daardoor minder goed herkennen.  

Sommige meesters werken met het grote publiek en zuigen talloze mensen naar zich toe. Dit is de 

uitwerking van energie die door deze meesters heen werkt. De meesters die met deze zuigende 

krachten samenwerken, zijn in staat om vele mensen “te boeien”. Deze meesters zijn daardoor hele 

goede entertainers, mensen waarmee je graag een avondje op stap zou willen gaan. Sommigen 

zouden in de meesters narcistische trekjes herkennen.  

De bekende meesters hebben een uitstraling van superioriteit en ook de mensen die in hun webben 

verstrikt zijn geraakt worden gekenmerkt door superioriteitsgevoelens. Dit staat in schril contrast 

met de eenvoud, soberheid en bescheidenheid van degenen die hun innerlijke weten volgen.  

De energie van superioriteit leidt ertoe dat mensen minder waakzaam zijn, naar buiten gericht 

worden en vervreemden van zichzelf. Veel lichtwerkers worden gekenmerkt door juist deze 

superioriteitsgevoelens, hoe droevig dit ook is.   

Het is akelig om al deze dingen onder ogen te zien, maar dit is één van de dingen die nu duidelijker 

zichtbaar worden gemaakt vanuit het innerlijke weten, het innerlijke aanvoelen, dat van binnenuit 

en van bovenaf wordt aangegeven aan de mensen die hun innerlijke kompas willen blijven volgen 

in het gewone dagelijkse leven.  

Wanneer langzamerhand steeds beter zichtbaar begint te worden hoezeer de lichtwerkers vast zijn 

komen te zitten aan de meesters, kan dit je motiveren om jouw eigen raakvlakken met deze groep 

zo veel mogelijk op te sporen en je hier zo veel mogelijk van los te maken, wat er maar mogelijk is. 

Op “de weide” ben je vaak heel gemotiveerd je hier tot het uiterste voor in te spannen, omdat je 

daar veel beter kunt overzien hoe verschrikkelijk de situatie is waarin we gezamenlijk terecht zijn 

gekomen.  

 

Je bent pas uit de gevarenzone  

wanneer je een kanaal voor Genegenheid bent geworden. 

 

Dit vertaalt zich in het gewone dagelijkse leven door in alle eenvoud te doen wat nodig is, zonder 

je iets aan te trekken van wat anderen daar misschien van zouden kunnen vinden.  

 

*** 
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Verbinden of losmaken? 

In de komende periode komt iedereen steeds duidelijker voor de keuze te staan of je vooral wil verbinden of dat je 

vooral zo veel mogelijk wil losmaken.  

De trend in onze samenleving is heel duidelijk gericht op verbinden. Dit woord heeft een positieve 

klank gekregen. Het is alsof verbinden iets van “goed” in zich heeft terwijl het als “niet goed” wordt 

beschouwd als mensen zich niet willen verbinden.  

Belangrijk hierbij is het vaststellen van de motieven van waaruit iemand zich dan blijkbaar zo graag 

wil verbinden met iets of iemand.  

Over het algemeen is verbinden gebaseerd op de gedachte dat je samen sterker staat en dat je met 

een groot netwerk altijd wel iemand in de buurt hebt die jou zou kunnen helpen met het één of 

ander. Met andere woorden eigenbelang is gewoonlijk het belangrijkste motief achter het opbouwen 

van een groot netwerk.  

Eigenbelang als motief botst met het innerlijke weten, het Geweten. Maar het ego heeft vaak allerlei 

andere overwegingen om dit innerlijke kompas NIET te volgen en een geheel eigen weg te kiezen, 

tegen beter weten in.  

Wanneer je in het gewone dagelijkse leven hebt gekozen voor het opbouwen van een groot netwerk 

- vanuit de overweging dat je daardoor sterker komt te staan – dan zul je deze manier van denken 

hoogstwaarschijnlijk ook bewust of onbewust toepassen op contacten in de fijnstoffelijke werelden.  

Je zult dan geneigd zijn allerlei contacten aan te leggen, in de hoop dat je daar ooit op de één of 

andere manier je voordeel mee kunt doen. Zo hebben velen in de afgelopen tientallen jaren 

geprobeerd in contact te komen met “hun gids”, ook al is het nagenoeg nooit duidelijk wie zich 

achter dit masker verbergt. Met andere woorden je hebt meestal in de verste verte geen idee met 

wie je nu eigenlijk precies te maken hebt wanneer je schijnbaar in verbinding bent met “jouw gids”.  

 

Allerlei krachten uit de fijnstoffelijke wereld  

kunnen zich voordoen als “jouw gids”,  

en op die manier toenadering proberen te zoeken. 

 

Als jij je wil verbinden met “jouw gids” dan zet je daarmee de deur open voor inmenging in jouw 

dagelijkse leven, zonder dat je goed in de gaten hebt wat er dan allemaal kan gaan gebeuren. Toch 

was er vóórdat je de keuze maakte om de deur hiervoor open te zetten, in de diepte van jouw hart 

het gevoel vanuit jouw innerlijke weten dat je dit pad beter niet in zou kunnen gaan.  

Vóórdat ons evolutieproces is aangepast in de jaren ná 2012, was het gebruikelijk dat “gidsen” de 

begeleiding van de lichtwerkers op zich namen. Tegelijkertijd was er ook toen het innerlijke weten, 

ook al was het heel moeilijk om dit destijds goed aan te voelen.  

In die periode kwam het regelmatig voor dat het innerlijke weten in de diepte van het hart een 

andere lijn aangaf dan “de gids”. Met andere woorden de aanwijzingen vanuit “de gids” botsten 

vaak met de aanwijzingen vanuit het innerlijke weten in de diepte van het hart.  

Eigenlijk was dit een absurde situatie. Het was een gevolg van hoe ons evolutieproces destijds 

functioneerde.  



248 

De “gidsen” waren de directe vertegenwoordigers van de Geestelijke Hiërarchie, de hiërarchie van 

meesters waarin de “gidsen” een plaats hebben ergens in de onderste lagen van die piramide. Nadat 

ons evolutieproces is aangepast in de jaren ná 2012, is deze hiërarchie ontbonden. De meesters 

hebben nu niet meer de positie in ons klaslokaal die zij vóór 2012 hadden, en worden nu 

langzamerhand overgebracht naar de donkere kant.  

In praktijk werd ons klaslokaal volkomen gedomineerd door de hiërarchie van meesters en 

bepaalden zij voor het overgrote deel de inrichting van onze samenleving. Deze meesters - vaak 

vakkundig verborgen achter een masker van vriendelijkheid - werken voor de donkere heer, Ilda 

Baoth. Zij hebben GEEN geweten, geen innerlijk weten, en hebben een verborgen agenda die 

meestal niet zo gemakkelijk te herkennen is. Zij stuurden de talloze “gidsen” aan, die alle 

lichtwerkers in de periode vóór 2012 begeleidden. 

  

De “gidsen” horen bij de meesters en bij ons droevige verleden.  

Ze maken GEEN deel meer uit  

van de begeleiding van de lichtwerkers  

vanuit de lichte kant.  

De lichtwerkers die toch verder willen gaan  

met hun verbindingen met “gidsen”  

kiezen daarmee voor verbindingen met de donkere kant. 

Alle lichtwerkers worden begeleid door hun Ziel, hun hogere Zelf.  

Je hebt daardoor geen “gids” meer nodig. 

 

Na de aanpassingen in ons evolutieproces vanaf 2012, zijn de “gidsen” losgemaakt van hun rol als 

begeleiders van de mensen in incarnatie. De lichtwerkers in incarnatie hebben daardoor meer 

ruimte gekregen om af te stemmen op hun innerlijke weten. Ons innerlijke weten, ons innerlijke 

kompas, ons Geweten, is een stukje vanuit de Oorsprong dat je met je meeneemt zolang je 

onderweg bent op de eindeloze weg van bewustzijnsontwikkeling. Dit is jouw eigen individuele 

lijntje met de Oorsprong, dat ieder van ons meekrijgt wanneer je die veilige plaats verlaat.  

Dit is één van de meest kostbare dingen die je als mens in incarnatie meekrijgt op de hele lange reis 

die je vóór je hebt. Naarmate je dit spoor trouw blijft volgen, kun jij je langzamerhand uit de 

moeilijkheden bewegen waar je in het lange verleden ooit in verzeild bent geraakt.  

 

De meesters komen NIET uit de Oorsprong  

en hebben daarom GEEN Geweten.  

Het zijn mutanten,  

het zijn mensen in incarnatie  

met een andere samenstelling  

dan de overgrote meerderheid van de mensen. 

De meesters hadden hier eigenlijk helemaal niet mogen zijn,  

en worden nu alsnog uit ons klaslokaal gehaald.  

Dit staat direct in verband met de aanpassingen in ons evolutieproces  

en de afronding van een hele grote cyclus. 
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We bevinden ons aan het einde van een hele grote cyclus. Dit jaar, 2025, worden er meerdere grote 

tijdlussen afgerond. Niet alleen de Aardecyclus wordt afgerond, maar ook de voorgaande cyclus 

wordt afgerond, de periode dat de mensheid zich op de Maan ontwikkelde.  

Vóórdat de mensheid zich tijdelijk ontwikkelde in de leeromgeving die destijds op de Maan was 

ingericht, ontwikkelde de mensheid zich op andere planeten in ons stelsel. Op al deze planeten is 

er af en toe een soort van afronding van een cyclus die we “De dag des Oordeels” noemen. We 

hebben dus eigenlijk al verscheidene van deze afrondingen meegemaakt, op onze hele lange weg 

van ontwikkeling.  

Het is niet onredelijk te veronderstellen dat de lichtwerkers die nu op Aarde in incarnatie zijn, al 

tientallen keren een “Dag des Oordeels” hebben meegemaakt op andere planeten in voorgaande 

cycli.  

Maar de afronding die nu gaande is, is van een hogere orde van grootte. Het is de afronding van al 

die voorgaande cycli. Er is nu een eindexamenjaar waarin iedere lichtwerker in het gewone dagelijkse 

leven duidelijk maakt wat er aan keuzes wordt gemaakt in deze buitengewoon belangrijke periode.  

Als dit een afronding van een hele grote cyclus is, dan komt de vraag naar voren wat het BEGIN 

van deze hele grote cyclus was. Met andere woorden hoe is dit alles begonnen?  

 

Aan het begin van de hele grote cyclus die nu eindigt,  

kwamen de lichtwerkers uit de donkere kant  

en kregen ze de gelegenheid om door de poort te gaan,  

terug naar de lichte kant,  

waar ze ooit eerder al eens onderdeel van waren geweest,  

maar uiteindelijk gezamenlijk in ten onder zijn gegaan  

in het hele verre verleden. 

Deze poort is maar heel zelden open  

en wordt dan weer voor onbepaalde tijd gesloten.  

 

Wanneer de lichte kant NIET zou hebben gewonnen in de periode 2012, dan zouden alle 

lichtwerkers inmiddels weer helemaal zijn opgenomen in de gelederen van de donkere kant. 

Iedereen zou dan weer door de poort zijn gegaan, terug naar de donkere kant, waar ieder van ons 

ooit al eens eerder is geweest.  

Wanneer je op de één of andere manier verzeild raakt in de gelederen van de donkere kant, dan is 

het een kwestie van tijd voordat je weer een kans krijgt om weer terug te keren naar de lichte kant, 

voor zover je dat dan zou willen.  

Als je vanuit die positie terug wil naar de lichte kant, dan zul je jezelf vrij moeten kopen van de 

donkere kant. Je zult dan een prijs moeten betalen, en gewoonlijk zal die prijs fors zijn in zo’n 

situatie. Wanneer je opgenomen bent in de donkere kant voor een langere periode, dan zul je 

nagenoeg altijd een flink stuk worden teruggezet in kracht, wanneer je weer terug zou willen naar 

de lichte kant.   

 

Veel lichtwerkers hadden ooit al veel opgebouwd,  

toen zij in het verre verleden  

ingekapseld raakten in de gelederen van de donkere kant. 
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Toen de poort aan het begin van de hele grote cyclus - die nu eindigt - weer openging, moesten de 

lichtwerkers die weer terug wilden naar de lichte kant heel veel kracht en ontwikkeling weer 

inleveren. Dit is de prijs die door de donkere kant werd gevraagd. Je kon weg uit de donkere kant, 

maar je zou dan wel heel veel in moeten leveren.  

Degenen die dit niet wilden, bleven aan de donkere kant en werden zo de tegenspelers van degenen 

die terug wilden naar de lichte kant.  

Toen de lichtwerkers van nu door de poort vanuit de donkere kant kwamen, waren ze allen fors 

teruggezet in hun ontwikkeling. Ze hadden veel minder kracht dan daarvóór, toen ze nog onderdeel 

waren van de donkere kant. Maar ze kregen weer een innerlijk weten, een Geweten, een innerlijk 

kompas, iets wat je niet hebt wanneer je onderdeel bent van de donkere kant. 

Kracht is wat je nodig hebt om de donkere krachten waar de mensen in incarnatie mee te maken 

hebben zo veel mogelijk bij je vandaan te houden, zonder daarbij voortdurend afhankelijk te zijn 

van anderen, zoals jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Kracht wordt niet zomaar gegeven aan iemand, niet door de lichte kant en niet door de donkere 

kant. Zowel de lichte kant als de donkere kant kunnen kracht geven, maar zullen dit pas doen nadat 

iemand langere tijd heeft aangetoond welke keuzes er worden gemaakt.  

In praktijk is kracht iets wat je bij de lichte kant in vele honderdduizenden jaren moeizaam 

opbouwt. Wanneer een Ziel, een hoger Zelf, de prijs betaalt om los te komen van de donkere kant, 

dan betekent dit in praktijk dat je een deel van deze kracht in een hele korte tijd weer kwijtraakt, 

soms zelfs in enkele minuten.  

Voor iedereen die dit meemaakt is dit dramatisch. Tegelijkertijd betekent dit dat je dan wordt 

losgemaakt van allerlei hele schadelijke verbindingen met donkere krachten. Je hebt dan weliswaar 

veel minder kracht tot je beschikking, waardoor je veel zwakker bent geworden, maar je staat 

aanzienlijk vrijer dan daarvóór doordat je heel veel karmische ballast kwijt bent geraakt. Daardoor 

sta je er uiteindelijk toch beter voor ná te zijn teruggezet in kracht.  

 

De leeromgeving waarin wij nu onze lessen leren,  

is één stap buiten de poorten van de donkere kant.  

Ons klaslokaal is daardoor te beschouwen  

als een soort van overgangsgebied tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Pas wanneer je in de Oorsprong bent,  

ben je in een veilige omgeving. 

 

Wanneer je uit de donkere kant komt – zoals alle lichtwerkers van nu – dan heb je zonder 

uitzondering een hele lange geschiedenis van misleiding en verleiding achter je, in de zin van daar 

ZELF heel lang aan meegedaan te hebben.  

Wanneer je je dan vrij wil vechten van de donkere kant, dan zul je in het gewone dagelijkse leven 

moeten aantonen dat je niet meer meedoet aan de verkeerde keuzes die je in het verre verleden hebt 

gemaakt.  
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Als je miljoenen jaren hebt gewerkt voor de donkere kant en heel veel anderen hebt misleid en 

verleid om verkeerde keuzes te maken, dan zul je in de levens die je hebt gehad sinds het begin van 

de hele grote cyclus die nu afgerond wordt, moeten aantonen dat je nu bewust afstand doet van 

verkeerde neigingen waar je in het lange verleden aan bent bezweken.  

Wanneer je in het eindexamenjaar aan het einde van deze hele grote cyclus, toch verder wil gaan met 

het bewust misleiden van anderen - tegen beter weten in - dan bevestig je daar eigenlijk mee dat je 

weer terug wil naar de donkere kant, en liever met hen wil samenwerken dan jouw eigen innerlijke 

weten te volgen.  

Het eindresultaat van miljoenen jaren onderwijs en ervaringen buiten de poorten van de donkere 

kant, is dan dat iemand eigenlijk toch liever verder wil gaan met het misleiden van anderen en 

daardoor verbinding houdt met de donkere kant. De aansluiting met de lichte kant gaat daardoor 

steeds verder verloren.  

Het gevecht met de donkere kant BEGINT pas nadat je buiten de poorten bent gekomen. Zolang 

je gevangen bent in de donkere kant en aan die kant van de poorten bent, is er geen gevecht 

mogelijk. Je bent dan eenvoudig ingekapseld en er is nauwelijks nog iets over van jouw vrije wil.  

De mensen die buiten de poorten zijn gekomen van de donkere kant, maar niet meer bereid zijn 

om te vechten tegen de donkere kant, worden daar geleidelijk weer in opgezogen, vaak zonder zich 

daarvan bewust te zijn.  

De mensen die kiezen voor het voortdurend misleiden van zichzelf en anderen worden daardoor 

geleidelijk weer terug gezogen naar de donkere kant, waar ze feitelijk vandaan komen.  

 

We leven in een samenleving waarin “doen alsof” de norm is geworden. 

Deze keuze is te beschouwen als een vorm van misleiding; 

je misleidt hierdoor jezelf en anderen. 

 

Het “alternatief” voor een samenleving van “doen alsof” is een samenleving waarin eerlijkheid 

hoog in het vaandel staat.  

“Doen alsof” en eerlijk zijn, botsen enorm. Zolang mensen niet eerlijk zijn tegenover zichzelf en 

tegenover elkaar, zal er ook weinig Genegenheid zijn, want Waarheid en Genegenheid lopen hand 

in hand. Daar waar de ene niet welkom is, daar zal ook de andere niet aanwezig zijn.  

Ieder van ons zit vanuit het hele lange verleden in mindere of meerdere mate vast aan verkeerde 

neigingen en verkeerde verbindingen met de donkere kant. Het is belangrijk je hier zo veel mogelijk 

van los te maken. Door volkomen eerlijk te zijn en door de weg van Zelfkennis te blijven volgen, 

kun je deze zwakheden in jezelf opsporen. 

Dit zijn in praktijk een soort van elastiekjes die je steeds opnieuw tegenhouden bij het volgen van 

jouw eigen innerlijke weten. Dit is precies de reden waarom de mensen die meegaan met de stroom 

(“go with the flow”) meestal de verkeerde kant op gaan.  

 

Levende vissen zwemmen tegen de stroom in.  

Dode vissen drijven met de stroom mee. 
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Daar waar de grote massa bijvoorbeeld actief meedoet aan geslachtsgemeenschap, daar voelen de 

lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen dat ze deze oude gewoonte beter kunnen afbouwen 

en beter tot stoppen kunnen brengen.  

Daar waar veel lichtwerkers nog steeds op zoek gaan naar allerlei coaches en andere goeroes, daar 

voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat ze beter een andere weg kunnen volgen en 

beter op eigen kracht kunnen proberen belangrijke thema’s diepgaand te onderzoeken en meer 

ruimte te maken voor verwerkingsprocessen.  

Daar waar grote groepen lichtwerkers druk zijn met het “redden” van anderen of zelfs met het 

“redden” van dieren, daar voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat het beter is om 

vooral gericht te zijn op het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk.  

Bij veel lichtwerkers heeft het redderscomplex zich uitgebreid in de richting van het dierenrijk. Er 

wordt dan heel veel tijd besteed aan het beschermen en het welzijn van allerlei dieren, waardoor er 

aanzienlijk minder tijd overblijft om aan jouw eigen spirituele huiswerk te besteden. Tijd is met 

name dit jaar buitengewoon kostbaar en het is raadzaam voor jezelf na te gaan in hoeverre de 

invulling van jouw tijd in overeenstemming is met jouw innerlijke weten.  

De grote massa kiest er nog steeds voor om heel oppervlakkig te leven en de dieperliggende thema’s 

die zich aandienen vanuit de diepte van het hart zo ver mogelijk weg te stoppen. Deze hele grote 

groep is eigenlijk voortdurend op de vlucht voor zichzelf. Wanneer ze een probleem tegenkomen 

dan gaan ze gewoonlijk op zoek naar een snelle oplossing, zonder zich af te vragen waarom ze in 

die situatie terecht zijn gekomen.  

Als je kiest voor deze weg, dan kun je de lessen die op jouw programma staan niet goed leren. Het 

is dan meestal een kwestie van tijd voordat je opnieuw in eenzelfde soort situatie terecht komt.   

De mensen die hun innerlijke weten volgen, voelen steeds duidelijker aan dat er een grote noodzaak 

is om zo veel mogelijk tijd te besteden aan het eigen spirituele huiswerk. Als iemand van deze groep 

een diepgaand probleem op diens weg tegenkomt, dan wordt er innerlijk aangevoeld dat het 

belangrijk is om op zoek te gaan naar de vraag waarom je in deze situatie terecht bent gekomen.  

Zo kun je diepgaande lessen leren, met name in deze periode, waarin ieder van ons geconfronteerd 

wordt met hele fundamentele vraagstukken, als een soort van samenvatting van de afgelopen 

duizenden jaren.  

 

Door jouw eigen huiswerk op je te nemen,  

word je een steeds beter kanaal voor Genegenheid en voor de Waarheid.  

Dat is een uitermate belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de hele groep. 

Maar de meeste lichtwerkers kiezen ervoor  

hun uitermate kostbare tijd te besteden aan andere dingen.  

Wanneer je later permanent “boven” bent,  

zijn DIT de keuzes waar je dan waarschijnlijk heel veel spijt van krijgt.  

Maar de tijd is dan voorbij en komt niet meer terug. 

 

Daar waar de grote massa allerlei impulsen vanuit de binnenwereld blindelings volgt, daar reageren 

de mensen die hun innerlijke weten volgen waakzaam en terughoudend.  
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Daar waar de overgrote meerderheid kiest voor het aanroepen en oproepen van allerlei krachten 

uit de fijnstoffelijke werelden, daar voelen de mensen die hun innerlijke weten volgen dat het beter 

is om afstand te doen van deze oude gewoonte, en deze verbindingen met allerlei verkeerde 

krachten waar je aan vast bent komen te zitten vanuit het lange verleden zo veel mogelijk los te 

maken.  

Daar waar een groot deel van de lichtwerkers het bestaan van vorige levens angstvallig probeert te 

negeren en soms zelfs probeert te ontkennen, daar vinden de mensen die hun innerlijke weten 

volgen juist in vorige levens de oorzaken van de moeilijkheden waar ze nu, in dit leven, mee te 

maken hebben. Wanneer je jouw eigen vorige levens ontkent of het idee koestert dat alle levens 

zich tegelijkertijd zouden afspelen, dan misleid je daarmee jezelf.  

Daar waar veel lichtwerkers nog steeds alle mogelijke moeite doen om aan hun publiek duidelijk te 

maken hoeveel zij over hebben voor andere mensen, daar werken de mensen die hun innerlijke 

weten volgen geduldig en in enige afzondering aan hun eigen spirituele huiswerk. Het branden van 

kaarsjes voor anderen bijvoorbeeld of het voortdurend “denken aan iemand”, helpt iemand niet 

echt veel verder maar geeft degene die dit doet vaak zelf een heel goed gevoel.  

De mensen die deze oude gewoontes in stand houden, vinden dit blijkbaar belangrijker dan het op 

zich nemen van hun eigen huiswerk. Wanneer deze mensen toch maar gewoon hun eigen huiswerk 

op zich zouden nemen, zouden ze een betere visie kunnen ontwikkelen en zouden ze meer begrip 

krijgen voor het vrijlaten van anderen.  

Wanneer je voortdurend aan iemand denkt, dan laat je zo’n persoon niet vrij. Voor hooggevoelige 

mensen kan het buitengewoon storend zijn wanneer anderen voortdurend aan hen denken. De 

mensen die hun innerlijke weten volgen, voelen aan hoe dit werkt. De mensen die niet goed zijn 

afgestemd en zich vooral met anderen bezighouden, veroorzaken daardoor vaak veel 

moeilijkheden.  

 

Wanneer iemand langzaam maar zeker verder gevangen raakt  

in de webben van de donkere kant,  

kan het zijn dat die persoon zich hier zelf  

eigenlijk helemaal niet zo goed van bewust is. 

Vaak is iemand dan naïef en ziet het gevaar niet meer.  

Gewoonlijk verkeren mensen dan in een soort van roes, 

in het verlengde van superioriteitsgevoelens.  

 

De mensen die gevangen zijn geraakt in de donkere kant, zijn voor hun Ziel, hun hogere Zelf, niet 

meer goed bereikbaar. Maar ook dit dringt meestal niet meer tot zo iemand door.  

Iemand die gevangen is in de donkere kant, leeft in een wereld van ontkenning. Er is dan geen 

aansluiting meer bij wat er leeft op de bodem van het hart.  

De donkere kant probeert al langere tijd in ONS klaslokaal een opleidingscentrum op te bouwen 

voor medewerkers van de donkere kant, en is daar naar mijn idee heel ver mee gekomen. Mensen 

in onze generatie wordt aangeleerd om “te doen alsof”, en wanneer er dan periodiek wordt 

gevraagd wat mensen vinden van hun leven, dan beoordelen veruit de meeste mensen dit als heel 

positief.  
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Het is naar mijn idee buitengewoon verontrustend dat de Nederlandse bevolking in overgrote 

meerderheid aangeeft eigenlijk heel tevreden te zijn over hoe het gaat. Dit maakt naar mijn idee 

duidelijker hoever de donkere kant is gekomen met het inkapselen van de mensen in incarnatie in 

ons kleine landje, en in andere landen is het niet echt anders dan bij ons.  

De Vrijwilligers die naar de Aarde zijn gekomen om hun hulp aan te bieden aan de lichtwerkers in 

incarnatie en zich staande hebben kunnen houden in de afgelopen duizenden jaren, bereiden zich 

inmiddels bewust of onbewust voor op hun terugtocht naar de Oorsprong, de plaats waar zij 

vandaan kwamen toen zij afdaalden om anderen te hulp te komen.  

Deze kleine groep bodhisattva’s zal zich nu bewust of onbewust zo veel mogelijk losmaken van 

allerlei verkeerde verbindingen die ze in hun periode op Aarde tussen de mensen in incarnatie zijn 

aangegaan, om wat voor reden dan ook. Deze kleine groep zal zich zo veel mogelijk willen 

losmaken van de donkere kant en van iedereen die hier sterke raakvlakken mee heeft.  

 

Sommige Vrijwilligers - bodhisattva’s - 

zijn in de afgelopen duizenden jaren  

ZELF in ernstige moeilijkheden terecht gekomen. 

 

De terugweg van een bodhisattva naar de Oorsprong is NIET gegarandeerd. Het kan daarom 

vóórkomen dat een bodhisattva zover in moeilijkheden is gekomen, dat er geen terugkeer naar de 

Oorsprong meer mogelijk is.  

Dat is een dramatische afloop van een vrijwillige terugkeer vanuit de Oorsprong in het mensenrijk, 

maar onderdeel van de risico’s die alle Vrijwilligers lopen wanneer ze hun veilige plaats in de 

Oorsprong opgeven om wat voor reden dan ook.   

Een deel van de hele grote groep die aan het begin van de hele grote cyclus - die nu eindigt - uit de 

donkere kant is losgekomen, gaat nu, aan het einde van deze hele grote cyclus, alsnog weer terug 

naar de donkere kant. Dit zijn de mensen die het gevecht niet aan wilden gaan, degenen die hun 

eigen spirituele huiswerk niet op zich wilden nemen en die ook op de weide niet bereid waren om 

de prijs te betalen om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant.  

 

Wanneer je ervan uitgaat dat je een “godsvonkje” bent,  

zoals de donkere kant je graag voorhoudt,  

dan zal dit bijdragen aan het versterken van superioriteitsgevoelens.  

En dat is precies de reden  

waarom de donkere kant  

dit mensbeeld voorspiegelt aan de lichtwerkers. 

 

De donkere kant weet precies wat mensen graag willen horen en vult dit gewillig in. Maar de 

mensen die hun innerlijke weten volgen, herkennen deze vormen van misleiding en maken zich 

hier zo veel mogelijk van los.  

Wanneer je het idee omarmt dat je een “godsvonkje” bent, dan is er schijnbaar weinig reden meer 

om je vrij te vechten van de donkere kant.  
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Wanneer je beseft dat je ooit in het verre verleden  

onderdeel bent geweest van de donkere kant,  

dan begrijp je beter waarom je nu  

zult moeten vechten, vechten en nog eens vechten,  

om je hier zo veel mogelijk van los te maken. 

 

Kern van ons bestaan op Aarde is ons leerproces en onderdeel van dit leerproces zijn regelmatige 

examens, met af en toe een eindexamen zoals nu.  

In dit jaar mag iedere leerling aantonen wat je aan keuzes wil maken aan het einde van een hele 

grote cyclus, als afronding van alles wat hieraan voorafgegaan is. 

  

Ieder van ons komt daardoor steeds duidelijker voor ingrijpende keuzes te staan,  

in hoeverre je nog verder wil gaan met verbindingen met allerlei mensen  

waarvan je in de diepte van jouw hart allang had aangevoeld  

dat je beter kunt stoppen met die verbondenheid. 

 

Misschien heeft het je tot nog toe ontbroken aan moed om dit in werking te zetten, misschien 

schrik je terug voor de consequenties hiervan, misschien zijn er andere redenen waarom je nog 

steeds niet hebt gedaan wat je diep in jouw hartcentrum al langere tijd had herkend als de betere 

weg om hiermee om te gaan. Nu, in dit afrondende en beslissende jaar, komen er hele belangrijke 

keuzes opnieuw op jouw pad, zodat je hier opnieuw naar kunt kijken en hier eventueel andere 

keuzes in kunt maken voor zover jij dat zou willen.  

Voor de lichtwerkers die hun innerlijke weten willen volgen is het belangrijk om te leren alleen te 

staan wanneer dit nodig is als onderdeel van jouw weg.  

Het verbinden met mensen die hun innerlijke weten niet volgen maakt je niet sterker. Het gevaar 

wordt dan steeds groter dat deze mensen jou meeslepen naar contreien waar je misschien liever 

niet naartoe zou gaan, maar waar je dan misschien wel uitkomt.  

Degenen onder ons die in de komende periode teruggaan naar de donkere kant zullen gewoonlijk 

proberen nog zo veel mogelijk mensen met zich mee te trekken. Voor de mensen die hun innerlijke 

weten volgen is het belangrijk te weten wat er verwacht mag worden in de komende periode. Dit 

is één van de redenen dat ik hier iets over schrijf.  

 

Je wordt sterker  

door steeds de weg naar binnen te blijven volgen, 

je zo weinig mogelijk te laten afleiden, 

regelmatig goed af te stemmen in jouw hartcentrum  

en dan zachtjes uit te stralen. 

 

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan zich hieraan verbinden en kan dan jouw inspanningen versterken. 

Zo kun je een team vormen met jouw hogere deel, voor wie dat zou willen.  

 

*** 
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Allemaal lijntjes 

In de loop van vele levens op Aarde is ieder van ons vast komen te zitten aan vele lijntjes, waar je beter weer zo snel 

mogelijk van los zou kunnen komen.  

Je komt vanuit een veilige plaats in de Oorsprong naar onze Aarde om daar je lessen te leren die 

nog op jouw programma staan vóórdat je hier niet meer hoeft te zijn, omdat het voldoende is 

geweest wat je ervan hebt begrepen en jij jezelf voldoende hebt losgemaakt van allerlei oude 

verbindingen waarvan je ondertussen hebt aangevoeld dat je jezelf daar beter van los zou kunnen 

maken.  

Zolang je in de Oorsprong bent, ben je veilig. Je kunt daar niet worden aangevallen door de donkere 

kant. Je kunt daar uitrusten en beslissen hoe je het beste verder kunt gaan op de eindeloos lange 

weg. Je kunt je daar voorbereiden op een volgende incarnatiereeks op Aarde en in sommige gevallen 

kun je je in de Oorsprong voorbereiden op een overgang naar een hogere school, de school voor 

voortgezet onderwijs, de school voor de beginnende goden in de allereerste stadia van 

ontwikkeling.  

 

Wanneer het menszijn voldoende is begrepen,  

mag je verder naar een volgende school. 

 

Je bent dan nog steeds niet “klaar”, je ontwikkeling gaat dan gewoon verder op een hogere school, 

vergelijkbaar met een leerling die van de basisschool overgaat naar een vervolgopleiding.  

Een leerling die aan het einde van de school voor het mensenrijk is gekomen en overgaat naar een 

volgende school, heeft misschien al veel geleerd vanuit menselijk standpunt, maar vanuit het 

standpunt van een leerling in de school voor de goden is zo iemand tamelijk onwetend en moet 

zo’n “brugklasser” echt nog alles leren…  

 

Ook de school voor de goden is een eindeloos lange weg,  

net zoals de school voor het mensenrijk daarvóór. 

 

Het doorlopen van de school voor het mensenrijk duurt al gauw miljoenen jaren, maar wanneer er 

grove fouten worden gemaakt, zal dit eerst weer zo veel mogelijk in evenwicht moeten worden 

gebracht vóórdat een leerling kan afstuderen en over kan gaan naar een school voor voortgezet 

onderwijs. In dergelijke situaties van grove fouten duurt de school voor het mensenrijk veel langer.  

Wanneer je dan uiteindelijk met of zonder omwegen op de school voor de goden terecht bent 

gekomen, gelden daar globaal dezelfde principes. Wanneer je als beginnende of gevorderde leerling 

op de school voor de goden en godinnen jouw eigen innerlijke weten trouw blijft volgen, kun je 

deze school in de loop van enkele miljoenen jaren doorlopen, tot het punt dat je ook daar bent 

afgestudeerd. Maar wanneer je op de school voor de goden grove fouten maakt door voortdurend 

te handelen tegen beter weten in, dan maak je voor jezelf een omweg.  

Wanneer je dan uiteindelijk met of zonder grote omwegen bent afgestudeerd aan de school voor 

de goden, ga je verder naar een hogere school en ben je zelf een Oorsprong geworden. Je bent dan 

een veilige plaats voor de mensen en de goden die onderweg zijn. Je kunt dan krachtige hulp bieden 

aan de mensen of de goden wanneer er dingen helemaal mis zijn gelopen.  
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Maar ook als je zelf een beginnende Oorsprong bent, ben je niet uitontwikkeld. Je bevindt je dan 

op een hogere school dan daarvóór en krijgt onderwijs in allerlei onderwerpen die tot dan toe 

onbekend waren.  

Hoogstwaarschijnlijk kun je ook dan fouten maken, waardoor er omwegen kunnen ontstaan. Maar 

wanneer je het pad van het innerlijke weten blijft volgen, komt er een keer een punt dat je ook deze 

school weer verlaat en doorgaat naar een hogere school, de school voor de Heren van Karma, 

degenen die beslissen over hoe karma zou moeten worden toebedeeld aan bijvoorbeeld degenen 

die zich ontwikkelen in het menselijke stadium. Deze Heren van Karma bepalen de 

omstandigheden die iemand zal krijgen, met als bedoeling hier zo veel mogelijk van te leren.  

Wanneer je een leerling bent in het menselijke stadium dan ben je net een stukje verder dan degene 

die zich nu in het dierenrijk bevinden. Maar allerlei andere bewustzijnseenheden zijn een heel stuk 

verder ontwikkeld dan de eenheden die zich bevinden in de school voor het mensenrijk. 

  

Vóórdat je de school voor het mensenrijk kunt afronden,  

zul je het menszijn voldoende moeten leren begrijpen.  

Dit begrijpen is niet alleen mentaal,  

maar in de volle breedte van het menszijn. 

 

Wat je ook nodig hebt vóórdat je het menszijn af kunt ronden, is het op de één of andere manier 

bijdragen aan ons evolutieproces, zodanig dat er verbetering komt in de situatie waarin je terecht 

bent gekomen.  

Een andere factor die belangrijk is bij het afronden van de school voor het menszijn is jezelf 

losmaken van allerlei oude verbindingen die je bent aangegaan in de duizenden jaren die hieraan 

vooraf zijn gegaan. In de loop van vele levens zijn er vaak allerlei lijntjes aangelegd, soms met 

toestemming van jezelf, maar vaak ook zonder dat je hiervan op de hoogte was.  

Al deze oude lijntjes houden je vast aan de mensen die op Aarde in incarnatie zijn. Met andere 

woorden door al deze lijntjes word je steeds opnieuw naar dezelfde mensen toegetrokken, totdat 

je al deze lijntjes op een goede manier hebt losgemaakt.  

Vóórdat je deze oude en ongewenste lijnen kunt losmaken, is het meestal nodig deze lijnen eerst 

beter te herkennen. Het opsporen en beter leren herkennen van deze oude lijntjes, vraagt intensief 

lichaamswerk. Het vraagt het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk.  

 

Wanneer je de veilige plaats in de Oorsprong verlaat,  

hetzij omdat je terug MOET naar de Aarde,  

hetzij omdat je daar vrijwillig naar toe gaat,  

kom je in “de onderwereld” terecht.  

Deze plaats, die zo bekend is uit onze mythologie,  

is ons gewone dagelijkse leven. 

 

In deze onderwereld – ons gewone dagelijkse leven – loert het gevaar van alle kanten op ons, 

meestal zonder dat wij ons hier zo duidelijk van bewust zijn. Er is overal misleiding, verleiding en 

afleiding.  
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In de loop van onze droevige geschiedenis hebben velen van ons verbindingen gezocht met helpers 

in de “bovenwereld”, de wereld van de goden en godinnen, die werken vanaf “de weide”.  

De groep lichtwerkers die nu voor het grootste deel in Nederlandstalig gebied in incarnatie is, is 

dezelfde als de groep die duizenden jaren geleden in Egypte in incarnatie is geweest, in de periode 

van de farao’s. In die periode waren velen van ons priesteres of priester en sommigen zelfs 

hogepriesteres of hogepriester. In vele levens in het oude Egypte werden er allerlei verbindingen 

gelegd met de goden en godinnen waar men gunsten van wilde afsmeken.  

Op die manier zijn velen van ons in mindere of meerdere mate vast komen te zitten aan allerlei 

goden en godinnen, waar je beter NIET aan vast zou kunnen zitten. Vóórdat je het menszijn goed 

kunt afronden, zul je voor een deel deze oude lijntjes weer moeten hebben losgemaakt.  

 

Door offers te brengen aan de goden en godinnen,  

versterk je deze lijnen.  

Naarmate de offers groter worden,  

worden de lijnen met deze goden sterker. 

 

In het oude Egypte was het gebruikelijk dat er mensenoffers werden gebracht, wanneer je iets heel 

belangrijks voor elkaar wilde krijgen. Wanneer je deze weg hebt gevolgd, dan zijn er sterke lijnen 

ontstaan met de goden die je toen om hulp hebt gevraagd.  

Veel Zieneressen zijn in vorige levens bestempeld als een “bruidje van god” en werden zo 

gekoppeld aan de god van de Bijbel. Op dezelfde manier zijn er ook veel bruidjes van andere goden 

ontstaan, door allerlei rituelen die in vorige levens gebruikelijk waren.  

De uitwerking van zo’n ritueel eindigt niet aan het einde van zo’n leven; zo’n ritueel is gewoonlijk 

van toepassing voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat al deze bruidjes - van welke god dan ook - 

die in voorgaande levens zijn gekoppeld aan zo’n godheid, hier nog steeds aan vastzitten en daar 

nog dagelijks de gevolgen van ondervinden, meestal zonder zich hiervan bewust te zijn.  

Veel lichtwerkers proberen vorige levens zo veel mogelijk te negeren of zelfs te ontkennen maar 

dat verandert niets aan de situatie waarin je terecht bent gekomen. Wanneer je oude lijnen hebt met 

goden en godinnen, dan zit je daaraan vast, ook als je dit probeert te negeren of te ontkennen.  

 

Door de weg van Zelfkennis te volgen,  

zou je al veel van deze oude lijnen kunnen opsporen. 

 

Alleen al door zorgvuldig te kijken naar de Siderische astrologie zou je kunnen opsporen aan welke 

tekens van de Dierenriem je bent verbonden. Het zonteken en het rijzende teken geven een 

nauwkeurige indicatie van de verbindingen die je hebt opgebouwd in de afgelopen duizenden jaren.  

Stel dat iemand daar de tekens Stier of Schorpioen tegenkomt, dan is het van groot belang extra 

alert te zijn op juist deze invloeden, en je daar zo veel mogelijk van los te maken.  

Schorpioen is de tegenhanger van Vissen, die staat voor Genegenheid. Schorpioen zal altijd strijd 

proberen aan te wakkeren met als uiteindelijke doel vernietiging. De vernietigingsdrang vanuit deze 

godheid is niet alleen gericht naar anderen, maar kan ook naar het eigen lichaam zijn gericht.  

Wanneer je de geschiedenis van de mensheid zou bestuderen dan zou je daarin veel invloed van 

Schorpioen tegenkomen.  
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Ook Stier heeft een enorme invloed op onze hedendaagse mensheid. Het zoeken naar comfort 

bijvoorbeeld is typisch een eigenschap van deze hogere godheid. Veel lichtwerkers zijn 

voortdurend op zoek naar comfort en zijn verstrikt geraakt in de webben van deze hogere godheid.  

Naast verbindingen met allerlei hogere of lagere goden zijn de meesten van ons in verscheidene 

vorige levens ook allerlei verbindingen aangegaan met de meesters van de Witte Broederschap. 

Keer op keer beloofden die allerlei gunsten zoals bescherming, vermogens of een gewenste positie 

en velen van ons bezweken herhaaldelijk voor de buitengewoon verleidelijke aanbiedingen vanuit 

deze groep gewetenloze medemensen, die precies weten welke zwakheden iemand heeft doordat 

men inzage heeft in waar iemand voor gevallen is in voorgaande levens.  

De meesters hebben inzage in de archieven en weten daardoor nauwkeurig welke ingang er in 

voorgaande levens succesvol is geprobeerd door diezelfde meesters. Op die manier zijn velen van 

ons aan de touwtjes komen te hangen van deze machtige groep, die nu overgaat naar de donkere 

kant.  

 

Wanneer jij op de één of andere manier  

vast bent komen te zitten aan de meesters,  

dan zul je je hier ooit weer van los moeten maken,  

vóórdat je het menszijn naar behoren kunt afronden. 

 

Het aangaan van de confrontatie met de meesters kan al één van de redenen zijn dat je terug moest 

naar de Aarde om aan te tonen in hoeverre je nu al deze verleidingen zou kunnen weerstaan en 

jezelf hiervan vrij zou kunnen vechten.  

Wanneer je deze lessen NIET goed zou leren, dan zou er het gevaar zijn dat je hier steeds verder 

aan vast komt te zitten, net zo lang tot je misschien meegesleept zou worden naar de donkere kant, 

door een ongeremde honger naar status, positie, macht en vermogens. Wanneer je de veilige plaats 

in de Oorsprong verlaat, loopt je heel veel risico’s, vaak zonder dat je je hiervan bewust bent 

wanneer je eenmaal weer geboren bent in een menselijk lichaam.  

De meesters zijn net als de andere mensen in stoffelijke vorm aanwezig op Aarde maar tegelijkertijd 

zijn de meesters ook als Zielen actief in het fijnstoffelijke gebied, net zoals de goden en godinnen.  

De fijnstoffelijke wereld is vol van aanwezigheid hoewel de mensen in incarnatie dit gewoonlijk 

gelukkig niet zo goed kunnen waarnemen. In de fijnstoffelijke werelden zijn allerlei krachten 

aanwezig en met velen hiervan zou je lijntjes kunnen aanleggen, omdat je ervan uitging dat zoiets 

misschien handig zou kunnen zijn om het één of ander voor elkaar te krijgen. Zo kun je contacten 

opbouwen met bijvoorbeeld elfen, kabouters, feeën, kobolden, gidsen en allerlei andere groepen 

die werken vanuit de fijnstoffelijke gebieden.  

Wanneer je ooit bent gekoppeld aan natuurkrachten om daar mee samen te werken, dan zul je al 

deze lijntjes ooit nog eens weer los moeten maken, vóórdat je het menszijn goed kunt afronden. 

Het zijn over het algemeen vormen van macht, het zijn vermogens waar je status, positie en macht 

aan kunt ontlenen die niet passen bij iemand die het menszijn goed heeft begrepen. Het zijn 

signalen dat je vatbaar bent voor de donkere kant.  

Velen van ons wilden in allerlei vorige levens medemensen beïnvloeden en besturen. Soms ging 

deze honger zo ver dat ze er niet voor terugdeinsden om in rituelen hun slachtoffers aan zich te 

binden met lijntjes in de etherische gebieden die bekend zijn geworden als “koorden”. Dit zijn 

energielijnen, waarmee je een medemens kunt beïnvloeden.  
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Soms gaat het om het beïnvloeden van gedachten van iemand, waardoor degene die aan zo’n lijntje 

vastzit allerlei impulsen ontvangt. Vaak gaat het om het aftappen van energie vanuit het bekken, 

waardoor degene die de energie binnenhaalt zich sterker voelt en over veel meer energie kan 

beschikken, zeker wanneer dergelijke lijntjes met meerdere mensen zijn aangelegd. 

  

Bij verscheidene Zieneressen zijn er ooit in voorgaande levens  

lijntjes aangelegd in het bekken,  

waardoor hun kostbare energie stroomt  

naar de mannen die dit destijds in werking hebben gezet. 

 

Deze lijntjes houden niet op wanneer zo’n leven eindigt maar gaan voor onbepaalde tijd verder, 

net zo lang tot je dit zelf losmaakt of dit wordt losgemaakt als gevolg van “de Dag des Oordeels”.  

Sommige mannen die ooit hogepriester zijn geweest en zich de vingers hebben gebrand aan het 

aanleggen van dergelijke lijntjes - waarmee ze kostbare energie aftappen van Zieneressen - ervaren 

dat ze in deze periode steeds minder energie tot hun beschikking hebben, omdat deze oude lijntjes 

nu weer worden losgemaakt bij de Zieneressen die hier zelf nooit mee hebben ingestemd.  

Wanneer een Zieneres in vorige leven toestemming heeft gegeven voor dergelijke energie-

verbindingen, mogelijk in ruil voor status, positie en macht die zo’n hogepriester destijds kon 

bieden, dan worden deze lijntjes NIET vanzelf losgemaakt. In zo’n situatie zul je zo’n energieverlies 

zelf moeten opsporen door intensief lichaamswerk te doen, in combinatie met meditatie op wat je 

dan aan waarnemingen tegenkomt.  

Veel Zieneressen hebben in het oude Egypte als priesteres toestemming gegeven voor het 

aanleggen van allerlei lijntjes in hun bekken naar mannen die destijds de rol van hogepriester 

hadden. Veel van deze priesteressen en hogepriesters ontmoeten elkaar in onze generatie opnieuw, 

deze keer in Nederlandstalig gebied. Het zijn dezelfde mensen en dezelfde thema’s die nu weer 

langskomen, zodat er nieuwe en betere keuzes kunnen worden gemaakt.  

Wanneer je als Zieneres ervaart dat je voortdurend overmatig vermoeid bent en je steeds opnieuw 

toegetrokken wordt naar een specifieke man in jouw gedachteleven, dan is dat een goede reden om 

deze hele situatie grondig te onderzoeken en jezelf af te vragen wat er gaande is. In meditatie kun 

je dan van binnenuit en van bovenaf geleidelijk meer zicht krijgen op wat er speelt in zo’n situatie. 

Naarmate je in de loop van het gewone dagelijkse leven beter bent afgestemd op jouw innerlijke 

weten, zal het beter slagen om informatie op te vangen over de vragen die je in meditatie meebrengt.  

Als voorbereiding op een goede meditatie kan het helpen om de “doorstroomoefening” te doen, 

die ik in mijn boeken heb aangegeven. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan zich hieraan verbinden en 

heeft op die manier een geschikte ingang om jou te kunnen naderen.  

Soms ervaren mensen een “hele speciale” verbinding met een medemens. Sommigen noemen dit 

een hartsvriendin of misschien een tweelingZiel of iets dergelijks. In zo’n situatie is het belangrijk 

te weten dat de donkere kant mensen ook op dit gebied vaak heeft misleid.  

 

Er bestaat niet zoiets als tweelingZielen,  

ook al klinkt dit voor veel mensen als het hoogste goed. 

In praktijk incarneren mensen niet in setjes van twee. 
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Gewoonlijk incarneren mensen met een hele grote groep tegelijk, zodat er niet zoiets is als een 

tweelingZiel. Wat wel regelmatig voorkomt is de ervaring van de gevolgen van een oude belofte van 

eeuwige trouw, die ooit in een vorig leven in werking is gezet.  

Dit betekent dat er dan rituelen in werking zijn gezet waardoor je direct aan iemand bent gekoppeld, 

waardoor je schijnbaar sterker staat maar waardoor je de ander niet meer goed kunt zien zoals die 

is.  

Wanneer de ander keuzes maakt die botsen met diens innerlijke weten, dan zul je in zo’n situatie 

waarin er ooit eeuwige trouw is beloofd, de neiging hebben om net te doen alsof je dit niet goed 

ziet. Wanneer er hele zware rituelen in werking zijn gezet, dan kan dit soms zover gaan dat je 

inderdaad echt niet meer goed kunt zien wat jouw “maatje” dan doet.  

Dergelijke verbindingen zijn in voorgaande levens herhaaldelijk aangelegd en wanneer dit in jouw 

situatie een belangrijke rol heeft gespeeld in vele levens, dan word je in het leven dat je nu hebt 

opnieuw met deze verbinding geconfronteerd. Je kunt dan nieuwe keuzes maken hoe je hiermee 

verder wil gaan.  

Het is vaak moeilijk om dergelijke verbindingen op te sporen, juist doordat je verblind bent en de 

ander dan niet meer goed kunt zien. Soms heb je dan de hulp van anderen nodig die jou duidelijk 

kunnen maken dat je merkwaardige keuzes maakt die niet in overeenstemming zijn met jouw eigen 

innerlijke weten. Er is dan sprake van magie, waardoor je één van jouw medemensen NIET goed 

meer kunt zien.  

Het kan zijn dat je ooit in een vorig leven ZELF hebt gekozen voor een dergelijke verbinding met 

een medemens, maar het kan ook zijn dat dit door anderen in werking is gezet, zonder dat jij je 

hiervan bewust was. In beide gevallen is het belangrijk dat deze verbindingen weer zo veel mogelijk 

worden losgemaakt, vóórdat iemand het menszijn naar behoren kan afronden.  

Wanneer je te maken hebt met een dergelijke hartsverbinding, dan voelt dit in eerste instantie heel 

vertrouwd en heel aangenaam. Toch kan het zijn dat je tegelijkertijd voelt dat er iets niet klopt. In 

zo’n situatie is het van belang zo’n verbinding diepgaand te onderzoeken. Naarmate jij bereid bent 

hier meer moeite voor te doen, kan jouw hogere deel meer aanvullende inzichten geven over zo’n 

verbinding.  

 

Het komt in onze generatie regelmatig voor  

dat iemand het idee heeft voor een specifieke persoon te moeten zorgen,  

zonder in de gaten te hebben dat dit door anderen is ingeprent. 

 

Dit kan soms zo ver gaan dat er absurde situaties ontstaan, waarin een kind allerlei zorgtaken op 

zich neemt die volstrekt niet passen bij wat er in alle redelijkheid gevraagd zou kunnen worden van 

een kind in zo’n situatie. Omstanders constateren dan soms merkwaardig gedrag, terwijl zo’n kind 

dit misschien ervaart als iets wat nu eenmaal zo hoort.  

Ook deze “zorgplicht” is vaak een oude programmering, die meestal al in voorgaande levens in 

werking is gezet, en die leven na leven kan worden bekrachtigd door degene die dit in werking heeft 

gezet. Vaak wordt dit in de fijnstoffelijke werelden in werking gezet door mensen met hele 

specifieke kennis van rituelen en programmering van anderen. Ook in onze generatie zijn er 

verscheidene mensen die specifieke kennis hebben over hoe ze andere mensen op deze manier 

zouden kunnen beïnvloeden.  
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Het beïnvloeden van anderen om specifieke dingen al dan niet te doen, zoals het zorgen voor 

iemand, is van alle tijden. In het oude Egypte beïnvloedden de hogepriesters al het denken van de 

priesters en priesteressen. Maar de hogepriesters van toen zijn nu opnieuw in incarnatie en 

gebruiken dezelfde soort technieken om mensen aan zich te binden en anderen dingen te laten 

doen die ze misschien helemaal niet van plan waren, maar die ze uiteindelijk toch gaan doen, door 

beïnvloeding van buitenaf.   

 

Veel kinderen die het idee hebben  

dat ze buitengewone zorgtaken op zich moeten nemen,  

doen dit omdat ze daartoe aangezet worden  

door invloeden van buitenaf.  

 

We hebben het dan over hypnose, programmering, hersenspoeling of hoe je dit ook maar wil 

noemen. Ook in onze generatie zijn er verscheidene mensen die dit soort dingen op afstand vrij 

gemakkelijk in werking kunnen zetten, zeker wanneer dit ook in voorgaande levens al vaker is 

gebeurd met dezelfde personen.  

Deze oude lijnen worden in de komende periode steeds beter zichtbaar gemaakt, van binnenuit en 

van bovenaf, door jouw hogere Zelf, zodat je je hier steeds meer van los zou kunnen maken, als jij 

dat zou willen.  

 

Een andere veel voorkomende vorm van programmering  

is “het brave meisjes syndroom”,  

het idee dat je altijd maar netjes en beleefd zou moeten zijn. 

 

Ook dit is vaak het gevolg van wat er aan inprentingen door anderen in werking is gezet. Met name 

meisjes die het slachtoffer zijn geweest van georganiseerd seksueel misbruik hebben vaak te maken 

met deze vorm van programmering. Gewoonlijk is dit in werking gezet vanuit dezelfde groep die 

verantwoordelijk is voor het misbruik.  

Soms wordt dit “verkocht” als het altijd dienstbaar moeten zijn tegenover je medemensen. Dat dit 

het gevolg zou kunnen zijn van een vervloeking wordt prachtig uitgebeeld in de film: “Ella 

Enchanted”, (Princess Ella).   

Mensen komen niet alleen naar beneden om lessen te leren in de zin van de ontwikkeling van 

Wijsheid, Genegenheid, Moed en Kracht. Mensen komen ook naar de onderwereld om zich vrij te 

vechten van allerlei oude verbindingen uit voorgaande levens, waarin je om wat voor reden dan 

ook vanuit vrije wil hebt ingestemd met allerlei lijntjes die ook in volgende levens van kracht zouden 

zijn.  

 

Een baby wordt niet blanco geboren,  

maar zit nagenoeg altijd al vast aan tientallen lijntjes  

die in vele voorgaande levens zijn aangelegd,  

soms met instemming en soms zonder te weten dat dit gaande is. 

  

Bij je geboorte krijg je een nieuw stoffelijk lichaam, maar daarin verweven zijn direct allerlei lijntjes 

die je zelf in voorgaande levens hebt toegestaan en zelfs allerlei verbindingen waar je GEEN 

toestemming voor hebt gegeven zijn al vanaf jouw geboorte actief aanwezig in jouw energieveld. 
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Bij je geboorte zit je daardoor onmiddellijk weer vast in een kluwen lijntjes, afhankelijk van wat er 

in voorgaande levens in werking is gezet.  

Op “de weide” ben je een stuk vrijer van deze lijntjes, maar ook dáár heb je geen volledig vrije visie. 

Als je terug bent in de Oorsprong is je visie aanzienlijk beter, maar ook dan kan het vóórkomen dat 

je om allerlei redenen jouw eigen situatie niet goed kunt overzien.  

In ons klaslokaal bevinden zich allerlei mensen die hier eigenlijk helemaal niet hadden moeten zijn, 

maar die hier nu toch aanwezig zijn, om hele uiteenlopende redenen.  

Een deel van de mensheid is hier geplaatst omdat deze mensen in hun evolutieproces tijdelijk op 

Aarde aanwezig zouden moeten zijn, beschouwd vanuit de hogere goden die ons evolutieproces in 

goede banen proberen te leiden. Maar vanwege de enorme bevolkingstoename in de afgelopen paar 

duizend jaar, zijn er nu ook enorme aantallen mensen die eigenlijk nog helemaal niet voldoende 

waren voorbereid om nu al op Aarde in incarnatie te komen.  

Deze mensen hebben weliswaar een innerlijk weten, een Geweten, maar kunnen onder de moeilijke 

omstandigheden die er op Aarde zijn, moeilijk afstemmen op dit innerlijke kompas. Voor deze hele 

grote groep zijn de omstandigheden op onze Aarde eigenlijk te moeilijk; ze komen veel te snel in 

de moeilijkheden terecht die hier gekomen zijn, in ons klaslokaal.  

Wanneer de mensheid zich niet zo schrikbarend snel zou hebben voortgeplant, dan zou deze hele 

grote groep nog lange tijd buiten de Aarde zijn gebleven, maar juist door de ongeremde seksuele 

activiteit op onze kleine planeet, worden er nu heel veel mensen naar de Aarde toegezogen die hier 

eigenlijk nog helemaal niet klaar voor zijn. Daardoor kantelt de ontwikkeling van de mensheid naar 

de verkeerde kant.  

Onderdeel van de oorspronkelijke populatie is een groep meesters die bestaat uit enkele 

tienduizenden leden. In de oorspronkelijke setting waren dit allemaal mannen, maar in de afgelopen 

duizenden jaren zijn er ook vrouwelijke leden toegetreden tot deze groep.  

Deze groep mannen heeft geen Geweten, geen innerlijk weten zoals de anderen dit mee hebben 

gekregen vanuit de Oorsprong. Deze groep wordt aan het einde van de hele grote cyclus 

weggehaald uit ons klaslokaal. In feite is dit weghaalproces al begonnen. Zoals zo vaak beginnen 

deze processen op “de weide” en krijgen ze vanzelf hun uitwerking bij degenen in het dagelijkse 

leven die hier nauw aan zijn verbonden.  

Daarnaast is er ook een hele kleine groep die vrijwillig de veilige plaats in de Oorsprong heeft 

verlaten om hele uiteenlopende redenen. In de theosofische literatuur staan deze bodhisattva’s heel 

goed bekend; zij zijn gewoonlijk een stukje verder ontwikkeld dan andere mensen. Toch zijn er in 

de loop van de geschiedenis ook regelmatig vrijwilligers naar beneden gekomen met minder zuivere 

bedoelingen. Deze vrijwilligers krijgen in deze periode een laatste kans om aan te tonen welke kant 

zij op willen gaan.  

Sommige vrijwilligers zijn ondertussen zo ver in de webben verstrikt geraakt van de meesters dat 

ze hierin meegezogen dreigen te worden. Dit betekent dat in een uitzonderlijke situatie zelfs een 

bodhisattva alsnog over kan gaan naar de donkere kant.  

 

Naast enkele tientallen vrijwilligers  

is er een nog kleinere groep mensen in incarnatie  

en dat is een klein groepje goden en godinnen. 
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Gewoonlijk zijn de goden en godinnen NIET in incarnatie en verblijven zij op de hogere gebieden. 

Daar hebben ze ieder hun eigen taken in het verlengde van wat een Ziel, een hoger Zelf als missie 

mee kan krijgen.  

Maar wanneer een god of godin dit per se zou willen, dan MAG zo iemand in incarnatie gaan, ook 

al beperk je daarmee een groot deel van jouw eigen opgebouwde Vrijheid. Je gaat dan eigenlijk 

terug naar een stadium dat je lang geleden al had afgerond.  

Wanneer je als god of godin kiest voor deze weg, dan loop je - net als de andere vrijwilligers - het 

risico dat je alsnog in grote moeilijkheden komt. Dit kan betekenen dat je alsnog meegezogen wordt 

naar de contreien van de donkere kant.  

Wanneer je als god of godin in incarnatie komt, zit je vast aan de spelregels van het menszijn. Je 

hebt dan weliswaar extra kracht tot je beschikking en je kunt dan dingen doen die andere mensen 

niet kunnen doen maar er zijn wel grenzen waar je niet onderuit kunt. Je moet dan nog steeds eten 

en drinken bijvoorbeeld en je kunt dan nog steeds niet vliegen zoals een vogel, hoewel je dan op 

“de weide” wel allerlei extra mogelijkheden hebt.  

Onder normale omstandigheden zouden de goden en godinnen niet meer in incarnatie gaan, maar 

vanwege de extreme ontwikkelingen in de mensheid, zijn er enkelingen die deze weg toch hebben 

gekozen.  

Zoals de meesters vaak niet worden herkend en zoals ook de vrijwilligers – de bodhisattva’s – 

meestal niet worden herkend, zo worden ook deze enkele goden en godinnen zelden herkend door 

hun medemensen in incarnatie.  

Zoals er vrijwilligers – bodhisattva’s – in incarnatie zijn gekomen vanuit motieven die volkomen 

botsen met het innerlijke weten, zo zijn er ook enkele goden en godinnen in incarnatie gekomen 

vanuit motieven die volkomen botsen met hun innerlijke weten.  

Daar waar de meesters aanzienlijk meer kracht hebben dan hun medemensen, daar hebben deze 

lagere goden en godinnen nog veel meer kracht dan de meesters van de Witte Broederschap. Deze 

enkelingen kunnen vaak beschikken over vermogens waarmee zij zichzelf kunnen camoufleren op 

zo’n manier dat de lichtwerkers deze personen niet goed kunnen herkennen.  

Maar vanwege het eindpunt van de hele grote cyclus komen er in de vóór ons liggende maanden 

alsnog betere mogelijkheden om deze enkelingen beter te herkennen, voor de mensen die hun 

innerlijke weten volgen. Bij de mensen voor wie deze herkenning een belangrijk onderdeel is van 

hun eigen leerproces, zullen deze enkelingen zichtbaar worden gemaakt van binnenuit en van 

bovenaf, door de eigen Ziel, door jouw eigen hogere Zelf.  

Wanneer je tot de conclusie bent gekomen dat je vast bent komen te zitten aan een god of godin 

die in incarnatie is gekomen, dan is dit een akelige ontdekking. Toch kan deze herkenning een 

noodzakelijk onderdeel zijn van losmakingsprocessen. Jouw hogere deel, jouw hogere Zelf, kan je 

tijdens bijvoorbeeld meditatie precies die informatie geven die je nodig hebt om zo’n medemens 

beter te leren herkennen.  

Wanneer je aan zo’n kracht vast bent komen te zitten zonder dat je hier toestemming voor hebt 

gegeven, dan zul je hier van vrij worden gemaakt in de komende periode. Maar wanneer je vanuit 

vrije wil allerlei lijntjes hebt aangelegd met zo’n medemens, dan is er altijd een intens gevecht nodig 

om hier weer van los te komen.  



265 

Het is dan belangrijk dat je na de herkenning van jouw eigen situatie dit gevecht bewust aangaat en 

je zo goed mogelijk staande probeert te houden in wat er daarna op jou afkomt. Naarmate je hier 

beter in staande kunt blijven, scheuren deze verbindingen sneller los.  

In zo’n situatie heb je herkenning nodig van de kracht waarmee je dan in aanraking bent. Wanneer 

je zo’n gevecht niet aan kunt gaan of niet aan wil gaan, rest er nog maar één andere mogelijkheid 

om hier toch zo veel mogelijk los van te komen en dat is het betalen van de prijs. Dit betekent dat 

er dan op “de weide” wordt onderhandeld over wat zo’n donkere kracht met jou mag gaan doen 

in ruil voor het losmaken van oude contracten, waar je ooit vanuit vrije wil voor hebt gekozen.  

Wanneer je enkel en alleen een slachtoffer bent van de inwerking vanuit de meesters of vanuit één 

van de goden, zonder dat je hier ooit in mee bent gegaan, dan sta je aan het einde van dit jaar – 

eind 2025 - vrij van alle lijntjes naar deze krachten.  

 

Aan het einde van dit jaar - eind 2025 - 

eindigen alle vervloekingen waar je niet zelf verantwoordelijk voor bent 

en alle ongeoorloofde lijntjes 

met de meesters en de goden en godinnen, 

die in de afgelopen honderdduizenden jaren zijn aangelegd. 

 

Maar in veel gevallen hebben de lichtwerkers ZELF ingestemd met het aanleggen van deze lijntjes, 

gewoonlijk in ruil voor allerlei gunsten die je dan kreeg. In zo’n situatie eindigt zo’n lijntje NIET 

aan het einde van dit jaar, maar zul je hier zelf mee aan de slag moeten gaan of anders accepteren 

dat zo’n lijntje gewoon doorloopt, voor onbepaalde tijd.  

Wanneer je hier niet mee aan de slag wil gaan, dan kan dit een ingang zijn voor de donkere kant om 

je mee te zuigen naar contreien waar je misschien liever niet wil zijn. Vaak worden deze situaties in 

dromen duidelijk gemaakt, zodat je een signaal krijgt dat er iets gaande is en je er goed aan zou 

doen om dit grondig te onderzoeken. 

  

Wanneer er lijntjes zijn aangelegd met de meesters in jouw energieveld,  

dan betekent dit in praktijk vaak  

dat zij dan energie kunnen aftappen  

en jouw gedachten kunnen beïnvloeden of zelfs kunnen sturen. 

 

De meesters kunnen dan zorgen dat er bijvoorbeeld heel veel onvrede in jouw gedachteleven 

ontstaat en dat je tegen alles en iedereen wordt opgezet. Je kunt dan gemakkelijk overal complotten 

zien, die er in werkelijkheid misschien helemaal niet zijn.  

Het aanwakkeren van complottheorieën is een beproefde methode waarmee de meesters angst, 

onvrede en radicalisering proberen te stimuleren in een poging zo veel mogelijk chaos te creëren. 

De mensen die hier vatbaar voor zijn, worden daardoor ver bij zichzelf vandaan gezogen. Hun 

kostbare tijd gaat dan verloren aan het meegaan in dergelijke stromingen, terwijl ze veel beter hun 

tijd hadden kunnen besteden aan het op zich nemen van hun eigen spirituele huiswerk.  

Het volgen van dergelijke samenzweringen betekent gewoonlijk dat je dan sterk naar buiten wordt 

gericht. Dit is precies wat de meesters graag willen. Het is het omgekeerde van het volgen van de 

weg naar binnen en het op je nemen van je eigen huiswerk. Vanuit “de weide” beschouwd is het 

vaak onbegrijpelijk dat de lichtwerkers in incarnatie zich zo gemakkelijk laten afleiden via dergelijke 

theorieën. 
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In onze generatie heeft de manier waarop de overheid een paar jaar geleden heeft gereageerd op 

de coronacrisis veel lichtwerkers in de verleiding gebracht om overal complotten te zien. Deels 

waren dit herinneringen aan voorgaande levens, zoals de periode van de Franse Revolutie, waar de 

lichtwerkers destijds onderdeel van zijn geweest. Deels was dit beïnvloeding vanuit de donkere 

kant, die de ene groep tegen de andere probeerde op te zetten.  

De overheid heeft destijds grote fouten gemaakt, in een situatie waar niemand ervaring mee had. 

Vanzelfsprekend is het goed om kritisch te zijn tegenover de keuzes die de overheid destijds heeft 

gemaakt en in verzet te komen wanneer er maatregelen worden genomen die volkomen botsen met 

het innerlijke weten.  

Tegelijkertijd is het belangrijk je hier NIET door te laten meeslepen en jouw eigen 

verantwoordelijkheden zo goed mogelijk op je te nemen. Dit betekent voldoende ruimte maken 

voor afstemmen in jouw hartcentrum, beter leren samenwerken met jouw hogere Zelf en het op je 

nemen van jouw eigen spirituele huiswerk.  

Onderdeel van jouw eigen huiswerk is dat je zo goed mogelijk probeert te herkennen in hoeverre 

jij misschien zelf via allerlei lijntjes door anderen wordt beïnvloed. Je kunt deze beïnvloeding vanuit 

jouw binnenwereld beter herkennen door regelmatig zelfonderzoek te doen aan de hand van de 

vragen hoe jij reageert in belangrijke situaties en waarom je zo reageert. Je kunt op die manier de 

beïnvloeding die er via allerlei lijntjes naar jouzelf gaande is beter leren herkennen.  

De meesters kunnen via zo’n koord - zo’n lijntje - woede en zelfs haat op gang brengen in jouw 

energieveld, zodanig sterk dat je hier misschien helemaal in meegesleurd wordt.  

Een lichtwerker is pas uit de gevarenzone wanneer je een kanaal voor Genegenheid bent geworden 

en de meesters zullen precies het tegenovergestelde proberen te bereiken, namelijk dat je een kanaal 

voor onvrede, woede en haat wordt, schijnbaar gerechtvaardigd door de visie die je dan hebt. Maar 

jouw visie kan door de meesters gemakkelijk worden ingekleurd wanneer je vastzit aan allerlei 

lijntjes met hen, die in voorgaande levens zijn aangelegd met of zonder instemming vanuit jouw 

kant.  

 

In de komende maanden zullen veel lichtwerkers merken 

dat ze voortdurend worden bestookt met een stroom aan gedachten 

waarvan steeds duidelijker wordt dat die NIET van henzelf zijn, 

maar blijkbaar op hen af worden gestuurd, 

in een schijnbaar eindeloze stroom. 

 

Soms sluiten deze gedachtestromen aan bij wat jij zelf misschien kort daarvoor had overdacht, maar 

vaak zullen deze gedachten een totaal andere kant opgaan, zodanig dat het je opvalt dat jij “hier 

niet mee bezig was”. Met andere woorden het contrast tussen jouw eigen gedachtewereld en de 

inmenging is dan zo groot, dat het je opvalt. 

  

Veel lichtwerkers komen dan bij de vraag uit  

hoe je hier het beste op kunt reageren. 

 

Het is in zo’n situatie belangrijk dat je onderscheid maakt tussen jou als waarnemer en de stroom 

gedachten die dan langskomt. Het is in zo’n situatie ook noodzakelijk om te weten dat dergelijke 

stromen gedachten op je af kunnen worden gestuurd en niet per se van jou hoeven te zijn.  
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Wanneer jij je ervan bewust bent dat je in stromen gedachten terecht bent gekomen die NIET van 

jou zijn, dan kun je deze eenvoudig proberen zo veel mogelijk te negeren. Je kunt dit het beste 

doen door je goed te concentreren in jouw hartcentrum en dan de houding van de waarnemer aan 

te nemen. Je hoeft niets te doen met de gedachtestromen die dan langskomen, je kunt die eenvoudig 

voorbij laten gaan zonder dat je hier iets mee hoeft.  

In de symboliek zou je jezelf kunnen zien als iemand die ergens op een perron staat, terwijl er 

allerlei treinen komen en gaan, zonder dat jij daarin hoeft te stappen.  

Wanneer je meegaat in zo’n gedachtestroom dan stap je symbolisch in zo’n langskomende trein. 

Maar je kunt ook rustig op het perron blijven staan en er voor kiezen om niet in zo’n trein stappen. 

Na verloop van tijd zal de trein waarschijnlijk vanzelf wel weer weggaan.  

Zo zullen de gedachtestromen waarmee je wordt bestookt vanzelf wel weer uitdoven wanneer jij 

erin slaagt hierin staande te blijven en er niet in mee te gaan. Dit vraagt training, maar wanneer je 

bewust beseft wat er gebeurt, kun je leren je hier zo goed mogelijk in staande te houden en te 

voorkómen dat je meegesleept wordt in een maalstroom van gedachtes waarvan je zeker weet dat 

jij je hier helemaal niet mee bezig had willen houden.  

Je kunt deze aanvallen vanuit de donkere kant - want dat zijn het - niet tegenhouden. Je kunt deze 

gedachtestromen niet wegsturen of zoiets. Als jij per se wil dat dit ophoudt dan maak je er een 

machtsstrijd van, die je altijd gaat verliezen. Je kunt deze weg beter niet ingaan.  

Je kunt slechts proberen je hier zo goed mogelijk in staande te houden zoals je dat zou doen in een 

storm die overwaait. Juist door dit soort training word je sterker.  

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan jou in zo’n situatie blijkbaar NIET beschermen, anders had die 

dat vanuit eigen initiatief zeker gedaan.  

Een veel voorkomende situatie met ditzelfde principe is een nacht waarin jij heel graag wil slapen 

en je door zo’n maalstroom aan gedachtes wakker wordt gehouden door de donkere kant. Er zal 

dan worden geprobeerd onvrede in jou aan te wakkeren waarin je het steeds vervelender vindt dat 

je (nog steeds) niet kunt slapen. Je zou misschien zelfs geneigd kunnen zijn om op de één of andere 

manier te forceren met je gedachtekracht dat je toch in slaap gaat komen.  

Wanneer je dan wegzinkt in onvrede, frustraties of machtsspelletjes, dan wint de donkere kant. Als 

je herkent wat er gebeurt, namelijk dat je wordt lastiggevallen door de donkere kant via lijntjes in 

jouw binnenwereld, dan kun je beter reageren en weet je dat je er goed aan zou doen je zo goed 

mogelijk te concentreren in jouw hartcentrum en te proberen zachtjes uit te stralen.  

Alle irritatie zou je beter zo veel mogelijk kunnen negeren. Je zou er goed aan doen te proberen 

hier zo veel mogelijk buiten te blijven en te voorkómen dat dit type energie vat op jouw krijgt. Via 

de lijntjes in jouw binnenwereld die in vorige levens zijn aangeknoopt, kunnen de meesters 

dergelijke ervaringen veroorzaken. Veel lichtwerkers hebben hier in de afgelopen periode ervaring 

mee opgedaan hoewel de meesten dit liever niet benoemen.  

Het is in zo’n situatie belangrijk om te accepteren dat dit blijkbaar onderdeel is van jouw leerproces, 

zonder je hier druk over te maken. Door te herkennen wat er eigenlijk gebeurt, kom je sterker te 

staan. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen de meesters op afstand iemand zulke verschrikkelijke gedachtes 

inprenten, dat iemand geen uitweg meer ziet en langzaam maar zeker richting zelfbeschadiging en 

zelfvernietiging wordt gedreven, op allerlei verschillende manieren.  
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Zo kunnen de meesters iemand aanzetten om bijvoorbeeld structureel te weinig of te veel te eten, 

of door middel van allerlei andere hele slechte gewoontes jouw eigen stoffelijke lichaam steeds 

verder te beschadigen. Wanneer de verbindingen vanuit voorgaande levens bijzonder sterk zijn, 

kunnen de meesters iemand op afstand in een extreme situatie soms aanzetten om zelfmoord te 

willen plegen. 

 

De beïnvloeding via dergelijke koorden kan zó sterk zijn 

dat je niet meer goed in de gaten hebt wat jij zelf wil,  

en wat veroorzaakt wordt door beïnvloeding  

via beelden, gevoelens en gedachten in jouw binnenwereld  

die NIET van jezelf zijn, maar die je worden opgedrongen. 

 

Soms komen er op deze manier activiteiten op gang  

op het gebied van seksualiteit die je zelf NIET van plan was,  

maar die dan toch in gang worden gezet 

 

Wanneer je uitgaat van het gebruikelijke biomedische mensbeeld dan sluiten deze ervaringen 

volstrekt niet aan bij die manier van denken en dit is precies de reden dat de dingen die hier worden 

beschreven vaak niet goed worden herkend. Het ontbreekt bij de lichtwerkers aan praktisch 

bruikbare kennis op dit gebied, kennis die in de komende periode van groot belang kan zijn.  

In de komende maanden zullen veel lichtwerkers in gevecht zijn met dezelfde tegenstanders waar 

ze al vele duizenden jaren bewust of onbewust mee in een intens conflict zijn geraakt. Dit zal zich 

vaak vertalen in hele onrustige nachten, waarin je merkt dat er een soort van gevecht gaande is.  

Nu, aan het einde van een hele grote cyclus, is er een afronding gaande van een intense strijd, die 

zich heeft uitgestrekt over tienduizenden jaren waarin het er gewoonlijk hard aan toeging en waarin 

het vaak ging om leven en dood.  

Verscheidene Zieneressen waren het mikpunt van de donkere kant, juist omdat ze een geschikt 

kanaal waren voor Genegenheid. De donkere kant wilde daarom deze Zieneressen tot stoppen 

proberen te brengen en wilde vaak zo’n Zieneres breken en volkomen vernietigen.  

In zo’n situatie werden er dan gewoonlijk medemensen aangezet om zo’n Zieneres te naderen en 

zich voor te doen als “vriend”. De donkere kant is gewetenloos en schrikt er niet voor terug om 

zich te vermommen als je meest vertrouwde vriend, terwijl het diens bedoeling is om zich steeds 

meer om het slachtoffer heen te kronkelen en langzaam maar zeker iemand te verorberen. 

  

De donkere kant camoufleert zichzelf soms als “jouw beste vriend”,  

zoals je dat in sommige sprookjes treffend ziet uitgebeeld. 

De energie die hieraan is verbonden  

is de “wij zijn vriendjes energie”,  

een soort van hypnotiserende energie,  

waar de lichtwerkers zelden tegen bestand zijn.  

Het is juist de donkere kant,  

die gewetenloos misbruik maakt van deze betoverende energie. 
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In de komende periode zullen de Zieneressen die al vele duizenden jaren met dergelijke sluwe 

tegenstanders te maken hebben gehad, van binnenuit en van bovenaf steeds meer zicht krijgen op 

degenen die hen al vele tienduizenden jaren willen meeslepen naar de ondergang.  

Tegelijkertijd zullen naar alle waarschijnlijkheid steeds meer lichtwerkers er op “de weide” voor 

kiezen alsnog maar de prijs te betalen die nodig is om zo veel mogelijk los te komen van de donkere 

kant. Het gevolg hiervan zal dan onvermijdelijk zijn dat je akelige ervaringen mee gaat maken in de 

komende periode.  

Naarmate je eerder begint met het betalen van de prijs, kan die uitgesmeerd worden over een 

langere periode, maar als je langer wacht voordat je hiermee wil beginnen, dan is het onvermijdelijk 

dat het betalen van de prijs compacter wordt.  

Dit betekent dat de ervaringen dan intenser worden, dan wanneer het betalen van de prijs al jaren 

geleden is begonnen. Wanneer je al in 2013 bijvoorbeeld bent begonnen met het betalen van de 

prijs, dan sta je inmiddels veel vrijer en zul je inmiddels een betere visie hebben gekregen, die 

aanzienlijk meer in overeenstemming is gekomen met jouw eigen innerlijke weten dan enkele jaren 

geleden.  

Wanneer je pas in de komende maanden wil gaan beginnen met het betalen van de prijs, omdat pas 

nu de noodzaak daarvan op “de weide” duidelijker is geworden, dan kan het niet anders dan dat de 

ervaringen veel intenser zullen worden.  

 

De mensen die nu NIET in gevecht zijn met de donkere kant  

en die NIET de prijs willen betalen om los te komen van de donkere kant,  

komen er nu schijnbaar gemakkelijk vanaf.  

In praktijk zijn dit de mensen die meegezogen worden naar de donkere kant. 

 

De lichtwerkers die in deze periode niet al te veel moeilijkheden ervaren, zijn daarmee in praktijk 

de mensen die hun spirituele huiswerk NIET op zich willen nemen en daardoor gewoonlijk 

meegezogen worden naar de donkere kant.  

Eén van de redenen dat je in incarnatie bent gekomen is het beter leren herkennen van al deze 

lijntjes waarmee je vastzit. Deze lijntjes beperken je in jouw innerlijke Vrijheid en slepen je mee 

naar contreien waar je misschien liever niet naartoe zou gaan.  

Om een grotere Vrijheid te bereiken zul je je vroeg of laat moeten proberen los te maken van 

allerlei oude lijntjes die in voorgaande levens zijn aangelegd, om wat voor reden dan ook. Het leren 

herkennen van deze lijntjes bij jezelf of anderen is buitengewoon leerzaam. Je mag er gerust van 

uitgaan dat dit één van de hoofdvakken is die in deze periode op “de weide” wordt onderwezen 

aan belangstellenden.  

Op “de weide” zijn er leslokalen en docenten en daar mag je vaak inschrijven voor specifieke lessen 

die met name in deze periode worden aangeboden door de leraren. Soms zijn dit ver gevorderde 

Zielen, hogere delen, van de mensen in incarnatie, maar vaker nog zijn dit andere Zielen, die 

speciaal voor dit doel - het verzorgen van onderwijs – tijdelijk bij ons aanwezig zijn om de mensen 

in incarnatie zo veel mogelijk te voorzien van de kennis die ze nu dringend nodig hebben.  

Lijntjes - koorden - zitten vaak vast op dezelfde plaatsen bij verschillende lichtwerkers. Een lijntje 

vanaf het voorhoofd naar één van de meesters bijvoorbeeld komt vaak voor. In zo’n situatie kan 

zo’n meester iemand op afstand beïnvloeden en soms zelfs besturen.  
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Het is akelig om deze dingen onder ogen te zien, maar dit helpt je wel verder op de weg van 

herkennen en jezelf hiervan vrijvechten. Wat niet helpt is net doen of er niets aan de hand is, zoals 

de gebruikelijk houding is bij de lichtwerkers in deze periode.  

 

Door bewust te observeren wat er gaande is in jouw energieveld 

en in jouw stoffelijke lichaam, 

kun je vaak de plaatsen opsporen waar oude lijntjes zijn bevestigd. 

Soms kan een goede magnetiseur meehelpen om deze lijntjes los te weken 

en inzichtelijker te maken. 

Een goede magnetiseur 

is iemand die heeft geleerd om samen te werken met diens hogere Zelf 

en kan werken vanuit Genegenheid. 

 

Naast lijntjes in het voorhoofd zijn er bij velen ook lijntjes bevestigd bij het keel/nekcentrum, bij 

het hartcentrum en in het bekken. Bij veel Zieneressen zijn er lijntjes aangelegd in hun borsten 

waardoor energie die daar opgebouwd kan worden direct stroomt naar degene die het lijntje heeft 

aangelegd.  

Op dezelfde manier zijn er ook bij veel Zieneressen lijntjes aangelegd in het bekken waardoor 

energie kan worden afgetapt door degene waaraan je dan bent verbonden.  

Een andere gebruikelijke plaats waar vaak lijntjes worden aangelegd is het hartcentrum. Je krijgt 

dan het gevoel dat je een hele warme vriendschappelijke verbinding met iemand hebt. Zo’n 

verbinding voelt dan heel vertrouwd, waardoor je minder waakzaam bent.  

 

Een hartsverbinding  

wil niet zeggen dat dit altijd “goed” is. 

 

Veel lichtwerkers gaan ervan uit dat een hartsverbinding altijd goed is, maar dit is wel heel 

gemakkelijk gedacht. Zowel de lichte kant als de donkere kant hebben ingang in jouw hartcentrum.  

Ook de donkere kant kan jou koppelen aan een medemens of aan één van de meesters, om wat 

voor reden dan ook. Misschien dat je daardoor de ander heel goed kunt aanvoelen en dat je die 

ander begrijpt zonder dat die iets hoeft uit te leggen, maar dan nog wil dit niet zeggen dat zo’n 

verbinding als “goed” kan worden bestempeld.  

Wanneer twee inbrekers elkaar feilloos aanvoelen dan wil dit niet zeggen dat zo’n verbinding in 

overeenstemming is met hun innerlijke weten. 

Veel slachtoffers van seksueel misbruik voelen een merkwaardige verbondenheid met de dader en 

vaak wordt dit veroorzaakt door dergelijke hartsverbindingen, die ooit in voorgaande levens zijn 

aangelegd, waardoor een slachtoffer zich veilig en prettig voelt bij de dader, juist als gevolg van 

zo’n lijntje dat tussen de hartcentra is aangelegd.  

Dit is één van de redenen dat velen een “goed gevoel” krijgen wanneer ze in de buurt zijn van één 

van de meesters waar ze vanuit vorige levens ooit aan gekoppeld zijn. Ze herkennen dan een oude 

verbinding en labelen die als “goed”, omdat dit ooit zo is ingeprent door de meesters. In feite is dit 

een vorm van programmering, een soort van hersenspoeling, een betovering of hoe je het ook maar 

wil noemen.  
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Spirituele ontwikkeling heeft te maken met ontwikkeling van bewustzijn. Naast dit bewustzijn heeft 

een mens in incarnatie ook een persoonlijkheid, een ego. In de loop van ons evolutieproces zou dit 

ego eigenlijk steeds meer uit moeten doven door het steeds minder aandacht te geven, maar in 

praktijk is bij veel lichtwerkers precies het tegenovergestelde gebeurd en is juist het ego zich gaan 

uitbreiden.  

 

Wanneer het ego steeds meer wordt gevoed,  

komt het inwonende bewustzijn steeds meer in de verdrukking. 

 

Activiteit van het ego, van de persoonlijkheid, manifesteert zich in allerlei gesprekken in jouw 

binnenwereld, die je misschien ervaart als gedachtestromen. Wanneer het ego meer tot rust zou 

komen, zouden veel van dit soort gesprekken in jouw binnenwereld steeds meer achterwege 

kunnen blijven. Er zou dan meer rust komen, met als gevolg dat de inmenging vanuit de donkere 

kant steeds beter zichtbaar zou worden omdat het contrast dan groter is tussen de rust en de stilte 

die er dan steeds meer zou zijn en de activiteiten van de donkere kant in jouw binnenwereld.  

Een lichtwerker zou er goed aan doen om diens ego, diens persoonlijkheid, steeds minder ruimte 

te geven en eenvoudig te doen wat nodig is, zonder eindeloze gedachtestromen daarvóór of daarna. 

Wanneer je je voortdurend zou beperken tot het doen wat nodig is zonder daarbij heel veel te 

“denken”, dan zou er een steeds grotere rust en stilte komen in jouw binnenwereld.  

De donkere kant zal proberen te stimuleren dat de lichtwerkers voortdurend actief zijn in hun 

gedachteleven, zodat in deze chaos hun aanwezigheid en inmenging veel minder opvalt.  

Naast het “goed voelen” als gevolg van vermogens die op iemand kunnen worden uitgeoefend, 

bestaat er ook nog een andere variant van “goed voelen” waar de hele groep in mindere of meerdere 

mate mee te maken heeft.  

 

Veel lichtwerkers gaan er blindelings vanuit 

dat wanneer iets “goed voelt” 

het dan wel “goed” zal zijn wat je doet. 

Maar dit “goed voelen” is vaak het gevolg van een ego-beleving. 

Ook een inbreker kan erg voldaan zijn over een geslaagde kraak  

en daar een “heel goed gevoel” bij hebben. 

 

Er is in praktijk een groot verschil tussen het goede gevoel van het ego en het innerlijke weten. 

Wanneer een lichtwerker in het gewone dagelijkse leven vooral aangedreven wordt door het eigen 

ego en zich dan gaat afvragen hoe iets voelt, dan kom je tot hele andere conclusies dan wanneer je 

bijvoorbeeld in meditatie bent afgestemd op jouw innerlijke weten in de diepte van je hartcentrum.  

 

Wanneer je voortdurend afgaat op dit “goede gevoel” van jouw eigen ego,  

dan misleid je in feite jezelf.  

Je bent dan niet eerlijk tegenover jezelf  

en je volgt NIET de weg van het innerlijke weten. 

 

 



272 

Er is in praktijk een sterke overeenkomst tussen ego en comfortzone. Degenen die vooral hun 

eigen ego volgen, zullen gewoonlijk vooral gericht zijn op het opbouwen van een steeds grotere 

comfortzone. In praktijk betekent dit vaak het ontkennen van heel veel dingen die je in de diepte 

van jouw hartcentrum eigenlijk al wel had aangevoeld en het negeren van jouw eigen spirituele 

huiswerk.  

 

De lichtwerkers die vooral gericht zijn op hun ego  

en daardoor op het opbouwen van hun comfortzone,  

zijn gewoonlijk verstrikt geraakt in de webben van de hogere godheid Stier. 

 

Deze groep wordt gekenmerkt door koppigheid en een zekere mate van blindheid, die 

onlosmakelijk is verbonden met dit teken van onze Dierenriem.  

Het opsporen en zo veel mogelijk losmaken van allerlei oude lijntjes is voor alle lichtwerkers van 

groot belang in de komende periode. Er zijn nu prachtige mogelijkheden om hieraan te werken, 

voor zover je dit zou willen.  

Wanneer je de weg van Zelfkennis volgt en als gevolg daarvan regelmatig belangrijke thema’s 

onderzoekt, dan kun je door middel van dromen en door meditatie vaak al veel inzage krijgen in 

achterliggende thema’s. In aanvulling hierop kan het soms nuttig zijn om door middel van een 

regressie-sessie te proberen meer zicht te krijgen op wat er in voorgaande levens in werking is gezet 

en welke keuzes er destijds zijn gemaakt.  

In zo’n situatie is het van belang te kiezen voor een begeleider van regressie-sessies die heeft geleerd 

om samen te werken met diens hogere Zelf en kan werken vanuit Genegenheid.  

 

Niet alle regressie-sessies leveren betrouwbare en zinvolle informatie op.  

Het is daarom belangrijk hier onderscheid in te leren maken. 

 

Net zoals dromen niet altijd zinvolle informatie opleveren en evengoed bij de donkere kant 

vandaan kunnen komen, kunnen ook regressie-sessies misleidende of zelfs onjuiste informatie 

opleveren.  

Het is daarom belangrijk zo veel mogelijk op eigen kracht te proberen de juiste informatie te 

ontvangen via dromen, meditatie, intuïtief aanvoelen en misschien met hulp van een goede 

magnetiseur. Wanneer je toch een begeleider van regressie-sessies gaat selecteren is het van belang 

om in meditatie te proberen aan te voelen wie jou hier goed bij zou kunnen begeleiden.  

Een goede begeleider van regressie-sessies heeft geleerd om samen te werken met diens hogere 

Zelf, door in de loop van de jaren geduldig het eigen spirituele huiswerk zo veel mogelijk op zich 

te nemen en in de loop van het gewone dagelijkse leven zo veel mogelijk het innerlijke weten te 

volgen.  

Wanneer je een regressietherapeut tegenkomt die (nog steeds) werkt met gidsen, engelen of andere 

“spirits”, dan zou je hier beter niet om hulp kunnen vragen. De kans is dan groot dat je hier onjuiste 

informatie krijgt of informatie die niet bijdraagt aan jouw spirituele ontwikkeling.  

Het is bovendien raadzaam te vermijden dat je onder hypnose raakt. In zo’n situatie ben je namelijk 

volkomen afhankelijk van wat zo’n therapeut in werking zet. Het is daarom beter hypnose 

achterwege te laten en te kiezen voor een ontspanningsoefening, vóórdat je de eigenlijke sessie 

ingaat.  



273 

Een begeleider die werkt vanuit de samenwerking met diens hogere Zelf, is slechts een soort van 

procesbegeleider. Je krijgt in zo’n situatie de informatie van binnenuit vanuit jouw eigen Ziel, vanuit 

jouw eigen hogere Zelf. De begeleider ziet “slechts” toe op de juiste gang van zaken en probeert 

zo goed mogelijk aan te voelen in hoeverre jij tijdens zo’n sessie inderdaad instroom krijgt vanuit 

jouw eigen hogere deel.  

Met andere woorden de begeleider van een regressie-sessie heeft geen invloed op de informatie die 

je tijdens zo’n sessie krijgt en heeft slechts de rol van begeleider. Wanneer jij jouw Lot in handen 

legt van “spirits” dan is de kans groot dat je onjuiste informatie krijgt.  

Door juiste kennis - ook op dit gebied - kun je voor jezelf een geschikte begeleider van regressie-

sessies selecteren, wanneer jij in de diepte van jouw hart aanvoelt dat dit voor jou de juiste weg is.  

Je hebt hierdoor verschillende mogelijkheden om heel gericht allerlei oude lijntjes op te sporen en 

je daar zo veel mogelijk van los te maken, voor zover je dit zou willen.  

 

Eén van de belangrijkste onderdelen van jouw eigen spirituele ontwikkeling  

is steeds beter leren afstemmen. 

Op die manier kun je leren overschakelen  

van de gerichtheid op jouw ego  

naar de gerichtheid op het inwonende bewustzijn,  

degene die jij eigenlijk bent.  

 

Dit betekent dat je je probeert te concentreren in jouw hartcentrum in het midden van de borstkas. 

Naarmate je meer hebt opgeruimd in jouw hartcentrum zal dit gemakkelijker gaan en kun je beter 

de energiestroom waarnemen die daar gaande is.  

Door middel van het afstemmen word je je meer bewust van de energie die stroomt in jouw 

binnenwereld. Juist door regelmatig opnieuw af te stemmen kun je veel sneller en bewuster 

herkennen wanneer bijvoorbeeld onvrede of onrust proberen binnen te sluipen in jouw 

binnenwereld. 

Wanneer je niet goed bent afgestemd in jouw hartcentrum, vereenzelvig je je met jouw ego, met 

jouw persoonlijkheid. Juist door regelmatig af te stemmen kun je proberen steeds meer los te 

komen van jouw eigen persoonlijkheid, degene die gewoonlijk vooral gericht is op het behartigen 

van de eigen belangen en het opbouwen van een steeds grotere comfortzone.  

Jouw ego, jouw persoonlijkheid, is NIET wie jij in wezen bent, het is slechts een masker, dat het 

gevolg is van alles wat hieraan vooraf is gegaan in vele duizenden levens. Het is juist dit masker, 

deze persoonlijkheid, dit ego, die je steeds afhoudt van het “doen wat nodig is” in de situatie waarin 

je terecht bent gekomen.  

Wanneer je goed bent afgestemd en zo veel mogelijk de weg probeert te volgen van “doen wat 

nodig is” kun je veel beter de voortdurende afleiding, misleiding en verleiding herkennen die de 

donkere kant steeds opnieuw op jouw weg probeert te krijgen. Je bent dan veel minder vatbaar 

voor deze invloeden.  

  

Afstemmen betekent NIET dat je dan instructies zou moeten krijgen  

in verband met de keuzes waar je vóór staat. 
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Afstemmen betekent slechts dat jij je weer bewuster gaat richten naar binnen, naar wat er speelt in 

de diepte van jouw hartcentrum. Daar is ook de ontmoetingsplaats met jouw Ziel, jouw hogere 

Zelf.  

Jouw hogere deel vertelt jou niet wat jij zou moeten doen maar kan jou soms een GEVOEL geven 

welke mogelijkheden een bepaalde weg heeft. Het is aan JOU om keuzes te maken.  

Het is raadzaam om je niet te laten leiden door allerlei impulsen waarvan je het vermoeden hebt dat 

die bij jouw Ziel vandaan komen. Het is beter om zelf keuzes te maken over hoe jij jouw leven in 

wil richten.  

 

Naarmate je meer oude lijntjes hebt losgemaakt  

en naarmate je beter bent afgestemd,  

kom je meer in verbinding  

met wie jij in de diepte van jouw hartcentrum bent. 

 

*** 
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Siderische en gangbare astrologie 

De Siderische astrologie kan helpen bij Zelfkennis terwijl de gangbare astrologie daar niet meer geschikt voor is 
omdat de verouderde tabellen niet meer overeenkomen met de feitelijke stand van de sterren.  

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen de bepaling van de ascendant en het Zonteken bij de 
gangbare astrologie enerzijds en bij de Siderische astrologie anderzijds. Omdat dit verschil zo groot 
en zo fundamenteel is, wordt hieronder een tabel weergegeven met de verschillen tussen beide 
methodes van bepaling van de astrologische tekens. 

De gangbare astrologie hanteert een tabel die grotendeels niet meer overeenkomt met de werkelijke 
positie van de tekens van de Dierenriem aan de hemel. Deze tabel bestaat al vele honderden jaren 
en kwam rond het jaar 0 nog redelijk overeen met de feitelijke stand van de sterren aan de hemel. 
Maar vanwege de tolling van de Aarde om zijn eigen as - het verschijnsel presessie - verschuiven 
de posities van de tekens van de Dierenriem heel geleidelijk. In de loop van 2000 jaar is er 
ondertussen een verschil ontstaan van ongeveer één teken van de Dierenriem tussen beide tabellen. 
Als we nog tweeduizend jaar verder zijn dan zal deze verschuiving inmiddels ongeveer twee tekens 
zijn. In de Siderische astrologie worden de feitelijke sterrenkundige gegevens gehanteerd. 

Als voorbeeld iemand die op 22 december is geboren. Ongeveer 2000 jaar geleden was iemand dan  
een Steenbok terwijl je in onze generatie dan een Boogschutter zou zijn. Over 2000 jaar is iemand 
die dan geboren wordt op 22 december een Schorpioen voor wat betreft het Zonteken.  

Als de opvattingen van de gangbare astrologie worden toegepast, dan is er geen feitelijke 
overeenkomst meer tussen de karakterhoroscopen en de astronomische positie van de sterren. 
Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen zal dit ongetwijfeld vraagtekens oproepen. De 
invloed van de sterren is immers van fundamenteel belang en het is dan heel merkwaardig wanneer 
hun feitelijke positie er niet meer toe zou doen. Toch houden de gangbare en gerespecteerde 
astrologen in onze generatie vol dat dit er niet toe doet! 

Onderstaand de tabel met de verschillen tussen de Siderische en de gangbare astrologie. Hieruit 
blijkt ook dat de verschillende tekens van de Dierenriem in werkelijkheid niet allemaal even lang 
duren zoals in de gangbare opvattingen wordt gesuggereerd. Waterman bijvoorbeeld duurt veel 
korter dan Vissen.  

Het rijzende teken - de ascendant - kun je zelf vaststellen door gebruik te maken van een eenvoudig 
astronomie softwarepakketje zoals Starry Night.  
 
 
Teken van de Dierenriem gangbare astrologie   Siderische astrologie 
 

Ram   21 maart – 20 april   19 april – 14 mei 
 Stier   21 april – 20 mei   15 mei – 21 juni 
 Tweelingen  21 mei – 20 juni   22 juni – 20 juli 
 Kreeft   21 juni – 22 juli   21 juli – 10 augustus 
 Leeuw   23 juli – 22 augustus   11 augustus – 16 september 
 Maagd   23 augustus – 22 september  17 september – 31 oktober 
 Weegschaal  23 september – 22 oktober  1 november – 23 november 
 Schorpioen  23 oktober – 22 november  24 november – 18 december 
 Boogschutter  23 november – 21 december  19 december – 19 januari 
 Steenbok   22 december – 20 januari  20 januari – 16 februari 
 Waterman  21 januari – 20 februari  17 februari – 11 maart 
 Vissen   21 februari – 20 maart   12 maart – 18 april 
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Het willen vermijden van keuzes, 

is ook een keuze… 

 
Ons leerproces bestaat uit het opdoen van heel veel ervaring, zodat je daarin jouw keuzes kunt 

maken. Maar veel lichtwerkers willen liever geen duidelijke keuzes maken, omdat ze bang zijn dat 

dit zich tegen je kan keren.  

Velen geven er de voorkeur aan om zo veel mogelijk vriendjes te willen blijven met iedereen, zowel 

in de binnenwereld als in de buitenwereld.  

In de binnenwereld wordt iedereen hartelijk welkom geheten. Zowel “het innerlijke kind” als “de 

aartsengelen” als “opa” als de “doodgeboren tweeling” worden enthousiast begroet, zonder te 

beseffen dat dit maskers zijn waarachter de donkere kant zich verbergt.  

In de buitenwereld wordt een zo groot mogelijk netwerk aangehouden, zodat dit de 

afzetmogelijkheden vergroot van de diensten die je misschien wil aanbieden en zodat je altijd wel 

iemand in jouw netwerk hebt die jou kan helpen met wat dan ook. Maar het onderhouden van zo’n 

groot netwerk brengt allerlei verplichtingen met zich mee waardoor je daar veel tijd aan zult moeten 

besteden en misschien allerlei dingen moet doen die je eigenlijk veel liever niet zou doen.  

Wanneer jij je leven op deze manier hebt ingericht, blijft er maar heel weinig ruimte meer over voor 

jezelf.  

Misschien dat dit je niet opvalt omdat je dit nu eenmaal zo gewend bent. Wanneer je dit al vele 

levens zo doet dan weet je waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet eens meer wie jij zelf eigenlijk bent; 

wie jij bent wanneer jouw hele netwerk is weggevallen.  

Voordat je jezelf beter kunt leren kennen zul je hier op de één of andere manier ruimte voor moeten 

proberen te maken in jouw dagelijkse leven. Wanneer je geen heldere keuzes maakt en alles aan 

contacten zo veel mogelijk in stand wil houden, dan heb je eigenlijk helemaal geen ruimte om jezelf 

beter te leren kennen.  

Voor de mensen die zichzelf beter willen leren kennen, is het noodzakelijk om heldere keuzes te 

maken en voldoende ruimte te maken voor de reis naar binnen. Deze reis naar binnen BEGINT 

eigenlijk pas wanneer je heldere keuzes durft te gaan maken…  

 
Wanneer je voor een hele principiële keuze staat, en je voelt in de diepte van jouw hart welke keuze 

in overeenstemming is met jouw innerlijke weten, maar je kiest ervoor die keuze toch maar niet te 

maken en niet te kiezen, omdat je bang bent voor de gevolgen die deze keuze met zich mee kan 

brengen, dan kies je ervoor om jouw innerlijke weten niet te volgen.  

Meestal proberen mensen op deze manier hun eigen hachje veilig te stellen maar in praktijk bereik 

je hier op de lange termijn precies het tegenovergestelde mee.  

 

*** 
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Liefdespartner of lustpartner? 

Wanneer je het lichaam van jouw partner gebruikt om jouw eigen lusten uit te leven, dan is dit 

eigenlijk je lustpartner. Maar dat klinkt voor veel lichtwerkers toch een beetje ongemakkelijk. 

Wanneer je zo’n partner nou maar gewoon jouw liefdespartner noemt, dan klinkt dit veel beter. 

Dit is de manier waarop wij vaak omgaan met ons innerlijke weten. We geven iets gewoon een 

goed klinkende naam en daarmee is het hele probleem opgelost.  

We geven het een plekje op het mentale gebied en daarmee komt er “rust” in ons.  

We willen de dingen vaak liever niet zien zoals ze zijn want dat geeft ons een ongemakkelijk gevoel. 

Liever houden we onszelf en elkaar voortdurend voor de gek. 

Dit is de manier waarop wij aan het einde van de dag weer in slaap proberen te komen.  

Het zou mooi zijn wanneer er dan een keer een dag komt waarop je in de diepte van jouw hart 

aanvoelt dat je beter niet op deze weg verder kunt gaan. 

  

*** 
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Herfstpunt 2025 

Ieder van ons wordt in de komende maanden geconfronteerd met de allergrootste moeilijkheden uit de hele 

incarnatiereeks, ook degenen die dit zo lang mogelijk proberen te ontkennen.  

We leven in een hele bijzondere periode, die maar één keer vóórkomt in de hele lange 

incarnatiecyclus, die begonnen is in de periode dat alle lichtwerkers terug mochten keren naar de 

lichte kant. De groep was als collectief gevangen geraakt in de webben van de donkere kant en 

kreeg een kans om een hele nieuwe start te maken. Dat was het begin van een hele lange cyclus die 

nu eindigt.  

We spreken dan niet over duizenden jaren, zelfs niet over honderdduizenden jaren, maar over een 

periode die veel langer is en miljoenen jaren beslaat. Aan het begin van deze hele grote cyclus, 

kwam ieder van ons uit de donkere kant.  

 

De poort tussen de lichte kant en de donkere kant  

staat een heel enkele keer open,  

en dat is in deze periode. 

 

Nadat de poort weer is gesloten, zal het vele miljoenen jaren duren voordat deze poort weer 

opnieuw open zal gaan en ieder een volgende kans krijgt om te kiezen waar jij jezelf verder wil 

ontwikkelen, hetzij bij de lichte kant, hetzij bij de donkere kant.  

 

Aan het begin van de hele grote cyclus die nu eindigt,  

heeft ieder van ons de gelegenheid benut  

om los te komen uit de donkere kant  

en door de poort te gaan,  

terug naar de lichte kant. 

 

Maar wanneer je deze keuze hebt gemaakt, ben je niet in één keer helemaal los van die donkere 

kant. Er is dan nog een hele lange weg te gaan, vóórdat je jezelf voldoende vrij hebt gemaakt van 

een duister verleden. Vóórdat je langzamerhand weer meer vrij komt te staan van je eigen verleden 

zul je gedurende lange tijd moeten aantonen dat je je nu echt wil losmaken van verkeerde gewoontes 

uit het donkere verleden.  

Wanneer je eenmaal door de poort bent gegaan - terug naar de lichte kant - dan zit je symbolisch 

met allerlei elastiekjes nog vast aan verkeerde krachten. Wanneer je je daar van los wil maken, dan 

zul je moeten aantonen dat je deze krachten voortaan zo veel mogelijk negeert en je daar niet meer 

door laat beïnvloeden.  

Wanneer je toch weer met deze verkeerde krachten gaat samenwerken, dan zuigen die je terug naar 

het donkere verleden waar ieder van ons uitkomt.  

Eenmaal door de poorten terug naar de lichte kant, betekent dus niet dat je dan onmiddellijk vrij 

staat van alles wat daarvóór gebeurd is. Er is dan nog een hele lange weg nodig om jezelf 

langzamerhand vrij te vechten van alles wat daaraan vooraf gegaan is.  

In praktijk zijn er vele miljoenen jaren nodig om voldoende vrij te staan van de donkere krachten 

waar je vanuit jouw eigen verleden in mee bent gegaan.  
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Wanneer de lichte kant ziet dat het je menens is en je bereid bent je vrij te vechten van de donkere 

kant, dan krijg je in de loop van de tijd steeds meer kracht tot je beschikking. Daardoor kom je 

sterker te staan in de gevechten met de donkere kant. Daardoor kun je ook meer doen om andere 

mensen te hulp te komen, wanneer je innerlijk voelt dat je dit op je zou willen nemen vanuit zuivere 

motieven.  

Vanuit menselijk standpunt beschouwd is dit een onmetelijk lange weg. In de meest praktische zin 

ben je ongeveer halverwege deze hele lange weg wanneer je niet meer per se in incarnatie hoeft te 

zijn.  

Dit betekent dat de ontwikkeling via het godenrijk – waar je in terechtkomt als je het mensenrijk 

goed hebt doorlopen – nog steeds onderdeel is van het loskomen van een akelig stuk collectief 

verleden, waar ook de goden zoals we die nu kennen onderdeel van zijn geweest. Ook de goden 

die we nu kennen als de goede goden zoals Vissen, Tweelingen en Leeuw, zijn ooit onderdeel 

geweest van de donkere kant. Ook zij zijn – net als wij – aan het begin van de hele grote cyclus die 

nu afgerond wordt, door de poort gekomen terug naar de lichte kant.  

De ontwikkeling van het mensenrijk en het godenrijk heeft niet alleen plaatsgevonden op de Aarde, 

maar ook op andere plaatsen in ons stelsel. Ooit leefde de mensheid op de Maan, zoals de theosofie 

beschrijft in haar vele boeken.  

Naast de Maan, heeft de mensheid zich ook op andere planeten ontwikkeld gedurende een grotere 

cyclus.  

 

Al deze cycli, zoals de incarnatiereeks op Aarde  

en de incarnatiereeks op de Maan  

en de incarnatiereeks op andere plaatsen,  

worden nu afgerond.  

Het eindpunt van al deze cycli is 1 januari 2026. 

 

Ieder van ons heeft dan de gelegenheid gekregen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen vanaf het 

allereerste begin, waarop de hele groep – mensen en goden – door de poort vanuit de donkere kant 

terechtkwam in wat nu ons klaslokaal is.  

Aan het begin van deze hele grote cyclus is er een vergevorderd lichtwezen geweest die zich over 

ons heeft ontfermd en die ons zo veel mogelijk de gelegenheid heeft gegeven ons zo goed mogelijk 

te ontwikkelen, in overeenstemming met onze vrije wil. Dit hele grote lichtwezen heb ik in mijn 

artikelen en boeken “de Oorsprong” genoemd. Dit is degene die op zich heeft genomen om de 

hele mensheid en alle goden – de grote en de kleine – zo goed mogelijk te begeleiden op de lange 

weg om los te komen van ons duistere verleden.  

Deze begeleiding vanuit “de Oorsprong” merken wij in ons dagelijkse leven als ons innerlijke 

weten, ons innerlijke kompas. Zowel mensen in incarnatie als Zielen als goden, hebben zo’n 

innerlijk kompas.  

Ieder van ons heeft in de afgelopen periode compensatie gekregen voor dingen die verkeerd zijn 

gelopen in ons evolutieproces, waardoor iemand tijdelijk onjuist is behandeld, beschouwd vanuit 

het standpunt van de wetten en de regels van ons evolutieproces.  

Deze periode van compensatie loopt nog door tot 1 januari 2026. Dan heeft ieder van ons gekregen 

waar recht op is, beschouwd vanuit de hogere leiding van ons evolutieproces.  
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Een deel van de groep heeft de mogelijkheden die geboden zijn in ons evolutieproces kunnen 

benutten om zich te ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten in de diepte van het 

hartcentrum.  

Dit is de groep die het lijntje met “de Oorsprong” via het innerlijke weten in de diepte van het 

hartcentrum zo goed mogelijk probeert te volgen in het dagelijkse leven, waardoor je langzaam 

maar zeker de uitweg kunt vinden uit de moeilijkheden waar ieder van ons in het dagelijkse leven 

mee wordt geconfronteerd als een direct gevolg van wat je zelf in voorgaande levens in werking 

hebt gezet.  

Voor deze groep zijn eenvoud, soberheid en bescheidenheid belangrijke uitgangspunten.  

Voor deze groep is de Waarheid belangrijk, evenals Genegenheid.  

Dit is de groep die het eigen spirituele huiswerk zo goed mogelijk op zich probeert te nemen 

waardoor er in de loop van de jaren steeds meer ruimte ontstaat in het hartcentrum. Door talloze 

verwerkingsprocessen van oud zeer is er dan geleidelijk meer ruimte ontstaan om je steeds bewuster 

te worden van wat er in het eigen hartcentrum leeft.  

Je komt dan steeds meer in contact met jezelf zoals je in wezen bent, los van al je “verplichtingen” 

in het dagelijkse leven en los van jouw netwerk.  

Deze groep neemt belangrijke beslissingen zo veel mogelijk in overeenstemming met het 

dieperliggende gevoel in het hartcentrum, en laat zich steeds minder misleiden door allerlei goed 

klinkende redeneringen.  

Een ander deel van de groep is in de loop van ons evolutieproces teruggevallen in oude gewoontes 

en opnieuw bezweken voor de verleidingen van status, positie, macht, vermogens en reputatie. Dit 

is de groep die vaak goed herkenbaar is aan het “redderscomplex”. Het “moederen” zoals veel 

vrouwen dat doen, is een uiting van dit “redderscomplex”. 

Dit is de groep die vaak hartstochtelijk verder wil op de weg van geslachtsgemeenschap. Maar het 

uitleven van hartstochtelijk verlangen, zuigt je al gauw het moeras in, waar je de kostbare 

aanwijzingen vanuit jouw innerlijke weten niet meer zo goed kunt opvangen.  

Het opdoen van ervaringen met seksualiteit is in principe een waardevol onderdeel van ons 

lesprogramma, maar wanneer je te lang doorgaat met het volgen van deze weg – tegen beter weten 

in – dan vul je daardoor jouw energieveld met verkeerde energie - energie van lust en opwinding - 

waardoor jouw visie steeds verder vertroebelt. Dit beïnvloedt daardoor uiteindelijk steeds meer de 

keuzes die je maakt in het dagelijkse leven. Je raakt daardoor steeds meer een gevangene van juist 

deze lust en opwinding, en verliest steeds meer jouw innerlijke Vrijheid.  

Dit is de groep die het innerlijke weten NIET volgt en in plaats daarvan het eigen ego als leidraad 

heeft gekozen, tegen beter weten in. Deze groep neemt beslissingen vanuit “het hoofd” en 

rechtvaardigt diens beslissingen met goed klinkende redeneringen die vaak botsen met de 

eenvoudige Waarheid die je kunt aanvoelen in de diepte van het hartcentrum. 

Dit is de groep die niet echt geïnteresseerd is in de Waarheid maar daar op een sluwe manier een 

eigen draai aan geeft.  

Dit is ook de groep die niet echt ontvankelijk is voor Genegenheid en in feite niet echt ervaring heeft 

met deze heilzame energie. Deze groep heeft moeite met VOELEN wat er in de diepte van het 

eigen hart leeft, maar is zich hier niet goed van bewust.  
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Omdat deze groep het eigen spirituele huiswerk lange tijd heeft genegeerd, is er weinig ruimte in 

het hart gemaakt.  

Omdat er bij deze groep weinig ruimte is in het hartcentrum, is er ook weinig ruimte om 

Genegenheid te kunnen ontvangen. Het hart zit als het ware nog vol met allerlei dingen die eerst 

verwerkt zouden moeten worden vóórdat er meer ruimte komt in het hartcentrum waardoor de 

bewuste ervaring van Genegenheid meer kans van slagen heeft.  

Deze groep PRAAT vaak over gevoelens maar dan in de zin van hele oppervlakkige vaak 

sentimentele lagen, die niets te maken hebben met de dieperliggende gevoelens die iemand ervaart 

die het eigen huiswerk in de loop van de jaren geduldig op zich heeft genomen.  

Er is bovendien een heel groot verschil tussen praten over gevoelens en het toelaten van 

dieperliggende gevoelens in de diepte van het hartcentrum.  

Praten is vaak een mentale aangelegenheid, waarmee je op die golflengte aansluiting kunt maken 

met een medemens.  

Het openstellen voor dieperliggende gevoelens die kunnen opborrelen vanuit de diepte van jouw 

hartcentrum is iets wat zich IN jezelf afspeelt. Het staat volkomen los van de mentale wisselwerking 

met een medemens.  

Vaak worden ego belevingen verward met wat er leeft in de diepte van het hart, zonder zich hier 

zo van bewust te zijn.  

Deze groep DENKT vaak het gevoel in het hart te volgen maar volgt eigenlijk vooral het ego en 

allerlei impulsen vanuit het hoofdcentrum, die worden verward met het dieperliggende gevoel in 

het hartcentrum.  

Gewoonlijk KAN deze groep eigenlijk niet goed meer bij de dieperliggende gevoelens in het 

hartcentrum omdat hier in de loop van vele levens steeds meer tussen is gekomen, waardoor deze 

aansluiting steeds moeilijker is geworden.  

Dit is de groep die voortdurend op zoek is naar kracht buiten zichzelf, met als bedoeling de eigen 

(ego)positie te versterken. Deze groep is voortdurend naar buiten gericht en vaak herkenbaar aan 

superioriteitsgevoelens en gevoelens van spirituele eerzucht. 

Deze groep praat zichzelf vaak aan dat ze “godsvonkjes” zijn en daarmee in de kern goddelijk. Dit 

is strelend voor het ego maar gaat volkomen voorbij aan het duistere verleden en de keuze om het 

innerlijke weten af te wijzen. Het is eigenlijk vooral hol en leeg gepraat waar je niets aan hebt. 

Deze groep bevindt zich in de gevarenzone en is vatbaar voor aansluiting bij de donkere kant.  

Dit is de groep die het lijntje met “de Oorsprong” via het innerlijke weten NIET volgt. Daarmee 

wijst deze groep in feite de begeleiding vanuit “de Oorsprong” af, zonder te beseffen wat hier op 

de hele lange termijn de gevolgen van zouden kunnen zijn.  

Wanneer je de mogelijkheden om je te richten op de begeleiding vanuit “de Oorsprong” via het 

innerlijke weten in de loop van ons incarnatieproces voortdurend afwijst en je voortdurend 

terugvalt in oude gewoontes zoals je die had toen je nog aan de donkere kant zat, dan komt er een 

keer een punt dat er wordt vastgesteld dat je gekozen hebt voor deze donkere kant, de kant waar 

je vandaan kwam vóórdat je de gelegenheid kreeg om je onder begeleiding vanuit “de Oorsprong” 

in de loop van vele levens zo veel mogelijk vrij te vechten van die donkere kant. 
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Dit is de groep die de mogelijkheden die geboden worden om je zo veel mogelijk los te maken van 

de donkere kant NIET benut maar in plaats daarvan het eigen ego alle ruimte geeft, tegen beter 

weten in. 

Wanneer het ego wint, verliest het inwonende bewustzijn.  

De lichtwerkers hebben in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt – in de jaren van de herexamens – 

dat ze uitgaan van éénheid en harmonie in de groep, en menen dat alles wat scheiding en deling 

veroorzaakt vanuit de donkere kant zou komen.  

 

Maar aan het einde van de weg die de lichtwerkers nu volgen,  

is er nog slechts een T splitsing. 

 

Een deel van de groep gaat terug naar de donkere kant, de kant van waaruit de hele lange reis ooit 

is begonnen.  

Een ander deel van de groep gaat verder op de weg die vanuit de lichte kant wordt aangeboden, 

om zich verder te ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten, de Waarheid en Genegenheid. 

Het klaslokaal waarin deze groep zich verder gaat ontwikkelen, wordt in deze periode opgeruimd 

en schoongemaakt, zodat de mensen die kiezen voor de donkere kant hieruit worden gehaald en - 

geheel in overeenstemming met hun eigen keuzes - teruggaan naar de donkere kant. 

  

Bepalend voor waar je uit gaat komen aan het einde van deze cyclus,  

is de dieperliggende motivatie op de bodem van het hart.  

Die kan volkomen anders zijn  

dan wat je jezelf en anderen aanpraat in het dagelijkse leven. 

 

Degenen van ons die overgaan naar de donkere kant, zullen niet op 1 januari 2026 onmiddellijk zijn 

verdwenen. Toch zullen deze mensen in de periode daarná steeds duidelijker zichtbaar worden 

gemaakt in hun keuzes. Degenen die in hun hele incarnatiereeks zeer ernstige overtredingen hebben 

begaan, zullen in de komende jaren steeds verder aftakelen en degenereren.  

Degenen die aan de lichte kant willen blijven maar in de loop van hun incarnatiereeks vast zijn 

komen te zitten aan de donkere kant, doordat ze hier gedurende lange tijd mee hebben 

samengewerkt, zullen zich zo veel mogelijk moeten proberen vrij te vechten van die donkere kant.  

In praktijk betekent dit dat je dan in jezelf verkeerde neigingen moet proberen te herkennen en je 

daar met alle kracht die je in je hebt tegen zou moeten verzetten.  

Dit soort gevechten zijn buitengewoon zwaar en vragen eenvoudig het uiterste van je. Het zijn 

verschrikkelijke gevechten die dag en nacht doorgaan. Dergelijke losmakingsprocessen beheersen 

je hele leven, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, maar ook gedurende de uren van slaap. Dit 

is één van de redenen dat veruit de meeste lichtwerkers al langere tijd geen gezonde nachtrust meer 

krijgen.  

Wanneer de lichtwerkers die verder willen op de weg naar het innerlijke weten in het dagelijkse 

leven onvoldoende ruimte maken voor hun eigen spirituele huiswerk, dan rest er nog slechts “het 

betalen van de prijs” om alsnog zo ver mogelijk los te komen van de contacten en contracten met 

de donkere kant. Het betalen van de prijs wil zeggen dat de donkere kant dan allerlei dingen met je 

kan doen die je niet wil, maar daardoor wel vrijer komt te staan in bijvoorbeeld jouw visie.  
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In de uren van slaap van jouw stoffelijke lichaam maak je “boven” – op “de weide” – keuzes in 

verband met het loskomen van de donkere kant. Je maakt deze keuzes dus eigenlijk met jouw 

bovenbewustzijn, het bewustzijn dat je hebt als je “boven” bent.  

Bij de meeste lichtwerkers is het bewustzijn dat je hebt wanneer je “boven” bent veel sterker, dan 

wanneer je in incarnatie bent. Op “de weide” heb je veel meer zicht op wat je zelf in werking hebt 

gezet in de vele honderden incarnaties die je hiervóór hebt gehad.  

 

Velen van ons hebben zich de vingers gebrand  

aan het meedoen met zwarte rituelen in voorgaande levens,  

waardoor er allerlei raakvlakken zijn ontstaan met donkere krachten,  

waar je niet zomaar weer vanaf bent. 

 

Wanneer je eenmaal een samenwerking bent aangegaan door bijvoorbeeld een tegenstander te 

vervloeken in een vorig leven, dan heeft dit voor de vervloekte persoon akelige gevolgen maar ook 

voor jezelf.  

Zolang de donkere kant het voor het zeggen heeft, zouden deze vervloekingen voor onbepaalde 

tijd verder zijn gegaan, maar nu de “Dag des Oordeels” is geweest, worden al deze vervloekingen 

die over anderen zijn uitgesproken tot stoppen gebracht en ongedaan gemaakt. De slachtoffers van 

al deze vervloekingen krijgen hierdoor weer meer ruimte om zichzelf te zijn, maar degenen die hier 

verantwoordelijk voor zijn, zullen merken dat deze vervloekingen op henzelf terug zullen slaan.  

Veel Zieneressen hebben zich in voorgaande levens de vingers gebrand aan het vervloeken van 

hun tegenstanders, waardoor ze in de komende periode zullen merken dat al deze vervloekingen 

zullen terugslaan nu de “Dag des Oordeels” is geweest.  

 

Een kernpunt van ons leerproces is de vrije wil,  

maar er bestaat niet zoiets als vrijblijvend iemand vervloeken. 

 

Je hebt het recht als onderdeel van ons leerproces om andere mensen te vervloeken, maar daarmee 

zet je onvermijdelijk dingen in werking voor jezelf.  

Het kan zijn dat je lange tijd eigenlijk geen gevolgen hebt ervaren van dergelijke vervloekingen die 

misschien al heel lang geleden in voorgaande levens in werking zijn gezet, maar aan het einde van 

een hele grote cyclus - zoals nu - wordt dit weer in evenwicht gebracht. Als onderdeel van het 

leerproces zul je dan ervaren wat de gevolgen zijn van deze keuzes, die je vanuit een vrije wil hebt 

gemaakt.  

Misschien dat jij je in het dagelijkse leven niet bewust bent van wat je zelf in een vorig leven in 

werking hebt gezet, maar op “de weide” ben je je daar voldoende van bewust als onderdeel van 

jouw leerproces.  

 

In de komende maanden zullen er daarom allerlei lichtwerkers zijn  

die aanzienlijk slechter zullen gaan functioneren dan ze gewend zijn. 

 

De lichtwerkers die ervoor kiezen om verder te willen gaan op de weg van het innerlijke weten, 

zullen een veel betere visie kunnen ontwikkelen in de komende periode. Dat is de grote winst voor 

op de lange termijn, want de visie waar je mee eindigt aan het einde van dit leven is voor een groot 

deel dezelfde als de visie waar je in een volgende incarnatie mee begint.  
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Nagenoeg alle lichtwerkers  

zullen het komende kwartaal als verschrikkelijk gaan ervaren,  

ook degenen die dit nu nog stug proberen te ontkennen. 

 

Wanneer je weet wat er gaande is, kun je dit beter begrijpen en kun je ondanks alles af en toe 

misschien toch nog een gevoel van “Shalom” ervaren in de diepte van jouw hartcentrum.  

 

Zoals je voor één leven vaak een kernthema hebt dat zo’n leven bepaalt,  

zo heb je ook voor een hele incarnatiereeks een kernthema. 

 

Dit zijn altijd thema’s die zijn blijven liggen vanuit voorgaande levens. Wanneer er dingen in een 

voorgaande cyclus - bijvoorbeeld op de Maan - niet goed zijn gegaan, dan zal dit gewoonlijk 

verweven worden in het kernthema dat je in de incarnatiereeks die je op Aarde hebt gekregen 

verder gaat uitwerken.  

 

Sinds de aanpassingen van ons evolutieproces vanaf 2012,  

wordt ieder van ons steeds intensiever geconfronteerd  

met juist dit kernthema  

waarvoor je naar de Aarde bent gekomen. 

 

In de komende maanden zal juist dit kernthema voor jouw hele incarnatiereeks naar een ontknoping 

worden geleid, van binnenuit en van bovenaf. In praktijk betekent dit nagenoeg altijd dat je dan 

innerlijk meer zicht krijgt op hele belangrijke keuzes waar je vóór staat en waarin er na verloop van 

tijd door de hogere leiding van ons evolutieproces wordt vastgesteld waar je voor gekozen hebt, 

ongeacht wat jij daar zelf misschien van zou vinden.  

De lichtwerkers hebben de gewoonte hun eigen keuzes te onderbouwen met goed klinkende 

motieven, maar daar is de hogere leiding van ons evolutieproces niet gevoelig voor. Misschien dat 

je jezelf en je medemensen hiermee voor de gek kunt houden maar de hogere leiding van ons 

evolutieproces kun je hiermee niet misleiden. Die stellen vast waar iemand voor gekozen heeft, 

ongeacht wat iemand daar zelf over wil vertellen. 

  

In praktijk betekent dit dat ieder van ons  

in de komende periode heel intensief in aanraking wordt gebracht  

met de aller diepste pijnpunten uit de hele incarnatiereeks.  

Dit zijn de dingen waar je voor naar de Aarde bent gekomen  

om aan te werken en te verbeteren. 

 

Bij de meesten van ons is hier in de afgelopen duizenden jaren weinig van terecht gekomen, omdat 

ons evolutieproces lange tijd niet goed heeft gefunctioneerd. Maar nu functioneert ons leerproces 

optimaal en kunnen we alsnog heel veel leren, voor zover je dat zou willen. Er zijn nu hele mooie 

mogelijkheden om je te verdiepen in hele gevoelige en hele persoonlijke onderwerpen die al 

duizenden jaren niet konden worden opgelost.  

Voor wie aan de slag wil gaan met het eigen spirituele huiswerk zijn er nu buitengewoon mooie 

mogelijkheden om hieraan te werken. En ook dit is te zien als compensatie die de groep krijgt 

vanwege het ontbreken van geschikte mogelijkheden voor ontwikkeling in de afgelopen duizenden 

jaren.  
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Om te werken aan het eigen spirituele huiswerk heb je eigenlijk een plekje nodig waarin je niet al 

te veel hoeft, waarin je zo weinig mogelijk verplichtingen hebt. Een plekje in de luwte waar je zo 

veilig mogelijk bent.  

Begeleiding is er altijd van binnenuit en van bovenaf, zolang jij de weg van het innerlijke weten wil 

blijven volgen.  

De weg van het innerlijke weten is de weg naar binnen. Dit betekent het loslaten van allerlei dingen 

in de buitenwereld die je in de afgelopen jaren misschien heel belangrijk hebt gevonden.  

 

Wanneer je werkelijk de diepte in wil  

en jouw eigen ontwikkelingsprocessen de ruimte wil geven die daarvoor nodig is,  

dan heb je heel veel ruimte en tijd nodig voor jezelf. 

 

Het is daarom raadzaam voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen om te kijken in 

hun eigen dagelijkse leven waar ze (meer) tijd zouden kunnen vrijmaken voor hun eigen spirituele 

processen. Naarmate jij je meer bewust bent van de mogelijkheden die er nu geboden worden, zul 

je sterker gemotiveerd zijn om allerlei minder belangrijke dingen opzij te zetten en zo veel mogelijk 

los te laten, zodat je meer ruimte en tijd krijgt voor jouw eigen processen.  

Tegelijkertijd gebeurt er veel op het wereldtoneel en kun je gemakkelijk in de verleiding komen om 

dit allemaal zo veel mogelijk te willen volgen. Maar wanneer je dit doet, dan ben je voortdurend 

naar buiten gericht, zodat je minder afgestemd bent in jouw hartcentrum.  

Het is belangrijk je niet te laten verleiden om voortdurend naar buiten gericht te zijn, want daar 

kom je uiteindelijk niet verder mee. De mogelijkheden die nu geboden worden liggen vooral in het 

aanpakken van jouw eigen hele diepe pijnpunten, die al duizenden jaren zijn blijven liggen, 

waarschijnlijk zonder dat je je hier zo bewust van bent geweest.  

In praktijk betekent dit dat het belangrijk is om voldoende ruimte te maken om alleen te zijn en te 

ontspannen, want juist in die situatie kan jouw hogere deel jou de inzichten geven die je nodig hebt 

om verder te komen met jouw eigen processen.  

 

Ontspannen heeft te maken met energie die stroomt,  

van binnenuit en van bovenaf. 

 

Oefeningen die kunnen helpen om te ontspannen hebben te maken met de gerichtheid van jouw 

bewustzijn. Vanzelfsprekend is ademhaling belangrijk, evenals voldoende beweging in je dagelijkse 

leven, maar de werkelijke ontspanning zit vooral in de aanwezigheid van energie van binnenuit en 

van bovenaf, die jou het gevoel geeft dat je ontspannen bent.  

Storende gedachtes bijvoorbeeld kun je niet weghalen door fysieke oefeningen of door 

ademhalingsoefeningen. Maar deze storende gedachtes staan ontspanning en daardoor ook 

meditatie en regressie-sessies, volkomen in de weg.  

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan soms zorgen voor meer ontspanning door mogelijkheden in te 

zetten die jouw hogere deel hiervoor heeft.  
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Voor nagenoeg alle lichtwerkers  

zal ontspanning in de komende periode  

aanzienlijk moeilijker blijken te zijn  

dan in de voorgaande maanden. 

 

Deels wordt dit veroorzaakt door collectief karma dat de groep lichtwerkers in de komende periode 

doorwerkt als groep.  

Naast individueel karma bestaat er ook zoiets als groepskarma, dat van toepassing is op een hele 

groep, zoals de groep lichtwerkers. Deze hele groep werkt in de komende periode een stuk 

collectief karma uit waardoor het aanzienlijk moeilijker zal worden om je te ontspannen door de 

aanwezigheid van allerlei storende gedachten.  

Hoewel sommige lichtwerkers het idee hebben dat ze iets in handen hebben waarmee ze deze 

storende gedachtes tot stoppen zouden kunnen brengen, zal dit in praktijk meestal niet blijken te 

werken. Er bestaat niet zoiets als een eenvoudig middel om groepskarma te omzeilen.  

Het is daarom belangrijk te weten dat dit de omstandigheden zijn waarin we nu terecht zijn 

gekomen. Enerzijds zijn er prachtige mogelijkheden om te werken aan het eigen spirituele huiswerk, 

maar tegelijkertijd is er het doorwerken van groepskarma, waardoor er vaak storende gedachtes 

aanwezig zullen zijn, waar eigenlijk weinig tegen te doen is maar waardoor slaap en ontspanning 

moeilijker worden. 

 

Wat kan helpen is vertragen,  

een voortdurende gerichtheid naar binnen  

en het zo veel mogelijk loslaten van dingen die niet per se nodig zijn. 

 

In de afgelopen maanden waren er betere mogelijkheden om te werken aan het eigen spirituele 

huiswerk, maar voor wie hier alsnog aan zou willen werken, zijn deze waardevolle mogelijkheden 

er nog steeds, zij het onder moeilijkere omstandigheden.  

Het is belangrijk dat je een realistisch beeld hebt van de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn 

gekomen, en dat is de reden dat ik hier iets over schrijf.  

 

*** 
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Kan een godin in incarnatie zijn? 

Zou het kunnen dat een godin of een god zich toch weer tussen de mensen gaat begeven en weer in incarnatie gaat, 

net zoals voorheen? Over dit thema gaat dit artikel. 

Nagenoeg alle mensen die op Aarde in incarnatie zijn, zijn hier verplicht. Ze zijn hier om iets te 

leren, om iets te ervaren, om zich los te maken van verkeerde neigingen uit het verleden of om 

andere redenen.  

Niemand is hier omdat het hier een paradijs zou zijn; ons dagelijkse leven is niets anders dan de 

onderwereld uit de vele mythologische verhalen.  

Naast de mensen die hier verplicht zijn, zijn er ook enkele vrijwilligers, die bodhisattva’s worden 

genoemd. Af en toe in de loop van de geschiedenis zijn er enkelen vanuit de Oorsprong vrijwillig 

naar beneden gekomen.  

In de theosofische literatuur wordt ervan uitgegaan dat deze bodhisattva’s niets dan goeds brachten, 

maar in werkelijkheid is dit soms anders gelopen. Op “de weide” - de plaats waar je naartoe gaat 

wanneer jouw lichaam in slaapnodus is - wordt ook over dit gevoelige thema af en toe onderwijs 

gegeven voor belangstellenden. Af en toe zijn er groepsbijeenkomsten “boven”, waar allerlei 

actuele thema’s verder worden belicht door onze leraren.  

We wisten al dat de motieven van veel mensen die in incarnatie zijn gekomen vaak niet in 

overeenstemming zijn met hun innerlijke weten, hun Geweten. Zelfs de groep lichtwerkers - de 

vertegenwoordigers van de goede goden Tweelingen, Vissen en Leeuw - hebben het vaak laten 

afweten in de lange geschiedenis van de mensheid.  

Maar onze hoop is lange tijd toch wel enigszins gevestigd geweest op degenen die vrijwillig zijn 

ingedaald naar onze ongelukkige planeet, die het strijdtoneel is geworden waarop de goden hun 

bittere strijd hebben uitgevochten in de afgelopen duizenden jaren.  

Maar zelfs onze vrijwilligers blijken niet allemaal zulke schone motieven te hebben gehad toen zij 

vanuit de Oorsprong zijn gaan afdalen naar onze Aarde.  

Het gaat hier om een hele kleine groep van slechts enkele tientallen mensen, zowel mannen als 

vrouwen, die in de afgelopen paar duizend jaar hun plaats hebben ingenomen in onze samenleving.  

Voor zover hun motieven bij het naar beneden gaan nog zuiver waren, zijn verscheidene van deze 

groep later alsnog in moeilijkheden gekomen toen ze eenmaal in de incarnatiereeks waren gekomen.  

Het leven op Aarde is in praktijk veel moeilijker dan van bovenaf vaak wordt ingeschat. Zelfs de 

ervaren vrijwilligers blijken in praktijk nog gemakkelijk te kunnen struikelen en ten val te kunnen 

komen, door de inwerking van de machtige vermogens vanuit de donkere kant.  

Veel mensen die in incarnatie zijn op onze Aarde, bleken gevoelig te zijn voor de aangeboden 

macht vanuit de donkere kant en besloten daarmee samen te werken gedurende vele incarnaties. 

Vanuit die machtspositie werd dan voortdurend gewerkt aan het versterken van de eigen positie en 

het tegenwerken van anderen. Zo zijn velen in de loop van onze droevige geschiedenis vast komen 

te zitten aan de donkere kant. 

Nu het eindpunt van de hele grote cyclus in hoog tempo nadert, krijgt ieder een laatste kans om 

alsnog de eigen motieven onder ogen te zien en aan te passen, voor zover je dat zou willen.  
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Ons evolutieproces is een leerproces, een proces waarin je jezelf beter gaat leren kennen, welke keuzes 

je ook maakt. Wanneer je voortdurend wil werken vanuit macht, status en positie, dan ga je 

uiteindelijk over naar de donkere kant, ook als je probeert jouw eigen motieven zoveel mogelijk te 

camoufleren voor jezelf en voor anderen. Er wordt dan uiteindelijk vastgesteld waar je voor gekozen 

hebt, wat je daar zelf ook aan mening over hebt gevormd. 

  

De lichtwerkers die per se willen blijven werken  

vanuit motieven van status, positie en macht,  

gaan in de komende jaren langzaam over naar de donkere kant. 

 

Dit proces van overgaan naar de donkere kant begint op de hogere gebieden. Dit betekent dat het 

hogere deel, de Ziel, het hogere Zelf, wordt losgekoppeld van het deel dat in incarnatie is. Het deel 

dat in incarnatie is van iemand die overgaat naar de donkere kant, verliest daardoor zijn kracht in 

allerlei opzichten.  

Deze mensen gaan steeds slechter functioneren en krijgen steeds meer een energieveld dat 

verslindend is om bij in de buurt te zijn. Naarmate ze verder meegezogen worden naar de donkere 

kant, zal die steeds meer energie zuigen via deze mensen. Dit betekent dat het voor hooggevoelige 

mensen steeds akeliger zal zijn om bij zo iemand in de buurt te zijn.  

De lichtwerkers die verder willen met het innerlijke weten, het Geweten, zullen degenen die 

overgaan naar de donkere kant, steeds beter gaan herkennen, omdat dit van binnenuit en van 

bovenaf steeds beter zichtbaar zal worden gemaakt.  

Tegelijkertijd is er vanaf 1 januari 2026 nog drie jaar de gelegenheid voor deze groep om tot inkeer 

te komen en alsnog terug te keren naar de lichte kant. Op “de weide” kan zo iemand in de drie 

jaren vanaf 2026 alsnog kiezen voor een pakket dat geaccepteerd moet worden om de terugkeer 

naar de lichte kant mogelijk te maken. Zo’n pakket wordt zwaarder naarmate je langer wacht met 

de acceptatie hiervan.  

De mensen die al vanaf 2013 zijn begonnen met het betalen van prijzen om zoveel mogelijk los te 

komen van de donkere kant, hebben hierdoor een veel draaglijker pakket gekregen dan degene die 

pas begin dit jaar zover waren dat ze “boven” de noodzaak inzagen van het loskomen van de 

donkere kant.  

Degenen die van mening zijn dat de donkere kant niet bestaat en er daardoor van uitgaan dat er 

geen enkele noodzaak is om zich los te kopen van de donkere kant door prijzen te betalen, zullen 

in de komende periode alsnog gaan ervaren dat hun visie onhoudbaar is.  

Zowel overdag als in de nachten zal volkomen duidelijk worden dat er wel degelijk zoiets bestaat 

als de donkere kant, ook al is het buitengewoon onaangenaam om dit onder ogen te zien zoals het 

is.  

De gemakkelijkste weg is dan om het bestaan van de donkere kant maar gewoon zoveel mogelijk 

te ontkennen, maar daardoor kun je de situatie niet verbeteren. Het is wat het is, en het helpt niet 

om de situatie te ontkennen waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, hoe onaangenaam het 

ook is om dit onder ogen te zien.  

 

In de komende periode gaat ieder van ons het monster in de bek kijken,  

behalve degenen die hier inmiddels al helemaal in opgeslokt zijn. 
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Wanneer je helemaal bent opgenomen in de donkere kant, dan kan het zijn dat het eigenlijk 

helemaal niet meer tot je doordringt in welke situatie je je eigenlijk bevindt. Er ontstaat dan zoiets 

als ongevoeligheid; mensen worden dan een soort van robots, die doen wat er van hen verwacht 

wordt in een specifieke situatie. Ze reageren dan volautomatisch, zoals het hun geleerd is. 

De mensen die hun innerlijke weten volgen, krijgen steeds meer zicht op de meest belangrijke 

stukken van hun incarnatiereeks. Dit betekent dat je steeds meer zicht krijgt op degenen die je 

allergrootste tegenstanders zijn geweest in jouw hele incarnatiereeks.  

Dit wordt je van binnenuit en van bovenaf zichtbaar gemaakt, vaak via dromen, tijdens meditatie 

of wanneer je ontvankelijker bent voor jouw begeleiding omdat je tijdelijk even in een ontspannen 

toestand bent gekomen.  

Het donker heeft als vermogen om zichzelf behendig te camoufleren. Dit betekent in praktijk dat 

je de allergrootste tegenstanders vanuit jouw hele incarnatiereeks vaak niet goed hebt kunnen 

herkennen, eenvoudig omdat dit is afgeschermd door de machtige vermogens van de donkere kant.  

Maar in de komende periode wordt deze herkenning steeds sterker, omdat dit “boven” zo gepland 

wordt.  

 

We bevinden ons nu in de fase van de grote ontknoping, 

waardoor allerlei dingen beter zichtbaar worden gemaakt 

die lange tijd verborgen zijn geweest. 

In de komende maanden gaat dit principe een belangrijke rol spelen. 

 

In de drie overgangsjaren vanaf 2026 staat de poort tussen de lichte kant en de donkere kant nog 

open. Vanaf 2029 is deze poort weer gesloten, voor onbepaalde tijd. Zoals de indeling dan is, zo 

zal die vele miljoenen jaren zijn. De lichtwerkers die gekozen hebben voor de donkere kant, zullen 

dan niet meer in incarnatie zijn.  

Om dit hele proces van keuzes voor de lichte kant of voor de donkere kant zo goed mogelijk te 

begeleiden, is er hogere begeleiding aanwezig dan gebruikelijk op onze kleine planeet. Wanneer dit 

proces is voltooid op 1 januari 2029, zal deze hogere begeleiding weer terugtreden. Dit betekent 

dat de bescherming die er nu nog drie jaar is, er tegen die tijd niet meer zal zijn. De bescherming 

heeft te maken met een eerlijk verloop van ons evolutieproces. In de komende drie jaar verloopt 

ons evolutieproces volgens de wetten en regels die daar nu voor zijn, ook al zal dit voor veel 

lichtwerkers moeilijk te begrijpen zijn.  

Er is geen bescherming mogelijk tegen ervaringen die het directe gevolg zijn van prijzen die je 

betaalt om zoveel mogelijk los te komen van de donkere kant.  

Er zullen veel lichtwerkers zijn die directe confrontaties gaan ervaren met de donkere kant, die 

verschrikkelijk kunnen zijn, maar die toch in het verlengde liggen van het betalen van prijzen om 

zoveel mogelijk jouw innerlijke vrijheid terug te kopen. Met andere woorden hoe heftiger deze 

confrontaties zijn, des te meer je hiervan loskomt.  

Wanneer je in de Oorsprong zou zijn gebleven, dan zou je niet zoveel los kunnen komen van de 

donkere kant als nu voor de lichtwerkers in incarnatie mogelijk is. De ontberingen die hier vaak 

aan zijn verbonden, wil je als mens in incarnatie liever niet, maar op “de weide” weet je dat dit 

onderdeel is van een pakket waardoor je zo ver mogelijk vrij komt te staan van de donkere kant. 

Het gevolg hiervan is een steeds betere visie.  
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De donkere kant heeft in de afgelopen vijfduizend jaar werkelijk alles geprobeerd om de Boeddha 

zoveel mogelijk tegen te werken en zo veel mogelijk kapot te maken. In de afgelopen duizenden 

jaren was er geen bescherming van bovenaf tegen de meest oneerlijke dingen die hem en zijn 

geliefde zijn overkomen.  

Allerlei lichtwerkers zijn door de donkere kant geronseld om zich tegen hen te keren, in de hoop 

daar zelf beter van te worden. Veel Zieneressen hebben zich tegen hen gekeerd om allerlei hele 

uiteenlopende redenen.  

Degenen die zich in voorgaande levens tegen de Boeddha en zijn geliefde hebben gekeerd, hebben 

in de afgelopen jaren vanaf 2013 verscheidene herexamens gekregen waarin aangetoond mocht 

worden in hoeverre verkeerde keuzes vanuit het verleden zouden worden herhaald. Veel van de 

mensen die zich in voorgaande levens tegen de Boeddha hebben gekeerd, hebben dat in hun 

herexamens opnieuw gedaan. Deze mensen hebben op het punt van de verkeerde afslag opnieuw 

gekozen voor de weg tegen beter weten in.  

De Boeddha en zijn geliefde hebben nog drie jaren vóór zich waarin zij zich betrekkelijk vrij kunnen 

bewegen te midden van de andere lichtwerkers. Daarna zal de beschermende koepel die er nu nog 

is, steeds verder wegvallen, totdat er een hele nieuwe cyclus op gang gekomen is. Er zijn dan nieuwe 

wetten en regels van toepassing, die aanzienlijk beter zijn dan de wetten en de regels die er vóór 

2012 waren, maar de donkere kant heeft de gewoonte om deze wetten en regels zoveel mogelijk te 

overtreden en een eigen regiem in te stellen.  

De lichte kant biedt de gelegenheid om verkeerde neigingen onder ogen te zien en te herstellen, 

voor zover iemand dit zou willen. Indien de donkere kant niet eerlijk de wetten en de regels volgt 

die er nu zijn, dan wordt dit rechtgezet vanaf de volgende “Dag des Oordeels”, die in de verre 

toekomst vanzelf weer zal komen nadat er een volgende cyclus is afgerond.  

De donkere kant zal vooral zoveel mogelijk wraak willen nemen op degenen die verantwoordelijk 

zijn voor de eindoverwinning van de lichte kant. Het is daarom redelijk te verwachten dat er na 

2029 niet meer zoveel ruimte zal zijn voor hen om verder te gaan met de dingen waarvoor ze 

gekomen zijn. De donkere kant zal dit proberen te verhinderen, met de inzet van alle mogelijke 

middelen.  

 

In praktijk betekent dit  

dat ook de Boeddha waarschijnlijk terug zal treden vanaf 2029,  

net als de hogere leiding die in deze overgangsjaren aanwezig is. 

 

De Boeddha is een vrijwilliger, net als zijn geliefde. Wanneer zij in aanraking zijn met de Oorsprong 

van waaruit zij zijn gekomen, zullen zij hun compensatie ontvangen voor het vele leed dat zij 

hebben ondervonden als gevolg van de verkeerde keuzes van anderen gedurende hun droevige 

incarnatiereeks op Aarde.  

Het is niet ondenkbaar dat zij zullen worden uitgenodigd voor de school voor voortgezet onderwijs, 

de school voor de beginnende goden en godinnen. Deze hele grote overgang is alleen mogelijk 

vanuit de Oorsprong. De hogere goden kunnen deze vorm van compensatie niet bieden, ook niet 

na de “Dag des Oordeels”.  
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De vraag doet zich voor  

in hoeverre goden en godinnen in incarnatie kunnen zijn  

in een menselijk voertuig op Aarde. 

 

Wanneer je na miljoenen jaren in het menszijn te hebben doorgebracht op een punt bent gekomen 

waarop het vanuit de Oorsprong beschouwd voldoende is geweest, dan kun je uitgenodigd worden 

voor een volgende school: de school voor voortgezet onderwijs. Je hebt de school voor het 

mensenrijk dan goed doorlopen en mag doorgaan naar een volgende fase van ontwikkeling op de 

eindeloos lange weg.  

Je hoeft dan niet meer per se in incarnatie te gaan en in een menselijk vorm tussen de mensen te 

staan die je van plan bent te gaan helpen om welke reden dan ook.  

Wanneer het niet meer per se nodig is, zullen degenen die dit stadium hebben bereikt, er nagenoeg 

altijd voor kiezen om dan ook maar liever niet meer in een menselijk voertuig aanwezig te zijn in 

de onderwereld - ons dagelijkse leven - waarin wij onze lessen leren en onze ervaringen opdoen.  

 

Uitgangspunt mag daarom zijn  

dat de goden en godinnen niet in incarnatie zijn.  

Ze zouden dan hun onsterfelijkheid weer opgeven,  

die ze in het rijk van de goden hebben gekregen. 

 

Maar sommige goden en godinnen willen maar al te graag bewonderd worden voor hun inzet om 

de mensen in incarnatie te begeleiden. Enkelingen willen niet alleen bewonderd worden, maar 

willen ook aanbeden worden.  

Deze neigingen hebben overeenkomsten met de mensen in incarnatie, waarvan velen ook 

narcistische trekjes hebben. Net als de lichtwerkers in incarnatie hebben ook de goden en godinnen 

nog steeds een karakter, een persoonlijkheid. Wanneer je overgaat van de basisschool – de school 

voor het mensenrijk – naar de school voor voortgezet onderwijs – de school voor het godenrijk – 

dan ben je jouw oude karakter niet zomaar kwijt. Bij deze hele grote overgang lost dit karakter, 

deze persoonlijkheid, niet zomaar op. Daardoor kunnen goden soms nog hele menselijke trekjes 

vertonen, zoals gevoeligheid voor jaloezie en de neiging om bewonderd te willen worden.  

Misschien verwacht je dat deze eigenschappen bij een godheid niet meer vóórkomen, maar in de 

Bijbel wordt aangegeven welke eigenschappen onze heer der Wereld heeft en daarin zie je veel 

overeenkomsten met de lichtwerkers in incarnatie.  

Wanneer een god of godin bewonderd wil worden en wanneer een lichtwerker in incarnatie op 

zoek is naar hulp “van boven”, dan ontstaan er raakvlakken. Er kan dan een soort van 

samenwerking op gang komen waarbij de godheid zorgt voor extra kracht en vermogens voor 

degene in incarnatie, terwijl degene in incarnatie zich onderwerpt aan zo’n godheid en zichzelf 

hieraan ondergeschikt maakt.  

In feite schakelt iemand zichzelf hiermee uit en volgt zo’n mens niet meer de leiding van diens 

hogere Zelf.  

Zowel de mens in incarnatie als de godheid volgen in zo’n situatie niet meer hun innerlijke weten.  
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Beide partijen hebben hier iets van te leren op de hele lange weg van bewustzijnsontwikkeling, 

waardoor beide uiteindelijk op de conclusie uit zouden moeten komen dat zo’n 

samenwerkingsverband beter niet door kan gaan. Het zou beter zijn wanneer zowel de godheid als 

de mens in incarnatie zich op een andere manier zouden gaan ontwikkelen en elkaar vrij zouden 

laten.  

 

Maar wanneer zowel de mens in incarnatie als de godheid  

gedurende langere tijd tegen beter weten in bewust samenwerken,  

dan ontstaat er een situatie waarin de god of godin een host heeft gevonden. 

 

De mens in incarnatie die zich hiervoor heeft geleend, kan dan bijzondere dingen doen die andere 

mensen niet kunnen. Zo iemand heeft macht, in allerlei vormen.  

Wanneer de mens in incarnatie zo’n samenwerkingsverband voortdurend bevestigt en bereid is om 

offers te brengen voor de kracht die je dan ontvangt vanuit zo’n godheid, dan lever je geleidelijk je 

eigen vrije wil in, in ruil voor de ontvangen status, positie en macht.  

Enerzijds ben je dan als mens in incarnatie schijnbaar veel sterker en beter dan andere mensen, 

maar dat is geleende kracht, het is geen kracht van jezelf.  

Tegelijkertijd raak je dan steeds meer jouw eigen vrije wil kwijt, één van de belangrijkste dingen die 

je ooit hebt meegekregen toen je de Oorsprong verliet.  

In het begin van zo’n samenwerking vraagt degene die in incarnatie is om hulp en heeft daarmee 

schijnbaar het initiatief. De mens in incarnatie kan het gevoel krijgen dat hij degene is die blijkbaar 

macht kan aanroepen en krachten kan aanzwengelen wanneer hij dit zou willen. Daarmee kunnen 

concurrenten en tegenstanders worden geïntimideerd of zelfs uit de weg worden geruimd.  

Maar na verloop van tijd zal blijken dat zo iemand dan uiteindelijk steeds meer aan de touwtjes 

hangt van de god of godin waar je dan mee samenwerkt. Wanneer je als mens in incarnatie 

samenwerkt met een leerling uit het godenrijk, dan is het duidelijk wie de macht heeft, en dat is 

nooit de mens in incarnatie… 

Vanwege superioriteitsgevoelens hebben de mensen in incarnatie vaak het idee dat zij zo’n 

samenwerkingsverband kunnen sturen zoals dat voor hen goed uitkomt. Een godheid laat de 

mensen in incarnatie meestal lange tijd in die waan en sluit aan op dergelijke wensgedachtes, waarbij 

het lijkt alsof de mens in incarnatie degene is die hierin het initiatief neemt.  

Maar wanneer je na de “Dag des Oordeels” in de gesprekken op “de weide” al deze dingen 

bespreekt met de begeleiding die daar aanwezig is, en je tot de conclusie mocht komen dat je 

misschien beter toch maar zou kunnen stoppen met zo’n samenwerkingsverband, dan zul je altijd 

merken dat zo’n godheid je niet meer zomaar laat gaan.  

In zo’n situatie heb je jouw vrije wil in de loop van vele voorgaande levens in mindere of meerdere 

mate uit handen gegeven in ruil voor macht. Afhankelijk van de gunsten die je hebt verkregen heb 

je dan een steeds groter deel van jouw vrije wil overgedragen aan zo’n godheid, waardoor je steeds 

meer aan de touwtjes komt te hangen van zo’n kracht, afhankelijk van wat je hierover hebt 

afgesproken. 
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Het zijn dezelfde krachten die aanbeden willen worden 

die ook willen dat je hen om hulp vraagt. 

Bij de lichtwerkers in incarnatie zie je ditzelfde principe terug. 

 

De mensen die gevoelig zijn voor energie, ervaren in zo’n situatie een sterke aanzuigende werking. 

Dit is een signaal dat je maar beter heel voorzichtig zou kunnen zijn om hierop in te gaan.  

De goede goden hoef je niet om hulp te vragen. Zij bieden hulp wanneer dit passend is binnen de 

wetten en de regels van ons evolutieproces, en wanneer zij dit innerlijk zo voelen, vaak zonder dat 

je dit in de gaten hebt. 

 

De goede goden – en de goede mensen in incarnatie – 

hoeven geen dankbetuigingen of iets dergelijks 

voor hun bijdrage aan de ontwikkelingsprocessen van anderen. 

 

Wanneer mensen in incarnatie of goden grote behoefte hebben aan erkenning en waardering door 

anderen, dan getuigt dit van innerlijke zwaktes waar je vroeg of laat aan zou moeten gaan werken.  

 

De honger naar erkenning en waardering  

maakt je vatbaar voor het willen hebben van status, positie, macht en reputatie.  

Dit maakt je daardoor vatbaar voor de samenwerking met de donkere kant. 

 

Wanneer je tot het besef komt dat je beter vrij zou kunnen staan van zo’n donkere kracht en dan 

maar liever wat minder sterk over kan komen op jouw medemensen, maar dan in ieder geval wel 

vrijstaat, dan zul je jouw eigen Vrijheid weer terug moeten kopen.  

Daar zijn alleen nu gunstige mogelijkheden voor, omdat de hogere leiding die nu aanwezig is, kan 

onderhandelen met de donkere kant over de prijs die dan gevraagd mag worden. Dergelijke 

onderhandelingen kun je zelf niet voeren met de donkere kant. Wanneer je toch contact zou zoeken 

met dergelijke krachten om hierover afspraken te gaan maken, dan zou je merken dat je niet in de 

positie bent om te onderhandelen. De kracht die je zelf hebt gevraagd om gunsten, zal je niet serieus 

nemen en je uitlachen.  

 

Wanneer jij eenmaal je vrije wil uit handen hebt gegeven aan zo’n donkere kracht,  

dan zal die jou vanuit zichzelf nooit meer loslaten.  

Je bent dan een gevangene van zo’n godheid,  

die zichzelf op die manier kan manifesteren in het mensenrijk. 

 

Enerzijds is zo’n godheid dan niet zelf direct in incarnatie maar vanwege het samenwerkingsverband 

met een mens in incarnatie die de deur hiervoor open heeft gezet, is er dan toch een situatie waarin 

het er van buitenaf uitziet alsof zo’n godheid zelf in incarnatie is.  

Een godheid zou moeten aanvoelen dat dit voor hem niet de juiste weg is, maar ook goden hebben 

hun ervaringen nodig om hun lessen te leren, net zoals mensen in incarnatie hun ervaringen nodig 

hebben om hun lessen te leren.  

Wanneer je onderdeel bent van het mensenrijk, dan vraagt dit om een zekere afstand te nemen van 

het dierenrijk, maar velen van ons kiezen voor hele intieme verbindingen juist met het dierenrijk. 
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De lichtwerkers zouden er goed aan doen om intieme verbindingen met elkaar en met de andere 

leden van het mensenrijk aan te gaan en het dierenrijk te laten voor wat het is, maar in praktijk zijn 

er allerlei redenen waarom mensen onnatuurlijke contacten onderhouden met het dierenrijk, tegen 

beter weten in. Vaak is dit gebaseerd op gevoelens van grote onveiligheid of het willen uitoefenen 

van macht, waardoor dergelijke onnatuurlijke verbindingen ontstaan tussen het dierenrijk en het 

mensenrijk.  

Zoals goden zich beter onpersoonlijk zouden kunnen opstellen ten opzichte van het mensenrijk, 

zo zouden de mensen in incarnatie zich vaak beter onpersoonlijk kunnen opstellen ten opzichte 

van het dierenrijk.  

Een godheid kan zich manifesteren te midden van de mensen in onze samenleving door het vinden 

en aankoppelen van een “host” maar er is ook een manier om directer in incarnatie te komen, ook 

al is dit ongebruikelijk en tegennatuurlijk. Het is een weg tegen beter weten in, maar in praktijk 

komt dit toch af en toe voor.  

 

In de afgelopen duizenden jaren  

zijn er naast enkele tientallen vrijwilligers  

ook enkele goden en godinnen in incarnatie gekomen. 

 

Zij zijn vaak moeilijk herkenbaar, omdat we niet gewend zijn hierop te letten en met deze 

mogelijkheid rekening te houden. We wisten eigenlijk niet dat zoiets zou kunnen.  

Goden hebben te maken met hun eigen wetten en regels, waarin is afgesproken dat ze niet langer 

in incarnatie mogen zijn. Om technische redenen kunnen ze niet meer zomaar op de lijst komen 

van de bewustzijnseenheden die in incarnatie gaan komen. Je zou kunnen zeggen dat ze hier geen 

toestemming voor hebben; het zou een overtreding zijn van de wetten en de regels van ons 

evolutieproces.  

Maar wanneer er vanuit de mensen in incarnatie bijzondere dingen in werking worden gezet, dan 

kan er een situatie ontstaan waarin er toch een doorgang komt vanuit het godenrijk naar het 

mensenrijk. Er ontstaat dan een soort van wormhole, waar de goden en godinnen doorheen kunnen 

gaan wanneer ze in incarnatie zouden willen gaan.  

In de loop van ons evolutieproces zijn er meerdere pogingen gedaan door de lichtwerkers in 

incarnatie om zo’n wormhole te maken, zodat sommige goden en godinnen naar beneden zouden 

kunnen komen en zichzelf op die manier zouden kunnen manifesteren in het mensenrijk.  

Wanneer een groep lichtwerkers zo’n hele grote gunst wil vragen aan een god of godin, dan zal die 

daar een forse prijs voor vragen. Voor een minder grote gunst zoals het uitschakelen van een 

concurrent of een tegenstander, betaal je al gauw een klein percentage van jouw vrije wil. Maar 

voor een hele grote gunst zoals het maken van een wormhole, zullen de offers hoger zijn en zal er 

een groter deel van je vrije wil worden gevraagd, vaak in combinatie met stoffelijke offers die dan 

moeten worden gebracht.  

Bovendien zal het maken van een wormhole altijd in groepsverband plaatsvinden, vanwege de 

offers die dan kunnen worden gebundeld. Een enkel offer van een enkeling, is voor een godheid 

volstrekt onvoldoende om zoiets als een wormhole in werking te zetten. Daarbij is de hulp nodig 

van hogere krachten en die zullen evenredig meer en grotere offers vragen. Er is daarom een groep 

nodig, voordat het totaal aan offers voldoende gewicht heeft om een dergelijke grote gunst af te 

kunnen smeken.  
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Degenen die dit spoor hebben gevolgd - mensen en goden - zouden moeten aanvoelen dat je deze 

weg beter niet in kunt gaan, maar binnen ons leerproces kiezen sommigen voor extreme ervaringen 

om uiteindelijk op dit inzicht uit te komen.  

 

In de loop van de geschiedenis zijn er af en toe pogingen ondernomen  

om in een groepsritueel een wormhole te maken,  

waardoor in eerste instantie de laagste goden zouden kunnen indalen,  

buiten de gebruikelijke paden om. 

 

Nadat dit in werking was gezet, werd geprobeerd een groter wormhole te maken, zodat ook de iets 

verder gevorderde goden terug zouden kunnen keren op Aarde.  

En ook deze poging slaagde, zodat er ook verder gevorderde goden naar beneden konden komen, 

om zich te laten aanbidden en zich te laten verheerlijken op alle mogelijke manieren.  

De goden die hun innerlijke weten volgen, zouden aanvoelen dat ze deze weg beter niet kunnen 

volgen, maar degenen die gevoelig zijn voor status, positie en macht, willen vaak bewonderd 

worden om juist deze attributen. 

Daardoor zijn er nu enkele goden en godinnen in onze samenleving in incarnatie, te midden van 

de andere lichtwerkers. Zij hebben geen hoger Zelf, maar in plaats daarvan een hoger deel met de 

kracht en vermogens van een godheid. Ze hebben daardoor heel veel mogelijkheden.  

Degenen die als godheid in incarnatie zijn gekomen, hebben daarmee hun onsterfelijkheid 

opgeofferd, want een god is niet meer sterfelijk wanneer hij niet meer deelneemt aan het 

incarnatieproces. Goden zijn onsterfelijk zolang ze buiten incarnatie blijven, maar wanneer zij 

teruggaan naar het mensenrijk, dan vallen ze weer onder de wetten die het mensenrijk besturen. 

Dit betekent dat een godheid in incarnatie weer deelneemt aan het geboorteproces, maar ook aan 

het proces van sterven, waarbij het inwonende bewustzijn weer naar “de weide” gaat.  

Zoals mensen in incarnatie kunnen samenwerken met een godheid om meer macht te krijgen, zo 

kunnen ook goden en godinnen meer macht krijgen door samen te werken met hogere goden en 

godinnen.  

 

Zoals mensen die op zoek zijn naar meer status, positie en macht,  

steeds verder gevangen raken in de donkere kant,  

zo raken ook goden die op zoek zijn naar meer status, positie en macht,  

steeds meer gevangen in de donkere kant. 

 

Zoals een mens in incarnatie het idee kan hebben zelf initiatief te nemen wanneer hogere krachten 

worden ingezet, zo kan ook een god of godin ten onrechte het idee hebben zelf hogere krachten te 

kunnen aanroepen op eigen initiatief.  

Maar na verloop van tijd zal blijken dat het initiatief steeds meer bij de hogere machten ligt, zonder 

dat degene die schijnaar “de hulp” inroept van die hogere machten in de gaten heeft dat niet HIJ 

het initiatief hiervoor neemt, maar de hogere kracht.  

Die zwengelt hem aan om deze hulp te vragen of af te smeken, zoals in praktijk vaak gebeurt, tegen 

betaling van allerlei offers, zoals dat gebruikelijk is bij het willen verkrijgen van gunsten vanuit de 

donkere kant. De donkere kant geeft je nooit zomaar iets, je zult daar altijd iets voor moeten 

inleveren.  
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Nu we gezamenlijk aan het einde van de hele grote cyclus zijn gekomen, worden al deze dingen op 

“de weide” uitgelegd aan belangstellenden. Dit betekent dat er nu allerlei samenwerkingsverbanden 

zichtbaar worden gemaakt, die lange tijd verborgen zijn gebleven voor de lichtwerkers op “de 

weide”.  

Veel lichtwerkers die met vermogens en andere vormen van macht konden werken gedurende vele 

eeuwen in incarnatie, hebben deze manifestaties van kracht geleend van de godheid waarmee ze in 

verbinding zijn.  

Deze mensen komen nu voor de keuze te staan of ze afstand willen doen van hun status, positie 

en vermogens die ze van de donkere kant hebben gekregen of dat ze zich mee laten slepen naar 

die donkere kant. 

  

Eén van de meest bijzondere vermogens  

is de mogelijkheid om zichzelf te camoufleren. 

Dit is één van de redenen dat er op “de weide”  

lange tijd aanwezigheid is geweest van allerlei donkere krachten,  

die niet goed herkenbaar waren voor het hogere Zelf. 

 

De mensen in incarnatie gaan er maar al te gemakkelijk van uit dat het hogere Zelf altijd alles weet 

en geen fouten kan maken, maar dit is geen realistisch beeld. Ook het hogere Zelf kan fouten 

maken en allerlei dingen niet goed zien, om welke reden dan ook.  

Maar los van deze directe begeleiding van ons “maatje” op een hogere verdieping, heeft ieder van 

ons een innerlijk weten, dat altijd aanwezig is onder alle omstandigheden en in iedere situatie. Ons 

innerlijke weten is een directe lijn met de Oorsprong en kan niet afgenomen worden door de 

donkere kant.  

 

Je kunt jouw eigen vrije wil uit handen geven aan de donkere kant,  

maar jouw innerlijke weten is onderdeel van de Oorsprong  

en kan daarom niet verloren gaan. 

 

Nu we aan het einde van de hele grote cyclus zijn gekomen, worden er ook voor onze eigen directe 

begeleiding allerlei dingen zichtbaar die daarvóór verborgen waren gebleven, juist door de 

camouflerende mogelijkheden vanuit de donkere kant.  

Maar als onderdeel van de afronding van de hele grote cyclus worden er nu heel veel dingen 

zichtbaar gemaakt voor het hogere Zelf. Dit betekent dat er nu heel veel verschuivingen 

plaatsvinden op “de weide”, waardoor er in korte tijd heel veel kan veranderen.  

Wanneer er “boven” nieuwe inzichten komen zoals nu, dan heeft dit directe gevolgen voor de 

lijnen die uitgezet zijn in het dagelijkse leven. Allerlei plannen die eerder “boven” waren gemaakt 

voor in de komende jaren, zullen daardoor bijgesteld worden.  

Tegelijkertijd biedt dit voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen soms hele mooie 

mogelijkheden.  

Op “de weide” zijn er nu veel ontmaskeringen gaande van mensen die vast zijn komen te zitten 

aan donkere krachten, die dit lange tijd hebben gecamoufleerd met hun machtige vermogens.  
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Ook voor ons hogere Zelf betekent dit vaak een soort van schrikreactie,  

vergelijkbaar met reacties van mensen in incarnatie  

wanneer die meer zicht krijgen op iemand die samenwerkt met de donkere kant. 

 

Zoals de mensen in incarnatie hun plannen vaak bijstellen wanneer ze meer zicht krijgen op iemand 

die samenwerkt met de donkere kant, zo stelt ook het hogere Zelf diens plannen bij wanneer 

donkere krachten worden ontmaskerd.  

Op “de weide” ziet ons hogere Zelf eruit als een mens, mannelijk of vrouwelijk. Dit is het gevolg 

van de afkomst uit de Oorsprong. Wanneer je IN de Oorsprong bent, ben je niet mannelijk of 

vrouwelijk, maar heeft iedereen hetzelfde uiterlijk. Wanneer je in incarnatie gaat, krijg je een 

mannelijk of een vrouwelijk “kostuum”, dat je de hele reis aanhebt, net zo lang tot je weer terug 

bent in de Oorsprong. Daar mag je dit kostuum weer uitdoen, waarmee je dan een hele lange tijd 

ervaring hebt opgedaan.  

 

Ook de goden en godinnen die afkomstig zijn uit de Oorsprong,  

dragen een mannelijk of vrouwelijk kostuum,  

net als wij. 

 

Maar naast de Oorsprong, zijn er ook andere plaatsen van waaruit bewustzijnseenheden aanwezig 

zijn in onze leerschool. De bewustzijnseenheden die vanuit de donkere kant komen, dragen niet het 

kostuum van een mannelijke of een vrouwelijke mens, maar dragen andere kostuums.  

Gewoonlijk draagt de donkere kant het kostuum van een monsterachtig wezen, tenzij zo’n 

bewustzijnseenheid erin slaagt om mensen op “de weide” te misleiden met een menselijk kostuum.  

Dergelijke vermommingen als mens zijn heel lang niet goed zichtbaar geweest voor ons hogere 

Zelf, maar worden nu uiteindelijk toch beter zichtbaar gemaakt, ook al is dit vaak intens schrikken 

voor ons hogere deel.  

Veel van deze krachten worden in de komende periode teruggedrongen naar de plaats waar zij 

vandaan komen, maar lang niet alle donkere krachten zullen verdwijnen van “de weide”, ook niet 

in de jaren naar 2029 toe, de drie jaren van uitzuivering die nog gaan komen.  

 

Onderdeel van ons lessenpakket is leren omgaan met de donkere kant.  

Dit kan zelfs een belangrijk thema zijn waarvoor je in incarnatie bent gekomen. 

 

Wanneer je volkomen bent opgenomen in die donkere kant, dan kom je uiteindelijk in een fase 

terecht waarin je steeds minder goed in de gaten hebt in welke situatie je terecht bent gekomen. 

Toch is er ook dan nog steeds je innerlijke weten, jouw eigen directe verbinding met de Oorsprong.  

Wanneer je dit innerlijke weten gedurende een hele lange periode niet volgt, en daardoor 

voortdurend kiest voor het handelen tegen beter weten in, dan komt er een keer een punt dat er 

wordt vastgesteld dat je hebt gekozen voor de donkere kant. Het lijntje met de Oorsprong – jouw 

innerlijke kompas – wordt dan losgemaakt. Je gaat dan over naar de donkere kant, naar degenen 

die zich ontwikkelen zonder een Geweten. Je hebt dit Geweten dan in de prullenbak gedaan en 

hebt ervoor gekozen je langs een andere weg verder te ontwikkelen.  
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Deze keuze heeft gevolgen voor een hele lange termijn. Wanneer de poort tussen de lichte kant en 

de donkere kant in 2029 weer is gesloten, dan zit je voor een hele lange periode van miljoenen jaren 

vast aan de keuze die je in de komende periode maakt.  

Ieder van ons staat in de komende periode voor deze belangrijke keuze. Deze keuze wordt “boven” 

gemaakt, wanneer je in de uren van slaap van jouw stoffelijke lichaam op “de weide” bent.  

Je merkt dan dat ons evolutieproces strikt individueel is, ook al ben je met een grote groep naar de 

Aarde gekomen. Uiteindelijk beslis je individueel welke weg je wil volgen, hetzij de weg van het 

innerlijke weten, hetzij de weg tegen beter weten in.  

In de komende periode komt ieder van ons op “de weide” voor deze keuze te staan.  

 

*** 
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Winterzonnewende 2025 

Aan het einde van dit jaar is er een nieuwe installatie van de Boeddha op “de weide”. Dat is het eindpunt van drie 

jaren compensatie, waarin iedereen gekregen heeft waar recht op is, beschouwd vanuit onze Oorsprong.  

Ons evolutieproces loopt vanuit menselijk standpunt niet altijd zo soepel. De donkere kant 

overtreedt nagenoeg altijd de wetten en de regels die zijn afgesproken over onze ontwikkeling. De 

donkere kant respecteert zelden onze grenzen en probeert zich op allerlei manieren een weg te 

banen naar onze binnenwereld, vaak zonder dat we ons hiervan bewust zijn.  

Wanneer er niet eerlijk wordt gespeeld in ons evolutieproces, is het aan de overtreders om dit zelf 

te herkennen en dit recht te zetten, voor zover mogelijk. Indien dit onvoldoende is gebeurd, komt 

er vanzelf een eerstvolgende “Dag des Oordeels” waarin dit alsnog wordt rechtgezet vanuit 

degenen die vanaf de hogere gebieden waken over onze mogelijkheden om onszelf goed te kunnen 

ontwikkelen.  

De rol van de toezichthouders is “slechts” om erover te waken dat er voldoende mogelijkheden 

worden geboden aan hen die dit zouden willen, om zich te kunnen ontwikkelen in de richting van 

het innerlijke weten.  

Wat iemand met deze aangeboden mogelijkheden doet, is ieders eigen vrije keuze. Waar iemand na 

verloop van tijd uitkomt, is daardoor in principe ieders eigen verantwoordelijkheid.  

Voor de mensen in incarnatie kan het er lange tijd uitzien of er eigenlijk niet zoveel gebeurt in ons 

evolutieproces. Veel lichtwerkers zijn al in vorige levens tot de conclusie gekomen dat ons 

evolutieproces eigenlijk helemaal vastgelopen is en het niet eerlijk is wat er in het dagelijkse leven 

van bijvoorbeeld de donkere middeleeuwen is gebeurd. De ervaringen waren schijnbaar zinloos, 

leven na leven, zonder dat er een reële uitweg zichtbaar was.  

Maar vanuit een ander perspectief waren het vooral de goden die in die periode hun keuzes kenbaar 

moesten maken, in hoeverre men de verkeerde ontwikkeling van de mensheid zou willen 

compenseren en in andere banen wilde leiden.  

Met andere woorden de focus lag eigenlijk vooral op de hogere groep leerlingen - de goden - die 

hun lessen leren op de school voor voortgezet onderwijs. DIE hebben de enorme chaos en 

moeilijkheden veroorzaakt die er in die periode zijn geweest.  

Bij het leren van de lessen is er een bijzondere plaats ingericht voor de verder gevorderde leerlingen, 

de goden. De menselijke eenheden in incarnatie hebben in dit grotere leerproces over het algemeen 

een heel bescheiden rol. Het gaat er in eerste instantie om dat de goden hun lessen leren. Dáár 

wordt heel veel moeite voor gedaan door de hogere leiding van ons evolutieproces, ook als dit 

betekent dat de mensen in incarnatie daar in eerste instantie de dupe van zijn.  

De mensheid weet nagenoeg niets van de keuzes en de mogelijkheden van de goden, die vanaf hun 

posities de incarnaties van mensen beïnvloeden, gewoonlijk zonder dat die zich hiervan bewust 

zijn.  

Iets van wat er zich heeft afgespeeld in het godenrijk is terug te vinden in onze mythologie. Maar 

de verhalen die er in onze generatie zijn overgebleven, zijn nagenoeg onbegrijpelijk voor ons. Zover 

zijn wij inmiddels vervreemd van alles wat er gaande is op “de weide”. 
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Verscheidene goden zijn in de loop van het evolutieproces afgegleden naar de donkere kant. 

Sommigen hebben zich zelfs laten verleiden om weer terug te gaan in incarnatie, hoewel ze daarmee 

hun onsterfelijkheid weer kwijt zouden raken.  

Het teruggaan van een god of godin in incarnatie betekent eigenlijk een teruggaan in de tijd voor 

iemand die op dat punt van evolutie is aangekomen. Het is een teruggaan in het evolutieproces. 

Het is als een leerling in een hogere klas die vrijwillig teruggaat naar een lagere klas en daar 

vanzelfsprekend veel indruk maakt op de leerlingen die met zo iemand in aanraking komen.  

De goden en godinnen die hun innerlijke weten trouw zijn gebleven, hebben deze weg in principe 

niet gevolgd. Het zijn vooral degenen die tegen beter weten in handelden, die de weg van het 

opnieuw geboren worden volgden.  

Ze bereikten hiermee dat ze grote machtsposities in konden nemen te midden van hun 

medemensen, zonder dat duidelijk was hoe dat kon.  

Het hogere deel van zo iemand in incarnatie is dan niet een Ziel, een hoger Zelf, maar een godheid, 

in verschillende klassen. In de geschiedenis komt er af en toe een voorbeeld van zo’n situatie naar 

voren, zoals de kerkelijke figuur Petrus. Hij is een voorbeeld van een godheid in incarnatie.  

Hij heeft destijds de sleutels gekregen van de hemel en de Aarde; de symboliek van degene die de 

absolute macht heeft over alles en iedereen.  

Van hem is bekend dat hij in staat was om Ananias en Saffira ter plekke te doden, nadat deze twee 

christenen niet helemaal hadden voldaan aan de eisen die destijds aan die groep waren opgelegd.  

Gewone mensen kunnen dit niet zomaar doen, maar Petrus had vermogens waarmee hij deze twee 

mensen ter plekke dood kon maken, te midden van de eerste groepen “gelovigen”.  

Petrus had ook vermogens waarmee hij zijn dochter kon genezen als hij dat wilde. Er zijn 

beschrijvingen blijven bestaan uit die periode waarin hij zijn dochter tijdelijk vrijmaakt van akelige 

ziekteverschijnselen maar er later voor kiest om dit weer terug te draaien.  

Gewone mensen kunnen dergelijke dingen niet doen, maar Petrus kon dit wel, omdat hij één van 

de goden is die destijds in incarnatie waren.  

Wanneer een godheid eenmaal is teruggegaan naar het mensenrijk, dan is die gehouden aan het 

format dat daarvoor geldt. Ook een godheid kan niet zomaar alles doen. Wanneer je als godheid 

kiest voor een teruggaan in incarnatie, dan ben je gehouden aan de spelregels die daarvoor gelden.  

Dit betekent dat je dan onderdeel wordt van de incarnatiereeks en daar niet meer zomaar mee kunt 

stoppen. In de meest praktische zin betekent dit dat ook Petrus meerdere incarnaties heeft gehad, 

net als alle andere mensen die nu in incarnatie zijn.  

In principe mogen we hem zien als onderdeel van de heel grote groep lichtwerkers, en als deze 

groep dan voor een groot deel in Nederland in incarnatie is, dan is het redelijk om te veronderstellen 

dat ook Petrus in ons kleine landje is geboren. Net als de meester Jezus zal ook hij ergens zijn plaats 

hebben ingenomen in onze samenleving, hoogstwaarschijnlijk zonder dat hij wordt herkend voor 

wie hij is.  

Een ander voorbeeld van een godheid in incarnatie is de persoon die velen van ons kennen als H.P. 

Blavatsky. Zij is de schrijfster van “De Geheime Leer”, een driedelig boek met een 

onwaarschijnlijke hoeveelheid kennis die zijn weerga niet kent in onze geschiedenis.  
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Zij kon deze boeken schrijven, omdat zij hierin begeleid werd vanuit haar hogere deel, een godin 

in de vierde graad. Dat is één van de redenen dat deze boeken dermate diepgaand zijn, dat de 

meeste lichtwerkers deze boeken mijden, omdat ze als te moeilijk worden ervaren.  

Een gewoon mens zou dergelijke boeken niet kunnen schrijven, maar zij kon dit wel, juist door de 

instroom vanuit haar hogere deel, één van de godinnen in de vierde klas op de school voor 

voortgezet onderwijs.  

Wanneer de grote groep lichtwerkers in onze generatie is verzameld in Nederlandstalig gebied, dan 

mag worden verondersteld dat ook mevrouw Blavatsky in deze periode hier aanwezig is, te midden 

van vele andere lichtwerkers, hoogstwaarschijnlijk zonder te worden herkend voor wie zij eigenlijk 

is.  

In totaal zijn er enkele tientallen goden en godinnen in incarnatie, verspreid over meerdere landen 

en geïncarneerd in verschillende volken, ieder met een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de 

mensheid.  

Deze bijdrage is niet per se goed. Het is heel goed mogelijk dat de bijdrages van deze goden in 

incarnatie een heel verkeerde achtergrond hebben en niet bijdragen aan het leren volgen van het 

innerlijke weten, het innerlijke kompas, dat alle mensen meegekregen hebben op de hele lange reis 

toen zij ooit de Oorsprong hebben verlaten, om wat voor reden dan ook.  

In praktijk zijn sommige goden gekomen om de mensheid te dienen, terwijl anderen ervoor hebben 

gekozen om de mensheid zo veel mogelijk tegen te werken op de weg van het leren samenwerken 

met hun Ziel, hun hogere Zelf. De goden en godinnen hebben heel verschillende motieven om 

terug te gaan in het incarnatieproces.  

Het is een grote opoffering om als godheid in incarnatie weer te worden onderworpen aan het 

proces van sterven en weer geboren worden. Beide ervaringen worden door het inwonende 

bewustzijn als buitengewoon onaangenaam beschouwd.  

Wanneer je hier toch voor kiest, dan zullen hier grondige redenen aan ten grondslag liggen, hetzij 

heel goede motieven, hetzij heel verkeerde motieven, waar zo’n godheid dan blijkbaar toch heel 

gevoelig voor is.  

 

Ook de goden en godinnen die nauw betrokken zijn bij ons evolutieproces,  

hebben in de jaren vanaf 2013 hun herexamens gekregen,  

net als de andere lichtwerkers.  

Ook de goden en godinnen hebben het over het algemeen  

niet zo goed gedaan tijdens de herexamens,  

net als de andere lichtwerkers. 

 

Maar nu het einde van de drie jaar compensatie in hoog tempo nadert, zijn juist de goden en 

godinnen zich steeds beter bewust van de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Juist zij kunnen 

op “de weide” veel beter overzien welke keuze ze nu eigenlijk vóór staan.  

De keuze is eigenlijk heel eenvoudig, hetzij meegaan met de stroom, terug naar de donkere kant, 

hetzij tot het uiterste vechten om je hiertegen te verzetten en prijzen betalen om zo ver mogelijk 

los te komen van de donkere kant.  
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Miljoenen mensen hebben met heel veel interesse gekeken naar de bekende films “Lord of the 

Rings”, “The Matrix”, “Star Wars” en “Harry Potter”. Deze films gaan overduidelijk over de strijd 

tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Maar op de één of andere manier slagen de lichtwerkers er niet goed in om de vertaalslag te maken 

van deze films naar ons gewone dagelijkse leven. Deze films maken duidelijker wat er zich in onze 

generatie afspeelt. Deze films gaat over ONS, zonder dat dit goed wordt herkend.  

 

Veel lichtwerkers vinden het heel interessant 

wanneer ze in deze geïnspireerde films een strijd zien uitgebeeld 

tussen de lichte kant en de donkere kant, 

maar weigeren tegelijkertijd om het bestaan van de donkere kant 

te erkennen in het gewone dagelijkse leven. 

 

Het is de weg van de minste weerstand om het bestaan van de donkere kant maar zo veel mogelijk 

te ontkennen, mogelijk in de veronderstelling dat wanneer jij je nou maar niet bezighoudt met de 

donkere kant, die zich dan ook niet bezig zal houden met jou.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen aanvoelen dat dit een uitzichtloze weg is, waarin 

je de enorme problemen die er op dit gebied zijn ontstaan niet kunt oplossen. Het is eigenlijk vooral 

de strategie van de bekende struisvogel.  

Het is begrijpelijk dat je liever niets te maken wil hebben met de donkere kant, maar het helpt niet 

om de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen te blijven ontkennen. Beter is om onder 

ogen te zien hoe onze situatie is, en dan te proberen hier zo goed mogelijk op te reageren.  

Wat je dan nodig hebt is praktisch bruikbare informatie over wat er gaande is en wat je in de vóór 

ons liggen periode mag verwachten op dit gebied.  

De donkere kant heeft verloren, zo wordt ons verteld, maar de donkere kant is nog zeker niet 

uitgeschakeld.  

De donkere kant zal bovendien razend zijn dat de strijd voor nu verloren is en er veel duistere 

eenheden terug worden gedrongen naar de plaatsen waar zij vandaan kwamen. Tegelijkertijd zal de 

donkere kant veel menselijke eenheden in haar val proberen mee te zuigen. Waar je dit in praktijk 

aan merkt, is mensen die steeds meer energie gaan zuigen in het gewone dagelijkse leven. 

  

De mensen die veel energie zuigen - en volstrekt niet meer voedend zijn - 

zijn de mensen die in contact zijn met verkeerde krachten; 

krachten die onderdeel zijn van de donkere kant. 

Het zijn juist DEZE mensen, 

die volop actief zijn op social media. 

 

Dit zijn de mensen die allerlei marketingtechnieken inzetten om zichzelf vooral maar te profileren 

als een betrouwbare partner om te werken aan jouw spirituele ontwikkeling, maar de ironie is dat 

juist door zichzelf zo te profileren op social media, deze lichtwerkers het tegenovergestelde 

bevestigen, namelijk dat ze vooral uit zijn op het opbouwen van status, positie en reputatie.  

Het zijn vooral de “redders” die zichzelf op deze manier profileren voor de mede-lichtwerkers, die 

vaak een fors uurtarief in rekening wordt gebracht, wanneer ze op dit “aanbod” ingaan.  
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De lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen, zullen steeds beter aanvoelen dat ze deze “helpers” 

- die veel beloven en veel aandacht vragen voor zichzelf - beter NIET kunnen volgen, en misschien 

er zelfs goed aan zouden doen om afstand te nemen van deze categorie misleiders, want dat is wat 

deze mensen zijn. Ze misleiden niet alleen anderen, maar ook zichzelf. 

  

De mensen die hun innerlijke weten volgen,  

zullen steeds beter aanvoelen dat er in de komende jaren  

steeds meer situaties gaan ontstaan  

waar geen oplossingen meer voor zijn,  

hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien. 

 

Veel moeilijke omstandigheden die de lichtwerkers dan tegen zullen komen zijn een direct gevolg 

van het betalen van prijzen om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant. Wanneer je op 

“de weide” een pakket hebt afgesproken om prijzen te betalen in ruil voor een betere visie doordat 

je dan vrijer komt te staan, dan zijn er geen oplossingen voor de dingen die je dan in jouw dagelijkse 

leven tegen gaat komen, hoe akelig dit ook kan zijn.  

 

Het is daarom raadzaam om heel voorzichtig te zijn  

met allerlei therapeuten die beloven dat zij jou zouden kunnen helpen  

met allerlei moeilijkheden die jij misschien tegen bent gekomen op jouw pad. 

 

Veel therapeuten beloven allerlei dingen waarvan ze zelf eigenlijk ook best weten dat ze dit niet 

waar kunnen maken, maar ze beloven dit toch, om allerlei heel uiteenlopende redenen. Vaak gaat 

het hen vooral om HUN positie als genezer, therapeut of iets dergelijks. Het gaat vooral om HUN 

status en positie, waarbij de belangen van degene die hulp zoekt volkomen ondergeschikt zijn 

geworden.  

Wanneer je hulp zoekt, is het daarom van belang niet zozeer af te gaan op wat jou wordt beloofd 

door zo’n “hulpverlener”, maar in diepe meditatie te proberen aan te voelen wat jij VOELT bij 

zo’n persoon in de diepte van jouw hartcentrum.   

Het selecteren van iemand die jou misschien zou kunnen helpen bij jouw spirituele ontwikkeling, zou 

niet een kwestie moeten zijn van het achternalopen van mooie beloftes en zoete woordjes, maar er 

zou vooral een gevoel van overeenstemming moeten zijn, in de diepte van het hart.  

Aan het einde van dit jaar – 2025 – is er een periode afgerond van drie jaar compensatie. Ieder van 

ons heeft dan in grote lijnen gekregen waar recht op is, beschouwd vanuit de Oorsprong waar wij 

allen vandaan komen.  

Deze compensatie kan bijvoorbeeld bestaan uit kansen om allerlei moeilijke thema’s beter te leren 

herkennen in het gewone dagelijkse leven.  

Compensatie beschouwd vanuit menselijk standpunt is vaak het één of ander aan luxe, iets waarmee 

je comfortzone kan worden opgebouwd. Maar vanuit de leiding van ons evolutieproces zijn daar 

heel andere opvattingen over.  

Compensatie zoals onze begeleiding dat ziet, bestaat uit kansen en mogelijkheden voor een snellere 

ontwikkeling op de één of andere manier. Met andere woorden het bieden van compensatie ligt in 

het verlengde van wat je vroeg of laat tegen zou komen in het evolutieproces.  
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Wanneer je in de afgelopen periode compensatie aangeboden hebt gekregen, dan kan het zijn dat 

je deze mogelijkheden niet hebt willen benutten, hoewel je ergens misschien wel aanvoelde dat die 

heel belangrijk waren.  

 

Het kan zijn dat je in de turbulentie van jouw dagelijkse leven  

de mogelijkheden die aangeboden zijn in verband met compensatie  

NIET hebt kunnen benutten. 

 

Maar ook dan is er vanuit de leiding van ons evolutieproces compensatie aangeboden, ook al 

verbaast het je misschien om te lezen hoe dit in praktijk gaat.  

Compensatie wordt niet opgedrongen maar aangeboden, als een mogelijkheid, niet als iets wat per se 

zou moeten.  

Compensatie kan bestaan uit een soort van training om weerbaarder te worden in situaties waar je 

eerder de grootste moeite mee had om je in staande te houden.  

Compensatie kan ook bestaan uit het diepgaand leren kennen van ingeboren zwakheden in jouw 

eigen karakter, waardoor je beter leert omgaan met je eigen zwakheden en je in de loop van de tijd 

steeds beter gaat aanvoelen hoe die ooit zijn ontstaan.  

Compensatie kan ook bestaan uit verbindingen die worden aangelegd of juist worden losgemaakt, 

waardoor je sterker komt te staan op de heel lange weg van bewustzijnsontwikkeling.  

Compensatie kan ook bestaan uit herinneringen aan voorgaande levens, waardoor je veel beter gaat 

herkennen wat er zich afspeelt in het leven dat je nu hebt.  

Compensatie kan ook bestaan uit het bijwonen van lezingen die op “de weide” worden aangeboden 

door onze leraren.  

Compensatie kan ook bestaan uit heel waardevolle ontmoetingen op “de weide”, misschien zonder 

dat jij je hier in jouw dagelijkse leven van bewust bent.  

Compensatie kan ook bestaan uit een nieuwe herkansing, waarin je een oud stuk verleden waarin 

je ooit heel verkeerde keuzes hebt gemaakt, opnieuw doorwerkt. Een soort van extra herexamen.   

Compensatie kan ook bestaan uit het krijgen van dromen, waardoor je veel beter begrijpt wat er 

gaande is in jouw dagelijkse leven.  

Ook de Boeddha krijgt - net als alle andere lichtwerkers - de compensatie waar hij recht op heeft, 

beschouwd vanuit de leiding van ons evolutieproces. Aan het einde van dit jaar, rond de 

winterzonnewende, komt er daarom een nieuwe installatie van de Boeddha op “de weide”. Hij 

krijgt dan een nieuwe rol binnen de lichtwerkers, en dit zal voor alle genodigden zichtbaar worden 

gemaakt. Hij zal dan herenigd zijn met zijn geliefde, ondanks alles wat de donkere kant in werking 

heeft gezet om dit onmogelijk te maken.  

De lichtwerkers die hier op “de weide” getuige van zullen zijn, staan dan voor een volgende keuze 

hoe zij hierop gaan reageren. Sommige lichtwerkers zullen deze gebeurtenis beschouwen als iets 

moois, terwijl anderen zich hiertegen zullen verzetten en om heel uiteenlopende redenen deze 

verbinding niet willen.  

Ondertussen zullen er heel duidelijk twee groepen zijn ontstaan: degenen die hun innerlijke weten 

willen proberen te volgen en degenen die kiezen voor het negeren van hun innerlijke weten.  
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Dit is te vergelijken met de twee partijen in de films “Lord of the Rings”, “Harry Potter”, “Star 

Wars” en “The Matrix”. 

De ene partij wordt in de komende drie jaar langzaam maar zeker overgebracht naar de donkere 

kant. De andere partij zal in de komende drie jaar een steeds betere visie krijgen en steeds beter 

herkennen wat er gaande is.  

 

Een deel van de lichtwerkers  

zal in 2029 niet meer in incarnatie zijn. 

 

Dit zijn de mensen die overgaan naar de donkere kant, maar ook de mensen die de hoogste prijs 

betalen om zo ver mogelijk los te komen van de donkere kant, zullen tegen die tijd niet meer in 

incarnatie zijn.  

Een flink deel van de Zieneressen heeft zich in de afgelopen duizenden jaren de vingers gebrand 

aan een intensieve en langdurige samenwerking met de donkere kant, zodanig dat je zou kunnen 

zeggen dat ze daarmee verweven zijn geraakt.  

Deze groep gaat hetzij mee naar de donkere kant, hetzij op het laatste moment alsnog de hoogste 

prijs betalen om zo ver mogelijk los te komen van de donkere kant. In beide situaties zijn deze 

Zieneressen niet meer in incarnatie in 2029.   

Naast het betalen van prijzen om los te komen van de donkere kant, is er ook nog een andere reden 

waarom iemand veel onheil tegen kan komen in de vóór ons liggende periode. Wanneer iemand 

zich in vorige levens heeft laten verleiden om vervloekingen uit te spreken en dit misschien in 

meerdere levens heeft herhaald, dan zullen deze vervloekingen terugslaan op degenen die dit in 

werking hebben gezet. 

  

Aan het einde van 2025 zijn alle vervloekingen tot stoppen gebracht  

waar de mensen in incarnatie niet zelf verantwoordelijk voor zijn.  

Tegelijkertijd zal dit dan terugslaan  

op de mensen die dit ooit in werking hebben gezet. 

 

Stel dat iemand op “de weide” niet bereid is om prijzen te betalen om zo ver mogelijk los te komen 

van de donkere kant, zou zo iemand dan in de komende jaren alsnog een aangenaam leven kunnen 

leiden?  

Wanneer iemand overgaat naar de donkere kant in de komende jaren en niet bereid is om prijzen 

te betalen, dan nog zal het karma dat van bovenaf wordt opgelegd op zo iemand neerdalen. 

Wanneer een Zieneres gedurende vele levens haar lichaam heeft ingezet om macht te krijgen, dan 

is zij niet goed omgegaan met haar lichaam. Wanneer zij haar lichaam doelbewust uit handen heeft 

gegeven, in ruil voor status, positie, reputatie of vermogens en dit een bewuste afweging is geweest 

gedurende vele levens, dan zal dit uiteindelijk terugslaan op de persoon die gedurende vele eeuwen 

dit pad heeft gevolgd.  

 

Wanneer je als Zieneres ZELF 

verkeerd bent omgegaan met jouw bekken gedurende vele eeuwen, 

dan is het een kwestie van tijd voordat dit terugslaat op het bekken zelf. 
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Er zullen dan allerlei klachten in dit gebied ontstaan, 

waar geen geschikte oplossing meer voor is. 

 

Ons evolutieproces is een leerproces, waarin je uitgebreid ervaring kunt opdoen met allerlei dingen 

die jij wil, maar aan het einde van een heel grote cyclus wordt de rekening gepresenteerd voor alles 

wat je zelf in werking hebt gezet.  

 

Er bestaat niet zoiets als het vrijblijvend misbruik maken  

van je eigen lichaam of van het lichaam van iemand anders. 

 

Wanneer je als vrouw in incarnatie komt, dan krijg je van tevoren een cursus over hoe je het beste 

met het vrouwzijn kunt omgaan. De Zieneressen zijn in beginsel de bewaarders van deze kennis. 

Het is hun taak om deze uit te dragen naar de Zieneressen in opleiding en van daaruit naar de 

andere vrouwen in onze samenleving.  

Maar de Zieneressen hebben in de loop van de geschiedenis op grote schaal hun eigen lichaam te 

koop aangeboden, in ruil voor allerlei gunsten en vermogens die je dan kon verwerven.  

Deze keuzes hebben vele Zieneressen meegesleept naar hun eigen ondergang, waardoor ze steeds 

meer verweven zijn geraakt met de donkere kant. Die krijgt dan volgens de wetten en de regels van 

ons evolutieproces steeds meer grip op het lichaam van zo’n Zieneres, waardoor met name de 

geslachtskenmerken steeds meer door de donkere kant gebruikt kunnen worden om energie te 

zuigen.  

In onze generatie zijn er veel Zieneressen die diep in zichzelf een groot verlangen ervaren om 

bemind te worden. Het is een verlangen naar een soort van bewonderd willen worden dat tot 

uitdrukking komt op het gebied van intiem lichamelijk contact.  

 

Het hartstochtelijke verlangen van een vrouw om bemind te willen worden  

en de energie van lust en opwinding door zich heen te voelen razen,  

is een signaal dat er sprake is van een zuigende werking. 

Veel lichtwerkers beschouwen een vrouw in deze toestand  

als een vrouw in haar kracht,  

maar dat is een groot misverstand,  

ontstaan door een volkomen vertroebelde visie. 

 

Een Zieneres in haar kracht is voedend en uitstralend, en heeft alle neigingen om aandacht te 

trekken in zichzelf herkend en zich daar fel tegen verzet. Daardoor heeft een Zieneres uiteindelijk 

de zuigende werking van energie tot stoppen gebracht, waardoor er steeds meer ruimte komt voor 

het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf.  

In onze samenleving wordt het als normaal beschouwd dat een vrouw veel aandacht vraagt voor 

haar uiterlijk, maar dat is een gevolg van volkomen verkeerde normen en waarden over waar het 

naartoe zou moeten in ons evolutieproces.  

Het christelijke gedachtegoed van “Gaat heen en vermenigvuldigt u” slaat een heel andere toon 

aan dan de leer van Genegenheid, die vooral eenvoud, soberheid, bescheidenheid en geduld neerzet 

als betrouwbare bakens langs de weg.  
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Ruim een derde deel van de Zieneressen  

heeft langdurig en bewust samengewerkt met de donkere kant,  

juist met als doel om alles aan Genegenheid zo veel mogelijk kapot te maken. 

 

Het is redelijk te veronderstellen dat deze groep in 2029 niet meer in incarnatie zal zijn, hetzij omdat 

iemand meegaat naar de donkere kant, hetzij omdat iemand er op “de weide” op het laatste moment 

voor kiest om alsnog de hoogste prijs te betalen om zo ver mogelijk los te komen van die donkere 

kant. Het gaat in zo’n situatie om de keuzes die iemand hier “boven” over maakt. 

Wanneer iemand in incarnatie komt via de mannelijke lijn, dan krijgt hij een cursus in het leren 

omgaan met een mannelijk voertuig, vóórdat iemand afdaalt naar de Aarde. Een man zou moeten 

leren om zijn ingeboren fysieke kracht niet voor eigen gewin te gebruiken, maar in dienst te stellen 

van een groter geheel.  

In de praktijk van vele levens van de lichtwerkers in incarnatie is daar weinig van terechtgekomen. 

Gewoonlijk probeerden de lichtwerkers die in een mannelijk voertuig waren geïncarneerd, zo veel 

mogelijk hun voordeel te doen met de grotere fysieke kracht ten opzichte van de lichtwerkers die 

in een vrouwelijk voertuig waren geïncarneerd. Met name op het gebied van intiem lichamelijk 

contact hebben degenen die in een mannelijk lichaam zijn geïncarneerd, in heel veel voorgaande 

levens veelvuldig misbruik gemaakt van hun machtspositie op het fysieke vlak.  

Pas wanneer een man heeft geleerd zijn eigen belangen ondergeschikt te maken, kan een man een 

goede minnaar en een kanaal voor Genegenheid worden. Zolang een man vooral zijn eigen 

belangen wil behartigen en lust wil uitleven tijdens het “liefdesspel”, zal hij geen kanaal voor 

Genegenheid kunnen zijn.  

 

Wanneer een vrouw alle zuigende werking van energie  

zo veel mogelijk heeft herkend en tot stoppen heeft gebracht,  

en een man het uitleven van zijn eigen lusten tot stoppen heeft gebracht,  

kan er een verbinding ontstaan waarin er heel veel Genegenheid kan stromen. 

 

Dit is de verbinding die de Boeddha en zijn geliefde in verscheidene voorgaande levens hebben 

opgebouwd, ook al was dit nog vóór de incarnatiereeks op Aarde.  

Deze heilzame en voedende verbinding is door vele Zieneressen om allerlei redenen aangevallen 

en beschadigd, maar aan het einde van dit jaar zal deze mooie verbinding op “de weide” weer zijn 

hersteld.  

Tijdens de nieuwe installatie van de Boeddha op “de weide” rond de winterzonnewende, zal dit 

zichtbaar worden gemaakt voor alle genodigden. Dit is het natuurlijke eindpunt van de heel grote 

cyclus, waarin het uiteindelijk ging om de ontwikkeling van Genegenheid en het volgen van het 

innerlijke weten om dit doel te bereiken.  

Zolang je nog heel veel aandacht wil voor jouw uiterlijk en daar jouw eigenwaarde aan ontleent, 

zolang ben je nog onvoldoende voorbereid om een kanaal voor Genegenheid te kunnen zijn.  

Zolang de kunst van het beminnen een aangelegenheid is van het ego,  

zolang kun je geen kanaal zijn voor voedende en heilzame energie. 

 

*** 
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Woede - gecontroleerd - laten uitbranden 

Wanneer het niet gaat zoals je graag had gewild, kun je ontmoedigd raken. Misschien ervaar je zelfs onvrede met de 

situatie waarin je terecht bent gekomen. Wanneer onvrede zich ophoopt kan dit een structureel karakter krijgen. 

Onvrede gaat dan over in woede.  

Meestal speelt dit zich af in de diepte van het hart en probeert iemand dit aan de oppervlakte te 

verbloemen. Maar deze strategie helpt niet en het laten smeulen van onvrede en woede zal na 

verloop van tijd gevolgen krijgen voor de gezondheid van jouw stoffelijke deel.  

Wanneer je de onvrede en de woede vanuit het emotionele en het mentale gebied niet op een juiste 

manier behandelt, dan gaat zich dit manifesteren op het stoffelijk gebied. Daardoor ontstaan of 

verergeren allerlei lichamelijke aandoeningen.  

Zoals bij alles in het spirituele leerproces helpt het om ook hierin eerlijk te zijn. Als er woede leeft 

in de diepte van jouw hart dan is het beter om daar aandacht aan te besteden dan dit zo lang 

mogelijk te ontkennen.  

Een eerste stap is het erkennen dat er blijkbaar woede leeft in de diepte van jouw hartcentrum.  

Een volgende stap is het langs laten komen van deze woede energie en hier heel bewust ruimte 

voor maken.  

Dit betekent in praktijk ervoor gaat zitten of liggen en de gevoelens die zich dan aandienen de 

ruimte geven om langs te komen.  

Dit kan soms heel heftig zijn en misschien zelfs ontaarden in haat.  

Het is belangrijk dat je ondertussen blijft aanvoelen in hoeverre je te maken hebt met 

verwerkingsprocessen en in hoeverre je jezelf mee laat slepen in de woede die zich dan aandient.  

Het is belangrijk opgehoopte woede langs te laten komen maar tegelijkertijd te voorkómen dat je 

hierdoor meegesleept wordt naar contreien waar je beter niet kunt zijn.  

Het langs laten komen van opgekropte woede is niet zonder gevaar. Wanneer je hier te veel ruimte 

aan geeft en misschien zelfs gaat genieten van het ongeremd uitleven van woede, dan slaat dit door 

naar de verkeerde kant van de schaal.  

De kunst is om ook hier de gulden middenweg te bewandelen.  

Het is beter om opgekropte woede niet te laten bestaan in jouw hartcentrum maar het is 

tegelijkertijd ook goed om te voorkómen dat je meegesleept wordt in een uitbarsting van woede 

waarbij je jezelf volstrekt niet meer in de hand hebt.  

De gulden middenweg kan hier worden gevonden door woede gecontroleerd te laten uitbranden.  

Velen van ons worstelen in deze periode met allerlei moeilijkheden waar ieder van ons mee wordt 

geconfronteerd om allerlei hele verschillende redenen.  

In principe zou je nu een innerlijke toestand kunnen bereiken van “Shalom”, wanneer je goed kunt 

aanvoelen waarom je in de situatie terecht bent gekomen zoals die nu is. Maar dit is vaak moeilijk, 

waardoor er toch allerlei vormen van woede ontstaan.  

Het is belangrijk om ook hier eerlijk te zijn en goed voor jezelf te zorgen. Ook dit is doen wat nodig 

is in de situatie waarin je terecht bent gekomen. 
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Jouw ego is één van jouw grootste tegenstanders… 

Spirituele ontwikkeling heeft te maken met de ontwikkeling van het inwonende bewustzijn. Daar omheen is een 

soort van schil, die soms nauw verweven is geraakt met de bewustzijnseenheid. Deze schil fungeert als een soort van 

vernislaagje aan de buitenkant. Dat is ons ego, onze persoonlijkheid.  

Wanneer je later terug bent in de Oorsprong, de plaats van waaruit de lange reis ooit is begonnen, 

dan heeft dit ego veel minder invloed dan nu, maar ook dan heb je nog steeds een ego, waardoor 

de waarnemingen van het inwonende bewustzijn worden ingekleurd en diens keuzes worden 

beïnvloed.  

Ieder mens heeft een ego, een persoonlijkheid, maar je BENT dit ego niet. Jij bent het inwonende 

bewustzijn, degene die soms de Waarnemer wordt genoemd. Degene die observeert wat er gebeurt 

en daar zo goed mogelijk keuzes in maakt. Keuzes die zo veel mogelijk in overeenstemming zouden 

moeten zijn met het innerlijke weten, het Geweten.  

Het ego is degene die dit keuzeproces steeds opnieuw in de war stuurt, waardoor je NIET de lijn 

blijft volgen van het innerlijke weten, het Geweten, het morele kompas, maar een ander pad gaat 

volgen waardoor je uiteindelijk altijd verder in de moeilijkheden komt op de langere termijn.  

Het ego kiest vaak voor korte termijn gewin terwijl het innerlijke kompas je de weg wijst naar de 

uitgang van de moeilijkheden waar je in de loop van de levens in verzeild bent geraakt, om welke 

reden dan ook.  

Veel lichtwerkers ontwikkelen vooral hun ego. Ze gaan daarmee volkomen voorbij aan waar het 

eigenlijk om zou moeten gaan namelijk het ontwikkelen van het inwonende bewustzijn. Het leren 

observeren als een Waarnemer vanuit een stevige afstemming in het hartcentrum gedurende de 

gehele dag.  

Het ego is voortdurend druk met de eigen positie, de eigen status, de eigen reputatie en de eigen 

machtsinvloeden die kunnen worden ingezet. Het ego wil vooral gezien worden en wil aandacht 

voor de eigen prestaties. Het draait uiteindelijk allemaal om de eigen belangen, ook al wordt dit 

soms sluw gecamoufleerd door een vals masker van bescheidenheid.  

Naarmate het ego meer ruimte krijgt om zich te voeden, wordt dit masker steeds groter en sluwer. 

De groei van het ego staat de ontwikkeling van het inwonende bewustzijn in de weg. Het ego buigt 

de ontwikkeling van het inwonende bewustzijn om naar beneden waardoor iemand gevangen blijft 

in de Matrix. Zo wordt jouw eigen ego in feite jouw grootste tegenstander.  

Het is daarom raadzaam onderscheid te leren maken tussen jouw ego en degene die jij eigenlijk 

bent namelijk de Waarnemer, het inwonende bewustzijn.  

Naarmate jij jouw ego geleidelijk steeds minder ruimte geeft om zich te voeden, kan die langzaam 

uitdoven in de loop van de tijd. Daardoor ontstaat er steeds meer ruimte voor het inwonende 

bewustzijn, voor jou dus eigenlijk…  

Zolang je het pad volgt van jouw ego, bevind jij je op een doodlopende weg. Pas wanneer jij jouw 

ego heel bewust steeds minder ruimte geeft, kun jij jezelf beter gaan ontwikkelen in de richting van 

het innerlijke weten, het innerlijke kompas.  

 

*** 
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Uitgebreide samenvatting 

Eén van de meest merkwaardige aspecten van het thema Genegenheid is dat veruit de meeste 

mensen het idee hebben dat ze weten wat hiermee bedoeld wordt, terwijl dit in werkelijkheid voor 

nagenoeg alle mensen volkomen nieuw terrein is. Het moet wennen om onder ogen te zien dat het 

zou kunnen zijn, dat je eigenlijk nog helemaal geen enkele ervaring hebt opgedaan met Genegenheid 

tot nog toe in dit leven. Voor de meeste mensen is dit heel gênant om onder ogen te zien.  

Dit is één van de redenen dat de meesten er voor kiezen om de gedachte dat je misschien eigenlijk 

helemaal niet weet wat Genegenheid is, maar zo ver mogelijk weg te stoppen, misschien zelfs 

vergezeld van een schamper lachje… 

Genegenheid ligt in het verlengde van de Waarheid, en onze hele samenleving is gebaseerd op 

“doen alsof”. De Waarheid is in onze samenleving al lang geleden gesneuveld, in een intense oorlog 

met de donkere kant.  

Zolang de mensheid zich probeert af te sluiten voor de Waarheid, die van binnenuit en van bovenaf 

steeds beter zichtbaar wordt gemaakt bij de mensen die hun innerlijke weten willen volgen, zolang 

zal er ook weinig ervaring zijn met Genegenheid.  

Waarheid en Genegenheid lopen hand in hand. Wanneer je je afsluit voor de ene dan kun je ook 

niet verder met de andere. Deze twee zijn aan elkaar verbonden en horen bij elkaar.  

Genegenheid heeft niets te maken met aardig doen of vriendelijk zijn, zoals de Boeddhisten ons 

willen laten geloven. Dit holle gedrag is slechts uiterlijk vertoon en vaak niet meer dan een masker 

waarachter allerlei hele duistere motieven kunnen schuilgaan zoals spirituele eerzucht en 

superioriteitsgevoelens.  

Genegenheid is een type energie die kan worden uitgestraald door een geopend hartcentrum, 

wanneer iemand jarenlang trouw het eigen innerlijke huiswerk op zich heeft genomen dat door het 

hogere Zelf zichtbaar werd gemaakt. Wanneer je geduldig de weg volgt die jouw hogere Zelf jou 

duidelijker maakt, dan kun je op die manier steeds meer ruimte maken in jouw eigen hartcentrum, 

met als gevolg dat er steeds meer Genegenheid kan gaan stromen naar anderen toe.  

We leven nu in een periode waarin er heel veel ruimte is voor schoonmaakprocessen van het eigen 

hartcentrum, voor wie dat zou willen. Dit betekent ruimte maken voor verwerkingsprocessen en 

gevoelens langs laten komen die zich van binnenuit en van bovenaf aandienen, zonder daar voor 

weg te lopen.  

Jouw hogere Zelf maakt keuzes in welke stukken oud zeer wanneer op jouw weg komen, en 

probeert jou hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen, rekening houdend met al jouw 

verplichtingen en jouw motivatie om oud zeer te verwerken en ruimte te maken in jouw 

hartcentrum, hoe akelig zo’n schoonmaakproces ook is.  

Wanneer iemand hier per se geen ruimte voor wil maken en alles aan oud zeer dat zich van 

binnenuit aandient zo veel mogelijk probeert weg te stoppen en hier eigenlijk voor op de vlucht is, 

dan is er van bovenaf beschouwd geen andere weg meer om vorderingen te maken in ons nieuwe 

evolutieproces dan zo veel mogelijk “de prijs te betalen” om los te komen van de donkere kant.  

Ieder van ons zit in mindere of meerdere mate vast aan de donkere kant, door afspraken die er in 

vorige levens zijn gemaakt, waarin je toch bent bezweken voor de verleidingen van macht, status, 

positie, reputatie of andere vormen van eigenbelang.  
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Wanneer je bijvoorbeeld in het oude Egypte van de piramides en de farao’s macht wilde en daarom 

een deal maakte met de donkere kant, dan zijn er destijds contracten afgesloten waar je nog steeds 

aan vast zit.  

Het gevolg hiervan kan zijn dat je destijds hebt ingestemd met een verduistering van jouw visie en 

het uit handen geven van een deel van jouw wilskracht of een deel van jouw lichaam bijvoorbeeld 

het bekken.  

Deze contracten met de donkere kant blijven gewoonlijk voor onbepaalde tijd van kracht en 

kunnen dus vele duizenden jaren dóórlopen, zelfs tot de dag van vandaag. Ons nieuwe 

evolutieproces heeft geen invloed op deze contracten met de donkere kant, die in vorige levens 

vanuit een vrije wil zijn aangegaan.  

Je begint niet blanco aan een nieuw leven. Wanneer je wordt geboren dan gaan al deze contracten 

eenvoudig met je mee, evenals alles wat er door anderen aan vervloekingen in werking is gezet in 

de afgelopen duizenden jaren. Een mens is door al deze invloeden slechts een schim van hoe hij 

ooit was toen hij naar de Aarde kwam.  

Wanneer je de vingers hebt gebrand aan de samenwerking met bijvoorbeeld een Egyptische god 

of godin, die het spoor volgde van de donkere kant, dan zul je hier vroeg of laat weer van los 

moeten proberen te komen. Als je hier niet meer van los zou kunnen komen dan zal zo’n donkere 

god of godin je geleidelijk verder opnemen in diens webben, net zolang je hier niet meer uit kunt 

komen en meegezogen wordt naar de donkere kant.  

Het is daarom noodzakelijk - van bovenaf bezien - dat alle lichtwerkers weer zo veel mogelijk vrij 

komen te staan van oude afspraken met de donkere kant. Pas dan kunnen de lichtwerkers een betere 

visie ontwikkelen en hun kracht en hun tijd inzetten om zo veel mogelijk de juiste dingen te doen, 

de dingen waarvan ze innerlijk aanvoelen dat die in overeenstemming zijn met hun innerlijke 

kompas, hun innerlijke weten.  

Dit innerlijke weten is GEEN stem die je aangeeft wat je wel en wat je niet moet doen. Wanneer 

je in jouw binnenwereld toch een stem hoort die jou instructies geeft dan zou je er goed aan doen 

die stem zo veel mogelijk te negeren. Jouw hogere Zelf praat niet tegen jou maar laat jou voelen wat 

er gaande is. Jouw hogere Zelf communiceert met jou via het intuïtief aanvoelen.  

Veel lichtwerkers kiezen er in deze periode voor om zich te gaan verbinden met “hun innerlijke 

kind” maar er bestaat niet zoiets als een afgesplitst innerlijk kind. Wat wel zou kunnen bestaan is een 

volwassene die een moeilijke jeugd heeft gehad, maar dat is iets heel anders.  

Een mens is één geheel en bestaat niet uit allerlei deelpersoonlijkheden, zoals sommigen ten 

onrechte veronderstellen. Het “innerlijke kind” is slechts een masker waarachter een donkere 

kracht zich verschuilt, op dezelfde manier als die donkere kant ingang zoekt via het masker van 

bijvoorbeeld een overleden opa of oma of een aartsengel of iets dergelijks, wat voor jou maar 

betrouwbaar overkomt. Toch zijn al deze maskers slechts misleidingen en verleidingen van de 

donkere kant. Degene die zijn “innerlijke kind” koestert, koestert daardoor eigenlijk zo’n donkere 

kracht in de eigen binnenwereld, die op een sluwe manier ingang probeert te krijgen.  

Onze binnenwereld is vol van dergelijke gevaren en het is daarom raadzaam om waakzaam en alert 

te zijn, en niet zomaar allerlei contacten aan te gaan, ook niet als iemand zich vanuit de fijnstoffelijke 

wereld aandient als jouw beste vriend of vriendin. Net zoals in de buitenwereld is ook in de 

binnenwereld vriendelijkheid vaak het bekende en vertrouwde masker dat de donkere kant draagt, 

om op die manier vertrouwen op te wekken, hoe misleidend dit ook is.  
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Wanneer je goede kennis hebt over hoe de donkere kant te werk gaat, dan sta je veel sterker dan 

wanneer je het bestaan van de donkere kant ontkent, en ervan uitgaat dat de wereld enkel uit licht 

en liefde bestaat.  

Alle lichtwerkers komen vanuit de Oorsprong, de veilige plaats van waaruit onze lange reis ooit is 

begonnen. Wanneer je daar bent, kun je alles veel beter zien dan wanneer je op Aarde in incarnatie 

bent. In de Oorsprong is er Genegenheid en heb je veel meer zicht op de Waarheid, maar wanneer 

je vanaf die plaats indaalt naar de onderwereld – ons dagelijkse leven – dan wordt je het zicht op 

de Waarheid maar al te gemakkelijk weer ontnomen. Ook de ervaringen met de ware Genegenheid 

vervagen dan geleidelijk uit je herinneringen.  

Daarvoor in de plaats komt een imitatie van Genegenheid, namelijk de Christus-energie, die de 

mensheid in de afgelopen duizenden jaren is gaan omarmen en is gaan beschouwen als de enige 

soort van liefde die er is.  

Christus-energie is hypnotiserend en gevuld met superioriteitsgevoelens. Deze energie is vaak 

geladen met lust en opwinding, het zweept mensen vaak op om dingen te doen die ze eigenlijk 

helemaal niet van plan waren maar dit uiteindelijk toch gaan doen onder invloed van deze energie. 

Het wordt gekenmerkt door fanatisme en het gebrek aan een heldere visie. Er is vaak weinig ruimte 

voor anders denkenden.  

Machtsaspecten en aspecten van status, positie en reputatie zijn heel belangrijk voor de mensen die 

dit spoor willen volgen. Mensen worden door deze energie vaak op een hele subtiele manier 

aangesproken op de één of andere vorm van eigenbelang zoals spirituele eerzucht.  

De mensen die deze weg volgen kiezen daardoor voor geslachtsgemeenschap, en willen dit zien als 

een vorm van “liefde”, hoewel seksualiteit gebaseerd is op lust en opwinding, en niets van doen 

heeft met de ware Genegenheid.  

De Christus-energie wordt verspreid door de Christus en zijn meest trouwe volgelingen, de 

meesters van de Witte Broederschap. Sommige hele bekende meesters leefden nog niet zo heel 

lang geleden in Tibet - in één van hun vorige levens - maar zijn in hun huidige leven geboren in 

Nederland. Onder andere de meester Jezus en de meester R. (Rakoczy) zijn geboren in ons land.  

Er zijn vele duizenden meesters, die ieder hun eigen rol hebben in de plannen van de donkere kant, 

want dat is de groep waar zij voor werken, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien. Veel 

lichtwerkers hebben te maken met één of meerdere meesters in hun directe familie - soms zelfs als 

partner - hoe verschrikkelijk dit ook is. 

De meesters hebben zichzelf handig gecamoufleerd in een organisatie die de Witte Broederschap 

wordt genoemd met zo op het eerste gezicht een onkreukbaar imago. Maar voor wie achter deze 

maskers van vriendelijkheid kan kijken doemt een hele andere werkelijkheid op, waar ik veel over 

heb geschreven in mijn boek “Over de terugkeer van de Boeddha”.  

De meesters zijn in werkelijkheid “verloren Zielen”, die in de komende periode steeds verder 

ontmaskerd zullen worden en die langzaam overgaan naar de donkere kant. Hierdoor komt er meer 

rust in ons evolutieproces want deze verloren Zielen hebben enorm veel schade aangericht, vaak 

zonder dat de mensen in incarnatie goed in de gaten hadden wat deze meesters eigenlijk precies in 

werking zetten.  

De meesters werken bij voorkeur achter de schermen en vanuit de fijnstoffelijke werelden. Zij 

hebben allerlei hele krachtige vermogens waarmee zij op afstand veel invloed kunnen uitoefenen. 
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Veel meesters kunnen uittreden en kunnen daardoor gemakkelijk observeren wat er ergens gebeurt 

- zonder opgemerkt te worden - omdat zij zich vrij tussen de mensen kunnen bewegen zonder 

stoffelijk lichaam. Dit is één van de redenen waarom de meesters alles kunnen volgen wat je doet 

en er niet meer zoiets als privacy bestaat, wanneer je eenmaal in de belangstelling staat van de 

meesters, om wat voor reden dan ook.  

De meesters en hun vele volgelingen – waaronder veel lichtwerkers die bezweken zijn voor de 

verleidingen van macht – hebben ons evolutieproces in de afgelopen duizenden jaren volkomen in 

de war gestuurd. Zij worden nu geleidelijk steeds verder weggehaald uit ons klaslokaal, waardoor 

wij onze lessen weer veel beter kunnen leren.  

Tegelijkertijd is het droevig om te zien dat veel lichtwerkers ondertussen zijn meegesleept naar de 

donkere kant en verscheidene daar nu niet meer goed van los kunnen komen. Ook degenen die 

zich niet meer los kunnen of willen maken van de donkere kant, gaan in de komende periode mee 

naar die kant van ons evolutieproces. Ze maken dan een hele lange omweg, hoewel ze ooit weer 

een nieuwe kans zullen krijgen om weer terug te keren naar de lichte kant.  

De lichtwerkers die vast zijn komen te zitten aan de meesters - door in vorige levens mee te gaan 

in afspraken en contracten - zullen in deze periode moeten proberen hier ten koste van alles weer 

vanaf te komen, om te voorkómen dat ze alsnog worden meegezogen naar de donkere kant.  

Naarmate je bereid bent om jouw eigen verbindingen met de donkere kant – de meesters – op te 

sporen en je hiervan los te vechten, wordt de prijs lager die je nog moet betalen om vrijer te staan 

van de meesters.  

Stel dat je in de periode van 5000 jaar geleden vanuit vrije wil een contract hebt gesloten met een 

Egyptische godin die het spoor volgde van de donkere kant, in ruil voor allerlei vermogens, dan 

ben je door zo’n oude afspraak niet meer in staat om een heldere visie te hebben in het leven dat 

je nu hebt. Jouw eigen visie is dan een klein stukje donkerder geworden. Wanneer je in de uren van 

slaap op “de weide” bent, heb je deze inkleuring meestal niet. Wanneer je daar bent, kun je jouw 

eigen situatie meestal veel beter overzien dan in jouw gewone dagelijkse leven.  

Wanneer je een contract hebt afgesloten met zo’n Egyptische godin, dan zul je meestal ook 

toestemming hebben gegeven dat zo’n donkere godin een stukje van jouw vrije wil mag invullen 

op een manier zoals zij dat wil. Dit betekent dat zo’n godin dan met toestemming door jou heen kan 

werken om dingen te doen die zij wil. Deze afspraken zijn voor onbepaalde tijd geldig, ook in alle 

toekomstige levens.  

Afspraken met een Egyptische godin in een vorig leven, hebben nagenoeg altijd ook gevolgen voor 

de mate waarin je nu jouw plaats kunt innemen in jouw bekken. De godin beloofde dan dat jij van 

haar alle energie zou krijgen die je nodig hebt, en eiste dat je daarom afstand zou moeten doen van 

de ki kracht, de energie die vanuit de lichte kant beschikbaar is wanneer je de weg van jouw 

innerlijke weten blijft volgen.  

Wanneer je vast zit aan zo’n oud contract met een donkere Egyptische godin, en je zou in dit leven 

willen werken aan het op gang brengen van jouw ki kracht in samenwerking met jouw hogere Zelf, 

dan zul je al gauw merken dat dit niet zal lukken, omdat zo’n oude overeenkomst met zo’n 

Egyptische godin dit in eerste instantie onmogelijk maakt.  

Door de weg van Zelfkennis te volgen en door hier heel veel moeite voor te doen, kun je in zo’n 

situatie langzamerhand leren begrijpen waarom het dan niet zomaar mogelijk is om jouw eigen ki 

kracht te activeren in het bekken.  
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Er is dan eerst een voorbereidende stap nodig, namelijk het onder ogen zien van jouw eigen situatie 

en de keuze om je zo veel mogelijk los te maken van zo’n oude overeenkomst.  

Vaak betekent dit dat je dan te maken krijgt met akelige ervaringen, die zo’n godin dan zal opeisen 

als een soort van wraak, wanneer jij je van haar los wil maken. De donkere kant zal iemand nooit 

zomaar laten gaan die gevangen is in diens webben. Je zult daar altijd een evenredige prijs voor 

moeten betalen. Dit vertaalt zich in akelige ervaringen zoals ziekte, ongevallen, verlies van iets of 

iemand die je dierbaar is, extreme tegenwerking of andere akelige gebeurtenissen.  

Naarmate iemand bereid is eerlijker naar de eigen situatie te kijken en hier niet voor wegloopt en 

bereid is om zo’n gevecht met de donkere kant aan te gaan, zal de prijs die je moet betalen lager 

zijn. Wanneer je het bestaan van de donkere kant ontkent en niet bereid bent de weg van Zelfkennis 

te volgen, zal de prijs hoger worden om vrijer te komen staan van de donkere kant.  

Op “de weide” – de plaats waar je in de uren van slaap naartoe gaat – maak je keuzes in hoeverre 

je los wil komen van de donkere kant. De keuzes die je daar maakt, zijn bepalend voor de ervaringen 

die je meemaakt in jouw gewone dagelijkse leven. Op “de weide” kun je veel beter overzien in 

welke situatie je terecht bent gekomen. Daar ben je ook veel beter gemotiveerd om dan toch maar 

zo veel mogelijk de prijs te betalen om vrijer te komen staan van de donkere kant, omdat je pas dan 

een betere uitgangspositie hebt in jouw eigen leerproces.  

Zolang jouw visie verduisterd is door oude contracten met de donkere kant, KUN je niet goed zien 

welke kant je het beste kunt opgaan. Jouw inspanningen worden daardoor gemakkelijk omgebogen 

naar een richting die niet direct bijdraagt aan jouw spirituele ontwikkeling. Het is daarom van groot 

belang dat alle lichtwerkers in deze periode van intensieve schoonmaak, zo veel mogelijk vrij komen 

te staan van oude contracten met de donkere kant, die in vorige levens in werking zijn gezet.  

Naarmate je in meerdere levens dergelijke contracten in werking hebt gezet, met meerdere meesters 

of goden of godinnen, dan is jouw uitgangspositie nu - aan het begin van ons nieuwe tijdperk - 

moeilijker geworden.  

Wanneer je door Zelfkennis hebt opgespoord welke vermogens je vanuit de donkere kant hebt 

gekregen, dan zou je er goed aan doen deze vermogens heel bewust NIET meer in te zetten en 

hier volledig afstand van te nemen.  

Veel mensen die actief werkzaam zijn in “de paranormale wereld” hebben vermogens gekregen 

van de meesters of de goden of godinnen, waarmee ze indruk kunnen maken op de mensen om 

hen heen. Ze verheugen zich daardoor vaak op de status die dit met zich meebrengt, zonder zich 

ervan bewust te zijn hoe gevaarlijk zo’n samenwerking met de donkere kant eigenlijk is, want dat 

is wat er dan gebeurt. 

De lichtwerkers die zichzelf op een voetstuk hebben gezet, hebben nog maar weinig tijd om hier 

zelf weer af te stappen. Als zij dit niet zelf doen, dan zullen er omstandigheden komen waardoor ze 

alsnog van hun voetstuk zullen vallen.  

Deze omstandigheden zijn nodig om de lichtwerkers aan te moedigen en uit te nodigen zich 

diepgaander te bezinnen op wat zij zelf in werking hebben gezet, tegen beter weten in.  

In de komende periode zullen veel lichtwerkers daardoor ervaren dat hun ego’s flinke klappen 

zullen krijgen. Het zal voor niemand nog langer mogelijk zijn om te vluchten in een comfortzone.  

Dit zijn de omstandigheden die zullen bijdragen aan het ontwikkelen van een betere visie dan tot 

nog toe gebruikelijk is bij de lichtwerkers.  
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Het is belangrijk dat de groep de weg naar binnen weer leert herkennen en weer leert te volgen, 

daarin bijgestaan door het hogere Zelf.  

De groep zou veel meer een eigen mening moeten vormen, in plaats van het zomaar overnemen van 

de mening van allerlei goeroes die er ook nu nog steeds volop zijn.  

Er wordt veel te gemakkelijk gedacht over Zelfkennis en dit begrip is verworden tot een heel 

oppervlakkige beschouwing, waarin de inhoud al lang niet meer aansluit bij het oorspronkelijke 

gedachtegoed van de gnostici; zij die nog in direct contact stonden met hun hogere Zelf, vóórdat 

dit in de loop van de geschiedenis steeds meer onmogelijk werd gemaakt door de machtige 

vermogens van de meesters. 

De groep gaat een moeilijke periode tegemoet, ook al is er ondertussen een heel nieuw begin van 

een hele nieuwe grote cyclus in ons evolutieproces. De uitkomst van deze zware periode is een veel 

betere visie, voor de mensen die hun eigen innerlijke weten willen volgen.  

Ondertussen wordt er een heel nieuw netwerk van Genegenheid opgebouwd, van boven naar 

beneden, dat is de gebruikelijke volgorde. Wanneer er boven een sterke verbinding is opgebouwd 

met een sterke bron van Genegenheid, dan wordt dit langzaam doorgezet naar de lagen daaronder.  

De bron van Genegenheid voor de hele mensheid is één van de hogere goden. Vanuit die bron 

wordt Genegenheid omlaag getransporteerd naar de lagere goede goden, die zichzelf geschikt 

hebben gemaakt om te dienen als kanalen voor deze heilzame energie.  

Vanuit het rijk van de goede goden wordt deze voedende energie dan aangeboden aan de Zielen, 

de hogere Zelven, die vanuit hun positie op de weide voortdurend op zoek zijn naar mensen in 

incarnatie die zichzelf geschikt willen maken om te dienen als kanaal voor deze genezende energie.  

Alle lichtwerkers die dat zouden willen, kunnen leren om een kanaal te worden voor Genegenheid, 

door geduldig jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen en je zo veel mogelijk vrij te maken 

van jouw eigen verbindingen met de donkere kant.  

Er wordt in deze periode een heel nieuw begin gemaakt met de opbouw van het netwerk van 

Genegenheid en alle lichtwerkers die aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is kunnen hieraan 

meewerken.  

Dat zijn mogelijkheden die nu worden geboden in ons nieuwe evolutieproces, voor wie het zou 

willen.  

De lichtwerkers zijn de weg van de eenvoud uit het oog en het hart verloren, en worden uitgenodigd 

deze weg weer te gaan zoeken en te gaan volgen.  

Eenvoud hoort bij het rijtje van soberheid, bescheidenheid en geduld. Dit zijn betrouwbare bakens 

langs de weg naar Waarheid en Genegenheid.  

Veel lichtwerkers hebben het idee dat er misschien een dag zal komen dat er zomaar een verhoging 

gaat komen naar een andere meer verlichte staat van bewustzijn, maar dat is niet zoals ons 

evolutieproces werkt. De meesten van ons zijn al miljoenen jaren in incarnatie en zijn al 

verscheidene keren terug geweest naar de Oorsprong, om na een periode van rust, scholing en 

herstel, je weg weer te vervolgen op één van de planeten waar de lichte kant een klaslokaal heeft 

ingericht, waar de lichtwerkers hun lessen in praktijk kunnen leren.  
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Het leren van belangrijke lessen is niet iets wat zomaar gaat gebeuren. In praktijk betekent dit altijd 

dat je dan eerst een hele lange tijd hard zult moeten werken vóórdat je van binnenuit en van bovenaf 

steeds duidelijker wordt gemaakt wat jouw eerstvolgende stap zou kunnen zijn op de oneindig lange 

weg van ontwikkeling van bewustzijn in ons evolutieproces.  

Er gaat dus niet zoiets komen als een plotselinge shift naar een bovennatuurlijke staat van 

bewustzijn, zoals velen van ons hopen. Je zult er echt ZELF aan moeten werken, en niet af en toe 

een klein beetje. Je zult voortdurend je uiterste best moeten doen om de dingen waarvan je in de 

diepte van jouw hart aanvoelt dat die belangrijk zijn, zo goed mogelijk te onderzoeken en oud zeer 

zo goed mogelijk te verwerken – door alle gevoelens die hieraan verbonden zijn in alle eenvoud 

langs te laten komen - zo veel als maar nodig is.   

Wanneer je meewerkt met het ritme dat door jouw hogere Zelf wordt aangegeven dan kun je in 

deze jaren flinke vorderingen maken met het loskomen van de donkere kant, waar ieder van ons in 

mindere of meerdere mate aan vast is komen te zitten in de loop van de afgelopen duizenden jaren.  

Naarmate je steeds verder loskomt van de donkere kant door hier voortdurend tegen te vechten, 

kun je jouw visie in deze jaren van intensieve begeleiding een heel stuk ontwikkelen in de richting 

van jouw innerlijke weten.  

Wanneer je die weg volgt, komt er steeds meer aansluiting met jouw hogere Zelf, waardoor je steeds 

meer kunt betekenen voor de mensen die dan op jouw weg zullen worden geleid.  

In het mensenrijk is het belangrijk om vooral samen te werken, vanuit zo schoon mogelijke motieven. 

Niemand van ons is zonder blinde vlekken en wanneer je dit weet en dit onder ogen durft te zien, 

komt er meer ruimte om te luisteren naar mensen waarvan je innerlijk aanvoelt dat die iets van 

waarde zouden kunnen toevoegen aan jouw leven, op welke manier dan ook.  

Er bestaan geen coaches zonder spiritueel huiswerk, zonder zwakke plekken of zonder blinde 

vlekken. Het kan zinvol zijn om dit goed tot je door te laten dringen. Het op een voetstuk zetten 

van jezelf of van anderen zou nu eigenlijk definitief tot het verleden moeten behoren, ook al gaat 

een groot deel van de lichtwerkers hier nog steeds mee door.  

De groep lichtwerkers zou er goed aan doen veel kritischer naar elkaar te kijken en de ogen niet 

steeds opnieuw te sluiten voor de vele misleidingen die er nog voortdurend plaatsvinden binnen 

de eigen groep, waarbij velen vaak net doen of ze het niet in de gaten hebben wat er eigenlijk gebeurt.  

Het kwaliteitsniveau van de groep wordt niet verhoogd wanneer de mensen die aanvoelen dat er 

dingen niet kloppen binnen de eigen groep, blijven wegkijken en zich hier de vingers niet aan willen 

branden.  

Schijnbaar wil men anderen “in hun waarde laten” maar in praktijk is dit gewoonlijk een slap excuus 

om andere lichtwerkers maar vooral NIET aan te spreken op het verspreiden van misleidende 

informatie. Daar waar de groep fel is tegen misleiding vanuit de overheid, daar is de groep nalatig 

als het gaat om het aanpakken van misleiding vanuit de eigen groep.  

De groep zou aanzienlijk sterker kunnen worden wanneer de lichtwerkers de moed zouden kunnen 

vinden om elkaar aan te spreken op het verspreiden van desinformatie, opzettelijk verkeerde 

informatie waarvan je vaak zelf heel goed aanvoelt dat het niet klopt wat er gezegd wordt maar 

waar nauwelijks op gereageerd wordt anders dan het bekende “pappen en nathouden” zoals dat 

gebruikelijk is in onze groep.  
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Deze manier van met elkaar omgaan draagt NIET bij aan het ontwikkelingsproces van de groep 

als geheel. Het is eigenlijk vooral een hele belemmerende factor, waarin goeroes en volgers de 

dienst uitmaken, terwijl het hogere Zelf het onderspit delft.  

Iedere overwinning van het ego is een nederlaag voor het hogere Zelf, die vanuit een hogere etage 

jouw keuzes veel beter kan overzien dan jij dit nu kunt. Wanneer je zou leren samenwerken met 

jouw hogere Zelf, dan zou je hier je voordeel mee kunnen doen om je veel beter te ontwikkelen 

waardoor je veel meer zou kunnen bijdragen aan het netwerk van Genegenheid en het bieden van 

hulp aan de mensen die dit nodig hebben.  

Maar bij veruit de meeste lichtwerkers is het vooral het ego dat de overwinning haalt, waarbij het 

hogere Zelf vaak niet veel anders kan doen dan heel veel loslaten en geduldig wachten totdat het 

ego er helemaal in vast is gelopen. Dat is waar veel lichtwerkers naartoe onderweg zijn, ook al is 

het niet fijn om dit te horen.  

Degenen die ons evolutieproces in goede banen proberen te leiden proberen de meest geschikte 

omstandigheden aan te bieden om de meest noodzakelijke lessen te leren. Wanneer de ego’s voluit 

hun overwinningen blijven halen dan zou er van spirituele ontwikkeling weinig meer terecht 

komen.  

Er is daarom een andere leeromgeving nodig en daar wordt in de komende periode voor gezorgd. 

De ego’s zullen dan niet verder kunnen met de plannen die ze nu voor ogen hebben. De weg van 

eenvoud, soberheid, bescheidenheid en geduld zal dan weer beter worden herkend, nadat 

duidelijker is geworden dat de weg van verheerlijking van allerlei goeroes in de buitenwereld een 

doodlopende weg is.  

De omstandigheden zullen het mogelijk maken dat de meest noodzakelijke lessen alsnog kunnen 

worden geleerd, ondanks vaak fel verzet van de ego’s van de lichtwerkers in incarnatie. Naast de 

sterk zuigende werking vanuit de donkere kant en het onvermijdelijk moeten betalen van de prijs 

om verder los te komen van die donkere kant, is er ook de misleidende invloed vanuit de vele 

opgeblazen ego’s die vaak zo kenmerkend zijn voor mensen op het spirituele pad.  

Er is nog een lange weg te gaan voordat de lichtwerkers weer hun rechtmatige plaats kunnen 

innemen in ons evolutieproces, namelijk het vormen van een voorhoede van de mensheid, die de 

weg zichtbaar maakt door een voorbeeld te zijn voor anderen. In feite is het nu vaak precies het 

tegenovergestelde.  

De lichtwerkers zijn vaak volkomen vervreemd van de rest van de mensheid en hebben zichzelf 

vaak op een voetstuk gezet. Veel lichtwerkers willen eigenlijk helemaal niet meer naast andere 

mensen staan maar willen bij voorkeur vooral bij hun eigen clubje zijn, volkomen los van de 

mensheid, de grote groep waar ze ooit voor zijn ingedaald, om tot hulp te zijn.  

De lichtwerkers zijn hun ware aard - hun Oorsprong - volkomen vergeten, en hebben al evenmin 

zicht op hun bestemming. De meesten leven in grote verwarring en dit zal pas weer beter worden 

wanneer ze de weg naar binnen, de weg van eenvoud en de weg van “zelf doen”, weer hebben 

gevonden en weer willen gaan volgen.  

De lessen zullen hard zijn in de komende periode en de omstandigheden zwaar, maar dit alles is 

nodig om de groep vóór te bereiden op de taak die nog steeds op haar wacht, namelijk het te hulp 

komen van de grotere groep, de hele mensheid, door het voorbeeld te zijn waar op wordt gewacht.  
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De groep is nu bij lange na niet in staat om deze rol op zich te nemen maar na enkele jaren van 

hele intensieve schoonmaak zal dit naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk beter zijn dan nu.  

De groep weet nu in grote lijnen wat er te wachten staat en weet ook waarom dit nodig is en waarom 

juist deze weg de beste mogelijkheden biedt om zo goed mogelijk vóórbereid te zijn op de jaren die 

gaan volgen op de periode van intensieve schoonmaak.  

De lichte kant kan nu oude afspraken met de donkere kant ontbinden en erop toezien dat dit eerlijk 

gebeurt. Nadat deze periode van zo veel mogelijk losmaken van de donkere kant is afgerond, zal 

de donkere kant onvermijdelijk proberen het verloren gegane terrein zo snel mogelijk weer terug 

te winnen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de donkere kant dit lugubere spel niet eerlijk spelen 

volgens de wetten en de regels die nu zijn afgesproken.  

De donkere kant is een hele slechte verliezer en heeft nu een hele grote slag verloren, waarbij zij 

vinden dat het niet eerlijk is verlopen, omdat door de proeven van slechts één enkele persoon ons 

hele evolutieproces is aangepast, terwijl de overgrote meerderheid van de lichtwerkers voortdurend 

handelt tegen beter weten in.  

De donkere kant zal er daarom alles aan doen om de groep lichtwerkers zo snel mogelijk weer in 

te kapselen, nadat er in de jaren van intensieve schoonmaak een veel betere visie is ontstaan.  

De jaren van herexamens in de periode tussen eind 2012 en eind 2022 zijn voor de lichtwerkers 

moeizaam geweest en velen hebben de herkansingen niet goed kunnen benutten. Maar ook de jaren 

van intensieve schoonmaak die begonnen zijn in 2023 zijn buitengewoon zwaar, omdat er heel veel 

oud zeer langs komt en iedereen terug wordt geleid naar situaties waarin in een vorig leven de 

verkeerde afslag is gekozen. Daarnaast zijn de omstandigheden zwaar omdat op die manier een 

deel van de prijs wordt betaald om zo veel mogelijk los te komen van de donkere kant.  

Maar wanneer deze periode van intensieve schoonmaak is afgerond dan zal de donkere kant 

terugslaan op volle kracht, omdat die zal vinden dat de lichtwerkers al veel te veel ruimte hebben 

gekregen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  

De donkere kant zal met alle mogelijke middelen proberen het verloren gegane terrein weer terug 

te winnen.  

De incarnatie die je nu meemaakt wordt door de meesten van ons ervaren als niet echt zo heel 

bijzonder. Zo op het eerste gezicht gebeuren er eigenlijk niet echt zulke hele spectaculaire dingen. 

Maar van bovenaf beschouwd is dit volkomen anders.  

De mogelijkheden die er nu zijn om vorderingen te maken met het ontwikkelen van een betere 

visie - een visie die veel beter aansluit bij jouw eigen innerlijke weten - zijn nu beter dan ooit tevoren, 

ook al is dit moeilijk om in het gevoel te krijgen.  

Het is belangrijk dat je een realistisch beeld hebt van de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn 

gekomen. Het door velen verwachte “duizend jarig vredesrijk” is geen realistisch toekomstbeeld. 

De moeilijkheden zullen intens zijn en een uiterste inspanning vragen om hier zo goed mogelijk op 

te reageren, met als mogelijkheid een betere visie te verwerven, een visie die beter aansluit bij wat 

je op jouw beste momenten eigenlijk allang had aangevoeld in de diepte van jouw hartcentrum.  

Wanneer de groep de mogelijkheden die nu aangeboden worden zo goed mogelijk probeert te 

benutten, dan zal de groep in de eerstvolgende incarnatie zo goed mogelijk zijn voorbereid om de 

taak die dan op haar ligt te wachten, zo goed mogelijk op zich te nemen.  
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De meeste lichtwerkers zijn niet echt zo geïnteresseerd in dergelijke vergezichten en zijn vooral 

gericht op de eigen positie, de eigen reputatie en de eigen belangen voor op de hele korte termijn, 

en juist daarom kan het zinvol zijn af en toe even ruimte te maken voor de hele grote lijnen die nu 

gaande zijn, zodat je jouw eigen keuzes voor even kunt beschouwen vanuit dat bredere perspectief. 

De Christus-energie zet mensen aan om “de redder” te willen zijn - het allemaal wel even te zullen 

oplossen - de fixer; “laat mij maar even m'n gang gaan dan is het zo opgelost”. 

De “redder” gaat er stilzwijgend van uit dat hij de hele situatie goed kan overzien en beseft niet dat 

hij vaak te werk gaat als een olifant in de porseleinkast. 

De “redder” mist empathisch vermogen, heeft nauwelijks Zelfkennis, en heeft narcistische trekjes. 

Dit zijn kenmerken van heel veel coaches en therapeuten in de spirituele wereld. Ze beloven veel 

maar kunnen dat zelden waarmaken. En wanneer ze daar op worden aangesproken zullen ze 

gewoonlijk zeggen dat het toch echt niet aan hen ligt dat “de patiënt” niet veel verder is gekomen. 

De “redder” komt vooral vanwege de eigen eer en glorie, en is eigenlijk niet echt geïnteresseerd in 

zijn medemens. Het gaat om ZIJN reputatie en ZIJN machtspositie, hoewel dat vaak handig 

gecamoufleerd wordt. Er is altijd een enorme afstand tussen “de redder” en “de patiënt”. 

Wanneer de weg van Genegenheid wordt gevolgd wordt er in alle eenvoud passende hulp 

aangeboden aan een medemens, in een situatie waarin dat nodig is en waarin je innerlijk aanvoelt 

dat jij dat op je wil nemen, wat anderen daar ook van mogen vinden. 

Deze mensen werken meestal in het verborgene, zodat ze zich beter kunnen concentreren op hun 

inspanningen.  

Er is daardoor een groot verschil tussen het aanbieden van passende hulp vanuit Genegenheid aan 

een medemens en het bestormen van een patiënt door een “redder”, die aangedreven wordt door 

de Christus-energie. Dit speelt niet alleen bij de vele therapeuten maar in groter verband ook bij 

overheden tegenover minderheden en anders denkenden. 

Eén van de kenmerken van de Christus-energie is een grote mate van onverdraagzaamheid 

tegenover anders denkenden. Dit speelt zowel een grote rol bij de spirituele coach en therapeut 

tegenover “de patiënt” als bij overheden tegenover minderheden en andere volken. 

De mensen die werken vanuit Genegenheid kunnen allerlei dingen veel beter loslaten, vanuit een 

diep begrip voor wat er gaande is. 

De “redders” die aangedreven worden door de Christus-energie zijn vaak onverdraagzaam en 

kunnen het vaak niet verkroppen wanneer hun “hulp” wordt afgewezen. Wanneer zij worden 

afgewezen ontstaat er vaak woede en soms zelfs haat in hun binnenwereld. 

Op zo'n moment wordt duidelijker dat het er blijkbaar NIET om ging de ander ergens mee te 

helpen maar dat het er vooral om ging de eigen reputatie en de eigen belangen zo goed mogelijk te 

dienen. 

Veel spirituele therapeuten en coaches die werken vanuit de Christus-energie zullen in de komende 

periode steeds meer afwijzing ervaren en merken dat hun “dienstverlening” steeds minder op prijs 

zal worden gesteld. 
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Voor deze grote groep zal dit vaak moeilijk te verdragen zijn en velen zullen de grootste moeite 

hebben om de woede te beteugelen die dan een weg door hun binnenwereld zal proberen te vinden, 

waardoor er veel schade wordt aangericht, zowel aan henzelf als aan hun medemensen. 

De therapeuten en coaches die werken vanuit de Christus-energie - de overgrote meerderheid - 

zetten zichzelf bewust of onbewust op een voetstuk. De “patiënt” is er ter meerdere eer en glorie 

van henzelf. 

De Christus-energie is overweldigend, verlammend en betoverend. Het is een zuigende en 

onderwerpende energie. Deze energie is hypnotiserend en wordt vaak ingespoten zoals een slang 

vergif inspuit in een prooi. 

Deze energie vertroebelt de werkelijkheid; je kunt door de inwerking van deze energie steeds 

minder goed zien wat er eigenlijk gebeurt.  

De mensen die leven vanuit deze energie zijn vaak vooral geïnteresseerd in HUN gelijk, waarbij de 

Waarheid er niet zo heel veel toe doet.  

De energie van Genegenheid wordt gekenmerkt door helderheid, eenvoud, soberheid, 

bescheidenheid, zachtheid en geduld. Het is een voedende energie die zich aandient maar zich niet 

opdringt. Het is een vrijlatende energie. 

De mensen die zich openstellen voor de energie van Genegenheid staan ook open voor de 

Waarheid. Omgekeerd staan de mensen die niet open staan voor de Waarheid, ook niet open voor 

de energie van Genegenheid.  

Zolang je niet lange jaren heel hard hebt gewerkt aan jouw eigen individuele huiswerk, mag je er 

gerust vanuit gaan nog geen ruimte te hebben om een kanaal te kunnen zijn voor Genegenheid, 

ook al hebben de lichtwerkers vaak het idee dat deze kostbare energie zomaar door hen heen zou 

kunnen stromen. Maar zolang jouw hartcentrum helemaal verstopt zit met oud zeer of met 

schadelijke energie - energie die volkomen botst met het innerlijke kompas - KUN je geen kanaal 

zijn voor de energie van Genegenheid.  

Naarmate jouw hartcentrum verder is geopend, is er ook meer ruimte om de Waarheid innerlijk 

aan te voelen.  

Door ervaring op te doen met deze beide energie-soorten, zullen de lichtwerkers het verschil tussen 

de Christus-energie en de energie van Genegenheid steeds beter leren kennen in de vóór ons 

liggende periode. 

Het leren om onderscheid te maken tussen de Christus-energie en de energie van Genegenheid, is 

één van de belangrijkste redenen waarom je naar de Aarde bent gekomen. 

 

*** 
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Een praktische oefening voor hooggevoeligen 
 

voor het uitstralen van Genegenheid 

en voor een betere verbinding met jouw stoffelijke lichaam 

Er is een eenvoudige oefening die je zou kunnen doen om de verbinding met jouw stoffelijke 

lichaam te versterken en jouw energieveld voeding te geven, van binnenuit. Dit helpt om sterker te 

worden en een beter onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energieën waar je mee 

te maken kunt krijgen vanuit de fijnstoffelijke werelden.  

Hooggevoelige mensen absorberen vaak allerlei energieën van anderen, en vergeten vaak om uit te 

stralen, waardoor de energieën van anderen soms lang aanwezig kunnen blijven in hun energieveld. 

Door de onderstaande oefening te doen, kun je jouw eigen energieveld weer opschonen, waardoor 

je beter bij jezelf kunt.   

De onderstaande oefening kun je het beste doen wanneer je in bed ligt, bijvoorbeeld ’s avonds vóór 

het slapen gaan of ’s ochtends vóórdat je je bed uitgaat.  

*** 

Concentreer je in jouw hartcentrum, in het centrum van de borstkas. Op die plaats kun je de 

instroom vanuit jouw hogere Zelf het beste ontvangen.  

Wanneer je de instroom vanuit jouw Ziel, jouw hogere Zelf, voelt, kun je zachtjes uitstralen vanuit 

jouw hartcentrum, gewoon door het te willen. De voedende energie die je dan naar voren uitstraalt, 

zal zich verspreiden over jouw hele energieveld.  

Je geeft daardoor voeding aan jouw eigen energieveld. Je zou dit kunnen zien als een soort van 

verzorging van jouw energieveld. Je voedt jouw energieveld dan met jouw gerichte aandacht. 

Naarmate jouw hartcentrum verder is geopend, kan er meer Genegenheid stromen wanneer je deze 

oefening doet. Dit is heel heilzaam voor jezelf, en voor alle mensen die met jou in contact komen.  

Je leert op deze manier heel bewust met voedende energie te werken. Wanneer alle lichtwerkers dit 

regelmatig zouden doen, dan zou daardoor het gezamenlijke energieveld aanzienlijk sterker en 

schoner worden. Dit is onderdeel van het werken met jouw eigen innerlijke kracht.  

Naarmate jouw motivatie beter is om deze oefening te doen, kan jouw Ziel, jouw hogere Zelf, zich 

hier beter aan verbinden en jou hiermee helpen. Soms kan er dan een soort van samenwerking 

ontstaan, wanneer je deze oefening doet. Je kunt dan misschien voelen dat jouw hogere Zelf “in 

de buurt is”. Wanneer je de instroom vanuit jouw hogere Zelf (nog) niet echt voelt, kun je gerust 

verder gaan met zachtjes uitstralen, maar zal dit minder krachtig zijn.  

 

Vanuit het hartcentrum kun je door jouw hele stoffelijke lichaam “reizen”, met jouw 

geconcentreerde aandacht. Door dit te doen, geef je voeding aan de plaatsen waar je dan bent. Zo 

krijg je een betere verbinding met de delen van jouw lichaam waar je je dan op richt.   

Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n voedende reis door jouw lichaam zou kunnen gaan, maar 

er zijn allerlei variaties mogelijk. Je kunt hier dus zelf jouw eigen voorkeur in ontwikkelen en die 

kan na verloop van tijd veranderen.  
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Vanuit het hartcentrum kun je langzaam binnendoor naar je buik gaan, en daar een tijdje blijven.  

Dan langzaam verder naar beneden naar het bekken, en daar een tijdje proberen te blijven met 

jouw aandacht.  

Wanneer je merkt dat jouw gedachten alle kanten opschieten, ga dan gewoon weer terug met jouw 

concentratie naar het punt waar je gebleven was. Lukt dit niet goed dan kun je proberen weer terug 

te gaan naar het hartcentrum en opnieuw te beginnen.  

De donkere kant zal je zo veel mogelijk proberen af te leiden met van alles aan storende gedachten. 

Je kunt hierlangs komen door dit zo goed mogelijk te herkennen en je te blijven richten op jouw 

doel, de oefening om je beter te verbinden aan jouw stoffelijke lichaam.  

Door dit te oefenen word je sterker. Je gaat dan als een levende vis, tegen de stroom van storende 

gedachten in, zodat je verder kunt gaan met het geven van voeding aan jouw stoffelijke lichaam en 

het opbouwen van een betere verbinding met jouw lichaam. 

Bij de meeste mensen is het bekken de moeilijkste plaats om je te concentreren.  

 

Vanuit het bekken kun je doorgaan naar het linker bovenbeen en daar even blijven met je aandacht.  

Dan verder naar beneden, naar de linkerknie, en daar even blijven.  

Dan verder naar beneden, naar het linker onderbeen, en daar even blijven.  

Dan verder naar beneden, naar de linkervoet, en daar even blijven.  

Dan dezelfde weg terug, naar boven, naar het linker onderbeen, de linkerknie en het linker 

bovenbeen, zodat je weer uitkomt in het bekken, daar weer even blijven.  

Dan naar het rechterbovenbeen, en daar weer even blijven, dan naar de rechterknie, en zo verder. 

 

Wanneer je beide benen op deze manier langs bent gegaan, weer terug naar het hartcentrum, en 

dan naar de bovenkant, naar de linkerschouder, de linker bovenarm, etc.  

Dan terug naar het hartcentrum en naar de rechterschouder, de rechterbovenarm, etc.  

Dan weer terug naar het hartcentrum, en naar boven, naar de nek en het hoofd.  

Als laatste weer terug naar het hartcentrum en daar proberen te blijven, en zachtjes uitstralen. 

 

Door dit te oefenen, wordt de verbinding met jouw stoffelijke lichaam sterker, je geeft jouw lichaam 

voeding op deze manier. De instroom vanuit jouw hogere Zelf zal hierdoor sterker worden.  

 

*** 
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Over mijn missie 

Ik ben één van de vele therapeuten in ons land. In de loop van de jaren ben ik in contact gekomen 

met allerlei mensen die op zoek zijn naar verdieping in hun leven. Het werd mij steeds duidelijker 

dat er grote behoefte is aan meer diepgang.  

Onze samenleving wordt gekenmerkt door oppervlakkigheid en ook op het spirituele terrein komt 

dit sterk tot uitdrukking. Veel mensen zijn op zoek naar snelle oplossingen voor problemen waar 

ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen, en dit vertaalt zich ook naar de manier waarop ze 

spirituele thema’s benaderen. Het is vaak een kwestie van zoeken naar de gebaande paden en 

meegaan in de grote trends, zonder je af te vragen of dit een goed antwoord is op de vraag die je 

oorspronkelijk misschien had. Het is niet gemakkelijk de gebaande paden te verlaten en een eigen 

weg te volgen, die anders is dan veel bekende goeroes verkondigen.  

Als je toch de moed hebt om te beginnen aan het vinden van jouw eigen weg, kun je in aanraking 

komen met een hoger deel van jezelf, dat door velen het hogere Zelf wordt genoemd. Ik noem dit 

hogere deel meestal de Ziel. In dit hogere deel van ons, is de Wijsheid verzameld die wij vaak 

moeizaam hebben opgedaan in de loop van vele vorige levens. Als de omstandigheden gunstig zijn, 

kun je hiermee in hechter contact komen. Dit is het licht van de Ziel, dat van binnenuit en van 

bovenaf allerlei dingen belicht, zodat ze voor ons beter zichtbaar worden.  

Jouw hogere Zelf, jouw Ziel, is daarom de beste coach die jij je maar zou kunnen wensen. Hierdoor 

kun je beter onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet, wat Waarheid is en wat niet. De 

instroom van dit hogere deel van jezelf, kun je het beste opvangen wanneer je goed bent afgestemd 

in jouw spirituele hartcentrum in het midden van de borstkas.  

De mensen die op zoek zijn naar meer diepgang en hun eigen weg proberen te volgen, die ze op 

hun beste momenten aanvoelen in de diepte van hun hart, en bewust of onbewust willen bijdragen 

aan de leerprocessen van anderen en het verbeteren van onze samenleving, komen als gevolg van 

deze keuze, vanzelf in hechter contact met hun hogere Zelf, gewoonlijk zonder zich hier in eerste 

instantie zo van bewust te zijn.  

In de loop van de jaren begon ik steeds duidelijker aan te voelen dat er grote behoefte is aan meer 

duidelijkheid over wat het hogere Zelf eigenlijk is. De bestaande boeken over dit thema geven naar 

mijn idee onvoldoende duidelijkheid en zijn soms zelfs misleidend. Er is daarom praktisch 

bruikbare kennis nodig waardoor meer duidelijkheid wordt gegeven over wat de rol van het hogere 

Zelf is, en hoe de samenwerking van dit hogere deel met ons in z’n werk gaat. Er zijn over de 

samenwerking met ons hogere Zelf veel misverstanden en er is daarom meer duidelijkheid nodig 

over wat de mogelijkheden zijn om hier bewuster mee te leren samenwerken.  

Er is bovendien een theoretisch raamwerk nodig waar het hogere Zelf in past, als onderdeel van 

ons evolutieproces. Er zijn gelukkig aansluitingspunten met de theosofische literatuur, zodat dit 

thema kan worden ingebed in een groter geheel, waar wij allen onderdeel van zijn. Het bestaan van 

ons als mensen op Aarde is het gevolg van “de val in de stof”, zoals de theosofen ons dat duidelijk 

hebben gemaakt. Vanuit onze Oorsprong zijn wij als het ware twee verdiepingen omlaag gevallen, 

totdat wij zijn wie wij nu als mensen geworden zijn. We hebben vaag nog enige herinnering aan de 

eerstvolgende hogere verdieping waarop ons hogere Zelf werkzaam is, maar wat er zich daarboven 

afspeelt, is voor de meesten van ons volstrekt ontoegankelijk terrein. We zijn het eenvoudig 

vergeten en het is moeilijk je daar nog iets van te herinneren.  
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Als wij ’s nachts slapen, gaat ons bewustzijn naar een gebied dat ik “de groene weide” noem. Hier 

zijn vaak bijeenkomsten waarin onze leraren ons veel uitleggen over wat er gaande is in ons gewone 

dagelijkse leven. Soms gaat het over hele belangrijke dingen zoals de veranderingen in ons 

evolutieproces.  

Meestal ben je je niet bewust dat je bij zo’n bijeenkomst aanwezig bent geweest maar het kan zijn 

dat je ’s ochtends bij het wakker worden toch een glimp kunt opvangen van wat er kort daarvóór 

op “de weide” is besproken. Soms ben je je hier net niet van bewust maar weet je toch hoe het in 

grote lijnen in elkaar zit. Je hebt dan een soort van gevoelsmatige samenvatting gekregen als 

herinnering aan wat er “boven” is besproken.  

Sommige mensen krijgen toestemming zich hier meer van te herinneren. Ik ben één van die mensen 

die af en toe toestemming krijgen om zich kleinere of grotere stukken te herinneren van wat er op 

“de weide” is besproken. Deze informatie maakt het mij mogelijk de dingen te schrijven die ik in 

mijn boeken en artikelen heb verwerkt. Deels is mijn schrijfwerk het gevolg van veel ervaring en 

veel onderzoek, deels zijn mijn boeken en artikelen het gevolg van wat ik op de weide heb geleerd.  

Op de weide is in de afgelopen jaren ook veel uitgelegd over een groep Zieneressen die in de loop 

van de geschiedenis een hele belangrijke rol heeft gehad maar die volkomen ten onder is gegaan. 

De groep was zich tot voor kort niet eens meer bewust van haar eigen bestaan.  

De Zieneressen zijn de hoeders van Genegenheid, zoals de ware gnostici de hoeders zijn van de 

juiste esoterische kennis. De missie van de Zieneressen is het helpen van de mensheid bij het leren 

van haar spirituele lessen. Ook al schijnt het in onze wereld vooral te gaan om materiële resultaten, 

vanuit het standpunt van onze hogere Zelven gaat het daar niet om, en gaat het om het leren van 

onze spirituele lessen. De mensheid is in feite vergeten waar het ook alweer om ging toen je naar 

de Aarde kwam. Eén van de belangrijkste dingen is het besef dat je hier bent gekomen om iets te 

leren. Dit besef is bij velen verloren gegaan, hoewel er nu steeds meer mensen komen die zich dit 

weer gaan herinneren.  

 

De mensheid is vergeten dat het leven vooral een leerproces is. 

 

De Zieneressen zijn vergevorderde Zielen, ver ontwikkelde hogere Zelven, die vanuit deze 

achtergrond anderen kunnen helpen met hun ontwikkeling, wanneer ze zichzelf weer kunnen 

herinneren wie ze in feite zijn en waarom ze naar de Aarde zijn gekomen. Er is over het algemeen 

eerst een periode nodig van bewuste opbouw van de samenwerking met het hogere Zelf, vóórdat 

je als team van persoonlijkheid (ikje) en hogere Zelf weer bewust en doelgericht aan deze missie 

kunt werken.  

De Zieneressen zijn in de loop van de geschiedenis zodanig beschadigd geraakt dat er eerst een 

periode van herstel nodig is voordat ze weer goed in hun kracht kunnen staan. Om dit proces van 

herstel te bespoedigen is er praktisch bruikbare basiskennis nodig die het voor deze groep mogelijk 

maakt zichzelf weer beter te leren herkennen en doelgericht te kunnen werken aan het opbouwen 

van een bewustere samenwerking met het hogere Zelf. Door mijn schrijfwerk probeer ik 

waardevolle basiskennis aan te bieden die hierbij kan helpen. 

Veel mensen hoopten eind 2012 dat er iets bijzonders zou gebeuren en toen dat schijnbaar niet het 

geval was, waren velen teleurgesteld. De voorspelling over 2012 was zo op het eerste gezicht één 

van de vele die niet uitkomen.  
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Een groot probleem in deze situatie is dat de wereld van de goden waarin zich dit alles afspeelt, zó 

sterk verschilt van wat wij gewoonlijk begrijpen van zoiets als het evolutieproces, dat wij meestal 

volstrekt niet kunnen volgen wat de achterliggende gedachte is achter een voorspelling. We konden 

daarom in verband met de voorspelling over 2012 onmogelijk nagaan of er nu wel of niet iets 

belangrijks was gebeurd.  

Er was meer duidelijkheid nodig over dit thema. Veel mensen hebben zich hiermee beziggehouden 

in een poging een goed antwoord te vinden op de vraag hoe het zit met de voorspelling over 2012 

maar het scheen in praktijk onbegonnen werk te zijn hier meer duidelijkheid over te krijgen. Als 

dit langere tijd niet lukt, dan is het een gebruikelijke gang van zaken het hele thema dan maar weer 

los te laten en weer over te gaan tot de orde van de dag.  

Zo verdween het hele thema 2012 in de afgelopen jaren weer uit de belangstelling. Omdat er geen 

goede antwoorden kwamen, verdwenen ook de vragen weer uit beeld. Het was voor ons als mensen 

blijkbaar te moeilijk om op deze vragen een goed antwoord te vinden.  

Op “de weide” worden deze dingen gezien en gevolgd door de leraren van de mensheid. Er wordt 

af en toe geprobeerd aanwijzingen aan ons te geven, maar dat was voor ons blijkbaar niet voldoende 

om meer duidelijkheid te krijgen. Sommigen voelden aan dat er verband is met de terugkeer van 

de Boeddha maar ook dit thema is omgeven met sluiers. Wat kan er worden verwacht van zoiets 

als zijn terugkeer en waaraan zou je dit kunnen herkennen?  

We hebben eenvoudig geen ervaring met zoiets als de terugkeer van de Boeddha. We weten daarom 

niet goed waar we op zouden moeten letten om dit te herkennen. We weten eigenlijk niet eens wat 

hij komt doen. We hebben in feite geen idee wat we hiervan mogen verwachten.  

De leraren van de mensheid die op de weide hun onderwijs aanbieden, zijn zich goed bewust van 

de problemen die wij als mensen ervaren. Er is daarom besloten op de weide veel uit te leggen over 

de veranderingen in ons evolutieproces. Er is ook veel uitgelegd over de terugkeer van de Boeddha.  

De dingen die hierover op de weide worden uitgelegd wijken sterk af van wat gebruikelijke kennis 

is in onze maatschappij. Wij hebben over het algemeen zó weinig kennis over de “spelregels” die 

ons evolutieproces bepalen, dat wij ons hier weinig bij voor kunnen stellen. Het is een totaal andere 

wereld waar we in feite nauwelijks iets van weten. Er is daarom door de leraren van de mensheid 

besloten hier veel over uit te leggen op “de weide”, zodat het hele verhaal beter te begrijpen is voor 

de mensen die bereid zijn hier moeite voor te doen.  

Zo ontstonden er op de weide veel bijeenkomsten over deze thema’s, waar talloze mensen bij zijn 

uitgenodigd in de afgelopen jaren. Veel van wat daar is besproken heb ik verwerkt in mijn boeken, 

waarbij het regelmatig gaat om dingen die in onze maatschappij volkomen onbekend zijn. Juist 

omdat veel mensen hier persoonlijk bij aanwezig zijn geweest (meestal zonder zich hier iets van te 

kunnen herinneren), kunnen allerlei nieuwe dingen die je in mijn boeken leest, je toch bekend 

voorkomen, ook al heb je ze misschien nog nooit ergens gehoord of gelezen.  

Het kan zijn dat je dingen leest in mijn boeken die enerzijds volkomen nieuw en onbekend zijn, 

terwijl je op jouw beste momenten in de diepte van jouw hart kunt voelen dat dit je toch ergens 

heel bekend voorkomt.  

Soms krijgen mensen het gevoel dat de dingen die worden beschreven in mijn boeken en artikelen 

“logisch” aanvoelen. Dit heeft te maken met de bijeenkomsten op “de weide” waarin je deze dingen 

al eerder hebt gehoord en waaraan je onbewust herinneringen hebt overgehouden, die als het ware 

worden geactiveerd zodra je deze kennis weer ergens tegenkomt.  
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In mijn contacten met allerlei mensen kwamen in de afgelopen jaren vaak hele diepgaande vragen 

naar voren over deze thema’s. In reactie hierop schreef ik dan soms uitgebreide brieven (mails), 

waarvan ik aanvoelde dat die ook voor anderen van belang zouden kunnen zijn. Op die manier zijn 

er in de loop van de jaren tientallen (thema) brieven ontstaan. Deze themabrieven zijn uitgegroeid 

tot artikelen. De artikelen zijn uiteindelijk in 2020 gebundeld in drie boeken, één over de Ziel, het 

hogere Zelf, één over de Zieneressen en één over de terugkeer van de Boeddha, met in het 

verlengde daarvan het thema 2012. Deze drie boeken vormen samen één geheel en zijn te vinden 

op mijn LinkedIn-account.  

De nieuwe artikelen die vanaf 2020 zijn geschreven, zijn gepubliceerd op LinkedIn en later 

toegevoegd aan de drie bovengenoemde boeken. De inhoud van deze drie boeken is dus geleidelijk 

ontstaan in een periode van ruim tien jaar. Eind 2022 zijn deze drie boeken afgerond. Ik hoop 

uiteindelijk ook een versie op papier aan te kunnen bieden van het boek over de Ziel, het hogere 

Zelf, evenals een Engelse vertaling van dit boek.    

Het boek over de terugkeer van de Boeddha is een diepgaand boek geworden. Voor een deel gaat 

het om fundamenteel nieuwe inzichten die hier worden beschreven. Toch zijn er ook raakvlakken 

met de theosofische literatuur. Allerlei items uit deze bestaande literatuur onderbouwen mijn visie 

als je deze “puzzelstukjes” op de juiste manier in elkaar legt. Daardoor ontstaat er een nieuw beeld 

van allerlei bekende taferelen uit onze geschiedenis.  

Door op deze manier allerlei aspecten te verzamelen die met dit thema te maken hebben, heb ik 

een poging gedaan de achtergronden te beschrijven van de terugkeer van de Boeddha. 

Enerzijds is het van belang dat er voor de mensen die hiernaar op zoek zijn gedegen antwoorden 

beschikbaar zijn op diepgaande vragen, terwijl het tegelijkertijd ook zo is dat aan het begin van het 

nieuwe tijdperk, dat is begonnen met het in evenwicht brengen van ons evolutieproces, de nadruk 

niet al te veel zou moeten liggen op een nieuwe goeroe. Eén van de belangrijkste uitgangspunten 

van ons nieuwe tijdperk is namelijk dat we het deze keer ZELF moeten gaan doen, door bewust 

de samenwerking op te zoeken met ons hogere deel, ons hogere Zelf, en ons te richten op ons 

innerlijke kompas, in plaats van op allerlei goeroes buiten onszelf.  

 

De kern van het nieuwe tijdperk is het leren samenwerken met het hogere Zelf  

en NIET het volgen van een nieuwe goeroe. 

 

Deze boeken zijn geschreven voor de mensen die bewust of onbewust op zoek zijn naar 

antwoorden op vragen over deze thema’s. Ze zijn bedoeld om hun weg te vinden naar alle mensen 

die hier iets aan zouden kunnen hebben bij hun spirituele zoektocht.  

Lezen met alleen het hoofd is niet genoeg om mijn boeken en artikelen goed te kunnen begrijpen. 

Er is een geopend hart nodig om dingen intuïtief aan te kunnen voelen.  

Deze drie boeken zijn te vinden op mijn LinkedIn-account en kunnen daar worden bekeken. Als 

er een link is aangelegd, kun je deze boeken daar gratis downloaden. Daar zijn ook aanvullende 

artikelen te vinden.    

Nu deze boeken zijn geschreven en in omloop zijn gebracht, kan iedereen die dat wil, mijn visie 

onderzoeken. Het is niet mijn bedoeling anderen te overtuigen van mijn visie. Ik kan bovendien de dingen 

die ik schrijf vaak niet bewijzen. Het is aan de lezer zelf om in de diepte van het hart intuïtief aan te 

voelen wat de waarde is van wat ik heb beschreven. Waar het vooral om gaat is de visie, de “manier 

van denken”, die wordt aangeboden.  



327 

Het is gebruikelijk dat schrijvers lezingen geven over de boeken die ze hebben geschreven maar ik 

volg hierin een andere weg. Ik ben niet beschikbaar om lezingen te geven en ben ook niet 

beschikbaar voor interviews.  

Wat ik wil vertellen breng ik naar buiten via artikeltjes en boeken. Het is aan de lezer zelf om hiermee 

aan de slag te gaan, wanneer iemand dit zou willen. Wanneer je intuïtief aanvoelt dat sommige van 

deze artikelen voor jou van belang zijn om in de diepte van jouw hart te onderzoeken, dan kan 

jouw hogere Zelf ook dit begeleiden, wanneer dit door jouw hogere deel wordt beschouwd als een 

goede besteding van jouw kostbare tijd en energie.  

Eén van de grootste veranderingen die gaande zijn is misschien het besef dat je het zelf moet gaan 

doen als het gaat om spirituele ontwikkeling. Het zo maar overnemen van de visie van iemand 

anders is bij spirituele ontwikkeling zinloos. Het volgen van goeroes is daarom meestal niet zinvol. 

Misschien kunnen anderen waardevolle ideeën aangeven maar uiteindelijk zul je zelf een mening 

over iets moeten vormen en jouw eigen visie moeten ontwikkelen.  

Bewustzijnsontwikkeling heeft te maken met de ontwikkeling van jouw eigen visie en dat is iets wat 

je helemaal zelf zult moeten doen. Iemand anders kan dit niet van jou overnemen, je zult hier vroeg 

of laat zelf mee aan de slag moeten gaan.  

Als je geen mening wil vormen over wat jij op jouw weg tegenkomt (niet wil oordelen), dan 

betekent dit dat je jouw visie niet ontwikkelt. Jouw leerproces stagneert dan, net zolang tot je dit in 

de gaten begint te krijgen en je hier toch weer mee verder gaat.  

Mocht je vragen hebben, dan kun je het beste bij jezelf te rade gaan. Als je in de loop van de jaren 

hebt geleerd goed af te stemmen in jouw hartcentrum, dan kun je op een geschikt moment in 

meditatie, proberen meer duidelijkheid te krijgen over specifieke vragen. Als jouw hogere deel jouw 

vraag belangrijk genoeg vindt, dan zal die proberen jou hier meer duidelijkheid over te geven. Soms 

krijg je meer duidelijkheid doordat je die intuïtief kunt aanvoelen, soms ontvangt je die duidelijkheid 

via dromen of komt die op een andere manier op jouw weg. Jouw hogere Zelf volgt jou in alles en 

zal proberen inzicht toe te voegen wanneer jij daarvoor open staat. 

Ik heb in de afgelopen jaren af en toe nieuwe artikelen geschreven in reactie op mijn wisselwerking 

met “gelijkgestemden”. Ik heb geprobeerd op die manier bij te dragen aan het beschikbaar brengen 

van praktisch bruikbare esoterische kennis. Zoals het voor mij aanvoelt is dit belangrijk omdat er 

grote behoefte is aan meer kennis over wat er speelt in verband met onze eigen spirituele 

ontwikkeling. Omdat we een heel nieuw tijdperk binnengaan, zijn er veel nieuwe inzichten 

gekomen, die op “de weide” door onze leraren worden aangegeven. Over deze dingen heb ik af en 

toe verslag uitgebracht via nieuwe artikelen.    

Ik hoop dat deze boeken bij de juiste mensen terechtkomen. Mocht je deze boeken geschikt vinden 

om uit te delen, dan kun je hier gerust je gang mee gaan. Ik hoop dat je ook hierin durft te 

vertrouwen op wat je hierover intuïtief kunt aanvoelen op jouw beste momenten.  

Zoals het voor mij aanvoelt is het mijn rol om deze boeken en artikelen te schrijven, en er zo goed 

mogelijk voor te zorgen dat ze bij de juiste mensen terecht kunnen komen. Als iedereen z’n eigen 

stukje herkent en zo goed mogelijk invulling probeert te geven, dan wordt onze wereld een betere 

plaats om te zijn. We zijn immers allemaal kleine radertjes in een veel groter geheel.  Op deze 

manier hoop ik bij te dragen aan het ontstaan van een betere samenleving.  
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Over de schrijver 

Ik ben één van de vele therapeuten die werkzaam zijn in ons land. Ik ben in 1964 geboren op een 

boerderij op het Friese platteland en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Na het VWO heb ik een 

studie bedrijfskunde gedaan aan de HTS in Leeuwarden. Daarna begon ik aan een baan als 

beleggingsadviseur bij een grote Nederlandse bank in Twente. Ik leerde de wereld van het geld 

beter kennen, met de normen en waarden die daar toen gebruikelijk waren. Na een aantal jaren 

kwam ik tot de conclusie dat dit voor mij niet een geschikte plek was om te zijn.  

Als hobby had ik in die jaren al het bestuderen van theosofische en esoterische literatuur waaronder 

het werk van H.P. Blavatsky. Later kwam ik in aanraking met het werk van Alice Bailey en G. de 

Purucker. Ik ging in die periode naar allerlei lezingen op spiritueel gebied en heb ook het werk van 

Jung bestudeerd. Ik heb twee cursussen Reiki gevolgd (Usui deel I en deel II). Ik ben ook een paar 

jaar verbonden geweest aan het Esoterisch Genootschap en heb een aantal jaren gestudeerd aan de 

Arcane School. 

Eind 1994 kwam ik in direct contact met één van mijn gidsen, via een vrouw die was aangesloten 

bij een klein landelijk netwerk van paragnosten en regressietherapeuten. Ik merkte tot mijn eigen 

verbazing dat ik hier na verloop van tijd vrij soepel mee kon communiceren. Ik kon telepathisch 

vragen stellen aan mijn gidsen en ik kreeg telepathisch antwoorden. Begin 1995 kwam ik plotseling 

in heel nauw contact met deze vrouw, waarmee ik enkele jaren later ben getrouwd. 

In die jaren leerde ik via deze kleine groep therapeuten om zelf regressie-sessies te begeleiden, in 

directe samenwerking met mijn gidsen. Mensen die een regressie-sessie wilden doen om meer 

inzicht te krijgen in hun situatie, schreven mij van tevoren een brief over het thema waar ze aan 

wilden werken. Daarmee kon ik de situatie voorleggen aan de gidsen. Die gaven mij van tevoren 

een schets van wat er tijdens de regressie-sessie naar voren zou komen. Zij gaven dan aan welke 

situaties zouden worden opgezocht, welke inzichten er zouden komen, etc. Met andere woorden 

voordat iemand die een afspraak had gemaakt bij mij was, had ik al een blauwdruk gekregen van 

hoe de regressie-sessie ongeveer zou gaan verlopen. Vaak ging het om mensen die al eerder waren 

geweest maar soms ging het om mensen die ik nog niet eerder had ontmoet.  

De eerste keren was het nog even afwachten of de informatie tijdens de regressie-sessies zelf, ook 

daadwerkelijk overeenstemde met de informatie die ik vooraf had gekregen, maar na de eerste 

honderd sessies ging ik hieraan wennen en leerde ik te vertrouwen op deze informatie. Dit was 

zoals het ging, ook al begreep ik niet waarom.  

Ik was ondertussen regressietherapeut geworden en kon daar net zo’n beetje de kost mee verdienen. 

Ik werkte samen met mijn echtgenote in een eigen adviesbureautje. We deden veruit de meeste 

werkzaamheden samen. In de jaren die volgden groeiden wij langzaam uit elkaar en uiteindelijk 

besloten wij ieder ons eigen weg te gaan.  

Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat het ontwikkelen van een heldere visie één van de 

belangrijkste dingen is die je als mens op Aarde kunt doen. Het ontwikkelen van een heldere visie 

wordt van binnenuit gestimuleerd door het hogere Zelf, die kan putten uit een groot reservoir aan 

Wijsheid, dat in de loop van vele eeuwen is opgebouwd. Dankzij de instroom vanuit de Ziel, het 

hogere Zelf, kun je dingen anders leren zien. Wanneer de samenwerking met het hogere Zelf goed 

op gang begint te komen, kunnen er daardoor grote verschuivingen in visie komen, soms in slechts 

enkele jaren.  
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Ook mijn visie is enorm veranderd in de lange en moeizame jaren waarin ik heb geprobeerd 

antwoorden te vinden op diepgaande vragen. Ik heb lange jaren “in de woestijn” doorgebracht om 

uiteindelijk mijn eigen antwoorden te vinden.  

In die lange periode heb ik mij grotendeels teruggetrokken uit het gangbare leven in onze generatie, 

om mij in zo veel mogelijk rust en stilte bezig te kunnen houden met mijn zoektocht. Toen ik 

innerlijk voldoende duidelijkheid had gekregen, heb ik weer aansluiting gezocht. De conclusies waar 

ik op uit ben gekomen, heb ik beschreven in mijn artikelen en mijn boeken.   

Ik heb een christelijke opvoeding gekregen en deelgenomen aan belijdeniscatechisatie. Ik ben 

jarenlang in direct contact geweest met de directe afgevaardigden van de meesters, de gidsen die 

werkten vanuit de Witte Broederschap. Maar ergens diep in mijn hart voelde ik dat er iets niet 

klopte in wat er vanuit de meesters werd aangegeven. Toen ik mij hiervan los wilde maken ontstond 

er een felle strijd, die tot verschrikkelijke taferelen heeft geleid.  

Wanneer je meewerkt aan de plannen die de meesters voor ogen hebben, dan komen zij uitermate 

vriendelijk over. Maar wanneer je hun plannen ontmaskert en je van hen los wil maken, krijg je een 

hele andere kant van hen te zien.  

Ik ken de macht van de meesters uit eigen ervaring en heb de invloed vanuit deze groep ook kunnen 

waarnemen op mensen waar ik direct mee te maken heb gehad. Ik ben vaak geschrokken van hun 

onvoorstelbaar grote macht. Zij hebben mij met alle mogelijke middelen geprobeerd tot stoppen 

te brengen, waarbij ze er niet voor terugdeinsden mijn leven op het stoffelijke gebied onmogelijk 

te maken. Zij hebben verscheidene malen geprobeerd mij het leven te ontnemen.  

Ik heb geprobeerd te onderzoeken of dergelijke situaties in de literatuur zijn te vinden maar voor 

zover mij bekend is hier maar heel weinig over geschreven. Toch weet ik uit eigen ervaring dat de 

vermogens die de meester Petrus had om Ananias en Saffira ter plekke dood te maken, nog steeds 

in het bezit zijn van de meesters. Zij hebben deze vernietigende vermogens nog steeds, ook al 

kunnen ze hier geleidelijk steeds minder kracht mee zetten. Wanneer zij proberen een tegenstander 

tot stoppen te brengen, schrikken zij er niet voor terug dergelijke vermogens in te zetten.  

Een mens is volstrekt weerloos tegenover dergelijke vermogens. Slechts door bescherming van 

anderen, kunnen deze vermogens van de meesters onschadelijk worden gemaakt. Door de 

aanpassingen in ons evolutieproces, kunnen de meesters steeds minder doen met deze vermogens.  

Mijn ervaringen met de meesters zijn daardoor heel uitgebreid. Voor mij is dit een afschuwelijke 

periode geweest, die in de loop van de jaren geleidelijk is verbeterd. Jarenlang ben ik herhaaldelijk 

met de dood bedreigd, en voelde ik de vernietigende inwerking van hun vermogens, maar door de 

voortdurende bescherming van een andere macht, slaagden de pogingen van de meesters om mij 

uit te schakelen uiteindelijk niet, en kon ik verdergaan met het werk dat ik probeer te doen.  

Ik ben gevormd door mijn ervaringen en mede daardoor een beetje een kluizenaar geworden. Ik 

vermijd grote groepen mensen en probeer mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld door 

artikelen te schrijven waar mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, inspiratie 

uit kunnen halen.  

Af en toe verzorg ik massages voor de Zieneressen en probeer ik mensen in directere verbinding 

te brengen met hun hogere Zelf, in een soort van meditatie-sessies, waarin er ook mogelijkheden 

zijn om meer zicht te krijgen op belangrijke ervaringen uit vorige levens.  



330 

Het is voor mij duidelijk geworden dat er nu prachtige mogelijkheden zijn om je te richten op de 

samenwerking met het hogere Zelf, en dat je daar meer dan genoeg aan hebt. Het zoeken van 

contact met gidsen, (aarts)engelen, meesters of wat dan ook, is nergens voor nodig en brengt je 

niet verder.  

In de loop van de jaren ben ik regelmatig uitgenodigd op “de groene weide”, het gebied waar 

iedereen naar toegaat als het stoffelijke lichaam in slaapmodus is. Het is mij vaak toegestaan daar 

bewust aanwezig te zijn en mij veel te herinneren van wat daar gebeurt, als ik weer terug ben in 

mijn stoffelijke lichaam.  

Daardoor kan ik bij het schrijven van mijn boeken putten uit de dingen die op “de weide” worden 

uitgelegd aan genodigden. Ik probeer praktisch bruikbare kennis te verwerken in mijn artikelen, 

waarin ik verslag uitbreng van wat er op “de groene weide” wordt besproken tijdens vele lezingen 

die daar worden gehouden.  

In het verlengde van de gebeurtenissen in verband met 2012, zijn de wetten en de regels van ons 

evolutieproces in de afgelopen jaren aangepast, waardoor er een hele nieuwe fase is begonnen in 

de geschiedenis van de mensheid. Dit heeft direct te maken met de terugkeer van degene die ooit 

de Boeddha werd genoemd. Daardoor zijn er nu prachtige mogelijkheden voor mensen die hun 

innerlijke weten willen volgen om zich te ontwikkelen op het spirituele pad, en een begin te maken 

met het genezen van oude en diepe wonden die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan.  

Ik ben één van de mensen die nu volop in ontwikkeling zijn en die de kansen die nu geboden 

worden met beide handen aannemen.  

Hieronder vier andere boeken die ik heb geschreven: 

• Over de Ziel, het hogere Zelf. Over het bewuster leren samenwerken met jouw eigen 

hogere Zelf. 

• Over de Zieneressen. Over een groep Zieneressen die naar de Aarde is gekomen om een 

kanaal te zijn voor Genegenheid (Liefde) en de mensheid te helpen met het leren van haar 

spirituele lessen. 

• Over de terugkeer van de Boeddha. Een diepgaand boek over de dieperliggende 

achtergronden van de terugkeer van de Boeddha, een overkoepelende visie in verband met 

de gebeurtenissen rond 2012. 

• Januari 2023, het begin van een nieuw tijdperk. Een inventarisatie van de situatie die is 

ontstaan nadat ons evolutieproces in evenwicht is gebracht op 1 januari 2023, na tien jaar 

intensieve reorganisatie, waarin er veel herexamens zijn geweest, voor ieder van ons. 

 

*** 
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Dit boek is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen,  

het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 


