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Ook goden kunnen een auralifter hebben! 

De god van de Bijbel, onze heer der wereld, heeft in de loop van de geschiedenis te maken gekregen met een auralifter. 

Dit is bepalend geweest voor de geschiedenis van de mensheid op Aarde.  

Wanneer langzamerhand steeds duidelijker begint te worden dat veel van ons gedrag veroorzaakt 

wordt door invloeden die vanuit onze binnenwereld komen, zonder dat wij dit zelf van plan waren, 

dan kan dit principe ook worden toegepast op de goden, die net als wij, hun eigen leerproces 

meemaken, en net als wij, beïnvloed kunnen worden vanuit allerlei hele verschillende bronnen, 

zowel goede als slechte, zowel invloeden die in overeenstemming zijn met het innerlijke weten, als 

invloeden die volkomen botsen met het innerlijke weten.  

 

Ook goden hebben een innerlijk weten, 

dat ze kunnen volgen of niet, 

op dezelfde manier als wij als mensen deze keuze hebben. 

 

Ook goden hebben te maken met invloeden die botsen met het innerlijke weten, waar ze op hele 

verschillende manieren op kunnen reageren, net zoals wij mensen met deze dingen worden 

geconfronteerd.  

Velen van ons hebben het enigszins kinderlijke beeld dat “boven”, in “de hemel”, op “de weide”, 

alles Vrede zou zijn, maar dat is een grote illusie. Dit beeld is onderdeel van de collectieve slaap, 

waar de mensheid steeds meer van aan het loskomen is.  

Het is een wereldbeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. In praktijk moeten de goden, 

net als de mensen in incarnatie, voortdurend vechten met allerlei invloeden die hen mee proberen 

te slepen naar contreien waarin je steeds dichter bij de donkere kant komt.  

Ook goden zouden, net als mensen, goed moeten letten op hun eigen motieven, van waaruit ze iets 

wel of niet doen, en zodra een godheid merkt dat hij steeds meer gaat reageren op status, positie 

en macht, en gevoelens van superioriteit steeds meer bepalend worden voor zijn handelen, dan is 

het van belang om diepgaand te onderzoeken wat er eigenlijk gebeurt.  

Ook de goden zouden er goed aan doen hun eigen motieven zo goed mogelijk te observeren, en 

hierin heel eerlijk te zijn tegenover zichzelf.  

Ook de goden zouden er goed aan doen de weg van Zelfkennis te blijven volgen, ook al klinkt dit 

voor de mensen in incarnatie misschien in eerste instantie wat vreemd.  

Er is bij velen het idee dat de goden superieur zijn en alles weten, maar de fundamentele principes 

van ons eigen leerproces zijn ook van toepassing op de goden.  

Ook de goden hebben een Vrije wil, en ook de goden kunnen kiezen om hun innerlijke weten te 

blijven volgen of daarvan af te wijken, en andere paden te bewandelen.  

Goden hebben veel meer macht dan wij, en wanneer goden fouten maken, dan heeft dat enorme 

gevolgen voor de mensen in incarnatie. Het duurt daarom een hele lange periode voordat je op het 

punt bent aangekomen dat je vanuit “de Oorsprong” zoveel kracht en mogelijkheden krijgt 

aangeboden als de goden nu hebben, ieder op hun eigen plaats in het grotere geheel.  

Er zijn negen categorieën goden, waarbij een god in de negende categorie veel meer mogelijkheden 

en kracht heeft dan een godheid in de eerste categorie.  
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Medusa is een bekende godheid in de eerste categorie. Vissen, Tweelingen, Leeuw en Schorpioen 

zijn bekende voorbeelden van goden in de negende categorie.  

Onze heer der wereld, de god van de Bijbel, is een voorbeeld van een godheid in de vijfde categorie, 

hij is een middelgrote godheid, maar hij was wel de hoogste vertegenwoordiger vanuit “de 

Oorsprong” op Aarde, voor een hele lange periode. Hij had lange tijd de dagelijkse leiding over 

onze kleine planeet. Hij had lange tijd de verantwoordelijkheid over de mensheid in incarnatie, 

maar ook over de Zielen, de hogere Zelven, en ook over de beginnende goden zoals Medusa.  

 

Onze god van de Bijbel,  

de heer der wereld, 

is Zeus in de mythologie. 

 

Hij is in de loop van de hele lange geschiedenis van de mensheid, steeds verder in moeilijkheden 

gekomen. Ook een godheid in de vijfde categorie, kan zwakheden hebben in diens karakter, als je 

dit zo zou mogen noemen.  

Ook wanneer je een godheid bent in de vijfde categorie, word je voortdurend opgezocht door de 

donkere kant, die je subtiel of met brute kracht, zal proberen om te buigen naar het doen van 

dingen die je niet van plan was, maar waar je onder grote druk, misschien toch niet heel veel 

weerstand aan kunt bieden.  

Ook als je een godheid bent in de vijfde categorie, ben je niet “veilig” voor de verleidingen, de 

misleidingen en de inwerking vanuit de donkere kant, die jou dan nog steeds kan bereiken om 

allerlei redenen.  

Juist een godheid van de vijfde categorie, die de leiding heeft over de Aarde en alles wat daaraan 

verbonden is, is een heel interessant “target” voor de donkere kant. Naarmate je met meer kracht 

kunt werken, word je voor de donkere kant steeds interessanter, dat is de praktijk.  

De druk op de goden van de negende categorie is daardoor aanzienlijk groter dan de druk op een 

godheid in de eerste categorie.  

Onze Aarde heeft in het grotere geheel een hele bijzondere plaats, ook al is dit voor ons als mensen 

volkomen onbekend terrein. Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, komt hier nu 

langzamerhand steeds meer zicht op. Er worden nu vergezichten mogelijk die lange tijd voor ons 

verborgen zijn geweest, en niet alleen voor ons, ook voor onze hogere Zelven waren deze dingen 

onbekend terrein.  

De plaats die wij nu kennen als onze Aarde, is heel bewust ingericht als een ontmoetingsplaats 

tussen licht en donker. Met andere woorden de aanwezigheid van de donkere kant is een heel 

bewust gekozen onderdeel van het leerproces dat zich op onze Aarde afspeelt.  

 

De reden dat wij zo intensief met de donkere kant te maken krijgen op Aarde,  

heeft te maken met een heel ver verleden,  

toen de mensheid zoals wij die nu kennen,  

collectief ten onder was gegaan in de donkere kant,  

hoe akelig dit ook is om te horen. 
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Wanneer je ooit onderdeel bent geweest van de donkere kant, zoals wij allen dat zijn, inclusief de 

goden die over ons waken, dan kom je als onderdeel van je eigen karma steeds opnieuw in aanraking 

met diezelfde donkere kant, net zo lang tot dit voldoende is geweest en de confrontaties daarmee 

langzaam maar zeker uit zullen doven, in de loop van de hele lange tijd.  

Dit betekent dat ieder van ons, zowel mensen als Zielen, hogere Zelven, als goden, zal moeten 

vechten met die donkere kant, net zo lang tot je voldoende hebt aangetoond dat je hierin staande 

kunt blijven en gericht blijft op jouw eigen innerlijke weten, hoe groot de druk van de 

omstandigheden ook kan zijn.  

Je zou je af kunnen vragen of er ooit een einde komt aan deze confrontaties met de donkere kant.  

Tegen de tijd dat je op het punt bent gekomen dat je zelf een “Oorsprong” bent geworden, zoals 

ik onze thuishaven in mijn artikelen noem, de plaats waar zowel goden als mensen uit voortkomen, 

tegen die tijd heb je voldoende aangetoond dat je het oude karma hebt overwonnen van 

opgenomen zijn in de donkere kant.  

Dit betekent dat ook alle goden zoals wij die kennen, onderdeel zijn van ditzelfde karma. Ook de 

goden die wij kennen, moeten aantonen staande te kunnen blijven in de voortdurende confrontaties 

met de donkere kant.  

 

In praktijk is er maar één uitweg 

uit dit hele lange en droevige verleden, 

en dat is je lessen zo goed mogelijk leren 

en daardoor sterker worden, 

hoe hard dit misschien ook klinkt. 

 

De weg van “stil maar, wacht maar, alles komt goed” is een weg die je niet helpt om sterker te 

worden en je lessen te leren. Deze route brengt je niet verder, maar houdt je vast in de situatie 

waarin je terecht gekomen bent.  

In praktijk betekent de weg naar het bereiken van een grotere innerlijke Vrijheid, dat je hiervoor 

zult moeten vechten, dag, na dag, na dag…  

Nu de dag des Oordeels is gepasseerd, is er ook besloten hoe het verder zal gaan met de goden, 

ook al weten we daar gewoonlijk nagenoeg niets over.  

 

Vanwege de rol die de hogere godheid Vissen heeft gehad  

bij de intense confrontaties met de donkere kant  

in de afgelopen duizenden jaren,  

is er besloten dat deze godheid van de negenede categorie,  

over zal gaan naar een hogere ring,  

en zelf een “Oorsprong” zal worden. 

 

Met andere woorden de godheid die wij kennen als Vissen, de god van Genegenheid, is 

afgestudeerd in de school van de goden en gaat over naar een hogere school, die ik “de Oorsprong” 

noem in mijn artikelen.  

Vissen is ooit voortgekomen uit dezelfde plaats als waar wij vandaan komen, maar wordt in de 

komende jaren zelf zo’n veilige thuishaven.  
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Vissen gaat over naar een hogere school, en krijgt daardoor de beschikking over veel meer kracht.  

 

Omdat er een hele nauwe samenwerking is geweest  

tussen de Boeddha en de hogere godheid Vissen,  

gaat ook de Boeddha mee naar deze nieuwe Oorsprong. 

 

Wanneer de Boeddha zijn levens op Aarde afrondt, zal hij niet teruggaan naar de Oorsprong waar 

hij vandaan is gekomen, maar overgaan naar een nieuwe Oorsprong, die nu in wording is.  

Zo zullen er ook anderen meegaan naar deze nieuwe Oorsprong, en naar alle waarschijnlijkheid 

zullen de Zieneressen hier een keuze in krijgen voorgelegd, wanneer ze worden voorbereid op hun 

terugkeer, wanneer de incarnatiereeks op Aarde wordt afgerond.  

Deze keuzes worden “boven” gemaakt, op “de weide”, ook al kun je je hier soms bewust van 

worden in diepe meditatie.  

De Oorsprong is voor ons de thuishaven, maar in ons hele grote universum, bestaan vele 

bewustzijnseenheden op het niveau van onze Oorsprong, en ongetwijfeld bestaan ook daar 

verschillende stadia van ontwikkeling in.  

De godheid die wij Vissen noemen, wordt een junior Oorsprong, een Oorsprong in de allerlaagste 

categorie, te vergelijken met Medusa, die we kennen als een godin in de allerlaagste categorie.  

Onze eigen Oorsprong is al wat ouder, en heeft waarschijnlijk een hogere positie bereikt, hoewel 

we daar niets over weten.  

Boven de bewustzijnseenheden die ik de Oorsprong noem, bestaan er nog verder gevorderde 

wezens, die in de theosofische literatuur bekend staan als de heren van Karma. Zij bepalen de 

omstandigheden waar mensen en goden in terecht zullen komen, als gevolg van keuzes die ze 

vanuit Vrije wil, ooit zelf hebben gemaakt, ergens in het verleden.  

Mogelijk bestaan er boven de heren van Karma nog andere en nog hoger ontwikkelde wezens maar 

daarover is mij niets bekend. Toch is het waarschijnlijk dat dit zo is, ook al weet de mensheid hier 

niets van.  

Wanneer je de foto’s ziet van de James Webb telescoop, dan is het volkomen duidelijk dat er nog 

heel veel is waar wij als mensen helemaal niets van weten, vanwege ons tamelijk beperkte 

ontwikkeling.  

De instroom van Genegenheid vanuit de hogere godheid Vissen, is in de loop van de geschiedenis 

van de mensheid steeds verder uitgedoofd, ook al heeft de mensheid die niet goed in de gaten 

gehad.  

 

In 2012 was er een situatie ontstaan, 

waarin je zou kunnen zeggen 

dat Genegenheid in de meest praktische zin, 

volkomen was uitgedoofd, 

op onze ongelukkige planeet. 

 

De mensen die het idee hebben in die periode toch iets te hebben ervaren van Genegenheid, 

hebben in werkelijkheid te maken gehad met de Christus-energie, een imitatie van de ware 

Genegenheid uit de hogere godheid Vissen.  
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Wanneer het origineel verdwijnt, de ware Genegenheid, en de imitatie op een hele sluwe manier en 

met veel machtsvertoon wordt opgedrongen, dan is het voor de mensen in incarnatie nagenoeg 

onmogelijk om het onderscheid nog te kunnen maken tussen Christus-energie en Genegenheid. 

  

Christus-energie is doordrenkt met aspecten van betovering,  

het is een vorm van magie,  

waarbij mensen gemakkelijk meegaan in superioriteitsgevoelens,  

en zichzelf graag beschouwen als “de redder” van het één of ander.  

Dit type energie geeft mensen een vals “goed gevoel”,  

dat feitelijk vooral gebaseerd is op allerlei vormen van zelfgenoegzaamheid  

die niet goed worden herkend. 

 

Het is energie die doordrenkt is met aspecten van status, positie en macht. Het gaat over het 

behartigen van de eigen belangen op de één of andere manier. Het gaat vooral over het “ikje”, het 

ego, de persoonlijkheid.  

De ware Genegenheid die stroomt vanuit de hogere godheid Vissen, is ontdaan van deze aspecten, 

is gelouterd en gezuiverd, en wordt gekenmerkt door eenvoud, soberheid en bescheidenheid.  

Er is dan een voortdurende gerichtheid op het grotere geheel, en het besef dat je daar een heel klein 

onderdeeltje van bent.  

Het is dan een uitdelen en iets waardevols toevoegen, zonder dat je daar een beloning voor 

verwacht of opeist.  

Het is een geven, zonder dat je iets terugvraagt van de ander, maar puur het blijven toevoegen van 

wat er nodig is, in de situaties waarin je terecht bent gekomen, net zo lang tot je innerlijk voelt dat 

je beter door kunt lopen op jouw weg. Misschien dat iemand op dat moment bijvoorbeeld niet 

open staat voor wat je zou kunnen geven of misschien omdat je voor dat moment al wel voldoende 

hebt gegeven, misschien om een andere reden.  

Wanneer de mensheid niet open staat voor Genegenheid, bijvoorbeeld omdat ze zo gericht is op 

het behartigen van de eigen belangen, dan kan de hogere godheid Vissen weinig anders doen dan 

het loslaten en doorgaan op diens eigen weg, hoe droevig dit misschien ook is voor de mensheid 

in incarnatie.  

Misschien komt er dan een andere periode waarin de mensheid op Aarde meer open staat voor het 

leren omgaan met de ware Genegenheid, omdat de ogen verder zijn geopend door de instroom 

vanuit de Zielen, de hogere Zelven, die van binnenuit en van bovenaf allerlei dingen in het gewone 

dagelijkse leven steeds beter zichtbaar hebben gemaakt, waardoor uiteindelijk ook het onderscheid 

tussen de ware Genegenheid en de imitatie hiervan, de Christus-energie, steeds duidelijker is 

geworden.  

 

Het is voor alle Zieneressen heel gênant 

om onder ogen te moeten zien 

dat ze misschien niet goed meer in staat zijn 

het onderscheid goed te kunnen maken 

tussen de ware Genegenheid en Christus-energie. 
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Maar het is beter hier rekening mee te houden dan in een overmoedige bui ervan uit te gaan dat je 

dit allemaal al helemaal duidelijk hebt. Juist de Christus-energie zal je in een toestand brengen dat 

je het idee hebt dat je het eigenlijk allemaal al wel weet.  

Juist de Christus-energie versterkt gevoelens van superioriteit en spirituele eerzucht, waardoor je 

allerlei dingen niet meer gaat onderzoeken, en het laat voor wat het is, onduidelijk, en niet goed 

begrepen.  

De ware Genegenheid was door de donkere kant volkomen uitgedoofd, zover was de mensheid 

opnieuw afgegleden naar de donkere kant, zonder dit nog te beseffen.  

In de komende jaren wordt er een begin gemaakt met de opbouw van een nieuw netwerk van 

Genegenheid, hoewel dit voor de meeste lichtwerkers klinkt als iets wat eigenlijk volkomen 

overbodig is, omdat men er vanuit gaat dat er al zoveel “licht en liefde” is.  

Dit maakt duidelijker dat er een groot contrast is tussen het mens- en wereldbeeld zoals veel 

lichtwerkers dat nu zien, en de manier waarop onze hogere Zelven hiernaar kijken.  

De donkere kant presenteert een wereldbeeld waarin de overgrote meerderheid zich gelukkig voelt 

en waarin “licht en liefde” volop aanwezig zouden zijn.  

De hogere Zelven die hun innerlijke weten volgen, maken ons duidelijker dat de mensheid bijna 

opnieuw was ingekapseld door de donkere kant, en dat het jezelf en elkaar voor de gek houden, 

één van de meest kenmerkende basishoudingen is geworden op onze droevige planeet.  

Zowel de Waarheid als Genegenheid waren voor de meeste lichtwerkers niet meer goed 

herkenbaar, ook al is het pijnlijk om dit onder ogen te zien. Veel lichtwerkers willen zichzelf graag 

zien als “redders”. Ze willen bijvoorbeeld “de redder” zijn van hun familielijn, van hun verre 

voorouders en van de donkere kant in henzelf. Dat geeft hun een “goed gevoel”, maar dat is niet 

zoals het in praktijk werkt. Op die manier misleid je jezelf en anderen.  

 

Zolang je jezelf ziet als “een redder”, 

volg je het spoor van de Christus-energie. 

 

Veel lichtwerkers zijn een praktijkje begonnen vanuit de achtergrond anderen te willen “redden”, 

en vanuit de weigering om tussen de mensen te blijven staan waarvoor ze eigenlijk gekomen zijn.  

Wanneer je vanuit deze dieperliggende motieven een spiritueel bedrijfje wil beginnen, dan KAN 

jouw Ziel, jouw hogere Zelf, dit niet steunen. Jouw motieven maken dit dan volkomen onmogelijk, 

ook al is dit voor veel mensen misschien hard om te horen.  

 

Veel lichtwerkers leven nog steeds op een roze wolk. 

 

Ze zijn heel oppervlakkig en hebben moeite om de diepte in te gaan en hun motieven eerlijk tegen 

het licht te houden, ook al wordt hen dat van binnenuit herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, 

door de Ziel, het hogere Zelf.  

Maar veel lichtwerkers willen het liefst toch vooral hun eigen dromen verwezenlijken, en wijzen 

daardoor de aangeboden samenwerking vanuit het hogere Zelf, bewust of onbewust, af. Als jij jouw 

eigen egoplannen wil doorzetten, in plaats van te leren samenwerken met jouw hogere Zelf, dan 

zal jouw hogere deel dit duidelijker proberen te maken, maar wanneer je dit per sé toch door wil 

zetten, dan zal jouw hogere Zelf deze keuze respecteren, en het loslaten.  
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Wanneer je het idee hebt dat je op Aarde bent gekomen 

om jouw dromen te verwezenlijken, 

dan ben je vergeten wie je bent 

en wat je hier kwam doen. 

Een lichtwerker is NIET naar de Aarde gekomen 

om zijn eigen dromen te realiseren. 

Dat is een hele grote misvatting. 

 

Lichtwerkers zouden er goed aan doen nu vooral bezig te zijn met het opsporen van de eigen 

wonden en zwakheden, en hier de nodige aandacht aan te besteden. Er zijn nu hele mooie 

mogelijkheden om hieraan te werken en hier verder mee te komen.  

Ieder van ons heeft in de afgelopen duizenden jaren diepe traumatische ervaringen meegemaakt, 

waarvoor in de vorige eeuwen nagenoeg geen ruimte was om hieraan te werken. Het is nu tijd om 

hier mee bezig te zijn, vanuit de wetenschap dat jouw hogere Zelf jou hier mee helpt, van binnenuit 

en van bovenaf.  

Een aspect van trauma is dat het soms zo gevoelig ligt, dat mensen de neiging hebben om het af te 

splitsen en het buiten zichzelf te projecteren, omdat het te pijnlijk is om te hanteren.  

Dit verschijnsel zie je in onze generatie op hele grote schaal terug, bij de mensen die verwoede 

pogingen doen om hun “innerlijke kind” te helen. Maar het is niet jouw innerlijke kind dat 

beschadigd is, jij bent het ZELF, die beschadigd is! 

Door een beschadigd deel van jezelf af te splitsen, en een eigen leven te laten leiden, ontstaat er 

een gevaarlijke situatie, waardoor een auralifter zich gemakkelijk kan hechten, en de situatie 

daardoor nog erger wordt.  

 

Mensen die een akelige jeugd hebben meegemaakt,  

zouden er goed aan doen zich te realiseren dat het dan gaat over HENZELF  

en NIET over hun “innerlijke kind”… 

 

Behandelaren die menen er goed aan te doen het “innerlijke kind” van hun klanten aan te spreken 

en te “helen”, zouden er goed aan doen zich te realiseren dat ze daardoor meewerken aan het 

afsplitsen van een deel van de persoonlijkheid van hun “klant”, waardoor de situatie nog moeilijker 

wordt.  

Het zou bovendien raadzaam zijn voor alle behandelaren zich te realiseren dat zij slechts een heel 

klein onderdeeltje zijn van het grotere geheel van herstelprocessen van hun “klant”, waarbij het 

hogere Zelf vele malen meer kan doen dan een behandelaar in incarnatie. 

  

De rol van een behandelaar 

bij het doorwerken van trauma,  

wordt zwaar overschat. 

De Ziel, het hogere Zelf, is in alle gevallen degene die feitelijk het werk doet. 
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In werkelijkheid is het de Ziel, het hogere Zelf, die de mens in incarnatie behoedzaam en 

weloverwogen door een zorgvuldig uitgestippeld traject leidt, meestal zonder dat de mens in 

incarnatie beseft waar het allemaal voor nodig is wat er dan aan ervaringen op je weg komt.  

Het overgrote deel van de lichtwerkers, heeft eigenlijk in de verste verte geen idee waar de 

dieperliggende trauma’s zich bevinden. Nagenoeg altijd heeft dit te maken met een breuk in de 

verbinding met de Ziel, het hogere Zelf, die ergens in de loop van vorige levens is ontstaan.  

Wanneer er een ernstige breuk is in de verbinding met het hogere Zelf, zullen mensen dit altijd 

ervaren als een gevoel van enorm alleen zijn. Eigenlijk zijn dit de gevoelens die te maken hebben 

met de vaak onbewuste herinneringen aan een breuk met het hogere Zelf, vanuit voorgaande 

levens, waarin deze gevoelens van eenzaamheid ook een belangrijke rol hebben gespeeld.  

Wanneer je deze gevoelens van eenzaamheid dan vervolgens “een plekje gaat geven” op het 

mentale gebied, en dit gaat rationaliseren door bijvoorbeeld jezelf aan te praten dat dit te maken 

zou hebben met een doodgeboren tweeling of iets dergelijks, dan zullen de meesten hun onderzoek 

staken, en hebben ze de “verklaring” waar ze blijkbaar naar op zoek waren.  

Maar door op deze manier met jezelf om te gaan, en bij alles een “verklaring” te zoeken, die je door 

anderen wordt aangepraat, maar die niet overeenkomt met wat je op jouw beste momenten in de 

diepte van jouw hart voelt, houd je jezelf opnieuw voor de gek.  

Deze manier van doen, houdt je gevangen in een hele oppervlakkige beschouwing van de dingen 

die je op jouw weg tegenkomt. Het gaat volkomen voorbij aan wat er in de diepte van het hart aan 

gevoelens leeft. Het is een hele simplistische mentale verklaring, die gewoonlijk volkomen los staat 

van wat er leeft in de diepte van het hart. Toch is dit wel de manier waarop een groot deel van de 

lichtwerkers met zichzelf en elkaar omgaat.  

 

Er is veel meer diepgang nodig bij de lichtwerkers, 

het zoeken naar een logisch klinkende verklaring 

is niet genoeg om de aansluiting te maken 

met wat er in de diepte van het hart leeft. 

 

De weg van Zelfkennis is theoretisch bekend, maar de invulling die velen hiervoor hebben gekozen, 

komt bij lange na niet overeen met wat de hogere Zelven die hun innerlijke weten volgen, hiermee 

voor ogen hebben.  

Zelfkennis heeft te maken met MOTIEVEN. Het volgen van de weg van Zelfkennis betekent dat 

je voortdurend kijkt naar jouw eigen motieven, en aan de hand daarvan bijstuurt, wanneer dat nodig 

is.  

Wanneer je merkt dat je je tegen iemand of tegen jezelf begint te keren, en er afbrekende energie 

door jou heen begint te stromen, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te herkennen. Je zou er 

goed aan doen dit onmiddellijk af te remmen en tot stoppen te brengen.  

Je bent gekomen om een kanaal te zijn voor Genegenheid, en wanneer je bijvoorbeeld merkt dat 

je jouw eigen lichaam bewust of onbewust afwijst, om wat voor reden dan ook, dan is dat een 

signaal dat er iets niet goed is gegaan.  

De donkere kant zal een mens in incarnatie vaak proberen op te zetten tegen het eigen lichaam, 

door middel van de sturende invloed van een auralifter, die je vanuit jouw binnenwereld kan 

bestoken met afbrekende gedachten over jouw eigen stoffelijke lichaam.  
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Wanneer je merkt dat er zich allerlei afbrekende gedachten bevinden in jouw eigen binnenwereld, 

dan zou je er goed aan doen er rekening mee te houden dat die schadelijke gedachten misschien 

niet echt bij jou vandaan komen, maar mogelijk worden ingeprent door een auralifter, zonder dat je 

dit goed in de gaten had.  

Een auralifter kan je voortdurend bestoken met allerlei vervelende gedachten over jouw eigen 

lichaam, en deze gedachten sterk aan jou opdringen, net zo lang tot je in de gaten begint te krijgen 

dat er zich in jouw binnenwereld een stoorzender bevindt, die jou probeert op te zetten tegen jouw 

eigen stoffelijke lichaam.  

 

Zoals een mens in incarnatie 

door een auralifter kan worden opgezet tegen een medemens, 

zo kan een auralifter een mens in incarnatie 

ook opzetten tegen het eigen stoffelijke lichaam. 

 

Zoals een mens in incarnatie door een auralifter kan worden beïnvloed en de visie van iemand door 

zo’n stoorzender kan worden ingekleurd, zo kan ook ons hogere Zelf te maken hebben met een 

auralifter, ook al is het heel vervelend om dit onder ogen te zien.  

Veel lichtwerkers gaan er van uit dat het hogere Zelf een gemakkelijk leventje heeft, ergens in de 

“wolkentuin”, maar de realiteit is volkomen anders.  

De Ziel, het hogere Zelf, is zich veel beter dan de mensen in incarnatie bewust van de donkere 

kant, en is daar voortdurend mee in gevecht, ook al klinkt dit voor veel lichtwerkers die geloven in 

een wereld van “licht en liefde” in eerste instantie misschien vreemd.  

Wanneer een mens in incarnatie in diepe meditatie gaat, en hoopt dat het hogere Zelf aansluiting 

maakt, dan is het voor zo’n hoger Zelf soms buitengewoon moeilijk om die aansluiting ook 

daadwerkelijk te maken, met name wanneer een mens in incarnatie te maken heeft met een 

auralifter.  

Soms betekent dit dat een hogere Zelf dan op volle kracht in gevecht moet gaan met de auralifter 

van degene in incarnatie die begeleid wordt, om toch de aansluiting te kunnen maken.  

Maar wanneer een mens in incarnatie gevangen is in de webben van de donkere kant, en misschien 

is ingekapseld door een donkere godin, waar iemand in een vorig leven in bijvoorbeeld het oude 

Egypte vanuit Vrije wil mee heeft samengewerkt, dan betekent dit soms dat het hogere Zelf de 

aansluiting niet meer kan maken, omdat het krachtsverschil tussen het hogere Zelf en zo’n donkere 

godin dan eenvoudig te groot is.  

 

Veel lichtwerkers gaan er vanuit  

dat het hogere Zelf altijd heel gemakkelijk aansluiting kan maken  

en altijd beschikbaar is voor de mensen in incarnatie  

maar dat is volstrekt NIET het geval. 

 

Ons hogere deel heeft een eigen leven op de hogere gebieden, en heeft eigen opleidings-

programma’s en trainingen, evenals verwerkingsprocessen en periodes van noodzakelijke rust, net 

zoals de mensen in incarnatie die hebben.  

Het is daarom belangrijk te mediteren op een vast moment in de tijd, zodat jouw hogere deel zich 

hierop in kan stellen en de eigen agenda hierop aan kan passen.  
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Als je wil leren samenwerken met jouw hogere Zelf, is het van belang rekening met elkaar te 

houden, en er niet van uit te gaan, dat alles zomaar kan. Maar de mensheid in incarnatie heeft 

eigenlijk nauwelijks inzage in het leven en de normen en waarden van het hogere Zelf. Dit is één 

van de redenen dat er nog veel misverstanden zijn in de onderlinge wisselwerking.  

Het hogere Zelf, kan net als een mens in incarnatie, een auralifter in diens energieveld hebben 

gekregen, waardoor het eigen functioneren voortdurend wordt belemmerd, net zo lang tot zo’n 

stoorzender is losgemaakt uit het energieveld.  

Het hogere Zelf krijgt hier soms hulp bij, net zoals de mensen in incarnatie hier hulp bij krijgen 

vanuit het hogere Zelf.  

Wanneer ons hogere Zelf te maken heeft met een auralifter, dan is er soms hulp nodig voor ons 

hogere deel. Die kan dan vaak terecht bij een bevriende Ziel of mogelijk bij één van de goden. De 

goden zijn de leraren en de begeleiders van onze hogere Zelven. Voor hen zijn dit de contacten in 

hun netwerk, ook al is dit voor de mensen in incarnatie vaak moeilijk in het gevoel te krijgen.  

Contacten tussen ons hogere Zelf en de goden, betekent niet dat er dan alleen contacten zijn met 

de goede goden. Ons hogere Zelf heeft ook voortdurend te maken met de goden die het niet goed 

met de mensheid vóór hebben en die niet hun eigen innerlijke weten volgen.  

 

Zoals een mens in incarnatie kan worstelen men een auralifter,  

zo kan ook een Ziel, een hoger Zelf, worstelen met zo’n stoorzender. 

 

Zo’n hoger deel kan dan eigenlijk niet meer goed functioneren, en wordt voortdurend afgeleid en 

omgebogen. Daardoor kan het gebeuren dat ook een hoger Zelf soms dingen doet die misschien 

niet worden bedoeld maar die dan toch gebeuren, net zoals dat ook bij een mens in incarnatie 

mogelijk is.  

Dit betekent dat je er goed aan zou doen altijd zo veel mogelijk zelf je eigen beslissingen te nemen, 

en niet zomaar een impuls te volgen, vanuit welke bron zo’n impuls ook mag komen. Het is en 

blijft JOUW leven, waarin je er goed aan zou doen je EIGEN keuzes te maken en je eigen 

beslissingen te nemen.  

Je hebt hiervoor jouw eigen innerlijke weten tot je beschikking. Dit is een stabiele factor en deze 

kan niet zo gemakkelijk worden omgebogen. Het is een directe verbinding met de Oorsprong, de 

plaats van waaruit je ooit de lange reis bent begonnen.  

Wanneer een mens in incarnatie is ingekapseld door een auralifter, een vertegenwoordiger van de 

donkere kant, dan wordt diens visie omgebogen naar een visie die aansluit bij het mens- en 

wereldbeeld dat de donkere kant de mensheid wil opdringen.  

In praktijk betekent dit dat het voor de Ziel, het hogere Zelf, dan heel moeilijk wordt om iemand 

nog te bereiken. De mens in incarnatie zit dan vol met gedachten over hoe het zou zijn, en heeft 

daardoor weinig ruimte meer voor de inzichten die het hogere Zelf zou kunnen geven.  

De ruimte is dan ingevuld en ingekleurd door de donkere kant, en wanneer er dan sprake is van 

een sterke instroom van Christus-energie, dan zal een mens in incarnatie niet meer bereid zijn de 

eigen overtuigingen diepgaand te onderzoeken, maar de eigen visie koesteren als het grootste goed.  
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Juist wanneer er sprake is van Christus-energie, is er ook sprake van superioriteitsgevoelens, 

waardoor de eigen visie wordt beschouwd als hoog verheven, zodat nader onderzoek op de één of 

andere manier schijnbaar niet meer nodig is, zelfs niet wanneer er dingen naar voren komen 

waarmee het tegendeel van de eigen visie wordt aangetoond.  

 

Veel lichtwerkers graven zich in, in hun eigen gelijk,  

en staan niet ECHT open voor nieuwe inzichten  

die hun eigen hogere Zelf probeert aan te geven,  

ook al is dit een hele droevige constatering. 

 

Veel lichtwerkers volgen nog vooral de dromen en wensgedachtes van hun ego, in plaats van dit 

beter te herkennen, dit los te laten, en meer ruimte te maken voor het leren samenwerken met het 

hogere Zelf.  

Veel lichtwerkers zijn nog niet ECHT aan het samenwerken, ze willen eigenlijk vooral doorgaan 

op de voor hen bekende weg, een weg die ze in feite al duizenden jaren volgen, zonder te beseffen 

dat er nu hele mooie mogelijkheden zijn om te leren samenwerken met jouw hogere deel, dat niet 

in incarnatie is.  

Wanneer de lichtwerkers in incarnatie deze samenwerking met hun hogere Zelf in feite afwijzen, 

en de voorkeur geven aan het najagen van de dromen van hun ego, dan zijn dat gewoonlijk precies 

de omstandigheden waarin er een oud trauma in de verbinding tussen de mens in incarnatie en 

diens hogere deel wordt doorgewerkt.  

De mens in incarnatie is dan vooral gericht op de eigen belangen, ook al wordt dat nagenoeg altijd 

op een hele sluwe manier gecamoufleerd.  

Zowel de mens in incarnatie als diens hogere deel, maken in zo’n situatie keuzes en werken beide 

zo’n oud trauma door, gewoonlijk zonder dat een mens in incarnatie zich hiervan bewust is.  

 

Het volgen van het ego spoor geeft veel lichtwerkers een “goed gevoel”.  

Wanneer ze dit gevoel ervaren,  

dan willen ze dat zien als een bevestiging dat dit voor hen het juiste spoor is,  

het voelt immers “zo goed”. 

 

Maar een inbreker die een goed voorbereide kraak heeft uitgevoerd,  

die gesmeerd liep met een goed eindresultaat,  

zal hier ook een ”goed gevoel” aan overhouden… 

 

Het ervaren van een “goed gevoel” zoals veel lichtwerkers dit ervaren, is vaak vooral het ego dat 

heel gelukkig is met diens eigen succes. Maar het succes van het ego, betekent vaak een verlies voor 

de samenwerking met het hogere Zelf.  

Wanneer je heel oppervlakkig leeft en vooral afgaat op het “goede gevoel” van jouw ego, dan volg 

je niet de weg van het innerlijke weten. Je bent dan heel oppervlakkig in de manier waarop je in het 

leven staat, en je houdt jezelf en anderen dan voor de gek.  

En wat kan het hogere Zelf in zo’n droevige situatie nog doen om de samenwerking dan alsnog op 

gang te brengen?  
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Vaak zijn er dan harde lessen nodig, waarin de ego’s van de mensen in incarnatie flink worden 

geknakt, want in praktijk is er vaak pas dan meer ruimte voor een verder gaande samenwerking met 

het hogere deel.  

Veel lichtwerkers die zich nu vooral laten leiden door hun eigen “goede gevoel”, dat vaak in 

aanzienlijke mate wordt versterkt door de Christus-energie met z’n superioriteitscomponent, 

zouden er goed aan doen er rekening mee te houden dat het hogere Zelf zich dan genoodzaakt zal 

zien om harde lessen op het programma te zetten, in een uiterste poging de samenwerking alsnog 

op gang te brengen, en op die manier een oud trauma zo veel mogelijk te genezen.  

De periode van intensieve schoonmaak die nog duurt tot eind 2025, zal door de Zielen, de hogere 

Zelven, zo veel mogelijk worden benut om de allergrootste moeilijkheden door te werken, en dat 

is de relatie tussen de Ziel, het hogere Zelf, en de mens in incarnatie. Ons hogere Zelf zal tot het 

uiterste proberen hier verder mee te komen, binnen de Vrije wil van de mensen in incarnatie.  

 

Dit betekent dat veel ego’s van lichtwerkers 

flink geknakt zullen worden in de komende periode, 

om op die manier meer ruimte te maken 

voor een verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Voor de mensen in incarnatie is het belang hiervan moeilijk in te schatten, maar het hogere Zelf 

heeft hierin een leidende rol, en zal dit daarom bovenaan de agenda zetten, wat jij verder ook van 

plan was.  

In het teamwerk van mens in incarnatie en hogere Zelf, heeft ieder een eigen rol, en het is de rol 

van ons hogere deel, om de lijnen uit te zetten en de mogelijkheden beter zichtbaar te maken die 

er nu zijn, om te leren samenwerken met het hogere Zelf. Dat is van het allergrootste belang.  

Het hogere Zelf zal vaak heel veel moeite moeten doen, om diens plannen duidelijker te maken, 

omdat die vaak niet aansluiten bij de meestal volkomen onjuiste visie van de mensen in incarnatie. 

De leraar, de Ziel, heeft dan te maken met een leerling die helemaal vol zit met onjuiste kennis en 

verkeerde energie (Christus-energie), waardoor de leerling denkt het allemaal al te weten en de 

instroom vanuit de Ziel beschouwt als storend en volstrekt overbodig.  

Wanneer er dan ook nog eens sprake is van een auralifter, dan is de opgave waar het hogere Zelf 

vóór staat, nagenoeg onmogelijk.  

 

Er is in praktijk een enorme kloof  

tussen de mensen in incarnatie en de hogere Zelven,  

die slechts door een gezamenlijke inspanning van beide kanten  

kan worden overbrugd. 

Juiste kennis kan hier enorm bij helpen. 

 

Zoals de mensen in incarnatie op gang worden geholpen door het hogere Zelf, zo wordt het hogere 

Zelf op gang geholpen door de goden. 

De goden die over ons hadden moeten waken zijn zelf voor het overgrote deel ten onder gegaan in 

de aanvallen vanuit de donkere kant, waardoor de mensheid op een verschrikkelijke manier in de 

verdrukking is gekomen in de afgelopen vijfduizend jaar. Er zijn veel levens geweest waarin je 

eigenlijk maar heel weinig kon doen om het goede te bevorderen.  
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De goden die ons hadden moeten begeleiden, raakten zelf steeds meer in de ban van de donkere 

kant, en velen van hen kregen te maken met één of meerdere auralifters, op dezelfde manier als 

een mens in incarnatie hier ook mee te maken kan krijgen.  

Ook een godheid kan meer macht krijgen aangeboden door de donkere kant, precies zoals een 

mens in incarnatie.  

Ook een godheid kan gevoelig zijn voor status en positie, precies zoals een mens in incarnatie of 

een hoger Zelf hier gevoelig voor kan zijn.  

Ook een godheid kan bijzondere vermogens willen bemachtigen, die op een slinkse manier door 

de donkere kant kunnen worden vóórgehouden, net zoals dit bij de mensen in incarnatie gebeurt.  

Ook de visie van een godheid kan worden ingekleurd door de donkere kant, net zoals dat bij een 

mens in incarnatie of bij een hoger Zelf kan gebeuren.  

 

Zoals een mens in incarnatie 

door een auralifter kan worden opgezet tegen een medemens, 

zo kan een godheid 

door een auralifter worden opgezet tegen de hele mensheid. 

 

Zoals een mens in incarnatie ten onder kan gaan aan zwakheden in het eigen karakter, zo kan ook 

een godheid langs dezelfde ingangen ten onder gaan en steeds verder worden ingekapseld in de 

gelederen van de donkere kant.  

Zoals een mens in incarnatie vatbaar kan zijn voor bijvoorbeeld eerzucht of wraak, zo kan een 

godheid hier ook vatbaar voor zijn, zodat de donkere kant een ingang heeft om zo’n godheid 

dichter te naderen en hier meer grip op te krijgen in de loop van de eeuwen.  

Een aantal kenmerkende eigenschappen van de god van de Bijbel is beschreven in “zijn boek”. Hij 

staat bekend om zijn eerzucht, zijn superioriteitsgevoelens en zijn wraakzucht. Bij nadere 

bestudering blijkt hij bovendien niet eerlijk te zijn en heeft hij liefde verwisseld met seksualiteit.  

Met kennis van zaken weet je dan dat zo iemand geen kanaal meer kan zijn voor Genegenheid. Er 

is dan iets helemaal verkeerd gegaan in de ontwikkeling van zo’n godheid. Met de kennis van nu 

mogen we dan bovendien constateren dat deze godheid te maken heeft met een auralifter, die 

blijkbaar al heel veel invloed heeft gekregen, want de god van de Bijbel heeft zich duidelijk tegen de 

mensheid gekeerd, zoals in de theosofische leer al duidelijk is gemaakt in de beschrijvingen van de 

Demiurg, die zich tegen zijn eigen schepping keerde. Deze Demiurg, deze kwade kracht, is niemand 

anders dan de heer der wereld, de leidinggevende god van onze kleine planeet.  

 

De god van de Bijbel is ten onder gegaan aan een auralifter,  

waardoor deze heer der wereld zich in de loop van de geschiedenis  

TEGEN de mensheid is gaan keren. 

 

Hij heeft de mensheid diverse keren vervloekt en haar de paradijselijke toestand afgenomen. Hij 

wilde dat vrouwen pijn zouden krijgen bij een bevalling, hoewel dit niet altijd zo is geweest in de 

geschiedenis van de mensheid. Hij wilde dat vrouwen zouden worden onderworpen aan de man, 

en dat een vrouw in begeerte zou worden ondergedompeld naar juist gemeenschap met een man 

waaraan zij zich zou moeten onderwerpen. Hij stelde de man aan als de heerser over de vrouw en 

de gevolgen daarvan zijn heden ten dage nog volop zichtbaar over de hele wereld.  
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Hij wilde absolute macht over de mensheid, hij wilde haar volkomen onderwerpen. Hij wilde de 

mensheid laten lijden en wilde tegelijkertijd dat zij hem als haar “redder” zou accepteren.  

Dit zijn duidelijke signalen dat hij zich tegen de mensheid is gaan keren, en met name tegen vrouwen. 

Hij wilde de mensheid dom en onwetend houden, terwijl het zijn taak was om onderwijs aan te 

bieden en ontwikkeling mogelijk te maken.  

Hij wilde niet dat mensen hun onderscheidingsvermogen zouden ontwikkelen, en hier de vruchten 

van zouden plukken, hetgeen in de Bijbel is omschreven met de cryptische woorden “eten van de 

boom van kennis van goed en kwaad”, hetgeen eenvoudig betekent dat je jouw eigen innerlijke 

kompas volgt en daardoor een beter onderscheid gaat maken tussen wat goed is en wat niet goed 

is (kwaad), zodat je de uitweg kunt vinden uit de moeilijkheden van het gewone dagelijkse leven als 

gevolg van oude karmische vraagstukken waar ieder van ons mee wordt geconfronteerd.  

Wanneer je wordt ingekapseld door een auralifter, dan zul je of dit gevecht aan moeten gaan en je 

hier weer van Vrij moeten vechten, of je zult langzaam maar zeker worden meegezogen naar de 

donkere kant. Er kan dan een keer een punt komen dat je in de meest praktische zin bent 

opgenomen in de donkere kant.  

Vanwege de grote reorganisatie van ons evolutieproces, wordt er in deze periode vastgesteld waar 

iemand voor gekozen heeft. Degenen die in de meest praktische zin hebben gekozen voor de 

donkere kant, worden in dit tijdvak van drie jaar intensief schoonmaken, overgebracht naar de 

donkere kant. Aan het einde van dit tijdvak zal dit voltooid zijn. Alle “verloren Zielen”, zullen 

tegen die tijd zijn overgebracht naar de donkere kant. Ook dit is een direct gevolg van “de Dag des 

Oordeels”, die eind vorig jaar is afgerond.  

Degenen die sterke raakvlakken hebben met de “verloren Zielen”, hebben nog dit hele tijdvak van 

drie jaar intensief schoonmaken de gelegenheid dit beter te leren herkennen. Daarna zijn deze 

mogelijkheden van betere herkenning aanzienlijk minder gunstig, omdat de “verloren Zielen” dan 

uit ons klaslokaal zijn gehaald. Herkenning van hun invloed is dan veel moeilijker, omdat hun 

invloed dan veel subtieler is.  

 

De meesters van de Witte Broederschap  

zijn de zichtbare vertegenwoordigers van de donkere kant.  

Zij zijn de discipelen van de heer der wereld, de god van de Bijbel.  

Zij staan hoog bovenaan in de superioriteitspiramide,  

en hebben zichzelf op zo’n manier neergezet  

dat zij worden beschouwd als onaantastbaar. 

 

Zij beweren van zichzelf dat zij geen karma meer zouden hebben en dat zij overal boven staan, 

hetgeen duidelijke kenmerken zijn van superioriteitsgevoelens.  

Hun camouflage is vernuftig en de overgrote meerderheid van de lichtwerkers is lange tijd erg 

onder de indruk geweest van hun vermogens en hun onkreukbare imago, dat in de loop van de 

eeuwen zorgvuldig is opgebouwd door de god van de Bijbel. 

Hij heeft ervoor gezorgd dat “zijn” meesters, ver verheven zouden zijn boven het gewone volk, 

vergelijkbaar met de kerkelijke autoriteiten uit eerdere fasen van onze geschiedenis. Het principe 

van een elitaire groep blijft hetzelfde, het is slechts de naamgeving die verandert in de loop van de 

geschiedenis van de mensheid.  
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De meesters zijn de meest begunstigden van de heer der wereld. Zij hebben buitengewone 

vermogens gekregen waardoor zij nagenoeg alles met de mensheid konden doen, zonder dat 

iemand dit in de gaten had.  

Uiterlijk waren de meesters vaak niet zo betrokken bij allerlei belangrijke aangelegenheden, maar 

achter de schermen bestuurden zij alles wat zij maar wilden. Zij hadden hiervoor vermogens 

gekregen vanuit de god van de Bijbel waar de mensheid nagenoeg niets van wist.  

Zij konden door middel van hun vermogens mensen onder een soort van hypnose nagenoeg alles 

laten doen wat zij maar wensten. Dit was in overeenstemming met de wetten en de regels zoals zij 

die probeerden in te stellen, onder leiding van hoge vertegenwoordigers van de donkere kant, die 

op onze Aarde een school hadden willen opbouwen waarin mensen werden opgeleid in de normen 

en waarden van de donkere kant.  

Dit speelt zich af in onze hele samenleving, in alle sectoren is dit principe terug te vinden. De 

donkere kant heeft geprobeerd alles in ons dagelijkse leven om te vormen naar het aanleren van 

normen en waarden die volkomen botsen met het innerlijke weten. Het kwam er eigenlijk op neer 

dat mensen zouden leren dat het volgen van hun innerlijke weten geen enkele zin zou hebben, en 

je dit idealistische streven maar beter op zou kunnen geven. In de kern betekent dit een samenleving 

waarin mensen wordt aangeleerd hun innerlijke weten, hun innerlijke kompas, te negeren, en na 

verloop van tijd te ontkennen.  

Waar het dan naartoe zou zijn gegaan, is het steeds meer beschadigen van jezelf en anderen, zonder 

dat dit nog goed tot je doordringt, omdat de hele mensheid nog verder zou zijn ondergedompeld 

in een nog diepere vorm van hypnose, ingegeven door de Christus-energie, die de drijvende kracht 

is achter dit alles.  

De mensheid zou Christus weer veel meer zijn gaan verheerlijken, en hem nog veel meer zijn gaan 

beschouwen als hun “redder”, vertegenwoordigd door de meesters van de Witte Broederschap, 

met vanzelfsprekend de meester Jezus als het natuurlijke boegbeeld van deze groep uitverkorenen.  

 

We leven in een periode van grote verwarring,  

en juist DAT is het beste dat ons kan overkomen  

in de droevige situatie waarin we terecht zijn gekomen. 

Wanneer de meester Jezus en zijn groep zouden hebben gewonnen,  

dan zou er nu geen verwarring meer zijn! 

 

Er zou dan een grote eensgezindheid zijn geweest, waarin iedereen zich zou onderwerpen aan de 

nieuwe leider die dan gevolgd zou worden, de meester Jezus, die dan in alle pracht en praal naar 

voren zou treden, vanuit het voorportaal waarin hij al lange jaren wacht op dit grote moment.  

Er zou geen twijfel meer zijn bij de lichtwerkers, geen opstand, geen rebellie. Iedereen zou zijn 

leiderschap aanvaarden en degenen die zich hier in het verleden misschien nog tegen zouden 

hebben verzet, zouden allang uit incarnatie zijn gehaald. 

 

Maar juist de verwarring die nu gaande is, 

is een grote bevestiging van het nieuwe begin, 

vanuit een situatie dat nagenoeg de hele mensheid 

was ingekapseld door de donkere kant, 

zonder zich daarvan bewust te zijn. 
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De donkere kant, de meesters van de Witte Broederschap voorop, presenteert zichzelf graag als 

“de redder” van de mensheid.  

Wanneer je merkt dat een lichtwerker gevoelig is voor deze houding, dan is dit een signaal dat 

iemand nog niet voldoende voorbereid is om andere mensen echt goed te kunnen helpen.  

Wanneer iemand zichzelf op een voetstuk zet en zichzelf presenteert als een “redder”, dan is dat 

een signaal dat zo iemand niet het spoor volgt van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, en niet 

samenwerkt met diens hogere Zelf.  

De “redder” is degene die de aandacht vestigt op zichzelf, op de eigen persoonlijkheid, op het eigen 

ego. Het gaat dan om de eigen belangen, het gaat dan om status, positie en macht. Het gaat dan 

om reputatie, het gaat dan om beeldvorming, het gaat dan om het opbouwen van een imago.  

Wanneer je deze kenmerken terugziet bij een therapeut, dan weet je dat je hier weinig hebt te 

verwachten wanneer je probeert jouw eigen innerlijke weten te volgen.  

Er is veel overeenkomst tussen de “redder” en de “fixer”, degene die de problemen wel even zal 

oplossen. Maar ons leerproces is niet gebaat bij snelle oplossingen, zodat wij weer “door” kunnen 

op onze weg, ons leerproces is veel meer gebaat bij diepgaand onderzoek en begrip in de diepte 

van het hart voor de lessen die je tegenkomt op jouw eigen weg.  

 

Ons leerproces wordt niet gestimuleerd door “redden” en “fixen”  

maar door onderzoeken en “mee bezig zijn”. 

 

Het aanbieden van “healing” zoals veel lichtwerkers dit menen te kunnen doen, heeft het karakter 

van “fixen”, maar dat is niet de manier waarop wij onze lessen leren. Wanneer je merkt dat zo’n 

“healer” allerlei kenmerken heeft van een “redder”, dan zou je daar beter niet naartoe kunnen gaan.  

We leven in een periode waarin allerlei dingen beter zichtbaar worden gemaakt bij de mensen die 

hun innerlijke weten willen volgen. De Ziel, het hogere Zelf, heeft hier nu hele mooie 

mogelijkheden voor, voor zover iemand hiervoor open staat, want ons hogere deel zal onze Vrije 

wil zo veel mogelijk respecteren.  

De mensen die allerlei dingen liever niet willen zien zoals ze zijn, worden hierin Vrijgelaten, zonder 

dat deze Waarheid hun wordt opgedrongen. Het is een keuze om je open te stellen voor zoiets als 

de Waarheid, die je van binnenuit en van bovenaf wordt duidelijk gemaakt door jouw eigen hogere 

Zelf, of je daarvoor af te sluiten als je dat liever wil.  

 

Op dezelfde manier als Waarheid ons niet wordt opgedrongen,  

wordt ook Genegenheid ons niet opgedrongen,  

zelfs niet als daar schrijnende behoefte aan is  

om een hele nieuwe start te kunnen maken. 

 

Wanneer lichtwerkers volkomen verzadigd zijn met Christus-energie, en dit type energie koesteren 

als het hoogste goed, dan wordt iemand daar uiteindelijk in Vrijgelaten door het hogere Zelf, nadat 

er verscheidene pogingen zijn gedaan door jouw hogere deel om duidelijker te maken dat er een 

andere en betere weg mogelijk is, waar je voor zou kunnen kiezen om je Vrij te maken van de 

inkapseling door de donkere kant, waardoor je misschien niet meer goed in de gaten hebt welke 

energie er eigenlijk door jouw energieveld stroomt, zodat je recht hebt om een nieuwe keuze te 

maken onder zorgvuldige begeleiding vanuit jouw eigen hogere Zelf.  
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Maar wanneer je hierin een keuze hebt gemaakt, en zou hebben gekozen voor het doorgaan op de 

weg van de Christus-energie, tegen beter weten in, dan zal jouw hogere Zelf dit na verloop van tijd 

accepteren, en dit loslaten, hoe droevig deze keuze misschien ook is.  

 

De Christus-energie is ons al duizenden jaren opgedrongen,  

we zijn daar helemaal mee geïmpregneerd,  

ieder van ons, 

maar de ware Genegenheid wordt je niet opgedrongen… 

 

Wanneer je je daar liever niet voor open wil stellen, dan is dat een Vrije keuze, die vanuit jouw 

hogere Zelf wordt gerespecteerd, nadat je innerlijk voldoende duidelijk is gemaakt welke keuze je 

daarin hebt gekregen, en jouw Ziel, jouw hogere deel, heeft vastgesteld waar je voor gekozen hebt.  

Degenen die nu nog steeds “licht en liefde” visualiseren, en dit op die manier willen verspreiden 

over de hele mensheid, werken mee aan het inkapselen van de mensheid in de Christus-energie, 

onder de aanwijzingen van de Witte Broederschap, want daar komt het dan in praktijk op neer, 

misschien zonder dat je je hier zo van bewust bent.  

Vaak is dit een manier van werken die je je eigen hebt gemaakt in vorige levens, en die je nu weer 

toepast, omdat het je zo vertrouwd voorkomt en dit je een “goed gevoel” geeft. Wanneer je heel 

eerlijk bent dan zul je bij dit “goede gevoel” vaak een verborgen gevoel van superioriteit ontdekken, 

waarin je stiekem voor jezelf vaststelt dat jij toch maar mooi even degene bent die al deze energie 

naar de mensheid kan brengen. Je ziet jezelf dan als “de redder” van de mensheid.  

Deze motieven van zelfgenoegzaamheid en verborgen superioriteitsgevoelens, in combinatie met 

spirituele eerzucht, maken de samenwerking met het hogere Zelf volstrekt onmogelijk. Het is in 

zo’n situatie van belang volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn en anderen en jezelf niet (langer) 

voor de gek te houden.  

Ook een overdreven “nederige” houding zoals dat in de boeddhistische wereld regelmatig 

voorkomt, is vaak vooral een masker, waarachter spirituele hoogmoed en eerzucht op een sluwe 

manier worden verborgen. Maar de mensen die hun innerlijke weten proberen te volgen, zijn steeds 

beter in staat door deze misleiding heen te kijken, en te zien welke motieven er in zo’n persoon 

leven.  

Degene die in ons land het voortouw heeft genomen bij de verkondiging van de leer van “vergeving 

van zonden”, en mensen aanpraat dat er eigenlijk niets te vergeven valt, is eveneens een typisch 

voorbeeld van iemand die zichzelf neerzet als de grote “redder” van mensen in nood.  

Hij camoufleert zich op een hele sluwe manier achter een masker van nederigheid en 

bescheidenheid, maar in werkelijkheid gaat het vooral om spirituele eerzucht, en gaat het vooral 

om zijn status, zijn positie en zijn spirituele superioriteit. Hij hangt aan de touwtjes van de meesters. 

Wie zijn toneelspel steeds beter begint te doorzien, herkent ook steeds beter de 

zelfgenoegzaamheid van deze bekende man van de cursus in wonderen, die blijkbaar een “goed 

gevoel” heeft bij het voortdurend misleiden van zichzelf en vele anderen.  

Het elkaar aanpraten dat er niets te vergeven valt, is een mentale aangelegenheid, die je 

opgedrongen kan worden door hypnotiserende Christus-energie, waar deze man en zijn 

volgelingen volop mee kunnen werken, maar waar je niet verder mee komt als het gaat om het 

onderzoeken van wat er leeft in de diepte van het hart.  
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De lichtwerkers reageren voor het overgrote deel nog vooral op de Christus-energie, 

en NIET op de energie van Genegenheid. 

 

Nog maar heel weinig lichtwerkers zijn in staat om dit onderscheid nu al goed te maken, hetgeen 

misschien niet zo vreemd is wanneer je je realiseert dat nagenoeg ieder van ons al grotendeels was 

ingekapseld in de webben van de donkere kant, door middel van auralifters, die ieder van ons 

persoonlijk beïnvloeden, met name in het ontwikkelen van je visie.  

Naar verwachting van onze leraren zal er aan het einde van dit tijdvak van drie jaar intensief 

schoonmaken, een eerste lichting kanalen voor Genegenheid zijn, die zorgvuldig wordt begeleid 

door het hogere Zelf, en die dit onderscheid goed kan maken.  

Dit zullen mensen zijn die in alle eenvoud hun plaats innemen te midden van andere mensen en 

eenvoudig hun rol op zich nemen om te dienen als een kanaal voor deze leven gevende energie, 

zonder daarbij de aandacht op zich te vestigen of daar waardering voor te willen krijgen, van wie 

dan ook.  

Deze groep zal nauwelijks herkenbaar zijn voor de andere lichtwerkers maar degenen die hun 

innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, zullen hen steeds beter gaan herkennen 

omdat dit van binnenuit en van bovenaf zichtbaar zal worden gemaakt door de Ziel, het hogere 

Zelf.  

Deze groep zal steeds meer in staat zijn anderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een kanaal 

voor Genegenheid, zodat er steeds meer van deze heilzame energie kan gaan stromen naar de 

mensen die hiernaar op zoek zijn.  

Degenen die zich hiervoor in willen zetten en zich hiervoor geschikt willen maken, zullen zonder 

uitzondering een intensieve schoonmaakperiode meemaken, waarin ze zo veel mogelijk Vrij 

kunnen komen te staan van de donkere kant, waar ieder van ons sterke raakvlakken mee heeft 

vanuit het hele lange verleden.  

Het zullen met name de Zieneressen zijn, die hiervoor inzetbaar zijn. Dit zijn de oorspronkelijke 

dragers van deze genezende energie, die eveneens nodig is voor een beter begrip van de dingen die 

je op jouw weg tegen kunt komen. 

  

Onderwijs is gebaat bij Genegenheid,  

zonder Genegenheid wordt het leerproces veel moeilijker,  

misschien zelfs onmogelijk. 

 

Er wordt in de komende jaren gewerkt aan de opbouw van een nieuw netwerk van Genegenheid, 

vanuit een situatie dat dit nagenoeg volkomen verloren was gegaan en doelbewust is vernietigd 

door de donkere kant, in de loop van de geschiedenis van de mensheid.  

Het is daarom noodzakelijk dat dit netwerk van Genegenheid helemaal opnieuw wordt 

opgebouwd, van bovenaf en van binnenuit, via het hogere Zelf, want dat is degene die deze 

heilzame energie kan dóórleiden, vanuit de hogere bronnen van waaruit Genegenheid stroomt naar 

onze hogere Zelven.  
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Voor de meeste lichtwerkers klinkt dit in eerst instantie vreemd, en nogal overbodig, omdat men 

er vanuit gaat dat “licht en liefde” eigenlijk overal al aanwezig zijn, maar wanneer de betovering in 

de komende jaren langzaam verder zal wegvallen, zal steeds duidelijker worden dat het zou kunnen 

zijn dat je zelf misschien eigenlijk (nog) geen idee hebt wat Genegenheid is.  

Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, zal deze herkenning in de komende periode 

steeds duidelijker worden, en juist dit is een bevestiging dat de betovering die lange tijd gaande is 

geweest, langzaam maar zeker aan het oplossen is, zodat er weer meer ruimte komt om een betere 

toekomst op te bouwen, waarin er weer meer herkenning is van Waarheid en Genegenheid.  

Wat Waarheid en Genegenheid is, wordt je van binnenuit en van bovenaf duidelijker gemaakt, door 

jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


