De kunst van het beminnen

Wanneer het bekken goed functioneert, stroomt er veel ki kracht, waardoor er in principe een gezond stoffelijk
lichaam is met een goed functionerend auto immunnsysteen. Een mens is dan sterk en gezond.

Dit is ons erfdeel vanwege onze affomst, dit is onze paradijselijke toestand waar we recht op hebben. Dit is oals
het ooit is geweest in een ver verleden.

Maar de god van de Bijbel is kwaad geworden op de mensheid, toen die vanuit haar paradijselijke toestand de nitweg
kon vinden uit de matrix, de onzichtbare gevangenis, waar wij allen in terecht ijn gekomen. Deze god vervioekte de
mensheid en o0rgde ervoor dat 35 uit haar paradijselijke toestand werd verdreven. Hij plaatste twee wachters voor de
ingang van “het paradijs”, Fodat de mensheid daar niet naar terng ou kunnen.

Deze engelen gods, versperren de weg naar het paradijs, al sinds de god van de Bijbel de mensheid heeft vervloekt,
waardoor 5] is ondergedompeld in lust. In feite Zipn lust en opwinding daardoor de wachters op de drempel geworden,
die de mensheid lange tijd hebben belemmerd om te werken met ki kracht, Zoals het ooit is geweest en 0als het ou
giyn als de god van de Bijbel zich bier niet in had gemengd. Nu de mensheid begint te ontwaken uit een lange en
diepe slaap, komen de herinneringen aan deze paradjjselijke toestand weer langzaam naar boven, terwijl tegelikertijd
de macht van de god van de Bijbel wordt afgebroken. Daardoor kan de mensheid in de komende periode weer meer
gicht krijgen op haar rechtmatige erfdeel, de ki kracht die vanuit het bekken door bet hele stoffelijke en etherische
veld kan stromen. Daardoor kan de mensheid haar eigen bron van voedende energie weer leren herkennen en weer
leren inzetten, om voeding te geven aan het eigen energieveld en aan het veld van anderen.

De energievelden van de Zieneressen zijn beschadigd door de ervaringen van de afgelopen
duizenden jaren op het gebied van intiem lichamelijk contact. Daardoor kunnen veruit de meesten
geen goed contact meer krijgen met hun bekkengebied. Dit is een deel van hun lichaam geworden
waar ze in praktijk weinig contact mee hebben. Deels is dit een gevolg van akelige ervaringen in
vele voorgaande levens en deels is dit een gevolg van de “engelen gods, die de ingang naar het
paradijs versperren”.

Met andere woorden ook al is dit een deel van jouw eigen energieveld, in praktijk is het
buitengewoon moeilijk om hier goed contact mee te maken. Het is alsof dit onmogelijk wordt
gemaakt en in feite is dit ook lange tijd het geval geweest. Door de verbeteringen in ons
evolutieproces die in deze periode gaande zijn, ontstaat er in de komende periode meer ruimte om
toch ook dit deel van jouw eigen energieveld je eigen te maken en weer met jouw eigen ki kracht
te leren werken. Daardoor kunnen de Zieneressen aanzienlijk sterker worden in de komende jaren.

Belangrijk is het ontwikkelen van een juiste visie op dit terrein, dat wil zeggen een visie die in
overeenstemming is met de Wijsheid van jouw Ziel, jouw hogere Zelf. Omdat dit nieuw terrein is,
is het niet vanzelfsprekend op dit gebied een visie te hebben ontwikkeld die al helemaal in lijn is
met de Wijsheid van jouw hogere Zelf. Dit betekent dat het belangrijk is om hier mee bezig te zijn
als je innerlijk voelt dat er voor jou mogelijkheden zijn om hieraan te werken in de komende jaren.

Als de ki centrale in het bekken (weer) goed werkt,
dan is dit een fonteintje van energie,
waar heilzame energie uit stroomt vanuit de hogere werelden.
Het is energie vanuit een ander bestaansniveau,
die onze werelden binnenstroomt door de ki centrale.
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Er zijn meerdere plaatsen in het bekken van waaruit de ki kracht kan gaan stromen. Het is niet één
plekje maar meerdere plaatsen, van waaruit deze voedende energie het veld binnenstroomt, van
bovenaf en van binnenuit.

De energie die binnenstroomt, verspreidt zich door een soort van leidingen door het hele
energieveld, zowel naar beneden, naar de benen en de voeten, als naar boven. Deze energie kan
ook naar “buiten” stromen, naar je etherische lichaam.

Het is belangrijk te weten dat zoiets mogelijk is, ook al is het in deze periode nog zeldzaam om
mensen te ontmoeten die hier ervaring mee hebben opgedaan. Het is belangrijk dat er een richtpunt
is en dat er duidelijkheid is over de mogelijkheden die zijn verbonden aan het menselijke lichaam,
het is ons erfdeel en het is ons lange tijd afgenomen door de god van de Bijbel die niet wilde hebben
dat de mensheid zich op deze manier los zou gaan maken van hem.

Wanneer de ki kracht weer stroomt zoals het ooit is geweest,
krijgen wij weer veel meer Wilskracht en een sterk auto immuunsysteem.
Ook de wisselwerking met het hogere Zelf wordt dan veel sterker.

Zolang wij ons niet bewust zijn van ons erfdeel, dat wij hebben gekregen vanuit de Oorsprong toen
wij onze reis zijn begonnen, zolang zullen we het niet opvragen en er niet mee leren werken.

Als wij zijn vergeten wie wij zijn en hoe onze toestand in het paradijs ooit is geweest, zullen we dit
niet tot ontwikkeling kunnen brengen. Maar wanneer we ons weer gaan herinneren wie wij in
werkelijkheid zijn en wat we hier op Aarde komen doen, kunnen we ook weer gaan werken met de
vermogens die bij ons horen.

We hebben een innerlijk kompas meegekregen toen wij de Oorsprong vetlieten voor een volgende
missie. Dit innerlijke kompas is ons innerlijke weten, ons Geweten, dat we beter kunnen leren
aanvoelen door hier meer aandacht aan te besteden. Als je weet dat dit kompas er is, kun je je daar
op leren richten en daar je voordeel mee doen bij alle belangrijke beslissingen die je op jouw weg
tegenkomt.

Als je weet dat je verbonden met een hoger deel van jezelf, jouw hogere Zelf, dan kun je daar mee
leren samenwerken in de loop van de jaren. Dat maakt je aanzienlijk sterker. Je hebt dan wel de
juiste kennis nodig DAT zoiets mogelijk is en het zou mooi zijn wanneer je af en toe een klein
beetje hulp kunt krijgen van mensen die hier ook mee bezig zijn en hier misschien al iets meer
ervaring mee hebben.

We zijn afgedaald uit onze thuishaven, de Oorsprong, naar de Aarde om hier Genegenheid en
Wijsheid te ontwikkelen. We zijn hier ook om anderen te helpen met hun ontwikkelingsproces.
Maar we zijn hier ook om ons los te maken van de god van de Bijbel, die ons lange tijd heeft
vastgehouden in een onzichtbare gevangenis, die door velen de matrix wordt genoemd.

De god van de Bijbel, Ilda Baoth, heeft ons het innetlijke weten niet af kunnen pakken. Blijkbaar
is dit beschermd door hogere goden, zodat wij dit kompas nog steeds tot onze beschikking zouden
hebben, ook als andere delen van onze erfenis ons voor een hele lange periode zouden worden
afgenomen.

Als het aan de god van de Bijbel had gelegen,
dan zou hij ons ook ons innerlijke kompas, ons Geweten, hebben afgenomen,
maar blijkbaar had hij niet de bevoegdheid om dit te doen.



Blijkbaar is dit wel degelijk beschermd, ondanks de woede en de razernij van deze god, die de
mensheid wil bezitten en wil opeisen. Hij wil dat wij bez aanbidden en hem beschouwen als onze
redder, waar wij ons aan zouden moeten onderwerpen maar dit botst met het innerlijke weten.

Dit maakt duidelijker dat er naast de god van de Bijbel andere goden zijn,
die de uiterste grenzen bewaken.

Deze hogere goden bepalen de ruimte die de god van de Bijbel heeft gekregen om zijn lessen te
leren, want ook de goden hebben ruimte nodig om hun lessen te leren net zoals wij ruimte nodig
hebben om dingen te leren, ook als dit betekent dat iemand anders gedurende ons leerproces hier
misschien soms heel veel hinder of zelfs schade van kan ondervinden. Op diezelfde manier leren
ook de goden hun lessen, door dingen die zij in werking kunnen zetten met betrekking tot ons
evolutieproces. Zij maken de wetten en de regels waarbinnen ons evolutieproces zal verlopen en
leren daardoor op hun eigen niveau hun lessen.

Dit is één van de redenen dat er af en toe in de geschiedenis aanpassingen zijn van de wetten en de
regels waarbinnen wij ons ontwikkelen. In onze generatie zijn er hele grote aanpassingen gaande
maar meestal gaat het om kleinere wijzigingen.

Omdat de lichte kant nu heeft gewonnen van de donkere kant, zijn er hele grote aanpassingen
gaande, waar we in feite middenin zitten. Deze aanpassingen gaan dit hele jaar nog verder, hetgeen
betekent dat we nog veel meer ruimte krijgen dan er nu is, om het innerlijke weten te volgen. De
donkere kant wordt nog verder teruggedreven, zodat die aan het einde van dit jaar veel minder
kracht kan zetten om de mensen die hun innerlijke weten willen volgen, tegen te houden.

Het innerlijke kompas is ons niet afgenomen omdat dit is beschermd
maar de samenwerking met ons hogere Zelfis ons wel heel erg moeilijk gemaakt
In de afgelopen duizenden jaren.

In praktijk komt het erop neer dat ook dit geboorterecht ons grotendeels is afgenomen, doordat de
wetten en de regels van ons evolutieproces dit heel erg moeilijk maakten, en ook de hogere Zelven
op hun eigen hogere niveau evengoed te maken hebben gehad met vervloekingen, waardoor ook
zij onderhevig zijn geweest aan collectieve hypnose en diepe slaap.

Ik besef dat dit akelig is om te lezen maar dit is wel de situatie zoals die is. Ook de Zielen, de hogere
Zelven, zijn onderworpen geweest aan de wraak van de god van de Bijbel en konden daardoor vaak
maar heel weinig doen om ons te helpen bij de moeilijkheden die wij in ons dagelijkse leven tegen
zijn gekomen in de afgelopen duizenden jaren. Het werd onze hogere Zelven vaak onmogelijk
gemaakt om ons te hulp te komen.

Ook de hogere Zelven zijn onderworpen geweest
aan de wraak van de god van de Bijbel
en konden daardoor vaak maar heel weinig doen om ons te helpen
bij de moeilijkheden die wij in ons dagelijkse leven tegen zijn gekomen
In de afgelopen duizenden jaren.

Dit is één van de redenen dat veel mensen in de diepte van hun hart een sterke overtuiging hebben
opgebouwd dat als het erop aan komt, je er alleen voor staat.



Deze overtuiging is het gevolg van ervaringen uit vele voorgaande levens, waarin onze hogere
Zelven weinig valt te verwijten maar waarin zij meestal niet de hulp konden bieden die wij nodig
hadden.

De god van de Bijbel wilde niet
dat wij de uitweg uit onze gevangenis zouden kunnen vinden
en maakte het daarom buitengewoon moeilijk
om te leren samenwerken met ons hogere Zelf.

Dit is één van de redenen dat er nog weinig vertrouwen is opgebouwd in deze samenwerking.
Vertrouwen is gebaseerd op goede ervaringen en juist die zijn er in de afgelopen duizenden jaren
maar heel weinig geweest. Dit betekent dat er in onze dieperliggende overtuigingen nog maar
weinig ruimte is voor de mogelijkheden om zo’n bewuste samenwerking met je eigen hogere Zelf
op te bouwen. Er zijn daarom voorbeelden nodig van mensen die deze wisselwerking met hun
hogere Zelf hebben ontwikkeld in de loop van de jaren en aantonen wat er dan mogelijk is. Dat
kan bijdragen aan het creéren van meer draagvlak voor de mogelijkheden die er nu zijn om zo’n
bewuste wisselwerking met jouw eigen hogere Zelf op te bouwen. Als je weet wat er dan mogelijk
is en als je mensen ziet die dit aan het opbouwen zijn, dan kan dit de motivatie en het vertrouwen
versterken om zelf ook deze weg in te gaan.

Omdat er nu steeds meer mensen komen die zich deze mogelijkheden weer gaan herinneren en het
aandurven om deze weg in te gaan, komen er steeds meer voorbeelden van mensen die aantonen
wat er dan mogelijk is. Dit zijn de inspiratiebronnen voor anderen. Dit zijn de mensen die uitermate
waardevolle voeding aan de groep kunnen geven waar zij onderdeel van zijn. Dit is wat er in deze
periode op gang begint te komen.

Het ontwikkelen van de ki centrale in het bekken, begint met betere ervaringen op het gebied van
intiem lichamelijk contact en met het ontwikkelen van een betere visie. Daarvoor is het nodig dat
je jouw eigen verleden op hoofdlijnen kent maar ook weet hoe de grote lijnen van de geschiedenis
van de mensheid in elkaar zit. Het is belangrijk te weten wat de invloed van de god van de Bijbel is
in ons evolutieproces. Dit is namelijk één van de hoofdrolspelers in onze geschiedenis en het is
daarom raadzaam zijn invloed te herkennen en te weten welke rol hij op zich heeft genomen.

Zoals de mogelijkheden om samen te werken met ons hogere Zelf
ons grotendeels zijn afgenomen in de afgelopen duizenden jaren,
zo zijn ook de mogelijkheden om te werken met onze ki kracht ons afgenomen,
toen de mensheid uit haar paradijselijke toestand is verdreven.

Als de mensheid door de aanpassingen in ons evolutieproces in de komende periode weer heel
bewust kan leren samenwerken met het hogere Zelf en de ki kracht weer kan activeren, dan maakt
dit duidelijker op welke manier de vooruitgang van de mensheid mag worden verwacht, als mensen
vanuit vrije wil deze weg willen volgen die nu weer opnieuw toegankelijk is geworden.

De vooruitgang komt niet enkel en alleen doordat de wetten en de regels zijn veranderd, de
verbeteringen komen ook vooral doordat mensen de ruimte die er nu is, ook daadwerkelijk willen
benutten. Met andere woorden de goden hebben nu meer ruimte gecreéerd in ons evolutieproces
maar het is nu aan ons om aan te tonen dat wij de ruimte die er nu is ook echt willen benutten om
te leren samenwerken met ons hogere Zelf en ons spirituele huiswerk op ons te nemen.



De vooruitgang moet dus van twee kanten komen. Enerzijds de aanpassing in de wetten en de
regels om vorderingen mogelijk te maken maar tegelijkertijd ook de bereidheid van de mensheid
om vanuit vrije wil de aangeboden mogelijkheden te benutten om het innerlijke weten steeds beter
te blijven volgen.

Wanneer de mensheid de keuze maakt om de ruimte die er nu is
te benutten om het innerlijke weten beter te volgen,
kunnen de hogere goden meer doen om de situatie te verbeteren
dan wanneer de mensheid alsnog passief blijft en weinig doet
met de ruimte die er sinds kort is ontstaan.

Het is dus steeds een wisselwerking tussen de keuzes van de mensheid en de reactie daarop door
de hogere goden.

Omdat de mensheid zich zelden bewust is van de manier waarop deze dingen werken, wordt er in
deze periode op “de weide” veel uitgelegd, in de uren dat het stoffelijke lichaam in slaapmodus is.
Dit speelt zich gewoonlijk af in het huis van de Boeddha op “de weide” waar steeds meer
genodigden af en toe aanwezig zijn.

De dingen die ik probeer te beschrijven in mijn artikelen zijn vaak dingen die daar worden
besproken, waar allerlei leraren af en toe lezingen houden over allerlei onderwerpen die voor ons
belangrijk zijn. Dit is de reden dat dingen die je leest in mijn artikelen enerzijds misschien helemaal
nieuw voor je zijn, terwijl ze je tegelijkertijd ergens ook bekend voor kunnen komen. Je hebt dan
als het ware een soort van bovenbewuste herinnering aan wat je tijdens deze lezingen op de weide
in het huis van de Boeddha, al eens eerder hebt gehoord, omdat je daar zelf ook bij aanwezig bent
geweest, hoewel je daar misschien geen bewuste herinnering aan over hebt gehouden.

Onderdeel van ons nieuwe evolutieproces is dat wij ons hier af en toe iets van mogen herinneren
maar dit wordt nu nog steeds tegengewerkt door de donkere kant, de meesters. Toch zijn er al
mensen die zich wel eens flarden hebben herinnerd van zo’n lezing in het huis van de Boeddha op
de weide. In de komende periode komt er steeds meer ruimte om je iets te herinneren van de
ervaringen die je op de weide meemaakt, in de uren dat jouw lichaam in slaapmodus is.

Onderdeel van ons nieuwe evolutieproces is dat wij ons ook af en toe
lets mogen herinneren van wat er zich op “de weide” afspeelt,
maar dit wordt nu nog grotendeels tegengehouden door de donkere kant.
Aan het einde van dit jaar zal hier meer ruimte voor zijn gekomen.

Naarmate je hier meer concrete ervaringen mee hebt opgedaan, zal ook het vertrouwen groeien in
de aanwezigheid van de leraren op de weide en hun hulp bij het leren van onze lessen in het gewone
dagelijkse leven.

Eén van de grote pijlers onder de vooruitgang in onze ontwikkeling is het activeren van de ki
centrale in het bekken. Dit is iets wat je niet helemaal op eigen kracht kunt doen, je hebt hier iemand
voor nodig die je hiermee kan helpen. Ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact kun
je het beste opdoen met z’n tweeén, omdat er dan veel meer mogelijkheden zijn voor het
doorstromen van Genegenheid dan wanneer je hier alleen aan werkt.

Het is uitermate belangrijk heel zorgvuldig iemand te selecteren die jou hiermee zou kunnen helpen.
In diepe meditatie kan jouw hogere Zelf duidelijker maken wie hiervoor geschikt zou kunnen zijn.



Het ontwikkelen van jouw ki kracht is iets wat je niet op eigen houtje kunt doen, je hebt hier de
begeleiding van jouw hogere Zelf voor nodig. Die kan uiteindelijk de energie laten stromen vanuit
de hogere werelden in onze werelden, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Als aan de voorwaarden is voldaan, dan zal Genegenheid stromen, net zo goed als door de
zwaartekracht een voorwerp naar beneden valt. Zowel de val van een voorwerp naar de Aarde als
het stromen van Genegenheid worden door wetten geregeld. Op dezelfde manier zal ook de ki
kracht weer stromen als aan de voorwaarden hiervoor is voldaan.

De wachters op de drempel zijn lust en opwinding. Als je beseft dat deze wachters intieme
aanrakingen in de weg staan en daardoor de weg terug naar het paradijs versperren, zul je
ongetwijfeld meer bereid zijn je in te spannen deze wachters te passeren, door zo veel mogelijk te
werken vanuit Genegenheid wanneer je een stoffelijk lichaam aanraakt.

Juist plaatsen in het lichaam die in de afgelopen duizenden jaren ernstig zijn beschadigd door
akelige ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact, hebben veel Genegenheid nodig
om te kunnen herstellen. Een goede magnetiseur, die vanuit Genegenheid kan werken, in hechte
wisselwerking met diens hogere Zelf, kan veel doen om te helpen met het genezen van
beschadigingen in het bekken.

De weg terug naar het paradijs wordt versperd door twee engelen gods,
hun namen zijn lust en opwinding.

Toen de Zieneressen naar de Aarde kwamen, waren zij bedreven in de kunst van het beminnen.
Zij hebben als geen ander expertise op dit gebied. Zij zijn de specialisten op het gebied van
Genegenheid en intiem lichamelijk contact. Dit is hun erfdeel bij het verlaten van de Oorsprong.

Maar de toegang tot de ki centrale in het bekken is hen sinds de verbanning uit de paradijselijke
toestand onmogelijk gemaakt. Bovendien hebben veel Zieneressen er vanuit vrije wil voor gekozen
om in vele levens hun kroonjuwelen vrijwillig in de prullenbak te gooien en het spoor van
prostitutie te volgen, in ruil voor macht die ze dan vanuit de donkere kant konden krijgen.

De kennis die er ooit is geweest op dit gebied, is uiteindelijk verloren gegaan en zelfs op het gebied
van de Zielen, de hogere Zelven, kan kennis verloren gaan die er ooit wel is geweest.

Onze hogere Zelven zijn onze leraren maar ook die zijn aan het ontwaken uit een lange en akelige
droom. Gelukkig is er ook voor hen begeleiding namelijk vanuit de beginnende goden. Die zijn
inmiddels zo ver dat zij de hogere Zelven kunnen voorzien van de meest noodzakelijke informatie,
zodat zij dit weer kunnen doorgeven aan ons.

Ook onze hogere Zelven hebben tijd nodig om te herstellen van de beschadigingen die zij hebben
opgelopen in de afgelopen duizenden jaren, als gevolg van de intense strijd tussen de goden
onderling.

Onze hogere Zelven zijn geen robotten maar hele gevoelige wezens,
zij hebben daarom net als wij tijd nodig
om dingen te verwerken en met specifieke thema’s bezig te zijn.



Gewoonlijk wordt er over deze dingen niets geschreven en staat niemand erbij stil dat ook onze
hogere Zelven betrokken zijn geweest bij de intense strijd tussen de donkere kant en de lichte kant
in de afgelopen duizenden jaren maar ook onze hogere delen hebben verschrikkelijk te lijden gehad,
net als wij.

Als je kijkt naar films over de middeleeuwen bijvoorbeeld, dan is het gemakkelijk je voor te stellen
hoe een leven in die periode ongeveer moet zijn geweest. Het is veel moeilijker je iets voor te stellen
bij de ervaringen van onze hogere Zelven in die periode. Maar als je weet dat de mensheid nagenoeg
was opgegeven door de hogere goden, omdat de donkere kant al heel ver was gevorderd met het
inkapselen van de mensheid en de overwinning al had opgeéist, dan kun je misschien beter in je
gevoel krijgen dat ook onze hogere Zelven daardoor steeds meer ingekapseld raakten in de matrix,
de onzichtbare gevangenis.

Onze Zielen, onze hogere Zelven, staan niet los van de matrix
maar moeten net als wij proberen hiervan los te komen en hiervan los te blijven,
zodat ze de anderen kunnen helpen die hier nog in verstrikt zijn.

Als je je los wil maken van de matrix, dan heb je goede informatie nodig over de situatie waarin we
gezamenlijk terecht zijn gekomen. Je hebt er niets aan allerlei zoete lieve dingen te horen waardoor
je in slaap blijft, je hebt er veel meer aan de dingen onder ogen te zien zoals ze zijn. Daar word je
sterker van.

Als de mensheid leert samenwerken met het hogere Zelf en opnieuw gaat kijken naar het hele
thema intiem lichamelijk contact, zodat er andere en betere normen en waarden komen op dit
gebied, dan kunnen er in de komende periode grote vorderingen worden gemaakt. Er zal dan een
sterkere instroom komen vanuit de hogere goden in reactie op de keuzes die mensen vanuit vrije
wil maken om hun innerlijke weten te volgen en de mogelijkheden te benutten die er nu zijn om
hun spirituele huiswerk op zich te nemen.

De mensheid is vergeten hoe het is om elkaar te beminnen
vanuit Genegenheid en vanuit een sterke wisselwerking met het hogere Zelf.

In plaats daarvan heeft de donkere kant ons allerlei verwrongen versies aangeleerd
van wat liefde zou zijn.

Nu de macht van de god van de Bijbel wordt gebroken, wordt de toegang tot het paradijs weer
zichtbaar en kan er een begin worden gemaakt met het schoonmaken van het pad naar het herstel
van die paradijselijke toestand, die het rechtmatige erfdeel is van ieder van ons die bereid is het
innerlijke weten te volgen.

De wachters op de drempel, lust en opwinding, zullen op de één of andere manier moeten worden
gepasseerd, zodat intiem lichamelijk contact weer kan plaatsvinden zonder opwinding en zonder
lust, maar vanuit Genegenheid en in harmonie met het hogere Zelf.

Ooit konden de Zieneressen op deze manier Genegenheid met elkaar uitwisselen, waardoor ook
de ki kracht op gang werd gebracht. Die voedende stroom zorgde ervoor dat de stoffelijke lichamen
gezond waren en bleven, en dat men veel kracht “over had” om anderen mee te kunnen helpen.
Wanneer de ki kracht weer stroomt zoals het ooit is geweest, krijgen wij weer veel meer Wilskracht
en een sterker energieveld.



De aanpassingen in ons evolutieproces beginnen vanuit een situatie
dat de mensheid nagenoeg was opgegeven door de hogere goden,
vanwege de keuzes van het overgrote deel van de mensheid.

De mensheid is gevuld met veel onjuiste kennis en veel onjuiste uitgangspunten. De mensen die
het spirituele pad willen volgen zijn gewend geraakt elkaar zoete woordjes in te fluisteren, in een
poging hierdoor een fijne sfeer te scheppen, maar het gevaar hiervan is dat je elkaar op die manier
dingen aanpraat waarvan je in de diepte van jouw hart eigenlijk al wel had aangevoeld dat het niet
waar is wat je zegt. Je draagt dan in feite bij aan het in slaap sussen van anderen, tegen beter weten
in.

Het klinkt heel fijn als je tegen anderen zegt dat alle mensen goed zijn zoals ze zijn, maar dit is niet
de ervaring van de afgelopen duizenden jaren die je in de diepte van jouw hart met je meedraagt.
Je zegt dan iets wat botst met wat er in de diepte van je hart leeft. Als je hier een gewoonte van
maakt, belemmer je hiermee het beter leren kennen van jezelf. Je leert je zelf dan aan om
dieperliggende gevoelens en overtuigingen te overschreeuwen met goed klinkende uitspraken zoals
“ledereen is goed zoals die is”.

Het is onaangenaam om al deze dingen eerlijk onder ogen te zien maar als je anderen wil helpen
met hun spirituele ontwikkeling dan heeft die er vaak het meeste aan dat je eetlijk bent, in plaats
van iemand dingen aan te praten waarvan je zelf in de diepte van je hart eigenlijk allang had
aangevoeld dat het niet waar is.

Zolang je niet eerlijk bent tegenover jezelf,
belemmer je ook de doorstroom van Genegenheid.

Eén van de hoofdlijnen van ons nieuwe tijdperk is het leren veel bewuster met energie om te gaan.
Het leren herkennen van motieven bijvoorbeeld van waaruit jij dingen wel of niet in werking zet,
betekent het leren herkennen van de verschillende types energie die hieraan verbonden zijn.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan met het herkennen van allerlei verschillende types energie,
kun je ook de energie die kan stromen in jouw eigen ki centrale beter voelen. Door je hierop te
concentreren kun je deze energiestroom beter voelen, wanneer die eenmaal op gang is gekomen,
dan wanneer je hier niet echt mee bezig bent.

Misschien dat je tijdens meditaties allerlei verschillende types energie goed kunt herkennen maar
het zou nog mooier zijn wanneer je dit niet alleen tijdens meditaties kunt voelen maar de hele dag
door. Voor de meesten van ons vraagt dit nog veel oefening maar als je dit ervoor over hebt, kun
je daardoor uiteindelijk de hele dag energie blijven voelen die in jouw veld aanwezig is.

De weg terug naar de paradijselijke toestand,
1s de symboliek van de weg van energie door het bekkengebied.

Voor nagenoeg alle Zieneressen is de situatie nu zo dat ze niet goed hun plaats kunnen innemen in
hun bekken. Ze kunnen eenvoudig niet goed hun aandacht in deze plaats concentreren. Het is de
donkere kant die hen dit onmogelijk maakt, hoewel de noodzaak groot is om je juist in iz gebied
te concentreren en daar je aandacht op te richten. Het is belangrijk je bekken te leren openen voor
de doorstroom van heilzame energie maar in praktijk is het bekken vaak volkomen verkrampt en
afgesloten, in reactie op de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren.



Naarmate de donkere kant verder terug is gedreven,
worden de mogelijkheden groter om je aandacht in het bekken te richten.

De specialisten op het gebied van elkaar beminnen zijn de Zieneressen, maar een deel van deze
groep is zelf verstrikt geraakt in de webben van de donkere kant. De verleiding van status, positie
en macht was ook voor veel hogere Zelven in de loop van de droevige geschiedenis van de
mensheid te veel, waardoor ook een deel van de Zielen, de hogere Zelven, van de Zieneressen ten
onder is gegaan en ingekapseld is in de gelederen van de donkere kant. Degenen die het voortouw
hadden moeten nemen in het uitdragen van de kunst van het beminnen, zijn zelf weggegleden in
machtsspelletjes en ten onder gegaan in lust en opwinding. Ook de Zielen, de hogere Zelven, zijn
niet ongevoelig voor lust en opwinding, hoewel veel mensen op het spirituele pad ervan uitgaan
dat onze hogere Zelven hoog verheven en heilig zijn. Omdat zij werken vanuit een hogere
verdieping wil dit niet automatisch zeggen dat zij “heilig” zijn. Dit is bovendien volkomen in lijn
met veel goden die gevallen zijn voor de verleidingen van de donkere kant.

Veel zoekers op het spirituele pad willen graag geloven in een hemel waarin de goden heel
gemoedelijk met elkaar omgaan en een speciale afdeling voor onze hogere Zelven die in hechte
harmonie met elkaar samenwerken om van onze wereld een betere plaats te maken, maar deze
beeldvorming is volkomen onjuist. Het is onderdeel van de campagne die vanuit de donkere kant
in werking is gezet, waarin iedereen in zoete slaap wordt gesust onder het motto “stil maar, wacht
maar, alles komt goed”. Maar dit is niet de manier waarop het werkt in het evolutieproces. Je zult
zelf hard moeten vechten om je zo veel mogelijk los te maken van de matrix waar we met z’n allen
in terecht zijn gekomen. Je krijgt niets cadeau, alles zal moeten worden aangetoond en voor alles
wat werkelijk van belang is zul je moeten vechten. Soms zul je een flinke prijs moeten betalen om
verder los te komen van de donkere kant.

Het is de “witte loge” die mensen met zoetsappige uitspraken in slaap probeert te krijgen, zodat
mensen hun eigen innerlijke kracht niet gaan ontwikkelen. Het is daarom van groot belang om
vooral eetlijk tegenover jezelf te zijn. Ben je eigenlijk op zoek naar iemand die jou zo veel mogelijk
geruststelt en jou daarmee gevangen probeert te houden in jouw eigen comfortzone, of ben je
bereid om dingen onder ogen te zien waarvan je wel aanvoelt dat die naar de oppervlakte borrelen
hoewel dit in eerste instantie misschien buitengewoon onaangenaam is om onder ogen te zien.

We leven in een periode dat de maskers steeds verder wegsmelten en het einde hiervan is nog lang
niet in zicht. De onthullingen en de ontmaskering is in feite nog maar net begonnen. Met name
mensen op hoge posities zullen in de komende periode verder worden ontmaskerd wanneer daar
goede redenen voor zijn, beschouwd vanuit degenen die nu ons evolutieproces in betere banen
proberen te leiden.

Pas wanneer de Zieneressen weer meer naar hun kracht zijn gegroeid,
komen er weer betere coaches die de mensheid de kunst van het beminnen kunnen leren.

Degenen die relatief goed staande zijn gebleven in de afgelopen duizenden jaren, kunnen als eersten
deze mooie rol op zich nemen, maar ook zij zullen eerst een heel traject van schoonmaken en
voorbereiden op dit werk door moeten werken voordat zij hieraan kunnen beginnen, in hechte
wisselwerking met hun hogere Zelf. De mensheid zal dus geduld moeten hebben, verbeteringen
zijn gaande maar het is nog een lange weg voordat er meer begrip komt bij grotere groepen mensen
voor de situatie die is ontstaan.



De manier waarop de mensheid nu omgaat met wat zij zelf ziet als elkaar beminnen, is vanuit onze
hogere Zelven beschouwd vaak weerzinwekkend. Het gaat vaak om het opwekken van lust, terwijl
allerlei machtselementen ondertussen een belangtijke rol spelen.

Eén van de eerste stappen naar verbetering is het herkennen van de situatie zoals die nu is. Er is
een uitgebreide heroriéntatie nodig op dit gebied.

Zolang wij het normaal vinden
dat een prostituee haar diensten openlijk kan aanbieden,
Is daarmee de toon gezet.

Eigenlijk zeg je daarmee dat dit nu eenmaal zo werkt in deze wereld en dat je je hier maar beter
niet tegen kunt verzetten. Met andere woorden je accepteert dan dingen waarvan je in de diepte
van je hart aanvoelt dat dit niet juist is en botst met het innerlijke weten.

Het argument om hier mee door te gaan is vaak dat als je dit zou gaan verbieden de situatie er nog
veel slechter van wordt. Er ontstaat dan iets wat we de gedoogcultuur zijn gaan noemen. We
hebben dus een naam bedacht voor dingen die niet goed zijn maar waar we toch mee doorgaan.
Dit is een doodlopende weg. Het botst met het innerlijke weten.

Er is daarom grote behoefte aan een brede maatschappelijke heroriéntatie op het gebied van intiem
lichamelijk contact. Nu de god van de Bijbel steeds meer terrein verliest en daardoor de maskers
van mensen met schadelijk gedrag steeds meer gaan wegsmelten, komt er steeds meer ruimte om
onze normen en waarden op dit gebied, helemaal opnieuw te bekijken.

Nu de ingang naar het paradijs van binnenuit en van bovenaf
weer zichtbaar wordt gemaakt,
geeft dit een grote impuls aan de tendens van heroriéntatie
op het gebied van intiem Ilichamelijk contact.

Wanneer een grote groep zich bewust of onbewust bezig gaat houden met het schoonmaken van
de ki centrale in het bekken, is het onvermijdelijk dat er heftige verwerkingsprocessen op gang
komen. Vaak wordt dit getriggerd door overeenkomstige ervaringen in je omgeving.

Wanneer de mooie kanten van intiem lichamelijk contact en de mogelijkheden op dit terrein, steeds
beter zichtbaar worden, kan dit in belangrijke mate bijdragen aan het verschuiven van de normen
en waarden op dit gebied.

Het is nog een lange weg voordat de mensheid weer meer ervaring krijgt met de kunst van het
beminnen vanuit Genegenheid en een hechte wisselwerking met het hogere Zelf, maar het kan
alvast helpen om vanuit juiste kennis en vanuit een zuiver intuitief aanvoelen bezig te zijn met het
aanpassen van jouw eigen visie op dit gebied, aan de Wijsheid van jouw hogere Zelf.
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