Meer ruimte voor Zelfkennis

We leven in een periode waarin er een heel nienw tijdperk op gang begint te komen. Hele grote tijdeycli eindigen in
onze generatie terwijl er niemwe beginnen. De veranderingen “boven” zijn daardoor groot, veel groter dan gewoonlijk.
Veel nieuwe tonen die horen bij het niemwe tijdperke ijn in grote lijnen al wel bekend, hoewel de onde manieren van
denteen en doen bij de meesten van ons nog volop in het systeem itten. Als je honderden incarnaties hebt meegemaakt
in een periode dat er oorlog is in de hemelen, dan vormt dat je manier van denken, het vormt je dieperliggende
overtuigingen. Dege uitgangspunten neem je mee van het ene leven naar het andere. Als je opnieuw wordt geboren
dan zijn _je dieperliggende overtuigingen rond de tijd dat je 21 jaar bent, gewoonlijk op hetzelfde punt als aan het
eznde van het direct voorafgaande leven.

Nu de oorlog in de hemelen is afgelopen, is er meer ruimte voor het opnienw bekijken van allerlei nitgangspunten, die

e bewnst of onbewust hebt verzameld, en waarop je jouw leven hebt gebouwd. Zolang de oorlog in de hemelen gaande
was, had het niet heel veel kans van slagen om hier fundamenteel veel verder mee te komen, maar nu er “boven” meer
rust is gekomen, is er daardoor 0ok meer ruimte gekomen voor ons, om onge dieperliggende nitgangspunten opnieuw
te onderzoeken. Over dit thema gaat dit artikel.

Voor de meesten van ons ging het er in de afgelopen honderden incarnaties vaak om zo goed
mogelijk te overleven in de situatie waarin het Lot je had gebracht vanaf je geboorte. Als je je leven
niet zeker bent, maak je meestal andere keuzes dan wanneer je er volkomen zeker van bent dat er
aan de basisbehoefte van veiligheid is voldaan. Wanneer je je ontwikkelt in een leeromgeving waarin
veiligheid niet gegarandeerd is, ontwikkelen mensen zich gewoonlijk niet goed, dat wil zeggen ze
ontwikkelen zich dan niet in de richting van het steeds beter volgen van hun innerlijke weten, hun
innerlijke kompas.

Omdat onze leeromgeving deze basisveiligheid meestal niet kon bieden in de afgelopen duizenden
jaren, zijn velen van ons ontwikkeld in een richting waarin het volgen van het innerlijke weten vaak
niet goed op gang is gekomen. Nu er een betere leeromgeving is ontstaan, is er daardoor meer
ruimte gekomen om fundamenteel anders met dingen om te gaan. Over deze hele grote verandering
in onze manier van denken, wil ik hier iets schrijven.

Als je opgroeit in een onveilige leeromgeving,
wordt de factor macht heel belangrijk.

Het wordt dan belangrijk wie de macht heeft. Degene die de macht heeft, heeft immers betere
kansen om te overleven.

Direct gekoppeld aan macht zijn de factoren status en positie. Naarmate je op de één of andere
manier meer macht hebt, heb je ook een hogere status en een betere positie.

Op die manier ontstaat er een soort van rangorde in een groep en in een samenleving. Naarmate
je hoger op de ladder staat, is je uitgangspositie beter om te overleven en een comfortabeler leven
te hebben dan anderen. De motivatie om je in te zetten om een hogere positie op die ladder te
bereiken is daardoor bij de meesten groot, wanneer ze in een omgeving terecht komen waarin de
basisveiligheid ontbreekt.

Tegelijkertijd is er het innerlijke weten en de weg van Zelfkennis, die ook in de afgelopen duizenden
jaren door enkelingen is geprobeerd te volgen. Maar het volgen van het innerlijke weten levert je
geen macht op.
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Ook het volgen van de weg van Zelfkennis geeft geen macht, het verhoogt niet je status of positie
en het draagt daardoor niet direct bij aan betere kansen op een comfortabel leven. Het versterkt je
gevoel van veiligheid niet. Eigenlijk bracht het volgen van je innerlijke weten je juist vaak in conflict
met machthebbers. Vanuit een basisovertuiging om in eerste instantie gericht te zijn op overleven,
was het daarom vaak niet raadzaam te kiezen voor het volgen van het innerlijke weten.

Doordat wij in de afgelopen honderden incarnaties in een uitermate onveilige leeromgeving zijn
opgegroeid, zijn dit bij de meesten van ons de uitgangspunten geworden in onze dieperliggende
overtuigingen.

Het zoeken naar macht vertaalt zich ook in het aanbidden van allerlei goden
en het aanroepen van allerlei heiligen.

Het idee is dan dat deze heiligen en goden misschien iets voor jou zouden kunnen betekenen vanaf
hun plaats in de hemelen. Het motief hierachter is puur eigenbelang en het streven naar een betere
positie. In een leeromgeving waarin er geen basisveiligheid is, zullen veel mensen kiezen voor dit
spoor, om zo hun overlevingskansen te vergroten in een uiterst onzekere wereld.

Het is daarom niet zo vreemd dat wij in de afgelopen duizenden jaren allerlei goden hebben
aanbeden. Als je bedenkt dat je in de loop van de tijd in allerlei volken en in allerlei delen van de
wereld geboren wordt, is de kans groot dat je ooit vele bekende goden zelf wel eens direct hebt
aanbeden op de één of andere manier. Degenen die nu in incarnatie zijn, waren dat ook in de
afgelopen tienduizend jaar en er waren daardoor voor iedereen heel veel raakvlakken met talloze
goden.

Eén van de meest opvallende kenmerken van het menszijn is het streven naar macht en juist deze
eigenschap is sterk ontwikkeld in de afgelopen duizenden jaren. Deels is dit een gevolg van
ingeboren zwakheden en deels is dit het gevolg van een leeromgeving waarin er geen basis
veiligheid was en geen goed evenwicht tussen de donkere kant en de lichte kant. De leeromgeving
was door de donkere kant op zo’n manier ingericht dat het streven naar macht zou worden
ontwikkeld en niet het zoeken naar de Waarheid of het zijn van een kanaal voor Genegenheid.

Nu de oorlog in de hemelen is afgelopen en er ook voor velen in het gewone dagelijkse leven een
situatie is ontstaan waarin de basisveiligheid voldoende is gewaarborgd, is er voor deze
bevoorrechte groep een nieuwe fase gekomen, waarin er veel meer ruimte is om je eigen
uitgangspunten opnieuw te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze dieperliggende
overtuigingen nog passen bij de situatie die nu is ontstaan. Gewoonlijk liggen deze overtuigingen
zo diep opgeborgen in de diepten van jouw hart, dat je je hier nauwelijks van bewust bent.

Er is bovendien nog weinig ervaring met de veranderingen in onze leeromgeving. Als je bedenkt
dat we al duizenden jaren in een fundamenteel onveilige leeromgeving terecht zijn gekomen waarin
onze diepste overtuigingen zijn gevormd, dan kun je niet verwachten dat mensen bereid zijn hun
fundamentele uitgangspunten helemaal te veranderen bij de eerste signalen dat er nu een heel nieuw
tijdperk is begonnen. Zoiets heeft tijd nodig, veel tijd, en het wacht op meer bevestiging dat er nu
inderdaad een nieuw tijdperk is begonnen.

Als het belangrijk is geworden om te overleven en het daardoor ook belangtijk is dat je zo hoog
mogelijk probeert te klimmen in de rangorde van de groep waarin je terecht bent gekomen, dan
zul je anders omgaan met het zoeken naar de Waarheid dan wanneer er basisveiligheid is in het
dagelijkse leven en in de hemelen.



Als je jouw eigen functioneren zorgvuldig onderzoekt op de weg van Zelfkennis en als gevolg
daarvan allerlei tekortkomingen constateert, dan vertaalt zich dat in eerste instantie vaak naar een
waardebepaling van jezelf. Naarmate je meer zwakheden van jezelf herkent, daalt bij velen
gevoelsmatig de positie op de ladder in de groep. Met andere woorden het volgen van de weg van
Zelfkennis leidt bewust of onbewust vaak tot het geven van een rapportcijfer aan jezelf.

Anders gezegd het volgen van de weg van Zelfkennis waardoor je jouw eigen zwakheden en
kwetsbaarheden uitgebreid tegenkomt, botst voor velen met het streven om een zo sterk mogelijke
positie op te bouwen op de ladder, met als uitgangspunt dat je daardoor beter zou kunnen
ovetleven.

In een samenleving waarin status, positie en macht heel belangrijk zijn,
proberen mensen hun eigen zwakheden en kwetsbaarheden
het liefst zo veel mogelijk te camoufleren.

In zo’n situatie is men vaak bereid de Waarheid “op te rekken” en is men geneigd de realiteit in te
kleuren, al naar gelang dat het beste uitkomt. Met andere woorden in een samenleving waarin macht
heel belangrijk is, beschouwt men de Waarheid vaak als minder belangrijk en soms zelfs als
ongewenst.

In een individueel leven zijn precies dezelfde patronen te herkennen.

Mensen die etg gevoelig zijn voor status, positie en macht
nemen het vaak niet zo nauw met de Waarheid,
en zijn geneigd hier een draai aan te geven wanneer hen dat beter uit komt.
Deze mensen hebben vaak geen realistisch zeltbeeld.

Bij de mensen op het spirituele pad vertaalt zich dit naar een grote groep die z’n heil zoekt bij
goden en heiligen, en daardoor minder bereid is op zoek te gaan naar de Waarheid.

Dit zijn hele diepliggende mechanismes die niet zomaar veranderd kunnen worden. We leven in
een periode dat er een nieuwe leeromgeving wordt ingericht maar onze overtuigingen zijn
gebaseerd op de ervaringen en de conclusies van de afgelopen duizenden jaren. In modern
taalgebruik krijgen we daardoor te maken met de bekende uitspraak: “Je kunt een kind wel uit de
oorlog halen maar hoe haal je de oorlog uit een kind?”. Teder van ons is ze/f dit kind, dat duizenden
jaren onder ootlogsomstandigheden heeft geleefd en dat daardoor alletlei uitgangspunten heeft
opgebouwd die niet meer passen bij het nieuwe tijdperk dat nu zijn intrede doet.

Als het hard regent en je ziet iemand met een hele grote paraplu, dan is het begrijpelijk dat je naar
die ander wil gaan om te vragen of je onder diens paraplu mag schuilen, zelfs als je dan niet meer
jezelf kunt zijn en jij je sterk moet aanpassen aan wat die ander van jou verwacht.

Iemand met macht (goeroe, heilige, god, etc.) is symbolisch iemand met een grote paraplu, die
bescherming kan bieden tegen de regen. In deze symboliek moeten we er nog helemaal aan wennen
dat het ondertussen niet meer regent en je daarom geen paraplu meer nodig hebt.



Wij schuiven nu geleidelijk het nieuwe tijdperk binnen maar onze overtuigingen zijn volledig
gebaseerd op alle voorafgaande ervaringen in de loop van de geschiedenis. Het zal daarom veel tijd
vragen om deze uitgangspunten langzamerhand aan te passen, voor zover je dat zou willen en voor
zover je er van overtuigd bent dat er nu fundamentele veranderingen zijn in onze leeromgeving.

In alle redelijkheid is het hier nog veel te vroeg voor. Het is niet redelijk te veronderstellen dat jouw
fundamentele uitgangspunten onmiddellijk veranderen wanneer je de eerste signalen herkent die
zouden kunnen duiden op het begin van een nieuw tijdperk. Er is veel meer nodig dan dit.

Er is bovendien zoiets als karma. Als je je ooit de vingers hebt gebrand aan de samenwerking met
de donkere kant in één van de vele voorgaande levens die je in de afgelopen tienduizenden jaren
hebt gehad, dan heeft dat nagenoeg altijd gevolgen voor de manier waarop je nu met dingen
omgaat. De grootste problemen waar je in dit leven tegenaan loopt, zijn nagenoeg altijd het gevolg
van wat er in voorgaande levens in werking is gezet.

In een samenleving waarin het er vooral om gaat zo goed mogelijk te overleven, is het op je nemen
van je spirituele huiswerk niet vanzelfsprekend. Het bevordert immers niet het dieperliggende doel
dat je dan bewust of onbewust voor ogen hebt.

Dit is één van de redenen dat de meesten van ons hier in de afgelopen duizenden jaren weinig
aandacht aan hebben besteed. Maar als je opnieuw wordt geboren, neem je onverwerkte
traumatische ervaringen met je mee uit een hele reeks voorgaande levens. Gewoonlijk ben je je hier
niet zo van bewust maar dit vormt wel jouw dieperliggende overtuigingen. Als je de weg van
Zelfkennis volgt, kom je vanzelf in aanraking met deze thema’s. Als je op zoek bent naar de
Waarheid in jouw eigen specifieke situatie, kun je langzamerhand de kluwen ontwarren die er in de
loop van vele levens is ontstaan bij ieder van ons.

Als mensen in de loop van hun incarnatiereeks grote fouten hebben gemaakt in moeilijke
omstandigheden, dan veroorzaakt dit vaak onbewust een grote angst om op zoekt te gaan naar de
dieperliggende Waarheid in hun eigen situatie. Als je op een dieperliggend niveau heel goed weet
dat je zelf dingen helemaal verkeerd hebt gedaan in vorige levens, dingen die destijds verschrikkelijk
botsten met jouw innerlijke weten, dan is de bereidheid om op zoek te gaan naar de Waarheid vaak
niet zo groot. Er is moed nodig om op zoek te gaan naar dieperliggende oorzaken achter de
moeilijkheden waar je nu, in dit leven, tegenaan loopt.

Als status, positie en macht belangrijk voor jou zijn,
dan zul je vaak proberen om perfect over te komen.

Als je probeert perfect te zijn, dan zul je ook vaak de neiging hebben om onvolkomenheden weg
te moffelen. Als je dit vertaalt naar het volgen van de weg van Zelfkennis, dan betekent dit dat
mensen die de neiging hebben om te streven naar perfectie, vaak geneigd zullen zijn de Waarheid
een draai te geven, waarmee ze hun eigen beeld van perfectie zo lang mogelijk in stand proberen
te houden.

De donkere kant accepteert geen fouten en straft dit genadeloos af.
De Iichte kant beschouwt fouten als een natuurlijk onderdeel van het leerproces.

Als je er in de diepte van jouw hart van overtuigd bent dat fouten slecht zijn, als gevolg van de
eeuwenlange inprenting vanuit de donkere kant, dan zal dat jouw motivatie remmen om de weg
van Zelfkennis te volgen en eerlijk je eigen zwakheden en tekortkomingen onder ogen te zien.



Als je de moed hebt om eerlijk naar jezelf te kijken en te onderzoeken wat je zelf in werking hebt
gezet, dan kun je hiervan leren en daardoor sterker komen te staan.

Zolang je bang bent om je eigen zwakheden onder ogen te zien omdat je jouw eigenwaarde en
jouw plaats op de ladder daar aan hebt gekoppeld, zul je geneigd zijn zelfonderzoek te vermijden.
Als je die weg volgt, ben je in feite nog steeds aan het overleven en neem je jouw eigen spirituele
huiswerk niet op je. Daardoor stageert je spirituele ontwikkeling.

Degenen die de moed hebben hun spirituele huiswerk op zich te nemen, kunnen daardoor meer
ruimte maken in de diepte van hun hart. Daardoor kan het hart zich geleidelijk verder openen. Als
het hart zich verder opent, kan er langzamerhand meer Genegenheid stromen door zo iemand
heen.

Genegenheid draagt bij aan het genezen van oude en diepe wonden, zowel van jezelf als van een
ander die de stroom van Genegenheid ontvangt. Genegenheid draagt ook aanzienlijk bij aan het
leren begrijpen van de lessen die ieder van ons op het programma heeft staan.

Naarmate er meer mensen zijn die hun eigen spirituele huiswerk op zich nemen, ontstaan er meer
kanalen voor Genegenheid. Daardoor komt er meer Genegenheid in onze leeromgeving. Naarmate
er meer Genegenheid aanwezig is in onze leeromgeving, zijn er betere omstandigheden waarin
mensen hun spirituele huiswerk op zich kunnen nemen.

Het vormen van kanalen waar doorheen Genegenheid kan stromen
naar andere mensen in onze samenleving,
Is iets wat wij zelf moeten doen.

Diegenen van ons die al voldoende zijn gevorderd met hun eigen spirituele huiswerk, kunnen al
beginnen met het dienen als een kanaal voor Genegenheid. Op die manier ontstaan er voorbeelden
in onze samenleving van mensen die duidelijk maken wat er mogelijk is in dit nieuwe tijdperk. In
de komende jaren zullen er steeds meer van deze voorbeelden komen van mensen die al jarenlang
hun spirituele huiswerk geduldig op zich hebben genomen, waardoor ze uiteindelijk zo ver zijn dat
ze kunnen dienen als kanalen voor Genegenheid. Vaak werken deze mensen in stilte, zonder veel
aandacht te vragen. Voor de mensen die hier direct mee te maken krijgen is het een verademing
om met zo iemand in aanraking te zijn.

De Zieneressen zijn de hoeders van Genegenheid, zij zijn bij uitstek degenen die de mensheid deze
heilzame energie kunnen aanbieden. Maar als een Zieneres zich in het lange verleden ooit de vingers
heeft gebrand aan de donkere kant door hier bewust mee samen te werken, dan is dat er vaak de
oorzaak van dat je tijdelijk ongeschikt bent om te dienen als een kanaal voor Genegenheid. Vaak
zul je dan eerst de prijs moeten betalen om hier weer van los te komen.

Het zal sommige mensen zijn opgevallen dat ik niet het woord priesteressen gebruik, om de nobele
groep vrouwen aan te duiden die in de loop van de geschiedenis voortdurend heeft geprobeerd de
mensheid te helpen met haar spirituele huiswerk. Hier is een grondige reden voor.

Priesteressen hebben te maken met de één of andere god of godin. Priesteressen hebben daardoor
te maken met de factor macht.

Het samenwerken met een godin en het streven naar macht
maken een Zieneres volkomen ongeschikt
om een kanaal te kunnen zijn voor Genegenheid.



Omdat veruit de meeste Zieneressen zich in de afgelopen duizenden jaren de vingers hebben
gebrand aan het bewust samenwerken met allerlei goden en godinnen, is het niet vanzelfsprekend
dat diezelfde Zieneressen nu direct beschikbaar zijn om te dienen als een kanaal voor Genegenheid.
Hier is een omslag in de manier van denken voor nodig.

Je kunt niet tegelijkertijd het innerlijke weten volgen en een godin aanbidden.
Dit zijn twee hele verschillende wegen die onderling volkomen met elkaar in botsing zijn.

Zolang je er de voorkeur aan geeft autoriteiten buiten jezelf te zoeken zoals godinnen en heiligen,
volg je in feite niet de weg van het innerlijke weten. Je volgt dan eigenlijk ook niet de weg van
Zelfkennis maar je volgt dan de weg van status, positie en macht. Dit maakt je ongeschikt om te
dienen als een kanaal voor Genegenheid.

Door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces zijn er nu veel betere mogelijkheden om de
weg van Zelfkennis te volgen. Daardoor kun je je eigen zwakheden en tekortkomingen in een
veiliger leeromgeving opzoeken, zodat je hiervan kunt leren en jezelf kunt verbeteren waar dat
nodig is. Op die manier kun je steeds meer bijdragen aan het opbouwen van een betere
samenleving. Door je eigen spirituele huiswerk geduldig op je te nemen, kun je in de loop van de
jaren meer ruimte maken in de diepte van jouw hart, waardoor er meer ruimte komt om een kanaal
te kunnen zijn voor Genegenheid.

De weg daar naartoe is niet gemakkelijk maar de behoefte in onze samenleving aan Genegenheid
en juiste kennis is groot, en als je de weg van Zeltkennis volgt, kom je vanzelf met beide in
aanraking. Naarmate er meer mensen zijn die deze weg willen volgen, wordt onze samenleving een
betere plaats om te zijn.
Het streven naar status, positie en macht,
botst met de weg van Zelfkennis.

Doordat ieder van ons de afgelopen honderden levens te maken heeft gekregen met een
fundamenteel hele onveilige leeromgeving, is het streven naar status, positie en macht sterk
ontwikkeld in veruit de meesten van ons. Zolang je deze weg blijft volgen, is er daardoor aanzienlijk
minder ruimte om jezelf beter te leren kennen.

Zolang je jezelf niet goed hebt leren kennen, zul je anderen vaak ook niet echt kunnen helpen met
hun spirituele ontwikkeling. Pas als je de Waarheid in jouw eigen leven in de loop van de jaren
grondig hebt leren kennen, kun je dienen als een kanaal voor Genegenheid, en kun je anderen
waardevolle hulp aanbieden bij hun spirituele ontwikkeling, door het geven van juiste kennis en

praktisch bruikbare inzichten.
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