Spiritualiteit en geldzaken

Als je het voorrecht hebt om Wifsheid vanuit jonw hogere Zelf te ontvangen, dan 3al die er niet gelukkig mee ijn
wanneer Jif deze innerlijke Rijkdom tegen betaling gaat verkopen aan een medemens die dit misschien nodig heeft. Je
maakt dan misbruik van wat jij elf van binnenuit ontvangt.

Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, helpt jou bij jouw spirituele ontwikkeling, waarbij jouw hogere deel
vaak flinke offers moet brengen om jou te kunnen bereiken. Jouw hogere Zelf moet voortdurend
allerlei hindernissen overwinnen om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hoewel de mensen
in incarnatie daar zelden bij stilstaan.

Wanneer jouw hogere Zelf er uiteindelijk in is geslaagd jou goed te bereiken, en jou precies die
informatie door kan geven die voor jou van belang is om je goed te kunnen ontwikkelen op het
spirituele pad, dan ontstaat er in de loop van de jaren geleidelijk een kanaal waardoorheen de
Rijkdom van de Ziel steeds beter kan worden uitgedeeld.

Dit is de verdienste van het team van Ziel, hogere Zelf, en degene in incarnatie. Het is het gevolg
van lange jaren hard werken en het op je nemen van je eigen huiswerk, dat in de diepte van het hart
ligt te wachten bij iedereen.

Wanneer er op die manier in de loop van de jaren een kanaal is ontstaan waardoorheen de Rijkdom
van de Ziel kan worden uitgedeeld, dan zou jouw hogere Zelf graag zien wanneer dit in alle Vrijheid
wordt uitgedeeld aan de mensen die op jouw pad worden geleid en dit nodig hebben.

Als jij ervoor kiest,
de instroom die jij vanuit jouw hogere Zelf ontvangt,
te verkopen voor geld,
dan zal de samenwerking met jouw hogere Zelf daardoor stagneren.

Er zijn wetten en regels voor alles in ons evolutieproces en een kenmerk van de Rijkdom van de
Ziel is dat het wordt uitgedeeld zonder daar iets voor terug te verwachten. Wanneer iemand daar
zelf beter van wil worden door daar geld voor te vragen, dan worden daarmee spirituele wetten
overtreden. Je zou bovendien als zerkgper van de Rijkdom van jouw Ziel, dan ze/f eigenlijk moeten
aanvoelen dat er iets niet goed gaat, en dat dit niet in overeenstemming is met jouw innerlijke weten.

Genegenheid heeft te maken met doen wat nodig is, in de situatie waarin je terecht bent gekomen,
ongeacht de vraag of iemand daar iets tegenover kan stellen en jou iets terug kan geven of niet. Als
de Wijsheid van de Ziel alleen wordt doorgegeven aan mensen die voldoende geld hebben om dit
te kunnen betalen, dan zou je eigenlijk aan moeten voelen dat dit niet in overeenstemming is met
jouw innerlijke weten.

Er zou dan een situatie ontstaan waarin spirituele begeleiding alleen mogelijk is voor de mensen
die veel geld hebben.

Wanneer je een goed gesprek hebt met een goede vriend of vriendin over spirituele ontwikkeling,
dan is het gevoelsmatig logisch om daar geen geld voor te vragen. Het is dan vriendschappelijk,
waarbij in alle Vrijheid kan stromen wat je van binnenuit ontvangt aan energie en inzichten.
Naarmate er meer Genegenheid is, kan er meer worden ontvangen en kan er meer stromen. Het
thema Genegenheid is gekoppeld aan vrienden, meestal minder aan “klanten”.
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Wanneer je geld gaat vragen
voor wat jij zelf in alle Vrijheid ontvangt vanuit jouw hogere Zelf;
dan ontstaat er een “businessmodel”.

Dat wat jij gratis van binnenuit ontvangt, ga je dan verkopen voor geld aan een medemens, die
deze hulp misschien (hard) nodig heeft. Je bent dan blijkbaar niet meer in gesprek met een goede
vriend of vriendin, maar met “een klant”. Deze “klant” is blijkbaar geen goede vriend of vriendin,
want anders had je er geen geld voor gevraagd.

Als je op deze manier in het leven staat, dan vervreemd je van jouw medemens, die misschien
dringend hulp nodig heeft. In de diepte van het hart, gaan er dan deuren steeds verder dicht. Je
bent dan niet meer een uitdeler van de Rijkdom van de Ziel, maar een verkgper van wat jij zelf gratis
ontvangt. Je zou dan eigenlijk moeten aanvoelen, dat er iets niet goed gaat.

Je zou je als spirituele ondernemer af kunnen vragen of je deze Rijkdom die jij gratis ontvangt, ook
uit zou delen als je daar geen geld voor zou krijgen.

Wat zou jij doen als spiritueel therapeut
wanneer je geen geld zou krijgen voor wat jij uitdeelt?

Zou je dan nog hetzelfde doen als wat je nu doet?

De wetten van ons nieuwe systeem van evolutie zorgen ervoor dat de instroom van het hogere
Zelf gaat stagneren, wanneer er misbruik wordt gemaakt van wat je van binnenuit ontvangt.

Jouw hogere deel zal dan proberen te waarschuwen dat je dit beter niet op die manier kunt doen,
maar als je dit per sé toch wil blijven doen, dan kan jouw hogere Zelf niet anders dan terugtreden,
en wachten totdat je ze/faanvoelt dat je hier beter anders mee om zou kunnen gaan.

Wanneer je goed bent afgestemd op jouw innerlijke weten, dan zul je intuitief aanvoelen hoe je hier
het beste mee om kunt gaan. Wanneer je dit innerlijke weten negeert, dan kan jouw hogere Zelf
niet anders dan meer afstand nemen.

De kans is dan groot dat de donkere kant de ruimte die daardoor ontstaat, onmiddellijk gaat
invullen, en zich gaat nestelen tussen jouw hogere Zelf en jou, misschien zonder dat je dit in eerste
instantie in de gaten hebt.

Voor de mensen op het spirituele pad, zou het allang duidelijk moeten zijn dat jouw eigenwaarde
niet gekoppeld zou moeten zijn aan de grootte van jouw huis of de hoogte van je salaris, maar wat
als een spirituele ondernemer diens eigenwaarde koppelt aan diens uurtarief? Wat is dan nog het
verschil met de materialistisch ingestelde mensen in onze samenleving?

Als jouw eigenwaarde is gekoppeld aan jouw uurtarief,
dan verlies je jouw eigenwaarde
wanneer jouw onderneming in de problemen komt.

De Rijkdom van de Ziel is bedoeld om in Vrijheid uit te delen aan de mensen die dit nodig hebben,
zonder je druk te maken over jouw eigen belangen, jouw status, positie of macht. Wanneer je hier
een bepaalde status aan gaat ontlenen, of het idee hebt dat je hier veel geld voor zou kunnen vragen,
dan ga je volkomen voorbij aan de eenvoud van het Zielenleven.



Uitdelen van de Rijkdom die je innerlijk ontvangt, betekent dat je doet wat nodig is, zonder je al te
druk te maken over jouw eigen belangen. Wanneer je weet dat je veel hebt om uit te delen, dan
draag je een grote verantwoordelijkheid om dit zo goed mogelijk in werking te zetten.

Wanneer je niet meer bereid bent de Rijkdom van de Ziel uit te delen
wanneer daar niets tegenover staat,
dan belemmer je daardoor de samenwerking met jouw hogere Zelf.

Je bent dan een zijstraat ingelopen.

Het zou mooi zijn wanneer je dan innerlijk aanvoelt, dat dit niet in overeenstemming is met jouw
innerlijke weten.

Wanneer je voelt dat dit thema meer aandacht nodig heeft in jouw eigen situatie, dan zou je er goed
aan doen om dit hele terrein zorgvuldig te onderzoeken. Wanneer je goed bent afgestemd, in jouw
hartcentrum, in het midden van jouw borstkas, dan kun je beter aanvoelen wat jouw hogere Zelf
jou hierover wil aangeven.

Als jij voelt dat dit onderzoek nodig heeft en je hier mee bezig gaat houden, dan zal jouw hogere
Zelf proberen jou hier meer duidelijkheid over te geven, op de één of andere manier.

De Rijkdom van de Ziel is bedoeld voor alle mensen
en niet alleen voor de mensen die (veel) geld hebben.

We leven in een periode waarin veel thema’s helemaal opnieuw zouden moeten worden bekeken,
en de manier waarop spirituele ondernemingen zijn opgebouwd is daar onderdeel van. Er is een
uitgebreide heroriéntatie nodig voor de mensen die hun spirituele activiteiten willen combineren
met het genereren van inkomen.

Er is een groot verschil tussen een uitdeler van de Rijkdom van de Ziel
en iemand die dit verkoopt voor (veel) geld.

Uitdelen van wat je van binnenuit ontvangt zou VRI] moeten zijn en niet moeten worden
gekoppeld aan geld. Heel concreet betekent dit dat je voor je levensonderhoud dan een andere
invulling nodig hebt.

Pas wanneer je op de één of andere manier een situatie hebt gecre€erd waarin je geen inkomen
meer hoeft te genereren uit jouw activiteiten op het spirituele vlak, sta je voldoende Vrij om een
onbelemmerd kanaal te kunnen zijn voor jouw hogere Zelf, om in alle eenvoud uit te delen wat er
maar nodig is, aan de mensen waar je op de één of andere manier mee bent verbonden.

Dit betekent in praktijk dat veel spirituele therapeuten er goed aan zouden doen, een betaald baantje
te zoeken, waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, tenzij het Lot hen in een
situatie heeft geplaatst waarin dit niet nodig is. In hoeverre iemand is vrijgesteld van het genereren
van inkomen, is in grote lijnen athankelijk van iemands karma.

Voor de meesten van ons betekent dit in alle eenvoud dat je het genereren van geld en het uitdelen
van de Rijkdom van het Zielenleven, beter niet kunt proberen te combineren. Pas wanneer je uit
gaat delen zonder er iets voor terug te verwachten, kun je een steeds schoner kanaal worden,
waardoorheen de Rijkdom van het Zielenleven steeds beter kan worden uitgedeeld.



Wanneer de Boeddha in onze generatie weer zal verschijnen tussen de mensen waar hij vanuit zijn
incarnatielijn aan is verbonden, zal hij hoogstwaarschijnlijk geen geld vragen voor hetgeen hij komt
brengen. Hij zal vermoedelijk eenvoudig uitdelen wat er maar nodig is, voor de groep waar hij
onderdeel van is.

Wat te denken van een Boeddha
die geld zou vragen voor hetgeen hij komt brengen?

Zou het gevoelsmatig niet een heel vreemd idee zijn wanneer de Boeddha bij zijn komst een
uurtarief in rekening gaat brengen aan de mensen die hulp nodig hebben?

Zou dit niet volkomen botsten met alles wat je hierover innerlijk aanvoelt?

Wanneer je intuitief aanvoelt
dat de Boeddha vast geen geld zou vragen
voor het uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven,
die hij kan ontvangen van binnenurit,
waarom zouden anderen daar dan wel geld voor gaan vragen?

Het principe van uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven is voor nagenoeg iedereen volkomen
nieuw terrein, het is daarom van belang dit hele thema uitgebreid te onderzoeken. Er zijn nieuwe
normen en waarden nodig in onze samenleving, op allerlei terreinen, ook op het gebied van geld.
De groep die het innerlijke weten wil volgen, zou ook op dit gebied andere en betere normen en
waarden kunnen introduceren, door in alle eenvoud elkaar te helpen met spirituele ontwikkeling,
zonder daar een prijskaartje aan te hangen.

Wanneer de groep spirituele zoekers het voortouw wil nemen
om betere normen en waarden te introduceren in onze samenleving,
dan zou het mooi zijn wanneer het uitdelen vanuit de Rijkdom van het Zielenleven
didr zou beginnen,
gratis, en voor iedereen die dit nodig heeft.

Wanneer je elkaar als vrienden beschouwt, die gezamenlijk bezig zijn met leren en ontwikkelen,
dan is het merkwaardig wanneer de ene daar een rekening voor gaat sturen naar een ander.

Er is een uitgebreide heroriéntatie nodig op het gebied van geld. Dit heeft de meeste kans van
slagen bij de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. Wanneer die groep elkaar als vrienden
gaat beschouwen en elkaar gaat helpen met elkaars ontwikkelingsproces, zonder daar geld voor te
vragen, DAN ontstaan er andere normen en waarden, waar anderen in onze maatschappij een
vootbeeld aan zouden kunnen nemen.

Wanneer je elkaar niet meer ziet als vrienden maar als (potentiéle) klanten,
dan belemmert dit de samenwerking met jouw hogere Zelf,
de doorstroom van Genegenheid zal dan stagneren.

Mensen leren vaak door voorbeelden te bestuderen, en onze samenleving als geheel, zou
uiteindelijk veel kunnen leren van de groep zoekers op het spirituele pad, wanneer die andere en
betere normen en waarden zou toepassen.



Aan het begin van ons nieuwe tijdperk is het een goed moment om dit hele terrein opnieuw te
bekijken en te leren als vrienden met gelijkgestemde Zielen om te gaan, die allen hun innerlijke
weten zo goed mogelijk proberen te volgen. Op die manier zou de groep kunnen bijdragen aan het
op gang brengen van fundamentele verbeteringen in onze samenleving,

Zolang je een medemens ziet als “klant”
sta je niet Vrij,
en ben je een slaaf van geld.

Zolang je niet helemaal Vrij staat, zijn er hindernissen bij het uitdelen van de Rijkdom die je van
binnenuit kunt ontvangen.

Wanneer je geld naar je toe wil trekken
door visualisatie, gedachtenkracht of iets dergelijks,
dan bevind je je op de weg van (zwarte) magie.

Je wil dan blijkbaar iets afdwingen
wat niet op een andere manier op jouw weg is gekomen.

Je werkt dan met macht,
je begeeft je dan op gevaarlijk terrein.

Jouw hogere Zelf zal jou dan proberen te waarschuwen op de één of andere manier, en het daarna
loslaten als je dit per sé toch wil doorzetten. Je zou dan eigenlijk moeten aanvoelen dat
Genegenheid in zo’n situatie ver weg is, en het dan vooral gaat om status, positie en macht.

De hoeveelheid geld waar je over kunt beschikken, is in grote lijnen afthankelijk van iemands karma
en van gezond verstand. Als je dit wil bijsturen door je op het gebied van magie te begeven, dan
kom je op gevaarlijk terrein.

Het naar je toe willen trekken van geld
past in de “maakbaarheidscultuur”,
waarin je alles zou kunnen scheppen wat jouw hartje begeert.

De “maakbaarheidscultuur” is daarmee een uiting van het willen hebben van alles wat je begeert.
In zo'n cultuur is de hebzucht onbegrensd, iedereen laat zich dan leiden door hebzucht, en et
door de vraag wat er nodig is voor de mensen die op jouw weg worden geleid.

In de “maakbaarheidscultuur” is ieder bezig met zijn eigen belangen en staat men nauwelijks nog
open voor wat er leeft bij een ander in de diepte van het hart. Het wordt dan ieder voor zich.

Het hogere Zelf zal zich hier niet aan verbinden, en deze manier van leven nzef steunen. Dit is het
tegenovergestelde van het uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven.

De “maakbaarheidscultuur”
Is het tegenovergestelde
van het uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven.



Wanneer een individu, een groep of een volk, hier eerder mee te maken heeft gehad in het verre
verleden, in vorige levens, en het is destijds niet goed begrepen, dan zal dit thema in deze periode
van “herexamens” opnieuw naar voren komen, zodat je hier opnieuw naar kunt kijken en hier
eventueel andere keuzes in kunt maken, voor zover je dat zou willen.

Het zal gevoelsmatig duidelijk zijn dat het Nederlandse volk een bijzondere verbinding heeft met
geld, waarbij ons volk blijkbaar in staat is vrij gemakkelijk geld naar zich toe te trekken. De
koopmansgeest zit bij ons blijkbaar in ons bloed. Maar als we vanuit die achtergrond de instroom
vanuit de Ziel, het hogere Zelf, te gelde willen maken, dan overtreden we daarmee de regels en de
wetten van ons nieuwe evolutieproces. Je zou dan eigenlijk innerlijk moeten aanvoelen dat je deze
weg beter niet in kunt gaan.

Bij het uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven
is het van belang je niet te laten afleiden door geld,
en ervoor te zorgen
dat geld niet tussen jou en jouw hogere Zelf in komt te staan.

Het uitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven is bedoeld voor a/le mensen en wordt in alle
Vrijheid gegeven, waar dat nodig is. Wanneer je een uitdeler wil zijn van deze Rijkdom, op
voorwaarde dat jouw hogere Zelf dan zorgt voor jouw financién, dan ben je een zijstraat in gelopen.

Naarmate je meer instroom vanuit de Ziel ontvangt,
heb je een grotere verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan
en dit uit te delen waar dit nodig is,
zonder daarbij rekening te houden met jouw eigen belangen.

Wanneer je de Rijkdom van het Zielenleven benut om jouw eigen belangen mee te dienen, dan
belemmert dit de instroom vanuit het hogere Zelf en de onderlinge wisselwerking. Jouw Ziel, jouw
hogere Zelf, zal dan proberen dit aan jou duidelijk te maken, en laat het dan aan jou over om jouw
houding aan te passen, voor zover jij dit zou willen.

De mensheid houdt een vrije keuze en jouw hogere Zelf is niet degene die jouw persoonlijke
belangen behartigt, zoals velen (onbewust) hopen. Het is de missie van jouw hogere Zelf om jou
te helpen met jouw spirituele ontwikkeling en gezamenlijk de Rijkdom van het Zielenleven uit te
delen waar dit nodig is.

Wanneer jij daaraan mee wil werken, betekent dit niet automatisch dat jouw Ziel, jouw hogere Zelf,
er dan vast wel voor zal zorgen dat het financieel goed met jou gaat. Jouw hogere Zelf gaat daar
niet over, je kunt dit dus niet van jouw hogere Zelf verwachten, zoals velen (onbewust) toch doen.
Je kunt de zorg voor jouw financiéle welzijn niet bij jouw hogere Zelf neerleggen, zoals velen
hopen.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid

om te zorgen voor een inkomensstroom,

wanneer dit nodig is.

Daarnaast kun je gezamenlijk de Rijkdom van het Zielenleven uitdelen waar dat maar nodig is,
zonder daar iets voor terug te verwachten. Dit is de toekomst die wordt aangeboden aan de mensen
die hun innerlijke weten willen volgen en willen leren samenwerken met hun hogere Zelf.



Naarmate je meer bezig bent met geld naar je toe te trekken,
zal er minder Genegenheid zijn.

Naarmate er meer Genegenheid is,
zul je minder geneigd zijn geld naar je toe te trekken.

Dit betekent dat de manier waarop je met geld omgaat,
een betrouwbare indicator is
voor de mate waarin je het innerlijke weten volgt.

Dit is iets wat je vanaf de buitenkant vaak al heel goed kunt waarnemen. Als iemand veel bezig is
met het naar zich toetrekken van geld, dan betekent dit dat je daar beter nze# naartoe kunt gaan om

begeleiding te vragen bij jouw spirituele ontwikkeling.

Het hogere Zelf van iemand die veel geld vraagt, zal zich geleidelijk verder terugtrekken, zodat zo
iemand steeds minder te bieden heeft. Je kunt daardoor aan de buitenkant al heel goed zien bij wie
je beter geen hulp meer zou kunnen zoeken.

Hoe hoger de tarieven zijn,
des te meer zal het hogere Zelf terugtreden.

Als je jouw innerlijke weten in principe wel zou willen volgen maar terugschrikt voor de gevolgen
die dit kan krijgen voor de manier waarop je aan geld komt, dan ligt DAAR jouw huiswerk. Dit
punt heeft dan meer onderzoek nodig, véordat de samenwerking met de Ziel verder kan worden
opgebouwd.

Als je vindt dat je veel geld kunt vragen
voor de instroom vanuit jouw hogere Zelf;
dan zet je jezelf daarmee op een voetstuk neet,
waar je beter zo snel mogelijk weer vanaf kunt stappen.

Eenvoud, soberheid en bescheidenheid zijn dan ver weg. Je zou dan eigenlijk moeten herkennen
dat je de verkeerde kant op bent gelopen.

Je bent als spiritueel therapeut of coach in het beste geval slechts een tijdelijke begeleider van het
proces waar de Ziel van degene die op jouw pad komt, mee aan het werk is, en niet meer dan dat.
Je bent slechts een klein schakeltje in een veel groter geheel.

De werkelijke genezing en begeleiding wordt verzorgd door het hogere Zelf van degene die op
jouw pad komt. Misschien dat je hier tijdelijk aan mee mag werken maar in alle gevallen is jouw
bijdrage slechts heel beperkt. Het is belangrijk dit uitgangspunt helder voor ogen te houden.

Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen,
zal het onderscheid tussen de verschillende aanbieders
steeds duidelijker worden in de komende periode.

Het gedrag van spirituele therapeuten, coaches en goeroes die veel geld vragen voor wat zij
aanbieden, zal steeds minder worden geaccepteerd door de mensen die hun innerlijke weten volgen.



Het uitdelen van de Rijkdom van de Ziel
Is een verantwoordelijkheid
waar de meesten nog helemaal mee moeten leren omgaan.

Het zou mooi zijn wanneer steeds meer mensen die dit £#nnen uitdelen, hierin hun plaats innemen,
zonder hier iets voor terug te verwachten. Het is belangrijk te leren aanvoelen wat jouw bijdrage
kan zijn in het grotere geheel, waar jijzelf een klein onderdeeltje van bent.

Als ieder z'n eigen stukje aanvoelt en zo goed mogelijk een invulling geeft, zonder daar iets voor
terug te verwachten, dan wordt onze samenleving een steeds betere plaats om te zijn. De doden
die wij lange tijd ze/f zijn geweest, door weg te kijken, te ontkennen en te negeren, komen dan weer
tot leven.

Wanneer je voortdurend kiest voor eigenbelang en het uitleven van jouw hebzucht, dan ga je
innerlijk steeds verder dood. Je wordt dan een robot, een automaat, iemand die blindelings
impulsen volgt, zonder hier bewust mee bezig te zijn en hier bewust keuzes in te maken.

Wanneer je je laat leiden door het streven naar status, positie, macht en het naar je toetrekken van
geld, dan sterft het innerlijke spirituele leven, zeker wanneer je dit spoor voor een langere periode
wil volgen.

De norm is nu dat we vaak niet eerlijk zijn tegenover elkaar, dat we veel pleasen, veel toneelspelen
en vooral heel weinig gratis doen.

Dit maakt duidelijker waar we terecht zijn gekomen, na vijfduizend jaar overheersing door de
donkere kant. We zijn in de loop van de eeuwen innerlijk langzaam maar zeker doodgegaan, en
komen pas nu, aan het begin van ons nieuwe tijdperk, weer tot leven. Mensen komen pas weer tot
leven wanneer ze de Rijkdom van de Ziel, die ze innerlijk ontvangen, gaan uitdelen in de situatie
waarin ze terecht zijn gekomen.

Er is nu een geschikte gelegenheid om deze dingen onder ogen te zien en hier anders mee te leren
omgaan, voor degenen die dit zouden willen en de weg van hun innerlijke weten willen volgen.

Alle ware spirituele ontwikkeling
wordt begeleid door jouw hogere Zelf.

Een spirituele therapeut kan daar in het beste geval af en toe een heel klein beetje aan bijdragen.
Dat is de juiste verhouding tussen het hogere Zelf en een spirituele therapeut of coach. Wanneer
de spirituele coach of therapeut het idee krijgt dat 4z de spirituele ontwikkeling op zich kan nemen
van een medemens, dan is er een volkomen verkeerd perspectief.

De spirituele therapeut of coach zou beter kunnen leren znvoegen in het proces waar het hogere Zelf
aan werkt, bij degene die op diens weg komt, in plaats van allerlei dingen overhoop te halen
waardoor veel chaos ontstaat en de planning van het hogere Zelf in de war wordt gestuurd.

De goede spirituele coaches en therapeuten van de toekomst
zullen geleerd hebben om samen te werken
met de Ziel van degene die op hun weg komt.

Dit betekent dat vaste manieren van werken steeds meer zouden moeten verdwijnen en het steeds
meer een vorm van procesbegeleiding zou moeten worden, wat er dan maar nodig is.



Het proces van degene die hulp vraagt, komt dan centraal te staan en niet “het kunstje” dat de
spiritueel therapeut of coach zelf ooit heeft geleerd.

Dit vraagt van de therapeuten veel meer begrip voor hoe het hogere Zelf werkt, en een veel
bescheidener houding dan nu gebruikelijk is. Het is het hogere Zelf die de leiding zou moeten
krijgen bij de spirituele ontwikkeling van “de klant”, en nzet de therapeut.

Het is belangrijk dat veel spirituele therapeuten van het voetstuk afstappen
waarop zij zichzelf hebben neergezet.

De mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, om gezamenlijk bij te dragen aan
het uvitdelen van de Rijkdom van het Zielenleven, kunnen dit gewoonlijk prima ze/f op gang
brengen, zonder hulp van een spirituele therapeut of coach.

In praktijk zijn het vaak de spirituele therapeuten en coaches die de processen die zich afspelen
tussen de mens die op hun weg komt en diens hogere Zelf, volkomen in de war sturen, zonder dit
in de gaten te hebben, en zonder hier enige verantwoordelijkheid voor te nemen.

De Ziel, het hogere Zelf, is het meest geschikt als begeleider. Dit is degene die slechts één etage
naar beneden is gevallen vanuit de Oorsprong, waar wij allen vandaan komen, en niet #wee
verdiepingen omlaag is gevallen, zoals wij, de mensen in incarnatie.

De spirituele therapeut bevindt zich dus altijd op een lagere verdieping dan het hogere Zelf van
degene die op diens weg komt, en zou er daarom goed aan doen een bescheidener rol te kiezen, in
plaats van alles naar zich toe te trekken en alles op te eisen. Het is belangrijk dat deze dingen
duidelijker worden aan het begin van ons nieuwe tijdperk.

Veel spirituele ontwikkeling vindt nu plaats
ondanks de rol van de spirituele therapeuten en coaches
en niet dankzij deze “hulpverleners”.

Er is een volkomen andere benadering nodig, waarin er veel meer ruimte komt voor eenvoud,

soberheid en bescheidenheid.

Dit is wat de spirituele therapeuten en coaches nu aan het leren zijn, als onderdeel van hun eigen
lessenpakket. Hun eigen hogere Zelf zal hen hiermee helpen, wanneer ze het spoor willen volgen
van hun innerlijke weten.

De donkere kant heeft doelbewust aangestuurd op het ontstaan van de chaos die nu veroorzaakt
wordt door de wildgroei van alternatieve therapeuten en coaches, die hun klanten voortdurend
meezuigen in het moeras waarin ze zelf terecht zijn gekomen, doordat de meest fundamentele
uitgangspunten zzet duidelijk zijn.

Bij veel therapeuten is volstrekt niet duidelijk wat de rol van het hogere Zelf is, bij degene die ze
begeleiden. Er wordt bovendien vaak volkomen onjuiste kennis toegepast, zonder dat men dit zelf
grondig heeft onderzocht, maar dit simpelweg heeft overgenomen van iemand anders, in de
veronderstelling dat die weet wat hij doet.

Veel spirituele therapeuten en coaches hebben eigenlijk geen idee wat Genegenheid is, en wat de
waarde hiervan is.



Kortom veel coaches en therapeuten zijn volstrekt onvoldoende voorbereid om te kunnen
invoegen in het proces dat zich afspeelt tussen degene die op hun weg komt en diens hogere Zelf.
Daardoor wordt er veel schade veroorzaakt door deze “hulpverleners”, hetgeen men zelden in de
gaten heeft.

Spirituele coaches en therapeuten zouden moeten leren invoegen
In de processen die zich afspelen
tussen degene die op hun weg komt en diens hogere Zelf.

Er is een nieuwe weg nodig voor de mensen die anderen willen begeleiden met hun spirituele
ontwikkeling. Dit vraagt van spirituele therapeuten en coaches een uitgebreide heroriéntatie, waarin
ze eerst voor zichzelf nagaan wat voor henzelf de meest fundamentele uitgangspunten zijn, en in
hoeverre ze hier volkomen zeker van zijn, #zer met “het hoofd”, maar in de diepte van hun hart.

Dit vraagt heel intensief zelfonderzoek, waarin je volkomen eerlijk bent tegenover jezelf. Pas na
afloop van zo’n “woestijnervaring”, kun je verder met het begeleiden van anderen. Je hebt dan
jezelf ondertussen veel beter leren kennen, in de diepte van het hart.

Het uurtarief zegt iets over het ego
van de spirituele therapeut of coach.

Hoe hoger het uurtarief,
des te groter het ego van de spirituele ondernemer.

Het zal gevoelsmatig volkomen duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat
je beter niet naar iemand toe kunt gaan met een heel groot ego, wanneer je hulp zoekt bij jouw eigen
spirituele ontwikkeling.

Naarmate een spirituele ondernemer
zijn uurtarief en zijn ego verder los durft te laten,
komt er meer ruimte voor de samenwerking met het hogere Zelf.

Zolang je jezelf hebt vastgeketend aan jouw uurtarief, sta je niet Vrij. Je leeft dan als een gevangene
van jouw zelfgekozen uurtarief. Je bent dan een slaaf geworden, iets wat je jezelf aandoet.

Sommige coaches en therapeuten zullen er in de komende periode achter komen dat wanneer zij
nieuwe normen en waarden willen toepassen in verband met het gratis uitdelen van de Rijkdom
van het Zielenleven, ze dan in botsing komen met een auralifter, die dit per sé niet wil hebben.

Er is voldoende ruimte om dit hele terrein uitgebreid te onderzoeken en hier ervaringen mee op te
doen, als onderdeel van ons leerproces, maar dit zijn wel de uitgangspunten van het hogere Zelf.

Het is voor ons van groot belang om ons deze normen en waarden eigen te maken, en op een juiste

manier met geld te leren omgaan, in overeenstemming met het innerlijke weten en de Wijsheid van
het hogere Zelf.

Wanneer iemand deze weg wil volgen, wordt de samenwerking met het hogere Zelf in de loop van
de jaren geleidelijk sterker, en kan er steeds meer worden uitgedeeld. Dit is de toekomst die ons nu
wordt aangeboden. Het is aan ons hoe we daar mee om willen gaan.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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