Over ufo’s

De manier waarop je naar ufo’s kijkt, is van grote invloed op jouw wereldbeeld. Dit is de reden dat ik ook over dit
onderwerp iets wil schrijven.

Onze Aarde werd bestuurd door de god van de Bijbel namens de hogere goden. Hij had de
dagelijkse leiding over onze kleine planeet, met alles wat daarop en daarin aanwezig is.

Hij had daardoor ook namens de lichte kant de leiding over de lagere goden en over alle
natuurrijken, zoals de deva’s, de elfen, de kobolden, etc.

Hij kon bovendien binnen zekere grenzen aardbevingen in werking zetten, vulkaanuitbarstingen
aanstutren etc.

De mogelijkheden van een god in de vijfde categorie, op een schaal van 1 tot 9, zijn groot,
beschouwd vanuit het standpunt van een mens in incarnatie.

De hogere goden zoals Tweelingen, Leeuw en Vissen,
zijn verantwoordelijk voor honderden planeten.

Al deze planeten vallen onder het toezicht van onze Oorsprong.

De mensen in incarnatie hebben vaak het idee dat er slechts twaalf of misschien dertien hogere
goden zijn (de tekens van de Dierenriem) maar in praktijk zijn er duizenden hogere goden, die allen
voortkomen uit dezelfde Oorsprong als waar ook wij onze thuishaven hebben.

Binnen het “werkgebied” van onze Oorsprong,
bevinden zich meerdere planeten waarop stoffelijk leven is,
vergelijkbaar met wat wij ervaren op onze Aarde.

Onze wetenschappers hebben lang gezocht naar dergelijke vormen van leven maar hebben tot nog
toe weinig kunnen vinden.

Dit heeft te maken met afspraken die daar “boven” over zijn gemaakt, door degenen die van
bovenaf ons evolutieproces besturen. Men vond het raadzaam om eerst de intense strijd op Aarde
uit te vechten totdat er een beslissing zou komen, véordat men inmenging vanuit andere stoffelijke
planeten weer zou toestaan, als gebruikelijk onderdeel van ons evolutieproces.

In de loop van de hele lange geschiedenis van de mensheid, is het uitwisselen met andere planeten
met stoffelijk leven eerder regel dan uitzondering. Maar vanwege de eindstrijd die is uitgevochten
op onze kleine planeet, heeft men deze interactic met andere stoffelijke planeten tijdelijk
opgeschort.

Het is daardoor niet zo vreemd, dat allerlei mensen in de loop van de geschiedenis de indruk
hebben gekregen ufo’s te hebben gezien, ook al is dit feitelijk vaak niet het geval geweest maar zijn
het een soort van echo’s van het verleden, die door specificke omstandigheden kunnen worden
aangeraakt, waardoor iemand een ufo meent te hebben gezien.

Wanneer je in een regressie-sessie terug zou gaan naar specifieke stukken verleden,
dan zou je heel gericht op kunnen sporen hoe het op onze Aarde ooit is geweest.
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De mensen die al wat langer op onze Aarde in incarnatie zijn, hebben ervaring met de aankomst
van buitenaardse ruimtevaartuigen op onze grote piramides. Deze grote bouwwerken waren onder
andere daarvoor bedoeld, het waren ooit een soort van landingsplaatsen voor deze ruimteschepen,
hetgeen zich afspeelde aan de bovenkant van de piramides.

Wanneer “oude Zielen” in een regressie-sessie terug worden geleid naar dergelijke taferelen, dan
zou er een goudmijn van informatie over dit onderwerp kunnen worden aangeboord. Deze
mogelijkheden zijn sinds kort beschikbaar in ons evolutieproces, voor degene die hier vanuit
zuivere motieven mee aan het werk wil gaan, om deze informatie toegankelijk te maken voor alle
belangstellenden.

Wanneer verscheidene “oude Zielen”, onathankelijk van elkaar naar zo’n stuk verleden worden
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geleid, dan kunnen de stukken die elkaar overlappen als betrouwbare informatie worden

beschouwd.

Het is een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van ons wereldbeeld,
wanneer er meer zicht op dit thema gaat ontstaan.

Er zijn steeds betere mogelijkheden om langs deze lijnen te werken aan het verzamelen van
informatie, voor de mensen die aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is om bij te dragen aan
het ontwikkelen van de visie van anderen.

Vanaf 2026 zijn de mogelijkheden hiervoor maximaal maar voor wie hier alvast mee wil beginnen
is er nu voldoende ruimte.

Van belang is een goede motivatie en een goed besef van wat je wil gaan doen.

De ervaringen van de Aardebewoners met bewoners van andere planeten
zijn over het algemeen niet zo goed verlopen,
beschouwd vanuit het standpunt van ons hogere Zelf.

Alleen al het feit dat de piramides er bij zijn betrokken, geeft al aan dat dit een initiatief is geweest
van de heer der wereld, de god van de Bijbel. Hijj is degene die dit in werking heeft gezet, met
volkomen verkeerde bedoelingen.

De invloeden vanuit de bewoners van andere stoffelijke planeten zijn vaak funest geweest voor de
bewoners van onze Aarde. Wanneer er regressie-sessies worden gedaan naar dit onderwerp, zullen
het vaak akelige taferelen zijn die dan naar voren komen.

Voor degene die zo’n sessie meemaakt is dit een mogelijkheid om oud zeer te verwerken, terwijl er
tegelijkertijd meer zicht ontstaat op hoe dit ooit is geweest.

In feite zijn deze mogelijkheden er pas nu, voor het eerst sinds vele duizenden jaren. Het is lange
tijd niet toegestaan aan de mensheid om hier meer over te weten te komen, maar vanaf nu is er
voldoende ruimte om te proberen hier meer zicht op te krijgen, ook al is dit geen gemakkelijke
weg.
Een vraag die hierbij naar voren komt is
hoe het dan kan dat wij vanuit onze Aarde
niet meer in staat zijn andere stoffelijke planeten waar te nemen
waarop stoffelijk leven is, net zoals bij ons?



Het antwoord hierop is eigenlijk heel eenvoudig dat degenen die ons evolutieproces van bovenaf
besturen dit onmogelijk hebben gemaakt. Er is een soort van scherm om onze Aarde heen gelegd,
waardoor deze contacten er niet meer kunnen zijn via het stoffelijk gebied.

Het gevolg hiervan is dat wij vanuit onze Aarde andere planeten met stoffelijk leven niet meer
kunnen waarnemen, en bewoners van andere stoffelijke planeten ons wel kunnen opmerken maar
hier niet meer kunnen landen. Men merkt dan dat men geen toegang meer heeft in een gebied waar
men eerder gewend was te kunnen landen.

Wanneer je beelden bekijkt die we tegenwoordig kunnen maken van ons uitgestrekte universum,
dan is het absurd te veronderstellen dat wij de enige planeet zijn waarop stoffelijk leven is. Het kan
niet zo zijn dat je na het zien van de prachtige beelden van onze nieuwe James Webb telescoop tot
de conclusie komt dat wij bij toeval de enige menselijke wezens zijn in het onmetelijke universum.

Een juiste conclusie zou dan zijn dat we eigenlijk in de verste verte geen idee hebben wat zich hier
allemaal in afspeelt, en dat wij maar een heel klein bolletje bewonen, te midden van enorme
gebeurtenissen die zich in ons universum voortdurend afspelen.

Maar vanuit onze superioriteitsgevoelens, is het voor velen moeilijk om op deze conclusie uit te
komen. We zijn het zicht op juiste verhoudingen letterlijk en figuurlijk helemaal kwijt geraakt in de
loop van de geschiedenis van de mensheid.

Het dringt niet goed tot de wetenschap door,
dat er hogere wezens zijn die bepalen wat wij wel en niet te zien krijgen.

Zoals wij dingen kunnen afschermen voor onze kinderen,
zo kunnen de hogere goden en de wezens daarboven
allerlei dingen afschermen voor ons.

Maar omdat wij niet gewend zijn op die manier te denken, komt het niet bij ons op dat dit zo werkt.

Wij kunnen onszelf niet meer goed in perspectief zien, ten opzichte van een veel groter geheel,
waar wij een minuscuul klein deeltje van zijn. Wij hebben de neiging onszelf te beschouwen als het
middelpunt maar dat is niet het geval. We zijn slechts een heel klein radertje in een heel veel groter
geheel, dat wij in de verste verte niet kunnen overzien, maar het zou wel helpen om er rekening
mee te houden dat dit zo zou kunnen zijn.

Nu de grote eindstrijd is uitgevochten op onze Aarde en er uiteindelijk een beslissing is gekomen,
zijn de spelregels weer veranderd. Het is niet onmogelijk dat er ook over 4if onderwerp nieuwe
afspraken zijn gemaakt in de nieuwe regels die nu ons evolutieproces besturen.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



