Over het afbreken van de matrix

De reis naar de Aarde is begonnen in de Oorsprong, onze thuishaven, maar eveneens de thuishaven van de goden die
ons evolutieproces begeleiden. Onze Oorsprong is een hele lichte plaats, een plekje waar de donkere kant weinig
invloed nit kan oefenen, 0 lang je in deze heilige plaats aamwezig bent. Deze plek is daardoor uitermate geschikt
voor genezingsprocessen, juist omdat je in 30'n fase heel kwetsbaar bent. Er is een beschut plekje nodig vidrdat je
hele diepe wonden kunt genezen. De Qorsprong is daarom de meest geschikte plaats om te werken aan hele diepe
wonden. Hier op Aarde is daar over het algemeen maar betrekkelijk weinig ruimte voor.

Wanneer je afdaalt vanuit de Oorsprong naar de Aarde, krijg je te maken met het menszijn. In de
Oorsprong heb je nzet te maken met mannelijk en vrouwelijk zoals wij dit kennen. Pas wanneer je
de Oorsprong verlaat, onderweg naar de Aarde, krijg je een mannelijk of vrouwelijk “kostuum”.

Wanneer je de Oorsprong verlaat, is dat voor iedereen een buitengewoon onaangename ervaring,
Je verlaat dan een veilige plaats en je bent je heel goed bewust van de gevaren waar je naar toe gaat.
Je hebt vanuit de Oorsprong een goed zicht op de Aarde en de moeilijkheden waarin de mensen
die daar in incarnatie zijn, terecht zijn gekomen.

Je gaat daar naartoe om te helpen, niet omdat het zo leuk zou zijn om daar te zijn. De
omstandigheden op Aarde zijn verschrikkelijk, beschouwd vanuit de Oorsprong, maar er zijn
allerlei zwaar karmische redenen waarom dit toch zo is gelopen.

Wanneer je jouw veilige plaats in de Oorsprong verlaat en afdaalt naar beneden, dan is dat voor
iedereen, mensen en goden, een grote opoffering. Gewoonlijk worden mensen en goden
aangewezen om naar de Aarde te gaan, vanwege hun eigen karmische verplichtingen, maar af en
toe komen er mensen en goden naar beneden vanuit een volkomen vrije keuze.

Ook in onze generatie zijn er enkelingen die hier vanuit een volkomen vrije wil aanwezig zijn,
omdat ze daar in de Oorsprong ooit voor hebben gekozen.

Wanneer je afdaalt vanuit de Oorsprong naar de Aarde, dan weet je van tevoren dat je wordt
opgenomen in een soort van gevangenis, waar de lichtwerkers van nu zich weer in toenemende
mate van bewust worden. De naam die de lichtwerkers aan deze gevangenis hebben gegeven is de
matrix.

De matrix is de onzichtbare gevangenis die zorgvuldig is ontworpen door de heer der wereld en
zijn helpers, de meesters van de Witte Broederschap. Zij staan bovenaan in de
superioriteitspiramide, die zorgvuldig door henzelf is opgebouwd in de loop van vele miljoenen
jaren.

De incarnatiereeks zoals we die nu kennen, is et begonnen op onze Aarde. De theosofen leren
ons dat we ooit op de Maan in incarnatie zijn geweest, ook al is dit nog niet bevestigd door onze
wetenschappers. Toch is het waarschijnlijk dat in de v66r ons liggende periode, door de wetenschap
wordt “ontdekt”, (bevestigd), dat er ooit menselijke bewoning op de Maan mogelijk is geweest en
ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze vaststelling is belangrijk voor een breder perspectief
op het menszijn. Het is belangtijk voor het mensbeeld en het wereldbeeld dat je hebt ontwikkeld.
Dit is één van de redenen dat degenen die nu de leiding hebben over ons evolutieproces, proberen
deze “ontdekking” te stimuleren.

Door het snelle smelten van het ijs op de polen, kunnen ook daar buitengewoon belangrijke
ontdekkingen worden gedaan, in verband met overblijfselen van menselijke aanwezigheid, die van
grote invloed kunnen zijn op ons collectieve mensbeeld en wereldbeeld.
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We leven in een periode van onthullingen en het vinden van restanten van menselijke bewoning in
tot nog toe bevroren gebieden hoort daar ook bij. Ook dit is van invloed op onze spirituele
ontwikkeling.

Wanneer je afdaalt uit de Oorsprong, ben je je er volkomen van bewust, dat je toegaat naar een
hele gevaarlijke plaats. Er is overal misleiding, afleiding en verleiding, en je kunt hier akelige
ervaringen opdoen, waar je in veel gevallen niets tegen kunt doen en misschien ook volstrekt niet
verantwoordelijk voor bent.

Vanuit de Oorsprong gezien,
Is onze Aarde een plaats des onheils,
waar je toch af en toe moet zijn
vanwege je eigen karmische verleden.

De Aarde is een plaats waar de donkere kant heel veel invloed heeft. De lichtbrengers zijn gekomen
om een tegenwicht te bieden aan alle duisternis die op Aarde aanwezig is. Maar veel lichtwerkers
zijn in de afgelopen duizenden jaren steeds meer verweven geraakt met de matrix, de gevangenis
waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen.

De lichtwerkers zijn gekomen om de Waarheid te brengen maar velen zijn inmiddels z6 verduisterd
in hun visie, dat ze deze nobele taak niet meer op zich kunnen nemen en eerst zelf zouden moeten
proberen hun eigen visie in overeenstemming te brengen met hun innerlijke weten, iets wat jaren
intensief werken vraagt, in alle stilte, en vaak het beste in enige afzondering van anderen, om te
voorkomen dat jouw eigen visie steeds opnieuw wordt ingekleurd door wat anderen ergens van
vinden.

Veel lichtwerkers verspreiden in onze periode onwaarheden, en weten dit eigenlijk heel goed,
wanneer ze eerlijk zouden zijn tegenover zichzelf en tegenover anderen, maar het is nog
betrekkelijk zeldzaam om in deze periode een lichtwerker te ontmoeten die werkelijk bereid is om
heel eerlijk te zijn. De meesten houden bij alles wat ze zeggen zorgvuldig rekening met wat anderen
daarvan zouden kunnen vinden. Ze handelen daardoor voortdurend tegen beter weten in, en weten
dit eigenlijk ook heel goed van zichzelf.

Wanneer je bij wil dragen aan de ontwikkeling van de groep lichtwerkers, dan zou je anderen
aanspreken op hun gedrag wanneer daar aanleiding toe is, maar de meeste lichtwerkers doen dit
NIET, vanuit een vals gevoel van “solidariteit”. Figenlijk bedoelen veel lichtwerkers daarmee dat
ze hopen dat anderen mild over hen zullen zijn, wanneer zij ook mild over anderen zijn. Het zou
immers slecht voor hun “toko” zijn, als er veel tegenreacties zouden komen op wat ze posten op
de social media. Door anderen maar niet te veel te vertellen wat ze eigenlijk van hen vinden (als ze
heel eerlijk zouden zijn), hopen ze dat die anderen dan ook maar niet al te veel kritische reacties
laten horen wanneer ze zelf iets plaatsen op de social media.

Deze slappe houding, waarin het vooral gaat om de eigen status en de eigen positie in het spirituele
wereldje, draagt niet bij aan verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Het is een lafhartige
houding, waarbij het eigenbelang voorop staat en het blijkbaar geaccepteerd wordt dat anderen
voortdurend worden misleid, hoewel men dit eigenlijk best wel weet. Door veel lichtwerkers wordt
alles ondergeschikt gemaakt aan het eigen belang, wanneer je goed kijkt naar wat er eigenlijk
gebeurt.



Natuurlijk wordt alles zorgvuldig gecamoufleerd onder goed klinkende motieven, maar wanneer je
meer in de diepte kijkt wat iemand zegt en schrijft, dan kunnen de mensen die hun innerlijke weten
volgen vaak heel goed opvangen vanuit welke motieven de lichtwerkers dingen plaatsen op de
social media.

Vaak gaat het vooral om henzelf, om HUN reputatie, om HUN status op de spirituele ladder en
HUN “toko”. Er is nog weinig besef bij de lichtwerkers dat het gaat om het werk dat de groep als
geheel op zich zou kunnen nemen in onze generatie. De meesten zijn nog volkomen “ik-gericht”,
zonder dit goed te beseffen, juist omdat ze niet de weg van Zelfkennis volgen en hun eigen
spirituele huiswerk NIET op zich willen nemen. In plaats daarvan willen veel lichtwerkers zich
vooral bezighouden met het “redden” van anderen, zonder dat ze hun eigen huiswerk voldoende
op zich hebben genomen en zonder dat ze een heldere visie hebben ontwikkeld.

Veel lichtwerkers denderen door op de verkeerde weg, zonder goed te beseffen dat er inmiddels
een nieuw tijdperk is begonnen, waarin eerlijk zijn voorop zou moeten staan, als een tegenwicht
tegen al die mensen die voortdurend doen alsof.

Voor alle lichtwerkers die doordenderen op de verkeerde weg
van voortdurend handelen tegen beter weten in,
Is het een eerstvolgende stap de goede kant op,
om volkomen vast te lopen
op de weg die ze hebben gekozen.

Veel lichtwerkers zullen daarom in de komende periode steeds meer gaan merken dat ze volkomen
vast gaan lopen op de weg die ze hebben gekozen. Hun omstandigheden zullen het hen mogelijk
maken in te zien, dat ze niet op de manier verder kunnen gaan die ze nu hebben gekozen.

Voor veel mensen betekent dit tegelijkertijd dat ze teruggaan naar oudere perioden waarin ze de
verkeerde afslag hebben genomen. Met andere woorden wanneer je nu vast gaat lopen op de
verkeerde weg, dan is dat gewoonlijk een herhaling van eerdere situaties in voorgaande levens,
waarin je ook de verkeerde weg hebt gevolgd, tegen beter weten in, maar waarin je dit om wat voor
reden dan ook, toch zo hebt gedaan.

Wanneer je vanuit het doordenderen op de verkeerde weg, steeds meer vast gaat lopen, dan komt
er voor de meesten vanzelf een periode waarin ze genoodzaakt worden om stil te staan. Juist dit
stilstaan is buitengewoon leerzaam, met name wanneer je lange tijd bent doorgegaan op de
verkeerde weg, terwijl je dit diep in jouw hart, eigenlijk allang wel wist.

Veel Iichtwerkers zullen in de komende periode tot stilstand komen,
op de weg die ze tegen beter weten in,
al Iangere tijd volgen,
terwijl ze hun innerlijke weten krampachtig probeerden te overschreeuwen.

Door bewust allerlei onwaarheden te helpen verspreiden, tegen beter weten in, werk je mee aan het
in stand houden van de matrix. Je verkoopt jezelf dan aan de donkere kant, en werkt met hen mee,
terwijl men zich hier in de diepte van het hart vaak heel goed van bewust is, als men eerlijk in de
spiegel zou willen kijken. Maar vaak wegen de eigen belangen dan zwaarder dan het willen bijdragen
aan de ontwikkeling van de groep als geheel, de groep lichtwerkers die vanuit de Oorsprong naar
de Aarde is gekomen om de mensheid te helpen met haar spirituele ontwikkeling.



De lichtwerkers zijn nu eigenlijk ze/f degenen die in moeilijkheden zijn geraakt en steeds meer
verweven zijn geraakt met de matrix, de gevangenis waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen.

De gevaren van een missie naar de mensheid op Aarde zijn groot,
en wanneer je in de Oorsprong bent,
ben je je hier volkomen van bewust.

Het is daarom vreemd dat veel lichtwerkers de Aarde willen zien
als een plaats waar veel “licht en liefde” zou zijn.

In praktijk betekent dit dat de mensen die de Aarde willen zien
als een plaats waar veel “licht en liefde” zou zijn,
volkomen verweven zijn geraakt met de matrix.

De donkere kant wil de mensheid graag voorspiegelen dat het op Aarde een fijn plekje is om te
zijn, waar iedereen gelukkig kan zijn of kan worden. Het feit dat het overgrote deel van de
Nederlanders in periodiek onderzoek aangeeft eigenlijk best gelukkig te zijn in ons land, maakt
duidelijk hoever de donkere kant is gekomen met het aanleren van hun visie.

Dit ervaringsfeit maakt ook duidelijker dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders
volkomen gevangen is geraakt in de matrix.

De lichtwerkers die gekomen zijn om de anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling, zijn
voor een groot deel ze/fvolkomen verstrikt geraakt in de matrix, en beschouwen onze samenleving,
net als de grote meerderheid van de bevolking, als een fijn plekje, waar veel “licht en liefde” zou
zijn.

De lichtwerkers zijn niets anders dan de drie groepen vertegenwoordigers van de hogere goden
Vissen, Tweelingen en Leeuw. Deze vertegenwoordigers, deze helpers van de hogere goden, zijn
in de loop van de geschiedenis zodanig in moeilijkheden gekomen, dat ze nu in de verste verte niet
goed zijn voorbereid om hun nobele taak op zich te kunnen nemen om anderen te kunnen
begeleiden bij hun spirituele ontwikkeling.

De lichtwerkers zijn zich over het algemeen niet goed bewust van hun eigen onvermogen om nu
al het werk op zich te kunnen nemen waar ze eigenlijk voor gekomen zijn.

Wanneer een lichtwerker het eigen innerlijke weten NIET wil volgen
en het eigen huiswerk NIET op zich wil nemen,
dan KAN het hogere Zelf zich hier niet aan verbinden.

Pas wanneer een lichtwerker dan uiteindelijk helemaal vast gaat lopen op deze heilloze weg, kan
het hogere Zelf beter aansluiting maken met de mens in incarnatie.

Dit is één van de redenen dat sommige hogere Zelven met smart wachten op de periode dat de
lichtwerker in incarnatie die ze proberen te begeleiden, er uiteindelijk helemaal in vast gaat lopen,
want pas DAN staan de lichtwerkers meer open voor de instroom vanuit hun hogere Zelf, zo is in
de lange loop van de geschiedenis vaak gebleken. Pas wanneer het ego er volkomen in vast is
gelopen, is er meer ruimte gekomen voor de instroom vanuit het hogere Zelf.



Wanneer je werkelijk mee zou willen helpen aan het afbreken van de matrix, dan zou je kunnen
beginnen met volkomen eerlijk proberen te zijn tegenover jezelf en tegenover anderen. Zolang je
niet eerlijk wil zijn, belemmer je jouw eigen spirituele ontwikkeling en ook de ontwikkeling van
anderen. Naarmate je je hier meer van bewust bent, wordt jouw verantwoordelijkheid groter om
hier iets aan te doen.

Zolang je niet eerlijk bent tegenover jezelf,
zal er ook geen Genegenheid zijn,
want Waarheid en Genegenheid lopen hand in hand.

Wanneer je beseft dat de meerderheid van de lichtwerkers in deze periode nog steeds niet eerlijk is
tegenover zichzelf en tegenover anderen, en het eigen huiswerk NIET op zich wil nemen, zal het
voor de mensen die hun innerlijke weten volgen volkomen duidelijk zijn dat er weinig valt te
verwachten van het beschikbaar zijn van kanalen voor Genegenheid, de heilzame energie die de
lichtwerkers en de anderen nu zo nodig hebben voor het leren van hun lessen.

Zolang de lichtwerkers niet eerlijk zijn,
KUNNEN ze ook geen kanalen zijn voor Genegenheid.

Er is voor de meeste lichtwerkers nog een lange weg te gaan, voordat ze bereid zullen zijn om deze
Waarheid onder ogen te zien. Veel lichtwerkers zijn zodanig verstrikt geraakt in
superioriteitsgevoelens, dat ze daardoor niet meer zien wat ze eigenlijk aan het doen zijn.

Andere lichtwerkers zien dit vaak we/ maar durven het vaak niet aan om hier iets over te zeggen,
bang dat hun eigen belangen daardoor worden geschaad, of zodanig onzeker geworden door het
geschreeuw van de vele misleidende lichtwerkers, dat ze zich (nog) niet sterk genoeg voelen om
tegen deze stroom in te gaan.

De groep helpt elkaar niet echt verder op deze manier, waardoor de ontwikkeling van de groep
veel trager gaat dan wanneer er meer eerlijkheid en meer moed zou zijn in de groep. Er zijn slechts
enkelingen die het op zich nemen om eetlijk te vertellen wat zij zien, zodat anderen daar hun
voordeel mee kunnen doen. Deze enkelingen die eerlijk vertellen wat zij tegenkomen, lopen
voortdurend het risico om “afgeschoten” te worden door de anderen van de groep, die zich
“aangevallen” voelen en die vooral hun eigen “toko” willen beschermen.

Dit is de manier waarop de groep nu omgaat met de eigen mensen. De groep is daardoor nog
volstrekt niet voorbereid om nieuwe en betere normen en waarden op gang te brengen in onze
samenleving als geheel. De lichtwerkers zouden voorop moeten lopen met een goed gevoel voor
eerlijkheid en het volkomen ondergeschikt maken van de eigen belangen, maar in praktijk is dit
volstrekt niet het geval.

Bij veruit de meeste spirituele ondernemers gaat het in eerste instantie toch vooral om de eigen
“onderneming”, waar men blijkbaar heel veel voor over heeft, terwijl ze in de diepte van hun hart
meestal heel goed weten dat ze beter niet op deze manier in het leven zouden kunnen staan, maar
hun ego drijft hen naar uiterste grenzen, tot het punt dat velen in de komende periode steeds meer
vast gaan lopen, waarbij hun hogere Zelf dit al lang had zien aankomen en vaak heeft gewaarschuwd
dat de verkeerde weg werd gevolgd.

Bij veel lichtbrengers is het afwijzen van de instroom van hun hogere Zelf, ten gunste van hun ego,
het punt waarop zij ooit in vorige levens de verkeerde afslag hebben genomen.



Dit is daardoor een punt waarop ze in deze periode opnieuw terecht komen, zodat ze hier opnieuw
naar kunnen kijken en eventueel een andere en betere keuze zouden kunnen maken, voor zover
een lichtwerker dat zou willen.

De matrix is opgebouwd rond heel veel dingen die #iez waar zijn. Door eetlijk te zijn en te weigeren
nog langer door te gaan met dingen die niet waar zijn, kun je meehelpen de matrix af te breken.

Als je bijvoorbeeld weet dat Sinterklaas niet echt is, niet de Waarheid is, dan zou je er beter voor
kunnen kiezen om hier niet langer aan mee te doen.

Wanneer je eerlijk wil zijn tegenover je kind en een vertrouwensverbinding met je kind wil
opbouwen, dan zou je er goed aan doen jouw kind niet eerst vdgr fe /iegen over Sinterklaas, en later
proberen uit te leggen waarom je dat zo hebt gedaan.

Zodra een kind in de gaten krijgt (leert), dat volwassenen nu eenmaal altijd zo doen en heel vaak
niet eerlijk zijn, dan is daarmee de toon gezet. Een kind weet dan uit eigen ervaring dat volwassenen
vaak niet eerlijk zijn, en dat ook de eigen ouders niet altijd betrouwbaar zijn. Dat versterkt gevoelens
van onveilig zijn. Deze vergiftigde cultuur, is verwoestend voor alle spirituele ontwikkeling. Het is
een enorme rem op de doorstroom van Genegenheid.

Wanneer je andere lichtwerkers ziet die klinkklare onzin vertellen, dan is het van belang om daar
iets van te vinden en misschien zelfs iets van te zeggen, wanneer je het gevoel hebt dat dit kans van
slagen heeft. Het is in zo’n situatie van belang om niet weg te kijken maar de eigen
verantwoordelijkheid op je te nemen en het eigen innerlijke weten te volgen, waardoor je samen
met jouw hogere Zelf, als een team, kunt reageren op wat je op jouw weg tegenkomt.

Volkomen eerlijk zijn,
is een doeltreffende manier om de matrix af te breken.

Als je in jezelf voelt dat verjaardagen je niets meer zeggen, dan is het van belang daarop te reageren
en daar steeds minder aan mee te doen. Dat is eerlijk zijn in de praktijk van het gewone dagelijkse
leven.

Wanneer je in jezelf voelt dat je niets meer “hebt” met de christelijke “feestdagen”, dan is het van
belang om daar dan uiting aan te geven in het gewone dagelijkse leven en daar steeds minder nog
aan mee te doen. De christelijke “feestdagen” zijn onderdeel van de matrix, net als verjaardagen en
Sinterklaas.

Wanneer je in jezelf voelt dat het uitbundig vieren van de jaarwisseling niet goed meer bij jou past,
dan is het van belang dat af te bouwen en daar steeds minder aan mee te doen. Het “vieren” van
de jaarwisseling zoals dit nu gebruikelijk is in ons land, is onderdeel van de matrix.

Zo zou je alletlei “normale” onderdelen van onze samenleving opnieuw kunnen bekijken, in hechte
wisselwerking met jouw hogere Zelf, en je keuzes hierin kunnen bijstellen wanneer je voelt dat dit
meer in overeenstemming is met jouw eigen innerlijke weten.

Een “normaal” onderdeel van onze samenleving is in onze periode ook geslachtsgemeenschap,
aangemoedigd door de wetenschap, die dit als “goed en gezond” bestempelt, maar daarin
volkomen voorbijgaat aan de motieven van lust en opwinding, waar vanuit esoterisch perspectief
weinig goeds uit voort kan komen.



Wanneer je handelt vanuit slechte motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, zullen
de gevolgen voor jezelf en anderen vaak schadelijk zijn.

Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, KAN alleen maar worden beleefd vanuit slechte motieven
omdat een erectie zonder lust en opwinding niet mogelijk is. Een erectie is NIET het gevolg van
Genegenheid maar het gevolg van lust, hoe mooi dit vaak ook is gecamoufleerd.

Wanneer je steeds beter gaat herkennen dat de mensheid massaal is gehypnotiseerd om toch deze
weg van veelvuldige geslachtsgemeenschap te gaan volgen (Gaat heen en vermenigvuldigt u), zou
je er goed aan doen om je hiervan los te maken en hier steeds minder aan mee te doen, totdat je
voor jezelf hebt vastgesteld dat je dit met een gerust hart helemaal kunt loslaten.

Pas wanneer je dit helemaal hebt losgelaten, kun je beter herkennen welke betovering er al die tijd
gaande is geweest, waardoor je misschien zelfs lang hebt gedacht dat je niet zonder
geslachtsgemeenschap zou kunnen. Dergelijke venijnige gedachten over afhankelijkheid van
seksualiteit, waar vooral mannen heel vatbaar voor zijn, zijn een direct gevolg van de inprenting
door de donkere kant. Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, is onderdeel van de matrix. Het houdt
onze gevangenis in stand en belemmert het volgen van ons innerlijke weten.

De donkere kant houdt mensen door middel van seksualiteit vast in de mattix.

Zolang je gevangen bent in deze gevangenis,
KUN je geen goed kanaal zijn voor Genegenheid.

De donkere kant leert mensen aan dat de donkere kant een illusie is en niet bestaat. De donkere
kant leert mensen aan dat wanneer iemand #och praat over het bestaan van de donkere kant, dit een
signaal is dat iemand innerlijk niet zuiver is en dit projecteert in de buitenwereld als de donkere
kant. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat de donkere kant niet zou bestaan en dat degenen die dit
wel menen te zien, zelf niet zo zuiver zijn.

Dit is een hele venijnige manier om mensen te misleiden en een wereldbeeld op te dringen waarin
de donkere kant niet meer bestaat.

Veel lichtwerkers gaan nog steeds mee met deze gedachten, die zorgvuldig door de donkere kant
worden ingeprent. Veel lichtwerkers zijn z6 bang voor de donkere kant geworden, dat ze er de
voorkeur aan geven om die hele donkere kant maar liever helemaal te ontkennen, in de hoop dat
als je er maar geen aandacht aan geeft, het jou niet opzoekt en het vanzelf weggaat en ophoudt,
maar dat is een illusie. Het is een wensgedachte, tegen beter weten in. Het is een vorm van
ontkenning en de houding van een struisvogel. Op die manier kun je het probleem van de donkere
kant niet oplossen, want een probleem dat is het!

Zolang je de donkere kant probeert te ontkennen,
kun je je hier niet van losmaken.

In praktijk betekent dit dat zolang je de donkere kant blijft ontkennen, je nog helemaal vast zit in
de matrix.

In onze generatie worden de verloren Zielen, degenen die bewust en gedurende langere tijd hebben
gekozen voor de donkere kant, overgebracht naar die donkere kant. Dit proces van overdracht van
verloren Zielen naar de donkere kant, is in de komende periode volop gaande en is pas in 2026
afgerond.



In 2026 zijn alle verloren Zielen,
overgebracht naar de donkere kant.

Tot die tijd zullen er allerlei confrontaties zijn tussen de lichtwerkers in incarnatie en deze verloren
Zielen, die nu overgebracht worden naar de donkere kant.

Dit betekent dat de lichtwerkers in de komende periode af en toe akelige ervaringen in de nachten
mee zullen maken, waarin ze in een direct gevecht terecht zullen komen met sommige verloren
Zielen. Dit zijn altijd contacten die er vanuit voorgaande levens ook zijn geweest.

De Ilichtwerkers zullen in de komende periode
uit eigen ervaring de donkere kant kunnen vaststellen,
in de uren van slaap van het stoffelijke lichaam.

Voor sommigen zijn deze confrontaties er al langere tijd.

Dit betekent dat je dan in aanraking kunt zijn met één of meer van de meesters, de leden van de
“heilige geest” zoals ze in de Bijbel worden genoemd. Gewoonlijk zijn dit de Zielen van de
meesters, maar in sommige gevallen kunnen dit ook de meesters in incarnatie zijn, die via
uittredingen andere mensen kunnen opzoeken.

Door de hele concrete ervaringen van de lichtwerkers met de meesters, de verloren Zielen, wordt
het bestaan van de donkere kant beter zichtbaar gemaakt voor de lichtwerkers in incarnatie. Deze
ervaringen hebben dus een opvoedkundig doel, dit helpt mee om jouw eigen wereldbeeld aan te
passen aan jouw eigen ervaringen en jouw eigen innetlijke weten.

In praktijk zijn dit verschrikkelijke ervaringen. Een verloren Ziel, een Ziel van één van de meesters,
is vele malen sterker dan jij. Dit betekent dat je zo goed als weerloos bent tegenover deze contacten.

De meesters hebben veel kennis van de donkere kant en kunnen vanuit die kennis allerlei krachten
aanroepen om jou het leven moeilijk te maken. De kennis die sommige mensen in incarnatie
hebben over rituelen en het aanroepen van krachten, is afkomstig van de meesters van de Witte
Broederschap, die deze kennis graag delen met mensen die hun kant hebben gekozen, om wat voor
reden dan ook.

Wanneer je een directe confrontatie meemaakt met zo’n verloren Ziel, zo’n meester, is er weinig
meer wat nog kan helpen. In praktijk onderga je zo’n gevecht, zonder dat je dit zou kunnen winnen.
De mensen in incarnatie zijn hier eenvoudig bij lange na niet sterk genoeg voor en zelfs jouw eigen
hogere Zelf kan je hier niet mee helpen, want ook die is niet sterk genoeg om een verloren Ziel bij
jou vandaan te houden.

Alleen de goden kunnen deze bescherming bieden, en naarmate zij verder zijn gevorderd op hun
weg kunnen zij deze bescherming beter bieden.

De goden die het goede pad volgen, het pad van het innerlijke weten, zullen proberen mensen in
incarnatie te beschermen binnen het karma dat wordt uitgewerkt in deze periode. Soms kunnen
mensen vrijer komen te staan van dergelijke verkeerde krachten door hiermee te worden
geconfronteerd. In dat geval is zo’n gevecht onderdeel van de prijs die je moet betalen om hiervan
los te komen. In zo’n situatie zullen de goden zo’n gevecht door laten gaan binnen de afspraken
die hierover eerder al zijn gemaakt.



Door zo’n gevecht leer je de donkere kant veel beter kennen en wordt het veel concreter. Na zo’n
ervaring, weet je zeker dat de donkere kant bestaat en zul je die niet meer ontkennen. Door zo’n
gevecht, heb je je misschien weer een klein stukje kunnen bevrijden, juist door te proberen je hier
zo goed mogelijk in staande te houden.

Wat dan misschien nog het meeste kan helpen is de oefening voor hooggevoeligen, die ik eerder
heb gegeven en die in mijn boeken is te vinden. Deze oefening kan helpen om na zo’n gevecht
jouw eigen energieveld weer zo goed mogelijk te vullen met jouw eigen energie.

De verloren Zielen worden ondertussen steeds verder naar de donkere kant gedreven en kunnen
juist daardoor steeds minder invloed uitoefenen in de loop van de tijd, hoe vreemd dit misschien
in eerste instantie ook klinkt. Ze worden geleidelijk uit ons klaslokaal verdreven in de loop van de
komende twee jaar. Daarna kunnen ze veel minder doen dan nu.

Sommige lichtwerkers ervaren grote negativiteit bij oudere mensen die eigenlijk al helemaal aan het
einde van hun leven zijn en op het eerste gezicht heel zwak schijnen te zijn. Maar hoewel zo’n mens
in incarnatie lichamelijk heel zwak kan zijn, kan diens hogere Zelf, die misschien gekozen heeft
voor de donkere kant, soms nog heel veel invloed uitoefenen. Daardoor kan een mens in incarnatie
die verbonden is aan een verloren Ziel, toch nog steeds heel schadelijk en heel vernietigend zijn,
zelfs als de mens in incarnatie oud en zwak is.

Op dezelfde manier kunnen ook kinderen die te maken hebben met de donkere kant of die
misschien zelf verbonden zijn aan een verloren Ziel, buitengewoon schadelijk en vernietigend zijn
voor zichzelf en anderen.

De lichtwerkers leren de meest belangrijke lessen in de praktijk van het gewone dagelijkse leven en
de ervaringen met de donkere kant zijn daar een uitermate waardevol onderdeel van. Toekomstige
generaties lichtwerkers hebben niet meer deze unieke mogelijkheden zoals wij die nu nog hebben.

Veruit de meeste lichtwerkers zullen de komende periode als zwaar gaan ervaren, maar naarmate
iemand beter begrijpt wat er gebeurt, zullen veel situaties als draaglijk worden beschouwd in het
perspectief van de losmakingsprocessen van de donkere kant, die hierdoor in een veel hoger tempo
vorderen, waardoor er een steeds betere visie ontstaat in een hele korte periode.

Het zal voor de meeste lichtwerkers moeilijk zijn om staande te blijven en in contact te blijven met
jouw eigen innerlijke weten in de diepte van het hartcentrum. Toch is het wel mogelijk om innerlijke
Vrede te voelen, Shalom, waarmee ik niet bedoel dat iemand zichzelf aanpraat dat alles goed is
zoals het is, maar waarmee ik bedoel dat iemand dit ook echt zo VOELT in de diepte van het hart,
zonder te willen verklaren en zonder te willen redeneren waarom het dan goed zou zijn.

Innerlijke Vrede is een GEVOEL, in tegenstelling tot de mensen die vanuit hun hoofd tegen
zichzelf zeggen dat alles goed is zoals het is.
Mensen die zichzelf aanpraten dat alles goed is zoals het is,

zijn gevangen in de matrix.

Mensen die innerlijke Vrede, Shalom, VOELEN in hun hart,
staan los van de matrix.

Voor buitenstaanders lijkt dit verschil misschien maar heel klein maar aan de binnenkant, in de
binnenwereld, is dit verschil enorm. Het zijn elkaars tegenpolen.



Over de periode van tweeduizend jaar geleden is onder andere bekend dat er destijds veel
huichelaars waren. Merkwaardig genoeg hoor je daar nu bijna nooit meer iemand over, terwijl
ditzelfde huichelachtige gedrag aan de orde van de dag is, met name binnen de wereldjes van de
lichtwerkers. Blijkbaar is dit zo’n beladen woord geworden, dat niemand het meer aandurft om dit
openlijk te gebruiken, hoewel het van toepassing is op veel lichtwerkers in onze generatie.

Het gaat in onze generatie om het je zo veel mogelijk losmaken van de donkere kant. Een eerste
stap hierin is alvast het onder ogen zien van het BESTAAN van die donkere kant, hoe
afschrikwekkend dit ook is.

Wanneer je eerlijk onder ogen probeert te zien DAT die donkere kant daadwerkelijk bestaat, dan
is een volgende stap het beter proberen te herkennen van de invloed van die donkere kant en de
mogelijkheden die deze groep heeft om mensen te beinvloeden. Ook dit is afschrikwekkend om
onder ogen te zien maar het helpt niet om weg te kijken en te blijven ontkennen.

De donkere kant kan jou dingen laten doen en laten zeggen die je niet wil en die je niet van plan
was maar die dan toch gebeuren, zo op het eerste gezicht onder jouw verantwoordelijkheid.

Zoals jij samen met jouw hogere Zelf hele mooie dingen in werking kunt zetten, zo kan de donkere
kant samen met jou hele akelige dingen in werking zetten.

Zoals veel lichtwerkers niet goed in de gaten hebben wanneer hun hogere Zelf met hen
samenwerkt, waardoor ze als team hele mooie dingen kunnen doen, zo hebben diezelfde
lichtwerkers vaak ook niet in de gaten wanneer er aanwezigheid en inmenging is vanuit de donkere
kant, waardoor allerlei hele verkeerde dingen in werking worden gezet.

Naarmate iemand het drukker heeft of de druk in een specifieke situatie groter wordyt, is het steeds
moeilijker om nog goed te herkennen wat er gebeurt.

Wanneer je onder inprenting van de donkere kant schadelijke dingen in werking zet maar dit net
goed herkent, dan kan de donkere kant claimen dat je dit zelf had kunnen doen, en jou daardoor
toch verantwoordelijk stellen, ook al had je dit zelf misschien nooit gedaan. Deze manier van doen
wordt “de negatieve optie” genoemd.

“De negatieve optie”
Is een situatie waarin je onder inprenting van de donkere kant
dingen doet of zegt of nalaat,
die je zelf anders zou hebben gedaan
maar die dan toch zo lopen als de donkere kant dit wil,
zonder dat je hier een vrije keuze in hebt.

Wanneer je de weg van Zelfkennis volgt en aan het eind van iedere dag een avondoverzicht doet,
waarin je nagaat hoe je die dag hebt gereageerd bij belangrijke gebeurtenissen, dan zou zo’n situatie
je opvallen. Je zou dan tot de conclusie komen dat er iets is gebeurd wat je niet wilde maar wat
blijkbaar toch zo is gelopen en waar je vanuit het standpunt van anderen beschouwd wel
verantwoordelijk voor bent.

Je zou er dan alsnog voor kunnen kiezen om hierop te reageren zoals je dat eigenlijk zelf graag had
willen doen.
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Maar de mensen die deze weg niet volgen, zullen hier gemakkelijk aan voorbijgaan en dit voor
zichzelf ontkennen of misschien een verklaring geven waarom dit zo is gelopen, tegen beter weten
in.

Het is heel bedreigend om onder ogen te zien dat jij ze/f dingen zou kunnen doen of kunnen zeggen
of kunnen nalaten, die eigenlijk het initiatief zijn van iemand anders zoals bijvoorbeeld een
auralifter.

Nog akeliger wordt het als je onder ogen ziet dat veel lichtwerkers juist deze auralifters, deze
vermommingen van de donkere kant, hartelijk verwelkomen in hun energieveld. Alle lichtwerkers
die meer aandacht willen schenken aan hun “innerlijke kind” schenken daardoor al deze aandacht
aan de donkere kant, die zich op zo’n manier vermomt dat zo’n masker aanvaardbaar is voor degene
die wordt opgezocht.

Maar er bestaat niet zoiets als een “innerlijk kind”, dat is een illusie. Er kan wel een volwassene zijn
die een moeilijke jeugd heeft meegemaakt, maar dat is iets heel anders. Door een deel van een mens
af te splitsen en dit bestaansrecht te geven, creéer je ruimte voor een auralifter, en daarmee voor
de donkere kant, nota bene in jouw eigen energieveld. Na verloop van tijd maak je hiermee de
donkere kant onderdeel van jouw eigen dagelijkse leven.

Veel lichtwerkers zijn het als normaal gaan beschouwen dat ze zouden bestaan uit verschillende
delen, die het vaak niet met elkaar eens zijn. In praktijk betekent dit dat er dan auralifters aanwezig
zijn die bestaansrecht krijgen van de lichtwerker die ze huisvest.

Een lichtwerker in incarnatie is één geheel,
en bestaat NIET uit verschillende delen.

Wanneer je meerdere delen ervaart in jezelf,
dan heb je te maken met auralifters.

Sommige lichtwerkers gaan nog verder deze heilloze weg in en willen proberen hun “innerlijke
criticus” zodanig te benaderen dat die de draai naar het licht zou kunnen maken. Maar zoiets is een
illusie, want de innerlijke criticus is het masker waarachter de donkere kant zich verschuilt, en die
zal nooit ophouden met het bestoken van de lichtwerkers met afbrekende gedachten.

Het knuffelen met de “innerlijke criticus” is een gevaarlijke weg,
waarin je misschien zelfs de “redder” wil zijn
van zo’n vertegenwoordiger van de donkere kant.

Het is beter om dit te zien voor wat het is
en hier zo veel mogelijk afstand van te nemen
door deze invloed te negeren.

Veel lichtwerkers willen z6 graag de “redder” zijn van wat dan ook, dat ze hun innetlijke weten
volkomen negeren en het streven van “redden” volgen, tegen beter weten in, en daardoor hun
eigen situatie steeds moeilijker maken, omdat je daardoor in feite toestemming geeft aan wat er
gaande is in jouw eigen energieveld. De donkere kant claimt dan dat je hier eigenlijk toestemming
voor geeft, en zal daarom doorgaan met deze aansluiting.

Wanneer je beter ziet wat er eigenlijk gebeurt, kun je je hier met kracht tegen verzetten, waardoor
zo’n verbinding met zo’n innerlijke criticus langzaam losscheurt.
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Dit is een akelig proces waarin het vaak het uiterste zal vragen om je staande te houden maar op
die manier maak je duidelijk dat je dit niet wil, en kun je jezelf hier steeds beter van losmaken.

Veel problematiek waarmee mensen nu naar de GGZ gaan, is een direct gevolg van auralifters en
daarmee van de donkere kant. Maar zolang in de wereld van de GGZ de donkere kant geen
onderdeel uitmaakt van het mensbeeld en van het wereldbeeld, zal deze hulpverlening weinig
kunnen bijdragen om hiervan los te komen. Het ontbreekt hier eenvoudig aan de meest elementaire
kennis.

Wanneer jongeren nietsvermoedend drugs gebruiken, dan ontstaan er daardoor zwakke plekken in
hun energieveld. Wanneer ze vaker gebruiken, dan wordt het probleem steeds groter en komen er
steeds meer ingangen voor de donkere kant in zo’n verzwakt energieveld.

Het gevolg hiervan is dat de donkere kant dan steeds meer grip krijgt op iemands leven door
stemmen in het hoofd van de “gastheer of gastvrouw”. Met andere woorden door drugs te
gebruiken vernietigt iemand de natuurlijke afweer tegen entiteiten. De natuutlijke bescherming
wordt hiermee aangetast en uiteindelijk steeds meer afgebroken.

Dit vertaalt zich in praktijk naar steeds meer invloed vanuit de donkere kant via stemmen in het
hoofd, die iemand aansporen allerlei dingen te doen die schadelijk zijn voor de persoon zelf of
voor anderen.

Ditzelfde effect krijg je ook wanneer je doelbewust kiest voor “truffels”, glaasje draaien, pendelen,
te veel alcohol gebruiken, etc. Je creéert dan ingangen voor de donkere kant, die daardoor steeds
meer invloed uit kan oefenen op jouw leven en steeds meer mogelijkheden heeft om jou dingen te
laten doen die je misschien niet wil maar die dan toch gebeuren.

Er is grote behoefte aan juiste kennis op dit gebied en het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers
hier eerlijk naar willen kijken en daarin hun eigen verantwoordelijkheid op zich zouden willen
nemen, iets wat nu nog zeldzaam is.

De lichtwerkers hebben onze samenleving nu nog niet zo veel te bieden en zouden er goed aan
doen zich vooral te richten op hun eigen spirituele huiswerk, in plaats van zich voortdurend op te
werpen als een “redder” van anderen.

Het willen “redden” van anderen,
kan vanuit sociaal standpunt gezien heel goed overkomen
maar is naar buiten gericht,
het is een activiteit van het ego.

Juist daardoor raak je jezelf steeds verder kwijt. Je kunt dan steeds minder goed aanvoelen wat er
nodig is in een situatie maar bent gefocust op het eindresultaat.

De mensen die naar binnen gericht zijn doen eenvoudig wat er nodig is in de situatie waarin ze
terecht zijn gekomen, ze laten los wat het eindresultaat zal zijn van hun handelen.

Veel lichtwerkers zijn van mening dat het zogenaamde “systemisch werken” hen inzicht zou geven
in de achterliggende oorzaken van allerlei dingen die ze menen waar te nemen, maar bij de
grondbeginselen van dit systemisch werk, mist de aansluiting bij het innerlijke weten. Je zou je bij
deze manier van werken af kunnen vragen waar al de “inzichten” vandaan komen die in de loop
van zo’n sessie blijkbaar zomaar naar voren komen.
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Wanneer je er als deelnemers vanuit gaat dat je gezamenlijk zult worden geleid naar de juiste
inzichten vanuit de fijnstoffelijke wereld, dan begeef je je op hetzelfde terrein als de mensen die
proberen door “glaasje draaien” kennis of inzichten te krijgen.

Het is een illusie te verwachten dat je op deze manier bij dieperliggende inzichten zou kunnen
komen.
“Systemisch werk”,
heeft overeenkomsten met “glaasje draaien” en pendelen.

Het zou beter zijn om deze vormen van contact zoecken met de fijnstoffelijke werelden los te laten,
je te richten op jouw eigen innerlijke weten en te leren samenwerken met jouw hogere Zelf.

De basis van waaruit contact wordt gezocht met de fijnstoffelijke werelden via pendelen, glaasje
draaien, truffels, etc. is volkomen onjuist, het is een ontkennen van het eigen innerlijke weten. Het
is daarom beter dit achterwege te laten, hoe groot de verleidingen misschien ook zijn wanneer je in
vorige levens deze weg eerder hebt gekozen. En ook hier geldt, wanneer je in vorige levens hier de
verkeerde afslag hebt genomen, dan zul je in deze periode opnieuw op ditzelfde punt uitkomen,
zodat je de hele situatie nog eens opnieuw kunt bekijken en eventueel andere keuzes kunt maken
als jij dat echt zou willen.

De uitweg uit de matrix kan worden gevonden
door eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen,
jouw eigen innerlijke weten te volgen,
te leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf
en geduldig jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen,
dat in de diepte van jouw hart ligt te wachten
totdat jij daar ruimte voor hebt gemaakt.

Tegelijkertijd is het van belang de prijs te betalen om los te komen van de donkere kant. Voor de
mensen in incarnatie is het veel moeilijker om staande te blijven dan voor ons hogere Zelf. De
mensen die in incarnatie gaan, kunnen alleen al daardoor een deel van de prijs betalen die nodig is
om steeds verder los te komen van de donkere kant.

Vanuit de Oorsprong vertrekken de Ziel, het hogere Zelf, en degene die later in incarnatie gaat, als
gelijkwaardige partners. De ene is over het algemeen niet beter dan de andere, ook al hebben veel
mensen in incarnatie het beeld dat hun hogere Zelf veel verder is en alles veel beter kan overzien.

In de Oorsprong,
zijn degene die in incarnatie komt en diens hogere Zelf,
gelifkwaardig!

Tijdens het proces van indalen, de val in de stof, komt er een keuze wie van de twee in incarnatie
zal gaan en wie op een hogere etage zal blijven. De Ziel, het hogere Zelf, blijft op een hogere etage
en kan daardoor allerlei dingen veel beter overzien dan degenen die in incarnatie gaan.

Stel dat de rollen waren omgedraaid en wij degenen zouden zijn die de rol van hoger Zelf zouden
hebben gekregen, met ons hogere Zelf in incarnatie, dan zouden 7 degenen zijn die alles veel beter
zouden kunnen overzien.
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Ons hogere Zelf is NIET veel verder in het evolutieproces dan wij, ze hebben slechts een andere
rol en werken vanuit een andere positie, waardoor ze de dingen veel beter kunnen overzien dan de
mensen in incarnatie.

De mensen die in incarnatie gaan offeren daardoor heel veel op. De wereld van de Zielen, de hogere
Zelven, kent een veel betere energie dan de mensen in incarnatie ooit kunnen meemaken. Het
gedurende vele duizenden jaren missen van deze fijne energie, die voor ons hogere Zelf heel
gewoon is, is werkelijk een hele grote opoffering, waarvan de mensen in incarnatie zich volstrekt
niet meer bewust zijn.

Omgekeerd is het voor ons hogere Zelf geen pretje om zich met ons in verbinding te stellen. Voor
ons hogere deel betekent dit een duik naar beneden, waar de energie een heel stuk minder
aangenaam is dan op diens eigen gebied.

De Zielen, de hogere Zelven, kunnen tijdens een incarnatierecks veel doen voor de mensen in
incarnatie maar door hun gerieflijker positie kunnen ze op die manier minder betalen aan de prijs
die nodig is om verder los te komen van de donkere kant, terwijl hun verantwoordelijkheid groot
is.

Wanneer het hogere Zelf valt, is het voor de mens in incarnatie buitengewoon moeilijk om het
innerlijke weten te blijven volgen. Met andere woorden wanneer het hogere Zelf valt voor de
donkere kant, zal die gewoonlijk de mens in incarnatie meeslepen in diens val.

Omgekeerd zal een hoger Zelf vaak veel minder worden aangetast door de (verkeerde) keuzes van
een mens in incarnatie.

Het risico voor een lichtwerker in incarnatie is veel groter dan voor diens hogere Zelf,
maar juist door diens kwetsbare positie gedurende de gehele incarnatiereeks
kan een mens in incarnatie een veel grotere prijs betalen.

Daardoor komt iemand verder los van de donkere kant.

Wanneer je veilig in de Oorsprong blijft,
kom je niet verder los van de donkere kant.

Nu de keuzes door de verloren Zielen en de gevallen goden nagenoeg bekend zijn en de periode
waarin zij spijt konden betuigen nagenoeg is afgerond, kan de periode beginnen waarin de
lichtwerkers kunnen gaan doen waarvoor ze gekomen zijn, namelijk het helpen met het afbreken
van de matrix. Dit heeft meer kans van slagen wanneer je de donkere kant in jezelf en buiten jezelf
beter kunt herkennen, en je hebt geleerd hiertegen te vechten met jouw innerlijke kracht. Het
ontwikkelen van deze innerlijke kracht is iets wat je samen met jouw hogere deel doet.

De uitweg uit onze gezamenlijke gevangenis is NIET dat wij een soort van vrijgeleide gaan krijgen,
terug naar onze Oorsprong. De uitweg uit de matrix is voor ieder heel persoonlijk een kexze om te
leren vechten en weerbaar te worden tegenover alles wat je op Aarde in onze leeromgeving tegen
zou kunnen komen.

Je wordt niet sterker door steeds opnieuw te vragen om bescherming, je wordt sterker door te leren
werken met jouw eigen innerlijke kracht. Dit betekenen het selecteren van juiste kennis en het
ontwikkelen van een eigen mens- en wereldbeeld, in overeenstemming met jouw eigen innerlijke
weten.
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Er is geen gemakkelijke manier om los te breken uit de matrix
en toch is dit de missie waar wij allen voor staan.

Wanneer je deze missie op je neemt om steeds meer jezelf te zijn en je steeds meer vrij te maken
van de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, dan betekent dit het leren werken
met jouw eigen innerlijke kracht.

In de loop van de tijd zal jouw innerlijke kracht zich dan steeds verder ontwikkelen, waardoor je
uiteindelijk overgaat naar het rijk van de beginnende goden. Maar de basisprincipes blijven ook dan
dezelfde als in het rijk van de mensen en in het rijk van de Zielen. Ook de goden hebben
bescherming nodig tegen de inwerking vanuit de donkere kant en kunnen dit op eigen kracht nog
steeds #zet helemaal, ook al verbaast het je misschien om dit te horen.

Pas wanneer een godheid is doorgegroeid naar het niveau van een Qorsprong,
ben je zover dat je op eigen kracht
de donkere kant helemaal “buiten de deur kunt houden”,
zodanig vergiftigd is de omgeving waarin wij gezamenlijk onze lessen leren.

De mensen die in incarnatie zijn, worden zo goed mogelijk in de gelegenheid gesteld om hun lessen
te leren, ook al duurt dit vaak heel lang. De goden moeten ondertussen zorgen voor bescherming
en wanneer zij daarin het juiste spoor volgen, betekent dit voor hen een groei in ontwikkeling. Juist
door de hele intensieve confrontaties met de donkere kant, groeien de goden en worden ze sterker.

Wanneer een mens of een god zich verder mag ontwikkelen en met meer kracht mag gaan werken,
dan betekent dit niet dat er dan ergens op de weide een prachtige ceremonie gehouden wordt
waarin iemand meer kracht krijgt overhandigd of iets dergelijks. Nee, wanneer een mens of een
god wordt uitgenodigd om met meer kracht te mogen werken, dan betekent dit dat iemand dan in
aanmerking komt voor een heel intensief opleidingstraject, met heel veel directe en
afschrikwekkende confrontaties met de donkere kant. Juist door deze directe confrontaties en al
deze intense gevechten, wordt iemand sterker, wanneer dit heel goed wordt begeleid door de
hogere ringen.

Het leren werken met meer kracht
1s geen holle ceremonie
maar een hele intensieve training
om beter te leren omgaan met de donkere kant.

Juist doordat de lichtwerkers in de komende periode vaker dan voorheen openlijk te maken zullen
krijgen met directe confrontaties met de donkere kant, kan de groep die het innerlijke weten wil
volgen, zich in een korte periode veel verder ontwikkelen. Zowel de eigen visie als de eigen kracht
kan juist onder deze moeilijke omstandigheden veel sneller worden ontwikkeld. DAT is het doel
dat onze leraren voor ogen hebben.

De weg daar naartoe is onaangenaam, maar wanneer na verloop van tijd de resultaten steeds beter
zichtbaar zullen worden, zullen de tussentijdse ervaringen gewoonlijk weer snel zijn vergeten.

Het afbreken van de matrix had in de afgelopen duizenden jaren weinig kans van slagen, maar
dankzij de aanpassingen in ons evolutieproces kan daar nu toch een begin mee worden gemaakt,
voor wie dat zou willen.
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De lichte kant heeft uiteindelijk toch gewonnen, en dat is de reden dat deze mogelijkheden om je
nu goed te kunnen ontwikkelen er in overvloed zijn. Maar de lichte kant heeft tegelijkertijd ook
enorme schade opgelopen. Velen van ons stonden er aan het einde van de Maanperiode veel beter
voor dan nu, ook al is dit misschien moeilijk in het gevoel te krijgen.

De groep lichtwerkers als geheel is ernstig beschadigd en heeft veel tijd nodig om te herstellen. De
leiding van ons evolutieproces geeft mede daarom nu de gelegenheid aan hen die dat zouden willen
om zich in een hoog tempo te ontwikkelen.

De manier waarop dat gaat, is volkomen anders dan wat de mensen in incarnatie gewoonlijk
verwachten, maar het uitgangspunt is de ontwikkeling van een juiste visie, een visie die steeds meer
in overeenstemming is met het eigen innerlijke weten.

ko
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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