Hoop botst met het innerlijke weten

Vanuit het hogere Zelf, wordt er 3icht gegeven op de situatie waarin je terecht bent gekomen. Het is jouw hogere deel
er niet om te doen _jou hoop te geven, dat is iets wat de donkere kant probeert te doen, hoe akelig et ook is om dit
onder ogen te ien.

Degenen onder ons die ervaring hebben met narcistische relaties, weten dat er in zo’n situatie vaak
een hele merkwaardige factor een belangrijke rol speelt, en dat is die merkwaardige energie die wij
“hoop” noemen.

Hoop kan ervoor zorgen dat je keuzes maakt die niet aansluiten bij wat je innerlijk voelt in de diepte
van jouw hart, maar die je dan toch in werking zet, aangedreven door een merkwaardig type energie,
die we vanuit ons persoonlijkheidsleven maar al te vaak bereid zijn te volgen.

Veel vrouwen blijven heel lang hangen in narcistische relaties omdat ze hoop hebben dat de situatie
uiteindelijk wel zal gaan veranderen en zal verbeteren, tegen beter weten in.

In deze situaties is er dan aan de ene kant vaak het innerlijke weten in de diepte van het hart, van
waaruit duidelijk wordt gemaakt hoe de situatie in feite is, terwijl er tegelijkertijd iets anders speelt
namelijk soop dat het anders is en beter is dan je in de diepte van jouw hart op jouw beste momenten
eigenlijk heel goed weet.

Veel vrouwen kiezen er in zo’n situatie voor om dan toch maar weer d6or te gaan, hoe
verschrikkelijk zo’n weg vaak ook is, met ergens in de diepte vaak het diepe besef dat het eigenlijk
al lang geen zin meer heeft.

De donkere kant heeft vermogens waar de mensheid vaak weinig zicht op heeft. Eén van die
vermogens is het voorspiegelen van hoop.

Het is de donkere kant, die mensen hoop biedt,
de lichte kant werkt niet langs deze lijn,
maar geeft “slechts” inzicht in een situatie.

In ons taalgebruik is er een spreekwoord dat zegt: “Hoop doet leven”. Maar het leven dat op deze
manier wordt geactiveerd is het leven van het ego, het leven van de persoonlijkheid. Het is #éez het
leven gericht op het innerlijke kompas, dat op deze manier voeding krijgt.

Vanuit het hogere Zelf wordt geprobeerd inzicht te geven in de situatie waarin je terecht bent
gekomen, zodat je betere beslissingen kunt nemen of beter kunt begrijpen in de diepte van jouw
hart wat er gaande is, ook als het gaat om akelige situaties waarin je misschien terecht bent gekomen
op de één of andere manier.

De donkere kant probeert gewoonlijk alles zo veel mogelijk in de war te sturen, en heeft daar heel
veel mogelijkheden voor, waarvan sommige eigenlijk nooit goed zijn herkend door de lichtwerkers.

Hoop is een venijnig soort misleiding,
gebaseerd op een verwachting van het ego
dat het zal gaan zoals die dat graag zou willen.

Hoop is vaak iets wat je graag wil hebben, waardoor je vatbaar wordt voor deze vorm van
misleiding, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien.
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Het is voor een mens in incarnatie vaak buitengewoon moeilijk om goed te overzien wat werkelijk
gunstig is voor bewustzijnsontwikkeling. Meestal worden ervaringen waarbij er een comfortzone
wordt opgebouwd beschouwd als gunstig, en is da/ waar men op hoopt.

Maar vanuit ons hoger Zelf, zijn er vaak hele andere dingen nodig voor een betere ontwikkeling
van ons bewustzijn dan het opbouwen van een comfortzone.

Het is voor de mensen in incarnatie gewoonlijk heel moeilijk om goed te overzien welke
omstandigheden het meest gunstig zijn voor een goede ontwikkeling. Het is daarom ook heel
moeilijk om te overzien wanneer het “goed” met iemand gaat.

In ons taalgebruik wordt vaak volautomatisch gezegd: “Ik hoop dat het goed met je gaat”. Maar
wat bedoelt iemand daar eigenlijk precies mee?

Betekent dit omstandigheden waarin iemand zich prettig voelt en de eigen comfortzone verder kan
opbouwen?

Zijn er mensen die bereid zijn deze schijnveiligheid los te laten en op zoek te gaan naar wat er
speelt in de diepte van het hart, in een periode dat opruimen en schoonmaken bovenaan de agenda
staat van ons hogere Zelf, bij ALLE lichtwerkers?

Zoals een narcist in een relatie de ander hogp kan geven om tegen beter weten in toch verder te
gaan op deze heilloze weg, zo kan op een veel hoger niveau de god van de Bijbel op dezelfde manier
mensen Aogp geven, door de inzet van machtige vermogens waar de mensheid lange tijd weinig
tegen kon beginnen.

De mensheid kreeg lange tijd voorgespiegeld dat er na het leven op Aarde een aangenaam leven
zou volgen in “de hemel”, waardoor er hogp werd gegeven aan de mensheid, ook al was er weinig
reden om hierop te vertrouwen en was er geen enkele bevestiging dat dit zo zou zijn. Het was een
soort van aanname, gebaseerd op de hogp dat dit zo zou zijn.

In het verlengde van de narcistische god van de Bijbel zijn er veel narcistische coaches die
kwetsbare mensen op allerlei manieren hogp proberen te geven, en daarmee handig inspelen op wat
mensen in nood vaak verwachten.

Het is typisch “de redder”
die werkt met het geven van hoop.

Veel lichtwerkers hebben #zef goed in de gaten dat het vaak juist deze “redders” zijn, die in tijden
van nood naar voren komen en zichzelf presenteren als degene die de oplossing komt brengen. Dit
mechanisme speelt ook in de politick een hele belangrijke rol. Veel politici floreren op de golven
van hoop, ze vertegenwoordigen dit type energie bij hun achterban.

In de politiek speelt het bieden van hoop
een belangrijke rol.

Degene die de kunst verstaat om handig met deze energie te werken,
krijgt automatisch veel mensen achter zich aan.

Maar de hogere goden die de mensheid dienen, proberen slechts duidelijk te maken wat er speelt,
en laten het dan aan de mensen in incarnatie over om hier naar beste aanvoelen op te reageren.



Het is nzet het doel van de hogere goden om mensen hoop te geven, hoe hard dit in eerste instantie
misschien ook klinkt. Dit is #ier de weg die de hogere goden volgen.

In allerlei religies worden dingen beloofd,
die de grondleggers hiervan niet waar kunnen maken
en die het karakter heeft van het geven van hoop aan de mensen in incarnatie.

Eén van de dingen die worden beloofd is een soort van uitschakeling van de donkere kant, het
kwaad, maar ook dat is niet meer dan een wensgedachte, het is niet meer dan hoop.

Dit is typisch iets wat mensen graag willen horen.

Mensen willen graag horen
dat op enig moment in de geschiedenis
het kwaad is uitgeschakeld
en dat er dan rust komt,
en het voor altijd zo zal blijven.

Maar dat is niet realistisch...

De mensheid komt uit een situatie waarin iedereen van ons voor een langere periode gevangen is
geweest in de donkere kant, en zal daarom een heel lang en verschrikkelijk gevecht moeten voeren
tegen die donkere kant, waarin je kunt aantonen dat je bereid bent je vrij te vechten van de dingen
die je ooit in een ver verleden ze/fin werking hebt gezet.

Dit mensbeeld en dit wereldbeeld botsen verschrikkelijk met de hoop dat we in de komende
periode in een situatie terecht zouden komen waarin er nog slechts rust en vrede zou zijn op onze
droevige planeet, die nog voor onbepaalde tijd het strijdtoneel zal zijn voor een bloedige strijd die
tussen de lichte en de donkere kant wordt uitgevochten, waarin er slechts heel af en toe rustigere
periodes zijn, waarna de intense strijd meestal weer snel in volle hevigheid oplaait.

Het is belangrijk dat de mensen die hun innerlijke weten willen volgen een juist toekomstbeeld
voor ogen hebben, en geen hoge verwachtingen hebben over wat er zich vanaf 2026 zal afspelen,
de periode nadat de fase van drie jaar intensieve schoonmaak is afgerond.

Vanaf 2026 zal ons evolutieproces weer verder gaan
zoals dat gebruikelijk is in de hele Iange geschiedenis van de mensheid.

De spelregels zijn dan weliswaar aangepast, en de verloren Zielen en de gevallen goden zijn tegen
die tijd helemaal verwijderd uit ons klaslokaal, maar zij zullen op allerlei mogelijke manier proberen
de mensen waar zij verbindingen mee hebben opgebouwd te beinvloeden.

Het aanbreken van “een duizend jarig vredesrijk”, zou daarom maar beter niet al te letterlijk
opgevat kunnen worden. Het is realistischer ervan uit te gaan dat de strijd tussen de donkere kant
en de lichte kant in volle hevigheid zal doorgaan, maar dan onder betere spelregels.

Een lichtwerker wordt niet sterker door jezelf te voeden met hoop.

Je wordt sterker door te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke weten.



Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



