
 

Geschreven door Johan Sinnema – September 2022 

Je plaats innemen! 

Er zijn in deze periode hele mooie mogelijkheden om je te ontwikkelen op het spirituele pad. Het is daarom belangrijk 

in beweging te komen en de mogelijkheden die geboden worden zo goed mogelijk te benutten. Het is belangrijk om je 

plaats in te nemen.  

Door de grote aanpassingen in het evolutieproces, zijn er grote veranderingen in onze 

leeromgeving, waardoor er veel betere mogelijkheden zijn om te leren samenwerken met jouw 

eigen hogere Zelf. Als je deze weg volgt, word je sterker en kun je steeds meer bijdragen aan het 

spirituele welzijn van anderen. Je wordt dan steeds meer een kanaal waardoorheen de rijkdom van 

de Ziel kan stromen, naar de mensen die op jouw weg worden geleid.  

Het opstaan van de doden, betekent dat wijzelf weer tot leven komen. De doden, dat zijn wijzelf! 

Wij waren langere tijd dood en beginnen nu weer tot leven te komen, dankzij de grote aanpassingen 

in ons evolutieproces.  

Het leven stroomt weer in ons, van binnenuit en van bovenaf, vanuit onze Zielen, onze hogere 

Zelven, die op hun beurt weer meer voeding ontvangen vanuit de goden, die zo goed mogelijk 

waken over de mensheid maar die in de afgelopen duizenden jaren deze taak niet goed hebben 

kunnen uitvoeren, omdat zij in een intense strijd waren verwikkeld met de donkere kant.  

De donkere kant had de strijd nagenoeg gewonnen en de mensheid nagenoeg volkomen 

meegezogen naar een toestand van verdoving, een soort van hypnose, waar we nu in een steeds 

hoger tempo vanaf kunnen.  

 

Wij waren zelf de doden,  

die nu weer tot leven beginnen te komen. 

 

Duizenden jaren hebben we rondgelopen zonder helder doel voor ogen en zonder mogelijkheden 

om met onze kroonjuwelen te kunnen werken, de samenwerking met het hogere Zelf werd ernstig 

belemmerd door de donkere kant en de energiestroom door het bekken was eenvoudig onmogelijk 

gemaakt door een akelige vervloeking van de god van de Bijbel, waardoor onze paradijselijke 

toestand verloren is gegaan, aan het begin van het vorige tijdperk, de Egyptische periode, die 

ongeveer vijfduizend jaar geleden is begonnen en in deze periode wordt afgerond.  

Nu er een nieuw tijdperk aan het beginnen is, krijgen we de gelegenheid om allerlei dingen opnieuw 

te onderzoeken en opnieuw keuzes te maken hoe we ons leven willen inrichten.  

De donkere kant heeft veel hindernissen op de weg gelegd van het bewuster leren samenwerken 

met ons hogere Zelf, zodat deze weg niet gemakkelijk begaanbaar is, zelfs niet nu de donkere kant 

aanzienlijk verder terug is gedreven en de hogere Zelven veel gemakkelijker dichter bij ons kunnen 

komen. Het is de hogere Zelven in de afgelopen duizenden jaren buitengewoon moeilijk gemaakt 

om dicht bij ons te komen, de donkere kant hield hen gewoonlijk op grote afstand van ons, zodat 

wij zonder de hulp van ons hogere deel er dan maar het beste van moesten proberen te maken in 

de situatie waarin we terecht waren gekomen. Daardoor waren er vaak maar heel weinig 

mogelijkheden om te werken aan zoiets als de missie van de Ziel.  

We hebben nu de grote luxe dat er steeds meer mogelijkheden komen om samen met de Ziel, het 

hogere Zelf, bij te dragen aan het spirituele welzijn van anderen. Dit is op zichzelf al een rijkdom 

die lange tijd niet meer is gezien in onze samenleving. De duistere periode die ongeveer vijfduizend 

jaar geleden is begonnen, is daarmee ten einde gekomen.  
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Het opstaan van de doden is in dat merkwaardige boek beschreven dat we de Bijbel hebben 

genoemd, waar de god van de Bijbel heel veel invloed op heeft gehad via zijn priesters, de meesters 

van de Witte Broederschap, maar waar blijkbaar ook andere krachten hun invloed op hebben 

gehad.  

In dit merkwaardige boek wordt beschreven dat er uiteindelijk een soort van eindpunt zal komen 

van een tijdcyclus, die wordt beschreven als “het einde der tijden”, hetgeen eenvoudig betekent dat 

er een tijdcyclus eindigt en er vervolgens een nieuwe tijdcyclus begint. Er bestaat niet zoiets als een 

absoluut eindpunt, zoiets is niet mogelijk, er zijn slechts afrondingen van tijdlussen, waarna er 

onmiddellijk een nieuwe tijdlus begint.  

Wij leven in een generatie waarin zo’n grote tijdlus eindigt en een nieuwe begint. In de Bijbel wordt 

dit verwoord met “het einde der tijden” en heeft dit iets onheilspellends gekregen, maar in de kern 

is dit eenvoudig het aangeven van een grote overgang naar een nieuw tijdperk.  

Direct gekoppeld aan deze grote overgang naar een nieuw tijdperk is “de dag des oordeels”, die in 

de Bijbel een nogal negatief karakter heeft gekregen. De achterliggende gedachte achter deze “dag 

des oordeels” is dat na afloop van een grote cyclus, de balans wordt opgemaakt. Met andere 

woorden er zal dan een soort van evaluatie plaatsvinden van de gebeurtenissen van zo’n cyclus, en 

dit is precies wat er nu gaande is.  

Deze evaluatieperiode duurt van eind 2012 tot eind 2022. De “dag des oordeels” duurt dus eigenlijk 

tien jaar en niet slechts één dag, zoals dit gewoonlijk is uitgelegd.  

 

De evaluatieperiode van tien jaar  

die de overgang markeert naar het nieuwe tijdperk,  

wordt in de Bijbel “de dag des oordeels” genoemd. 

 

Er zijn nu hoge vertegenwoordigers van de lichte kant aanwezig die ons evolutieproces 

toekomstbestendig maken en noodzakelijke maatregelen nemen om dit te bereiken. Een gevolg 

hiervan is dat sommige Zielen zullen worden verwijderd uit ons evolutieproces.  

In de literatuur wordt dit beschreven als de verloren Zielen. Dit zijn de Zielen, de hogere Zelven, 

die gedurende een hele lange periode hun innerlijke weten niet hebben gevolgd en heel veel schade 

hebben veroorzaakt aan de ontwikkelingsprocessen van anderen. Sommige Zielen hebben zich 

volkomen bewust en gedurende een hele lange periode verbonden aan de donkere kant, in ruil voor 

heel veel macht en vermogens die zij daardoor kregen.  

De meesters van de Witte Broederschap, de discipelen van de god van de Bijbel, zijn allen gevallen 

voor de donkere kant. Zij volgen het spoor van status, positie en macht. Zij zijn zodanig verweven 

geraakt met de donkere kant dat je zou kunnen zeggen dat zij onderdeel van de donkere kant zijn 

geworden.  

Zij hebben in de afgelopen tien jaar, tijdens de evaluatieperiode, uitgebreid de gelegenheid gekregen 

duidelijk te maken wat zij nu willen doen, in welke richting zij zich verder willen ontwikkelen. Zij 

hebben voor het overgrote deel gekozen voor het volgen van het spoor van macht en het zo veel 

mogelijk tegenwerken van de mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf. Zij 

hebben net als alle andere mensen een herkansing gekregen, waarin ze zijn geconfronteerd met hun 

allerzwartste bladzijden uit hun persoonlijke boek. Ook zij mochten een nieuwe keuze maken en 

ook zij kregen een nieuwe kans, om duidelijk te maken wat ze met de kennis die nu beschikbaar is, 

aan keuzes zouden willen maken.  
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In het evolutieproces krijgen mensen “vragen” voorgelegd. De antwoorden op deze “vragen” 

worden gegeven door de handelingen die iemand in werking zet. Degenen die nu ons 

evolutieproces toekomstbestendig maken, vragen niet om een mondeling of schriftelijk antwoord 

op een belangrijke “vraag”, zij plaatsen iemand in een situatie, waarin de keuzes die dan worden 

gemaakt, het antwoord is op de “vraag” die symbolisch wordt voorgelegd.  

Degenen die de “vraag” hebben voorgelegd, stellen zelf vast welk “antwoord” iemand heeft 

gegeven.  

De tentamens die wij af en toe maken in de school des levens, speelt zich af in het gewone dagelijkse 

leven, door de keuzes die wij maken. Onze handelingen, onze keuzes, zijn een antwoord op de 

“vragen” die ons worden voorgelegd.  

Soms krijg je in dromen duidelijker te zien dat er een examen aan zit te komen of misschien al is 

afgerond. Soms krijg je ook te zien wat je ervan hebt gemaakt.  

Zo is ieder van ons in de afgelopen tien jaar geconfronteerd met de aller moeilijkste stukken uit de 

afgelopen cyclus van vijfduizend jaar, waarin juist deze stukken zich op de één of andere manier 

hebben herhaald. Deze periode van “herkansingen” loopt nog door tot aan het einde van dit jaar.  

Aan de hand van deze “herexamens” worden er allerlei beslissingen genomen door degenen die 

ons evolutieproces toekomstbestendig maken. In de Bijbel wordt dit verwoord met “de dag des 

oordeels”, hetgeen betekent dat er ingrijpende beslissingen worden genomen, die grote gevolgen 

zullen hebben voor allerlei individuen en voor de mensheid als geheel.  

 

De verloren Zielen,  

zullen aan het einde van deze evaluatieperiode,  

worden verwijderd uit ons evolutieproces. 

 

Dit is vergelijkbaar met een schoolklas waarin enkele hele vervelende leerlingen, die het 

lesprogramma van andere leerlingen al geruime tijd in de war sturen en voortdurend aan het 

“klieren” zijn, na herhaalde waarschuwingen uiteindelijk uit de klas worden gezet, zodat het 

leerproces van de anderen verder kan gaan in een rustiger omgeving.  

Ditzelfde principe is nu van toepassing op de verloren Zielen, die in de symboliek van het 

voorbeeld zijn te beschouwen als de “klieren” van onze klas. Deze grote “klieren” zijn de meesters 

van de Witte Broederschap, degenen die nauw verweven zijn geraakt met de donkere kant, en met 

hun vermogens de mensheid al heel lang zeer ernstig tegenwerken om te leren samenwerken met 

hun hogere Zelf. De meesters ontkennen het Geweten, het innerlijke weten, en proberen mensen 

op alle mogelijke manieren te verleiden het pad op te gaan van het werken met macht.  

De meesters van de Witte Broederschap hebben in de afgelopen vijfduizend jaar onvoorstelbaar 

veel macht gehad, waar de mensheid zich in de verste verte nog niet van bewust is, maar in de 

komende periode zal dit behoedzaam verder duidelijker worden gemaakt, door de hogere Zelven, 

van binnenuit en van bovenaf, aan degenen voor wie dit nuttig is te onderzoeken, ook al is het 

bijzonder onaangenaam om dit onder ogen te zien. De vermogens waarover de meesters kunnen 

beschikken, zijn voor het overgrote deel onbekend terrein voor de mensheid in incarnatie, hoewel 

de Zielen van de lichtwerkers hier goed van op de hoogte zijn.  

De meesters hebben vermogens waarmee zij allerlei ziektes kunnen veroorzaken, hoewel de 

mensheid volstrekt niet in de gaten heeft dat zij zelf degenen zijn die dit in werking kunnen zetten. 
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De reden dat zij genezingen kunnen toepassen is eenvoudig de mogelijkheid om wat zij eerder zelf 

aan ziekteprocessen in werking hebben gezet, weer ongedaan te maken.  

Voor de mensen die op die manier genezing krijgen aangeboden door de meesters, komt dit over 

als een “redding”, totdat je erachter komt dat het ziekteproces dat zich daarvóór afspeelde, door 

diezelfde meesters in werking is gezet.  

Dit is een klassiek voorbeeld van de manier waarop de meesters vaak probeerden “vertrouwen” te 

winnen van de mensen waar zij aansluiting mee probeerden te maken. Degenen die op deze manier 

werden “genezen”, wilden vaak maar al te graag aansluiting bij hun “redders”, en waren daardoor 

vaak maar al te graag bereid wat minder kritisch te kijken naar wat de meesters nu eigenlijk 

inhoudelijk precies wilden, als ze maar werden “genezen”. Op deze manier zijn velen in de 

afgelopen duizenden jaren verleid om zich aan te sluiten bij de meesters, waarbij men zich 

blindstaarde op de vermogens die de meester hebben.  

 

De meesters hebben in de afgelopen jaren op hun eigen niveau  

uitgebreid de gelegenheid gekregen  

op een andere manier met de mensheid in incarnatie om te gaan  

maar zij weigeren dit voor het overgrote deel,  

hoewel er enkele uitzonderingen zijn. 

 

Dit speelt zich af op het gebied van de Zielen van de meesters, degenen die in de literatuur bekend 

zijn geworden als de “heilige geest”, de discipelen van de god van de Bijbel, de directe groep rond 

hun voorman Jezus, degene die in Nederland in incarnatie is, in onze generatie, als een zichtbaar 

voorportaal van de Witte Broederschap, benaderbaar voor ieder die dit zou willen.  

Vanwege de keuzes van de Zielen van de meesters, worden deze verloren Zielen aan het einde van 

dit jaar uit ons incarnatieproces gehaald, nadat zij tien jaar de gelegenheid hebben gekregen hun 

houding aan te passen.  

 

Voor de meesters in incarnatie, die ook in ons land actief aanwezig zijn,  

betekent dit dat zij het vanaf het einde van dit jaar  

zonder de steun van de Ziel zullen moeten doen. 

 

De gevolgen hiervan voor de meesters in incarnatie zijn dat zij de vermogens waar zij nu nog mee 

kunnen werken, voor een groot deel niet meer kunnen benutten. Als het gaat om bijvoorbeeld een 

paragnost die in incarnatie is, dan betekent dit gewoonlijk dat de aanvoer van informatie dan ernstig 

zal stagneren.  

Allerlei camouflerende vermogens zullen eenvoudig niet meer beschikbaar zijn, zodat de meesters 

veel gemakkelijker kunnen worden herkend. De bescherming die zij in de afgelopen duizenden 

jaren hebben gehad, zal voor het overgrote deel wegvallen.  

Voor de meeste meesters in incarnatie zal er bovendien een proces in werking treden waardoor zij 

zullen degenereren, als onderdeel van het karma dat op hen zal neerdalen. Daardoor zullen zij 

fouten maken die je van een meester niet zou verwachten.  

Voor zover zij in de afgelopen vijfduizend jaar anderen ernstig hebben beschadigd op het gebied 

van hun lichamelijke gezondheid, zal hun karma met zich meebrengen dat hun eigen lichamelijk 

welzijn in aanzienlijke mate zal verslechteren.  
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De macht van de meesters in incarnatie zal daardoor volkomen afbrokkelen en de mensheid zal 

hen veel beter kunnen zien voor wie zij in werkelijkheid zijn. Dit brengt de mensheid in de 

gelegenheid om hier nieuwe keuzes in te maken, en opnieuw te beslissen in hoeverre men deze 

groep nog wil blijven volgen.  

Als de camouflage wegvalt en er veel meer instroom mogelijk is vanuit het hogere Zelf, komt de 

mensheid in de positie dat er een eerlijker keuze kan worden gemaakt, in hoeverre je verder zou 

willen op het spoor dat de meesters aangeven.  

Dit betekent ook dat als Dzjengis Khan dan nog in incarnatie is, hij niet meer op dezelfde manier 

kan worden gesteund door zijn machtige Ziel, maar geleidelijk verder af zal takelen, van een eens 

zo gezonde en vitale man met een scherp verstand en bijzondere vermogens, tot iemand die zijn 

generaals liever zo snel mogelijk zien verdwijnen.  

 

De Ziel van Dzjengis Khan,  

heeft de gelegenheid gekregen een nieuwe karmische keuze te maken  

in hoeverre hij nog steeds andere volkeren wil onderwerpen.  

 

Zijn handelen in de afgelopen tien jaar,  

is het antwoord op deze vraag, die “boven” aan hem is voorgelegd. 

 

Hij heeft er opnieuw voor gekozen zijn gebied uit te willen breiden, onder het motto van het willen 

“bevrijden” en het willen “redden” van de mensen over wie het gaat.  

Zo presenteren de meesters zich vaak als de “redders” van de mensheid, ook als de mensen over 

wie het gaat hier eigenlijk helemaal niet van gediend zijn. 

Het karma van Dzjengis Khan, maakt dat hij het deze keer niet kan winnen van de vrije wil van het 

volk dat hij wil proberen te onderwerpen.  

Zo hebben ook de andere meesters van de Witte Broederschap de gelegenheid gekregen om nieuwe 

keuzes te maken, in stukken uit hun eigen persoonlijke dossier, waarin zij in de afgelopen 

vijfduizend jaar grote fouten hebben gemaakt en heel veel schade hebben veroorzaakt.  

Ook de meesters die in ons land wonen, hebben de gelegenheid gekregen in de afgelopen tien jaar 

duidelijk te maken wat zij nu willen doen en hoe zij nu verder willen gaan. Aan het einde van dit 

jaar, 2022, is deze zwaarbeladen karmische periode afgerond. De herexamens zijn dan voorbij en 

het hele evolutieproces is dan opnieuw ingericht, op zo’n manier dat het aanzienlijk beter bestand 

is tegen aanvallen vanuit de donkere kant.  

Onze Aarde met daarop de mensheid, is het mikpunt geworden van de donkere kant. Die had 

plannen om onze Aarde in te richten als een leeromgeving waarin dwaasheid en woede zou worden 

ontwikkeld, het tegenovergestelde van Wijsheid en Genegenheid.  

De hogere goden die waken over de mensheid, werden op hun eigen niveau zodanig aangevallen 

vanuit de donkere kant, dat zij de handen vol hadden aan het zich zo goed mogelijk staande houden 

in deze intense strijd. Er was daardoor weinig ruimte meer over om zich in te zetten voor de 

ontwikkeling van de mensheid, nog even afgezien van het feit dat de mensheid weinig belangstelling 

had getoond om het innerlijke weten te volgen, een absolute vereiste vóórdat er een begin kan 

worden gemaakt met de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid.  
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Sommige mensen hebben het merkwaardige idee dat de Zielen, de hogere Zelven, leven in een 

utopische wereld van Liefde (Genegenheid) en Geluk, maar de werkelijkheid is volkomen anders. 

Onze Zielen, hebben in de afgelopen duizenden jaren de intense strijd tussen de goden van heel 

dichtbij kunnen volgen en waren daar dikwijls in betrokken.  

In de mythologie wordt duidelijk gemaakt DAT er een intense strijd gaande is tussen de 

verschillende goden, maar op de één of andere manier dringt het besef van een intense strijd 

“boven”, bij de meesten volstrekt niet door. Het overgrote deel van de mensheid gaat er nog steeds 

van uit dat “boven” alles “pais en vree” is, daarin volkomen misleid door het kerkelijke 

gedachtegoed en het beeld dat daarin wordt geschetst van “de hemel”.  

In werkelijkheid werd het zelfs de hogere goden die het goed met de mensheid vóór hebben, zo 

goed als onmogelijk gemaakt om zich naar behoren om de mensheid te bekommeren.  

Dit zegt iets over de onvoorstelbare macht van de donkere kant, die zelfs in staat was de hoogste 

goden in ons evolutieproces, in veel gevallen op afstand te houden, op dezelfde manier als het ook 

onze hogere Zelven vaak onmogelijk is gemaakt, de mensen in incarnatie dichter te naderen. 

Vanwege de misleidende informatie die in omloop is, zijn deze dingen in de afgelopen duizenden 

jaren niet goed duidelijk geweest bij de mensen in incarnatie. Nu we in een evaluatieperiode terecht 

zijn gekomen, worden al deze dingen beter zichtbaar gemaakt.  

Vanaf het einde van dit jaar, wordt de donkere kant nog meer op afstand gehouden. Hier gaat het 

geleidelijk naar toe, in een proces van langzaam terugdringen van de donkere kant, dat al enkele 

jaren gaande is, vanaf eind 2012.  

Tegelijkertijd met het terugdringen van de donkere kant, valt ook veel betovering weg, hetgeen 

eveneens een geleidelijk verlopend proces is. We zouden het eenvoudig niet goed kunnen hanteren 

wanneer alle sluiers in één dag weg zouden vallen. Ook dit wegvallen van allerlei sluiers gebeurt 

daarom langzaam, uitgesmeerd over een periode van tien jaar.  

Dit is wat er collectief gebeurt, hoewel in individuele gevallen dit sneller of juist langzamer kan 

gaan, afhankelijk van bijvoorbeeld iemands karma en de samenwerking met het hogere Zelf.  

 

Vanaf de herfst equinox, rond 21 september,  

zal dit proces van in evenwicht brengen sneller gaan. 

 

De instroom vanuit de hogere Zelven wordt daarná nog groter dan tot nog toe,  

de deur gaat dan symbolisch nog verder open.  

Rond de winterzonnewende staat deze deur maximaal open.  

 

We naderen dan de afronding van allerlei hele belangrijke processen, die met grote zorgvuldigheid 

in werking zijn gezet in deze periode van tien jaar. Dit betekent dat iedereen dan zo veel mogelijk 

terecht is gekomen in een positie waar recht op is ontstaan, beschouwd vanuit degenen die 

leidinggeven aan ons evolutieproces.  

Het evolutieproces is in de kern een proces waarin je jezelf beter kunt leren kennen. De positie 

waarin je aan het einde van deze tien jaar terecht bent gekomen, is zo veel mogelijk in 

overeenstemming met het karma dat hieraan ten grondslag ligt, in ieders eigen individuele situatie. 

Dit is het uitgangspunt voor de meeste mensen in de westerse wereld, waarin de omstandigheden 

relatief gemakkelijk zijn te veranderen voor een individu, beschouwd vanuit degenen die ons 

evolutieproces leiden.  
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Voor de mensen in bijvoorbeeld een regio als Afrika, waarin mensen dagelijks met hongersnood 

en dergelijke problemen worden geconfronteerd, is het niet mogelijk om mensen op de korte 

termijn te plaatsen in een situatie die recht doet aan hun karma.  

 

We leven in een overgangsperiode,  

waarin veruit de meeste mensen die nu in incarnatie zijn,  

geboren zijn onder de regels van het oude systeem van evolutie. 

 

In de komende jaren zijn er steeds betere mogelijkheden om iedereen te plaatsen in een situatie die 

recht doet aan diens karma maar op de hele korte termijn is dit niet mogelijk. Er worden ook in 

onze generatie nog overal op de wereld mensen geboren in situaties die volstrekt niet in 

overeenstemming zijn met hun karma, maar waar op de hele korte termijn geen goede oplossingen 

voor zijn.  

Het evolutiesysteem zoals het heeft gefunctioneerd, was bijzonder oneerlijk, en het is in aanzienlijke 

mate verbeterd, maar er zijn nog steeds allerlei mensen die worden geboren in omstandigheden die 

niet in overeenstemming zijn met hun achterliggende karma. Ook de hogere goden kunnen dit niet 

onmiddellijk veranderen, hoe graag zij dit misschien ook zouden willen.  

Nu de mogelijkheden om je te richten op het innerlijke weten in aanzienlijke mate zijn toegenomen, 

is het aan de mensheid om hier opnieuw keuzes in te maken. Hadden velen in de afgelopen 

duizenden jaren het idee dat het leerproces zinloos was, nu is dit niet meer het geval en er is 

daardoor nu een nieuwe keuze nodig, of je misschien in deze nieuwe situatie je toch wil gaan 

inzetten voor zoiets als het op je nemen van je eigen spirituele huiswerk, dat in de diepte van jouw 

hart op je ligt te wachten, totdat jij hier ruimte voor gaat maken en dit op je gaat nemen.  

Voor de mensen in incarnatie, gaan de deuren naar “de hemel” symbolisch steeds verder open. Dit 

betekent heel concreet een steeds betere mogelijkheid om bewuster te leren samenwerken met jouw 

eigen hogere Zelf, waardoor je jouw eigen innerlijke kracht beter kunt leren ontwikkelen.  

Het is daarbij van belang letterlijk je plaats in te nemen in jouw eigen hartcentrum, in het centrum 

van de borstkas. Dáár kun je de instroom vanuit jouw hogere deel het beste waarnemen.  

Sommigen zouden dit misschien meditatie noemen, want dit is eigenlijk wat het is, maar als je 

geleerd hebt om dit zittend te doen met de ogen gesloten, dan kun je dit door veel oefenen 

uiteindelijk ook toepassen met je ogen open en wanneer je staat of loopt of bijvoorbeeld in gesprek 

bent met iemand.  

Anderen zouden dit misschien afstemmen noemen of éénlijnigheid of iets dergelijks. Waar het om 

gaat is het bewust leren werken met jouw eigen gerichte aandacht op een plaats in jouw eigen 

energieveld.  

 

Het innemen van je plaats, 

betekent het concentreren van jouw aandacht in je hartcentrum. 

 

Voor de meesten van ons vraagt dit nog heel veel oefenen maar het is zeker de moeite waard om 

hieraan te beginnen want wanneer jij je plaats inneemt, kan jouw Ziel, jouw hogere Zelf, jou veel 

beter bereiken.  

Samenwerking zou van twee kanten moeten komen. Je kunt niet van jouw hogere Zelf verwachten 

dat die alles overneemt om de samenwerking mogelijk te maken.  
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Samenwerken betekent dat ieder z’n eigen stukje doet. Het vraagt van jouw Ziel een grote 

inspanning om direct bij jou in de buurt te zijn. Dit gaat onvermijdelijk ten koste van andere dingen 

waar het hogere Zelf gewoonlijk mee bezig is.  

Voor de mensen in incarnatie zou het daarom goed zijn zich ervan bewust te zijn dat jouw eigen 

hogere Zelf veel opoffert, om dicht bij jou te kunnen zijn en jou direct te begeleiden. Wat jij zelf 

zou kunnen doen om de samenwerking met jouw hogere deel te verbeteren, is het zo veel mogelijk 

bewust innemen van jouw plaats in het hartcentrum, in het midden van de borstkas.  

Voor de meesten van ons betekent dit heel veel oefenen, maar het kan helpen als je weet wat de 

waarde hiervan is en welke mogelijkheden dit met zich meebrengt.  

Het leren samenwerken met het hogere Zelf is relatief nieuw, het moet bij de meesten van ons nog 

helemaal op gang komen. Het is daarom begrijpelijk dat er nog heel veel misverstanden zijn over 

hoe de samenwerking met het hogere Zelf in praktijk gaat. Dit betekent dat er nog veel uitleg nodig 

is om deze samenwerking op gang te helpen.  

Het hogere Zelf is een leraar en geeft jouw suggesties, geen instructies. Er worden mogelijkheden 

zichtbaar gemaakt waar jij keuzes in kunt maken. Er wordt niet voor jou beslist wat jij zou moeten 

doen.  

 

Het hogere Zelf communiceert met jou via het intuïtief aanvoelen.  

Als je een stem hoort in jouw hoofd, dan is dit NIET jouw hogere Zelf. 

 

Voor de meeste lichtwerkers is het inmiddels duidelijk dat je geen spirituele autoriteiten meer zou 

moeten volgen maar beter alles zelf uit kunt zoeken, en beter voor jezelf kunt bepalen wat jij het 

beste zou kunnen doen. Maar veel lichtwerkers zijn maar al te gelukkig wanneer er dan vervolgens 

een innerlijke leraar spreekt, die hen voorschrijft wat ze beter wel en beter niet kunnen doen! 

 

Theoretisch weten de lichtwerkers nu  

dat ze geen autoriteiten buiten zichzelf meer zouden moeten volgen,  

maar wanneer ze innerlijk een stemmetje horen (al dan niet in meditatie)  

die hen in feite voorschrijft wat ze zouden moeten doen,  

dan gaan veel lichtwerkers daar zó in mee,  

hoewel dit principe hetzelfde is als wanneer een autoriteit buiten henzelf,  

dezelfde tekst zou aangeven. 

 

Sommigen koesteren zelfs deze innerlijke autoriteit, terwijl het niet goed doordringt dat dit in feite 

de donkere kant is die ze dan hartelijke verwelkomen als een graag geziene gast. Deze ongenode 

gast, neemt op die manier de leiding stilzwijgend over, waarbij de mens in incarnatie de autoriteit 

buiten zichzelf, heeft verruild voor een autoriteit in het eigen systeem, terwijl de Ziel hierdoor op 

grote afstand wordt gehouden en wacht, totdat zo iemand bereid is om deze autoriteit los te laten, 

en ruimte wil maken voor de samenwerking met diens hogere Zelf.  

 

Veel lichtwerkers verwarren een auralifter met hun innerlijke weten. 

 

Veel lichtwerkers zijn zó sterk op zoek naar wat hun Zielsmissie zou kunnen zijn, dat de donkere 

kant dit graag voor hen invult. Hoe groter het verlangen is om dit te weten, hoe groter de kans dat 

de donkere kant zich hierin zal proberen te mengen.  
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De juiste volgorde in het leren samenwerken met het hogere Zelf is dat je de eerste periode waarin 

je steeds bewuster begint te beseffen dat je blijkbaar wordt begeleid door jouw hogere deel, vooral 

aan het schoonmaken bent en veel oud zeer opruimt. Daardoor kan de samenwerking met jouw 

hogere deel steeds sterker worden en kun je hier in de loop van de jaren aan gaan wennen.  

 

Pas wanneer er voldoende is opgeruimd en is schoongemaakt,  

kan de Ziel voorzichtig beginnen diens eigen missie aan jou kenbaar te maken. 

 

Veel enthousiaste lichtwerkers zijn graag bereid samen te werken met hun Ziel, en hebben zoiets 

van “Zeg maar wat we gaan doen, ik ben er helemaal klaar voor!” maar dit is niet de manier waarop 

deze samenwerking gaat…  

Het ongeduld en het onbegrip van de mensen in incarnatie is heel begrijpelijk maar er is over het 

algemeen een veel langere weg nodig voordat de Ziel het een geschikt moment vindt om diens 

missie geleidelijk duidelijker te maken. Wanneer je dit wil forceren en per sé zicht op de missie van 

jouw Ziel wil krijgen, ver voordat die vindt dat jij hier voldoende op bent voorbereid, dan heeft dit 

het karakter van het willen afdwingen van het weten wat de missie van jouw Ziel is. In zo’n situatie 

zal de donkere kant zich hierin proberen te mengen. Die krijgt daar dan ruimte voor, juist vanwege 

jouw eigen motieven om iets te willen afdwingen.  

Deze houding belemmert de samenwerking met de Ziel, door de onzuivere motieven ontstaat er 

dan ruimte, waarin de donkere kant zich gemakkelijk kan gaan nestelen.  

In het verlengde hiervan vraagt dit grote voorzichtigheid van alle therapeuten en coaches die 

zielsgraag willen voldoen aan het invulling geven van het willen weten van zoekenden wat hun 

Zielsmissie is. Vanwege de onzuivere motieven die dan vaak leven bij zowel de coaches en 

therapeuten als bij degene die dit graag ingevuld wil hebben, ontstaat er gemakkelijk ruimte waar 

de donkere kant zich in kan nestelen.  

Het zou voor de coaches en therapeuten beter zijn, om zich niet te laten verleiden tot het invullen 

van wat anderen graag willen horen, maar je te “beperken” tot de dingen die er op dat moment 

nodig zijn. Het gevaar is nu dat het willen hebben van een Zielsmissie, een nieuwe hype gaat worden 

in de wereld van de lichtwerkers, terwijl de Zielen in het overgrote deel van de situaties vinden dat 

de mensen in incarnatie hier nog lang niet voldoende op zijn voorbereid.  

Als mensen hier dan toch per sé mee verder willen, dan heeft dit het karakter van het willen 

afdwingen, waardoor je het risico loopt een verkeerde missie voorgespiegeld te krijgen, die je door 

de donkere kant op een sluwe manier in de schoot wordt geworpen. Als je dit eenmaal voor 

Waarheid hebt aangenomen, dan kan dit tot gevolg hebben dat je jouw leven vervolgens helemaal 

op die verkeerde doelstelling gaat inrichten, en de samenwerking met jouw Ziel ernstig wordt 

belemmerd.  

 

Het willen hebben van een Zielsmissie  

is een nieuwe hype aan het worden binnen de groep lichtwerkers.  

Het gevaar hiervan is dat je dit wil afdwingen  

en daardoor te maken krijgt met de donkere kant,  

die dit voor jou gaat invullen,  

waardoor je misschien je hele leven gaat inrichten  

op basis van dit verkeerde “inzicht”. 
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Als jij eenmaal “in je hoofd hebt” wat de Zielsmissie volgens jou zou zijn, en er komen dan andere 

signalen die daarmee in botsing zijn, dan leidt dit tot enorme verwarring en mogelijk zelfs tot een 

vertrouwensbreuk met de Ziel. Het zou daarom voor alle coaches en therapeuten die zich op dit 

terrein begeven, raadzaam zijn om heel terughoudend te zijn met het doorgeven van wat de 

Zielsmissie zou kunnen zijn, aan degene die hun hulp heeft gevraagd. Door het doorgeven van 

verkeerde Zielsmissies, kan er enorm veel schade ontstaan, hetgeen vaak pas na langere tijd 

duidelijker begint te worden.  

 

Voor het overgrote deel van de mensen in incarnatie geldt  

dat de Zielen het nu nog veel te vroeg vinden  

om hun eigen missie duidelijker te maken. 

 

Dit vraagt dus geduld bij de mensen die in incarnatie zijn, en meer begrip voor de manier waarop 

de Zielen hiermee omgaan. Als je dit toch wil forceren, is de kans groot dat je misleid wordt en een 

spoor volgt dat de donkere kant jou dan voorspiegelt.  

 

Het beter leren kennen van de Zielsmissie  

vraagt grote voorzichtigheid, juiste kennis en een goede voorbereiding. 

 

Het is bovendien raadzaam te beseffen dat veel Zieneressen die nu de rol van coach of spiritueel 

therapeut op zich hebben genomen, in een vorig leven in het oude Egypte priesteres waren van de 

één of andere Egyptische godheid, en nu, in hun eigen zwaar karmische periode, opnieuw met 

ongeveer dezelfde krachten in aanraking zijn, als onderdeel van hun eigen herexamenperiode.  

Dit vraagt van alle Zieneressen die informatie ontvangen vanuit de fijnstoffelijke wereld, grote 

voorzichtigheid. Het feit dat je in aanraking bent met verkeerde krachten in deze periode, is 

nagenoeg onvermijdelijk, vanwege het achterliggende karma en de periode van herexamens die nu 

gaande is, maar je hebt daarbinnen wel keuzes hoe je hiermee omgaat.  

Waar het dan vooral om gaat, is de herkenning van de krachten waar je mee in aanraking bent, en 

de motieven van waaruit jezelf handelt, wanneer je meegaat in dit soort oude en bekende contacten.  

 

De Ziel, het hogere Zelf, heeft er geen enkel belang bij mensen “blij” te maken,  

maar is slechts gericht op het begeleiden van het spirituele huiswerk. 

 

Wanneer je in jezelf voelt dat je er vooral op gericht bent mensen “blij” te maken, dan zou je er 

goed aan doen opnieuw naar jouw eigen uitgangspunten te kijken en jezelf af te vragen of je nog 

in harmonie handelt met jouw eigen innerlijke weten of dat je eigenlijk vooral mee gaat in de 

verwachtingen van anderen.   

Dit brengt ons bij een ander punt dat in het verlengde hiervan ligt. De snelgroeiende groep van 

coaches en therapeuten die actief zijn op het spirituele gebied, heeft een hele slechte naam gekregen 

bij het grote publiek. Het zou raadzaam kunnen zijn om eens inhoudelijk te kijken naar wat de 

kritiekpunten zijn vanuit onze omstanders.  

Wat opvalt is dat deze groep erg kritisch is over het functioneren van anderen in onze maatschappij 

maar erg tolerant is naar de mensen van “de eigen groep”. Er is heel veel kritiek op bijvoorbeeld 

de overheid maar nauwelijks op “de eigen mensen”, waarvan velen herhaaldelijk allerlei dingen 

beweren die niet in overeenstemming zijn met hun innerlijke weten en de Wijsheid van hun Ziel.  
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Het zou mooi zijn wanneer de cultuur binnen de coaches en therapeuten  

meer gericht zou worden op het kritisch naar zichzelf en elkaar kijken,  

op dezelfde manier als men dat ook doet  

bij het functioneren van bijvoorbeeld de overheid. 

 

Er bestaat binnen het spirituele wereldje een sterk kritische houding naar mensen die een publieke 

functie hebben en een merkwaardige gedoogcultuur naar mensen van “de eigen groep”.  

 

Om de kwaliteit van het spirituele wereldje te verhogen  

zou het helpen om geen informatie meer te verspreiden  

waarvan je niet eerst zelf zorgvuldig hebt onderzocht  

of dit in overeenstemming is met jouw eigen innerlijke weten. 

 

Het is in ons land onmogelijk om het vak van bijvoorbeeld advocaat of arts uit te oefenen, zonder 

dat je daarvoor de vereiste studie hebt afgerond, maar als het gaat over het meest belangrijke in een 

mensenleven, diens spirituele ontwikkeling, dan mag iedere “beun de haas” zich hiermee 

bezighouden. In onze samenleving wordt dit blijkbaar niet als een probleem gezien. Het zou 

zomaar kunnen dat dit over enkele generaties volkomen anders is, en toekomstige generaties zich 

meewarig het hoofd schudden dat er “vroeger”, aan het begin van het nieuwe tijdperk, zo 

ontzettend veel misleiding en zo veel naïviteit bestond.  

We leven nu in een periode waarin de “beroepsgroep” van de spirituele coaches en therapeuten, 

voor een groot deel uitgaat van onjuiste kennis, en nog helemaal moet leren samenwerken met het 

hogere Zelf. Iedereen is nog in mindere of meerdere mate beschadigd en niemand staat al volledig 

in z’n kracht.  

Het is van belang de situatie in een juist perspectief te zien, zodat de verwachtingen niet al te hoog 

gespannen zijn en er een realistischer kijk ontstaat op de situatie waarin we nu gezamenlijk terecht 

zijn gekomen.  

Het is belangrijk dat de coaches en de therapeuten die in het spirituele wereldje actief zijn, proberen 

bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod aan begeleiding, voor de mensen 

die hiernaar op zoek zijn. We leven in een periode waarin allerlei goeroes van hun voetstuk zullen 

vallen en door hun eigen leerlingen zullen worden ontmaskerd, op een manier zoals we dat in de 

afgelopen vijfduizend jaar niet eerder hebben gezien.  

Het is belangrijk dat de coaches en therapeuten in het spirituele wereldje ook hierin hun plaats gaan 

innemen, en stoppen met het elkaar naar de mond te praten, maar proberen aan te voelen in 

hoeverre anderen hun innerlijke weten volgen, in plaats van het met elkaar mee te praten, terwijl 

men innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelt dat het beter zou zijn om even iets meer afstand te 

nemen.  

De cultuur binnen de spirituele wereld is niet erg verfrissend, het principe van “pappen en 

nathouden” komt vaak voor, evenals het zo goed klinkende “iedereen in z’n waarde laten”, hetgeen 

in praktijk betekent dat je niets zegt, terwijl je innerlijk misschien heel duidelijk voelt dat er dingen 

gaande zijn die volstrekt botsen met het innerlijke weten. Daar waar men naar de overheid een hele 

kritische houding heeft, daar verstomt alle kritiek als het gaat om de mensen van “de eigen groep”. 

Deze keuze draagt niet bij aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de beroepsgroep.  
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Deze houding helpt niet mee bij het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod aan hulp bij het 

leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf. Het is in feite een broeinest van verkeerde 

motieven, waardoor de donkere kant hier gemakkelijk aansluiting kan vinden.  

Het is belangrijk dat er een frisse wind gaat waaien in het wereldje van de spirituele zoekers, waarin 

er andere normen en waarden worden ontwikkeld, die beter aansluiten bij het innerlijke weten dan 

gebruikelijk is geweest in de afgelopen periode. Dit zou de samenwerking met het hogere Zelf in 

aanzienlijke mate kunnen bevorderen.  

 

Als de groep spirituele zoekers het voortouw wil nemen  

in het bijdragen aan een betere samenleving,  

dan zou zich dit moeten vertalen in betere normen en waarden  

waarmee men met mensen van “de eigen groep” omgaat. 

 

Zolang men met elkaar omgaat zoals dat nu gebruikelijk is in het spirituele wereldje, dan is dit een 

belemmering om bij te dragen aan een betere samenleving. In feite betekent dit dat men vaak niet 

eerlijk is tegenover de mensen van de eigen groep. 

Als je werkelijk als vrienden met elkaar wil omgaan, dan betekent dit ook dat je elkaar aanspreekt 

wanneer dit nodig is en er dingen gebeuren die volstrekt niet acceptabel zijn, maar de groep zoekers 

op het spirituele gebied heeft de neiging om dan “weg te kijken” en zich hier niet in te willen 

mengen, waardoor de situatie blijft zoals die is. Het zou mooi zijn wanneer de zoekers op het 

spirituele gebied ook daarin hun plaats willen innemen.  

Het “pleasen” is diepgeworteld in de Zieneressen, en in de beroepsgroep van coaches en 

therapeuten die actief zijn in het spirituele wereldje zie je ditzelfde gedrag terug. Dit is een zwakte 

in het leren omgaan met de fijnstoffelijke wereld en een belemmering in de samenwerking met het 

hogere Zelf. Ook de mensen die hulp zoeken zijn hier niet bij gebaat.  

Het is belangrijk heldere keuzes te maken en daarvoor te staan, ook als dit betekent dat andere 

mensen dit misschien niet leuk gaan vinden. Ook dit is het innemen van je plaats en het op je 

nemen van je eigen verantwoordelijkheid. 

Het is belangrijk dit onder ogen te zien zoals het is, en te zoeken naar betere manieren om hiermee 

om te gaan. Zolang de groep spirituele zoekers dit soort dingen niet onder ogen wil zien, belemmert 

dit de samenwerking, zowel met anderen als met het hogere Zelf.  

Ook hierin is het belangrijk om vooral eerlijk naar elkaar te zijn. Zoals de groep nu vaak onderling 

met elkaar omgaat, is eigenlijk niet helemaal eerlijk naar zichzelf en naar elkaar. Men loopt vaak om 

“de hete brij” heen en vermijdt liever uitspraken die anderen misschien niet fijn vinden.  

Er zijn nog flinke verbeteringen nodig in het karakter van de beroepsgroep, om de samenwerking 

met het hogere Zelf te bevorderen. Ik beschrijf daarom eenvoudig de dingen zoals ze zijn, omdat 

iedereen dáár naar mijn idee uiteindelijk het meeste aan heeft, vanuit het uitgangspunt dat het 

belangrijk is meer zicht te krijgen op waar er hindernissen zijn in de samenwerking met het hogere 

Zelf.  

Als “pleasen” een natuurlijke neiging is geworden,  

die ontwikkeld is in de afgelopen duizenden jaren,  

om zo goed mogelijk te overleven,  

dan zul je ook op deze manier proberen om te gaan met de fijnstoffelijke wereld. 

Je houdt dan allerlei contacten in stand, waar je beter afscheid van zou kunnen nemen. 
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Juist de motieven van waaruit mensen in het leven staan, zijn doorslaggevend bij de vraag in hoeverre 

je aansluiting krijgt met jouw hogere Zelf. Het is daarom van groot belang dat de beroepsgroep 

van coaches en therapeuten de eigen houding nog eens zorgvuldig gaat onderzoeken en zichzelf 

afvraagt in hoeverre ieders houding in overeenstemming is met het innerlijke weten. 

 

Een Zieneres in haar kracht is een zuivere diamant  

die fungeert als een spiegel,  

en eenvoudig toevoegt wat er nodig is,  

vanuit de rijkdom van haar Ziel,  

die zij van binnenuit en van bovenaf kan ontvangen,  

zo veel er maar nodig is. 

 

Onderweg naar dit stadium van ontplooiing worden alle vormen van “pleasen” uiteindelijk steeds 

meer losgelaten, en vervangen door eigenschappen die van belang zijn voor de taak die iemand op 

zich heeft genomen, in het belang van de groep waar iemand onderdeel van is.  

In deze periode is het nog zeldzaam zo’n zuivere diamant te vinden maar het beeld van de diamant 

maakt duidelijk waar een Zieneres uitkomt, wanneer zij eenmaal weer in haar kracht staat.  

 

Een Zieneres die goed in haar kracht staat,  

maakt zich er niet meer druk over of anderen haar aardig vinden of niet. 

 

Omgekeerd is een Zieneres die zich er druk over maakt of anderen haar aardig vinden of niet, nog 

lang niet in haar kracht. 

 

We leven in een periode waarin veel hulpzoekenden erachter komen  

dat veel coaches en therapeuten uitgaan van onjuiste kennis,  

en dit zelf niet goed hebben onderzocht,  

maar dit eenvoudig hebben overgenomen van anderen,  

in de hoop dat die zouden weten wat ze doen. 

 

In de komende periode zullen daardoor veel coaches en therapeuten van hun voetstuk vallen, 

waarop velen zichzelf hebben neergezet. Er zal daardoor een grote schifting komen tussen degenen 

die kunnen werken vanuit Genegenheid en de instroom vanuit hun Ziel, en degenen die uitgaan 

van onjuiste kennis en onjuiste manieren van werken, die botsen met het innerlijke weten. Omdat 

veel hulpzoekenden aanzienlijk mondiger zullen worden, heeft dit grote gevolgen voor de 

aanbieders van deze hulp. 

Veel mensen waren in de afgelopen periode op zoek naar snelle en gemakkelijke oplossingen van 

hun problemen, en veel Zieneressen waren graag bereid dit voor hen in te vullen, door een 

“healing” aan te bieden, al dan niet op afstand.  

Als dat is wat mensen vragen, dan zijn er blijkbaar veel Zieneressen die dit graag voor anderen in 

willen vullen. Zo op het eerste gezicht is iedereen hier blij mee. Zowel de “healer” als degene die 

de healing ontvangt, zijn hier in eerste instantie vaak blij mee.  

Maar het instromende licht van de Ziel zal steeds duidelijker zichtbaar maken dat het zo niet werkt. 

Als het werkelijk zó gemakkelijk zou zijn, dan zou ons evolutieproces al lang geleden zijn afgerond 

en zouden alle leerlingen allang zijn afgestudeerd.  
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Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor diepliggende problemen. 

 

In praktijk brand je je altijd de vingers wanneer je allerlei krachten vanuit de fijnstoffelijke wereld 

aanzwengelt om een “healing” te verzorgen. Voor de mensen die zich hiermee inlaten, geeft dit 

vaak een gevoel van superioriteit, waarbij men niet beseft dat het de donkere kant is die dergelijke 

gevoelens in mensen legt, en daarmee aantoont dat zo’n “healer” uiteindelijk kiest voor het werken 

met macht.  

 

De “healer” geniet vaak stiekem van diens schijnbare macht  

en beseft niet dat hij volkomen aan de touwtjes hangt  

van allerlei krachten die op die manier met mensen spelen  

zoals kleine meisjes vaak met hun poppen spelen. 

 

Degenen die deze “dienstverlening” in de afgelopen periode hebben aangeboden, zullen hier in de 

komende periode steeds meer op worden aangesproken, en verantwoordelijk worden gehouden 

voor hun handelen. Dit alles is het gevolg van het instromende licht van de Ziel, die al deze dingen 

van binnenuit en van bovenaf belicht. 

Daardoor zullen veel coaches en therapeuten zich genoodzaakt zien hun eigen handelwijze grondig 

te onderzoeken. Dit komt het niveau van de groep ten goede. 

 

Werkelijke genezing van diepe wonden die in het verre verleden zijn ontstaan,  

is nagenoeg altijd gekoppeld aan diepgaand inzicht in de oorzaken hiervan. 

 

Het is in zo’n situatie een lange en moeizame weg om hier verder mee te komen, voor zover dit al 

mogelijk is en je iemand hebt kunnen vinden die dit kan begeleiden, in hechte wisselwerking met 

diens Ziel. In de afgelopen duizenden jaren waren deze mogelijkheden er zelden.  

De verbinding tussen een mens in incarnatie en diens Ziel, is een aangelegenheid tussen deze twee 

teamgenoten. Als een “healer” werkt met allerlei fijnstoffelijke krachten waar vanuit vorige levens 

eerder mee is samengewerkt, om de verbinding tussen de Ziel en de persoon in incarnatie te 

bevorderen, dan kan dit in eerste instantie heel vertrouwd aanvoelen en daardoor ten onrechte 

worden beschouwd als iets positiefs, terwijl pas in een later stadium, wanneer er een betere 

samenwerking met het hogere Zelf is ontstaan, het verschil duidelijker wordt.  

Wanneer degene die de “healing” ontvangt, vanuit dezelfde vorige levens hier destijds ook in mee 

is gegaan, kan dit in eerste instantie heel vertrouwd en “goed” voelen, terwijl misschien pas veel 

later duidelijker wordt dat dit mogelijk niet de energie is die afkomstig is van het hogere Zelf.  

Het verschil wordt gewoonlijk pas duidelijker, wanneer je beide hebt ervaren. Tot die tijd zijn 

mensen soms in de veronderstelling in verbinding met een positieve energie te zijn, hoewel dit 

vanuit het hogere Zelf beschouwd, niet het geval is. Dit wordt veroorzaakt door een grote 

onbekendheid met de energie van de Ziel en de werkwijze van het hogere Zelf.  

 

Over het algemeen zou je ervan uit kunnen gaan,  

dat de verbinding tussen het hogere Zelf en de mens in incarnatie  

een aangelegenheid is tussen deze twee,  

waar een “healer” zich beter niet in kan mengen. 
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Als een “healer” zich hier toch in gaat mengen, vanuit een grote onbekendheid met hoe deze 

processen werken, dan is het gevaar groot dat hierdoor schade gaat ontstaan, en degene die hulp 

zoekt wordt meegesleept in de lessen die de “healer” voor zichzelf aan het leren is.  

Deze moeilijkheden kunnen in principe gemakkelijk worden herkend als de “healer” volkomen 

eerlijk naar diens eigen motieven durft te kijken.  

Zodra je voelt dat er sprake is van superioriteit en zelfgenoegzaamheid dat jij toch maar mooi even 

degene bent die degene die hulp zoekt en diens Ziel aan elkaar kunt verbinden, dan zou je eigenlijk 

al moeten herkennen dat er iets niet goed gaat en je NIET te maken hebt met de instroom vanuit 

jouw hogere Zelf maar met krachten waar je vanuit vorige levens eerder mee hebt samengewerkt, 

waardoor je er nu opnieuw mee in aanraking komt als onderdeel van jouw eigen “herexamens”.  

Degene die hulp zoekt zou eveneens waakzaam moeten zijn en zou moeten proberen aan te voelen 

in hoeverre de “healer” werkzaam is vanuit motieven van status, positie en macht, vanzelfsprekend 

zorgvuldig gecamoufleerd achter een masker van vriendelijkheid.  

 

Als degene die hulp zoekt merkt dat de “healer” werkt vanuit verkeerde motieven,  

is het diens eigen verantwoordelijkheid om te stoppen met het proces  

en eerlijk aan te geven dat het niet goed voelt,  

in plaats van je te onderwerpen aan de autoriteit van de “healer”. 

 

Als je coacht op basis van wat je daarover van anderen hebt geleerd, is het van belang je zorgvuldig 

af te vragen in hoeverre dit overeenkomt met jouw eigen innerlijke weten, en daarin je eigen 

verantwoordelijkheid op je te nemen, en niet zomaar iets van anderen over te nemen voordat je dit 

grondig hebt onderzocht. Ook dit is te beschouwen als het innemen van je eigen plaats. 

 

Het spirituele wereldje zoals het in onze generatie is geworden,  

is een broeinest van onzuivere motieven, onjuiste kennis en misleiding,  

waarbij het vaak gaat om status, positie en macht,  

meestal handig gecamoufleerd achter een masker van vriendelijkheid. 

 

Maar door het instromende licht van de Ziel, zal al dit toneelspel in de komende periode steeds 

duidelijker zichtbaar worden gemaakt, zodat iedereen hier nieuwe en betere keuzes in kan maken, 

voor zover iemand dit zou willen. Als je vriendjes wil zijn met iedereen, dan veroorzaakt deze keuze 

hindernissen in de verbinding tussen jou en jouw hogere Zelf.  

Het zou inmiddels bekend moeten zijn dat de meesters zich angstvallig proberen te verbergen 

achter een masker van overdreven vriendelijkheid. Het zou mooi zijn wanneer de Zieneressen dit 

steeds beter gaan doorzien en dit verkeerde gedrag niet gaan overnemen. 

 

Je plaats innemen betekent leven vanuit jouw innerlijke weten 

en proberen zo goed mogelijk toe te voegen wat er in een situatie nodig is,  

zonder je druk te maken over wat anderen daarvan zouden kunnen vinden. 

 

Dit betekent vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, en dit spoor blijven volgen, zo goed als 

je kunt. Als je die weg blijft volgen, kan de Ziel zich hieraan verbinden.  
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Naarmate een Zieneres meer gaat “pleasen” en meer gaat toneelspelen,  

zal de Ziel zich steeds verder terugtrekken. 

 

Andere aanwezigheid uit de fijnstoffelijke wereld zal die leegte onmiddellijk opvullen en zich 

voordoen als jouw Ziel, meestal zonder dat je je hier in eerste instantie van bewust bent. Als dit in 

vorige levens vaker is gebeurd, en toen verwijtbaar gedrag was, zul je deze situatie onvermijdelijk 

opnieuw tegenkomen. 

Het is niet gemakkelijk om te leren samenwerken met het hogere Zelf. Er is een houding nodig 

van volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen. Deze houding van eenvoud, soberheid, 

eerlijkheid en diepgang, is in deze periode nog zeldzaam binnen de groep Zieneressen. Toch kun 

je hieraan het spoor herkennen, dat je uiteindelijk brengt bij het worden van een prachtige diamant. 

Dit is waar de Zieneressen die hun innerlijke weten willen blijven volgen, naartoe onderweg zijn. 

Wat hierbij kan helpen is het beter innemen van je plaats in jouw stoffelijke lichaam. Bij de meeste 

Zieneressen geeft dit problemen, maar het zou hierbij kunnen helpen op een goede manier te leren 

knuffelen met elkaar, waarbij je je ervan bewust bent dat knuffelen vooral een uitwisseling is van 

voedende energie.  

Wij zijn in onze cultuur nogal afstandelijk geworden maar ooit in een ver verleden hadden de 

Zieneressen hele andere omgangsvormen onderling naar elkaar als groep. Er werd destijds heel 

veel geknuffeld, op een manier die in onze periode nagenoeg helemaal verloren is gegaan, ook al 

klinkt dit in eerste instantie misschien vreemd.  

 

De kunst van het knuffelen,  

is in de loop van de geschiedenis verloren gegaan,  

zelfs bij de Zieneressen. 

 

Het is belangrijk dat de Zieneressen weer leren knuffelen zoals ze dat ooit eerder hebben gekund 

in het verre verleden. Tijdens het knuffelen is een Zieneres die hierin is getraind, een kanaal voor 

Genegenheid, waardoorheen heel veel voeding kan stromen naar degene waarmee wordt 

geknuffeld.  

Dit wordt mogelijk wanneer een Zieneres goed is afgestemd in haar hartcentrum, en een sterke 

samenwerking heeft opgebouwd met haar Ziel, haar hogere Zelf. Het is belangrijk hier heel bewust 

mee om te gaan en met gerichte aandacht hiermee bezig te zijn, volkomen geconcentreerd op de 

energiestromen die tijdens het knuffelen kunnen stromen.  

Het zou mooi zijn wanneer de Zieneressen deze vaardigheid weer tot ontwikkeling brengen. Er is 

grote behoefte aan Zieneressen die op een juiste manier hebben leren omgaan met intiem 

lichamelijk contact. Dit zou enorm helpen om de plaats in het stoffelijke lichaam weer beter in te 

nemen, waardoor de samenwerking met de Ziel sterker kan worden. 

Zieneressen die aanvoelen dat dit voor hen iets is om tot ontwikkeling te brengen, zouden anderen 

hier na verloop van tijd in kunnen scholen en hen hier wegwijs in kunnen maken, nadat men zich 

dit terrein zelf heeft eigengemaakt, in hechte wisselwerking met het hogere Zelf. Dit zou voor de 

groep als geheel van grote waarde zijn.  
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Knuffelen is in onze generatie verworden tot het even tegen elkaar aanhangen, zonder enige 

afstemming in acht te nemen. Het is gewoonlijk een hele emotionele aangelegenheid. Op die manier 

wordt er geen voedende energie doorgegeven, waardoor zo’n emotionele knuffel niet echt heilzaam 

is.  

Wanneer een Zieneres in haar kracht staat en zich de techniek van het knuffelen weer eigen heeft 

gemaakt, dan is zij tijdens zo’n knuffel goed afgestemd in haar hartcentrum, en kan zij van daaruit 

voedende energie doorgeven en bewust en actief uitstralen naar degene waar zij de knuffel mee 

deelt. In zo’n situatie is een knuffel heel heilzaam en voedend.  

De spirituele wereld is al duizenden jaren het domein van de donkere kant. Ooit konden de 

Zieneressen hier een tegenwicht aan bieden maar in de loop van de geschiedenis is nagenoeg de 

hele groep ten onder gegaan. Gelukkig kunnen veel Zieneressen in de komende periode weer meer 

naar hun kracht groeien, hetgeen steeds duidelijker zichtbaar zal worden. 

 

Het spirituele wereldje is nu een broeinest van schijnheiligheid,  

waarin de donkere kant welig tiert,  

maar daar kan aan het begin van ons nieuwe tijdperk verandering in komen,  

wanneer de mensen die hun innerlijke weten willen volgen,  

hun plaats gaan innemen. 

 

De donkere kant heeft ingangen bij vele paragnosten, en bij vele coaches en therapeuten, helaas 

ook in mindere of meerdere mate bij verscheidene Zieneressen. Het zou mooi zijn wanneer dit in 

de komende periode beter wordt herkend, en mensen zich hiervan los kunnen maken wanneer dat 

nodig is. 

Het is nu de tijd om allerlei dingen opnieuw te bekijken, en de manier van met elkaar omgaan van 

mensen die actief zijn in het spirituele wereldje, is daar een belangrijk onderdeel van. Dit kan in 

aanzienlijke mate bijdragen aan het bewuster leren samenwerken met het hogere Zelf.  

 

De houding van “pappen en nathouden”  

zoals die nu gebruikelijk is in het spirituele wereldje,  

botst verschrikkelijk met de weg van Zelfkennis. 

 

Als je gewend bent op deze manier met anderen om te gaan, zul je ook geneigd zijn op deze manier 

met jezelf om te gaan. Dit is een grote belemmering in het bewuster leren samenwerken met het 

hogere Zelf. 

Er is een waakzame houding nodig en een veel grotere alertheid om onzuivere motieven in jezelf 

en anderen te herkennen en te benoemen wanneer dat nodig is. Dit betekent een houding van 

volkomen eerlijk zijn, iets wat in onze generatie zeldzaam is. 

Als je merkt aan jezelf dat je ervan begint te genieten wanneer je overmatig veel aandacht vraagt en 

krijgt, zou je er goed aan doen jezelf eens af te vragen in hoeverre dit spoor overeenkomt met het 

innerlijke weten en de Wijsheid van de Ziel. 

Met name de mensen die in contact zijn met de donkere kant, als onderdeel van hun “herexamens”, 

zullen vanwege deze “herkansingen”, de neiging voelen om heel veel aandacht te vragen, in plaats 

van voedend te zijn. 
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Je kunt deze situaties meestal vrij gemakkelijk opsporen door hier eerlijk naar te kijken en te 

proberen aan te voelen vanuit welke motieven iemand iets in werking zet.  

 

Juist aan dit voortdurend aandacht zuigen,  

kun je de donkere kant herkennen. 

 

In het huis van de Boeddha op “de weide” worden veel van deze dingen uitgelegd door onze 

leraren, in de uren dat onze stoffelijke lichamen in slaapmodus zijn. Dit onderwijs is van grote 

waarde voor de mensen die nu hun “herkansingen” krijgen, in het gewone dagelijkse leven. 

 

De norm is geworden dat we niet eerlijk zijn  

tegenover onszelf en tegenover elkaar. 

 

We zijn dit als volkomen normaal gaan beschouwen. Maar als je vanuit die houding wil omgaan 

met jouw hogere Zelf, dan heeft dit weinig kans van slagen. Jouw hogere deel zal hier afstand van 

nemen en het aan jou overlaten of jij jouw houding wil aanpassen of dat je door wil gaan op het 

pad van voortdurend toneelspelen. 

 

Veel mensen hebben het idee dat je het leven voor jezelf onmogelijk maakt  

als je altijd eerlijk bent naar anderen. 

 

Dit maakt duidelijk hoever onze normen en waarden  

inmiddels zijn vervreemd van het innerlijke weten. 

 

De meeste mensen zijn erg oppervlakkig geworden en vaak nog slechts op zoek naar een snelle en 

goedkope oplossing voor de problemen waar ze tegenaan lopen. De motieven van waaruit de 

aanbieder van oplossingen werkt, worden vaak niet goed onderzocht, zolang het maar werkt. 

Deze houding wordt daardoor vaak ook gevolgd op het gebied van spirituele ontwikkeling. Maar 

op dat gebied heb je veel directer te maken met jouw Ziel, en die beoordeelt jou voortdurend op 

je motieven. 

Dit is een groot “cultuurprobleem” tussen de mensen in incarnatie en de hogere Zelven. De manier 

waarop veel zoekers in het spirituele wereldje nu in het leven staan, zal daarom nog flink moeten 

veranderen, om de samenwerking met het hogere Zelf meer ruimte te geven.  

 

De mate waarin iemand eerlijk is in het dagelijkse leven,  

is een betrouwbare indicator  

voor de mate waarin iemand kan leren samenwerken met het hogere Zelf. 

 

Het is belangrijk om je uitgebreid in dit thema te verdiepen, omdat dit een grote hindernis is bij het 

leren samenwerken met jouw hogere Zelf. Zolang je niet volkomen eerlijk bent, krijg je vanwege 

deze verkeerde houding, veel sneller aansluiting met verkeerde krachten. Vanuit het hogere Zelf 

beschouwd, is dit jouw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Voor jouw hogere Zelf, zijn jouw normen en waarden,  

van groot belang voor een mogelijke verdergaande samenwerking.  

Zolang je niet volkomen eerlijk bent,  

staat dat een verdergaande samenwerking met de Ziel in de weg. 
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Je plaats innemen betekent niet dat je dan je baan zou moeten opzeggen en een coaching bedrijfje 

zou moeten opzetten, in de veronderstelling dat jouw hogere Zelf dan op de één of andere manier 

wel zal zorgen voor een geldstroom. Als je dit per sé toch wil doorzetten, dan kun je niet verwachten 

dat jouw hogere Zelf deze egoplannen van jou gaat steunen. 

Het willen hebben dat jouw hogere Zelf zorgt voor voldoende geld, wanneer jij een eigen praktijkje 

wil beginnen, heeft het karakter van jouw hogere Zelf willen dwingen iets voor jou te verzorgen. 

Maar jouw hogere deel zal hier niet aan meewerken, en laat zich niet door jou dwingen. 

Veel coaches willen dit zien als “vertrouwen op hun hogere Zelf” terwijl zij een praktijkje op willen 

bouwen, maar dat heeft het karakter van niet eerlijk zijn tegenover jezelf. Eigenlijk betekent dit 

vaak dat jij dóór wil gaan met jouw egoplannen en dat je vindt dat jouw hogere Zelf dit dan maar 

moet steunen.  

Dit getuigt van veel onbegrip over hoe de samenwerking met de Ziel werkt. Als je werkelijk anderen 

wil helpen met hun spirituele huiswerk, en je hebt het gevoel dat je hier voldoende op bent 

voorbereid, dan zou je één dag per week minder kunnen gaan werken, bijvoorbeeld vier dagen per 

week in plaats van vijf.  

Je hebt dan één dag per week extra beschikbaar voor hetzij het helpen van anderen, hetzij voor het 

werken aan jouw eigen spirituele huiswerk. Op die manier heb je een veel beter evenwicht dan 

wanneer je jouw baan in één keer opzegt. 

 

Het is de donkere kant, die de zoekers op het spirituele pad,  

aanmoedigt om allemaal zo snel mogelijk een eigen praktijkje op te starten,  

ook al is dit voor de meesten moeilijk te zien. 

 

Als je onvoldoende voorbereid aan deze weg begint, dan veroorzaak je daarmee veel schade, zowel 

voor jezelf als voor anderen. Het is dan een kwestie van tijd voordat je hier helemaal in vastloopt, 

met name wanneer je afhankelijk bent geworden van de geldstroom die uit dit praktijkje zou 

moeten komen, volgens de inschattingen, de hoop en de verwachting, van jouzelf.  

Op die manier heb je geen geschikte uitgangspositie om te leren samenwerken met jouw Ziel, en 

zullen er onvermijdelijk moeilijkheden ontstaan. Dit is precies de reden waarom de donkere kant 

mensen aanmoedigt dit moeras in te gaan. 

Als je heel eerlijk bent tegenover jezelf, dan wist je diep van binnen vaak allang, dat het opzetten 

van een praktijkje eigenlijk niet overeenstemde met jouw innerlijke weten, maar vooral werd 

aangedreven door andere motieven, die nogal botsen met de Wijsheid van de Ziel. 

 

Het is belangrijk dat je financieel onafhankelijk bent,  

wanneer je wil bijdragen aan het spirituele ontwikkelingsproces van anderen.  

Dit zorgt ervoor dat je vrij bent en blijft. 

 

Als je financieel afhankelijk bent van de geldstroom uit jouw eigen coaching praktijkje, dan word 

je elkaars concurrenten. Je bent dan niet meer gezamenlijk aan het werk met dezelfde doelstelling 

maar het wordt dan “ieder voor zich”. 
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Als je te snel begint met een coaching praktijk en je bent daar financieel afhankelijk van, dan plaats 

je jezelf in een hele moeilijke positie. Het is daarom belangrijk vóórdat je aan zoiets begint, goed af 

te stemmen in jouw hartcentrum, en voor jezelf na te gaan in hoeverre dit het spoor is van jouw 

Ziel en in hoeverre dit het spoor is van jouw ego.  

Er is in het spirituele wereldje een merkwaardig misverstand gaande over het vaststellen van het 

juiste uurtarief, voor de mensen die geld vragen voor het begeleiden van anderen. Sommigen gaan 

ervan uit dat het uurtarief iets zegt over je eigenwaarde, en dat wanneer de kwaliteit van het aanbod 

echt goed is, je hier best een flinke prijs voor zou mogen vragen. 

Voor de mensen die dit zo zien, kan het interessant zijn zich eens af te vragen welk uurtarief de 

Boeddha zou vragen, wanneer hij te midden van andere mensen zou staan en zijn adviezen zou 

geven? 

 

Welk uurtarief zou de Boeddha in rekening brengen voor zijn hulp aan anderen? 

 

Als jij innerlijk voelt dat het voor jou van belang is om je hier mee bezig te houden en dit diepgaand 

te onderzoeken, dan zal jouw hogere Zelf graag bereid zijn dit verder toe te lichten wanneer dit 

nodig is.   

 

Zoals alle mensen in deze periode belangrijke vragen krijgen voorgelegd,  

zo krijgt ook de Boeddha een belangrijke vraag voorgelegd. 

 

Aan het einde van dit jaar eindigt er een voor hem verplichte periode, waarin hij moest blijven, in 

verband met afspraken die hierover “boven” zijn gemaakt.  

Door de grote aanpassingen in het evolutieproces is zijn missie voltooid en kan de mensheid zich 

onder aanzienlijk betere omstandigheden verder ontwikkelen in de richting die zij kiest. Voor hen 

die het innerlijke weten willen volgen zijn er nu prachtige mogelijkheden om dit te doen. Voor de 

mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, om daardoor steeds meer te kunnen 

betekenen voor de spirituele ontwikkeling van anderen, is er nu volop ruimte om hier mee aan de 

slag te gaan.  

De groep Zieneressen die het innerlijke weten wil volgen, mag terug naar de Oorsprong, en het 

evolutieproces is zo goed mogelijk toekomstbestendig gemaakt door de hoge wezens die nu tijdelijk 

aanwezig zijn, om deze overgangsperiode zo goed mogelijk te begeleiden.  

Dit alles maakt dat de missie van de Boeddha is afgerond, en hij in principe terug zou kunnen gaan 

naar de Oorsprong.  

Het is nu aan de mensheid om opnieuw te kiezen welke richting zij op wil gaan, met de kennis en 

de mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, en met de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren 

nog vers in het geheugen.  

Het is niet aan de Boeddha om zich hierin te mengen. De mensheid kiest haar eigen toekomst, los 

van wat hij in verband hiermee graag zou willen zien.  

Voor hem zijn de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren afschrikwekkend geweest. Dit is één 

van de redenen dat hij nu voor een nieuwe keuze komt te staan, hoe hij vanaf het einde van dit jaar 

verder wil gaan.  
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Ooit is hij als vrijwilliger begonnen aan zijn missie om de mensheid te hulp te komen, terwijl ook 

hij vanuit de Oorsprong maar gedeeltelijk zicht had op de dingen die op Aarde gaande waren. De 

keuze om de mensheid te hulp te komen, is hem bijna noodlottig geworden, door de verwoestende 

tegenwerking vanuit de donkere kant, die ten koste van alles wilde voorkomen dat de mensheid 

zich zou kunnen ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten.  

Nu de mensheid toch de mogelijkheid heeft gekregen zich te ontwikkelen in de richting van het 

innerlijke weten, houdt de donkere kant de Boeddha hiervoor verantwoordelijk. De donkere kant 

zal daarom tot in lengte van dagen wraak willen nemen op hem, op alle mogelijke manieren en met 

gebruik van alle mogelijke middelen.  

Dit uitgangspunt maakt het aanzienlijk moeilijker om aansluiting te maken met de mensen waar hij 

oorspronkelijk voor terug is gekomen, want overal waar hij zal proberen aan te sluiten bij 

individuele mensen, zal de donkere kant dit zo veel mogelijk in de war proberen te sturen.  

Het is daarom niet gemakkelijk voor hem om te beslissen hoe hij het beste verder kan gaan op zijn 

weg. Aan het einde van het jaar zal duidelijker worden welke keuze hij hierin maakt.  

 

Over de paradox van de Boeddha. 

 

De paradox van de Boeddha is dat hij is gekomen om de mensheid te hulp te komen, daarbij 

gemotiveerd door enkele hele mooie individuele verbindingen, die hij nog had met mensen waar 

hij vanuit zijn eigen vorige levens hecht aan was verbonden, maar juist door dit spoor te volgen, 

komt hij in een situatie terecht waarin er voor hem een nieuwe weg zichtbaar is gemaakt, die hem 

wegvoert bij de aansluiting met heel veel individuele mensen. Juist door de ontwikkeling die hij zelf 

in de afgelopen periode heeft meegemaakt, heeft hij zicht gekregen op een voor hem nieuwe weg.  

Het is daarom belangrijk er rekening mee te houden dat de Boeddha aan het einde van dit jaar 

verder zal gaan op deze nieuwe weg.   

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 


