De Boeddha keert terug,
maar ook allerlei anderen komen terug

We leven in een hele bijzondere periode waarin een heel niemw tijdperk begint en er een oud tijdperk eindigt. We
leven in een overgangsperiode waarin de Boeddhba terugkeert maar waarin ook allerlei anderen terugkeren, te midden
van de mensen waar i al vele duizenden jaren aan ijn verbonden en waar i leven na leven mee hebben
samengewerkt.

De nadruk is sterk komen te liggen op de terugkeer van de Boeddha maar ook allerlei andere
bekende namen komen terug in incarnatie, in deze buitengewoon belangrijke periode, waarin een
heel nieuw begin wordt gemaakt in de geschiedenis van de mensheid en waarin tegelijkertijd een
heel stuk verleden wordt afgerond.

De balans wordt nu opgemaakt, waar staan we nu en hoe kunnen we het beste verder gaan. Dit
speelt zich niet alleen af voor de mensheid maar ook voor de goden en de lagen daarboven. Het is
een moment om nog eens goed te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd, om daar zo veel
mogelijk van te leren en met dit inzicht verder te gaan op jouw weg.

We leven in een periode waarin je hele belangrijke dingen kunt leren.
Dit geldt niet alleen voor de mensheid maar ook voor de goden,
want ook die hebben hun eigen begeleiding, net als wij.

Allerlei bekende namen uit het verleden, zijn opnieuw geboren, en zullen gewoonlijk verder gaan
met de dingen waar ze in eerdere levens mee bezig zijn geweest. Albert Einstein bijvoorbeeld is
opnieuw in incarnatie. Er mag in alle redelijkheid worden verwacht dat hij opnieuw bezig zal zijn
met Natuurkunde, en opnieuw zal proberen zijn bijdrage te leveren aan het verder helpen van de
mensheid op de één of andere manier. Er mag worden verwacht dat hij opnieuw baanbrekende
inzichten zal brengen, die hem van bovenaf en van binnenuit kenbaar zijn gemaakt, door zijn
hogere Zelf, met daarboven de goden die dit alles begeleiden.

Ook FEinstein zal in deze incarnatie beter kunnen leren samenwerken met zijn hogere Zelf dan in
zijn vorige incarnatie, omdat de wetten en de regels van ons evolutieproces inmiddels zijn aangepast
in het voordeel van hen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, om van onze wereld
een betere plaats te maken.

De Zieneressen die vele duizenden jaren geleden in incarnatie zijn gekomen om de mensheid te
helpen met hun spirituele ontwikkeling en kanalen te zijn voor Genegenheid, zijn opnieuw in
incarnatie. Zij leren zichzelf en elkaar in deze periode weer kennen, en groeien weer naar hun
kracht. Ze krijgen van binnenuit en van bovenaf weer hun inzichten, waardoor ze zichzelf en
anderen weer veel beter kunnen herkennen en opnieuw de taken op zich kunnen nemen die aan
hun hogere Zelven zijn toevertrouwd. Ze hebben tijd nodig om zichzelf weer beter te leren kennen,
oud zeer vanuit het verleden te verwerken en zich weer te herinneren wie zij zijn en wat ze hier
komen doen, maar het begin is er en er mag worden verwacht dat deze groep zich in de komende
periode nog heel mooi kan ontwikkelen en nog veel zal kunnen doen om elkaar en de mensen met
wie zij verweven zijn geraakt, zo veel mogelijk te helpen met hun spirituele ontwikkeling.

Een deel van de Zieneressen heeft bewust en langdurig samengewerkt met de donkere kant, in de
loop van de geschiedenis. Ook deze Zieneressen zijn opnieuw in incarnatie gekomen en mogen nu
opnieuw hun keuzes maken.
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Willen ze in deze incarnatie opnieuw status, positie en macht, of zullen ze uiteindelijk gaan kiezen
voor de eenvoud en de soberheid, en proberen hun vermogens in te zetten om anderen te helpen
met hun spirituele ontwikkeling.

De Zieneressen die er in de afgelopen duizenden jaren voor hebben gekozen bewust samen te
werken met de donkere kant, krijgen nu de gelegenheid om dit beter te leren herkennen en hier
andere en betere keuzes in te maken. Ook dit speelt zich af in het gewone dagelijkse leven, te
midden van alle andere mensen.

Ook in onze generatie zijn er Zieneressen die op zo’n manier omgaan met hun vermogens dat dit
botst met hun innerlijke weten en de Wijsheid van hun hogere Zelf. Vaak zijn dit oude gewoontes
vanuit voorgaande levens, die in dit leven in eerste instantie weer de overhand hebben gekregen,
met als mogelijkheid dat je dit innerlijk gaat herkennen en hier andere keuzes in gaat maken.

Sommigen zullen aanvoelen dat er in hun eigen situatie grote noodzaak is om deze dingen
diepgaand te onderzoeken en hier veel mee bezig te zijn, anderen zullen dit proberen te ontkennen
en net doen alsof ze dit niet in de gaten hebben. Enkele Zieneressen zullen misschien stiekem
genieten van de macht en het aanzien die hun vermogens hen opleveren, zich niet goed bewust
van het gevaar van hun eerzucht en hun honger naar status en positie.

De Zieneressen zijn teruggekomen in incarnatie en worden door hun eigen karma geconfronteerd
met de lessen die vanuit hun voorgaande levens zijn blijven liggen. In de afgelopen jaren zijn er
herhalingen geweest van hele moeilijke stukken karma, waarbij in het verleden keuzes zijn gemaakt
die destijds flink botsten met het innerlijke weten, maar die, meestal onder grote druk van de
omstandigheden, toch zijn gemaakt, vanuit vrije wil. In de afgelopen jaren hebben allerlei hele
moeilijke stukken karma uit de afgelopen duizenden jaren zich herhaald, hoewel nagenoeg niemand
zich ervan bewust is dat dit zo werkt. Dit betekent heel concreet dat als je je in het verleden ten
onrechte tegen iemand hebt gekeerd, je dit thema soms opnieuw tegenkomt, met dezelfde persoon.

Degenen die het karma aan mensen toebedelen, de heren van karma, kunnen dit invlechten in het
gewone dagelijkse leven, zonder dat je je ervan bewust bent dat dit zo werkt. Daardoor kom je
individueel in herhalingen terecht van situaties waarin je in vorige levens, keuzes hebt gemaakt, die
destijds flink botsten met het innerlijke weten. Soms krijg je hier dromen over.

In de afgelopen jaren zijn op deze manier allerlei hele moeilijke situaties opnieuw doorgewerkt,
meestal zonder dat je je hiervan bewust bent. Dit doorwerken van hele moeilijke stukken karma,
duurt nog tot het einde van dit jaar. Daarna is er meer ruimte om gelukkiger ervaringen op te doen.

Op dezelfde manier als de Zieneressen terugkomen in incarnatie,
komt ook de Boeddha terug in incarnatie.

Hij zal zich bjj zijn terugkeer ongetwijfeld bezighouden met dezelfde dingen als waar hij in vorige
levens mee bezig is geweest. Hij zal ditmaal net als alle anderen, sterker staan, omdat de wetten en
de regels van ons evolutieproces zijn aangepast, waardoor er meer ruimte is gekomen voor hen die
hun innerlijke weten willen volgen en willen proberen van onze wereld een betere plaats te maken.

De Boeddha zal bij zijn terugkeer
onvoorstelbaar veel tegenwerking ondervinden van de donkere kant,
want die zal ten koste van alles proberen zijn grip op onze wereld
zo lang mogelijk te handhaven.



Eén van de grootste tegenstanders van de Boeddha is de god van de Bijbel. De gevangenis die hij
heeft gebouwd voor de mensheid, is bij velen bekend als de matrix. Dit is een kooi waar mensen
vanuit vrije wil in gevangen kunnen raken door mee te gaan in de vele verleidingen die de god van
de Bijbel voor de mensheid heeft opgesteld, op allerlei terreinen van het menszijn.

In één van zijn vorige levens heeft de Boeddha aan de mensheid duidelijk gemaakt dat de oorzaak
van veel ellende die de mensheid destijds in haar eigen dagelijkse leven tegenkwam, het gevolg was
van het meegaan in hebzucht, het willen hebben van dingen die helemaal niet nodig zijn en die
mensen toch willen hebben.

De god van de Bijbel probeert mensen aan te moedigen dingen te willen hebben die niet nodig
zijn, dingen die botsen met het innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. Je zou dit het
verleiden van mensen kunnen noemen, om dingen achterna te jagen, tegen beter weten in.

Mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen dit herkennen en het juiste onderscheid kunnen
maken tussen het achternajagen van dingen die vanuit hebzucht worden geboren, en het volgen
van het spoor van de samenwerking met het hogere Zelf, om anderen te helpen met hun spirituele
ontwikkeling.

De donkere kant probeert voortdurend mensen te verleiden dingen te willen hebben die niet nodig
zijn en die je in alle eenvoud beter los zou kunnen laten, omdat je innerlijk voelt dat die niet nodig
zijn voor het spoor van verdere samenwerking met het hogere Zelf.

Het willen hebben van dingen die niet nodig zijn,
vertaalt zich naar alle gebieden van het dagelijkse leven.
Door heel eerlijk tegenover jezelf te zijn, kun je dit beter herkennen.

Of je succesvol bent of niet bijvoorbeeld, is maar voor een deel afhankelijk van jouw eigen
inspanningen en jouw eigen deskundigheid. Het succes dat je ontmoet op jouw weg, is voor een
deel ook eenvoudig het gevolg van karma. Dit betekent dat er “boven” wordt beslist over allerlei
situaties, en daar keuzes worden gemaakt of iemand succesvol mag zijn in diens streven of niet.

In hoeverre iemand succesvol zal zijn,
1s voor een deel athankelijk van diens karma.

Niet alleen de Zieneressen en de Boeddha zijn opnieuw in incarnatie, maar ook de bewuste en
actieve leden van de donkere kant. Stel dat Dzjengis Khan opnieuw zou zijn geboren, dan zou hij
opnieuw proberen om zijn grondgebied uit te breiden onder het mom van broederschap en het
verenigen van volken. In hoeverre hij succesvol zal zijn, is niet alleen athankelijk van zijn militaire
kracht en de kracht van zijn tegenstander, maar eveneens athankelijk van zijn karma. Als het het
karma is van Dzjengis Khan om ten onder te gaan, dan zal dit gaan gebeuren, hoe superieur hij in
eerste instantie misschien ook lijkt te zijn.

De mensheid heeft haar vrije wil,
daarboven staan de goden die deze vrije wil met hun kracht kunnen ombuigen
maar daarboven staan de heren van karma die uiteindelijk beslissen hoe het zal gaan.

Deze heren van karma kunnen ingrijpen of niet,
al naar gelang hun oordeel over de situatie.



In onze generatie zullen deze heren van karma vaak ingrijpen en situaties bijsturen, om onrecht dat
in het verleden is ontstaan, recht te zetten, en zo veel mogelijk te compenseren, ook als de mensheid
zich hier volstrekt niet van bewust is.

De leden van de donkere broederschap zullen daarom in de komende periode degenereren. Dit
Lot wordt hen opgelegd door de heren van karma. Daardoor worden zij beter herkenbaar in hun
innerlijke neigingen, voor de mensen die direct of indirect met hen te maken hebben. Op deze
manier leren zij zichzelf beter kennen, want dat is het hoger liggende opvoedkundige doel achter
deze processen van degeneratie.

Stel dat Dzjengis Khan zwart karma heeft opgebouwd vanuit vele voorgaande levens,
dan zal dit in de komende periode duidelijk worden
door hele concrete gebeurtenissen in het dagelijkse leven.

Als de heren van karma hebben besloten hoe een specifiecke situatie verder zal gaan, dan staat de
uitkomst vast, ongeacht wat iemand daar zelf van zou kunnen vinden. Er is in zo’n situatie geen
vrije wil meer.

Ook de meesters van de Witte Broederschap vallen onder deze wetten en regels. Zij hebben in de
komende periode geen uitzonderingspositie meet, zoals ze die duizenden jaren hebben gehad. Het
zwarte karma dat zij in duizenden levens hebben opgebouwd, werd zorgvuldig bij hen vandaan
gehouden door de god van de Bijbel. Vanwege de overgangsperiode die nu gaande is, wordt deze
bescherming steeds meer opgeheven, en daalt het zwarte karma alsnog op de meesters neer. Aan
het einde van dit jaar is deze bescherming volledig opgeheven. De meesters zullen tegen die tijd, in
situaties terecht zijn gekomen die in overeenstemming zijn met hun zwarte karma. Ze hebben hier
geen vrije wil in, en de god van de Bijbel kan hen hier niet meer tegen beschermen.

De Bijbel is één van de meest merkwaardige boeken die er ooit zijn geschreven. Het verhaal begint
met de verdrijving uit het paradijs en het afsterven van “de boom des levens”. Maar aan het einde
van dit verhaal, komt diezelfde boom des levens, de bron van levenskracht, weer tot bloei.

In eerdere artikelen heb ik uitgebreid beschreven dat deze boom des levens de symboliek is van de
ki kracht in het bekken, de levenskracht, die in de komende periode weer op gang gebracht kan
wotden door de mensen die dit willen en die hier in vorige levens eerder mee hebben gewerkt.
Daardoor kunnen zij over veel meer ki kracht beschikken en veel sterker komen te staan. Daardoor
komen zij symbolisch weer in hun “paradijselijke” toestand terecht, zoals dat was toen zij naar de
Aarde kwamen om de mensheid te hulp te komen.

In de Bijbel wordt gesproken over het “opstaan van de doden” aan het einde der tijden.
Dit betekent niets anders dan het opnieuw geboren worden en de herkenning,
van bekende mensen uit de geschiedenis in een nieuwe incarnatie,
in een periode dat we overgaan naar een nieuw tijdperk.
Dit is nu gaande.

Het opnieuw geboren zijn van de Zieneressen en de Boeddha, is het “opstaan uit de dood”, zo
eenvoudig is het. Ook al heeft de god van de Bijbel duizenden jaren lang de Zieneressen geprobeerd
zo veel mogelijk tegen te werken, toch is de groep opnieuw in incarnatie met de mogelijkheid weer
naar haar kracht te groeien en elkaar en de mensheid te helpen met hun spirituele ontwikkeling.



Ook al wilde de god van de Bijbel de Zieneressen en de Boeddha zo veel mogelijk tegenwerken en
zelfs volkomen vernietigen, de heren van karma beslissen dat er nu een nieuwe kans is om sterker
te worden en dwars door alle tegenwerking en hindernissen heen te groeien, en alsnog te doen waar
ze voor gekomen zijn.

De god van de Bijbel heeft de mensheid gevangengehouden in zijn zelfgemaakte gevangenis, de
matrix, maar door de overwinning van de Boeddha moet hij dit nu loslaten, en krijgt ook hij de
gelegenheid om terug te kijken naar wat hij zelf in werking heeft gezet, om daar zo veel mogelijk
van te leren.

De Zieneressen die kiezen voor het volgen van hun innerlijke weten zijn bezig met hun voorlopig
laatste incarnatie, en gaan daarna samen met de Boeddha terug naar de Oorsprong. Zij mogen daar
genieten van hun welverdiende rust en krijgen daar de gelegenheid om verder te herstellen van
oude en diepe wonden die er in de incarnatierecks op Aarde zijn ontstaan.

We leven in een periode waarin er over ons wordt geoordeeld door de heren van karma,
en ieder zo veel mogelijk in een situatie terecht zal komen
die recht doet aan diens karma.
Dit geldt zowel voor mensen als voor goden.

Zoals het er nu uitziet zal de godin Medusa weer onderdeel worden van het mensenrijk, en opnieuw
worden opgenomen in het rijk van de Zielen, de hogere Zelven. Zij verliest dan haar status als
godin maar komt daardoor veel vrijer te staan van de donkere kant, ook al blijft haar karma
daardoor onveranderd. Zij heeft nog heel veel goed te maken naar de mensheid en zal daar op de
één of andere manier invulling aan moeten geven in de v6or ons liggende duizenden jaren. De
heren van karma beslissen over hoe deze invulling in grote lijnen het beste zou kunnen zijn.

De god van de Bijbel is een heel stuk verder geweest in zijn ontwikkeling dan de godin Medusa,
maar ook hij valt onder hetzelfde evaluatieprogramma. Ook hij zal flink teruggaan in zijn
ontwikkeling en dan een god worden in een veel lagere categorie, als alles gaat zoals het er nu uit
ziet.

De Boeddha zal ongetwijfeld nieuwe vermogens krijgen
en meer kracht dan waar hij eerder over kon beschikken,
vanwege zijn verdienste voor de mensheid.

Zo krijgt ieder waar recht op is, beschouwd vanuit de heren van karma. Op deze manier worden
allerlei situaties recht gezet. Dit is het brengen van harmonie zoals dat “boven” wordt gezien.
Globaal is er een periode van tien jaar, gerekend vanaf eind 2012, waarin dit zich afspeelt. Van
boven af bezien is dit een buitengewoon kort stukje tijd. Dat er in deze periode zulke enorme
verschuivingen mogelijk zijn, heeft te maken met de aanwezigheid van hele bijzondere krachten
waar we eenvoudig geen geschikte namen voor hebben. Dankzij hun aanwezigheid en hun
ingrijpen, is ons evolutieproces vootlopig in betere banen geleid.

Het zal duidelijk zijn dat de donkere kant zich tot het uiterste zal verzetten tegen deze verandering,
maar de feiten tonen aan dat dit uiteindelijk niet is gelaagd. Voor velen is het begin van het nieuwe
tijdperk steeds beter voelbaar en merkbaar in het gewone dagelijkse leven, ook al slaagt de donkere
kant er nog steeds in om bijvoorbeeld veel heldere dromen tegen te houden.



Naarmate de donkere kant verder is teruggedrongen,
zullen er steeds meer heldere dromen komen,
omdat dit eenvoudig onderdeel is van de wetten en de regels
van ons nieuwe evolutieproces.

Met andere woorden we hebben eenvoudig recht op deze heldere dromen, wanneer aan de
voorwaarden die hieraan zijn gesteld is voldaan. Het is daarom een kwestie van tijd voordat met
name de Zieneressen zullen merken dat ze zich steeds meer gaan herinneren van de ervaringen die
ze op “de weide” meemaken, in de uren dat hun stoffelijke lichaam in slaapmodus is.

De Boeddha zal onvermijdelijk heel veel tegenwerking ervaren bij alles wat hij probeert te doen.
Hij zal daardoor pas aan het einde van dit jaar, eind 2022, volledig vanuit zijn kracht kunnen

werken.
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