
Geschreven door Johan Sinnema – April 2023 

De matrix beter herkennen 

We bevinden ons in een nieuwe situatie, waarin er heel veel kan worden geleerd door de mensen die hun innerlijke 

weten willen volgen. De mogelijkheden om allerlei dingen nu beter te leren herkennen zijn ongekend.  

De mensen die hiervoor open staan ervaren nu iedere DAG nieuwe inzichten, iets wat lange tijd niet zo is geweest. 

In het verleden was het vaak moeilijk om nieuwe inzichten te ontvangen maar het tempo waarin dit nu gaat, is een 

grote bevestiging van het nieuwe tijdperk, dat nu echt is begonnen.  

Een herkenningspunt voor ons nieuwe tijdperk is het weer op gang komen van ons leerproces, dat van binnenuit en 

van bovenaf wordt begeleid door de Ziel, het hogere Zelf. Dankzij die instroom, kunnen we de dingen die zich in ons 

dagelijkse leven afspelen, nu weer veel beter zien.  

Het tempo waarin we nu dingen kunnen leren, ligt aanzienlijk hoger dan amper tien jaar geleden. DAT is een grote 

bevestiging van de veranderingen in ons evolutieproces.  

Wanneer je in de Oorsprong bent, de plaats van waaruit de reis begint wanneer je naar de Aarde 

gaat, dan ziet het er tamelijk overzichtelijk uit. Je bent dan in een omgeving waarin je alles goed 

kunt overzien, je hebt een heldere visie en weet welke taken je op je neemt.  

Je weet ook waar je op moet letten als je straks op missie gaat, waar de gevaren zijn en bij wie je 

hulp kunt vragen mocht je in moeilijkheden komen.  

Je kent de weg, want je hebt die weg al talloze malen afgelegd, en in feite is de Aarde een plaats 

waar je meestal al langere tijd niet meer bent geweest. Je hebt je ontwikkeld op andere plaatsen in 

ons onmetelijke heelal, ver verwijderd van onze Aarde.  

Je bent eigenlijk een leerling in de hogere klassen van het menszijn, die nog éénmaal teruggaat naar 

de Aarde, om de anderen te helpen met het leren van hun lessen, terwijl je daar zelf ondertussen 

nog steeds veel van kunt leren.  

Maar de Aarde, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Daar is het veel moeilijker dan op andere 

plaatsen in ons grote heelal. Op de Aarde is het niet helemaal pluis, daar is de confrontatie met de 

donkere kant veel intensiever dan op andere plaatsen.  

Eigenlijk is de Aarde best een moeilijk plekje geworden, in de loop van de lange geschiedenis van 

de ontwikkeling van de mensheid. En toch is er in de Oorsprong van je gevraagd om juist naar die 

plaats terug te gaan, en je vaardigheden in praktijk te brengen.  

Gemengde gevoelens had je, toen je wist dat je terug moest naar de Aarde. Ja, je kon er veel leren, 

maar de kans op moeilijkheden is er groot.  

Je zou moeten vertrouwen op je training, en de organisatie die over je waakt, maar er zijn op die 

plaats altijd onverwachte confrontaties mogelijk met de donkere kant. Je weet nooit precies 

wanneer dat zal zijn, maar het kan daar flink spoken, dat is wel de ervaring vanuit de lange 

geschiedenis.  

De archieven staan vol van verhalen over vergevorderde mensen, die op Aarde alsnog weer in 

moeilijkheden zijn gekomen en soms volkomen onderuit zijn gegaan. Het is een merkwaardige 

plaats de Aarde, en je kunt maar beter goed voorbereid zijn en altijd op je hoede blijven.  

Zo ongeveer is de toon, wanneer je teruggaat naar de Aarde.  
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We kunnen daar nu meer zicht op krijgen, omdat de mist verder optrekt en onze leraren ons steeds 

beter kunnen bereiken. We krijgen daardoor in een veel hoger tempo zicht op allerlei dingen, die 

voorheen voor ons verborgen waren gebleven.  

We krijgen nu zelfs weer zicht op de situatie zoals we die konden overzien vóórdat we naar de 

Aarde gingen. Deze vergezichten zijn er lang niet geweest, misschien wel nooit…  

Er zijn veel lichtwerkers die in de Oorsprong bijna afgestudeerd zijn in het mensenrijk, en 

vergevorderde menselijke individuen zijn, wanneer iedereen weer terug is in de plaats waar de reis 

begon, vóórdat je naar onze Aarde kwam. Veel lichtwerkers hadden in die plaats van wijdse 

vergezichten, een goed overzicht op de moeilijkheden van het menszijn, en wisten hoe je hier het 

beste mee om zou kunnen gaan.  

De groep was goed voorbereid en hoog ontwikkeld. Deze groep zou de taak in principe goed 

aankunnen en de anderen kunnen helpen.  

Maar het liep volkomen anders en velen gingen op Aarde alsnog ten onder, ondanks hun hoge 

afkomst.  

De moeilijkheden waren in praktijk zó groot, dat velen struikelden. In plaats van elkaar te helpen 

in zo’n situatie, maakten de anderen van dezelfde groep daar vaak misbruik van, om hun eigen 

positie te versterken, ten koste van de ander die in moeilijkheden was geraakt.  

De groep hielp elkaar vaak niet echt, dat was meestal maar een holle vertoning. Wanneer de ene in 

moeilijkheden was geraakt, dan werd de positie van de ander daar automatisch beter van, zo was 

vaak het uitgangspunt bij de mensen die we nu misschien lichtwerkers zouden noemen.  

De donkere kant vond overal ingangen, eigenlijk heel gemakkelijk. De groep wist dat ze 

voortdurend waakzaam moest zijn, maar in praktijk werd de ene na de andere afgeleid. Er waren 

op Aarde hele bijzondere dingen gaande, die je in de Oorsprong niet hebt, en dit veroorzaakte bij 

velen alsnog moeilijkheden.  

In de Oorsprong is er iets wat we nu misschien éénheid zouden noemen, hoewel ook dit woord 

nogal besmeurd is geraakt in onze samenleving.  

 

In de Oorsprong is er niet zoiets als man en vrouw,  

daar heeft iedereen hetzelfde uiterlijk. 

 

De menselijke vorm krijg je pas wanneer je op missie gaat naar de Aarde. Je wordt hier zo goed 

mogelijk op voorbereid in de Oorsprong en je mag daar oefenen met deze “outfit” maar pas 

wanneer je naar de Aarde gaat is dit “echt”, want dat is zoals de mensen op Aarde dit ervaren. Je 

voelt je een man of een vrouw, met andere woorden je vereenzelvigt je met je stoffelijke lichaam 

en niet zozeer met de energie die stroomt.  

De mensen die naar de Aarde gaan worden voorbereid om in deze “pakken” van man of vrouw 

rond te lopen, in plaats van het “normale” uiterlijk dat we in de Oorsprong hebben, maar in praktijk 

is het veel moeilijker dan vooraf werd ingeschat, om je te blijven herinneren dat je niet zo’n 

mannelijk of vrouwelijk “pak” bent. Het is slechts de verpakking, het uiterlijk, en niet meer dan 

dat, maar in praktijk is dit verschil uitgegroeid tot iets wat enorme moeilijkheden veroorzaakt bij 

onze spirituele ontwikkeling.  
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Juist de verschillen tussen het uiterlijk van een man en een vrouw, zijn onderdeel geworden van de 

afleiding waar ieder van ons mee te maken heeft, wanneer je op Aarde in incarnatie bent.  

In de Oorsprong is deze afleiding er niet, daar zijn geen verschillen in de uiterlijken zoals we die 

hier hebben. Daardoor is de éénheid in de Oorsprong bij de groep menselijke individuen, 

aanzienlijk groter dan wanneer diezelfde groep op Aarde in incarnatie is.  

Er zijn op Aarde nog steeds echo’s van hoe het in de Oorsprong is, maar bij de meesten van ons 

is dit heel ver weggeraakt. In praktijk is er vooral de vereenzelviging met je stoffelijke lichaam, ook 

al weet je theoretisch dat dit niet zo zou moeten zijn.  

 

Wanneer een Zieneres zich “supervrouwelijk” voelt,  

en heel aantrekkelijk wil zijn,  

dan betekent dit dat zij veel energie naar zich toe zuigt. 

Ze is dan gevangen in de matrix,  

en verweven met de donkere kant. 

 

Wanneer je uit de Oorsprong komt, dan weet je dat het onderdeel is van je missie om flink uit te 

stralen en actief te werken met de energie waar je over mag beschikken. Je weet dat je een kanaal 

bent voor voedende energie, die zal stromen wanneer je goede motieven hebt en een juiste manier 

van werken hebt aangeleerd.  

 

Wanneer een Zieneres in haar kracht staat,  

is ze voedend en uitstralend, 

ze zuigt dan geen energie meer naar zich toe.  

Er is dan eenvoud, soberheid en bescheidenheid. 

 

In praktijk zijn de meeste Zieneressen nog vooral op zoek naar veel aandacht vanuit de 

buitenwereld. Ze zoeken waardering voor hun kunnen en hun uiterlijk. Ze presenteren zichzelf 

voortdurend op de social media met in het beste geval deels een voedende boodschap en deels met 

het zuigen van aandacht naar hun persoon, vaak vergezeld van een zoveelste foto van zichzelf.  

Wanneer je ziet dat mensen consequent een foto van zichzelf plaatsen bij een post, dan zou je je 

af kunnen vragen waarom iemand zoiets doet.  

Je zou je af kunnen vragen of dit iets toevoegt aan de boodschap die iemand wil brengen of dat het 

er misschien toch vooral om gaat om daarmee persoonlijk in de belangstelling te staan. Met andere 

woorden is de foto van toegevoegde waarde of gaat het er vooral om meer aandacht te krijgen van 

de mensen die je zou willen bereiken?  

 

Motieven zijn energie. 

 

Door verkeerde motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, breng je verkeerde 

energiestromen in beweging.  

Theoretisch weten de “lichtwerkers” heel goed hoe het werkt, maar in praktijk wordt het onderzoek 

naar de eigen motieven vaak slechts heel vluchtig gedaan. Vaak praat men zichzelf aan dat ze het 

goed bedoelen, terwijl ze diep in hun hart voelen dat dit niet waar is en ze eigenlijk heel goed weten 

dat ze het beter anders zouden kunnen doen.  



4 

Zelfkennis is vaak heel oppervlakkig in onze generatie. Soms worden er pogingen ondernomen 

maar wanneer dit het geval is, blijven mensen vaak steken aan de oppervlakte, en wil men liever 

niet zien wat zich daaronder afspeelt.  

 

Er is over het algemeen veel meer diepgang nodig  

bij het op je nemen van zelfonderzoek  

naar de motieven van waaruit je dingen al dan niet doet. 

 

Wanneer er meer aandacht zou worden besteed aan het onderzoeken van je eigen motieven en het 

beter leren kennen van jezelf, dan zou je daardoor allerlei zwakke punten kunnen opsporen. Deze 

zwakke punten zijn onvermijdelijk ingangen voor de donkere kant, die je juist via die zwakke 

punten gemakkelijk kan bereiken en je om kan buigen in een richting die steeds meer gaat afwijken 

van jouw innerlijke weten en de missie die je mee hebt gekregen toen je naar de Aarde kwam. 

Het was de missie die je vanuit de Oorsprong mee hebt gekregen om voedend en uitstralend te 

zijn, iemand die bewust heilzame energie toevoegt aan de groep. 

Maar in praktijk zijn we in onze generatie in een situatie terecht gekomen waarin de meesten van 

ons vooral heel veel aandacht naar zich toe proberen te trekken, al dan niet bewust van de eigen 

motieven van waaruit iemand dit in werking zet.  

Wanneer je andere mensen werkelijk wil helpen, is het van belang om zo Vrij mogelijk te staan, te 

midden van de mensen waarvoor je gekomen bent. 

 

Wanneer je voortdurend op zoek bent naar waardering  

bij de mensen die je wil helpen,  

dan sta je niet Vrij. 

Wanneer je geld nodig hebt van de mensen die je zou willen helpen,  

dan sta je eveneens niet Vrij. 

Wanneer je niet Vrij staat  

dan ben je onvoldoende voorbereid  

om andere mensen echt goed te kunnen helpen. 

 

Wanneer je iemand om hulp vraagt, dan zou het goed zijn om op deze dingen te letten. In hoeverre 

staat de “aanbieder” van hulp zelf Vrij?  

Dat is een belangrijk punt om in de gaten te houden, zodat je steeds bewuster onderscheid kunt 

maken tussen de verschillende “aanbieders” van hulp.  

Wanneer je geld nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien, dan is het aan JOU om daar 

een oplossing voor te vinden. Het is beter om deze behoefte van jezelf niet bij de mensen neer te 

leggen die je zou willen helpen. Je krijgt dan onvermijdelijk een verstrengeling van belangen 

waardoor je niet meer Vrij staat.  

Wanneer je afhankelijk bent van de financiële beloning die je van jouw “klant” ontvangt, dan is het 

onvermijdelijk dat de boodschap die je geeft, vriendelijker zal worden verpakt dan wanneer je Vrij 

staat.  
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Wanneer het nodig is om diepgaande dingen te benoemen waar de “klant” misschien zelf 

verantwoordelijk voor is, dan is het heel verleidelijk om daar dan maar niet al te veel de nadruk op 

te leggen wanneer je na afloop verwacht dat de “klant” jou daar nog voor zal gaan betalen.  

Het zou mooi zijn wanneer je aanvoelt dat je op die manier onmogelijk Vrij kunt staan en deze 

afhankelijkheid onvermijdelijk invloed zal uitoefenen op de dingen die je al dan niet aangeeft aan 

jouw “klant”.  

Het is gevoelsmatig bovendien heel vreemd om je enerzijds iets te herinneren van de normen en 

waarden die je had toen je nog in de Oorsprong was, en dan iemand van diezelfde groep op Aarde 

als een “klant” te benaderen.  

Het zou mooi zijn wanneer je steeds duidelijker gaat aanvoelen, dat als je iemand die je zegt te willen 

helpen als een “klant” beschouwt, er dan niet echt een gevoel van éénheid is.  

Je maakt dan een indeling in “klanten” en coaches/therapeuten, waardoor de éénheid in de groep 

blijkbaar volkomen uit het oog en het hart verloren is gegaan. Daar waar je je in de Oorsprong nog 

verbonden voelde met de groep als geheel, daar ben je dan op Aarde helemaal in een andere fase 

terecht gekomen en zet je sommige mensen op een voetstuk terwijl je jouw eigen behoeftes 

ingevuld wil krijgen bij de mensen die je zegt te willen helpen.  

 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers 

steeds duidelijker in zichzelf gaan voelen, 

dat je mensen die in de Oorsprong je vrienden zijn, 

hier op Aarde beter niet als “klanten” zou kunnen zien. 

Dat zou in aanzienlijke mate bijdragen  

aan het versterken van de éénheid in de groep lichtwerkers. 

 

Eén van de grote hindernissen in het ervaren van éénheid in de groep is het thema seksualiteit. Juist 

dit thema heeft voor enorme moeilijkheden gezorgd binnen de groep, in de lange geschiedenis van 

de mensheid.  

De energie die verbonden is aan geslachtsgemeenschap is volstrekt niet voedend, wat onze 

“deskundigen” op dit gebied ook menen te kunnen beweren, al dan niet wetenschappelijk 

onderbouwd.  

Geslachtsgemeenschap is gebaseerd op lust en opwinding, 

zonder deze machtige energieën is dit niet mogelijk. 

 

Maar lust en opwinding zijn absoluut geen voedende energieën, zoals alle lichtwerkers theoretisch 

heel goed weten. Toch proberen de “deskundigen” ons aan te leren, dat seksualiteit heel heilzaam 

zou zijn, en zou zorgen voor een goede doorstroming van energie.  

De vraag zou dan naar voren moeten komen welke energie precies door jouw systeem stroomt 

tijdens ervaringen met geslachtsgemeenschap?  

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer je weet dat goede motieven zullen 

leiden tot goede gevolgen en slechte motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, zullen 

leiden tot schadelijke gevolgen, dan is het niet moeilijk om te beseffen dat wanneer je iets in werking 

zet vanuit lust en opwinding, er geen goede gevolgen uit voort kunnen komen, wat onze 

“deskundigen” ook menen te kunnen beweren.  
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Vanuit het hogere Zelf beschouwd, 

bestaat er niet zoiets als een gezonde seksuele relatie. 

 

Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, is ons in hoge mate opgedrongen in de lange geschiedenis van 

de mensheid. Onze leeromgeving, ons klaslokaal, is zodanig ingericht dat je overal seksuele 

aspecten tegenkomt. Het is nauwelijks mogelijk je daaraan te onttrekken.  

We zijn het er in onze westerse samenleving over eens dat we niet willen dat er zomaar ergens een 

blote man te zien is in ons straatbeeld. We vinden dat dit niet kan en we hebben bij wet geregeld 

dat wanneer iemand zich toch in z’n blootje op straat begeeft, dat zoiets dan strafbaar is.  

Maar wanneer er vervolgens een enorm beeld van een blote man in datzelfde straatbeeld staat, 

inclusief zijn geslachtsdeel, zoals het beeld van David gemaakt door de meester Michelangelo, dan 

worden we geacht dit te beschouwen als kunst, hoog verheven in zijn soort, zodat we daar niets 

van mogen zeggen.  

 

Je mag je niet in je blootje in ons straatbeeld begeven,  

tenzij je een standbeeld bent,  

dan mag het wel. 

 

Met andere woorden via de wereld van de “kunst”, worden we geconfronteerd met normen en 

waarden waarvan we gezamenlijk hadden afgesproken in wetten van een land, dat we dit niet goed 

vinden en hier afstand van willen nemen.  

 

Blijkbaar is de wereld van de kunst  

een plekje waar andere normen en waarden gelden  

dan in de rest van onze samenleving. 

 

Het is merkwaardig dat via de wereld van de kunst onze samenleving voortdurend met normen en 

waarden wordt geconfronteerd die niet passen bij andere onderdelen van onze samenleving.  

Het is bovendien zeer opmerkelijk dat er veel blote kunst te “bewonderen” is in de wereld van de 

katholieke kerken. Sommige plafonds van machtige kathedralen staan bol van deze erotiserende 

“kunstwerken”, uit een periode waarin de filmindustrie nog enkele eeuwen op zich zou laten 

wachten. We mogen ervan uitgaan dat de pausen en de kardinalen hier hun uitdrukkelijke 

toestemming voor hebben gegeven. Zij vinden dit blijkbaar goed passen in de plannen van de god 

van de Bijbel, en daarmee wordt zichtbaar gemaakt waar het initiatief voor deze seksualisering van 

onze samenleving vandaan komt.  

David, de man naar gods hart, degene die zijn grote rivaal op een sluwe manier om het leven brengt, 

zodat hij er met diens vrouw vandoor kan gaan, is levensgroot voor het oog van iedereen in zijn 

blootje te bewonderen, als een hoogverheven rolmodel voor onze generatie. 

Een merkwaardig toeval zullen sommigen misschien denken. 

Anderen zien hierin een duidelijk voorbeeld van de macht van de meesters, om op een subtiele 

manier één van hun mensen naar voren te schuiven. 

Dit is een manier waarop de meesters zichzelf en elkaar op een voetstuk zetten, en ons normen en 

waarden proberen op te dringen die zij voor ogen hebben. 



7 

 

De meesters maken op deze manier duidelijk  

dat wij de meester David zouden moeten verheerlijken,  

en een voorbeeld aan hem zouden moeten nemen. 

 

Dit is een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de meesters “opvoedkundig bezig zijn” via de 

wereld van de kunst. Langs deze weg proberen zij onze samenleving zo veel mogelijk te 

seksualiseren, onder het mom van hoogverheven kunst, waar een “cultuurbarbaar” 

vanzelfsprekend niets van begrijpt, en daar niets van kan zeggen. 

Met andere woorden als je dit niet mooi vindt, dan betekent dit dat je niet zo'n fijn ontwikkeld 

gevoel hebt voor kunst als de meesters, en dat je hier daarom niet over mag oordelen. 

Maar de mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen hier steeds meer het subtiele werk van de 

meesters in herkennen, in hun aloude streven om de mensheid de weg op te krijgen van “Gaat 

heen en vermenigvuldigt u”. 

Het enorme beeld van een blote David maakt duidelijker hoe de meesters werken. (“Hidden in 

plain sight”) 

De kunstwerken die de meesters tevoorschijn kunnen toveren zijn indrukwekkend, maar het is 

belangrijk je hierdoor niet te laten verblinden en scherp in de gaten te houden wat hun 

dieperliggende doelstellingen zijn. Je zou er goed aan doen goed in de gaten te houden wat zij 

hiermee voor ogen hadden. 

Door middel van hun uitstekende vaardigheden, die te beschouwen zijn als vermogens, waren zij 

in staat om prachtige kunstwerken te maken, waardoor zij een goede reputatie bij het grote publiek 

zouden krijgen. 

De mensheid zou erg onder de indruk zijn van het werk van de meesters, een naam die hier openlijk 

aan werd verbonden. 

Wanneer deze schijnbaar hoogstaande lieden dan door middel van hun kunstuitingen hele blote 

normen en waarden zouden uitdragen, dan zou iedereen dit gemakkelijk aanvaarden als eveneens 

hoogstaande normen en waarden, onwetend van de achterliggende agenda van de meesters en hun 

baas, de god van de Bijbel, die de mensheid lange tijd heeft aangemoedigd om zo veel mogelijk het 

pad op te gaan van het uitleven van de lichamelijke “liefde”, hetgeen in praktijk neerkomt op het 

uitleven van lust, iets wat volkomen botst met het innerlijke weten.  

Al deze dingen werden niet goed herkend door de mensen in onze samenleving, en ook de gnostici 

en de Zieneressen hadden dit na verloop van tijd niet meer goed in de gaten. 

Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces worden al deze dingen nu alsnog beter zichtbaar.  

 

Langs de lijnen van kunst  

werd de matrix verder opgebouwd en verfraaid. 

 

De meesters zorgden ervoor dat de gevangenis die door hun baas, de god van de Bijbel, was 

gemaakt, aangenaam was voor de mensheid, zodat mensen zich hier prettig in zouden voelen en 

zich hierin thuis zouden voelen. 
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Periodiek statistisch onderzoek laat zien  

dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt  

zich gelukkig te voelen in de matrix. 

 

Dit is het succes van de meesters, uitgedrukt in concrete percentages, in een regelmatig terugkerend 

tevredenheidsonderzoek. 

Gewoonlijk wordt deze strategie van de donkere kant om mensen aangenaam bezig te houden 

aangeduid met de woorden “brood en spelen” maar het gaat veel verder dan dat. Het omvat ook 

kunstwerken om onze gevangenis wat mooier te maken en het omvat ook allerlei vormen van 

entertainment, alles bedoeld om mensen vast te houden in een diepe slaap, en te verhinderen dat 

mensen aan de slag zouden gaan met hun eigen spirituele huiswerk. 

We hebben sinds kort, in de Nederlandse afdeling van deze wereldwijde gevangenis, ook een echte 

racebaan, voor de mensen die dit leuk vinden. De milieuwetten, die voor zo ongeveer alles aan 

nieuwe bouwwerken bepalend zijn, worden hier even wat meer naar de achtergrond geschoven, 

want ja, het landsbelang staat natuurlijk voorop in deze situatie.  

Op deze racebaan flaneert regelmatig één van de meesters, die met ware doodsverachting zijn 

stuurmanskunst vertoont aan het grote publiek. Dit alles is heel imponerend en juist daaraan herken 

je de invloed van de meesters. 

 

Eenvoud, soberheid en bescheidenheid  

zijn betrouwbare bakens langs de weg  

naar het steeds beter volgen van het innerlijke weten. 

 

Het gevolg hiervan is het steeds meer afstand nemen van heel veel dingen die hiermee in botsing 

komen. Allerlei vormen van entertainment verliezen steeds meer aantrekkingskracht op de mensen 

die hun innerlijke weten volgen. Op die manier komt er meer ruimte om met het eigen spirituele 

huiswerk bezig te zijn en anderen te helpen met hun ontwikkeling.  

Op die manier ontstaat er ook meer ruimte om je te verdiepen in de geschiedenis van de mensheid 

vanuit het perspectief zoals dat op “de weide” wordt onderwezen, dat steeds meer doorsijpelt “naar 

beneden”, naar ons gewone dagelijkse leven. Mensen die hun innerlijke weten volgen krijgen hier 

steeds meer zicht op, ze voelen steeds beter aan hoe het is gegaan in de afgelopen duizenden jaren.  

In de loop van de geschiedenis van de mensheid is er voortdurend een direct verband tussen de 

god van de Bijbel, diens priesters, de meesters van de Witte Broederschap, en seksualiteit. Overal 

in de geschiedenis kom je deze samenhang tegen.  

 

Vaak werd vrouwen aangepraat  

dat ze een “bruidje van god” zouden kunnen worden  

als ze maar gewillig gehoorzaamden aan wat de priesters van hen vroegen. 

 

In praktijk betekende dit dan dat een vrouw allerlei diensten moest verrichten op het gebied van 

seksualiteit voor de priesters, die met allerlei vermogens zo’n vrouw konden beïnvloeden om allerlei 

dingen te doen die zij misschien eigenlijk helemaal niet wilde maar die zij dan toch deed, onder 

invloed van mooie beloftes, valse praatjes en machtige hypnotiserende vermogens.  
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In het oude Egypte, het land van de farao’s, werd de Zieneressen veel macht beloofd, wanneer ze 

zich maar gehoorzaam en onderdanig op zouden stellen tegenover de priesters van de goden, 

waaronder de god van de Bijbel.  

De meeste Zieneressen bezweken onder de vele verleidingen van macht die hen werd aangeboden, 

en kozen er in één of meerdere levens voor om zich te verbinden aan de priesters en op hun aanbod 

in te gaan. Velen werkten destijds mee aan rituelen, waardoor er verbindingen met deze priesters 

zijn ontstaan die nog gewoon doorlopen in onze generatie en die NIET automatisch eindigen bij 

het begin van een nieuw tijdperk.  

Verscheidene Zieneressen zijn in het oude Egypte door middel van zwarte rituelen verbindingen 

aangegaan met priesters, waar ze nu nog steeds aan vast zitten. Ze zullen zo’n priester in dit leven 

dan vaak weer op de één of andere manier tegenkomen of daar misschien zelfs een relatie mee 

aangaan.  

Gewoonlijk zullen ze zo’n priester opnieuw op een voetstuk neerzetten en zich hier onbewust aan 

onderwerpen, op dezelfde manier waarop ze dat in het oude Egypte deden.  

Voor buitenstaanders kan dit nogal slaafs overkomen, een soort van onderwerping die opvalt bij 

mensen die hier wat verder vandaan staan, maar de Zieneres die in zo’n akelige positie terecht is 

gekomen, heeft dit zelf vaak niet goed in de gaten.  

Op die manier zijn verscheidene Zieneressen in onze generatie terecht gekomen in hele ongezonde 

relaties, die een direct gevolg zijn van keuzes die in het oude Egypte zijn gemaakt. Sommige 

Zieneressen zijn daardoor gekoppeld aan één van de priesters van de god van de Bijbel, de meesters 

van de Witte Broederschap.  

In zo’n situatie ziet een buitenstaander een soort van verdoofde en verdwaasde houding van een 

Zieneres, alsof ze bedwelmd is en haar eigen situatie niet goed kan overzien, en dit is precies wat 

er gebeurt.  

 

De energie waar de meesters van de Witte Broederschap mee werken  

is hypnotiserend,  

je raakt daardoor volkomen vervreemd  

van wie je bent en wat je hier komt doen. 

 

Je raakt daardoor gemakkelijk in de ban van degene die je gevangenhoudt, want daar komt het in 

praktijk op neer. Je kunt dan niet meer goed jezelf zijn en je merkt dat je eigenlijk een soort van 

gevangene bent, wanneer je probeert dingen te doen die je partner niet wil.  

In dergelijke situaties zou het mooi zijn wanneer je vrienden hebt in je netwerk, die jou kunnen 

helpen om op het punt te komen dat je beter gaat herkennen wat er gaande is in jouw eigen situatie. 

Wanneer echte vrienden voldoende Genegenheid voor jou hebben, dan zijn ze vaak heel goed in 

staat om jou duidelijker te maken in welke situatie je eigenlijk terecht bent gekomen, zodat je daar 

ZELF je keuzes in kunt maken, maar dan wel vanuit het besef hoe de situatie is, waarin je terecht 

bent gekomen.  

Wanneer een Zieneres zich los wil maken van een verbinding met één van de meesters, dan is daar 

vaak hulp bij nodig. Het is dan belangrijk dat je goed zicht krijgt op jouw eigen situatie, en juist dat 

is dan vaak moeilijk. De donkere kant zal er alles aan doen om te voorkomen dat je meer zicht 

krijgt op jouw eigen situatie.  
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Je hebt dan iemand nodig die sterk genoeg staat om jou hiermee te kunnen helpen. Vaak wordt 

van binnenuit duidelijker gemaakt, vanuit jouw Ziel, jouw hogere Zelf, bij wie je voor hulp terecht 

zou kunnen in jouw eigen situatie.  

Gewoonlijk zijn dit dingen die in de nachten op “de weide” zorgvuldig worden doorgesproken, 

waarna het zich in het dagelijkse leven volgens plan ontvouwt. Op “de weide” wordt er vaak hulp 

georganiseerd, hoewel het altijd een vrije keuze is wat iemand daar in het gewone dagelijkse leven 

mee wil doen.  

Wanneer iemand toch liever verder wil met een directe verbinding met één van de meesters, dan is 

dit vanzelfsprekend iemands goed recht. Ook dit is onderdeel van ons leerproces, ook al betekent 

dit dat iemand dan een lange omweg maakt en onderweg veel extra moeilijkheden tegen zal komen.  

Wanneer een Zieneres in onze generatie een relatie is aangegaan met één van de meesters, en die 

op een voetstuk heeft gezet, zonder goed te herkennen wat er gebeurt, dan is dit een buitengewoon 

droevig lot. Je hebt jezelf dan ondergeschikt gemaakt aan je grootste tegenstander en bent je 

daarmee gaan vereenzelvigen, zoals dat bij het Stockholmsyndroom gebruikelijk is. Toch is dit een 

situatie die in praktijk regelmatig vóórkomt, vaak zonder dat dit goed wordt herkend.  

De meesters van de Witte Broederschap, de priesters van de god van de Bijbel, wisten vanuit hun 

kant heel goed met wie ze te maken hadden en wat de Zieneressen op Aarde kwamen doen. 

Daarom werden juist de Zieneressen benaderd door de meesters met hele verleidelijke 

aanbiedingen, die precies aansluiten bij wat een Zieneres graag wilde.  

De meesters hebben vermogens waarmee zij nauwkeurig kunnen vaststellen welke verlangens 

iemand heeft, in de diepte van het hart. Ze komen daarom altijd met aanbiedingen die hierop 

inspelen, zodat dit veel kans van slagen heeft.  

De meesters kunnen bovendien nauwkeurig opzoeken in hun dossiers, welke ingangen er in vorige 

levens zijn geprobeerd om een Zieneres te benaderen, en welke resultaten dat heeft gebracht. 

Wanneer een Zieneres al in verscheidene levens is benaderd met het aanbieden van bijvoorbeeld 

een specifiek vermogen, dat ze blijkbaar heel graag wil hebben, dan zal een meester in een volgende 

poging om die Zieneres te benaderen, gewapend met deze kennis, met juist dit aanbod komen.  

De aanbiedingen vanuit de meesters worden uitermate zorgvuldig voorbereid, en sluiten naadloos 

aan op ervaringen vanuit vorige levens, die misschien al duizenden jaren geleden ooit zijn geweest. 

De meesters hadden gemakkelijk toegang tot al deze kennis en konden op die manier heel effectief 

hun aanbiedingen voorbereiden. Ze wisten heel goed wat zij deden, en welke manier van contact 

maken de beste mogelijkheden zou hebben om voor elkaar te krijgen waar zij naar op zoek waren.  

 

Het is erg naïef om uit te gaan van een wereld  

waarin iedereen het goed met je vóór heeft. 

 

Na alle ervaringen van de afgelopen duizenden jaren, zou je inmiddels moeten hebben geleerd dat 

het zo niet werkt in de wereld waarin we terecht zijn gekomen. Het is daarom belangrijk je 

onderscheidingsvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen en de gevaren en de risico’s goed in te 

kunnen schatten, zodat je beter kunt doen waarvoor je gekomen bent.  

 

Wanneer je uitgaat van een wereldbeeld waarin de donkere kant niet bestaat  

dan betekent dit in praktijk dat je volkomen gevangen bent in de matrix. 
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Je hebt dan (nog) geen goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen 

en je bent dan (nog) niet voldoende voorbereid 

om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling. 

 

Eén van de grootste ingangen voor de donkere kant is het voor velen zo moeizame terrein van 

seksualiteit. Het is alsof iedereen van ons verwacht dat we daar in mindere of in meerdere mate aan 

mee zullen doen.  

Als je hier niet aan meedoet, dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat er dan blijkbaar iets vreemds 

met je aan de hand is, en je misschien niet helemaal “normaal” bent, zó verwrongen zijn de normen 

en waarden die ons door onze samenleving worden opgedrongen, zoals zoveel dingen ons 

eenvoudig worden opgedrongen, zonder dat we hier zo gemakkelijk vanaf kunnen komen.  

 

Seksualiteit is de norm geworden in onze samenleving,  

het is een kernpunt geworden in onze maatschappij, 

het is alsof dit één van de belangrijkste dingen is. 

 

Onze hele samenleving is volkomen doordrenkt met allerlei aspecten op het gebied van seksualiteit. 

Daardoor worden mensen elkaars concurrenten en worden mensen ingeschaald op wat zij op dit 

gebied te bieden hebben.  

 

Veel vrouwen hebben geleerd  

dat zij door middel van hun lichaam  

veel aandacht naar zich toe kunnen trekken,  

en ervaren dit als een gevoel van macht. 

 

Wanneer een man naar hen kijkt en hen “bewondert”, gewoonlijk vanuit lust, puur vanwege hun 

uiterlijk, dan geeft dit veel vrouwen een “boost” in hun zelfvertrouwen, ook al weten ze innerlijk 

eigenlijk heel goed dat ze dit beter niet op die manier zouden kunnen zien.  

Wanneer je verder gaat op deze weg, dan kom je in de verleiding om macht te ontlenen aan jouw 

eigen vrouwelijkheid.  

Daar nader je een gevaarlijk kruispunt, waar vele Zieneressen in het lange verleden herhaaldelijk de 

verkeerde afslag hebben genomen, voor een kortere of een langere periode.  

Wanneer je als Zieneres vanwege jouw karma kunt beschikken over een mooi stoffelijk lichaam, 

dan kan dit gebruikt worden om veel aandacht mee te krijgen. Je kunt dan dingen voor elkaar 

krijgen die anderen misschien niet of minder goed voor elkaar kunnen krijgen. Met andere woorden 

je hebt dan iets in handen waarmee je dingen gedaan kunt krijgen. Je staat dan op de drempel van 

het werken met macht.  

Wanneer je die drempel overgaat en steeds bewuster jouw lichaam inzet om dingen gedaan te 

krijgen, dan raak je steeds meer verstrikt in de webben van de donkere kant. Je komt dan steeds 

verder vast te zitten in de matrix, gewoonlijk zonder dat je in de gaten hebt wat er gebeurt.  

Blijkbaar is dit nu eenmaal de gebruikelijke weg in onze samenleving, waarin iedereen hardnekkig 

doet alsof je niet ziet wat er eigenlijk gebeurt. Voor veel Zieneressen is het volstrekt “normaal” om 

gebruik te maken van de aantrekkelijkheid van het stoffelijke lichaam, wanneer je een ander op een 

punt probeert te krijgen dat die gaat doen wat jij graag zou willen.  
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Je begeeft je dan op het pad van het willen besturen van anderen, op zo’n manier dat die ander dit 

niet goed in de gaten heeft, maar jij aan de touwtjes trekt. Een subtiel spel om de macht, waarin 

seksualiteit de sleutel is. Het is het spelen met “aanbod”, in de hoop dat daardoor “de vraag” vanzelf 

verder zal toenemen, zo is dan vaak het uitgangspunt.  

Het is het “spelen met vuur”, waar veel Zieneressen verslaafd aan zijn geraakt in de loop van de 

geschiedenis van de mensheid. Het gaf hun een gevoel van macht, hetgeen vaak werd vertaald in 

een gevoel van een vals soort eigenwaarde. Het gaf hun status, positie en macht. Het was goed 

voor hun reputatie en ze konden op die manier veel voor elkaar krijgen, zo bleek in de praktijk.  

Op die manier raakten veel Zieneressen steeds verder verstrikt in de matrix, zonder te beseffen wat 

er in feite gebeurde. Het doel van de groep verdween op die manier steeds verder uit het oog en 

het hart.  

 

Alles wat je bij het innerlijke weten vandaan haalt,  

is onderdeel van de matrix, de onzichtbare gevangenis. 

Alles aan verlangen naar status, positie en macht  

is onderdeel van de matrix,  

en houdt je gevangen aan de Aarde en de mensheid. 

 

Het is dan onvermijdelijk dat je net zolang terugkeert naar deze zelfde leersituatie, totdat je dit 

voldoende hebt begrepen en je hiervan los hebt gemaakt. Tot die tijd zul je een gevangene blijven 

in de gevangenis die hier is ontstaan, door heel veel verkeerde keuzes in miljoenen jaren die je hebt 

doorgebracht in het mensenrijk. In vele duizenden levens zijn er allerlei keuzes gemaakt waardoor 

je vast bent komen te zitten aan deze gevangenis, waardoor het onvermijdelijk was geworden dat 

je hier ooit weer naar terug zou moeten, om ook deze moeilijke les te leren.  

 

Het gaat bij ons evolutieproces om de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid  

maar er is meer dan dit.  

Er is ook een losmakingsproces nodig  

van oude en verkeerde gewoontes,  

die we allen in vele voorgaande levens hebben gehad,  

al ver vóórdat we naar de Aarde zijn gekomen. 

 

We zouden ons nu, op Aarde, los kunnen maken van deze oude gewoontes, nadat we op andere 

plaatsen eigenlijk al wel voldoende hadden geleerd op het gebied van Wijsheid en Genegenheid. 

Eigenlijk was het voor de Zieneressen voor het grootste deel van de groep al wel duidelijk wat 

Wijsheid en Genegenheid is, vóórdat je naar de Aarde kwam.  

Het ging er vooral om anderen hiermee te kunnen helpen en zelf zo goed mogelijk staande te 

blijven, in een omgeving die fors verschilt van onze Oorsprong, de plaats waar we vandaan komen 

vóórdat de reis naar de Aarde begon.  

Eigenlijk zijn veel Zieneressen al nagenoeg afgestudeerd aan de school voor het mensenrijk, maar 

was er een missie nodig geworden om de mensheid te hulp te komen in een moeilijke situatie waarin 

die groep terecht was gekomen door de inwerking vanuit de donkere kant.  
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De meeste Zieneressen hadden onder andere omstandigheden misschien eenvoudig in de 

Oorsprong kunnen blijven en op andere manieren het mensenrijk te hulp kunnen komen. Maar er 

was een storm opgestoken in het grotere speelveld waar onze Aarde onderdeel van is. De storm 

was eigenlijk vooral ontstaan op Aarde en daarom werden er vanuit de lichte kant versterkingen 

gezonden naar deze ongelukkige plaats.  

Waren deze aanvallen vanuit de donkere kant er niet gekomen, dan zou de ontwikkeling van de 

Zieneressen heel anders zijn verlopen maar door gure tijden, kon het niet anders dan dat de 

Zieneressen toch nog eenmaal naar de Aarde zouden gaan, om de anderen te hulp te komen.  

Juist dit is vele Zieneressen fataal geworden. Ze herkenden zichzelf niet goed meer en raakten op 

allerlei manieren verstrikt in de matrix, gewoonlijk doordat er macht werd aangeboden, wanneer 

een Zieneres haar stoffelijke lichaam daar op de één of andere manier voor in zou willen zetten.  

 

In onze generatie is het zó vanzelfsprekend  

dat een jonge vrouw status, macht en positie ontleent aan haar stoffelijke lichaam,  

dat we dit niet echt meer herkennen als iets wat ongewenst zou zijn. 

 

Toch ligt juist bij dat “spelen met vuur” het begin van de aansluiting bij de donkere kant, die op 

een hele subtiele manier een Zieneres verder het pad op leidt van steeds meer macht, door de inzet 

van haar stoffelijke lichaam.  

 

Zolang een Zieneres de weg volgt van machtsspelletjes,  

waarbij ze haar eigen lichaam inzet als troefkaart,  

volgt ze de weg van macht,  

en is ze gevangen in de matrix. 

 

In praktijk is dit een weg waar nauwelijks grenzen aan zijn verbonden, je kunt van de ene fase 

geleidelijk overgaan naar een andere fase, zonder dat je op een eindpunt komt.  

Op die weg raak je steeds meer verstrikt in de webben van de meesters, en kom je hier steeds verder 

aan vast te zitten. Een gebruikelijke houding in zo’n situatie is net doen alsof je het niet in de gaten 

hebt, en net doen alsof het allemaal heel onschuldig is wat er gebeurt.  

Het zou mooi zijn wanneer de jeugd in onze samenleving betere normen en waarden krijgt 

aangeleerd dan nu gebruikelijk is, normen en waarden die beter aansluiten bij het innerlijke weten 

en waar onze jongeren mee verder zouden kunnen om een zinvol bestaan mee op te bouwen.  

 

Zolang een Zieneres  

status, macht of positie ontleent  

aan haar stoffelijke lichaam,  

zit ze nog vast in de matrix. 

Ze staat dan niet Vrij, 

en staat niet in haar kracht. 

 

Wanneer een Zieneres weer goed haar plaats heeft ingenomen in het bekken en de ki kracht 

eenmaal weer op gang is gekomen, dan betekent dit dat het bekken weer een voedende 

werkzaamheid heeft gekregen.  
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Er kan dan beter worden meegewerkt aan de schoonmaakprocessen, die gaande zijn na vele 

duizenden jaren te zijn ondergedompeld in een vijandige omgeving, een omgeving die extreem 

vrouwonvriendelijk is geweest, waarin er vaak op een volkomen verkeerde manier werd omgegaan 

met een vrouwelijk stoffelijk lichaam door de medebewoners.  

De mannen hebben zich verschrikkelijk misdragen in hun omgang met vrouwen, en hun lichamen 

op grote schaal ontheiligd. Deels is dit het gevolg van eigen keuzes en vrije wil, en deels is dit het 

gevolg van de vervloekingen van de god van de Bijbel, waardoor de man zijn vrouwelijke 

medemens zou gaan zien als een lustobject waarover hij zou “heersen”, hetgeen in praktijk 

betekende dat een man daardoor het idee kreeg dat hij zomaar alles kon doen met een vrouw wat 

hij zou willen, en dat dit nu eenmaal zo werkt in onze samenleving.  

Dit is de vervloeking van de god van de Bijbel, die hierachter werkzaam is en onvoorstelbaar veel 

schade heeft veroorzaakt bij alle vrouwen.  

Mannen hadden dit beter moeten herkennen en zich uit alle macht hiertegen moeten verzetten, 

maar in praktijk kwam dit er vaak niet van en gingen veel mannen met de stroom mee die ze 

voelden, niet beseffende dat dit een venijnige betovering was, waar de mensheid als geheel nu 

langzaam van aan het loskomen is.  

Ook de mannen raakten hierdoor volkomen gevangen in de matrix, de gevangenis van de god van 

de Bijbel. Ook de mannen vervreemdden hierdoor volkomen van zichzelf en vergaten de missie 

waarvoor ze naar de Aarde zijn gekomen. De mannen van de groep van Tweelingen, de gnostici, 

raakten in de loop van de geschiedenis eveneens verstrikt in de webben van de meesters, en zaten 

vaak letterlijk bij hen aan tafel, omdat ze niet goed meer herkenden dat dit in feite hun grootste 

tegenstanders zijn, degenen die voortdurend verkeerde kennis verspreidden en het de mensheid 

onmogelijk maakte om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

  

Ook de gnostici herkenden hun grootste tegenstanders niet meer zo goed  

en raakten steeds meer onder de indruk van de machtige vermogens  

en de zeer uitgebreide kennis waarover de meesters kunnen beschikken. 

 

De gnostici hebben hun eigen specifieke vatbaarheden, en dat is onder andere de verleiding van 

het kunnen beschikken over hele bijzondere kennis. De meesters kunnen met hun vermogens heel 

goed inschatten met welke specifieke kennis men gnostici zou kunnen verleiden of hen mee zou 

kunnen afleiden.  

Wanneer een meester zijn grote kennis etaleerde, dan waren er in het lange verleden vaak gnostici 

die hier erg van onder de indruk waren, en er veel voor over hadden om dichter bij zo iemand in 

de buurt te komen. De meesters stimuleerden dit heel subtiel, op allerlei mogelijke manieren, vaak 

met hun machtige vermogens. Er werd dan hele bijzondere kennis in het vooruitzicht gesteld, 

wanneer zo’n “leerling” een klusje voor de meester zou willen opknappen, waarmee zo’n 

“kandidaat” z’n solidariteit met de meester aan zou kunnen tonen.  

Wanneer de leerling toehapte en inging op het voorstel van de meester om het klusje op te knappen 

en daarmee diens solidariteit aan te tonen, dan kreeg de leerling inderdaad specifieke kennis, die de 

meester dan vrijgaf.  

Hierdoor kreeg zo’n gnosticus vaak macht in handen, het gaf nagenoeg altijd een “goed gevoel”. 

Meestal voelde iemand zich dan machtig en versterkte dit gevoelens van superioriteit.  
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Het was moeilijk bescheiden te blijven met zulke specifieke kennis, met name in de wetenschap dat 

anderen die kennis niet hadden, en waarschijnlijk ook niet zouden krijgen.  

Zo vervreemdden veel gnostici die voor deze verleidingen bezweken, van zichzelf en van de missie 

die ze mee hadden gekregen toen ze, ver vóór de Zieneressen kwamen, al naar de Aarde waren 

gezonden, om de mensheid te helpen met het leren van de noodzakelijke lessen.  

Naarmate een gnosticus verder inging op de samenwerking met de meester, werd de kennis die in 

het vooruitzicht werd gesteld indrukwekkender, en werden de klusjes die gedaan moesten worden 

steeds groter.  

 

De meester eiste gehoorzaamheid  

maar wanneer de leerling dit ervoor over had,  

dan kreeg je inderdaad steeds meer specifieke kennis en specifieke vermogens,  

die je een grote voorsprong gaf op anderen. 

 

De meesters wisten hoe je kon werken met iets wat we nu een “ankh” noemen. Het was een 

voorwerp van soms meer dan een meter groot, waarmee je allerlei dingen kon doen die in onze 

generatie niet meer bekend zijn.  

Het was niet alleen bedoeld voor genezing maar je kon een ankh ook gebruiken om je mee voort 

te bewegen en de zwaartekracht mee uit te schakelen, voor een kortere of een langere periode.  

De meesters hadden dit soort kennis, en de gnostici waren hier erg van onder de indruk. Ze wilden 

hier graag meer van weten, ook al voelden ze in de diepte van hun hart wel aan, dat deze kennis 

eigenlijk volstrekt niet zou bijdragen aan het ontwikkelen van Wijsheid, de doelstelling waarvoor 

ze naar de Aarde waren gekomen.  

De gnostici waren gekomen om de mensheid behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van haar 

innerlijke kracht en haar onderscheidingsvermogen, zodat zij de uitweg zou kunnen vinden uit het 

labyrint waarin zij terecht was gekomen.   

Maar de gnostici lieten zich steeds meer verleiden door de indrukwekkende kennis van de meesters 

en hun macht om de wetten van de natuur naar hun hand te zetten. De gnostici waren vaak bereid 

om hun solidariteit met de meesters te versterken en hun eigen innerlijke Vrijheid op te geven, 

want daar kwam het op neer.  

Naarmate de gnostici meer meegingen met de meesters, vonden die dat de gnostici daardoor 

gekozen hadden voor hen, en zich eigenlijk niet al te veel meer wilden inzetten voor de 

oorspronkelijk missie die ze hadden meegekregen toen ze naar de Aarde kwamen.  

De meesters vonden dat de gnostici bij meerderheid gekozen hadden voor het spoor dat de 

meesters heel subtiel hadden uitgestippeld, en in feite was dat ook zo, hoewel de gnostici 

voortdurend werden bewerkt met allerlei hypnotiserende vermogens, waardoor ze zichzelf steeds 

meer kwijtraakten.  

 

Door in te gaan op de avances van de meesters,  

kwamen er steeds intiemere verbindingen tussen de gnostici en de meesters,  

en raakten de gnostici zichzelf en hun Vrijheid steeds meer kwijt. 
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Daardoor kon het gebeuren, dat de gnostici, evenals de Zieneressen, hun grootste tegenstanders 

niet meer goed konden herkennen en hen eigenlijk best hele sympathieke lieden vonden. Ook hier 

speelt het Stockholmsyndroom een belangrijke rol.  

Nu de meesters in de direct vóór ons liggende periode, als gevolg van hun karma zullen gaan 

degenereren en hun maskers zullen wegsmelten, zodat we hen eindelijk veel beter kunnen zien 

zoals ze zijn, zullen velen schrikken van de steeds sterker wordende herkenning van hun grootste 

tegenstanders, die onderdeel zijn van dezelfde samenleving. 

Het is ons voorrecht dat wij dit uit eigen directe waarneming kunnen ervaren. Vanuit het standpunt 

van het leren van lessen en het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen is dit een hele 

waardevolle mogelijkheid.  

De gnostici die nu geboren worden, hebben deze gelegenheid niet meer, want de verloren Zielen 

komen niet opnieuw in incarnatie en worden eenvoudig uit ons klaslokaal gehaald, omdat zij 

hebben gekozen voor de donkere kant en al te lang enorme moeilijkheden hebben veroorzaakt, 

waardoor ons evolutieproces in grote moeilijkheden is gekomen en de mensheid in de afgelopen 

vijfduizend jaar in de verkeerde richting is ontwikkeld.  

Er wordt nu schoon schip gemaakt en omdat wij hier getuige van zijn, kunnen we dit steeds beter 

herkennen en hier veel van leren, ook al kan het buitengewoon verschrikkelijk zijn om onder ogen 

te zien dat zowel de gnostici als de Zieneressen hele hechte verbindingen zijn aangegaan met de 

meesters, die in feite hun grootste tegenstanders zijn, en hen op een verschrikkelijke manier hebben 

misleid en hebben beschadigd.  

 

Zowel de gnostici als de Zieneressen 

zijn volkomen misleid door de meesters, 

en hadden dit niet goed meer in de gaten. 

 

De meesters leiden mensen vaak doelbewust de verkeerde kant op, zonder dat mensen dit in de 

gaten hebben. Hun manier van werken is vaak kinderlijk eenvoudig maar omdat er allerlei 

vermogens worden ingezet, herkennen ook de gnostici dit vaak niet zo goed.  

De meesters beschrijven in hun boek, de Bijbel, dat er een aantal van 144.000 mensen zal worden 

gered. Dit is een typisch voorbeeld van de manier van werken van de meesters.  

Wanneer de meesters zoiets zeggen, dan kunnen ze al met grote zekerheid inschatten wat dan de 

reactie zal zijn van de mensen die dit lezen, de gnostici voorop. Het gaat hier immers over specifieke 

kennis en dan zijn de gnostici altijd volop geïnteresseerd.  

 

Wanneer de meesters vertellen dat er 144.000 mensen gered zullen worden  

aan het einde der tijden,  

dan is de volgende fase dat nagenoeg iedereen die dit leest  

zich er mee bezig gaat houden wie die 144.000 zullen zijn, 

en DAT is precies hun bedoeling! 

 

Zo’n uitspraak is voor mensen zó intrigerend dat mensen dan per sé willen weten wie er dan zullen 

worden gered, en eigenlijk willen ze graag weten wat ze zouden moeten doen om bij die specifieke 

groep te kunnen komen die “gered” gaat worden aan het einde der tijden.  
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De meesters vermaken zich kostelijk met dit soort “spelletjes”, waar mensen lange tijd mee bezig 

kunnen zijn, vóórdat ze op de conclusie uitkomen dat het niet zo veel zin heeft om je hier heel veel 

mee bezig te houden omdat je dit eenvoudig niet zou kunnen weten.  

Het is vooral een soort van “hebbeding” en een soort van verleiding om in aanmerking te willen 

komen van de status van iemand die op de lijst staat om “gered” te worden.  

Maar in praktijk is er niet een vastomlijnde groep die “gered” wordt. Met andere woorden de 

meesters geven hier een raadseltje aan de mensheid waar geen goede oplossing voor is, hoewel vele 

onderzoekers zich hier het hoofd over hebben gebroken, onwetend over de manier waarop de 

meesters met deze dingen omgaan.  

De meesters komen met dit soort “kennis”, met als enige doel dat mensen zich hier uitgebreid mee 

bezig gaan houden, deels vanuit nieuwsgierigheid, deels vanuit eigenbelang en deels vanuit allerlei 

andere motieven, waardoor mensen minder tijd over houden om zich bezig te houden met hun 

eigen spirituele huiswerk.  

Met andere woorden door dit op deze manier aan de mensheid vóór te leggen, weten de meesters 

zeker dat veel mensen hier veel tijd aan zullen besteden, waardoor veel kostbare tijd verloren gaat.  

Bovendien kweekt dit een enorme rivaliteit tussen de verschillende “gelovigen”, in de hoop dat zij 

dan misschien nog net bij de groep horen die “gered” gaat worden.  

 

Dit is een voorbeeld van de sluwe manier waarop de meesters werken,  

waar ook de gnostici meestal niet tegen waren opgewassen. 

De meesters zijn schrandere intellectuelen, met een verborgen agenda. 

 

Een Zieneres die in haar kracht zou staan, zou in zo’n situatie kunnen aanvoelen dat het niet zinvol 

is om hier al te veel tijd aan te besteden, maar ook dit was zeldzaam, omdat de Zieneressen al lang 

niet meer in hun kracht stonden.  

In praktijk betekende dit dat door zo’n uitspraak er veel deining ontstond en de meesters er 

opnieuw in slaagden mensen veel kostbare tijd eenvoudig af te pakken, want daar komt het op 

neer. Alle tijd die wordt besteed aan het oplossen van het vraagstuk van de 144.000, wordt niet 

gebruikt om je eigen huiswerk op je te nemen en bijvoorbeeld ruimte te maken voor het verwerken 

van oud zeer.  

Op dezelfde manier hebben de meesters allerlei andere theorieën in werking gezet, vaak met 

schijnbaar hele bijzondere kennis, waarbij het vaak moeilijk was om intuïtief aan te voelen in 

hoeverre dit Waarheid is of niet.  

Een voorbeeld is het verhaal over “de rassen en de ronden” waar de theosofen zich het hoofd over 

hebben gebroken, om beter te begrijpen wat hier precies mee wordt bedoeld en hoe dit in praktijk 

zou werken. Maar in werkelijkheid is dit net als het verhaal over de 144.000, volkomen onzin en 

niet gebaseerd op de werkelijkheid. Het verzinsel van “de rassen en de ronden” is bedoeld om 

mensen bezig te houden en ze af te leiden van hun eigen spirituele huiswerk. Op die manier pakken 

de meesters mensen hun kostbare tijd af. Het zijn met name de gnostici die erg vatbaar zijn voor 

deze spelletjes van de meesters.  

Andere voorbeelden zijn de illusie van de TweelingZielen en het “alleen geboren tweelingsyndroom”. 

Beide zijn door de donkere kant in het leven geroepen om mensen te misleiden.  
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Mensen incarneren in groepen en niet in groepjes van twee, er bestaat daarom niet zoiets als een 

TweelingZiel, hoewel velen hun kostbare tijd besteden aan het opzoek gaan naar “die ene”. 

Ook het “alleen geboren tweelingsyndroom” is het zoeken naar “een verklaring” voor wat mensen 

vaak ervaren. Mensen geven het dan “een plekje” op het mentale gebied, hoewel er in de diepte 

van het hart een gevoel kan zijn dat er iets niet klopt.  

 

De meesters genieten volop van deze “mindgames”  

en winnen dit sinistere spel nagenoeg altijd. 

 

Door het verspreiden van onjuiste kennis en allerlei onjuiste theorieën, bereiken de meesters dat er 

chaos ontstaat, en dat is precies wat zij willen bereiken. Daardoor gaan mensen zich vaak met dingen 

bezighouden die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, waardoor kostbare tijd verloren gaat, en 

DAT is precies hun bedoeling.  

 

De meesters hebben in de afgelopen duizenden jaren  

met mensen gespeeld,  

zoals kleine meisjes spelen met hun poppen. 

 

In de vóór ons liggende periode zal dit steeds duidelijker worden, ook al is het akelig om al deze 

dingen onder ogen te zien.  

De gnostici hadden tot de conclusie moeten komen dat je al deze occulte kennis niet nodig hebt 

bij de ontwikkeling van Wijsheid, en de Zieneressen hadden tot de conclusie moeten komen dat 

het niet goed is om macht te ontlenen aan de inzet van het eigen stoffelijke lichaam, maar beide 

groepen slaagden er niet goed in om dit te herkennen en dit innerlijk goed aan te voelen. Beide 

groepen raakten steeds meer verstrikt in de webben van de meesters, de vertegenwoordigers van 

de donkere kant.  

 

Wanneer je je los wil maken van de verkeerde dingen uit het verleden,  

zodat je met een veel grotere Vrijheid een nieuwe start kunt maken,  

is het noodzakelijk jouw eigen verleden beter te leren kennen  

en daar zo veel mogelijk van te leren. 

 

Je hebt dit nodig om te voorkomen dat je niet opnieuw in dezelfde valkuil valt. Zo’n uitgebreide 

evaluatie is iets wat gewoonlijk pas gebeurt wanneer een groep terug is in de Oorsprong en de hele 

missie wordt geëvalueerd.  

Onze generatie heeft het grote voorrecht dat hier nu al heel veel over wordt verteld in “het huis 

van de Boeddha” op “de weide”. We kunnen daardoor nu dingen leren die gewoonlijk niet mogelijk 

zijn voor de mensen die nog in incarnatie zijn.  

Dit zijn eigenlijk dingen die horen bij de afronding van een hele incarnatiereeks en met degenen 

worden doorgesproken die zich voorbereiden op hun terugkeer naar de Oorsprong.  

 

De ervaringen die de Zieneressen met hun bekken hebben opgedaan  

in de afgelopen duizenden jaren,  

zijn verschrikkelijk geweest.  
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Deels is dit het gevolg van de verschrikkingen die anderen hen hebben aangedaan,  

en deels is dit het gevolg van verkeerde keuzes  

die ze zelf vanuit vrije wil hebben gemaakt. 

 

Wanneer je beschadigingen hebt opgelopen in de incarnatiereeks waar je niet zelf verantwoordelijk 

voor bent, dan gelden daar allerlei nieuwe regels voor. Er zijn dan veel faciliteiten om je hiermee te 

helpen.  

In praktijk komt het erop neer dat veel van deze beschadigingen op “de weide” worden behandeld 

door onze leraren, de Zielen, de hogere Zelven, van de mensen die in incarnatie zijn.  

Vaak gaat dit vergezeld van ervaringen in het dagelijkse leven die hierbij horen, maar het 

belangrijkste om hierover te onthouden is dat de Ziel, het hogere Zelf, hierin het voortouw neemt 

en op eigen kracht heel veel kan doen.  

 

De mensen die zich in hun dagelijkse leven bezighouden met traumabehandeling 

zouden er goed aan doen zich te realiseren  

dat dit eigenlijk het werkterrein is van de Ziel, het hogere Zelf. 

 

De mensen die proberen anderen te helpen met het verwerken van hun trauma’s, zouden er daarom 

goed aan doen te leren samenwerken met het hogere Zelf. Die kan veel meer doen dan welke 

gespecialiseerde menselijke traumabehandelaar dan ook.  

Het vakgebied van traumaverwerking zou eigenlijk beter helemaal opnieuw kunnen worden 

ingericht, met behandelingen die beter aansluiten op de werkwijze zoals het hogere Zelf die voor 

ogen heeft.  

Wanneer de behandelaren in incarnatie zouden leren veel beter samen te werken met de Zielen, de 

hogere Zelven, die zich hiermee bezighouden, dan zou er een veel betere wisselwerking ontstaan 

tussen de verschillende partijen (mensen in incarnatie en hogere Zelven) die hier beide bij zijn 

betrokken.  

In praktijk betekent dit dat er beter veel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden om intuïtief aan 

te voelen op welke manier een behandelaar het beste zou kunnen werken met iemand die hulp 

nodig heeft bij het verwerken van een specifiek trauma.  

Dit vraagt van een menselijke behandelaar om zich goed af te stemmen in het hartcentrum en de 

standaard manieren van werken even te laten voor wat ze zijn. Iedere situatie vraagt om een nieuwe 

keuze hoe je hier het beste aan kunt werken, in de wetenschap dat je hierbij het beste zou kunnen 

samenwerken met het hogere Zelf.  

Wanneer de trauma behandelaren op die manier zouden werken, zouden er veel betere resultaten 

kunnen komen dan nu vaak het geval is.  

 

Je mag er gerust vanuit gaan dat traumabehandeling een vakgebied is  

dat nog helemaal in de kinderschoenen staat. 

 

Op dit gebied is er nog heel veel verbetering mogelijk, en toekomstige generaties zullen zich 

verbazen over het grote gebrek aan inzicht dat wij in onze generatie hebben op dit gebied.  
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Juist door de grote mogelijkheden voor een veel directere wisselwerking met het hogere Zelf, zullen 

er in de komende jaren nog allerlei nieuwe aspecten op dit gebied worden toegevoegd aan dit 

vakgebied, zodat de behandeling van trauma’s veel betere resultaten op gaat leveren dan nu 

gebruikelijk is.  

Dit geldt voor alle trauma’s waar iemand niet zelf verantwoordelijk voor is, maar waar iemand wel 

mee te maken heeft gekregen in de loop van dit leven of in vorige levens.  

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om hier verder mee te komen en alvast een begin te maken 

met herstelprocessen.  

 

Een moeilijkere categorie trauma’s zijn situaties  

waarin je zelf in vorige levens,  

keuzes hebt gemaakt  

waardoor je in grote moeilijkheden bent gekomen. 

Deze trauma’s zijn veel moeilijker te behandelen 

en zijn vaak nog veel dieper weggestopt. 

 

Veel Zieneressen hebben op het gebied van seksualiteit keuzes gemaakt in voorgaande levens, waar 

ze zelf verantwoordelijkheid voor dragen en die in aanzienlijke mate bijdragen aan moeilijkheden 

die ze in dit leven, in onze generatie, ondervinden.  

Het zal dan nagenoeg altijd heel moeilijk zijn om je goed te verbinden met je lichaam en hier je 

plaats goed in te nemen.  

Wanneer je ooit in een vorig leven keuzes hebt gemaakt om jouw eigen stoffelijke lichaam uit 

handen te geven, in ruil voor macht en vermogens, vanuit een volkomen vrije wil, dan kunnen daar 

ernstige traumatische ervaringen door zijn ontstaan, in de levens die daarop volgden, misschien 

zelfs in het leven dat je nu, in onze generatie, hebt.  

In zo’n situatie is het van belang terug te gaan naar de oorzaak hiervan en dit grondig te onderzoeken.  

Wanneer je vast bent komen te zitten aan een donkere kracht, door in te gaan op een verleidelijk 

aanbod van macht, en je dit in verscheidene levens daarna, keer op keer hebt bevestigd, dan is het 

vaak al heel moeilijk om goed zicht te krijgen op jouw eigen situatie. De donkere kracht waar je je 

dan bij hebt aangesloten, zal proberen te verhinderen dat je die informatie krijgt.  

Je bent dan symbolisch gevangen geraakt in het web van een donkere kracht en bent onderdeel 

geworden van diens groep. Gewoonlijk is dit een godin, een kracht die veel sterker is dan jouw 

hogere Zelf.  

In zo’n situatie kan zelfs jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, je meestal niet goed meer bereiken. 

Het is daarom in zo’n situatie moeilijk om meer zicht te krijgen op je eigen verleden. Toch is dit 

inzicht heel belangrijk, want zolang je geen goed zicht hebt op jouw eigen verleden, kun je ook 

zo’n donkere kracht niet goed herkennen waar je mee te maken hebt en die jou eigenlijk 

gevangenhoudt.  

Ook hier zie je weer het bekende Stockholmsyndroom. De Zieneressen die al langere tijd gevangen 

zijn in de webben van een godin, gaan zich hier, na verloop van tijd, gewoonlijk mee vereenzelvigen, 

en ontlenen hier status, positie en macht aan.  
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Met andere woorden de donkere godin die hen vasthoudt en gevangenhoudt, wordt als sympathiek 

ervaren, zonder te beseffen dat ze eigenlijk met een auralifter te maken hebben, waar ze in eerste 

instantie een heel prettig gevoel bij hebben, omdat het hen heel bekend en heel vertrouwd 

vóórkomt, als gevolg van een langdurige samenwerking in de loop van soms vele duizenden jaren, 

die meestal leven na leven weer wordt bevestigd. 

  

Wanneer een Zieneres gevangen is geraakt in de webben van een donkere godin,  

dan zal ze vaak verward en zweverig overkomen.  

Er is dan geen heldere visie meer,  

en de verbinding met het stoffelijke lichaam is dan niet goed ontwikkeld,  

waardoor het onderscheidingsvermogen laag is. 

 

De verbinding met het stoffelijke lichaam is dan ver weg. Dit betekent dat iemand dan minder goed 

onderscheid kan maken tussen de verschillende energieën waar je als mens in incarnatie 

voortdurend mee te maken hebt. Met andere woorden naarmate je verbinding met jouw stoffelijke 

lichaam zwakker wordt, wordt je onderscheidingsvermogen kleiner. Je hebt een goede verbinding 

nodig met je stoffelijke lichaam, vóórdat je een goed onderscheidingsvermogen kunt ontwikkelen. 

Het ene kan niet zonder het andere.  

Innerlijk zul je dan een diepe eenzaamheid en grote leegte voelen, ook al kies je er misschien voor 

om dit hardnekkig te ontkennen en net te doen alsof dit niet zo is. Misschien ga je dóór met vrolijk 

doen naar alle mensen die je kent en probeer je zo lang mogelijk toneel te spelen, maar innerlijk 

voel je en weet je in zo’n situatie, dat er iets helemaal niet goed gaat, en het de hoogste tijd is om 

hiermee aan de slag te gaan en hulp te zoeken.  

Het vinden van geschikte hulp is moeilijk in zo’n situatie. Daar zijn meerdere redenen voor. 

Eigenlijk zul je in zo’n situatie niemand vertrouwen, nog afgezien van de donkere kant, die je tegen 

iedereen zal opzetten die je misschien een klein stukje verder zou kunnen helpen.  

De donkere kant wil absoluut niet, dat je los zou scheuren uit diens webben, en zal je daarom zo 

veel mogelijk tegenwerken om hiervan los te komen. De symboliek van spinnenwebben is heel 

geschikt om je hier iets bij vóór te stellen. Dit komt goed overeen met hoe dit in praktijk werkt.  

De donkere kant zal proberen te verhinderen dat je hulp krijgt bij het moeizame proces om je Vrij 

te vechten uit de webben van zo’n donkere kracht. Dit betekent dat wanneer je, misschien met veel 

moeite, iemand hebt gevonden die je toch een stukje verder zou kunnen helpen, omdat die sterk 

genoeg staat in zo’n moeilijke situatie, zo’n donkere kracht dan alles in het werk zal stellen om 

ervoor te zorgen dat jij gaat denken dat je daar misschien toch beter niet naartoe kunt gaan om 

hulp te vragen.  

 

Zo’n donkere kracht zal je voortdurend bestoken met angsten en twijfels  

en zal je proberen op te zetten tegen degene die jou zou kunnen helpen. 

 

Wanneer je dit niet goed herkent, kan dit betekenen dat je er ZELF voor gaat kiezen om de 

verbinding met degene die jou zou kunnen helpen, te verwaarlozen of zelf af te breken.  

In zo’n situatie heeft de donkere kracht gewonnen en kan degene die jou misschien verder had 

kunnen helpen, weinig meer doen.  
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Wanneer je deze grote hindernis, ondanks veel moeilijkheden uiteindelijk kunt overwinnen, en 

degene die hulp kan bieden ook daadwerkelijk bij jou in de buurt kan komen en aansluiting kan 

maken, dan is er nog een andere factor die van groot belang is om te weten.  

Zodra er iemand in de buurt komt van een Zieneres die in moeilijkheden is gekomen, met de 

bedoeling haar te helpen zichzelf te bevrijden, dan zal zo’n donkere kracht zich onmiddellijk tegen 

zo iemand keren, en allerlei moeilijkheden veroorzaken, waardoor zo iemand op afstand wordt 

gehouden. Met andere woorden degene die in zo’n moeilijke situatie besluit te helpen, wordt vanaf 

dat moment bestookt door zo’n donkere kracht, waardoor de helper wordt afgeleid en lastig wordt 

gevallen.  

De mogelijkheden die de donkere kant in zo’n situatie heeft zijn nagenoeg eindeloos. De ervaringen 

van een helper kunnen variëren van bijvoorbeeld hoofdpijn tot soms zelfs een ongeval, alles 

bedoeld om zo’n helper te verhinderen om hulp te bieden. 

Wanneer er een helper terugkomt vanuit de Oorsprong om bijvoorbeeld een hele groep te helpen, dan 

wacht zo iemand daardoor een verschrikkelijk lot.  

De donkere kant zal er alles, maar dan ook echt alles aan doen, om iemand te verhinderen zich te 

mengen in de gevangenschap die zo’n vrijwilliger zou willen doorbreken.  

De donkere kant zal zo’n vrijwilliger beschouwen als een indringer, die diens machtspositie in 

gevaar kan brengen, en zal er alles aan doen om zo iemand ten val te brengen en eveneens onder 

te brengen in de webben van de donkere kant, of wanneer dat niet lukt, iemand op allerlei mogelijke 

manieren tegen te werken, waarbij de mogelijkheden in praktijk oneindig zijn.  

Wanneer je hulp komt bieden aan één enkel individu, die gevangen is geraakt in de webben van de 

donkere kant, dan heb je hier al mee te maken, maar wanneer je probeert een groep te helpen, zal 

dit principe nog veel meer van toepassing zijn, en veel sterker naar voren komen.  

De boodschap vanuit de donkere kant is dan heel helder, “bemoei je er niet mee, want deze persoon is nu 

van ons, je kunt dit maar beter accepteren zoals het is”.  

Het is een soort schot voor de boeg maar dan verweven in het gewone dagelijkse leven, waardoor 

je vaak niet goed in de gaten hebt wat er eigenlijk gebeurt. Toch worden deze dingen op “de weide” 

doorgesproken en weet je daar waarom je als helper deze ervaringen meemaakt. Je kunt dan kiezen 

of je op die weg verder wil gaan of dit maar beter los kunt laten omdat het voor jezelf te veel 

moeilijkheden oplevert.  

 

Degene die hulp zoekt  

zal vaak moeilijk een geschikte helper kunnen vinden  

in een situatie waarin er in vorige levens noodlottige keuzes zijn gemaakt,  

en wanneer dit uiteindelijk op de één of andere manier toch is gelukt,  

zullen er voortdurend hindernissen zijn  

zolang zo’n Zieneres gevangen is in de webben van zo’n donkere kracht. 

 

Wanneer een Zieneres te maken heeft met diep verborgen traumatische ervaringen als gevolg van 

volkomen verkeerde keuzes in vorige levens, dan is zo’n situatie in praktijk vaak zodanig moeilijk, 

dat er nauwelijks meer iemand te vinden is die sterk genoeg staat om dan nog te kunnen helpen.  
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Als er dan toch nog iemand gevonden wordt die zou kunnen helpen, omdat dit van binnenuit en 

van bovenaf zichtbaar wordt gemaakt, dan is het zowel voor de helper als voor degene die hulp 

nodig heeft, belangrijk te weten dat de donkere kant er alles aan zal doen om de onderlinge 

verbinding in de war te sturen. De donkere kant zal proberen irritatie op te wekken, wantrouwen, 

angst of iets anders, waardoor de verbinding in de war zal worden gestuurd, net zolang tot één van 

beide de verbinding gaat verbreken, waardoor de donkere kant heeft gewonnen.  

Voor alle mensen die het op zich nemen anderen te helpen met hele diepliggende traumatische 

ervaringen, die eigenlijk het gevolg zijn van verkeerde keuzes die iemand zelf in voorgaande levens 

heeft gemaakt, is het van belang te weten dat het op deze manier werkt.  

Er is in feite nog nauwelijks enige expertise op dit gebied en ook de Zieneressen, die in feite kunnen 

worden beschouwd als vergevorderde menselijke individuen, hebben nauwelijks voldoende 

mogelijkheden om bij dergelijke grote moeilijkheden nog doeltreffende hulp te kunnen bieden 

vanuit de Zielen, de hogere Zelven.  

Ook de Ziel, het hoger Zelf, botst tegen dezelfde dingen aan die hierboven zijn beschreven. Ook 

de Ziel, het hoger Zelf, zal door zo’n donkere kracht worden gewaarschuwd zich hier niet mee te 

bemoeien, op straffe van akelige ervaringen die het hogere Zelf dan te wachten staan.  

Ook het hogere Zelf zal dan worden bedreigd, door een kracht die groter en sterker is, wanneer 

een Zieneres in incarnatie vast is komen te zitten aan een donkere godin.  

Ook een hoger Zelf zal dan het gevecht aan moeten gaan met zo’n donkere godin, of moeten 

toekijken hoe degene waaraan zij gekoppeld is in incarnatie, steeds verder verstrikt raakt in de 

webben van de donkere kant. 

  

Wanneer een Zieneres in incarnatie in moeilijkheden is gekomen  

dan betekent dit altijd dat het hogere Zelf daardoor grote problemen ondervindt. 

Ziel, hoger Zelf, en de mens in incarnatie vormen samen een team, 

wanneer één van beide in moeilijkheden komt,  

dan raakt dat altijd ook de andere. 

 

In praktijk zijn er allerlei situaties ontstaan binnen de kerngroep van de Zieneressen, waardoor het 

team van hoger Zelf en mens in incarnatie zodanig in moeilijkheden is gekomen, dat het team dit 

niet meer op eigen kracht kan oplossen.  

Wanneer er traumatische ervaringen zijn geweest in dit leven of in voorgaande levens, waar iemand 

niet zelf verantwoordelijk voor is, dan is dit in de komende jaren nagenoeg altijd oplosbaar, in de 

zin dat hieraan gewerkt kan worden. De situatie kan dan aanzienlijk worden verbeterd, door de 

genezende vermogens die het hogere Zelf dan mag inzetten.  

 

Er is vanuit het standpunt van het hogere Zelf,  

een groot verschil  

tussen een trauma dat is ontstaan,  

in dit leven of in voorgaande levens, 

waar je niet zelf verantwoordelijk voor bent  

en een trauma waar je wel zelf verantwoordelijkheid voor draagt. 
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Wanneer de behandelaren in incarnatie beseffen dat het op deze manier werkt, dan kunnen ze hier 

hun voordeel mee doen, in de wetenschap dat het hogere Zelf genezende vermogens in mag zetten 

in sommige situatie. De behandelaren in incarnatie hoeven dan “slechts” het proces zo goed 

mogelijk te begeleiden. Het eigenlijke werk wordt in zo’n situatie gedaan door het hogere Zelf, DIE 

is de genezer, niet de behandelaar in incarnatie, die is “slechts” een soort van procesbegeleider. 

  

Wanneer er een heel diep weggestopt trauma is ontstaan,  

als gevolg van volkomen verkeerde keuzes in vorige levens,  

dan is de situatie vaak heel moeilijk. 

Er is dan altijd meer zicht nodig op de oorzaak van de situatie,  

en er is dan altijd een gevoelsmatige herhaling nodig  

van soortgelijke omstandigheden. 

 

Het is dan altijd noodzakelijk nauwkeurig duidelijk te krijgen welke keuzes er zijn gemaakt in welke 

omstandigheden.  

Dit betekent dat er dan altijd regressie-sessies nodig zullen zijn. Wanneer het gaat om hele complexe 

situaties, zullen er misschien zelfs meerdere sessies nodig zijn naar hetzelfde vorige leven.  

Het is dan belangrijk dat de Waarheid naar voren komt, hoe afgrijselijk die dan waarschijnlijk ook 

is. Het is noodzakelijk om dit zorgvuldig onder ogen te zien, vóórdat het hogere Zelf in zo’n situatie 

genezende vermogens mag toepassen.  

Wanneer iemand tegen beter weten in heeft gehandeld en bijvoorbeeld het eigen lichaam heeft 

opgeofferd in ruil voor macht, dan zal iemand in allerlei proeven in het gewone dagelijkse leven 

moeten aantonen, nu beter voor haar eigen lichaam te willen zorgen en hier beter mee om te willen 

gaan dan in het leven waarin de noodlottige keuze is gemaakt.  

Deze proeven worden opgelegd door onze leraren, ook al beseffen de behandelaren in incarnatie 

volstrekt niet dat het op deze manier werkt. 

Naast inzicht zijn er in zo’n situatie dus ook proeven nodig, waarin iemand aan kan tonen de 

noodzakelijke lessen nu beter te hebben begrepen. Wanneer dit voldoende is aangetoond, mag het 

hogere Zelf vaak weer een stukje genezing toepassen.  

Deze situaties, waar iemand zelf verantwoordelijkheid voor draagt, zijn veel complexer, en vragen 

veel meer van de behandelaar dan situaties waarin er trauma is ontstaan waar iemand niet zelf 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

Het zal duidelijk zijn dat er soms situaties zijn waarin dit in elkaar over kan lopen, en het niet zo 

duidelijk is in hoeverre iemand hier zelf verantwoordelijkheid voor draagt. Het is in zo’n situatie 

belangrijk dat een behandelaar aanvoelt welke weg het beste kan worden gevolgd.  

Omdat er met name binnen de kerngroep van de Zieneressen hele grote moeilijkheden zijn 

ontstaan in de afgelopen duizenden jaren, die eigenlijk niet meer goed zijn op te lossen door de 

Zielen, de hogere Zelven, van de Zieneressen die in incarnatie zijn, is er hulp nodig van iemand die 

sterker staat dan de hogere Zelven, en die alsnog de hulp kan bieden die hiervoor nodig is.  

Degene die dit op zich gaat nemen is een vrijwilliger vanuit de Oorsprong, die de mogelijkheid 

heeft om dit gevaarlijke werk op zich te nemen in de komende periode.  
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Dit betekent dat zo iemand dan voortdurend te maken heeft met de aanvallen vanuit de donkere 

kant, net zoals de Zielen, de hogere Zelven, hiermee te maken hebben op hun eigen gebied, 

gewoonlijk zonder dat de mensen in incarnatie zich hiervan bewust zijn.  

Omdat de Zielen van de Zieneressen de verwondingen die er in de kerngroep zijn ontstaan, niet 

meer op eigen kracht kunnen oplossen, was er een andere route nodig om de Zieneressen in 

incarnatie hier toch mee te kunnen helpen.  

Er is daarom een vrijwilliger vanuit de Oorsprong, die de mogelijkheid heeft om de Zieneressen in 

incarnatie hiermee te helpen. Voor de Zieneressen die weten dat zij zelf in moeilijkheden zijn 

gekomen, is het belangrijk om te weten dat deze hulp aanwezig is, ook al kunnen de Zielen, de 

hogere Zelven, dit op eigen kracht vaak niet meer oplossen. Dat deze mogelijkheid er nu toch is, 

heeft te maken met de grote aanpassingen in ons evolutieproces, en de directe gevolgen hiervan.  

In de afgelopen duizenden jaren, waren deze mogelijkheden er niet en konden de Zieneressen niet 

meer herstellen van diepe traumatische ervaringen die waren opgedaan, maar sinds kort zijn er 

mogelijkheden om hier toch verder mee te komen, ook al kunnen de hogere Zelven dit niet op 

eigen kracht.  

Wanneer je aanvoelt dat dit belangrijk voor jou persoonlijk is, kun je proberen tijdens meditaties, 

wanneer je voelt dat jouw hogere Zelf “in de buurt is”, hier meer zicht op te krijgen. Wanneer jouw 

hogere Zelf dit voor jou belangrijk vindt, dan zal die daar zeker meer informatie over aangeven op 

een geschikt moment.  

 

Er zijn in onze generatie heel veel “Doornroosjes”,  

dit zijn de Zieneressen die versteend zijn geraakt  

en innerlijk in een diepe slaap zijn verzonken. 

 

In dit oeroude sprookje hebben de gnostici in het verleden diepgaande esoterische kennis verstopt, 

in een poging die veilig te stellen en door te geven aan toekomstige generaties.  

Het verhaal van Doornroosje beschrijft de ondergang van een Zieneres, die direct het gevolg is van 

de sluwe opzet van de donkere kant. Het gevolg is een Zieneres in diepe slaap, die moeilijk 

benaderbaar is, gesymboliseerd door de doornen in het verhaal.  

In praktijk ervaar je in zo’n situatie als helper een Zieneres die niet echt open staat voor wat je 

graag zou willen aanreiken. Innerlijk is zo iemand dan in een diepe slaap en alle dingen die je zou 

kunnen zeggen zijn niet genoeg om het tij te keren, hoe deskundig je misschien ook bent. 

  

Het verhaal beschrijft dat er in situaties van “dood zijn” 

eigenlijk maar één medicijn is,  

en dat is Genegenheid. 

 

Het verhaal maakt duidelijk dat de enige manier om Doornroosje weer tot (innerlijk) leven te 

brengen de factor Genegenheid is, gesymboliseerd door de kus in het verhaal.  

Juist die factor Genegenheid is schaars in onze samenleving, maar het verhaal maakt duidelijk dat 

dit het enige is wat echt helpt. Al het andere zal niet echt helpen, het is niet genoeg om Doornroosje 

weer tot leven te brengen en haar versteende toestand te kunnen doorbreken.  
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Wanneer een Zieneres in onze generatie rondloopt met een versteend hart, 

als gevolg van het Doornroosje-effect, 

dan is er vooral Genegenheid nodig, 

en niet het “een plekje geven”, 

op het mentale gebied, 

van wat er ook is gebeurd in dit of in vorige levens. 

 

Juist het vinden van Genegenheid is in onze overgangsgeneratie nog moeilijk. Het is zeldzaam om 

een coach te vinden die werkelijk Vrij staat en nog slechts aanwezig is als een procesbegeleider, 

zich volkomen bewust van het feit dat slechts de Ziel, het hogere Zelf, genezing zou kunnen bieden 

en NIET de behandelaar in het dagelijkse leven, die hier misschien bij betrokken is.  

Wanneer een helper geconfronteerd wordt met doornen, stekelige reacties van Zieneressen die in 

moeilijkheden zijn gekomen, dan kun je daardoor als helper (nieuwe) verwondingen oplopen. Je 

komt dan als helper voor de moeilijke keuze te staan of je dit ervoor over hebt of dat je het loslaat 

en opgeeft, nadat je een poging hebt ondernomen om dichter bij “de schone slaapster” te komen, 

de eigenlijke mens, zoals die in de kern is. In praktijk ervaren hooggevoelige helpers vaak irritatie 

wanneer ze iemand die in grote moeilijkheden is gekomen proberen te naderen, in een poging hulp 

aan te bieden.  

 

Irritatie is soms een soort van cordon aan energie,  

die om iemand heen kan worden gelegd door een donkere kracht  

die iemand zo gevangenhoudt.  

Daardoor is iemand moeilijker te naderen. 

 

Wanneer je als hulpverlener niet goed in de gaten hebt dat dit zo werkt, kun je in hele moeilijke 

situaties, waarin er veel aanwezigheid is vanuit de donkere kant, gemakkelijk worden afgeleid door 

allerlei kleine irritaties die schijnbaar toevallig tussen jou en degene die in moeilijkheden zit, in 

komen te staan.  

Je zou daardoor op de conclusie uit kunnen komen dat het zinloos is om hier nog langer je tijd aan 

te besteden en dat je misschien beter dóór kunt lopen op jouw weg, en anderen kunt gaan helpen 

in de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt.  

Wanneer je te gemakkelijk je op die manier laat afleiden, terwijl je innerlijk misschien voelt dat het 

toch belangrijk is om vol te houden en het nog een kans te geven, dan loop je het risico dat de 

donkere kant jou door middel van zo’n cordon van irritatie weghoudt bij degene die dringend hulp 

nodig heeft.  

 

Zoals er mantels van liefde zijn,  

die je omgehangen kunnen worden,  

zo bestaan er ook mantels van irritatie,  

die je eveneens omgehangen kunnen worden. 

 

In zo’n situatie staat er irritatie tussen jou en degene die je zou willen helpen. Deze irritatie kan als 

een onzichtbare muur tussen beide in staan, beide hebben hiermee te maken.  
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Vanuit die irritatie kan een gevangen Zieneres, een Doornroosje, heel venijnig van zich afbijten, 

wanneer iemand haar heel dicht nadert. Op de achtergrond is steeds de donkere kant, die via deze 

barrière van irritatie, hindernissen opwerpt in de onderlinge verbinding.  

In de symboliek van het verhaal van Doornroosje is dit de betekenis van de doornen, waar je je 

venijnig aan kunt verwonden. Je zou daardoor gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat het 

te moeilijk is, en je beter verder kunt gaan op jouw weg.  

Onze samenleving is vol met “Doornroosjes”, die zichzelf eigenlijk nog niet eens goed herkennen 

als mensen die hulp nodig hebben. Mensen die hen proberen te naderen, ervaren vaak veel doornen 

om hen heen, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn.  

 

De symboliek van “Doornroosje” is heel actueel, 

nagenoeg alle Zieneressen verkeren in onze generatie in deze toestand.  

De hele groep is eigenlijk nog in een diepe slaap verzonken. 

 

We leven in een periode waarin er symbolisch een groot hekwerk weer opengaat, dat lange tijd 

dicht is geweest, en de verbinding tussen de mensen in incarnatie en de hogere wezens heeft 

belemmerd. Sinds het lentepunt is dit grote hekwerk van het slot gehaald en gaat dit langzaam 

verder open. Het is de symboliek van de toegang tot de hogere werelden, waar ook de hogere goden 

onderdeel van zijn.  

Dat deze instroom nu weer veel groter kan worden, is een direct gevolg van de aanpassingen in 

ons evolutieproces, maar we zullen daar wel zelf ons best voor moeten doen. 

  

Er is nu collectief een mogelijkheid om onze paradijselijke toestand te herstellen 

maar je zult daar individueel wel flink je best voor moeten doen. 

 

Dat dit mogelijk is geworden is het gevolg van de strijd die er tussen de lichte kant en de donkere 

kant is uitgevochten, in de jaren voorafgaand aan 2013. Maar de mogelijkheid die er nu gekomen 

is om te werken aan je eigen herstelprocessen, betekent niet dat alle mensen nu op de één of andere 

kalenderdatum opeens “verlicht” zullen zijn. 

  

Ons evolutieproces biedt mogelijkheden aan,  

aan wie dit zou willen.  

Wat wij daar mee doen,  

is aan onszelf. 

 

Sommigen zullen de mogelijkheden die nu geboden worden met beide handen aangrijpen, terwijl 

anderen zich zullen verbazen over de keuzes van deze lichtbrengers, en rustig verder zullen gaan 

met het versterken van hun eigen comfortzone.  

De voorhoede van de lichtwerkers komt in onze generatie weer in beweging, hetgeen van iedereen 

een hele grote inspanning vraagt, om je zelf los te maken uit oude en verkeerde gewoontes, zoals 

een vlinder afstand neemt van haar oude vorm, en zich daar niet meer mee vereenzelvigt.  

Wanneer de voorhoede van de lichtwerkers de eigen innerlijke kracht weer gaat herkennen, en 

zichzelf weer beter herkent als een ontvanger en een doorgever van Genegenheid, dan zal er steeds 

meer Genegenheid gaan stromen in het gezamenlijke energieveld van de lichtwerkers.  
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Wanneer de lichtwerkers steeds meer Genegenheid kunnen laten stromen,  

dan wordt daardoor symbolisch het grote hekwerk verder opengeduwd  

dat bij het lentepunt van het slot is gehaald. 

 

De hogere wezens, waaronder de hogere goden, maken het mogelijk dat dit grote hekwerk nu 

symbolisch van het slot is, en door ons verder opengeduwd kan worden, maar wij zullen hier hard 

voor moeten werken om dit grote hekwerk verder open te krijgen.  

Wanneer dit door een gezamenlijke krachtsinspanning steeds beter gaat slagen, dan zal daardoor 

de paradijselijke toestand steeds meer worden hersteld, bij de mensen die zich hiervoor in willen 

zetten. De voorhoede kan nu een hele belangrijke rol op zich nemen door in een gezamenlijke 

krachtsinspanning het ook voor anderen steeds beter mogelijk te maken deze zelfde weg te volgen. 

Wanneer dit grote hekwerk uiteindelijk helemaal open is gegaan wordt het voor de anderen 

gemakkelijker deze zelfde weg te volgen.  

Ons evolutieproces werkt met mogelijkheden, gelegenheden, die vaak intuïtief kunnen worden 

aangevoeld maar niet altijd zo duidelijk onder woorden worden gebracht. Gelukkig wordt er in 

deze periode veel uitgelegd over de mogelijkheden die er nu voor ons zijn. 

  

Veel mensen wachten onbewust nog steeds op iemand die hen komt redden,  

maar de werkelijkheid is dat wij dit helemaal zelf zullen moeten doen.  

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden, voor wie dat wil,  

het is aan ons om te beslissen wat we hiermee willen gaan doen. 

 

We hebben nu de mogelijkheid om onze paradijselijke toestand te herstellen, hetgeen betekent dat 

er nu weer hele mooie mogelijkheden zijn om intensief te leren samenwerken met het hogere Zelf, 

waardoor je weer veel beter je plaats kunt innemen in het bekken en er weer veel meer energie door 

jouw energieveld zal stromen. Symbolisch is dit de paradijselijke toestand waar steeds meer mensen 

in deze periode weer ervaringen mee opdoen.  

Dit is heilzaam voor de mensen die dit al steeds meer ervaren en bemoedigend voor de mensen die 

deze weg willen proberen te volgen. Het is een begin van het terugkrijgen van ons erfdeel, dat ons 

ongeveer vijfduizend jaar geleden wreed is afgenomen, en dat we nu weer in ontvangst kunnen 

nemen, als we de mogelijkheden benutten die daar nu voor worden geboden.  

Het is ons recht, om te mogen leven in onze paradijselijke toestand, wanneer we ons huiswerk goed 

hebben gedaan en ons willen inzetten voor het helpen van anderen met hun ontwikkeling. Dit 

erfdeel is ons lange tijd afgenomen en zelfs de herinneringen hieraan zijn nagenoeg helemaal uit 

ons systeem verdwenen, maar in onze generatie komen de eersten weer op gang, die zich deze 

toestand weer eigen maken, door geduldig het eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en 

anderen te helpen waar dat zinvol is. Wanneer je jouw eigen paradijselijke toestand weer herkent, 

en je langzaam steeds meer van daaruit kunt gaan leven, kom je steeds meer vrij te staan van de 

matrix.  

Pas wanneer je langzamerhand  

steeds meer gaat leven vanuit jouw eigen paradijselijke toestand,  

kun je de matrix steeds beter herkennen. 
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De meesters verzinnen allerlei dingen om mensen maar zo veel mogelijk bezig te houden en af te 

leiden van hun eigen pad. Als je dit niet goed herkent, dan gaat er veel kostbare tijd verloren, waarin 

je niet met je eigen huiswerk bezig bent, en dat is precies hun bedoeling. 

Op die manier bouwen de meesters de matrix iedere dag verder op, zolang ze hier de kans voor 

krijgen. Hun specialiteit is het creëren van fake nieuws, het geven van onjuiste informatie. Vele 

lichtwerkers laten zich in deze periode nog steeds gebruiken om deze misleidende en onjuiste 

kennis te verspreiden. Zij helpen daarmee de meesters om de matrix op te bouwen en te versterken. 

Met andere woorden door onjuiste informatie te verspreiden, tegen beter weten in, help je de 

donkere kant, en houd je jezelf en de andere lichtwerkers gevangen. 

 

De mensen die nu nog steeds doorgaan  

met het verspreiden van het gedachtengoed  

van de cursus in wonderen en non dualiteit,  

helpen de donkere kant om lichtwerkers te misleiden  

en vast te houden in de matrix. 

 

Als je per sé de grote held wil zijn in onze kleine landje, en vergeving van zonden verkondigt, in 

een stijl die Jezus niet zou misstaan, waardoor je in de loop van de jaren duizenden mensen hebt 

misleid, en daar zelf misschien een “goed gevoel” aan over hebt gehouden, terwijl je intuïtief al 

jaren wist dat het eigenlijk helemaal niet waar is wat je luidkeels verkondigt, en je bovendien feitelijk 

ook al een paar jaar geleden was gewaarschuwd dat het niet klopt wat je mensen voorspiegelt, en 

het een paar jaar geleden al de hoogste tijd was om dit opnieuw te onderzoeken, maar je dit liever 

niet wilde, en andere dingen belangrijker vond, dan zou het mooi zijn wanneer je dit nu alsnog gaat 

onderzoeken, en ophoudt anderen voortdurend te misleiden, terwijl je dit in de diepte van je hart 

eigenlijk al langere tijd heel goed weet. 

Je werkt dan voor de donkere kant, en helpt mee om mensen te misleiden en gevangen te houden 

in de matrix. 

Je maakt dan op grove wijze misbruik van het vertrouwen dat velen je hebben gegeven, totdat 

diezelfde mensen er achter komen dat ze zijn belazerd door iemand die zichzelf graag presenteert 

als “de grote redder”, en die innerlijk eigenlijk al jaren weet dat er iets helemaal verkeerd gaat, maar 

niet de moed had om dit eerlijk onder ogen te zien, en te doen wat nodig was in de situatie waarin 

hij terecht was gekomen, namelijk stoppen met alles, en eerst goed uitzoeken hoe het zit, vóórdat je 

andere mensen iets verkondigt wat ze graag willen horen maar wat volstrekt niet waar is. 

Wanneer je eerlijk was geweest naar jezelf en naar anderen, en wanneer je voldoende moed zou 

hebben gehad, had je anderen veel teleurstellende ervaringen kunnen besparen, maar omdat de 

eigen belangen en de eigen reputatie ver boven alles uitstegen, telde het lijden dat je hierdoor 

veroorzaakte bij anderen, blijkbaar niet echt mee. 

 

Deze narcistische goeroe, die zichzelf als een gnosticus beschouwt, 

offert zijn medemensen eenvoudig op,  

om daar zelf beter van te worden,  

hoewel zijn slachtoffers dit (nog) niet goed in de gaten hebben. 
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Deze bekende Nederlandse schrijver, die niet Jezus is, maar daar duidelijk wel heel veel op wil 

lijken, doet net alsof hij het goed met anderen vóór heeft, maar in werkelijkheid is dat volstrekt niet 

het geval. Het gaat hem vooral om hemzelf, het gaat hem om zijn reputatie en zijn positie als “redder 

van de mensheid”.  

Het zou mooi zijn wanneer deze huichelaar uiteindelijk toch eerst zijn eigen huiswerk maar eens 

beter zou gaan doen. Het is de hoogste tijd dat de lichtwerkers beter herkennen wat hier gebeurt, 

en zich niet meer door dergelijke lieden laten misleiden. 

Ook voor de Zieneressen is het de hoogste tijd om hun eigen zwakke punten opnieuw te 

onderzoeken en zich los te maken van oude en verkeerde gewoontes. Daar waar de gnostici vatbaar 

zijn voor hele speciale kennis, daar zijn de Zieneressen vatbaar voor allerlei varianten van intiem 

lichamelijk contact. Doordat hierbij het onderscheid tussen lust, opwinding en machtsspelletjes 

enerzijds en anderzijds het zijn van een kanaal voor Genegenheid steeds verder verdween, gleden 

ze steeds verder naar de donkere kant, zonder zich bewust te zijn van hun situatie. 

 

Zoals de gnostici geen goed zicht meer hadden op wat juiste kennis is,  

zo hadden de Zieneressen geen goed zicht meer op wat Genegenheid is. 

 

Wanneer je als Zieneres toch dóór wil gaan met machtsspelletjes op het gebied van seksuele 

aantrekkingskracht, terwijl je innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelt dat je beter zou kunnen stoppen 

met dit “spelen met vuur”, dan werk je mee aan het instandhouden van de matrix, je bent dan 

onderdeel van wat de donkere kant voor ogen heeft met de mensheid. 

Wanneer een Zieneres geïnteresseerd is in een intiemere verbinding met een man, en de 

gebruikelijke weg ingaat van hele subtiele seksueel getinte aandachtspelletjes, om zo te 

inventariseren hoe haar kansen liggen, dan zou een man die zijn innerlijke weten volgt, ervoor 

kunnen kiezen om niet op die golflengte te reageren. 

Een Zieneres zou zich dan afgewezen kunnen voelen en vanuit die gekwetstheid zo'n in de kern 

misschien hele mooie verbinding, kunnen verbreken. 

Dit was waarschijnlijk helemaal niet wat de man voor ogen had, maar door onbegrip van beide 

kanten, kan het dan toch zo lopen. De donkere kant heeft dan gewonnen. 

 

We doen het elkaar aan,  

om elkaar gevangen te blijven houden in de matrix,  

terwijl de uitweg ligt bij het volgen van het innerlijke weten,  

dat je aan kunt voelen in de diepte van het hart  

wanneer je hier moeite voor wil doen. 

 

De matrix is niet alleen waar mensen in gevangen zijn geraakt, maar de matrix is eveneens waar 

mensen massaal zelf aan meedoen, om anderen te vangen in jouw eigen webben, en ingevuld te 

krijgen wat jij graag wil. 

Wanneer je iets van mensen wil, bijvoorbeeld aandacht, waardering, geld of wat dan ook, dan ben 

je daardoor zelf onderdeel van de matrix, die andere mensen door deze zuigende werking naar zich 

toetrekt. 

 

Het zuigen van energie IS de matrix.  
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Het naar je toe trekken van mensen  

om jouw eigen behoeftes ingevuld te krijgen  

IS de matrix. 

 

ALLES aan verleidingen op het gebied van seksualiteit is de matrix, de gevangenis waarin we elkaar 

gevangenhouden, en waaraan we ALLEMAAL in mindere of meerdere mate actief deelnemen, 

gewoonlijk zonder dat dit nog goed tot ons doordringt. 

We zijn zodanig gehersenspoeld door de donkere kant in de afgelopen vijfduizend jaar, dat we nu 

als marionetten blindelings meedoen aan de wereld van toneelspelen en elkaar doelbewust verleiden 

en misleiden, om daar zelf beter van te worden. 

De god van de Bijbel heeft ons zover gekregen dat wij hier ZELF aan meedoen, en elkaar misleiden 

en verleiden om daar ZELF beter van te worden, terwijl we innerlijk vaak heel goed weten dat we 

beter niet op deze manier verder kunnen gaan. 

Het is afschrikwekkend om al deze dingen onder ogen te zien maar dit is wel de wereld waarin we 

terecht zijn gekomen. 

Van hieruit begint het nieuwe tijdperk, en je zou er goed aan doen zorgvuldig te onderzoeken hoe 

de situatie nu is, die is ontstaan na vijfduizend jaar overheersing door de donkere kant, want daar 

komt het in praktijk op neer. 

 

Wanneer je zelf Vrij staat,  

zul je andere mensen ook Vrij laten. 

Wanneer je zelf (nog) gevangen bent in de matrix,  

zul je anderen daar bewust of onbewust vaak in meezuigen. 

 

De donkere kant zal je steeds opnieuw afhankelijk proberen te maken, op allerlei hele sluwe 

manieren. Steeds opnieuw zal de donkere kant een “redder” naar voren schuiven en mensen 

onderwerpen en passief maken. (Stil maar wacht maar) Op die manier blijf je gevangen in de matrix.  

 

Wanneer je afhankelijk bent van seksualiteit  

en het idee hebt dat je daar niet meer zonder zou kunnen,  

dan ben je gevangen geraakt in de matrix. 

Seksualiteit IS de matrix,  

het is gebaseerd op misleiding, verleiding, lust, opwinding en macht. 

 

Wanneer een vrouw het idee heeft dat “haar” man haar “redder” is, en de man het idee heeft dat 

“zijn” vrouw kan helpen om zijn tomeloze seksuele verlangens enigszins ingevuld te krijgen, dan 

zitten beide gevangen in de matrix. 

 

Het spirituele wereldje is vol van “redders”  

en mensen die gered willen worden,  

en beide zijn gevangen in de matrix. 
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Alles aan toneelspel is de matrix.  

Alles aan volautomatische reacties  

waarin je blindelings reageert zoals er van je verwacht wordt,  

is de matrix. 

Alles aan misplaatste humor is onderdeel van de matrix. 

 

De lichte kan probeert mensen weerbaar te maken en helpt ze hun innerlijke kracht te ontwikkelen. 

(Vechten, vechten, vechten) Op die manier word je sterker en kun je jezelf steeds beter losmaken 

van de matrix.  

Je bent niet op Aarde om overal tegen beschermd te worden maar om weerbaarheid te ontwikkelen, 

dat maakt je sterker.  

Juist door te vechten word je sterker, niet door achterover te leunen in je luie stoel, in jouw eigen 

fijne comfortzone. 

De Aarde is een moeilijk klaslokaal geworden maar juist in deze omgeving kun je leren vechten en 

sterker worden. De mogelijkheden om nu te groeien, te ontwikkelen en sterker te worden zijn groot 

in onze generatie. Het is aan ons om aan te tonen wat wij met deze waardevolle mogelijkheden 

willen doen.  

 

Het is gemakkelijk om jezelf te beschouwen als een slachtoffer van de matrix  

maar dit is niet het hele verhaal. 

In feite is ieder van ons medeplichtig  

aan het instandhouden van deze gevangenis,  

waarin we elkaar gevangenhouden. 

 

De matrix is iets waar ieder van ons in mindere of meerdere mate aan meedoet, vanuit allerlei hele 

verschillende motieven. Met andere woorden we zijn niet enkel slachtoffer van de matrix, de 

onzichtbare gevangenis, die ons bij ons innerlijke weten vandaan haalt, maar we zijn eigenlijk ook 

medeplichtig aan het instandhouden van die gevangenis.  

Wanneer dit langzamerhand steeds beter begint door te dringen bij de lichtwerkers die hun 

innerlijke weten willen volgen, zal er ook meer bereidheid komen om hierin je eigen 

verantwoordelijkheid op je te nemen.  

Zolang iemand gevangen is in de matrix, kunnen de herinneringen aan wat er gebeurt tijdens de 

uren van slaap van het stoffelijke lichaam worden afgenomen. Iemand is zich dan niet meer bewust 

van de ervaringen op “de weide", waar je naartoe gaat wanneer jouw lichaam in slaapmodus is. 

Op die manier worden mensen gevangengehouden in de kerkers van het stoffelijke leven, het 

versterkt een puur materialistisch wereldbeeld en een materialistisch mensbeeld.  

De herinneringen aan onze ervaringen op “de weide” zouden het ons mogelijk maken ons meer 

bewust te worden van wat velen onze “onsterfelijkheid” noemen. Dit zou van grote invloed zijn 

op ons mensbeeld en op ons wereldbeeld. 
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De donkere kant, de meesters van de Witte Broederschap voorop, zijn er daarom op gebrand deze 

herinneringen aan wat wij iedere dag op “de groene weide” ervaren, zo veel mogelijk af te schermen 

en af te pakken, zodat wij ons maar niet bewust zouden worden van wie wij zijn en wat we hier 

komen doen. 

Maar door de aanpassingen in ons evolutieproces wordt de scheidingswand tussen “de weide” en 

het gewone dagelijkse leven steeds dunner, en komt er steeds meer ruimte voor “heldere dromen”, 

ervaringen waarin je stukjes meekrijgt van wat er op “de weide” gebeurt.  

Dit kunnen bijvoorbeeld flarden uit een belangrijk gesprek met iemand zijn of bijeenkomsten in 

groepsverband. Wanneer je hier iets van meekrijgt is dat een grote bevestiging van jouw eigen 

onsterfelijkheid. 

Dit kan nu nog steeds worden tegengehouden met de machtige vermogens van de donkere kant, 

maar de scheidingswand wordt steeds dunner en de lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen 

zullen merken dat ze in de loop van de tijd steeds dichter in de buurt komen van die “heldere 

dromen”. 

Bij sommigen is er nu al regelmatig de ervaring van nog nét niet bewust, zo’n herinnering, maar 

wel bijna. Daaraan merk je dat dit dichterbij begint te komen, en steeds meer binnen het bereik van 

de lichtwerkers begint te komen. 

Het zou bovendien helpen wanneer je bij terugkeer naar je stoffelijke lichaam, je best doet om je 

te herinneren waar je vandaan komt. Door je hierop te richten kun je jezelf trainen deze 

herinneringen terug te halen in je geheugen. 

 

De herinneringen aan wat je ervaart op “de weide”,  

hebben veel te maken met wat in de literatuur “onsterfelijkheid” wordt genoemd. 

 

De mensheid krijgt daardoor haar besef van onsterfelijkheid weer terug in ons nieuwe tijdperk, dat 

nog maar net is begonnen. 

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


