Zou een smeekbede helpen?

Wanneer de omstandigheden moeilijk worden, misschien elfs heel moeilijk, wat ga je dan doen? Ga je je dan naar
buiten richten, op oek naar een oplossing? Of ga je ook dan de weg naar binnen bewandelen, op g0ek naar meer
zicht op de situatie waarin je terecht bent gekomen?

Spirituele ontwikkeling heeft te maken met het steeds beter leren herkennen van wat er speelt in
de situatie waarin je terecht bent gekomen. Spirituele ontwikkeling heeft te maken met visie, met
bewustzijnsontwikkeling, zoals dat soms zo mooi wordt genoemd.

Maar de meeste lichtwerkers zijn vooral op zoek naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze
weer door kunnen op hun weg. Een weg die vaak vooral gericht is op het versterken van hun
comfortzone, zonder dit toe te willen geven naar zichzelf en naar anderen. In de kern gaat het bij
veel lichtwerkers vooral om HUN status, HUN positie, HUN reputatie en HUN macht om dingen
voor elkaar te krijgen.

Velen beschouwen het als normaal om een leven te scheppen zoals jij dat zelf graag wil, zonder toe
te willen geven dat je daarmee het spoor volgt van het ego, het ikje, dat altijd gericht is op de
opbouw van de eigen positie en zelden doet wat nodig is in de situatie waarin het Lot je heeft
geplaatst.

In navolging van onze Schepper vindt men dan dat men zelf eigenlijk ook best een aardig leven
zou mogen scheppen, gebaseerd op de “maakbaarheidsgedachte”. Men vindt zichzelf - in het
verlengde van onze planetaire godheid - eigenlijk ook best in staat om een leven te scheppen zoals
je dat zelf graag wil.

Tegelijkertijd voelen de meesten ergens in de diepte een ander spoor dan wat het ego, het ikje, voor
ogen heeft, en dat is het spoor van het innerlijke weten. Dit spoor is niet gebaseerd op de
maakbaarheidsgedachte maar is in alle eenvoud het “doen wat nodig is” in de situatie waarin je
terecht bent gekomen.

Dat betekent verantwoordelijkheid op je nemen voor wat je kunt waarnemen in de diepte van jouw
hart.

Soms vertaalt dit zich in het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk of het aanbieden van
hulp wanneer je voelt dat dit in overeenstemming is met jouw innerlijke weten. Niet zozeer om de
ander te “redden”, maar vanuit een diep gevoel van mededogen, een voelen dat het beschikbaar
stellen van jouw kostbare tijd, in overeenstemming is met jouw innerlijke kompas.

Veel lichtwerkers houden zich met andere mensen bezig terwijl ze in de diepte van hun hart
eigenlijk heel goed aanvoelen dat ze hun leven beter anders zouden kunnen inrichten en beter meer
tijd zouden kunnen besteden aan hun eigen spirituele huiswerk. Maar het op je nemen van je eigen
spirituele huiswerk vraagt moed en velen ontbreekt het aan juist deze moed.

Er is moed voor nodig om onder ogen te zien welke dingen je zelf in vorige levens in werking hebt
gezet, waar je nu de gevolgen van ondervindt.

Het is veel gemakkelijker om je maar zo veel mogelijk met andere mensen bezig te houden en dan
liefst ook nog op zo’n manier dat iedereen weet dat jij “altijd klaarstaat voor anderen”.

Dat is immers goed voor de eigen reputatie, dat is goed voor jouw status als “hulpverlener”.
Daardoor stijg je in de ranglijst van de lichtwerkers.
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In de komende periode zullen veel lichtwerkers steeds meer uit hun comfortzone worden
geslingerd. Natuurlijk zullen de ego’s, de ikjes, zich fel verzetten tegen deze gang van zaken.

De ego’s zullen proberen zich met alle kracht die ze in zich hebben te verzetten tegen het afbreken
van hun comfortzone. Ze zullen naar buiten toe zo lang mogelijk vol proberen te houden dat het
prima gaat en er niets aan de hand is, of misschien even een tijdelijke dip maar niet meer dan dat.

Maar na verloop van tijd zal voor de omgeving steeds duidelijker worden dat de mensen die zichzelf
al lange tijd op een voetstuk hebben geplaatst er steeds verder vanaf zullen vallen.

De maskers die er nu nog zijn, zullen steeds meer vallen en er is geen ontkomen meer aan.

Degenen die gericht zijn op het instandhouden van de eigen comfortzone, komen dan vanzelf in
een situatie waarin ze voor de vraag komen te staan: “Hoe nu verder?”

Wanneer in vorige levens de omstandigheden moeilijk werden, zochten velen hun toevlucht tot de
goden. Er werd dan hulp gezocht in allerlei gebeden, soms vergezeld van het brengen van offers.

Wanneer dit niet voldoende hielp, gingen velen over naar smeekbedes, waarin men eigenlijk alles
wel wilde doen om maar verbetering van de situatie te krijgen.

Wanneer je deze weg volgt, zoek je eigenlijk contact met krachten die jouw omstandigheden
zouden kunnen aanpassen in een richting die jij graag zou willen. Met andere woorden je zoekt dan
eigenlijk verbinding met krachten die jouw leven zouden kunnen aanpassen aan wat jouw ego, jouw
ikje, graag zou willen.

Je zoekt dan de samenwerking met machten die dit zouden &wnnen, en wanneer je hierop in gaat,
krijg je eigenlijk een soort van samenwerking met deze krachten.

Je spreekt dan in zekere zin af dat die machten jou gaan helpen om jouw omstandigheden te
verbeteren, terwijl je bewust of onbewust instemt met een verdergaande verbinding met deze
krachten.

Dit is de manier waarop velen van ons in heel veel voorgaande levens hun moeilijkheden
probeerden op te lossen. Er waren talloze smeekbedes om gunsten gedaan te krijgen van allerlei
krachten die dit misschien zouden kunnen verzorgen.

Deze weg is voor de lichtwerkers zo “natuurlijk” geworden, dat het zelden meer doordringt dat je
op deze manier steeds verder vast komt te zitten aan de krachten waarmee je dan verbinding zoekt.

Wanneer je leven na leven steeds opnieuw dezelfde krachten opzocekt, dan liggen deze lijnen er al
in het leven dat je nu hebt. Zo’n keuze om deze krachten opnieuw aan te roepen wanneer het
moeilijk wordt, is dan voor je gevoel een logische en natuurlijke keuze.

Toch kun je tegelijkertijd ergens in de diepte van jouw hartcentrum het gevoel krijgen dat het beter
zou zijn om juist het smeken om deze hulp maar gewoon achterwege te laten en een andere weg te
proberen, ook als je op die weg niet direct een verbetering krijgt van de omstandigheden waarin je
terecht bent gekomen.

Je komt dan eigenlijk uit bij de vraag met welk doel je op Aarde bent gekomen. Ben je hier vooral
gekomen om een zo groot mogelijke comfortzone op te bouwen met in jouw achterhoofd de
“maakbaarheidsgedachte”? Gaat het vooral om het scheppen van een comfortzone en is het
bereiken van zo’n comfortzone een teken van spirituele ontwikkeling?



Of is het opbouwen van een comfortzone eigenlijk vooral het vermijden van dieperliggende
spirituele ontwikkeling?

Dat zijn diepgaande vragen waar ieder van ons bewust of onbewust mee geconfronteerd zal worden
in de komende periode.

Wanneer je in vele voorgaande levens
steeds opnieuw hogere machten hebt aangeroepen wanneer het moeilijk werd,
dan zul je geneigd zijn om dat in de komende periode opnieuw te gaan doen.

Voor veel mensen betekent dit dat ze dan terug zijn op het punt waarop ze in voorgaande levens
“de verkeerde afslag” hebben genomen.

In praktijk betekent dit dat mensen die zo’n verkeerde afslag hebben genomen opnieuw naar zo’n
zelfde soort situatie worden geleid, om opnieuw een keuze te maken juist in een situatie waarin in
voorgaande levens er een keuze is gemaakt die verschrikkelijk botste met het innerlijke weten, het
innerlijke kompas.

In de komende periode zullen de omstandigheden voor de hele groep aanzienlijk moeilijker
worden. Velen zullen daardoor in de verleiding komen om allerlei krachten aan te roepen in de
hoop dat die hun verbetering kunnen brengen in hun omstandigheden. Maar naarmate je meer de
hulp zoekt van deze krachten, kom je hier steeds verder aan vast te zitten. Het gevolg hiervan is
dat jouw visie steeds meer verduisterd zal raken en je jouw eigen vrije wil steeds verder uit handen
geeft aan juist deze machten, omdat die zullen vinden dat er iets tegenover zou moeten staan wat
je aan hen vraagt en van hen verwacht.

Donkere krachten zullen jou nooit zomaar helpen.
Ze zullen hier altijd een prijs voor vragen.

Naarmate je in grotere moeilijkheden terecht bent gekomen,
zullen ze een grotere prijs vragen.

Mocht je deze weg in verscheidene levens hebben gevolgd, dan weet je bovenbewust dat je er maar
beter voor kunt kiezen om je weer zo veel mogelijk los te maken van deze krachten. Wanneer je
dit niet doet, dan mogen deze krachten - als gevolg van jouw eigen vrije keuze om hun hulp te
vragen — jouw visie steeds verder ombuigen naar hun kant en jouw vrije wil steeds meer overrulen.
Je wordt dan eigenlijk steeds meer ingelijfd in hun gelederen.

Spirituele ontwikkeling
Is het steeds beter herkennen
van wat er eigenlijk gebeurt
In de situatie waarin je terecht bent gekomen.

Talloze situaties die je in dit leven meemaakt zijn directe herhalingen van belangrijke gebeurtenissen
die je in voorgaande levens hebt meegemaakt.

Talloze verkeerde keuzes komen nu opnieuw op jouw weg, zodat je hier opnieuw naar zou kunnen
kijken als jij hier voldoende moeite voor wil doen.



Het kiezen voor het zo lang mogelijk in stand houden van de eigen comfortzone,
is een weg die volkomen botst met het innerlijke weten.

Het in stand houden van de eigen comfortzone botst met spirituele ontwikkeling. Het is eigenlijk
een soort van vlucht in een bubbel, die velen ten onrechte beschouwen als een teken van succes
en misschien zelfs als een teken van “spirituele ontwikkeling”.

Een andere weg om te reageren op hele moeilijke omstandigheden is het in alle eenvoud zoeken
naar wat er speelt in de situatie waarin je terecht bent gekomen. Met andere woorden in plaats van
het zoeken naar een macht buiten jezelf die misschien verbetering van de omstandigheden kan
bieden, de weg naar binnen proberen te volgen en gericht zijn op wat er in de diepte speelt, in de
situatie waarin je terecht bent gekomen, zonder verandering van de omstandigheden af te willen
smeken.

Er zijn allerlei situaties waarin er geen verbetering van je omstandigheden mogelijk is, om wat voor
reden dan ook. In zo’n situatie is het zinvol om het zoeken naar machten die jou zouden kunnen
helpen om jouw omstandigheden te verbeteren zo veel mogelijk los te laten, om daarmee te
voorkémen dat je verder verstrengelt raakt met verkeerde krachten.

De paradox is hier
dat je door hulp te vragen bij het verbeteren van jouw omstandigheden,
steeds meer gevangen raakt in de webben van verkeerde krachten,
terwijl je steeds vrijer komt te staan
wanneer je jouw omstandigheden eenvoudig accepteert
als onderdeel van jouw weg.

Wanneer je in de loop van vele levens steeds meer in de webben van verkeerde krachten verzeild
bent geraakt, dan zul je hier ooit weer van los moeten proberen te komen. Wanneer je hier niet van
los wil komen dan zullen deze krachten je meezuigen naar de donkere kant.

Een deel van de lichtwerkers is zover verweven geraakt met donkere krachten, dat ze meegezogen
worden naar de donkere kant. Voor deze mensen is op de langere termijn geen plaats meer in ons
“klaslokaal”’; ze gaan over naar de donkere kant en verhuizen daarom naar een ander plekje. Voor
hen zullen er geen volgende incarnaties meer zijn op onze kleine planeet.

Het vragen om hulp aan de goden
1s iets wat je beter niet zou kunnen doen.

De goede goden bieden hun hulp aan zonder dat je daarom hoeft te vragen en de verkeerde goden
zullen contracten met je willen afsluiten waar je beter niet op in zou kunnen gaan.

Ook de Ziel, jouw hogere Zell;
hoefje niet om hulp te vragen.

Jouw hogere deel zal hulp aanbieden, wanneer dit mogelijk is in de situatie waarin je terecht bent
gekomen maar als jij voortdurend op zoek bent naar een vergroting van jouw comfortzone, dan
heeft jouw Ziel, jouw hogere Zelf, eigenlijk geen mogelijkheden om aan te sluiten bij jou.



Jouw hogere deel kan dan signalen geven dat je beter voor een andere weg zou kunnen kiezen,
maar wanneer jij net doet of je deze signalen niet opmerkt, dan zal jouw hogere deel de pogingen
om jou te bereiken na verloop van tijd steeds verder loslaten en jouw vrije wil respecteren dat je
liever een andere weg wil volgen, tegen beter weten in.

Het is niet de rol van jouw Ziel, jouw hogere Zelf, om een comfortzone voor jou op te bouwen of
jou daarmee te helpen. Jouw hogere deel kan jou wel helpen met het bieden van inzicht in de
situatie waarin je terecht bent gekomen. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan jou ook helpen met
verwerkingsprocessen of met het aanbieden van hulp aan anderen wanneer je in de diepte van jouw
hart aanvoelt dat jij dit op je zou willen nemen vanuit een gevoel van mededogen of Genegenheid.

De “winst” van spirituele ontwikkeling is een betere visie, een visie die beter aansluit bij jouw eigen
innerlijke weten. De winst van spirituele ontwikkeling heeft niets te maken met het zo lang mogelijk
in stand houden van jouw comfortzone.

Het vragen of smeken om hulp, zou je beter achterwege kunnen laten. Het brengt je in contact met
verkeerde krachten, die zullen aanbieden allerlei dingen voor jou te “regelen”. Wanneer je die weg
volgt, verlies je steeds meer jouw Vrijheid.

Juist het accepteren van de omstandigheden waarmee je in de komende periode wordt
geconfronteerd, zal bijdragen aan het verhelderen van jouw eigen visie.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



