Een nieuwe start

Voor de mensen die dat ouden willen, ijn er nu hele mooie nogelijkheden om een niewwe start te maken, waarin
er veel ruimte is voor het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf.

Er is niet echt een scherp afgebakend beginpunt van ons nieuwe systeem van evolutie, het is veel
meer een uitgebreid proces waarin verschillende stadia worden dootlopen die voor ons pas achteraf
beter herkenbaar zijn.

De fase waarin de proeven volgens afspraak moesten zijn afgerond is eind 2012 al geéindigd.
Daarna kon er en begin worden gemaakt met de reorganisatie op het niveau van de goden. Het
ging hierbij om het overleggen en het vaststellen van de nieuwe regels en wetten voor ons
ontwikkelingsproces, ons evolutieproces.

De mensheid heeft hier vanzelfsprekend niets van meegekregen en kreeg eigenlijk het idee dat de
voorspelling over eind 2012 waarschijnlijk één van de vele is die niet is uitgekomen, om welke reden
dan ook.

De goden hebben ongeveer zeven jaar gedaan over het vaststellen van de regels en de wetten die
voortaan zouden gelden bij ons ontwikkelingsproces. Vanaf 1 januari 2020 ging er een nieuwe fase
in, waarin al deze nieuwe wetten en regels in principe van kracht zouden zijn.

Maar de donkere kant is een hele slechte verliezer en accepteert zelden een nederlaag. Gewoonlijk
probeert de donkere kant zo veel mogelijk iedere mogelijke vooruitgang te remmen en tegen te
werken, met de inzet van allerlei gebruikelijke middelen.

In praktijk duurde het daarom veel langer voordat de nieuwe wetten en regels in konden gaan en
konden worden gehandhaafd.

Vanaf de zomerzonnewende van 2021 kon op “de weide”, de plaats waar wij naartoe gaan wanneer
ons stoffelijk lichaam in slaapmodus is, een nieuwe plek worden opgebouwd en worden ingericht,
waar het relatief veel veiliger is dan in andere delen van “de weide”. Op deze plaats kunnen de
lichtwerkers elkaar ontmoeten en wordt er heel veel onderwijs gegeven door de Zielen, de hogere
Zelven. In mijn boeken noem ik deze plaats “het huis van de Boeddha” omdat deze plaats direct
aan hem is verbonden. Zijn energie is hier voelbaar en merkbaar.

Vanaf die periode is er een kleine groep Zielen, in hechter contact gekomen met de mensen in
incarnatie die hieraan zijn verbonden. Dit zijn de Zielen van de drie kerngroepen van de hogere
goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. Iedere kerngroep bestaat uit dertig Zielen in het centrum van
de groep, die directe instroom krijgen vanuit de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, vaak
via tussenliggende schakels, de lagere goden, die hier een overbruggende rol in spelen.

Vanaf de zomerzonnewende van 2021 was er daardoor een voorhoede van ongeveer negentig
Zielen, die fungeerden als een soort van vooruitgeschoven posten vanuit de Zielen, de hogere
Zelven, om de mensen in incarnatie dichter te kunnen naderen.

In die periode was de donkere kant nog volop actief en werd het de Zielen meestal onmogelijk
gemaakt om in directer contact te zijn met de mensen in incarnatie die ze begeleiden. Voor die
kleine groep Zielen vroeg dit een enorme krachtsinspanning, die slechts mogelijk was met hulp
vanuit de hogere goden. De tegenwerking vanuit de donkere kant, was in die periode nog heel
groot, veel groter dan nu.
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Op 1 januari 2023 is de periode van de herexamens afgerond, waaraan ieder van ons is
onderworpen in de afgelopen tien jaar, gewoonlijk zonder te beseffen wat er gaande was.

Op 1 februari 2023 is er een tijdvak afgerond waarin er nog enkele herkansingen zijn gegeven aan
mensen die hier om wat voor reden dan ook, recht op hadden, vanuit onze leraren beschouwd.

Daarna begon er een fase van het weghalen van sommige vertegenwoordigers van de lichte kant,
die in feite de lichtwerkers in incarnatie al enkele duizenden jaren hebben tegengewerkt en hebben
gekozen voor de donkere kant.

Op het lentepunt van 2023, zijn alle leden van de lichte kant, die in feite hadden gekozen voor het
dienen van de belangen van de donkere kant, weggehaald uit de systemen waarmee de lichte kant
het evolutieproces van de mensheid in goede banen probeert te leiden.

Dit kan worden gezien als het opschonen van een organisatie, waarbij degenen die in feite niet
achter de doelstelling staan, worden weggehaald en worden vervangen door anderen.

Dit speelt zich af op het gebied van de lagere goden en op het gebied van de Zielen. De mensheid
weet gewoonlijk niets van deze dingen maar in onze generatie wordt hier veel over uitgelegd op
“de weide” in “het huis van de Boeddha”, zodat hier nu toch meer zicht op komt.

In de afgelopen periode van tien jaar zijn er dus verschillende stadia doorlopen waarin de overgang
naar een hele nieuwe periode, steeds een stukje verder komt. Het is daarom in de meest praktisch
zin niet goed mogelijk om een exact beginpunt aan te geven van het hele nieuwe systeem van
evolutie. Het is een geleidelijk proces met allerlei verschillende stadia.

Degenen die hebben gekozen voor de donkere kant en lange tijd de systemen mochten bedienen
waarmee de lichte kant het evolutieproces van de mensheid in goede banen probeert te leiden, zijn
nu weggehaald uit de organisatie van de lichte kant.

In de komende periode gaat deze groep geleidelijk over naar de donkere kant. Het weghalen van
deze groep gaat dus in twee stadia. De eerste fase is het weghalen uit de systemen van de lichte
kant. Dit stadium is op het lentepunt afgerond.

De volgende fase is het terugdringen van deze “spelers” naar de donkere kant. Waarschijnlijk is dit
rond de zomerzonnewende van dit jaar afgerond.

Wanneer degenen die hebben gekozen voor de donkere kant, uiteindelijk helemaal zijn
teruggedreven naar de donkere kant, kunnen ze minder doen om de mensen in incarnatie tegen te
werken.

De paradox is dat wanneer de leden van de lichte kant,
die hebben gekozen voor de donkere kant,
zijn overgegaan naar de donkere kant,
ze minder kunnen storen in ons evolutieproces.

Je zou misschien verwachten dat wanneer een verloren Ziel is overgegaan naar de donkere kant,
die daar dan een soort van promotie zal krijgen en met veel meer kracht zal kunnen werken, als
beloning vanuit de donkere kant voor de keuze die dan is gemaakt, maar in praktijk kan iemand
dan minder doen dan voorheen, om de lichtwerkers te hinderen.



Wanneer een verloren Ziel, overgaat naar de donkere kant, is er bovendien nog steeds zoiets als
karma. De wetten van karma zijn evengoed van toepassing op de donkere kant als op de lichte
kant, iets wat vaak wordt vergeten.

Dit betekent dat wanneer een verloren Ziel, heel veel zwart karma op zich heeft geladen, dit
uiteindelijk gevolgen gaat krijgen voor zo iemand, ook wanneer die overgaat naar de donkere kant.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand dan degenereert, als gevolg van herhaaldelijke
overtredingen van de wetten en de regels van ons evolutieproces.

Dit degenereren, kan worden toegepast op de Ziel, een hoger Zelf, maar ook op een mens in
incarnatie. Het kan ook worden toegepast op de goden.

Dit betekent dat wanneer iemand misschien lange tijd superieur is geweest in diens manifestatie op
het stoffelijk gebied, door de inzet van allerlei vermogens vanuit de donkere kant, zo iemand
uiteindelijk toch kan degenereren, als gevolg van het toepassen van de wetten van karma, die nu
steeds duidelijk zichtbaar gaan worden in de vo6r ons liggende periode.

Eén van de hele grote veranderingen in ons nieuwe systeem van evolutie, heeft namelijk te maken
met de manier waarop er met karmische verplichtingen wordt omgegaan in ons leerproces. In de
afgelopen vijfduizend jaar was ons evolutieproces zo ingericht dat de mensen in incarnatie veel
zouden lijden en weinig zouden leren.

Dit lijden werd grotendeels veroorzaakt door een volkomen verkeerde belasting van mensen met
hun karmische verleden, en keuzes om de situaties waarin mensen terecht zouden komen zodanig
in te richten, dat er in de meest praktische zin vaak geen goede uitweg meer was uit de
moeilijkheden waarin mensen werden geplaatst, ook niet wanneer je het innerlijke weten zou
volgen.

Wanneer ons evolutieproces goed werkt, dan zou je in iedere situatie een uitweg moeten kunnen
vinden uit de moeilijkheden waarin je terecht zou kunnen komen, door je innerlijke weten te
volgen. Wanneer deze mogelijkheid voor een uitweg in feite niet meer aanwezig is, dan wordt het
leerproces zinloos, en ontstaat er nog slechts heel veel meer schade dan er daarvéor al was ontstaan.
Je wordt dan iedere volgende incarnatie meer beschadigd, zonder dat er een uitweg mogelijk is. Dit
principe is de afgelopen vijfduizend jaar bepalend geweest voor het verloop van onze ontwikkeling.

Ook al is het voor onze generatie nog heel moeilijk in het gevoel te krijgen,
nagenoeg iedereen van ons stond er vijfduizend jaar geleden beter voor dan nu.

Er is onvoorstelbaar veel schade ontstaan in de afgelopen vijfduizend jaar, waar de mensheid als
geheel zich volstrekt niet van bewust is. Er is een kleine voorhoede die nu iedere volgende dag
beter kan overzien dat er grote veranderingen nodig zijn in onze samenleving als geheel, om beter
aan te sluiten bij het innerlijke weten. Maar deze noodzakelijke veranderingen in onze maatschappij
hebben slechts kans van slagen wanneer daar een veel breder draagvlak voor komt, en dat is iets
wat pas op gang kan komen wanneer de lichtwerkers de ongewenstheid van de situatie beter
zichtbaar maken, zodat anderen dit beter kunnen herkennen.

De Iichtwerkers in onze samenleving,
die ongewenste toestanden beter zichtbaar maken,
fungeren als het Geweten van onze maatschappij.



Grote veranderingen in onze samenleving, kunnen pas op gang komen wanneer daar voldoende
draagvlak voor is gekomen en wanneer mensen de bestaande situatie als een probleem gaan
ervaren.

Wanneer er slechts een kleine voorhoede is van de mensheid die allerlei situaties in ons dagelijkse
leven als ongewenst beschouwt, dan is dat niet voldoende om grote veranderingen in onze
samenleving op gang te brengen.

De kleine voorhoede kan de situatie beter zichtbaar maken voor de anderen in onze samenleving
maar uiteindelijk bepaalt de samenleving als geheel, welke kant zij op wenst te gaan. De lichtwerkers
zijn hier slechts een heel klein onderdeel van, en kunnen weinig anders doen dan de ongewenste
situaties beter zichtbaar maken en komen met verbeteringen, maar het dan uiteindelijk overlaten
aan de samenleving als geheel, om te bepalen welke kant het uit zal gaan.

Zolang er in onze samenleving als geheel,
nog te weinig draagvlak is,
1s het niet zinvol om heel veel kostbare tijd en energie
te besteden aan het willen veranderen en verbeteren
van ongewenste aspecten in onze maatschappij.

Waar je veel meer kunt doen is je eigen spirituele huiswerk op je nemen en anderen hulp aanbieden
wanneer dat voor jouw gevoel nodig is.

Dit betekent dat de vooruitgang vooral gaat via kleine stapjes, die voor anderen vaak niet zo goed
zichtbaar zullen zijn. De mensen die zich in willen zetten voor het verbeteren van onze samenleving
zouden er goed aan doen niet al te hoge verwachtingen te hebben. Er is veel tijd nodig véordat er
voldoende draagvlak is in onze samenleving voor grotere veranderingen en verbeteringen.

De voorhoede van de lichtwerkers zou er daarom goed aan doen vooral tijd te besteden aan de
eigen processen van verwerken en ontwikkelen. Voor ieder van ons is veel tijd nodig om de dingen
die nu iedere volgende dag beter worden herkend, te verwerken in je eigen visie. Er is veel tijd
nodig om onder ogen te zien welke keuzes je in het verleden hebt gemaakt, en dit langs te laten
komen, zo veel als nodig is om dit goed te kunnen verwerken.

Je kunt niet echt een goede start maken
zolang je jouw eigen individuele verleden niet voldoende hebt verwerkt.

De lichtwerkers die nu in incarnatie zijn, vormen eigenlijk de voorhoede van een veel grotere groep
die later zal komen en nu nog geboren moet worden. De lichtwerkers van nu, vormen eigenlijk een
soort van overgangsgeneratie, die er goed aan zou doen vooral te werken aan de eigen
ontwikkelingsprocessen, zodat er voor de toeckomstige generatie lichtwerkers betrouwbare leraren
in incarnatie zijn, om ze te leren samenwerken met hun hogere Zelf.

In feite zijn deze leraren er nu nog niet. We hebben eenvoudig nog onvoldoende gelegenheid gehad
om deze expertise te ontwikkelen. Er zijn nog maar heel recent mogelijkheden om intensiever te
leren samenwerken met het hogere Zelf. Er zijn eigenlijk nog geen geschikte leraren in incarnatie
die hiermee zouden kunnen helpen. Je zult daarom veel op eigen kracht moeten proberen op te
bouwen, zonder de hulp van mensen die hier al vele jaren ervaring mee hebben opgedaan. Er zullen
daarom in eerste instantie veel moeilijkheden zijn op de weg van het intensiever leren samenwerken
met het hogere Zelf.



Zoals onze samenleving als geheel nog niet goed is voorbereid om kanalen te zijn voor
Genegenheid, die je van binnenuit en van bovenaf zou kunnen ontvangen wanneer er zuivere
motieven zijn, zo is de mensheid als geheel ook nog niet goed voorbereid voor een hechtere
wisselwerking met het hogere Zelf.

Wanneer een mens nog vooral is ingesteld op het behartigen van de eigen belangen, dan zal dit
principe ook worden toegepast op de “samenwerking’”” met het hogere Zelf. Zo iemand zal de Ziel,
het hogere Zelf, dan beschouwen als een soort van belangenbehartiger, die jou mooi zou kunnen
helpen om een beter leven op te bouwen. Met andere woorden zo iemand zal dan bewust of
onbewust proberen om diens hogere Zelf, voor het eigen karretje te spannen.

Het hogere Zelf kan dan niet anders dan afstand houden en wachten totdat iemand dit herkent in
zichzelf, en een andere koers gaat varen.

Samenwerken met het hogere Zelf heeft pas kans van slagen wanneer er een gezamenlijke
doelstelling is. Zolang iemand verwacht dat het de taak is van de Ziel, het hogere Zelf, om jouw
problemen zo veel mogelijk op te lossen, dan ben je nog niet goed voorbereid voor een
verdergaande samenwerking.

Voor alle mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, is het belangrijk om eens
heel eerlijk te kijken naar de vraag: “ Wat verwacht jij van jouw hogere Zelf?”

Wanneer je heel eerlijk bent dan zullen de meesten van ons vroeg of laat wel moeten toegeven dat
er bewust of onbewust allerlei verwachtingen zijn dat ons hogere Zelf allerlei moeilijkheden voor
ons op zal vangen, zoals het zorgen voor bescherming tegen aanvallen vanuit de donkere kant.

De mensen die nu in incarnatie zijn, zijn dezelfde mensen die in de afgelopen duizenden jaren
steeds opnieuw bescherming hebben gevraagd aan de goden, in allerlei landen en op allerlei
manieren, in allerlei verschillende volken, verspreid over de hele wereld.

Met andere woorden het vragen om bescherming zit tot in de diepste dieptes van ons systeem. We
vinden dit volstrekt logisch, in een wereld die vaak als heel onveilig werd beschouwd.

Wanneer we dan nu, in onze generatie, weer een nieuwe “connectie” hebben in de fijnstoffelijke
wereld, namelijk ons hogere Zelf, dan is één van de eerste dingen die we bewust of onbewust doen,
het vragen om bescherming, z6 vanzelfsprekend is dit voor ons.

Voor velen van ons maakt het in eerste instantie niet zo veel uit wie ons precies beschermt, a/s er
maar bescherming komt. Voor de meesten maakt het niet uit of het de Ziel, het hogere Zelf, is die
ons beschermt of dat het een godheid is of een aartsengel of iets dergelijks, als het maar werkt,
maar dit is een groot misverstand.

Wanneer je aansluiting zoekt bij krachten die jou bescherming beloven als je je bij hen aansluit, dan
zou je met juiste kennis van zaken beseffen dat deze krachten dan iets beloven wat ze niet waar
kunnen maken. Je zou dan met juiste kennis van zaken alleen al om die reden weten dat je te maken
hebt met de donkere kant.

Het is niet mogelijk om mensen bescherming te bieden
tegen gevolgen van keuzes
die ze in voorgaande levens zelf in werking hebben gezet.



Degenen die mensen voorspiegelen dat ze mensen zouden kunnen beschermen, op welke manier
dan ook, beloven iets wat mensen graag willen horen en waar mensen heel gevoelig voor zijn. Op
die manier wordt er misbruik gemaakt van mensen in kwetsbare posities.

Wanneer kwetsbare mensen op zoek zijn naar bescherming zullen er gewoonlijk allerlei
“aanbieders” naar voren komen die zich zullen opwerpen als “de redder in nood”, die daar
natuurlijk een flinke prijs voor zou mogen vragen.

In ons hedendaagse spirituele wereldje zie je allerlei aanbieders van “bescherming”, die handig
inspelen op de onzekerheid bij de mensen in incarnatie. Moreel is dit verwerpelijk, het is misbruik
maken van de angsten bij onzekere mensen. Deze aanbieders beloven dingen die zij niet kunnen
waarmaken, en verdienen daar soms zelfs de kost mee.

Lichtwerkers zouden er goed aan doen,
GEEN bescherming meer te vragen aan de fijnstoffelijke wereld.

De lichte kant zal je altijd proberen te beschermen zo veel als maar mogelijk is binnen de wetten
en de regels die daarvoor gelden, zonder dat je hierom hoeft te vragen, en de donkere kant zal je
zo wie zo niet verder helpen, ook al zou je die indruk in eerste instantie misschien wel krijgen.

Wanneer je de donkere kant vraagt om bescherming, dan raak je daardoor onvermijdelijk verder in
mocilijkheden en zul je ooit in de toekomst weer los moeten proberen te komen van degene die
jou deze “dienst” heeft verleend.

Voor veel lichtwerkers schijnt het volstrekt redelijk te zijn om te vragen om bescherming aan de
fijnstoffelijke werelden. Dit is het gevolg van duizenden jaren ervaring in een wereld die
buitengewoon onveilig was en werd gedomineerd door de donkere kant. Juist in zo’n situatie, is de
verleiding groot om aan machtige krachten te vragen om bescherming, maar daardoor worden je
eigen moeilijkheden nog groter, ook al dringt dit in eerste instantie misschien niet goed tot je door.

Voor wie het niet duidelijk is
dat je beter niet om bescherming kunt vragen aan de fijnstoftelijke wereld,
Is het raadzaam dit hele thema diepgaand te onderzoeken.

Ook het zogenaamde “reinigen” van huizen etc. zoals sommigen dat menen aan te kunnen bieden,
is een loze belofte. De fijnstoffelijke wereld trekt zich niets aan van dergelijke rituelen en gaat
gewoon z’n eigen gang. Je kunt je op die manier niet beschermen tegen de donkere kant, zoiets is
een illusie, waar veel aanbieders handig op inspelen.

Met juiste kennis van zaken, zou je weten dat het geen enkele zin heeft om bescherming te vragen.
Maar vanuit onze gerichtheid op het behartigen van onze eigen belangen, zijn verreweg de meesten
van ons, in de veronderstelling dat het op deze manier zou werken. Dit is gebaseerd op oude en
verkeerde overtuigingen, die in de loop van vele levens zijn opgebouwd.

Het zou inmiddels ook volkomen duidelijk moeten zijn,
dat je beter niet kunt gaan “channelen”,
je hebt dan ALTI]D te maken met de donkere kant.

Ook “gesprekken” met “je innerlijke kind”, of bijvoorbeeld “je baarmoeder”,
brengen je in contact met de donkere kant.



Vanuit juiste kennis van zaken en door goed af te stemmen op jouw eigen innerlijke aanvoelen,
zou je kunnen weten dat het niet mogelijk is om te communiceren met een lichaamsdeel zoals de
baarmoedet.

Als je toch deze weg in wil gaan, tegen beter weten in, dan zet je daarmee de deur open voor een
auralifter, die je dan vanuit vrije wil toestemming geeft voor aanwezigheid, want dat is zoals het
wordt gezien door het hogere Zelf. Zo’n auralifter zal dan steeds meer je dagelijkse leven en jouw
visie gaan beinvloeden, misschien zonder dat je goed in de gaten hebt wat er gebeurt.

Ook het “innerlijke kind” is vanuit het hogere Zelf beschouwd #zef een gesprekspartner maar een
gevaarlijke illusie, wanneer je hier op de manier mee omgaat zoals vele spirituele coaches doen in
onze generatie.

Door “gesprekken” met je “innerlijke kind”,
zet je de deur wagenwijd open voor een auralifter.

Er bestaat niet zoiets als een “innerlijk kind”,
dit is een gevaarlijke illusie die mensen zelf hebben bedacht.

Er kunnen wel veel onverwerkte stukken verleden zijn,
maar dat is iets heel anders.

Coaches die mensen “in verbinding brengen” met hun “innerlijke kind”, veroorzaken grote
moeilijkheden voor hun “klanten”. In feite brengen deze coaches mensen direct in hechter contact
met een auralifter en daardoor in hechter contact met de donkere kant, en nemen daar geen enkele
verantwoordelijkheid voor. Wanneer je zo’n situatie tegenkomt waarin je een spirituele coach dit
ziet doen, zou je kunnen overwegen om iemand hierop aan te spreken.

Het kan zijn dat zo’n spirituele coach dit zelf ooit ergens heeft geleerd van een goeroe en niet goed
beseft wat er in feite gebeurt, maar wel open staat om dit te onderzoeken.

In zo’n situatie zou het heel mooi zijn, wanneer iemand met juiste kennis van zaken dit onder de
aandacht brengt, zodat zo’n spirituele coach hier opnieuw naar zou kunnen gaan kijken en
eventueel andere en betere keuzes zou kunnen maken, wanneer die dit zou willen.

Wanneer je de donkere kant steeds beter gaat herkennen in jouw eigen leven, dan zullen als gevolg
hiervan de gevechten met die donkere kant om je hiervan los te maken, in eerste instantie heviger
worden. Het is niet mogelijk om bescherming te krijgen tegen deze aanvallen vanuit de donkere
kant, waar je in vorige levens direct mee hebt samengewerkt, vanuit een volkomen vrije wil.

Wanneer je in vorige levens bijvoorbeeld een hogepriesteres was in het oude Egypte van de farao’s
en je ontleende daar heel veel macht aan, waarbij je jezelf volkomen hebt opengesteld voor zo’n
donkere kracht, en die heel bewust ingang hebt gegeven in jouw eigen energieveld, dan zal zon

kracht je niet zomaar laten gaan wanneer jij je in het leven dat je nu hebt, je hier weer van los wil
maken.

Er zal dan een (vaak hevig) gevecht plaatsvinden, zowel overdag als in de nachten, waarin je moet
aantonen dat je je vrij wil vechten van zo’n donkere kracht. Jouw hogere Zelf kan jou in zo’n situatie
meestal niet beschermen, niet alleen omdat het dan vaak gaat om lagere goden, die veel sterker zijn
dan een hoger Zelf, maar ook omdat je in zo’n situatie ge/f zult moeten aantonen dat je dit echt wil.
Alleen geggen dat je dit misschien wel zou willen is niet genoeg, je zult dit moeten aantonen in talloze
confrontaties, zowel overdag als in de nachten.



Dat is de manier waarop je je vrij kunt vechten van de donkere kant. Er is geen gemakkelijke manier
om hiervan los te komen, wat sommige aanbieders in het spirituele wereldje misschien ook menen
aan te kunnen bieden.

Wanneer je in de komende periode steeds meer zicht krijgt op jouw eigen vorige levens en
misschien in het verlengde daarvan ook meer zicht op de vorige levens van andere mensen die je
daarbij tegen bent gekomen, dan vraagt het veel tijd om dit te verwerken in jouw visie, in de manier
waarop je in het leven staat.

Nagenoeg a/le lichtwerkers hebben zich in vorige levens in mindere of meerdere mate de vingers
gebrand aan de samenwerking met de donkere kant. Destijds heb je misschien gekozen voor een
intensieve samenwerking met één van de lagere goden omdat die heel veel macht hadden, en vond
je de samenwerking met jouw eigen hogere Zelf misschien minder belangrijk.

Wanneer je dan nu, in onze generatie, toch weer wil leren samenwerken met jouw eigen hogere
Zelf, dan zal er eerst een flink schoonmaaktraject nodig zijn, om eerdere keuzes in vorige levens
opnieuw te bekijken, en nu eventueel andere keuzes te maken, als jij dat zou willen.

Het opbouwen van de samenwerking met jouw hogere Zelf begint niet blanco. Je begint vanuit de
situatie die is ontstaan in de loop van de vele levens die hieraan vooraf zijn gegaan.

Wanneer je er in dit leven voor zou kiezen om weer intensief te willen samenwerken met jouw
eigen hogere Zelf, dan betekent dit in praktijk dat je eerst zult moeten aantonen in hoeverre je dit
echt wil. Als je in voorgaande levens keer op keer de voorkeur hebt gegeven aan de samenwerking
met een donkere godin, die jou allerlei vermogens gaf waar jij een hoge status en positie aan kon
ontlenen, dan zul je nu eerst moeten aantonen dat je deze verleidingen kunt weerstaan en je
vriendelijk en standvastig bedankt voor de aangeboden vermogens en macht van een donkere
godin.

Wanneer je dit niet goed herkent en de samenwerking met zo’n donkere godin voor jou z6
vertrouwd aanvoelt dat je hier zo weer in meegaat, dan kan jouw hogere Zelf waarschuwen dat je
de verkeerde weg in bent gelopen maar het is aan jou om te herkennen wat er gebeurt. Wanneer je
bewust een keuze maakt om gebruik te maken van de vermogens die een donkere godin je aanbiedt
om bijvoorbeeld dingen te weten of dingen te kunnen zien, dan bevestig je daarmee de
samenwerking met zo’n donkere godin.

Jouw hogere Zelf kan dan niet anders dan proberen aan te geven dat je hier beter afstand van kunt
nemen maar wanneer je gevoelig bent voor status, macht en positie, dan betekent dit in praktijk
vaak dat zo iemand dit verleidelijke aanbod niet los wil laten. Het hogere Zelf zal dan na verloop
van tijd steeds meer afstand gaan nemen en kan dan vaak nog slechts hopen dat je jouw eigen
keuzes herkent en hierin gaat veranderen.

Vaak kunnen er op “de weide” gesprekken worden gehouden over jouw keuzes in het dagelijkse
leven, zodat je dit kunt herzien en hier andere keuzes in kunt gaan maken. In alle gevallen zul je
deze vormen van samenwerking met de donkere kant eerst zo goed mogelijk moeten proberen te
herkennen, voérdat een verdergaande samenwerking met jouw hogere Zelf mogelijk is.

Je begint niet blanco
aan de opbouw van de samenwerking met jouw hogere Zelf.



Wanneer je lichtwerkers in het spirituele werkveld ziet pronken met hun vermogens, dan weet je
dat dit mensen zijn die verstrikt zijn geraakt in de webben van de donkere kant, en hier nog geen
afstand van hebben genomen. Sommige Zieneressen voelen zich superieur door de kracht en de
vermogens die ze van de donkere kant krijgen. Eenvoud, soberheid en Genegenheid, zijn in zo’n
situatie ver weg.

Met name mensen die zichzelf presenteren als “de redders in nood” en anderen te hulp komen met
machtige vermogens, zoals het aanbieden van “healing” waarmee alle problemen z6 opgelost
zouden zijn, zou je beter eerst heel kritisch kunnen bekijken, voordat je daar naartoe gaat om hulp
te vragen. Met juiste kennis van zaken zou dit al een heel duidelijk signaal zijn dat je daar beter niet
naartoe zou kunnen gaan om hulp te vragen.

Veel lichtwerkers zijn in deze periode op zoek naar hun Zielsmissie, ze zijn werkelijk van plan een
waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving als geheel en hebben van anderen gehoord
dat die een hele concrete invulling van die missie hebben gekregen. Ze gaan daarom vanuit grote
nieuwsgierigheid op zoek naar iemand die hun kan vertellen wat de missie is van hun hogere Zelf.

In zo’n situatie duurt het maar even of de eerste “aanbieders” komen al naar voren, om te vertellen
wat (volgens hen) jouw Zielsmissie zou zijn, al dan niet tegen betaling.

Dit is blijkbaar de manier waarop dit werkt in onze generatie. Er zijn onmiddellijk mensen die zich
opwerpen als “de redders in nood”, die wel even zullen vertellen wat jouw hogere Zelf aan missie
heeft gekregen, alsof zij in de positie zijn om daar iets over te vertellen.

Maar wanneer een kwetsbare lichtwerker eenmaal van zo’n goeroe heeft gehoord wat de Zielsmissie
zou zijn, dan is dat vaak bepalend voor de keuzes die zo’n lichtwerker daarna gaat maken.

Dit is dus hele gevoelige informatie, die bepalend kan zijn voor de richting die een lichtwerker
ingaat. Het is daarom buitengewoon belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan en niet
zomaar alles aan te nemen wat een “aanbieder” hierover meent te kunnen aangeven.

Je zou er gerust van mogen uitgaan dat jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf,
heel goed in staat is om zelf aan jou duidelijk te maken wat diens missie is
en daar geen hulp bij nodig heeft van welke spirituele coach dan ook.

Je kunt daarom beter niet meer vragen aan iemand anders, wat de missie is van jouw Ziel, jouw
hogere Zelf. Wanneer jij voldoende bent voorbereid, dan g4/ jouw hogere Zelf aan jou duidelijk
maken waar jullie zouden kunnen samenwerken.

Wanneer je eraan twijfelt of jouw hogere Zelf jou op eigen kracht duidelijk zou kunnen maken wat
diens missie is, dan zou je er nog eens bij stil moeten staan wat dit eigenlijk betekent voor de manier

waarop jij jouw hogere Zelf ziet.

Wanneer je het idee hebt dat een spirituele coach of leraar jou beter kan vertellen wat de missie is
van jouw Ziel, dan jouw eigen hogere Zelf jou dit duidelijk zou kunnen maken, dan heb je een
merkwaardig beeld van jouw hogere Zelf.

Jouw hogere Zelf kan jou ALLES duidelijk maken wat jij nodig hebt voor jouw spirituele
ontwikkeling, en het geleidelijk duidelijk maken wat de gezamenlijke missie zou kunnen zijn, is voor
jouw hogere Zelf geen enkel probleem.



Het is raadzaam NIET meer aan anderen te vragen
wat de missie is van jouw Ziel, jouw hogere Zelf.

Jouw eigen hogere Zelf zal dit duidelijk maken
wanneer die vindt dat het daar de juiste tijd voor is.

Samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan pas beginnen wanneer jij voldoende bent
gevorderd met het opbouwen van een eigen fundament, en voldoende bent gevorderd met jouw
eigen processen van verwerking van oud zeer en het herkennen en losmaken van de raakvlakken
met de donkere kant.

Over het algemeen betekent dit dat je meerdere jaren hard zult moeten werken aan het opruimen
van allerlei hindernissen in de samenwerking met jouw hogere Zelf, vooérdat je kunt beginnen met
het steeds bewuster leren samen te werken aan de missie die jouw hogere Zelf heeft gekregen.

Voor veruit de meesten van ons betekent dit dat het bewust samen werken aan de missie die de
Ziel heeft gekregen, nog niet aan de orde is, en pas in de v6or ons liggende jaren geleidelijk meer
naar voren zal komen. In praktijk betekent dit dat het voor de meesten van ons beter is om dit
zoeken naar wat de missie van de Ziel is, maar gewoon even helemaal los te laten. Je voorkomt
daarmee dat je allerlei zijwegen ingaat, en keuzes gaat maken waar je later weer op terug moet
komen, wanneer je een beter beeld hebt gekregen van de missie van jouw hogere Zelf.

Er wordt bovendien vaak vanuit gegaan dat de wereld waarin ons hogere Zelf leeft, volkomen
stabiel is en ons hogere Zelf alles al ver van tevoren kan overzien.

Vanwege de enorme veranderingen in ons evolutieproces, is dat in deze periode volstrekt niet het
geval. Ook onze hogere Zelven hebben, net als wij, te maken met extreme veranderingen, waardoor
ook zij, in deze periode, lang niet altijd ver van tevoren kunnen overzien wat er gaat komen.

Ook ons hogere Zelf heeft te maken met processen van verwerking van oud zeer, hoewel dit
gewoonlijk volkomen wordt vergeten.

Het contact tussen Ziel en mens in incarnatie is nagenoeg altijd éénrichtingverkeer. Er is bij de
mensen in incarnatie nauwelijks enig begrip voor de wereld van de Zielen, de hogere Zelven.

Ook ons hogere Zelf is bezig met de weg van Zeltkennis, ook al klinkt dit voor velen in eerste
instantie misschien heel vreemd. Veel mensen gaan er vanuit dat het hogere Zelf min of meer
volmaakt is, en alles zomaar even kan vertellen wat wij nodig hebben, maar dat is niet het geval.

Ook ons hogere Zelf kan kiezen voor het volgen van het innerlijke weten of dat niet doen, en een
ander spoor volgen.

Ook ons hogere Zelf kan ervoor kiezen om een kanaal te worden voor Genegenheid of daar niet
naar op zoek te zijn, en andere dingen voor te laten gaan.

Ook ons hogere Zelf kan kiezen voor de weg van status, positie en macht of voor de lijn van
eenvoud, soberheid en bescheidenheid, net zoals de mensen in incarnatie daarin hun keuzes kunnen
maken.

Ook ons hogere Zelf
heeft veel tijd nodig voor een uitgebreide heroriéntatie,
net als wij.
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Ook ons hogere Zelf, is in de afgelopen vijfduizend jaar ondergedompeld geweest in de betovering
van de donkere kant, net als wij.

In praktijk betekent dit dat jouw hogere Zelf naar alle waarschijnlijkheid bezig is om zich te beraden
op wat diens missie in de komende periode het beste zou kunnen zijn in het grotere geheel, waar
het hogere Zelf een heel klein onderdeeltje van is.

Met andere woorden de missies van de Zielen, de hogere Zelven, worden in deze periode opnieuw
bekeken, door de Zielen zelf, en door degenen die nu ons evolutieproces in betere banen proberen
te leiden.

Het is daarom voor nagenoeg alle mensen in incarnatie NIET het geschikte moment om nu bezig
te zijn met de vraag wat de missie is van diens Ziel, wat sommige “aanbieders” hier ook over menen
te kunnen aangeven.

Wanneer je een “lichtwerker” tegenkomt op jouw pad, die meent anderen te kunnen “helpen” met
het vertellen wat de missie zou zijn van diens hogere Zelf, dan zou je kunnen overwegen om iemand
hierop aan te spreken, wanneer je voelt dat iemand hiervoor open staat.

Veel lichtwerkers hebben het idee dat het de missie van hun Ziel zou zijn om “samen” een spiritueel
bedrijfje op te gaan bouwen, maar dat is een illusie.

Er is een groot verschil tussen het najagen van jouw droom
en de missie van jouw hogere Zelf.

Het najagen van jouw droom,
Is iets wat JIJ graag wil,
het is een plannetje van jouw ego,
gebaseerd op de maakbaarheidsgedachte.

Veel lichtwerkers willen z6 graag een eigen spiritueel bedrijfje, dat ze ervan uitgaan dat hun hogere
Zelf daar altijd aan mee zal werken maar dat is niet het gevall

Jouw hogere Zelf,
zal niet meewerken aan jouw egoplannen.

Wanneer je anderen wil helpen met hun spirituele ontwikkeling, is het belangrijk dat je zo vrij
mogelijk staat. Wanneer je geld nodig hebt van degene die je zou willen helpen, dan ben je niet vrij,
en wordt het een soort van ruil. Jij vindt dat je de ander zou kunnen helpen met diens spirituele
ontwikkeling en de ander zou jou in ruil daarvoor geld moeten geven.

Het zou dan duidelijk moeten zijn dat je in zo’n situatie NIET een uitdeler bent van de rijkdom die
je misschien van binnenuit kunt ontvangen, maar dat je een zakelijke instelling hebt ontwikkeld,
waarin je jouw eigen belangen wil behartigen, ten koste van degene die je zegt te willen helpen.

Dat is vanuit het hogere Zelf beschouwd een merkwaardige logica. Je ZEGT iemand te willen
helpen, maar eigenlijk bedoel je daarmee dat die ander jou dan geld zou moeten geven. Eigenlijk
wil je die ander dus gebruiken om jouw eigen belangen ingevuld te krijgen.

Blijkbaar vinden we dit zo normaal in onze samenleving, dat dit de meesten niet meer opvalt, z6
verweven zijn we geraakt met het voortdurend behartigen van de eigen belangen.
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Zolang je een medemens ziet als een KLANT,
zal de doorstroom van Genegenheid stagneren
en zal er niet echt samenwerking zijn met het hogere Zelf.

Je bent dan nog niet goed voorbereid om een kanaal te zijn voor Genegenheid, en je bent dan nog
niet goed voorbereid om te leren samenwerken met jouw hogere Zelf. Je kunt dan onmogelijk in
je kracht staan.

Een eigen spiritueel bedrijfje,
wordt al gauw een gevangenis.

Wanneer je vindt dat je misschien niet zo goed past in onze samenleving omdat jouw normen en
waarden nogal afwijken van wat gebruikelijk is, dan is de verleiding groot om je terug te trekken uit
onze samenleving en een veilig plekje voor jezelf te willen creéren, los van de grote massa waar je
je misschien niet meer bij thuis voelt.

Toch loop je daardoor het risico te vervreemden van de samenleving, de mensen waarvoor je ooit
naar de Aarde bent gekomen.

Wanneer je je helemaal terugtrekt uit onze samenleving, dan vermijd je daarmee de wisselwerking
met de medemensen waarvoor je ooit gekomen bent. Je gaat dan een doodlopende (zij)weg in.

Wanneer er een intensieve periode is van diepgaand onderzoeken van hele fundamentele dingen,
dan kun je dit het beste doen in alle stilte en in enige afzondering van de massa, maar wanneer je
hier voldoende mee bent gevorderd, is het van belang weer terug te komen uit jouw eigen woestijn,
en weer aansluiting te zoeken bij de mensen waar je onderdeel van bent, en waar je ooit voor naar
de Aarde bent gekomen.

Veel spirituele coaches zijn nog midden in een proces van heroriéntatie en zijn nog volop bezig
met hun eigen processen. Eigenlijk nog nauwelijks voorbereid om anderen echt te kunnen helpen.

Het zou in zo’n situatie beter zijn om hetzij een tijdlang bewust ruimte in te bouwen en tijd te
maken voor je eigen ontwikkelingsproces, wanneer je in de gelukkige omstandigheden bent waarin
je je dit kunt permitteren, hetzij een baan te zoeken voor enkele dagen per week waarmee je in jouw
eigen levensonderhoud kunt voorzien, wanneer dat nodig is.

Wanneer je je terugtrekt uit onze samenleving en via een spiritueel bedrijfje inkomen wil genereren,
dan vraag je daarmee geld aan de mensen die je zegt te willen helpen.

Vanuit jouw hogere Zelf beschouwd, is dit de verkeerde weg. Het is niet de weg van het uitdelen
van de rijkdom die je van binnenuit ontvangt. Jouw hogere Zelf kan dit daarom niet steunen, hoe
jammer jij dit misschien ook vindt.

Je zou in zo’n situatie beter een eenvoudig baantje kunnen zoeken voor enkele dagen per week,
waarmee je in jouw levensonderhoud kunt voorzien, zodat je in de resterende tijd, ruimte hebt om
anderen te kunnen helpen zonder dat je hier geld voor hoeft te vragen. Pas dan ben je vrij, en kan
er een verdergaande samenwerking met het hogere Zelf ontstaan.

Het willen hebben van een eigen spiritueel bedrijfje,

1s vaak een soort van betovering,
een verleiding waar velen voor bezwijken.
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Wanneer je wil beginnen met een eigen spiritueel bedrijfje zou je er goed aan doen eerst grondig te
onderzoeken waarom je deze weg in wil gaan, en hierbij volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn.

Wanneer je eerlijk in de spiegel kijkt en voor jezelf herkent dat motieven in de lijn van status, positie
en reputatie eigenlijk best een grote rol spelen bij deze beslissing, dan zou je er goed aan doen et
aan een eigen spiritueel bedrijfje te beginnen.

Wanneer je hier toch aan begint en al vrij snel merkt dat er niet de inkomensstroom ontstaat die je
graag had gewild, dan kom je terecht in een kwetsbare positie. Zoals zo vaak in dergelijke situaties,
komen er dan heel snel allerlei “aanbieders”, die cursussen aanbieden waarmee zo’n beginnende
coach diens omzet zou kunnen vergroten.

Met andere woorden zodra er kwetsbare mensen zijn, in dit geval beginnende coaches met te weinig
omzet, dan komen er al vrij snel allerlei “redders in nood”, die gauw even een cursus aanbieden
om dit “probleem” op te lossen.

Deze “redders in nood”, die vaak veel geld vragen voor hun “diensten”; beloven allerlei dingen die
zij niet waar kunnen maken en verdienen daar vaak zelf de kost mee. Met andere woorden er wordt
misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van beginnende coaches, om daar zelf beter van te
worden.

Dit is de manier waarop het in onze generatie gaat in ons spirituele wereldje. In praktijk speelt geld
daarin een hele belangrijke rol, waardoor de meesten niet vrij staan. Daardoor staan mensen
zichzelf in de weg en kunnen ze niet doorgroeien naar hun kracht. Hun visie is niet in
overeenstemming met het hogere Zelf en heeft aanpassing nodig, voordat er een verdergaande
samenwerking kan worden opgebouwd.

Daar waar de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid ontbreekt,
daar stagneert de samenwerking met het hogere Zelf.

Het is niet mogelijk om een cursus aan te bieden waardoor de ander gegarandeerd meer omzet gaat
maken, dit is het beloven van gouden bergen, tegen beter weten in. Het zou mooi zijn wanneer de
beginnende coaches die overwegen dergelijke cursussen te gaan doen, innerlijk aanvoelen dat het
zo niet werkt, en dat ze er goed aan zouden doen hun eigen motieven nog eens grondig te
onderzoeken, in plaats van hulp te zoeken bij iemand die hen allerlei dingen belooft, die niet
realistisch zijn maar die sommige mensen wel heel graag willen horen.

Veel beginnende coaches realiseren zich bovendien volstrekt niet dat het beginnen van een eigen
spiritueel bedrijfje de plannen die jouw hogere Zelf had voor jouw eigen opleiding, misschien
volkomen in de war sturen. Als je dan toch per sé verder wil met jouw eigen spirituele bedrijfje,
dan gaat daar heel veel kostbare energie en tijd in zitten, terwijl jouw hogere Zelf dan nog slechts
kan afwachten totdat jij meer ruimte wil maken voor een verdergaande samenwerking.

Er is bij de mensen in incarnatie vaak weinig begrip voor de samenwerking met de Ziel, het hogere
Zelf. In de loop van de duizenden jaren is deze kennis grotendeels verloren gegaan. Ooit hadden
de mensen die nu in incarnatie zijn, hier veel meer ervaring mee en was deze samenwerking veel
verder opgebouwd, met name bij de drie kerngroepen, de binnenste ringen van de groepen van de
hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. De periode waar ik op doel, is die van ruim vijfduizend
jaar geleden, voordat de periode van dichte mist begon, waar we nu weer aan het uitkomen zijn.
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Destijds was er bij deze kerngroepen over het algemeen een goed ontwikkelde samenwerking met
de Ziel, het hogere Zelf. De mensen in incarnatie die onderdeel waren van deze kerngroepen,
leefden in wat ik nu de “paradijselijke toestand” noem, hetgeen is beschreven in de Bijbel, voor wie
het wil zien en voor wie dit intuitief kan aanvoelen.

Met andere woorden ruim vijfduizend jaar geleden waren er nog mensen die uit directe eigen
ervaring, wisten wat het betekent om intensief samen te werken met de Ziel, het hogere Zelf. Toen
korte tijd later een nieuwe cyclus begon, waarin de vrijwilliger vanuit de Oorsprong terugkwam,
was de mensheid ondergedompeld in een dichte mist, die tweeduizend jaar geleden nog veel dikker
is geworden.

Deze mist is nu weer aan het optrekken, zodat we geleidelijk de dingen weer kunnen zien zoals ze
zijn, te beginnen met de voorhoede, de mensen van de drie kerngroepen van de hogere goden
Vissen, Tweelingen en Leeuw. Dit zijn de mensen die individueel sterk worden begeleid, en
belangrijke faciliteiten hebben gekregen voor hun eigen individuele ontwikkeling. Deze kleine
groep van ongeveer negentig mensen in incarnatie, heeft hier meer faciliteiten voor dan de anderen.

De aansluiting vanuit de hogere goden naar de mensen in incarnatie, verloopt via een organisatie
die voor de mensheid onbekend is gebleven. Met andere woorden de kennis over deze organisatie
en over deze aansluiting, is in de afgelopen duizenden jaren verloren gegaan.

In praktijk betekent dit dat er in het centrum van de Zieneressen een kleine groep is van dertig, die
meer mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen dan de anderen. Deze kerngroep is grotendeels
in Nederland in incarnatie.

Op dezelfde manier is er ook in het centrum van de groep van de hogere god Tweelingen, de god
van Wijsheid, een kleine groep van dertig gnostici, zoals we ze nu zouden noemen, die na verloop
van tijd het voortouw zouden kunnen nemen bij het verzamelen van juiste kennis, zodat er een
betrouwbare route mogelijk wordt, voor de mensen die zich willen ontwikkelen op het spirituele
pad. Ook deze kerngroep van Tweelingen is grotendeels in Nederland in incarnatie.

Zoals de Zieneressen de hoeders zijn van Genegenheid,
zo zijn de gnostici de hoeders van de juiste kennis.

Zoals de Zieneressen in onze generatie weer opnieuw tot bloei komen en weer kunnen leren wat
Genegenheid is, zo kunnen de gnostici die onderdeel zijn van de binnenste ringen van de groep
van de hogere god Tweelingen, zich nu weer intensiever bezighouden met het innerlijke aanvoelen
van wat juiste kennis is en wat niet.

Er is heel veel behoefte aan het selecteren van juiste kennis, voor de mensen die zich willen
ontwikkelen op het spirituele pad, en DAAR ligt een hele mooie mogelijkheid voor de gnostici om
hun oude rol weer op zich te nemen, en aan te voelen en te herkennen dat ZI] daarin een hele
belangtijke taak op zich zouden kunnen nemen om hun medemensen mee van dienst te zijn.

Op dezelfde manier kunnen de Zieneressen van de kerngroep nu hun plaats weer innemen als een
uitdeler van Genegenheid, wanneer het onderscheidingsvermogen eenmaal weer goed is
ontwikkeld en er een sterk kanaal voor deze heilzame energie is opgebouwd in de loop van de jaren.

Het leren wat Genegenheid is, is vooral een praktische aangelegenheid, hoewel het veel kan helpen
om te beschikken over een theoretisch kader.
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In mijn artikelen probeer ik bij te dragen aan het opbouwen van praktisch bruikbare kennis over
wat Genegenheid is, maar eigenlijk is dit onvoldoende om dit onderscheid echt goed te kunnen
maken. Er is meer nodig dan dit, en dat is vooral praktische ervaringen met deze heilzame energie.

Het is leerzaam er eens bjj stil te staan dat het voor ons volkomen vanzelfsprekend is dat ons
hogere Zelf een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen heeft, maar door de inwerking van de
machtige vermogens van de donkere kant in de afgelopen vijfduizend jaar, was dit lange tijd niet
het geval...

Ook de Zielen, de hogere Zelven, hadden in de afgelopen vijfduizend jaar vaak lang niet zo
duidelijk, wat Genegenheid is en wat de imitatie hiervan is, de Christus-energie. Ook de Zielen, de
hogere Zelven, konden dit onderscheid vaak niet goed maken in de afgelopen vijfduizend jaar, ook
al verbaast het je misschien dit te lezen.

Ons hogere Zelf, is, net als wij,
ondergedompeld geweest in de betoveringen vanuit de donkere kant,
zonder daar veel tegenover te kunnen stellen.

Veruit de meeste lichtwerkers gaan er om de één of andere reden vanuit dat het op “de weide”
allemaal “pais en vree” is, maar dat is volstrekt niet het geval.

Wanneer je de vele mythologische verhalen leest, die beschrijven hoe het er “boven” aan toe gaat,
dan zou het eigenlijk volkomen duidelijk moeten zijn dat het daar allesbehalve rustig en vreedzaam
is, maar dat de ene godheid nog gemener is dan de andere, en vaak probeert op slinkse en sluwe
manieren diens eigen plannetjes uitgevoerd te krijgen, gewoonlijk ten koste van anderen.

Uit de mythologische verhalen zou al heel duidelijk moeten zijn, dat de meeste goden hun innerlijke
weten blijkbaar #ief volgen en er niet bijster hoogstaande normen en waarden op na houden.

Uit diezelfde verhalen blijkt bovendien dat er regelmatig wisselwerking is met de mensen in
incarnatie, ook al is het misschien heel vervelend om dit onder ogen te zien. De mythologische
verhalen beschrijven overduidelijk dat dit zo heeft gewerkt, in de afgelopen duizenden jaren.

De conclusie mag daarom zijn dat er een hele nieuwe start nodig is, vanuit het diepe besef dat we
het beste alles maar gewoon helemaal opnieuw kunnen onderzoeken, en er niet te snel vanuit
moeten gaan dat dingen al helemaal duidelijk zijn.

We weten nauwelijks wat Genegenheid is, ook al is het heel confronterend om dit onder ogen te
moeten zien. Zelfs onze Zielen, onze hogere Zelven, wisten tot voor kort nauwelijks meer wat
Genegenheid is.

Slechts enkele Zielen van de groep Zieneressen, de hoedsters van Genegenheid, hebben zich in de
afgelopen vijfduizend jaar enigszins staande kunnen houden en hun vlam brandende kunnen
houden. Het grootste deel van de groep Zielen van de Zieneressen, was de weg volkomen
kwijtgeraakt en kon geen goed onderscheid meer maken tussen Genegenheid en Christus-energie.

Dit onderscheid wordt de Zielen van de Zieneressen nu weer aangeleerd, door hun eigen leraren.
Wanneer dit voldoende is gevorderd, kunnen ze dit overbrengen naar de Zieneressen in incarnatie.

Wanneer je als mens in incarnatie één van de meesters van de Witte Broederschap tegen zou komen
dan zou je de indruk kunnen krijgen dat dit één en al liefde en Wijsheid is. Met andere woorden je
krijgt dan de indruk dat Ji# de uitstraling is van zo’n meester.
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Toch is dit slechts de indruk die je krijgt, en niet de werkelijke uitstraling van zo iemand. Je kijkt dan
naar het masker en niet naar de energie die er stroomt. Het krijgen van een indruk is vaak een
mentale aangelegenheid, en juist daf is waar de meesters heel sterk in zijn.

Dit is een hele venijnige manier om jezelf te camoufleren, waardoor zelfs de Zieneressen in
incarnatie in de afgelopen vijfduizend jaar vaak werden misleid door de vermogens van de meesters.
Ze herkenden dan niet goed met wie ze eigenlijk te maken hadden.

Zelfs de hoedsters van Genegenheid, de Zieneressen,
herkenden niet meer zo goed de kostbare energie,
waarvan zij zelf de aangewezen uitdelers zijn.

De donkerheid die er is geweest in onze samenleving, is van een orde van grootte die nog niet goed
doordringt bij het grote publiek, maar de voorhoede van de lichtwerkers beseft dit iedere volgende
dag beter.

Velen beschouwen Sai Baba als een brenger van Genegenheid, maar wanneer je vanaf een afstandje
kijkt in hoeverre hij het spoor heeft gevolgd van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, dan zou
het alleen al op basis van deze kennis, duidelijk moeten zijn dat hij een heel ander spoor volgde en
daarom ook geen uitdeler van Genegenheid kon zijn.

De mensen die sterk onder de indruk van deze meester van de Witte Broederschap zijn, hebben
vaak verbindingen met deze persoon vanuit vorige levens, en hebben dit destijds waarschijnlijk ook
niet goed herkend, waardoor ze hem nu weer op een voetstuk hebben gezet. Zo'n verbinding met
een meester van de Witte Broederschap, zal bovendien niet automatisch eindigen met het
ovetlijden van de meester. Op het fijnstoffelijke gebied, gaat zo'n verbinding dan gewoon verder.

Hij is een voorbeeld van iemand die sterk werkte met allerlei vermogens, die voor sommige mensen
erg indrukwekkend zijn, waardoor je hiervan onder de indruk kunt raken als je hier vatbaar voor
bent.

Wanneer je van een afstandje kijkt naar wat er gebeurt, dan zou je met juiste kennis van zaken al
kunnen zien, dat dit niet het spoor is van de samenwerking met het hogere Zelf. Het ging hier
vooral om status, positie en macht.

Het onderzoeken van de situatie van Sai Baba, kan heel leerzaam zijn om beter te herkennen hoe
de meesters van de Witte Broederschap werken.

We leven in een periode waarin je heel veel kunt leren, wanneer je bereid bent allerlei dingen
opnieuw te onderzoeken, hoe pijnlijk dit ook kan zijn. Je kunt het beste een nieuwe start maken
wanneer je de lessen die er vanuit het verleden te leren zijn, zo goed mogelijk hebt onderzocht en
hebt begrepen.

Het maken van een nieuwe start, vraagt van je dat je bereid bent alles opnieuw te onderzoeken, en
je niet vast te klampen aan wat dan ook. Het is daarom onvermijdelijk dat de voorhoede van de
lichtwerkers in de komende periode een proces ingaat van een uitgebreide heroriéntatie.

Vanaf het lentepunt is er meer ruimte gekomen voor ervaringen met Genegenheid. De
scheidingswand tussen de mensen in incarnatie en “de weide”, is veel dunner geworden. Dit
betekent dat er meer ruimte is gekomen om iets te ervaren van wat zich op “de groene weide”
afspeelt. Het is een kwestie van tijd voordat de mensen die hun innerlijke weten volgen, daar steeds
meer van gaan ervaren.
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Doordat de sluiers tussen de mensen in incarnatie en “de weide” dunner zijn geworden, maakt dit
het voor de Zielen, de hogere Zelven, mogelijk, veel dichterbij te komen, en in veel intensievere
wisselwerking te komen met de mensen in incarnatie, voor het eerst sinds een hele lange periode.

Voor iedereen is dit wennen, niet alleen voor de mensen in incarnatie maar ook voor ons hogere
Zelf, en ook voor de goede goden, die vanuit hun positie het gehele veld veel beter kunnen overzien
en ons in betere banen proberen te leiden.

De deur staat symbolisch wijd open
maar we zullen het wel ZELF moeten doen.

Wanneer je verwacht dat jouw Ziel, jouw hogere Zelf, jou gaat vertellen wat je moet doen, dan
bevind je je nog op het oude spoor.

Jouw hogere Zelf verwacht geen onderdanigheid, geen gehoorzaamheid of iets dergelijks maar
hoopt dat jij ZELF aanvoelt wat je het beste zou kunnen doen. Af en toe zal jouw hogere Zelf
misschien een idee aangeven, een suggestie, maar het is aan JOU om te bepalen of je dit wil gaan
doen of dat je liever iets anders doet.

Mensen die gewend zijn in hun comfortzone te blijven zitten en te wachten totdat er een beroep
op hen wordt gedaan door anderen, zonder zelf in beweging te komen en zonder zelf initiatief te
nemen, hebben zich een houding aangeleerd die volkomen ongeschikt is voor het opbouwen van
de samenwerking met het hogere Zelf.

Het is een kenze om in je comfortzone te blijven zitten of in beweging te komen, je plaats in te
nemen en op te staan. Het is #zef aan jouw hogere Zelf om jou in beweging te brengen, dat zul je
ZELF moeten doen. Als je, net als de meeste anderen, innerlijk dood wil blijven, dan is dat in
principe een keuze, waar mensen ze/f hun verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen. Het
evolutieproces biedt ons slechts mogelijkheden aan. Wat wij daar mee willen doen, is aan onszelf.

Het is NIET de verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf;
om ons in beweging te brengen,
dat is onze eigen verantwoordelijkherd.

In de mythologie wordt beschreven dat mensen “verstenen” wanneer ze in het geopende oog van
Medusa kijken. Dit betekent dat mensen dan als het ware in de materie worden gezogen, waardoor
ze hun oorsprong en hun bestemming uit het oog en het hart verliezen.

Ze raken zichzelf daardoor kwijt en vallen nog verder in de stof, dan bij hun komst in het
mensenrijk. Ze gaan zichzelf daardoor vereenzelvigen met de materie en niet meer met hun
spirituele leven, de wereld van energie en motieven.

Bezig zijn met spirituele ontwikkeling
betekent bezig zijn met het observeren van motieven,
die herkenbaar zijn als energie.

Wanneer je te veel gericht bent op de materie, en je niet meer bewust bent van motieven en energie,
dan raak je daardoor de aansluiting kwijt met je oorsprong en je bestemming. Daardoor raak je
“versteend”, en spiritueel gezien ben je dan “dood”, zoals in de mythes rond Medusa wordt
beschreven.
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Het weer tot leven komen, betekent dat we ons weer veel meer gaan richten op de wereld van
motieven, de wereld van verschillende types energieén, en die weer proberen beter van elkaar te
onderscheiden. In praktijk betekent dit het volgen van de weg van Zelfkennis, want op die weg ben
je op zoek naar motieven, van waaruit je iets in werking hebt gezet of iets achterwege hebt gelaten.

Het volgen van de weg van Zeltkennis, zou geen hobby moeten zijn,
waar je in de loop van iedere week misschien een paar uurtjes aan besteedt,
het zou een permanente observatie van jezelf moeten zijn, iedere dag, ieder uur.

Dit betekent een waakzame houding, altijd en overal, het tegenovergestelde van “stil maar, wacht
maar, alles komt goed”.

Het volgen van de weg van Zelfkennis heeft veel meer kans van slagen wanneer er een sterke
begeleiding is vanuit het hogere Zelf, maar het is aan JOU om die weg in te gaan, en dit eenvoudig
te willen proberen.

Naarmate je die weg intensiever wil volgen, zal er vanzelf een sterkere toenadering komen vanuit
jouw hogere deel, jouw hogere Zelf.

Eén van de hele grote veranderingen in ons nieuwe evolutieproces is de ruimte die er nu is voor
Genegenheid. De donkere kant had het in de afgelopen vijfduizend jaar zo georganiseerd, dat hier
in de meest praktische zin eigenlijk nauwelijks nog enige ruimte meer voor was.

Het “brandende houden van de lamp”’,
betekent voor de Zieneressen eigenlijk
zorgen dat je de aansluiting met Genegenheid intact houdt,
door regelmatig zachtjes uit te stralen vanuit het hartcentrum.

Maar de hoedsters van Genegenheid, de Zieneressen, werden zodanig in moeilijkheden
ondergedompeld, dat die nauwelijks nog geschikt waren om te kunnen dienen als kanalen voor
deze heilzame energie, waar zo’n grote behoefte aan was in onze samenleving in de afgelopen
duizenden jaren.

Pas nu, is er weer veel meer ruimte om jezelf weer geschikt te maken om te kunnen dienen als een
kanaal voor Genegenheid. Binnen onze nieuwe wetten en regels is hier heel veel ruimte voor
gekomen.

Was het in de afgelopen vijfduizend jaar zodanig georganiseerd door de donkere kant, dat er
eigenlijk geen ruimte meer was voor de ontwikkeling van Genegenheid, nu zijn daar hele mooie
faciliteiten voor.

In praktijk betekent dit dat wanneer er Genegenheid is voor een medemens, er ruimte zal komen
om met die persoon in hechtere wisselwerking te komen. Met andere woorden er kan een nieuwe
weg worden aangelegd, wanneer er voldoende Genegenheid is voor een medemens.

Ook al maken karmische verplichtingen de verbinding met een specifieke medemens misschien
moeilijk of zelfs onwaarschijnlijk, wanneer er voldoende Genegenheid is, dan 7aak je daardoor een
nieuwe weg, waardoor zo’n verbinding toch kan worden opgebouwd.
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Dit is nieuw terrein binnen ons evolutieproces. Voorheen was het zo dat nagenoeg alles aan
contacten “boven” in een blauwdruk al was vastgelegd, waarin er vaak maar heel weinig ruimte was
om hier zelf andere keuzes te maken.

In de nieuwe wetten en regels,
is er veel meer ruimte om een eigen toekomst in te richten,
los van de bestaande blauwdruk,
wanneer er voldoende Genegenheid is
voor een specifieke medemens.

Daardoor wordt bereikt dat er veel meer Genegenheid op gang komt in de mensenwereld, na een
lange periode van afwezigheid, want daar komt het in praktijk op neer.

Genegenheid is een merkwaardig type energie, waar de donkere kant heel slecht tegen kan. De
donkere kant is volstrekt ongevoelig voor nagenoeg alle types energie, maar de energie van
Genegenheid wil men per sé niet.

De reden hiervoor is dat de energie van Genegenheid een hele diepe herinnering aanraakt in de
geheugens van de leden van de donkere kant. Degenen die ooit onderdeel waren van de lichte kant,
dragen diep in zich nog steeds een herinnering met zich mee aan Genegenheid, waar ze ooit zelf
ervaring mee hebben opgedaan.

Een confrontatie met de energie van Genegenheid, maakt hen daarom vaak razend. Ze willen dit
koste wat kost vermijden. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat de donkere kant bang is voor
Genegenheid. Ze kunnen daar eenvoudig niet tegen. Het aller slechtste komt dan in hen naar
boven.

Wanneer de lichtwerkers weer veel intensiever de weg van Zelfkennis gaan volgen, en weer
verbindingen met hun medemensen opbouwen vanuit Genegenheid, dan zal er weer veel meer
Genegenheid gaan stromen, door de mensen die zich hier heel bewust voor inzetten.

Ook het doen van de praktische oefening voor hooggevoeligen, die ik eerder heb aangegeven (in
de preview van mijn boek “Januari 20237), kan in belangrijke mate bijdragen aan het op gang
brengen van de doorstroom van Genegenheid. Omdat deze eenvoudige oefening in praktijk heel
goed werkt, heb ik deze nog een keer in een aparte post aangeboden, zodat die gemakkelijker
verspreid kan worden.

Wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit voor jouw de juiste weg is en trouw deze oefening blijft doen,
dan zal jouw hogere Zelf zich hieraan verbinden en jouw inspanningen steeds meer versterken.

Bij nagenoeg alle mensen is de verbinding met het eigen stoffelijke lichaam in mindere of meerdere
mate beschadigd, met name in het bekkengebied, en deze eenvoudige oefening kan al heel veel
bijdragen aan het verbeteren van die situatie en jouw eigen energieveld versterken. Wanneer alle
lichtwerkers deze oefening regelmatig zouden doen en de weg van Zelfkennis zouden volgen, dan
zou daardoor een veel sterker gezamenlijk energieveld worden opgebouwd.

Naarmate de lichtwerkers meer Genegenheid uitstralen,
zal de donkere kant sneller worden teruggedreven.

Voor alle lichtwerkers is het daarom belangrijk
regelmatig zachtjes uit te stralen vanuit het hartcentrum.
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Door regelmatig zachtjes uit te stralen, vanuit jouw hartcentrum in het midden van de borstkas,
ontwikkel je jouw eigen innerlijke kracht, en leer je weer veel bewuster werken met energie. DAAR
is de verbinding met onze oorsprong en onze bestemming.

Wij zijn als mensen in staat om bewust met energie te werken, wanneer we eenmaal weer het juiste
spoor hebben gevonden. Wij kunnen maar met hele kleine hoeveelheden energie werken in
vergelijking met de goden, maar we zijn wel met heel veel mensen. Wanneer heel veel mensen de
krachten op deze manier zouden bundelen, kunnen we een goed tegenwicht bieden tegen de
ongewenste energie vanuit de kant van de goden die het niet goed met ons voo6r hebben.

Het is daarom belangrijk ons weer te herinneren hoe het ook alweer werkt met de energie die wij
ZELF kunnen ontvangen en kunnen uitstralen. DAT maakt ons sterker en door dat spoor te
volgen, ga je je weer veel meer herinneren wie je bent en wat je hier komt doen.

Door weer veel bewuster te leren werken met het ontvangen en doorgeven van energie, kom je
weer veel meer in aanraking met je bestemming, de reden waarom je naar de Aarde en de mensheid
bent gekomen.

De mensheid kan nu zelf weer op gang komen, hoewel de donkere kant nog volop aanwezig is en
zal proberen de lichtwerkers zo veel mogelijk tegen te werken en in hun versteende toestand vast
te houden.

Maar de mensheid, de lichtwerkers voorop, kan nu een nieuwe start maken, gebaseerd op het veel
beter kunnen aanvoelen van haar innerlijke weten, die in alle situaties de juiste weg aangeeft. Het
is aan ons om te bepalen in hoeverre we dat spoor willen volgen. De mogelijkheden om een nieuwe
start te maken zijn er nu volop, voor wie dat zou willen.

Een nieuwe start maken heeft veel te maken met het onderzoeken en loslaten van oude en
verkeerde gewoontes. Wanneer je niet werkelijk bereid bent al jouw overtuigingen opnieuw te
onderzoeken wanneer je aanvoelt dat dit nodig is, kun je geen nieuwe start maken.

Je hebt dan onvoldoende ruimte voor de nieuwe mogelijkheden die ons nu geboden worden door
de grote aanpassingen in ons evolutieproces.

Vanuit superioriteitsgedachtes gaan veel coaches ervan uit het eigenlijk allemaal al wel te weten.
Vanuit het hogere Zelf beschouwd, is deze houding van veel lichtwerkers een probleem in de
onderlinge wisselwerking.

WAS een lichtwerker maar blanco, dan zou het hogere Zelf de noodzakelijke kennis veel
gemakkelijker kunnen aangeven.

Maar de lichtwerkers zijn #zet blanco, en gevuld met veel onjuiste kennis. Er is bovendien bij velen
de neiging te vinden dat ze eigenlijk al best veel gelezen hebben en mede door allerlei cursussen die
ze hebben gedaan, is bij velen de indruk ontstaan dat ze al best veel “weten”.

Deze houding en de vele onjuiste kennis die in omloop is, is voor het hogere Zelf een flinke
hindernis bij de opbouw van de samenwerking met de mensen in incarnatie.

Er is een houding nodig van de leerling,
een bereidheid je eigen overtuigingen opnieuw te onderzoeken
wanneer je aanvoelt dat dit nodig is.
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Deze houding is in de beginfase van ons nieuwe tijdperk nog zeldzaam maar naar alle
waarschijnlijkheid zal het in de komende jaren steeds duidelijker worden dat deze houding
noodzakelijk is, voordat je de samenwerking met jouw hogere Zelf kunt opbouwen.

Als je werkelijk een kanaal wil worden voor Genegenheid,
dan zul je in het gewone dagelijkse leven aan moeten tonen
dat je afstand neemt van andere energie stromen
zoals de Christus-energie.

Dit is de manier waarop vooruitgang gaat, vanuit de Ziel beschouwd. Als je iets nieuws wil aanleren,
dan zul je aan moeten tonen dat je dit echt wil, en bereid bent oude gewoontes die het nieuwe in
de weg staan, aan te passen.

In praktijk betekent dit dat de mensen die werkelijk een kanaal willen worden voor Genegenheid,
afstand zullen moeten nemen van geslachtsgemeenschap. Dit zijn twee verschillende wegen die
niet te combineren zijn.

Zolang je doorgaat met geslachtsgemeenschap, kun je niet tegelijkertijd een kanaal zijn voor
Genegenheid. Die combinatie is niet mogelijk.

Zolang je nog van alles ingevuld wil krijgen op het gebied van geslachtsgemeenschap,
ben je nog niet een uitdeler van de innerlijke rijkdom van het Zielenleven.

Wanneer je allerlei oude verbindingen waarvan je aanvoelt dat je die beter los kunt laten, voor de
zekerheid toch liever nog even aanhoudt, misschien in een poging om “op safe” te spelen, dan zul
je merken dat je dan meestal onvoldoende ruimte hebt om werkelijk een nieuwe start te kunnen
maken. Voordat je een nieuwe start kunt maken, is het nodig om ruimte te maken.

Als je Genegenheid wil leren begrijpen en wil leren toepassen,
1s het noodzakelijk om goed onderscheid te kunnen maken
tussen de energie van Genegenheid
en een imitatie hiervan,
de Christus-energie.

Dit is één van de redenen waarom de Zieneressen naar de Aarde zijn gekomen. Hier zouden ze
worden geconfronteerd met de Christus-energie, zodat ze het onderscheidingsvermogen zouden
kunnen ontwikkelen om onderscheid te maken tussen Genegenheid en de Christus-energie.

Omdat de donkere kant onze leeromgeving heeft gedomineerd in de afgelopen vijfduizend jaar, is
hier weinig van terecht gekomen, en kunnen zelfs de Zieneressen nu vaak geen goed onderscheid
meer maken tussen Genegenheid en de Christus-energie.

Er is daarom ook voor de Zieneressen een hele nieuwe start nodig, waarin dit onderscheid tussen
Genegenheid en de Christus-energie opnieuw wordt aangeleerd.

De Christus-energie is verantwoordelijk
voor de situatie zoals die in onze generatie is ontstaan.
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Onze wereld is doordrenkt met deze Christus-energie, ook al wordt dit nog niet goed herkend door
de lichtwerkers.

Alle mensen die erg gevoelig zijn voor de lijn van status, positie en macht, zijn kanalen voor de
Christus-energie, ook al wordt dit nog niet op deze manier gezien en ook al zijn deze mensen in
dit leven nog nooit naar een kerk geweest en hebben ze in dit leven nog nooit in een Bijbel gelezen.
Het zijn hun motieven die hen verbindt met deze energie.

Alle mensen die zichzelf en anderen misleiden, volgen het spoor van de Christus-energie.

Alle mensen die meedeinen op de golven van superioriteitsgevoelens, volgen het spoor van de
Christus-energie.

De seksualisering van onze samenleving,
en met name van onze jeugd,
Is een direct gevolg van de Christus-energie.

Deze energie is afkomstig van de heer der wereld, de god van de Bijbel, met Christus als zijn
belangrijkste uitingsvorm.

De eigenschappen van deze energie zijn de kenmerken van deze god. Het is misleidend, betoverend
en voortdurend gericht op seksualiteit (“Gaat heen en vermenigvuldigt u”)

Onze extreme overbevolking is het gevolg van de inwerking van deze energie, geheel volgens plan
van de god van de Bijbel.

Christus-energie is slangenvergif
en verantwoordelijk voor de toestand in de wereld die nu is ontstaan.

Er is tijd nodig, véordat de voorhoede van de lichtwerkers, het feitelijke Joodse spirituele volk, de
drie kerngroep van Vissen, Tweelingen en Leeuw voorop, dit geleidelijk steeds beter zullen gaan
herkennen.

Voordat er meer ruimte gaat komen voor Genegenheid,
Is het van belang diens tegenhanger, de Christus-energie,
beter te herkennen.

Het leren onderscheid te maken tussen Genegenheid en Christus-energie, is één van de redenen
waarom de lichtwerkers op Aarde in incarnatie zijn gekomen. Dit is een centraal thema voor de
lichtwerkers in de komende generaties. Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om te leren dit
onderscheid veel beter te kunnen maken.

De hele mensheid is geimpregneerd met Christus-energie,
de energie van de god van de Bijbel,
degene die overgaat naar de donkere kant.

We zijn lange tijd gevangen geweest in een zeer vervuild energieveld, van onze plaatselijke god, de

heer der wereld, degene die gekozen heeft voor de donkere kant. Zoals hij is, zo wilde hij dat wij
zouden worden. Dit is bepalend geweest voor de geschiedenis van de mensheid.
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We werden meegezogen de verkeerde kant op, nota bene door degene die verantwoordelijk was
voor onze ontwikkeling, maar doordat hij ze/f in grote moecilijkheden was gekomen, en was
bezweken voor de donkere kant, heeft hij ons meegezogen in zijn ondergang.

Daardoor is onze hele samenleving doordrenkt met de gevolgen hiervan. A/k sectoren zijn
aangetast door dit principe, er zijn geen uitzonderingen.

De heer der wereld en zijn priesters, de meesters van de Witte Broederschap, hebben in alle
sectoren hun invloed, en bestuurden namens de hogere goden die het goed met ons v66r hebben,
in principe a/les. Hun macht is allesomvattend geweest, hetgeen pas beter te zien is wanneer de
wurggreep verslapt, die deze groep lange tijd heeft gehad op de mensheid.

De meester Koot Hoomi schrijft in één van zijn brieven uit de periode rond 1880, in een opwelling
van woede, dat hij iemand binnen 24 uur alles kan laten doen wat hij wil, zonder dat die ander dit
in de gaten heeft. (zie *1)

Daarmee wordt de almacht van de meesters openlijk kenbaar gemaakt, in een onvoorzichtige
uitlating van deze meester, die eigenlijk de nieuwe wereldleraar zou worden. We mogen blij zij dat
dit er niet van gekomen is...

Door deze machtige vermogens van de meesters, konden zij in principe onze hele samenleving
besturen, zonder dat de mensheid dit in de gaten had.

Op die manier konden zij wetten door het parlement loodsen en bestuurders overal op Aarde
beslissingen laten nemen die de Witte Broederschap wenste, om wat voor reden dan ook.

Met deze machtige vermogens konden de meesters tweeduizend jaar geleden zelfs Johannes de
Doper laten zeggen dat het Joodse volk het beste Jezus zou kunnen volgen.

Dit maakt duidelijker hoe machtig de meesters zijn geweest, terwijl de mensheid dit niet in de gaten
had en verblind werd door hun vriendelijke maskers.

Door de hele grote aanpassingen in ons evolutieproces, komt hier nu verandering in. De god van
de Bijbel gaat over naar de donkere kant, evenals zijn priesters, de meesters van de Witte
Broederschap, en de mensheid krijgt de mogelijkheid om een hele nieuwe start te maken.

De meesters en de god van de Bijbel zijn erg gevoelig voor hun reputatie, en het zal gevoelsmatig
duidelijk zijn dat zij per sé niet willen dat er over hen wordt geschreven zoals ik dat nu doe. Je mag
er daarom gerust vanuit gaan dat zij met alle mogelijke middelen hebben geprobeerd om mijn
schrijven zo veel mogelijk te verhinderen.

Onder de gebruikelijke omstandigheden van de afgelopen vijfduizend jaar, zou het onmogelijk zijn
geweest om de dingen te schrijven die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. Het feit dat al deze
dingen nu toch zijn geschreven, is een bevestiging voor het begin van een heel nieuw tijdperk.

kkck
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*1 Het gaat om het boek “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor Barker, brief
nummer 28, bladzijde 238. Dit boek is te vinden bij de gratis online literatuur die de theosofen
beschikbaar hebben gesteld.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jonw hogere Zelf.
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