Het willen vermijden van keuzes,

is ook een keuze...

Ons leerproces bestaat uit het opdoen van heel veel ervaring, zodat je daarin jouw keuzes kunt
maken. Maar veel lichtwerkers willen liever geen duidelijke keuzes maken, omdat ze bang zijn dat
dit zich tegen je kan keren.

Velen geven er de voorkeur aan om zo veel mogelijk vriendjes te willen blijven met iedereen, zowel
in de binnenwereld als in de buitenwereld.

In de binnenwereld wordt iedereen hartelijk welkom geheten. Zowel “het innerlijke kind” als “de
aartsengelen” als “opa” als de “doodgeboren tweelinghelft” worden enthousiast begroet, zonder te
beseffen dat dit maskers zijn waarachter de donkere kant zich verbergt.

In de buitenwereld wordt een zo groot mogelijk netwerk aangehouden, zodat dit de
afzetmogelijkheden vergroot van de diensten die je misschien wil aanbieden en zodat je altijd wel
iemand in jouw netwerk hebt die jou kan helpen met wat dan ook. Maar het onderhouden van zo’n
groot netwerk brengt alletlei verplichtingen met zich mee waardoor je daar veel tijd aan zult moeten
besteden en misschien allerlei dingen moet doen die je eigenlijk veel liever niet zou doen.

Wanneer jij je leven op deze manier hebt ingericht, blijft er maar heel weinig ruimte meer over voor
jezelf.

Misschien dat dit je niet opvalt omdat je dit nu eenmaal zo gewend bent. Wanneer je dit al vele
levens zo doet dan weet je waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet eens meer wie jij zelf eigenlijk bent;
wie jij bent wanneer jouw hele netwerk is weggevallen.

Voordat je jezelf beter kunt leren kennen zul je hier op de één of andere manier ruimte voor moeten
proberen te maken in jouw dagelijkse leven. Wanneer je geen heldere keuzes maakt en alles aan
contacten zo veel mogelijk in stand wil houden, dan heb je eigenlijk helemaal geen ruimte om jezelf
beter te leren kennen.

Voor de mensen die zichzelf beter willen leren kennen, is het noodzakelijk om heldere keuzes te
maken en voldoende ruimte te maken voor de reis naar binnen. Deze reis naar binnen BEGINT
eigenlijk pas wanneer je heldere keuzes durft te gaan maken...

Wanneer je voor een hele principiéle keuze staat, en je voelt in de diepte van jouw hart welke keuze
in overeenstemming is met jouw innerlijke weten, maar je kiest ervoor die keuze toch maar niet te
maken en niet te kiezen, omdat je bang bent voor de gevolgen die deze keuze met zich mee kan
brengen, dan kies je ervoor om jouw innerlijke weten #zef te volgen.

Meestal proberen mensen op deze manier hun eigen hachje veilig te stellen maar in praktijk bereik
je hier op de lange termijn precies het tegenovergestelde mee.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



