De boom des levens is de bron van energie in de onderbuik

Toen de Zieneressen naar de Aarde kwamen, hadden 3ij een bron van voedende energie in hun onderbuik. Daarna
guyn e die kwijtgeraakt, maar in de Romende periode kunnen velen deze bron weer tot leven brengen.

De Zieneressen zijn als Zielen veel verder gevorderd dan de meeste Zielen die op Aarde in
incarnatie zijn. Het zijn sterke Zielen, die de mensheid te hulp kwamen in een moeilijke situatie
waarin er dringend hulp nodig was om de mensheid te helpen bij het leren van haar spirituele
lessen.

Juist doordat de Zielen, de hogere Zelven van de Zieneressen vergevorderd zijn, hadden zij bij hun
komst naar de Aarde prachtige mogelijkheden om de mensheid te hulp te komen. Ze konden
visioenen ontvangen en wisten daardoor vaak wat er ging komen. Er was een soepele wisselwerking
tussen de hogere Zelven en diens persoonlijkheden in incarnatie. De missie van de Zielen, was
goed bekend bij de Zieneressen in incarnatie.

De jonge Zieneressen werden opgeleid door de meer ervaren Zieneressen, in groepen op diverse
plaatsen in de wereld. De verst gevorderden konden uittreden en daardoor hun stoffelijke lichaam
tijdelijk verlaten, zodat ze naar andere gebieden en naar andere groepen konden gaan via het
fijnstoffelijke gebied. Zo konden ze observeren wat daar gaande was en konden ze telepathisch
boodschappen doorgeven aan hele specifiecke personen.

Ze hadden een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen en konden goed aanvoelen wat in
overeenstemming was met hun innerlijke weten en wat daarmee in botsing was. Ze hadden ook
veel kennis over de basisprincipes van het menszijn, kennis die in de afgelopen duizenden jaren
geleidelijk verloren is gegaan en in onze generatie niet meer beschikbaar is.

De Zieneressen stonden sterk en konden daardoor krachtige hulp bieden aan de mensheid. Ze
hadden in hun onderbuik een soort van bron van energie, waar heel veel voedende energie
doorheen stroomde, die ze konden inzetten om hun eigen energieveld mee te versterken of anderen
te helpen met hun processen van genezing.

Deze bron van energie, komt overeen met de krachtcentrale in de onderbuik, zoals ik die heb
beschreven in mijn artikel over Meditatie, het is één van de drie grote centrales die een mens tot
ontwikkeling kan brengen in samenwerking met het hogere Zelf. Deze krachtcentrale in de
onderbuik is de derde die tot ontwikkeling kan worden gebracht, van binnenuit en van bovenaf,
wanneer het hogere Zelf heeft vastgesteld dat iemand daar voldoende op is voorbereid.

Voéordat deze krachtcentrale in de onderbuik tot ontwikkeling kan worden gebracht, moet iemand
eerst aantonen goed samen te kunnen werken met het hogere Zelf. Het hartcentrum zal voldoende
geopend moeten zijn en er zal voldoende schoongemaakt moeten zijn in het hart, véordat deze
krachtcentrale in de onderbuik kan worden geactiveerd.

Er zal eerst voldoende kennis van zaken moeten zijn en er is begrip nodig voor de achtergronden
van het thema seksualiteit. Zolang een Zieneres deelneemt aan geslachtsgemeenschap kan de
krachtcentrale in de onderbuik niet goed worden ontwikkeld.

De jonge Zieneressen groeiden gewoonlijk op in vrouwengroepen en hadden daardoor weinig te
maken met geslachtsgemeenschap. Bij jonge meisjes in de omringende volken werden bijzondere
vermogens vaak al snel opgemerkt door de ervaren Zieneressen die konden uittreden, zodat deze
meisjes al op jonge leeftijd konden worden uitgenodigd om toe te treden tot een groep Zieneressen,
die alleen bestond uit vrouwen.
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De Zieneressen stonden sterk toen zij naar de Aarde kwamen, en er is een periode geweest dat de
mensheid hier goed op reageerde. De gnostici, zoals we die nu nog steeds kennen in onze
samenleving, waren er toen ook. Zij zijn altijd de dragers geweest van juiste kennis, waarmee de
mensheid beter haar weg zou kunnen vinden in het gewone dagelijkse leven. Gnosis is zo oud als
de mensheid en de oudste vertegenwoordigers hiervan zijn de gnostici, die deze rol hadden
meegekregen toen zij hun plaats in de Oorsprong verlieten om de mensheid te onderwijzen, al ver
voordat de Zieneressen naar de Aarde kwamen om hen hiermee te helpen. De gnostici hebben
altijd geweten dat juiste kennis van binnenuit komt en hebben deze boodschap ook altijd
uitgedragen, zolang de mensheid bestaat.

Een deel van het werk van de Zieneressen ligt in het verlengde van wat de gnostici daarvoor al
duizenden jaren deden, namelijk het ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen door goed te
leren afstemmen op het innerlijke weten in de diepte van het hart.

Toen de Zieneressen naar de Aarde kwamen, vonden zij gemakkelijk aansluiting bij de gnostici van
die periode. Ze konden goed met hen samenwerken en konden gezamenlijk de mensheid helpen.
De Zieneressen gaven de gnostici als het ware een nieuwe impuls. Er kwam hulp bij het werk dat
de gnostici op zich hadden genomen, door het verschijnen van de Zieneressen.

Onze leeromgeving op Aarde is ingericht door verschillende partijen (goden) die ieder hun eigen
inbreng hebben. Sommige goden hebben het goed met ons v66r, andere minder en sommige goden
hebben het ronduit #zef goed met ons voor, en proberen ons te remmen in onze ontwikkeling door
allerlei hindernissen op ons weg te brengen.

Wijj zijn op Aarde in incarnatie om hiermee te leren omgaan en te midden van deze verschillende
invloeden toch ons weg te vinden. Als iemand het spoor volgt van het innerlijke weten in het hart,
kun je de invloed vanuit de goden die het niet goed met ons vo6r hebben, beter herkennen en je
daarvan losmaken. Als je dit innerlijke kompas blijft volgen, kun je uiteindelijk steeds meer viij
komen te staan van de invloed die de goden met verkeerde bedoelingen voortdurend proberen uit
te oefenen.

Daardoor kan er een keer een punt komen dat je deze lessen voldoende hebt geleerd en je daardoor
niet meer op Aarde hoeft te zijn. De Boeddha is een voorbeeld van iemand die deze lessen in een
vorige incarnatiecyclus voldoende had begrepen en daardoor in de Oorsprong mocht blijven, hij
hoefde niet meer terug te komen naar de Aarde voor zijn eigen leerproces. Zo zijn er vele anderen
die in de loop van de tijd voldoende hadden geleerd in het menszijn om verder te kunnen naar
andere scholen.

De mensen die op Aarde in incarnatie zijn, hebben als gezamenlijk thema dat men zich los moet
proberen te maken van de invloed van één van de goden die hier heel veel macht heeft gekregen.
Deze god is in de literatuur bekend als Ilda Baoth, de god van de Bijbel, die bekend is onder
verschillende namen maar in de kern steeds dezelfde is.

Alle mensen die op Aarde in incarnatie zijn,
hebben als overeenkomstige les op hun programma staan,
dat ze moeten proberen zich los te maken van de invloed van Ilda Baoth,
de god van de Bijbel.

Deze god heeft veel invloed gehad bij de inrichting van onze leeromgeving en wordt daarom de
schepper god genoemd.



Hij is slechts één van de goden die invloed heeft op onze Aarde maar wel één die hier een hele
belangrijke rol heeft gekregen, omdat de mensen die Azer in incarnatie zijn, er in voorgaande
incarnatiecyclussen niet goed in zijn geslaagd deze invloed te herkennen, en hier geleidelijk steeds
meer aan vast zijn komen te zitten. Daardoor heeft deze god veel macht gekregen, hoewel er allerlei
andere goden zijn die de mensheid hiermee proberen te helpen.

In rangorde is deze god een god van gemiddelde grootte, als het zo mag worden gezegd, aanzienlijk
sterker dan Medusa maar veel minder sterk dan andere goden, die de mensheid proberen te helpen
met het vinden van de uitweg uit haar eigen moeilijkheden, die in het verre verleden zijn ontstaan.

De moeilijkheden van de mensheid zijn ontstaan door het gedurende lange tijd volgen van het
misleidende spoor dat deze Ilda Baoth heeft aangelegd. Hij slaagde er voortdurend in een eigen
wereld te scheppen binnen een grotere wereld, waarin hij mensen probeerde te laten geloven dat
“zijn wereld” de echte wereld is, de stoffelijke werelden, vol verleidingen en vol seksualiteit, waarbij
de aandacht werd afgeleid van het innerlijke weten, het Geweten.

Daar waar de gnostici de aandacht steeds proberen te richten op de kennis die ze van binnenuit
ontvangen en slechts die kennis voor Waarheid aannemen, zo probeert Ilda Baoth een eigen
werkelijkheid te scheppen met allerlei goed klinkende redeneringen die niet overeenkomen met het
innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. Als mensen alleen beslissingen nemen met
hun hoofd en #ier met hun hart, dan glijden ze gemakkelijk weg in het spoor dat Ilda Baoth heeft
aangelegd.

De normen en waarden van Ilda Baoth botsen met het innerlijke weten, het Geweten. In dit
spanningsveld zijn wij terecht gekomen, om daarin onze keuzes te maken. De weg die deze god
ons voor ogen houdt staat bekend onder de naam “Gaat heen en vermenigvuldigt u”. Een andere
benaming is “de twee die één worden” als de weg om het “koninkrijk gods™ binnen te gaan. Dit
“koninkrijk” is de wereld van Ilda Baoth, die ons v66r houdt dat dit de beste keuze zou zijn die we
zouden kunnen maken.

Ilda Baoth, heeft een eigen werkelijkheid gecreéerd,
waarin seksualiteit een hele belangrijke rol speelt
evenals allerlei andere verleidingen.
Daardoor vervreemden mensen van hun innerlijke weten.
Dt is de echte wereld, waarin zuivere motieven van groot belang zijn.

Je kunt je hier van losmaken door je zo goed mogelijk te blijven richten op het innerlijke weten in
de diepte van het hart. Als je dit spoor blijft volgen, kun je steeds betere beslissingen nemen
waardoor je anderen kunt helpen met het leren van hun lessen en waardoor je zelf kunt voorkomen
dat je in de toekomst in nieuwe moeilijkheden komt, als gevolg van verkeerde keuzes, dat wil zeggen
keuzes die botsen met het innerlijke weten.

De situatie die is ontstaan op onze Aarde is een gevolg van wat daaraan vooraf is gegaan. Zoals er
een leven vooraf gegaan is aan het leven dat je nu hebt, is er op een hogere wending van de spiraal
een hele incarnatiereeks voorafgegaan aan de incarnatiereeks die je nu hebt op Aarde. Ook al duurt
een hele incarnatiereeks soms duizenden incarnaties en mag je pas daarna weer terug naar de
Oorsprong, toch is dit dan slechts één incarnatiereeks en zijn er gewoonlijk een hele rij
incarnatiereeksen nodig voordat een individuele mens het menszijn voldoende heeft begrepen om
het menszijn af te kunnen ronden en uitgenodigd te kunnen worden voor een hogere school.



Zoals je in de loop van een incarnatiereeks karmisch verweven kunt raken met een medemens, zo
kun je in de loop van een incarnatiereeks ook karmisch verweven raken met één van de goden,
hetzij goed, hetzij slecht. Dit wil zeggen dat je onderweg in moeilijkheden kunt komen, doordat je
steeds meer betrokken raakt bij dingen waardoor je vervreemdt van jezelf en de missie van jouw
hogere Zelf. Daardoor kun je karmisch verweven raken met Ilda Baoth, in de loop wvan
verschillende incarnatiereeksen. Daardoor kom je vanzelf in een situatie terecht waarin dit thema
opnieuw op jouw programma komt te staan. Dit is de reden dat mensen op de Aarde zijn gekomen.

Als je in voorgaande incarnaties ten onder bent gegaan aan de verleidingen van één specifieke
godheid, dan komt je daardoor later onvermijdelijk in een situatie terecht dat je opnieuw met deze
omstandigheden te maken krijgt, met als mogelijkheid het beter te doen dan de voorgaande keer.
Het is dan je karma om opnieuw in ongeveer dezelfde situatie terecht te komen. Dit is dan
onvermijdelijk het lessenpakket.

De reden dat de tegenwoordige mensheid juist in dege leeromgeving terecht is gekomen, die op
Aarde was ontstaan, heeft te maken met deze achtergrond. In eerdere confrontaties met deze zelfde
godheid, was het niet gelukt om hierlangs te komen en deze hindernissen te passeren. Daarom
wordt de mensheid hier op Aarde opnieuw mee geconfronteerd, met als mogelijkheid het deze keer
beter te doen en de situaties die op je weg komen, te herkennen voor wat ze zijn en daarin juiste
keuzes te maken, in overeenstemming met de Wijsheid van het hogere Zelf en in overeenstemming
met het innerlijke weten.

De hogere goden, die het goed met de mensheid vo6r hebben, mogen helpen, maar in de kern is
dit het karma van de mensheid, waar zij zelf een uitweg in moet zien te vinden. Anders gezegd het
is de verantwoordelijkheid van de mensheid ze/f om de uitweg te vinden of anders steeds verder
weg te glijden in het spoor dat Ilda Baoth heeft uitgezet.

De Boeddha had zich hier in een eerdere incarnatiereeks al voldoende van vrijgevochten, zodat hij
niet terug hoefde naar de Aarde om deze les te leren. Ook de Zieneressen hadden zich hier voor
een deel al van losgemaakt maar zijn daarna opnieuw in moeilijkheden gekomen toen zij naar de
Aarde kwamen om de mensheid te hulp te komen.

De god van de Bijbel zag de Zieneressen naar de Aarde komen en probeerde hen zwart te maken
en hen van alles de schuld te geven wat niet goed ging. Ilda Baoth wilde per sé it dat de
Zieneressen de mensheid kwamen helpen en haar de weg wees naar het innerlijke weten in het hart.
Hij was bang dat zijn machtspositie daardoor zou verzwakken en hij zijn grip op de mensheid kwijt
zou raken.

In de Bijbel is deze geschiedenis terug te vinden aan het begin van het boek, hoewel daar al veel
aan vooraf is gegaan, wat niet terug te vinden is in deze verzameling verhalen. Het verhaal begint
in feite pas in de periode dat de Zieneressen naar de Aarde werden gezonden om de mensheid te
hulp te komen. Wat daar allemaal aan vooraf is gegaan, wordt niet verteld in de Bijbel.

Als je kunt leven in hechte verbinding met je innerlijke bron, dan is dat het hoogst haalbare voor
een mens die op Aarde in incarnatie is. Als je een kanaal bent voor Genegenheid, er een intense
wisselwerking is met het hogere Zelf en je anderen kunt helpen met hun lessenpakket en het
genezen van oude en diepe wonden, dan is dat een mens in zijn kracht. Als je de krachtcentrale in
je onderbuik hebt ontwikkeld, zodat er een bron van voedende energie in de onderbuik is ontstaan,
dan is dat het hoogst haalbare in het menszijn. Je bent dan sterk en kunt veel doen om de groep
waar je in terecht bent gekomen te helpen.



In termen van de Bijbel leef je dan in een “paradijselijke” toestand. Dit is eenvoudig een woord dat
betekent dat je dan volledig in je kracht staat en hecht verbonden bent met je hogere Zelf,
volkomen bewust van je afkomst en wat je hier op Aarde komt doen. Verder dan dit kun je als
mens niet komen. Daarom is daar in de Bijbel het woord “paradijs” aan verbonden. Dit is een
toestand van “zijn” en geen geografische plaats, het is symboliek.

Een mens die leeft vanuit zijn innerlijke kracht,
dat wil zeggen in hechte wisselwerking met zijn eigen hogere Zelf,
wordt in de Bijbel omschreven als iemand die leeft “in het paradijs”.

De groep Zieneressen die naar de Aarde is gekomen om de mensheid te hulp te komen, wordt in
de Bijbel “Eva” genoemd. Zjj is het die de mensheid leerde om onderscheid te maken tussen wat
goed is om te doen en wat niet goed is om te doen, wat in overeenstemming is met het innerlijke
weten en wat botst met dit innerlijke weten. Zij leerden de mensheid onderscheid maken tussen
goed en kwaad, door hen te leren af te stemmen op hun innerlijke weten, hun Geweten. Op die
manier zouden mensen de uitweg kunnen vinden uit de moeilijkheden waarin ze terecht waren

gekomen, zodat ze zich los zouden kunnen maken van de godheid die het niet goed met hun voor
heeft, Ilda Baoth.

De mensheid van die periode wordt in de Bijbel “Adam” genoemd, dit gaat zowel om mannen als
om vrouwen. De mensheid van die periode zou net als de Zieneressen hun eigen “paradijselijke”
toestand weer kunnen terugvinden als ze net als de Zieneressen zich zouden richten op hun
innerlijke weten. Daardoor zouden ze zich los kunnen maken van Ilda Baoth en daarmee hun
karmische moeilijkheden kunnen overwinnen. Hij zou daardoor de mensheid moeten laten gaan.

In de Bijbel wordt deze hele situatie beschreven met de woorden “het eten van de boom van kennis
van goed en kwaad”, hetgeen betekent dat mensen leerden om hun onderscheidingsvermogen te
ontwikkelen door zich te richten op hun innerlijke weten, hun Geweten.

Het is belangrijk je te realiseren dat als deze god van de Bijbel er blijkbaar niet voor terugschrikt
vrouwen te vervloeken zoals is uitgelegd in mijn artikel “Meer licht op de donkere kant”, dat hij er
dan vast ook niet voor terug zal schrikken om de Waarheid flink te verdraaien, zoals is uitgelegd in
mijn artikel over de boom van kennis van goed en kwaad.

Omdat er meerdere partijen (verschillende goden) betrokken zijn geweest bij het tot stand komen
van de verhalen in de Bijbel, kon Ilda Baoth dit niet ongelimiteerd vervormen. Het is daarom
belangrijk de Bijbel te lezen zoals je het beste alle boeken zou kunnen lezen, namelijk met een
geopend hart proberen intuitief aan te voelen in hoeverre het de Waarheid is wat je ergens leest.
Zolang je niet in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen dat iets de Waarheid is, zou je beter niet
aan kunnen nemen wat je leest. Als je de Bijbel leest met alleen je hoofd, dan kom je op hele andere
conclusies uit dan wanneer je probeert vanuit je hart intuitief aan te voelen wat er gaande is als je
lets leest.
Als je weet dat de god van de Bijbel vrouwen heeft vervioekt,
dan is het verstandig er rekening mee te houden
dat hij niet altijd de Waarheid zal vertellen.

De god van de Bijbel zag zijn macht afbrokkelen toen de Zieneressen in de beginperiode dat zij
naar de Aarde kwamen, met enig succes de mensheid leerden over het innetlijke weten. In de Bijbel
wordt dit uitgebeeld door de appel die Eva aan de mensheid geeft.



Dit betekent dat de Zieneressen de mensheid leerden de vruchten te plukken van het volgen van
het innerlijke weten. In de symboliek van de Bijbel is dit het eten van de boom van kennis van goed
en kwaad.

Door het innerlijke weten te volgen, kun je steeds betere beslissingen nemen, dat wil zeggen
beslissingen die steeds beter in overeenstemming zijn met de Wijsheid van het hogere Zelf.
Daardoor kun je je in de loop van de tijd steeds meer vrijvechten van de karmische verwevenheid
met de god van de Bijbel. Wanneer dit voldoende is geslaagd, sta je voldoende vrij om de Aarde
weer te mogen verlaten en mag je terug naar de Oorsprong, de plaats waar je vandaan komt voordat
je naar de Aarde kwam. De lessen die je op Aarde had kunnen leren, zijn dan voldoende begrepen
en voldoende doorleefd. Er is dan inmiddels voldoende Wijsheid en Genegenheid ontwikkeld.

Toen de Zieneressen succes hadden bij hun pogingen de mensheid te hulp te komen, besloot Ilda
Baoth om dan maar heel veel macht in te zetten, om het tij te keren en de mensheid zo lang mogelijk
gevangen te houden, ook al wist hij dat hij hiermee de wetten die gelden voor de goden, fors zou
overtreden.

Hij besloot degenen die ervoor zorgden dat de mensheid de uitweg konden vinden te straffen, en
nam verschrikkelijk wraak op hen door hen te vervloeken en hen van allerlei dingen de schuld te
geven. Hij probeerde de mensheid aan te praten dat het de schuld van de Zieneressen (Eva) zou
zijn dat de mensheid in moeilijkheden kwam, maar in feite was hij het ze/f die allerlei extra
mocilijkheden in werking zette, zodat de mensheid inclusief de Zieneressen veel moeilijker hun
afkomst konden herkennen en zich steeds minder bewust waren van de mogelijkheden om samen
te werken met hun hogere Zelf om daardoor hun “paradijselijke” toestand intact te houden.

De onderwerping en onderdrukking van vrouwen
die we in onze generatie nog steeds zien,
Is een direct gevolg van wat Ilda Baoth in werking heeft gezet
in de periode dat de Zieneressen naar de Aarde kwamen
en vervloekt werden door deze god van de Bijbel.

Door extra hindernissen in te bouwen in onze leeromgeving, werd het nagenoeg onmogelijk om
die “paradijselijke toestand” van een hechte verbondenheid met de bron nog te handhaven. In de
Bijbel is dit omschreven als het verbannen worden uit het “paradijs”. Degene die dit in werking
heeft gezet is Ilda Baoth, de schepper god. Hij heeft destijds zoveel hindernissen ingebouwd in het
menszijn dat de mens zijn “paradijselijke” toestand weer kwijtraakte.

Ook de Zieneressen raakten hun “paradijselijke toestand” weer kwijt, ondanks hun hoge afkomst
en ondanks hun inspanningen om de mensheid te hulp te komen. De Zieneressen konden hier
niets tegen doen, het was eenvoudig gemeen spel van de god van de Bijbel, hun grootste
tegenstander.

Ilda Baoth vervloekte de Zieneressen en zorgde ervoor dat hun lichamen gevoelig werden voor
begeerte, terwijl dat daarvéor in veel mindere mate het geval was. Met andere woorden door de
vervloeking van de god van de Bijbel werd begeerte naar seksuele verbinding met mannen sterk
aangewakkerd in de Zieneressen, hoewel dit aanvankelijk in veel minder mate het geval was. De
god van de Bijbel werkt met lust en het opwekken van lust, met als doel geslachtsgemeenschap in
wat het “koninkrijk gods” wordt genoemd. Daar zijn “de twee één geworden” zoals dat in de Bijbel
wordt omschreven. Dit is de illusie van éénwording die door Ilda Baoth wordt voorgehouden.



In plaats van de mensheid verder te kunnen helpen met het loskomen van deze godheid, raakten
de Zieneressen ze/f steeds meer in moeilijkheden door de vervloekingen die deze god over hen had
uitgeroepen. Dit was niet eerlijk van deze god en hij overtrad daarmee hoge wetten, maar hij deed
dit toch en kon daar in praktijk lange tijd mee doorgaan.

De Zieneressen raakten steeds meer de herinnering aan hun afkomst kwijt en vielen symbolisch in
een diepe slaap, ze waren zichzelf kwijtgeraakt, en konden zich niet goed meer herinneren wie zij
in werkelijkheid zijn. Ze konden vaak geen goed onderscheid meer maken tussen goed en kwaad,
en raakten steeds meer in moeilijkheden.

De bron van voedende energie in hun onderbuik, waar ze zo veel kracht uit hadden kunnen putten,
droogde symbolisch op, en raakte steeds meer in vergetelheid. Doordat de Zieneressen door de
vervloekingen steeds meer het pad in werden gezogen van geslachtsgemeenschap, verloren ze
steeds meer hun kracht en hun besef van hun afkomst en hun missie. De groep verzwakte in de
loop van de eeuwen steeds verder.

De Boeddha zag dit alles vanuit zijn positie in de Oorsprong, en besloot de Zieneressen en de
mensheid te hulp te komen. Hij wist dat dit een hele moeilijke missie zou worden maar hij koos
ervoor dit toch te proberen, ook al was de kans groot dat hij daardoor ze/f in moeilijkheden zou
komen, net als de Zieneressen voor hem.

Het was duidelijk dat diezelfde Ilda Baoth alles in het werk zou stellen om zijn heerschappij over
de mensheid zo lang mogelijk te handhaven, en hij er niet voor terug zou schrikken om gemeen
spel te spelen, zoals hij dat ook met de Zieneressen had gedaan. Als hij de Zieneressen had
vervloekt en ze daardoor in feite had uitgeschakeld, dan zou hij dit ongetwijfeld ook proberen te
doen met de Boeddha, wanneer die de Zieneressen te hulp zou komen.

De risico’s waren enorm voor de Boeddha, maar hij koos ervoor deze missie toch vanuit vrije wil
op zich te nemen. Als hij in zware proeven zou kunnen aantonen het innerlijke weten te blijven
volgen, ook als de druk van de omstandigheden overweldigend groot zou zijn, dan zouden de
wetten en de regels worden aangepast, die ons evolutieproces bepalen. Als hij #éet zou slagen, dan
zou hij net als de Zieneressen, ten onder gaan, en gevangen raken in de webben van de donkere
kant. Die zou dan de overwinning claimen en de mensheid verder inkapselen en invoegen in zijn
plannen.

Sinds de komst van de Boeddha naar de Aarde, zijn inmiddels enkele duizenden jaren verstreken,
waarin de god van de Bijbel op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd de Boeddha tegen te
werken. De proeven zijn in meerdere incarnaties opgestart maar vaak niet afgerond, door dat hij
v6or het einde van de proeven van het leven werd beroofd. Daardoor kon de lichte kant de
overwinning vaak zzet claimen, hoewel het vermoorden van de Boeddha in verscheidene van zijn
incarnaties, onder directe druk vanuit Ilda Baoth plaatsvond. Hij ronselde dan tussenpersonen die
voor de intense druk bezweken en deze taak op zich namen.

De naam “de Boeddha” is pas gekomen in deze ene bekende incarnatie maar daarvoor en daarna
had hij andere incarnaties en droeg hij andere namen. De Boeddha is bovendien niet wat de
boeddhisten ervan hebben gemaakt in de loop van de eeuwen, met hun ingewikkelde theorieén en
hun verschillende stromingen. De Boeddha volgt de lijn van eenvoud, soberheid en diepgaande
inzichten. Hij volgt de lijn van het intuitief aanvoelen in het hart, in plaats van de kronkelige en
ingewikkelde redeneringen van het hoofd.



De Boeddha is niet iemand die je zou moeten volgen, voor zover zoiets mogelijk is, het is beter
jouw eigen innerlijke weten te volgen en de samenwerking met jouw eigen hogere Zelf verder op
te bouwen. De achtergrond van de komst van de Boeddha wordt hier beschreven om de grote
lijnen van de geschiedenis van de Zieneressen en van de mensheid, duidelijker te maken.

Toen de proeven eind 2012 met goed gevolg waren afgerond, werd het evolutieproces bijgesteld,
in het voordeel van hen die het innerlijke weten willen volgen en onze wereld willen proberen te
verbeteren. Het in werking treden van de nieuwe wetten en regels, heeft nog vele jaren op zich
laten wachten, beschouwd vanuit menselijk perspectief. Uiteindelijk was het pas rond de
zomerzonnewende van dit jaar zo ver dat alle nieuwe wetten en regels konden ingaan en konden
worden gehandhaafd. De reden dat dit zo lang heeft geduurd vanuit menselijk standpunt, is de
enorme tegenwerking vanuit de donkere kant, die dit verschuiven van het evenwicht zo lang
mogelijk heeft geprobeerd tegen te houden.

Vanuit het standpunt van ons hogere Zelf, is een periode van negen jaar een heel kort stukje tijd,
als je dit bekijkt in verhouding tot ons evolutieproces. Met andere woorden vanuit het hogere Zelf
beschouwd, is een periode van negen jaar waarbinnen de wetten en de regels van ons evolutieproces
zijn aangepast, heel kort, en is het allemaal heel snel gegaan.

Nu het evolutieproces is aangepast, is er weer veel meer ruimte gekomen voor het volgen van het
innerlijke weten. Tegelijkertijd is er ook weer ruimte gekomen voor het tot leven brengen van de
krachtcentrale in de onderbuik.

Daardoor kan de bron van energie die veel Zieneressen in het verleden al eens tot ontwikkeling
hadden gebracht, weer tot leven komen. De energie die hierdoor opborrelt in de krachtcentrale in
de onderbuik, is sterk voedend, zowel voor je eigen energieveld als voor anderen die dicht bij je in
de buurt zijn.

Nu het evolutieproces in evenwicht is gebracht,
Is er ook weer ruimte om de bron van energie in de onderbuik
(opnieuw) tot ontwikkeling te brengen.

Deze energie is sterk genezend en versterkt in aanzienlijke mate jouw wilskracht. Je kunt je
daardoor veel beter richten op de samenwerking met jouw hogere Zelf en je beter inzetten voor
diens missie. Wanneer je wilskracht sterker is ontwikkeld, word je minder snel afgeleid door jouw
omstandigheden en kun je vaak nog verder gaan met de missie van jouw hogere Zelf in situaties
waarin anderen dat al lang niet meer kunnen volhouden.

We leven in een periode dat de Zieneressen zich weer meer bewust worden van hun eigen bestaan
in de loop van de geschiedenis, van de rol die ze hebben gekregen en van de ervaringen die ze mee
hebben gemaakt. De groep komt in deze periode weer langzaam tot leven. Het is alsof de
Zieneressen symbolisch wakker worden uit een diepe slaap, die eigenlijk vooral een soort van
hypnose is geweest, als gevolg van de vervloekingen die door Ilda Baoth in werking zijn gezet. Een
deel hiervan is terug te vinden in de Bijbel maar het is zeer waarschijnlijk dat er ook allerlei dingen
in werking zijn gezet die niet terug te vinden zijn in dit boek.

Er zijn inmiddels alweer enkele Zieneressen die ervaring hebben opgedaan
met deze voedende fontein van energie in hun onderbuik.



Deze bron van vitale energie wordt van binnenuit en van bovenaf geactiveerd door het hogere
Zelf, wanneer iemand daar voldoende op is voorbereid. Daaraan voorafgaand is er altijd een flink
schoonmaakproces nodig, van zowel het hart als van de krachtcentrale in de onderbuik, met daarin
heel veel oud zeer op het gebied van intiem lichamelijk contact uit de afgelopen duizenden jaren,
die deels het gevolg is geweest van eigen verkeerde keuzes, dat wil zeggen keuzes die botsten met
het innerlijke weten, maar die toch bewust in werking zijn gezet, terwijl dit erg schadelijke
ervaringen waren voor het stoffelijke lichaam, terwijl ook veel schadelijke ervaringen op het gebied
van intiem lichamelijk contact die in vele voorgaande levens zijn opgedaan het gevolg zijn van
akelige vervloekingen die over de Zieneressen zijn uitgeroepen.

We leven in een periode waarin veel van deze vervloekingen eindigen. Ook de vervloeking die door
de god van de Bijbel over de Zieneressen is afgeroepen waarin ze worden aangespoord tot
geslachtsgemeenschap, is aanzienlijk verminderd, hoewel nog niet helemaal tot stoppen gebracht.

Dit betekent heel concreet dat veel Zieneressen in de komende periode veel meer ruimte hebben
om hun eigen dieperliggende overtuigingen op dit gebied opnieuw te onderzoeken en voor zichzelf
keuzes te maken hoe ze hiermee verder willen gaan. Pas als er geen vervloekingen en geen
collectieve hypnose meer gaande is, kun je een werkelijk vrije keuze maken vanuit vrije wil.

Voor de Zieneressen is deze luxepositie er sinds vele duizenden jaren niet meer geweest, ook al is
dit bitter om te horen. Dit betekent dat de Zieneressen zich op dit gebied normen en waarden
hebben aangeleerd die in feite niet in overeenstemming zijn met hun innerlijke weten, maar een
gevolg zijn van de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren.

Als ervaringen lange tijd doorgaan, dan kan iets in de loop van de eeuwen worden aangeleerd als
een gewoonte, zelfs als iets volkomen botst met het innerlijke weten. Als er sprake is van een
collectieve hypnose die door één van de goden in werking is gezet, dan kun je de dingen niet meer
goed zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Je kunt dan gemakkelijk verkeerde normen en waarden
ontwikkelen, die niet in overeenstemming zijn met het innerlijke weten, zonder dat je dit in de
gaten hebt en zonder dat je hier veel tegen kunt doen.

Pas sinds kort is er de mogelijkheid om dit hele thema van geslachtsgemeenschap en intiem
lichamelijk contact opnieuw te bekijken, maar dan zonder een overheersende invloed van de
vervloekingen die gaande zijn geweest vanaf de begintijd waarover de Bijbel vertelt.

De bron van energie in de onderbuik,
wordt in de Bijbel “de boom des levens” genoemd.
In de komende periode kunnen veel Zieneressen die weer tot leven brengen.

Bij hun komst naar de Aarde konden de Zieneressen werken met de krachtcentrale in hun
onderbuik, de bron van voedende energie, die daarna verloren is gegaan door akelige vervloekingen
van Ilda Baoth, de god van de Bijbel. Nu ons evolutieproces in evenwicht is gebracht, kunnen de
Zieneressen deze bron van leven gevende energie weer tot ontwikkeling brengen, door op een
goede manier te leren omgaan met intiem lichamelijk contact. Daardoor kunnen de Zieneressen
weer naar hun kracht groeien, en kunnen ze weer veel hechter verbonden zijn met hun hogere Zelf.
Daardoor kunnen ze weer veel meer doen om bij te dragen aan de missie die hun hogere Zelven
hebben gekregen, om van deze wereld een betere plaats te maken.
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