Johannes de Doper

Het doel van mijn schrijven is meer ruimte te maken voor de instroom van het hogere Zelf, dat op geschikte momenten,
probeert ons denken te verlichten van binnenuit en van bovenaf. Door allerlei gangbare opvattingen opniemw te
ondergoeken als daar reden voor is, komt er meer ruimte voor het instromende licht van de Ziel. Naarmate wij ons meer
vastklampen aan verkeerde opvattingen over het verleden, opvattingen die botsen met de Wijsheid van de Ziel, belenimeren
we de samenwerking met ons hogere deel. In dit artikel wil ik mijn visie geven over wat er tweeduiend jaar geleden is
gebeurd tijdens de doop in de Jordaan. Deze visie botst flink met de gangbare opvattingen in onze generatie. In onze
huidige opvattingen over wat er hweeduizend jaar geleden is gebenrd tijdens de doop in de Jordaan, is iets vreemds aan de
hand. Daarover gaat dit artikel.

In de gangbare opvattingen over wat er destijds is gebeurd, wordt beschreven dat Johannes de Doper
een tijdlang sprak over een belangrijke periode die zou aanbreken, waarin er iemand zou komen die
veel in beweging zou brengen en veel verbetering zou brengen. Er zou een soort van nieuwe leraar
komen terwijl er in die periode al veel leraren aanwezig waren in het volk. Er waren al de Mandaeérs,
de Farizeeén, de Sadduceeén en de Zeloten, die allemaal hun eigen leraren en leiders hadden. Er waren
in die periode allerlei kleinere en grotere groepen, die verzameld waren rond hun leraren. Johannes de
Doper bijvoorbeeld had zijn eigen toehoorders maar die konden een volgende dag evengoed
aanschuiven bij een andere groep, om te horen hoe men daar naar dingen keek.

Johannes sprak over een tijd waarin er veel verbetering zou komen en mensen als het ware een nieuwe
start zouden kunnen maken. In feite was hij al begonnen met die nieuwe start door het ritueel van de
doop in de Jordaan. Door deze ceremonie werd iemand symbolisch gereinigd van de zonden van het
verleden. De onderdompeling in het water was de symboliek van een nieuw begin.

Johannes onderwees de weg naar binnen, de weg van de gnosticus zoals we dat nu zouden noemen.
Hij moedigde mensen aan hun eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en zich zo veel mogelijk te
“reinigen” van hun zonden, dat wil zeggen afstand te nemen van dingen waarvan je innerlijk aanvoelt
dat die niet goed zijn en botsen met de Wijsheid van je Ziel, jouw hogere deel.

In de loop van de tijd werden er veel mensen gedoopt, als teken dat zij de leringen van Johannes
serieus namen en een begin wilden maken met een andere manier van leven, waarin ze veel bewuster
zouden omgaan met hun innerlijke weten, hun morele kompas, en daardoor meer afstand zouden
doen van gedrag dat botste met dit Geweten. Daardoor zou er een betere samenleving kunnen
ontstaan en daar wilden deze dopelingen graag aan meewerken.

Dan gebeurt er iets vreemds, iets wat in de afgelopen tweeduizend jaar tamelijk onopgemerkt is
gebleven. Misschien is het pas nu de tijd dat dit beter zichtbaar is, voor ons als gewone stervelingen.

Op een bijzondere dag komt Jezus naar voren en meldt zich aan om gedoopt te worden door
Johannes, tijdens één van de ceremonieén waarin dit gebruikelijk was. Blijkbaar had Jezus de leringen
van Johannes beluisterd en was hij op het punt gekomen dat hij de weg wilde volgen die Johannes
daarmee had aangegeven. Door de doop te ondergaan, zou Jezus duidelijk maken dat hij deze weg
eveneens wilde volgen, net als de vele honderden die hem daarin waren voorgegaan.

Maar op het moment van de doop van Jezus gebeurde er iets merkwaardigs. Volgens de verhalen
verscheen er een duif, die aan de omstanders duidelijk maakte dat Jezus degene was waarover Johannes
al zo lang had gesproken. Met andere woorden door de dingen die toen gebeurden werd aan de
omstanders duidelijk gemaakt dat Jezus degene was die zij vanaf dat moment zouden moeten volgen.
Anders gezegd door de hele gang van zaken destijds, werd Jezus aangewezen als de leider die iedereen
zou moeten volgen.
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Maar juist het volgen van welke leider dan ook, botst fundamenteel met het volgen van het innerlijke
weten. Met andere woorden juist het installeren van een leider die gevolgd moest worden, botste met
alles wat Johannes in de jaren daarvoor had verkondigd.

In de periode die daarop volgde werd Johannes weldra gevangengezet en korte tijd later onthoofd. Hij
verdween eenvoudig van het toneel en alle ogen waren daarna hoofdzakelijk gericht op Jezus. Velen
vonden de gang van zaken maar vreemd en hadden hun twijfels. Er was veel verwarring in die periode
maar na verloop van tijd kozen de meesten ervoor om Jezus te gaan volgen.

Je zou je af kunnen vragen wat voor nut het heeft om zo’n verhaal op te zoeken dat zich tweeduizend
jaar geleden heeft afgespeeld en waar we in feite maar heel weinig van weten. Er zijn slechts enkele
verhalen van overgebleven. We hebben hier geen foto’s van en geen video opnames. We zijn dus
ernstig beperkt in onze onderzoeksmogelijkheden en het is een verhaal dat zich al heel lang geleden
heeft afgespeeld. Gelukkig kun je tijdens meditatie hier soms meer inzicht in krijgen.

Zoals ik het zie is er destijds iets gebeurd wat enorme invloed heeft gehad maar wat in de kern
bijzonder kwaadaardig is geweest, iets wat onze geschiedenis heeft ingekleurd op een manier die
ongekend is. Tot nog toe is dit tamelijk onopgemerkt gebleven maar in deze periode is er ruimte om
dit opnieuw te belichten, zodat iedereen hier opnieuw naar kan kijken en dit kan onderzoeken,
wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit belangrijk is. Het zorgvuldig onderzoeken van dit verhaal is naar
mijn idee buitengewoon leerzaam, het kan duidelijker maken dat er zoiets bestaat als de donkere kant
en hoe die te werk ging in die specificke situatie. Omdat het evolutieproces nu in evenwicht wordt
gebracht, zijn er nu veel betere mogelijkheden om dit thema te onderzoeken dan hiervoor.

In mijn visie bestaat er zoiets als de lichte kant en de donkere kant, die ieder hun eigen bijdrage leveren
aan onze leeromgeving. De lichte kant probeert altijd inzicht te geven en mensen de weg te wijzen
naar hun innerlijke kracht, de samenwerking met hun hogere Zelf. Dit is mogelijk doordat alle mensen
in de kern verbonden zijn met dit hogere deel van zichzelf. Daardoor kunnen mensen de uitweg
vinden uit de moeilijkheden die ze in hun gewone dagelijkse leven voortdurend tegenkomen.

De donkere kant probeert deze ontwikkeling van innerlijke kracht zo veel mogelijk tegen te werken
door mensen te misleiden en hen verkeerde dingen aan te leren en in te prenten. De donkere kant
praat mensen aan dat ze in de kern slecht zouden zijn en dat ze daarom maar beter een leider kunnen
volgen die hen aan een beter bestaan kan helpen. De donkere kant zal alles afwijzen of verdraaien wat
mensen zou kunnen helpen hun innerlijke kracht te ontwikkelen.

Een gnosticus zoals Johannes de Doper, zal in principe nooit een leider aanwijzen
die anderen zouden moeten volgen.
Een gnosticus wijst slechts de weg naar binnen, naar het innerlijke weten.

Mensen willen aanleren om een sterke leider te volgen is typisch iets wat hoort bij de donkere kant.
Het is daarom vreemd dat juist Johannes wordt beschreven als degene die mensen de weg heeft
gewezen naar het volgen van Jezus. Dit botst volkomen met alles wat hij daarvoor had geleerd aan de
mensen die luisterden naar wat hij wilde vertellen.

Zoals ik het zie is er tijdens deze ceremonie iets heel anders gebeurd en heeft de donkere kant het
ritueel van de doop gekaapt om hun man naar voren te schuiven in de persoon van Jezus. Met andere
woorden tijdens de doop in de Jordaan van Jezus werd hij door de donkere kant geinstalleerd als
degene die mensen voortaan zouden moeten volgen.



Dit is een manifestatie van enorme macht vanuit de donkere kant, op zo’n manier dat de aanwezigen
niet goed konden zien wat er destijds gebeurde. Met andere woorden het machtsvertoon vanuit de
donkere kant was destijds zo verweldigend groot, dat de aanwezigen zich daar nauwelijks aan konden
onttrekken. Er is toen een situatie ontstaan die heeft voortgeduurd tot in onze generatie. Pas nu kan
beter zichtbaar worden gemaakt wat er destijds is gebeurd.

De doop van Jezus door Johannes maakt duidelijk dat er een periode is geweest waarin Jezus dezelfde
opvattingen had als Johannes. Maar na de doop in de Jordaan veranderde Jezus van opvattingen. Hij
voerde een systeem in waarin hij zichzelf presenteerde als de zoon van god, die anderen zouden
moeten volgen. Als mensen hem niet zouden aanvaarden als hun leider, dan zouden zij niet in de
hemel komen. Zij zouden dan op een akelig plekje terecht komen na hun dood.

Dit klinkt als een dreigement. Het is een vorm van chantage. “Volg mij, want anders loopt het niet
goed met jullie af en krijgen jullie straf nadat jullie zijn overleden”. Dat was de boodschap van Jezus.

Dit heeft niets te maken met vrijlatende Liefde (Genegenheid). Het is een enorm dreigement.
Merkwaardig genoeg werd dit door een groot deel van de mensen die daar destijds bij aanwezig zijn
geweest aangenomen als Waarheid, hoewel dit botste met wat Johannes had onderwezen.

Jezus zei tegen mensen dat hun zonden zouden worden vergeven, maar zoiets kun je niet beloven.
Zonde is eenvoudig een ander woord voor karma, een woord dat de theosofen gebruiken. Als iemand
een ander ernstig heeft benadeeld, dan zal daar ooit iets tegenover moeten komen te staan. Dit is een
belangrijk uitgangspunt in de leer van karma. Dit is een opvoedkundig proces, waardoor mensen
kunnen leren van de dingen die ze ooit zelf in werking hebben gezet, dingen waar ze zelf
verantwoordelijk voor zijn. Iemand anders kan daar geen verandering in brengen zoals Jezus
beweerde. Hij kon het niet waarmaken toen hij zei dat hij alle zonden van de mensheid op zich zou
nemen, zodat hun zonden hen vergeven zouden zijn. Dit was een valse belofte en ijdele hoop voor de
mensen die dit geloven. Het is eenvoudig een illusie. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je in
werking zet en voor wat je nalaat te doen terwijl dit wel nodig is.

Jezus kon wonderen doen en imponeerde hiermee de mensen die daar destijds getuige van zijn
geweest. Zonder deze wonderen zouden mensen waarschijnlijk veel minder bereid zijn geweest hem
te volgen. Wonderen zijn een enorm vertoon van macht. Hoe anders was Johannes in zijn eenvoud
en soberheid. De stijl van deze twee sprekers was volkomen verschillend.

Als Jezus geen wonderen zou hebben gedaan, geen beloftes zou hebben gedaan over vergeving van
zonden die hij onmogelijk waar kon maken en niet had gedreigd dat mensen in de hel terecht zouden
komen als ze hem niet als leider zouden accepteren, dan zouden er waarschijnlijk weinig volgelingen
zijn geweest en zou het hele christendom nooit zijn ontstaan. Maar mensen waren in die periode
schijnbaar erg gevoelig voor misleiding en luisterden naar de dingen die Jezus predikte. Door al deze
factoren kon het christendom toch ontstaan. Omdat de illusies die hij predikte nu beter kunnen
wotden herkend door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces, zal het christendom in de
voor ons liggende periode aanzienlijk minder volgelingen overhouden. Steeds meer mensen zullen
zich vrijmaken van de illusies die daar worden verkondigd.

Het christendom is in feite gebaseerd op groot machtsvertoon, dreigementen en valse beloftes. Naar
mijn mening heeft dit niets te maken met Liefde (Genegenheid). Het is in feite precies het
tegenovergestelde.



Door de inwerking van geestelijke vermogens konden veel mensen dit in de afgelopen tweeduizend
jaar niet goed zien voor wat het in feite is. Door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces
wordt dit weer veel beter zichtbaar. Met andere woorden de donkere kant heeft geestelijke vermogens,
waarmee de visie van grote groepen mensen ernstig kan worden vertroebeld. Mensen kunnen
sommige dingen dan eenvoudig niet meer goed zien. Dit is de macht van de donkere kant, hoewel dit
voor de grote massa nog steeds onbekend terrein is. Men beseft niet dat zoiets mogelijk was.

Het verhaal in de Bijbel over de vervloeking van de vijgenboom maakt bovendien duidelijk dat Jezus
niet altijd zo vredelievend was als zijn volgelingen graag willen geloven. Toen hij ooit langs een
vijgenboom kwam en zin had iets te eten, vervloekte hij deze boom toen hij merkte dat deze geen
vruchten droeg. Ook dit is geen uiting van Liefde (Genegenheid). Het heeft het karakter van het
bestraffen van iets wat niet voldoet aan zijn verwachtingen. Het is kwaadaardig machtsvertoon.

Tweeduizend jaar geleden was niet iedereen onder de indruk van Jezus. Sommigen hadden in die
periode al duidelijk herkend dat het niet klopte wat hij beweerde. De Mandaeérs hadden toen al
vastgesteld dat Jezus een valse profeet is en zijn god een hele slechte. (Ilda Baoth) Het is dus niet
nieuw wat ik hier schrijf, het is bekend terrein voor de ware gnostici.

Er is veel verkeerd gelopen in die periode van tweeduizend jaar geleden.
Deels wordt dit in de direct voor ons liggende periode hersteld.

Dit hele thema van de doop in de Jordaan is een geschikt onderwerp voor meditatie. Als je innerlijk
voelt dat dit onderwerp jou op de één of andere manier raakt, dan zou je je hier in meditatie op kunnen
richten. Als je op een geschikt moment goed bent afgestemd in jouw spirituele hartcentrum in het
centrum van de borstkas, dan kun je daar de instroom vanuit jouw hogere Zelf, jouw Ziel, ontvangen.
Als jouw hogere deel het belangrijk vindt jou hier meer duidelijkheid over te geven, dan zal die
duidelijkheid tijdens zo’n meditatie komen, van binnenuit en van bovenaf. We leven nu in een periode
dat hier hele mooie mogelijkheden voor zijn. Op deze manier kun je dit thema zelf onderzoeken.

De overweldigende macht die vanuit de donkere kant is toegepast op de mensen die daar destijds bij
aanwezig zijn geweest, wordt in de direct voor ons liggende periode verder afgebroken, zodat iedereen
van ons, de dingen weer beter kan zien zoals ze zijn. Het heeft ongeveer tweeduizend jaar geduurd
voordat nu uiteindelijk de sluiers die hier al die tijd overheen hebben gelegen, worden weggehaald.

Ik besef dat het grote gevolgen kan hebben wat ik hier beschrijf voor de manier van denken over Jezus
en over de donkere kant. Ik besef eveneens dat hierdoor de verwarring in eerste instantie groter zal
worden, maar ik weet ook dat er juist hierdoor uiteindelijk meer ruimte komt voor de bewuste
samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf. Voor de mensen die innetlijk aanvoelen dat dit de moeite
waard is om zorgvuldig te onderzoeken, zijn er nu hele mooie mogelijkheden om hier diepgaand mee
bezig te zijn. Op deze manier kun je jouw eigen innerlijke kracht beter leren kennen.

De donkere kant zal gewoonlijk proberen zichzelf zo goed mogelijk te camoufleren. De donkere kant
werkt vaak met ontkenning. De donkere kant zal mensen daarom proberen aan te leren dat er niet
zolets bestaat als de donkere kant, dat dit slechts bangpraterij is en dat je daar beter niet naar zou
kunnen luisteren. De donkere kant zal mensen proberen aan te leren dat alles goed is zoals het is, en
dat je je nergens tegen zou moeten verzetten. Op die manier worden mensen in een zoete slaap
gewiegd en wordt alle innerlijke verzet tegen onrecht tot stoppen gebracht.

De donkere kant zal mensen proberen aan te leren dat de donkere kant niet bestaat,
dat dit slechts bangmakerij is en dat je daar beter niet naar zou kunnen luisteren.



Het is diezelfde donkere kant die mensen probeert aan te praten dat je vooral niet moet oordelen over
wat er gaande is in de wereld. Zo raken mensen volkomen afgestompt en worden de meest schrijnende
situaties beschouwd als iets waar je niet over zou mogen oordelen. Op die manier schakelen mensen
zichzelf uit, ze ontkennen hun innerlijke weten, ze ontkennen het betere deel in zichzelf.

Waren het in het verleden de kerken die mensen leerden dat gods wegen nu eenmaal ondoorgrondelijk
zijn en dat zij de duiding van gods handelingen het beste maar aan de voorgangers in de kerken zouden
kunnen overlaten, tegenwoordig lenen sommige spirituele stromingen zich ervoor om in feite dezelfde
weg te verkondigen. Door niet te willen oordelen en alles als goed te beschouwen (hetgeen
vanzelfsprekend een oordeel is!l!) schakel je jezelf uit en wordt je passief, beschouwd vanuit jouw
hogere Zelf. Je gaat je dan steeds minder verzetten tegen onrecht.

De donkere kant probeert mensen aan te praten dat ze vooral niet moeten oordelen
over wat er gaande Is in de wereld.
Zo wordt het verzet tegen onrecht afgezwakt en worden mensen passief.

De lichte kant heeft altijd in de geschiedenis geprobeerd mensen te leren vechten met hun geestelijke
wapens, de gnostici voorop. De lichte kant heeft altijd de nadruk gelegd op het innerlijke weten en de
weg van Zelfkennis. (Mens ken uzelve) De lichte kant heeft altijd geprobeerd inzicht te geven in wat
er gaande is in de één of andere periode in de geschiedenis.

De principes van de eindeloze strijd tussen de lichte kant en de donkere kant herhalen zich steeds
opnieuw, en spelen zich ook af in onze eigen generatie. Je kunt je niet onttrekken aan deze strijd en
het beste dat je volgens mij zou kunnen doen is je eigen wapens leren kennen en daar zo goed mogelijk
mee leren omgaan.

De kracht van een mens is zijn ingeboren goddelijkheid die zichtbaar wordt door bewust de
samenwerking te zoeken met het hogere Zelf in de diepte van het hart. Op je beste momenten kun je
dan steeds meer inzicht krijgen in wat er gaande is in jouw eigen leven, in de levens van anderen of in
onze maatschappij. Wie hier moeite voor wil doen, kan in deze periode heel ver komen met het
ontvangen van meer zicht op allerlei thema’s die jouw eigen hogere deel zou kunnen belichten als jij
je hiervoor in wil zetten.

Er komt geen nieuwe wereldleraar die je zou moeten volgen zoals dat in de loop van de geschiedenis
steeds zo ging. Eén van de kernpunten van de komende periode is dat je het ge/f zult moeten doen.
Zelf onderzoeken, zelf proberen aan te voelen in jouw hart, zelf een ezgen mening ontwikkelen in
overeenstemming met de Wijsheid van jouw Ziel, jouw hogere deel.

Dit heeft de meeste kans van slagen als je weet dat dit kan, als je weet hoe je deze dingen het beste
aan kunt pakken en als je bereid bent je hiervoor in te zetten. Mijn schrijven is bedoeld voor de mensen
die deze weg willen proberen te volgen. Mijn boeken en artikelen zijn bedoeld als hulp om sterker te
worden, en de donkere kant en alles wat hindert in de samenwerking met het hogere Zelf, te belichten
en te ontmaskeren.

Zonder misleiding en zonder dwang vanuit de donkere kant,
zou Johannes de Doper nooit een leider hebben aangewezen
die mensen zouden moeten volgen.

Dit botst volkomen met zijn eigen uitgangspunten.



Het is afschrikwekkend om onder ogen te zien dat de donkere kant dit destijds kon doen met de groep
die daarbij aanwezig is geweest. De macht van de donkere kant om mensen te misleiden en op die
manier gevangen te houden, is enorm geweest in de afgelopen tweeduizend jaar.

Door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces komen er nu betere mogelijkheden om dingen
te zien zoals ze zijn. Tegelijkertijd wordt door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces de
macht van de donkere kant flink ingeperkt, waardoor er niet zomaar een herhaling kan plaatsvinden
van de gebeurtenissen zoals die zich tweeduizend jaar geleden hebben afgespeeld.

De sluiers die tweeduizend jaar lang deze gebeurtenis hebben gecamoufleerd,
worden in deze periode afgebroken,
als gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces.

In de Bijbel wordt beschreven dat Johannes een incarnatie is van Elia. Hij was in de periode van
koning Achab en koningin Izebel degene die het volk kon verlossen van de donkere krachten waar
het volk zich destijds mee ingelaten had. (Bail) Er wordt bovendien in de Bijbel voorspeld dat
diezelfde Elia ooit nog eens terug zal komen en het volk opnieuw de juiste weg zal wijzen. Dit stond
tweeduizend jaar geleden op het programma maar is door extreem machtsvertoon vanuit de donkere
kant onmogelijk geworden. In de periode van de priesters van Bail won Elia de slag, maar in een latere
incarnatie, toen deze zelfde Ziel Johannes de Doper werd genoemd, verloor hij de slag van de donkere
kant. Hij kwam op een zijspoor terecht en werd onthoofd.

Johannes de Doper verwees naar iemand die zou komen die groter zou zijn dan hij. Dit was een
verwijzing naar zijn eigen hogere Zelf. Zijn eigen hogere deel zou destijds de nieuwe wereldleraar
worden maar dat werd hem uiteindelijk onmogelijk gemaakt. In plaats daarvan werd er iemand anders
geinstalleerd door de donkere kant. De rol van Johannes was daarmee uitgespeeld. Hij kon niet verder
gaan met de missie waarvoor hij was gekomen. Pas in onze generatie wordt duidelijker wat er destijds
is gebeurd.

Mochten er mensen in incarnatie zijn, die destijds bij de doop in de Jordaan aanwezig zijn geweest,
dan zullen die een nieuwe kans krijgen om de dingen onder ogen te zien zoals ze toen zijn gebeurd.
De geschiedenis geeft ons af en toe van dit soort bijzondere kansen om meer zicht te krijgen op
belangrijke dingen waar wij zelf ooit mee te maken hebben gehad. Mocht jij hier zelf ooit bij betrokken
zijn geweest, dan kan dit door jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, worden belicht, als jij bereid bent
hier moeite voor te doen en hierover gaat mediteren. In regressie-sessies krijg je gewoonlijk geen
specificke informatie over dit soort gebeurtenissen maar je kunt tijdens diepe meditatie soms wel een
globaal beeld krijgen van wat er in algemene zin is gebeurd. Naarmate je hier meer moeite voor doet,
kan jouw hogere deel jou meer inzage geven in wat er destijds is gebeurd. Dit is de manier waarop
deze dingen werken.

Wie meer wil lezen over wat er volgens mij in die periode is gebeurd, kan terecht in mijn boek “Over
Maitreya”, dat gratis te bekijken is op mijn LinkedIn-account. Wie een link heeft aangelegd, kan dit
boek daar ook gratis downloaden. In dit boek zijn gedetailleerde verwijzingen naar de literatuur
opgenomen, die in dit artikel bewust achterwege zijn gelaten. Ik hoop op deze manier bij te dragen
aan het sterker worden van de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
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