Kan een godin in incarnatie zijn?

Zou het kunnen dat een godin of een god ich toch weer tussen de mensen gaat begeven en weer in incarnatie gaat,
net go0als voorheen? Quer dit thema gaat dit artikel.

Nagenoeg alle mensen die op Aarde in incarnatie zijn, zijn hier verplicht. Ze zijn hier om iets te
leren, om iets te ervaren, om zich los te maken van verkeerde neigingen uit het verleden of om
andere redenen.

Niemand is hier omdat het hier een paradijs zou zijn; ons dagelijkse leven is niets anders dan de
onderwereld uit de vele mythologische verhalen.

Naast de mensen die hier verplicht zijn, zijn er ook enkele vrijwilligers, die bodhisattva’s worden
genoemd. Af en toe in de loop van de geschiedenis zijn er enkelen vanuit de Oorsprong vrijwillig
naar beneden gekomen.

In de theosofische literatuur wordt ervan uitgegaan dat deze bodhisattva’s niets dan goeds brachten,
maar in werkelijkheid is dit soms anders gelopen. Op “de weide” - de plaats waar je naartoe gaat
wanneer jouw lichaam in slaapnodus is - wordt ook over dit gevoelige thema af en toe onderwijs
gegeven voor belangstellenden. Af en toe zijn er groepsbijeenkomsten “boven”, waar allerlei
actuele thema’s verder worden belicht door onze leraren.

We wisten al dat de motieven van veel mensen die in incarnatie zijn gekomen vaak niet in
overeenstemming zijn met hun innerlijke weten, hun Geweten. Zelfs de groep lichtwerkers - de
vertegenwoordigers van de goede goden Tweelingen, Vissen en Leeuw - hebben het vaak laten
afweten in de lange geschiedenis van de mensheid.

Maar onze hoop is lange tijd toch wel enigszins gevestigd geweest op degenen die vrwillig zijn
ingedaald naar onze ongelukkige planeet, die het strijdtoneel is geworden waarop de goden hun
bittere strijd hebben uitgevochten in de afgelopen duizenden jaren.

Maar zelfs onze vrijwilligers blijken niet allemaal zulke schone motieven te hebben gehad toen zij
vanuit de Oorsprong zijn gaan afdalen naar onze Aarde.

Het gaat hier om een hele kleine groep van slechts enkele tientallen mensen, zowel mannen als
vrouwen, die in de afgelopen paar duizend jaar hun plaats hebben ingenomen in onze samenleving.

Voor zover hun motieven bij het naar beneden gaan nog zuiver waren, zijn verscheidene van deze
groep later alsnog in moeilijkheden gekomen toen ze eenmaal in de incarnatiereeks waren gekomen.

Het leven op Aarde is in praktijk veel moeilijker dan van bovenaf vaak wordt ingeschat. Zelfs de
ervaren vrijwilligers blijken in praktijk nog gemakkelijk te kunnen struikelen en ten val te kunnen
komen, door de inwerking van de machtige vermogens vanuit de donkere kant.

Veel mensen die in incarnatie zijn op onze Aarde, bleken gevoelig te zijn voor de aangeboden
macht vanuit de donkere kant en besloten daarmee samen te werken gedurende vele incarnaties.
Vanuit die machtspositie werd dan voortdurend gewerkt aan het versterken van de eigen positie en
het tegenwerken van anderen. Zo zijn velen in de loop van onze droevige geschiedenis vast komen
te zitten aan de donkere kant.

Nu het eindpunt van de hele grote cyclus in hoog tempo nadert, krijgt ieder een laatste kans om
alsnog de eigen motieven onder ogen te zien en aan te passen, voor zover je dat zou willen.
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Ons evolutieproces is een lerproces, een proces waarin je jezelf beter gaat leren kennen, welke keuzes
je ook maakt. Wanneer je voortdurend wil werken vanuit macht, status en positie, dan ga je
uiteindelijk over naar de donkere kant, ook als je probeert jouw eigen motieven zoveel mogelijk te
camoufleren voor jezelf en voor anderen. Er wordt dan uiteindelijk vastgesteld waar je voor gekozen
hebt, wat je daar zelf ook aan mening over hebt gevormd.

De Iichtwerkers die per se willen blijven werken
vanuit motieven van status, positie en macht,
gaan in de komende jaren langzaam over naar de donkere kant.

Dit proces van overgaan naar de donkere kant begint op de hogere gebieden. Dit betekent dat het
hogere deel, de Ziel, het hogere Zelf, wordt losgekoppeld van het deel dat in incarnatie is. Het deel
dat in incarnatie is van iemand die overgaat naar de donkere kant, verliest daardoor zijn kracht in
allerlei opzichten.

Deze mensen gaan steeds slechter functioneren en krijgen steeds meer een energieveld dat
verslindend is om bij in de buurt te zijn. Naarmate ze verder meegezogen worden naar de donkere
kant, zal die steeds meer energie zuigen via deze mensen. Dit betekent dat het voor hooggevoelige
mensen steeds akeliger zal zijn om bij zo iemand in de buurt te zijn.

De lichtwerkers die verder willen met het innerlijke weten, het Geweten, zullen degenen die
overgaan naar de donkere kant, steeds beter gaan herkennen, omdat dit van binnenuit en van
bovenaf steeds beter zichtbaar zal worden gemaakt.

Tegelijkertijd is er vanaf 1 januari 2026 nog drie jaar de gelegenheid voor deze groep om tot inkeer
te komen en alsnog terug te keren naar de lichte kant. Op “de weide” kan zo iemand in de drie
jaren vanaf 2026 alsnog kiezen voor een pakket dat geaccepteerd moet worden om de terugkeer
naar de lichte kant mogelijk te maken. Zo’n pakket wordt zwaarder naarmate je langer wacht met
de acceptatie hiervan.

De mensen die al vanaf 2013 zijn begonnen met het betalen van prijzen om zoveel mogelijk los te
komen van de donkere kant, hebben hierdoor een veel draaglijker pakket gekregen dan degene die
pas begin dit jaar zover waren dat ze “boven” de noodzaak inzagen van het loskomen van de
donkere kant.

Degenen die van mening zijn dat de donkere kant niet bestaat en er daardoor van uitgaan dat er
geen enkele noodzaak is om zich los te kopen van de donkere kant door prijzen te betalen, zullen
in de komende periode alsnog gaan ervaren dat hun visie onhoudbaar is.

Zowel overdag als in de nachten zal volkomen duidelijk worden dat er wel degelijk zoiets bestaat
als de donkere kant, ook al is het buitengewoon onaangenaam om dit onder ogen te zien zoals het
is.

De gemakkelijkste weg is dan om het bestaan van de donkere kant maar gewoon zoveel mogelijk
te ontkennen, maar daardoor kun je de situatie niet verbeteren. Het is wat het is, en het helpt niet
om de situatie te ontkennen waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, hoe onaangenaam het
ook is om dit onder ogen te zien.

In de komende periode gaat ieder van ons het monster in de bek kijken,
behalve degenen die hier inmiddels al helemaal in opgeslokt zijn.



Wanneer je helemaal bent opgenomen in de donkere kant, dan kan het zijn dat het eigenlijk
helemaal niet meer tot je doordringt in welke situatie je je eigenlijk bevindt. Er ontstaat dan zoiets
als ongevoeligheid; mensen worden dan een soort van robots, die doen wat er van hen verwacht
wordt in een specifieke situatie. Ze reageren dan volautomatisch, zoals het hun geleerd is.

De mensen die hun innerlijke weten volgen, krijgen steeds meer zicht op de meest belangrijke
stukken van hun incarnatiereeks. Dit betekent dat je steeds meer zicht krijgt op degenen die je
allergrootste tegenstanders zijn geweest in jouw hele incarnatiereeks.

Dit wordt je van binnenuit en van bovenaf zichtbaar gemaakt, vaak via dromen, tijJdens meditatie
of wanneer je ontvankelijker bent voor jouw begeleiding omdat je tijdelijk even in een ontspannen
toestand bent gekomen.

Het donker heeft als vermogen om zichzelf behendig te camoufleren. Dit betekent in praktijk dat
je de allergrootste tegenstanders vanuit jouw hele incarnatierecks vaak niet goed hebt kunnen
herkennen, eenvoudig omdat dit is afgeschermd door de machtige vermogens van de donkere kant.

Maar in de komende periode wordt deze herkenning steeds sterker, omdat dit “boven” zo gepland
wordt.

We bevinden ons nu in de fase van de grote ontknoping,
waardoor allerlei dingen beter zichtbaar worden gemaakt
die Iange tijd verborgen zijn geweest.

In de komende maanden gaat dit principe een belangrijke rol spelen.

In de drie overgangsjaren vanaf 2026 staat de poort tussen de lichte kant en de donkere kant nog
open. Vanaf 2029 is deze poort weer gesloten, voor onbepaalde tijd. Zoals de indeling dan is, zo
zal die vele miljoenen jaren zijn. De lichtwerkers die gekozen hebben voor de donkere kant, zullen
dan niet meer in incarnatie zijn.

Om dit hele proces van keuzes voor de lichte kant of voor de donkere kant zo goed mogelijk te
begeleiden, is er hogere begeleiding aanwezig dan gebruikelijk op onze kleine planeet. Wanneer dit
proces is voltooid op 1 januari 2029, zal deze hogere begeleiding weer terugtreden. Dit betekent
dat de bescherming die er nu nog drie jaar is, er tegen die tijd niet meer zal zijn. De bescherming
heeft te maken met een eetlijk verloop van ons evolutieproces. In de komende drie jaar verloopt
ons evolutieproces volgens de wetten en regels die daar nu voor zijn, ook al zal dit voor veel
lichtwerkers moeilijk te begtijpen zijn.

Er is geen bescherming mogelijk tegen ervaringen die het directe gevolg zijn van prijzen die je
betaalt om zoveel mogelijk los te komen van de donkere kant.

Er zullen veel lichtwerkers zijn die directe confrontaties gaan ervaren met de donkere kant, die
verschrikkelijk kunnen zijn, maar die toch in het verlengde liggen van het betalen van prijzen om
zoveel mogelijk jouw innerlijke vrijheid terug te kopen. Met andere woorden hoe heftiger deze
confrontaties zijn, des te meer je hiervan loskomt.

Wanneer je in de Oorsprong zou zijn gebleven, dan zou je niet zoveel los kunnen komen van de
donkere kant als nu voor de lichtwerkers in incarnatie mogelijk is. De ontberingen die hier vaak
aan zijn verbonden, wil je als mens in incarnatie liever niet, maar op “de weide” weet je dat dit
onderdeel is van een pakket waardoor je zo ver mogelijk vrij komt te staan van de donkere kant.
Het gevolg hiervan is een steeds betere visie.



De donkere kant heeft in de afgelopen vijfduizend jaar werkelijk alles geprobeerd om de Boeddha
zoveel mogelijk tegen te werken en zo veel mogelijk kapot te maken. In de afgelopen duizenden
jaren was er geen bescherming van bovenaf tegen de meest oneerlijke dingen die hem en zijn
geliefde zijn overkomen.

Allerlei lichtwerkers zijn door de donkere kant geronseld om zich tegen hen te keren, in de hoop
daar zelf beter van te worden. Veel Zieneressen hebben zich tegen hen gekeerd om allerlei hele
uiteenlopende redenen.

Degenen die zich in voorgaande levens tegen de Boeddha en zijn geliefde hebben gekeerd, hebben
in de afgelopen jaren vanaf 2013 verscheidene herexamens gekregen waarin aangetoond mocht
worden in hoeverre verkeerde keuzes vanuit het verleden zouden worden herhaald. Veel van de
mensen die zich in voorgaande levens tegen de Boeddha hebben gekeerd, hebben dat in hun
herexamens opnieuw gedaan. Deze mensen hebben op het punt van de verkeerde afslag opnieuw
gekozen voor de weg tegen beter weten in.

De Boeddha en zijn geliefde hebben nog drie jaren voor zich waarin zij zich betrekkelijk vrij kunnen
bewegen te midden van de andere lichtwerkers. Daarna zal de beschermende koepel die er nu nog
is, steeds verder wegvallen, totdat er een hele nieuwe cyclus op gang gekomen is. Er zijn dan nieuwe
wetten en regels van toepassing, die aanzienlijk beter zijn dan de wetten en de regels die er voor
2012 waren, maar de donkere kant heeft de gewoonte om deze wetten en regels zoveel mogelijk te
overtreden en een eigen regiem in te stellen.

De lichte kant biedt de gelegenheid om verkeerde neigingen onder ogen te zien en te herstellen,
voor zover iemand dit zou willen. Indien de donkere kant niet eerlijk de wetten en de regels volgt
die er nu zijn, dan wordt dit rechtgezet vanaf de volgende “Dag des Oordeels”, die in de verre
toekomst vanzelf weer zal komen nadat er een volgende cyclus is afgerond.

De donkere kant zal vooral zoveel mogelijk wraak willen nemen op degenen die verantwoordelijk
zijn voor de eindoverwinning van de lichte kant. Het is daarom redelijk te verwachten dat er na
2029 niet meer zoveel ruimte zal zijn voor hen om verder te gaan met de dingen waarvoor ze
gekomen zijn. De donkere kant zal dit proberen te verhinderen, met de inzet van alle mogelijke
middelen.

In praktijk betekent dit
dat ook de Boeddha waarschijnlijk terug zal treden vanaf 2029,
net als de hogere leiding die in deze overgangsjaren aanwezig is.

De Boeddha is een vrijwilliger, net als zijn geliefde. Wanneer zij in aanraking zijn met de Oorsprong
van waaruit zij zijn gekomen, zullen zij hun compensatie ontvangen voor het vele leed dat zij
hebben ondervonden als gevolg van de verkeerde keuzes van anderen gedurende hun droevige
incarnatiereeks op Aarde.

Het is niet ondenkbaar dat zij zullen worden uitgenodigd voor de school voor voortgezet
onderwijs, de school voor de beginnende goden en godinnen. Deze hele grote overgang is alleen
mogelijk vanuit de Oorsprong. De hogere goden kunnen deze vorm van compensatie niet bieden,
ook niet na de “Dag des Oordeels”.



De vraag doet zich voor
in hoeverre goden en godinnen in incarnatie kunnen zijn
in een menselijk voertuig op Aarde.

Wanneer je na miljoenen jaren in het menszijn te hebben doorgebracht op een punt bent gekomen
waarop het vanuit de Oorsprong beschouwd voldoende is geweest, dan kun je uitgenodigd worden
voor een volgende school: de school voor voortgezet onderwijs. Je hebt de school voor het
mensenrijk dan goed doorlopen en mag doorgaan naar een volgende fase van ontwikkeling op de
eindeloos lange weg.

Je hoeft dan niet meer per se in incarnatie te gaan en in een menselijk vorm tussen de mensen te
staan die je van plan bent te gaan helpen om welke reden dan ook.

Wanneer het niet meer per se nodig is, zullen degenen die dit stadium hebben bereikt, er nagenoeg
altijd voor kiezen om dan ook maar liever niet meer in een menselijk voertuig aanwezig te zijn in
de onderwereld - ons dagelijkse leven - waarin »7 onze lessen leren en onze ervaringen opdoen.

Uitgangspunt mag daarom zijn
dat de goden en godinnen niet in incarnatie zijn.

Ze zouden dan hun onsterfelijkheid weer opgeven,
die ze in het rijk van de goden hebben gekregen.

Maar sommige goden en godinnen willen maar al te graag bewonderd worden voor hun inzet om
de mensen in incarnatie te begeleiden. Enkelingen willen niet alleen bewonderd worden, maar
willen ook aanbeden worden.

Deze neigingen hebben overeenkomsten met de mensen in incarnatie, waarvan velen ook
narcistische trekjes hebben. Net als de lichtwerkers in incarnatie hebben ook de goden en godinnen
nog steeds een karakter, een persoonlijkheid. Wanneer je overgaat van de basisschool — de school
voor het mensentijk — naar de school voor voortgezet onderwijs — de school voor het godentijk —
dan ben je jouw oude karakter niet zomaar kwijt. Bij deze hele grote overgang lost dit karakter,
deze persoonlijkheid, niet zomaar op. Daardoor kunnen goden soms nog hele menselijke trekjes
vertonen, zoals gevoeligheid voor jaloezie en de neiging om bewonderd te willen worden.

Misschien verwacht je dat deze eigenschappen bij een godheid niet meer voéérkomen, maar in de
Bijbel wordt aangegeven welke eigenschappen onze heer der Wereld heeft en daarin zie je veel
overeenkomsten met de lichtwerkers in incarnatie.

Wanneer een god of godin bewonderd wil worden en wanneer een lichtwerker in incarnatie op
zoek is naar hulp “van boven”, dan ontstaan er raakvlakken. Er kan dan een soort van
samenwerking op gang komen waarbij de godheid zorgt voor extra kracht en vermogens voor
degene in incarnatie, terwijl degene in incarnatie zich onderwerpt aan zo’n godheid en zichzelf
hieraan ondergeschikt maakt.

In feite schakelt iemand zichzelf hiermee uit en volgt zo’n mens niet meer de leiding van diens
hogere Zelf.

Zowel de mens in incarnatie als de godheid volgen in zo’n situatie niet meer hun innerlijke weten.



Beide partijen hebben hier iets van te leren op de hele lange weg van bewustzijnsontwikkeling,
waardoor beide uiteindeliik op de conclusie uit zouden moeten komen dat zo’n
samenwerkingsverband beter niet door kan gaan. Het zou beter zijn wanneer zowel de godheid als
de mens in incarnatie zich op een andere manier zouden gaan ontwikkelen en elkaar vrij zouden
laten.

Maar wanneer zowel de mens in incarnatie als de godheid
gedurende Iangere tijd tegen beter weten in bewust samenwerken,
dan ontstaat er een situatie waarin de god of godin een host heeft gevonden.

De mens in incarnatie die zich hiervoor heeft geleend, kan dan bijzondere dingen doen die andere
mensen niet kunnen. Zo iemand heeft macht, in alletlei vormen.

Wanneer de mens in incarnatie zo’n samenwerkingsverband voortdurend bevestigt en bereid is om

offers te brengen voor de kracht die je dan ontvangt vanuit zo’n godheid, dan lever je geleidelijk je
eigen vrije wil in, in ruil voor de ontvangen status, positie en macht.

Enerzijds ben je dan als mens in incarnatie schijnbaar veel sterker en beter dan andere mensen,
maar dat is geleende kracht, het is geen kracht van jezelf.

Tegelijkertijd raak je dan steeds meer jouw eigen vrije wil kwijt, één van de belangrijkste dingen die
je ooit hebt meegekregen toen je de Oorsprong verliet.

In het begin van zo’n samenwerking vraagt degene die in incarnatie is om hulp en heeft daarmee
schijnbaar het initiatief. De mens in incarnatie kan het gevoel krijgen dat 47/ degene is die blijkbaar
macht kan aanroepen en krachten kan aanzwengelen wanneer hij dit zou willen. Daarmee kunnen
concurrenten en tegenstanders worden geintimideerd of zelfs uit de weg worden geruimd.

Maar na verloop van tijd zal blijken dat zo iemand dan uiteindelijk steeds meer aan de touwtjes
hangt van de god of godin waar je dan mee samenwerkt. Wanneer je als mens in incarnatie
samenwerkt met een leerling uit het godenrijk, dan is het duidelijk wie de macht heeft, en dat is
noott de mens in incarnatie. ..

Vanwege superioriteitsgevoelens hebben de mensen in incarnatie vaak het idee dat 37/ zo’n
samenwerkingsverband kunnen sturen zoals dat voor hen goed uitkomt. Een godheid laat de
mensen in incarnatie meestal lange tijd in die waan en sluit aan op dergelijke wensgedachtes, waarbij
het lijkt alsof de mens in incarnatie degene is die hierin het initiatief neemt.

Maar wanneer je na de “Dag des Oordeels” in de gesprekken op “de weide” al deze dingen
bespreekt met de begeleiding die daar aanwezig is, en je tot de conclusie mocht komen dat je
misschien beter toch maar zou kunnen stoppen met zo’n samenwerkingsverband, dan zul je altijd
merken dat zo’n godheid je niet meer zomaar laat gaan.

In zo’n situatie heb je jouw vrije wil in de loop van vele voorgaande levens in mindere of meerdere
mate uit handen gegeven in ruil voor macht. Athankelijk van de gunsten die je hebt verkregen heb
je dan een steeds groter deel van jouw vrije wil overgedragen aan zo’n godheid, waardoor je steeds
meer aan de touwtjes komt te hangen van zo’n kracht, athankelijk van wat je hierover hebt
afgesproken.



Het zijn dezelfde krachten die aanbeden willen worden
die ook willen dat je hen om hulp vraagt.

Bij de lichtwerkers in incarnatie zie je ditzelfde principe terug.

De mensen die gevoelig zijn voor energie, ervaren in zo’n situatie een sterke aanzuigende werking,.
Dit is een signaal dat je maar beter heel voorzichtig zou kunnen zijn om hierop in te gaan.

De goede goden hoef je niet om hulp te vragen. Zij bieden hulp wanneer dit passend is binnen de
wetten en de regels van ons evolutieproces, en wanneer zij dit innerlijk zo voelen, vaak zonder dat
je dit in de gaten hebt.

De goede goden — en de goede mensen in incarnatie —
hoeven geen dankbetuigingen of iets dergelijks
voor hun bijdrage aan de ontwikkelingsprocessen van anderen.

Wanneer mensen in incarnatie of goden grote behoefte hebben aan erkenning en waardering door
anderen, dan getuigt dit van innerlijke zwaktes waar je vroeg of laat aan zou moeten gaan werken.

De honger naar erkenning en waardering
maakt je vatbaar voor het willen hebben van status, positie, macht en reputatie.

Dit maakt je daardoor vatbaar voor de samenwerking met de donkere kant.

Wanneer je tot het besef komt dat je beter vrij zou kunnen staan van zo’n donkere kracht en dan
maar liever wat minder sterk over kan komen op jouw medemensen, maar dan in ieder geval wel
vrijstaat, dan zul je jouw eigen Vrijheid weer terug moeten kopen.

Daar zijn alleen ## gunstige mogelijkheden voor, omdat de hogere leiding die nu aanwezig is, kan
onderhandelen met de donkere kant over de prijs die dan gevraagd mag worden. Dergelijke
onderhandelingen kun je zelf e voeren met de donkere kant. Wanneer je toch contact zou zoeken
met dergelijke krachten om hierover afspraken te gaan maken, dan zou je merken dat je niet in de
positie bent om te onderhandelen. De kracht die je ze/fhebt gevraagd om gunsten, zal je niet serieus
nemen en je uitlachen.

Wanneer jij eenmaal je vrije wil uit handen hebt gegeven aan zo’n donkere kracht,
dan zal die jou vanuit zichzelf nooit meer loslaten.

Je bent dan een gevangene van zo’n godheid,
die zichzelf op die manier kan manifesteren in het mensentrijk.

Enerzijds is zo’n godheid dan niet ge/f direct in incarnatie maar vanwege het samenwerkingsverband
met een mens in incarnatie die de deur hiervoor open heeft gezet, is er dan toch een situatie waarin
het er van buitenaf uitziet alsof zo’n godheid ze/fin incarnatie is.

Een godheid zou moeten aanvoelen dat dit voor hem niet de juiste weg is, maar ook goden hebben
hun ervaringen nodig om hun lessen te leren, net zoals mensen in incarnatie hun ervaringen nodig
hebben om hun lessen te leren.

Wanneer je onderdeel bent van het mensenrijk, dan vraagt dit om een zekere afstand te nemen van
het dierenrijk, maar velen van ons kiezen voor hele intieme verbindingen juist met het dierentijk.



De lichtwerkers zouden er goed aan doen om intieme verbindingen met elkaar en met de andere
leden van het mensenrijk aan te gaan en het dierenrijk te laten voor wat het is, maar in praktijk zijn
er allerlei redenen waarom mensen onnatuutlijke contacten onderhouden met het dierenrijk, tegen
beter weten in. Vaak is dit gebaseerd op gevoelens van grote onveiligheid of het willen uitoefenen
van macht, waardoor dergelijke onnatuurlijke verbindingen ontstaan tussen het dierenrijk en het
mensentijk.

Zoals goden zich beter onpersoonlijk zouden kunnen opstellen ten opzichte van het mensenrijk,
zo zouden de mensen in incarnatie zich vaak beter onpersoonlijk kunnen opstellen ten opzichte
van het dierenrijk.

Een godheid kan zich manifesteren te midden van de mensen in onze samenleving door het vinden
en aankoppelen van een “host” maar er is ook een manier om directer in incarnatie te komen, ook
al is dit ongebruikelijk en tegennatuurlijk. Het is een weg tegen beter weten in, maar in praktijk
komt dit toch af en toe voor.

In de afgelopen duizenden jaren
zijn er naast enkele tientallen vrijwilligers
ook enkele goden en godinnen in incarnatie gekomen.

Zij zijn vaak moeilijk herkenbaar, omdat we niet gewend zijn hierop te letten en met deze
mogelijkheid rekening te houden. We wisten eigenlijk niet dat zoiets zou kunnen.

Goden hebben te maken met hun eigen wetten en regels, waarin is afgesproken dat ze niet langer
in incarnatie mogen zijn. Om technische redenen kunnen ze niet meer zomaar op de lijst komen
van de bewustzijnseenheden die in incarnatie gaan komen. Je zou kunnen zeggen dat ze hier geen
toestemming voor hebben; het zou een overtreding zijn van de wetten en de regels van ons
evolutieproces.

Maar wanneer er vanuit de mensen in incarnatie bijzondere dingen in werking worden gezet, dan
kan er een situatie ontstaan waarin er zfoch een doorgang komt vanuit het godenrijk naar het
mensenrijk. Er ontstaat dan een soort van wormwhole, waar de goden en godinnen doorheen kunnen
gaan wanneer ze in incarnatie zouden willen gaan.

In de loop van ons evolutieproces zijn er meerdere pogingen gedaan door de lichtwerkers in
incarnatie om zo’n wormhole te maken, zodat sommige goden en godinnen naar beneden zouden
kunnen komen en zichzelf op die manier zouden kunnen manifesteren in het mensenrijk.

Wanneer een groep lichtwerkers zo’n hele grote gunst wil vragen aan een god of godin, dan zal die
daar een forse prijs voor vragen. Voor een minder grote gunst zoals het uitschakelen van een
concurrent of een tegenstander, betaal je al gauw een klein percentage van jouw vrije wil. Maar
voor een hele grote gunst zoals het maken van een wormbhole, zullen de offers hoger zijn en zal er
een groter deel van je vrije wil worden gevraagd, vaak in combinatie met stoffelijke offers die dan
moeten worden gebracht.

Bovendien zal het maken van een wormhole altijd in groepsverband plaatsvinden, vanwege de
offers die dan kunnen worden gebundeld. Een enkel offer van een enkeling, is voor een godheid
volstrekt onvoldoende om zoiets als een wormhole in werking te zetten. Daarbij is de hulp nodig
van hogere krachten en die zullen evenredig meer en grotere offers vragen. Er is daarom een groep
nodig, voordat het totaal aan offers voldoende gewicht heeft om een dergelijke grote gunst af te
kunnen smeken.



Degenen die dit spoor hebben gevolgd - mensen en goden - zouden moeten aanvoelen dat je deze
weg beter niet in kunt gaan, maar binnen ons leerproces kiezen sommigen voor extreme ervaringen
om uiteindelijk op dit inzicht uit te komen.

In de loop van de geschiedenis zijn er af en toe pogingen ondernomen
om in een groepsritueel een wormhole te maken,
waardoor in eerste instantie de laagste goden zouden kunnen indalen,
buiten de gebruikelijke paden om.

Nadat dit in werking was gezet, werd geprobeerd een groter wormhole te maken, zodat ook de iets
verder gevorderde goden terug zouden kunnen keren op Aarde.

En ook deze poging slaagde, zodat er ook verder gevorderde goden naar beneden konden komen,
om zich te laten aanbidden en zich te laten verheerlijken op alle mogelijke manieren.

De goden die hun innerlijke weten volgen, zouden aanvoelen dat ze deze weg beter niet kunnen
volgen, maar degenen die gevoelig zijn voor status, positie en macht, willen vaak bewonderd
worden om juist deze attributen.

Daardoor zijn er nu enkele goden en godinnen in onze samenleving in incarnatie, te midden van
de andere lichtwerkers. Zij hebben geen hoger Zelf, maar in plaats daarvan een hoger deel met de
kracht en vermogens van een godheid. Ze hebben daardoor heel veel mogelijkheden.

Degenen die als godheid in incarnatie zijn gekomen, hebben daarmee hun onsterfelijkheid
opgeofferd, want een god is niet meer sterfelijk wanneer hij niet meer deelneemt aan het
incarnatieproces. Goden zijn onsterfelijk zolang ze buiten incarnatie blijven, maar wanneer zij
teruggaan naar het mensenrijk, dan vallen ze weer onder de wetten die het mensenrijk besturen.
Dit betekent dat een godheid in incarnatie weer deelneemt aan het geboorteproces, maar ook aan
het proces van sterven, waarbij het inwonende bewustzijn weer naar “de weide” gaat.

Zoals mensen in incarnatie kunnen samenwerken met een godheid om meer macht te krijgen, zo
kunnen ook goden en godinnen meer macht krijgen door samen te werken met hogere goden en
godinnen.

Zoals mensen die op zoek zijn naar meer status, positie en macht,
steeds verder gevangen raken in de donkere kant,
zo raken ook goden die op zoek zijn naar meer status, positie en macht,
steeds meer gevangen in de donkere kant.

Zoals een mens in incarnatie het idee kan hebben ze/finitiatief te nemen wanneer hogere krachten
worden ingezet, zo kan ook een god of godin ten onrechte het idee hebben ze/fhogere krachten te
kunnen aanroepen op eigen initiatief.

Maar na verloop van tijd zal blijken dat het initiatief steeds meer bij de hogere machten ligt, zonder
dat degene die schijnaar “de hulp” inroept van die hogere machten in de gaten heeft dat niet HIJ
het initiatief hiervoor neemt, maar de hogere kracht.

Die zwengelt hem aan om deze hulp te vragen of af te smeken, zoals in praktijk vaak gebeurt, tegen
betaling van allerlei offers, zoals dat gebruikelijk is bij het willen verkrijgen van gunsten vanuit de
donkere kant. De donkere kant geeft je novit zomaar iets, je zult daar altijd iets voor moeten
inleveren.



Nu we gezamenlijk aan het einde van de hele grote cyclus zijn gekomen, worden al deze dingen op
“de weide” uitgelegd aan belangstellenden. Dit betekent dat er nu allerlei samenwerkingsverbanden
zichtbaar worden gemaakt, die lange tijd verborgen zijn gebleven voor de lichtwerkers op “de
weide”.

Veel lichtwerkers die met vermogens en andere vormen van macht konden werken gedurende vele
eeuwen in incarnatie, hebben deze manifestaties van kracht geleend van de godheid waarmee ze in
verbinding zijn.

Deze mensen komen nu voor de keuze te staan of ze afstand willen doen van hun status, positie
en vermogens die ze van de donkere kant hebben gekregen of dat ze zich mee laten slepen naar
die donkere kant.

Eén van de meest bijzondere vermogens
Is de mogelijkheid om zichzelf te camoufleren.

Dit is één van de redenen dat er op “de weide”
Iange tijd aanwezigheid is geweest van allerlei donkere krachten,
die niet goed herkenbaar waren voor het hogere Zelf.

De mensen in incarnatie gaan er maar al te gemakkelijk van uit dat het hogere Zelf altijd alles weet
en geen fouten kan maken, maar dit is geen realistisch beeld. Ook het hogere Zelf kan fouten
maken en allerlei dingen niet goed zien, om welke reden dan ook.

Maar los van deze directe begeleiding van ons “maatje” op een hogere verdieping, heeft ieder van
ons een innerlijk weten, dat altijd aanwezig is onder alle omstandigheden en in iedere situatie. Ons
innerlijke weten is een directe lijn met de Oorsprong en kan niet afgenomen worden door de
donkere kant.

Je kunt jouw eigen vrije wil uit handen geven aan de donkere kant,
maar jouw innerlijke weten is onderdeel van de Oorsprong
en kan daarom niet verloren gaan.

Nu we aan het einde van de hele grote cyclus zijn gekomen, worden er ook voor onze eigen directe
begeleiding allerlei dingen zichtbaar die daarvoor verborgen waren gebleven, juist door de
camouflerende mogelijkheden vanuit de donkere kant.

Maar als onderdeel van de afronding van de hele grote cyclus worden er nu heel veel dingen
zichtbaar gemaakt voor het hogere Zelf. Dit betekent dat er nu heel veel verschuivingen
plaatsvinden op “de weide”, waardoor er in korte tijd heel veel kan veranderen.

Wanneer er “boven” nieuwe inzichten komen zoals nu, dan heeft dit directe gevolgen voor de
lijnen die uitgezet zijn in het dagelijkse leven. Allerlei plannen die eerder “boven” waren gemaakt
voor in de komende jaren, zullen daardoor bijgesteld worden.

Tegelijkertijd biedt dit voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen soms hele mooie
mogelijkheden.

Op “de weide” zijn er nu veel ontmaskeringen gaande van mensen die vast zijn komen te zitten
aan donkere krachten, die dit lange tijd hebben gecamoufleerd met hun machtige vermogens.
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Ook voor ons hogere Zelf betekent dit vaak een soort van schrikreactie,
vergelijkbaar met reacties van mensen in incarnatie
wanneer die meer zicht krijgen op iemand die samenwerkt met de donkere kant.

Zoals de mensen in incarnatie hun plannen vaak bijstellen wanneer ze meer zicht krijgen op iemand
die samenwerkt met de donkere kant, zo stelt ook het hogere Zelf diens plannen bij wanneer
donkere krachten worden ontmaskerd.

Op “de weide” ziet ons hogere Zelf eruit als een mens, mannelijk of vrouwelijk. Dit is het gevolg
van de afkomst uit de Oorsprong. Wanneer je IN de Oorsprong bent, ben je niet mannelijk of
vrouwelijk, maar heeft iedereen hetzelfde uiterlijk. Wanneer je in incarnatie gaat, krijg je een
mannelijk of een vrouwelijk “kostuum”, dat je de hele reis aanhebt, net zo lang tot je weer terug
bent in de Oorsprong. Daar mag je dit kostuum weer uitdoen, waarmee je dan een hele lange tijd
ervaring hebt opgedaan.

Ook de goden en godinnen die afkomstig zijn uit de Oorsprong,
dragen een mannelijk of vrouwelijk kostuum,
net als wij.

Maar naast de Oorsprong, zijn er ook andere plaatsen van waaruit bewustzijnseenheden aanwezig
zijn in onze leerschool. De bewustzijnseenheden die vanuit de donkere kant komen, dragen nzes het
kostuum van een mannelijke of een vrouwelijke mens, maar dragen andere kostuums.

Gewoonlijk draagt de donkere kant het kostuum van een monsterachtig wezen, tenzij zo’n
bewustzijnseenheid erin slaagt om mensen op “de weide” te misleiden met een menselijk kostuum.

Dergelijke vermommingen als mens zijn heel lang niet goed zichtbaar geweest voor ons hogere
Zelf, maar worden nu uiteindelijk toch beter zichtbaar gemaakt, ook al is dit vaak intens schrikken
voor ons hogere deel.

Veel van deze krachten worden in de komende periode teruggedrongen naar de plaats waar zij
vandaan komen, maar lang niet alle donkere krachten zullen verdwijnen van “de weide”, ook niet
in de jaren naar 2029 toe, de drie jaren van uitzuivering die nog gaan komen.

Onderdeel van ons lessenpakket is leren omgaan met de donkere kant.

Dit kan zelfs een belangrijk thema zijn waarvoor je in incarnatie bent gekomen.

Wanneer je volkomen bent opgenomen in die donkere kant, dan kom je uiteindelijk in een fase
terecht waarin je steeds minder goed in de gaten hebt in welke situatie je terecht bent gekomen.
Toch is er ook dan nog steeds je innetlijke weten, jouw eigen directe verbinding met de Oorsprong.

Wanneer je dit innerlijke weten gedurende een hele lange periode nier volgt, en daardoor
voortdurend kiest voor het handelen tegen beter weten in, dan komt er een keer een punt dat er
wordt vastgesteld dat je hebt gekozen voor de donkere kant. Het lijntje met de Oorsprong — jouw
innerlijke kompas — wordt dan losgemaakt. Je gaat dan over naar de donkere kant, naar degenen
die zich ontwikkelen zonder een Geweten. Je hebt dit Geweten dan in de prullenbak gedaan en
hebt ervoor gekozen je langs een andere weg verder te ontwikkelen.
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Deze keuze heeft gevolgen voor een hele lange termijn. Wanneer de poort tussen de lichte kant en
de donkere kant in 2029 weer is gesloten, dan zit je voor een hele lange periode van miljoenen jaren
vast aan de keuze die je in de komende periode maakt.

Ieder van ons staat in de komende periode voor deze belangrijke keuze. Deze keuze wordt “boven”
gemaakt, wanneer je in de uren van slaap van jouw stoffelijke lichaam op “de weide” bent.

Je merkt dan dat ons evolutieproces strikt individueel is, ook al ben je met een grote groep naar de
Aarde gekomen. Uiteindelijk beslis je individuee/ welke weg je wil volgen, hetzij de weg van het
innerlijke weten, hetzij de weg tegen beter weten in.

In de komende periode komt ieder van ons op “de weide” voor deze keuze te staan.

ook
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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