Een Zieneres in haar kracht

Als je geinteresseerd bent geraakt in het thema Zieneressen en_je het gevoel hebt gekregen dat jouw Ziel, jouw hogere
Zelf, misschien ook een Zieneres ou kunnen ijn, dan ou je je af kunnen vragen waar je uit komt als je weer helemaal
in je kracht komt te staan. Over die vraag gaat dit artikeltje.

Het is belangrijk te beseffen dat niet jij de zieneres bent maar jouw Ziel, jouw hogere Zelf. Dat is een
groot verschil. Jouw visie en die van jouw Ziel, jouw hogere deel, zullen vaak botsten onderweg naar
een hechtere samenwerking. Je vormt samen met jouw hogere deel een team, waarin jullie beide eigen
mogelijkheden hebben. Vanuit jouw hogere Zelf beschouwd, ben jij een onmisbare schakel in de
samenwerking maar ben jij tegelijkertijd iemand die vaak niet goed begrijpt hoe jouw hogere deel
dingen ziet en hoe zij graag verder zou willen. Dit komt vooral door een groot gebrek aan kennis.

Met andere woorden dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door onbegrip en onwetendheid.

Op de weg van verdere samenwerking met jouw hogere Zelf,
ben JIJ de grootste hindernis.

Als een Zieneres weer goed in haar kracht staat, is er een soepele samenwerking ontstaan met haar
persoonlijkheid in incarnatie, met jou dus. Jij weet dan in grote lijnen wat de missie is die jouw Ziel
ooit heeft gekregen en wat jij kunt doen om haar in de gelegenheid te stellen hier zo goed mogelijk
aan te werken. Zonder de hulp van jouw hogere deel, kun jij weinig doen om de wereld te verbeteren
maar omgekeerd kan jouw hogere deel zonder jouw hulp eveneens weinig doen om van deze wereld
een betere plaats te maken. Er is dus een wederzijdse athankelijkheid en het gaat er uiteindelijk om
wat het team van Ziel en persoonlijkheid voor elkaar weet te krijgen.

Een hele sterke Ziel met een dwarse en koppige persoonlijkheid, kunnen als team misschien maar
weinig bijdragen om deze wereld te verbeteren. Een minder sterke Ziel met een bescheiden
persoonlijkheid die goed haar best doet om het spoor van haar Ziel aan te voelen en hier invulling
aan te geven, kan als team misschien veel meer doen om bij te dragen aan het grotere geheel.

Voor sterke zielen is het vaak een probleem om samen te werken met hun meestal eveneens sterke
persoonlijkheden in incarnatie. Die persoonlijkheden, de ikjes, geven in zo’n situatie meestal nogal
een eigen draai aan de missie die de Ziel probeert te verwezenlijken. De extra kracht die iemand in
zo’n situatie krijgt, wordt dan door de persoonlijkheid, het ikje, soms benut om heel veel aandacht
mee te krijgen in de zin van “kijk mij eens hoe bijzonder ik ben”. Dat is voor de Ziel gewoonlijk niet
het beoogde doel. De kracht die de Ziel ter beschikking stelt aan de persoonlijkheid, wordt dan
omgebogen in ongewenste richtingen, zonder dat het ikje dit goed in de gaten heeft. De
persoonlijkheid die geniet van al deze aandacht voor zichzelf, brengt juist door deze houding de
samenwerking met de Ziel in gevaar. Zonder het te beseffen belemmert het ikje in zo’n situatie
gewoonlijk een verdere intensivering van de samenwerking met het hogere Zelf. Naarmate het ikje
meer aandacht vraagt voor de eigen bijzondere status, wordt het steeds moeilijker om nog goed bij
jezelf te zijn en te blijven.

Een houding die meer kans op succes heeft voor het team van Ziel en persoonlijkheid, is een veel
bescheidener houding van het ikje, die beseft dat zij slechts een klein schakeltje is in een veel groter
geheel. Als dit eenmaal goed is begrepen en het dagelijkse leven daarop is aangepast, kan het hogere
deel meer toenadering zoeken en intensiever gaan samenwerken.
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Als het ikje, jij dus, een werkbare houding heeft gevonden, ter beoordeling van jouw hogere deel,
kan er een volgende fase in jouw opleiding beginnen. Jouw Ziel kan dan met een gerust hart meer
kracht geven wanneer dat nuttig is, zonder al te veel risico dat jij deze kracht gaat gebruiken voor de
verkeerde dingen, dat wil zeggen voor dingen die botsen met het innerlijke weten.

Er Ileeft bij veel mensen het idee dat het hogere Zelf over onbegrensde
hoeveelheden energie kan beschikken maar dat is een illusie.

Net als jij, kan ook jouw hogere deel moe zijn en over weinig energie kunnen beschikken. Net als jij
steeds opnieuw moet kiezen waar jij jouw kostbare tijd en energie aan wil besteden, moet ook jouw
hogere deel voortdurend deze zelfde keuzes maken.

Jouw hogere Zelf verzorgt jouw opleiding en training in het gewone dagelijkse leven. Zij probeert
jou te coachen van binnenuit en van bovenaf. In deze periode worden duizenden vrouwen op deze
manier opgeleid door hun hogere deel. In de loop van jouw opleiding zul je onvermijdelijk allerlei
zwakke punten van jezelf leren kennen. Juist de mensen die door hun Ziel worden opgeleid zullen
hun zwakke kanten beter leren kennen, zodat die verbeterd kunnen worden. Deze zwakke punten
van jezelf zijn meestal beschadigingen die je hebt overgehouden aan akelige ervaringen in voorgaande
levens. Als jij door jouw Ziel wordt opgeleid, krijg je meer zicht op de grote lijnen van jouw hele
incarnatiereeks en daarmee ook op de beschadigingen die je nu hebt.

Mocht je het idee hebben dat jij zelf geen beschadigingen hebt,
dan mag je er gerust van uit gaan dat je jezelf nog niet zo goed hebt leren kennen.

Er kunnen in de loop van een hele rij incarnaties veel verwondingen ontstaan. Soms zijn die
verwondingen zo diep dat zelfs jouw eigen hogere deel die niet meer goed kan oplossen. Soms is er
hulp nodig van bevriende zielen die ook in incarnatie zijn, om te helpen bij het genezen van hele
diepe wonden. Als je wordt opgeleid door jouw Ziel, krijg je in zo’n situatie meer zicht op degene
die jou zou kunnen helpen met het genezen van jouw eigen beschadigingen. Voor een vergevorderde
Ziel, 1s het meestal moeilijk iemand te vinden die jou kan helpen met dingen waar jij tegenaan loopt.
Met name wanneer er hele diepe wonden zijn ontstaan in de loop van vorige levens, is het vaak
moeilijk iemand te vinden die kan helpen om hier verder mee te komen. Omdat er nu veel is
verbeterd in ons evolutieproces, zijn er nu meestal hele mooie mogelijkheden om hier toch verder
mee te komen. Mocht jij zelf hulp nodig hebben bij het genezen van diepe wonden die ooit zijn
ontstaan in de loop van jouw incarnatierecks, dan zul je dat vanzelf gaan aanvoelen in de diepte van
jouw hart. Op jouw beste momenten weet je dan bij wie jij terecht zou kunnen voor hulp.

Omgekeerd zul je ook steeds beter gaan herkennen welke mensen jij zelf het beste jouw hulp kunt
aanbieden en welke mensen je misschien beter geen hulp kunt aanbieden. Ook dit ga je steeds beter
aanvoelen naarmate je verder door jouw hogere Zelf wordt opgeleid. Je kunt vaak niet meer doen
dan jouw hulp aanbieden aan de juiste mensen namens het team waar jij voor werkt, namelijk de
combinatie met jouw Ziel. Als de ander jouw hulp niet wil aannemen is dat diens vrije keuze. Toch
is het belangrijk jouw hulp wel aan te bieden wanneer jij voelt dat dit belangrijk is om te doen.

Je biedt jouw hulp in feite aan namens jouw Ziel, jouw hogere deel.



In de loop van jouw opleidingstraject zul je vanzelf meer zicht krijgen op allerlei vorige levens, ook
belangrijke levens waarin je eerder intensief hebt samengewerkt met jouw Ziel. Misschien zijn dit
levens waarin je bekend bent geworden bij een grote groep mensen. Voor de gevorderde zieneressen
is dit iets wat af en toe voorkomt. Mocht dit zo zijn, dan zul je hier mee moeten leren omgaan op
zo’n manier dat dit aansluit bij jouw innerlijke weten en de Wijsheid van jouw Ziel.

Als de Ziel jou probeert op te leiden, zullen alletlei bekende heiligen en goeroes vanzelf minder
belangtijk voor jou worden. Allerlei autoriteiten krijgen dan een andere plaats in jouw leven en
worden vanzelf minder belangrijk. Voor alle mannelijke helden is dit gevoelsmatig heel logisch en
veel persoonlijkheden in opleiding herkennen dit. Moeilijker wordt het om ook vrouwelijke helden
los te laten. Veel zieneressen klampen zich nog steeds vast aan bekende namen zoals Maria en volgen
daarmee in feite het verkeerde spoor. Het zou beter zijn om ook deze verheerlijking van mensen die
op een voetstuk zijn komen te staan, los te laten. Veel zieneressen (persoonlijkheden) hebben hier in
praktijk de grootste moeite mee. Als je in jouw hart voelt dat je alle helden beter los kunt laten, dan
is het niet verstandig om voor één of meerdere vrouwelijke helden een uitzondering te maken. Je
volgt dan in feite nog steeds het spoor van het volgen van autoriteiten buiten jezelf.

Als je voelt dat het beter is om alle helden en autoriteiten buiten jezelf los te laten,
dan is het merkwaardig om daarbij een uitzondering te maken voor Maria.

Een zieneres (persoonlijkheid) die goed is opgeleid door haar hogere deel, zal geen publiciteit zoeken
wanneer dit niet per sé nodig is voor het werk dat haar Ziel graag wil doen. Enerzijds is het in deze
periode nodig dat veel zieneressen naar buiten treden en op die manier hun bijdrage leveren aan een
betere wereld maar tegelijkertijd zou dat zodanig in goede banen moeten worden geleid dat de
schadelijke kanten die dit onvermijdelijk met zich meebrengt zo beperkt mogelijk worden gehouden,
zodat dit zo weinig mogelijk tussen de samenwerking van Ziel en persoonlijkheid in komt te staan.
Naarmate iemand meer in aanraking komt met heel veel andere mensen wordt het risico steeds groter
dat iemand verder bij zichzelf vandaan gaat en zichzelf steeds meer kwijtraakt.

Bij het zoeken van publiciteit is er daarom een hele zorgvuldige afweging nodig bij iedere stap die je
zet. Als je hier verkeerde keuzes in maakt, dat wil zeggen keuzes die botsten met wat jouw hogere
deel voor ogen heeft, dan kan dit de samenwerking met jouw Ziel ernstig beschadigen. Wanneer de
Ziel jou daardoor minder goed kan bereiken, zul je dat vaak niet goed in de gaten hebben. Daardoor
kan het team minder bijdragen aan het grotere geheel en kunnen jouw inspanningen gemakkelijk
worden omgebogen, zonder dat je dit goed in de gaten hebt.

Het risico van het zoeken van veel publiciteit is dat je jezelf steeds meer kwijtraakt
en de samenwerking met jouw Ziel aanzienlifk moeilijker wordt.

Eén van de dingen die vaak wordt vergeten door de zieneressen in opleiding is dat de Ziel haar eigen
leven heeft maar ook haar eigen moeilijkheden. Veel mensen gaan er van uit dat de zielen leven in
een soort van paradijselijke omgeving maar dat is een groot misverstand. Jouw Ziel moet net als jij,
hard werken om het goede spoor te blijven volgen, ook al verbaast je dat misschien om te horen.
Het juiste spoor is het volgen van het innetlijke weten en ook jouw Ziel heeft daarmee te maken.
Jouw Ziel is voortdurend in gevecht met de donkere kant zonder dat jij je daarvan bewust bent. Ook
nu ons evolutieproces in evenwicht is gebracht is de donkere kant nog volop aanwezig. De donkere
kant heeft een eigen plaats gekregen in onze leeromgeving, ook al maakt dit de situatie voor ons als
mensen aanzienlijk moeilijker. Er zijn voortdurend allerlei verleidingen en misleidingen waarmee de

donkere kant jou probeert tegen te houden naar een verdergaande samenwerking met jouw Ziel.



De meeste zieneressen in opleiding hebben de grootste moeite om goed te leren omgaan met de
aanwezigheid van de donkere kant. De meest gebruikelijke reactie is om dit eenvoudig zo veel
mogelijk te ontkennen en hiervoor weg te lopen. Velen hopen dat de donkere kant hen met rust zal
laten als hun motieven maar zuiver genoeg zijn maar dat is een illusie. De meesten hebben zich in
één of meerdere vorige levens de vingers gebrand aan het nemen van wraak of het willen hebben
van macht, waardoor er contracten met de donkere kant zijn opgesteld die doorlopen tot aan de dag
van vandaag. Als een volgend leven begint, dan kan het zijn dat je gelooft in de onschuld van een
kind maar als je beseft dat ditzelfde kind al een hele rij voorgaande levens heeft meegemaakt, dan
krijg je misschien meer begrip voor het feit dat een kind niet blanco begint aan een nieuwe incarnatie
maar allerlei keuzes met zich meesleept die ooit in vorige levens zijn gemaakt, misschien onder
extreme omstandigheden. Met andere woorden een kind is niet onschuldig maar neemt eenvoudig
het karma met zich mee dat is ontstaan in vele voorgaande levens. Er bestaat niet zoiets als een kind
zonder karma, dat is een illusie.

Een pasgeboren baby is niet blanco
maar 1s verantwoordelijk voor het karma dat is ontstaan in voorgaande levens.

Dingen die wij als mensen niet goed kunnen hanteren stoppen we meestal weg. Psychologen noemen
dit “verdringing”. Zieneressen in opleiding die het bestaan van de donkere kant blijven ontkennen,
mogen er van uit gaan dat dit op termijn een onhoudbaar standpunt is. Naarmate de Ziel haar intrede
doet in jouw leven, zul je onvermijdelijk ook de donkere kant beter gaan herkennen. Dit kan
weliswaar akelig zijn maar het wordt er niet beter van dit thema te ontkennen. Zolang je niet wil zien
wat er gebeurt als het gaat om de donkere kant, zo lang kun jij jezelf hier ook niet van losmaken. Als
een zieneres in opleiding in haar kracht is komen te staan, heb je zicht op de donkere kant en weet
je waar die jou het gemakkelijkste kan bereiken. Dit zijn de punten die versterking nodig hebben en
waar jij extra waakzaam zou moeten zijn. Als je de weg van Zeltkennis volgt, dan krijg je als gevolg
daarvan ook meer zicht op deze zwakke punten en de manier waarop de donkere kant jou daarmee
vasthoudt in gevangenschap, meestal zonder dat je dat goed in de gaten hebt. De ware innerlijke
vrijheid waarin je soepel kunt samenwerken met jouw hogere deel, kan pas goed op gang komen als
je al veel van jouw eigen zwakke punten hebt herkend en hebt versterkt.

Eén van de dingen waar alle zieneressen in opleiding tegenaan lopen
1s het feit dat ze vol zitten met onjuiste kennis, zonder zich hiervan bewust te zijn.

Jouw Ziel wordt hierdoor vaak ernstig belemmerd om dingen duidelijker te maken wanneer die niet
goed aansluiten bij jouw wereldbeeld. Als het verschil in visie te groot wordt tussen jou en jouw Ziel,
dan zal namelijk de meest gebruikelijke reactie vanuit jouw kant een afwijzing zijn van wat jouw
hogere deel jou probeert duidelijk te maken.

Jouw Ziel kan daarom meestal slechts hele kleine stapjes zetten op de lange weg van het aanpassen
van jouw beperkte wereldbeeld naar haar Wijsheid. Met name bij sterke persoonlijkheden is dit vaak
een moeizaam proces voor de zielen. Een hardleerse persoonlijkheid is vaak een probleem voor de
Ziel.

Het opleiden van jou is één van de moeilijkheden waar jouw Ziel tegenaan loopt,
meestal zonder dat jij dat in de gaten hebt.



Een zieneres in haar kracht heeft in praktijk nog steeds allerlei beschadigingen maar is zich daarvan
bewust en heeft geleerd daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Een zieneres in haar kracht is niet
volmaakt in de zin dat ze geen zwakke punten meer zou hebben. Het is niet erg om zwakke punten
te hebben, als je je daar maar van bewust bent en weet hoe je hieraan zou kunnen werken.

Misschien heb je het idee dat een zieneres in haar kracht de hele dag in een hemelse energie is
opgenomen en nooit meer verdrietig is maar dat is een onjuist beeld. Naarmate je verder bent
opgeleid door jouw eigen Ziel, krijg je ook meer zicht op de beschadigingen van andere mensen die
in de loop van vele vorige levens zijn ontstaan. Je beseft dan ook steeds beter dat er nog heel veel
hulp nodig is om hieraan tegemoet te komen.

Als je als zieneres in opleiding in de loop van de jaren steeds meer in jouw kracht komt te staan, dan
krijg je ook meer zicht op andere zieneressen waar jij mee zou kunnen samenwerken. Je krijgt dan
ook meer zicht op de plaats die jouw Ziel heeft gekregen in de groep. Mocht jouw hogere Zelf
onderdeel zijn van de kerngroep van dertig zieneressen die in het centrum staan van de groep, dan
weet je dat innerlijk. Je kent dan ook degenen waar je als Ziel hecht aan bent verbonden.

In de loop van jouw opleiding en training zul je ook regelmatig alletlei soorten dromen krijgen. Soms
zijn dit dromen die jou meer zicht geven op belangrijke dingen die gaande zijn in jouw leven maar
waar jij je niet goed van bewust bent. Soms zijn dit voorspellende dromen waarin jou duidelijk wordt
gemaakt wat er op “de weide” al is gepland. Sommigen kunnen visioenen krijgen over gebeurtenissen
die voor veel meer mensen van belang zijn en enkelingen zullen af en toe visioenen krijgen over
gebeurtenissen die in feite voor de hele wereld van belang zijn. Sommige zieneressen van de
kerngroep worden voorbereid om op die manier hun bijdrage te kunnen leveren aan het grotere
geheel. Dit zullen meestal mensen zijn die de publiciteit zo veel mogelijk vermijden.

Een zieneres in haar kracht heeft ook geleerd met welke vermogens zij kan werken, wanneer zij de
instroom van haar Ziel voelt. Het leren werken met de vermogens van de Ziel vraagt heel veel
voorbereiding. Het duurt jaren voordat de Ziel haar vermogens kan inzetten zoals zij dat voor ogen
heeft. Naarmate de persoonlijkheid, het ikje, jij dus, beter begrijpt wat er gaande is en heeft geleerd
hier goed mee om te gaan, kan de Ziel met steeds meer kracht gaan werken. Tot die tijd is het vooral
het ikje, jij dus, die de instroom van kracht begrenst omdat de voorbereiding nog onvoldoende is.

Een zieneres in haar kracht is een kanaal voor Genegenheid. Zij kenmerkt zich door eenvoud en
bescheidenheid en is zich goed bewust van de risico’s van het zoeken van publiciteit. Zij is vooral
voedend en vraagt niets voor zichzelf. Zij heeft zicht op haar eigen verwondingen die in de loop van
vorige levens zijn ontstaan en weet bij wie zij terecht kan om hier verder mee te komen. Ze kent haar
zwakke punten en werkt hier geduldig aan om daardoor de samenwerking met haar Ziel te versterken.
Ze kent de donkere kant uit eigen ervaring en weet hoe ze hier het beste mee om kan gaan. Ze
herkent degenen die zij haar kostbare hulp zou kunnen aanbieden. Ze levert haar bijdrage aan het
verbeteren van onze maatschappij zonder daar iets voor terug te vragen. Ze voelt en weet dat zij
slechts een klein radartje is in een veel groter geheel, dat samen met gelijkgestemde zielen probeert
om van onze wereld een betere plaats te maken.
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