Visioen van een Zieneres

Wat wij, als mensen in incarnatie, weten van wat er “boven” gebeurt, weten we niet vanuit onszelf, het wordt ons
aangereikt, van bovenaf en van binnenuit. We voelen het aan of we ien bet in beelden of in een visioen. Onderstaand
een visioen, dat kortgeleden is aangegeven vanuit één van de Zieneressen, één van de hogere Zelven, die onderdeel s
van de groep Zieneressen, en die op “de weide” veel onderwijs geeft aan andere Zieneressen.

Dit visioen is aangegeven in de dagen rond 1 februari. Het beschrifft de situatie die nu gaande is, onderweg naar het
lentepunt, rond 21 maart.
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“Er is een grote groep, die langzaam door een soort van tunnel loopt, een lange donkere tunnel die
geleidelijk omhoog gaat. Het is een soort van wenteltunnel, waar de groep doorheen loopt.

De stemming is bedruk, er is somberheid en droefheid, toch is de groep rustig, beheerst en kalm.

De groep is gemaskerd, in donkere kleuren gekleed, en beweegt zich langzaam voorwaarts, door
de tunnel omhoog, naar een punt dat aan het begin van de tunnel nog niet goed is te zien.

Tijdens de lange wandeling wordt onze kleding op de één of andere manier steeds lichter. De
somberheid en droefheid lost steeds meer op, naarmate we verder zijn gevorderd in de tunnel. Aan
het einde van de tunnel gaan onze maskers af, en kunnen we elkaar beter herkennen.

We merken dat we langzaam naar een hoger liggend punt worden geleid, waar we alles veel beter
kunnen overzien. Wanneer we aan het einde van de tunnel zijn, is er een goed uitzicht, en kunnen
we heel ver kijken. Zolang we nog in de tunnel zijn, kan dit nog niet.

Aan het einde van de tunnel zullen we een film krijgen te zien over de ware geschiedenis van de
mensheid. Dit zal onze visie in aanzienlijke mate veranderen. Het is voor het eerst dat dit nu
mogelijk is, sinds een hele lange tijd.

Om uiteindelijk deze film te kunnen zien, is het nodig eerst door de lange wenteltunnel te gaan,
anders kun je deze film niet zien. Het duurt wel even voordat je hier doorheen bent.

De tocht door de tunnel is een soort van schoonmaakproces. Het is alsof deze tunnel te maken
heeft met “het huis van de Boeddha” op “de weide”. Er is gevoelsmatig ook een sterke verbinding
met de doop in de Jordaan, het voelt aan als een soort van herhaling hiervan.”
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We bevinden ons in een merkwaardige periode. De laatste herkansingen zijn uitgedeeld en de
uitslag daarvan is bekend, maar degenen die nu overgaan naar de donkere kant, hebben nog steeds
mogelijkheden om ons systeem van evolutie te bedienen. Zij zitten nog steeds “achter de knoppen”
en kunnen nog steeds allerlei dingen regelen, hetgeen betekent dat zij ook nog steeds dingen
kunnen tegenhouden, zoals “heldere dromen”.

Er is meer bevestiging nodig bij de mensen in incarnatie,
van wat er “boven” allemaal gaande is,

in verband met de nieuwe start die we nu als mensheid kunnen maken.

Onderdeel van deze bevestiging is ook het kunnen ontvangen van “heldere dromen”, ervaringen
van wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt, wanneer het stoffelijke lichaam in slaapmodus is.
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Wanneer degenen die in deze periode overgaan naar de donkere kant, niet meer kunnen beschikken
over hun mogelijkheden om te werken met ons evolutiesysteem, dan kan dit niet meer worden
tegengehouden, zoals dat nu al lange tijd gaande is.

Op precies dezelfde manier als het de mensheid onmogelijk is gemaakt
om nog te leven vanuit haar paradijselijke toestand,
1s het door dezelfde “spelers”,
0ok lange tijd onmogelijk gemaakt
om je nog iets te herinneren
van wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt.

Wanneer deze herinneringen langere tijd ontbreken, dan heeft dit onvermijdelijk invloed op je
mensbeeld en je wereldbeeld. Wanneer er af en toe hele concrete en hele bewuste ervaringen zijn
met wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt, dan verandert dit je wereldbeeld en je mensbeeld.

Wanneer je zelf ooit deze ervaringen van wat er “boven” gebeurt, heel bewust hebt meegemaakt,
dan twijfel je er niet meer aan dat er “een andere wereld” bestaat. Het is dan geen geloof meer
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maar een feit dat je zelf hebt ervaren.

Omgekeerd is het zo dat wanneer de mensheid al duizenden jaren de toegang tot “die andere
wereld” grotendeels onmogelijk is gemaakt, de herinneringen hieraan vervagen, en daarmee ook de
hoop. Het mensbeeld en het wereldbeeld, zullen dan min of meer vanzelf, steeds meer vervlakken
naar een steeds materialistischer weteld- en mensbeeld.

Er zijn immers concrete ervaringen met iets nodig, voordat we er iets mee kunnen. Tot die tijd is
iets misschien logisch maar we nemen liever pas iets voor Waarheid aan, wanneer we het ge/hebben
ervaren, op de één of andere manier.

Er is dus grote behoefte aan veel meer concrete ervaringen met wat er ’s nachts, op “de weide”
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gebeurt, zodat dit onderdeel wordt van je manier van denken, onderdeel van je overtuigingen. Dit

is van groot belang voor de manier waarop mensen in het leven staan.

Het is niet voor niets dat mensen na een bijna dood ervaring, een heel ander beeld hebben gekregen
van de wereld waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.

Een bijna dood ervaring,
beinvloedt in hoge mate je mensbeeld en je wereldbeeld.

Hetzelfde is van toepassing op ervaringen met wat er op “de weide” gebeurt.

Dit is precies de reden dat het de mensheid lange tijd onmogelijk is gemaakt, door degenen die
“aan de knoppen stonden”, om toestemming te krijgen voor herinneringen hieraan. Het werd de
mensheid eenvoudig onmogelijk gemaakt, zich hier iets van te herinneren, zodat dit na verloop van
duizenden jaren vanzelf uit onze collectieve herinnering zou verdwijnen, met grote gevolgen voor
het mensbeeld dat nu gebruikelijk is in onze generatie, zelfs bij de lichtwerkers.

Hoewel de herkansingen inmiddels voorbij zijn, wordt er door de hogere leiding heel bewust
langzaam toegewerkt naar het “uit hun functie zetten” van degenen die lange tijd de dagelijkse
leiding van ons evolutieproces in handen hadden namens de hogere goden, die zich hier onder
normale omstandigheden meestal niet mee bezighouden.



Het “uit hun functie zetten”, betekent grote conflicten tussen de hogere goden en degenen die deze
functies al vele duizenden jaren bekleden. Degenen die #iez goed door hun herexamens heen zijn
gekomen en lange tijd heel veel macht hadden gekregen, omdat zij namens de hogere goden de
mensheid mochten begeleiden, willen de macht die hieraan gekoppeld is, niet zomaar inleveren.

De donkere kant is een hele slechte verliezer, en zal er alles aan doen om in de allerlaatste fase nog
zo veel mogelijk schade aan te richten, met alles waar die de hand op kan leggen.

De hogere goden kunnen vanwege de uitzonderlijke situatie, niet anders dan met macht werken,
om de situatie aan te passen, in overeenstemming met de uitslag van de herexamens en de
herkansingen. Gewoonlijk werken de hogere goden nier met macht, maar wachten zij hiermee totdat
er geen enkele andere mogelijkheid meer is dan dit dan toch maar zo te doen.

Dit betekent dat de meeste lagere goden nu, met voorzichtige dwang, uit hun functies worden
gehaald, en hen de mogelijkheden om de mensheid te kunnen besturen, worden afgenomen.

De hogere goden zijn in staat om dit binnen enkele dagen te realiseren, maar doen dit heel bewust
niet.

Er is gekozen voor een langere weg van meerdere weken, waarin de situatie die men voor ogen
heeft, langzaam zal ontstaan.

Ondertussen krijgen de mensen die hun innerlijke weten volgen, zo veel mogelijk gelegenheden
om zich nog zo veel mogelijk los te maken, van oude verbindingen met degenen die nu overgaan
naar de donkere kant.

Als mens in incarnatie,
wil je misschien het liefst zo snel mogelijk los worden gemaakt
van krachten die het niet goed met je voor hebben
en die nu langzaam overgaan naar de donkere kant.

Maar vanuit het standpunt van de hogere goden,
Is er iets wat nog belangrijker is,
en in hun beleving voor gaat.

Alle mensen in incarnatie, niemand uitgezonderd, hebben raakvlakken met deze donkere krachten,
die al lange tijd handelen tegen beter weten in, en hun innerlijke kompas 7zef volgen.

Wanneer je in de afgelopen duizenden jaren op de één of andere manier mee bent gegaan in hun
slinkse plannen, dan ben je hier in mindere of meerdere mate mee verbonden geraakt, door keuzes
die je bewust of onbewust hebt gemaakt, en waar je van bovenaf beschouwd, wel degelijk
verantwoordelijk voor bent.

Wanneer je je ooit zeger een medemens hebt gekeerd, in het hele lange verleden, onder invloed van
dergelijke verkeerde krachten, en vanuit een volledig bewustzijn van wat je aan het doen was, dan
zullen deze krachten claimen dat je eigenlijk één van hun medewerkers bent geworden, en je
daardoor raakvlakken hebt met hen. Ze zullen je dan beschouwen als één van hun groep, en je niet
meer zomaar laten gaan, ook niet wanneer je hier nu misschien graag weer vanaf wil.

Wanneer je eenmaal een medewerker bent geworden van een donkere kracht, omdat je bewust
hebt meegewerkt aan plannen waarvan je innerlijk heel goed wist dat het niet juist was om je daar
mee in te laten, dan zal de donkere kant claimen dat je één van hen bent geworden.



Je komt dan vast te zitten in zo’n groep en zo’n netwerk. Wanneer je daar nu misschien weer vanaf
wil, dan zul je dat moeten aantonen en daarvoor moeten vechten.

Wanneer je vast bent komen te zitten aan een donker netwerk, dan is er heel veel Genegenheid
nodig, om hier weer van los te komen. In praktijk betekent dit dat je dan hulp nodig hebt van
iemand die een sterk kanaal is voor Genegenheid.

Genegenheid en “healing”’,
zijn elkaars tegenpolen.

“Healing” zoals in onze generatie veel alternatieve therapeuten menen te kunnen aanbieden, is
gebaseerd op de lijn van status, positie en macht. Het gaat dan vooral om de reputatie van de healer.
Vanuit die motieven KAN iemand geen kanaal zijn voor Genegenheid.

Wanneer je dit herkent bij een aanbieder van “healing”, zou je hier beter niet naartoe kunnen gaan.
Je hebt dan te maken met de donkere kant.

De meester Jezus is een voorbeeld van iemand die bezig was
met genezing vanuit de lijn van status, positie en macht.

Het ging vooral om ZI]N reputatie.

De mensen die hier destijds sterk van onder de indruk waren werd zand in de ogen gestrooid door
de vermogens die de meesters hiervoor hebben. Ook in onze generatie zijn er nog heel veel mensen
erg gevoelig voor de macht om te kunnen “genezen”. Dit maakt deze mensen erg vatbaar voor de
inwerking vanuit de donkere kant.

Genegenheid kan stromen wanneer iemand het eigen spirituele huiswerk geduldig op zich heeft
genomen en in de loop van de jaren heeft geleerd om steeds bewuster samen te werken met het
hogere Zelf.

Je kunt zo iemand herkennen aan de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid. Zo iemand
zal volkomen eerlijk zijn tegenover jou en geen valse beloftes doen, zoals dat bij de donkere kant
gebruikelijk is.

Meester Jezus volgde niet het spoor van eenvoud, soberheid en bescheidenheid,
maar koos voor precies het tegenovergestelde.

Hij koos voor buitengewoon machtsvertoon,
ter meerdere eer en glorie van hemzelf.

Hij kon daarom GEEN kanaal zijn voor Genegenheid.

In onze generatie zijn er nog heel veel alternatieve “genezers” die dit voorbeeld proberen te volgen.

Wanneer je niet goed in staat bent om onderscheid te maken tussen Genegenheid en “healing”,
dan is het van belang je hier zorgvuldig in te verdiepen, voordat je hulp vraagt bij iemand.

Het Joodse volk had tweeduizend jaar geleden al heel goed in de gaten dat Jezus een bedrieger is,
een valse profeet, die je maar beter niet kon vertrouwen. Voor veel andere mensen komt dit pijnlijke
moment van herkenning, pas nu, in onze generatie.



Vanuit menselijk standpunt is de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen goed samen
te vatten. We zijn in een leeromgeving geplaatst, waarin de goden onderling hun strijd aan het
uitvechten waren en waar wij zwaar de dupe van zijn geworden. We hebben ons lange tijd niet goed
kunnen ontwikkelen en hebben zonder uitzondering zware klappen gekregen in de afgelopen
duizenden jaren, waarvan de meesten zich nog niet goed bewust zijn.

Wanneer deze strijd nu dan blijkbaar is uitgevochten, en de lichte kant heeft gewonnen, dan zouden
we als mensen in incarnatie graag zien dat “de bad guys” zo snel mogelijk worden verwijderd en
we daarna rust hebben en alsnog een nieuwe start kunnen maken.

De hogere goden zijn zich volkomen bewust van onze schreeuw om meer rust, meer veiligheid, en
betere ervaringen met het menszijn, die we vooral e/kaar kunnen aanbieden, wanneer we daar meer
ruimte voor krijgen.

Maar voor de hogere goden is het eveneens heel belangrijk dat we zo veel mogelijk vrij komen te
staan van karmische raakvlakken met de krachten die nu langzaam overgaan naar de donkere kant.

Het simpelweg verwijderen van onze leraren en begeleiders,
die ons het leven onmogelijk hebben gemaakt in de afgelopen duizenden jaren,
verandert niets aan de karmische lijntjes
waarmee we hieraan vast zijn komen te zitten.

Dit betekent dat we deze confrontaties vroeg of laat weer tegen zullen komen, ook al zijn deze
oude leraren dan inmiddels onderdeel van de donkere kant geworden, en zijn zij niet meer de
vertegenwoordigers van de lichte kant, die onze omstandigheden in hoge mate konden beinvloeden
door het mandaat dat zij hiervoor hadden gekregen van de hogere goden.

Wij hebben nu nog tijdelijk unicke mogelijkheden om de donkere kant beter te leren herkennen in
een relatief hele korte overgangsperiode. De kinderen die nu worden geboren, hebben deze
mogelijkheden niet meer, want tegen de tijd dat zij bewust ervaringen kunnen opdoen, zijn onze
oude leraren en begeleiders die hebben gekozen voor de donkere kant, overgegaan naar die groep,
waardoor ze veel minder invloed kunnen uitoefenen op de mensheid dan in onze
overgangsgeneratie, en veel minder goed herkenbaar zullen zijn.

Er is nu voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen,
tijdelijk een unieke leersituatie ontstaan,
die maar heel weinig voorkomt in de geschiedenis van de mensheid.

De hogere goden willen deze unieke situatie daarom zo goed mogelijk benutten, ook al betekent
dit voor iedereen opnieuw uitstel van het krijgen van meer rust.

In praktijk is er daarom een langzame overgangsperiode vanaf 1 februari naar het lentepunt rond
21 maart, waarin het overgrote deel van de lagere goden alsnog langzaam overgaat naar de donkere
kant, en hen alles aan mogelijkheden om te werken met “de systemen”, wordt afgenomen.

In de komende periode kunnen er nog volop confrontaties zijn met deze krachten, die je kunt
ervaren als allerlei hindernissen op jouw weg om je eigen innerlijke weten te blijven volgen.

Ook in deze periode geldt weer dezelfde regeling als in de voorgaande jaren. Deels kun je op “de
weide” intekenen voor een pakket van jouw eigen keuze, en deels krijg je verplichte stukken op je
weg, die aangewezen worden door de hogere leiding.



Wanneer je er “boven” voor kiest om je zo veel mogelijk los te maken van deze donkere krachten,
waarmee je ooit in het hele lange verleden af en toe hebt samengewerkt, dan zul je in de komende
weken allerlei moeilijkheden ervaren die hier direct het gevolg van zijn. Dit kan zowel overdag zijn
als in de nachten. Dit is dan onderdeel van de prijs die je betaalt om vrijer te komen staan van deze
donkere krachten.

Wanneer je “boven” kiest voor zo veel mogelijk rust, dan zal de belasting in deze overgangsperiode
lager zijn dan wanneer je kiest voor je zo veel mogelijk losmaken van de donkere kant. Je hebt dus
zelf enige ruimte om je eigen programma samen te stellen voor in de komende paar weken.

Op het lentepunt eindigt deze overgangsregeling.

De richting is dan bepaald waarin de mensheid zich verder kan ontwikkelen, in veel meer Vrijheid
dan er in de afgelopen duizenden jaren is geweest.

Eén van de meest belangrijke thema’s voor in de komende jaren, is het je zo veel mogelijk los
maken van de donkere kant. Voor iedereen van ons, is dit van groot belang, 00k voor de mensen
die hier het nut nu nog niet van inzien.

ledereen van ons is in mindere of meerdere mate verstrikt geraakt
in de webben van de donkere kant.

Het is niet mogelijk om alle valstrikken en sluwe misleidingen,
altijd onmiddellijk in de gaten te hebben.

Er zijn altijd momenten in de lange geschiedenis geweest, waarin je #zef goed waakzaam was, en als
gevolg daarvan ten onder bent gegaan, in het venijnige spel om de macht, dat de donkere kant al
lange tijd met de mensheid EN met de goden heeft gespeeld.

Het grootste deel van de lagere goden is hierin ten onder gegaan en is bezweken voor de
verleidingen van de donkere kant om steeds opnieuw te kiezen voor nog meer macht. Ook de
mensheid is in de lange geschiedenis heel vatbaar gebleken voor het verlangen naar steeds meer
macht, om wat voor reden dan ook.

In onze hedendaagse politicke en spirituele wereldjes, zie je deze principes iedere dag terug. Zowel
in de politiek als in het spirituele wereldje, gaat het vaak om status, positie en macht, en NIET om
de Waarheid of het in alle eenvoud en bescheidenheid dienen van de medemens, die hierdoor
verder kan met z’n eigen ontwikkeling richting het steeds beter volgen van diens innerlijke weten.

Vanuit angst voor verlies aan reputatie kiezen veel politici, spirituele coaches, therapeuten en
leraren ervoor om vooral NIET toe te geven, dat ze misschien het verkeerde pad hebben gevolgd,
voor een kortere of een langere periode.

Het gevolg van deze KEUZE is dat er in eerste instantie vaak weinig wordt geleerd. De donkere
kant zal claimen dat deze mensen door hun £exze duidelijk maken dat zij hun innerlijke weten, hun
innerlijke kompas, #iet willen volgen, en daardoor eigenlijk onderdeel zijn van degenen die sterke
raakvlakken hebben met de donkere kant.

Wanneer het innerlijke licht in de komende periode weer steeds duidelijker gaat schijnen, omdat
dit van binnenuit en van bovenaf steeds meer ruimte krijgt, zal juist de donkere kant steeds beter
worden herkend.



De paradox is dat naarmate je meer ingekapseld bent in de donkere kant,
je juist die donkere kant steeds minder gaat herkennen.

Pas naarmate je meer in het licht komt te staan,
£a je de donkere kant steeds beter zien.

Het is niet gemakkelijk om hiermee te leren omgaan. We leven in een overgangsgeneratie, waarin
we symbolisch vanuit een hele donkere periode, de periode van véor 2013, langzaam overgaan naar
een periode waarin er veel meer ruimte is voor het innerlijke licht, het licht van de Ziel, het hogere
Zelf.

De kinderen die nu geboren worden, starten in een volkomen andere situatie dan de volwassenen
van onze generatie. Zij hebben daardoor veel meer ruimte om te wennen aan wat zij innerlijk
kunnen waarnemen, terwijl dit bij ons in een relatief korte periode van ongeveer tien jaar, helemaal
verandert.
De kinderen die nu worden geboren,
hebben de immense versluiering en betovering niet meegemaakt,
waar wij nu van aan het loskomen zijn.

Dat is een heel groot verschil,
waarvan de gevolgen voor ons niet goed zijn te overzien.

Wat wij vooral nodig hebben is tijd voor onszelf, om met al deze dingen bezig te zijn en dit te laten
bezinken, voor zover je dit zou willen. De dingen die gaande zijn in onze generatie zijn zodanig
groot, dat ze niet passen “in een hokje”, waarin je misschien gewend bent alles netjes op te bergen
op het mentale gebied.

Er is eenvoudig heel veel tijd nodig, om dit te laten bezinken en voor jezelf te bepalen waar je nu
staat, en hoe je verder wil gaan op jouw eigen weg.

Er is voor iedereen een uitgebreide heroriéntatie nodig, die in feite pas goed op gang kan komen
vanaf het lentepunt. Pas dan zijn onze oude leraren, de lagere goden die het verkeerde spoor
hebben gevolgd, overgegaan naar de donkere kant, in overeenstemming met hun vrije wil. Pas dan
is er een hele nieuwe situatie ontstaan.

Omdat dit een heel belangrijk moment is in de geschiedenis van de mensheid, zullen velen die hun
innerlijke weten proberen te volgen, rond die tijd een bevestiging krijgen van wat er door mij in de
afgelopen jaren is geschreven, door ze/f fragmenten van “heldere dromen” te krijgen, zodat je uit
eigen waarneming kunt vaststellen wat er ’s nachts gaande is op “de groene weide” en in “het huis
van de Boeddha”, waar velen van ons aanwezig zijn, in de uren dat het stoffelijke lichaam in
slaapmodus is.

De mensen die hun innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, hebben recht op een
krachtige bevestiging van wat er door mij is geschreven over de periode waarin we nu leven. Dat
is een belangrijke reden waarom de hogere goden proberen dit mogelijk te maken.

Heel concreet mogen daarom vanaf het lentepunt
alsnog op grotere schaal de “heldere dromen” worden verwacht

die al Iangere tijd zijn aangekondigd.

Dit kan van grote invloed zijn op het mensbeeld en het wereldbeeld dat je hebt ontwikkeld.



Zoals de mensheid al een hele lange periode geen ervaringen meer heeft met haar paradijselijke
toestand, de situatie waarin er een hechte wisselwerking is met het hogere Zelf en er een sterke
doorstroom is van energie vanuit het krachtcentrum in het bekken, en zoals de mensheid al langere
tijd nauwelijks nog enige bewuste ervaringen heeft met wat er op “de groene weide” gebeurt
wanneer het lichaam in slaapmodus is, zo heeft de mensheid ook nauwelijks nog enig besef van
wat Genegenheid eigenlijk is, en kunnen de meeste mensen geen goed onderscheid (meer) maken
tussen Wijsheid en dwaasheid.

Je mag er gerust vanuit gaan, dat veruit de meeste spirituele coaches, therapeuten en leraren, nog
niet leven in hun paradijselijke toestand, gee# bewuste herinnering hebben aan wat hun eigen
ervaringen op “de weide” zijn, en eigenlijk ook #zet goed weten hoe de energie van Genegenheid
voelt, eenvoudig omdat ze hier tot nog toe geen ervaring mee hebben opgedaan en misschien ook
nog niet goed voorbereid zijn om deze heilzame energie van binnenuit en van bovenaf te kunnen
ontvangen.

Dit is vanzelfsprekend geen schande, maar het is wel van belang je te realiseren dat dit nu wel de
situatie is waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.

In onze generatie wordt dwaasheid vaak jammerlijk verwisseld met Wijsheid,
blijkbaar zonder dat mensen dit goed in de gaten hebben.

Alle opvoedkundigen zullen het erover eens zijn dat een sterke vertrouwensverbinding tussen
ouders en kinderen van cruciaal belang is bij een goede opvoeding, maar blijkbaar ziet niemand het
als een probleem dat ieder kind al op hele jonge leeftijd door de ouders wordt voorgelogen over
Sinterklaas. Naar mijn idee is dit een hele slechte start om een duurzame vertrouwensverbinding
op te bouwen tussen ouders en kind.

Ouders in onze generatie
vinden het blijkbaar geen enkel probleem
om glashard te liegen over Sinterklaas
tegenover hun eigen kinderen.

Door deze leugens van de ouders,
wordt de toon al op hele jonge leeftijd gezet.

“Dit is zoals volwassenen nu eenmaal zijn. Wen er maar vast aan want toneelspelen is nu eenmaal
de norm in onze maatschappij. Je kunt dit maar het beste grappig vinden en hier gewoon aan
meedoen, net zoals alle anderen, dat is het beste...”

Dit is de boodschap die het kind al op hele jonge leeftijd meekrijgt, terwijl onze opvoeders
vriendelijk toekijken.

Vanuit dergelijke normen en waarden wordt het volstrekt onmogelijk een vertrouwensverbinding
op te bouwen. Eerlijk zijn is in onze generatie blijkbaar nzet zo belangrijk, zelfs niet in de verbinding
tussen ouders en hun eigen kinderen.

Waarheid en Genegenheid Iopen hand in hand.

Daar waar Waarheid niet welkom 1is,
daar zal Genegenheid meestal maar heel weinig zijn.



Daar waar mensen niet eetlijk zijn, zelfs niet tegenover hun eigen kinderen, daar zal vaak ook weinig
ruimte zijn voor Genegenheid. Op de één of andere manier dringt het blijkbaar niet goed tot ons
door wat we ze/f in werking zetten. We herkennen onze eigen dwaasheid vaak niet goed meer,
omdat we er helemaal mee verweven zijn geraakt.

In onze generatie vinden we het volstrekt normaal dat iemand met ware doodsverachting met
waanzinnige snelheden in een raceauto over een racebaan rijdt, samen met een aantal andere
waaghalzen. We vinden degene die dit uiteindelijk het snelste kan doen, een held, en beschouwen
zo iemand als een geliefd rolmodel, iemand die geridderd moet worden.

Deze waaghals, die zijn eigen stoffelijke leven in de waagschaal stelt, enkel en alleen om zijn eigen
ego op te krikken, handelt volstrekt in botsing met zijn innerlijke weten, zijn Geweten, maar is
ondanks dit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Opvoedkundig is dit een volkomen verkeerd signaal naar onze samenleving. Eerzucht en extreem
roekeloos rijgedrag worden hiermee beloond. Vanuit ons hogere Zelf beschouwd, is dit volstrekt
dwaasheid, maar er zijn blijkbaar maar weinig mensen die dit opvalt.

Wij vinden het in onze generatie ook normaal dat vrouwen in de prostitutie werken. Dit zegt iets
over onze normen en waarden. Hiermee wordt iets wat volstrekt botst met het innerlijke weten,
aan de mensheid opgedrongen en bij wet geregeld.

Een vrouw is in onze generatie eenvoudig te koop
en daarmee wordt de toon gezet voor onze waardebepaling.

Vanuit het hogere Zelf beschouwd is dit schrijnend, en worden hierdoor volkomen verkeerde
normen en waarden opgedrongen en aangeleerd.

Wanneer je langere tijd verkeerde normen en waarden toepast, dan gaan de meesten daar na verloop
van tijd aan wennen, en nemen ze dit over in hun innerlijke systeem, zelfs wanneer dit volkomen
botst met hun innerlijke weten.

Deze drie voorbeelden maken duidelijker hoezeer dwaasheid ons wordt aangeleerd en wordt
opgedrongen. Dit is de droevige situatie waarin we terecht zijn gekomen, in een periode waarin
onze collectieve betovering deels nog gaande is. De mensheid is volkomen vervreemd van zichzelf
en heeft geen zicht meer op haar eigen Oorsprong en haar bestemming.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons later meewarig aankijken,
en diep medelijden hebben met ons,
dat wij al deze dingen blijkbaar echt niet in de gaten hadden,
omdat we nog zo sterk onder de invloed waren van allerlei vormen van hypnose,
die nu iedere volgende dag verder worden afgebroken.

Daar waar er in een individu, in een groep, in een volk of in een hele samenleving weinig waarde
wordt gehecht aan de Waarheid, daar waar toneelspelen de norm is en mensen vaak doen alsof ze
iets niet in de gaten hebben, daar waar de honger naar status, positie en macht nagenoeg geen
grenzen kent, en waar blijkbaar alles draait om reputatie en het zo goed mogelijk dienen van je
eigen belangen, daar is nog geen ruimte voor Genegenheid.



We zijn gezamenlijk in een situatie terechtgekomen
waarin er in onze samenleving als geheel,
nog nauwelijks ruimte is
voor het ontvangen van Genegenheid.

Het is daarom belangrijk dat steeds meer mensen hun eigen spirituele huiswerk op zich gaan nemen
en ruimte gaan maken in hun hartcentrum, om uiteindelijk aangesloten te kunnen worden op het
netwerk van Genegenheid dat in de komende jaren vanuit de Zielen, de hogere Zelven, steeds
verder zal worden “uitgerold” naar de mensen die hun eigen spirituele huiswerk serieus nemen en
moeite hebben gedaan om zichzelf beter te leren kennen, door voortdurend zelfonderzoek in hun
gewone dagelijkse leven.

Onze samenleving als geheel, is er nog niet klaar voor om Genegenheid op grote schaal te kunnen
ontvangen, en zal eerst veel meer moeite moeten doen om een ezgen visie te ontwikkelen en ruimte
te maken in het hartcentrum, door het verwerken van oud zeer, dat op ieder van ons ligt te wachten
totdat je bereid bent om hiermee aan de slag te gaan.

In de komende weken zal de visie van degenen die hun innerlijke weten proberen te volgen, in hoog
tempo veranderen, door de enorme veranderingen die nu “boven” gaande zijn. We leven in een
periode waarin je heel veel kunt leren en waarin het van groot belang is om ruimte te maken voor
je eigen ontwikkelingsproces. Daardoor kun je na verloop van tijd een steeds beter kanaal worden
voor Genegenheid en steeds meer bijdragen aan de ontwikkelingsprocessen van anderen.

De mogelijkheden om je nu te ontwikkelen op het spirituele pad zijn ongekend groot, maar dit
vraagt dan wel dat je bereid bent om allerlei dingen eerlijk onder ogen te zien en bereid bent de tijd
te nemen om hier diepgaand mee bezig te zijn.

We leven in een periode waarin er zo op het eerste gezicht veel kennis is over alletlei onderwerpen.
We kunnen bijvoorbeeld weer naar de Maan vliegen, we kunnen weer planten veredelen en we
hebben weer de beschikking over kunstmatige intelligentie.

Maar cruciale kennis die we in het verre verleden hadden, is verloren gegaan. Zo zijn wij ons niet
meer bewust van hoe onze paradijselijke toestand ooit is geweest en weten we daar zelfs theoretisch
nog maar weinig over. Het is eenvoudig verdwenen uit onze collectieve herinnering.

Ook onze kennis en onze ervaringen in verband met “de weide” is ons eenvoudig afgenomen, door
de lagere goden die hier sterke invloed op kunnen uitoefenen, omdat zij mandaat hadden gekregen
om namens de hogere goden de mensheid te mogen besturen.

Dit betekent dat de lagere goden in hoge mate konden beslissen over welke kennis wij beschikbaar
zouden hebben voor onze eigen ontwikkeling.

Kennis over ons eigen verleden,
1s ons op allerlei manieren afgenomen.

Zelfs de toegang tot ons eigen dossier is ons lange tijd verboden, voor het overgrote deel. In de
v6or ons liggende periode, waarin de mensheid zich weer in Vrijheid kan ontwikkelen, zijn er volop
mogelijkheden om door middel van regressie-sessies meer zicht te krijgen op jouw eigen verleden.

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om jouw eigen vorige levens beter te leren kennen, hetgeen
in aanzienlijke mate kan bijdragen aan het beter leren begtijpen van jezelf.
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Er is grote behoefte aan meer regressietherapeuten
die hebben geleerd om samen te werken met hun hogere Zelf.

Wanneer je van jezelf voelt en weet, dat je heel persoonlijk ze/f direct betrokken bent geweest bij
allerlei Bijbelse taferelen, dan zijn er nu goede mogelijkheden om daar naar toe te gaan en dit heel
bewust op te zoeken.

Dit is onderdeel van jouw eigen dossier, en wanneer jouw hogere Zelf vindt dat dit waardevol is,
dan zal die jou tijdens zo'n sessie hier het één en ander over laten zien. Want degene die de beelden
en gevoelens over een vorig leven overbrengt, is jouw eigen hogere Zelf. Dze bepaalt wat jij aan
informatie krijgt, nzef de regressietherapeut.

Wanneer je bijvoorbeeld voelt en weet, dat je ze/f ooit te maken hebt gehad met de bekende doop
in de Jordaan, dan heb je in de komende periode hele mooie mogelijkheden om daar weer naartoe
te gaan, zodat je uit eigen waarneming kunt vaststellen, hoe dat destijds is gegaan.

Op dezelfde manier kun je ook allerlei andere taferelen opzoeken, waarvan je aanvoelt dat je daar
een sterke verbinding mee hebt. Op die manier kun je jouw eigen verleden beter leren kennen. Op
die manier kunnen we gezamenlijk ons eigen collectieve verleden beter leren kennen.

Dit vraagt een juiste motivatie en een goede afstemming in het hartcentrum, maar het is belangrijk
om te weten en te voelen dat de tijd hier nu rijp voor is.

Vanaf het lentepunt staat de deur symbolisch weer wagenwijd open, om ons eigen verleden weer
te leren kennen zoals het in werkelijkheid is. Dit is onderdeel van ons nieuwe tijdperk en wordt
gefaciliteerd vanuit onze hogere Zelven.

Het ontbreekt ons collectief aan juiste kennis
over wat Genegenheid eigenlijk precies is,
en hoe je jezelf geschikt kunt maken
om te dienen als een kanaal voor deze heilzame energie.

In praktijk is de mensheid gevuld met onjuiste kennis over wat “liefde” zou zijn, en is er geen goed
begrip meer van hoe dit werkt.

Wanneer een blinde vrouw in een donkere kamer zit,
dan zal die nog steeds niets zien, wanneer het licht aangaat.

Op dezelfde manier zal iemand met een verstopt hartcentrum,
geen Genegenheid kunnen ontvangen,
zelfs niet wanneer diens hogere Zelf
een heel goed kanaal voor deze voedende energie is.

Er is enorme behoefte aan Genegenheid in onze maatschappij, maar zelfs de basiskennis over wat
dit precies is, hoe dit voelt en hoe je jezelf hiervoor geschikt kunt maken, is nog nauwelijks
beschikbaar. In plaats daarvan zijn mensen gevuld met volkomen onjuiste kennis over dit
onderwerp.
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De Boeddha is van plan
praktisch onderwijs aan te bieden over Genegenheid
aan Zieneressen die voelen dat dit voor hen de juiste weg is,
In overeenstemming met wat ze diep in hun hart aanvoelen
op hun beste momenten.

De situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, is heel bijzonder. Enerzijds zijn er vanaf
het lentepunt buitengewoon mooie mogelijkheden om weer veel bewuster te leren samenwerken
met je hogere Zelf, maar tegelijkertijd beginnen alle mensen aan het herstellen van deze
paradijselijke toestand vanuit een situatie waarin ze grotendeels gevuld zijn met onjuiste kennis,
zonder zich hier bewust van te zijn.

Dit betekent dat er voor de moedige pioniers die de mogelijkheden die er nu zijn, willen benutten,
heel veel tijd nodig is om alles zorgvuldig te onderzoeken, en niets zomaar voor Waarheid aan te
nemen. Iedere stap op de weg kan maar beter zo goed mogelijk worden voorbereid en zo goed
mogelijk worden onderzocht, met behulp van jouw eigen innerlijke kompas, dat je in de diepte van
jouw hart kunt aanvoelen.

We bevinden ons op nieuw terrein. Dat heeft buitengewoon mooie mogelijkheden maar dit vraagt
tegelijkertijd ook grote voorzichtigheid, mede omdat er nog maar weinig betrouwbare coaches zijn
in het dagelijkse leven, die je hier mee kunnen helpen.

Je zult dus veel op eigen kracht moeten doen, hetgeen in principe heel goed mogelijk is, omdat er
steeds meer hulp beschikbaar is vanuit jouw eigen hogere Zelf. Die begeleidt jou zo goed mogelijk
op deze weg van het beter leren kennen van jezelf en het leren helpen bij de ontwikkelingsprocessen
van anderen.

We bevinden ons op nieuw terrein
en we zitten nog helemaal vol met onjuiste kennis,
die ons is opgedrongen vanuit de donkere kant,
die het in de afgelopen duizenden jaren
voor een groot deel voor het zeggen had op onze Aarde.

Er is tijd nodig, om al deze dingen rustig te laten bezinken. Het is groot, heel groot, wat er gaande
is, en waar wij getuigen van zijn. Wij zijn de overgangsgeneratie, die nu langzaam wordt bevrijd uit
een diepe hypnose waarin wij enkele duizenden jaren gevangen zijn gehouden door de donkere
kant.

Het je steeds bewuster worden van deze situatie, is niet iets waar je gelukkig van kunt worden, het
is op zichzelf al een moeilijk te verwerken ervaring om te beseffen in welke situatie we gezamenlijk
terecht zijn gekomen.

V66r ons liggen de dagen van verwerking van heel veel oud zeer, dit geldt ook voor de mensen die
in de afgelopen jaren al heel veel hebben opgeruimd en heel veel hebben schoongemaakt, zodat ze
nu goed zijn voorbereid om de mogelijkheden van ons nieuwe tijdperk zo goed mogelijk te kunnen
benutten.

Ieder van ons is in mindere of meerdere mate beschadigd door de ervaringen van de afgelopen
duizenden jaren, dit geldt ook voor alle spirituele therapeuten, coaches en leraren.
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Degenen die in zichzelf voelen dat ze hier iets mee willen doen,
zullen veel tijd nodig hebben om hier mee bezig te zijn.

Het is daarom belangrijk voor alle mensen die in zichzelf aanvoelen dat ze hiermee bezig willen
zijn, om zorgvuldig te kijken naar de dingen waar je nu je tijd aan besteedt, en hier voor jezelf hele
duidelijke keuzes in te maken, zodat je zo veel mogelijk tijd kunt vrijmaken om met al deze dingen

bezig te zijn.

Tijd is een kostbaar iets, dat wij allen steeds opnieuw uitgedeeld krijgen. Het vraagt moed en
Wijsheid om hier zo goed mogelijk mee om te leren gaan, in overeenstemming met de situatie
waarin je terecht bent gekomen, en in harmonie met jouw eigen innerlijke kompas.

Rk
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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