Over de dieperliggende achtergronden van de ene ring van macht

De film Lord of the Rings geeft meer inzage in wat er zich heeft afgespeeld in de jaren voor 2012,
in een periode dat de beslissende slag tussen de lichte kant en de donkere kant werd uitgevochten.

Deze film is geinspireerd, dat wil zeggen de film is van bovenaf aangegeven, zodat de mensheid
een klein beetje zou kunnen volgen wat er zich in die beslissende jaren afspeelde.

Dat het in deze film gaat over macht zal voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Maar de vraag is dan
over welke macht gaat het hier eigenlijk?

Het is gemakkelijk te wijzen naar bekende mensen die in grote machtsposities terecht zijn gekomen,
maar het zou beter zijn het veel dichterbij te zoeken.

Binnen liefdesrelaties is het gebruikelijk dat er op allerlei - soms hele subtiele - manieren wordt
gewerkt met macht, om dingen voor elkaar te krijgen die één van de partners graag ingevuld wil
hebben. Dit manifesteert zich vooral op het gebied van seksualiteit.

Het is in onze generatie “normaal” dat er binnen liefdesrelaties op hele subtiele manieren wordt
geprobeerd de partner te bewegen te doen wat jij zelf graag ingevuld wil krijgen.

Dit betekent in praktijk dat er in onze liefdesrelaties volop wordt gewerkt met machtsaspecten, op
zo’n manier dat wij dit niet meer als een bezwaar zien, hoewel dit voortdurend botst met ons
innerlijke weten.

Maar zolang mensen werken vanuit machtsaspecten - nota bene binnen een liefdesrelatie - en
zolang er doelbewust wordt aangestuurd op lust en opwinding - om jezelf of je partner een “plezier”
te doen - is de weg naar Genegenheid volkomen geblokkeerd...

Wanneer de liefdespartners dan ook nog eens net doen alsof ze niet in de gaten hebben wat ze
eigenlijk aan het doen zijn, dan maakt dit het nagenoeg onmogelijk om op deze weg verder te
komen met het worden van een kanaal voor Genegenheid, hoezeer men misschien ook spreekt
over liefde, licht, eenheid en harmonie.

Pas wanneer je volkomen eerlijk bent tegenover jezelf en je partner, en je de weg van Zelfkennis
gaat volgen, kun je een BEGIN maken met het beter leren herkennen van allerlei machtsaspecten
waar je zelf voortdurend in meegaat, zelfs binnen een zogenaamde liefdesrelatie.

De ene ring van macht, die sterker is dan alle andere ringen, is de macht om op het gebied van seksualiteit ingevuld
te krijgen wat je graag wil hebben.

De ene ring die sterker is dan alle andere - uit de geinspireerde film Lord of the Rings - is de macht
op het gebied van seksualiteit.

De mensheid is vatbaar voor macht. Dat vertaalt zich specifiek naar het gebied van seksualiteit.

Zowel mannen als vrouwen doen mee aan het willen uitoefenen van macht op het gebied van
seksualiteit, om ingevuld te krijgen wat ze graag willen hebben.

Mannen zetten vaak brute fysieke kracht in om op te eisen wat ze willen hebben op het gebied van
seksualiteit.
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Maar ook vrouwen zetten vaak macht in om ingevuld te krijgen wat ze willen hebben. Ze proberen
vaak een partner te bespelen of te bewerken met gedachtenkracht, om ingevuld te krijgen wat ze
willen hebben.

Dat is de dieperliggende betekenis van de ene ring die sterker is dan alle andere ringen.

Pas wanneer mannen en vrouwen dit steeds beter herkennen van zichzelf en van elkaar, kunnen ze
een begin maken met het steeds meer loslaten van deze machtsaspecten.

Pas DAN komt er steeds meer ruimte voor Genegenheid.
Pas DAN komt er meer Vrijheid in de onderlinge wisselwerking van twee partners.

Pas DAN komt er meer ruimte voor het hogere Zelf om zich te verbinden aan intiem lichamelijk
contact.

Pas wanneer je steeds beter de invloed van deze ring van macht op het gebied van seksualiteit kunt
weerstaan en hier steeds minder vatbaar voor bent, komt er meer ruimte voor de instroom van
Genegenheid.

Pas wanneer beide partners elkaar vrij laten en vrijwillig afstand doen van alles wat zij zelf ingevuld
willen krijgen vanuit macht, komt er meer ruimte voor Genegenheid en kan het hogere Zelf zich
steeds beter verbinden aan de heilzame wisselwerking die er dan ontstaat.

Binnen zo'n wisselwerking kun je gerust aangeven aan je partner wat voor jou heilzaam is, zonder
hier macht op in te willen zetten. Zo ontstaat er een krachtige instroom van Genegenheid, die
heilzaam is voor beide partners en voor iedereen die hieraan is verbonden.

De donkere kant verleidt mensen om macht te willen uitoefenen op het gebied van seksualiteit.
DAAR is de mensheid zichzelf kwijtgeraakt.
DAAR ligt de oorzaak van heel veel ellende die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen.

Deze film is heel waardevol maar er is meer uitleg nodig over wat er in de dieperliggende lagen
wordt uitgebeeld.

Deze ring moest vernietigd worden in "mount doom" in het hart van het kwaad, in Shamballa. In
dat centrum is de druk heel groot maar daar kan de ringdrager aantonen - door zijn keuzes - geen
macht meer te willen uitoefenen. Dat is in de kern de inhoud van de proeven die aan vrijwilligers
zoals Frodo werden opgelegd.

De heer der wereld, de god van de Bijbel, werkt met deze ene ring om mensen mee te (ver)binden
en te onderwerpen aan lust en opwinding. DAAR ligt zijn almacht, en het is alsof de mensheid dit
nog steeds niet goed in de gaten heeft.

Door het pad van lust en opwinding te blijven volgen, en door mee te blijven doen aan
machtsspelletjes om op het gebied van seksualiteit ingevuld te willen krijgen wat je graag wil
hebben, blijf je gevangen in de matrix en ben je in de symboliek van deze film iemand die bezwijkt
onder de druk die vanuit deze ene ring wordt uitgeoefend.

De macht van deze ene ring - die is gemaakt door Sauron, de donkere kant - is gebroken door de
overwinning van Frodo. Het gevolg hiervan is dat de kracht van lust en opwinding is afgenomen.



Maar deze kracht is nog lang niet uitgewerkt en degenen die zichzelf op deze weg zijn kwijtgeraakt
in vorige levens, zullen terug worden geleid naar het punt waarop zij de verkeerde afslag hebben
genomen.

Op die manier krijgen de mensen die dat willen, de gelegenheid dit thema opnieuw te onderzoeken
en het deze keer beter te doen dan in het droevige verleden.

Sommigen zullen daardoor alsnog een draai kunnen maken naar ons nieuwe tijdperk terwijl anderen
nog gewoon doorgaan op de oude en verkeerde weg, tegen beter weten in.

Ons nieuwe tijdperk biedt kansen en mogelijkheden, voor wie dat zou willen. Het is ieders eigen
verantwoordelijkheid wat je daar mee doet.
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.



