Over het oplossen van de persoonlijkheid

Er zijn in deze periode hele bijzondere processen gaande. Eén daarvan is het oplossen van de persoontijkheid. Dit
speelt gich af bij de mensen die bezig ijn met hun (voorlopig) laatste incarnatie.

De persoonlijkheid die je nu hebt is technisch gezien iets heel ingewikkelds. Er zijn heel veel
verschillende factoren van invloed op de persoonlijkheid die je nu hebt. Als je in de uren van slaap
“boven” bent, heb je een iets andere persoonlijkheid, waarmee je gewoonlijk iets beter het innerlijke
weten kunt volgen, voor zover je dit zou willen.

Er zijn tal van factoren van invloed op de samenstelling van jouw persoonlijkheid zoals je die
uiteindelijk hebt gekregen toen je aan dit leven begon. Van invloed zijn onder andere de tekens van
de Dierenriem en de vatbaarheden voor deze krachten, die zijn ontstaan in de loop van de
afgelopen duizenden jaren. Soms hebben mensen zich door deze invloeden in een richting laten
drijven waarin het moeilijker wordt hun innerlijke weten te blijven volgen. In zo’n situatie komt dit
in een nieuwe incarnatie tot uitdrukking in jouw persoonlijkheid. Los van het gevangen raken in de
matrix, de gevangenis die gebouwd is door de god van de Bijbel, kun je ook gevangen raken in de
webben van andere goden, waaronder de goden die bekend zijn van onze Dierenriem. In praktijk
zijn er meer goden dan de twaalf die bekend zijn van de Dierenriem, waar je op enig moment van
los moet proberen te komen.

Al deze vatbaarheden voor specificke invloeden vanuit de goden die het niet goed met de mensheid
voor hebben, zijn verweven in de persoonlijkheid die je nu hebt gekregen. Het is niet mogelijk in
een astrologische horoscoop goed zicht te krijgen op deze vatbaarheden, daarvoor zijn deze
situaties veel te complex, ook al kan een juiste horoscoop wel een richting aangeven.

Als je aan het einde van een incarnatierecks bent gekomen, word je langzamerhand voorbereid op
de weg terug naar de Oorsprong, de plaats waar de mensheid vandaan is gekomen voordat zij naar
de Aarde kwam, om hier haar lessen te leren in de leeromgeving die hier is ingericht.

Je kunt om verschillende redenen teruggaan naar de Oorsprong. Het kan zijn dat de missie
waatrvoor je bent gekomen succesvol is geweest en je daardoor terug kunt naar de plaats waar je
vandaan bent gekomen, maar het kan ook zijn dat de missie niet echt succesvol was maar er
”boven” is besloten dat een individu of een groep terug mag naar de Oorsprong. Daar kun je dan
uitrusten en herstellen van de verwondingen die in de loop van een incarnatiereeks zijn ontstaan.
Daar zijn veel betere mogelijkheden voor genezingsprocessen dan op Aarde.

De missie van de Zieneressen wordt in de komende tientallen jaren afgerond
en de groep mag terug naar de Oorsprong.

Daar kan de groep veel beter herstellen dan op Aarde. Er kan hier slechts ee begin worden gemaakt
met genezingsprocessen. Dat de Zieneressen nu terug mogen naar de Oorsprong, is een direct
gevolg van de grote aanpassingen in ons evolutieproces. Nu het evenwicht is hersteld, is de hulp
van de Zieneressen niet meer nodig. De Zieneressen hebben bovendien eerst tijd nodig om zelf
weer goed te herstellen van de verwondingen die in de afgelopen duizenden jaren zijn ontstaan.

Het voorbereiden op de weg terug naar de Oorsprong vraagt verscheidene jaren, deze grote
overgang zal niet op de hele korte termijn plaatsvinden. De Zieneressen kunnen daarom rustig hun
huidige incarnatie afronden. Pas nadat de laatste Zieneres uit incarnatie is gegaan, kan de groep een
volgende fase in, om zich verder voor te bereiden op de weg terug naar de Oorsprong,.
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Sinds eind 2012 zijn er geen Zieneressen meer in incarnatie gekomen.

De Zieneressen die langdurig en bewust hebben samengewerkt met de donkere kant, en niet bereid
zijn zich hiervan los te maken, gaan niet mee terug naar de Oorsprong. Deze groep gaat over naar
de donkere kant, en zal na verloop van tijd uit ons evolutieproces verdwijnen.

Deze Zielen volgen dan vanuit vrije wil een andere weg. Dit zijn de Zielen, de hogere Zelven, die
in extreme mate hebben gekozen voor status, positie, macht en eigenbelang, zodanig dat ze
verstrikt zijn geraakt in de webben van de donkere kant en daar, vanuit vrije wil in zijn overgegaan.

Deze Zielen hebben een reéle kans gekregen hun keuzes opnieuw te onderzoeken en eventueel b
te stellen als ze dit zouden willen. Als een Ziel, een hoger Zelf, na langere tijd intensief begeleid te
zijn, volhardt in het samenwerken met de donkere kant, dan komt er een keer een punt dat er
“boven” wordt vastgesteld dat iemand verder wil met de donkere kant.

Dit is een vrije keuze en iedere Ziel heeft het recht voor deze weg te kiezen. Het evolutieproces is
in de kern een proces waarin je jezelf beter leert kennen. Dit betekent dat er ruimte is om je als
onderdeel van jouw eigen leerproces, voor onbepaalde tijd aan te sluiten bij de donkere kant. Je
verliest dan je individualiteit, en wordt opgenomen in een collectief, waarin er van bovenaf wordt
bepaald wat je moet doen en hoe je moet reageren in een specifieke situatie.

Je bent dan een robot geworden, iemand die voortdurend handelt vanuit “de automatische piloot”.
Dit zijn de mensen die niet meer reageren op hun Geweten en na verloop van tijd ook geen
Geweten meer hebben. Dit principe is in sommige oude Startrek films uitgebeeld (“The Borg”).

Deze mensen passen niet in onze leeromgeving en worden er uitgehaald. Dit is onderdeel van de
grote aanpassingen in ons evolutieproces. Dit is de weg van de “verloren Zielen”, zoals dit
onderwerp in de theosofische literatuur wordt genoemd. Sommige Zieneressen gaan naar alle
waarschijnlijkheid deze weg in, vanuit een volkomen vrije wil. Dit zijn leerlingen die als het ware
uit ons klaslokaal worden gehaald, omdat ze per sé niet mee willen werken aan hun eigen
ontwikkelingsproces en voortdurend grote moeilijkheden veroorzaken voor de andere leerlingen.

Bij de Zieneressen die teruggaan naar de Oorsprong
wordt de persoonlijkheid in de loop van de tijd steeds verder opgelost.
Dit begint al wanneer ze nog in incarnatie zijn.

Dit betekent dat allerlei aspecten die voor het overgrote deel van de mensheid heel belangrijk zijn,
voor iemand bij wie de persoonlijkheid aan het oplossen is, steeds minder belangrijk worden. Het
is alsof het gewone dagelijkse leven dan steeds minder belangrijk wordt.

Sommigen zouden dit misschien een periode van onthechting noemen maar het gaat veel verder
dan dit. Het is een losmakingsproces dat van bovenaf en van binnenuit in werking wordt gezet,
door het hogere Zelf. Deze processen spelen zich vooral af in de nachten.

Dit betekent dat er dan allerlei herinneringen langskomen aan gebeurtenissen die je in dit leven
hebt meegemaakt, waarna die uit jouw energieveld worden losgemaakt. Soms zijn dit concrete
ervaringen maar vaak zijn dit een soort van gevoelsmatige samenvattingen, waarbij de essentie in
een gevoelsmatige indruk langskomt. Op die manier kunnen er ook veel ervaringen uit vorige
levens worden losgemaakt uit jouw energieveld.



Het zijn processen die moeilijk onder woorden zijn te brengen, omdat dit eenvoudig volkomen
nieuw terrein is. Het zijn als het ware slierten van samengebalde ervaringen, die door jouw eigen
energieveld worden gehaald en daardoor letterlijk langskomen in jouw bewustzijn. Dit gaat
gewoonlijk vergezeld van akelige herinneringen, waarbij je je misschien afvraagt waarom dit nu
langskomt, terwijl je hier zelf absoluut niet mee bezig was en ook niet mee bezig wilde zijn.

Vaak speelt zo’n losmakingsproces zich af in een toestand tussen het dagelijkse leven en een
concrete ervaring op de weide in. Je ervaart dit dan als half wakend, half slapend.

Wat je hier zelf heel direct van merkt is dat juist de akelige dingen langskomen en als het ware
worden geaccentueerd, maar van bovenaf bezien zijn het juist deze akelige ervaringen die op die
manier worden opgelost en verdwijnen uit jouw systeem, zodat je hier in de toekomst steeds minder
hinder van ondervindt.

Gewoonlijk beinvloeden dit soort akelige ervaringen bewust of onbewust de keuzes die je nu maakt,
maar als iemand wordt voorbereid om terug te keren naar de Oorsprong, worden deze hindernissen
opgelost, in voorbereiding op de grote reis die je na verloop van tijd gaat maken. Je krijgt hierdoor

veel meer ruimte om beter aan te sluiten bij jouw hogere Zelf.

Het oplossen van persoonlijkheidsaspecten in de loop van de eeuwen, is gebruikelijk bij mensen
die kiezen voor het volgen van hun innerlijke weten en het leren samenwerken met hun hogere
Zelf. Het is een soort van faciliteit die wordt verleend aan mensen die zich inzetten om van deze
wereld een betere plaats te maken. Je zou dit kunnen zien als een verdienste van zo iemand. Je
komt daardoor vrijer te staan en bent beter inzetbaar voor de misse van de Ziel, het hogere Zelf.

Maar wat zich nu bij de Zieneressen afspeelt heeft een andere achtergrond en gebeurt in een
betrekkelijk korte periode van enkele tientallen jaren. Daardoor zullen veel Zieneressen in de
komende periode grote veranderingen ervaren in zichzelf.

Het oplossen van persoonlijkheidsaspecten van de Zieneressen is voor deze groep de route die
gevolgd wordt om mensen voor te bereiden op hun terugweg naar de Oorsprong. Deze processen
beginnen al bij de mensen die nu in incarnatie zijn maar na afloop van deze incarnatie gaan deze
processen gewoon verder wanneer je permanent “boven” bent. Wanneer je “boven” bent, heb je
nog steeds een persoonlijkheid en die lost in de komende jaren steeds verder op, in voorbereiding
op de weg terug naar de Oorsprong.

De Zielen, de hogere Zelven, werken heel actief met deze mogelijkheden om jouw persoonlijkheid
op te lossen. Wanneer er vorderingen worden gemaakt op deze weg, sta je steeds vrijer om je in te
zetten voor de missie die de Ziel op zich heeft genomen en waar jij aan mee zou kunnen werken.
Daarnaast heeft de Ziel gewoonlijk nog allerlei andere taken op zich genomen, waar je geen zicht
op hebt en waar je ook niet aan mee zou kunnen helpen.

Naarmate jouw persoonlijkheid verder is opgelost
ben je veel minder vatbaar voor allerlei overbodige dingen
waar anderen heel veel tijd aan besteden.
Er is dan een loslaten van dingen die niet (meer) nodig zijn,
en er ontwikkelt zich een grote mate van eenvoud.

De donkere kant probeert mensen voortdurend af te leiden met allerlei onbelangrijke dingen.
Daardoor worden mensen verleid dingen te doen die niet nodig zijn.



Vaak wordt dit heel mooi verpakt in bijvoorbeeld entertainment, waardoor je in eerste instantie
niet goed in de gaten hebt wat er eigenlijk gebeurt. De donkere kant probeert mensen voortdurend
te beroven van hun kostbare tijd, op allerlei mogelijke manieren. Naarmate jouw persoonlijkheid
verder is opgelost, ben je niet meer zo vatbaar voor allerlei vormen van afleiding. Daardoor kun je
veel beter met je tijd omgaan en kun je veel beter ruimte maken voor de dingen die nodig zijn,
zoals verwerkingsprocessen, afstemmen en het helpen van anderen met hun leerprocessen.

Een nadeel van zo’n losmakingstraject is dat dit onomkeerbaar is
en je daardoor enigszins vervreemdt van onze samenleving.

Als je je aan allerlei aspecten van het dagelijkse leven gaat onttrekken, om meer ruimte te maken
voor een intensievere wisselwerking met het hogere Zelf, dan betekent dit onvermijdelijk dat de
aansluiting met onze maatschappij kleiner wordt. Dit is de reden dat jouw hogere Zelf dit heel
zorgvuldig plant, vanuit een goed overzicht op het programma dat jij nog voor je hebt. Jouw hogere

Zelf weet hoeveel tijd jij nog op Aarde door gaat brengen en onder welke omstandigheden jij je het
beste kunt ontwikkelen en het beste kunt functioneren.

Wanneer dit oplossen van de persoonlijkheid op gang begint te komen, verdwijnen allerlei aspecten
van het gebruikelijke persoonlijkheidsleven steeds meer naar de achtergrond, totdat ze uiteindelijk
helemaal oplossen. Allerlei typische persoonlijkheidsreacties doven dan vanzelf helemaal uit.

Sommige Zieneressen ervaren in deze periode heel duidelijk deze losmakingsprocessen,
zonder te beseffen dat dit in feite al onderdeel is
van de voorbereiding op de weg terug naar de Oorsprong.

Dit is de reden dat ik ook hier iets over wil schrijven, zodat je beter weet wat er gaande is. In de
komende jaren zal dit voor steeds meer Zieneressen herkenbaar zijn.
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