
Geschreven door Johan Sinnema – April 2023 

Seksualiteit, een bron van veel moeilijkheden 

Nu we het lentepunt zijn gepasseerd, is er veel meer ruimte gekomen om hele fundamentele dingen opnieuw te 

onderzoeken, dingen waar je al langere tijd vertrouwd mee bent geraakt, soms al duizenden jaren, en die je nu anders 

kunt zien, omdat je dit van binnenuit en van bovenaf duidelijker wordt gemaakt.  

Eén van de hoofdrolspelers in ons evolutieproces is de hogere god die we kennen onder de naam 

Schorpioen. De klank die aan deze godheid is verbonden komt vaak dreigend over. Hij volgt zijn 

innerlijke weten niet en heeft gekozen voor de donkere kant.  

Hij heeft ongeveer dezelfde kracht als de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, maar zet 

zijn kracht in om de doelstellingen van de donkere kant te bevorderen.  

Hij is niet het kwaad, maar eenvoudig een vertegenwoordiger van de donkere kant, net zoals de god 

van de Bijbel en net zoals de meesters van de Witte Broederschap. De bron van het kwaad, de bron 

van de donkere kant, is voor ons niet goed te zien. Het is veel verder weg dan wij kunnen overzien. 

Het enige dat wij hiervan kunnen waarnemen, zijn de vertegenwoordigers van dit kwaad, in allerlei 

gradaties. De bron zelf, is voor ons niet goed te zien.  

De eigenschappen van deze hogere godheid zijn vooral strijd en vernietiging. Het middel dat hij 

hier vaak voor inzet is seksualiteit. Hij gebruikt deze route om mensen zo veel mogelijk te 

beschadigen, en weet het vaak zó te sturen, dat mensen hier zelf in meegaan.  

Seksualiteit is gebaseerd op volkomen verkeerde motieven. Het is gebaseerd op lust, verleiding en 

opwinding, en gewoonlijk gaat het vergezeld van allerlei hele subtiele machtsinvloeden, waarbij we 

meestal maar net doen of we dit niet in de gaten hebben of waarbij we hier voluit in meegaan, om 

de ander een kant op te krijgen die je zelf graag zou willen.  

Het zou inmiddels bekend moeten zijn dat de donkere kant mensen aanleert om allerlei dingen te 

visualiseren die ze graag ingevuld willen krijgen. 

  

Visualiseren  

is gebaseerd op de maakbaarheidsgedachte. 

 

De donkere kant leert mensen aan dat je alles kunt bereiken, als je het maar genoeg wil. De 

Wilskracht van een mens wordt dan ingezet op wat hij “wil hebben”.  

Met andere woorden de Wilskracht van een mens wordt dan gericht op het behartigen van de 

belangen van het ego. Daardoor worden allerlei doelstellingen nagejaagd die waarschijnlijk 

volkomen botsen met het innerlijke weten.  

 

Een overwinning van het ego,  

is vaak een verlies voor het hogere Zelf. 

 

Maar de mensheid is lange tijd vooral gericht geweest op het willen hebben van allerlei dingen waar 

het ego gevoelig voor is. Het ging niet om het volgen van het innerlijke weten maar het ging om 

het willen hebben van allerlei dingen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn.  
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De Boeddha gaf daarom als advies om nog eens goed te kijken naar wat je eigenlijk precies zo graag 

wil hebben en daar opnieuw je keuzes in te maken, vanuit het inzicht dat wanneer je steeds opnieuw 

allerlei dingen wil hebben die helemaal niet nodig zijn, je dan in moeilijkheden komt, die je jezelf 

had kunnen besparen als je van tevoren beter had gekeken naar wat je eigenlijk precies zou willen 

hebben.  

We zouden dit nu misschien de weg van Zelfkennis noemen, het onderzoeken van je motieven, de 

dieperliggende redenen waarom je iets doet of waarom je iets niet doet, en de redenen waarom je 

iets wil of waarom je iets niet wil.  

Het is gemakkelijk om jezelf aan te praten dat je het goed bedoelt, maar vaak is dat maar een heel 

oppervlakkig laagje. Dit is niet genoeg om jezelf werkelijk beter te leren kennen. Je zult dan meer 

de diepte in moeten gaan en moeten kijken naar wat er onder de oppervlakte verborgen ligt. 

  

Het volgen van de weg van Zelfkennis is een keuze, 

het is geen verplichting. 

 

Als je liever een weg volgt van het jezelf voortdurend aanpraten dat je het heel goed bedoelt en dat 

je daar tevreden mee bent, dan is het je goed recht om deze keuze te maken, misschien in de 

veronderstelling dat anderen het ook zo doen en je daarom niets te verwijten valt.  

Maar in de diepte van het hart weet je dan zeker dat je eigenlijk niet echt veel moeite doet om jezelf 

diepgaand te leren kennen, en eigenlijk besef je op een dieperliggend niveau heel goed dat dit een 

bewuste keuze is, ook al doe je misschien net alsof je dit niet goed in de gaten hebt, en verschuil je je 

achter de keuzes van anderen, die dezelfde weg volgen.  

Veel mensen die zeggen anderen te willen helpen met hun ontwikkelingsprocessen proberen nu 

krampachtig een eigen spirituele onderneming op te zetten of draaiende te houden, gewoonlijk 

tegen beter weten in. Met andere woorden, innerlijk voelen veruit de meesten van deze groep 

eigenlijk heel goed aan dat dit voor hen niet de juiste weg is, maar het ego heeft zo z’n eigen plannen 

en probeert dit koste wat kost door te zetten.  

 

De meeste spirituele coaches die een eigen bedrijfje willen hebben, 

gaan in deze eerste fase van ons nieuwe tijdperk 

ten onder aan deze verleidingen van het ego. 

 

Eigenlijk willen veel mensen die het spirituele pad volgen liever niet meer al te veel te maken hebben 

met de rest van onze samenleving, ook al durft bijna niemand dit hardop te zeggen.  

De lichtwerkers zijn de mensen die al vele eeuwen voorop hebben gelopen bij het brengen van 

vernieuwing in onze samenleving, en moesten daar vaak een hoge prijs voor betalen. Je kwam als 

vernieuwer op de brandstapel, je werd uitgestoten, je werd bespot en vernederd op allerlei 

manieren. Het leven werd vaak een kwelling wanneer je de weg volgde van het brengen van 

vernieuwing, en voor nagenoeg iedereen is dit in vele vorige levens op akelige manieren geëindigd. 

Wanneer je dan nu, in onze generatie, deze zelfde weg weer ingaat van het brengen van 

vernieuwing, dan komen, als onderdeel van jouw eigen schoonmaakproces, bewust of onbewust, 

deze herinneringen vanuit vorige levens weer langs, voor een kortere of een langere periode.  
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De vraag die hier eigenlijk aan is verbonden is de vraag of je nu, in onze generatie, werkelijk bereid 

bent om je opnieuw in te zetten voor het brengen van nieuwe normen en waarden, die beter 

aansluiten bij het innerlijke weten.  

Is dit echt wat je wil, terwijl je steeds meer zicht krijgt op vorige levens, waarin je ook hebt 

meegewerkt om betere normen en waarden te brengen, met ongeveer dezelfde groep.    

Veel lichtwerkers voelen de koude rillingen nog, als ze af en toe meer zicht krijgen op hun eigen 

ervaringen in voorgaande levens, iets wat voor iedere lichtwerker onvermijdelijk is, wanneer je de 

weg volgt van Zelfkennis.  

Meer zicht op jouw eigen ervaringen in voorgaande levens heb je nodig, om jezelf beter te leren 

begrijpen en steeds bewuster je keuzes te kunnen maken in de situatie waarin je schijnbaar toevallig 

terecht bent gekomen, om redenen die je in eerste instantie vaak volstrekt niet kunt begrijpen maar 

die na verloop van tijd steeds meer gevolgen blijken te zijn van allerlei belangrijke lijnen uit 

voorgaande levens die nu weer bij elkaar komen.  

Veel lichtwerkers kiezen er vanuit deze achtergrond voor om maar liever afstand te nemen van de 

grote massa in onze samenleving, en proberen voor zichzelf een aangenaam plekje in te richten, zo 

veel mogelijk los van onze samenleving. Ze proberen zonder dat ze dit zo goed in de gaten hebben, 

een comfortzone op te bouwen. 

Ze willen het liefst doorgaan met het volgen van de spirituele weg en dan op zo’n manier dat ze 

eigenlijk alleen nog maar te maken hebben met gelijkgestemde Zielen, die hier ook mee bezig zijn. 

Ze proberen bewust of onbewust andere mensen steeds meer te vermijden en proberen aan een 

geldstroom te komen door dit te visualiseren en een praktijkje op te zetten.  

Op die manier onttrekken ze zich steeds meer aan onze samenleving en gaan ze steeds meer op 

een eilandje wonen, te midden van vele andere mensen, die een ander spoor volgen.  

Dit is de lijn die veel spirituele coaches en therapeuten volgen. Ze proberen op die manier de weg 

die ze innerlijk voelen, de noodzaak voor een geldstroom en de plannen van hun ego te combineren 

tot één geheel. Tegelijkertijd voelen ze dat ze hier langzaam maar zeker steeds meer in vastlopen.  

Het opzetten van een eigen spiritueel bedrijfje, met als bedoeling daar een bestaan mee op te 

bouwen in onze samenleving, is nagenoeg altijd een doodlopende weg. Het is gewoonlijk vooral 

gebaseerd op de keuze om vooral niet meer terug te willen naar dat deel van de samenleving waar 

je slechte ervaringen mee hebt opgedaan, in eerdere jaren van dit leven of in voorgaande levens.  

Maar dit zijn gewoonlijk wel de mensen waarvoor je ooit naar de Aarde bent gekomen.  

Met andere woorden juist de mensen die je eerder al tegen bent gekomen op jouw weg, zijn de 

mensen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen. Door al deze mensen systematisch te willen 

vermijden, kun je niet doen waarvoor je bent gekomen, namelijk het brengen van andere en betere 

normen en waarden, in een samenleving die dit nodig heeft.  

Er is bij nagenoeg alle lichtwerkers een diepe afkeur van wat ze in onze samenleving tegenkomen 

aan motieven en aan keuzes van hun medemensen. Vaak roept dit onbewust angst op, soms woede 

en meestal frustraties, waarbij het niet duidelijk is hoe de vernieuwing op gang zou kunnen worden 

gebracht.  
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Er is veel innerlijke onvrede tegenover de grote massa aan medemensen in onze generatie, en vanuit 

deze achtergrond is het heel verleidelijk voor de lichtwerkers om dan elkaar maar op te zoeken en 

steun te zoeken bij elkaar.  

Er is dan de hoop en de verwachting dat de mensen die deze zelfde weg volgen, je goed kunnen 

begrijpen en jij je hierbij thuis gaat voelen. Bewust of onbewust snakken velen naar begrip voor 

hun eigen frustraties en hun weerzin tegen vele anderen in onze samenleving.  

Door bij elkaar te gaan zitten als lichtwerkers, zou je elkaar misschien kunnen helpen om verder te 

komen met je ontwikkeling, maar er kleven ook nadelen aan het volgen van deze weg.  

Het gevaar is groot, dat je dan niet meer al te kritisch bent naar zo’n groep, die je dan als jouw eigen 

groep gaat beschouwen. Zoals nagenoeg alle groepen niet erg kritisch zijn over het eigen 

functioneren, zo zijn ook de lichtwerkers meestal niet erg kritisch naar de mensen van de eigen 

groep.  

Door weg te kijken en vooral steun te zoeken bij elkaar, ontstaat er een cultuur van gedogen en 

niet onder ogen willen zien bij de lichtwerkers zelf. Het steun zoeken bij elkaar heeft vaak de 

voorkeur boven het werken aan het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, dat vanuit de groep 

lichtwerkers wordt aangeboden aan mensen die deze hulp zoeken.  

De lichtwerkers zien hoe er in het politieke wereldje wordt gewerkt door de verschillende partijen 

die daar werkzaam zijn. Het is vaak “ons kent ons”, er is meestal een weinig kritische houding naar 

de mensen van de eigen partij, waarin veel ongewenst gedrag wordt getolereerd, omwille van de 

rust en de “sfeer” in de eigen groep. Het is belangrijk dit onder ogen te zien, hiervan te leren en 

het zelf beter te doen! 

 

Een groep wordt niet sterker door steeds opnieuw weg te kijken  

en de dingen niet uit te spreken die er nodig zijn  

in de situatie waarin de groep terecht is gekomen. 

 

Het is belangrijk dat dingen die nodig zijn eenvoudig worden benoemd, zodat de ontwikkeling van 

een groep dóór kan gaan, in overeenstemming met het innerlijke weten. Het is daarom ook voor 

de groep lichtwerkers van belang dingen eerlijk te benoemen die er spelen binnen de groep, zodat 

hier opnieuw naar gekeken kan worden en juist daardoor de kwaliteit van de groep beter wordt. 

Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een sterkere groep, die meer kan betekenen voor elkaar en voor 

de rest van onze samenleving.  

Het is van belang dat de spirituele coaches en therapeuten die al langere tijd ervaren dat het op de 

één of andere manier niet goed lukt om een inkomensstroom op gang te houden uit hun bedrijfje, 

diepgaand gaan kijken naar de motieven van waaruit ze deze plannen ooit in werking hebben gezet.  

Vanuit goede motieven zullen goede gevolgen voortkomen, op de één of andere manier, ook al is 

dat in eerste instantie misschien niet altijd zo duidelijk.  

Maar wanneer je voortdurend handelt tegen beter weten in, dan is het onvermijdelijk dat daardoor 

moeilijkheden ontstaan.  

Wanneer je als spirituele coach met een eigen bedrijfje eigenlijk al langere tijd wel aanvoelt dat het 

vooral jouw egoplannen zijn die je volgt, door verder te gaan met een spirituele onderneming, dan 

zou je er goed aan doen dit onder ogen te zien, en hier zo veel aandacht aan te besteden als maar 

nodig is in jouw eigen situatie.  
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Misschien is het een grote teleurstelling voor jouw ego, dat je mogelijk tot de conclusie komt dat 

de motieven van waaruit je ooit bent begonnen met jouw spirituele bedrijfje, eigenlijk niet in 

overeenstemming waren met jouw innerlijke weten, maar dat je hier toch mee verder bent gegaan.  

Maar het verlies van jouw ego maakt de weg Vrij voor verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

  

Spirituele coaches die tegen beter weten in  

per sé verder willen gaan met hun spirituele bedrijfje,  

doen het zichzelf aan om deze doodlopende weg verder in te gaan. 

 

Het “willen hebben” van een eigen spiritueel bedrijfje, waarmee je in jouw inkomen zou kunnen 

voorzien, zonder dat je terug hoeft te gaan naar de mensen in onze samenleving waarvan jij het 

idee hebt dat je daar liever zo weinig mogelijk meer mee te maken wil hebben, is NIET de juiste 

weg, het is niet in overeenstemming met het innerlijke weten.  

 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers tussen de andere mensen in blijven staan,  

en zich niet terugtrekken in hun eigen comfortzone. 

Het is verleidelijk een nieuwe samenleving op te willen bouwen  

vanuit een eiland waar zich een aantal lichtwerkers heeft verzameld,  

maar dit is niet de manier waarop het in praktijk werkt. 

 

Wanneer je je terugtrekt en op een eiland gaat leven, dan vervreemd je steeds meer van de rest van 

onze samenleving. Je komt dan steeds meer in een isolement terecht, waar je dan bewust of 

onbewust voor kiest.  

Misschien hoop je dat er zich steeds meer mensen bij jouw groepje zullen aansluiten maar dit is 

niet de juiste weg, dit is niet in overeenstemming met het innerlijke weten.  

Wanneer de oorspronkelijke impuls is gebaseerd op het je afzetten tegen de rest van de samenleving, 

dan zal dit de kern zijn van het streven van zo’n groep. Het hogere Zelf kan zich hier niet aan 

verbinden en zal hier afstand van nemen. Er zullen signalen komen dat dit niet de weg is in 

overeenstemming met het innerlijke weten maar als iemand dan per sé toch door wil gaan met dit 

streven, dan zal het hogere Zelf dit laten voor wat het is.  

Wanneer je als lichtwerker voelt in jezelf dat je mensen probeert jouw kant op te krijgen, dan sta je 

niet Vrij.  

Je zou er goed aan doen om dan nog eens heel eerlijk naar jezelf te kijken waarom je anderen 

probeert naar jou toe te trekken, al dan niet door dit te visualiseren.  

 

Zolang je zelf niet Vrij staat,  

zul je andere mensen ook niet Vrij laten. 

 

Je bent dan zelf gevangen in de matrix, en vanuit die positie beïnvloed je dan anderen. Je zou er in 

die situatie goed aan doen, verder te gaan met jouw eigen huiswerk om je los te maken van alles 

wat je vasthoudt aan de matrix, de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.   

 

Hoe meer je Vrij staat van de matrix,  

des te meer je voor anderen kunt betekenen om zichzelf ook vrijer te maken. 
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Omgekeerd is het zo dat wanneer je zelf vanuit volkomen verkeerde motieven anderen probeert te 

helpen, er energiestromen in gang worden gezet waardoor het voor degene die jouw hulp zoekt, 

moeilijker wordt om het spoor te volgen van diens innerlijke weten.  

Er ontstaat geen nieuwe samenleving met nieuwe normen en waarden, wanneer alle lichtwerkers 

op een eiland gaan wonen en hopen dat andere mensen zich bij hen gaan aansluiten.  

 

Vernieuwing ontstaat wanneer de lichtwerkers,  

degenen die hun innerlijke weten volgen,  

zo veel mogelijk tussen de andere mensen blijven staan  

en DAAR hun plaats innemen. 

 

Onze spirituele coaches die diep in zichzelf voelen dat ze beter kunnen stoppen met hun bedrijfje 

maar koste wat kost toch verder willen gaan op deze doodlopende weg, tonen aan wat je kunt 

verwachten wanneer je per sé iets wil hebben wat niet past bij het doel van de Ziel, het hogere Zelf. 

 

Juist door iets te willen hebben wat volstrekt niet nodig is,  

veroorzaak je grote moeilijkheden voor jezelf  

en daarmee vaak ook voor anderen. 

 

De spirituele coaches die al langere tijd merken dat het volstrekt niet loopt met hun spirituele 

bedrijfje en die eigenlijk ook al langere tijd aanvoelen dat ze hier beter mee kunnen stoppen, zouden 

er goed aan doen eerlijk naar zichzelf te kijken. Daar heb je veel meer aan dan doorgaan op de 

verkeerde weg. Juist in zo’n situatie kun je heel veel leren. 

Wanneer je voor een paar dagen in de week een betaalde baan zou zoeken, zou je veel meer tussen 

de mensen staan waar je voor gekomen bent. Je zou dan een inkomstenstroom krijgen waardoor 

je veel meer Vrijheid krijgt. Je zou daardoor veel sterker komen te staan om anderen te helpen. 

Jouw hogere Zelf zou zich daaraan kunnen verbinden, waardoor je veel meer zou kunnen 

betekenen voor anderen dan wanneer je jouw eigen egoplannen blijft volgen, tegen beter weten in. 

Alles wat nodig is om op deze conclusie uit te komen is volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf, en 

niet wegkijken wanneer het moeilijker begint te worden en je dingen tegenkomt die niet fijn zijn 

voor jouw ego. 

Wanneer een lichtwerker kiest voor de weg van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, en de 

Waarheid werkelijk belangrijk vindt, dan zal iemand bereid zijn om de weg van Zelfkennis te 

volgen. Daardoor is de uitweg voor de spirituele coaches met een niet goed lopend bedrijfje binnen 

handbereik. 

 

Voor veruit de meeste spirituele coaches en therapeuten  

was de keuze om al dan niet verder te gaan met een spiritueel bedrijfje,  

onderdeel van de herexamens van de afgelopen tien jaar. 

 

Waar het in zo'n situatie vooral om gaat, is de achterliggende motivatie voor de keuze om al dan 

niet verder te gaan, op een weg waarvan de meesten eigenlijk wel aanvoelden dat het beter zou zijn 

om daarmee te stoppen. 
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De spirituele coaches en therapeuten van onze generatie, zijn voor het overgrote deel de 

priesteressen en priesters uit het oude Egypte, uit de periode van de farao’s. 

Degenen die toen kozen voor de lijn van status, positie en macht, tegen beter weten in, zijn 

gewoonlijk degenen die in onze generatie per sé een eigen bedrijfje draaiende willen houden, tegen 

beter weten in. 

Degenen die dit goed hebben aangevoeld, zijn ondertussen gestopt met hun bedrijfje en hebben 

gezocht naar een andere inkomensstroom. 

Daardoor staan ze veel vrijer en is er veel meer ruimte voor de samenwerking met het hogere Zelf. 

Vanuit die sterker geworden wisselwerking met hun hogere deel, kunnen ze veel meer voor anderen 

betekenen, ze zijn dan sterker geworden en hebben geleerd van hun ervaringen.  

Degenen die zichzelf nog steeds op een voetstuk willen zetten, zullen steeds meer de aansluiting 

met hun hogere Zelf verliezen. Hun motieven maken het voor het hogere Zelf onmogelijk om 

samen te werken. Deze groep zal daardoor steeds minder hulp kunnen bieden bij de spirituele 

ontwikkeling van anderen, ook al zullen ze het misschien moeilijk vinden om dit onder ogen te 

zien en dit toe te geven.  

 

De groep die op zoek is naar hulp bij het eigen ontwikkelingsproces,  

zal in de komende jaren steeds beter onderscheid kunnen maken  

tussen de verschillende aanbieders. 

 

Er zal daardoor een flinke opschoning komen onder de spirituele coaches,  

waarbij de goede steeds meer aansluiting zullen krijgen met het hogere Zelf  

en de slechte steeds meer ontmaskerd zullen worden. 

 

Degenen die zich in de Egyptische periode hebben vastgeklampt aan status, positie en macht, 

hebben zich in de afgelopen tien jaar vaak vastgeklampt aan hun eigen spirituele bedrijfje, in feite 

vanuit ongeveer dezelfde motieven, zonder dit eerlijk toe te willen geven naar zichzelf en naar 

anderen. 

Een ander heel belangrijk thema dat veel lichtwerkers ervaren als moeizaam, is het op een juiste 

manier leren omgaan met seksualiteit. Wanneer je allerlei dingen ingevuld wil krijgen op het gebied 

van seksualiteit, dan houdt dit je vast aan de matrix en word je steeds opnieuw deze gevangenis 

ingezogen. 

 

Onze maatschappij is zodanig ingericht door de donkere kant,  

dat je op allerlei manieren  

voortdurend met het thema seksualiteit wordt geconfronteerd. 

 

Hoewel dit misschien moeilijk in het gevoel te krijgen is, was dit tweeduizend jaar geleden 

aanzienlijk anders. De normen en waarden waren destijds veel beter afgestemd op het innerlijke 

weten, als het gaat om dit onderwerp. Men wilde destijds geen prostitutie en men wilde destijds 

geen sodomie. Men wilde ook geen pedofiele neigingen, die vaak worden gekoppeld aan homofiele 

mannen. 
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De god van de Bijbel, vertegenwoordigd door de meesters, heeft in de loop van de geschiedenis 

steeds opnieuw geprobeerd de normen en waarden van een samenleving om te buigen naar steeds 

perversere neigingen op het gebied van seksualiteit. 

Dit is het belangrijkste thema geweest in de periode van de profeet Elia, waar velen mee te maken 

hebben gehad die nu in zichzelf voelen dat ze opnieuw het voortouw willen nemen bij het op gang 

brengen van betere normen en waarden, die beter aansluiten bij het innerlijke weten. 

 

Velen die destijds met Elia te maken hebben gehad,  

zijn nu in Nederland geïncarneerd,  

en zijn opnieuw in aanraking met hetzelfde thema. 

 

Vanaf het lentepunt is er veel meer ruimte om opnieuw te kijken naar het thema seksualiteit. Het 

is daarom niet toevallig dat daar nu veel meer reactie op komt vanuit de lichtwerkers. 

In de periode van Elia probeerde de donkere kant, vertegenwoordigd door koning Achab en 

koningin Izebel, verkeerde normen en waarden op het gebied van seksualiteit, op te dringen aan 

het volk. 

In een rechtstreeks gevecht, is dit destijds uitgevochten tussen de verschillende goden die hier toen 

bij waren betrokken. Het volk kwam destijds tot de conclusie dat ze beter maar kon stoppen met 

sodomie en het onbeteugeld uitleven van seksuele driften. 

In de periode van tweeduizend jaar geleden speelde in de kern hetzelfde conflict. 

De meester Jezus en zijn groep introduceerden opnieuw normen en waarden op het gebied van 

seksualiteit waar het Joodse volk niet mee verder wilde. Men wilde niets te maken hebben met 

prostitutie, sodomie en pedofilie. 

De bijbel geeft ons geen eerlijk beeld van de normen en waarden die de meester Jezus en zijn groep 

destijds introduceerden, en de kerkvaders die enkele eeuwen later de Bijbel hebben samengesteld, 

hebben ervoor gekozen om dit gedeelte maar zo veel mogelijk achterwege te laten, omdat het toen 

volkomen duidelijk was dat de mensheid dit niet wilde. 

Toch lees je in de Bijbel het verhaal van de man die blijkbaar onderdeel was van de groep van de 

meester Jezus die onfatsoenlijk gekleed was, vanuit de normen en waarden van die periode. (zie *1) 

Dit versterkt de hardnekkige geruchten over homofiliteit in de groep rond de meester Jezus. 

Gelukkig kunnen we in onze generatie een einde maken aan al deze onzekerheid en aan al deze 

geruchten. We zijn nu in de gelegenheid om door middel van regressie-sessies deze hele situatie te 

onderzoeken en te inventariseren hoe het destijds is geweest.  

De archieven zijn weer toegankelijk voor de lichtwerkers die vanuit schone motieven de 

geschiedenis van de mensheid beschikbaar willen brengen voor de mensen die dit zouden willen 

onderzoeken. 

Wat we er nu van weten is geschreven door de overwinnaars, de meesters, en die vertellen ons 

maar heel weinig over wat er destijds is gebeurd. Maar we zijn niet meer afhankelijk van wat de 

meesters ons over deze periode willen laten geloven. We kunnen nu zelf door middel van regressie-

sessies, kijken naar hoe het destijds is geweest. Dat maakt ons aanzienlijk sterker. 
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Het is voor de meeste regressietherapeuten nog even wennen dat deze mogelijkheden er nu zijn, 

en ik wil daarom alle mensen die zich inzetten voor het begeleiden van regressie-sessies 

aanmoedigen om in diepe meditatie vast te stellen in hoeverre deze weg overeenkomt met het 

innerlijke weten, het innerlijke kompas. 

 

Je hebt nu een eerlijke keuze  

om hetzij de verhalen in de Bijbel aan te nemen op gezag van de kerken,  

hetzij zelf op eigen onderzoek te gaan  

door middel van regressie-sessies naar die periode. 

 

Er is begeleiding nodig van een ervaren regressietherapeut om deze sessies goed te kunnen 

begeleiden maar die zijn aanwezig in ons land. Degenen die deze weg van onderzoek zouden willen 

proberen kunnen dus hun gang gaan. Er IS een weg om hier verder mee te komen.  

Wanneer je deze weg ingaat, kun je uit eigen waarneming vaststellen wat destijds de normen en 

waarden zijn geweest op het gebied van seksualiteit, die de meester Jezus probeerde te introduceren. 

Ik heb in de afgelopen jaren verscheidene regressie-sessies begeleid naar allerlei belangrijke periodes 

in de geschiedenis van de mensheid, en ben daardoor tot de conclusie gekomen dat de manier 

waarop we met seksualiteit zijn omgegaan, een bron van grote moeilijkheden is geworden. 

Gewoonlijk hebben de vrouwen hier de schuld van gekregen in de loop van de geschiedenis, maar 

dit is een hele oppervlakkige manier om naar dit thema te kijken.  

In feite is het de donkere kant die mannen en vrouwen gemakkelijk tegen elkaar uitspeelt op dit 

gebied, door hele subtiele machtsspelletjes te spelen, waar mensen vaak onbewust, gemakkelijk in 

mee gaan. Het wordt dan een kunst om op dit gebied ingevuld te krijgen wat je eigenlijk graag zou 

willen, en het dan zó te spelen dat het net lijkt alsof de ander dit vanuit vrije wil doet.  

In werkelijkheid is het gebruikelijk dat juist op het gebied van seksualiteit mensen elkaar zo veel 

mogelijk willen bezitten, en elkaar willen besturen om toch vooral maar ingevuld te krijgen wat je 

zelf graag wil. 

 

Vanuit het standpunt van motieven  

is seksualiteit een hele donkere poel,  

waar weinig goeds uit voort kan komen,  

ondanks alles wat onze “deskundigen” op dit gebied  

menen te kunnen beweren. 

 

De mensen die hun innerlijke weten volgen en willen leven vanuit zo schoon mogelijke motieven, 

zullen innerlijk aanvoelen dat het hele terrein van seksualiteit heel veel onderzoek nodig heeft.  

We staan aan het begin van een heel nieuw tijdperk en we komen nu in een periode waarin de 

aanzuigende en meeslepende werking van seksualiteit, voor het eerst kan worden doorbroken.  

Dit is fundamenteel nieuw terrein voor de mensheid. Tot nog toe was het eigenlijk nauwelijks 

mogelijk om je hier echt van los te maken.  

Nu kun je hier een goed begin mee maken, zodat je aanzienlijk vrijer komt te staan en veel meer 

ruimte krijgt voor de samenwerking met jouw hogere Zelf.  
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Was het in de afgelopen duizenden jaren zo dat een beheersing van geslachtsgemeenschap zoals 

dat bij de gevorderde tantrastellen is opgebouwd, het hoogst haalbare was op het gebied van 

seksualiteit, door de aanpassingen in ons evolutieproces is er nu een andere weg mogelijk, die 

voorheen eigenlijk nauwelijks toegankelijk was.  

De mensen die tantra hebben beoefend in de afgelopen duizenden jaren, met name in hun levens 

in India en andere landen, leerden hoe zij hun seksuele energie konden beheersen door een orgasme 

zo lang mogelijk uit te stellen.  

Op die manier konden zij heel veel energie opwekken. Deze energie had mogelijkheden in zich om 

te genezen maar dergelijke genezingen waren niet gebaseerd op inzicht en hadden een hele beperkte 

werking.  

Toch was dit lange tijd het hoogst haalbare op het gebied van seksualiteit, hetgeen door de 

lichtwerkers in verscheidene levens is beoefend, misschien zonder dat je je hier zo goed van bewust 

bent.  

De mensen die nu geïnteresseerd zijn in het brengen van nieuwe normen en waarden, en die voelen 

dat ze eigenlijk onderdeel zijn van het spirituele Joodse volk, dat deze keer grotendeels in Nederland 

is geïncarneerd, hebben verscheidene levens gehad waarin de weg van tantra is beoefend.  

Dit was destijds een van bovenaf opgelegd programma, als onderdeel van hun incarnatiereeks. Het 

ging theoretisch om de beheersing van de seksuele energie maar de donkere kant slaagde er meestal 

in dit om te buigen naar het uitleven van lust.  

In de best mogelijke situatie kon je de seksuele energie leren beheersen die door 

geslachtsgemeenschap kon worden opgewekt. Meer dan dat was eigenlijk niet echt mogelijk, 

daarvoor waren de omstandigheden eenvoudig te moeilijk.  

Mensen die hier sterke raakvlakken mee hebben vanuit die vorige levens, zullen deze ervaringen in 

hun huidige leven vaak weer aanraken. Het is dan een soort van herinnering van een oud en bekend 

spoor, waarbij het vaak niet zo duidelijk is of je dit als juist zou moeten beschouwen, in de zin van 

in overeenstemming met je innerlijke weten, of dat je dit zou moeten beschouwen als ongewenst.  

Vaak rol je eenvoudig in zo’n situatie, zeker wanneer dit een belangrijk onderdeel is geweest van 

de herexamens, die in de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. Voor veel mensen ging het 

daarin ook in aanzienlijke mate om de keuzes die ze op het gebied van seksualiteit wilden maken.  

Dit kon worden aangetoond in het dagelijkse leven maar ook in de nachten spelen deze proeven 

zich af, op “de weide”. Daar zijn niet alleen “collegezalen” maar daar zijn ook praktijkruimtes waar 

mensen uitgenodigd kunnen worden voor allerlei examens op het gebied van seksualiteit. In die 

praktijkruimtes kun je ervaringen opdoen met seksualiteit en heb je de mogelijkheid om jezelf beter 

te leren kennen op dit gebied.  

Ook als je in het dagelijkse leven niet actief bent op dit gebied, kun je in die praktijkruimtes op “de 

weide”, beter leren kennen wat er in jezelf leeft op het gebied van seksuele verlangens.  

Op “de weide” worden voortdurend allerlei proeven gedaan in deze praktijkruimtes, onder andere 

voor mensen die aangeven zich te willen bekwamen in het begeleiden van het activeren van de ki 

kracht bij hun medemensen.  

Deze proeven zullen op “de weide” eerst met goed gevolg moeten worden doorlopen, vóórdat het 

hogere Zelf toestemming krijgt om te beginnen met een opleiding hiervoor.  
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Dit is de manier waarop de lichte kant hiermee omgaat. Het worden van een ki coach, iemand die 

anderen kan helpen om hun ki kracht op gang te brengen, is niet zomaar iets. Daar is een gedegen 

opleiding voor nodig die verzorgd wordt door het hogere Zelf.  

Mensen die in ons dagelijkse leven menen een cursus te kunnen aanbieden op dit gebied, zouden 

er goed aan doen hier heel terughoudend mee te zijn. De kans is erg groot dat zij zichzelf en anderen 

misleiden, en daardoor veel nieuwe moeilijkheden veroorzaken.  

De Zielen zelf, zijn in deze periode in een fase van voorbereiding en toetsen, vóórdat de feitelijke 

opleiding hiervoor zou kunnen starten. Het is daarom nog veel te vroeg om in het dagelijkse leven 

nu al cursussen of workshops aan te bieden waarmee de ki kracht zomaar even zou kunnen worden 

geactiveerd.  

Steeds opnieuw komt hetzelfde principe naar voren. Er is een groep lichtwerkers sterk 

geïnteresseerd in het ontwikkelen van de mogelijkheden op dit gebied, en even daarna komen er 

allerlei “aanbieders” die daar handig op inspelen en daar vaak misbruik van maken om daar zelf 

beter van te worden.  

Je mag er in praktijk gerust van uitgaan dat het nog zeker enkele jaren gaat duren voordat de eerste 

ki coaches in het dagelijkse leven zover zijn dat ze door hun hogere Zelf voldoende zijn voorbereid 

om aan het zware werk te beginnen van het op gang brengen van de ki kracht bij anderen.  

Je mag er bovendien van uitgaan dat de donkere kant dit zo veel mogelijk zal proberen te 

verhinderen, want die wil niet dat mensen sterker komen te staan door hun ki kracht weer te kunnen 

inzetten.  

De ki coaches zullen het daarom zwaar te verduren krijgen, bij het nobele werk dat ze op zich 

kunnen nemen nadat ze daar voldoende op zijn voorbereid. Het vraagt jaren zorgvuldige training, 

vóórdat je hier voldoende op bent voorbereid.  

 

We zijn op een punt in de geschiedenis beland 

waarop de slinger helemaal naar één kant is uitgeslagen 

als het gaat om de manier waarop we omgaan met seksualiteit.  

 

Omdat ons evolutieproces nu is aangepast, zal de slinger weer de andere kant opgaan, en zullen 

onze normen en waarden op dit gebied aanzienlijk veranderen in de vóór ons liggende periode.  

We zijn terechtgekomen in een soort van overdrijvingsfase, een fase die vaak voorafgaat aan hele 

grote veranderingen in de hoofdstroom. We mogen daarom verwachten dat er vanuit onze 

samenleving steeds meer verzet zal komen tegen de manier waarop we nu gewoonlijk met 

seksualiteit omgaan. We mogen verwachten dat steeds meer mensen hier afstand van zullen nemen 

en innerlijk aanvoelen dat het beter is om hun activiteiten op dit gebied te herzien en af te bouwen.  

Er is nu een betere weg beschikbaar en dat is de weg van Genegenheid, een weg die in alle 

redelijkheid niet goed begaanbaar was in de afgelopen vijfduizend jaar, ook al klinkt dit heel droevig, 

dit was wel de situatie waarin we terecht zijn gekomen.   

 

De donkere kant had vijfduizend jaar geleden in feite gewonnen  

maar door een weloverwogen voorstel vanuit de lichte kant  

is er verlenging gekomen,  

en is de strijd tussen de lichte kant en de donkere kant verlengd. 
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Wanneer deze onderhandeling NIET zou zijn geslaagd, zouden er nu geen aanpassingen zijn in 

ons evolutieproces en zouden al deze artikelen niet zijn geschreven. De mensheid zou onwetend 

zijn gebleven van haar eigen geschiedenis en volkomen vervreemd zijn van haar eigen oorsprong 

en haar bestemming. Het innerlijke weten zou in praktijk niet meer gevolgd kunnen worden en in 

feite zou de mensheid zijn ingekapseld in de donkere kant. 

De lichtwerkers die ooit gekomen waren om de mensheid te hulp te komen, zouden voor 

onbepaalde tijd gevangen zijn genomen door de donkere kant, en zodanig zijn bewerkt, dat zij 

lange tijd volkomen ongeschikt zouden zijn om een kanaal te kunnen zijn voor Genegenheid.  

De beschadigingen in het hartcentrum zouden door de donkere kant met kracht in werking zijn 

gezet, met vermogens waar de mensheid niets tegen kan beginnen, en de hogere goden hadden 

machteloos moeten toekijken hoe dit zich grotendeels onder de wetten en de regels van ons 

evolutieproces had afgespeeld, zonder dat zij hier veel tegen hadden kunnen doen.  

In feite was het punt dichtbij waarop de lichte kant de nederlaag zou moeten accepteren, maar er 

was een soort van list bedacht, een voorstel waar de heer der wereld, de god van de Bijbel, mee 

akkoord ging, waardoor hij aan die afspraak werd gehouden.  

Hij had gewonnen en zijn gevangenis zo ingericht dat de mensheid daarin elkaar gevangenhield, 

door voortdurend te handelen tegen beter weten in. Dit was vanuit de goden beschouwd, voor het 

overgrote deel een vrije keuze van de mensheid, ook al was de mensheid op allerlei manieren 

misleid en soms met bruut geweld de verkeerde weg in geduwd. Toch kon de lichte kant weinig 

doen om de mensheid te hulp te komen, binnen de keuzes die de mensheid zelf maakte, zonder 

zich hier goed van bewust te zijn.  

Er werd geadviseerd om zichzelf beter te leren kennen (“Mens kent uzelve”) maar het effect 

hiervan was betrekkelijk klein. De mensheid was erg oppervlakkig, en het volgen van de weg van 

Zelfkennis had veel meer uitleg nodig, en die uitleg kwam er eigenlijk niet.  

De hogere goden hadden onvoldoende mogelijkheden om de mensheid goed te begeleiden, en de 

heer der wereld, de god van de Bijbel, helde steeds meer over naar de donkere kant. Hij was er 

uiteindelijk in geslaagd mensen zo ver te krijgen dat ze grotendeels vanuit vrije wil, zichzelf en 

elkaar wilden beschadigen, en elkaar gevangen wilden houden in de matrix, de gevangenis die hij 

voor de mensheid had ontwikkeld.  

Maar er was één iemand op wie hij het speciaal had voorzien. Dat was degene die aan het einde 

van de Maanperiode, goed door de proeven heen was gekomen, en destijds verantwoordelijk was 

voor de aanpassingen in het evolutieproces. Destijds was dit de leidster van de Zieneressen, die 

ook toen de hoeders waren van Genegenheid.  

Deze vrouw kwam goed door de proeven, die er ook toen al waren, als een mogelijkheid voor de 

hogere goden om aan te tonen dat er onder moeilijke omstandigheden iemand staande kon blijven, 

en het innerlijke weten wilde blijven volgen, ook als de druk hoog opgevoerd zou worden.  

De leidster van de Zieneressen in de eindfase van de Maanperiode, is degene die in de Oorsprong 

mocht blijven, toen de groep Zieneressen terugging naar de mensheid, die op de Aarde een nieuwe 

leeromgeving had gekregen.  

Toen de groep Zieneressen in de loop van de geschiedenis steeds meer ten onder ging, was zij nog 

steeds degene die vanuit de Oorsprong alles volgde maar zelf in die veilige omgeving mocht blijven, 

omdat er geen karmische verplichtingen waren om terug te keren naar de mensheid op Aarde.  
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Maar de heer der wereld, de god van de Bijbel, wilde wraak op deze ene Zieneres, die hem had 

weerstaan, en toch goed door de proeven heen was gekomen, die hij met grote zorg had opgesteld, 

onder het toeziend oog van de hogere goden. Hij was woest dat door die ene Zieneres, het 

evolutieproces moest worden aangepast, in de nadagen van ons evolutieproces op de Maan, de 

plaats waar ons evolutieproces zich lange tijd heeft afgespeeld.  

Hij had er veel voor over om deze ene Zieneres alsnog te pakken te krijgen, en toen werd 

voorgesteld dat juist deze ene Zieneres alsnog weer terug zou komen in incarnatie tussen de 

anderen van de groep Zieneressen, ging hij akkoord met een voorstel dat er een vrijwilliger uit de 

Oorsprong mocht komen in een poging het tij te keren.  

Hoewel hij in feite al had gewonnen en de strijd door de lichte kant was verloren, was er nog een 

laatste mogelijkheid dat die ene Zieneres, die de god van de Bijbel graag te pakken wilde nemen, 

vanuit vrije wil terug zou keren naar de mensheid en naar de groep Zieneressen, om hulp aan te 

bieden, waar dat kans van slagen zou hebben.  

Wanneer de god van de Bijbel dit voorstel zou hebben afgewezen, had hij de overwinning op 

kunnen eisen maar zou hij geen grip hebben op die ene Zieneres, die er verantwoordelijk voor was 

dat de god van de Bijbel aan het einde van de Maanperiode zijn overwinning niet heeft kunnen 

behalen.  

 

De uitdrukkelijke wil om wraak te nemen op die ene Zieneres,  

gaf de doorslag bij de beslissing van de god van de Bijbel  

om akkoord te gaan met een verlenging,  

hoewel hij eigenlijk al had gewonnen. 

 

Hij wilde ook nog die ene Zieneres te pakken proberen te krijgen, en had daar graag een verlenging 

voor over.  

Dit is de achterliggende reden dat hij akkoord ging met de komst van een vrijwilliger vanuit de 

Oorsprong, die in het gewone dagelijkse leven de strijd zou moeten aanbinden met alles wat de 

god van de Bijbel zou inzetten aan verleidingen, misleidingen, bruut geweld en gemene trucs.  

Deze ene Zieneres, die aan het einde van de Maanperiode de leidster van de groep was, kennen we 

nu onder de naam de Boeddha. De voormalige leidster van de Zieneressen moest noodgedwongen 

verschijnen in het kostuum van een man, omdat dit zo door de goden was afgesproken in hun 

onderhandelingen. De donkere kant bereikte daarmee dat de aansluiting bij de Zieneressen 

aanzienlijk moeilijker zou worden dan wanneer de voormalige leidster van de groep, terug had 

mogen komen met een vrouwelijk stoffelijk lichaam.  

In feite was hij het lokaas, dat door de hogere goden werd voorgehouden aan de god van de Bijbel. 

Als die akkoord zou gaan met dit voorstel, dan zou dit een laatste kans geven aan de hogere goden 

om de mensheid te hulp te komen, binnen de wetten en de regels die daarvoor zijn.  

Omdat de god van de Bijbel akkoord ging met dit voorstel, kwam er een nieuwe kans, in een situatie 

waarin de donkere kant in feite had gewonnen, en de hogere goden die het goed met de mensheid 

vóór hebben, eigenlijk weinig meer konden doen.  

De rest van het verhaal is inmiddels bekend. De Boeddha kwam terug naar de mensheid en ondanks 

onvoorstelbare moeilijkheden, slaagde hij er uiteindelijk in om opnieuw door de zware proeven 

heen te komen, waardoor de god van de Bijbel een definitieve nederlaag tegemoet ging.  
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In de periode van herexamens tussen eind 2012 en eind 2022, heeft de god van de Bijbel uitgebreid 

de gelegenheid gekregen om afstand te nemen van zijn oude en verkeerde gedrag, zoals ook alle 

lagere goden, de hogere Zelven en de mensen in incarnatie die kans hebben gekregen, maar dit 

heeft weinig verbetering opgeleverd.  

De mensen in incarnatie hebben over het algemeen weinig verbetering kunnen brengen in de 

thema’s waarmee ze tijdens hun tienjarige periode van herexamens zijn geconfronteerd. Slechts een 

klein percentage van de mensheid heeft het in de periode van herexamens beter gedaan dan in de 

vorige levens waarin er grote moeilijkheden zijn ontstaan, door keuzes die deels vanuit vrije wil zijn 

gemaakt.  

 

Tijdens de herexamens,  

zijn de aller moeilijkste stukken uit vorige levens  

uit jouw eigen persoonlijke dossier doorgewerkt,  

gewoonlijk zonder dat je je ervan bewust was,  

wat er eigenlijk precies gaande was. 

 

Deze thema’s werden door onze leraren ingevlochten in ons dagelijkse leven, meestal zonder dat 

mensen zich ervan bewust waren dat ze te maken hadden met herkansingen, mogelijkheden om in 

gevoelsmatig vergelijkbare omstandigheden, betere keuzes te maken dan in een vorig leven waarin 

destijds grote moeilijkheden zijn ontstaan door te handelen tegen beter weten in.  

De periode van herexamens heeft voor de mensheid in incarnatie over het algemeen weinig 

verbetering laten zien van de oorspronkelijke keuzes in vorige levens, die zich soms al duizenden 

jaren geleden hebben afgespeeld.  

Bij de Zielen, de hogere Zelven, is dit beeld iets beter, want ook die hebben tien jaar lang te maken 

gehad met intensieve herexamens, die ook bij hen ingeweven zijn in hun levens, ook al is dit 

misschien moeilijk voor te stellen.  

Bij de Zielen, de hogere Zelven, heeft een iets groter percentage verbeteringen laten zien tijdens de 

herexamens dan bij de mensen in incarnatie. 

Bij de lagere goden is de uitslag van de herexamens minder goed. Voor nagenoeg niemand zijn daar 

verbeteringen vastgesteld ten opzichte van eerdere keuzes, die destijds flink botsten met het 

innerlijke weten, dat ook de lagere goden hebben.  

Ook de god van de Bijbel bleef volharden in volkomen verkeerde keuzes, dat wil zeggen keuzes 

om voortdurend te handelen tegen beter weten in en veel schade te berokkenen aan mensen die hij 

ook in hun vorige levens ernstig heeft beschadigd.  

 

Belangrijkste proef voor de god van de Bijbel  

was de manier waarop hij nu zou omgaan  

met de vrijwilliger vanuit de Oorsprong. 

 

Zou hij zijn nederlaag aanvaarden en proberen goed te maken tegenover deze vrijwilliger wat hij 

hem nog verschuldigd is, vanwege de onmenselijke ervaringen van de afgelopen vijfduizend jaar 

waar hij verantwoordelijk voor is, of zou hij nog veel meer wraak willen nemen, omdat zijn 

nederlaag nu definitief is en er geen verlenging meer mogelijk is? 
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De heer der wereld, de god van de Bijbel, heeft ervoor gekozen de vrijwilliger vanuit de Oorsprong 

ook tijdens zijn eigen periode van herexamens, zo veel mogelijk tegen te werken en hem te 

beschadigen zo veel hij maar kon. Deze keuze van de god van de Bijbel is daarmee gelijk aan de 

keuzes in de afgelopen duizenden jaren.  

De vrijwilliger vanuit de Oorsprong werd daarvoor aan allerlei testen onderworpen die deze keer 

door de god van de Bijbel moesten worden gedaan, om aan te tonen hoe hij nu met deze mens in 

incarnatie om zou willen gaan.  

Voor de mensen die dit lezen kan dit in eerste instantie overkomen als wreed. Een mens in 

incarnatie is immers volstrekt kansloos tegenover vermogens van een godheid in de vijfde graad 

zoals de god van de Bijbel.  

Toch is dit wel de manier waarop de hogere goden werken. Alles wordt proefondervindelijk 

vastgesteld, en niets gaat zomaar, zonder gedegen proefnemingen.  

De uitgebreide proefnemingen voor de god van de Bijbel waren nodig om duidelijk te krijgen of er 

nog een mogelijkheid zou zijn waarin hij zou leren dat hij beter een ander spoor zou kunnen volgen 

dan hij dat in de afgelopen duizenden jaren heeft gedaan. Dit zou een laatste mogelijkheid zijn om 

te voorkomen dat hij over zou gaan naar de donkere kant. 

Om duidelijk te krijgen wat er in de god van de Bijbel leeft, werd hij geconfronteerd met degene 

die hij ten val wilde brengen en waar hij een verschrikkelijke hekel aan heeft, de vrijwilliger uit de 

Oorsprong. Juist door die directe confrontatie met deze vrijwilliger, zou de god van de Bijbel 

zichzelf aanzienlijk beter leren kennen, zo is het uitgangspunt van de hogere goden.  

Dit zou voor hen de laatste mogelijkheid zijn om de god van de Bijbel te helpen een ander spoor 

te kiezen dan dat van zijn eigen ondergang. Daarvoor was juist deze grote tegenstelling nodig, zodat 

hij zichzelf beter zou kunnen leren kennen.  

Dit ging in eerste instantie vanzelfsprekend opnieuw zwaar ten koste van de vrijwilliger uit de 

Oorsprong, maar daarvoor krijgt hij in de komende jaren zijn compensatie, want dat is de manier 

waarop de hogere goden werken.  

Er zijn voortdurend proeven en er wordt voortdurend compensatie gegeven, wanneer zij oordelen 

dat mensen daar recht op hebben, om wat voor reden dan ook.  

De vrijwilliger vanuit de Oorsprong krijgt in de komende jaren alsnog de gelegenheid om te doen 

waar hij voor is gekomen. Dat is onder andere het helpen van de groep Zieneressen, die vijfduizend 

jaar geleden al in grote moeilijkheden was gekomen, zonder veel mogelijkheden om dit zelf nog op 

te kunnen lossen.  

De Zieneressen kunnen in de komende jaren een nieuwe weg volgen, die hen wegleidt van 

seksualiteit en de moeilijkheden die aan dit thema zijn verbonden, en die hen in aanraking brengt 

met de weg van Genegenheid, een weg die in feite nog niet echt zo goed toegankelijk is geweest in 

onze leeromgeving. In feite is dit grotendeels nieuw terrein, ook voor de Zieneressen die al langere 

tijd op Aarde in incarnatie zijn.  

 

Door de nipte overwinning van de lichte kant,  

wordt er nu een nieuwe weg zichtbaar gemaakt,  

voor wie dat zou willen. 
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De moeilijkheden op het gebied van seksualiteit kunnen daardoor worden overwonnen en het 

gezamenlijke energieveld van de mensheid kan daardoor aanzienlijk verbeteren.  

 

Wat te denken van een energieveld van de mensheid  

die zich voortdurend stort in het uitleven van haar seksuele driften  

vanuit motieven die volkomen botsen met het innerlijke weten? 

 

Het zal duidelijk zijn dat het gevolg hiervan een verschrikkelijk energieveld is, waar wij allen 

gezamenlijk onze lessen in moeten leren. Met andere woorden, door massaal ons gezamenlijke 

energieveld te vullen met lust, machtsinvloeden en andere afbrekende energieën, scheppen we voor 

onszelf en voor elkaar, een hele vervelende leeromgeving.  

 

De kern is dat we het onszelf en elkaar vaak aandoen,  

dat het zo ver is gekomen in onze leeromgeving. 

 

Door dit hele terrein grondig te onderzoeken, zo veel als je innerlijk aanvoelt dat er nodig is, kun 

je hier heel veel van leren en ruimte maken om een andere weg in te gaan, waarin je eerlijker kijkt 

naar je eigen motieven en waarin je ophoudt jezelf en anderen nog langer te misleiden.  

Het volgen van de weg van Genegenheid, vraagt van je dat je eerlijk bent tegenover jezelf en 

tegenover anderen. Deze houding is in onze generatie nog zeldzaam maar in de komende generaties 

zal hier steeds meer ruimte voor komen, omdat onze leeromgeving dan inmiddels steeds meer 

opgeschoond zal zijn, deels door het weghalen van de verloren Zielen en anderen die gekozen 

hebben voor de donkere kant, en deels door het verbeteren van de energie in ons gezamenlijke 

energieveld door keuzes van steeds meer mensen om te handelen in overeenstemming met hun 

innerlijke weten, waardoor ze steeds meer afscheid zullen nemen van activiteiten op het gebied van 

seksualiteit.  

 

Door seksualiteit af te bouwen,  

zal ons gezamenlijke energieveld aanzienlijk schoner worden,  

waardoor we onze lessen veel beter kunnen leren. 

 

Het opschonen van ons gezamenlijke energieveld is een aangelegenheid waar ieder van ons bij 

betrokken is. Degenen die gewoon doorgaan met het uitleven van hun lust, dragen op die manier 

bij aan de vervuiling van het gezamenlijke energieveld. Met andere woorden deze mensen maken 

het voor anderen aanzienlijk moeilijker, hoewel ze zich hier meestal niet van bewust zijn.  

Veel mensen gaan ervan uit dat je slechts te maken hebt met je eigen paadje en niets te maken hebt 

met anderen, maar dit is een hele beperkte visie. Zoals een roker de luchtkwaliteit beïnvloedt van 

anderen, zo beïnvloeden de mensen die voortdurend kiezen voor het uitleven van hun seksuele 

lusten het gezamenlijke energieveld van de mensheid als geheel.  

Veel mensen gaan ervan uit dat ze in hun leven alles kunnen bereiken wat ze maar willen, als ze 

maar genoeg hun best doen en als ze dit maar goed visualiseren.  

Dit is de maakbaarheidsgedachte, die goed aansluit op de manier van denken van het ego. Dit is 

wat mensen graag willen horen, het geeft hun een gevoel van macht en superioriteit, maar deze 

manier van denken gaat volkomen voorbij aan zoiets als karma en de plannen die jouw hogere Zelf 

misschien voor jou heeft gemaakt.  
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De maakbaarheidsgedachte,  

komt tot stand door een heel bekrompen mensbeeld,  

en een heel bekrompen wereldbeeld. 

 

In praktijk zal dit niet kunnen slagen omdat onze leeromgeving veel ingewikkelder is dan deze 

simpele manier van denken.  

De donkere kant probeert mensen aan te leren dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen hebben, 

als ze daar maar genoeg hun best voor doen. Op deze manier wordt de hebzucht in mensen 

aangemoedigd.  

Dit is het tegenovergestelde van de eenvoudige uitgangspunten van de Boeddha, die aangaf dat je 

veel onnodige moeilijkheden veroorzaakt, wanneer je allerlei dingen wil hebben die helemaal niet 

nodig zijn.  

Visualiseren dat jouw leven gaat  

zoals jij dit graag ingevuld wil krijgen,  

is het spoor van zwarte magie,  

jouw hogere Zelf zal dit niet steunen. 

 

Er is waarschijnlijk geen enkel terrein waarop zoveel wordt gevisualiseerd als seksualiteit, in de 

veronderstelling dat andere mensen dit toch niet kunnen zien, en je je daardoor niet hoeft in te 

houden, en je alles kunt beleven wat jij graag zou willen. 

Maar het hogere Zelf en de donkere kant, kunnen heel goed volgen wat jouw gedachten en jouw 

voorkeuren zijn op dit gebied. Zowel jouw hogere Zelf als de donkere kant, kennen jou veel beter 

dan jij jezelf kent. 

 

Het is belangrijk je te realiseren dat er niet zoiets als privacy bestaat,  

ook niet op het gebied van seksuele fantasie. 

 

De donkere kant kan zich gemakkelijk in jouw fantasieleven mengen, en jou een pad in proberen 

te krijgen dat jij misschien eigenlijk helemaal niet voor ogen had, maar waar je toch toe kunt worden 

verleid als de aangeboden fantasieën maar aansluiten bij jouw verlangens. 

De donkere kant kent jouw ervaringen vanuit vorige levens op dit gebied heel nauwkeurig, omdat 

dit opgezocht kan worden in uitgebreide archieven. Zo kan de donkere kant met fantasieën komen 

die naadloos aansluiten bij wat jij in vorige levens zelf graag wilde, hoewel jij je hier waarschijnlijk 

niet meer van bewust bent. Door die fantasieën weer naar voren te brengen, probeert de donkere 

kant je weer diens pad in te krijgen. 

Het is daarom belangrijk voorzichtig te zijn met seksuele fantasieën en je ervan bewust te zijn dat 

dit een hele gebruikelijke manier is waarop de donkere kant aansluiting zoekt bij de mensen in 

incarnatie. Dit is onderdeel van de manier waarop de donkere kant onze samenleving probeert te 

seksualiseren. 

 

De donkere kant kan zich mengen in jouw seksuele fantasieën  

op zo’n manier dat je niet goed in de gaten hebt  

dat jij dit niet zelf verzint,  

maar dat dit wordt “aangeboden”,  

zoals dat in een film zou kunnen gaan. 
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Net zoals de donkere kant je kan bestoken met allerlei gedachten, variërend van heel akelig tot heel 

mooi, kan de donkere kant je ook benaderen met allerlei seksuele fantasieën.  

Het is daarom belangrijk dat er goede kennis van zaken beschikbaar is op dit gebied, zodat je 

weerbaarder bent in onze leeromgeving, waarin seksualiteit een heel belangrijk onderwerp is. 

Misschien heb je het idee dat dit onderwerp alleen belangrijk is voor de mensen in incarnatie en 

dat ons hogere Zelf hier niet zo veel mee te maken heeft, maar dat is een groot misverstand. 

 

Ook het hogere Zelf heeft voortdurend te maken met seksualisering,  

net zoals de mensen in incarnatie. 

 

Uit de mythologie is bovendien duidelijk geworden dat ook in het rijk van de goden seksualiteit 

blijkbaar een belangrijk thema is. 

Ook het hogere Zelf heeft in de afgelopen vijfduizend jaar voortdurend te maken gehad met de 

dreiging van aanranding en verkrachting, ook al klinkt dit in eerste instantie misschien vreemd. 

Veel mensen willen graag geloven in een hemel (“de weide”) waar het heel fijn is, maar de 

werkelijkheid is aanzienlijk minder romantisch. 

Ons hogere Zelf heeft voortdurend te maken met vaak hele opdringerige lagere goden, die werken 

voor de donkere kant. Het is in de afgelopen vijfduizend jaar niet altijd gelukt om onze hogere 

Zelven hiertegen te beschermen, net zoals de mensen in incarnatie vaak ook niet beschermd 

konden worden tegen allerlei vormen van seksueel misbruik. 

 

Seksualiteit is door de donkere kant al heel lang ingezet  

om mensen een pad in te lokken  

waarop ze zichzelf en elkaar steeds meer zouden beschadigen. 

Door deel te nemen aan geslachtsgemeenschap, 

vul je jouw eigen energieveld met lust. 

Dit is een type energie dat je ver bij jezelf vandaan leidt. 

 

Zoals je een kanaal kunt zijn voor Genegenheid, zo kun je ook een kanaal zijn voor lust. Wanneer 

je een kanaal bent voor Genegenheid, dan is dit heilzaam voor jouw eigen energieveld en voedend 

voor degene die deze energie via jou ontvangt.  

Wanneer je een kanaal bent voor lust, dan is dit een ernstige belemmering voor jouw hogere Zelf 

om dichter bij jou in de buurt te komen, omdat jouw energieveld dan vervuild is. Jouw Ziel, jouw 

hogere Zelf, ondervindt dezelfde moeilijkheden wanneer jij een kanaal bent voor woede of voor 

haat.  

Jouw eigen energieveld wordt dan vervuild, waardoor de aansluiting met jouw hogere Zelf 

aanzienlijk moeilijker wordt.  

 

Mensen die dóór willen gaan met geslachtsgemeenschap  

maken het daardoor voor zichzelf veel moeilijker  

om goed bij zichzelf te zijn  

en de samenwerking op te bouwen met het hogere Zelf. 
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Mensen die verder willen gaan met geslachtsgemeenschap, zullen daardoor veel minder kunnen 

doen met de mogelijkheden die er nu zijn voor spirituele ontwikkeling, dan de mensen die 

aanvoelen dat ze beter kunnen stoppen met hun activiteiten op het gebied van seksualiteit.  

Als je door wil gaan met seksualiteit “omdat iedereen het doet”, dit misschien van je verwacht 

wordt, je het idee hebt dat je niet zonder kunt of je deze verleidingen niet kunt weerstaan, dan volg 

je niet jouw innerlijke weten.  

De donkere kant heeft de mensheid zodanig misleid, dat we nu het idee hebben dat seksualiteit een 

volstrekt normaal onderdeel is van het menszijn. Dit is wat ons wordt voorgespiegeld, door de 

donkere kant. We zijn dit als normaal gaan beschouwen omdat dit ons is aangeleerd, en in feite is 

opgedrongen, door de donkere kant, met de inzet van machtige hypnotiserende vermogens.  

 

In de Oorsprong heb je geen mannelijk of vrouwelijk lichaam  

en is er daardoor ook geen geslachtsgemeenschap.  

In de kern is seksualiteit daarom iets wat voor ons in feite wezensvreemd is. 

Seksualiteit past niet bij onze dieperliggende kern,  

ons bewustzijn zoals we dit in de Oorsprong, onze thuishaven, hebben. 

 

Maar we zijn zo ver vervreemd van onze normen en waarden die we van nature hebben ontwikkeld, 

dat het ons niet meer opvalt dat we door middel van seksualiteit ons eigen energieveld 

verschrikkelijk vervuilen, en daardoor ook ons gezamenlijke energieveld.  

We zijn op dit spoor terecht gekomen, door de inwerking van machtige vermogens vanuit de 

donkere kant, waardoor dit ons is opgedrongen, zonder dat dit ons nog langer opvalt. Dankzij het 

begin van een hele nieuwe fase in ons evolutieproces, kunnen we deze dingen nu beter zien dan 

voorheen.  

Dit thema is al heel oud, en in feite een conflict tussen de goden onderling, die allen hun invloed 

hebben op onze leeromgeving. De hogere goden werken niet allemaal voor de lichte kant, 

sommigen zijn zover afgegleden dat je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk vooral werken voor de 

donkere kant.  

 

De hogere god Schorpioen is ver afgegleden  

en heeft zich tegen de mensheid gekeerd.  

Hij probeert mensen zover te krijgen  

dat ze zichzelf beschadigen  

en ook anderen bewust of onbewust beschadigen.  

 

Deels wordt dit veroorzaakt door onwetendheid, deels door misleiding, verleiding en andere 

motieven, zoals het willen werken met macht.  

Onze leeromgeving is een moeilijk klaslokaal geworden, maar er zijn nu mogelijkheden om hier 

fundamenteel verder mee te komen, juist doordat de grote aanpassingen in ons evolutieproces, het 

mogelijk maken om de grote lijnen beter te kunnen overzien.  
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Wanneer onze bevolkingsgroei in het extreme tempo verder gaat zoals dit gaande is geweest in de 

afgelopen eeuw, dan wordt DAT één van de grootste problemen in de komende generaties, ook al 

krijgt dit thema nu niet de aandacht die het nodig heeft.  

Wanneer er te veel mensen bij elkaar zijn, dan ontstaan er grote problemen. Er zijn dan steeds 

minder mogelijkheden om tot rust te komen en alleen te zijn. Die stilte en dit alleen kunnen zijn, heb 

je nodig om goed bij jezelf te zijn en jouw eigen situatie beter te kunnen overzien. Daardoor kun je 

betere beslissingen nemen dan wanneer je niet goed bij jezelf bent.  

Doordat er in hoog tempo meer mensen komen, wordt het steeds moeilijker om nog stilte te 

kunnen vinden en alleen te zijn. Dit zijn grote belemmeringen voor de mensen die zich willen 

ontwikkelen op het spirituele pad. Het is één van de gevolgen van het ongeremd uitleven van 

seksualiteit door de mensheid op onze Aarde.  

Seksualiteit wordt vaak gebruikt om machtsaspecten mee te beleven. Het gaat dan niet zozeer om 

de geslachtsgemeenschap maar vooral om de gevoelens van macht die hier vaak aan zijn 

verbonden.  

Wanneer je dit spoor volgt, ben je al in aanraking met de donkere kant. Het is in zo’n situatie van 

belang dit beter te herkennen.  

Onze leeromgeving is ingericht door de hogere goden, zij hebben ieder hun eigen inbreng in de 

inrichting van ons klaslokaal. Sommige hebben goede bedoelingen en anderen hebben het niet goed 

met ons vóór. De goden mogen ons klaslokaal inrichten als onderdeel van hun eigen leerproces.  

Zij worden op hun eigen hoge niveau gecoacht door hun eigen begeleiding, terwijl zij ook een eigen 

innerlijk weten hebben, net als wij, dat zij kunnen volgen of niet.  

Iedereen in ons klaslokaal, zowel de leerlingen als de leraren, kunnen kiezen tussen het spoor dat 

de lichte kant aanbiedt en het spoor dat de donkere kant aanbiedt. Ook de hogere goden staan hier 

niet los van, en hebben nog steeds te maken met de verleidingen en de misleidingen van de donkere 

kant.  

Zelfs de bron van waaruit de hogere goden hun reis beginnen, de Oorsprong, de thuishaven die 

ook voor ons de thuishaven is, is NIET gevrijwaard van de aanvallen vanuit de donkere kant. Ook 

de Oorsprong is NIET in een positie dat je overal boven verheven bent, maar is evengoed 

onderweg naar een volgende fase van bestaan, op een oneindig lange weg, waarvan wij begin of 

eind onmogelijk kunnen overzien.  

De donkere kant heeft ons doelbewust een beeld voorgespiegeld waarin er een soort van veilig 

plekje in de hemel zou zijn, een plekje “waar alles goed is” en je verder niets meer zou hoeven te 

doen.  

Dit beeld heeft de donkere kant heel bewust gecreëerd, zodat onze waakzaamheid zou verslappen 

en we terecht komen in de modus “stil maar wacht maar”. In praktijk is er overal een intense strijd 

gaande, tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Wanneer je steeds verder verstrikt raakt in de webben en de misleiding van de donkere kant, dan 

heb je steeds minder goed in de gaten wat er eigenlijk gebeurt. Na verloop van tijd kun je dan zó 

ver zijn opgenomen in de donkere kant, dat je het dagelijkse leven gaat beschouwen als een 

gelukkige ervaring, waar je eigenlijk best tevreden mee bent…  
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Dit is de situatie waarin de meerderheid in onze generatie terecht is gekomen. Het dringt nauwelijks 

meer door, hoever we in de webben van de donkere kant verstrikt zijn geraakt, hoewel de 

voorhoede van de lichtwerkers zich dit iedere dag beter begint te realiseren. 

  

De mensheid is ondergedompeld in de webben van de donkere kant  

en er is een hele kleine minderheid  

die zich hier steeds meer van bewust begint te worden. 

 

Het onder ogen zien van deze situatie is op zichzelf al verschrikkelijk. Je hebt dan tijd nodig om 

alleen te zijn, en alles aan gevoelens langs te laten komen wat er dan is.  

Wanneer deze situatie steeds beter tot je dóór begint te dringen, dan zal het ook steeds duidelijker 

worden dat de verwachtingen over hele grote veranderingen in onze samenleving, beter maar niet 

al te hoog zouden kunnen zijn. Door de uitermate moeizame uitgangspositie waarin ons nieuwe 

tijdperk start, is dit geen realistische verwachting. 

Het komt in de ontwikkeling van bewustzijn, zoals wij dat allen zijn, maar heel weinig voor, dat 

een grote groep ingekapseld raakt in de donkere kant, en dan op het allerlaatste moment toch nog 

weer een draai kan maken naar de lichte kant.  

Toch is dit wel de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. We kunnen nu de draai 

weer maken naar de lichte kant, en ons zo veel mogelijk los maken van de raakvlakken met de 

donkere kant, terwijl die donkere kant nog volop aanwezig is in onze leeromgeving, als gevolg van 

keuzes van de hogere goden, waar wij geen enkele invloed op hebben.  

Wij zijn slechts een heel klein onderdeeltje van een veel groter geheel, waar we gewoonlijk maar 

heel weinig zicht op hebben. Gelukkig wordt er nu veel uitgelegd over deze dingen op “de weide”, 

zodat hier nu toch meer zicht op ontstaat, en we de hele grote lijnen van ons eigen 

ontwikkelingsproces veel beter kunnen overzien.  

De inrichting van ons leerproces wordt bepaald door de hogere goden en door de keuzes die we 

maken om al dan niet ons innerlijke weten te volgen. Hierdoor zijn we in de situatie terechtgekomen 

die nu is ontstaan.  

Van hieruit gaat de reis verder, hetzij richting het innerlijke weten, hetzij verder daar vandaan. Het 

evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan. Wat wij daar mee doen, is onze eigen 

verantwoordelijkheid.  

Er zijn verschillende stadia in het proces van langzamerhand steeds meer opgenomen worden in 

de gelederen van de donkere kant. Het eindstadium is een situatie waarin iedereen is opgenomen 

in de donkere kant en dit eigenlijk niet meer opvalt. Je bent er dan aan gewend geraakt en je hebt 

na verloop van tijd geen herinneringen meer aan hoe het anders zou kunnen. 

  

Eén van de kenmerken van opgenomen zijn in de donkere kant,  

is een volkomen verduisterde visie. 

 

Je hebt dan een visie die volkomen botst met het innerlijke weten maar je bent je daar dan niet 

goed meer van bewust, omdat je niet meer goed bij je innerlijke weten kunt.  
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Zolang je nog goed bij je innerlijke weten kunt,  

is er nog hoop dat je de uitweg kunt vinden,  

uit de moeilijkheden waarin ieder van ons wordt ondergedompeld,  

als onderdeel van onze leeromgeving. 

 

Deze moeilijkheden zijn gevolgen van verkeerde keuzes in vorige levens, waardoor je te maken 

hebt gekregen met karmische gevolgen. Dit betekent dat je ooit keuzes hebt gemaakt tegen beter 

weten in, waardoor schade is ontstaan tegenover anderen of in de verbinding met jouw eigen 

hogere Zelf, zodat je dit ooit weer tegen gaat komen en kunt proberen om de opgelopen schade 

zo veel mogelijk te herstellen.  

Wanneer je goed bent afgestemd op jouw innerlijke weten, kun je beter de uitweg vinden in de 

situatie waarin je terecht bent gekomen. Je hebt dan een innerlijk kompas, dat je de juiste weg 

aangeeft.  

 

Karma heeft een hele vervelende klank gekregen bij de lichtwerkers,  

maar karma biedt ook kansen voor hele mooie ervaringen. 

 

Wanneer je ooit een hele mooie verbinding hebt gehad met een geliefde, die beschadigd is door de 

inwerking van de donkere kant, dan zal juist dit karma ervoor zorgen dat je in de komende periode 

een nieuwe kans krijgt om juiste deze mooie verbinding weer op te bouwen. Ook dat is karma. 

De donkere kant heeft in de afgelopen duizenden jaren geprobeerd met veel machtsvertoon en op 

meestal hele wrede manieren, alle mooie verbindingen tussen twee mensen waarin er een sterke 

Genegenheid is geweest, zo veel mogelijk kapot te maken.  

  

De donkere kant wilde per sé alle verbindingen vanuit Genegenheid uitbannen,  

en is hier uiteindelijk nagenoeg volledig in geslaagd. 

 

Toen de Boeddha naar de Aarde kwam, waren er verscheidene hele mooie verbindingen met de 

Zieneressen. Deze heilzame verbindingen, waarin er veel Genegenheid stroomde, waren 

opgebouwd in de periode dat de mensheid op de Maan in incarnatie was. Hij was destijds de leider 

van de groep, en had toen, net als alle andere Zieneressen, het lichaam van een vrouw.  

Toen de oorspronkelijke leidster van de Zieneressen, weer te midden van de groep stond, ditmaal 

op Aarde, was dit buitengewoon heilzaam voor de groep.  

Er was in die periode een nieuw ijkpunt nodig, en dat kwam er op deze manier. De Zieneressen 

konden weer uit eigen ervaring vaststellen wat Genegenheid is, en konden daardoor beter andere 

energieën onderscheiden, zoals de Christus-energie. Juist door de hernieuwde instroom van 

Genegenheid, die via de Boeddha overvloedig kon stromen, konden de Zieneressen hun 

onderscheidingsvermogen weer beter ontwikkelen.  

De komst van de Boeddha in de groep Zieneressen, ongeveer vijfduizend jaar geleden, gaf de groep 

de mogelijkheid om een hele nieuwe start te maken, waarin er weer veel onderwijs kon worden 

gegeven, niet alleen theoretische vraagstukken maar ook heel praktisch onderwijs, zoals massages 

en allerlei vormen van intiem lichamelijk contact.  

De donkere kant kon dit niet verdragen, en heeft dit met grof geweld en op verschrikkelijk wrede 

manieren, volkomen gebroken, al na enkele incarnaties. 
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Van de aanvankelijk hele mooie verbindingen  

tussen de Boeddha en de groep Zieneressen,  

was na enkele incarnaties nog maar weinig over,  

zó intens was de inwerking vanuit de donkere kant. 

 

Vanuit de Oorsprong beschouwd, betekende dit het verlies van verscheidene hele mooie 

verbindingen, waardoorheen Genegenheid in een eerder stadium overvloedig kon stromen. De 

donkere kant, had dit netwerk van Genegenheid, al binnen enkele eeuwen grotendeels verwoest. 

De lichte kant was eenvoudig niet in staat om dit te herstellen, ook al had de donkere kant allerlei 

belangrijke wetten en regels overtreden, zoals dat vaak zo gaat in situaties die de donkere kant heel 

belangrijk vindt.  

De donkere kant wilde Genegenheid uitbannen op onze planeet, en daar iets anders voor in de 

plaats stellen, namelijk de Christus-energie. Daar waren alle activiteiten op gericht, en daar is men 

uiteindelijk nagenoeg in geslaagd.  

 

Genegenheid WAS nagenoeg uitgedoofd op onze ongelukkige planeet, 

en de mensen die beweren dat ze liefde voelen, 

hebben gewoonlijk te maken met de Christus-energie, 

zonder dat men dit in de gaten heeft. 

 

Sommige Zieneressen, die ooit een hele mooie verbinding hebben gehad met de Boeddha uit het 

hele lange verleden, zullen in de komende periode de gelegenheid krijgen deze mooie verbinding 

weer zo goed mogelijk op te bouwen, op de één of andere manier.  

Dit is mogelijk vanwege de forse aanpassingen in ons evolutieproces, het past heel goed binnen de 

plannen van de lichte kant om het netwerk van Genegenheid weer op te bouwen.  

Binnen de wetten en de regels zijn er nu veel faciliteiten voor de mensen die hele mooie 

verbindingen weer op willen bouwen, gebaseerd op Genegenheid. Ook dit zijn karmische 

verbindingen, in dit geval tussen de Boeddha en de Zieneressen.  

De donkere kant zal er alles aan doen om binnen de mogelijkheden die men daarvoor heeft, het 

opbouwen van verbindingen vanuit Genegenheid zo veel mogelijk tegen te werken en opnieuw te 

beschadigen, maar wanneer er voldoende Genegenheid is, dan kan iemand verder werken aan de 

opbouw van zo’n hele mooie verbinding.  

Er wordt dan een weg aangelegd van de ene naar de andere, dwars door allerlei hindernissen heen, 

en ook al schijnt zo’n verbinding in eerste instantie misschien onmogelijk te zijn, er wordt dan 

ruimte gemaakt, wanneer voldoende is aangetoond dat beide dit echt willen.  

Naarmate er meer Genegenheid stroomt, zal ook de visie beter zijn, dat wil zeggen beter aansluiten 

bij het innerlijke weten.  

 

Visie heeft te maken met het hart,  

NIET met het hoofd. 

De Waarheid is iets wat je aanvoelt,  

je kunt dit niet dichter naderen door het te beredeneren. 
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Op dezelfde manier waarop Genegenheid nagenoeg was uitgedoofd op onze Aarde, was ook het 

vinden van de Waarheid nagenoeg onmogelijk geworden.  

De donkere kant wil per sé niet dat essentiële informatie beschikbaar zou komen voor de mensen 

die hun innerlijke weten willen volgen. Er is daarom vanuit de donkere kant alle mogelijke moeite 

gedaan om de Waarheid over de geschiedenis van de mensheid zo veel mogelijk te camoufleren en 

om te buigen, zodat de mensheid zichzelf niet goed zou kunnen leren kennen, omdat de juiste 

informatie eenvoudig ontbrak.  

De gnostici hadden de taak om deze essentiële kennis te bewaren en te bewaken, maar ook die 

groep was niet goed in staat gebleken om zich te handhaven in de loop van de tijd, door de 

inwerking van de machtige vermogens van de meesters en door de sluwe valkuilen die zij 

herhaaldelijk op de weg hadden ingegraven.  

Ook de gnostici krijgen nu een nieuwe kans om de meest essentiële kennis weer te verzamelen, en 

als het ware te destilleren uit alles aan informatie dat er nu op tafel ligt. Het is aan de gnostici om 

alles aan kennis opnieuw te onderzoeken en hier de meest essentiële kennis uit te halen, die de 

lichtwerkers nodig hebben om de juiste weg weer beter te kunnen vinden.  

Er zijn nieuwe studieboeken nodig voor de lichtwerkers, en degenen die deze noodzakelijke boeken 

zouden kunnen schrijven in de komende jaren, hebben nu eerst tijd nodig om zelf een beter 

onderscheid aan te leren tussen wat juiste kennis is, kennis die overeenkomt met het innerlijke 

weten, en wat onjuiste kennis is, kennis die botst met het innerlijke weten.  

De gnostici in incarnatie, zullen bij dit proces intensief worden begeleid door het hogere Zelf, want 

die heeft de missie gekregen om hieraan te werken, en ervoor te zorgen dat er in de komende jaren 

betere studieboeken komen, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

In feite zijn deze noodzakelijke en betrouwbare studieboeken er nu nog niet, de werkelijk 

waardevolle studieboeken laten nog even op zich wachten, waarschijnlijk nog enkele jaren.   

De studieboeken die er op dit gebied zijn, zijn geschreven in de jaren waarin er in feite nog geen 

heldere visie mogelijk was. Het zijn compromissen, waarin ook het hogere Zelf de dingen niet zo 

helder kon overzien als nu.  

Er was in de afgelopen jaren niet meer mogelijk dan wat er nu beschikbaar is, maar in de komende 

jaren zijn er veel betere mogelijkheden om hieraan te werken, en boeken van een veel betere 

kwaliteit te schrijven, voor de mensen die hiernaar op zoek zijn.  

 

Zoals de Zieneressen een hele nieuwe start kunnen maken,  

zo krijgen ook de gnostici een nieuwe kans  

om zich bezig te houden met hun kerntaak,  

namelijk het aanbieden van de juiste kennis aan de mensheid,  

zodat die zich beter kan ontwikkelen. 

 

Deze basiskennis heb je nodig om jezelf beter te kunnen leren kennen, en je vóór te bereiden op 

het leren samenwerken met het hogere Zelf. Uiteindelijk kun je dan als team van mens in incarnatie 

tezamen met het hogere Zelf, werken aan diens missie.  
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De gnostici kunnen deze weg begeleiden met waardevolle studieboeken, zodat de lichtwerkers zich 

beter kunnen ontwikkelen op deze weg van Zelfkennis en bijdragen aan de spirituele ontwikkeling 

van de mensheid.  

Zoals de Zieneressen die weer een kanaal willen worden voor Genegenheid, op allerlei mogelijke 

manieren zullen worden tegengewerkt door de donkere kant, zo zullen ook de gnostici die zich 

willen inzetten voor het zoeken naar de Waarheid, op allerlei mogelijke manier worden 

tegengewerkt door de donkere kant.  

Die wil proberen de mensheid gevangen te houden, in een omgeving zonder Genegenheid en 

zonder de meest essentiële kennis, zodat de mensheid zich niet goed zou kunnen ontwikkelen.  

De lichte kant probeert Genegenheid toe te voegen, en probeert ook juiste en essentiële kennis 

beschikbaar te brengen in onze leeromgeving, zodat de mensen die dit zouden willen, de weg van 

Zelfkennis beter zouden kunnen volgen, en daardoor anderen beter zouden kunnen helpen met 

hun spirituele ontwikkeling.  

 

Er is een heldere visie nodig,  

vóórdat je anderen echt goed kunt helpen  

met hun spirituele ontwikkeling. 

 

De donkere kant zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw visie zo veel mogelijk wordt 

vertroebeld. Na verloop van tijd kom je dan in een situatie dat je jezelf niet goed meer herkent, en 

je de Waarheid eveneens niet meer goed kunt herkennen.  

Wanneer je in het lange verleden ooit bewust hebt samengewerkt met de donkere kant, in ruil voor 

macht die je dan kon krijgen, dan betekent dit altijd dat je dan een stukje van jouw vrije wil inlevert, 

ook als je je daar niet van bewust bent, en ook als dit destijds niet is aangegeven door degene waar 

je afspraken mee hebt gemaakt.  

Dit betekent dat de donkere kant dan rechten opbouwt, om jou dingen te laten doen die je 

misschien niet wil, maar die de donkere kant dan wel kan doordrukken, omdat je stukjes van jouw 

vrije wil uit handen hebt gegeven.  

Naarmate je meer van jouw vrije wil uit handen hebt gegeven, in een hele reeks vorige levens, ben 

je meer vast komen te zitten aan de donkere kant.  

Wanneer je samenwerkt met de donkere kant, dan zal die ook altijd jouw visie een klein beetje 

verder vertroebelen.  

 

Wanneer je meerdere incarnaties bewust hebt samengewerkt met de donkere kant,  

dan zal die ieder leven,  

jouw visie een klein beetje verder inkleuren,  

ook al heb je dit misschien niet goed in de gaten. 

 

Het is dan alsof je een steeds donkerder bril krijgt opgezet, waardoor je de wereld steeds een beetje 

donkerder gaat zien.  

Daardoor kun je jezelf steeds minder goed herkennen, maar zul je ook Genegenheid en Waarheid 

in anderen, steeds minder goed herkennen.  
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Iemand die is ingekapseld in de donkere kant,  

zal Waarheid en Genegenheid NIET meer goed herkennen,  

zelfs niet als iemand daar helemaal in wordt ondergedompeld. 

 

Iemand die volkomen is ingekapseld in de donkere kant, is symbolisch blind en doof geworden, en 

heeft geen instrument meer in handen om de Waarheid of Genegenheid te kunnen ontvangen.  

Wanneer het hart is afgesloten, om wat voor reden dan ook, dan heb je niets meer in handen om 

Waarheid of Genegenheid te kunnen ontvangen. Je bent dan niet meer in staat om deze meest 

essentiële dingen in ontvangst te nemen. Je kunt het niet meer ontvangen, zelfs niet wanneer je er 

helemaal mee zou worden omringd.  

Vóórdat je Waarheid of Genegenheid kunt ontvangen, is het nodig je hart te openen. Dit proces 

van het openen van het hart, komt op gang door jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen, en 

een begin te maken met het verwerken van veel oud zeer, door dit gevoelsmatig eenvoudig langs te 

laten komen, zo veel als maar nodig is. Het hart heeft ruimte nodig om schoon te bloeden, want 

daar komt het op neer.  

Wanneer je deze uitgangspunten vertaalt naar onze samenleving, dan betekent dit dat de grote 

massa niet onmiddellijk iets kan doen met de Waarheid, die door vele klokkenluiders wordt 

aangeboden.  

Dit betekent ook dat er niet op de hele korte termijn weer heel veel kanalen voor Genegenheid 

zullen zijn. Er is tijd nodig om dit weer op te bouwen, zoals het ooit is geweest.  

Zolang de grote massa niet bereid is het eigen spirituele huiswerk op zich te nemen, blijft het 

moeilijk om de Waarheid te herkennen voor deze hele grote groep, zelfs als de gnostici dit steeds 

duidelijker onder woorden kunnen brengen, en vele klokkenluiders op een overtuigende manier 

duidelijk kunnen maken wat er misgaat in een stukje van onze samenleving.  

 

De sleutel om Waarheid en Genegenheid te kunnen ontvangen,  

is het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk. 

 

Zolang mensen dat NIET doen, kunnen ze de Waarheid en Genegenheid niet goed ontvangen, 

zelfs niet wanneer het hen op een hele mooie manier wordt aangeboden.  

Dit betekent dat de verwachtingen van de lichtwerkers over de reacties van de grote massa op de 

forse aanpassingen in ons evolutieproces, beter maar niet al te hoog zouden kunnen zijn.  

Er is nog steeds de vrije wil, die bepalend is voor de uitkomst van ons evolutieproces. Dat is een 

fundamenteel punt. De lichte kant biedt slechts mogelijkheden aan, voor wie dat zou willen. Wat 

mensen daar mee willen doen, is aan hen. Dat is het principe van de vrije wil, zo eenvoudig is het.  

De donkere kant dringt zich op en onderwerpt mensen, maar de lichte kant laat mensen Vrij en 

biedt slechts mogelijkheden aan, dat is een heel groot verschil. 

  

Wanneer je bent ondergedompeld in de donkere kant  

dan ZIE je het niet meer  

en dan kun je er letterlijk niet meer bij. 

 



27 

Toch kun je dan wel een gevoel van enorme leegte en zinloosheid ervaren, in de diepte van je hart, 

een gevoel dat de meesten in zo’n situatie liever maar zo diep mogelijk wegstoppen, en hardnekkig 

proberen te ontkennen. Vaak wordt dit diep verborgen achter een misschien heel aardig masker.  

Wanneer je langere tijd bent ondergedompeld in de donkere kant, dan komt er vanzelf een stadium 

dat je je hier niet goed meer van bewust bent, en je went aan de normen en waarden die je dan 

inmiddels hebt aangeleerd.  

Je hebt dan een verduisterde visie maar bent je daar niet goed van bewust.  

Je kunt dan geen Genegenheid meer ontvangen maar hebt dat niet goed in de gaten.  

De visie die je dan hebt, zul je beschouwen als normaal, en in overeenstemming met de visie van 

vele anderen, waaronder vele gezaghebbende mensen.  

De energie die dan door je heen stroomt, zul je beschouwen als heel bekend en heel vertrouwd, en 

je hebt geen reden om te denken dat dit niet goed zou zijn, het sluit naadloos aan bij de visie die je 

dan hebt.  

Als mensen langere tijd zijn ondergedompeld in de donkere kant, dan wordt de verbinding met het 

eigen stoffelijke lichaam daardoor sterk beïnvloed. Je hebt dan een onjuiste visie over jouw eigen 

stoffelijke lichaam. Het kan zijn dat je jouw lichaam dan volstrekt onbelangrijk vindt, maar het kan 

ook zijn dat je hier macht aan wil ontlenen, door dit in te zetten op het gebied van seksualiteit.  

In beide situaties is dit niet in overeenstemming met je innerlijke weten, en is er geen Genegenheid 

voor jouw eigen stoffelijke lichaam. Wanneer je bent ondergedompeld in de donkere kant, is er 

niet meer zoiets als Zelfliefde, Genegenheid voor jezelf.  

 

De donkere kant zal mensen uiteindelijk zover proberen te krijgen  

dat ze zich tegen zichzelf gaan keren. 

 

Wanneer er Genegenheid door je heen stroomt, dan zul je ook goed zorgen voor jouw eigen 

stoffelijke lichaam. Je zult jouw lichaam dan de verzorging geven die het nodig heeft.  

Wanneer er geen Genegenheid meer door je heen stroomt, dan zal dit vaak ten koste gaan van de 

verzorging van jouw eigen stoffelijke lichaam. Vaak manifesteert zich dit ook in vormen van 

seksualiteit waarbij je eigenlijk heel zeker weet dat je dit beter niet zo kunt doen.  

Wanneer je in de loop van de eeuwen zover bent beschadigd dat je een kanaal voor woede bent 

geworden, en misschien zelfs een kanaal voor haat, dan zal dit zich vaak ook vertalen naar de 

manier waarop je met jouw eigen stoffelijke lichaam omgaat.  

Wanneer de donkere kant grip op je heeft gekregen, dan zul je vaak niet meer goed zorgen voor 

jouw eigen stoffelijke lichaam. Je zult dan bijvoorbeeld te veel eten of te weinig. Je gebruikt dan 

misschien verdovende middelen of beweegt veel te weinig. Je neemt dan misschien te weinig rust 

en zit veel te veel in je hoofd. Misschien leg je jezelf dan extreme eisen op, waar je eigenlijk niet 

aan zou kunnen voldoen.  

Wanneer de donkere kant grip op je krijgt, ga je bewust of onbewust dingen in werking zetten die 

ten koste gaan van je gezondheid zoals veel te veel drinken, roken, extreme risico’s nemen, etc.  

In sommige gevallen kan dit nog verder gaan, richting het bewust of onbewust jezelf pijn doen, en 

jouw eigen lichaam beschadigen door daar bijvoorbeeld in te snijden. (automutilatie)  
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Wanneer je kijkt naar deze symptomen, dan is het duidelijk dat veruit de meeste mensen niet goed 

zorgen voor hun stoffelijke lichaam, waarbij voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, steeds 

duidelijker zal worden dat dit een GEVOLG is, van het ingekapseld zijn in de donkere kant.  

Zoals de lichte kant zorgt voor heilzame ervaringen, waarin het werkelijke spirituele leven zich 

volop kan ontwikkelen, zo zorgt de donkere kant voor een volkomen verduisterde visie, en normen 

en waarden waardoor mensen uiteindelijk zichzelf beschadigen en zichzelf kapot maken.  

 

De grote massa gaat NIET goed om met het eigen stoffelijke lichaam,  

hetgeen een direct gevolg is van een verduisterde visie,  

het ontbreken van Genegenheid  

en het ingekapseld zijn in de webben van de donkere kant. 

 

De problemen die hier het gevolg van zijn, zoals een zorgsysteem dat steeds meer overbelast raakt, 

zijn niet gemakkelijk op te lossen. Het vraagt een volkomen andere benadering van het menszijn. 

Het vraagt een volkomen ander wereldbeeld dan nu gebruikelijk is bij de grote massa.  

Zolang mensen het eigen lichaam bewust of onbewust voortdurend beschadigen, is er geen enkel 

zorgsysteem te ontwerpen dat dit goed kan opvangen. Het is een heel fundamenteel probleem dat 

hierdoor zichtbaar wordt gemaakt. Het raakt de fundamenten waarop onze samenleving is 

gebouwd.  

Het is niet mogelijk een zorgsysteem te ontwikkelen dat bestand is tegen een grote massa mensen, 

die zichzelf bewust of onbewust steeds opnieuw beschadigt.  

 

Wanneer mensen zich tegen zichzelf gaan keren,  

dan vinden ze het niet meer zo erg wanneer ze lijden.  

Ze vinden dan misschien zelfs  

dat ze dit eigenlijk wel verdiend hebben. 

 

Wanneer mensen anderen in de diepte van hun hart steeds meer zijn gaan haten, door 

verschrikkelijke ervaringen in de loop van de geschiedenis, dan heeft dit gewoonlijk een direct 

effect op hoe je naar jezelf kijkt. Het is moeilijk om veel anderen te haten, en tegelijkertijd nog 

Genegenheid te voelen voor jezelf. 

De ervaringen van het leven op Aarde zijn voor met name de Zieneressen verschrikkelijk geweest 

in de afgelopen duizenden jaren. Steeds opnieuw waren zij slachtoffer van seksueel misbruik door 

de vervloekingen die door de god van de Bijbel zijn uitgesproken.  

 

Steeds opnieuw werden de Zieneressen geconfronteerd met seksueel misbruik,  

zonder dat zij daar iets tegen konden doen. 

 

Daardoor is er bij nagenoeg alle Zieneressen, in de diepte van het hart, een diepe angst en haat 

ontstaan, die niet gemakkelijk te genezen is.  

Het gevolg hiervan is dat de Zieneressen vaak ook niet goed meer zorgen voor hun eigen stoffelijke 

lichaam, en daar eigenlijk helemaal niet zo goed aan verbonden zijn, zonder dat dit nog goed tot 

hen doordringt.  
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Voor nagenoeg alle Zieneressen  

is er grote noodzaak  

voor regelmatige massage van hun stoffelijke lichaam,  

vanuit zo veel mogelijk Genegenheid. 

 

Wanneer de ervaringen met het stoffelijke lichaam duizenden jaren verschrikkelijk zijn geweest, is 

er vaak geen enkele motivatie meer om je daar intensiever aan te verbinden. Er is dan gewoonlijk 

een houding waarin je bewust of onbewust afstand neemt van je lichaam.  

Maar daardoor is het veel moeilijker je te concentreren in je hartcentrum, en de instroom vanuit 

jouw hogere Zelf goed te ontvangen. Je onderscheidingsvermogen om allerlei verschillende types 

energie waar je mee te maken kunt krijgen, goed van elkaar te onderscheiden, is dan veel lager, dan 

wanneer je een goede verbinding met je stoffelijke lichaam hebt.  

In onze generatie is het zeldzaam een Zieneres te ontmoeten die alweer een goede verbinding heeft 

opgebouwd met haar eigen stoffelijke lichaam. Bij veruit de meesten moet dit nog helemaal op 

gang komen, en is er zelfs geen besef, dat het nodig is om hier veel meer aandacht aan te besteden.  

 

Wanneer mensen niet goed omgaan met hun eigen stoffelijke lichaam,  

zullen ze vaak ook niet goed omgaan met materie in z’n algemeenheid. 

 

Op een juiste manier leren omgaan met materie,  

betekent ook op een juiste manier leren omgaan met je eigen stoffelijke lichaam. 

 

Als je kijkt naar de manier waarop de mensheid in onze generatie omgaat met zoiets als delfstoffen, 

waardevolle onderdelen van onze materiële rijkdom, dan is het duidelijk dat de mensheid erop 

gericht is alles zo snel mogelijk in te zetten voor wat we nu willen hebben.  

Met andere woorden, wat door de natuur in miljoenen jaren is gevormd, verbruiken wij in een hele 

korte termijn, totdat het helemaal “op” is.  

Dezelfde hebzucht die we op nagenoeg alles toepassen, passen we ook toe op onze natuurlijke 

rijkdom, waardoor we dit in een hele korte periode helemaal opgebruiken, alsof er geen toekomstige 

generaties meer zullen zijn.  

Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, is het duidelijk dat dit niet in overeenstemming 

is met het innerlijke kompas. 

Het is het uitmelken en uitbuiten van onze Aarde, om onze comfortzone steeds verder op te 

bouwen. Het zijn keuzes die niet in overeenstemming zijn met het innerlijke weten. Het is een hele 

korte termijn strategie, waarin het er blijkbaar om gaat mensen te geven wat ze willen hebben.  

Wanneer mensen voortdurend leven vanuit het principe van najagen van wat je op de korte termijn 

wil hebben, dan gaat dit ten koste van belangrijker dingen zoals een lange termijndoel en de 

ontwikkeling van het innerlijke spirituele leven.  

Het op allerlei manieren vervuilen van onze planeet, is eveneens een kenmerk van het niet goed 

omgaan met de materie. In de kern is dit een gevolg van het niet goed volgen van het innerlijke 

weten door de grote massa.  

 

 



30 

De moeizame situatie die op Aarde is ontstaan in onze generatie, 

is een GEVOLG van het niet goed volgen van het innerlijke weten. 

 

Wanneer steeds meer mensen in de komende jaren hun innerlijke weten weer beter zouden volgen, 

zou dat de hele situatie verbeteren. De mensheid zou de situatie waarin ze terecht is gekomen dan 

steeds beter kunnen overzien, en zou dan steeds betere beslissingen kunnen nemen.  

Verbetering van de situatie, zoals die in onze generatie is ontstaan, is mogelijk wanneer steeds meer 

mensen steeds meer hun innerlijke weten gaan volgen. In de kern is dit een keuze, die op een 

positieve manier beïnvloed kan worden, door een opvoedkundig proces. 

  

De hogere god Schorpioen heeft ons zover gekregen  

dat wij ons tegen onszelf zijn gaan keren  

en niet meer goed zorgen voor ons lichaam en onze planeet.  

In de kern zijn dit de kiemen voor zelfvernietiging,  

waarvan hij de grote aanjager is. 

 

Wanneer de mensheid in de komende periode steeds beter begint te beseffen in welke situatie we 

gezamenlijk terecht zijn gekomen, dan versterkt dit de motivatie om een hele nieuwe start te gaan 

maken, gebaseerd op wat je dan innerlijk steeds beter kunt aanvoelen.  

Wanneer je in vorige levens onder grote druk volkomen verkeerde keuzes hebt gemaakt, dan ben 

je je hier op “de weide” vaak veel beter van bewust dan in het gewone dagelijkse leven.  

Je kunt dan in het dagelijkse leven het gevoel hebben gekregen dat je het volkomen hebt verknoeid 

en dat de moeilijkheden zó groot zijn dat je daar niet goed meer uit kunt komen.  

Met name wanneer je regressie-sessies doet, naar belangrijke keuzes in vorige levens waarbij er heel 

veel schade is ontstaan, kun je in een situatie komen waarin het moeilijk is om vrede in jezelf te 

voelen.  

Maar de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, zijn onderdeel van een leerproces. De 

omstandigheden in ons leerproces zijn verschrikkelijk geweest, met name in de afgelopen 

vijfduizend jaar, om redenen waar wij niet direct iets aan konden doen. De strijd tussen de goden 

werd uitgevochten via de mensheid, waardoor ieder van ons, verschrikkelijk in de verdrukking is 

gekomen in de afgelopen vijfduizend jaar.  

Wanneer je in de komende jaren steeds meer zicht krijgt op belangrijke keuzes in vorige levens, 

waar je nu nog steeds de gevolgen van ondervindt, dan is het van belang om je te realiseren dat 

onze leeromgeving volkomen ontwricht is geweest in de afgelopen vijfduizend jaar. Iedereen heeft 

daardoor talloze keuzes gemaakt om te handelen tegen beter weten in, waardoor heel veel schade 

is ontstaan, voor anderen en voor onszelf.  

 

Eén van de meest traumatische ervaringen  

is een breuk met ons eigen hogere Zelf. 

 

Voor nagenoeg alle lichtwerkers, is dit onderdeel van hun ervaringen geworden in de afgelopen 

vijfduizend jaar. Voor nagenoeg iedereen is er ooit in een vorig leven een moment geweest waarop 

je er ZELF voor hebt gekozen, om deze heilige verbinding met je hogere Zelf maar op te geven, 

in ruil voor macht en een sterkere verbinding met een god of godin.  
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Als dit één van de belangrijkste thema’s is geweest uit de afgelopen vijfduizend jaar, dan heeft zich 

dit in de afgelopen tien jaar tijdens de herexamens herhaald.  

Dit betekent heel concreet dat als er ooit een sterke samenwerking met het hogere Zelf is geweest, 

maar je er toch voor hebt gekozen in één of ander vorige leven deze verbinding op te geven, in ruil 

voor de macht die je aangeboden werd vanuit de donkere kant, dan zul je gevoelsmatig opnieuw in 

ongeveer diezelfde situatie terecht zijn gekomen in de afgelopen tien jaar, zodat je een nieuwe keuze 

kon maken.  

 

Wanneer de lichte kant een zwaar trauma met je doorwerkt,  

dan betekent dit dat je heel behoedzaam  

in ongeveer dezelfde omstandigheden wordt gemanoeuvreerd  

als waarin het trauma is opgelopen,  

als gevolg van je eigen keuzes. 

 

Wanneer je ooit de verbinding met jouw eigen hogere Zelf hebt opgegeven, voor de samenwerking 

met de donkere kant, om bijvoorbeeld onjuiste informatie te helpen verspreiden, dan is dit het 

thema waar je dan opnieuw mee in aanraking bent gekomen.  

Voor velen zal dit achteraf beter herkenbaar zijn. Achteraf zul je vaak beter kunnen zien welke 

keuze je eigenlijk mee te maken hebt gekregen, ook al was je je daar tijdens de herexamens 

misschien niet zo goed van bewust.  

Veel mensen hebben in de periode van herexamens de keuze voorgelegd gekregen om hetzij de lijn 

te volgen van het innerlijke weten en de instroom vanuit de Ziel, die ze in de diepte van hun hart 

konden aanvoelen op hun beste momenten, hetzij verder te gaan met het verspreiden van onjuiste 

informatie, waarvan ze eigenlijk heel goed aanvoelden, dat het niet waar was wat ze zeiden, maar 

wat de donkere kant wilde dat er gezegd zou worden, in overeenstemming met soortgelijke situaties 

in het verleden, vaak in de Egyptische periode, waarin vele priesters en priesteressen zeiden wat de 

slechte lagere goden wilden dat er gezegd zou worden, ook al wisten de priesters en de priesteressen 

eigenlijk heel goed, dat het niet waar was wat ze de massa vertelden. Toch gingen ze hier vaak mee 

door, en misleidden talloze anderen, zodat ze daardoor zelf een hogere positie konden krijgen, en 

dichter bij de goden konden komen, waarbij de verbinding met het hogere Zelf eenvoudig werd 

opgeofferd, vanuit een volkomen vrije keuze.  

Veel lichtwerkers, veel spirituele coaches, zijn in de periode van herexamens, opnieuw met dit 

zware stuk karma geconfronteerd. Het overgrote deel heeft er opnieuw voor gekozen onjuiste 

informatie te verspreiden, die de donkere kant hen inprentte, waarbij de verbinding met het hogere 

Zelf en het richten op het innerlijke weten, werd genegeerd.  

Als onderdeel van het uitwerken van dit zware trauma, kom je dan eerst weer in een situatie waarin 

je verbinding mag opbouwen met je hogere Zelf. Dit is dan onderdeel van de omstandigheden 

waarin het trauma is opgelopen en de verkeerde keuze is gemaakt.  

Het opbouwen van de samenwerking met jouw hogere Zelf wordt dan toegestaan, hoewel je hier 

misschien eigenlijk geen recht op had vanwege de keuzes die je maakte, maar omdat het nodig was 

voor het doorwerken van een zwaar trauma, werd dit dan toch toegestaan.  
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Aan het einde van de periode van herexamens, in het tweede half jaar van 2022, is er bewust of 

onbewust een keuze gemaakt, waarin je antwoord hebt gegeven op de vraag in hoeverre je in zo’n 

situatie kiest voor de verdere samenwerking met jouw hogere Zelf en in hoeverre je kiest voor de 

aangeboden macht vanuit de donkere kant.  

De donkere kant, vertegenwoordigd door bijvoorbeeld een godin, kan je allerlei vermogens geven, 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets te zien van aura’s of chakra’s. De donkere kant kan je helpen 

aan allemaal wetenswaardigheden, die nooit relevant zijn voor je spirituele ontwikkeling maar wel 

heel imponerend kunnen zijn, bijvoorbeeld het vertellen hoeveel broertjes of zusjes je nog hebt, en 

dergelijke onbelangrijke feiten.  

Wanneer het jouw keuze is geweest om bijvoorbeeld ooit in het oude Egypte, in de periode van de 

farao’s, de verbinding met jouw hogere Zelf op te offeren, ten gunste van een verbinding met een 

godin, dan ben je in de afgelopen tien jaar opnieuw met deze keuze geconfronteerd.  

Het gevolg hiervan is, dat er dan zowel een verbinding is geweest met jouw hogere Zelf, als met 

zo’n donkere godin.  

Uiterlijk in de tweede helft van 2022, is er bewust of onbewust een keuze gemaakt, met welke van 

die twee je verder wil gaan.  

Wanneer je opnieuw hebt gekozen voor de lijn van status, positie en macht, dan zal het hogere Zelf 

deze keuze van jou respecteren, en jou loslaten, want daar komt het dan op neer.  

Als dit de keuze is die je hebt gemaakt, dan zal dit bij alle kandidaten in de diepte van het hart 

eigenlijk volkomen duidelijk zijn, hoewel je je best kunt doen om dit zo veel mogelijk te ontkennen 

en jezelf daarin volkomen te misleiden.  

Met andere woorden, gewoonlijk weet je in de diepte van jouw hart eigenlijk heel goed wat de 

uitslag is van jouw eigen herexamens. Mocht je hier werkelijk meer over willen weten, dan kun je 

hier in diepe meditatie meer zicht op krijgen, wanneer je voelt dat jouw hogere Zelf “in de buurt 

is”. Het is aan jouw hogere Zelf om te beoordelen of jij hier echt in geïnteresseerd bent, maar als 

jouw motivatie voldoende is, dan zul je hier op de één of andere manier meer duidelijkheid over 

krijgen wanneer jouw hogere Zelf zich hiervoor in wil zetten.  

In praktijk betekent dit dat allerlei mensen die in de afgelopen tien jaar verbinding op mochten 

bouwen met hun hogere Zelf, en de keuze hebben gemaakt om toch maar liever de weg te volgen 

van status, positie en macht, hun opgebouwde verbinding met hun hogere Zelf al heel snel weer 

kwijt zijn geraakt, ook al proberen sommigen dit misschien zo veel mogelijk te ontkennen en 

spreken ze nog steeds over hun hogere Zelf ALSOF ze daar nog mee in verbinding zijn.  

Gevoelsmatig zou je verwachten dat de mensen die in de tweede helft van vorig jaar enigszins 

konden samenwerken met hun hogere Zelf, daar een half jaar later, onder betere omstandigheden, 

verder mee zouden kunnen gaan, maar dat is een groot misverstand.  

 

De opbouw van de verbinding met het hogere Zelf  

is bij velen tijdelijk toegestaan,  

als onderdeel van de herexamens,  

waarin zwaar traumatische ervaringen zijn doorgewerkt,  

waarin het ging om een breuk met het hogere Zelf  

als gevolg van een vrije keuze in een vorig leven. 
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Het KON daarom niet anders, dan in heel veel situaties ruimte geven voor de opbouw van de 

verbinding met het hogere Zelf, hoewel iemand daar qua motieven misschien eigenlijk nog 

helemaal niet aan toe was.  

Toch zijn dit wel de regels geweest voor de periode van herexamens, die tien jaar heeft geduurd en 

eind vorig jaar is geëindigd.  

 

In praktijk kunnen er daardoor allerlei lichtwerkers zijn,  

die begin 2023 aanzienlijk minder goed kunnen samenwerken met hun hogere Zelf  

dan amper een half jaar geleden. 

 

Het is daarom belangrijk voor jezelf aan te voelen in hoeverre het Waarheid is, wanneer iemand 

suggereert samen te werken met diens hogere Zelf. Wanneer je goed bent afgestemd in jouw eigen 

hartcentrum, in het centrum van de borstkas, en jouw hogere Zelf vindt dit voor jou belangrijk om 

te weten, dan kun je meer zicht op sommige specifieke situaties krijgen, wanneer je hier voldoende 

moeite voor wil doen. Vanuit jouw hogere Zelf beschouwd, zijn dit vaak hele leerzame situaties, 

waardoor die graag bereid is hier meer zicht op te geven, als jij hiervoor open staat. 

Wanneer je weet dat de donkere kant voortdurend probeert mensen te misleiden, en veel 

lichtwerkers nog helemaal gevangen zijn in de webben van de donkere kant, dan betekent dit dat 

je niet alles zomaar zou moeten geloven wat een spirituele coach of therapeut je vertelt, maar dat 

je er goed aan zou doen te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, jouw eigen innerlijke 

weten, dat je intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart.  

We leven in een periode waarin de lichtwerkers nog veel schade veroorzaken, zowel aan zichzelf 

als aan anderen, hetgeen een gevolg is van de inkapseling door de donkere kant, waar de voorhoede 

van de groep, iedere dag meer zicht op begint te krijgen.  

Eén van de terreinen waarop de lichtwerkers elkaar hebben meegesleept in de verkeerde richting, 

is het moeizame terrein van seksualiteit. Nagenoeg iedereen heeft anderen meegesleept op dit 

gebied, in een hele reeks vorige levens, zonder de ander Vrij te laten om daar een eerlijke keuze in 

te maken.  

Vaak ging het er vooral om de eigen verlangens ingevuld te krijgen, waarbij eenvoudig gebruik 

(misbruik) werd gemaakt van het stoffelijke lichaam van de ander.  

Voor alle lichtwerkers betekent dit dat er alleen al daardoor, enorm veel karma is ontstaan, hetgeen 

betekent dat je ooit nog eens iets goed te maken hebt, ten opzichte van degene die je mee hebt 

gesleept naar de donkere kant, want daar komt het op neer. 

  

Wanneer je iemand meesleept op de weg van het uitleven van lust,  

dan sleep je iemand mee naar de donkere kant. 

 

Zo iemand kan dan niet meer goed bij zichzelf, en verliest steeds meer de aansluiting met het 

innerlijke weten en het hogere Zelf.  

Wanneer je hier verantwoordelijk voor bent, dan zul je hier ooit nog eens iets tegenover moeten 

stellen, hoever je misschien ook bent gevorderd met jouw eigen leerproces.  
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Misschien dat je in de komende periode weer op een punt uitkomt waarop je weer een heldere visie 

hebt, misschien zelfs zo goed als ongeveer vijfduizend jaar geleden, maar er is dan nog een grote 

hoeveelheid karmische verplichtingen, die je op de één of andere manier in evenwicht moet 

brengen, vóórdat je weer even Vrij staat, als vijfduizend jaar geleden.  

 

Iedereen van ons stond er vijfduizend jaar geleden aanzienlijk beter voor dan nu.  

Er was een veel betere visie,  

er waren veel minder karmische verplichtingen  

en er waren veel minder raakvlakken met de donkere kant. 

 

Wanneer in de komende periode onze visie weer veel helderder wordt, als gevolg van het directe 

onderwijs dat alle mensen die hun innerlijke weten volgen, krijgen aangeboden vanuit hun hogere 

Zelf, dan gaat onze visie weer veel beter aansluiten bij ons innerlijke weten.  

Er is moed nodig om onder ogen te zien in welke situatie we terecht zijn gekomen. Er zijn in onze 

maatschappij allerlei problemen ontstaan als gevolg van het langere tijd massaal NEGEREN van 

het innerlijke weten, waar nu niet meer zo gemakkelijk een oplossing voor te vinden is.  

Er is bovendien veel moed nodig om allerlei keuzes onder ogen te zien die je zelf in vorige levens 

hebt gemaakt, waar je zelf verantwoordelijk voor bent, en die nu nog steeds grote moeilijkheden 

veroorzaken in het leven dat je nu, in onze generatie, hebt.  

Er is ook moed nodig om eerlijk te kijken naar het aanbod van onze spirituele coaches en 

therapeuten, die zeggen er klaar voor te zijn om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling, 

maar door hun eigen onkunde nog iedere dag veel schade aanrichten, zonder dit eerlijk onder ogen 

te willen zien. De meest gebruikelijke houding is net doen alsof je het niet goed in de gaten hebt 

maar van “boven” af bezien, is het een keuze om verstoppetje te spelen.  

Vanuit het standpunt van het hogere Zelf, zijn onze spirituele coaches gewoonlijk nog volstrekt 

onvoldoende voorbereid, om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling, 

en zouden ze er goed aan doen eerst veel meer tijd te besteden aan hun eigen schoonmaakprocessen 

en het steeds bewuster leren samenwerken met hun eigen hogere Zelf.  

De manier waarop we met seksualiteit zijn omgegaan, maakt duidelijker hoe de meesten van ons 

in het leven hebben gestaan, in de afgelopen duizenden jaren. We slepen anderen gewoonlijk mee, 

om vooral onze eigen behoeftes maar ingevuld te krijgen, en schrikken er niet voor terug om alles 

aan verleidingskunsten in te zetten om dit maar voor elkaar te krijgen.  

We hebben dit gezien als een “spel” dat nu eenmaal “normaal” is in onze maatschappij, zonder 

rekening te houden met de ellende die je daarmee kunt veroorzaken voor de ander, op wie je het 

blijkbaar had voorzien.  

Het voorkómen dat je nog steeds voortdurend veel schade veroorzaakt, is al een hele opgave voor 

de meesten van ons. Gewoonlijk wordt nauwelijks beseft hoe gemakkelijk je mensen probeert mee 

te slepen in een richting die je zelf voor ogen hebt, om wat voor reden dan ook.  

Pas wanneer je zelf steeds meer Vrij staat van de matrix, kun je al deze dingen steeds beter overzien. 
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Wanneer je al deze dingen steeds beter kunt overzien, en steeds beter kunt aanvoelen hoe het in 

werkelijkheid is, kom je steeds meer tot het besef dat je in alle eenvoud vaak maar heel weinig kunt 

doen om de situatie in onze samenleving te verbeteren, omdat dit het gevolg is van de keuzes van 

de grote massa, gedurende vele duizenden jaren.  

Wat je wel kunt doen is het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk, en proberen daar 

vorderingen mee te maken. Dit beïnvloedt direct de kwaliteit van de verbindingen die je hebt 

opgebouwd met andere mensen. Naarmate je verder bent gevorderd met jouw eigen huiswerk, 

zullen ook de verbindingen met anderen, diepgaander en waardevoller worden. 

Wanneer steeds meer mensen hun eigen huiswerk op zich nemen, komen er steeds betere 

verbindingen met het hogere Zelf. Daardoor kan er steeds meer inzicht komen in hoe je anderen 

het beste verder zou kunnen helpen. Door de samenwerking met het hogere Zelf, komen er ook 

steeds betere kanalen voor Genegenheid.  

De uitweg uit de situatie waarin we terecht zijn gekomen, is het leren afstemmen op ons innerlijke 

weten en het steeds bewuster leren samenwerken met ons hogere Zelf. Dat zijn de mogelijkheden 

die alle lichtwerkers nu hebben, dankzij de forse aanpassingen in ons evolutieproces.   

Door vanuit een volkomen vrije wil, duizenden jaren mee te gaan in de ervaringen van seksualiteit, 

vaak tegen beter weten in, zijn er steeds sterkere raakvlakken gekomen met de hogere god 

Schorpioen, die het niet goed met de mensheid vóór heeft. 

Deze hogere godheid heeft de god van de Bijbel zover gekregen om mee te gaan met zijn 

doelstellingen. Hij heeft geprobeerd de mensheid het pad op te krijgen van het zich tegen elkaar 

keren, onderweg naar vernietiging van zichzelf en elkaar. 

Het succes van deze hogere god Schorpioen zie je terug in vele zinloze oorlogen, waarin mensen 

met elkaar hebben gestreden om volstrekt onbelangrijke redenen. 

Er is heel veel zinloze strijd geweest in de geschiedenis van de mensheid, waarin met name de 

christelijke machthebbers, de mensheid heeft meegesleept in de richting van vernietiging van 

zichzelf en elkaar. 

 

De doelstelling van de hogere god Schorpioen 

is vernietiging van jezelf en van elkaar, 

en iedereen kan voor zichzelf vaststellen, 

in hoeverre deze godheid inmiddels is gevorderd 

met het realiseren van zijn plannen. 

De mensheid doet het zichzelf aan 

hier nog verder mee door te gaan. 

 

Er is nu een nieuwe kans om hier anders mee te leren omgaan, voor zover de mensheid dit vanuit 

een volkomen vrije wil zou kiezen. 

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk is de situatie dat de mensheid in z'n algemeenheid nog iedere 

dag verder gaat op het spoor van zelfvernietiging, op allerlei mogelijke manieren. 

Het is aan de lichtwerkers om de rol van klokkenluiders op zich te nemen, om de ongewenste 

toestanden zo veel mogelijk zichtbaar te maken, zodat de mensheid hier kennis van kan nemen en 

eventueel andere en betere keuzes zou kunnen maken, voor zover zij dat zou willen. 
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Wat de uitkomst is van dit keuzeproces, is niet aan de lichtwerkers. Die vormen slechts een 

verwaarloosbare kleine minderheid, en de beslissingen worden genomen door de grote massa, 

vertegenwoordigd door de plaatselijke regeringen. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers ongewenste toestanden zichtbaar maken in onze samenleving, 

maar tegelijkertijd proberen te voorkomen dat zij zichzelf daarin kwijtraken, en meegezogen 

worden in die ongewenste toestanden. 

Waar het in praktijk op neerkomt, is het zichtbaar maken van wat ongewenst is, en het dan aan 

anderen overlaten om te beslissen hoe men hiermee verder wil gaan, zonder je te laten meeslepen 

in zo'n situatie. 

Wanneer je merkt dat de mensen die hierover zouden moeten beslissen, hun verantwoordelijkheid 

om zo'n thema op te pakken, niet op zich nemen, en er misschien nog te weinig draagvlak is in de 

samenleving als geheel, kun je zo'n thema beter loslaten, en proberen te voorkómen dat je er zelf 

in ten onder gaat, doordat je de keuzes van anderen wil veranderen. 

Dat is een doodlopende weg, waarin je jezelf steeds verder kwijtraakt, en je het gevaar loopt je 

uiteindelijk steeds meer tegen je medemensen te gaan keren, waarbij jij vindt, dat je vanuit de beste 

bedoelingen die ander wil veranderen. 

Je komt dan uiteindelijk in een situatie dat je de ander niet Vrij laat, en in feite precies doet wat je 

zelf anderen verwijt, namelijk dat ze erg opdringerig zijn en anderen niet vrijlaten. 

 

De klokkenluiders vertegenwoordigen de stem van het Geweten  

maar zijn niet verantwoordelijk  

voor de uitkomst van de keuzes van de grote massa. 

 

Wanneer je merkt dat de grote massa niet reageert op voorstellen voor verbeteringen, dan is het 

zinvol om zo'n thema los te laten, en te onderzoeken waar je jouw kostbare tijd en energie 

misschien beter aan zou kunnen besteden 

De klokkenluiders, de ware lichtwerkers, kunnen de wereld niet op eigen kracht veranderen, en zijn 

daar niet verantwoordelijk voor. 

Wat de uitkomst is van de geschiedenis van de mensheid op Aarde, is een gezamenlijke keuze, van 

alle mensen op onze planeet. 

 

De lichtwerkers hebben meer dan genoeg aan hun eigen huiswerk  

en aan het opschonen van de eigen groep. 

 

De spirituele coaches en therapeuten zijn aan het begin van ons nieuwe tijdperk over het algemeen 

nog niet goed voorbereid om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling. De meeste 

lichtwerkers verspreiden voortdurend onjuiste kennis en veroorzaken herhaaldelijk schade, deels 

door ondeskundigheid maar deels ook terwijl men innerlijk heel goed aanvoelt beter veel 

voorzichtiger en terughoudender te zijn.  

 

We doen het onszelf en elkaar aan,  

dat we steeds opnieuw doorgaan  

met het beschadigen van onszelf en elkaar,  

omdat we niet goed reageren op ons innerlijke weten. 
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Door voortdurend te handelen tegen beter weten in,  

ontstaat er iedere dag meer schade. 

 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers zouden stoppen met het voortdurend beschadigen van 

elkaar, door steeds opnieuw tegen beter weten in te handelen, en de belangen van het eigen ego 

alle ruimte te geven, terwijl ze innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelen, dat ze dat beter niet zo zouden 

kunnen doen. 

Als de lichtwerkers zichzelf beschouwen als de voorhoede van de mensheid, dan zou het inmiddels 

duidelijk moeten zijn dat er nog heel veel verbetering nodig is binnen deze groep, vóórdat ze 

voldoende is voorbereid om deze nobele rol op zich te kunnen nemen. 

 

Er is juiste kennis nodig 

maar de opleidingen hiervoor 

zijn er in deze fase nog niet. 

 

Er is een goed onderscheid nodig, tussen Genegenheid en allerlei imitaties hiervan, maar dit 

onderscheid is nu voor het overgrote deel niet duidelijk bij de lichtwerkers, waardoor hun 

uitgangspositie zwak is om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling. 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers steeds duidelijker gaan beseffen, dat ze er goed aan 

zouden doen al hun activiteiten op het gebied van seksualiteit af te bouwen, zodat ze niet doorgaan 

op de weg die de hogere god Schorpioen voor ogen heeft. 

 

Zolang je doorgaat op de weg die Schorpioen voor ogen heeft,  

ben je minder geschikt om anderen echt goed te kunnen helpen  

met hun spirituele ontwikkeling. 

 

Wanneer je in de loop van de tijd, steeds beter beseft, hoe lang je al mee bent gegaan met de plannen 

van Schorpioen, wordt het besef langzaam groter voor de noodzaak om je hier weer zo veel 

mogelijk van los te maken. 

Voor ieder van ons is dit nog een hele lange weg, die je pas in kunt gaan wanneer het steeds beter 

tot je dóór begint te dringen, hoezeer je hieraan vast bent komen te zitten, door talloze keuzes in 

heel veel vorige levens.  

Ook dit is onderdeel van de weg van Zelfkennis. 

 

Het is belangrijk elkaar niet meer mee te zuigen,  

in het moeras van seksualiteit,  

en elkaar hierin volkomen Vrij te laten. 

 

Seksualiteit is, hoe verleidelijk het ook wordt voorgesteld, een belangrijk onderdeel van de weg van 

zelfvernietiging. Op die weg leer je jezelf aan om je innerlijke weten niet te volgen, waardoor je 

ditzelfde principe na verloop van tijd ook op andere terreinen gaat toepassen, en ook daar je 

innerlijke weten niet volgt. 

 



38 

Door het spoor van seksualiteit te volgen,  

leer je jezelf aan om je innerlijke weten te negeren. 

 

Eerst voor heel even, tijdens ervaringen van seksualiteit, maar geleidelijk zal dit principe zich 

uitbreiden naar andere terreinen van het dagelijkse leven, waarin je dan ook steeds meer geneigd 

zult zijn om “een uitzondering” te maken. 

Op die weg leer je jezelf aan om in allerlei situaties jouw innerlijke weten te negeren, tegen beter 

weten in. Daardoor ga je steeds verder een doodlopende weg in.  

De gevaren van seksualiteit zijn groot, en het is pas nu, dat de mensheid dit beter zou kunnen gaan 

herkennen, omdat dit van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker zichtbaar wordt gemaakt, 

voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. 

 

Veel lichtwerkers gaan nog volop dóór  

met het misleiden van zichzelf en anderen,  

terwijl ze dit diep in hun hart,  

eigenlijk heel goed weten. 

 

Ze houden zichzelf en anderen nog voortdurend voor de gek, hoewel dit iedere volgende dag 

duidelijker wordt gemaakt, door het hogere Zelf. 

Je komt dan voor een keuze te staan om hetzij net te doen alsof je het niet goed in de gaten hebt, 

hetzij toe te geven dat je allerlei dingen al langere tijd niet goed hebt gezien.  

De groep lichtwerkers als geheel, is nog bij lange na niet goed voorbereid om het zware werk op 

zich te kunnen nemen waarvoor ze naar de Aarde is gekomen. 

 

Wanneer al deze dingen in de komende periode  

steeds duidelijker beginnen te worden, 

heb je tijd nodig om dit te verwerken. 

Het is dan belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. 

 

We leren onze jeugd normen en waarden aan op het gebied van seksualiteit, die volstrekt niet in 

overeenstemming zijn met het innerlijke weten. Dit draagt in aanzienlijke mate bij aan verwarring 

bij onze jeugd. 

Onze “deskundigen” leren onze jeugd dat het volstrekt normaal zou zijn om blote foto's van jezelf 

te maken en die naar een vriendje of vriendinnetje te sturen. 

Het is merkwaardig dat onze jeugd ervan uitgaat dat blote foto's van klasgenootjes niet zouden 

worden gedeeld, in een wereld waarin op social media zo ongeveer alles met iedereen over de hele 

wereld wordt gedeeld. 

Dit zijn uitgangspunten die botsen met het innerlijke weten, en heel veel schade veroorzaken. Onze 

jeugd wordt op die manier door onze “deskundigen” de verkeerde kant op gestuurd, waardoor hun 

positie nog moeilijker wordt dan die toch al is. 

Ook bij het dragen van uitdagende kleding, zou het heel waardevol kunnen zijn om hierover in 

gesprek te gaan. 
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Onze jeugd zou veel baat hebben bij het aanleren van normen en waarden die overeenstemmen 

met het innerlijke weten. Dat zou innerlijke rust geven en de duidelijkheid waar velen naar op zoek 

zijn. 

Pas wanneer alles aan oude gewoontes op het gebied van seksualiteit bewust wordt losgelaten, 

vanuit een diepgaand besef hoe schadelijk deze oude gewoontes kunnen zijn, komt er ruimte voor 

andere en betere ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact. 

 

Wanneer seksualiteit helemaal wordt losgelaten  

komt er meer ruimte voor Genegenheid  

op het gebied van intiem lichamelijk contact. 

Er worden dan ervaringen mogelijk 

die voor de mensheid onbekend terrein zijn. 

 

Voor de Zieneressen is dit niet helemaal nieuw, ook al is dit in de herinnering heel ver weggezakt. 

Met name voor de Zieneressen zijn er in de vóór ons liggende jaren, mogelijkheden om intiem 

lichamelijk contact te ervaren vanuit Genegenheid, op een manier die zelfs voor de hoedsters van 

deze heilzame energie, in de meest praktische zin, vanuit de ervaringen van de afgelopen levens 

beschouwd, nieuw terrein is. 

Wanneer de oude en verkeerde gewoontes op het gebied van intiem lichamelijk contact worden 

losgelaten, komt er ruimte voor nieuwe en buitengewoon heilzame ervaringen op dit gebied, 

waarvan veruit de meesten niet vermoeden dat zoiets mogelijk is. 

Op “de weide” wordt hier in toenemende mate ervaring mee opgedaan, in “het huis van de 

Boeddha”, degene die ooit de leidster was van de Zieneressen. 

  

*** 
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*1 Er zijn hardnekkige geruchten dat de meester Jezus en zijn discipelen onderling veel intiem 
lichamelijk contact hadden. Er zijn al eeuwen geluiden te horen dat homofiliteit op de één of andere 
manier een belangrijke rol speelt in de wereld van meester Jezus.  

Formeel is het standpunt van de kerken dat homofiliteit wordt afgewezen, maar de geruchten over 
allerlei ongewenste vormen van intiem lichamelijk contact achtervolgen de kerkelijke wereld al 
eeuwen.  

In de Bijbel is een verhaal bekend van een man in de hof van Gethsémané die bij de 
gevangenneming van meester Jezus een mantel droeg maar daaronder niets (Marcus 14:51). Deze 
verhalen bevestigen deze eeuwenoude geruchten.  

Dit sluit ook naadloos aan bij wat de meesters in hun boeken die ze via Alice Bailey hebben 
geschreven, aangeven over homofiliteit, namelijk dat deze vorm van seksualiteit, het einddoel is 
voor de mensheid.  

Met andere woorden, de meesters beweren af en toe openlijk dat homofiliteit een manier van leven 
is die zij vóórstaan. Dit komt overeen met de normen en de waarden uit de periode van Elia, er is 
wat dat betreft in al die duizenden jaren weinig veranderd.  

Vanuit deze achtergrond krijgt de bekende uitspraak “Laat de kinderen tot mij komen” een hele 

andere betekenis. Er is namelijk een direct verband tussen homofiliteit en pedofilie.  

Uitspattingen op het gebied van seksualiteit komen niet alleen voor in de christelijke en de 

kerkelijke wereld maar komen evengoed voor in de boeddhistische wereld, zoals kortgeleden voor 

iedereen zichtbaar werd gemaakt. Er is in praktijk nauwelijks nog enige verbinding tussen het 

boeddhisme en de Boeddha, het zijn twee totaal verschillende werelden.   

Daar waar iemand een grote machtspositie heeft, daar zijn de meesters gewoonlijk actief. De grote 

leider van de boeddhistische gemeenschap heeft een enorme machtspositie. Het is bovendien 

vanuit spirituele ontwikkeling beschouwd, niet zo belangrijk om heel veel waarde te hechten aan 

het één of andere land. Tibet is op zichzelf geen beter gebied dan andere streken op onze Aarde. 

Het is zinloos om hier overdreven veel waarde aan te hechten.  

Het ziet er naar uit dat het masker van één van de meesters, die zich handig had verstopt in het 

boeddhistische kamp, kortgeleden abrupt is gevallen, voor het oog van de hele wereld.  

Dit is een voorbeeld van de degeneratie van de meesters, in overeenstemming met hun karma. 

Naarmate iemand donkerder karma op zich heeft geladen in de loop van de geschiedenis van de 

mensheid, zal deze degeneratie sneller gaan. Tot nog te werden de meesters afgeschermd tegen 

deze karmische gevolgen maar dat is nu niet meer mogelijk, door de forse aanpassingen in ons 

evolutieproces.  

De meesters worden daardoor alsnog geconfronteerd met hun eigen karmische gevolgen, iets wat 

ze heel lang konden vermijden door de machtige steun vanuit de donkere kant, die ook de wetten 

van karma bestuurde, op een hele oneerlijke manier.  

Door deze degeneratie wordt duidelijker wat er in zo’n meester leeft. Je mag er gerust vanuit gaan 

dat er nog verscheidene meesters zullen worden ontmaskerd op deze manier, in de vóór ons 

liggende jaren. Ook dit is een bevestiging van de vorderingen in ons evolutieproces.  
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


