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Twee soorten orgasmes 

Hoewel de meeste mensen ervan uitgaan dat alle orgasmes wel ongeveer hetzelfde zullen zijn, is er in praktijk een 

groot verschil in achterliggende motieven, die bepalend zijn voor de uitwerking hiervan.  

Wanneer twee geliefden elkaar naderen op het gebied van intiem lichamelijk contact dan zou er in eerste instantie 

Genegenheid kunnen zijn.  

Maar de donkere kant wil NIET dat er Genegenheid is op onze Aarde en zal altijd proberen dit om te buigen 

naar het pad van lust en opwinding. De donkere kant zal altijd eigenbelang en machtsaspecten proberen aan te 

wakkeren in zo’n setting.  

De kunst is om het omslagpunt van Genegenheid naar lust, opwinding, macht en eigenbelang te herkennen, daar te 

stoppen en die weg niet verder in te gaan.  

Dit vraagt oefening, beheersing en juiste kennis van zaken.  

Wanneer je kunt voorkómen dat je wegglijdt in lust en opwinding is er meer ruimte voor Genegenheid. Vanuit die 

instroom van Genegenheid zou je dan kunnen toewerken naar een ontlading van spanning in het bekken – een 

orgasme – wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit nodig is, als onderdeel van een goede verzorging van het stoffelijke 

lichaam van jezelf of het lichaam van iemand die jou dit toevertrouwt.  

Als je als vrouw merkt dat je diep in jouw hart eigenlijk walgt van een mannelijk geslachtsdeel, dan zou je beter 

geen orgasme voor een mannelijke partner kunnen verzorgen. Je zou dit immers nooit vanuit Genegenheid kunnen 

doen.  

Het is belangrijk ook hierin volkomen eerlijk tegenover jezelf en je partner te zijn.  

Nagenoeg alle vrouwen hebben in de afgelopen duizenden jaren schrijnende ervaringen meegemaakt met mannelijke 

geslachtsdelen en willen hier daarom in de diepte van hun hart liever helemaal niets meer mee te maken hebben 

wanneer ze volkomen eerlijk zijn en hun innerlijke weten volgen.  

Maar los van het verzorgen van een orgasme bij een mannelijke partner blijven er dan nog voldoende andere 

mogelijkheden over om op het gebied van intiem lichamelijk contact Genegenheid te beleven.  

Wanneer je het werkelijk goed vóór hebt met jouw geliefde dan zul je bereid zijn je uiterste best te doen om zo veel 

mogelijk IN het kanaal van Genegenheid te blijven wanneer er intiem lichamelijk contact is en jezelf aanleren om 

alle onzuivere motieven tijdens de wisselwerking met je geliefde zo veel mogelijk op te sporen en te verbeteren.  

Wanneer alle lichtwerkers hier veel meer moeite voor zouden doen dan zouden er op deze manier veel meer kanalen 

voor Genegenheid komen.  

 

Op de weg van Zelfkennis is het buitengewoon belangrijk voortdurend gericht te zijn op je eigen 

MOTIEVEN. De vragen “waarom doe je iets?” en “waarom doe je iets niet?”, zijn dan van groot 

belang evenals de vraag “wat wil ik hier nu mee?”. 

Wanneer je deze uitgangspunten toepast op de beleving van intiem lichamelijk contact dan kan dit 

bijdragen aan hele verhelderende inzichten.  

Wanneer je iets in werking zet vanuit volkomen verkeerde motieven – motieven die volkomen 

botsen met het innerlijke weten – dan zullen de gevolgen schadelijk zijn.  
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Wanneer je iets in werking zet vanuit zuivere motieven – motieven die in overeenstemming zijn 

met jouw innerlijke weten – dan zal dit een heilzame uitwerking krijgen op de één of andere manier.  

Als je toewerkt naar een orgasme vanuit lust en opwinding of misschien zelfs vanuit macht, dan 

zijn deze motieven niet in overeenstemming met je innerlijke weten, je morele kompas.  

De gevolgen hiervan zullen daarom schadelijk zijn, wat onze “deskundigen” je ook proberen aan 

te praten op dit gebied.  

Het beleven van intiem lichamelijk contact vanuit volkomen verkeerde motieven zal als gevolg 

krijgen dat de verbinding met het hogere Zelf verder weg raakt.  

Wanneer je schadelijke ervaringen opdoet op het gebied van intiem lichamelijk contact, dan zul je 

jezelf steeds meer kwijtraken. Dit geldt ook voor het toewerken naar een orgasme vanuit lust, 

opwinding en het willen uitoefenen van macht.  

Wanneer je dit door het volgen van de weg van Zelfkennis steeds beter gaat herkennen, kan er 

meer ruimte komen voor een andere benadering van het lichaam dat je gekregen hebt. 

Als onderdeel van een goede verzorging van je lichaam kan het heel waardevol zijn om af en toe 

heel bewust toe te werken naar een orgasme. Het is hierbij van groot belang hieraan te werken 

vanuit zo veel mogelijk Genegenheid.  

Wanneer je deze verzorging van jouw stoffelijke deel vanuit Genegenheid zelf op je neemt of 

wanneer je dit in handen geeft van iemand die je hierin volkomen vertrouwt, dan heeft zo’n 

orgasme een hele heilzame uitwerking. Er wordt dan gewerkt met zachte energie, zonder iets te 

willen forceren, en voortdurend bedacht op het vermijden van lust, opwinding en het willen werken 

met macht.  

Pas wanneer je op deze manier omgaat met de verzorging van je lichaam, is een orgasme heilzaam 

en zal dit bijdragen aan een hechtere samenwerking met jouw hogere Zelf, want ook die is 

betrokken bij intiem lichamelijk contact wanneer er vanuit schone motieven wordt gehandeld.  
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


