Keuzes maken, op het randje van de afgrond

We leven in een hele bijzondere periode, waarin ich processen afspelen die maar heel Zelden vidrkomen in de
geschiedenis van de mensheid. Omdat de lichte kant deze keer heeft gewonnen, krijgen we nu betrekkelijk veel inzage
in wat er “boven” gaande is.

Vanaf eind 2012 is er een uitgebreide “Dag des Oordeels” geweest, die ge€indigd is rond 1 januari
2023. Het is een soort van evaluatieperiode, waarin de ervaringen en de keuzes van de afgelopen
duizenden jaren zijn geévalueerd door degenen die de leiding hebben over ons evolutieproces.

Tijdens die periode van tien jaar, zijn er nieuwe wetten en regels gekomen die ons evolutieproces
besturen, en zijn er herkansingen geweest voor de mensen in incarnatie om de aller moeilijkste
stukken uit het verleden, opnieuw door te werken. Deze stukken verleden worden dan ingevlochten
in het gewone dagelijkse leven van een mens in incarnatie, meestal zonder dat je je bewust bent van
de achtergronden van de keuzes waar je dan voo6r komt te staan.

Maar wanneer je hier moeite voor zou doen, zou je hier wel meer zicht op kunnen krijgen tijdens
bijvoorbeeld meditaties of via regressie-sessies. Naarmate je meer gericht bent op wat er leeft in de
diepte van jouw hart, kan jouw eigen hogere Zelf meer aanvullende informatie geven. Dat is de
manier waarop de wisselwerking gaat, tussen het hogere Zelf en de mens in incarnatie.

Ook ons hogere Zelf heeft in de periode van herexamens moeilijke stukken verleden opnieuw
doorgewerkt, waarin er ooit verkeerde keuzes zijn gemaakt in vaak moeilijke omstandigheden in
het verre verleden. Verkeerde keuzes zijn keuzes waarin je hebt gehandeld tegen beter weten in,
waardoor er veel schade is ontstaan voor jezelf of voor anderen. Verkeerde keuzes zijn keuzes die
botsen met jouw innerlijke weten, je innerlijke kompas, het lichtbaken dat ieder mens meekrijgt
wanneer de lange reis vanuit onze Oorsprong begint.

Wanneer je eenmaal op Aarde bent aangekomen, is dit innerlijke kompas één van de belangtijkste
dingen die je bij je hebt. Wanneer je erin zou slagen dit baken zo goed mogelijk te volgen, dan
zou je in de loop van de eeuwen steeds beter de uitweg kunnen vinden uit de moeilijkheden waar
je in terecht komt, als gevolg van verkeerde keuzes van jezelf of van anderen.

Het leren afstemmen op dit innerlijke kompas is daarom één van de belangrijkste dingen die je zou
moeten leren, ieder leven opnieuw. Merkwaardig genoeg is juist dit mechanisme van het leren
vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, iets wat mier is opgenomen in ons reguliere
onderwijssysteem. Onze samenleving als geheel, herkent blijkbaar nog niet zo goed de waarde van
dit innerlijke kompas.

Ook de goden hebben zo’n innerlijk kompas, en kunnen ervoor kiezen om dit innetlijke weten te
volgen of te kiezen voor een andere weg. Ook de goden hebben net als de mensen in incarnatie, te
maken met de verleidelijke aanbiedingen van macht vanuit de donkere kant.

Net als veel lichtwerkers in incarnatie,
zijn er ook goden die in de afgelopen duizenden jaren
zijn bezweken voor de verleidingen vanuit de donkere kant,
waardoor ze gevangen zijn geraakt in diens webben.

Wanneer je als mens in incarnatie, of als hoger Zelf, of als god of godin, gevangen raakt in de

webben van de donkere kant, dan krijg je gewoonlijk na verloop van tijd, een soort van herkansing.
Dit speelt gewoonlijk een grote rol, wanneer er een “Dag des Oordeels” gaande is.
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Ook de goden en godinnen hebben in de periode tussen eind 2012 en eind 2022, hun herkansingen
gekregen. Voor het overgrote deel, hebben de goden deze herexamens niet kunnen benutten om
hun keuzes te verbeteren, dat wil zeggen hun keuzes aan te passen in de richting van hun innerlijke
weten.

De periode van herexamens is afgerond eind 2022, maar vanwege de overgang van één van de
hogere goden, Vissen, naar een hogere groep, is er een extra herkansing gekomen voor de goden
en godinnen.

Dit is iets wat deze hogere god ze/f heeft gekozen, bij zijn afscheid uit de groep van de goden. Het
is een keuze die deze godheid op zich heeft genomen, vanuit een volkomen vrije wil, nadat er al
een periode van tien jaar herexamens was geweest, die verplicht was opgelegd vanwege de
procedure die daarvoor geldt.

Aan het einde van dit jaar, 2023, is de termijn voor deze extra herkansing afgelopen. De goden en
godinnen die in moeilijkheden zijn gekomen, en heel dicht bij de donkere kant zijn gekomen,
hebben dan een keuze gemaakt in de diepte van hun hart hoe zij verder willen gaan.

Wanneer je dicht bij de donkere kant bent gekomen, als gevolg van ontelbare keuzes om anderen
te beschadigen tegen beter weten in, gedurende duizenden jaren, dan kom je uiteindelijk voor de
keuze te staan om hetzij over te gaan naar die donkere kant, waar je dan in praktijk al langere tijd

bewust mee hebt samengewerkt, hetzij je hier zo veel mogelijk van los te maken door de prijs te
betalen die dan wordt gevraagd.

In praktijk betekent dit voor sommige goden,
dat ze als gevolg van de losmakingsprocessen
z6 ver worden teruggeplaatst in ons evolutieproces,
dat ze dan weer terugkeren in het mensenrijk.

De goden zijn ooit ook mens geweest, net als wij nu, maar hebben in het verleden een punt bereikt
waarop zij konden overgaan naar een hogere groep, die van de goden. Wanneer de ontwikkeling
van een godheid goed gaat, dan kan zo’n god uiteindelijk doorgroeien naar een hogere groep, die
ik de Oorsprong noem. Vanuit deze groep kan iemand doorgroeien naar een groep die “de heren
van karma” wordt genoemd, degenen die onder andere gaan over de onderhandelingen tussen de
lichte kant en de donkere kant in verband met de losmakingsprocessen, die nu veelvuldig gaande
zijn in deze periode van intensieve schoonmaak.

Wanneer een godheid zich niet goed ontwikkelt, en gevaarlijk dicht in de buurt komt van de
donkere kant, dan kan er een keer een punt komen dat er vanuit de hogere goden wordt vastgesteld
dat iemand eigenlijk heeft gekozen voor de donkere kant. Wanneer de herkansingen zijn afgerond,
gaat zo iemand dan in overeenstemming met diens vrije wil, over naar de donkere kant. Zo iemand
wordt dan uit ons klaslokaal gehaald en heeft daar dan verder geen opvoedkundige taken meer in.

Wanneer een godheid zich niet goed ontwikkelt en gevangen dreigt te raken in de webben van de
donkere kant, dan is er nog een andere mogelijkheid, en dat is het betalen van de prijs om los te
komen van die donkere kant. Dit betekent dat zo’n godheid dan terug wordt gezet in diens
ontwikkeling en veel kracht moet inleveren. In sommige situaties betekent dit dat zo’n godheid dan
weer terugvalt in het mensenrijk.

Een voorbeeld van zo’n situatie is Medusa, die ooit de leidster was van de Zieneressen in de periode
van de Maancyclus.



Zij is aan het einde van de Maanperiode overgegaan vanuit het mensenrijk naar het rijk van de
beginnende goden en godinnen, in de allerlaagste categorie. Een soort van “junior’ in het rijk van
de godinnen, die nog steeds in hecht contact is met de mensen die zij kende vanuit de periode dat
zij mens tussen de mensen was, in de periode van de Maancyclus.

Uit de mythologische verhalen is duidelijk geworden dat Medusa zich tegen de mensheid heeft
gekeerd en de verkeerde weg heeft gevolgd. Zij heeft bewust samengewerkt met de donkere kant
en is daar gevaarlijk dicht bij in de buurt gekomen, door veelvuldige keuzes tegen beter weten in,
waardoor enorm veel schade is ontstaan bij de groep Zieneressen, en bij de mensheid in het
algemeen.

Maar zij heeft tijdens haar periode van herexamens heel duidelijk ingezien dat zij beter andere
keuzes had kunnen maken in dit moeilijke stuk verleden. Met andere woorden in de periode van
herexamens heeft zij ervoor gekozen om op een andere manier met deze zelfde dingen om te gaan,
zodat er geen schade meer zou ontstaan voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.

Medusa, de godin,
Is teruggeleid naar het punt waarop zij de verkeerde afslag heeft genomen,
en heeft ingezien dat zij het beter anders had kunnen doen.

Daarna volgen onderhandelingen met de donkere kant, om hier zo veel mogelijk los van te komen.
In de situatie van Medusa betekent dit dat zij terug is gekeerd in het mensenrijk, en veel kracht
heeft moeten inleveren. Je wordt dan teruggezet in ontwikkeling, hetgeen de prijs is die je dan moet
betalen.

Het achterliggende karma blijft bovendien volledig zoals het is, en verandert door deze
onderhandelingen niet. Dit betekent dat de schade die Medusa ooit heeft veroorzaakt in haar
verleden, ooit zal moeten worden gecompenseerd. Met name de groep Zieneressen is door Medusa
volkomen de verkeerde kant op gestuurd en zij heeft daarom nog heel veel goed te maken
tegenover deze groep.

Aan het einde van deze periode van ongeveer een jaar extra herkansingen,
staan allerlei goden aan het randje van de afgrond.

Ze moeten nu een hele belangrijke keuze maken,
die bepalend is voor een hele Iange periode in de toekomst.

Wanneer ze overgaan naar de donkere kant, betekent dit voor hen een hele lange omweg, vo6rdat
ze uiteindelijk in de hele verre toekomst, weer een kans zullen krijgen om weer terug te gaan naar
de lichte kant. Wanneer ze daar na verloop van een hele lange periode alsnog voor zouden kiezen,
dan zullen ze veel verder terug moeten gaan in hun ontwikkeling dan nu. Ze zullen dan verder
terug moeten gaan dan het mensentrijk en teruggaan naar het dierenrijk of mogelijk zelfs naar het
plantenrijk.

Wanneer je er bewust voor kiest over te gaan naar de donkere kant, zul je in de toekomstige periode
nog heel veel schade gaan veroorzaken. Dit karma neem je mee op je weg. Wanneer je dan na
verloop van een hele lange periode weer een kans krijgt om terug te keren naar de lichte kant, dan
neem je al dit karma met je mee. Dit betekent enorme hoeveelheden karmische verplichtingen,
gedurende een onvoorstelbaar lange periode.



Wanneer je als gevallen godheid op het randje van de afgrond staat, dan is dit de keuze waar je dan
vOOr staat.

Voor de Zielen die herhaaldelijk bewust hebben samengewerkt met de donkere kant, gedurende
vele duizenden jaren, geldt globaal hetzelfde.

Deze “verloren Zielen”, Zielen die gedurende duizenden jaren zich tegen hun medemensen hebben
gekeerd, en doelbewust heel veel schade hebben veroorzaakt, krijgen een laatste kans om terug te
keren naar de lichte kant, waarna er voorlopig geen weg terug meer is. Wanneer je nu overgaat naar
de donkere kant, dan is dat vanuit menselijk standpunt voor onbepaalde tijd.

Wanneer een “verloren Ziel” op het allerlaatste moment toch nog terug wil naar de lichte kant, dan
betekent dit dat er dan onderhandelingen nodig zijn over de hoogte van de prijs die iemand dan
zal moeten betalen om los te komen van de donkere kant.

In praktijk betekent dit dat zo’n Ziel, zo’n hoger Zelf, dan flink terug zal moeten gaan in
ontwikkeling, en dat veel van wat in miljoenen jaren is opgebouwd, in een hele korte periode weer
verloren gaat.

Het opbouwen van kracht is iets wat heel langzaam gaat. Er is heel veel goed werk nodig vooérdat
het een Ziel wordt toevertrouwd met meer kracht te mogen werken. Deze kracht is een geschenk
vanuit de Oorsprong, van waaruit de reis ooit is begonnen. Het toenemen van kracht is daarom
iets wat slechts kan gebeuren wanneer er een directe inmenging is vanuit de Oorsprong, iets wat
maar heel weinig voorkomt.

In deze periode worden er zowel door sommige “verloren Zielen” als door sommige gevallen
goden, uitermate belangrijke keuzes gemaakt, die heel belangrijk zijn voor het verdere verloop van
ons evolutieproces.

Wanneer een godheid die gevangen is geraakt in de webben van de donkere kant, uiteindelijk
overgaat naar die donkere kant, dan neemt die heel veel “rechten” met zich mee, om de mensen
die contracten met hem zijn aangegaan in de loop van de geschiedenis, te mogen beinvloeden, met
name in hun visie. De mensen die hier mee te maken hebben, moeten dan eerst de prijs betalen
om hier weer van los te komen, vooérdat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Maar wanneer zo’n godheid die gevangen is geraakt in de webben van de donkere kant, teruggaat
naar de lichte kant, ontstaat er een risicofactor voor de lichte kant.

De donkere kant zal zo’n godheid altijd blijven opzoeken, en voortdurend blijven proberen juist
deze godheid te benaderen om voor de donkere kant te gaan werken, zoals dit in feite al lange tijd
gaande is geweest.

Het gevaar is dan groot dat zo’n godheid opnieuw gaat bezwijken voor de verleidingen van de
donkere kant, en opnieuw veel schade gaat veroorzaken in de v66r ons liggende duizenden jaren,
zelfs als zo’n godheid is teruggezet in het mensenrijk en heel veel kracht kwijt is geraakt, waardoor
iemand in principe veel minder interessant is voor de donkere kant.

Het teruggaan van een gevallen godheid of een “verloren Ziel” naar de lichte kant,
Is een risicofactor voor de lichte kant.

Dit zijn beslissingen waar de leiding van ons evolutieproces mee te maken heeft, en wij mogen blij
zijn dat we hier geen keuzes in hoeven te maken. De keuzes waar de leiding van ons evolutieproces
nu voor staat, hebben verstrekkende gevolgen voor ons evolutieproces.



De gevallen goden en de “verloren Zielen” zijn in deze periode terug op het punt waarop zij in het
verre verleden de verkeerde afslag hebben genomen, en hebben gekozen voor samenwerking met
de donkere kant, en zich tegen de mensheid hebben gekeerd.

In deze extreme setting staan zij symbolisch op het randje van de afgrond. Juist in dergelijke
extreme omstandigheden kunnen er in de diepte van het hart hele mooie dingen ontstaan, maar
kunnen er eveneens afschrikwekkende keuzes worden gemaakt, vanuit motieven die volkomen
botsen met het innerlijke weten.

Wanneer iemand dit innerlijke weten per sé niet wil volgen, dan wordt dit innerlijke weten bij de
overgang van de lichte kant naar de donkere kant los gemaakt. De verbinding met de Oorsprong,
de thuishaven voor mensen en goden, is daarmee verbroken. Je kunt dan niet meer terug naar die
Oorsprong, voor onbepaalde tijd. Je hebt dan je recht om terug te keren naar je eigen Oorsprong
verspeeld, en uit handen gegeven aan de donkere kant.

Kenmerk van de gevallen goden
en van de Zielen die zijn overgegaan naar de donkere kant,
Is dat ze geen innerlijk weten, geen Geweten, meer hebben.

Ze hebben geen moreel kompas meer.

<

Deze keuzeprocessen van de gevallen goden en de “verloren Zielen”, zijn onderdeel van de
installatieprocedure die gaande is op “de weide”. Wanneer deze nieuwe installatieprocedure van de
Boeddha is voltooid, zal er ook een beslissing zijn genomen over alle goden en “verloren Zielen”

die in de gevarenzone terecht zijn gekomen.

Naar verwachting zal het grootste deel van de gevallen goden dan alsnog overgaan naar de donkere
kant, met behoud van al hun rechten om de mensen die duizenden jaren met hen hebben
samengewerkt, te blijven beinvloeden, ook al worden ze dan in de komende twee jaar langzaam uit
ons klaslokaal weggehaald.

In 2026 zijn alle gevallen goden en godinnen, en alle “verloren Zielen” die nu gaan kiezen voor de
donkere kant, weggehaald uit ons klaslokaal, maar de rechten die zij hebben gaan niet verloren en
blijven bestaan, totdat iemand die hieraan vastzit, zich hier ze/f van los heeft gemaakt, deels door
hard werken aan jezelf en deels door het betalen van de prijs.

Wanneer een gevallen godheid of een “verloren Ziel”, op het allerlaatste moment ervoor zou kiezen
om terug te keren naar de lichte kant, dan volgt er een flinke teruggang in ontwikkeling maar blijven
de rechten behouden voor de lichte kant, hetgeen betekent dat de mensen in incarnatie zich hier
NIET van los hoeven te maken, omdat de eigenaar van die rechten deze niet meer zal opeisen.

Naar verwachting zal de heer der wereld, de god van de Bijbel, er in zijn situatie voor kiezen om
over te gaan naar de donkere kant, hetgeen enorme gevolgen heeft voor de lichtwerkers in
incarnatie, omdat deze godheid dan nog heel veel rechten heeft om de lichtwerkers tegen te werken
vanuit zijn positie binnen de donkere kant.

De lichtwerkers zijn massaal gevangen geraakt in de matrix,
de gevangenis die door de heer der wereld en zijn vertrouwde helpers,
de meesters van de Witte Broederschap,
Is opgebouwd.



De energie die kenmerkend is voor deze groep gevangenisbewaarders is de energie die bekend staat
als de Christus-energie, waarvan de kenmerken onder andere zijn superioriteitsgevoelens,
zelfgenoegzaamheid en de neiging zichzelf te willen zien als de redder van het één of ander, in
plaats van een bescheidener houding aan te nemen.

Eenvoud en soberheid is in deze groep vaak ver te zoeken, het gaat vooral om de eigen belangen,
de eigen machtspositie en de eigen vermogens waarmee anderen kunnen worden beinvloed,
gewoonlijk zonder dat mensen dit in de gaten hebben.

Aan het einde van de installatieperiode die nu gaande is,
heeft de Boeddha “boven” een andere positie gekregen.

Hij zal dan met veel meer kracht kunnen werken dan in de afgelopen periode.

Dit is onderdeel van de compensatie die hij krijgt voor de bittere confrontaties met de donkere
kant in de afgelopen vijfduizend jaar. Hij krijgt daardoor veel meer ruimte om te doen waarvoor
hij gekomen is.

Er zijn dan ook veel betere mogelijkheden voor de groep Zieneressen om een hele nieuwe start te
maken, want dat is wat er nodig is.

Op “de weide” bestaat er zoiets als “het huis van de Boeddha”, een plaats waar de lichtwerkers in
de uren van slaap naar toe kunnen gaan om bij te tanken, uitleg te krijgen en te werken aan hun
genezingsprocessen. Er zijn daar allerlei contacten mogelijk met gelijkgestemden, zowel met
mensen die je kent uit het dagelijkse leven als met mensen die je #zef kent in het leven dat je overdag

hebt.

Aan het einde van de installatieprocedure,
Is er een veel groter lichtbaken op “de weide”,
waardoor de donkere kant veel beter zichtbaar zal worden.

De donkere kant verzet zich daarom fel tegen de nieuwe installatie van de Boeddha die nu gaande
is, en probeert dit zo veel mogelijk tegen te werken en af te breken.

De nieuwe installatieprocedure,
kan worden beschouwd als een kantelpunt voor de lichtwerkers in incarnatie.

Dit heeft vooral te maken met betere mogelijkheden
om je eigen visie te ontwikkelen.

Wanneer deze installatie helemaal is afgerond, zullen de lichtwerkers die zo goed mogelijk hun
innerlijke weten proberen te volgen, daar meestal iets van meekrijgen door “heldere dromen”,
herinneringen aan iets wat zich feitelijk afspeelt in “het huis van de Boeddha op de weide”, en waar
je je dan flarden van kunt herinneren, omdat die herinneringen bij die gelegenheid beschermd
worden, vanwege het grote belang van deze gebeurtenis.



Daardoor krijgen sommige lichtwerkers dan even meer zicht op wat er op “de weide” gebeurt,
zodat er een ijkpunt is, een punt van herkenning, waardoor je weet dat er “boven” allerlei
ontwikkelingen gaande zijn, die hun gevolgen hebben voor de mensen in incarnatie, ook al weet je
meestal niet precies wat er gaande is.

Zo’n “heldere droom” is een sterke bevestiging dat er zoiets bestaat als de leiding van ons
evolutieproces, die probeert ons onderwijs aan te bieden over de meest noodzakelijke dingen.
Wanneer je eenmaal bewust zo’n ervaring hebt meegemaakt, verandert dit je wereldbeeld en je
mensbeeld. Je hebt dan een bevestiging van wat je eerder slechts kon aanvoelen en kon vermoeden.
Het wordt dan opeens veel concreter en “tastbaarder”.

Wanneer de installatie van de Boeddha op “de weide” in zijn nieuwe functie is voltooid, zal er niet
onmiddellijk veel meer rust komen. Er wordt “slechts” een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van
de mensheid.

Ook de Boeddha zal na zijn nieuwe installatie niet direct in rust zijn,
hij blijft zolang hij de mensheid op Aarde wil blijven helpen,
het mikpunt voor de donkere kant,
die koste wat kost wraak op hem zal willen nemen.

De donkere kant is er in het verleden niet voor teruggedeinsd om de wetten en de regels flink te
overtreden, om op die manier de mensheid zo veel mogelijk tegen te werken, en met name de
Boeddha zo veel mogelijk te remmen in het werk waar hij voor gekomen was. Er mag daarom
worden verwacht dat de donkere kant na de installatie er alles aan zal doen om opnieuw zo veel
mogelijk het volgen van het innerlijke weten tegen te werken, en de mensheid zo veel mogelijk te
remmen en om te buigen in haar ontwikkeling.

Dit betekent dat alle lichtwerkers uitermate waakzaam zouden moeten zijn
en zich goed bewust zouden moeten zijn
van de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.

Maar de lichtwerkers zijn voor het overgrote deel nog niet zover dat ze bereid zijn om de
mocilijkheden eerlijk onder ogen te zien, waarin we terecht zijn gekomen in onze generatie. De
meesten hebben nog geen goed fundament opgebouwd, en zullen onderuitgaan wanneer er een
storm opsteekt, zoals nu.

Symbolisch zullen veel lichtwerkers zich in de komende periode niet goed staande kunnen houden
en meegezogen worden door de donkere kant, die hen “alle hoeken van de kamer zal laten zien”,
meestal zonder te herkennen wat er gebeurt.

Degenen die zich niet goed staande kunnen houden zullen een speelbal worden voor de donkere
kant, die hen gemakkelijk zal kunnen bereiken door de samenwerkingsverbanden vanuit de
afgelopen duizenden jaren, die vanuit vrije wil zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Wanneer je een speelbal bent geworden van de donkere kant, doe je allerlei dingen die volkomen
botsen met jouw innerlijke weten, maar dan gaat het toch zo dat je dit spoor volgt, tegen beter
weten in. Je komt dan symbolisch onder water te staan, en je bent dan heel vatbaar voor allerlei
emotionele stromingen, die je gemakkelijk kunnen meeslepen naar contreien waarin je steeds verder
bij jezelf vandaan gaat. Je raakt jezelf dan steeds meer kwijt. De verbinding met jouw hogere Zelf
is dan buitengewoon moeilijk geworden omdat je niet meer goed bereikbaar bent.



In de komende periode zullen veel lichtwerkers
zich alsnog zo veel mogelijk proberen vrij te kopen van de donkere kant,
door de prijs te betalen die daar in onderhandelingen voor wordt afgesproken
tussen de lichte kant en de donkere kant.

Deze onderhandelingen worden “boven” gevoerd, op “de weide”.

Dit betekent in praktijk dat de lichtwerkers in de komende periode te maken zullen krijgen met
veel tegenwerking, een slechtere gezondheid en merkwaardige ongevallen. Velen zullen met ziektes
te maken krijgen, waarvan sommige ziektes ernstig zullen blijken te zijn, en af en toe fataal zullen
eindigen, om op die manier de prijs te betalen voor het zo veel mogelijk loskomen van de donkere
kant.

Alle lichtwerkers zullen in hun directe omgeving mensen kennen die vrijgekocht worden en als
gevolg daarvan akelige ervaringen mee zullen maken, omdat ze langs die weg zo veel mogelijk los
kunnen komen van de donkere kant.

Zonder deze losmakingsprocessen zou de visie nog lange tijd verduisterd kunnen worden,
waardoor al je inspanningen waarschijnlijk gericht zijn op de verkeerde doelen, hetgeen je in zo’n
situatie niet goed herkent, juist door de beinvloeding vanuit de donkere kant. Er is eerst een heldere
visie nodig, voordat je inspanningen gericht kunnen worden op de juiste doelen, doelen die in
overeenstemming zijn met jouw eigen innerlijke weten.

In de komende periode zal de donkere kant aanzienlijk beter herkenbaar worden gemaakt bij alle
lichtwerkers die dit beter willen leren herkennen. Het willen zien is een KEUZE. Het is heel
begrijpelijk dat veel lichtwerkers ervoor zullen kiezen om maar liever #iez te willen zien wat er speelt
in ons gewone dagelijkse leven, zowel in onze binnenwereld als in de buitenwereld.

Wanneer je als lichtwerker alleen maar “liefde” wil zien,
dan houd je jezelf voor de gek.

Je speelt dan verstoppetje met jezelf en met alle andere mensen die je tegenkomt op jouw weg. Je
bent dan de spreekwoordelijke struisvogel, die de confrontatie met de realiteit blijkbaar nog niet
aandurft. Door deze onjuiste visie, stagneert jouw ontwikkeling op het spirituele pad.

Het ontkennen van de invloed vanuit de donkere kant,
Is een veel voorkomende trauma-respons
binnen de grote groep lichtwerkers.

Dat wat te bedreigend is, wordt maar liever ontkend, en weggeredeneerd met het hoofd, om op die
manier de spirituele comfortzone zo veel mogelijk intact te houden.

Het is opvallend dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt gelukkig te zijn in een
samenleving waarin overduidelijk heel veel “mis” is, maar deze zelfde houding vind je ook terug in
de wereld van de lichtwerkers, waarin velen alleen nog maar willen spreken over “licht en liefde”,
hoewel het eigenlijk allang duidelijk had moeten zijn dat je op die manier niet verder komt, en je in
feite helemaal vastloopt, door een hardnekkige ontkenning van alles wat er gaande is in de diepte
van het eigen hartcentrum.



Wanneer je je als vrouw meer bewust zou zijn van je eigen ervaringen die je tijdens WO II hebt
meegemaakt, toen de groep lichtwerkers als geheel betrokken is geraakt bij de verschrikkingen die
zich destijds in Duitsland hebben afgespeeld, dan zou er een intense woede kunnen opborrelen
vanuit de bodem van het hart, tegenover alles wat man is, en tegenover alles wat met geforceerde
vormen van seksualiteit te maken heeft.

De vrouwelijke lichtwerkers die nu in Nederland in incarnatie zijn, zijn voor een groot deel in hun
vorige incarnatie terecht gekomen in de Duitse vernietigingskampen, en hebben daar afgrijselijke
ervaringen meegemaakt, waarvoor nog maar heel weinig ruimte is geweest om een begin te maken
met de verwerking hiervan.

Wanneer de vrouwelijke lichtwerkers die nu in Nederland zijn geincarneerd, meer in de diepte
zouden durven kijken naar wat er leeft op de bodem van hun hart, dan zou dat als gevolg hebben
dat veel ervaringen op het gebied van seksualiteit zouden worden afgebouwd en zouden worden
stopgezet, als gevolg van de verschrikkelijke ervaringen op dit gebied tijdens WO I1.

Maar veel vrouwelijke lichtwerkers gaan nog steeds verder op het oude en verkeerde spoor van
“doen wat er van hen verwacht wordt” en zonder dat ze er voldoende bjj stil staan, vangen ze de
verwachtingen van hun mannelijke partner op, die blijkbaar een onverzadigbare behoefte heeft aan
ervaringen op het gebied van seksualiteit, zonder zich af te vragen hoe dit komt.

Veel vrouwelijke lichtwerkers zijn in de diepte zodanig gebroken, dat ze min of meer automatisch
reageren op deze “basisbehoefte” van hun mannelijke partner, en dit dan maar weer een praktische
invulling geven, ook al hoeft het voor hen eigenlijk allang niet meer.

Wanneer de vrouwelijke lichtwerkers meer de diepte in zouden durven gaan, dan zouden ze merken
dat er enorme woede leeft tegenover mannen die zomaar “hun behoeftes” uitleven op hun
vrouwelijke medemensen, zonder rekening te houden met wat er leeft in de dieptes van het hart
van hun partner.

Het verzet, de atkeur en de walging van vrouwelijke lichtwerkers tegenover seksualiteit,
zal in de komende jaren nog hele andere vormen aannemen dan nu.

In feite moet dit verzet eigenlijk nog helemaal op gang komen. Na de nieuwe installatie van de
Boeddha op “de weide” komt ook hier veel meer ruimte voor.

De mannelijke lichtwerkers die geboren zijn in ons land, zouden er goed aan doen zich meer te
verdiepen in dit thema, en zich af moeten vragen waarom seksualiteit voor hen misschien een
“basisbehoefte” is.

In feite is dit het resultaat van de betovering die door de heer der wereld, onze plaatselijke
leidinggevende god, in werking is gezet, en waar de lichtwerkers nog steeds massaal in meegaan.

Onze mannelijke lichtwerkers zouden er goed aan doen zich te verdiepen in wat er gaande is op
dit gebied, en zouden moeten proberen zich te verzetten tegen deze hersenspoeling en dit
automatische gedrag, gedrag dat blijkbaar niet te vermijden is en “nu eenmaal zo werkt”.

Dit zijn typisch kenmerken van hypnose, iets doen zonder te weten waarom, terwijl dit volkomen
in botsing is met het innerlijke weten.



De Iichtwerkers kunnen uiteindelijk nieuwe normen en waarden brengen
in onze samenleving als geheel,
maar zijn daar in deze periode nog volstrekt niet op voorbereid.

Er is daarom eerst nog een uitgebreide heroriéntatie nodig op veel verschillende terreinen, waarbij
het anders leren omgaan met seksualiteit heel belangrijk is.

De lichtwerkers die daarvoor open staan, zullen in de komende periode in hun eigen binnenwereld
de invloed vanuit de donkere kant steeds beter kunnen herkennen. Dit is heel bedreigend maar
tegelijkertijd buitengewoon leerzaam.

Vanaf 2026 zijn deze unicke mogelijkheden er niet meer. De nieuwe generatie lichtwerkers die nu
nog geboren moet worden, heeft deze mogelijkheden voor een betere herkenning niet meer.

Tegelijkertijd is het buitengewoon beangstigend om onder ogen te zien dat de donkere kant
blijkbaar in staat is je allerlei dingen te laten doen en te laten zeggen, die je zelf helemaal niet van
plan was maar die dan we/ onder jouw verantwoordelijkheid vallen wanneer die toch in werking
worden gezet.

Het is bovendien heel confronterend om onder ogen te zien welke kansen je hebt laten liggen
doordat je tegen werd gehouden door de donkere kant, die in staat is om tijdelijk onzichtbare glazen
muren in te bouwen in jouw dagelijkse leven, vaak zonder dat je daar iets tegen kunt doen.

De lichtwerkers die dit willen, worden hierin door het eigen hogere Zelf voorzichtig steeds
bewuster gemaakt van dergelijke invloeden vanuit de donkere kant, waarbij er nauwelijks goede
kennis beschikbaar is over wat de donkere kant aan mogelijkheden heeft om de mensen in
incarnatie te kunnen beinvloeden.

In praktijk gaat dit aanzienlijk verder dan de lichtwerkers in de gaten hebben. Nagenoeg altijd is dit
ook vooral een kwestie van het liever ziet onder ogen willen zien van deze dingen, omdat het
buitengewoon bedreigend is.

Vanaf de nieuwe installatie van de Boeddha op “de weide” zal de groep die dan definitief heeft
gekozen voor de donkere kant, geleidelijk worden teruggedreven naar die donkere kant, in
overeenstemming met de vrije wil. We mogen ervan uitgaan dat dit in golven zal gebeuren en er
daardoor steeds meer ruimte komt voor de lichtwerkers in incarnatie waar het gaat om het beter
herkennen van wat er gaande is.

De Vrijheid die er gaat komen,
heeft vooral te maken met de ruimte die er komt
om allerlei dingen steeds beter te zien zoals ze in werkelijkheid zijn,
omdat die ons van binnenuit en van bovenaf
steeds duidelijker worden gemaakt door ons eigen hogere Zelf.

Dit betekent ook dat je niemand meer echt nodig hebt voor het ontwikkelen van een eigen visie,

je kunt dit helemaal op eigen kracht opbouwen, wanneer je bereid bent hier de nodige moeite voor
te doen.
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Veel lichtwerkers hebben zich aangeleerd om de visie van allerlei goeroes zomaar over te nemen.
Deze grote groep zal in de komende periode steeds beter leren zien dat dit een uitzichtloze weg is,
een weg waarop je niet verder komt met je ontwikkeling, een weg waarop je uiteindelijk helemaal
vast gaat lopen, hoe droevig dit misschien ook is. Je kunt het ontwikkelen van jouw visie niet
overlaten aan iemand anders, je zult dit helemaal zelf moeten doen.

Het belang van het ontwikkelen van een juiste visie 1s groot,
want dat is de basis voor de doelen die je kiest om je voor in te zetten.

We leven nu in een periode waarin er grote verschuivingen mogelijk zijn in visie, wanneer je je
daarvoor in wil zetten en jouw eigen visie meer in overeenstemming wil brengen met jouw
innerlijke weten.

Het in overeenstemming brengen van jouw visie met jouw innerlijke weten,

Is één van de belangrijkste dingen die je zou kunnen doen
met de kostbare tijd die je hebt gekregen.

kokok
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
ko je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.
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