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De legende van koning Arthur is een voorspelling… 

Er is veel geschreven over de legende van koning Arthur, wanneer dat zou zijn geweest en waar 

zich dit zou hebben afgespeeld, maar deze legende is een voorspelling, die al verscheidene eeuwen 

geleden aan de mensheid is gegeven vanuit het rijk van de goden.  

Het is een verwijzing naar iemand die zou komen die sterk genoeg zou zijn om het zwaard uit de 

steen te trekken. Het zwaard staat voor onderscheidingsvermogen en degene die dit specifieke 

zwaard zou kunnen hanteren, heeft volgens de legende heel veel kracht nodig, vóórdat dit zwaard 

los getrokken kan worden uit de steen. Pas wanneer dit zwaard los is uit de steen, kan het worden 

gebruikt, zo laat de legende ons zien.  

Het loskomen uit de steen, betekent het zwaard vrij kunnen hanteren, zonder dat het nog langer 

vast zit in de steen, de symboliek van ons gewone dagelijkse leven wanneer Genegenheid ontbreekt. 

Zonder Genegenheid is een mens als van steen, en daardoor niet in staat een goed 

onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.  

Pas wanneer er voldoende Genegenheid is, komt het zwaard los uit de steen, en kan het 

onderscheidingsvermogen zich weer ontwikkelen, dat is de symboliek van het zwaard dat met een 

grote krachtsinspanning uit de steen wordt getrokken.  

De legende verwijst naar iemand die dit kan, in een periode dat de anderen dit blijkbaar nog niet 

kunnen.  

Dit is de aankondiging van de komst van iemand die sterk genoeg staat om het 

onderscheidingsvermogen weer goed te kunnen hanteren. Het is een verwijzing naar de komst van 

de Boeddha, want dat is degene waar het hier eigenlijk over gaat.  

De legende vertelt over een betere periode die daarna aan zal breken, waarin er een beter bestuur 

zal komen, waar hij zelf onderdeel van zal uitmaken.  

Dit is een verwijzing naar wat er “boven” gaande is, het zal niet direct zichtbaar zijn in ons gewone 

dagelijkse leven.  

De ridders van de ronde tafel is een verwijzing naar wat er zich “boven” afspeelt, wanneer de 

Boeddha terug is gekomen. Er komt dan “boven” een nieuw bestuur.  

De legende vertelt ook dat er na verloop van tijd een aanval zal komen op deze nieuwe 

bestuursstructuur, en dat koning Arthur daarbij gedood zal worden. In de symboliek van de legende 

betekent dit dat er na de komst van de Boeddha, na verloop van tijd een periode zal komen waarin 

hij niet meer verder kan gaan met de taak die hij op zich heeft genomen.  

Dit is onderdeel van de natuurlijke golfbewegingen, waarin lichte en donkere periodes elkaar 

afwisselen, in een oneindig lange opvolging van tijdperken. 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


