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Voorwoord 

Dit boek is het vierde deel in een serie boeken die bedoeld is voor alle mensen die hun innerlijke 

weten willen volgen. Het gaat over de grote overgang die nu gaande is naar een hechtere 

samenwerking met het hogere Zelf, hetgeen bij nagenoeg alle mensen weer helemaal op gang moet 

komen, omdat dit in de afgelopen duizenden jaren moeilijk is gemaakt door de donkere kant. Maar 

door de aanpassingen in ons evolutieproces, is hier sinds kort weer veel meer ruimte voor gekomen.  

Voor de mensen die de weg van Zelfkennis volgen, betekent dit dat er nu prachtige mogelijkheden 

zijn om jezelf te ontwikkelen, en steeds beter te herkennen wat er gaande is in jouw eigen leven en 

in de levens van anderen die je tegenkomt op jouw weg.  

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om steeds bewuster te leren samenwerken met het hogere 

Zelf, dit is de beste coach die je je maar zou kunnen wensen.  

In dit boek wordt geprobeerd te inventariseren waar we nu staan, aan het begin van een heel nieuw 

tijdperk, dat nog helemaal op gang moet komen en nog maar net is begonnen. We hebben eigenlijk 

nog vooral te maken met de uitlopers van ons vorige tijdperk.  

We kunnen allerlei dingen nu steeds beter herkennen, omdat ons dit van binnenuit en van bovenaf 

steeds duidelijker wordt gemaakt door ons eigen hogere Zelf. Dit is degene die ons intensief 

begeleidt, zo veel als we maar willen.  

Dit boek is een natuurlijk en logisch vervolg op drie eerdere boeken die ik in de afgelopen tien jaar 

heb geschreven. Het gaat verder in op dezelfde thema’s.  

Om dit nieuwe boek beter te kunnen begrijpen, is het raadzaam eerst de voorgaande drie boeken 

te bekijken, en daaruit te lezen wat je intuïtief aanvoelt als iets wat voor jou van waarde zou kunnen 

zijn.  

Dit boek is niet bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar verklaringen of die gewend zijn boeken 

met “hun hoofd” te lezen. Dit boek is bedoeld voor de mensen die willen leven vanuit hun diepe 

gevoel in het hartcentrum. Het is bedoeld om verder onderzoek aan te moedigen en de dingen die 

je hier kunt lezen te vergelijken met wat je in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen op jouw beste 

momenten.  

Je hebt het meeste aan dit boek wanneer je de dingen die hier beschreven worden gaat onderzoeken 

met jouw eigen hart, pas dan kun je veel doen met dit boek.  

Dit boek gaat over de mogelijkheden die er nu zijn, in ons nieuwe evolutieproces, maar het gaat 

ook over de geschiedenis van de mensheid, waar nieuw licht op kan gaan schijnen door de 

mogelijkheden die er in ons nieuwe tijdperk zijn gekomen om ons eigen verleden veel beter te leren 

kennen.  

Het onder ogen zien van de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, is heel 

confronterend. We komen uit een situatie waarin we in mindere of meerdere mate verweven zijn 

geraakt met de donkere kant, zonder dit nog goed in de gaten te hebben.  

We hebben verkeerde normen en waarden aangeleerd, met name op het gebied van intiem 

lichamelijk contact, die volkomen botsen met het innerlijke weten. We zijn als het ware scheef 

gegroeid in de afgelopen duizenden jaren, we zijn ontwikkeld in een richting waarin we steeds 

verder zijn gaan vervreemden van ons innerlijke weten.  
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Het is pijnlijk om dit steeds duidelijker onder ogen te zien, en te herkennen waar het mis is gegaan, 

want daar komt het op neer.  

Dit is niet een gemakkelijk boek om te lezen, het is bedoeld voor de mensen die werkelijk de diepte 

in willen gaan, en niet terugschrikken voor het onder ogen zien van hele confronterende dingen 

waardoor jouw mensbeeld en jouw wereldbeeld zal veranderen.  

We bevinden ons op een draaipunt in de geschiedenis, en dergelijke hele grote veranderingen 

beginnen vaak met een verandering in visie. Door het bestuderen en laten bezinken van de dingen 

die je in dit boek tegenkomt, kun je bewust werken aan het ontwikkelen van jouw eigen visie, want 

dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het onderzoeken van de visie van iemand anders, kan in hoge 

mate bijdragen aan het vormen van jouw eigen mening. 

Door de aanpassingen in ons evolutieproces, zijn er nu hele mooie mogelijkheden om jouw eigen 

visie af te stemmen op de visie van jouw hogere Zelf. Dit boek kan helpen om een soort van 

verbindende schakel te vormen, tussen jouw eigen visie en de visie van jouw hogere deel.  

De visie die in dit boek wordt aangeboden, is niet bedoeld om mensen te overtuigen van mijn visie, 

dat is de manier waarop dit in ons oude tijdperk gebruikelijk was. In het vóór ons liggende tijdperk, 

zijn spirituele boeken zoals dit, slechts bedoeld als een bron van inspiratie, en niet meer dan dat.  

Dit boek is bedoeld voor mensen die in de diepte van hun hart de Waarheid kunnen herkennen, 

wanneer ze die op de één of andere manier tegenkomen.  

In dit boek zijn de artikelen gebundeld die zijn geschreven in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 

begin mei 2023. 

*** 
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Inleiding 

Af en toe in de loop van de geschiedenis wordt er een cyclus afgerond en begint er een volgende 

cyclus, meestal zonder dat wij ons hier zo goed van bewust zijn. We weten meestal niet precies wat 

er dan is afgerond en wat de nieuwe mogelijkheden zijn in de cyclus die vóór ons ligt.  

Soms worden er hele grote cycli afgerond, zoals een volledige incarnatiereeks. Dit zijn de hele grote 

tijdperken, die miljoenen jaren omvatten.  

We leven nu in een periode waarin het gaat om een nog grotere cyclus, waarin er meerdere 

incarnatiecycli worden afgerond, iets wat maar heel zelden vóórkomt in de geschiedenis van de 

mensheid.  

Gewoonlijk weten we eigenlijk helemaal niets van deze hele grote veranderingen, maar omdat er 

op “de weide” veel over deze dingen wordt uitgelegd, en ik af en toe de ruimte krijg om mij daar 

bewust iets van te herinneren, kan ik hier iets over vertellen. Wat ik mij van deze lezingen kan 

herinneren, heb ik verwerkt in de artikelen die ik in dit boek heb geschreven.  

Steeds wanneer er hele grote veranderingen zijn in ons evolutieproces, wordt er op de één of andere 

manier door onze leraren geprobeerd hier iets over duidelijk te maken aan de mensen in incarnatie.  

Dit is in de loop van de geschiedenis nagenoeg altijd zo geweest, en ook in onze generatie zullen 

er mensen zijn die hier meer zicht op krijgen en hier iets over gaan vertellen, zodat anderen hier 

hun voordeel mee kunnen doen.  

Op die manier zullen er meerdere boeken komen, geschreven door meerdere schrijvers, waarin 

allerlei nieuwe inzichten over ons nieuwe tijdperk worden aangeboden aan belangstellenden, zodat 

deze visies onderzocht kunnen worden, door wie dit zou willen.  

Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van jouw eigen visie, want dat is wat er overblijft na een 

leven lang hard gewerkt te hebben aan jouw eigen spirituele ontwikkeling, waarbij het heel 

waardevol kan zijn om de visies van anderen te onderzoeken, wanneer je voelt dat dit in 

overeenstemming is met wat je innerlijk kunt aanvoelen op jouw beste momenten.  

In dit boek wil ik allerlei aspecten belichten die naar mijn idee opheldering nodig hebben en die 

door de lezer benut kunnen worden om de eigen visie verder te ontwikkelen.  

Het doel van dit boek is een inventarisatie van waar we nu staan, aan het begin van een hele nieuwe 

grote hoofdcyclus, die opnieuw meerdere incarnatierondes zal omvatten. Dit is zó groot, dat wij 

dit als mensen onmogelijk kunnen bevatten. Het is niet mogelijk om hier een compleet boek over 

te schrijven. Iedere schrijver kan slechts stukjes aandragen, die voor anderen mogelijk waardevol 

zouden kunnen zijn, maar een overkoepelend boek schrijven over alles wat met ons nieuwe tijdperk 

te maken heeft, is niet mogelijk. Wij zijn als mensen eenvoudig niet ver genoeg ontwikkeld om 

zoiets te kunnen overzien.  

We zullen dus tevreden moeten zijn met stukjes van een veel grotere puzzel, die wij onmogelijk in 

z’n geheel zouden kunnen overzien, daarvoor is het menselijke wezen volkomen ongeschikt, ook 

al is dit voor ons ego niet prettig om onder ogen te zien. We zijn in feite maar een heel klein 

onderdeeltje van een heel groot geheel, dat wij in de verste verte niet goed kunnen overzien.  

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen we veel beter leren kennen wat er allemaal bij ons nieuwe tijdperk 

hoort. Alles wat er nu mogelijk is, is een eerste voorzichtige verkenning van aspecten die horen bij 

de geschiedenis van de mensheid.  
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Maar tegen de tijd dat we bijvoorbeeld twee jaar verder zijn, zal ons zicht zich ongetwijfeld veel 

verder hebben ontwikkeld.  

Vooral in deze periode, zal bij ieder van ons die het innerlijke weten volgt, de eigen visie zich in een 

hoog tempo ontwikkelen, omdat onze leraar, ons hogere Zelf, hier nu heel veel ruimte voor heeft 

gekregen, op voorwaarde dat wij ons innerlijke weten blijven volgen en bereid zijn ons eigen 

huiswerk geduldig op ons te nemen. Dan krijgen we van binnenuit en van bovenaf, heel veel nieuwe 

inzichten, zo veel als we maar kunnen verwerken.  

Onze huidige visie op de geschiedenis van de mensheid is sterk ingekleurd door de overwinnaars, 

zoals dat gebruikelijk is. De overwinnaar bepaalt wat toekomstige generaties zullen krijgen te zien 

van de dingen die er ooit in het verleden zijn gebeurd.  

Onze geschiedenis is daardoor sterk ingekleurd door de donkere kant, want die is eigenlijk de 

overwinnaar in onze geschiedenis, ook al is het niet fijn om dit onder ogen te zien.  

Het beeld dat wij nu hebben over ons eigen verleden, is sterk ingekleurd door de donkere kant, op 

allerlei manieren. Ook de verhalen die we in de Bijbel tegenkomen zijn sterk ingekleurd door de 

donkere kant, die ons via dit bijzondere boek allerlei verhalen heeft verteld die eigenlijk helemaal 

niet waar zijn, zoals sommige op hun beste momenten al hadden aangevoeld.  

In dit boek ga ik daarom mijn visie geven op belangrijke verhalen die in de Bijbel naar voren zijn 

geschoven, zoals de geboorte van het kindje Jezus en allerlei onderwerpen die daar direct mee te 

maken hebben, zoals de geboorte van degene die later Johannes de Doper zou worden genoemd.  

Dit zijn elkaars tegenpolen, hoewel veel mensen er nog steeds moeite mee hebben om dit zo te zien. 

In de loop van dit boek zal duidelijker worden gemaakt dat deze twee hoofdrolspelers een 

volkomen verschillende visie hebben, waardoor er uiteindelijk een keuze noodzakelijk wordt, hoe 

je hier mee verder wil gaan.  

Een belangrijk thema in de geschiedenis van de mensheid is de manier waarop we met seksualiteit 

zijn omgegaan. Johannes de Doper en de meester Jezus hadden hier hele verschillende ideeën over, 

hetgeen in de geschiedenisboeken tot nog toe niet zo goed naar voren is gekomen.  

In de loop van dit boek zal duidelijker worden dat dit verschil in visie van heel groot belang is voor 

de ontwikkeling van de mensheid in onze generatie en naar de toekomst toe.  

Er is daarom een grootschalige heroriëntatie nodig op de manier waarop ieder van ons met 

seksualiteit om wil gaan.  

De overgrote meerderheid kiest voor het voortdurend invullen van de verlangens op dit gebied, en 

beseft niet goed dat dit eigenlijk volkomen botst met het innerlijke weten. Door steeds opnieuw je 

verlangens op dit gebied ingevuld te willen krijgen, vervreemd je steeds meer van jouw eigen 

innerlijke kompas.  

Het ingevuld willen krijgen van jouw eigen seksuele verlangens, brengt je op de weg van het willen 

hebben van dingen die eigenlijk helemaal niet zo nodig zijn. Door die weg te volgen op het gebied 

van seksualiteit, ga je dit principe vanzelf ook op andere gebieden van het menszijn toepassen.  

Daardoor vervreemd je steeds meer van wie je eigenlijk bent. Je verliest daardoor ook steeds 

gemakkelijker uit het oog en het hart wat je hier op Aarde komt doen.  
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Je bent hier met een belangrijke reden, en de donkere kant zal je daarom proberen af te leiden, met 

allerlei hele verleidelijke alternatieven, zodat je minder ruimte overhoudt voor de dingen waar je 

voor gekomen bent.  

Seksualiteit is z’n verleidelijk uitziende vorm van afleiding, waardoor je minder ruimte overhoudt 

voor andere dingen, en je jouw eigen energieveld voortdurend vervuilt met schadelijke energie, als 

gevolg van onzuivere motieven om mee te gaan in de stroom van seksuele ervaringen.  

Gewoonlijk is het beleven van seksualiteit gebaseerd op lust en opwinding, meestal vergezeld van 

allerlei machtsaspecten, die vaak handig worden gecamoufleerd door beide partijen maar die wel 

doorslaggevend zijn voor de keuzes die worden gemaakt.  

Vanwege de motieven van waaruit je seksualiteit beleeft, kan daar weinig goeds uit voortkomen als 

het gaat om het leren samenwerken met het hogere Zelf.  

De meester Jezus heeft in de loop van de geschiedenis verscheidene andere namen gedragen en is 

net als andere mensen herhaaldelijk in incarnatie geweest, net zoals jij zelf, en alle andere lezers van 

dit boek.  

Hij heeft steeds opnieuw de weg aangewezen die bekend staat als “Gaat heen en vermenigvuldigt 

u”, in navolging van zijn heer, de god van de Bijbel, die ditzelfde spoor voor ogen heeft.  

Daarnaast is er een andere weg, waarin activiteiten op het gebied van seksualiteit worden 

afgebouwd en uiteindelijk helemaal tot stoppen worden gebracht, zodat er ruimte wordt gemaakt 

voor andere en betere ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact.  

Wanneer de gebruikelijke invulling van seksualiteit wordt losgelaten, kunnen er andere ervaringen 

voor in de plaats komen. Er komt dan meer ruimte voor ervaringen op het gebied van intiem 

lichamelijk contact vanuit Genegenheid, iets wat voor de mensheid nog grotendeels onbekend 

terrein is maar waar nu wel alle ruimte voor is, voor de mensen die dit zouden willen proberen. 

Zolang je meedeint op de golven van lust en opwinding, is het niet mogelijk om tegelijkertijd ook 

iets te ervaren van Genegenheid. Door dit onder ogen te zien wordt het duidelijker dat dit een hele 

belangrijke keuze noodzakelijk maakt over hoe je hier mee verder wil gaan.  

Lust en Genegenheid zijn elkaars tegenpolen, het ene sluit het andere uit. Zolang je meegaat op de 

golven van lust en opwinding, is de deur naar Genegenheid gesloten, door jouw eigen keuzes.  

Het volgen van de weg van lust en opwinding, leidt je steeds verder weg bij jouw eigen innerlijke 

weten, het brengt je steeds verder bij jezelf vandaan.  

Het afbouwen en tot stoppen brengen van alle activiteiten op het gebied van geslachtsgemeenschap 

zal in aanzienlijke mate bijdragen aan het beter kunnen aanvoelen van de instroom vanuit jouw 

eigen hogere Zelf.  

De manier waarop de mensheid is omgegaan met het thema seksualiteit, is een kernprobleem 

geweest in de geschiedenis van de mensheid. Naarmate dit langzamerhand steeds duidelijker begint 

te worden, voor de mensen die hun innerlijke weten volgen en dit thema opnieuw willen 

onderzoeken, wordt het ook duidelijker dat dit vraagt om een hele fundamentele keuze in hoe je 

hier mee verder wil gaan.  

Dit is een keuze die ieder individueel zal moeten maken in de diepte van het hart, waarbij je jouw 

hele persoonlijkheid tegen zult komen, wanneer je probeert jezelf hierin voor de gek te houden.  
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Oude gewoontes waar je gedurende duizenden jaren in mee bent gegaan, verander je niet zomaar 

even, zelfs niet als je dit zou willen.  

Het is een lange weg om dergelijke hele grote veranderingen in visie langzamerhand in te bedden 

in jouw eigen overtuigingen en in jouw eigen manier van leven, in jouw eigen normen en waarden, 

want daar komt het op neer.  

Al wat nu mogelijk is, is een heroriëntatie op dit gebied, waarvan de gevolgen zich in de loop van de 

jaren vanzelf zullen ontplooien.  

De manier van omgaan met het thema seksualiteit, loopt als een grote rode draad dwars door onze 

geschiedenis heen, hoewel dit thema vaak onvoldoende is belicht en gewoonlijk beschreven is 

vanuit het standpunt van de overwinnaar. 

Het is belangrijk dat hier opnieuw naar wordt gekeken, en hier opnieuw onderzoek naar wordt 

gedaan, vergezeld door talloze regressie-sessies waarmee dit thema wordt geïnventariseerd, zodat 

er meer zicht op gaat ontstaan hoe de mensheid hier mee om is gegaan in de loop van de 

geschiedenis, en wat daarvan de gevolgen waren.  

Alles wat ik nu kan doen, is aangeven DAT dit één van de belangrijkste thema’s is in de geschiedenis 

van de mensheid. Ik kan slechts een begin maken met het onder de aandacht brengen van de 

noodzaak om hier opnieuw naar te kijken, en hier andere en betere keuzes in te maken dan tot nog 

toe gebruikelijk is in onze generatie.  

*** 
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Afscheid van de verloren Zielen en de gevallen goden 

Ons evolutieproces is op 1 januari volledig in evenwicht gebracht. Het eerste dat de nieuwe leiding toen heeft gedaan, 

is een herkansing aanbieden aan degenen die niet goed door de periode van intensieve herexamens van de afgelopen 

tien jaar heen zijn gekomen, voor zover daar vanuit de nieuwe leiding beschouwd, reden voor was om zo’n herkansing 

te geven.  

Deze periode van herkansingen heeft geduurd tot 1 februari. Daarna is de balans opgemaakt van deze herkansingen, 

en zijn er overeenkomstig beslissingen genomen.  

Het gevolg hiervan is dat de gevallen Zielen en de gevallen goden en godinnen, nu alsnog uit ons “klaslokaal” worden 

gehaald.  

De reorganisatie van ons evolutiesysteem wordt van bovenaf doorgevoerd. Zolang er boven in de 

organisatie elementen zijn die ons evolutieproces tegenwerken, zullen er steeds opnieuw gevolgen 

hiervan doorwerken naar de gebeurtenissen in het gewone dagelijkse leven van de mensen in 

incarnatie.  

Zolang onze leraren niet het juiste spoor volgen,  

zullen de mensen in incarnatie in verwarring zijn en blijven. 

 

De directe hulp van de mensen in incarnatie mag worden verwacht vanuit de Ziel, het hogere Zelf. 

Maar ook die hebben een vrije wil en een vrije keuze, en kunnen soms kiezen voor de verkeerde 

weg en het handelen tegen beter weten in. Een Ziel, een hoger Zelf, kan in een uitzonderlijke 

situatie, gevangen raken in de webben van de donkere kant en er bewust voor kiezen daarin mee 

te gaan.  

Wanneer een Ziel, een hoger Zelf, voor deze route kiest, dan heeft die heel veel macht. Er zijn dan 

allerlei vermogens gekregen vanuit de donkere kant, waardoor zo’n Ziel, zo’n hoger Zelf, veel 

sterker is dan degenen die de weg van de lichte kant volgen.  

Dit zijn de Zielen die in staat zijn om bijzondere dingen te doen. Voorbeelden hiervan zijn de 

Zielen, de hogere Zelven, van de meesters van de Witte Broederschap. Deze Zielen kunnen dingen 

doen die degenen die de weg van de lichte kant volgen, niet kunnen doen.  

Wanneer mensen in incarnatie samenwerken met een Ziel, een hoger Zelf, die zich heeft verbonden 

met de donkere kant, dan kan zo iemand wonderen verrichten, zoals de occultisten in de loop van 

de geschiedenis hebben aangetoond. Deze wonderen zijn gebaseerd op hele specifieke kennis, in 

combinatie met een hoger Zelf dat heeft gekozen voor de donkere kant.  

Wanneer een Ziel, een hoger Zelf, heeft gekozen voor de donkere kant, dan zal die het leerproces 

van de persoon in incarnatie die wordt begeleid, volkomen in de war sturen. In zo’n droevige 

situatie zal de mens in incarnatie in aanraking komen met volkomen verkeerde ervaringen, waarin 

het hogere Zelf zo iemand zal proberen mee te zuigen.  

De hulp die wij nodig hebben bij ons leerproces, komt van binnenuit en van bovenaf, maar wanneer 

die innerlijke leiding zelf niet het juiste spoor volgt, dan heeft ons leerproces weinig kans van slagen 

meer. Er is dan een reorganisatie nodig, die helemaal boven in het systeem begint.  

Onze hogere Zelven, worden begeleid door verscheidene goden en godinnen, die allemaal 

verantwoording verschuldigd zijn aan de lokale bestuurder van onze planeet, die namens de hogere 

goden de dagelijkse leiding in handen heeft. In onze situatie is dit de god van de Bijbel, daarin 

bijgestaan door allerlei kleinere goden en godinnen, waaronder Medusa.  
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Door middel van de mythologie is door de gnostici uit het verleden, geprobeerd verslag uit te 

brengen van de invloed van deze goden op ons evolutieproces, maar de verhalen die wij in onze 

generatie nog kennen, zijn nagenoeg onbegrijpelijk geworden. Toch is het uit al deze verhalen 

volkomen duidelijk dat de goden en godinnen voortdurend met elkaar in botsing waren, en allerlei 

hele gemene dingen deden, waar de mensen in incarnatie niets tegen konden beginnen.  

Uit de mythologie blijkt bovendien dat er lagere goden zijn en hogere goden, die blijkbaar onderling 

voortdurend met elkaar in conflict waren.  

 

Degene die de leiding heeft gekregen over onze Aarde  

is de god van de Bijbel, de heer der wereld, 

die in de mythologie wordt beschreven als Zeus. 

 

De hogere goden zijn degenen die in onze astrologie terug zijn te vinden als de tekens van de 

Dierenriem, hoewel er veel meer hogere goden zijn dan de twaalf die daarin worden beschreven.  

Wanneer de lagere goden en godinnen, onder leiding van de heer der wereld, de god van de Bijbel, 

zouden kiezen voor de donkere kant, dan zouden daardoor ook de Zielen, de hogere Zelven, de 

verkeerde kant op worden gestuurd. Die zouden de mensen in incarnatie dan niet echt meer kunnen 

helpen om hun innerlijke kompas te volgen, hun innerlijke weten.  

Wanneer de lagere goden en godinnen, door hun meerdere, de god van de Bijbel, de verkeerde 

kant op zouden worden gestuurd, dan zou het voor deze lagere goden en godinnen, moeilijker 

worden om het juiste spoor te vinden en te blijven volgen, om de mensen in incarnatie, zo goed 

mogelijk te begeleiden naar het ontwikkelen van Genegenheid en Wijsheid.  

De hogere goden hebben de god van de Bijbel op onze planeet geïnstalleerd als hun directe 

vertegenwoordiger, zoals op allerlei planeten in ons onmetelijke universum dergelijke 

leeromgevingen zijn ingericht, hoewel die voor ons niet goed zichtbaar zijn.  

 

Overal in ons universum zijn “klaslokalen” ingericht,  

voor de ontwikkeling van hele specifieke eigenschappen  

en het doorwerken van hele specifieke ervaringen. 

 

Genegenheid kun je het beste ontwikkelen in een klaslokaal waar juist dit hard nodig is. Een situatie 

waarin al heel veel Genegenheid is, biedt hiervoor veel minder mogelijkheden. Juist door aan te 

voelen wat er nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen, en de wil om daar een invulling 

aan te geven, maakt je sterker. Juist een situatie waarin er een schrijnend gebrek is aan Genegenheid, 

is geschikt om dit tot ontwikkeling te brengen.  

 

Genegenheid is niet iets wat zomaar stroomt naar de mensen in incarnatie,  

het is niet een vat met energie, waar iedereen zomaar wat uit kan halen. 

 

Veel mensen vergelijken Genegenheid met de Zon, die iedere dag schijnt en alles op onze Aarde 

verlicht. Maar deze vergelijking is volstrekt onjuist, Genegenheid wordt niet op deze manier 

verspreid.  

Vóórdat de mensen in incarnatie Genegenheid in hun hart kunnen ontvangen, zullen ze eerst hun 

eigen spirituele huiswerk op zich moeten nemen, zodat er voldoende ruimte in het hart is gekomen 

om de energie van Genegenheid van binnenuit en van bovenaf, te kunnen ontvangen.  
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Wanneer iemand ervoor kiest om altijd druk bezig te zijn met andere mensen en andere dingen, en 

het eigen spirituele huiswerk verwaarloost of misschien zelfs doelbewust niet op zich wil nemen, 

dan kan er geen Genegenheid stromen door het hart, ook niet wanneer diens Ziel, diens hogere 

Zelf, heel veel Genegenheid heeft te bieden.  

 

Een mens kan pas een kanaal zijn voor Genegenheid  

wanneer het eigen spirituele huiswerk voldoende is gevorderd  

om deze heilzame energie te kunnen ontvangen en door te kunnen geven. 

 

Bovendien kan een mens in incarnatie alleen een kanaal zijn voor Genegenheid wanneer diens Ziel, 

diens hogere Zelf, de weg volgt van het innerlijke weten, en zich niet heeft laten afleiden door de 

donkere kant.  

De Zielen, de hogere Zelven, kunnen niet zelf beschikken over deze genezende energie, maar 

krijgen deze energie van de goden en godinnen, die eveneens onderdeel zijn van ons klaslokaal. 

Wanneer de lagere goden en godinnen de weg kiezen van de donkere kant, wordt het voor de 

Zielen, de hogere Zelven, nagenoeg onmogelijk om nog een kanaal te kunnen zijn voor 

Genegenheid voor de mensen in incarnatie.  

Eén van de hogere goden, degene die ik “Vissen” noem in mijn boeken, is een hele grote bron van 

Genegenheid. Er is heel veel nodig voordat je zover bent dat je zelf een dergelijk bron van 

Genegenheid bent geworden. De hogere god Vissen, heeft dit in de loop van diens 

ontwikkelingsproces bereikt, en kan daardoor nu deze weldadige energie uitdelen.  

De god van de Bijbel was jaloers op deze situatie en zag dat de mensheid in feite liever Genegenheid 

hadden dan wat hij te bieden heeft. Hij is een leerling van de hogere god Vissen maar kon het niet 

verdragen dat hij hard moest werken om de dagelijkse leiding van onze planeet een goede invulling 

te geven, terwijl alle aandacht van de mensen in incarnatie, in eerste instantie uitging naar de hogere 

godheid die Genegenheid kon bieden.  

Hij kon dit niet verkroppen en probeerde de mensheid zo ver te krijgen dat die hem ging 

beschouwen als degene die al deze mooie dingen voor de mensheid kon verzorgen. Hoewel hij 

“slechts” de plaatselijke bestuurder was, met mandaat vanuit de hogere goden, presenteerde hij 

zichzelf als de schepper van alles wat op Aarde is.  

Hij eiste daarmee een positie op die hij in feite niet heeft. In de Bijbel worden de eigenschappen 

van deze godheid beschreven als jaloers, wraakzuchtig en eerzuchtig. Wanneer iemand deze 

eigenschappen in sterke mate heeft ontwikkeld, maakt dit iemand volkomen ongeschikt om te 

dienen als een kanaal voor Genegenheid.  

Iemand met goede kennis van zaken, zou alleen al op basis van deze feiten, tot de conclusie kunnen 

komen dat de god van de Bijbel niet zo’n beste god is.  

In de Bijbel wordt beschreven dat er in de loop van de geschiedenis regelmatig een profeet naar 

voren kwam, om meer uitleg te geven over wat er gaande was in zo’n periode, en aan de mensheid 

duidelijker te maken welke keuzes ze vóór stond.  

 

Meestal wordt ervan uitgegaan  

dat een profeet de spreekbuis is van de god van de Bijbel,  

maar dit is een groot misverstand! 
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De profeten zijn de boodschappers van de hogere goden,  

en NIET van de god van de Bijbel. 

 

De verhalen die we nu kennen vanuit de Bijbel over de rol van de profeten in onze geschiedenis, 

zijn flink verdraaid en in allerlei situaties volkomen onjuist. De geschiedenis wordt geschreven door 

de overwinnaar en dat is in ons geval de god van de Bijbel, door de hele geschiedenis heen.  

Allerlei aspecten van de geschiedenis zijn niet op een juiste manier in de Bijbel beschreven, een 

boek dat pas enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling diens huidige inhoud heeft gekregen.  

 

De god van de Bijbel is in de loop van de geschiedenis  

in grote moeilijkheden geraakt,  

en heeft in zijn val de mensheid meegezogen. 

 

Vele mensen en daarboven vele Zielen, hogere Zelven, met daarboven allerlei lagere goden, zijn in 

grote moeilijkheden gekomen door het langdurig volgen van verkeerde normen en waarden, die 

volkomen botsen met het innerlijke weten.  

Wanneer zo’n situatie heel lang duurt, zijn deze normen en waarden verankerd in je systeem, je 

bent deze normen en waarden dan in feite geworden.  

Wanneer je door het langdurig toepassen van volkomen verkeerde normen en waarden, steeds 

meer ingekapseld raakt in de webben van de donkere kant, is het heel moeilijk om daar nog weer 

uit te komen.  

Wanneer er een klaslokaal is met daarin onderwijzend personeel dat zelf verkeerde normen en 

waarden heeft ontwikkeld, dan is het voor de leerlingen nagenoeg onmogelijk om nog verder te 

komen met het ontwikkelen van Wijsheid en Genegenheid. Het leerproces is dan in feite volkomen 

vastgelopen.  

Dit was de situatie waarin de mensheid terecht is gekomen aan het einde van de Atlantische periode, 

ongeveer vijfduizend jaar geleden.  

In die periode, hebben de goden afspraken gemaakt, over hoe het verder zou gaan met het 

evolutieproces van zowel de mensen als de goden, want ook zij zijn onderdeel van ons klaslokaal, 

ook al herkent de mensheid deze invloeden meestal niet.  

De god van de Bijbel maakte afspraken met zijn leraren, de hogere goden, over hoe het verder zou 

gaan, en onderdeel van deze afspraken was de komst van een vrijwilliger vanuit de Oorsprong, 

degene die later bekend is geworden als Hermes Trismegistus en die in één van zijn incarnaties de 

Boeddha werd genoemd. Deze zelfde persoon, is in de mythologie beschreven als Prometheus.  

De god van de Bijbel had door veelvuldige listen, veel mensen zover gekregen dat ze hem gingen 

aanbidden, in plaats van hun innerlijke weten te volgen, en kanalen te zijn voor Genegenheid, de 

energie die vanuit de hogere goden kan stromen, wanneer iemand sympathie of mededogen voelt 

voor een medemens.  

Hij had mensen voortdurend misleid en op allerlei hele gemene manieren tegen elkaar opgezet en 

tegen elkaar uitgespeeld, met als enige doel, ze uiteindelijk aan hem te onderwerpen en zijn almacht 

duidelijk te maken.  
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De mensen die hun innerlijke weten wilden volgen, heeft hij het dagelijkse leven onmogelijk 

gemaakt en zo veel mogelijk gebroken, door een volkomen onjuiste toepassing van de wetten van 

karma, waar hij over kon beschikken, binnen het leerproces dat hij zelf volgde, onder het toeziend 

oog van zijn eigen leraren, de hogere goden.  

Maar het leerproces van de god van de Bijbel verliep dramatisch. Hij stond in feite niet echt open 

voor verbetering. Hij wilde slechts aanbeden worden en bewonderd worden, door de mensen in 

incarnatie, en had daar alles voor over.  

De mensen die hun innerlijke weten wilden volgen en die hun onderscheidingsvermogen gingen 

ontwikkelen, werden vervloekt, zoals is te lezen in de bekende verhalen hierover in de Bijbel.  

 

Het waren vooral de intuïtieve vrouwen, de Zieneressen,  

die in de Bijbel Eva worden genoemd,  

die de mensheid leerde haar onderscheidingsvermogen te ontwikkelen  

en daardoor betere keuzes te maken,  

keuzes die beter aansluiten bij het innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. 

 

Door het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zou je veel kunnen leren en zou je je kunnen 

bevrijden uit de webben van de donkere heer, degene die een doolhof had ontwikkeld, waar je 

moeilijk nog uit zou kunnen komen, de matrix. 

  

Door de vruchten te plukken van het toepassen van een juist onderscheidingsvermogen, 

zou je de uitweg uit deze gevangenis kunnen vinden. (zie *1) 

 

In de Bijbel wordt beschreven dat de god van de Bijbel dit absoluut niet wilde hebben, en de hele 

mensheid daarom vervloekte. De mensheid werd zwaar gestraft voor het ontwikkelen van 

onderscheidingsvermogen door het innerlijke weten, het Geweten, te blijven volgen.  

De god van de Bijbel wilde de mensheid breken, als straf voor deze keuze, en besloot het voortaan 

onmogelijk te maken dat de mensheid met de genezende energie vanuit het bekken zou kunnen 

werken. (zie *1) 

Wanneer mensen hun innerlijke weten langere tijd volgen door de loop van de geschiedenis heen, 

en gedurende vele incarnaties het juiste spoor blijven volgen, kunnen ze in de loop van duizenden 

jaren geleidelijk steeds meer met energie leren werken, die onderdeel is van de samenwerking met 

de Ziel, het hogere Zelf. Wanneer er een hechte wisselwerking is ontstaan met de Ziel, het hogere 

Zelf, leeft een mens vanuit een paradijselijke toestand en is er een flinke doorstroom van energie.  

Dit was een doorn in het oog van de god van de Bijbel, omdat dit betekende dat de mensheid hem 

dan niet meer nodig zou hebben, en de mensheid op eigen kracht verder zou kunnen met de 

ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid en het helpen van elkaar.  

Naar zijn idee zou de mensheid hem dan niet meer waarderen en zou hij voor zijn gevoel, te weinig 

“credits” krijgen. Hij wilde aanbeden worden, gezien en gekend worden, en dat zou er dan niet 

meer van komen. De mensheid zou dan zelfstandig worden en de eigen innerlijke kracht tot 

ontwikkeling kunnen brengen.  
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Voor zijn gevoel zou hem dat brengen in een positie waarin hij slechts van ondergeschikt belang 

zou zijn. Hij zou dan slechts voorwaarde scheppend zijn, en die positie was in zijn ogen bij lange 

na niet genoeg. Hij wilde meer en wilde aandacht voor zijn rol bij de ontwikkeling van de mensheid, 

en zag zich daarin gepasseerd door de hogere goden, die de hele situatie in werking hadden gezet.  

 

Ook de goden hebben hun karma,  

en soms is het voor een godheid nodig  

om de les van eenvoud en bescheidenheid te leren. 

 

Zoals er voor mensen individueel wordt geprobeerd een geschikte leeromgeving te creëren, zo 

wordt er ook voor goden individueel een geschikte leeromgeving gemaakt.  

De god van de Bijbel keerde zich steeds meer tegen de mensheid, en maakte het onmogelijk om nog 

langer te werken met de ki kracht in het bekken. Twee machtige helpers van de god van de Bijbel, 

versperden vanaf de vervloekingen de weg naar “het paradijs”. Hun namen zijn wereldwijd bekend 

geworden, hun namen zijn Lust en Opwinding.  

 

Lust en Opwinding zijn twee machtige engelen voor gods troon, 

zij blokkeren de weg naar “het paradijs”, 

de weg naar het bewust leren werken met de voedende energie 

die vanuit het bekken kan stromen, 

wanneer intiem lichamelijk contact wordt beleefd  

vanuit Genegenheid en Wijsheid. 

 

In plaats hiervan probeerde de god van de Bijbel de mensheid aan te leren dat seksualiteit hetzelfde 

zou zijn als Genegenheid, en dat liefde en seksualiteit in feite synoniemen zouden zijn. Zo leerde 

de mensheid een alternatieve vorm van “liefde” kennen, terwijl de samenwerking met de Ziel, het 

hogere Zelf, onmogelijk werd gemaakt, waardoor de ware Genegenheid onbereikbaar was 

geworden.  

Hij leerde mensen dat ze slecht en zondig zouden zijn en dat ze zonder zijn hulp verloren zouden 

zijn, zodat mensen zich maar beter aan hem zouden kunnen onderwerpen en hem maar beter 

zouden kunnen aanbidden en vereren.  

De mensheid vervreemdde steeds meer van haar innerlijke kracht en raakte het zicht op haar 

Oorsprong en haar bestemming steeds meer kwijt. Velen kozen ervoor om bij gebrek aan een beter 

alternatief, dan toch maar de weg naar de god van de Bijbel te volgen.  

Vanuit de hogere goden beschouwd, was de mensheid nagenoeg kansloos, ten tijde van de 

ondergang van Atlantis. De mensheid had in feite verloren, en was destijds al meegezogen in de 

vernietigende leiding van de god van de Bijbel, ook al waren de bovenbeschreven vervloekingen 

destijds nog niet in werking gezet, en waren er toen nog steeds mensen die leefden in hun 

paradijselijke toestand, dat wil zeggen in hechte wisselwerking met hun hogere Zelf. Sommigen van 

degenen die we nu misschien gnostici of Zieneressen zouden noemen, leefden eind Atlantis nog in 

deze paradijselijke toestand, die pas daarná onmogelijk werd gemaakt door de vervloekingen van 

de god van de Bijbel.  

Eind Atlantis was hij erin geslaagd de mensheid voor het overgrote deel te vangen in de matrix, de 

gevangenis die hij zorgvuldig had opgebouwd, door te zorgen voor allerlei dingen waardoor 

mensen hun innerlijke weten, hun Geweten, niet volgen.  
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De matrix is eenvoudig alles aan afleiding, misleiding en verleiding, waardoor mensen hun innerlijke 

weten niet volgen, terwijl ze dit in de diepte van hun hart wel voelen. Wanneer iemand dan toch het 

spoor kiest van het negeren van het innerlijke weten, raak je steeds meer gevangen in de matrix.  

Wanneer je dit spoor langere tijd volgt, herken je op den duur steeds minder wat er gebeurt, en 

raak je het zicht steeds meer kwijt op de situatie waarin je terecht bent gekomen. Na verloop van 

tijd kom je dan in een situatie waarin je niet meer goed herkent wat er eigenlijk gaande is.  

 

Toen eind Atlantis de mensheid in feite gevangen was geraakt in de matrix,  

de gevangenis die door de god van de Bijbel is opgesteld,  

werd er door de goden overeengekomen 

dat er een vrijwilliger vanuit de Oorsprong terug zou mogen komen,  

in een poging het tij te keren. 

 

Wanneer je alles vanuit de Oorsprong kunt overzien en weet dat de mensheid in feite ten onder 

was gegaan aan haar eigen vrije wil om het innerlijke weten niet te volgen, waardoor er heel veel 

raakvlakken zijn ontstaan met de donkere kant, waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen dat de 

mensheid is ingekapseld door die donkere kant, dan is het een hachelijke onderneming om je daar 

in te mengen, en je vrijwillig te onderwerpen aan de buitengewoon oneerlijke wetten en regels die 

er destijds waren opgesteld, door de partij die het toen voor het zeggen had.  

Maar wanneer deze poging niet was ondernomen, was de mensheid destijds ingekapseld in de 

gelederen van de donkere kant, zonder daar nog uit te kunnen komen. Wanneer de hoogste leider 

van een groep, de overgang maakt naar de donkere kant, waarbij het lagere kader eveneens voor 

het overgrote deel kiest voor de donkere kant, en degenen daaronder gevangen zijn geraakt door 

allerlei verkeerde keuzes, dan is de situatie nagenoeg uitzichtloos. Dat was de situatie waar de hogere 

goden naar keken in de periode van eind Atlantis.  

In die periode werd er een overeenkomst aangegaan tussen de god van de Bijbel en de hogere 

goden, zijn directe leraren. Er mocht een vrijwilliger komen vanuit de Oorsprong, die onderworpen 

zou worden aan zware proeven maar wanneer die uiteindelijk toch zou slagen, dan zou de god van 

de Bijbel erin moeten toestemmen dat zijn gevangenis zou worden afgebroken en hij een andere 

weg zou moeten volgen.  

Maar toen de vrijwilliger in incarnatie was gekomen en aantoonde dat er op z’n minst één iemand 

was, die onder grote druk van de omstandigheden het innerlijke weten toch wilde volgen, 

accepteerde de god van de Bijbel deze uitslag niet. Hij wilde niet toegeven dat er iemand was 

gekomen die hij niet kon vangen in zijn matrix, want daar kwam het op neer.  

De vrijwilliger werd tijdens en na afloop van deze proeven keer op keer uit de weg geruimd, zodat 

de god van de Bijbel maar niet zou worden geconfronteerd met de uitslag van deze proeven.  

De afspraak vooraf gemaakt, was, dat al was er maar één iemand die door de zware proeven heen 

zou komen, hij zou moeten stoppen met deze weg, en er andere wetten en regels zouden moeten 

komen, waarin de mensheid weer veel meer Vrijheid zou krijgen om het innerlijke weten te volgen 

en te leren samenwerken met het hogere Zelf.  

De god van de Bijbel kon keer op keer niet verkroppen dat hij er uiteindelijk niet in zou slagen om 

de vrijwilliger vanuit de Oorsprong te vangen in zijn gevangenis.  
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Hij gebruikte elke list die hij kon verzinnen, en speelde zijn gruwelijke spel zo gemeen mogelijk, 

waarbij hij er niet voor terugdeinsde om de vrije wil van allerlei mensen met voeten te treden, maar 

hij slaagde er niet in de vrijwilliger te vangen in zijn webben.  

Iets van deze gang van zaken is uitgebeeld in het mythologische verhaal van Prometheus, dat 

beschrijft dat er licht wordt gebracht van bovenaf maar dat dit heel moeilijk wordt gemaakt. Het 

steeds opnieuw uitpikken van de lever is de symboliek van afschuwelijke ervaringen in de loop van 

de levens op Aarde tussen de mensen waar hij voor gekomen is.  

De gnostici uit het verre verleden, hebben deze mythologische verhalen bewust verzonnen om de 

kennis die hierin verscholen is, dóór te geven aan toekomstige generaties, maar vanwege de 

verduistering van de mensheid, herkenden deze zelfde gnostici in hun latere incarnaties, de kennis 

niet meer, die zij zelf ooit in deze verhalen hadden verborgen, zó diep is de hypnotische slaap waarin 

de mensheid in onze generatie terecht is gekomen.  

Hadden we in het verre verleden nog enige kennis van deze dingen, in onze huidige generatie is dit 

nagenoeg verdwenen en zijn wij ons niet meer bewust van onze eigen situatie, anders dan wat onze 

tegenstanders ons willen laten geloven, door de vele misleidende verhalen die heel bewust in 

omloop zijn gebracht in de loop van de geschiedenis.  

De hogere goden hadden vooraf een limiet gesteld aan de eindeloze herhaling van zetten waarin 

de god van de Bijbel in zijn strijd met de vrijwilliger uit de Oorsprong terecht was gekomen. Er 

werd besloten dat eind 2012 de tijd om zou zijn, waarin deze strijd werd uitgevochten. Dit werd 

gecommuniceerd naar de mensheid via de Zieneressen, die in het verleden dergelijke informatie 

konden opvangen door hun eigen contacten met de hogere goden.  

Deze kennis is bewaard gebleven, hoewel allerlei andere belangrijke voorspellingen die eveneens 

door de hogere goden zijn gegeven aan de mensheid, verloren zijn gegaan in de loop van de 

geschiedenis. Deels komt dit doordat de Zieneressen in de loop van de geschiedenis steeds minder 

beschikbaar waren om dergelijke boodschappen vanuit de hogere goden op te vangen.  

De legende van koning Arthur, is in feite zo’n toekomstvoorspelling, waarin duidelijk werd gemaakt 

dat er ooit nog eens iemand zou komen die het zwaard van onderscheidingsvermogen heel goed 

zou kunnen hanteren, in situaties waarin anderen dit (nog) niet zouden kunnen. Deze legende was 

bedoeld als een visioen van wat er ooit zou gaan komen. Dit staat in direct verband met de terugkeer 

van de Boeddha, het bood een mogelijkheid om hem beter te kunnen herkennen. 

Eind 2012 was het tijdvak afgelopen, waarbinnen de proeven gehouden mochten worden. Er was 

toen een uitslag die voor alle partijen bindend was. De vrijwilliger had zich staande weten te houden 

in de meest moeilijke omstandigheden, en als gevolg daarvan zou de god van de Bijbel in moeten 

stemmen met een flinke aanpassing in de wetten en de regels van het evolutieproces.  

De hoop van de hogere goden was gevestigd op de evaluatieperiode, die zou volgen nadat het 

tijdvak van de proeven zou zijn afgerond. In de Bijbel is dit verwoord als “de dag des oordeels”, 

hetgeen eigenlijk wil zeggen dat er een uitgebreide evaluatie gaat plaatsvinden en er beslissingen 

worden genomen over hoe ons evolutieproces toekomstbestendig kan worden gemaakt.  

 

De dag des Oordeels,  

die in feite een evaluatieperiode is van tien jaar,  

is inmiddels afgerond. 
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De hoop van de hogere goden was dat tijdens deze evaluatieperiode, er bij de god van de Bijbel 

inzicht zou rijpen dat hij beter niet op deze manier met de mensheid om zou kunnen gaan. Hij had 

de intuïtieve vrouwen die de mensheid onderscheidend vermogen wilden aanleren, gestraft door 

hen te onderwerpen aan hun mannelijke medemens, waarbij begeerte werd aangewakkerd, juist 

naar de man die haar onderwierp. (zie *2) 

Het gevolg van deze vervloeking van de vrouwen is, dat ze in de loop van duizenden jaren steeds 

opnieuw zijn misbruikt door hun mannelijke medemensen, waarbij ook de mannen zijn vervloekt 

om te “heersen” over de vrouwen.  

De vrouwen die nu in incarnatie zijn en te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, zijn dezelfde vrouwen die in vele voorgaande levens te maken hebben gehad met talloze 

ongewenste ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact, zorgvuldig geregisseerd door 

de god van de Bijbel, die op die manier de vrouwen wilde breken en wilde straffen voor het 

ontwikkelen van onderscheidingsvermogen, waardoor mensen de uitweg uit hun gevangenis 

zouden kunnen vinden.  

 

Eva, de Zieneressen, de intuïtieve vrouwen,  

werd gestraft voor het bieden van hulp aan de mensheid  

om het spirituele huiswerk op zich te nemen  

en te leren vertrouwen op het innerlijke kompas. 

 

Wanneer je duizenden jaren systematisch te maken krijgt met akelige ervaringen op het gebied van 

intiem lichamelijk contact, dan ontwikkelt zich onvermijdelijk haat in de diepte van het hart. De 

moedige vrouwen die hun hart en hun bekken willen opruimen van dit oud zeer uit de afgelopen 

duizenden jaren, en hier een BEGIN mee willen maken, zullen zonder uitzondering ontdekken dat 

er op de bodem van hun hart een intense haat verborgen ligt tegenover alles wat te maken heeft 

met mannelijke geslachtsdelen en tegenover mannen in z’n algemeenheid. Voor het overgrote deel 

van de vrouwen is dit een stadium van schoonmaken dat nog ver weg is. Er zijn nog maar weinigen 

die de moed hebben om hieraan te beginnen. Maar zolang je deze oude wonden niet schoon hebt 

laten bloeden, ben je in feite niet goed voorbereid om een kanaal te zijn voor Genegenheid.  

Ook al klinkt het in eerste instantie nog zo onredelijk, eerst zal het hart voldoende schoon gebloed 

moeten zijn, vóórdat het kan dienen als een kanaal voor Genegenheid. Ook al is het nog zo 

oneerlijk wat de vrouwen in het algemeen is overkomen, dan nog kun je niet zomaar een kanaal 

worden voor Genegenheid.  

De gevolgen van wat de god van de Bijbel in werking heeft gezet, zijn uitvoerig met hem 

doorgenomen door zijn leraren, in de afgelopen tien jaar. De hoop van de hogere goden was 

gevestigd op deze intensieve evaluatieperiode, waarin alle betrokkenen de gelegenheid hebben 

gekregen aan te tonen welke keuzes ze nu wilden maken, in een situatie waarin ze de aller moeilijkste 

stukken huiswerk kregen voorgeschoteld uit hun incarnatiereeks.  

De hogere goden hebben heel veel moeite gedaan om het mogelijk te maken dat de god van de 

Bijbel alsnog zijn lessen zou leren en zou inzien dat hij beter niet op deze manier met de mensheid 

om kan gaan, maar hij heeft ervoor gekozen om verder te gaan op de verkeerde weg, de weg van 

het handelen tegen beter weten in, de weg waarop heel veel schade ontstaat, zowel voor anderen 

als voor zichzelf, de weg die uiteindelijk leidt tot vernietiging, en die je steeds dichter bij de donkere 

kant brengt, totdat je uiteindelijk voor een hele belangrijke keuze komt te staan of je wil overgaan 

van de lichte kant naar de donkere kant.  
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Tijdens de periode van intensieve herexamens, is dit thema herhaaldelijk langsgekomen bij de god 

van de Bijbel, de heer der wereld. Toen het evolutieproces op 1 januari helemaal in evenwicht was 

gebracht, besloot de nieuwe leiding hem nog een laatste kans te geven.  

Dit betekent dat er in januari nog een laatste kans is gegeven aan de heer der wereld en vele anderen, 

om alsnog te kiezen voor het volgen van het innerlijke weten. Op 1 februari was deze termijn 

afgerond. Aan de hand van de uitslagen van deze herkansingen zijn de overeenkomstige 

beslissingen alsnog in werking gezet.  

 

De heer der wereld, de god van de Bijbel,  

gaat alsnog over naar de donkere kant.  

Dit betekent dat hij zijn mandaat is kwijtgeraakt,  

om namens de hogere goden  

de mensheid en de lagere goden te besturen. 

 

In praktijk verloopt er even tijd tussen het moment van zo’n buitengewoon belangrijke beslissing 

en het voltooien van de uitvoering hiervan.  

Wanneer de god van de Bijbel helemaal is overgegaan naar de donkere kant, kan de mensheid zich 

in veel meer Vrijheid ontwikkelen naar het leren samenwerken met het hogere Zelf en het volgen 

van het innerlijke weten, het innerlijke kompas, in de diepte van het hart. Langs die weg kan de 

mensheid een veel betere toekomst tegemoet gaan, voor zover zij dat zelf zou willen.  

De mensen die ingekapseld zijn geraakt in de donkere kant, zullen zich hier eerst zo veel mogelijk 

van los moeten proberen te maken, vóórdat ze de weg in kunnen gaan van steeds bewuster leren 

samenwerken met het hogere Zelf. In praktijk betekent dit vechten tegen alles wat je bij het volgen 

van het innerlijke weten vandaan probeert te houden, en het herkennen van alles wat je vasthoudt 

aan de matrix, de gevangenis waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen.  

Wanneer mensen behoorlijk verstrikt zijn geraakt in de webben van de donkere kant, kun je meestal 

niet direct de weg in van het steeds bewuster leren samenwerken met het hogere Zelf. Je zult je 

dan eerst vrij moeten vechten van de donkere kant, voor zover je dat zou willen. De mensen die 

menen volkomen vrij te staan van de matrix, hebben zichzelf nog niet zo goed leren kennen.  

 

Niemand van ons kan in onze generatie beweren  

nu al volkomen vrij te staan van de matrix,  

de onzichtbare gevangenis,  

die de god van de Bijbel  

met grote nauwkeurigheid heeft ontwikkeld. 

 

Er is ontzaglijk veel schade ontstaan in het ontwikkelingsproces van de mensheid en het zal 

vermoedelijk nog wel even duren vóórdat de voorhoede van de mensheid, de ware lichtwerkers, 

degenen die in alle eenvoud hun spirituele huiswerk op zich willen nemen en kanalen willen zijn 

voor Genegenheid om anderen te kunnen helpen bij hun ontwikkeling, zich steeds beter realiseren 

hoe de situatie is, waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

De god van de Bijbel heeft ons afgesneden van onze bron en belemmerd dat we de terugweg 

zouden kunnen vinden.  
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De samenwerking met ons hogere Zelf is ons duizenden jaren onmogelijk gemaakt en ons goddelijk 

erfdeel om te mogen vertrouwen op ons innerlijke weten is ons nagenoeg volledig afgenomen. In 

plaats daarvan heeft de god van de Bijbel zich openlijk tegen de mensheid gekeerd, met name tegen 

vrouwen, die hij opzettelijk heeft laten lijden door bevallingen zo pijnlijk te maken zoals ze nu zijn, 

terwijl dit vóór deze vervloeking werd uitgesproken, een veel minder pijnlijk proces was. (zie *2)  

Al deze dingen hebben bijgedragen aan de ondergang van de heer der wereld, de god van de Bijbel, 

die zich openlijk tegen de mensheid heeft gekeerd. Hij wordt daarom vanaf 1 februari, de dag ná 

de laatste herkansingen, overgebracht naar de donkere kant. In het verlengde daarvan allerlei lagere 

goden en een hele rij verloren Zielen, hogere Zelven, die zich doelbewust tegen de mensheid 

hebben gekeerd, hoewel dit gewoonlijk niet werd herkend, door de machtige camouflerende 

vermogens die de donkere kant heeft kunnen inzetten.  

De volgelingen van de god van de Bijbel zijn niet per sé de mensen die op zondag naar de kerk 

gaan.  

De volgelingen van de heer der wereld, de god van de Bijbel,  

zijn alle mensen die zich laten leiden door status, positie en macht,  

reputatie, eerzucht en superioriteitsgevoelens. 

 

Alle mensen die diep in hun hart, gedreven worden door jaloezie en haat, hebben sterke 

raakvlakken met de god van de Bijbel.  

Alle mensen die zichzelf beschouwen als 'het licht van deze wereld' en zichzelf presenteren als de 

redder van de mensheid, hebben raakvlakken met de god van de Bijbel, ook al zijn ze nog nooit in 

een kerk geweest in hun huidige incarnatie. 

In praktijk betekent dit dat velen die actief zijn in het wereldje van de spirituele zoekers, sterke 

raakvlakken hebben met de god van de Bijbel, ook al komen ze nooit in een kerk. Het gaat om 

overeenkomstige motieven, die mensen aan elkaar verbindt, in dit geval mensen en goden aan 

elkaar verbindt. 

Veel therapeuten en coaches die actief zijn in het spirituele wereldje, presenteren zichzelf als de 

redders van de mensheid, en handelen daarmee in overeenstemming met het spoor dat hij volgt.  

Veel coaches en therapeuten worden gekenmerkt door superioriteitsgevoelens, hetgeen hen 

verbindt met deze heer. Een deel van deze groep “helpers” krijgt informatie en vermogens van de 

donkere kant, en voelt zich daardoor sterk, zonder te beseffen dat ze deze instroom ontlenen aan 

de donkere kant, die zich vaak handig kan camoufleren als iemand die je vertrouwt en toestaat 

dichterbij te komen. 

Juiste kennis van zaken kan in zo'n situatie helpen om te herkennen wat er in feite gebeurt. Het is 

daarbij van groot belang vooral heel eerlijk tegenover jezelf te zijn. 

 

In onze generatie is toneelspelen de norm geworden  

en vinden we het normaal om vaak net te doen of we iets niet in de gaten hebben,  

maar van bovenaf bezien zijn dit wel degelijk keuzes. 

 

Wanneer een mens in incarnatie in de diepte van het hart, eigenlijk heel goed weet dat het nodig is 

om ergens mee aan de slag te gaan maar dit herhaaldelijk niet doet, dan zal diens hogere Zelf dit 

beschouwen als een keuze, en het na verloop van tijd loslaten, ook als hierdoor misschien veel 

schade ontstaat.  



20 

Dit zijn aspecten van ons leerproces en van de wisselwerking met ons hogere Zelf. Er bestaat niet 

zoiets als onvoorwaardelijke liefde, zoiets is slechts een wensgedachte, die niet gebaseerd is op de 

werkelijkheid. In praktijk is er vooral het maken van talloze keuzes, op basis waarvan het hogere 

Zelf al dan niet meer aansluiting kan maken met de mens in incarnatie.  

 

Wanneer spirituele leraren vanaf hun voetstuk  

opscheppen over hoe zeer zij vervuld zijn van licht, liefde en “Vrede”,  

dan volgen ze hetzelfde spoor als de god van de Bijbel,  

degene die nu overgaat naar de donkere kant. 

 

Wanneer spirituele leraren heel veel aandacht vragen voor hun persoon, dan is ook dat een 

herkenningspunt dat ze hun innerlijke weten nog niet altijd zo goed volgen. Eenvoud, soberheid 

en bescheidenheid is vaak ver te zoeken in het spirituele wereldje.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen steeds minder aandacht vragen voor hun persoon, 

en zullen vaak onopvallend hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van anderen, zonder zichzelf 

steeds opnieuw op een voetstuk te willen zetten. 

Doordat de betovering die vanuit de donkere kant is toegepast op de mensheid, nu iedere volgende 

dag verder wordt afgebroken, zullen al deze dingen steeds beter zichtbaar worden. Dit betekent 

dat de groep lichtwerkers zichzelf en elkaar, aanzienlijk beter zal leren kennen in de vóór ons 

liggende periode.  

Het krampachtige streven naar eenheid, zoals dat nu bij veel mensen gebruikelijk is, zal dan steeds 

meer plaats gaan maken voor de herkenning van de motieven van waaruit iemand aan het werk is.  

De verloren Zielen en de gevallen goden en godinnen, gaan nu alsnog over naar de donkere kant, 

in overeenstemming met hun vrije wil. Daardoor komt er aanzienlijk meer ruimte voor de mensen 

die hun innerlijke weten willen volgen. 

 

Nu het einde der tijden is gepasseerd, en de dag des Oordeels voorbij is,  

is het afscheid nemen van de verloren Zielen en van de gevallen goden en godinnen,  

een volgende stap. 

 

Wanneer dit is afgerond, is er veel meer ruimte voor heldere dromen, waarnemingen van wat er ’s 

nachts op “de weide” gaande is, de plaats waar we allen naartoe gaan wanneer ons stoffelijke 

lichaam in slaapmodus is.  

We gaan een betere toekomst tegemoet, waarin er veel meer ruimte is om het innerlijke weten, het 

innerlijke kompas, te volgen, en steeds bewuster te leren samenwerken met het hogere Zelf, zodat 

we steeds beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van anderen, die de weg van het innerlijke 

weten willen volgen.  

Veel mensen voelen zich op de één of andere manier innerlijk sterker worden deze dagen, en 

ervaren dat de zware druk die er lange tijd is geweest, lichter wordt. Dit heeft hiermee te maken.  

  

*** 
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*1 Wie meer wil lezen over mijn visie over de boom van kennis van goed en kwaad, of de boom 

des levens, kan daarvoor terecht in mijn boek “Over de Zieneressen”, de artikelen “De “boom” 

van kennis van goed en kwaad is het Geweten!” en “De “boom” des levens is de bron van energie 

in de onderbuik” gaan over deze thema’s. Dit boek kan bekeken worden op mijn LinkedIn-account. 

*2 In de Bijbel in Gen. 3:16 wordt geschreven: “Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw 

zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte 

uitgaan, maar hij zal over u heersen”. In mijn boek “Over de Zieneressen”, wordt dit thema verder 

uitgewerkt bij het item “Over het vrouwelijke lichaam”. Ook dit boek kan bekeken worden op mijn 

LinkedIn-account. 
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Waar is het evangelie van Johannes de Doper gebleven? 

Johannes de Doper was goed opgeleid, hij kon lezen en schrijven, en het is redelijk te veronderstellen dat in zijn hele 

jeugd, aan “de keukentafel”, veel werd gesproken over alles wat voor zijn latere missie van belang zou zijn.  

Zijn vader Zacharias, was immers een priester, hij kende de geschriften en wist wat er speelde in de tempels, en zijn 

moeder was Elisabeth, een Zieneres, een hooggevoelige intuïtieve vrouw, een kanaal voor Genegenheid, die vaak van 

tevoren wist wat er komen zou.  

Johannes had daardoor een hele mooie uitgangspositie om zich in zijn jeugd heel goed te kunnen ontwikkelen, en zich 

goed vóór te bereiden, op de belangrijke missie die hij in dat leven op zich heeft genomen.  

Hij wilde de mensheid voorbereiden op een hele nieuwe periode, die er toen al zou komen, waarin dezelfde 

veranderingen waren gepland als nu, in onze generatie. Het is daarom redelijk te veronderstellen dat hij hier heel veel 

over heeft geschreven, dit was immers de missie waar hij voor geboren was.  

Het is heel merkwaardig dat hier later, helemaal niets meer van terug te vinden is.  

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, in dit geval heel duidelijk de god van de 

Bijbel en zijn meest bekende vertegenwoordiger, de meester Jezus.  

Uit onderzoek van bekwame onderzoekers in onze generatie, is al gebleken dat men het in die 

periode kennelijk niet zo nauw nam met de Waarheid. Teksten werden vaak aangepast en 

bijgewerkt, in de loop van de tijd, zodat vaak niet meer zo duidelijk was wat er oorspronkelijk was 

bedoeld door een schrijver. Een schrijver kon bovendien gemakkelijk een eigen draai geven aan 

een verhaal dat hij van iemand had gehoord of een ervaring die hij misschien zelf had meegemaakt.  

Zo kon het gemakkelijk gebeuren dat enkele generaties later, er een volkomen verdraaide versie 

van een gebeurtenis in omloop was gekomen, al dan niet met opzet van de tussenliggende schakels.  

Wanneer je er rekening mee houdt dat de god van de Bijbel direct betrokken is bij het tot stand 

komen van de Bijbel, enkele honderden jaren ná het begin van onze jaartelling, en hij degene is die 

allerlei ontwikkelingen zorgvuldig regisseert, dan is het niet onredelijk te veronderstellen, dat hij in 

staat geacht moet worden om het tot stand komen van allerlei verdraaide versies van de 

werkelijkheid “te begeleiden”, aan de hand van de uitkomst die hij voor ogen heeft.  

Dit betekent dat hij via zijn directe helpers, de meesters van de Witte Broederschap, die veelvuldig 

zijn geïncarneerd in de kerkelijke bolwerken, de uiteindelijke teksten in de Bijbel, voor een groot 

deel naar zijn hand heeft kunnen zetten.  

 

De Bijbel is nooit bedoeld geweest als een betrouwbare weergave  

van de geschiedenis van de mensheid,  

het ging erom een machtsbasis te ontwikkelen,  

waaraan de mening van de mensheid onderschikt zou worden gemaakt. 

 

Met andere woorden de mensheid zou monddood worden gemaakt, door het verschijnen van de 

Bijbel. Het verzet van andersdenkenden zou hiermee definitief kunnen worden gebroken. Dat was 

het uitgangspunt.  

Omdat dit het directe belang was van de god van de Bijbel, is het redelijk te veronderstellen dat hij 

heel veel moeite heeft gedaan om dit in zo goed mogelijke banen te leiden, zoals hij dat zag.  
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Dit betekent dat teksten die hem niet goed uitkwamen, zorgvuldig weg werden gemoffeld via de 

schrijvers en de kerkelijke autoriteiten die hij direct kon bereiken, door middel van zijn “inspiratie”, 

die vooral het karakter heeft van instructies om het doel dat hij voor ogen heeft, te bereiken.  

De macht van de god van de Bijbel is enorm, en wanneer hij een machtsbasis wilde opbouwen 

door middel van het boek dat we nu de Bijbel zijn gaan noemen, dan heeft hij daar alle ruimte voor 

gehad. Een periode van enkele honderden jaren, was voor hem voldoende om de teksten 

ondertussen zodanig aan te passen en om te vormen, dat ze geschikt zouden zijn om zijn doel te 

bereiken, het vormen van een machtsbasis, waaraan mensen zich zouden moeten onderwerpen.  

In de periode die is verstreken tussen het leven van meester Jezus en het tot stand komen van de 

Bijbel, was er door de meesters van de Witte Broederschap en hun heer, de god van de Bijbel, 

zorgvuldig geëvalueerd welke ideeën ingang vonden bij de mensheid van die dagen en welke ideeën 

de mensheid destijds afwees.  

De uitkomsten van dit onderzoek werden op een hele sluwe manier verwerkt in de toenmalige 

teksten, via vele aanpassingen.  

 

Teksten die “het goed deden” bij de mensen van die dagen,  

werden steeds meer op naam gezet van de meester Jezus,  

en teksten van diezelfde Jezus, waar mensen problemen mee hadden,  

werden handig weggemoffeld. 

 

Wanneer er maar heel weinig onafhankelijke bronnen zijn en de macht van de overwinnaar heel 

groot is, dan kan die in de loop van enkele generaties de weergave van de geschiedenis zodanig 

beïnvloeden, dat dit door latere generaties nauwelijks nog goed te herkennen is. Er kunnen 

hoogstens vermoedens zijn, maar zolang die niet bewezen kunnen worden, staan de mensen die 

intuïtief aanvoelen dat allerlei dingen niet kloppen die in de Bijbel worden beweerd, zonder gedegen 

argumenten om hier iets mee te kunnen doen.  

De meester Jezus is volgens de Bijbel gedoopt door Johannes de Doper, net als enkele duizenden 

anderen. Het kan daarom niet anders, dan dat er een periode is geweest, waarin de meester Jezus 

en Johannes de Doper ongeveer dezelfde visie hadden. (zie *1) 

Wanneer de meester Jezus en Johannes goede vrienden zouden zijn geweest, zoals de Bijbel ons 

wil laten geloven, dan is het vreemd, dat de teksten die door Johannes de Doper al waren 

geschreven, later niet zijn opgenomen in de Bijbel.  

Dit zou toch heel mooi op elkaar moeten aansluiten, als we het beeld moeten geloven dat hierover 

in de Bijbel wordt gesuggereerd. De teksten van Johannes zouden het werk van Jezus dan heel 

mooi kunnen aanvullen en kunnen versterken. Er zou dan eigenlijk een hele harmonieuze 

wisselwerking mogen worden verwacht, die in talloze teksten naar voren zou komen.  

Maar in praktijk vinden we helemaal niets terug, van wat er destijds is geschreven door Johannes de 

Doper, hetgeen op z’n minst opmerkelijk is. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat dit verdacht 

is, een heel duidelijk signaal dat hier iets niet klopt, ook al is misschien niet direct duidelijk wat hier 

precies aan de hand is.  

 

Het is niet logisch, dat er niets terug te vinden is,  

van alles wat Johannes de Doper heeft geschreven,  

het is alsof hier een belangrijk stuk van de puzzel ontbreekt. 
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In praktijk zien we een vrij abrupte overgang in de Bijbel van de periode waarin het voorbereidende 

werk van Johannes de Doper blijkbaar plotseling ophoudt, en het daarna verder gaat over de 

leringen die de meester Jezus zou hebben gegeven.  

Toch wordt in diezelfde Bijbel duidelijk gemaakt dat Johannes daarvóór, al vele jaren lezingen had 

gegeven, zoals we die bijeenkomsten nu misschien zouden noemen. Hij had al vele jaren verteld 

over wat hij intuïtief had aangevoeld, vanuit de bronnen van waaruit hij zijn inspiratie ontving.   

Hij had de mensheid verteld over de ware Genegenheid, die mensen in hun hart zouden kunnen 

ontvangen, wanneer ze bereid zouden zijn hun spirituele huiswerk op zich te nemen en voortaan 

hun innerlijke weten te volgen, zodat ze zich daardoor vrij zouden kunnen maken van hun 

karmische ballast, die ieder mens vanuit z’n lange verleden met zich meezeult.  

In de symboliek is dit vertaald naar een korte onderdompeling in stromend water, als symbool van 

een nieuw begin, waarin je je probeert vrij te maken van alles wat je weghoudt bij je innerlijke 

weten.  

De onderdompeling in levend, stromend, water, was een soort van bevestiging voor jezelf ten 

overstaan van alle omstanders, dat je voortaan nog slechts je innerlijke weten wilde volgen en je 

door niets en niemand nog zou laten afleiden om deze weg te volgen, zodat je daardoor anderen 

zou kunnen helpen met hun processen, wanneer dat nodig was, zonder je nog langer druk te maken 

over wat andere mensen daar misschien van zouden vinden.  

Het was een soort van gelofte, die je niet zozeer uitsprak, maar die je wel kenbaar maakte naar 

andere mensen, door mee te doen aan deze ceremonie. Andere mensen wisten dan wat ze van je 

konden verwachten en welke weg je had gekozen.  

De teksten die Johannes de Doper had gesproken over Genegenheid, werden opgeschreven en 

verspreid onder de mensen die hierin geïnteresseerd waren en deze weg wilden volgen. Sommige 

van deze teksten zijn uiteindelijk in een verdraaide versie in de Bijbel terechtgekomen, waarbij deze 

teksten in de mond worden gelegd van de meester Jezus.  

 

Allerlei bekende Bijbelteksten  

die schijnbaar door de meester Jezus zouden zijn gezegd,  

zijn in werkelijkheid fragmenten uit de lezingen van Johannes de Doper,  

die later door de volgelingen van de meester Jezus  

zijn verdraaid en omgevormd. 

 

In onze generatie zijn er veel mensen die sommige teksten in de Bijbel heel mooi vinden, en het 

gevoel hebben dat die teksten eigenlijk heel goed aansluiten bij hun innerlijke weten. Ze verbinden 

daar de conclusie aan dat als de meester Jezus deze teksten heeft gesproken, ze hem dan wel zouden 

willen volgen.  

Maar deze specifieke teksten, die als heel waardevol worden ervaren, zijn in veel gevallen feitelijk 

teksten die NIET door de meester Jezus zijn gesproken, maar eenvoudig zijn overgenomen uit de 

verslagen van de lezingen van Johannes de Doper.  

De meesters van de Witte Broederschap hadden heel veel tijd om te onderzoeken welke teksten 

aansloten bij de mensen in hun generaties, en hadden de macht om juist die teksten in de mond te 

leggen van hun voorman, de meester Jezus.  
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Maar het is vreemd dat de meester Jezus in de Bijbel een vijgenboom vervloekt, omdat die geen 

vrucht draagt op het moment dat hij daar langs loopt en blijkbaar dorst heeft (Mattheüs 21 en 

Markus 11), terwijl diezelfde persoon op een ander moment volgens de Bijbel veel uitleg geeft over 

Genegenheid.  

Naar mijn idee kunnen deze dingen niet samengaan.  

 

Wanneer iemand een kanaal is voor Genegenheid, 

zou iemand niet een vijgenboom vervloeken. 

Omgekeerd zal iemand die om zo’n onbenullige reden een vijgenboom vervloekt, 

geen kanaal zijn voor Genegenheid. 

 

Omdat de god van de Bijbel via zijn vele helpers allerlei waardevolle teksten uit de lezingen van 

Johannes de Doper heeft gekaapt, en in zijn Bijbel heeft verwerkt, om te dienen als promotie voor 

de meester Jezus, kon men de dingen die Johannes de Doper heeft geschreven, niet laten bestaan.  

Die documenten zouden immers aantonen dat allerlei uitspraken die in de Bijbel worden 

toegeschreven aan de meester Jezus, in feite afkomstig zijn van Johannes de Doper. Er zouden 

daardoor bovendien ook allerlei andere onjuiste weergaven van de werkelijkheid worden 

blootgelegd.  

De geschreven verslagen van de lezingen van Johannes de Doper moesten daarom van de god van 

de Bijbel worden vernietigd, hetgeen blijkbaar goed geslaagd is.  

Dit is de reden, dat er niets is terug te vinden, van het evangelie van Johannes de Doper.  

Degenen die de grote lijnen van de geschiedenis van de mensheid steeds beter beginnen aan te 

voelen, omdat die van binnenuit en van bovenaf, door de Ziel, het hogere Zelf, zichtbaar wordt 

gemaakt, kunnen dit belangrijke puzzelstuk nu aanzienlijk beter herkennen, en inpassen in de 

nieuwe visie, die ieder in deze periode voor zichzelf kan ontwikkelen, in overeenstemming met wat 

in de diepte van het eigen hart wordt aangevoeld, op jouw beste momenten.  

 

Het feit dat al deze dingen nu zichtbaar worden gemaakt,  

is een bevestiging dat er een nieuw tijdperk is begonnen. 

 

Misschien vind je sommige teksten die je tegenkomt in het één of andere boek, mooi en waardevol, 

maar het is gevaarlijk dit te koppelen aan de één of andere persoon, zeker wanneer zo'n boek al 

heel lang geleden is geschreven.  

Het zou beter zijn om uitspraken uit oude boeken niet te koppelen aan personen, en het eenvoudig 

los te laten, door wie zo'n tekst misschien ooit is geschreven. Daardoor kom je vrijer te staan van 

allerlei goeroes.  

Het is belangrijk je zo veel mogelijk los te maken van goeroes, en in alle eenvoud het spoor te 

volgen dat je in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen als het juiste spoor, het spoor dat in 

overeenstemming is met jouw eigen innerlijke weten. 

 

*** 
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*1 Om de profetie in vervulling te laten gaan die destijds belangrijk was voor de herkenning van de 

nieuwe wereldleraar, kon meester Jezus niet anders dan zich aansluiten bij de groep rond Johannes 

de Doper en zijn visie schijnbaar overnemen, ook al meende hij daar diep in zijn hart niets van.  

Wie hier meer over wil lezen kan daarvoor terecht in twee andere artikelen namelijk “Ontbrekende 

stukjes over de man van Nazareth” en “Johannes de Doper”. Beide artikelen zijn te vinden in mijn 

boek “Over de terugkeer van de Boeddha”, dat gratis gedownload kan worden vanaf mijn 

LinkedIn-account.  

Een leider is niet altijd per sé iemand met een heldere visie, in overeenstemming met het innerlijke 

weten, maar vaak iemand die beseft welke rol hij het beste zou kunnen spelen om de macht naar 

zich toe te kunnen trekken.  

Een gewetenloze bedrieger kan daardoor soms toch een visie omarmen die overeenstemt met het 

innerlijke weten van anderen, zij het vanuit hele sluwe en berekenende motieven. 

Dit is zoals het in het politieke wereldje vaak gaat, en ditzelfde principe vind je ook vaak terug in 

het spirituele wereldje. Dit is de manier waarop de meesters vaak te werk gaan, en zoals zij dit in 

onze generatie nog steeds doen, zo hebben zij dit ook in ons lange verleden vaak gedaan. 
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Visioen van een Zieneres 

Wat wij, als mensen in incarnatie, weten van wat er “boven” gebeurt, weten we niet vanuit onszelf, het wordt ons 

aangereikt, van bovenaf en van binnenuit. We voelen het aan of we zien het in beelden of in een visioen. Onderstaand 

een visioen, dat kortgeleden is aangegeven vanuit één van de Zieneressen, één van de hogere Zelven, die onderdeel is 

van de groep Zieneressen, en die op “de weide” veel onderwijs geeft aan andere Zieneressen.  

Dit visioen is aangegeven in de dagen rond 1 februari. Het beschrijft de situatie die nu gaande is, onderweg naar het 

lentepunt, rond 21 maart.  

*** 

“Er is een grote groep, die langzaam door een soort van tunnel loopt, een lange donkere tunnel die 

geleidelijk omhooggaat. Het is een soort van wenteltunnel, waar de groep doorheen loopt.  

De stemming is bedruk, er is somberheid en droefheid, toch is de groep rustig, beheerst en kalm.  

De groep is gemaskerd, in donkere kleuren gekleed, en beweegt zich langzaam voorwaarts, door 

de tunnel omhoog, naar een punt dat aan het begin van de tunnel nog niet goed is te zien.  

Tijdens de lange wandeling wordt onze kleding op de één of andere manier steeds lichter. De 

somberheid en droefheid lost steeds meer op, naarmate we verder zijn gevorderd in de tunnel. Aan 

het einde van de tunnel gaan onze maskers af, en kunnen we elkaar beter herkennen.  

We merken dat we langzaam naar een hoger liggend punt worden geleid, waar we alles veel beter 

kunnen overzien. Wanneer we aan het einde van de tunnel zijn, is er een goed uitzicht, en kunnen 

we heel ver kijken. Zolang we nog in de tunnel zijn, kan dit nog niet.  

Aan het einde van de tunnel zullen we een film krijgen te zien over de ware geschiedenis van de 

mensheid. Dit zal onze visie in aanzienlijke mate veranderen. Het is voor het eerst dat dit nu 

mogelijk is, sinds een hele lange tijd. 

Om uiteindelijk deze film te kunnen zien, is het nodig eerst door de lange wenteltunnel te gaan, 

anders kun je deze film niet zien. Het duurt wel even voordat je hier doorheen bent.  

De tocht door de tunnel is een soort van schoonmaakproces. Het is alsof deze tunnel te maken 

heeft met “het huis van de Boeddha” op “de weide”. Er is gevoelsmatig ook een sterke verbinding 

met de doop in de Jordaan, het voelt aan als een soort van herhaling hiervan.”   

*** 

We bevinden ons in een merkwaardige periode. De laatste herkansingen zijn uitgedeeld en de 

uitslag daarvan is bekend, maar degenen die nu overgaan naar de donkere kant, hebben nog steeds 

mogelijkheden om ons systeem van evolutie te bedienen. Zij zitten nog steeds “achter de knoppen” 

en kunnen nog steeds allerlei dingen regelen, hetgeen betekent dat zij ook nog steeds dingen 

kunnen tegenhouden, zoals “heldere dromen”.  

 

Er is meer bevestiging nodig bij de mensen in incarnatie,  

van wat er “boven” allemaal gaande is,  

in verband met de nieuwe start die we nu als mensheid kunnen maken. 

 

Onderdeel van deze bevestiging is ook het kunnen ontvangen van “heldere dromen”, ervaringen 

van wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt, wanneer het stoffelijke lichaam in slaapmodus is.  
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Wanneer degenen die in deze periode overgaan naar de donkere kant, niet meer kunnen beschikken 

over hun mogelijkheden om te werken met ons evolutiesysteem, dan kan dit niet meer worden 

tegengehouden, zoals dat nu al lange tijd gaande is.  

 

Op precies dezelfde manier als het de mensheid onmogelijk is gemaakt  

om nog te leven vanuit haar paradijselijke toestand,  

is het door dezelfde “spelers”,  

ook lange tijd onmogelijk gemaakt  

om je nog iets te herinneren  

van wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt. 

 

Wanneer deze herinneringen langere tijd ontbreken, dan heeft dit onvermijdelijk invloed op je 

mensbeeld en je wereldbeeld. Wanneer er af en toe hele concrete en hele bewuste ervaringen zijn 

met wat er ’s nachts op “de weide” gebeurt, dan verandert dit je wereldbeeld en je mensbeeld.  

Wanneer je zelf ooit deze ervaringen van wat er “boven” gebeurt, heel bewust hebt meegemaakt, 

dan twijfel je er niet meer aan dat er “een andere wereld” bestaat. Het is dan geen geloof meer, 

maar een feit dat je zelf hebt ervaren.  

Omgekeerd is het zo dat wanneer de mensheid al duizenden jaren de toegang tot “die andere 

wereld” grotendeels onmogelijk is gemaakt, de herinneringen hieraan vervagen, en daarmee ook de 

hoop. Het mensbeeld en het wereldbeeld, zullen dan min of meer vanzelf, steeds meer vervlakken 

naar een steeds materialistischer wereld- en mensbeeld.  

Er zijn immers concrete ervaringen met iets nodig, voordat we er iets mee kunnen. Tot die tijd is 

iets misschien logisch maar we nemen liever pas iets voor Waarheid aan, wanneer we het zelf hebben 

ervaren, op de één of andere manier.  

Er is dus grote behoefte aan veel meer concrete ervaringen met wat er ’s nachts, op “de weide” 

gebeurt, zodat dit onderdeel wordt van je manier van denken, onderdeel van je overtuigingen. Dit 

is van groot belang voor de manier waarop mensen in het leven staan.  

Het is niet voor niets dat mensen na een bijna dood ervaring, een heel ander beeld hebben gekregen 

van de wereld waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

 

Een bijna dood ervaring,  

beïnvloedt in hoge mate je mensbeeld en je wereldbeeld.  

Hetzelfde is van toepassing op ervaringen met wat er op “de weide” gebeurt. 

 

Dit is precies de reden dat het de mensheid lange tijd onmogelijk is gemaakt, door degenen die 

“aan de knoppen stonden”, om toestemming te krijgen voor herinneringen hieraan. Het werd de 

mensheid eenvoudig onmogelijk gemaakt, zich hier iets van te herinneren, zodat dit na verloop van 

duizenden jaren vanzelf uit onze collectieve herinnering zou verdwijnen, met grote gevolgen voor 

het mensbeeld dat nu gebruikelijk is in onze generatie, zelfs bij de lichtwerkers.  

Hoewel de herkansingen inmiddels voorbij zijn, wordt er door de hogere leiding heel bewust 

langzaam toegewerkt naar het “uit hun functie zetten” van degenen die lange tijd de dagelijkse 

leiding van ons evolutieproces in handen hadden namens de hogere goden, die zich hier onder 

normale omstandigheden meestal niet mee bezighouden.  
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Het “uit hun functie zetten”, betekent grote conflicten tussen de hogere goden en degenen die deze 

functies al vele duizenden jaren bekleden. Degenen die niet goed door hun herexamens heen zijn 

gekomen en lange tijd heel veel macht hadden gekregen, omdat zij namens de hogere goden de 

mensheid mochten begeleiden, willen de macht die hieraan gekoppeld is, niet zomaar inleveren.  

De donkere kant is een hele slechte verliezer, en zal er alles aan doen om in de allerlaatste fase nog 

zo veel mogelijk schade aan te richten, met alles waar die de hand op kan leggen.  

De hogere goden kunnen vanwege de uitzonderlijke situatie, niet anders dan met macht werken, 

om de situatie aan te passen, in overeenstemming met de uitslag van de herexamens en de 

herkansingen. Gewoonlijk werken de hogere goden niet met macht, maar wachten zij hiermee totdat 

er geen enkele andere mogelijkheid meer is dan dit dan toch maar zo te doen.  

Dit betekent dat de meeste lagere goden nu, met voorzichtige dwang, uit hun functies worden 

gehaald, en hen de mogelijkheden om de mensheid te kunnen besturen, worden afgenomen.  

De hogere goden zijn in staat om dit binnen enkele dagen te realiseren, maar doen dit heel bewust 

niet.  

Er is gekozen voor een langere weg van meerdere weken, waarin de situatie die men voor ogen 

heeft, langzaam zal ontstaan.  

Ondertussen krijgen de mensen die hun innerlijke weten volgen, zo veel mogelijk gelegenheden 

om zich nog zo veel mogelijk los te maken, van oude verbindingen met degenen die nu overgaan 

naar de donkere kant.  

 

Als mens in incarnatie,  

wil je misschien het liefst zo snel mogelijk los worden gemaakt  

van krachten die het niet goed met je vóór hebben  

en die nu langzaam overgaan naar de donkere kant.  

Maar vanuit het standpunt van de hogere goden,  

is er iets wat nóg belangrijker is,  

en in hun beleving vóór gaat. 

 

Alle mensen in incarnatie, niemand uitgezonderd, hebben raakvlakken met deze donkere krachten, 

die al lange tijd handelen tegen beter weten in, en hun innerlijke kompas niet volgen.  

Wanneer je in de afgelopen duizenden jaren op de één of andere manier mee bent gegaan in hun 

slinkse plannen, dan ben je hier in mindere of meerdere mate mee verbonden geraakt, door keuzes 

die je bewust of onbewust hebt gemaakt, en waar je van bovenaf beschouwd, wel degelijk 

verantwoordelijk voor bent.  

Wanneer je je ooit tegen een medemens hebt gekeerd, in het hele lange verleden, onder invloed van 

dergelijke verkeerde krachten, en vanuit een volledig bewustzijn van wat je aan het doen was, dan 

zullen deze krachten claimen dat je eigenlijk één van hun medewerkers bent geworden, en je 

daardoor raakvlakken hebt met hen. Ze zullen je dan beschouwen als één van hun groep, en je niet 

meer zomaar laten gaan, ook niet wanneer je hier nu misschien graag weer vanaf wil.  

Wanneer je eenmaal een medewerker bent geworden van een donkere kracht, omdat je bewust 

hebt meegewerkt aan plannen waarvan je innerlijk heel goed wist dat het niet juist was om je daar 

mee in te laten, dan zal de donkere kant claimen dat je één van hen bent geworden.  
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Je komt dan vast te zitten in zo’n groep en zo’n netwerk. Wanneer je daar nu misschien weer vanaf 

wil, dan zul je dat moeten aantonen en daarvoor moeten vechten.  

Wanneer je vast bent komen te zitten aan een donker netwerk, dan is er heel veel Genegenheid 

nodig, om hier weer van los te komen. In praktijk betekent dit dat je dan hulp nodig hebt van 

iemand die een sterk kanaal is voor Genegenheid. 

 

Genegenheid en “healing”,  

zijn elkaars tegenpolen. 

 

“Healing” zoals in onze generatie veel alternatieve therapeuten menen te kunnen aanbieden, is 

gebaseerd op de lijn van status, positie en macht. Het gaat dan vooral om de reputatie van de healer. 

Vanuit die motieven KAN iemand geen kanaal zijn voor Genegenheid. 

Wanneer je dit herkent bij een aanbieder van “healing”, zou je hier beter niet naartoe kunnen gaan. 

Je hebt dan te maken met de donkere kant. 

 

De meester Jezus is een voorbeeld van iemand die bezig was  

met genezing vanuit de lijn van status, positie en macht.  

Het ging vooral om ZIJN reputatie. 

 

De mensen die hier destijds sterk van onder de indruk waren werd zand in de ogen gestrooid door 

de vermogens die de meesters hiervoor hebben. Ook in onze generatie zijn er nog heel veel mensen 

erg gevoelig voor de macht om te kunnen “genezen”. Dit maakt deze mensen erg vatbaar voor de 

inwerking vanuit de donkere kant. 

Genegenheid kan stromen wanneer iemand het eigen spirituele huiswerk geduldig op zich heeft 

genomen en in de loop van de jaren heeft geleerd om steeds bewuster samen te werken met het 

hogere Zelf. 

Je kunt zo iemand herkennen aan de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid. Zo iemand 

zal volkomen eerlijk zijn tegenover jou en geen valse beloftes doen, zoals dat bij de donkere kant 

gebruikelijk is. 

 

Meester Jezus volgde niet het spoor van eenvoud, soberheid en bescheidenheid,  

maar koos voor precies het tegenovergestelde.  

Hij koos voor buitengewoon machtsvertoon,  

ter meerdere eer en glorie van hemzelf. 

Hij kon daarom GEEN kanaal zijn voor Genegenheid. 

 

In onze generatie zijn er nog heel veel alternatieve “genezers” die dit voorbeeld proberen te volgen.  

Wanneer je niet goed in staat bent om onderscheid te maken tussen Genegenheid en “healing”, 

dan is het van belang je hier zorgvuldig in te verdiepen, vóórdat je hulp vraagt bij iemand. 

Het Joodse volk had tweeduizend jaar geleden al heel goed in de gaten dat Jezus een bedrieger is, 

een valse profeet, die je maar beter niet kon vertrouwen. Voor veel andere mensen komt dit pijnlijke 

moment van herkenning, pas nu, in onze generatie.  
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Vanuit menselijk standpunt is de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen goed samen 

te vatten. We zijn in een leeromgeving geplaatst, waarin de goden onderling hun strijd aan het 

uitvechten waren en waar wij zwaar de dupe van zijn geworden. We hebben ons lange tijd niet goed 

kunnen ontwikkelen en hebben zonder uitzondering zware klappen gekregen in de afgelopen 

duizenden jaren, waarvan de meesten zich nog niet goed bewust zijn.  

Wanneer deze strijd nu dan blijkbaar is uitgevochten, en de lichte kant heeft gewonnen, dan zouden 

we als mensen in incarnatie graag zien dat “de bad guys” zo snel mogelijk worden verwijderd en 

we daarna rust hebben en alsnog een nieuwe start kunnen maken.  

De hogere goden zijn zich volkomen bewust van onze schreeuw om meer rust, meer veiligheid, en 

betere ervaringen met het menszijn, die we vooral elkaar kunnen aanbieden, wanneer we daar meer 

ruimte voor krijgen.  

Maar voor de hogere goden is het eveneens heel belangrijk dat we zo veel mogelijk vrij komen te 

staan van karmische raakvlakken met de krachten die nu langzaam overgaan naar de donkere kant.  

 

Het simpelweg verwijderen van onze leraren en begeleiders,  

die ons het leven onmogelijk hebben gemaakt in de afgelopen duizenden jaren,  

verandert niets aan de karmische lijntjes  

waarmee we hieraan vast zijn komen te zitten. 

 

Dit betekent dat we deze confrontaties vroeg of laat weer tegen zullen komen, ook al zijn deze 

oude leraren dan inmiddels onderdeel van de donkere kant geworden, en zijn zij niet meer de 

vertegenwoordigers van de lichte kant, die onze omstandigheden in hoge mate konden beïnvloeden 

door het mandaat dat zij hiervoor hadden gekregen van de hogere goden.  

Wij hebben nu nog tijdelijk unieke mogelijkheden om de donkere kant beter te leren herkennen in 

een relatief hele korte overgangsperiode. De kinderen die nu worden geboren, hebben deze 

mogelijkheden niet meer, want tegen de tijd dat zij bewust ervaringen kunnen opdoen, zijn onze 

oude leraren en begeleiders die hebben gekozen voor de donkere kant, overgegaan naar die groep, 

waardoor ze veel minder invloed kunnen uitoefenen op de mensheid dan in onze 

overgangsgeneratie, en veel minder goed herkenbaar zullen zijn. 

 

Er is nu voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen,  

tijdelijk een unieke leersituatie ontstaan,  

die maar heel weinig vóórkomt in de geschiedenis van de mensheid. 

 

De hogere goden willen deze unieke situatie daarom zo goed mogelijk benutten, ook al betekent 

dit voor iedereen opnieuw uitstel van het krijgen van meer rust.  

In praktijk is er daarom een langzame overgangsperiode vanaf 1 februari naar het lentepunt rond 

21 maart, waarin het overgrote deel van de lagere goden alsnog langzaam overgaat naar de donkere 

kant, en hen alles aan mogelijkheden om te werken met “de systemen”, wordt afgenomen.   

In de komende periode kunnen er nog volop confrontaties zijn met deze krachten, die je kunt 

ervaren als allerlei hindernissen op jouw weg om je eigen innerlijke weten te blijven volgen.  

Ook in deze periode geldt weer dezelfde regeling als in de voorgaande jaren. Deels kun je op “de 

weide” intekenen voor een pakket van jouw eigen keuze, en deels krijg je verplichte stukken op je 

weg, die aangewezen worden door de hogere leiding.  
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Wanneer je er “boven” voor kiest om je zo veel mogelijk los te maken van deze donkere krachten, 

waarmee je ooit in het hele lange verleden af en toe hebt samengewerkt, dan zul je in de komende 

weken allerlei moeilijkheden ervaren die hier direct het gevolg van zijn. Dit kan zowel overdag zijn 

als in de nachten. Dit is dan onderdeel van de prijs die je betaalt om vrijer te komen staan van deze 

donkere krachten.  

Wanneer je “boven” kiest voor zo veel mogelijk rust, dan zal de belasting in deze overgangsperiode 

lager zijn dan wanneer je kiest voor je zo veel mogelijk losmaken van de donkere kant.  Je hebt dus 

zelf enige ruimte om je eigen programma samen te stellen voor in de komende paar weken.  

 

Op het lentepunt eindigt deze overgangsregeling. 

 

De richting is dan bepaald waarin de mensheid zich verder kan ontwikkelen, in veel meer Vrijheid 

dan er in de afgelopen duizenden jaren is geweest.  

Eén van de meest belangrijke thema’s voor in de komende jaren, is het je zo veel mogelijk los 

maken van de donkere kant. Voor iedereen van ons, is dit van groot belang, ook voor de mensen 

die hier het nut nu nog niet van inzien.  

 

Iedereen van ons is in mindere of meerdere mate verstrikt geraakt  

in de webben van de donkere kant.  

Het is niet mogelijk om alle valstrikken en sluwe misleidingen,  

altijd onmiddellijk in de gaten te hebben. 

 

Er zijn altijd momenten in de lange geschiedenis geweest, waarin je niet goed waakzaam was, en als 

gevolg daarvan ten onder bent gegaan, in het venijnige spel om de macht, dat de donkere kant al 

lange tijd met de mensheid EN met de goden heeft gespeeld.  

Het grootste deel van de lagere goden is hierin ten onder gegaan en is bezweken voor de 

verleidingen van de donkere kant om steeds opnieuw te kiezen voor nog meer macht. Ook de 

mensheid is in de lange geschiedenis heel vatbaar gebleken voor het verlangen naar steeds meer 

macht, om wat voor reden dan ook.  

In onze hedendaagse politieke en spirituele wereldjes, zie je deze principes iedere dag terug. Zowel 

in de politiek als in het spirituele wereldje, gaat het vaak om status, positie en macht, en NIET om 

de Waarheid of het in alle eenvoud en bescheidenheid dienen van de medemens, die hierdoor 

verder kan met z’n eigen ontwikkeling richting het steeds beter volgen van diens innerlijke weten. 

Vanuit angst voor verlies aan reputatie kiezen veel politici, spirituele coaches, therapeuten en 

leraren ervoor om vooral NIET toe te geven, dat ze misschien het verkeerde pad hebben gevolgd, 

voor een kortere of een langere periode.  

Het gevolg van deze KEUZE is dat er in eerste instantie vaak weinig wordt geleerd. De donkere 

kant zal claimen dat deze mensen door hun keuze duidelijk maken dat zij hun innerlijke weten, hun 

innerlijke kompas, niet willen volgen, en daardoor eigenlijk onderdeel zijn van degenen die sterke 

raakvlakken hebben met de donkere kant.  

Wanneer het innerlijke licht in de komende periode weer steeds duidelijker gaat schijnen, omdat 

dit van binnenuit en van bovenaf steeds meer ruimte krijgt, zal juist de donkere kant steeds beter 

worden herkend.  
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De paradox is dat naarmate je meer ingekapseld bent in de donkere kant,  

je juist die donkere kant steeds minder gaat herkennen. 

Pas naarmate je meer in het licht komt te staan, 

ga je de donkere kant steeds beter zien. 

 

Het is niet gemakkelijk om hiermee te leren omgaan. We leven in een overgangsgeneratie, waarin 

we symbolisch vanuit een hele donkere periode, de periode van vóór 2013, langzaam overgaan naar 

een periode waarin er veel meer ruimte is voor het innerlijke licht, het licht van de Ziel, het hogere 

Zelf.  

De kinderen die nu geboren worden, starten in een volkomen andere situatie dan de volwassenen 

van onze generatie. Zij hebben daardoor veel meer ruimte om te wennen aan wat zij innerlijk 

kunnen waarnemen, terwijl dit bij ons in een relatief korte periode van ongeveer tien jaar, helemaal 

verandert.  

De kinderen die nu worden geboren,  

hebben de immense versluiering en betovering niet meegemaakt,  

waar wij nu van aan het loskomen zijn.  

Dat is een heel groot verschil,  

waarvan de gevolgen voor ons niet goed zijn te overzien. 

 

Wat wij vooral nodig hebben is tijd voor onszelf, om met al deze dingen bezig te zijn en dit te laten 

bezinken, voor zover je dit zou willen. De dingen die gaande zijn in onze generatie zijn zodanig 

groot, dat ze niet passen “in een hokje”, waarin je misschien gewend bent alles netjes op te bergen 

op het mentale gebied.  

Er is eenvoudig heel veel tijd nodig, om dit te laten bezinken en voor jezelf te bepalen waar je nu 

staat, en hoe je verder wil gaan op jouw eigen weg.  

Er is voor iedereen een uitgebreide heroriëntatie nodig, die in feite pas goed op gang kan komen 

vanaf het lentepunt. Pas dan zijn onze oude leraren, de lagere goden die het verkeerde spoor hebben 

gevolgd, overgegaan naar de donkere kant, in overeenstemming met hun vrije wil. Pas dan is er een 

hele nieuwe situatie ontstaan.  

Omdat dit een heel belangrijk moment is in de geschiedenis van de mensheid, zullen velen die hun 

innerlijke weten proberen te volgen, rond die tijd een bevestiging krijgen van wat er door mij in de 

afgelopen jaren is geschreven, door zelf fragmenten van “heldere dromen” te krijgen, zodat je uit 

eigen waarneming kunt vaststellen wat er ’s nachts gaande is op “de groene weide” en in “het huis 

van de Boeddha”, waar velen van ons aanwezig zijn, in de uren dat het stoffelijke lichaam in 

slaapmodus is.  

De mensen die hun innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, hebben recht op een 

krachtige bevestiging van wat er door mij is geschreven over de periode waarin we nu leven. Dat 

is een belangrijke reden waarom de hogere goden proberen dit mogelijk te maken.  

 

Heel concreet mogen daarom vanaf het lentepunt  

alsnog op grotere schaal de “heldere dromen” worden verwacht  

die al langere tijd zijn aangekondigd. 

 

Dit kan van grote invloed zijn op het mensbeeld en het wereldbeeld dat je hebt ontwikkeld.  
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Zoals de mensheid al een hele lange periode geen ervaringen meer heeft met haar paradijselijke 

toestand, de situatie waarin er een hechte wisselwerking is met het hogere Zelf en er een sterke 

doorstroom is van energie vanuit het krachtcentrum in het bekken, en zoals de mensheid al langere 

tijd nauwelijks nog enige bewuste ervaringen heeft met wat er op “de groene weide” gebeurt 

wanneer het lichaam in slaapmodus is, zo heeft de mensheid ook nauwelijks nog enig besef van 

wat Genegenheid eigenlijk is, en kunnen de meeste mensen geen goed onderscheid (meer) maken 

tussen Wijsheid en dwaasheid. 

Je mag er gerust vanuit gaan, dat veruit de meeste spirituele coaches, therapeuten en leraren, nog 

niet leven in hun paradijselijke toestand, geen bewuste herinnering hebben aan wat hun eigen 

ervaringen op “de weide” zijn, en eigenlijk ook niet goed weten hoe de energie van Genegenheid 

voelt, eenvoudig omdat ze hier tot nog toe geen ervaring mee hebben opgedaan en misschien ook 

nog niet goed voorbereid zijn om deze heilzame energie van binnenuit en van bovenaf te kunnen 

ontvangen. 

Dit is vanzelfsprekend geen schande, maar het is wel van belang je te realiseren dat dit nu wel de 

situatie is waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

 

In onze generatie wordt dwaasheid vaak jammerlijk verwisseld met Wijsheid,  

blijkbaar zonder dat mensen dit goed in de gaten hebben.  

 

Alle opvoedkundigen zullen het erover eens zijn dat een sterke vertrouwensverbinding tussen 

ouders en kinderen van cruciaal belang is bij een goede opvoeding, maar blijkbaar ziet niemand het 

als een probleem dat ieder kind al op hele jonge leeftijd door de ouders wordt voorgelogen over 

Sinterklaas. Naar mijn idee is dit een hele slechte start om een duurzame vertrouwensverbinding 

op te bouwen tussen ouders en kind. 

 

Ouders in onze generatie  

vinden het blijkbaar geen enkel probleem  

om glashard te liegen over Sinterklaas  

tegenover hun eigen kinderen. 

Door deze leugens van de ouders,  

wordt de toon al op hele jonge leeftijd gezet. 

 

“Dit is zoals volwassenen nu eenmaal zijn. Wen er maar vast aan want toneelspelen is nu eenmaal 

de norm in onze maatschappij. Je kunt dit maar het beste grappig vinden en hier gewoon aan 

meedoen, net zoals alle anderen, dat is het beste…”  

Dit is de boodschap die het kind al op hele jonge leeftijd meekrijgt, terwijl onze opvoeders 

vriendelijk toekijken.   

Vanuit dergelijke normen en waarden wordt het volstrekt onmogelijk een vertrouwensverbinding 

op te bouwen. Eerlijk zijn is in onze generatie blijkbaar niet zo belangrijk, zelfs niet in de verbinding 

tussen ouders en hun eigen kinderen. 

 

Waarheid en Genegenheid lopen hand in hand.  

Daar waar Waarheid niet welkom is,  

daar zal Genegenheid meestal maar heel weinig zijn. 
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Daar waar mensen niet eerlijk zijn, zelfs niet tegenover hun eigen kinderen, daar zal vaak ook weinig 

ruimte zijn voor Genegenheid. Op de één of andere manier dringt het blijkbaar niet goed tot ons 

door wat we zelf in werking zetten. We herkennen onze eigen dwaasheid vaak niet goed meer, 

omdat we er helemaal mee verweven zijn geraakt.  

In onze generatie vinden we het volstrekt normaal dat iemand met ware doodsverachting met 

waanzinnige snelheden in een raceauto over een racebaan rijdt, samen met een aantal andere 

waaghalzen. We vinden degene die dit uiteindelijk het snelste kan doen, een held, en beschouwen 

zo iemand als een geliefd rolmodel, iemand die geridderd moet worden.  

Deze waaghals, die zijn eigen stoffelijke leven in de waagschaal stelt, enkel en alleen om zijn eigen 

ego op te krikken, handelt volstrekt in botsing met zijn innerlijke weten, zijn Geweten, maar is 

ondanks dit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  

Opvoedkundig is dit een volkomen verkeerd signaal naar onze samenleving. Eerzucht en extreem 

roekeloos rijgedrag worden hiermee beloond. Vanuit ons hogere Zelf beschouwd, is dit volstrekt 

dwaasheid, maar er zijn blijkbaar maar weinig mensen die dit opvalt. 

Wij vinden het in onze generatie ook normaal dat vrouwen in de prostitutie werken. Dit zegt iets 

over onze normen en waarden. Hiermee wordt iets wat volstrekt botst met het innerlijke weten, 

aan de mensheid opgedrongen en bij wet geregeld.  

 

Een vrouw is in onze generatie eenvoudig te koop  

en daarmee wordt de toon gezet voor onze waardebepaling. 

 

Vanuit het hogere Zelf beschouwd is dit schrijnend, en worden hierdoor volkomen verkeerde 

normen en waarden opgedrongen en aangeleerd. 

Wanneer je langere tijd verkeerde normen en waarden toepast, dan gaan de meesten daar na verloop 

van tijd aan wennen, en nemen ze dit over in hun innerlijke systeem, zelfs wanneer dit volkomen 

botst met hun innerlijke weten.  

Deze drie voorbeelden maken duidelijker hoezeer dwaasheid ons wordt aangeleerd en wordt 

opgedrongen. Dit is de droevige situatie waarin we terecht zijn gekomen, in een periode waarin 

onze collectieve betovering deels nog gaande is. De mensheid is volkomen vervreemd van zichzelf 

en heeft geen zicht meer op haar eigen Oorsprong en haar bestemming. 

 

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons later meewarig aankijken,  

en diep medelijden hebben met ons,  

dat wij al deze dingen blijkbaar echt niet in de gaten hadden,  

omdat we nog zó sterk onder de invloed waren van allerlei vormen van hypnose,  

die nu iedere volgende dag verder worden afgebroken. 

 

Daar waar er in een individu, in een groep, in een volk of in een hele samenleving weinig waarde 

wordt gehecht aan de Waarheid, daar waar toneelspelen de norm is en mensen vaak doen alsof ze 

iets niet in de gaten hebben, daar waar de honger naar status, positie en macht nagenoeg geen 

grenzen kent, en waar blijkbaar alles draait om reputatie en het zo goed mogelijk dienen van je 

eigen belangen, daar is nog geen ruimte voor Genegenheid.  
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We zijn gezamenlijk in een situatie terechtgekomen  

waarin er in onze samenleving als geheel,  

nog nauwelijks ruimte is  

voor het ontvangen van Genegenheid. 

 

Het is daarom belangrijk dat steeds meer mensen hun eigen spirituele huiswerk op zich gaan nemen 

en ruimte gaan maken in hun hartcentrum, om uiteindelijk aangesloten te kunnen worden op het 

netwerk van Genegenheid dat in de komende jaren vanuit de Zielen, de hogere Zelven, steeds 

verder zal worden “uitgerold” naar de mensen die hun eigen spirituele huiswerk serieus nemen en 

moeite hebben gedaan om zichzelf beter te leren kennen, door voortdurend zelfonderzoek in hun 

gewone dagelijkse leven.  

Onze samenleving als geheel, is er nog niet klaar voor om Genegenheid op grote schaal te kunnen 

ontvangen, en zal eerst veel meer moeite moeten doen om een eigen visie te ontwikkelen en ruimte 

te maken in het hartcentrum, door het verwerken van oud zeer, dat op ieder van ons ligt te wachten 

totdat je bereid bent om hiermee aan de slag te gaan.  

In de komende weken zal de visie van degenen die hun innerlijke weten proberen te volgen, in hoog 

tempo veranderen, door de enorme veranderingen die nu “boven” gaande zijn. We leven in een 

periode waarin je heel veel kunt leren en waarin het van groot belang is om ruimte te maken voor 

je eigen ontwikkelingsproces. Daardoor kun je na verloop van tijd een steeds beter kanaal worden 

voor Genegenheid en steeds meer bijdragen aan de ontwikkelingsprocessen van anderen.  

De mogelijkheden om je nu te ontwikkelen op het spirituele pad zijn ongekend groot, maar dit 

vraagt dan wel dat je bereid bent om allerlei dingen eerlijk onder ogen te zien en bereid bent de tijd 

te nemen om hier diepgaand mee bezig te zijn.  

We leven in een periode waarin er zo op het eerste gezicht veel kennis is over allerlei onderwerpen. 

We kunnen bijvoorbeeld weer naar de Maan vliegen, we kunnen weer planten veredelen en we 

hebben weer de beschikking over kunstmatige intelligentie.  

Maar cruciale kennis die we in het verre verleden hadden, is verloren gegaan. Zo zijn wij ons niet 

meer bewust van hoe onze paradijselijke toestand ooit is geweest en weten we daar zelfs theoretisch 

nog maar weinig over. Het is eenvoudig verdwenen uit onze collectieve herinnering. 

Ook onze kennis en onze ervaringen in verband met “de weide” is ons eenvoudig afgenomen, door 

de lagere goden die hier sterke invloed op kunnen uitoefenen, omdat zij mandaat hadden gekregen 

om namens de hogere goden de mensheid te mogen besturen.  

Dit betekent dat de lagere goden in hoge mate konden beslissen over welke kennis wij beschikbaar 

zouden hebben voor onze eigen ontwikkeling. 

 

Kennis over ons eigen verleden,  

is ons op allerlei manieren afgenomen. 

 

Zelfs de toegang tot ons eigen dossier is ons lange tijd verboden, voor het overgrote deel. In de 

vóór ons liggende periode, waarin de mensheid zich weer in Vrijheid kan ontwikkelen, zijn er volop 

mogelijkheden om door middel van regressie-sessies meer zicht te krijgen op jouw eigen verleden.  

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om jouw eigen vorige levens beter te leren kennen, hetgeen 

in aanzienlijke mate kan bijdragen aan het beter leren begrijpen van jezelf. 
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Er is grote behoefte aan meer regressietherapeuten  

die hebben geleerd om samen te werken met hun hogere Zelf. 

 

Wanneer je van jezelf voelt en weet, dat je heel persoonlijk zelf direct betrokken bent geweest bij 

allerlei Bijbelse taferelen, dan zijn er nu goede mogelijkheden om daar naartoe te gaan en dit heel 

bewust op te zoeken.  

Dit is onderdeel van jouw eigen dossier, en wanneer jouw hogere Zelf vindt dat dit waardevol is, 

dan zal die jou tijdens zo'n sessie hier het één en ander over laten zien. Want degene die de beelden 

en gevoelens over een vorig leven overbrengt, is jouw eigen hogere Zelf. Die bepaalt wat jij aan 

informatie krijgt, niet de regressietherapeut.  

Wanneer je bijvoorbeeld voelt en weet, dat je zelf ooit te maken hebt gehad met de bekende doop 

in de Jordaan, dan heb je in de komende periode hele mooie mogelijkheden om daar weer naartoe 

te gaan, zodat je uit eigen waarneming kunt vaststellen, hoe dat destijds is gegaan.  

Op dezelfde manier kun je ook allerlei andere taferelen opzoeken, waarvan je aanvoelt dat je daar 

een sterke verbinding mee hebt. Op die manier kun je jouw eigen verleden beter leren kennen. Op 

die manier kunnen we gezamenlijk ons eigen collectieve verleden beter leren kennen.  

Dit vraagt een juiste motivatie en een goede afstemming in het hartcentrum, maar het is belangrijk 

om te weten en te voelen dat de tijd hier nu rijp voor is.  

Vanaf het lentepunt staat de deur symbolisch weer wagenwijd open, om ons eigen verleden weer 

te leren kennen zoals het in werkelijkheid is. Dit is onderdeel van ons nieuwe tijdperk en wordt 

gefaciliteerd vanuit onze hogere Zelven.  

 

Het ontbreekt ons collectief aan juiste kennis  

over wat Genegenheid eigenlijk precies is,  

en hoe je jezelf geschikt kunt maken  

om te dienen als een kanaal voor deze heilzame energie. 

 

In praktijk is de mensheid gevuld met onjuiste kennis over wat “liefde” zou zijn, en is er geen goed 

begrip meer van hoe dit werkt.  

 

Wanneer een blinde vrouw in een donkere kamer zit,  

dan zal die nog steeds niets zien, wanneer het licht aangaat. 

Op dezelfde manier zal iemand met een verstopt hartcentrum,  

geen Genegenheid kunnen ontvangen,  

zelfs niet wanneer diens hogere Zelf  

een heel goed kanaal voor deze voedende energie is. 

 

Er is enorme behoefte aan Genegenheid in onze maatschappij, maar zelfs de basiskennis over wat 

dit precies is, hoe dit voelt en hoe je jezelf hiervoor geschikt kunt maken, is nog nauwelijks 

beschikbaar. In plaats daarvan zijn mensen gevuld met volkomen onjuiste kennis over dit 

onderwerp. 
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De Boeddha is van plan  

praktisch onderwijs aan te bieden over Genegenheid  

aan Zieneressen die voelen dat dit voor hen de juiste weg is,  

in overeenstemming met wat ze diep in hun hart aanvoelen  

op hun beste momenten. 

 

De situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, is heel bijzonder. Enerzijds zijn er vanaf 

het lentepunt buitengewoon mooie mogelijkheden om weer veel bewuster te leren samenwerken 

met je hogere Zelf, maar tegelijkertijd beginnen alle mensen aan het herstellen van deze 

paradijselijke toestand vanuit een situatie waarin ze grotendeels gevuld zijn met onjuiste kennis, 

zonder zich hier bewust van te zijn.  

Dit betekent dat er voor de moedige pioniers die de mogelijkheden die er nu zijn, willen benutten, 

heel veel tijd nodig is om alles zorgvuldig te onderzoeken, en niets zomaar voor Waarheid aan te 

nemen. Iedere stap op de weg kan maar beter zo goed mogelijk worden voorbereid en zo goed 

mogelijk worden onderzocht, met behulp van jouw eigen innerlijke kompas, dat je in de diepte van 

jouw hart kunt aanvoelen. 

We bevinden ons op nieuw terrein. Dat heeft buitengewoon mooie mogelijkheden maar dit vraagt 

tegelijkertijd ook grote voorzichtigheid, mede omdat er nog maar weinig betrouwbare coaches zijn 

in het dagelijkse leven, die je hier mee kunnen helpen.  

Je zult dus veel op eigen kracht moeten doen, hetgeen in principe heel goed mogelijk is, omdat er 

steeds meer hulp beschikbaar is vanuit jouw eigen hogere Zelf. Die begeleidt jou zo goed mogelijk 

op deze weg van het beter leren kennen van jezelf en het leren helpen bij de ontwikkelingsprocessen 

van anderen. 

 

We bevinden ons op nieuw terrein  

en we zitten nog helemaal vol met onjuiste kennis,  

die ons is opgedrongen vanuit de donkere kant,  

die het in de afgelopen duizenden jaren  

voor een groot deel voor het zeggen had op onze Aarde. 

 

Er is tijd nodig, om al deze dingen rustig te laten bezinken. Het is groot, heel groot, wat er gaande 

is, en waar wij getuigen van zijn. Wij zijn de overgangsgeneratie, die nu langzaam wordt bevrijd uit 

een diepe hypnose waarin wij enkele duizenden jaren gevangen zijn gehouden door de donkere 

kant.  

Het je steeds bewuster worden van deze situatie, is niet iets waar je gelukkig van kunt worden, het 

is op zichzelf al een moeilijk te verwerken ervaring om te beseffen in welke situatie we gezamenlijk 

terecht zijn gekomen.  

Vóór ons liggen de dagen van verwerking van heel veel oud zeer, dit geldt ook voor de mensen die 

in de afgelopen jaren al heel veel hebben opgeruimd en heel veel hebben schoongemaakt, zodat ze 

nu goed zijn voorbereid om de mogelijkheden van ons nieuwe tijdperk zo goed mogelijk te kunnen 

benutten.  

Ieder van ons is in mindere of meerdere mate beschadigd door de ervaringen van de afgelopen 

duizenden jaren, dit geldt ook voor alle spirituele therapeuten, coaches en leraren.  
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Degenen die in zichzelf voelen dat ze hier iets mee willen doen,  

zullen veel tijd nodig hebben om hier mee bezig te zijn. 

 

Het is daarom belangrijk voor alle mensen die in zichzelf aanvoelen dat ze hiermee bezig willen 

zijn, om zorgvuldig te kijken naar de dingen waar je nu je tijd aan besteedt, en hier voor jezelf hele 

duidelijke keuzes in te maken, zodat je zo veel mogelijk tijd kunt vrijmaken om met al deze dingen 

bezig te zijn.  

Tijd is een kostbaar iets, dat wij allen steeds opnieuw uitgedeeld krijgen. Het vraagt moed en 

Wijsheid om hier zo goed mogelijk mee om te leren gaan, in overeenstemming met de situatie 

waarin je terecht bent gekomen, en in harmonie met jouw eigen innerlijke kompas.  

 

*** 
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Goden herken je aan hun energie 

De mensheid is in onze generatie zover vervreemd van zichzelf, dat ze geen goed besef meer heeft van haar eigen 

Oorsprong en haar bestemming. In het verlengde daarvan is er ook weinig gevoel meer bij de invloed die de goden 

iedere dag uitoefenen, in ons gewone dagelijkse leven.  

Naarmate je jezelf beter leert kennen, leer je in het verlengde daarvan ook de goden beter kennen, die eveneens 

onderdeel zijn van dezelfde leeromgeving als waarin wij terechtgekomen zijn.  

De goden hebben hun eigen rol in ons evolutieproces, en leren daardoor ondertussen zelf hun eigen lessen, op hun eigen 

niveau.  

Sommigen denken bij goden misschien in eerste instantie aan een soort van reus die in staat is een 

groot rotsblok van enkele tonnen een heel eind weg te gooien, zoals je dat in films zou kunnen 

zien.  

Maar dit is niet de manier waarop dat in praktijk werkt. De goden zijn veel machtiger dan dat, en 

veel subtieler in hun aanwezigheid. Daardoor worden ze gewoonlijk volstrekt niet opgemerkt, in 

onze drukke en jachtige samenleving. Wij vinden dat we het geloof in dit soort “onzin” al lang te 

boven zijn gekomen, en dat het niet van Wijsheid getuigt je met dit soort dingen bezig te houden. 

Zó ver zijn wij vervreemd van de werkelijkheid.  

Goden zijn niet zichtbaar voor onze stoffelijke ogen, en dit is voor veruit de meesten al voldoende 

reden om ervan uit te gaan dat ze dan vast ook niet zullen bestaan. Ons materialistische wereldbeeld 

houdt weinig rekening met dingen die we niet direct kunnen waarnemen.  

De slechte goden vinden dit prima, en hebben er geen enkel belang bij te worden herkend. De 

goede goden zoeken geen aanbidding en geen verheerlijking, maar zouden graag zien dat het 

onderscheidingsvermogen van de mensheid zich flink verder zou ontwikkelen.  

De mensheid beschouwt zichzelf als de top van de piramide, met voor sommigen een uitzondering 

voor de god van de Bijbel.  

Vroeger waren de mensen blijkbaar veel met dit soort dingen bezig, zo leert ons de geschiedenis, 

maar tegenwoordig zijn we dit soort “onzin” te boven gekomen en laten we dit bij onze 

mythologen, die hier blijkbaar maar geen genoeg van kunnen krijgen. We kunnen er bovendien 

ook geen touw meer aan vastknopen, wat de goden dan volgens de mythologische verhalen 

eigenlijk aan het doen zijn.  

En zo komen we dan in de loop van de geschiedenis in een situatie terecht waarin de goden 

schijnbaar van het wereldtoneel zijn verdwenen.  

Toch zijn wij dezelfde mensen als de oude Egyptenaren, die allerlei goden aanbaden. Deze stukken 

verleden gaan niet over onze voorouders maar gaan over ons, in vorige levens.  

Met andere woorden wij zijn het ZELF, die in allerlei vorige levens, gedurende duizenden jaren, 

op allerlei plaatsen in de wereld, allerlei goden hebben aanbeden, op allerlei mogelijke manieren. 

We hebben in de loop van honderden levens, heel veel ervaring opgedaan met het aanbidden en 

het communiceren met goden.  

Wij zijn het ZELF die op de bekende plaatsen in de wereld, contact hebben gezocht met de goden, 

om allerlei gunsten gedaan te krijgen en vooral heel veel invloed uit te kunnen oefenen door de 

goden gunstig te stemmen, op welke manier zij dit dan ook maar wensten.  
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Wij hadden er in vorige levens nagenoeg alles voor over om in te zetten, als we daar maar voor 

terugkregen wat we wilden.  

We schrokken er niet voor terug om dierenoffers te brengen om de goden gunstig te stemmen 

maar velen gingen nog forse stappen verder en offerden af en toe baby’s. In uitzonderlijke gevallen 

werden zelfs volwassenen geofferd, ook al werden die van tevoren gewoonlijk volkomen verdoofd 

met kruiden, zoals we die ook in onze generatie nog wel kennen.  

Soms werd er door de goden gevraagd nog verder te gaan dan dit, en jezelf te pijnigen, op allerlei 

verschillende manieren. Daardoor kon je jouw loyaliteit aantonen ten opzichte van de god of godin 

die je gunstig wilde stellen.  

Voor sommigen klinkt dit misschien wreed, maar dit is wel de manier waarop dit duizenden jaren 

heeft gewerkt. Zelfs tijdens de Franse Revolutie werden er nog regelmatig volle Maan rituelen 

gehouden, door velen die nu in incarnatie zijn in Nederland, met als doel de goden gunstig te 

stemmen, en zo veel mogelijk bescherming te krijgen in een periode waarin een mensenleven nog 

maar weinig waard was en je nergens veilig was.  

Mensen die dit lezen en voelen dat dit bij hen in de diepte iets aanraakt, hebben hier waarschijnlijk 

zelf heel direct mee te maken, en zijn in die periode aanwezig geweest in dat ongelukkige land, waar 

destijds de strijd is uitgevochten tussen de lichte en de donkere kant.  

 

“De punt van de trechter” lag tijdens de Franse Revolutie in Frankrijk.  

De lichte kant wilde destijds de enorme macht van de elite breken  

en is daar uiteindelijk in geslaagd. 

 

De donkere kant zorgde ervoor dat het uitliep op een enorm bloedvergieten, hetgeen volstrekt niet 

nodig was geweest om het punt duidelijk te maken dat de lichte kant voor ogen had.  

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de lichte kant geslaagd is met diens plannen in die periode 

maar de schade die er destijds is ontstaan bij de mensen in incarnatie, is verschrikkelijk. De gevolgen 

daarvan zitten nog diep verankerd bij de mensen die hier heel direct mee te maken hebben gehad.  

Veel van de mensen die destijds het voortouw hebben genomen, zijn nu in incarnatie in Nederland. 

Dit is de groep die opnieuw het voortouw kan nemen bij het introduceren van betere normen en 

waarden, die beter aansluiten bij het innerlijke weten, en waar nu veel meer ruimte voor komt, door 

de forse aanpassingen in ons evolutieproces.  

 

“De punt van de trechter” ligt in onze generatie in Nederland.  

DAAR is de strijd uitgevochten tussen de lichte kant en de donkere kant,  

in de jaren voorafgaand aan 2013. 

 

Nu deze immense strijd is gewonnen door de lichte kant, kan die zo langzamerhand beginnen zich 

te organiseren op het stoffelijk gebied, nadat de allerslechtsten op het lentepunt van dit jaar, zijn 

teruggedrongen naar een positie waarin ze de mensheid niet meer kunnen tegenhouden in diens 

ontwikkeling.  
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Wanneer het lentepunt is gepasseerd, heeft de lichte kant volop de ruimte om zichzelf te ontplooien 

en de onderlinge contacten verder op te bouwen, zodat er weer veel meer samenwerking op gang 

kan komen, met hetzelfde doel voor ogen, namelijk het bevorderen van de ontwikkeling van het 

innerlijke spirituele leven, gebaseerd op het innerlijke weten, het morele kompas, het Geweten. 

  

Vijfduizend jaar geleden lag “de punt van de trechter” in Egypte,  

het land van de farao’s en de piramides EN de vele goden. 

Tweeduizend jaar geleden lag “de punt van de trechter” in Israël,  

net als in meerdere periodes daarvóór. 

 

Het zal duidelijk zijn dat rond 500 jaar vóór het begin van onze jaartelling, “de punt van de trechter” 

lag bij de Boeddha, in Zuidoost-Azië, ook al is dit verhaal om begrijpelijke redenen niet in de Bijbel 

terecht gekomen, hoewel de meesters van de Witte Broederschap, de priesters van de god van de 

Bijbel, daar direct bij waren betrokken.  

Hoewel de leringen van de Boeddha volkomen zijn misvormd door de latere Boeddhistische 

leraren, die vaak nauwe verbindingen hadden met de meesters van de Witte Broederschap, zijn 

sommige waardevolle aspecten van zijn leringen toch bewaard gebleven, door de eeuwen heen.  

De meesters hadden er geen enkel belang bij deze passages op te nemen in hun Bijbel, en hebben 

dit daarom maar achterwege gelaten, hoewel er goede redenen waren om dit toch te doen, als het 

erom zou zijn gegaan de geschiedenis van de mensheid weer te geven, in relatie met de god van de 

Bijbel.  

In de periode van de Boeddha slaagde de god van de Bijbel er niet in hem te vangen in zijn webben, 

en leed hij feitelijk een gevoelige nederlaag. Dit is de reden dat deze hele episode uit de geschiedenis 

van de mensheid, niet terug te vinden is in de Bijbel.  

 

Zoals onze Zielen vaak een missie krijgen, 

zo krijgen ook de goden hun missies, 

van degenen die hen coachen. 

 

Zoals de Zielen zelf leren van de missies die ze krijgen, zo leren ook de goden van de taken en de 

missies die ze krijgen.  

Zoals de Zielen, de hogere Zelven, kunnen meewerken en kunnen tegenwerken bij een missie of 

een taak die ze krijgen, zo kunnen de goden ook hun eigen invulling geven aan de missies en de 

taken die ze krijgen.  

De lagere goden worden gecoacht door de hogere goden, die hen vanuit die achtergrond af en toe 

taken geven, een soort van huiswerk, dat nuttig is voor de mensheid en leerzaam is voor zo’n god 

zelf.  

De god van de Bijbel is de eerstverantwoordelijke voor het bestuur van onze Aarde en alles wat 

zich daar afspeelt. Hij is een god van de vijfde categorie, op een schaal van 1 tot 9. Medusa is een 

beginnende godin, in de allerlaagste categorie, en de god Vissen, onze bron van Genegenheid, is 

een god in de negende categorie, de hoogste groep goden.  

De god van de Bijbel, wordt gecoacht door de hogere god Vissen en anderen, waaronder de god 

Tweelingen, de god van de Wijsheid, eveneens een godheid in de negende categorie.   
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De god van de Bijbel, de heer der wereld, werd door zijn begeleiders gewezen op de Bijbel, waarin 

de geschiedenis van de mensheid op een hele misvormde manier is weergegeven.  

De begeleiders van de heer der wereld, spraken met hem dóór dat hij door middel van de Bijbel de 

mensheid volkomen had misleid, en geen juist beeld had geschetst van de geschiedenis van de 

mensheid, waardoor het voor de mensheid veel moeilijker zou worden om zichzelf beter te leren 

kennen.  

De coaches van de god van de Bijbel gaven hem daarom de taak om te zorgen voor een beter boek, 

waarin de geschiedenis van de mensheid op een eerlijke manier zou worden weergegeven.  

 

De heer der wereld kreeg een “huiswerk-opdracht”,  

om te zorgen voor een juiste weergave van de geschiedenis van de mensheid,  

zodat mensen zichzelf beter zouden kunnen begrijpen. 

 

Deze taak werd toebedeeld aan de heer der wereld, de god van de Bijbel, die dit delegeerde aan zijn 

helpers, de meesters van de Witte Broederschap. Die moesten zorgen voor het publiceren van 

juiste kennis, zodat de mensheid meer zicht zou krijgen op haar eigen verleden.  

Het boek dat hieruit is ontstaan is bij ons bekend als “De Geheime Leer”, geschreven door H.P. 

Blavatsky, in de periode rond 1880.  

Dit boek is dus ontstaan uit een huiswerk-opdracht, die de heer der wereld heeft gekregen van zijn 

coaches, de hogere goden. Dit zou leerzaam zijn voor de heer der wereld zelf, en buitengewoon 

waardevol voor de mensheid.  

Het resultaat kun je zelf beoordelen. Onze vriendelijke theosofen hebben dit boek (deel, I, II en 

III) beschikbaar gebracht bij de gratis online literatuur, zodat alle belangstellenden dit kunnen lezen.  

Het resultaat is een boek dat zodanig gecomprimeerd en intellectueel is geschreven, dat het 

eenvoudig veel te moeilijk is voor iemand die onvoorbereid aan zo’n boek begint te lezen. Met 

andere woorden er is voldaan aan de huiswerk-opdracht van de hogere goden, maar het 

eindresultaat is niet iets waar het grote publiek veel aan heeft.  

Enerzijds had de heer der wereld hiermee voldaan aan de taak die hem was opgelegd, maar 

tegelijkertijd was de invulling zodanig dat de mensheid hier uiteindelijk niet zo veel mee kon, en dat 

was duidelijk ook precies zijn bedoeling.  

Dit is de manier waarop dit achter de schermen werkt, bij de goden onderling. Gewoonlijk weet de 

mensheid hier niets van, maar in onze generatie wordt hier veel over uitgelegd in “het huis van de 

Boeddha” op “de weide”.  

Ieder die dit leest kan in de diepte van het hart aanvoelen in hoeverre dit overeenstemt met het 

innerlijke weten in de diepte van het hart.  

In feite weet de mensheid nog steeds maar heel weinig over haar eigen geschiedenis en dit is de 

reden dat hier in de komende periode veel meer ruimte voor gaat komen. Het is belangrijk dat je 

goed zicht hebt op je eigen verleden, dit is noodzakelijk om jezelf beter te kunnen begrijpen in het 

leven dat je nu hebt, in onze generatie.  
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Wanneer je nauwelijks iets weet van wat hier allemaal aan vooraf is gegaan, of wanneer je gevuld 

bent met volkomen verkeerde kennis over je eigen verleden, dan is het aanzienlijk moeilijker om 

jezelf te leren begrijpen. Dit is één van de redenen dat ik hier relatief veel over heb geschreven in 

de afgelopen twee jaar, het is een poging om alvast zo veel mogelijk duidelijkheid te geven, in een 

periode dat de verduistering en de betovering die lange tijd gaande is geweest, steeds meer wordt 

opgeheven.  

Op die manier kon er alvast een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van een andere visie, 

gebaseerd op een beter beeld van je eigen lange verleden en de ervaringen die we daarin gezamenlijk 

hebben meegemaakt.  

De visie die je nu hebt,  

is in hoge mate afhankelijk  

van de kennis die je hebt over je eigen verleden. 

 

Het is daarom van groot belang dat er meer juiste kennis beschikbaar komt over het gezamenlijke 

verleden van de mensheid, en dat er meer juiste kennis beschikbaar is over jouw eigen ervaringen 

hierin in de afgelopen duizenden jaren.  

Deze kennis is ons lange tijd onthouden maar daar komt nu verandering in. Deze kennis heb je per 

sé nodig, voor het ontwikkelen van een juiste visie, een visie die in overeenstemming is met jouw 

eigen innerlijke weten. Daar komt pas nu voldoende ruimte voor, als gevolg van de enorme 

aanpassingen in ons evolutieproces.  

De lagere goden, onder leiding van de god van de Bijbel, hebben ervoor gezorgd dat wij in de 

afgelopen duizenden jaren NIET konden beschikken over de juiste kennis, en daardoor ook niet 

goed de uitweg konden vinden uit het doolhof waarin we terecht zijn gekomen. Dit paste goed in 

hun plannen om ons afhankelijk te maken van hun gunsten en hun “hulp”, die zij aanboden aan 

de mensheid, tegen een flinke prijs.  

Door hier in de loop van de duizenden jaren steeds opnieuw op in te gaan, raakten velen van ons 

steeds meer ingekapseld in de gelederen van deze lagere goden, die voor het overgrote deel hebben 

gekozen voor de donkere kant.  

Dit betekent dat velen van ons ondertussen een visie hebben ontwikkeld, die in de loop van de 

eeuwen steeds meer is gaan afwijken van het diepe innerlijke weten in het hart. Wanneer de 

betovering steeds meer opgeheven wordt en de slechte lagere goden hun mogelijkheden om te 

werken met ons evolutiesysteem zijn afgenomen, dan betekent dit voor velen van ons een periode 

van intense verwarring, omdat je dan opeens allerlei dingen kunt waarnemen die je daarvóór niet 

goed kon zien. Het is alsof een serie versteende beelden dan weer tot leven komt en weer in 

beweging komt.  

Wijzelf zijn de versteende beelden,  

die weer tot leven beginnen te komen.  

Dit punt op de weg ligt voor het overgrote deel nog vóór ons,  

het is iets wat nog gaat kómen,  

het is nog net niet zover. 

 

Ik besef dat er veel mensen zijn die al járen heel intensief bezig zijn met hun eigen spirituele 

huiswerk en hun eigen ontwikkelingsproces. Toch is dit alles slechts een vóórbereiding op wat er 

nog komen gaat.  



45 

Voor de mensen die heel intensief bezig zijn met deze transformatieprocessen, betekent dit dat ze 

in de komende weken heel veel tijd voor zichzelf nodig zullen hebben.  

 

Het lentepunt van 2023, 

is gevoelsmatig vergelijkbaar met de bekende doop in de Jordaan,  

nu ongeveer tweeduizend jaar geleden. 

 

Veel mensen die tweeduizend jaar geleden in Israël in incarnatie waren, zijn in onze generatie in 

Nederland geboren. Het zijn dezelfde mensen, die nu opnieuw in incarnatie zijn, in ons kleine en 

schijnbaar onbelangrijke land.  

Met andere woorden de vele duizenden mensen die nu in Nederland wonen en bezig zijn met de 

transformatie naar een nieuw tijdperk, zijn dezelfde mensen die in de periode van de farao’s de 

Egyptische goden aanbaden, daarná te maken hebben gekregen met de periode van Elia, koning 

Achab en koningin Izebel, daarná te maken hebben gekregen met de periode van de Boeddha, 

daarná te maken hebben gekregen met de bekende doop in de Jordaan, tweeduizend jaar geleden, 

en daarná te maken hebben gekregen met de Franse Revolutie.  

Het zijn steeds opnieuw dezelfde mensen, die deze taferelen hebben meegemaakt en daar onderdeel 

van zijn geweest.  

 

“De punt van de trechter” verschuift in de loop van de tijd steeds opnieuw  

naar een ander volk en een ander land,  

afhankelijk van de keuzes die daar “boven” in zijn gemaakt.  

In feite is deze groep te beschouwen als het geestelijke Joodse volk. 

 

Het Joodse volk wordt beschouwd als “gods volk”, dat blijkbaar worstelt met diens houding 

tegenover de god van de Bijbel, maar het gaat te ver om dit te vertalen naar de bloedlijn van dit 

volk. Het Joodse volk is af en toe het toneel geweest van de strijd tussen de goden maar daarvóór 

en daarná waren het andere volken waarin zich deze zelfde strijd heeft afgespeeld. Het gaat daarom 

veel te ver om een hele bijzondere status te verbinden aan dit ene volk.  

Het is bovendien van groot belang je te realiseren dat wanneer je nu geboren bent in Nederland, 

het onwaarschijnlijk is dat je in de incarnaties hiervóór, ook in ons land bent geboren.  

De groep die nu volop bezig is met spirituele ontwikkeling, is herhaaldelijk in allerlei volken 

geïncarneerd, en is als groep pas recent in Nederland terecht gekomen. Je mag er daarom gerust 

vanuit gaan dat de familieverbindingen die gebaseerd zijn op de Nederlandse voorouders, volstrekt 

niet overeenkomen met de mensen waarmee je zelf in vorige levens veel te maken hebt gehad. Je 

ouders zullen nagenoeg altijd mensen zijn die je kent vanuit direct voorliggende levens maar vaak 

houdt het daar al heel gauw weer mee op.  

Je grootouders zijn meestal mensen waar je karmisch al niet meer zo veel mee te maken hebt en 

naarmate je verder teruggaat in de voorouderlijn, heb je hier steeds minder mee van doen, 

eenvoudig omdat je zelf in die periode in een heel ander land bent geweest.  

Deze kennis kan gevolgen hebben voor de mensen die hun kostbare tijd besteden aan wat we nu 

soms voorouder healing noemen. De voorouders in de bloedlijn, zijn vaak mensen waar je karmisch 

niet zo heel veel verbindingen mee hebt.  
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De groep die steeds opnieuw direct betrokken is 

bij de intense strijd tussen de goden 

en die steeds opnieuw in incarnatie is 

op “de punt van de trechter” in die periode, 

is te beschouwen als het geestelijke Joodse volk. 

Deze groep is nu grotendeels in Nederland in incarnatie.  

 

Deze groep is ook betrokken bij de reformatie, waarin het ging om het breken van de enorme 

macht van de kerken, rond het jaar 1500. Een bekende naam uit deze periode is Luther, die te 

beschouwen is als een moderne profeet, ook al komt zijn naam niet voor in de Bijbel.  

Ook in die periode leed de heer der wereld, de god van de Bijbel, een gevoelige nederlaag. Je mag 

er gerust vanuit gaan dat veel mensen die nu in Nederland zijn geboren en gevoelsmatig sterke 

raakvlakken hebben met Luther, hier destijds heel direct mee te maken hebben gehad.  

Het zijn steeds opnieuw dezelfde mensen, die ongeveer dezelfde rollen op zich nemen.  

 

De profeten die in de Bijbel zijn beschreven,  

zijn niet opgehouden met hun werk, 

sinds tweeduizend jaar geleden! 

 

Zij zijn steeds opnieuw degenen waar de goden mee werken, in dit geval de hogere goden in hun 

strijd met de god van de Bijbel. Luther bijvoorbeeld wilde de macht van de kerkelijke wereld breken 

en fungeerde als een soort van breekijzer binnen de kerkelijke wereld.  

Het zal duidelijk zijn dat dit een doorn in het oog was van de god van de Bijbel. Die wilde dit koste 

wat kost voorkomen. Die zal er daarom alles aan hebben gedaan om Luther het werken onmogelijk 

te maken, en degenen die zijn verhalen goed kennen weten wat zijn ervaringen destijds zijn geweest.  

Ondanks al deze tegenwerking, is Luther erin geslaagd de missie die hij op zich had genomen, zo 

ver mogelijk in beweging te brengen, met als gevolg dat het hele kerkelijke bolwerk wankelde, en 

in feite nog steeds. De slag die destijds werd toegebracht aan het machtsbolwerk van de kerken, 

heeft nog steeds z’n uitwerking.  

De goden werken steeds via hun tussenpersonen, ook als deze mensen in incarnatie zich eigenlijk 

niet zo goed bewust zijn van wat er precies gebeurt. Ze zijn meestal zó gedreven door hun missie, 

dat ze er niet bij stilstaan hoe die alles tot stand komt.  

 

Zoals dit in het lange verleden steeds opnieuw is gegaan,  

zo zal dit vast ook in onze generatie gaan. 

 

De goden die we vanuit ons hele lange verleden kennen, zijn weliswaar bij ons voor het overgrote 

deel uit beeld geraakt maar in “die andere wereld” zijn ze er nog steeds, en buitengewoon actief, 

met name in deze periode.  

Daar waar buitengewone dingen gebeuren, daar zijn de goden actief, de goede of de slechte. Daar 

waar ergens heel veel kracht voor nodig is, om iets voor elkaar te krijgen, hetzij goed, hetzij slecht, 

daar zijn de goden actief.  
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Tijdens WO II bijvoorbeeld werd er gewerkt met de mens die we hebben leren kennen als Hitler. 

Hij was eenvoudig een persoon waarmee gewerkt werd vanuit de kant van de slechte goden. Je zou 

kunnen zeggen dat hij als persoon, aan de touwtjes hing van een auralifter, maar dan eentje met 

onvoorstelbaar veel macht, waardoor hij heel veel dingen voor elkaar kon krijgen.  

Hoewel het Duitse volk eerder het strijdtoneel was van Luther, was ditzelfde volk een paar eeuwen 

later het strijdtoneel van waaruit Hitler zijn werk uitvoerde. Blijkbaar heeft dit volk speciale 

mogelijkheden als het gaat om machtsaspecten.  

Zowel de lichte kant als de donkere kant, hebben hun tussenpersonen, in het volk waarin de strijd 

zich in een bepaalde periode afspeelt. Zowel de goede goden als de slechte goden hebben hun 

tussenpersonen in zo’n land en zo’n volk, die slechts tijdelijk aanwezig zijn en in een volgende 

incarnatie nagenoeg altijd alweer ergens anders zijn, voor een volgende missie.  

Daar waar wonderen plaatsvinden zoals tweeduizend jaar geleden in Israël, daar is een god actief. 

De Zielen, de hogere Zelven, kunnen dit soort dingen niet doen, ook niet de meesters van de Witte 

Broederschap.  

Als het gaat om het lopen over water, het opheffen van de zwaartekracht, dan vraagt dit het 

ingrijpen van een godheid. Die kan dit soort dingen doen, ook al overtreedt hij daarmee de wetten 

en de regels.  

Als het gaat om het vermenigvuldigen van vissen en broden of wijn, dan vraagt dit de ingreep van 

een godheid, de meesters kunnen dit op eigen kracht niet voor elkaar krijgen. Dit soort 

machtsvertoon vraagt altijd de aanwezigheid van één van de goden, er is geen andere manier waarop 

zoiets mogelijk is.  

Op die manier wordt duidelijk gemaakt DAT er een godheid aan het werk is. Met de kennis van 

nu, weet je dan al zeker dat het een slechte godheid is die dan aan het werk is, iemand die wil 

imponeren en duidelijk wil maken dat hij de macht heeft, iemand waar je maar beter geen ruzie 

mee kunt maken en die waarschijnlijk veel voor jou voor elkaar kan krijgen, als je maar netjes doet 

wat er van je gevraagd wordt.  

Theoretisch ben je dan helemaal vrij in je keuzes, maar je mag er gerust van uitgaan dat wanneer je 

bij deze gebeurtenissen aanwezig bent geweest, en dit zelf heel direct hebt ervaren, dat er een 

enorme aantrekkingskracht vanuit gaat om je hierbij aan te sluiten.  

Wanneer je een uitstraling voelt van macht, dan weet je met welke lijn je te maken hebt. Globaal 

zijn er twee groepen die ieder hun eigen kenmerken hebben.  

De ene groep werkt langs de lijn van status, positie en macht, valse beloftes, ontkennen van de 

Waarheid en het inspelen op eigenbelang en reputatie. Voor deze groep is seksualiteit heel 

belangrijk. Dit is de groep die zichzelf graag presenteert als de redder in nood. Dit is de groep met 

narcistische trekjes, superioriteitsgevoelens en misleidende praatjes.   

De andere groep werkt langs de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, zich volkomen 

bewust van de eigen positie in relatie tot een veel groter geheel, waar je een heel klein radertje van 

bent. Dit is de groep die kiest voor het volgen van de moeilijke weg van Zelfkennis, het op zich 

nemen van het eigen spirituele huiswerk, en het worden van een steeds beter kanaal voor 

Genegenheid. Voor deze groep is de Waarheid heel belangrijk, ook als dit soms buitengewoon 

onaangenaam is. (“it is what it is”) Deze groep vindt seksualiteit niet zo belangrijk (meer) en volgt 

het innerlijke weten in de diepte van het hart.  
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Het is buitengewoon leerzaam  

om de spirituele coaches, therapeuten en leraren  

die je tegenkomt op jouw weg,  

eens te onderzoeken aan de hand van de twee hoofdlijnen. 

 

Met andere woorden het is leerzaam eens zorgvuldig te gaan kijken welke lijn een spirituele 

therapeut, coach, leraar of behandelaar volgt in diens hulpverlening. Vanuit zo’n grondig 

onderzoek, kun je mensen veel beter herkennen en kun je veel beter je keuzes maken waar je verder 

mee wil en waar je niet verder mee wil.  

Door hier zorgvuldig naar te kijken, kun je steeds beter door het masker heen kijken, dat mensen 

gewoonlijk dragen. Jouw eigen hogere Zelf, zal zo’n onderzoek vaak stimuleren, omdat dit in 

aanzienlijke mate kan bijdragen aan het beter leren kennen van je medemens. Jouw hogere Zelf is 

vooral een opleider en trainer, en dit type onderzoek past hier heel goed in.   

De mensen in incarnatie kunnen hun Ziel, hun hogere Zelf, herkennen aan de energie die hieraan 

verbonden is. Iedere Ziel, ieder hogere Zelf, heeft een eigen unieke energie, die gevormd is in de 

loop van vele duizenden jaren.  

Ook al hebben alle Zielen globaal hetzelfde lessenpakket, ze zitten immers allemaal op dezelfde 

school, toch is hun uitstraling en hun energie verschillend.  

Wanneer je op “de weide” in aanraking bent met jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, of met één 

van de anderen, die daar jouw leraren zijn, dan ervaar je de energie van die Ziel. Soms kun je iets 

van deze energie ervaren wanneer je in diepe meditatie bent of wanneer je bijvoorbeeld een 

regressie-sessie doet, ook dan kun je de “aanwezigheid” van jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, 

herkennen aan diens hele specifieke energie.  

 

Wanneer een hoger Zelf zich ontwikkelt naar de kant van diens innerlijke weten,  

dan ervaar je diens energie als Wijsheid en Genegenheid. 

Wanneer een hoger Zelf zich ontwikkelt in de richting van de donkere kant,  

dan ervaar je andere energie  

bijvoorbeeld de energie van macht, woede of slechtheid. 

 

De uitstraling van de god van de Bijbel is merkwaardig genoeg beschreven in ditzelfde boek. Dit is 

niet verdwenen, niet achterwege gelaten of ontkend, het is openlijk aangegeven in dit merkwaardige 

boek, waar meerdere goden op hebben ingewerkt toen dit ooit tot stand is gekomen. Er is weliswaar 

een heel vertekend beeld ontstaan van de geschiedenis van de mensheid maar tegelijkertijd zijn er 

hele waardevolle sleutels in ditzelfde boek bewaard gebleven, zelfs over de uitstraling van de heer 

der wereld, de god van de Bijbel.  

Zijn uitstraling wordt beschreven als jaloers, wraakzuchtig en eerzuchtig. We mogen daar gerust 

nog een paar andere eigenschappen aan toevoegen zoals misleidend, belust op macht, gefocust op 

seksualiteit (“Gaat heen en vermenigvuldigt u”) en gemeen.   

 

Een godheid herken je aan diens energie, diens uitstraling, 

net zoals je ook een hoger Zelf herkent aan diens uitstraling. 
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Wanneer er ergens veel haat is in onze samenleving, dan is daar gewoonlijk invloed gaande vanuit 

de donkere kant.  

Zoals er goden zijn die een bron zijn van Genegenheid, zo zijn er ook krachten die een bron zijn 

van haat, en via verschillende tussenliggende schakels deze haat in de samenleving brengen.  

Mensen die zichzelf niet goed onder controle hebben en ongecontroleerd steeds opnieuw hun 

woede ventileren over alles wat hun dwars zit, raken daardoor steeds meer verbonden aan de 

donkere kant, en zijn steeds meer instrumenten waarmee de donkere kant energie inbrengt in onze 

samenleving.  

Wanneer mensen de meest verschrikkelijke dingen doen, vanuit blinde jaloezie, dan zijn ze een 

kanaal geworden voor de krachten die hierachter werkzaam zijn. Jaloezie is een kracht die niet 

thuishoort bij de lichte kant maar onderdeel is van de energie waar de donkere kant mee werkt.  

Mensen die hier vatbaar voor zijn, kunnen door dit type energie worden aangespoord om dingen 

te doen die volkomen botsen met hun innerlijke weten maar die ze dan toch doen, omdat de 

aandrijvende kracht van jaloezie blijkbaar zó sterk kan zijn, dat ze ver over hun eigen 

oorspronkelijke grenzen heen gaan.  

Voor veel mensen is jaloezie zo op het eerste gezicht niet zo relevant, vaak wordt dit beschouwd 

als een onschuldige fase, waar vooral meisjes soms mee te maken hebben in hun jonge jaren, maar 

deze schijn is heel bedrieglijk.  

Veel volwassenen zijn in de diepte van hun hart buitengewoon vatbaar voor jaloezie. In feite zijn 

nagenoeg alle mensen die de lijn volgen van status, positie en macht, vatbaar voor jaloezie, ook al 

wordt dit zelden herkend, en ook al wordt dit diep weggestopt. 

 

Jaloezie is een vorm van eigenbelang,  

die zelden wordt herkend voor wat het is. 

 

Jaloezie is buitengewoon krachtig in het aansporen van mensen om dingen te doen waarvan ze 

zeker weten dat het niet goed is wat ze dan doen.  

Ook onze Zielen, onze hogere Zelven, hebben te maken met deze verleidingen, en in de Bijbel 

wordt duidelijk gemaakt dat ook de heer der wereld, de god van de Bijbel, gevallen is voor deze 

energie.  

 

Jaloezie klinkt voor veel mensen tamelijk onschuldig 

maar is in praktijk buitengewoon venijnig. 

 

Het is redelijk te veronderstellen dat een deel van onze spirituele coaches, therapeuten, 

behandelaren en leraren, aangedreven wordt door deze energie, zonder dit naar buiten toe, toe te 

willen geven, terwijl zij op hun beste momenten in de diepte van hun hart, eigenlijk heel goed weten 

vanuit welke motieven ze werken.  

Wanneer je kijkt naar de eigenschappen die er leven in een volk, dan kun je al een eerste indruk 

krijgen van de krachten die daar aanwezig zijn. De aanwezige energie, vertaalt zich in 

eigenschappen, en staat in direct verband met de krachten die daar werkzaam zijn. Deze krachten 

zijn de goden die de energie leveren, die in zo’n volk aanwezig is.  
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Op dezelfde manier kun je ook kijken naar de energie die in een dorp of een stad aanwezig is. Je 

leert dan de krachten, de goden, beter kennen, die daar hun invloed op kunnen uitoefenen.  

In de astrologie is veel waardevolle informatie terug te vinden over kenmerkende eigenschappen 

van de tekens van de Dierenriem, de belangrijkste hogere goden, die direct te maken hebben met 

ons evolutieproces.  

Daarnaast zijn er andere hogere goden, waarover we eigenlijk nauwelijks enige kennis hebben, 

waaronder een hogere godheid die werkt met de energie van jaloezie.  

 

Goden zijn werkzaam via hun energie, 

die bij die mensen aansluit die daar gevoelig voor zijn. 

De energie van de goden vindt zijn weg naar de mensheid, 

via de motieven van waaruit iemand handelt. 

 

Wanneer iemand handelt vanuit Genegenheid, dan krijgt iemand daardoor te maken met de hogere 

god Vissen, de bron van Genegenheid voor de mensheid en voor de lagere goden. Op die manier 

kan Genegenheid worden toegevoegd aan onze samenleving. 

Wanneer iemand kiest voor overdreven materialisme, dan heeft iemand meestal te maken met de 

hogere god Stier. Wanneer mensen kiezen voor materialisme, dan “aanbidden” ze deze godheid. 

Zo worden in onze generatie allerlei goden “aanbeden” door mee te gaan met die energie.  

Wanneer je kijkt naar ons politieke wereldje of ons spirituele wereldje, dan kun je daar heel duidelijk 

een aantal kenmerken van waarnemen. Dit zegt iets over de krachten die daar werkzaam zijn. Deze 

krachten zijn de goden die via hun tussenpersonen invloed kunnen uitoefenen.  

Zoals veel mensen die nu actief zijn in het spirituele wereldje, in de afgelopen duizenden jaren vaak 

het “hulpje” zijn geweest van de slechte lagere goden, in ruil voor status, positie en macht, zo zijn 

veel politici dit ook geweest.  

 

Zoals veel “healers” van onze generatie  

vaak al duizenden jaren hebben samengewerkt met de donkere kant,  

zo hebben ook de meeste politici dezelfde achtergrond. 

 

Zoals onze “healers” macht kregen om te genezen vanuit de donkere kant, zo kregen politici in de 

afgelopen duizenden jaren macht om te regeren, namens de lagere goden.  

Deze lagere goden zorgden er dan voor dat “hun mannetje” zo lang mogelijk dóór kon gaan, ook 

al maakte zo iemand misschien flinke uitglijders.  

De vermogens om hooggeplaatste mensen op hun positie te houden in situaties waarin dit volstrekt 

onredelijk is, zijn ook in onze generatie bekend. Wij hebben daar zelfs een naam aan gegeven in 

onze generatie. (“Teflon man”)  

 

Met het woord “teflon” wordt een beschermende laag aangegeven  

die vanuit de goden in werking wordt gezet  

om “hun mannetje” te beschermen  

in een situatie die menselijk gezien volstrekt onredelijk is. 
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Het gevolg laat zich raden. Wanneer de slechte lagere goden zijn teruggedreven, zullen deze 

“teflonlaagjes” snel afbreken, met alle gevolgen voor de mensen op hooggeplaatste posities, zowel 

in ons land als in andere landen.  

In dit soort situaties, die vanuit menselijk standpunt beschouwd eigenlijk helemaal niet kunnen, 

zijn de goden actief. Dit is een herkenningspunt voor de invloed van de goden. Het gaat dan om 

dingen die vanuit menselijk standpunt beschouwd, ver afwijken van wat redelijkerwijze verwacht 

zou mogen worden. 

Een opvallend voorbeeld uit de geschiedenis van bescherming vanuit de goden, is de persoon 

Hitler, die verscheidene goed georganiseerde aanslagen heeft overleefd, op wonderbaarlijke wijze.  

 

Daar waar in een individu, een groep, een stad of een volk,  

seksualiteit een bijzondere rol speelt,  

daar is Schorpioen actief,  

één van de hogere goden  

en bekend van de tekens van de Dierenriem. 

 

Amsterdam, onze hoofdstad, heeft een bijzondere reputatie op het gebied van seksualiteit, hetgeen 

betekent dat de hogere god Schorpioen daar invloed uitoefent, want die heeft dit onderwerp in zijn 

pakket.  

Schorpioen wakkert ook voortdurend strijd aan. Eén van de meesters, Dzjengis Khan, heeft een 

sterke verbinding met deze godheid. Deze meester is in onze generatie opnieuw in incarnatie, en is 

in de positie om de mensheid naar een derde wereldoorlog te leiden. Hij heeft hier de 

mogelijkheden voor, omdat hij nauwe verbindingen heeft met de hogere god Schorpioen, die het 

duidelijk NIET goed met de mensheid vóór heeft.  

Dzjengis Khan is één van de meesters, die in de afgelopen tien jaar tijdens zijn herexamens heeft 

mogen aantonen in hoeverre hij in zijn huidige leven opnieuw dezelfde keuzes wilde maken als in 

de incarnatie waarin hij ooit deze naam droeg. Iedereen kan op de journaals volgen wat deze 

meester de afgelopen tien jaar aan keuzes heeft gemaakt. Hij leeft opnieuw in een koud land, niet 

ver van het land waarin hij eerder is geïncarneerd.  

Het is duidelijk dat deze meester ervoor heeft gekozen om in zijn huidige leven opnieuw volken 

aan zich te willen onderwerpen, in naam van het brengen van “broederschap” en het zogenaamd 

“redden” van een ander volk, in schijnbare nood.  

We zien hier het motief van het “willen redden” van een ander volk, hetgeen tamelijk gebruikelijk 

is wanneer de donkere kant volop in actie is. Ook de meester Jezus presenteerde zichzelf als “de 

redder” van de mensheid, hoewel zijn baas, de god van de Bijbel, degene is die de mensheid heeft 

vervloekt, haar de paradijselijke toestand heeft afgepakt, en vrouwen doelbewust heeft laten lijden 

door bevallingen pijnlijk te maken en ze onder te dompelen in begeerte naar de man die hen zou 

onderwerpen.  

Ondanks dit alles, dat nota bene goed gedocumenteerd is in diezelfde Bijbel, schaamde meester 

Jezus zich er niet voor om zichzelf te presenteren als “de redder” van de mensheid. Hij durfde zelfs 

te spreken over liefde, hetgeen vreemd overkomt als je de geschiedenis kent en de rol die de god 

van de Bijbel daarin heeft gespeeld.  
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De heer der wereld, de god van de Bijbel, heeft zich openlijk tegen de mensheid gekeerd, en haar 

doelbewust laten lijden. De mensheid is ondergedompeld in lust, door de inzet van machtige 

engelen, en de mensheid is voortdurend ondergedompeld in vaak volkomen zinloze strijd, met 

daarin heel veel bloedvergieten.  

Toch schamen de meesters, de directe dienaren van deze god, zich er niet voor om zich te 

presenteren als “de redders van de mensheid”, die niets dan goeds voorhebben met ons. Voor de 

mensen die hun innerlijke weten proberen te volgen, is het vaak moeilijk vóór te stellen dat er 

mensen bestaan die hun medemensen zó gewetenloos misleiden.   

De heer der wereld heeft de mensheid eerst gedurende duizenden jaren volkomen gebroken en het 

ons onmogelijk gemaakt nog in onze paradijselijke toestand te leven, dat wil zeggen in hechte 

wisselwerking met ons hogere Zelf en met een flinke doorstroom van energie in het bekken. Het 

is ons nagenoeg onmogelijk gemaakt ons innerlijke kompas te blijven volgen en daardoor de uitweg 

te vinden uit het labyrint dat hij voor ons heeft gemaakt.  

Daarná eist deze zelfde god, een positie op als “de redder van de mensheid” en de brenger van 

“liefde”. Wanneer mensen zich maar aan hem zouden onderwerpen, dan zou het helemaal goed 

komen, dat is wat deze godheid ons heeft voorgespiegeld.  

Hij beloofde zelfs vergeving van karmische rekeningen, iets waar hij helemaal niet over kan 

beschikken, maar wat hij mensen voorspiegelde, om zo mensen naar zich toe te trekken.  

Mensen hadden beter moeten weten en moeten beseffen dat het zo niet werkt in ons 

evolutieproces. Op die manier zouden we immers niets leren en volkomen afhankelijk worden van 

één van de goden. Op eigen kracht zouden we dan eigenlijk helemaal niets meer kunnen.  

Het is volkomen duidelijk dat de mensen die hun innerlijke weten volgden hier grote problemen 

mee hadden maar velen lieten zich misleiden door de meesters, en waren diep onder de indruk van 

het buitengewone machtsvertoon van “de zoon van god”, de meester Jezus, die het ene wonder na 

het andere opvoerde, hetgeen een buitengewoon effectief middel is om “stemmen te trekken”.  

De mensheid is buitengewoon gevoelig voor macht en als je op die manier kunt aantonen dat je 

veel macht hebt, dan gaan veel mensen daar graag in mee. Men accepteert dan gemakkelijk dat het 

niet altijd helemaal de Waarheid is, wat er destijds werd gesproken en geschreven, maar je had dan 

in ieder geval een “goede vriend” op een hoge positie.  

 

Er is een merkwaardige overeenkomst tussen de god van de Bijbel  

en mensen met narcistische trekjes. 

Er is bovendien een merkwaardige overeenkomst tussen de volgelingen van Jezus  

en iets wat we tegenwoordig codependentie noemen. 

 

Wanneer je onder ogen zou durven te zien hoe de situatie in werkelijkheid is, dan ga je steeds beter 

beseffen dat een narcist niet in staat is om een kanaal te zijn voor Genegenheid, ondanks alle mooie 

beloftes en alle mooie praatjes.  

Dit betekent dat de god van de Bijbel en diens vertegenwoordiger de meester Jezus, niet in staat 

zijn om te dienen als een kanaal voor Genegenheid.  
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Wanneer mensen of goden voortdurend kiezen voor de lijn van misleiding, valse beloftes, 

imponeren, onderwerping, wraak, machtsvertoon, etc. dan zou het inmiddels volkomen duidelijk 

moeten zijn dat daar geen Genegenheid kan stromen.  

Je hebt dan te maken met de donkere kant. Je zou er goed aan doen dit onder ogen te zien en 

daarna opnieuw te bepalen hoe je daar verder mee wil gaan.  

Het is bitter om al deze dingen onder ogen te zien, we zijn collectief misleid, op grote schaal, 

gedurende duizenden jaren, en er is enorm veel schade ontstaan, waar we ons nog nauwelijks 

bewust van zijn. Dit besef moet eigenlijk nog helemaal op gang komen en hier is pas meer ruimte 

voor in de periode vanaf het lentepunt.  

 

Op het lentepunt van dit jaar, 2023,  

komt er een draai in de geschiedenis van de mensheid,  

die overeenkomt met de doop in de Jordaan,  

maar dan in omgekeerde volgorde. 

 

Daar waar tweeduizend jaar geleden, de donkere kant met groot machtsvertoon alle macht naar 

zich toe heeft getrokken, en ons allen in een diepe mist heeft gehuld, daar zal deze mist dan weer 

verdwenen zijn, en de spelers die zich hier de vingers aan hebben gebrand, de slechte lagere goden, 

zullen tegen die tijd op veel grotere afstand worden gehouden, waardoor we de dingen weer veel 

beter kunnen zien zoals ze zijn.  

Het gevolg zal zijn dat de genodigden in grote verwarring zullen zijn, vergelijkbaar met de situatie 

van tweeduizend jaar geleden, toen de aanwezigen ook in grote verwarring waren. 

  

Het overgrote deel van degenen  

die destijds heel persoonlijk aanwezig zijn geweest  

bij de doop in de Jordaan,  

zal nu, in dit leven, in onze generatie,  

opnieuw worden uitgenodigd bij deze gebeurtenis,  

die zal plaatsvinden op “de weide”  

in “het huis van de Boeddha”. 

 

De mensen die zich hier zo goed mogelijk op willen voorbereiden, zullen tijd nodig hebben om 

hier mee bezig te zijn, dit geldt met name in de dagen ná het lentepunt. Er zal dan veel tijd nodig 

zijn, om de indrukken die je dan hebt gekregen, te verwerken.  

 

Er zijn af en toe levens die veel belangrijker zijn dan andere levens  

en het leven dat je nu hebt, is daar een voorbeeld van. 

 

Het is misschien nog moeilijk om dit goed in je gevoel te krijgen maar het leven dat je nu hebt is 

buitengewoon belangrijk. Je bent nu onderdeel van een hele grote overgang, die maar heel zelden 

vóórkomt in de geschiedenis van de mensheid.  

Dit alles speelt zich af op het spirituele gebied, het is energie die werkzaam is, het zijn inzichten die 

mogelijk worden omdat veel hindernissen worden afgebroken.  
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Op die manier wordt er iets meer zichtbaar van de hogere goden die het goed met ons vóór hebben, 

ook al kennen we hen verder niet echt zo goed en ook al hebben ze geen voor ons herkenbaar 

uiterlijk, iets waaraan we ze zouden kunnen herkennen. Zij zijn degenen die het nu mogelijk maken 

dat we een nieuwe start kunnen maken.  

 

Er zijn verschillende momenten  

die gekoppeld zouden kunnen worden aan een nieuwe start  

maar het lentepunt van 2023  

is waarschijnlijk het meest geschikte punt. 

 

Het is moeilijk onder ogen te zien hoe de geschiedenis van de mensheid is geweest in de afgelopen 

duizenden jaren maar vanaf het lentepunt zijn daar veel betere mogelijkheden voor. De mensen die 

dat zouden willen, hebben dan volop de gelegenheid om de situatie te kunnen zien zoals die in 

werkelijkheid is.  

Het is belangrijk hier alle tijd voor te nemen die je hiervoor nodig hebt, en jouw eigen visie 

geleidelijk aan te passen, aan de dingen die je dan duidelijker worden gemaakt, van binnenuit en 

van bovenaf, door jouw eigen hogere Zelf.  

Het is dan van belang een eigen visie te ontwikkelen, en alles zelf te onderzoeken, zonder zomaar 

iets van anderen over te nemen. Het ontwikkelen van een eigen visie vraagt veel tijd maar het is 

heel waardevol om hier mee bezig te zijn, omdat een heldere visie noodzakelijk is, voor het bepalen 

van de richting die je in wil gaan voor de rest van jouw leven op Aarde. Je hebt eerst een duidelijke 

visie nodig, vóórdat je plannen kunt gaan maken hoe je wil gaan reageren op die visie.  

Enerzijds is het een groot voorrecht om in onze generatie te mogen leven en je nu te kunnen 

ontwikkelen en heel veel te kunnen leren. Tegelijkertijd is het moeilijk om onder ogen te zien hoe 

de geschiedenis van de mensheid is geweest in de afgelopen duizenden jaren. Dit is iets wat zo 

pijnlijk is, dat er veel moed voor nodig is om dit onder ogen te zien, en dit geleidelijk steeds meer 

toe te staan in jouw wereldbeeld.  

We hebben geen van allen ervaring met een pijnlijk bewustwordingsproces van deze omvang, en 

het vraagt daarom voorzichtigheid met onszelf om hier behoedzaam mee om te gaan. Het onder 

ogen zien van de Waarheid is soms zo akelig, dat er ruimte nodig is om hier voorzichtig naartoe te 

werken, voor zover je dat zou willen.  

De mensheid kan nu een nieuwe start maken, maar heeft veel tijd nodig om de diepe wonden die 

zijn ontstaan, onder ogen te zien, en een begin te maken, met het verwerken van alles wat dan langs 

kan komen.  

 

Wij allen zijn diep getraumatiseerd, zonder uitzondering,  

en het zal nog wel even duren  

voordat dit besef geleidelijk steeds meer tot ons door gaat dringen. 

 

Er is dan vooral tijd nodig, om hier mee bezig te zijn en elkaar te helpen aan de betere ervaringen 

die zo nodig zijn om meer vertrouwen op te bouwen in het menszijn. Veiligheid is lange tijd niet 

vanzelfsprekend geweest, niet in het dagelijkse leven maar ook niet op “de weide”. Misschien heb 

je het idee dat daar alles in diepe rust en Vrede is maar dit is niet het geval. Ook op “de weide” zijn 

er talloze confrontaties met de donkere kant, die je daar tegen kunt komen in talrijke 

vermommingen en soms in angstaanjagende vormen.  
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Sinds kort is er een veiliger plaats in opbouw, die ik “het huis van de Boeddha” heb genoemd, maar 

dit is iets wat pas in de afgelopen jaren is opgebouwd, in feite pas vanaf de zomerzonnewende van 

2021. Daarvóór was ook deze veilige haven er niet.  

De mensheid heeft grote behoefte aan rust maar vanwege de enorme veranderingen is ook dit niet 

op de hele korte termijn mogelijk. De mensheid bevindt zich op een heel groot draaipunt, en juist 

dit veroorzaakt in eerste instantie veel onrust.  

 

Ieder zal hier een eigen weg in moeten proberen te vinden,  

waarin je zo veel mogelijk rust inbouwt,  

om met al deze dingen bezig te zijn. 

 

Wanneer je heel veel dingen loslaat, kom je vanzelf dichter in de buurt van eenvoud, soberheid en 

bescheidenheid. Daar vind je ook jezelf weer terug.  

Het verhaal over de geschiedenis van de mensheid is niet compleet zonder Prometheus. Over hem 

wordt verteld dat zijn lever steeds opnieuw wordt uitgepikt en dat hij vastgebonden is.  

Dit is de beschrijving van zijn droevige lot in de afgelopen vijfduizend jaar. Maar toen hij in 2012 

uiteindelijk de overwinning had behaald, hebben de lagere goden onder leiding van de heer der 

wereld, de god van de Bijbel, op een verschrikkelijke manier wraak genomen. 

De lagere goden die gekozen hebben voor de donkere kant, hebben toen jarenlang intensief op 

hem ingewerkt met alles aan vernietigende vermogens die zij tot hun beschikking hebben. Zij 

hebben met inzet van al hun kracht, geprobeerd hem zo veel mogelijk te vernietigen, op een manier 

zoals dat waarschijnlijk nog nooit eerder is voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid.  

Hij was degene die hen in de weg stond om het doel dat zij voor ogen hadden, te bereiken. Hij is 

degene die het hen onmogelijk heeft gemaakt om verder te gaan op de weg van het nog langer 

gevangenhouden van de mensheid. 

Zij waren woest, toen hij uiteindelijk toch door de proeven heen is gekomen, waardoor er forse 

aanpassingen moesten komen in ons evolutieproces.  

Hun wraak is verschrikkelijk geweest. Zij wilden een voorbeeld stellen voor de mensheid, dat 

wanneer je voor deze weg zou kiezen om de mensheid te hulp te komen, door vrijwillig in te dalen 

vanuit de Oorsprong, je daar tot in lengte van dagen verschrikkelijk veel spijt van zou krijgen, en 

dit nooit, maar dan ook echt nooit, meer zult doen. 

De vernietigende kracht van de donkere kant is verschrikkelijk, en in feite grotendeels onbekend 

terrein voor de mensen in incarnatie, ook al klinkt dit in eerste instantie misschien vreemd. Er zijn 

werelden van ervaring met de donkere kant, waar de mensheid zich niet van bewust is. 

 

Prometheus is door de inwerking van de donkere kant,  

ernstig beschadigd,  

maar door de hogere goden  

zijn de uiterste grenzen bewaakt. 

 

Zij hebben het mogelijk gemaakt dat hij weer heeft kunnen herstellen van zijn talrijke 

verwondingen, op een manier die ongekend is in de geschiedenis van de mensheid. 
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De hogere goden mengen zich eigenlijk nooit in het lot van een individueel mens, maar in dit geval 

is het anders gelopen, en hebben zij de talrijke verwondingen die Prometheus heeft opgelopen, met 

hun genezende mogelijkheden zo goed mogelijk hersteld.  

Prometheus heeft daardoor unieke ervaringen opgedaan met het menszijn, op een manier zoals dat 

waarschijnlijk nog nooit eerder is voorgekomen in de hele lange geschiedenis van de mensheid.  

De hogere goden willen een voorbeeld stellen dat wanneer er een vrijwilliger uit de Oorsprong 

komt om de mensheid te hulp te komen in een nagenoeg hopeloze situatie, dat er dan hulp komt, 

wanneer dat maar enigszins mogelijk is binnen de wetten en de regels van ons evolutieproces.  

Daardoor heeft Prometheus zich zo goed mogelijk kunnen herstellen van zijn verwondingen, zodat 

hij verder kan met het werk waar hij voor gekomen is. 

 

Degenen die daarover gaan  

hebben besloten dat hij met meer kracht mag werken dan voorheen  

en dat hij nieuwe vermogens tot zijn beschikking krijgt,  

die hem in staat zullen stellen het werk dat hij voor ogen heeft,  

beter te kunnen doen. 

 

De God van de Bijbel heeft zijn eigen huiswerk-opdracht, om de mensheid iets te vertellen over 

haar eigen geschiedenis, zodanig ingevuld dat de mensheid hier uiteindelijk niet zo veel mee zou 

kunnen doen. Zowel de Bijbel als “de Geheime Leer” van H.P. Blavatsky, geven geen praktisch 

bruikbaar beeld van de ware geschiedenis van de mensheid. Hij wilde per sé niet dat de mensheid 

meer zicht zou krijgen op haar eigen verleden.  

Dit is de reden dat het zo lang heeft geduurd voordat hier nu uiteindelijk toch meer zicht op komt.  

 

Het is merkwaardig  

dat er nog steeds vrouwen aanwezig zijn in de kerkelijke wereld,  

na alles wat de god van de Bijbel in werking heeft gezet. 

 

Het is vreemd dat er nog steeds vrouwen zijn die hun hoop op Jezus hebben gevestigd, en zich 

niet realiseren dat zijn baas, de god van de Bijbel, zich al duizenden jaren op een verschrikkelijke 

manier tegen vrouwen heeft gekeerd, en hen doelbewust heeft gedegradeerd tot een tamelijk willoos 

lustobject. Hij is degene die vrouwen doelbewust heeft onderworpen aan de lust van de man. 

Wanneer je de Bijbel zorgvuldig leest, dan kun je dit hierin heel duidelijk terugvinden.  

De reden dat de mensheid dit nog steeds niet goed herkent, is de inwerking van machtige 

vermogens vanuit de lagere goden, waardoor de mensheid allerlei dingen over haar eigen verleden 

lange tijd niet goed heeft kunnen zien.  

 

De laatste restanten van deze versluiering  

worden in de komende weken in hoog tempo afgebroken,  

bij de mensen die hun innerlijke weten willen volgen,  

nu daar steeds meer ruimte voor komt. 

 

 



57 

Sommige mensen zullen zich er misschien over verbazen dat er zo’n directe verbinding is tussen 

seksualiteit en de factor strijd, beide in sterke mate aangewakkerd door de hogere god Schorpioen, 

die via de god van de Bijbel en via diens discipel meester Jezus, heel veel invloed op de mensheid 

heeft kunnen uitoefenen in onze geschiedenis.  

Maar in de beleving van seksualiteit, zijn er vaak elementen van strijd, op een hele subtiele manier 

ingeweven in de ervaringen. Vaak gaat het om dingen ingevuld willen krijgen, waardoor je dus 

eigenlijk invloed wil uitoefenen op de partner, om te doen wat jij graag zou willen. 

Langs die lijnen van motieven gaat het daardoor vaak om een heel subtiel machtsspel, waarbij 

onderwerping en overheersing een belangrijke rol spelen. Daar waar machtselementen een 

belangrijke rol spelen, daar zal de donkere kant altijd proberen invloed uit te oefenen.  

 

Op het gebied van seksualiteit  

gaat het vaak om een bewuste of onbewuste strijd om de macht,  

en dat is typisch het gebied waarop de hogere god Schorpioen heel actief is. 

 

Wanneer deze strijd om de macht wordt ingezet op het gebied van seksualiteit, dan krijgen de 

ervaringen die je op dit gebied opdoet steeds meer een schadelijk en afbrekend effect. Wanneer je 

hier steeds verder in gaat, krijg je steeds meer te maken met allerlei vormen van beschadiging, waar 

in praktijk nauwelijks grenzen aan zijn verbonden.  

Er is daardoor een direct verband tussen activiteiten op het gebied van seksualiteit en de 

vernietigende energie die vanuit de hogere god Schorpioen, de mensheid kan bereiken via de 

mensen die bewust of onbewust meegaan met de motieven waar deze hogere god naar op zoek is.  

Het hele thema seksualiteit is in de afgelopen vijfduizend jaar het toneel geweest voor een hele 

sterke beïnvloeding vanuit de god Schorpioen op de mensheid, hetgeen niet zo ver had kunnen 

komen wanneer de god van de Bijbel zich hier niet heel bewust voor open had gesteld.  

 

Hoewel het voor veel mensen nu nog moeilijk is te zien,  

is de manier waarop wij collectief zijn omgegaan met seksualiteit,  

een bron van enorme moeilijkheden geworden,  

waar de mensheid zich nog niet goed van bewust is. 

 

Pas vanaf het lentepunt is dit hele thema beter te zien voor wat het is. Daardoor zullen veel 

lichtwerkers die hier in de afgelopen periode nog steeds ervaringen mee hebben opgedaan, dit hele 

thema anders kunnen gaan zien, en beseffen dat ze voor het overgrote deel zo hebben gereageerd, 

door de inwerking van de machtige vermogens van de goden, die het karakter hebben van 

hersenspoeling en hypnose.  

 

Heel concreet betekent dit  

dat er een grote heroriëntatie op het gebied van seksualiteit aankomt,  

waar de mensheid zich nu nog geen voorstelling van kan maken. 

 

Juist dit gebied, is door de donkere kant misbruikt, om de mensheid zo veel mogelijk gevangen te 

houden en zo veel mogelijk schade aan te richten. Vanaf het lentepunt, zullen degenen die hun 

innerlijke weten volgen, dit steeds beter kunnen zien.  
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Wanneer tijdens de coronacrisis een Nederlandse zakenman misbruik maakt van de situatie door 

extreme winsten te maken op mondkapjes, dan reageert iedereen heel verontwaardigd. Dit zou niet 

mogen gebeuren en deze man heeft het eigenbelang blijkbaar hoog bovenaan staan. Hij schaamt 

zich er blijkbaar niet voor, om op zo'n gewetenloze manier misbruik te maken van een schrijnend 

tekort.  

Maar wat is principieel het verschil met een “healer” die meent Genegenheid aan te kunnen bieden 

aan hulpzoekenden, en dit tegen betaling bereid is te leveren? 

Wanneer je er innerlijk van overtuigd bent dat er in onze samenleving een schrijnende behoefte is 

aan Genegenheid, en je vindt jezelf geschikt om deze energie te kunnen aanbieden, is het dan 

redelijk om daar veel geld voor te vragen en daarmee jouw eigen zakelijke belangen te behartigen 

in een periode van wereldwijde crisis? 

Zodra je geld gaat vragen voor het aanbieden van Genegenheid, iets wat jij zelf NIET tot je 

beschikking hebt, maar waarvoor je in het beste geval af en toe een kanaal mag zijn, ben je al bezig 

met het behartigen van jouw eigen belangen.  

 

Jouw hogere Zelf kan niet goed met jou samenwerken  

wanneer jij jouw eigen belangen steeds vooropzet. 

 

Pas wanneer je alle vormen van eigenbelang, dus ook het vragen van geld, hebt losgelaten, kan 

jouw hogere Zelf dichterbij komen en intensiever met jou samenwerken. 

Overal waar iemand schijnbaar Genegenheid aanbiedt, tegen betaling, daar zal het hogere Zelf niet 

aan meedoen. Het is belangrijk dat zo'n “healer” eerst diens eigen huiswerk beter gaat doen, 

vóórdat er een verdere samenwerking mogelijk wordt met het hogere deel.  

Genegenheid is een buitengewoon heilzame energie, waar in onze samenleving hele grote behoefte 

aan is, in een periode die je gerust een crisis zou mogen noemen. De hogere goden bieden deze 

energie aan via de tussenliggende schakels die ZIJ daarvoor geschikt achten.  

Wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden hiervoor, dan zal deze heilzame energie stromen. 

Maar wanneer een therapeut dit meent te kunnen aanbieden tegen betaling of ter meerdere eer en 

glorie van zichzelf, dan zal het hogere Zelf daar niet aan meewerken. Er zal door deze verkeerde 

motieven GEEN Genegenheid stromen. 

 

Overal waar Genegenheid te koop wordt aangeboden,  

daar zal het NIET zijn. 

 

De basiskennis over Genegenheid ontbreekt in onze generatie, en het is de hoogste tijd dat hier 

verandering in komt.  

 

De kostbare energie die we Genegenheid noemen,  

kan pas stromen wanneer aan de voorwaarden is voldaan. 

 

Dat is het tegenovergestelde van de algemeen aanvaarde kennis op dit gebied, die uitgaat van de 

wensgedachte van onvoorwaardelijke liefde, die altijd en overal zou stromen. Dat is wat mensen 

graag willen horen maar dat is niet zoals het is. 
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Wanneer er schone motieven zijn en wanneer er een hartcentrum is ontstaan waarin voldoende 

ruimte is gekomen door hier met grote toewijding gedurende lange jaren aan te werken, dan zou er 

Genegenheid kunnen stromen.  

Wanneer iemand dit in zichzelf voelt stromen, dan zal die tegelijkertijd ook aanvoelen hoe je hier 

het beste mee om kunt gaan. Dit zullen ALTIJD mensen zijn die de weg volgen van eenvoud, 

soberheid en bescheidenheid. De mensen die hiermee op de voorgrond willen treden en zichzelf 

hiermee op een voetstuk willen plaatsen (“Kijk mij eens, hoe goed ik ben”), die voelen dit blijkbaar 

niet goed aan.  

 

In praktijk betekent dit dat daar waar mensen op de voorgrond treden  

met het zijn van een kanaal voor Genegenheid,  

deze heilzame energie daar NIET zal zijn. 

 

De motieven en het onbegrip van de “healer”, maken dit in zo'n situatie volkomen onmogelijk.  

Wanneer twee gelijkgestemde Zielen, een paar uur samen gaan wandelen in een mooi natuurgebied, 

en praten over belangrijke dingen, en de ene noemt dit wandelcoaching en brengt daarvoor kosten 

in rekening aan de andere, dan zou het mooi zijn wanneer je zou aanvoelen dat er dan iets niet 

goed gaat, en dat dit niet in overeenstemming is met het innerlijke weten. 

Dit is niet de weg van samenwerking met het hogere Zelf. Wanneer je toch op deze manier jouw 

eigen belangen wil behartigen, dan zal jouw hogere Zelf waarschuwen dat je de verkeerde weg bent 

ingegaan, maar als je hier per sé toch mee verder wil gaan, dan KAN jouw hogere Zelf niet anders 

dan het na verloop van tijd loslaten. Jouw hogere Zelf kan zich hier vanwege deze verkeerde 

motieven niet aan verbinden.  

 

Het is belangrijk dat al onze spirituele coaches en therapeuten  

hun eigen huiswerk zorgvuldig op zich nemen,  

en eerlijk kijken naar de motieven van waaruit ze werken. 

 

Wanneer ze de weg van Zelfkennis volgen, zal de samenwerking met het hogere Zelf verder kunnen 

worden opgebouwd. Wanneer ze de weg volgen van status, positie en eigenbelang, wordt de 

samenwerking met het hogere deel steeds moeilijker.  

Zolang een spirituele therapeut of coach voortdurend bezig is met diens eigen belangen, door 

bijvoorbeeld veel reclame te maken voor diens aanbod en steeds opnieuw mensen naar zich toe te 

willen trekken, stagneert de samenwerking met het hogere Zelf, door de verkeerde motieven die 

dan gaande zijn.  

Wanneer iemand volkomen eerlijk is tegenover zichzelf, en werkelijk bereid is om zichzelf beter te 

leren kennen en hier moeite voor wil doen door voortdurend zelfonderzoek, dan kun je deze 

dingen opsporen en hier andere en betere keuzes in maken. De wisselwerking met het hogere Zelf 

kan dan verder worden opgebouwd. 

 

Motieven zijn herkenbaar als energie die dan stroomt,  

waaraan allerlei krachten zich kunnen verbinden,  

hetzij goed, hetzij slecht. 
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Wanneer iemand lange tijd gevangen wordt gehouden, wordt gekneveld en wordt gebroken, dan 

ontstaat er vaak een heel duister effect, dat onze psychologen hebben omschreven als het 

Stockholmsyndroom. 

Er ontstaat dan vaak een merkwaardige vorm van sympathie van degene die gevangen wordt 

gehouden en kapot wordt gemaakt, ten opzichte van degene die deze dingen in werking zet. 

Dit is een donkere uithoek van de psychologie, waar wij allen mee te maken hebben. Vanaf het 

lentepunt zullen de mensen die hun innerlijke weten volgen, dit steeds beter kunnen herkennen. 

 

Wij allen hebben te maken met het Stockholmsyndroom,  

in onze houding tegenover de god van de Bijbel en diens priesters,  

de meesters van de Witte Broederschap. 

 

Velen van ons zijn hen gaan zien als sympathiek, hoewel zij feitelijk verantwoordelijk zijn voor 

onze gevangenschap en voor het overgrote deel van onze verschrikkelijke ervaringen met het 

menszijn in de afgelopen duizenden jaren. 

Ditzelfde effect is ook gaande bij veel vrouwen, in hun houding tegenover een mannelijke partner, 

die hen soms lange tijd gevangenhoudt en volkomen verkeerd behandelt. 

 

Veel vrouwen hebben te maken met het Stockholmsyndroom,  

in hun verbinding met hun mannelijke partner. 

 

De mensheid is collectief getraumatiseerd, op een manier die nu nog niet goed zichtbaar is, maar 

vanaf het lentepunt veel beter zichtbaar zal worden, voor de mensen die hun innerlijke weten 

volgen, en de moed hebben deze dingen langzamerhand steeds meer onder ogen te zien. 

Voor de mensen die zich hier intensief mee bezig houden, zal er veel tijd nodig zijn om dit te 

verwerken. 

De achtergrond van het Stockholmsyndroom is dat je jouw eigen identiteit geleidelijk steeds meer 

kwijtraakt wanneer je innerlijk steeds verder beschadigd raakt. Je gaat je dan steeds meer 

vereenzelvigen met degene die jou gevangenhoudt en je kapot maakt. 

Er ontstaat dan steeds meer schade in de diepte van het hart, waardoor iemand zichzelf steeds meer 

kwijtraakt, en de eigen normen en waarden steeds minder kan handhaven. 

Wat er nodig is in zo'n schrijnende situatie, is het overbrengen van zo'n persoon naar een veilige 

omgeving.  

Pas wanneer degene die lange tijd gevangen is gehouden en is gebroken, uit de situatie wordt 

gehaald, kan er een begin worden gemaakt met herstelprocessen, waar in zo'n droevige situatie 

altijd heel veel tijd voor nodig zal zijn. 

Wanneer er heel veel schade is ontstaan en iemand innerlijk volkomen is gebroken, kan iemand op 

eigen kracht niet meer uit de situatie komen. 

Het verzet is dan gebroken en degene die gevangen wordt gehouden, heeft de uitzichtloosheid van 

de situatie dan geaccepteerd. Dit betekent dat iemand hier op eigen kracht niet meer uit kan komen. 
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Dit is de situatie van de mensheid ten opzichte van de god van de Bijbel en de meesters van de 

Witte Broederschap, beschouwd vanuit de hogere Zelven die hun innerlijke weten volgen. 

De situatie van de mensheid is aanzienlijk droeviger dan waar de meeste lichtwerkers nu vanuit 

gaan. 

Wanneer we dwaasheid in onze samenleving niet meer goed herkennen en daar gewoon in 

meegaan, wanneer we ons niet meer verzetten tegen schrijnend onrecht en liever wegkijken en 

vinden dat we daar niet over mogen oordelen, dan heeft de donkere kant gewonnen. 

Wanneer we niet meer kunnen beschikken over de juiste kennis over ons eigen verleden, dan zijn 

we onwetend, en KUNNEN we ook geen heldere visie ontwikkelen. 

De overwinning van de lichte kant heeft ervoor gezorgd dat de mensen die dat willen, nu een 

nieuwe start kunnen maken, maar we beginnen in een situatie waarin er onvoorstelbaar veel schade 

is ontstaan, we vaak nog geen goed onderscheid kunnen maken en volkomen zijn gevuld met 

onjuiste kennis. 

De verwevenheid met de donkere kant is bij de meesten van ons nog groot, zonder dat dit goed 

tot ons doordringt. Nagenoeg iedereen doet in mindere of meerdere mate mee met de plannen die 

de tegenstanders van de lichtwerkers voor ogen hebben. 

Wanneer het overgrote deel van de Nederlandse bevolking in periodiek onderzoek aangeeft heel 

gelukkig te zijn met de situatie die is ontstaan, dan is dat vanuit de hogere Zelven beschouwd, 

buitengewoon zorgelijk. 

Dit betekent dat onze visie volkomen verduisterd is, en de donkere kant in onze samenleving door 

de grote massa niet meer wordt herkend. 

 

Vanaf het lentepunt zullen al deze dingen langzaam duidelijker worden,  

voor de mensen die hun innerlijke weten volgen. 

 

Pas dan is er voldoende ruimte om een betere visie te ontwikkelen, een visie die meer in 

overeenstemming is met jouw eigen innerlijke weten in de diepte van jouw hart. 

Pas wanneer je voor jezelf een heldere visie hebt ontwikkeld, kun je goede plannen maken voor 

een juiste invulling van jouw kostbare tijd, een invulling die overeenstemt met jouw eigen innerlijke 

weten. Pas vanaf het lentepunt is hier veel meer ruimte voor. 

Binnenkort kunnen al deze dingen veel beter worden gezien voor wat ze zijn. Deze inzichten zijn 

onderdeel van de rijkdom van ons nieuwe tijdperk, waarin de werkelijk belangrijke dingen ons van 

binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker worden gemaakt. In praktijk betekent dit dat er heel 

veel tijd nodig is, om al deze dingen zo goed mogelijk te verwerken. 

 

Uit de verwarring die nu gaande is,  

kan veel Wijsheid voortkomen. 

Wanneer de vrijwilliger uit de Oorsprong,  

niet zou zijn gekomen,  

dan zou er nu geen verwarring zijn geweest! 
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De laatste lichtbrengers zouden dan door de machtige vermogens van de meesters, verder zijn 

ondergedompeld in een diepe hypnose. 

Het laatste nog bewegende menselijke silhouet, zou langzaam verder verstenen, totdat alle mensen 

helemaal versteend zouden zijn. 

Deze toestand zou niemand meer zijn opgevallen, en iedereen zou vinden dat het nu eenmaal zo 

werkt in deze wereld, zonder zich nog te verzetten tegen de normen en waarden die dan zouden 

worden aangeleerd en zouden worden opgedrongen, door de donkere kant. 

Al deze dingen zouden niet meer tot de mensheid zijn doorgedrongen, er zou slechts het besef zijn 

geweest dat dit nu eenmaal zo werkt en er geen andere mogelijkheid is. 

De mensheid zou dan volkomen zijn ingekapseld door de donkere kant, zonder dat er op de korte 

termijn een mogelijkheid zou zijn geweest om hiervan los te komen. 

Dit verschrikkelijke lot is de mensheid op het allerlaatste moment bespaard gebleven. 

De bevestiging dat het nu een andere kant op gaat, ligt juist in het ontstaan van steeds meer 

verwarring, bij de mensen die hun innerlijke weten volgen. Dit is de groep die nu weer tot leven 

begint te komen. 

*** 
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Over versteende harten, die weer tot leven komen 

We leven in een periode waarin sommigen steeds beter beginnen te herkennen, dat nagenoeg iedereen in onze generatie 

rondloopt met een versteend hart. Dit zijn de mensen die je als dood zou kunnen beschouwen. Dit zijn de robots, de 

automaten, die doen wat er door anderen van hen verwacht wordt. Dit zijn de mensen met “politiek correct gedrag”, 

de mensen waar misschien niets op aan te merken valt maar die innerlijk dood zijn. 

Hun woorden klinken hol en leeg, alsof ze uit een soort van computer komen, die in elke situatie 

aangeeft wat er van je verwacht wordt. 

Dit is onze programmering, onze betovering, onze hypnose, waar wij allen in gevangen zijn geraakt, 

door de inwerking van machtige vermogens van de meesters en hun bazen, de lagere goden die de 

verkeerde weg hebben gekozen. 

Nu deze hypnose wordt afgebroken, omdat de hogere goden ons nu weer dichter kunnen naderen, 

voelt het aan alsof het licht weer aangaat, en het lange tijd erg donker is geweest, waardoor we heel 

veel dingen niet goed meer konden zien. 

Degenen die dat willen, kunnen allerlei dingen nu iedere volgende dag beter herkennen, omdat dit 

van binnenuit door de Ziel, het hogere Zelf, duidelijker wordt gemaakt. Hierdoor komen mensen 

innerlijk weer tot leven. 

Dit alles is tweeduizend jaar geleden al voorzien door de hogere goden en in de Bijbel beschreven 

met de woorden “De doden zullen opstaan en weer tot leven komen”. 

Dat is gaande in deze periode, en zal in de komende dagen aanzienlijk sneller gaan dan hiervoor, bij 

de mensen die dat willen. 

De mensen die dit spoor volgen, herkennen steeds beter wat hun eigen zwakke punten zijn, omdat 

dit van binnenuit steeds duidelijker zichtbaar wordt gemaakt, door het hogere Zelf. 

Je leert jezelf op die manier veel beter kennen, en daardoor leer je ook anderen beter kennen, en 

kun je steeds beter door de maskers heen kijken, die mensen gewoonlijk dragen. 

 

Het opstaan van de doden,  

het levend worden van de mensen met een versteend hart,  

is volop gaande,  

en wordt steeds beter herkend  

door de mensen die zelf alweer een beetje tot leven zijn gekomen. 

 

Wanneer je dit voelt in jezelf, is het belangrijk om heel voorzichtig met jezelf om te gaan, en ruimte 

te maken voor jezelf. Het onder ogen zien van al deze dingen vraagt een bijzonder soort moed. 

Het is niet gemakkelijk om hiermee te leren omgaan, en er is tijd nodig om hier mee bezig te zijn. 

Wanneer je vanuit het donker in het licht komt, hebben je ogen tijd nodig om aan het licht te 

wennen. Dit is de situatie waarin we nu terecht zijn gekomen, voor degenen die op zoek zijn naar 

meer inzicht in allerlei dingen. 

Dit betekent dat je meer dan anders, tijd nodig hebt, om alleen te zijn, en met deze dingen bezig te 

zijn, en deze dingen te laten bezinken. 
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Het wordt dan ook steeds duidelijker  

dat het voor ieder van ons nodig is om helemaal opnieuw te beginnen,  

en alles waar je tot voor kort vanuit ging,  

nog eens grondig te onderzoeken  

in hoeverre dit nu nog overeenstemt met jouw eigen innerlijke weten. 

 

Onze herinneringen aan hoe het ook alweer was op “de weide” en in onze vorige levens, zijn ons 

eenvoudig lange tijd afgepakt, en nu wij dit weer terug beginnen te krijgen, beïnvloedt dit in hoge 

mate ons mensbeeld en ons wereldbeeld. 

Gewoonlijk gaat ons ontwikkelingsproces niet zo snel en verandert er maar betrekkelijk weinig in 

bijvoorbeeld een eeuw, maar in de periode waarin we nu leven, onderweg naar het lentepunt, en 

daarná, kan onze visie iedere volgende dag veranderen, als gevolg van de instroom vanuit het hogere 

Zelf, die nu bevoegd is om ons individueel zo veel mogelijk uit onze hypnose los te maken, zo veel 

als we maar willen, en zo veel als we maar aankunnen. 

Zo'n proces kan niet in één keer, dat zouden we eenvoudig niet kunnen verdragen. Het licht zou 

eenvoudig te fel zijn voor onze gevoelige ogen. 

 

Het aangaan van het licht,  

is de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf,  

en wordt individueel afgestemd op de ruimte die iemand daarvoor heeft. 

 

Enerzijds is het een collectief proces van herkenning, bewustwording, maar tegelijkertijd is het 

afgestemd op ieder individu, en krijg je per dag niet meer inzicht dan je kunt verwerken. 

Ons leerproces komt nu in een enorme versnelling, voor de mensen die dit willen, nadat ons 

leerproces lange tijd is gestagneerd en zich niet goed heeft ontwikkeld, en ook dit heeft tijd nodig 

om te wennen. 

Het is niet gemakkelijk om onder ogen te zien wat je zelf misschien in werking hebt gezet in dit 

leven of in vorige levens, maar door dit toch onder ogen te zien, kun je veel leren. 

In deze periode wordt ons leerproces weer geactiveerd, van binnenuit en van bovenaf, door de 

Ziel, het hogere Zelf, zodat wij weer stappen kunnen zetten op de weg naar het beter herkennen 

van de donkere kant, en beter kunnen herkennen hoe we ons hier van los kunnen maken. 

 

Het losmakingsproces van de donkere kant,  

kan pas beginnen wanneer het hart weer tot leven is gekomen. 

 

De mensen die nu weer tot leven beginnen te komen, kunnen hun plaats weer innemen als uitdelers 

van de innerlijke rijkdom, die ze van binnenuit en van bovenaf ontvangen, en dóór kunnen geven 

aan de mensen die hiernaar op zoek zijn. 

De mensen die nu weer tot leven beginnen te komen, kunnen opstaan, en hun grenzen beter 

aangeven. Ze kunnen individueel en als groep beter in verzet komen, tegen onrecht dat ze op hun 

weg tegenkomen. 

 

Dode mensen komen niet (meer) in verzet  

en oordelen nergens meer over. 
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Het zijn de levende mensen, die oordelen dat sommige dingen echt niet kunnen, en aangepakt 

moeten worden. Dode mensen vechten nergens meer voor, en vinden alles goed zoals het is.  

 

“Stil maar wacht maar”,  

is de lijfspreuk van dode mensen. 

 

Dit zijn de mensen die het aan moed ontbreekt, om onder ogen te zien hoe de situatie is, en daarop 

te reageren. 

“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, zegt de meester Jezus, wanneer hij op een sluwe 

manier iemand die volkomen het verkeerde voorbeeld geeft, en mensen de verkeerde weg op 

probeert te krijgen, wil beschermen. 

Maria Magdalena was vanuit de meester Jezus beschouwd het rolmodel voor alle vrouwen. Zoals 

zij was, een prostitué, zo wilde hij dat alle vrouwen zouden worden. 

Dit is de reden dat zij zorgvuldig werd beschermd, waarbij we er gerust vanuit mogen gaan dat er 

in aanzienlijke mate met vermogens werd gewerkt, om haar te “redden” van haar eigen ondergang. 

De meester Jezus kon haar goed gebruiken in zijn plannen, en dit is de achterliggende reden 

waarom zij werd beschermd, en Ananias en Saffira niet. 

De richtlijn “Wie zonder zonden is werpe de eerste steen” wordt alleen toegepast als het deze groep 

goed uitkomt, om de eigen vertrouwelingen te beschermen, terwijl allerlei anderen duidelijk heel 

anders worden behandeld. 

De christelijke “beschaving” staat bol van mensen die vanwege een andere visie kapot werden 

gemaakt. 

Een bekend voorbeeld uit de Bijbel is het verhaal van Ananias en Saffira, die door de stamvader 

van de eerste christenen ter plekke worden geëxecuteerd, omdat ze zich niet helemaal aan de 

afspraken hadden gehouden, die aan de groep waren opgelegd. 

In dat geval werd er duidelijk al een hele andere koers gevolgd dan de voorman van deze groep, de 

meester Jezus, kort daarvoor nog had verkondigd. 

De normen en waarden binnen de gemeenschap van de eerste christenen waren blijkbaar gericht 

op het aanleren van gehoorzaamheid aan degene die nu eenmaal de macht had, de eerste onder zijn 

gelijken, de discipel Petrus. 

Merkwaardig genoeg lees je nergens in de Bijbel dat er na deze executies deining ontstond in de 

groep en er een onderzoek werd ingesteld. 

Nergens lees je dat de andere discipelen woest werden, fel te keer gingen en hun broeder Petrus ter 

verantwoording riepen. 

 

De eerste christenen hadden blijkbaar geen enkele moeite  

met de executie van Ananias en Saffira,  

door hun leider Petrus. 

 

Dit maakt duidelijk dat deze mensen destijds innerlijk volkomen ondergeschikt waren aan hun 

leider, de god van de Bijbel, die heel duidelijk maakte wie hier de baas is en hoe hij het wilde hebben. 
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De uitspraak “Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”, heeft het karakter van “Gij zult niet 

oordelen, en vooral niet over mijn heilige medewerkers, want wat zij doen is altijd in mijn naam en 

daar mag je je verder niet mee bemoeien. Je wordt geacht dit te beschouwen als goed en dit op te 

nemen in je normen en waarden.” 

Deze uitspraak is een vorm van iemand monddood maken, mensen passief maken en tot stoppen 

brengen, het verzet in de kiem smoren.  

Merkwaardig genoeg hebben veel christenen het idee dat zij de weg van liefde volgen. Er zou dan 

een keer een punt moeten komen waarop je inziet dat je de verkeerde weg hebt gevolgd. 

Het zou toch zonneklaar moeten zijn voor mensen met een goed werkend moreel kompas, dat 

wanneer je in een groep terecht bent gekomen waarin één van de leiders enkele leden van de groep 

executeert, zonder enige vorm van proces, er iets niet goed gaat in zo'n groep. 

 

Wanneer je ondergeschikt wordt gemaakt aan een sterke leider  

die blijkbaar alles met je kan doen wat hij wil,  

dan heb je te maken met een kenmerk van een sekte. 

 

Het zou in zo'n situatie raadzaam zijn om nog eens opnieuw te onderzoeken hoe je verder zou 

willen gaan met zo'n groep. 

 

De discipelen van meester Jezus en de evangelisten,  

zijn opnieuw in incarnatie, in onze generatie, in Nederland. 

 

Zij hebben net als andere mensen een email-adres en zijn over het algemeen goed te bereiken, voor 

wie dat zou willen. 

Deels zijn zij meesters van de Witte Broederschap en deels zijn dit gnostici, die op een ongelukkige 

manier verstrikt zijn geraakt in de webben van de meester Jezus in de loop van de geschiedenis. 

De gnostici zijn de oorspronkelijke vertegenwoordigers van het innerlijke weten, onderdeel van de 

groep van Tweelingen, de god van Wijsheid. Zij bestaan al sinds de komst van deze groep op Aarde, 

enkele honderdduizenden jaren geleden. Zij worden nu gnostici genoemd maar hebben in de loop 

van de geschiedenis allerlei andere namen gekregen. Het zijn steeds opnieuw dezelfde mensen waar 

het over gaat. 

De gnostici die onderdeel zijn geworden van de groep discipelen en evangelisten, hebben in de 

afgelopen tien jaar uitgebreid de gelegenheid gekregen om een keuze te maken in de vraag in 

hoeverre ze nu nog steeds verder willen met de weg die de meester Jezus ze in het vooruitzicht 

heeft gesteld.  

 

Onderweg naar het lentepunt  

zal het voor de discipelen en de evangelisten  

steeds duidelijker worden  

welke weg zij in de afgelopen tweeduizend jaar hebben gevolgd. 
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Wij gaan vanuit onze onwetendheid uit van Vrijheid van denken,  

maar dat is maar schijn. 

 

In werkelijkheid zijn allerlei gedachten ons onmogelijk gemaakt in de afgelopen duizenden jaren. 

De lagere goden die het verkeerde spoor volgden en zich steeds meer zijn gaan keren tegen de 

mensheid, hebben het ons onmogelijk gemaakt om te denken wat wij zouden willen. Er werden 

kaders gesteld, waarbinnen wij moesten blijven en waar wij niet uit zouden kunnen ontsnappen. 

Dit zijn begrenzingen die in werking zijn gezet door de lagere goden, die de systemen mochten 

bedienen waarmee ons evolutieproces wordt geleid. 

In praktijk bepaalden de lagere goden die het slecht met ons vóórhebben, wat wij wel en niet 

zouden kunnen bedenken. Allerlei waardevolle gedachten werden ons afgenomen, zodat wij hier 

niet bij konden. Op die manier werden we klein gehouden en onwetend gehouden. 

Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken waarom er niets terug te vinden is van het evangelie van 

Johannes de Doper. Hierdoor zouden allerlei alarmbellen gaan rinkelen, maar er gebeurde niets, 

omdat het de mensheid nagenoeg onmogelijk werd gemaakt hiermee bezig te zijn.  

De papieren die Johannes de Doper heeft geschreven werden fysiek vernietigd. Tegelijkertijd werd 

het de mensheid met vermogens onmogelijk gemaakt hierover na te denken, zodat het hele 

onderwerp in de vergetelheid raakte. 

Dit is een voorbeeld van de manier waarop de mensheid in de afgelopen duizenden jaren is geleid 

door de lagere goden die zich tegen de mensheid hebben gekeerd, en de mensheid volkomen heeft 

geremd in haar ontwikkeling, door er systematisch voor te zorgen dat fundamentele kennis ontbrak.  

 

De lagere goden kunnen ons waardevolle gedachten eenvoudig afnemen,  

met de vermogens waar zij over kunnen beschikken. 

 

Nu deze lagere goden worden teruggedreven, komt er veel meer ruimte voor hele waardevolle 

inzichten. Daardoor is er eigenlijk pas in deze periode, voldoende ruimte om alles opnieuw te 

onderzoeken. Tot nog toe werd ook dat grotendeels onmogelijk gemaakt, door de lagere goden die 

zich tegen de mensheid hebben gekeerd. 

 

De Vrijheid van denken  

begint in feite pas goed op gang te komen vanaf het lentepunt,  

voor de mensen die hun innerlijke weten volgen  

en innerlijk weer tot leven beginnen te komen. 

 

Het denken is in de afgelopen duizenden jaren vooral het terrein geweest van de donkere kant, die 

op het mentale gebied een doolhof heeft gebouwd, waar je niet meer uit zou kunnen komen. 

De meesters beweren in hun boeken dat er geen problemen bestaan die je niet met een juiste manier 

van denken zou kunnen oplossen. 

Dit is heel duidelijk een poging om mensen in de verleiding te brengen om maar vooral heel veel 

te gaan nadenken, in de wetenschap dat je op die manier niet verder zou komen, en de uitweg niet 

zou kunnen vinden. 

Dit is een goed voorbeeld van de sluwheid, de macht en de berekendheid van de meesters. Zo 

werden mensen in de val gelokt, waar ze niet meer uit zouden komen. 
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Sommigen van ons hadden al herkend dat je beter zou kunnen proberen om naar het gevoel te 

luisteren, in de diepte van het hart, maar ook dat was in praktijk nog niet zo gemakkelijk, het was 

alsof er steeds veel ruis op de lijn was. Toch gaf dit de beste mogelijkheden om nog iets op te 

vangen vanuit de Ziel, het hogere Zelf. 

In de komende periode krijgen wij onze Vrijheid van denken terug en zijn er veel betere 

mogelijkheden om allerlei hele belangrijke thema's met het hart te onderzoeken, in hechte 

wisselwerking met jouw eigen hogere Zelf, voor wie dat zou willen. 

Bij de bekende doop in de Jordaan werd de meester Jezus, de Christus, hetgeen betekent dat de 

meester Jezus vanaf die periode verder werd opgenomen in het energieveld van de heer der wereld, 

de god van de Bijbel.  

 

De Christus-energie is niets anders dan de energie van de heer der wereld,  

de god van de Bijbel,  

die zijn eigen type energie heeft,  

als gevolg van zijn kenmerkende eigenschappen. 

 

Sommigen zouden dit misschien “de heilige geest” noemen, want dat is hetzelfde type energie. 

Wanneer je hier al duizenden jaren in opgenomen bent geweest en je daar in dit leven opnieuw mee 

te maken hebt gekregen, dan kan dit je heel vertrouwd en bekend vóórkomen. Toch is dit geen 

enkele garantie dat deze energie goed is, en overeenstemt met jouw eigen innerlijke weten. 

Omdat hypnose onderdeel is van dit venijnige type energie, kan het zijn dat je deze energie in eerste 

instantie niet goed kunt herkennen voor wat het is. Pas wanneer de kracht hier steeds verder vanaf 

gaat, kun je deze energie beter herkennen voor wat het is.  

Het is een subtiel soort vergif voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen, het werkt 

verlammend. Het maakt je passief en ondermijnt je Wilskracht. Het schakelt je uit en brengt je in 

een toestand waarin je niet meer wil oordelen en alles goed vindt zoals het is. Dit type energie 

breekt het verzet tegen schrijnend onrecht.  

 

Sommige mensen zouden deze verdoofde toestand  

misschien omschrijven als gevoelens van “Vrede”  

maar dat is heel bedrieglijk. 

 

Dit type “Vrede” heeft veel overeenkomst met de ervaring van mensen die bedwelmd zijn door 

verdovende middelen, en dat is in feite precies wat er gebeurt.  

 

Het symbool dat verbonden is aan deze Christus-energie,  

is de slang. 

 

Dit is de energie waar ook in het oude Egypte veel mee is gewerkt. De naam Christus-energie is 

pas later ontstaan maar aangezien deze energie verbonden is aan de heer der Wereld, de god van 

de Bijbel, is deze energie al zo oud als het bestaan van de mensheid op Aarde.  

Vanaf het lentepunt zijn er veel betere mogelijkheden om deze Christus-energie beter te leren 

herkennen, wanneer je hier op de één of andere manier mee te maken zou krijgen, want dat is dan 

nog steeds mogelijk. 

 



69 

Veel mensen die nu het idee hebben te weten wat liefde is,  

hebben ervaring met deze Christus-energie en NIET met Genegenheid. 

 

Voor nagenoeg alle mensen is Genegenheid iets wat nog moet komen. Genegenheid is in onze 

generatie nog nagenoeg onbekend terrein. 

De mensen die zichzelf “healer” noemen werken gewoonlijk met deze Christus-energie en 

verwarren dit met Genegenheid. Pas wanneer je ervaring hebt opgedaan met beide types energie, 

kun je dit onderscheid beter maken. 

 

Genegenheid was in onze generatie nagenoeg uitgedoofd  

en systematisch vervangen door Christus-energie,  

zonder dat de mensheid zich hiervan bewust was. 

 

Als jij één van de velen bent die dit onderscheid niet duidelijk heeft, dan is het raadzaam om dit 

grondig te onderzoeken, vóórdat je ervan uit gaat te maken te hebben met Genegenheid.  

Het is een gebruikelijke manier van werken van de donkere kant, om goede dingen in het menszijn 

om te buigen, en stiekem te verwisselen met een imitatie. Soms is de macht van de donkere kant 

zó groot, dat die het goede onbereikbaar maakt en de imitatie opdringt en inprent. Als dit lang 

duurt, dan kan de mensheid het onderscheid na verloop van tijd niet meer goed maken tussen de 

imitatie en het goede origineel. 

In de komende periode kunnen de mensen die hun innerlijke weten willen volgen weer veel meer 

ervaring opdoen met Genegenheid, die ze dan weer veel beter van binnenuit kunnen ontvangen 

vanuit het hogere Zelf. Daardoor kan ook het onderscheidingsvermogen verder worden 

ontwikkeld. 

 

Wanneer mensen innerlijk weer tot leven komen,  

zal het onderscheidingsvermogen zich weer ontwikkelen. 

 

Het is volkomen duidelijk dat het Joodse volk liever niet verder wilde met de normen en waarden 

van Maria Magdalena. 

Het is ook volkomen duidelijk dat het Joodse volk zich tweeduizend jaar geleden in een referendum 

heeft uitgesproken tegen de meester Jezus. Zelfs ná alle wonderen die de meester Jezus destijds had 

gedaan, koos de meerderheid van het volk tegen hem, en wilden de mensen van die dagen dat 

Barabbas zou worden vrijgelaten, en Jezus niet. 

Het is mede daarom zo op het eerste gezicht merkwaardig dat het kleine groepje volgelingen dat er 

destijds was, niet al na honderd jaar is uitgestorven en in de geschiedenis is vergeten. 

Slechts met de inzet van enorm veel macht door de lagere goden die zich tegen de mensheid hebben 

gekeerd, kon het christendom zich in de eeuwen daarna alsnog ontwikkelen tot wat het in onze 

generatie is geworden.  

 

Je zou gerust mogen zeggen  

dat het christendom ons is opgedrongen,  

door de inzet van hypnose en andere vermogens.  
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Al deze dingen kunnen in de komende periode steeds beter worden gezien, dankzij de grote 

aanpassingen in ons evolutieproces. 

Hoewel het Joodse volk prostitutie tweeduizend jaar geleden overduidelijk afwees, is ongeveer 

dezelfde groep nu in een volk geïncarneerd waarin prostitutie bij wet wordt geregeld. 

Dit is typisch de manier waarop de donkere kant met deze dingen omgaat, en de mensheid 

verkeerde normen en waarden aanleert, normen en waarden die volkomen botsen met het innerlijke 

weten, die worden opgedrongen, met veel machtsvertoon. 

 

Er is geknoeid met onze geheugens en ons denken,  

en er is geknoeid met onze waardebepaling,  

waardoor we lange tijd verkeerd gedrag hebben aangeleerd. 

We zijn daardoor volkomen vervreemd van wie wij in werkelijkheid zijn. 

 

Bij de keuze om je al dan niet te laten vaccineren tegen corona, ging het er in feite om of de overheid 

ons de ruimte zou geven om je innerlijke weten, je Geweten, je innerlijke kompas, te blijven volgen 

en we ZELF zouden mogen beslissen welke weg we willen volgen.  

Het is duidelijk geworden dat onze overheid er de grootste moeite mee heeft om de keuzes van 

mensen te respecteren die hun innerlijke weten willen blijven volgen. Wanneer de overheid mensen 

wil dwingen om dingen te doen die botsen met hun innerlijke weten, dan wordt daarmee een 

kritische grens overschreden.  

Vanaf het lentepunt zullen de mensen die hun innerlijke weten volgen, al deze dingen weer kunnen 

zien zoals ze zijn. De mensheid kan dan een nieuwe keuze maken hoe ze verder wil gaan. 

Het feit DAT deze dingen nu al steeds beter zichtbaar worden, voor de mensen die hun innerlijke 

weten volgen, kan worden beschouwd als een bevestiging van het aanpassingsproces dat nu gaande 

is. 

*** 
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Een nieuwe start 

Voor de mensen die dat zouden willen, zijn er nu hele mooie mogelijkheden om een nieuwe start te maken, waarin 

er veel ruimte is voor het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf.  

Er is niet echt een scherp afgebakend beginpunt van ons nieuwe systeem van evolutie, het is veel 

meer een uitgebreid proces waarin verschillende stadia worden doorlopen die voor ons pas achteraf 

beter herkenbaar zijn.  

De fase waarin de proeven volgens afspraak moesten zijn afgerond is eind 2012 al geëindigd. 

Daarna kon er en begin worden gemaakt met de reorganisatie op het niveau van de goden. Het 

ging hierbij om het overleggen en het vaststellen van de nieuwe regels en wetten voor ons 

ontwikkelingsproces, ons evolutieproces.  

De mensheid heeft hier vanzelfsprekend niets van meegekregen en kreeg eigenlijk het idee dat de 

voorspelling over eind 2012 waarschijnlijk één van de vele is die niet is uitgekomen, om welke reden 

dan ook.  

De goden hebben ongeveer zeven jaar gedaan over het vaststellen van de regels en de wetten die 

voortaan zouden gelden bij ons ontwikkelingsproces. Vanaf 1 januari 2020 ging er een nieuwe fase 

in, waarin al deze nieuwe wetten en regels in principe van kracht zouden zijn.  

Maar de donkere kant is een hele slechte verliezer en accepteert zelden een nederlaag. Gewoonlijk 

probeert de donkere kant zo veel mogelijk iedere mogelijke vooruitgang te remmen en tegen te 

werken, met de inzet van allerlei gebruikelijke middelen.  

In praktijk duurde het daarom veel langer voordat de nieuwe wetten en regels in konden gaan en 

konden worden gehandhaafd.  

Vanaf de zomerzonnewende van 2021 kon op “de weide”, de plaats waar wij naartoe gaan wanneer 

ons stoffelijk lichaam in slaapmodus is, een nieuwe plek worden opgebouwd en worden ingericht, 

waar het relatief veel veiliger is dan in andere delen van “de weide”. Op deze plaats kunnen de 

lichtwerkers elkaar ontmoeten en wordt er heel veel onderwijs gegeven door de Zielen, de hogere 

Zelven. In mijn boeken noem ik deze plaats “het huis van de Boeddha” omdat deze plaats direct 

aan hem is verbonden. Zijn energie is hier voelbaar en merkbaar.  

Vanaf die periode is er een kleine groep Zielen, in hechter contact gekomen met de mensen in 

incarnatie die hieraan zijn verbonden. Dit zijn de Zielen van de drie kerngroepen van de hogere 

goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. Iedere kerngroep bestaat uit dertig Zielen in het centrum van 

de groep, die directe instroom krijgen vanuit de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, vaak 

via tussenliggende schakels, de lagere goden, die hier een overbruggende rol in spelen.   

Vanaf de zomerzonnewende van 2021 was er daardoor een voorhoede van ongeveer negentig 

Zielen, die fungeerden als een soort van vooruitgeschoven posten vanuit de Zielen, de hogere 

Zelven, om de mensen in incarnatie dichter te kunnen naderen.  

In die periode was de donkere kant nog volop actief en werd het de Zielen meestal onmogelijk 

gemaakt om in directer contact te zijn met de mensen in incarnatie die ze begeleiden. Voor die 

kleine groep Zielen vroeg dit een enorme krachtsinspanning, die slechts mogelijk was met hulp 

vanuit de hogere goden. De tegenwerking vanuit de donkere kant, was in die periode nog heel 

groot, veel groter dan nu.  
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Op 1 januari 2023 is de periode van de herexamens afgerond, waaraan ieder van ons is 

onderworpen in de afgelopen tien jaar, gewoonlijk zonder te beseffen wat er gaande was.  

Op 1 februari 2023 is er een tijdvak afgerond waarin er nog enkele herkansingen zijn gegeven aan 

mensen die hier om wat voor reden dan ook, recht op hadden, vanuit onze leraren beschouwd.  

Daarna begon er een fase van het weghalen van sommige vertegenwoordigers van de lichte kant, 

die in feite de lichtwerkers in incarnatie al enkele duizenden jaren hebben tegengewerkt en hebben 

gekozen voor de donkere kant.  

Op het lentepunt van 2023, zijn alle leden van de lichte kant, die in feite hadden gekozen voor het 

dienen van de belangen van de donkere kant, weggehaald uit de systemen waarmee de lichte kant 

het evolutieproces van de mensheid in goede banen probeert te leiden.  

Dit kan worden gezien als het opschonen van een organisatie, waarbij degenen die in feite niet 

achter de doelstelling staan, worden weggehaald en worden vervangen door anderen.  

Dit speelt zich af op het gebied van de lagere goden en op het gebied van de Zielen. De mensheid 

weet gewoonlijk niets van deze dingen maar in onze generatie wordt hier veel over uitgelegd op 

“de weide” in “het huis van de Boeddha”, zodat hier nu toch meer zicht op komt.  

In de afgelopen periode van tien jaar zijn er dus verschillende stadia doorlopen waarin de overgang 

naar een hele nieuwe periode, steeds een stukje verder komt. Het is daarom in de meest praktisch 

zin niet goed mogelijk om een exact beginpunt aan te geven van het hele nieuwe systeem van 

evolutie. Het is een geleidelijk proces met allerlei verschillende stadia.  

Degenen die hebben gekozen voor de donkere kant en lange tijd de systemen mochten bedienen 

waarmee de lichte kant het evolutieproces van de mensheid in goede banen probeert te leiden, zijn 

nu weggehaald uit de organisatie van de lichte kant.  

In de komende periode gaat deze groep geleidelijk over naar de donkere kant. Het weghalen van 

deze groep gaat dus in twee stadia. De eerste fase is het weghalen uit de systemen van de lichte 

kant. Dit stadium is op het lentepunt afgerond.  

De volgende fase is het terugdringen van deze “spelers” naar de donkere kant. Waarschijnlijk is dit 

rond de zomerzonnewende van dit jaar afgerond.  

Wanneer degenen die hebben gekozen voor de donkere kant, uiteindelijk helemaal zijn 

teruggedreven naar de donkere kant, kunnen ze minder doen om de mensen in incarnatie tegen te 

werken.  

 

De paradox is dat wanneer de leden van de lichte kant,  

die hebben gekozen voor de donkere kant,  

zijn overgegaan naar de donkere kant,  

ze minder kunnen storen in ons evolutieproces. 

 

Je zou misschien verwachten dat wanneer een verloren Ziel is overgegaan naar de donkere kant, 

die daar dan een soort van promotie zal krijgen en met veel meer kracht zal kunnen werken, als 

beloning vanuit de donkere kant voor de keuze die dan is gemaakt, maar in praktijk kan iemand 

dan minder doen dan voorheen, om de lichtwerkers te hinderen.  
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Wanneer een verloren Ziel, overgaat naar de donkere kant, is er bovendien nog steeds zoiets als 

karma. De wetten van karma zijn evengoed van toepassing op de donkere kant als op de lichte 

kant, iets wat vaak wordt vergeten.  

Dit betekent dat wanneer een verloren Ziel, heel veel zwart karma op zich heeft geladen, dit 

uiteindelijk gevolgen gaat krijgen voor zo iemand, ook wanneer die overgaat naar de donkere kant.  

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand dan degenereert, als gevolg van herhaaldelijke 

overtredingen van de wetten en de regels van ons evolutieproces.  

Dit degenereren, kan worden toegepast op de Ziel, een hoger Zelf, maar ook op een mens in 

incarnatie. Het kan ook worden toegepast op de goden.  

Dit betekent dat wanneer iemand misschien lange tijd superieur is geweest in diens manifestatie op 

het stoffelijk gebied, door de inzet van allerlei vermogens vanuit de donkere kant, zo iemand 

uiteindelijk toch kan degenereren, als gevolg van het toepassen van de wetten van karma, die nu 

steeds duidelijk zichtbaar gaan worden in de vóór ons liggende periode.  

Eén van de hele grote veranderingen in ons nieuwe systeem van evolutie, heeft namelijk te maken 

met de manier waarop er met karmische verplichtingen wordt omgegaan in ons leerproces. In de 

afgelopen vijfduizend jaar was ons evolutieproces zo ingericht dat de mensen in incarnatie veel 

zouden lijden en weinig zouden leren.  

Dit lijden werd grotendeels veroorzaakt door een volkomen verkeerde belasting van mensen met 

hun karmische verleden, en keuzes om de situaties waarin mensen terecht zouden komen zodanig 

in te richten, dat er in de meest praktische zin vaak geen goede uitweg meer was uit de 

moeilijkheden waarin mensen werden geplaatst, ook niet wanneer je het innerlijke weten zou 

volgen.  

Wanneer ons evolutieproces goed werkt, dan zou je in iedere situatie een uitweg moeten kunnen 

vinden uit de moeilijkheden waarin je terecht zou kunnen komen, door je innerlijke weten te volgen. 

Wanneer deze mogelijkheid voor een uitweg in feite niet meer aanwezig is, dan wordt het leerproces 

zinloos, en ontstaat er nog slechts heel veel meer schade dan er daarvóór al was ontstaan. Je wordt 

dan iedere volgende incarnatie meer beschadigd, zonder dat er een uitweg mogelijk is. Dit principe 

is de afgelopen vijfduizend jaar bepalend geweest voor het verloop van onze ontwikkeling.  

 

Ook al is het voor onze generatie nog heel moeilijk in het gevoel te krijgen,  

nagenoeg iedereen van ons stond er vijfduizend jaar geleden beter voor dan nu. 

 

Er is onvoorstelbaar veel schade ontstaan in de afgelopen vijfduizend jaar, waar de mensheid als 

geheel zich volstrekt niet van bewust is. Er is een kleine voorhoede die nu iedere volgende dag 

beter kan overzien dat er grote veranderingen nodig zijn in onze samenleving als geheel, om beter 

aan te sluiten bij het innerlijke weten. Maar deze noodzakelijke veranderingen in onze maatschappij 

hebben slechts kans van slagen wanneer daar een veel breder draagvlak voor komt, en dat is iets 

wat pas op gang kan komen wanneer de lichtwerkers de ongewenstheid van de situatie beter 

zichtbaar maken, zodat anderen dit beter kunnen herkennen. 

   

De lichtwerkers in onze samenleving,  

die ongewenste toestanden beter zichtbaar maken,  

fungeren als het Geweten van onze maatschappij. 
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Grote veranderingen in onze samenleving, kunnen pas op gang komen wanneer daar voldoende 

draagvlak voor is gekomen en wanneer mensen de bestaande situatie als een probleem gaan ervaren.  

Wanneer er slechts een kleine voorhoede is van de mensheid die allerlei situaties in ons dagelijkse 

leven als ongewenst beschouwt, dan is dat niet voldoende om grote veranderingen in onze 

samenleving op gang te brengen.  

De kleine voorhoede kan de situatie beter zichtbaar maken voor de anderen in onze samenleving 

maar uiteindelijk bepaalt de samenleving als geheel, welke kant zij op wenst te gaan. De lichtwerkers 

zijn hier slechts een heel klein onderdeel van, en kunnen weinig anders doen dan de ongewenste 

situaties beter zichtbaar maken en komen met verbeteringen, maar het dan uiteindelijk overlaten 

aan de samenleving als geheel, om te bepalen welke kant het uit zal gaan.  

 

Zolang er in onze samenleving als geheel,  

nog te weinig draagvlak is,  

is het niet zinvol om heel veel kostbare tijd en energie  

te besteden aan het willen veranderen en verbeteren  

van ongewenste aspecten in onze maatschappij. 

 

Waar je veel meer kunt doen is je eigen spirituele huiswerk op je nemen en anderen hulp aanbieden 

wanneer dat voor jouw gevoel nodig is.  

Dit betekent dat de vooruitgang vooral gaat via kleine stapjes, die voor anderen vaak niet zo goed 

zichtbaar zullen zijn. De mensen die zich in willen zetten voor het verbeteren van onze samenleving 

zouden er goed aan doen niet al te hoge verwachtingen te hebben. Er is veel tijd nodig vóórdat er 

voldoende draagvlak is in onze samenleving voor grotere veranderingen en verbeteringen.  

De voorhoede van de lichtwerkers zou er daarom goed aan doen vooral tijd te besteden aan de 

eigen processen van verwerken en ontwikkelen. Voor ieder van ons is veel tijd nodig om de dingen 

die nu iedere volgende dag beter worden herkend, te verwerken in je eigen visie. Er is veel tijd 

nodig om onder ogen te zien welke keuzes je in het verleden hebt gemaakt, en dit langs te laten 

komen, zo veel als nodig is om dit goed te kunnen verwerken.  

 

Je kunt niet echt een goede start maken  

zolang je jouw eigen individuele verleden niet voldoende hebt verwerkt. 

 

De lichtwerkers die nu in incarnatie zijn, vormen eigenlijk de voorhoede van een veel grotere groep 

die later zal komen en nu nog geboren moet worden. De lichtwerkers van nu, vormen eigenlijk een 

soort van overgangsgeneratie, die er goed aan zou doen vooral te werken aan de eigen 

ontwikkelingsprocessen, zodat er voor de toekomstige generatie lichtwerkers betrouwbare leraren 

in incarnatie zijn, om ze te leren samenwerken met hun hogere Zelf.  

In feite zijn deze leraren er nu nog niet. We hebben eenvoudig nog onvoldoende gelegenheid gehad 

om deze expertise te ontwikkelen. Er zijn nog maar heel recent mogelijkheden om intensiever te 

leren samenwerken met het hogere Zelf. Er zijn eigenlijk nog geen geschikte leraren in incarnatie 

die hiermee zouden kunnen helpen. Je zult daarom veel op eigen kracht moeten proberen op te 

bouwen, zonder de hulp van mensen die hier al vele jaren ervaring mee hebben opgedaan. Er zullen 

daarom in eerste instantie veel moeilijkheden zijn op de weg van het intensiever leren samenwerken 

met het hogere Zelf.  
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Zoals onze samenleving als geheel nog niet goed is voorbereid om kanalen te zijn voor 

Genegenheid, die je van binnenuit en van bovenaf zou kunnen ontvangen wanneer er zuivere 

motieven zijn, zo is de mensheid als geheel ook nog niet goed voorbereid voor een hechtere 

wisselwerking met het hogere Zelf.  

Wanneer een mens nog vooral is ingesteld op het behartigen van de eigen belangen, dan zal dit 

principe ook worden toegepast op de “samenwerking” met het hogere Zelf. Zo iemand zal de Ziel, 

het hogere Zelf, dan beschouwen als een soort van belangenbehartiger, die jou mooi zou kunnen 

helpen om een beter leven op te bouwen. Met andere woorden zo iemand zal dan bewust of 

onbewust proberen om diens hogere Zelf, voor het eigen karretje te spannen.  

Het hogere Zelf kan dan niet anders dan afstand houden en wachten totdat iemand dit herkent in 

zichzelf, en een andere koers gaat varen.  

Samenwerken met het hogere Zelf heeft pas kans van slagen wanneer er een gezamenlijke 

doelstelling is. Zolang iemand verwacht dat het de taak is van de Ziel, het hogere Zelf, om jouw 

problemen zo veel mogelijk op te lossen, dan ben je nog niet goed voorbereid voor een 

verdergaande samenwerking.  

Voor alle mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, is het belangrijk om eens 

heel eerlijk te kijken naar de vraag: “Wat verwacht jij van jouw hogere Zelf?” 

Wanneer je heel eerlijk bent dan zullen de meesten van ons vroeg of laat wel moeten toegeven dat 

er bewust of onbewust allerlei verwachtingen zijn dat ons hogere Zelf allerlei moeilijkheden voor 

ons op zal vangen, zoals het zorgen voor bescherming tegen aanvallen vanuit de donkere kant.  

De mensen die nu in incarnatie zijn, zijn dezelfde mensen die in de afgelopen duizenden jaren 

steeds opnieuw bescherming hebben gevraagd aan de goden, in allerlei landen en op allerlei 

manieren, in allerlei verschillende volken, verspreid over de hele wereld.  

Met andere woorden het vragen om bescherming zit tot in de diepste dieptes van ons systeem. We 

vinden dit volstrekt logisch, in een wereld die vaak als heel onveilig werd beschouwd.  

Wanneer we dan nu, in onze generatie, weer een nieuwe “connectie” hebben in de fijnstoffelijke 

wereld, namelijk ons hogere Zelf, dan is één van de eerste dingen die we bewust of onbewust doen, 

het vragen om bescherming, zó vanzelfsprekend is dit voor ons.  

Voor velen van ons maakt het in eerste instantie niet zo veel uit wie ons precies beschermt, als er 

maar bescherming komt. Voor de meesten maakt het niet uit of het de Ziel, het hogere Zelf, is die 

ons beschermt of dat het een godheid is of een aartsengel of iets dergelijks, als het maar werkt, 

maar dit is een groot misverstand.  

Wanneer je aansluiting zoekt bij krachten die jou bescherming beloven als je je bij hen aansluit, dan 

zou je met juiste kennis van zaken beseffen dat deze krachten dan iets beloven wat ze niet waar 

kunnen maken. Je zou dan met juiste kennis van zaken alleen al om die reden weten dat je te maken 

hebt met de donkere kant.  

 

Het is niet mogelijk om mensen bescherming te bieden 

tegen gevolgen van keuzes 

die ze in voorgaande levens zelf in werking hebben gezet. 
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Degenen die mensen voorspiegelen dat ze mensen zouden kunnen beschermen, op welke manier 

dan ook, beloven iets wat mensen graag willen horen en waar mensen heel gevoelig voor zijn. Op 

die manier wordt er misbruik gemaakt van mensen in kwetsbare posities.  

Wanneer kwetsbare mensen op zoek zijn naar bescherming zullen er gewoonlijk allerlei 

“aanbieders” naar voren komen die zich zullen opwerpen als “de redder in nood”, die daar 

natuurlijk een flinke prijs voor zou mogen vragen.  

In ons hedendaagse spirituele wereldje zie je allerlei aanbieders van “bescherming”, die handig 

inspelen op de onzekerheid bij de mensen in incarnatie. Moreel is dit verwerpelijk, het is misbruik 

maken van de angsten bij onzekere mensen. Deze aanbieders beloven dingen die zij niet kunnen 

waarmaken, en verdienen daar soms zelfs de kost mee.  

 

Lichtwerkers zouden er goed aan doen,  

GEEN bescherming meer te vragen aan de fijnstoffelijke wereld. 

 

De lichte kant zal je altijd proberen te beschermen zo veel als maar mogelijk is binnen de wetten 

en de regels die daarvoor gelden, zonder dat je hierom hoeft te vragen, en de donkere kant zal je 

zo wie zo niet verder helpen, ook al zou je die indruk in eerste instantie misschien wel krijgen.  

Wanneer je de donkere kant vraagt om bescherming, dan raak je daardoor onvermijdelijk verder in 

moeilijkheden en zul je ooit in de toekomst weer los moeten proberen te komen van degene die 

jou deze “dienst” heeft verleend.  

Voor veel lichtwerkers schijnt het volstrekt redelijk te zijn om te vragen om bescherming aan de 

fijnstoffelijke werelden. Dit is het gevolg van duizenden jaren ervaring in een wereld die 

buitengewoon onveilig was en werd gedomineerd door de donkere kant. Juist in zo’n situatie, is de 

verleiding groot om aan machtige krachten te vragen om bescherming, maar daardoor worden je 

eigen moeilijkheden nog groter, ook al dringt dit in eerste instantie misschien niet goed tot je door.  

 

Voor wie het niet duidelijk is  

dat je beter niet om bescherming kunt vragen aan de fijnstoffelijke wereld,  

is het raadzaam dit hele thema diepgaand te onderzoeken. 

 

Ook het zogenaamde “reinigen” van huizen etc. zoals sommigen dat menen aan te kunnen bieden, 

is een loze belofte. De fijnstoffelijke wereld trekt zich niets aan van dergelijke rituelen en gaat 

gewoon z’n eigen gang. Je kunt je op die manier niet beschermen tegen de donkere kant, zoiets is 

een illusie, waar veel aanbieders handig op inspelen.  

Met juiste kennis van zaken, zou je weten dat het geen enkele zin heeft om bescherming te vragen. 

Maar vanuit onze gerichtheid op het behartigen van onze eigen belangen, zijn verreweg de meesten 

van ons, in de veronderstelling dat het op deze manier zou werken. Dit is gebaseerd op oude en 

verkeerde overtuigingen, die in de loop van vele levens zijn opgebouwd.  

 

Het zou inmiddels ook volkomen duidelijk moeten zijn,  

dat je beter niet kunt gaan “channelen”,  

je hebt dan ALTIJD te maken met de donkere kant. 

Ook “gesprekken” met “je innerlijke kind”, of bijvoorbeeld “je baarmoeder”,  

brengen je in contact met de donkere kant.  
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Vanuit juiste kennis van zaken en door goed af te stemmen op jouw eigen innerlijke aanvoelen, 

zou je kunnen weten dat het niet mogelijk is om te communiceren met een lichaamsdeel zoals de 

baarmoeder.  

Als je toch deze weg in wil gaan, tegen beter weten in, dan zet je daarmee de deur open voor een 

auralifter, die je dan vanuit vrije wil toestemming geeft voor aanwezigheid, want dat is zoals het 

wordt gezien door het hogere Zelf. Zo’n auralifter zal dan steeds meer je dagelijkse leven en jouw 

visie gaan beïnvloeden, misschien zonder dat je goed in de gaten hebt wat er gebeurt.  

Ook het “innerlijke kind” is vanuit het hogere Zelf beschouwd niet een gesprekspartner maar een 

gevaarlijke illusie, wanneer je hier op de manier mee omgaat zoals vele spirituele coaches doen in 

onze generatie.  

 

Door “gesprekken” met je “innerlijke kind”,  

zet je de deur wagenwijd open voor een auralifter. 

Er bestaat niet zoiets als een “innerlijk kind”,  

dit is een gevaarlijke illusie die mensen zelf hebben bedacht. 

Er kunnen wel veel onverwerkte stukken verleden zijn, 

maar dat is iets heel anders. 

 

Coaches die mensen “in verbinding brengen” met hun “innerlijke kind”, veroorzaken grote 

moeilijkheden voor hun “klanten”. In feite brengen deze coaches mensen direct in hechter contact 

met een auralifter en daardoor in hechter contact met de donkere kant, en nemen daar geen enkele 

verantwoordelijkheid voor. Wanneer je zo’n situatie tegenkomt waarin je een spirituele coach dit 

ziet doen, zou je kunnen overwegen om iemand hierop aan te spreken.  

Het kan zijn dat zo’n spirituele coach dit zelf ooit ergens heeft geleerd van een goeroe en niet goed 

beseft wat er in feite gebeurt, maar wel open staat om dit te onderzoeken.  

In zo’n situatie zou het heel mooi zijn, wanneer iemand met juiste kennis van zaken dit onder de 

aandacht brengt, zodat zo’n spirituele coach hier opnieuw naar zou kunnen gaan kijken en 

eventueel andere en betere keuzes zou kunnen maken, wanneer die dit zou willen.  

Wanneer je de donkere kant steeds beter gaat herkennen in jouw eigen leven, dan zullen als gevolg 

hiervan de gevechten met die donkere kant om je hiervan los te maken, in eerste instantie heviger 

worden. Het is niet mogelijk om bescherming te krijgen tegen deze aanvallen vanuit de donkere 

kant, waar je in vorige levens direct mee hebt samengewerkt, vanuit een volkomen vrije wil.  

Wanneer je in vorige levens bijvoorbeeld een hogepriesteres was in het oude Egypte van de farao’s 

en je ontleende daar heel veel macht aan, waarbij je jezelf volkomen hebt opengesteld voor zo’n 

donkere kracht, en die heel bewust ingang hebt gegeven in jouw eigen energieveld, dan zal zo’n 

kracht je niet zomaar laten gaan wanneer jij je in het leven dat je nu hebt, je hier weer van los wil 

maken.  

Er zal dan een (vaak hevig) gevecht plaatsvinden, zowel overdag als in de nachten, waarin je moet 

aantonen dat je je vrij wil vechten van zo’n donkere kracht. Jouw hogere Zelf kan jou in zo’n situatie 

meestal niet beschermen, niet alleen omdat het dan vaak gaat om lagere goden, die veel sterker zijn 

dan een hoger Zelf, maar ook omdat je in zo’n situatie zelf zult moeten aantonen dat je dit echt wil. 

Alleen zeggen dat je dit misschien wel zou willen is niet genoeg, je zult dit moeten aantonen in talloze 

confrontaties, zowel overdag als in de nachten.  
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Dat is de manier waarop je je vrij kunt vechten van de donkere kant. Er is geen gemakkelijke manier 

om hiervan los te komen, wat sommige aanbieders in het spirituele wereldje misschien ook menen 

aan te kunnen bieden.  

Wanneer je in de komende periode steeds meer zicht krijgt op jouw eigen vorige levens en 

misschien in het verlengde daarvan ook meer zicht op de vorige levens van andere mensen die je 

daarbij tegen bent gekomen, dan vraagt het veel tijd om dit te verwerken in jouw visie, in de manier 

waarop je in het leven staat.  

Nagenoeg alle lichtwerkers hebben zich in vorige levens in mindere of meerdere mate de vingers 

gebrand aan de samenwerking met de donkere kant. Destijds heb je misschien gekozen voor een 

intensieve samenwerking met één van de lagere goden omdat die heel veel macht hadden, en vond 

je de samenwerking met jouw eigen hogere Zelf misschien minder belangrijk.   

Wanneer je dan nu, in onze generatie, toch weer wil leren samenwerken met jouw eigen hogere 

Zelf, dan zal er eerst een flink schoonmaaktraject nodig zijn, om eerdere keuzes in vorige levens 

opnieuw te bekijken, en nu eventueel andere keuzes te maken, als jij dat zou willen.  

Het opbouwen van de samenwerking met jouw hogere Zelf begint niet blanco. Je begint vanuit de 

situatie die is ontstaan in de loop van de vele levens die hieraan vooraf zijn gegaan.  

Wanneer je er in dit leven voor zou kiezen om weer intensief te willen samenwerken met jouw 

eigen hogere Zelf, dan betekent dit in praktijk dat je eerst zult moeten aantonen in hoeverre je dit 

echt wil. Als je in voorgaande levens keer op keer de voorkeur hebt gegeven aan de samenwerking 

met een donkere godin, die jou allerlei vermogens gaf waar jij een hoge status en positie aan kon 

ontlenen, dan zul je nu eerst moeten aantonen dat je deze verleidingen kunt weerstaan en je 

vriendelijk en standvastig bedankt voor de aangeboden vermogens en macht van een donkere 

godin. 

Wanneer je dit niet goed herkent en de samenwerking met zo’n donkere godin voor jou zó 

vertrouwd aanvoelt dat je hier zo weer in meegaat, dan kan jouw hogere Zelf waarschuwen dat je 

de verkeerde weg in bent gelopen maar het is aan jou om te herkennen wat er gebeurt. Wanneer je 

bewust een keuze maakt om gebruik te maken van de vermogens die een donkere godin je aanbiedt 

om bijvoorbeeld dingen te weten of dingen te kunnen zien, dan bevestig je daarmee de 

samenwerking met zo’n donkere godin.  

Jouw hogere Zelf kan dan niet anders dan proberen aan te geven dat je hier beter afstand van kunt 

nemen maar wanneer je gevoelig bent voor status, macht en positie, dan betekent dit in praktijk 

vaak dat zo iemand dit verleidelijke aanbod niet los wil laten. Het hogere Zelf zal dan na verloop 

van tijd steeds meer afstand gaan nemen en kan dan vaak nog slechts hopen dat je jouw eigen 

keuzes herkent en hierin gaat veranderen.  

Vaak kunnen er op “de weide” gesprekken worden gehouden over jouw keuzes in het dagelijkse 

leven, zodat je dit kunt herzien en hier andere keuzes in kunt gaan maken. In alle gevallen zul je 

deze vormen van samenwerking met de donkere kant eerst zo goed mogelijk moeten proberen te 

herkennen, vóórdat een verdergaande samenwerking met jouw hogere Zelf mogelijk is.  

 

Je begint niet blanco 

aan de opbouw van de samenwerking met jouw hogere Zelf. 
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Wanneer je lichtwerkers in het spirituele werkveld ziet pronken met hun vermogens, dan weet je 

dat dit mensen zijn die verstrikt zijn geraakt in de webben van de donkere kant, en hier nog geen 

afstand van hebben genomen. Sommige Zieneressen voelen zich superieur door de kracht en de 

vermogens die ze van de donkere kant krijgen. Eenvoud, soberheid en Genegenheid, zijn in zo’n 

situatie ver weg.   

Met name mensen die zichzelf presenteren als “de redders in nood” en anderen te hulp komen met 

machtige vermogens, zoals het aanbieden van “healing” waarmee alle problemen zó opgelost 

zouden zijn, zou je beter eerst heel kritisch kunnen bekijken, vóórdat je daar naartoe gaat om hulp 

te vragen. Met juiste kennis van zaken zou dit al een heel duidelijk signaal zijn dat je daar beter niet 

naartoe zou kunnen gaan om hulp te vragen.  

Veel lichtwerkers zijn in deze periode op zoek naar hun Zielsmissie, ze zijn werkelijk van plan een 

waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving als geheel en hebben van anderen gehoord 

dat die een hele concrete invulling van die missie hebben gekregen. Ze gaan daarom vanuit grote 

nieuwsgierigheid op zoek naar iemand die hun kan vertellen wat de missie is van hun hogere Zelf.  

In zo’n situatie duurt het maar even of de eerste “aanbieders” komen al naar voren, om te vertellen 

wat (volgens hen) jouw Zielsmissie zou zijn, al dan niet tegen betaling.  

Dit is blijkbaar de manier waarop dit werkt in onze generatie. Er zijn onmiddellijk mensen die zich 

opwerpen als “de redders in nood”, die wel even zullen vertellen wat jouw hogere Zelf aan missie 

heeft gekregen, alsof zij in de positie zijn om daar iets over te vertellen.  

Maar wanneer een kwetsbare lichtwerker eenmaal van zo’n goeroe heeft gehoord wat de Zielsmissie 

zou zijn, dan is dat vaak bepalend voor de keuzes die zo’n lichtwerker daarná gaat maken.  

Dit is dus hele gevoelige informatie, die bepalend kan zijn voor de richting die een lichtwerker 

ingaat. Het is daarom buitengewoon belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan en niet 

zomaar alles aan te nemen wat een “aanbieder” hierover meent te kunnen aangeven. 

  

Je zou er gerust van mogen uitgaan dat jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf,  

heel goed in staat is om zelf aan jou duidelijk te maken wat diens missie is  

en daar geen hulp bij nodig heeft van welke spirituele coach dan ook. 

 

Je kunt daarom beter niet meer vragen aan iemand anders, wat de missie is van jouw Ziel, jouw 

hogere Zelf. Wanneer jij voldoende bent voorbereid, dan zal jouw hogere Zelf aan jou duidelijk 

maken waar jullie zouden kunnen samenwerken.  

Wanneer je eraan twijfelt of jouw hogere Zelf jou op eigen kracht duidelijk zou kunnen maken wat 

diens missie is, dan zou je er nog eens bij stil moeten staan wat dit eigenlijk betekent voor de manier 

waarop jij jouw hogere Zelf ziet.  

Wanneer je het idee hebt dat een spirituele coach of leraar jou beter kan vertellen wat de missie is 

van jouw Ziel, dan jouw eigen hogere Zelf jou dit duidelijk zou kunnen maken, dan heb je een 

merkwaardig beeld van jouw hogere Zelf.  

Jouw hogere Zelf kan jou ALLES duidelijk maken wat jij nodig hebt voor jouw spirituele 

ontwikkeling, en het geleidelijk duidelijk maken wat de gezamenlijke missie zou kunnen zijn, is voor 

jouw hogere Zelf geen enkel probleem.  
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Het is raadzaam NIET meer aan anderen te vragen  

wat de missie is van jouw Ziel, jouw hogere Zelf.  

Jouw eigen hogere Zelf zal dit duidelijk maken  

wanneer die vindt dat het daar de juiste tijd voor is. 

 

Samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan pas beginnen wanneer jij voldoende bent 

gevorderd met het opbouwen van een eigen fundament, en voldoende bent gevorderd met jouw 

eigen processen van verwerking van oud zeer en het herkennen en losmaken van de raakvlakken 

met de donkere kant.  

Over het algemeen betekent dit dat je meerdere jaren hard zult moeten werken aan het opruimen 

van allerlei hindernissen in de samenwerking met jouw hogere Zelf, vóórdat je kunt beginnen met 

het steeds bewuster leren samen te werken aan de missie die jouw hogere Zelf heeft gekregen.  

Voor veruit de meesten van ons betekent dit dat het bewust samen werken aan de missie die de 

Ziel heeft gekregen, nog niet aan de orde is, en pas in de vóór ons liggende jaren geleidelijk meer 

naar voren zal komen. In praktijk betekent dit dat het voor de meesten van ons beter is om dit 

zoeken naar wat de missie van de Ziel is, maar gewoon even helemaal los te laten. Je voorkomt 

daarmee dat je allerlei zijwegen ingaat, en keuzes gaat maken waar je later weer op terug moet 

komen, wanneer je een beter beeld hebt gekregen van de missie van jouw hogere Zelf.  

Er wordt bovendien vaak vanuit gegaan dat de wereld waarin ons hogere Zelf leeft, volkomen 

stabiel is en ons hogere Zelf alles al ver van tevoren kan overzien.  

Vanwege de enorme veranderingen in ons evolutieproces, is dat in deze periode volstrekt niet het 

geval. Ook onze hogere Zelven hebben, net als wij, te maken met extreme veranderingen, waardoor 

ook zij, in deze periode, lang niet altijd ver van tevoren kunnen overzien wat er gaat komen.  

Ook ons hogere Zelf heeft te maken met processen van verwerking van oud zeer, hoewel dit 

gewoonlijk volkomen wordt vergeten.  

Het contact tussen Ziel en mens in incarnatie is nagenoeg altijd éénrichtingverkeer. Er is bij de 

mensen in incarnatie nauwelijks enig begrip voor de wereld van de Zielen, de hogere Zelven.  

Ook ons hogere Zelf is bezig met de weg van Zelfkennis, ook al klinkt dit voor velen in eerste 

instantie misschien heel vreemd. Veel mensen gaan ervan uit dat het hogere Zelf min of meer 

volmaakt is, en alles zomaar even kan vertellen wat wij nodig hebben, maar dat is niet het geval.  

Ook ons hogere Zelf kan kiezen voor het volgen van het innerlijke weten of dat niet doen, en een 

ander spoor volgen.  

Ook ons hogere Zelf kan ervoor kiezen om een kanaal te worden voor Genegenheid of daar niet 

naar op zoek te zijn, en andere dingen vóór te laten gaan.  

Ook ons hogere Zelf kan kiezen voor de weg van status, positie en macht of voor de lijn van 

eenvoud, soberheid en bescheidenheid, net zoals de mensen in incarnatie daarin hun keuzes kunnen 

maken.  

 

Ook ons hogere Zelf  

heeft veel tijd nodig voor een uitgebreide heroriëntatie,  

net als wij. 
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Ook ons hogere Zelf, is in de afgelopen vijfduizend jaar ondergedompeld geweest in de betovering 

van de donkere kant, net als wij.  

In praktijk betekent dit dat jouw hogere Zelf naar alle waarschijnlijkheid bezig is om zich te beraden 

op wat diens missie in de komende periode het beste zou kunnen zijn in het grotere geheel, waar 

het hogere Zelf een heel klein onderdeeltje van is.  

Met andere woorden de missies van de Zielen, de hogere Zelven, worden in deze periode opnieuw 

bekeken, door de Zielen zelf, en door degenen die nu ons evolutieproces in betere banen proberen 

te leiden.  

Het is daarom voor nagenoeg alle mensen in incarnatie NIET het geschikte moment om nu bezig 

te zijn met de vraag wat de missie is van diens Ziel, wat sommige “aanbieders” hier ook over menen 

te kunnen aangeven.  

Wanneer je een “lichtwerker” tegenkomt op jouw pad, die meent anderen te kunnen “helpen” met 

het vertellen wat de missie zou zijn van diens hogere Zelf, dan zou je kunnen overwegen om iemand 

hierop aan te spreken, wanneer je voelt dat iemand hiervoor open staat. 

Veel lichtwerkers hebben het idee dat het de missie van hun Ziel zou zijn om “samen” een spiritueel 

bedrijfje op te gaan bouwen, maar dat is een illusie.  

 

Er is een groot verschil tussen het najagen van jouw droom 

en de missie van jouw hogere Zelf. 

Het najagen van jouw droom,  

is iets wat JIJ graag wil,  

het is een plannetje van jouw ego,  

gebaseerd op de maakbaarheidsgedachte. 

 

Veel lichtwerkers willen zó graag een eigen spiritueel bedrijfje, dat ze ervan uitgaan dat hun hogere 

Zelf daar altijd aan mee zal werken maar dat is niet het geval! 

  

Jouw hogere Zelf,  

zal niet meewerken aan jouw egoplannen. 

 

Wanneer je anderen wil helpen met hun spirituele ontwikkeling, is het belangrijk dat je zo vrij 

mogelijk staat. Wanneer je geld nodig hebt van degene die je zou willen helpen, dan ben je niet vrij, 

en wordt het een soort van ruil. Jij vindt dat je de ander zou kunnen helpen met diens spirituele 

ontwikkeling en de ander zou jou in ruil daarvoor geld moeten geven.  

Het zou dan duidelijk moeten zijn dat je in zo’n situatie NIET een uitdeler bent van de rijkdom die 

je misschien van binnenuit kunt ontvangen, maar dat je een zakelijke instelling hebt ontwikkeld, 

waarin je jouw eigen belangen wil behartigen, ten koste van degene die je zegt te willen helpen.  

Dat is vanuit het hogere Zelf beschouwd een merkwaardige logica. Je ZEGT iemand te willen 

helpen, maar eigenlijk bedoel je daarmee dat die ander jou dan geld zou moeten geven. Eigenlijk 

wil je die ander dus gebruiken om jouw eigen belangen ingevuld te krijgen.  

Blijkbaar vinden we dit zo normaal in onze samenleving, dat dit de meesten niet meer opvalt, zó 

verweven zijn we geraakt met het voortdurend behartigen van de eigen belangen.   
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Zolang je een medemens ziet als een KLANT,  

zal de doorstroom van Genegenheid stagneren  

en zal er niet echt samenwerking zijn met het hogere Zelf. 

 

Je bent dan nog niet goed voorbereid om een kanaal te zijn voor Genegenheid, en je bent dan nog 

niet goed voorbereid om te leren samenwerken met jouw hogere Zelf. Je kunt dan onmogelijk in 

je kracht staan.  

 

Een eigen spiritueel bedrijfje,  

wordt al gauw een gevangenis. 

 

Wanneer je vindt dat je misschien niet zo goed past in onze samenleving omdat jouw normen en 

waarden nogal afwijken van wat gebruikelijk is, dan is de verleiding groot om je terug te trekken uit 

onze samenleving en een veilig plekje voor jezelf te willen creëren, los van de grote massa waar je 

je misschien niet meer bij thuis voelt.  

Toch loop je daardoor het risico te vervreemden van de samenleving, de mensen waarvoor je ooit 

naar de Aarde bent gekomen.  

Wanneer je je helemaal terugtrekt uit onze samenleving, dan vermijd je daarmee de wisselwerking 

met de medemensen waarvoor je ooit gekomen bent. Je gaat dan een doodlopende (zij)weg in.  

Wanneer er een intensieve periode is van diepgaand onderzoeken van hele fundamentele dingen, 

dan kun je dit het beste doen in alle stilte en in enige afzondering van de massa, maar wanneer je 

hier voldoende mee bent gevorderd, is het van belang weer terug te komen uit jouw eigen woestijn, 

en weer aansluiting te zoeken bij de mensen waar je onderdeel van bent, en waar je ooit voor naar 

de Aarde bent gekomen.  

Veel spirituele coaches zijn nog midden in een proces van heroriëntatie en zijn nog volop bezig 

met hun eigen processen. Eigenlijk nog nauwelijks voorbereid om anderen echt te kunnen helpen.  

Het zou in zo’n situatie beter zijn om hetzij een tijdlang bewust ruimte in te bouwen en tijd te 

maken voor je eigen ontwikkelingsproces, wanneer je in de gelukkige omstandigheden bent waarin 

je je dit kunt permitteren, hetzij een baan te zoeken voor enkele dagen per week waarmee je in jouw 

eigen levensonderhoud kunt voorzien, wanneer dat nodig is.  

Wanneer je je terugtrekt uit onze samenleving en via een spiritueel bedrijfje inkomen wil genereren, 

dan vraag je daarmee geld aan de mensen die je zegt te willen helpen.  

Vanuit jouw hogere Zelf beschouwd, is dit de verkeerde weg. Het is niet de weg van het uitdelen 

van de rijkdom die je van binnenuit ontvangt. Jouw hogere Zelf kan dit daarom niet steunen, hoe 

jammer jij dit misschien ook vindt.  

Je zou in zo’n situatie beter een eenvoudig baantje kunnen zoeken voor enkele dagen per week, 

waarmee je in jouw levensonderhoud kunt voorzien, zodat je in de resterende tijd, ruimte hebt om 

anderen te kunnen helpen zonder dat je hier geld voor hoeft te vragen. Pas dan ben je vrij, en kan 

er een verdergaande samenwerking met het hogere Zelf ontstaan.  

 

Het willen hebben van een eigen spiritueel bedrijfje,  

is vaak een soort van betovering,  

een verleiding waar velen voor bezwijken. 
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Wanneer je wil beginnen met een eigen spiritueel bedrijfje zou je er goed aan doen eerst grondig te 

onderzoeken waarom je deze weg in wil gaan, en hierbij volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn.  

Wanneer je eerlijk in de spiegel kijkt en voor jezelf herkent dat motieven in de lijn van status, positie 

en reputatie eigenlijk best een grote rol spelen bij deze beslissing, dan zou je er goed aan doen niet 

aan een eigen spiritueel bedrijfje te beginnen.  

Wanneer je hier toch aan begint en al vrij snel merkt dat er niet de inkomensstroom ontstaat die je 

graag had gewild, dan kom je terecht in een kwetsbare positie. Zoals zo vaak in dergelijke situaties, 

komen er dan heel snel allerlei “aanbieders”, die cursussen aanbieden waarmee zo’n beginnende 

coach diens omzet zou kunnen vergroten.  

Met andere woorden zodra er kwetsbare mensen zijn, in dit geval beginnende coaches met te weinig 

omzet, dan komen er al vrij snel allerlei “redders in nood”, die gauw even een cursus aanbieden 

om dit “probleem” op te lossen.  

Deze “redders in nood”, die vaak veel geld vragen voor hun “diensten”, beloven allerlei dingen die 

zij niet waar kunnen maken en verdienen daar vaak zelf de kost mee. Met andere woorden er wordt 

misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van beginnende coaches, om daar zelf beter van te 

worden.  

Dit is de manier waarop het in onze generatie gaat in ons spirituele wereldje. In praktijk speelt geld 

daarin een hele belangrijke rol, waardoor de meesten niet vrij staan. Daardoor staan mensen 

zichzelf in de weg en kunnen ze niet doorgroeien naar hun kracht. Hun visie is niet in 

overeenstemming met het hogere Zelf en heeft aanpassing nodig, vóórdat er een verdergaande 

samenwerking kan worden opgebouwd.  

 

Daar waar de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid ontbreekt,  

daar stagneert de samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Het is niet mogelijk om een cursus aan te bieden waardoor de ander gegarandeerd meer omzet gaat 

maken, dit is het beloven van gouden bergen, tegen beter weten in. Het zou mooi zijn wanneer de 

beginnende coaches die overwegen dergelijke cursussen te gaan doen, innerlijk aanvoelen dat het 

zo niet werkt, en dat ze er goed aan zouden doen hun eigen motieven nog eens grondig te 

onderzoeken, in plaats van hulp te zoeken bij iemand die hen allerlei dingen belooft, die niet 

realistisch zijn maar die sommige mensen wel heel graag willen horen.  

Veel beginnende coaches realiseren zich bovendien volstrekt niet dat het beginnen van een eigen 

spiritueel bedrijfje de plannen die jouw hogere Zelf had voor jouw eigen opleiding, misschien 

volkomen in de war sturen. Als je dan toch per sé verder wil met jouw eigen spirituele bedrijfje, 

dan gaat daar heel veel kostbare energie en tijd in zitten, terwijl jouw hogere Zelf dan nog slechts 

kan afwachten totdat jij meer ruimte wil maken voor een verdergaande samenwerking.  

Er is bij de mensen in incarnatie vaak weinig begrip voor de samenwerking met de Ziel, het hogere 

Zelf. In de loop van de duizenden jaren is deze kennis grotendeels verloren gegaan. Ooit hadden 

de mensen die nu in incarnatie zijn, hier veel meer ervaring mee en was deze samenwerking veel 

verder opgebouwd, met name bij de drie kerngroepen, de binnenste ringen van de groepen van de 

hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. De periode waar ik op doel, is die van ruim vijfduizend 

jaar geleden, vóórdat de periode van dichte mist begon, waar we nu weer aan het uitkomen zijn.  
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Destijds was er bij deze kerngroepen over het algemeen een goed ontwikkelde samenwerking met 

de Ziel, het hogere Zelf. De mensen in incarnatie die onderdeel waren van deze kerngroepen, 

leefden in wat ik nu de “paradijselijke toestand” noem, hetgeen is beschreven in de Bijbel, voor wie 

het wil zien en voor wie dit intuïtief kan aanvoelen.  

Met andere woorden ruim vijfduizend jaar geleden waren er nog mensen die uit directe eigen 

ervaring, wisten wat het betekent om intensief samen te werken met de Ziel, het hogere Zelf. Toen 

korte tijd later een nieuwe cyclus begon, waarin de vrijwilliger vanuit de Oorsprong terugkwam, 

was de mensheid ondergedompeld in een dichte mist, die tweeduizend jaar geleden nog veel dikker 

is geworden.  

Deze mist is nu weer aan het optrekken, zodat we geleidelijk de dingen weer kunnen zien zoals ze 

zijn, te beginnen met de voorhoede, de mensen van de drie kerngroepen van de hogere goden 

Vissen, Tweelingen en Leeuw. Dit zijn de mensen die individueel sterk worden begeleid, en 

belangrijke faciliteiten hebben gekregen voor hun eigen individuele ontwikkeling. Deze kleine 

groep van ongeveer negentig mensen in incarnatie, heeft hier meer faciliteiten voor dan de anderen.  

De aansluiting vanuit de hogere goden naar de mensen in incarnatie, verloopt via een organisatie 

die voor de mensheid onbekend is gebleven. Met andere woorden de kennis over deze organisatie 

en over deze aansluiting, is in de afgelopen duizenden jaren verloren gegaan.  

In praktijk betekent dit dat er in het centrum van de Zieneressen een kleine groep is van dertig, die 

meer mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen dan de anderen. Deze kerngroep is grotendeels 

in Nederland in incarnatie.  

Op dezelfde manier is er ook in het centrum van de groep van de hogere god Tweelingen, de god 

van Wijsheid, een kleine groep van dertig gnostici, zoals we ze nu zouden noemen, die na verloop 

van tijd het voortouw zouden kunnen nemen bij het verzamelen van juiste kennis, zodat er een 

betrouwbare route mogelijk wordt, voor de mensen die zich willen ontwikkelen op het spirituele 

pad. Ook deze kerngroep van Tweelingen is grotendeels in Nederland in incarnatie.  

 

Zoals de Zieneressen de hoeders zijn van Genegenheid,  

zo zijn de gnostici de hoeders van de juiste kennis. 

 

Zoals de Zieneressen in onze generatie weer opnieuw tot bloei komen en weer kunnen leren wat 

Genegenheid is, zo kunnen de gnostici die onderdeel zijn van de binnenste ringen van de groep 

van de hogere god Tweelingen, zich nu weer intensiever bezighouden met het innerlijke aanvoelen 

van wat juiste kennis is en wat niet.  

Er is heel veel behoefte aan het selecteren van juiste kennis, voor de mensen die zich willen 

ontwikkelen op het spirituele pad, en DAAR ligt een hele mooie mogelijkheid voor de gnostici om 

hun oude rol weer op zich te nemen, en aan te voelen en te herkennen dat ZIJ daarin een hele 

belangrijke taak op zich zouden kunnen nemen om hun medemensen mee van dienst te zijn.  

Op dezelfde manier kunnen de Zieneressen van de kerngroep nu hun plaats weer innemen als een 

uitdeler van Genegenheid, wanneer het onderscheidingsvermogen eenmaal weer goed is 

ontwikkeld en er een sterk kanaal voor deze heilzame energie is opgebouwd in de loop van de jaren.  

Het leren wat Genegenheid is, is vooral een praktische aangelegenheid, hoewel het veel kan helpen 

om te beschikken over een theoretisch kader.  
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In mijn artikelen probeer ik bij te dragen aan het opbouwen van praktisch bruikbare kennis over 

wat Genegenheid is, maar eigenlijk is dit onvoldoende om dit onderscheid echt goed te kunnen 

maken. Er is meer nodig dan dit, en dat is vooral praktische ervaringen met deze heilzame energie.  

Het is leerzaam er eens bij stil te staan dat het voor ons volkomen vanzelfsprekend is dat ons 

hogere Zelf een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen heeft, maar door de inwerking van de 

machtige vermogens van de donkere kant in de afgelopen vijfduizend jaar, was dit lange tijd niet 

het geval… 

Ook de Zielen, de hogere Zelven, hadden in de afgelopen vijfduizend jaar vaak lang niet zo 

duidelijk, wat Genegenheid is en wat de imitatie hiervan is, de Christus-energie. Ook de Zielen, de 

hogere Zelven, konden dit onderscheid vaak niet goed maken in de afgelopen vijfduizend jaar, ook 

al verbaast het je misschien dit te lezen.  

 

Ons hogere Zelf, is, net als wij,  

ondergedompeld geweest in de betoveringen vanuit de donkere kant,  

zonder daar veel tegenover te kunnen stellen. 

 

Veruit de meeste lichtwerkers gaan er om de één of andere reden vanuit dat het op “de weide” 

allemaal “pais en vree” is, maar dat is volstrekt niet het geval.  

Wanneer je de vele mythologische verhalen leest, die beschrijven hoe het er “boven” aan toe gaat, 

dan zou het eigenlijk volkomen duidelijk moeten zijn dat het daar allesbehalve rustig en vreedzaam 

is, maar dat de ene godheid nog gemener is dan de andere, en vaak probeert op slinkse en sluwe 

manieren diens eigen plannetjes uitgevoerd te krijgen, gewoonlijk ten koste van anderen.  

Uit de mythologische verhalen zou al heel duidelijk moeten zijn, dat de meeste goden hun innerlijke 

weten blijkbaar niet volgen en er niet bijster hoogstaande normen en waarden op na houden.  

Uit diezelfde verhalen blijkt bovendien dat er regelmatig wisselwerking is met de mensen in 

incarnatie, ook al is het misschien heel vervelend om dit onder ogen te zien. De mythologische 

verhalen beschrijven overduidelijk dat dit zo heeft gewerkt, in de afgelopen duizenden jaren.  

De conclusie mag daarom zijn dat er een hele nieuwe start nodig is, vanuit het diepe besef dat we 

het beste alles maar gewoon helemaal opnieuw kunnen onderzoeken, en er niet te snel vanuit 

moeten gaan dat dingen al helemaal duidelijk zijn.  

We weten nauwelijks wat Genegenheid is, ook al is het heel confronterend om dit onder ogen te 

moeten zien. Zelfs onze Zielen, onze hogere Zelven, wisten tot voor kort nauwelijks meer wat 

Genegenheid is.  

Slechts enkele Zielen van de groep Zieneressen, de hoedsters van Genegenheid, hebben zich in de 

afgelopen vijfduizend jaar enigszins staande kunnen houden en hun vlam brandende kunnen 

houden. Het grootste deel van de groep Zielen van de Zieneressen, was de weg volkomen 

kwijtgeraakt en kon geen goed onderscheid meer maken tussen Genegenheid en Christus-energie.  

Dit onderscheid wordt de Zielen van de Zieneressen nu weer aangeleerd, door hun eigen leraren. 

Wanneer dit voldoende is gevorderd, kunnen ze dit overbrengen naar de Zieneressen in incarnatie. 

Wanneer je als mens in incarnatie één van de meesters van de Witte Broederschap tegen zou komen 

dan zou je de indruk kunnen krijgen dat dit één en al liefde en Wijsheid is. Met andere woorden je 

krijgt dan de indruk dat dit de uitstraling is van zo’n meester.  
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Toch is dit slechts de indruk die je krijgt, en niet de werkelijke uitstraling van zo iemand. Je kijkt dan 

naar het masker en niet naar de energie die er stroomt. Het krijgen van een indruk is vaak een 

mentale aangelegenheid, en juist dat is waar de meesters heel sterk in zijn.  

Dit is een hele venijnige manier om jezelf te camoufleren, waardoor zelfs de Zieneressen in 

incarnatie in de afgelopen vijfduizend jaar vaak werden misleid door de vermogens van de meesters. 

Ze herkenden dan niet goed met wie ze eigenlijk te maken hadden.  

 

Zelfs de hoedsters van Genegenheid, de Zieneressen,  

herkenden niet meer zo goed de kostbare energie,  

waarvan zij zelf de aangewezen uitdelers zijn. 

 

De donkerheid die er is geweest in onze samenleving, is van een orde van grootte die nog niet goed 

doordringt bij het grote publiek, maar de voorhoede van de lichtwerkers beseft dit iedere volgende 

dag beter.  

Velen beschouwen Sai Baba als een brenger van Genegenheid, maar wanneer je vanaf een afstandje 

kijkt in hoeverre hij het spoor heeft gevolgd van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, dan zou 

het alleen al op basis van deze kennis, duidelijk moeten zijn dat hij een heel ander spoor volgde en 

daarom ook geen uitdeler van Genegenheid kon zijn.  

De mensen die sterk onder de indruk van deze meester van de Witte Broederschap zijn, hebben 

vaak verbindingen met deze persoon vanuit vorige levens, en hebben dit destijds waarschijnlijk ook 

niet goed herkend, waardoor ze hem nu weer op een voetstuk hebben gezet. Zo'n verbinding met 

een meester van de Witte Broederschap, zal bovendien niet automatisch eindigen met het 

overlijden van de meester. Op het fijnstoffelijke gebied, gaat zo'n verbinding dan gewoon verder. 

Hij is een voorbeeld van iemand die sterk werkte met allerlei vermogens, die voor sommige mensen 

erg indrukwekkend zijn, waardoor je hiervan onder de indruk kunt raken als je hier vatbaar voor 

bent.  

Wanneer je van een afstandje kijkt naar wat er gebeurt, dan zou je met juiste kennis van zaken al 

kunnen zien, dat dit niet het spoor is van de samenwerking met het hogere Zelf. Het ging hier 

vooral om status, positie en macht.  

Het onderzoeken van de situatie van Sai Baba, kan heel leerzaam zijn om beter te herkennen hoe 

de meesters van de Witte Broederschap werken.  

We leven in een periode waarin je heel veel kunt leren, wanneer je bereid bent allerlei dingen 

opnieuw te onderzoeken, hoe pijnlijk dit ook kan zijn. Je kunt het beste een nieuwe start maken 

wanneer je de lessen die er vanuit het verleden te leren zijn, zo goed mogelijk hebt onderzocht en 

hebt begrepen.  

Het maken van een nieuwe start, vraagt van je dat je bereid bent alles opnieuw te onderzoeken, en 

je niet vast te klampen aan wat dan ook. Het is daarom onvermijdelijk dat de voorhoede van de 

lichtwerkers in de komende periode een proces ingaat van een uitgebreide heroriëntatie.  

Vanaf het lentepunt is er meer ruimte gekomen voor ervaringen met Genegenheid. De 

scheidingswand tussen de mensen in incarnatie en “de weide”, is veel dunner geworden. Dit 

betekent dat er meer ruimte is gekomen om iets te ervaren van wat zich op “de groene weide” 

afspeelt. Het is een kwestie van tijd voordat de mensen die hun innerlijke weten volgen, daar steeds 

meer van gaan ervaren.  
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Doordat de sluiers tussen de mensen in incarnatie en “de weide” dunner zijn geworden, maakt dit 

het voor de Zielen, de hogere Zelven, mogelijk, veel dichterbij te komen, en in veel intensievere 

wisselwerking te komen met de mensen in incarnatie, voor het eerst sinds een hele lange periode.  

Voor iedereen is dit wennen, niet alleen voor de mensen in incarnatie maar ook voor ons hogere 

Zelf, en ook voor de goede goden, die vanuit hun positie het gehele veld veel beter kunnen overzien 

en ons in betere banen proberen te leiden.  

 

De deur staat symbolisch wijd open  

maar we zullen het wel ZELF moeten doen. 

 

Wanneer je verwacht dat jouw Ziel, jouw hogere Zelf, jou gaat vertellen wat je moet doen, dan 

bevind je je nog op het oude spoor.  

Jouw hogere Zelf verwacht geen onderdanigheid, geen gehoorzaamheid of iets dergelijks maar 

hoopt dat jij ZELF aanvoelt wat je het beste zou kunnen doen. Af en toe zal jouw hogere Zelf 

misschien een idee aangeven, een suggestie, maar het is aan JOU  om te bepalen of je dit wil gaan 

doen of dat je liever iets anders doet.  

Mensen die gewend zijn in hun comfortzone te blijven zitten en te wachten totdat er een beroep 

op hen wordt gedaan door anderen, zonder zelf in beweging te komen en zonder zelf initiatief te 

nemen, hebben zich een houding aangeleerd die volkomen ongeschikt is voor het opbouwen van 

de samenwerking met het hogere Zelf.  

Het is een keuze om in je comfortzone te blijven zitten of in beweging te komen, je plaats in te 

nemen en op te staan. Het is niet aan jouw hogere Zelf om jou in beweging te brengen, dat zul je 

ZELF moeten doen. Als je, net als de meeste anderen, innerlijk dood wil blijven, dan is dat in 

principe een keuze, waar mensen zelf hun verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen. Het 

evolutieproces biedt ons slechts mogelijkheden aan. Wat wij daar mee willen doen, is aan onszelf.  

 

Het is NIET de verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf,  

om ons in beweging te brengen,  

dat is onze eigen verantwoordelijkheid. 

 

In de mythologie wordt beschreven dat mensen “verstenen” wanneer ze in het geopende oog van 

Medusa kijken. Dit betekent dat mensen dan als het ware in de materie worden gezogen, waardoor 

ze hun oorsprong en hun bestemming uit het oog en het hart verliezen.  

Ze raken zichzelf daardoor kwijt en vallen nog verder in de stof, dan bij hun komst in het mensenrijk. 

Ze gaan zichzelf daardoor vereenzelvigen met de materie en niet meer met hun spirituele leven, de 

wereld van energie en motieven.  

 

Bezig zijn met spirituele ontwikkeling  

betekent bezig zijn met het observeren van motieven,  

die herkenbaar zijn als energie. 

 

Wanneer je te veel gericht bent op de materie, en je niet meer bewust bent van motieven en energie, 

dan raak je daardoor de aansluiting kwijt met je oorsprong en je bestemming. Daardoor raak je 

“versteend”, en spiritueel gezien ben je dan “dood”, zoals in de mythes rond Medusa wordt 

beschreven.  
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Het weer tot leven komen, betekent dat we ons weer veel meer gaan richten op de wereld van 

motieven, de wereld van verschillende types energieën, en die weer proberen beter van elkaar te 

onderscheiden. In praktijk betekent dit het volgen van de weg van Zelfkennis, want op die weg ben 

je op zoek naar motieven, van waaruit je iets in werking hebt gezet of iets achterwege hebt gelaten.  

 

Het volgen van de weg van Zelfkennis, zou geen hobby moeten zijn,  

waar je in de loop van iedere week misschien een paar uurtjes aan besteedt,  

het zou een permanente observatie van jezelf moeten zijn, iedere dag, ieder uur. 

 

Dit betekent een waakzame houding, altijd en overal, het tegenovergestelde van “stil maar, wacht 

maar, alles komt goed”.  

Het volgen van de weg van Zelfkennis heeft veel meer kans van slagen wanneer er een sterke 

begeleiding is vanuit het hogere Zelf, maar het is aan JOU om die weg in te gaan, en dit eenvoudig 

te willen proberen.  

Naarmate je die weg intensiever wil volgen, zal er vanzelf een sterkere toenadering komen vanuit 

jouw hogere deel, jouw hogere Zelf.  

Eén van de hele grote veranderingen in ons nieuwe evolutieproces is de ruimte die er nu is voor 

Genegenheid. De donkere kant had het in de afgelopen vijfduizend jaar zo georganiseerd, dat hier 

in de meest praktische zin eigenlijk nauwelijks nog enige ruimte meer voor was.  

 

Het “brandende houden van de lamp”,  

betekent voor de Zieneressen eigenlijk  

zorgen dat je de aansluiting met Genegenheid intact houdt,  

door regelmatig zachtjes uit te stralen vanuit het hartcentrum. 

 

Maar de hoedsters van Genegenheid, de Zieneressen, werden zodanig in moeilijkheden 

ondergedompeld, dat die nauwelijks nog geschikt waren om te kunnen dienen als kanalen voor 

deze heilzame energie, waar zo’n grote behoefte aan was in onze samenleving in de afgelopen 

duizenden jaren.  

Pas nu, is er weer veel meer ruimte om jezelf weer geschikt te maken om te kunnen dienen als een 

kanaal voor Genegenheid. Binnen onze nieuwe wetten en regels is hier heel veel ruimte voor 

gekomen.  

Was het in de afgelopen vijfduizend jaar zodanig georganiseerd door de donkere kant, dat er 

eigenlijk geen ruimte meer was voor de ontwikkeling van Genegenheid, nu zijn daar hele mooie 

faciliteiten voor.  

In praktijk betekent dit dat wanneer er Genegenheid is voor een medemens, er ruimte zal komen 

om met die persoon in hechtere wisselwerking te komen. Met andere woorden er kan een nieuwe 

weg worden aangelegd, wanneer er voldoende Genegenheid is voor een medemens.  

Ook al maken karmische verplichtingen de verbinding met een specifieke medemens misschien 

moeilijk of zelfs onwaarschijnlijk, wanneer er voldoende Genegenheid is, dan maak je daardoor een 

nieuwe weg, waardoor zo’n verbinding toch kan worden opgebouwd.  
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Dit is nieuw terrein binnen ons evolutieproces. Voorheen was het zo dat nagenoeg alles aan 

contacten “boven” in een blauwdruk al was vastgelegd, waarin er vaak maar heel weinig ruimte was 

om hier zelf andere keuzes te maken.  

 

In de nieuwe wetten en regels,  

is er veel meer ruimte om een eigen toekomst in te richten,  

los van de bestaande blauwdruk, 

wanneer er voldoende Genegenheid is  

voor een specifieke medemens. 

 

Daardoor wordt bereikt dat er veel meer Genegenheid op gang komt in de mensenwereld, na een 

lange periode van afwezigheid, want daar komt het in praktijk op neer.  

Genegenheid is een merkwaardig type energie, waar de donkere kant heel slecht tegen kan. De 

donkere kant is volstrekt ongevoelig voor nagenoeg alle types energie, maar de energie van 

Genegenheid wil men per sé niet.  

De reden hiervoor is dat de energie van Genegenheid een hele diepe herinnering aanraakt in de 

geheugens van de leden van de donkere kant. Degenen die ooit onderdeel waren van de lichte kant, 

dragen diep in zich nog steeds een herinnering met zich mee aan Genegenheid, waar ze ooit zelf 

ervaring mee hebben opgedaan.  

Een confrontatie met de energie van Genegenheid, maakt hen daarom vaak razend. Ze willen dit 

koste wat kost vermijden. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat de donkere kant bang is voor 

Genegenheid. Ze kunnen daar eenvoudig niet tegen. Het aller slechtste komt dan in hen naar 

boven.  

Wanneer de lichtwerkers weer veel intensiever de weg van Zelfkennis gaan volgen, en weer 

verbindingen met hun medemensen opbouwen vanuit Genegenheid, dan zal er weer veel meer 

Genegenheid gaan stromen, door de mensen die zich hier heel bewust voor inzetten.  

Ook het doen van de praktische oefening voor hooggevoeligen, die ik eerder heb aangegeven (in 

de preview van mijn boek “Januari 2023”), kan in belangrijke mate bijdragen aan het op gang 

brengen van de doorstroom van Genegenheid. Omdat deze eenvoudige oefening in praktijk heel 

goed werkt, heb ik deze nog een keer in een aparte post aangeboden, zodat die gemakkelijker 

verspreid kan worden.  

Wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit voor jou de juiste weg is en trouw deze oefening blijft doen, 

dan zal jouw hogere Zelf zich hieraan verbinden en jouw inspanningen steeds meer versterken. 

Bij nagenoeg alle mensen is de verbinding met het eigen stoffelijke lichaam in mindere of meerdere 

mate beschadigd, met name in het bekkengebied, en deze eenvoudige oefening kan al heel veel 

bijdragen aan het verbeteren van die situatie en jouw eigen energieveld versterken. Wanneer alle 

lichtwerkers deze oefening regelmatig zouden doen en de weg van Zelfkennis zouden volgen, dan 

zou daardoor een veel sterker gezamenlijk energieveld worden opgebouwd.  

 

Naarmate de lichtwerkers meer Genegenheid uitstralen,  

zal de donkere kant sneller worden teruggedreven.  

Voor alle lichtwerkers is het daarom belangrijk  

regelmatig zachtjes uit te stralen vanuit het hartcentrum. 
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Door regelmatig zachtjes uit te stralen, vanuit jouw hartcentrum in het midden van de borstkas, 

ontwikkel je jouw eigen innerlijke kracht, en leer je weer veel bewuster werken met energie. DAAR 

is de verbinding met onze oorsprong en onze bestemming.  

Wij zijn als mensen in staat om bewust met energie te werken, wanneer we eenmaal weer het juiste 

spoor hebben gevonden. Wij kunnen maar met hele kleine hoeveelheden energie werken in 

vergelijking met de goden, maar we zijn wel met heel veel mensen. Wanneer heel veel mensen de 

krachten op deze manier zouden bundelen, kunnen we een goed tegenwicht bieden tegen de 

ongewenste energie vanuit de kant van de goden die het niet goed met ons vóór hebben.   

Het is daarom belangrijk ons weer te herinneren hoe het ook alweer werkt met de energie die wij 

ZELF kunnen ontvangen en kunnen uitstralen. DAT maakt ons sterker en door dat spoor te 

volgen, ga je je weer veel meer herinneren wie je bent en wat je hier komt doen.  

Door weer veel bewuster te leren werken met het ontvangen en doorgeven van energie, kom je 

weer veel meer in aanraking met je bestemming, de reden waarom je naar de Aarde en de mensheid 

bent gekomen.  

De mensheid kan nu zelf weer op gang komen, hoewel de donkere kant nog volop aanwezig is en 

zal proberen de lichtwerkers zo veel mogelijk tegen te werken en in hun versteende toestand vast 

te houden.  

Maar de mensheid, de lichtwerkers voorop, kan nu een nieuwe start maken, gebaseerd op het veel 

beter kunnen aanvoelen van haar innerlijke weten, die in alle situaties de juiste weg aangeeft. Het 

is aan ons om te bepalen in hoeverre we dat spoor willen volgen. De mogelijkheden om een nieuwe 

start te maken zijn er nu volop, voor wie dat zou willen.  

Een nieuwe start maken heeft veel te maken met het onderzoeken en loslaten van oude en 

verkeerde gewoontes. Wanneer je niet werkelijk bereid bent al jouw overtuigingen opnieuw te 

onderzoeken wanneer je aanvoelt dat dit nodig is, kun je geen nieuwe start maken.  

Je hebt dan onvoldoende ruimte voor de nieuwe mogelijkheden die ons nu geboden worden door 

de grote aanpassingen in ons evolutieproces. 

Vanuit superioriteitsgedachtes gaan veel coaches ervan uit het eigenlijk allemaal al wel te weten. 

Vanuit het hogere Zelf beschouwd, is deze houding van veel lichtwerkers een probleem in de 

onderlinge wisselwerking. 

WAS een lichtwerker maar blanco, dan zou het hogere Zelf de noodzakelijke kennis veel 

gemakkelijker kunnen aangeven. 

Maar de lichtwerkers zijn niet blanco, en gevuld met veel onjuiste kennis. Er is bovendien bij velen 

de neiging te vinden dat ze eigenlijk al best veel gelezen hebben en mede door allerlei cursussen die 

ze hebben gedaan, is bij velen de indruk ontstaan dat ze al best veel “weten”. 

Deze houding en de vele onjuiste kennis die in omloop is, is voor het hogere Zelf een flinke 

hindernis bij de opbouw van de samenwerking met de mensen in incarnatie. 

 

Er is een houding nodig van de leerling,  

een bereidheid je eigen overtuigingen opnieuw te onderzoeken  

wanneer je aanvoelt dat dit nodig is. 
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Deze houding is in de beginfase van ons nieuwe tijdperk nog zeldzaam maar naar alle 

waarschijnlijkheid zal het in de komende jaren steeds duidelijker worden dat deze houding 

noodzakelijk is, vóórdat je de samenwerking met jouw hogere Zelf kunt opbouwen. 

 

Als je werkelijk een kanaal wil worden voor Genegenheid,  

dan zul je in het gewone dagelijkse leven aan moeten tonen  

dat je afstand neemt van andere energie stromen  

zoals de Christus-energie. 

 

Dit is de manier waarop vooruitgang gaat, vanuit de Ziel beschouwd. Als je iets nieuws wil aanleren, 

dan zul je aan moeten tonen dat je dit echt wil, en bereid bent oude gewoontes die het nieuwe in 

de weg staan, aan te passen. 

In praktijk betekent dit dat de mensen die werkelijk een kanaal willen worden voor Genegenheid, 

afstand zullen moeten nemen van geslachtsgemeenschap. Dit zijn twee verschillende wegen die 

niet te combineren zijn. 

Zolang je doorgaat met geslachtsgemeenschap, kun je niet tegelijkertijd een kanaal zijn voor 

Genegenheid. Die combinatie is niet mogelijk.  

 

Zolang je nog van alles ingevuld wil krijgen op het gebied van geslachtsgemeenschap, 

ben je nog niet een uitdeler van de innerlijke rijkdom van het Zielenleven. 

 

Wanneer je allerlei oude verbindingen waarvan je aanvoelt dat je die beter los kunt laten, voor de 

zekerheid toch liever nog even aanhoudt, misschien in een poging om “op safe” te spelen, dan zul 

je merken dat je dan meestal onvoldoende ruimte hebt om werkelijk een nieuwe start te kunnen 

maken. Voordat je een nieuwe start kunt maken, is het nodig om ruimte te maken. 

 

Als je Genegenheid wil leren begrijpen en wil leren toepassen, 

is het noodzakelijk om goed onderscheid te kunnen maken 

tussen de energie van Genegenheid 

en een imitatie hiervan,  

de Christus-energie. 

 

Dit is één van de redenen waarom de Zieneressen naar de Aarde zijn gekomen. Hier zouden ze 

worden geconfronteerd met de Christus-energie, zodat ze het onderscheidingsvermogen zouden 

kunnen ontwikkelen om onderscheid te maken tussen Genegenheid en de Christus-energie. 

Omdat de donkere kant onze leeromgeving heeft gedomineerd in de afgelopen vijfduizend jaar, is 

hier weinig van terecht gekomen, en kunnen zelfs de Zieneressen nu vaak geen goed onderscheid 

meer maken tussen Genegenheid en de Christus-energie. 

Er is daarom ook voor de Zieneressen een hele nieuwe start nodig, waarin dit onderscheid tussen 

Genegenheid en de Christus-energie opnieuw wordt aangeleerd. 

 

De Christus-energie is verantwoordelijk  

voor de situatie zoals die in onze generatie is ontstaan. 
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Onze wereld is doordrenkt met deze Christus-energie, ook al wordt dit nog niet goed herkend door 

de lichtwerkers. 

Alle mensen die erg gevoelig zijn voor de lijn van status, positie en macht, zijn kanalen voor de 

Christus-energie, ook al wordt dit nog niet op deze manier gezien en ook al zijn deze mensen in dit 

leven nog nooit naar een kerk geweest en hebben ze in dit leven nog nooit in een Bijbel gelezen. 

Het zijn hun motieven die hen verbindt met deze energie.   

Alle mensen die zichzelf en anderen misleiden, volgen het spoor van de Christus-energie.  

Alle mensen die meedeinen op de golven van superioriteitsgevoelens, volgen het spoor van de 

Christus-energie. 

 

De seksualisering van onze samenleving,  

en met name van onze jeugd,  

is een direct gevolg van de Christus-energie. 

 

Deze energie is afkomstig van de heer der wereld, de god van de Bijbel, met Christus als zijn 

belangrijkste uitingsvorm.  

De eigenschappen van deze energie zijn de kenmerken van deze god. Het is misleidend, betoverend 

en voortdurend gericht op seksualiteit (“Gaat heen en vermenigvuldigt u”) 

Onze extreme overbevolking is het gevolg van de inwerking van deze energie, geheel volgens plan 

van de god van de Bijbel.  

 

Christus-energie is slangenvergif  

en verantwoordelijk voor de toestand in de wereld die nu is ontstaan. 

 

Er is tijd nodig, vóórdat de voorhoede van de lichtwerkers, het feitelijke Joodse spirituele volk, de 

drie kerngroep van Vissen, Tweelingen en Leeuw voorop, dit geleidelijk steeds beter zullen gaan 

herkennen. 

 

Voordat er meer ruimte gaat komen voor Genegenheid,  

is het van belang diens tegenhanger, de Christus-energie,  

beter te herkennen. 

 

Het leren onderscheid te maken tussen Genegenheid en Christus-energie, is één van de redenen 

waarom de lichtwerkers op Aarde in incarnatie zijn gekomen. Dit is een centraal thema voor de 

lichtwerkers in de komende generaties. Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om te leren dit 

onderscheid veel beter te kunnen maken.  

 

De hele mensheid is geïmpregneerd met Christus-energie,  

de energie van de god van de Bijbel,  

degene die overgaat naar de donkere kant. 

 

We zijn lange tijd gevangen geweest in een zeer vervuild energieveld, van onze plaatselijke god, de 

heer der wereld, degene die gekozen heeft voor de donkere kant. Zoals hij is, zo wilde hij dat wij 

zouden worden. Dit is bepalend geweest voor de geschiedenis van de mensheid. 
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We werden meegezogen de verkeerde kant op, nota bene door degene die verantwoordelijk was 

voor onze ontwikkeling, maar doordat hij zelf in grote moeilijkheden was gekomen, en was 

bezweken voor de donkere kant, heeft hij ons meegezogen in zijn ondergang. 

Daardoor is onze hele samenleving doordrenkt met de gevolgen hiervan. Alle sectoren zijn 

aangetast door dit principe, er zijn geen uitzonderingen. 

De heer der wereld en zijn priesters, de meesters van de Witte Broederschap, hebben in alle 

sectoren hun invloed, en bestuurden namens de hogere goden die het goed met ons vóór hebben, 

in principe alles. Hun macht is allesomvattend geweest, hetgeen pas beter te zien is wanneer de 

wurggreep verslapt, die deze groep lange tijd heeft gehad op de mensheid. 

De meester Koot Hoomi schrijft in één van zijn brieven uit de periode rond 1880, in een opwelling 

van woede, dat hij iemand binnen 24 uur alles kan laten doen wat hij wil, zonder dat die ander dit 

in de gaten heeft. (zie *1) 

Daarmee wordt de almacht van de meesters openlijk kenbaar gemaakt, in een onvoorzichtige 

uitlating van deze meester, die eigenlijk de nieuwe wereldleraar zou worden. We mogen blij zij dat 

dit er niet van gekomen is…  

Door deze machtige vermogens van de meesters, konden zij in principe onze hele samenleving 

besturen, zonder dat de mensheid dit in de gaten had. 

Op die manier konden zij wetten door het parlement loodsen en bestuurders overal op Aarde 

beslissingen laten nemen die de Witte Broederschap wenste, om wat voor reden dan ook. 

Met deze machtige vermogens konden de meesters tweeduizend jaar geleden zelfs Johannes de 

Doper laten zeggen dat het Joodse volk het beste Jezus zou kunnen volgen. 

Dit maakt duidelijker hoe machtig de meesters zijn geweest, terwijl de mensheid dit niet in de gaten 

had en verblind werd door hun vriendelijke maskers. 

Door de hele grote aanpassingen in ons evolutieproces, komt hier nu verandering in. De god van 

de Bijbel gaat over naar de donkere kant, evenals zijn priesters, de meesters van de Witte 

Broederschap, en de mensheid krijgt de mogelijkheid om een hele nieuwe start te maken. 

De meesters en de god van de Bijbel zijn erg gevoelig voor hun reputatie, en het zal gevoelsmatig 

duidelijk zijn dat zij per sé niet willen dat er over hen wordt geschreven zoals ik dat nu doe. Je mag 

er daarom gerust vanuit gaan dat zij met alle mogelijke middelen hebben geprobeerd om mijn 

schrijven zo veel mogelijk te verhinderen.  

Onder de gebruikelijke omstandigheden van de afgelopen vijfduizend jaar, zou het onmogelijk zijn 

geweest om de dingen te schrijven die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. Het feit dat al deze 

dingen nu toch zijn geschreven, is een bevestiging voor het begin van een heel nieuw tijdperk. 

 

*** 

 

*1 Het gaat om het boek “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor Barker, brief 

nummer 28, bladzijde 238. Dit boek is te vinden bij de gratis online literatuur die de theosofen 

beschikbaar hebben gesteld.  
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De matrix beter herkennen 

We bevinden ons in een nieuwe situatie, waarin er heel veel kan worden geleerd door de mensen die hun innerlijke 

weten willen volgen. De mogelijkheden om allerlei dingen nu beter te leren herkennen zijn ongekend.  

De mensen die hiervoor open staan ervaren nu iedere DAG nieuwe inzichten, iets wat lange tijd niet zo is geweest. 

In het verleden was het vaak moeilijk om nieuwe inzichten te ontvangen maar het tempo waarin dit nu gaat, is een 

grote bevestiging van het nieuwe tijdperk, dat nu echt is begonnen.  

Een herkenningspunt voor ons nieuwe tijdperk is het weer op gang komen van ons leerproces, dat van binnenuit en 

van bovenaf wordt begeleid door de Ziel, het hogere Zelf. Dankzij die instroom, kunnen we de dingen die zich in ons 

dagelijkse leven afspelen, nu weer veel beter zien.  

Het tempo waarin we nu dingen kunnen leren, ligt aanzienlijk hoger dan amper tien jaar geleden. DAT is een grote 

bevestiging van de veranderingen in ons evolutieproces.  

Wanneer je in de Oorsprong bent, de plaats van waaruit de reis begint wanneer je naar de Aarde 

gaat, dan ziet het er tamelijk overzichtelijk uit. Je bent dan in een omgeving waarin je alles goed 

kunt overzien, je hebt een heldere visie en weet welke taken je op je neemt.  

Je weet ook waar je op moet letten als je straks op missie gaat, waar de gevaren zijn en bij wie je 

hulp kunt vragen mocht je in moeilijkheden komen.  

Je kent de weg, want je hebt die weg al talloze malen afgelegd, en in feite is de Aarde een plaats 

waar je meestal al langere tijd niet meer bent geweest. Je hebt je ontwikkeld op andere plaatsen in 

ons onmetelijke heelal, ver verwijderd van onze Aarde.  

Je bent eigenlijk een leerling in de hogere klassen van het menszijn, die nog éénmaal teruggaat naar 

de Aarde, om de anderen te helpen met het leren van hun lessen, terwijl je daar zelf ondertussen 

nog steeds veel van kunt leren.  

Maar de Aarde, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Daar is het veel moeilijker dan op andere 

plaatsen in ons grote heelal. Op de Aarde is het niet helemaal pluis, daar is de confrontatie met de 

donkere kant veel intensiever dan op andere plaatsen.  

Eigenlijk is de Aarde best een moeilijk plekje geworden, in de loop van de lange geschiedenis van 

de ontwikkeling van de mensheid. En toch is er in de Oorsprong van je gevraagd om juist naar die 

plaats terug te gaan, en je vaardigheden in praktijk te brengen.  

Gemengde gevoelens had je, toen je wist dat je terug moest naar de Aarde. Ja, je kon er veel leren, 

maar de kans op moeilijkheden is er groot.  

Je zou moeten vertrouwen op je training, en de organisatie die over je waakt, maar er zijn op die 

plaats altijd onverwachte confrontaties mogelijk met de donkere kant. Je weet nooit precies 

wanneer dat zal zijn, maar het kan daar flink spoken, dat is wel de ervaring vanuit de lange 

geschiedenis.  

De archieven staan vol van verhalen over vergevorderde mensen, die op Aarde alsnog weer in 

moeilijkheden zijn gekomen en soms volkomen onderuit zijn gegaan. Het is een merkwaardige 

plaats de Aarde, en je kunt maar beter goed voorbereid zijn en altijd op je hoede blijven.  

Zo ongeveer is de toon, wanneer je teruggaat naar de Aarde.  
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We kunnen daar nu meer zicht op krijgen, omdat de mist verder optrekt en onze leraren ons steeds 

beter kunnen bereiken. We krijgen daardoor in een veel hoger tempo zicht op allerlei dingen, die 

voorheen voor ons verborgen waren gebleven.  

We krijgen nu zelfs weer zicht op de situatie zoals we die konden overzien vóórdat we naar de 

Aarde gingen. Deze vergezichten zijn er lang niet geweest, misschien wel nooit…  

Er zijn veel lichtwerkers die in de Oorsprong bijna afgestudeerd zijn in het mensenrijk, en 

vergevorderde menselijke individuen zijn, wanneer iedereen weer terug is in de plaats waar de reis 

begon, vóórdat je naar onze Aarde kwam. Veel lichtwerkers hadden in die plaats van wijdse 

vergezichten, een goed overzicht op de moeilijkheden van het menszijn, en wisten hoe je hier het 

beste mee om zou kunnen gaan.  

De groep was goed voorbereid en hoog ontwikkeld. Deze groep zou de taak in principe goed 

aankunnen en de anderen kunnen helpen.  

Maar het liep volkomen anders en velen gingen op Aarde alsnog ten onder, ondanks hun hoge 

afkomst.  

De moeilijkheden waren in praktijk zó groot, dat velen struikelden. In plaats van elkaar te helpen 

in zo’n situatie, maakten de anderen van dezelfde groep daar vaak misbruik van, om hun eigen 

positie te versterken, ten koste van de ander die in moeilijkheden was geraakt.  

De groep hielp elkaar vaak niet echt, dat was meestal maar een holle vertoning. Wanneer de ene in 

moeilijkheden was geraakt, dan werd de positie van de ander daar automatisch beter van, zo was 

vaak het uitgangspunt bij de mensen die we nu misschien lichtwerkers zouden noemen.  

De donkere kant vond overal ingangen, eigenlijk heel gemakkelijk. De groep wist dat ze 

voortdurend waakzaam moest zijn, maar in praktijk werd de ene na de andere afgeleid. Er waren 

op Aarde hele bijzondere dingen gaande, die je in de Oorsprong niet hebt, en dit veroorzaakte bij 

velen alsnog moeilijkheden.  

In de Oorsprong is er iets wat we nu misschien éénheid zouden noemen, hoewel ook dit woord 

nogal besmeurd is geraakt in onze samenleving.  

 

In de Oorsprong is er niet zoiets als man en vrouw,  

daar heeft iedereen hetzelfde uiterlijk. 

 

De menselijke vorm krijg je pas wanneer je op missie gaat naar de Aarde. Je wordt hier zo goed 

mogelijk op voorbereid in de Oorsprong en je mag daar oefenen met deze “outfit” maar pas 

wanneer je naar de Aarde gaat is dit “echt”, want dat is zoals de mensen op Aarde dit ervaren. Je 

voelt je een man of een vrouw, met andere woorden je vereenzelvigt je met je stoffelijke lichaam 

en niet zozeer met de energie die stroomt.  

De mensen die naar de Aarde gaan worden voorbereid om in deze “pakken” van man of vrouw 

rond te lopen, in plaats van het “normale” uiterlijk dat we in de Oorsprong hebben, maar in praktijk 

is het veel moeilijker dan vooraf werd ingeschat, om je te blijven herinneren dat je niet zo’n 

mannelijk of vrouwelijk “pak” bent. Het is slechts de verpakking, het uiterlijk, en niet meer dan 

dat, maar in praktijk is dit verschil uitgegroeid tot iets wat enorme moeilijkheden veroorzaakt bij 

onze spirituele ontwikkeling.  
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Juist de verschillen tussen het uiterlijk van een man en een vrouw, zijn onderdeel geworden van de 

afleiding waar ieder van ons mee te maken heeft, wanneer je op Aarde in incarnatie bent.  

In de Oorsprong is deze afleiding er niet, daar zijn geen verschillen in de uiterlijken zoals we die 

hier hebben. Daardoor is de éénheid in de Oorsprong bij de groep menselijke individuen, 

aanzienlijk groter dan wanneer diezelfde groep op Aarde in incarnatie is.  

Er zijn op Aarde nog steeds echo’s van hoe het in de Oorsprong is, maar bij de meesten van ons 

is dit heel ver weggeraakt. In praktijk is er vooral de vereenzelviging met je stoffelijke lichaam, ook 

al weet je theoretisch dat dit niet zo zou moeten zijn.  

 

Wanneer een Zieneres zich “supervrouwelijk” voelt,  

en heel aantrekkelijk wil zijn,  

dan betekent dit dat zij veel energie naar zich toe zuigt. 

Ze is dan gevangen in de matrix,  

en verweven met de donkere kant. 

 

Wanneer je uit de Oorsprong komt, dan weet je dat het onderdeel is van je missie om flink uit te 

stralen en actief te werken met de energie waar je over mag beschikken. Je weet dat je een kanaal 

bent voor voedende energie, die zal stromen wanneer je goede motieven hebt en een juiste manier 

van werken hebt aangeleerd.  

 

Wanneer een Zieneres in haar kracht staat,  

is ze voedend en uitstralend, 

ze zuigt dan geen energie meer naar zich toe.  

Er is dan eenvoud, soberheid en bescheidenheid. 

 

In praktijk zijn de meeste Zieneressen nog vooral op zoek naar veel aandacht vanuit de 

buitenwereld. Ze zoeken waardering voor hun kunnen en hun uiterlijk. Ze presenteren zichzelf 

voortdurend op de social media met in het beste geval deels een voedende boodschap en deels met 

het zuigen van aandacht naar hun persoon, vaak vergezeld van een zoveelste foto van zichzelf.  

Wanneer je ziet dat mensen consequent een foto van zichzelf plaatsen bij een post, dan zou je je af 

kunnen vragen waarom iemand zoiets doet.  

Je zou je af kunnen vragen of dit iets toevoegt aan de boodschap die iemand wil brengen of dat het 

er misschien toch vooral om gaat om daarmee persoonlijk in de belangstelling te staan. Met andere 

woorden is de foto van toegevoegde waarde of gaat het er vooral om meer aandacht te krijgen van 

de mensen die je zou willen bereiken?  

 

Motieven zijn energie. 

 

Door verkeerde motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, breng je verkeerde 

energiestromen in beweging.  

Theoretisch weten de “lichtwerkers” heel goed hoe het werkt, maar in praktijk wordt het onderzoek 

naar de eigen motieven vaak slechts heel vluchtig gedaan. Vaak praat men zichzelf aan dat ze het 

goed bedoelen, terwijl ze diep in hun hart voelen dat dit niet waar is en ze eigenlijk heel goed weten 

dat ze het beter anders zouden kunnen doen.  
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Zelfkennis is vaak heel oppervlakkig in onze generatie. Soms worden er pogingen ondernomen 

maar wanneer dit het geval is, blijven mensen vaak steken aan de oppervlakte, en wil men liever 

niet zien wat zich daaronder afspeelt.  

 

Er is over het algemeen veel meer diepgang nodig  

bij het op je nemen van zelfonderzoek  

naar de motieven van waaruit je dingen al dan niet doet. 

 

Wanneer er meer aandacht zou worden besteed aan het onderzoeken van je eigen motieven en het 

beter leren kennen van jezelf, dan zou je daardoor allerlei zwakke punten kunnen opsporen. Deze 

zwakke punten zijn onvermijdelijk ingangen voor de donkere kant, die je juist via die zwakke 

punten gemakkelijk kan bereiken en je om kan buigen in een richting die steeds meer gaat afwijken 

van jouw innerlijke weten en de missie die je mee hebt gekregen toen je naar de Aarde kwam. 

Het was de missie die je vanuit de Oorsprong mee hebt gekregen om voedend en uitstralend te 

zijn, iemand die bewust heilzame energie toevoegt aan de groep. 

Maar in praktijk zijn we in onze generatie in een situatie terecht gekomen waarin de meesten van 

ons vooral heel veel aandacht naar zich toe proberen te trekken, al dan niet bewust van de eigen 

motieven van waaruit iemand dit in werking zet.  

Wanneer je andere mensen werkelijk wil helpen, is het van belang om zo Vrij mogelijk te staan, te 

midden van de mensen waarvoor je gekomen bent. 

 

Wanneer je voortdurend op zoek bent naar waardering  

bij de mensen die je wil helpen,  

dan sta je niet Vrij. 

Wanneer je geld nodig hebt van de mensen die je zou willen helpen,  

dan sta je eveneens niet Vrij. 

Wanneer je niet Vrij staat  

dan ben je onvoldoende voorbereid  

om andere mensen echt goed te kunnen helpen. 

 

Wanneer je iemand om hulp vraagt, dan zou het goed zijn om op deze dingen te letten. In hoeverre 

staat de “aanbieder” van hulp zelf Vrij?  

Dat is een belangrijk punt om in de gaten te houden, zodat je steeds bewuster onderscheid kunt 

maken tussen de verschillende “aanbieders” van hulp.  

Wanneer je geld nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien, dan is het aan JOU om daar 

een oplossing voor te vinden. Het is beter om deze behoefte van jezelf niet bij de mensen neer te 

leggen die je zou willen helpen. Je krijgt dan onvermijdelijk een verstrengeling van belangen 

waardoor je niet meer Vrij staat.  

Wanneer je afhankelijk bent van de financiële beloning die je van jouw “klant” ontvangt, dan is het 

onvermijdelijk dat de boodschap die je geeft, vriendelijker zal worden verpakt dan wanneer je Vrij 

staat.  
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Wanneer het nodig is om diepgaande dingen te benoemen waar de “klant” misschien zelf 

verantwoordelijk voor is, dan is het heel verleidelijk om daar dan maar niet al te veel de nadruk op 

te leggen wanneer je na afloop verwacht dat de “klant” jou daar nog voor zal gaan betalen.  

Het zou mooi zijn wanneer je aanvoelt dat je op die manier onmogelijk Vrij kunt staan en deze 

afhankelijkheid onvermijdelijk invloed zal uitoefenen op de dingen die je al dan niet aangeeft aan 

jouw “klant”.  

Het is gevoelsmatig bovendien heel vreemd om je enerzijds iets te herinneren van de normen en 

waarden die je had toen je nog in de Oorsprong was, en dan iemand van diezelfde groep op Aarde 

als een “klant” te benaderen.  

Het zou mooi zijn wanneer je steeds duidelijker gaat aanvoelen, dat als je iemand die je zegt te willen 

helpen als een “klant” beschouwt, er dan niet echt een gevoel van éénheid is.  

Je maakt dan een indeling in “klanten” en coaches/therapeuten, waardoor de éénheid in de groep 

blijkbaar volkomen uit het oog en het hart verloren is gegaan. Daar waar je je in de Oorsprong nog 

verbonden voelde met de groep als geheel, daar ben je dan op Aarde helemaal in een andere fase 

terecht gekomen en zet je sommige mensen op een voetstuk terwijl je jouw eigen behoeftes 

ingevuld wil krijgen bij de mensen die je zegt te willen helpen.  

 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers 

steeds duidelijker in zichzelf gaan voelen, 

dat je mensen die in de Oorsprong je vrienden zijn, 

hier op Aarde beter niet als “klanten” zou kunnen zien. 

Dat zou in aanzienlijke mate bijdragen  

aan het versterken van de éénheid in de groep lichtwerkers. 

 

Eén van de grote hindernissen in het ervaren van éénheid in de groep is het thema seksualiteit. Juist 

dit thema heeft voor enorme moeilijkheden gezorgd binnen de groep, in de lange geschiedenis van 

de mensheid.  

De energie die verbonden is aan geslachtsgemeenschap is volstrekt niet voedend, wat onze 

“deskundigen” op dit gebied ook menen te kunnen beweren, al dan niet wetenschappelijk 

onderbouwd.  

Geslachtsgemeenschap is gebaseerd op lust en opwinding, 

zonder deze machtige energieën is dit niet mogelijk. 

 

Maar lust en opwinding zijn absoluut geen voedende energieën, zoals alle lichtwerkers theoretisch 

heel goed weten. Toch proberen de “deskundigen” ons aan te leren, dat seksualiteit heel heilzaam 

zou zijn, en zou zorgen voor een goede doorstroming van energie.  

De vraag zou dan naar voren moeten komen welke energie precies door jouw systeem stroomt 

tijdens ervaringen met geslachtsgemeenschap?  

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer je weet dat goede motieven zullen 

leiden tot goede gevolgen en slechte motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, zullen 

leiden tot schadelijke gevolgen, dan is het niet moeilijk om te beseffen dat wanneer je iets in werking 

zet vanuit lust en opwinding, er geen goede gevolgen uit voort kunnen komen, wat onze 

“deskundigen” ook menen te kunnen beweren.  
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Vanuit het hogere Zelf beschouwd, 

bestaat er niet zoiets als een gezonde seksuele relatie. 

 

Seksualiteit, geslachtsgemeenschap, is ons in hoge mate opgedrongen in de lange geschiedenis van 

de mensheid. Onze leeromgeving, ons klaslokaal, is zodanig ingericht dat je overal seksuele 

aspecten tegenkomt. Het is nauwelijks mogelijk je daaraan te onttrekken.  

We zijn het er in onze westerse samenleving over eens dat we niet willen dat er zomaar ergens een 

blote man te zien is in ons straatbeeld. We vinden dat dit niet kan en we hebben bij wet geregeld 

dat wanneer iemand zich toch in z’n blootje op straat begeeft, dat zoiets dan strafbaar is.  

Maar wanneer er vervolgens een enorm beeld van een blote man in datzelfde straatbeeld staat, 

inclusief zijn geslachtsdeel, zoals het beeld van David gemaakt door de meester Michelangelo, dan 

worden we geacht dit te beschouwen als kunst, hoog verheven in zijn soort, zodat we daar niets 

van mogen zeggen.  

 

Je mag je niet in je blootje in ons straatbeeld begeven,  

tenzij je een standbeeld bent,  

dan mag het wel. 

 

Met andere woorden via de wereld van de “kunst”, worden we geconfronteerd met normen en 

waarden waarvan we gezamenlijk hadden afgesproken in wetten van een land, dat we dit niet goed 

vinden en hier afstand van willen nemen.  

 

Blijkbaar is de wereld van de kunst  

een plekje waar andere normen en waarden gelden  

dan in de rest van onze samenleving. 

 

Het is merkwaardig dat via de wereld van de kunst onze samenleving voortdurend met normen en 

waarden wordt geconfronteerd die niet passen bij andere onderdelen van onze samenleving.  

Het is bovendien zeer opmerkelijk dat er veel blote kunst te “bewonderen” is in de wereld van de 

katholieke kerken. Sommige plafonds van machtige kathedralen staan bol van deze erotiserende 

“kunstwerken”, uit een periode waarin de filmindustrie nog enkele eeuwen op zich zou laten 

wachten. We mogen ervan uitgaan dat de pausen en de kardinalen hier hun uitdrukkelijke 

toestemming voor hebben gegeven. Zij vinden dit blijkbaar goed passen in de plannen van de god 

van de Bijbel, en daarmee wordt zichtbaar gemaakt waar het initiatief voor deze seksualisering van 

onze samenleving vandaan komt.  

David, de man naar gods hart, degene die zijn grote rivaal op een sluwe manier om het leven brengt, 

zodat hij er met diens vrouw vandoor kan gaan, is levensgroot voor het oog van iedereen in zijn 

blootje te bewonderen, als een hoogverheven rolmodel voor onze generatie. 

Een merkwaardig toeval zullen sommigen misschien denken. 

Anderen zien hierin een duidelijk voorbeeld van de macht van de meesters, om op een subtiele 

manier één van hun mensen naar voren te schuiven. 

Dit is een manier waarop de meesters zichzelf en elkaar op een voetstuk zetten, en ons normen en 

waarden proberen op te dringen die zij voor ogen hebben. 
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De meesters maken op deze manier duidelijk  

dat wij de meester David zouden moeten verheerlijken,  

en een voorbeeld aan hem zouden moeten nemen. 

 

Dit is een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de meesters “opvoedkundig bezig zijn” via de 

wereld van de kunst. Langs deze weg proberen zij onze samenleving zo veel mogelijk te 

seksualiseren, onder het mom van hoogverheven kunst, waar een “cultuurbarbaar” 

vanzelfsprekend niets van begrijpt, en daar niets van kan zeggen. 

Met andere woorden als je dit niet mooi vindt, dan betekent dit dat je niet zo'n fijn ontwikkeld 

gevoel hebt voor kunst als de meesters, en dat je hier daarom niet over mag oordelen. 

Maar de mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen hier steeds meer het subtiele werk van de 

meesters in herkennen, in hun aloude streven om de mensheid de weg op te krijgen van “Gaat 

heen en vermenigvuldigt u”. 

Het enorme beeld van een blote David maakt duidelijker hoe de meesters werken. (“Hidden in 

plain sight”) 

De kunstwerken die de meesters tevoorschijn kunnen toveren zijn indrukwekkend, maar het is 

belangrijk je hierdoor niet te laten verblinden en scherp in de gaten te houden wat hun 

dieperliggende doelstellingen zijn. Je zou er goed aan doen goed in de gaten te houden wat zij 

hiermee voor ogen hadden. 

Door middel van hun uitstekende vaardigheden, die te beschouwen zijn als vermogens, waren zij 

in staat om prachtige kunstwerken te maken, waardoor zij een goede reputatie bij het grote publiek 

zouden krijgen. 

De mensheid zou erg onder de indruk zijn van het werk van de meesters, een naam die hier openlijk 

aan werd verbonden. 

Wanneer deze schijnbaar hoogstaande lieden dan door middel van hun kunstuitingen hele blote 

normen en waarden zouden uitdragen, dan zou iedereen dit gemakkelijk aanvaarden als eveneens 

hoogstaande normen en waarden, onwetend van de achterliggende agenda van de meesters en hun 

baas, de god van de Bijbel, die de mensheid lange tijd heeft aangemoedigd om zo veel mogelijk het 

pad op te gaan van het uitleven van de lichamelijke “liefde”, hetgeen in praktijk neerkomt op het 

uitleven van lust, iets wat volkomen botst met het innerlijke weten.  

Al deze dingen werden niet goed herkend door de mensen in onze samenleving, en ook de gnostici 

en de Zieneressen hadden dit na verloop van tijd niet meer goed in de gaten. 

Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces worden al deze dingen nu alsnog beter zichtbaar.  

 

Langs de lijnen van kunst  

werd de matrix verder opgebouwd en verfraaid. 

 

De meesters zorgden ervoor dat de gevangenis die door hun baas, de god van de Bijbel, was 

gemaakt, aangenaam was voor de mensheid, zodat mensen zich hier prettig in zouden voelen en 

zich hierin thuis zouden voelen. 
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Periodiek statistisch onderzoek laat zien  

dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt  

zich gelukkig te voelen in de matrix. 

 

Dit is het succes van de meesters, uitgedrukt in concrete percentages, in een regelmatig terugkerend 

tevredenheidsonderzoek. 

Gewoonlijk wordt deze strategie van de donkere kant om mensen aangenaam bezig te houden 

aangeduid met de woorden “brood en spelen” maar het gaat veel verder dan dat. Het omvat ook 

kunstwerken om onze gevangenis wat mooier te maken en het omvat ook allerlei vormen van 

entertainment, alles bedoeld om mensen vast te houden in een diepe slaap, en te verhinderen dat 

mensen aan de slag zouden gaan met hun eigen spirituele huiswerk. 

We hebben sinds kort, in de Nederlandse afdeling van deze wereldwijde gevangenis, ook een echte 

racebaan, voor de mensen die dit leuk vinden. De milieuwetten, die voor zo ongeveer alles aan 

nieuwe bouwwerken bepalend zijn, worden hier even wat meer naar de achtergrond geschoven, 

want ja, het landsbelang staat natuurlijk voorop in deze situatie.  

Op deze racebaan flaneert regelmatig één van de meesters, die met ware doodsverachting zijn 

stuurmanskunst vertoont aan het grote publiek. Dit alles is heel imponerend en juist daaraan herken 

je de invloed van de meesters. 

 

Eenvoud, soberheid en bescheidenheid  

zijn betrouwbare bakens langs de weg  

naar het steeds beter volgen van het innerlijke weten. 

 

Het gevolg hiervan is het steeds meer afstand nemen van heel veel dingen die hiermee in botsing 

komen. Allerlei vormen van entertainment verliezen steeds meer aantrekkingskracht op de mensen 

die hun innerlijke weten volgen. Op die manier komt er meer ruimte om met het eigen spirituele 

huiswerk bezig te zijn en anderen te helpen met hun ontwikkeling.  

Op die manier ontstaat er ook meer ruimte om je te verdiepen in de geschiedenis van de mensheid 

vanuit het perspectief zoals dat op “de weide” wordt onderwezen, dat steeds meer doorsijpelt “naar 

beneden”, naar ons gewone dagelijkse leven. Mensen die hun innerlijke weten volgen krijgen hier 

steeds meer zicht op, ze voelen steeds beter aan hoe het is gegaan in de afgelopen duizenden jaren.  

In de loop van de geschiedenis van de mensheid is er voortdurend een direct verband tussen de 

god van de Bijbel, diens priesters, de meesters van de Witte Broederschap, en seksualiteit. Overal 

in de geschiedenis kom je deze samenhang tegen.  

 

Vaak werd vrouwen aangepraat  

dat ze een “bruidje van god” zouden kunnen worden  

als ze maar gewillig gehoorzaamden aan wat de priesters van hen vroegen. 

 

In praktijk betekende dit dan dat een vrouw allerlei diensten moest verrichten op het gebied van 

seksualiteit voor de priesters, die met allerlei vermogens zo’n vrouw konden beïnvloeden om allerlei 

dingen te doen die zij misschien eigenlijk helemaal niet wilde maar die zij dan toch deed, onder 

invloed van mooie beloftes, valse praatjes en machtige hypnotiserende vermogens.  
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In het oude Egypte, het land van de farao’s, werd de Zieneressen veel macht beloofd, wanneer ze 

zich maar gehoorzaam en onderdanig op zouden stellen tegenover de priesters van de goden, 

waaronder de god van de Bijbel.  

De meeste Zieneressen bezweken onder de vele verleidingen van macht die hen werd aangeboden, 

en kozen er in één of meerdere levens voor om zich te verbinden aan de priesters en op hun aanbod 

in te gaan. Velen werkten destijds mee aan rituelen, waardoor er verbindingen met deze priesters 

zijn ontstaan die nog gewoon doorlopen in onze generatie en die NIET automatisch eindigen bij 

het begin van een nieuw tijdperk.  

Verscheidene Zieneressen zijn in het oude Egypte door middel van zwarte rituelen verbindingen 

aangegaan met priesters, waar ze nu nog steeds aan vast zitten. Ze zullen zo’n priester in dit leven 

dan vaak weer op de één of andere manier tegenkomen of daar misschien zelfs een relatie mee 

aangaan.  

Gewoonlijk zullen ze zo’n priester opnieuw op een voetstuk neerzetten en zich hier onbewust aan 

onderwerpen, op dezelfde manier waarop ze dat in het oude Egypte deden.  

Voor buitenstaanders kan dit nogal slaafs overkomen, een soort van onderwerping die opvalt bij 

mensen die hier wat verder vandaan staan, maar de Zieneres die in zo’n akelige positie terecht is 

gekomen, heeft dit zelf vaak niet goed in de gaten.  

Op die manier zijn verscheidene Zieneressen in onze generatie terecht gekomen in hele ongezonde 

relaties, die een direct gevolg zijn van keuzes die in het oude Egypte zijn gemaakt. Sommige 

Zieneressen zijn daardoor gekoppeld aan één van de priesters van de god van de Bijbel, de meesters 

van de Witte Broederschap.  

In zo’n situatie ziet een buitenstaander een soort van verdoofde en verdwaasde houding van een 

Zieneres, alsof ze bedwelmd is en haar eigen situatie niet goed kan overzien, en dit is precies wat 

er gebeurt.  

 

De energie waar de meesters van de Witte Broederschap mee werken  

is hypnotiserend,  

je raakt daardoor volkomen vervreemd  

van wie je bent en wat je hier komt doen. 

 

Je raakt daardoor gemakkelijk in de ban van degene die je gevangenhoudt, want daar komt het in 

praktijk op neer. Je kunt dan niet meer goed jezelf zijn en je merkt dat je eigenlijk een soort van 

gevangene bent, wanneer je probeert dingen te doen die je partner niet wil.  

In dergelijke situaties zou het mooi zijn wanneer je vrienden hebt in je netwerk, die jou kunnen 

helpen om op het punt te komen dat je beter gaat herkennen wat er gaande is in jouw eigen situatie. 

Wanneer echte vrienden voldoende Genegenheid voor jou hebben, dan zijn ze vaak heel goed in 

staat om jou duidelijker te maken in welke situatie je eigenlijk terecht bent gekomen, zodat je daar 

ZELF je keuzes in kunt maken, maar dan wel vanuit het besef hoe de situatie is, waarin je terecht 

bent gekomen.  

Wanneer een Zieneres zich los wil maken van een verbinding met één van de meesters, dan is daar 

vaak hulp bij nodig. Het is dan belangrijk dat je goed zicht krijgt op jouw eigen situatie, en juist dat 

is dan vaak moeilijk. De donkere kant zal er alles aan doen om te voorkomen dat je meer zicht 

krijgt op jouw eigen situatie.  
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Je hebt dan iemand nodig die sterk genoeg staat om jou hiermee te kunnen helpen. Vaak wordt 

van binnenuit duidelijker gemaakt, vanuit jouw Ziel, jouw hogere Zelf, bij wie je voor hulp terecht 

zou kunnen in jouw eigen situatie.  

Gewoonlijk zijn dit dingen die in de nachten op “de weide” zorgvuldig worden doorgesproken, 

waarna het zich in het dagelijkse leven volgens plan ontvouwt. Op “de weide” wordt er vaak hulp 

georganiseerd, hoewel het altijd een vrije keuze is wat iemand daar in het gewone dagelijkse leven 

mee wil doen.  

Wanneer iemand toch liever verder wil met een directe verbinding met één van de meesters, dan is 

dit vanzelfsprekend iemands goed recht. Ook dit is onderdeel van ons leerproces, ook al betekent 

dit dat iemand dan een lange omweg maakt en onderweg veel extra moeilijkheden tegen zal komen.  

Wanneer een Zieneres in onze generatie een relatie is aangegaan met één van de meesters, en die 

op een voetstuk heeft gezet, zonder goed te herkennen wat er gebeurt, dan is dit een buitengewoon 

droevig lot. Je hebt jezelf dan ondergeschikt gemaakt aan je grootste tegenstander en bent je 

daarmee gaan vereenzelvigen, zoals dat bij het Stockholmsyndroom gebruikelijk is. Toch is dit een 

situatie die in praktijk regelmatig vóórkomt, vaak zonder dat dit goed wordt herkend.  

De meesters van de Witte Broederschap, de priesters van de god van de Bijbel, wisten vanuit hun 

kant heel goed met wie ze te maken hadden en wat de Zieneressen op Aarde kwamen doen. 

Daarom werden juist de Zieneressen benaderd door de meesters met hele verleidelijke 

aanbiedingen, die precies aansluiten bij wat een Zieneres graag wilde.  

De meesters hebben vermogens waarmee zij nauwkeurig kunnen vaststellen welke verlangens 

iemand heeft, in de diepte van het hart. Ze komen daarom altijd met aanbiedingen die hierop 

inspelen, zodat dit veel kans van slagen heeft.  

De meesters kunnen bovendien nauwkeurig opzoeken in hun dossiers, welke ingangen er in vorige 

levens zijn geprobeerd om een Zieneres te benaderen, en welke resultaten dat heeft gebracht. 

Wanneer een Zieneres al in verscheidene levens is benaderd met het aanbieden van bijvoorbeeld 

een specifiek vermogen, dat ze blijkbaar heel graag wil hebben, dan zal een meester in een volgende 

poging om die Zieneres te benaderen, gewapend met deze kennis, met juist dit aanbod komen.  

De aanbiedingen vanuit de meesters worden uitermate zorgvuldig voorbereid, en sluiten naadloos 

aan op ervaringen vanuit vorige levens, die misschien al duizenden jaren geleden ooit zijn geweest. 

De meesters hadden gemakkelijk toegang tot al deze kennis en konden op die manier heel effectief 

hun aanbiedingen voorbereiden. Ze wisten heel goed wat zij deden, en welke manier van contact 

maken de beste mogelijkheden zou hebben om voor elkaar te krijgen waar zij naar op zoek waren.  

 

Het is erg naïef om uit te gaan van een wereld  

waarin iedereen het goed met je vóór heeft. 

 

Na alle ervaringen van de afgelopen duizenden jaren, zou je inmiddels moeten hebben geleerd dat 

het zo niet werkt in de wereld waarin we terecht zijn gekomen. Het is daarom belangrijk je 

onderscheidingsvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen en de gevaren en de risico’s goed in te 

kunnen schatten, zodat je beter kunt doen waarvoor je gekomen bent.  

 

Wanneer je uitgaat van een wereldbeeld waarin de donkere kant niet bestaat  

dan betekent dit in praktijk dat je volkomen gevangen bent in de matrix. 
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Je hebt dan (nog) geen goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen 

en je bent dan (nog) niet voldoende voorbereid 

om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling. 

 

Eén van de grootste ingangen voor de donkere kant is het voor velen zo moeizame terrein van 

seksualiteit. Het is alsof iedereen van ons verwacht dat we daar in mindere of in meerdere mate aan 

mee zullen doen.  

Als je hier niet aan meedoet, dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat er dan blijkbaar iets vreemds 

met je aan de hand is, en je misschien niet helemaal “normaal” bent, zó verwrongen zijn de normen 

en waarden die ons door onze samenleving worden opgedrongen, zoals zoveel dingen ons 

eenvoudig worden opgedrongen, zonder dat we hier zo gemakkelijk vanaf kunnen komen.  

 

Seksualiteit is de norm geworden in onze samenleving,  

het is een kernpunt geworden in onze maatschappij, 

het is alsof dit één van de belangrijkste dingen is. 

 

Onze hele samenleving is volkomen doordrenkt met allerlei aspecten op het gebied van seksualiteit. 

Daardoor worden mensen elkaars concurrenten en worden mensen ingeschaald op wat zij op dit 

gebied te bieden hebben.  

 

Veel vrouwen hebben geleerd  

dat zij door middel van hun lichaam  

veel aandacht naar zich toe kunnen trekken,  

en ervaren dit als een gevoel van macht. 

 

Wanneer een man naar hen kijkt en hen “bewondert”, gewoonlijk vanuit lust, puur vanwege hun 

uiterlijk, dan geeft dit veel vrouwen een “boost” in hun zelfvertrouwen, ook al weten ze innerlijk 

eigenlijk heel goed dat ze dit beter niet op die manier zouden kunnen zien.  

Wanneer je verder gaat op deze weg, dan kom je in de verleiding om macht te ontlenen aan jouw 

eigen vrouwelijkheid.  

Daar nader je een gevaarlijk kruispunt, waar vele Zieneressen in het lange verleden herhaaldelijk de 

verkeerde afslag hebben genomen, voor een kortere of een langere periode.  

Wanneer je als Zieneres vanwege jouw karma kunt beschikken over een mooi stoffelijk lichaam, 

dan kan dit gebruikt worden om veel aandacht mee te krijgen. Je kunt dan dingen voor elkaar 

krijgen die anderen misschien niet of minder goed voor elkaar kunnen krijgen. Met andere woorden 

je hebt dan iets in handen waarmee je dingen gedaan kunt krijgen. Je staat dan op de drempel van 

het werken met macht.  

Wanneer je die drempel overgaat en steeds bewuster jouw lichaam inzet om dingen gedaan te 

krijgen, dan raak je steeds meer verstrikt in de webben van de donkere kant. Je komt dan steeds 

verder vast te zitten in de matrix, gewoonlijk zonder dat je in de gaten hebt wat er gebeurt.  

Blijkbaar is dit nu eenmaal de gebruikelijke weg in onze samenleving, waarin iedereen hardnekkig 

doet alsof je niet ziet wat er eigenlijk gebeurt. Voor veel Zieneressen is het volstrekt “normaal” om 

gebruik te maken van de aantrekkelijkheid van het stoffelijke lichaam, wanneer je een ander op een 

punt probeert te krijgen dat die gaat doen wat jij graag zou willen.  
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Je begeeft je dan op het pad van het willen besturen van anderen, op zo’n manier dat die ander dit 

niet goed in de gaten heeft, maar jij aan de touwtjes trekt. Een subtiel spel om de macht, waarin 

seksualiteit de sleutel is. Het is het spelen met “aanbod”, in de hoop dat daardoor “de vraag” vanzelf 

verder zal toenemen, zo is dan vaak het uitgangspunt.  

Het is het “spelen met vuur”, waar veel Zieneressen verslaafd aan zijn geraakt in de loop van de 

geschiedenis van de mensheid. Het gaf hun een gevoel van macht, hetgeen vaak werd vertaald in 

een gevoel van een vals soort eigenwaarde. Het gaf hun status, positie en macht. Het was goed 

voor hun reputatie en ze konden op die manier veel voor elkaar krijgen, zo bleek in de praktijk.  

Op die manier raakten veel Zieneressen steeds verder verstrikt in de matrix, zonder te beseffen wat 

er in feite gebeurde. Het doel van de groep verdween op die manier steeds verder uit het oog en 

het hart.  

 

Alles wat je bij het innerlijke weten vandaan haalt,  

is onderdeel van de matrix, de onzichtbare gevangenis. 

Alles aan verlangen naar status, positie en macht  

is onderdeel van de matrix,  

en houdt je gevangen aan de Aarde en de mensheid. 

 

Het is dan onvermijdelijk dat je net zolang terugkeert naar deze zelfde leersituatie, totdat je dit 

voldoende hebt begrepen en je hiervan los hebt gemaakt. Tot die tijd zul je een gevangene blijven 

in de gevangenis die hier is ontstaan, door heel veel verkeerde keuzes in miljoenen jaren die je hebt 

doorgebracht in het mensenrijk. In vele duizenden levens zijn er allerlei keuzes gemaakt waardoor 

je vast bent komen te zitten aan deze gevangenis, waardoor het onvermijdelijk was geworden dat 

je hier ooit weer naar terug zou moeten, om ook deze moeilijke les te leren.  

 

Het gaat bij ons evolutieproces om de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid  

maar er is meer dan dit.  

Er is ook een losmakingsproces nodig  

van oude en verkeerde gewoontes,  

die we allen in vele voorgaande levens hebben gehad,  

al ver vóórdat we naar de Aarde zijn gekomen. 

 

We zouden ons nu, op Aarde, los kunnen maken van deze oude gewoontes, nadat we op andere 

plaatsen eigenlijk al wel voldoende hadden geleerd op het gebied van Wijsheid en Genegenheid. 

Eigenlijk was het voor de Zieneressen voor het grootste deel van de groep al wel duidelijk wat 

Wijsheid en Genegenheid is, vóórdat je naar de Aarde kwam.  

Het ging er vooral om anderen hiermee te kunnen helpen en zelf zo goed mogelijk staande te 

blijven, in een omgeving die fors verschilt van onze Oorsprong, de plaats waar we vandaan komen 

vóórdat de reis naar de Aarde begon.  

Eigenlijk zijn veel Zieneressen al nagenoeg afgestudeerd aan de school voor het mensenrijk, maar 

was er een missie nodig geworden om de mensheid te hulp te komen in een moeilijke situatie waarin 

die groep terecht was gekomen door de inwerking vanuit de donkere kant.  
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De meeste Zieneressen hadden onder andere omstandigheden misschien eenvoudig in de 

Oorsprong kunnen blijven en op andere manieren het mensenrijk te hulp kunnen komen. Maar er 

was een storm opgestoken in het grotere speelveld waar onze Aarde onderdeel van is. De storm 

was eigenlijk vooral ontstaan op Aarde en daarom werden er vanuit de lichte kant versterkingen 

gezonden naar deze ongelukkige plaats.  

Waren deze aanvallen vanuit de donkere kant er niet gekomen, dan zou de ontwikkeling van de 

Zieneressen heel anders zijn verlopen maar door gure tijden, kon het niet anders dan dat de 

Zieneressen toch nog eenmaal naar de Aarde zouden gaan, om de anderen te hulp te komen.  

Juist dit is vele Zieneressen fataal geworden. Ze herkenden zichzelf niet goed meer en raakten op 

allerlei manieren verstrikt in de matrix, gewoonlijk doordat er macht werd aangeboden, wanneer 

een Zieneres haar stoffelijke lichaam daar op de één of andere manier voor in zou willen zetten.  

 

In onze generatie is het zó vanzelfsprekend  

dat een jonge vrouw status, macht en positie ontleent aan haar stoffelijke lichaam,  

dat we dit niet echt meer herkennen als iets wat ongewenst zou zijn. 

 

Toch ligt juist bij dat “spelen met vuur” het begin van de aansluiting bij de donkere kant, die op 

een hele subtiele manier een Zieneres verder het pad op leidt van steeds meer macht, door de inzet 

van haar stoffelijke lichaam.  

 

Zolang een Zieneres de weg volgt van machtsspelletjes,  

waarbij ze haar eigen lichaam inzet als troefkaart,  

volgt ze de weg van macht,  

en is ze gevangen in de matrix. 

 

In praktijk is dit een weg waar nauwelijks grenzen aan zijn verbonden, je kunt van de ene fase 

geleidelijk overgaan naar een andere fase, zonder dat je op een eindpunt komt.  

Op die weg raak je steeds meer verstrikt in de webben van de meesters, en kom je hier steeds verder 

aan vast te zitten. Een gebruikelijke houding in zo’n situatie is net doen alsof je het niet in de gaten 

hebt, en net doen alsof het allemaal heel onschuldig is wat er gebeurt.  

Het zou mooi zijn wanneer de jeugd in onze samenleving betere normen en waarden krijgt 

aangeleerd dan nu gebruikelijk is, normen en waarden die beter aansluiten bij het innerlijke weten 

en waar onze jongeren mee verder zouden kunnen om een zinvol bestaan mee op te bouwen.  

 

Zolang een Zieneres  

status, macht of positie ontleent  

aan haar stoffelijke lichaam,  

zit ze nog vast in de matrix. 

Ze staat dan niet Vrij, 

en staat niet in haar kracht. 

 

Wanneer een Zieneres weer goed haar plaats heeft ingenomen in het bekken en de ki kracht 

eenmaal weer op gang is gekomen, dan betekent dit dat het bekken weer een voedende 

werkzaamheid heeft gekregen.  
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Er kan dan beter worden meegewerkt aan de schoonmaakprocessen, die gaande zijn na vele 

duizenden jaren te zijn ondergedompeld in een vijandige omgeving, een omgeving die extreem 

vrouwonvriendelijk is geweest, waarin er vaak op een volkomen verkeerde manier werd omgegaan 

met een vrouwelijk stoffelijk lichaam door de medebewoners.  

De mannen hebben zich verschrikkelijk misdragen in hun omgang met vrouwen, en hun lichamen 

op grote schaal ontheiligd. Deels is dit het gevolg van eigen keuzes en vrije wil, en deels is dit het 

gevolg van de vervloekingen van de god van de Bijbel, waardoor de man zijn vrouwelijke 

medemens zou gaan zien als een lustobject waarover hij zou “heersen”, hetgeen in praktijk 

betekende dat een man daardoor het idee kreeg dat hij zomaar alles kon doen met een vrouw wat 

hij zou willen, en dat dit nu eenmaal zo werkt in onze samenleving.  

Dit is de vervloeking van de god van de Bijbel, die hierachter werkzaam is en onvoorstelbaar veel 

schade heeft veroorzaakt bij alle vrouwen.  

Mannen hadden dit beter moeten herkennen en zich uit alle macht hiertegen moeten verzetten, 

maar in praktijk kwam dit er vaak niet van en gingen veel mannen met de stroom mee die ze 

voelden, niet beseffende dat dit een venijnige betovering was, waar de mensheid als geheel nu 

langzaam van aan het loskomen is.  

Ook de mannen raakten hierdoor volkomen gevangen in de matrix, de gevangenis van de god van 

de Bijbel. Ook de mannen vervreemdden hierdoor volkomen van zichzelf en vergaten de missie 

waarvoor ze naar de Aarde zijn gekomen. De mannen van de groep van Tweelingen, de gnostici, 

raakten in de loop van de geschiedenis eveneens verstrikt in de webben van de meesters, en zaten 

vaak letterlijk bij hen aan tafel, omdat ze niet goed meer herkenden dat dit in feite hun grootste 

tegenstanders zijn, degenen die voortdurend verkeerde kennis verspreidden en het de mensheid 

onmogelijk maakte om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

  

Ook de gnostici herkenden hun grootste tegenstanders niet meer zo goed  

en raakten steeds meer onder de indruk van de machtige vermogens  

en de zeer uitgebreide kennis waarover de meesters kunnen beschikken. 

 

De gnostici hebben hun eigen specifieke vatbaarheden, en dat is onder andere de verleiding van 

het kunnen beschikken over hele bijzondere kennis. De meesters kunnen met hun vermogens heel 

goed inschatten met welke specifieke kennis men gnostici zou kunnen verleiden of hen mee zou 

kunnen afleiden.  

Wanneer een meester zijn grote kennis etaleerde, dan waren er in het lange verleden vaak gnostici 

die hier erg van onder de indruk waren, en er veel voor over hadden om dichter bij zo iemand in 

de buurt te komen. De meesters stimuleerden dit heel subtiel, op allerlei mogelijke manieren, vaak 

met hun machtige vermogens. Er werd dan hele bijzondere kennis in het vooruitzicht gesteld, 

wanneer zo’n “leerling” een klusje voor de meester zou willen opknappen, waarmee zo’n 

“kandidaat” z’n solidariteit met de meester aan zou kunnen tonen.  

Wanneer de leerling toehapte en inging op het voorstel van de meester om het klusje op te knappen 

en daarmee diens solidariteit aan te tonen, dan kreeg de leerling inderdaad specifieke kennis, die de 

meester dan vrijgaf.  

Hierdoor kreeg zo’n gnosticus vaak macht in handen, het gaf nagenoeg altijd een “goed gevoel”. 

Meestal voelde iemand zich dan machtig en versterkte dit gevoelens van superioriteit.  
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Het was moeilijk bescheiden te blijven met zulke specifieke kennis, met name in de wetenschap dat 

anderen die kennis niet hadden, en waarschijnlijk ook niet zouden krijgen.  

Zo vervreemdden veel gnostici die voor deze verleidingen bezweken, van zichzelf en van de missie 

die ze mee hadden gekregen toen ze, ver vóór de Zieneressen kwamen, al naar de Aarde waren 

gezonden, om de mensheid te helpen met het leren van de noodzakelijke lessen.  

Naarmate een gnosticus verder inging op de samenwerking met de meester, werd de kennis die in 

het vooruitzicht werd gesteld indrukwekkender, en werden de klusjes die gedaan moesten worden 

steeds groter.  

 

De meester eiste gehoorzaamheid  

maar wanneer de leerling dit ervoor over had,  

dan kreeg je inderdaad steeds meer specifieke kennis en specifieke vermogens,  

die je een grote voorsprong gaf op anderen. 

 

De meesters wisten hoe je kon werken met iets wat we nu een “ankh” noemen. Het was een 

voorwerp van soms meer dan een meter groot, waarmee je allerlei dingen kon doen die in onze 

generatie niet meer bekend zijn.  

Het was niet alleen bedoeld voor genezing maar je kon een ankh ook gebruiken om je mee voort 

te bewegen en de zwaartekracht mee uit te schakelen, voor een kortere of een langere periode.  

De meesters hadden dit soort kennis, en de gnostici waren hier erg van onder de indruk. Ze wilden 

hier graag meer van weten, ook al voelden ze in de diepte van hun hart wel aan, dat deze kennis 

eigenlijk volstrekt niet zou bijdragen aan het ontwikkelen van Wijsheid, de doelstelling waarvoor 

ze naar de Aarde waren gekomen.  

De gnostici waren gekomen om de mensheid behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van haar 

innerlijke kracht en haar onderscheidingsvermogen, zodat zij de uitweg zou kunnen vinden uit het 

labyrint waarin zij terecht was gekomen.   

Maar de gnostici lieten zich steeds meer verleiden door de indrukwekkende kennis van de meesters 

en hun macht om de wetten van de natuur naar hun hand te zetten. De gnostici waren vaak bereid 

om hun solidariteit met de meesters te versterken en hun eigen innerlijke Vrijheid op te geven, 

want daar kwam het op neer.  

Naarmate de gnostici meer meegingen met de meesters, vonden die dat de gnostici daardoor 

gekozen hadden voor hen, en zich eigenlijk niet al te veel meer wilden inzetten voor de 

oorspronkelijk missie die ze hadden meegekregen toen ze naar de Aarde kwamen.  

De meesters vonden dat de gnostici bij meerderheid gekozen hadden voor het spoor dat de 

meesters heel subtiel hadden uitgestippeld, en in feite was dat ook zo, hoewel de gnostici 

voortdurend werden bewerkt met allerlei hypnotiserende vermogens, waardoor ze zichzelf steeds 

meer kwijtraakten.  

 

Door in te gaan op de avances van de meesters,  

kwamen er steeds intiemere verbindingen tussen de gnostici en de meesters,  

en raakten de gnostici zichzelf en hun Vrijheid steeds meer kwijt. 
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Daardoor kon het gebeuren, dat de gnostici, evenals de Zieneressen, hun grootste tegenstanders 

niet meer goed konden herkennen en hen eigenlijk best hele sympathieke lieden vonden. Ook hier 

speelt het Stockholmsyndroom een belangrijke rol.  

Nu de meesters in de direct vóór ons liggende periode, als gevolg van hun karma zullen gaan 

degenereren en hun maskers zullen wegsmelten, zodat we hen eindelijk veel beter kunnen zien 

zoals ze zijn, zullen velen schrikken van de steeds sterker wordende herkenning van hun grootste 

tegenstanders, die onderdeel zijn van dezelfde samenleving. 

Het is ons voorrecht dat wij dit uit eigen directe waarneming kunnen ervaren. Vanuit het standpunt 

van het leren van lessen en het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen is dit een hele 

waardevolle mogelijkheid.  

De gnostici die nu geboren worden, hebben deze gelegenheid niet meer, want de verloren Zielen 

komen niet opnieuw in incarnatie en worden eenvoudig uit ons klaslokaal gehaald, omdat zij 

hebben gekozen voor de donkere kant en al te lang enorme moeilijkheden hebben veroorzaakt, 

waardoor ons evolutieproces in grote moeilijkheden is gekomen en de mensheid in de afgelopen 

vijfduizend jaar in de verkeerde richting is ontwikkeld.  

Er wordt nu schoon schip gemaakt en omdat wij hier getuige van zijn, kunnen we dit steeds beter 

herkennen en hier veel van leren, ook al kan het buitengewoon verschrikkelijk zijn om onder ogen 

te zien dat zowel de gnostici als de Zieneressen hele hechte verbindingen zijn aangegaan met de 

meesters, die in feite hun grootste tegenstanders zijn, en hen op een verschrikkelijke manier hebben 

misleid en hebben beschadigd.  

 

Zowel de gnostici als de Zieneressen 

zijn volkomen misleid door de meesters, 

en hadden dit niet goed meer in de gaten. 

 

De meesters leiden mensen vaak doelbewust de verkeerde kant op, zonder dat mensen dit in de 

gaten hebben. Hun manier van werken is vaak kinderlijk eenvoudig maar omdat er allerlei 

vermogens worden ingezet, herkennen ook de gnostici dit vaak niet zo goed.  

De meesters beschrijven in hun boek, de Bijbel, dat er een aantal van 144.000 mensen zal worden 

gered. Dit is een typisch voorbeeld van de manier van werken van de meesters.  

Wanneer de meesters zoiets zeggen, dan kunnen ze al met grote zekerheid inschatten wat dan de 

reactie zal zijn van de mensen die dit lezen, de gnostici voorop. Het gaat hier immers over specifieke 

kennis en dan zijn de gnostici altijd volop geïnteresseerd.  

 

Wanneer de meesters vertellen dat er 144.000 mensen gered zullen worden  

aan het einde der tijden,  

dan is de volgende fase dat nagenoeg iedereen die dit leest  

zich er mee bezig gaat houden wie die 144.000 zullen zijn, 

en DAT is precies hun bedoeling! 

 

Zo’n uitspraak is voor mensen zó intrigerend dat mensen dan per sé willen weten wie er dan zullen 

worden gered, en eigenlijk willen ze graag weten wat ze zouden moeten doen om bij die specifieke 

groep te kunnen komen die “gered” gaat worden aan het einde der tijden.  
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De meesters vermaken zich kostelijk met dit soort “spelletjes”, waar mensen lange tijd mee bezig 

kunnen zijn, vóórdat ze op de conclusie uitkomen dat het niet zo veel zin heeft om je hier heel veel 

mee bezig te houden omdat je dit eenvoudig niet zou kunnen weten.  

Het is vooral een soort van “hebbeding” en een soort van verleiding om in aanmerking te willen 

komen van de status van iemand die op de lijst staat om “gered” te worden.  

Maar in praktijk is er niet een vastomlijnde groep die “gered” wordt. Met andere woorden de 

meesters geven hier een raadseltje aan de mensheid waar geen goede oplossing voor is, hoewel vele 

onderzoekers zich hier het hoofd over hebben gebroken, onwetend over de manier waarop de 

meesters met deze dingen omgaan.  

De meesters komen met dit soort “kennis”, met als enige doel dat mensen zich hier uitgebreid mee 

bezig gaan houden, deels vanuit nieuwsgierigheid, deels vanuit eigenbelang en deels vanuit allerlei 

andere motieven, waardoor mensen minder tijd over houden om zich bezig te houden met hun 

eigen spirituele huiswerk.  

Met andere woorden door dit op deze manier aan de mensheid vóór te leggen, weten de meesters 

zeker dat veel mensen hier veel tijd aan zullen besteden, waardoor veel kostbare tijd verloren gaat.  

Bovendien kweekt dit een enorme rivaliteit tussen de verschillende “gelovigen”, in de hoop dat zij 

dan misschien nog net bij de groep horen die “gered” gaat worden.  

 

Dit is een voorbeeld van de sluwe manier waarop de meesters werken,  

waar ook de gnostici meestal niet tegen waren opgewassen. 

De meesters zijn schrandere intellectuelen, met een verborgen agenda. 

 

Een Zieneres die in haar kracht zou staan, zou in zo’n situatie kunnen aanvoelen dat het niet zinvol 

is om hier al te veel tijd aan te besteden, maar ook dit was zeldzaam, omdat de Zieneressen al lang 

niet meer in hun kracht stonden.  

In praktijk betekende dit dat door zo’n uitspraak er veel deining ontstond en de meesters er 

opnieuw in slaagden mensen veel kostbare tijd eenvoudig af te pakken, want daar komt het op neer. 

Alle tijd die wordt besteed aan het oplossen van het vraagstuk van de 144.000, wordt niet gebruikt 

om je eigen huiswerk op je te nemen en bijvoorbeeld ruimte te maken voor het verwerken van oud 

zeer.  

Op dezelfde manier hebben de meesters allerlei andere theorieën in werking gezet, vaak met 

schijnbaar hele bijzondere kennis, waarbij het vaak moeilijk was om intuïtief aan te voelen in 

hoeverre dit Waarheid is of niet.  

Een voorbeeld is het verhaal over “de rassen en de ronden” waar de theosofen zich het hoofd over 

hebben gebroken, om beter te begrijpen wat hier precies mee wordt bedoeld en hoe dit in praktijk 

zou werken. Maar in werkelijkheid is dit net als het verhaal over de 144.000, volkomen onzin en 

niet gebaseerd op de werkelijkheid. Het verzinsel van “de rassen en de ronden” is bedoeld om 

mensen bezig te houden en ze af te leiden van hun eigen spirituele huiswerk. Op die manier pakken 

de meesters mensen hun kostbare tijd af. Het zijn met name de gnostici die erg vatbaar zijn voor 

deze spelletjes van de meesters.  

Andere voorbeelden zijn de illusie van de TweelingZielen en het “alleen geboren tweelingsyndroom”. 

Beide zijn door de donkere kant in het leven geroepen om mensen te misleiden.  
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Mensen incarneren in groepen en niet in groepjes van twee, er bestaat daarom niet zoiets als een 

TweelingZiel, hoewel velen hun kostbare tijd besteden aan het opzoek gaan naar “die ene”. 

Ook het “alleen geboren tweelingsyndroom” is het zoeken naar “een verklaring” voor wat mensen 

vaak ervaren. Mensen geven het dan “een plekje” op het mentale gebied, hoewel er in de diepte 

van het hart een gevoel kan zijn dat er iets niet klopt.  

 

De meesters genieten volop van deze “mindgames”  

en winnen dit sinistere spel nagenoeg altijd. 

 

Door het verspreiden van onjuiste kennis en allerlei onjuiste theorieën, bereiken de meesters dat er 

chaos ontstaat, en dat is precies wat zij willen bereiken. Daardoor gaan mensen zich vaak met dingen 

bezighouden die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, waardoor kostbare tijd verloren gaat, en 

DAT is precies hun bedoeling.  

 

De meesters hebben in de afgelopen duizenden jaren  

met mensen gespeeld,  

zoals kleine meisjes spelen met hun poppen. 

 

In de vóór ons liggende periode zal dit steeds duidelijker worden, ook al is het akelig om al deze 

dingen onder ogen te zien.  

De gnostici hadden tot de conclusie moeten komen dat je al deze occulte kennis niet nodig hebt 

bij de ontwikkeling van Wijsheid, en de Zieneressen hadden tot de conclusie moeten komen dat 

het niet goed is om macht te ontlenen aan de inzet van het eigen stoffelijke lichaam, maar beide 

groepen slaagden er niet goed in om dit te herkennen en dit innerlijk goed aan te voelen. Beide 

groepen raakten steeds meer verstrikt in de webben van de meesters, de vertegenwoordigers van 

de donkere kant.  

 

Wanneer je je los wil maken van de verkeerde dingen uit het verleden,  

zodat je met een veel grotere Vrijheid een nieuwe start kunt maken,  

is het noodzakelijk jouw eigen verleden beter te leren kennen  

en daar zo veel mogelijk van te leren. 

 

Je hebt dit nodig om te voorkomen dat je niet opnieuw in dezelfde valkuil valt. Zo’n uitgebreide 

evaluatie is iets wat gewoonlijk pas gebeurt wanneer een groep terug is in de Oorsprong en de hele 

missie wordt geëvalueerd.  

Onze generatie heeft het grote voorrecht dat hier nu al heel veel over wordt verteld in “het huis 

van de Boeddha” op “de weide”. We kunnen daardoor nu dingen leren die gewoonlijk niet mogelijk 

zijn voor de mensen die nog in incarnatie zijn.  

Dit zijn eigenlijk dingen die horen bij de afronding van een hele incarnatiereeks en met degenen 

worden doorgesproken die zich voorbereiden op hun terugkeer naar de Oorsprong.  

 

De ervaringen die de Zieneressen met hun bekken hebben opgedaan  

in de afgelopen duizenden jaren,  

zijn verschrikkelijk geweest.  
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Deels is dit het gevolg van de verschrikkingen die anderen hen hebben aangedaan,  

en deels is dit het gevolg van verkeerde keuzes  

die ze zelf vanuit vrije wil hebben gemaakt. 

 

Wanneer je beschadigingen hebt opgelopen in de incarnatiereeks waar je niet zelf verantwoordelijk 

voor bent, dan gelden daar allerlei nieuwe regels voor. Er zijn dan veel faciliteiten om je hiermee te 

helpen.  

In praktijk komt het erop neer dat veel van deze beschadigingen op “de weide” worden behandeld 

door onze leraren, de Zielen, de hogere Zelven, van de mensen die in incarnatie zijn.  

Vaak gaat dit vergezeld van ervaringen in het dagelijkse leven die hierbij horen, maar het 

belangrijkste om hierover te onthouden is dat de Ziel, het hogere Zelf, hierin het voortouw neemt 

en op eigen kracht heel veel kan doen.  

 

De mensen die zich in hun dagelijkse leven bezighouden met traumabehandeling 

zouden er goed aan doen zich te realiseren  

dat dit eigenlijk het werkterrein is van de Ziel, het hogere Zelf. 

 

De mensen die proberen anderen te helpen met het verwerken van hun trauma’s, zouden er daarom 

goed aan doen te leren samenwerken met het hogere Zelf. Die kan veel meer doen dan welke 

gespecialiseerde menselijke traumabehandelaar dan ook.  

Het vakgebied van traumaverwerking zou eigenlijk beter helemaal opnieuw kunnen worden 

ingericht, met behandelingen die beter aansluiten op de werkwijze zoals het hogere Zelf die voor 

ogen heeft.  

Wanneer de behandelaren in incarnatie zouden leren veel beter samen te werken met de Zielen, de 

hogere Zelven, die zich hiermee bezighouden, dan zou er een veel betere wisselwerking ontstaan 

tussen de verschillende partijen (mensen in incarnatie en hogere Zelven) die hier beide bij zijn 

betrokken.  

In praktijk betekent dit dat er beter veel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden om intuïtief aan 

te voelen op welke manier een behandelaar het beste zou kunnen werken met iemand die hulp 

nodig heeft bij het verwerken van een specifiek trauma.  

Dit vraagt van een menselijke behandelaar om zich goed af te stemmen in het hartcentrum en de 

standaard manieren van werken even te laten voor wat ze zijn. Iedere situatie vraagt om een nieuwe 

keuze hoe je hier het beste aan kunt werken, in de wetenschap dat je hierbij het beste zou kunnen 

samenwerken met het hogere Zelf.  

Wanneer de trauma behandelaren op die manier zouden werken, zouden er veel betere resultaten 

kunnen komen dan nu vaak het geval is.  

 

Je mag er gerust vanuit gaan dat traumabehandeling een vakgebied is  

dat nog helemaal in de kinderschoenen staat. 

 

Op dit gebied is er nog heel veel verbetering mogelijk, en toekomstige generaties zullen zich 

verbazen over het grote gebrek aan inzicht dat wij in onze generatie hebben op dit gebied.  
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Juist door de grote mogelijkheden voor een veel directere wisselwerking met het hogere Zelf, zullen 

er in de komende jaren nog allerlei nieuwe aspecten op dit gebied worden toegevoegd aan dit 

vakgebied, zodat de behandeling van trauma’s veel betere resultaten op gaat leveren dan nu 

gebruikelijk is.  

Dit geldt voor alle trauma’s waar iemand niet zelf verantwoordelijk voor is, maar waar iemand wel 

mee te maken heeft gekregen in de loop van dit leven of in vorige levens.  

Er zijn nu hele mooie mogelijkheden om hier verder mee te komen en alvast een begin te maken 

met herstelprocessen.  

 

Een moeilijkere categorie trauma’s zijn situaties  

waarin je zelf in vorige levens,  

keuzes hebt gemaakt  

waardoor je in grote moeilijkheden bent gekomen. 

Deze trauma’s zijn veel moeilijker te behandelen 

en zijn vaak nog veel dieper weggestopt. 

 

Veel Zieneressen hebben op het gebied van seksualiteit keuzes gemaakt in voorgaande levens, waar 

ze zelf verantwoordelijkheid voor dragen en die in aanzienlijke mate bijdragen aan moeilijkheden 

die ze in dit leven, in onze generatie, ondervinden.  

Het zal dan nagenoeg altijd heel moeilijk zijn om je goed te verbinden met je lichaam en hier je 

plaats goed in te nemen.  

Wanneer je ooit in een vorig leven keuzes hebt gemaakt om jouw eigen stoffelijke lichaam uit 

handen te geven, in ruil voor macht en vermogens, vanuit een volkomen vrije wil, dan kunnen daar 

ernstige traumatische ervaringen door zijn ontstaan, in de levens die daarop volgden, misschien 

zelfs in het leven dat je nu, in onze generatie, hebt.  

In zo’n situatie is het van belang terug te gaan naar de oorzaak hiervan en dit grondig te onderzoeken.  

Wanneer je vast bent komen te zitten aan een donkere kracht, door in te gaan op een verleidelijk 

aanbod van macht, en je dit in verscheidene levens daarna, keer op keer hebt bevestigd, dan is het 

vaak al heel moeilijk om goed zicht te krijgen op jouw eigen situatie. De donkere kracht waar je je 

dan bij hebt aangesloten, zal proberen te verhinderen dat je die informatie krijgt.  

Je bent dan symbolisch gevangen geraakt in het web van een donkere kracht en bent onderdeel 

geworden van diens groep. Gewoonlijk is dit een godin, een kracht die veel sterker is dan jouw 

hogere Zelf.  

In zo’n situatie kan zelfs jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, je meestal niet goed meer bereiken. 

Het is daarom in zo’n situatie moeilijk om meer zicht te krijgen op je eigen verleden. Toch is dit 

inzicht heel belangrijk, want zolang je geen goed zicht hebt op jouw eigen verleden, kun je ook 

zo’n donkere kracht niet goed herkennen waar je mee te maken hebt en die jou eigenlijk 

gevangenhoudt.  

Ook hier zie je weer het bekende Stockholmsyndroom. De Zieneressen die al langere tijd gevangen 

zijn in de webben van een godin, gaan zich hier, na verloop van tijd, gewoonlijk mee vereenzelvigen, 

en ontlenen hier status, positie en macht aan.  
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Met andere woorden de donkere godin die hen vasthoudt en gevangenhoudt, wordt als sympathiek 

ervaren, zonder te beseffen dat ze eigenlijk met een auralifter te maken hebben, waar ze in eerste 

instantie een heel prettig gevoel bij hebben, omdat het hen heel bekend en heel vertrouwd 

vóórkomt, als gevolg van een langdurige samenwerking in de loop van soms vele duizenden jaren, 

die meestal leven na leven weer wordt bevestigd. 

  

Wanneer een Zieneres gevangen is geraakt in de webben van een donkere godin,  

dan zal ze vaak verward en zweverig overkomen.  

Er is dan geen heldere visie meer,  

en de verbinding met het stoffelijke lichaam is dan niet goed ontwikkeld,  

waardoor het onderscheidingsvermogen laag is. 

 

De verbinding met het stoffelijke lichaam is dan ver weg. Dit betekent dat iemand dan minder goed 

onderscheid kan maken tussen de verschillende energieën waar je als mens in incarnatie 

voortdurend mee te maken hebt. Met andere woorden naarmate je verbinding met jouw stoffelijke 

lichaam zwakker wordt, wordt je onderscheidingsvermogen kleiner. Je hebt een goede verbinding 

nodig met je stoffelijke lichaam, vóórdat je een goed onderscheidingsvermogen kunt ontwikkelen. 

Het ene kan niet zonder het andere.  

Innerlijk zul je dan een diepe eenzaamheid en grote leegte voelen, ook al kies je er misschien voor 

om dit hardnekkig te ontkennen en net te doen alsof dit niet zo is. Misschien ga je dóór met vrolijk 

doen naar alle mensen die je kent en probeer je zo lang mogelijk toneel te spelen, maar innerlijk 

voel je en weet je in zo’n situatie, dat er iets helemaal niet goed gaat, en het de hoogste tijd is om 

hiermee aan de slag te gaan en hulp te zoeken.  

Het vinden van geschikte hulp is moeilijk in zo’n situatie. Daar zijn meerdere redenen voor. 

Eigenlijk zul je in zo’n situatie niemand vertrouwen, nog afgezien van de donkere kant, die je tegen 

iedereen zal opzetten die je misschien een klein stukje verder zou kunnen helpen.  

De donkere kant wil absoluut niet, dat je los zou scheuren uit diens webben, en zal je daarom zo 

veel mogelijk tegenwerken om hiervan los te komen. De symboliek van spinnenwebben is heel 

geschikt om je hier iets bij vóór te stellen. Dit komt goed overeen met hoe dit in praktijk werkt.  

De donkere kant zal proberen te verhinderen dat je hulp krijgt bij het moeizame proces om je Vrij 

te vechten uit de webben van zo’n donkere kracht. Dit betekent dat wanneer je, misschien met veel 

moeite, iemand hebt gevonden die je toch een stukje verder zou kunnen helpen, omdat die sterk 

genoeg staat in zo’n moeilijke situatie, zo’n donkere kracht dan alles in het werk zal stellen om 

ervoor te zorgen dat jij gaat denken dat je daar misschien toch beter niet naartoe kunt gaan om 

hulp te vragen.  

 

Zo’n donkere kracht zal je voortdurend bestoken met angsten en twijfels  

en zal je proberen op te zetten tegen degene die jou zou kunnen helpen. 

 

Wanneer je dit niet goed herkent, kan dit betekenen dat je er ZELF voor gaat kiezen om de 

verbinding met degene die jou zou kunnen helpen, te verwaarlozen of zelf af te breken.  

In zo’n situatie heeft de donkere kracht gewonnen en kan degene die jou misschien verder had 

kunnen helpen, weinig meer doen.  
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Wanneer je deze grote hindernis, ondanks veel moeilijkheden uiteindelijk kunt overwinnen, en 

degene die hulp kan bieden ook daadwerkelijk bij jou in de buurt kan komen en aansluiting kan 

maken, dan is er nog een andere factor die van groot belang is om te weten.  

Zodra er iemand in de buurt komt van een Zieneres die in moeilijkheden is gekomen, met de 

bedoeling haar te helpen zichzelf te bevrijden, dan zal zo’n donkere kracht zich onmiddellijk tegen 

zo iemand keren, en allerlei moeilijkheden veroorzaken, waardoor zo iemand op afstand wordt 

gehouden. Met andere woorden degene die in zo’n moeilijke situatie besluit te helpen, wordt vanaf 

dat moment bestookt door zo’n donkere kracht, waardoor de helper wordt afgeleid en lastig wordt 

gevallen.  

De mogelijkheden die de donkere kant in zo’n situatie heeft zijn nagenoeg eindeloos. De ervaringen 

van een helper kunnen variëren van bijvoorbeeld hoofdpijn tot soms zelfs een ongeval, alles 

bedoeld om zo’n helper te verhinderen om hulp te bieden. 

Wanneer er een helper terugkomt vanuit de Oorsprong om bijvoorbeeld een hele groep te helpen, dan 

wacht zo iemand daardoor een verschrikkelijk lot.  

De donkere kant zal er alles, maar dan ook echt alles aan doen, om iemand te verhinderen zich te 

mengen in de gevangenschap die zo’n vrijwilliger zou willen doorbreken.  

De donkere kant zal zo’n vrijwilliger beschouwen als een indringer, die diens machtspositie in 

gevaar kan brengen, en zal er alles aan doen om zo iemand ten val te brengen en eveneens onder 

te brengen in de webben van de donkere kant, of wanneer dat niet lukt, iemand op allerlei mogelijke 

manieren tegen te werken, waarbij de mogelijkheden in praktijk oneindig zijn.  

Wanneer je hulp komt bieden aan één enkel individu, die gevangen is geraakt in de webben van de 

donkere kant, dan heb je hier al mee te maken, maar wanneer je probeert een groep te helpen, zal 

dit principe nog veel meer van toepassing zijn, en veel sterker naar voren komen.  

De boodschap vanuit de donkere kant is dan heel helder, “bemoei je er niet mee, want deze persoon is nu 

van ons, je kunt dit maar beter accepteren zoals het is”.  

Het is een soort schot voor de boeg maar dan verweven in het gewone dagelijkse leven, waardoor 

je vaak niet goed in de gaten hebt wat er eigenlijk gebeurt. Toch worden deze dingen op “de weide” 

doorgesproken en weet je daar waarom je als helper deze ervaringen meemaakt. Je kunt dan kiezen 

of je op die weg verder wil gaan of dit maar beter los kunt laten omdat het voor jezelf te veel 

moeilijkheden oplevert.  

 

Degene die hulp zoekt  

zal vaak moeilijk een geschikte helper kunnen vinden  

in een situatie waarin er in vorige levens noodlottige keuzes zijn gemaakt,  

en wanneer dit uiteindelijk op de één of andere manier toch is gelukt,  

zullen er voortdurend hindernissen zijn  

zolang zo’n Zieneres gevangen is in de webben van zo’n donkere kracht. 

 

Wanneer een Zieneres te maken heeft met diep verborgen traumatische ervaringen als gevolg van 

volkomen verkeerde keuzes in vorige levens, dan is zo’n situatie in praktijk vaak zodanig moeilijk, 

dat er nauwelijks meer iemand te vinden is die sterk genoeg staat om dan nog te kunnen helpen.  
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Als er dan toch nog iemand gevonden wordt die zou kunnen helpen, omdat dit van binnenuit en 

van bovenaf zichtbaar wordt gemaakt, dan is het zowel voor de helper als voor degene die hulp 

nodig heeft, belangrijk te weten dat de donkere kant er alles aan zal doen om de onderlinge 

verbinding in de war te sturen. De donkere kant zal proberen irritatie op te wekken, wantrouwen, 

angst of iets anders, waardoor de verbinding in de war zal worden gestuurd, net zolang tot één van 

beide de verbinding gaat verbreken, waardoor de donkere kant heeft gewonnen.  

Voor alle mensen die het op zich nemen anderen te helpen met hele diepliggende traumatische 

ervaringen, die eigenlijk het gevolg zijn van verkeerde keuzes die iemand zelf in voorgaande levens 

heeft gemaakt, is het van belang te weten dat het op deze manier werkt.  

Er is in feite nog nauwelijks enige expertise op dit gebied en ook de Zieneressen, die in feite kunnen 

worden beschouwd als vergevorderde menselijke individuen, hebben nauwelijks voldoende 

mogelijkheden om bij dergelijke grote moeilijkheden nog doeltreffende hulp te kunnen bieden 

vanuit de Zielen, de hogere Zelven.  

Ook de Ziel, het hoger Zelf, botst tegen dezelfde dingen aan die hierboven zijn beschreven. Ook 

de Ziel, het hoger Zelf, zal door zo’n donkere kracht worden gewaarschuwd zich hier niet mee te 

bemoeien, op straffe van akelige ervaringen die het hogere Zelf dan te wachten staan.  

Ook het hogere Zelf zal dan worden bedreigd, door een kracht die groter en sterker is, wanneer 

een Zieneres in incarnatie vast is komen te zitten aan een donkere godin.  

Ook een hoger Zelf zal dan het gevecht aan moeten gaan met zo’n donkere godin, of moeten 

toekijken hoe degene waaraan zij gekoppeld is in incarnatie, steeds verder verstrikt raakt in de 

webben van de donkere kant. 

  

Wanneer een Zieneres in incarnatie in moeilijkheden is gekomen  

dan betekent dit altijd dat het hogere Zelf daardoor grote problemen ondervindt. 

Ziel, hoger Zelf, en de mens in incarnatie vormen samen een team, 

wanneer één van beide in moeilijkheden komt,  

dan raakt dat altijd ook de andere. 

 

In praktijk zijn er allerlei situaties ontstaan binnen de kerngroep van de Zieneressen, waardoor het 

team van hoger Zelf en mens in incarnatie zodanig in moeilijkheden is gekomen, dat het team dit 

niet meer op eigen kracht kan oplossen.  

Wanneer er traumatische ervaringen zijn geweest in dit leven of in voorgaande levens, waar iemand 

niet zelf verantwoordelijk voor is, dan is dit in de komende jaren nagenoeg altijd oplosbaar, in de 

zin dat hieraan gewerkt kan worden. De situatie kan dan aanzienlijk worden verbeterd, door de 

genezende vermogens die het hogere Zelf dan mag inzetten.  

 

Er is vanuit het standpunt van het hogere Zelf,  

een groot verschil  

tussen een trauma dat is ontstaan,  

in dit leven of in voorgaande levens, 

waar je niet zelf verantwoordelijk voor bent  

en een trauma waar je wel zelf verantwoordelijkheid voor draagt. 
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Wanneer de behandelaren in incarnatie beseffen dat het op deze manier werkt, dan kunnen ze hier 

hun voordeel mee doen, in de wetenschap dat het hogere Zelf genezende vermogens in mag zetten 

in sommige situatie. De behandelaren in incarnatie hoeven dan “slechts” het proces zo goed 

mogelijk te begeleiden. Het eigenlijke werk wordt in zo’n situatie gedaan door het hogere Zelf, DIE 

is de genezer, niet de behandelaar in incarnatie, die is “slechts” een soort van procesbegeleider. 

  

Wanneer er een heel diep weggestopt trauma is ontstaan,  

als gevolg van volkomen verkeerde keuzes in vorige levens,  

dan is de situatie vaak heel moeilijk. 

Er is dan altijd meer zicht nodig op de oorzaak van de situatie,  

en er is dan altijd een gevoelsmatige herhaling nodig  

van soortgelijke omstandigheden. 

 

Het is dan altijd noodzakelijk nauwkeurig duidelijk te krijgen welke keuzes er zijn gemaakt in welke 

omstandigheden.  

Dit betekent dat er dan altijd regressie-sessies nodig zullen zijn. Wanneer het gaat om hele complexe 

situaties, zullen er misschien zelfs meerdere sessies nodig zijn naar hetzelfde vorige leven.  

Het is dan belangrijk dat de Waarheid naar voren komt, hoe afgrijselijk die dan waarschijnlijk ook 

is. Het is noodzakelijk om dit zorgvuldig onder ogen te zien, vóórdat het hogere Zelf in zo’n situatie 

genezende vermogens mag toepassen.  

Wanneer iemand tegen beter weten in heeft gehandeld en bijvoorbeeld het eigen lichaam heeft 

opgeofferd in ruil voor macht, dan zal iemand in allerlei proeven in het gewone dagelijkse leven 

moeten aantonen, nu beter voor haar eigen lichaam te willen zorgen en hier beter mee om te willen 

gaan dan in het leven waarin de noodlottige keuze is gemaakt.  

Deze proeven worden opgelegd door onze leraren, ook al beseffen de behandelaren in incarnatie 

volstrekt niet dat het op deze manier werkt. 

Naast inzicht zijn er in zo’n situatie dus ook proeven nodig, waarin iemand aan kan tonen de 

noodzakelijke lessen nu beter te hebben begrepen. Wanneer dit voldoende is aangetoond, mag het 

hogere Zelf vaak weer een stukje genezing toepassen.  

Deze situaties, waar iemand zelf verantwoordelijkheid voor draagt, zijn veel complexer, en vragen 

veel meer van de behandelaar dan situaties waarin er trauma is ontstaan waar iemand niet zelf 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

Het zal duidelijk zijn dat er soms situaties zijn waarin dit in elkaar over kan lopen, en het niet zo 

duidelijk is in hoeverre iemand hier zelf verantwoordelijkheid voor draagt. Het is in zo’n situatie 

belangrijk dat een behandelaar aanvoelt welke weg het beste kan worden gevolgd.  

Omdat er met name binnen de kerngroep van de Zieneressen hele grote moeilijkheden zijn 

ontstaan in de afgelopen duizenden jaren, die eigenlijk niet meer goed zijn op te lossen door de 

Zielen, de hogere Zelven, van de Zieneressen die in incarnatie zijn, is er hulp nodig van iemand die 

sterker staat dan de hogere Zelven, en die alsnog de hulp kan bieden die hiervoor nodig is.  

Degene die dit op zich gaat nemen is een vrijwilliger vanuit de Oorsprong, die de mogelijkheid 

heeft om dit gevaarlijke werk op zich te nemen in de komende periode.  
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Dit betekent dat zo iemand dan voortdurend te maken heeft met de aanvallen vanuit de donkere 

kant, net zoals de Zielen, de hogere Zelven, hiermee te maken hebben op hun eigen gebied, 

gewoonlijk zonder dat de mensen in incarnatie zich hiervan bewust zijn.  

Omdat de Zielen van de Zieneressen de verwondingen die er in de kerngroep zijn ontstaan, niet 

meer op eigen kracht kunnen oplossen, was er een andere route nodig om de Zieneressen in 

incarnatie hier toch mee te kunnen helpen.  

Er is daarom een vrijwilliger vanuit de Oorsprong, die de mogelijkheid heeft om de Zieneressen in 

incarnatie hiermee te helpen. Voor de Zieneressen die weten dat zij zelf in moeilijkheden zijn 

gekomen, is het belangrijk om te weten dat deze hulp aanwezig is, ook al kunnen de Zielen, de 

hogere Zelven, dit op eigen kracht vaak niet meer oplossen. Dat deze mogelijkheid er nu toch is, 

heeft te maken met de grote aanpassingen in ons evolutieproces, en de directe gevolgen hiervan.  

In de afgelopen duizenden jaren, waren deze mogelijkheden er niet en konden de Zieneressen niet 

meer herstellen van diepe traumatische ervaringen die waren opgedaan, maar sinds kort zijn er 

mogelijkheden om hier toch verder mee te komen, ook al kunnen de hogere Zelven dit niet op 

eigen kracht.  

Wanneer je aanvoelt dat dit belangrijk voor jou persoonlijk is, kun je proberen tijdens meditaties, 

wanneer je voelt dat jouw hogere Zelf “in de buurt is”, hier meer zicht op te krijgen. Wanneer jouw 

hogere Zelf dit voor jou belangrijk vindt, dan zal die daar zeker meer informatie over aangeven op 

een geschikt moment.  

 

Er zijn in onze generatie heel veel “Doornroosjes”,  

dit zijn de Zieneressen die versteend zijn geraakt  

en innerlijk in een diepe slaap zijn verzonken. 

 

In dit oeroude sprookje hebben de gnostici in het verleden diepgaande esoterische kennis verstopt, 

in een poging die veilig te stellen en door te geven aan toekomstige generaties.  

Het verhaal van Doornroosje beschrijft de ondergang van een Zieneres, die direct het gevolg is van 

de sluwe opzet van de donkere kant. Het gevolg is een Zieneres in diepe slaap, die moeilijk 

benaderbaar is, gesymboliseerd door de doornen in het verhaal.  

In praktijk ervaar je in zo’n situatie als helper een Zieneres die niet echt open staat voor wat je 

graag zou willen aanreiken. Innerlijk is zo iemand dan in een diepe slaap en alle dingen die je zou 

kunnen zeggen zijn niet genoeg om het tij te keren, hoe deskundig je misschien ook bent. 

  

Het verhaal beschrijft dat er in situaties van “dood zijn” 

eigenlijk maar één medicijn is,  

en dat is Genegenheid. 

 

Het verhaal maakt duidelijk dat de enige manier om Doornroosje weer tot (innerlijk) leven te 

brengen de factor Genegenheid is, gesymboliseerd door de kus in het verhaal.  

Juist die factor Genegenheid is schaars in onze samenleving, maar het verhaal maakt duidelijk dat 

dit het enige is wat echt helpt. Al het andere zal niet echt helpen, het is niet genoeg om Doornroosje 

weer tot leven te brengen en haar versteende toestand te kunnen doorbreken.  
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Wanneer een Zieneres in onze generatie rondloopt met een versteend hart, 

als gevolg van het Doornroosje-effect, 

dan is er vooral Genegenheid nodig, 

en niet het “een plekje geven”, 

op het mentale gebied, 

van wat er ook is gebeurd in dit of in vorige levens. 

 

Juist het vinden van Genegenheid is in onze overgangsgeneratie nog moeilijk. Het is zeldzaam om 

een coach te vinden die werkelijk Vrij staat en nog slechts aanwezig is als een procesbegeleider, 

zich volkomen bewust van het feit dat slechts de Ziel, het hogere Zelf, genezing zou kunnen bieden 

en NIET de behandelaar in het dagelijkse leven, die hier misschien bij betrokken is.  

Wanneer een helper geconfronteerd wordt met doornen, stekelige reacties van Zieneressen die in 

moeilijkheden zijn gekomen, dan kun je daardoor als helper (nieuwe) verwondingen oplopen. Je 

komt dan als helper voor de moeilijke keuze te staan of je dit ervoor over hebt of dat je het loslaat 

en opgeeft, nadat je een poging hebt ondernomen om dichter bij “de schone slaapster” te komen, 

de eigenlijke mens, zoals die in de kern is. In praktijk ervaren hooggevoelige helpers vaak irritatie 

wanneer ze iemand die in grote moeilijkheden is gekomen proberen te naderen, in een poging hulp 

aan te bieden.  

 

Irritatie is soms een soort van cordon aan energie,  

die om iemand heen kan worden gelegd door een donkere kracht  

die iemand zo gevangenhoudt.  

Daardoor is iemand moeilijker te naderen. 

 

Wanneer je als hulpverlener niet goed in de gaten hebt dat dit zo werkt, kun je in hele moeilijke 

situaties, waarin er veel aanwezigheid is vanuit de donkere kant, gemakkelijk worden afgeleid door 

allerlei kleine irritaties die schijnbaar toevallig tussen jou en degene die in moeilijkheden zit, in 

komen te staan.  

Je zou daardoor op de conclusie uit kunnen komen dat het zinloos is om hier nog langer je tijd aan 

te besteden en dat je misschien beter dóór kunt lopen op jouw weg, en anderen kunt gaan helpen 

in de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt.  

Wanneer je te gemakkelijk je op die manier laat afleiden, terwijl je innerlijk misschien voelt dat het 

toch belangrijk is om vol te houden en het nog een kans te geven, dan loop je het risico dat de 

donkere kant jou door middel van zo’n cordon van irritatie weghoudt bij degene die dringend hulp 

nodig heeft.  

 

Zoals er mantels van liefde zijn,  

die je omgehangen kunnen worden,  

zo bestaan er ook mantels van irritatie,  

die je eveneens omgehangen kunnen worden. 

 

In zo’n situatie staat er irritatie tussen jou en degene die je zou willen helpen. Deze irritatie kan als 

een onzichtbare muur tussen beide in staan, beide hebben hiermee te maken.  
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Vanuit die irritatie kan een gevangen Zieneres, een Doornroosje, heel venijnig van zich afbijten, 

wanneer iemand haar heel dicht nadert. Op de achtergrond is steeds de donkere kant, die via deze 

barrière van irritatie, hindernissen opwerpt in de onderlinge verbinding.  

In de symboliek van het verhaal van Doornroosje is dit de betekenis van de doornen, waar je je 

venijnig aan kunt verwonden. Je zou daardoor gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat het 

te moeilijk is, en je beter verder kunt gaan op jouw weg.  

Onze samenleving is vol met “Doornroosjes”, die zichzelf eigenlijk nog niet eens goed herkennen 

als mensen die hulp nodig hebben. Mensen die hen proberen te naderen, ervaren vaak veel doornen 

om hen heen, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn.  

 

De symboliek van “Doornroosje” is heel actueel, 

nagenoeg alle Zieneressen verkeren in onze generatie in deze toestand.  

De hele groep is eigenlijk nog in een diepe slaap verzonken. 

 

We leven in een periode waarin er symbolisch een groot hekwerk weer opengaat, dat lange tijd 

dicht is geweest, en de verbinding tussen de mensen in incarnatie en de hogere wezens heeft 

belemmerd. Sinds het lentepunt is dit grote hekwerk van het slot gehaald en gaat dit langzaam 

verder open. Het is de symboliek van de toegang tot de hogere werelden, waar ook de hogere goden 

onderdeel van zijn.  

Dat deze instroom nu weer veel groter kan worden, is een direct gevolg van de aanpassingen in 

ons evolutieproces, maar we zullen daar wel zelf ons best voor moeten doen. 

  

Er is nu collectief een mogelijkheid om onze paradijselijke toestand te herstellen 

maar je zult daar individueel wel flink je best voor moeten doen. 

 

Dat dit mogelijk is geworden is het gevolg van de strijd die er tussen de lichte kant en de donkere 

kant is uitgevochten, in de jaren voorafgaand aan 2013. Maar de mogelijkheid die er nu gekomen 

is om te werken aan je eigen herstelprocessen, betekent niet dat alle mensen nu op de één of andere 

kalenderdatum opeens “verlicht” zullen zijn. 

  

Ons evolutieproces biedt mogelijkheden aan,  

aan wie dit zou willen.  

Wat wij daar mee doen,  

is aan onszelf. 

 

Sommigen zullen de mogelijkheden die nu geboden worden met beide handen aangrijpen, terwijl 

anderen zich zullen verbazen over de keuzes van deze lichtbrengers, en rustig verder zullen gaan 

met het versterken van hun eigen comfortzone.  

De voorhoede van de lichtwerkers komt in onze generatie weer in beweging, hetgeen van iedereen 

een hele grote inspanning vraagt, om je zelf los te maken uit oude en verkeerde gewoontes, zoals 

een vlinder afstand neemt van haar oude vorm, en zich daar niet meer mee vereenzelvigt.  

Wanneer de voorhoede van de lichtwerkers de eigen innerlijke kracht weer gaat herkennen, en 

zichzelf weer beter herkent als een ontvanger en een doorgever van Genegenheid, dan zal er steeds 

meer Genegenheid gaan stromen in het gezamenlijke energieveld van de lichtwerkers.  
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Wanneer de lichtwerkers steeds meer Genegenheid kunnen laten stromen,  

dan wordt daardoor symbolisch het grote hekwerk verder opengeduwd  

dat bij het lentepunt van het slot is gehaald. 

 

De hogere wezens, waaronder de hogere goden, maken het mogelijk dat dit grote hekwerk nu 

symbolisch van het slot is, en door ons verder opengeduwd kan worden, maar wij zullen hier hard 

voor moeten werken om dit grote hekwerk verder open te krijgen.  

Wanneer dit door een gezamenlijke krachtsinspanning steeds beter gaat slagen, dan zal daardoor 

de paradijselijke toestand steeds meer worden hersteld, bij de mensen die zich hiervoor in willen 

zetten. De voorhoede kan nu een hele belangrijke rol op zich nemen door in een gezamenlijke 

krachtsinspanning het ook voor anderen steeds beter mogelijk te maken deze zelfde weg te volgen. 

Wanneer dit grote hekwerk uiteindelijk helemaal open is gegaan wordt het voor de anderen 

gemakkelijker deze zelfde weg te volgen.  

Ons evolutieproces werkt met mogelijkheden, gelegenheden, die vaak intuïtief kunnen worden 

aangevoeld maar niet altijd zo duidelijk onder woorden worden gebracht. Gelukkig wordt er in 

deze periode veel uitgelegd over de mogelijkheden die er nu voor ons zijn. 

  

Veel mensen wachten onbewust nog steeds op iemand die hen komt redden,  

maar de werkelijkheid is dat wij dit helemaal zelf zullen moeten doen.  

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden, voor wie dat wil,  

het is aan ons om te beslissen wat we hiermee willen gaan doen. 

 

We hebben nu de mogelijkheid om onze paradijselijke toestand te herstellen, hetgeen betekent dat 

er nu weer hele mooie mogelijkheden zijn om intensief te leren samenwerken met het hogere Zelf, 

waardoor je weer veel beter je plaats kunt innemen in het bekken en er weer veel meer energie door 

jouw energieveld zal stromen. Symbolisch is dit de paradijselijke toestand waar steeds meer mensen 

in deze periode weer ervaringen mee opdoen.  

Dit is heilzaam voor de mensen die dit al steeds meer ervaren en bemoedigend voor de mensen die 

deze weg willen proberen te volgen. Het is een begin van het terugkrijgen van ons erfdeel, dat ons 

ongeveer vijfduizend jaar geleden wreed is afgenomen, en dat we nu weer in ontvangst kunnen 

nemen, als we de mogelijkheden benutten die daar nu voor worden geboden.  

Het is ons recht, om te mogen leven in onze paradijselijke toestand, wanneer we ons huiswerk goed 

hebben gedaan en ons willen inzetten voor het helpen van anderen met hun ontwikkeling. Dit 

erfdeel is ons lange tijd afgenomen en zelfs de herinneringen hieraan zijn nagenoeg helemaal uit 

ons systeem verdwenen, maar in onze generatie komen de eersten weer op gang, die zich deze 

toestand weer eigen maken, door geduldig het eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en 

anderen te helpen waar dat zinvol is. Wanneer je jouw eigen paradijselijke toestand weer herkent, 

en je langzaam steeds meer van daaruit kunt gaan leven, kom je steeds meer vrij te staan van de 

matrix.  

Pas wanneer je langzamerhand  

steeds meer gaat leven vanuit jouw eigen paradijselijke toestand,  

kun je de matrix steeds beter herkennen. 
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De meesters verzinnen allerlei dingen om mensen maar zo veel mogelijk bezig te houden en af te 

leiden van hun eigen pad. Als je dit niet goed herkent, dan gaat er veel kostbare tijd verloren, waarin 

je niet met je eigen huiswerk bezig bent, en dat is precies hun bedoeling. 

Op die manier bouwen de meesters de matrix iedere dag verder op, zolang ze hier de kans voor 

krijgen. Hun specialiteit is het creëren van fake nieuws, het geven van onjuiste informatie. Vele 

lichtwerkers laten zich in deze periode nog steeds gebruiken om deze misleidende en onjuiste 

kennis te verspreiden. Zij helpen daarmee de meesters om de matrix op te bouwen en te versterken. 

Met andere woorden door onjuiste informatie te verspreiden, tegen beter weten in, help je de 

donkere kant, en houd je jezelf en de andere lichtwerkers gevangen. 

 

De mensen die nu nog steeds doorgaan  

met het verspreiden van het gedachtengoed  

van de cursus in wonderen en non dualiteit,  

helpen de donkere kant om lichtwerkers te misleiden  

en vast te houden in de matrix. 

 

Als je per sé de grote held wil zijn in onze kleine landje, en vergeving van zonden verkondigt, in 

een stijl die Jezus niet zou misstaan, waardoor je in de loop van de jaren duizenden mensen hebt 

misleid, en daar zelf misschien een “goed gevoel” aan over hebt gehouden, terwijl je intuïtief al 

jaren wist dat het eigenlijk helemaal niet waar is wat je luidkeels verkondigt, en je bovendien feitelijk 

ook al een paar jaar geleden was gewaarschuwd dat het niet klopt wat je mensen voorspiegelt, en 

het een paar jaar geleden al de hoogste tijd was om dit opnieuw te onderzoeken, maar je dit liever 

niet wilde, en andere dingen belangrijker vond, dan zou het mooi zijn wanneer je dit nu alsnog gaat 

onderzoeken, en ophoudt anderen voortdurend te misleiden, terwijl je dit in de diepte van je hart 

eigenlijk al langere tijd heel goed weet. 

Je werkt dan voor de donkere kant, en helpt mee om mensen te misleiden en gevangen te houden 

in de matrix. 

Je maakt dan op grove wijze misbruik van het vertrouwen dat velen je hebben gegeven, totdat 

diezelfde mensen er achter komen dat ze zijn belazerd door iemand die zichzelf graag presenteert 

als “de grote redder”, en die innerlijk eigenlijk al jaren weet dat er iets helemaal verkeerd gaat, maar 

niet de moed had om dit eerlijk onder ogen te zien, en te doen wat nodig was in de situatie waarin 

hij terecht was gekomen, namelijk stoppen met alles, en eerst goed uitzoeken hoe het zit, vóórdat je 

andere mensen iets verkondigt wat ze graag willen horen maar wat volstrekt niet waar is. 

Wanneer je eerlijk was geweest naar jezelf en naar anderen, en wanneer je voldoende moed zou 

hebben gehad, had je anderen veel teleurstellende ervaringen kunnen besparen, maar omdat de 

eigen belangen en de eigen reputatie ver boven alles uitstegen, telde het lijden dat je hierdoor 

veroorzaakte bij anderen, blijkbaar niet echt mee. 

 

Deze narcistische goeroe, die zichzelf als een gnosticus beschouwt, 

offert zijn medemensen eenvoudig op,  

om daar zelf beter van te worden,  

hoewel zijn slachtoffers dit (nog) niet goed in de gaten hebben. 
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Deze bekende Nederlandse schrijver, die niet Jezus is, maar daar duidelijk wel heel veel op wil 

lijken, doet net alsof hij het goed met anderen vóór heeft, maar in werkelijkheid is dat volstrekt niet 

het geval. Het gaat hem vooral om hemzelf, het gaat hem om zijn reputatie en zijn positie als “redder 

van de mensheid”.  

Het zou mooi zijn wanneer deze huichelaar uiteindelijk toch eerst zijn eigen huiswerk maar eens 

beter zou gaan doen. Het is de hoogste tijd dat de lichtwerkers beter herkennen wat hier gebeurt, 

en zich niet meer door dergelijke lieden laten misleiden. 

Ook voor de Zieneressen is het de hoogste tijd om hun eigen zwakke punten opnieuw te 

onderzoeken en zich los te maken van oude en verkeerde gewoontes. Daar waar de gnostici vatbaar 

zijn voor hele speciale kennis, daar zijn de Zieneressen vatbaar voor allerlei varianten van intiem 

lichamelijk contact. Doordat hierbij het onderscheid tussen lust, opwinding en machtsspelletjes 

enerzijds en anderzijds het zijn van een kanaal voor Genegenheid steeds verder verdween, gleden 

ze steeds verder naar de donkere kant, zonder zich bewust te zijn van hun situatie. 

 

Zoals de gnostici geen goed zicht meer hadden op wat juiste kennis is,  

zo hadden de Zieneressen geen goed zicht meer op wat Genegenheid is. 

 

Wanneer je als Zieneres toch dóór wil gaan met machtsspelletjes op het gebied van seksuele 

aantrekkingskracht, terwijl je innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelt dat je beter zou kunnen stoppen 

met dit “spelen met vuur”, dan werk je mee aan het instandhouden van de matrix, je bent dan 

onderdeel van wat de donkere kant voor ogen heeft met de mensheid. 

Wanneer een Zieneres geïnteresseerd is in een intiemere verbinding met een man, en de 

gebruikelijke weg ingaat van hele subtiele seksueel getinte aandachtspelletjes, om zo te 

inventariseren hoe haar kansen liggen, dan zou een man die zijn innerlijke weten volgt, ervoor 

kunnen kiezen om niet op die golflengte te reageren. 

Een Zieneres zou zich dan afgewezen kunnen voelen en vanuit die gekwetstheid zo'n in de kern 

misschien hele mooie verbinding, kunnen verbreken. 

Dit was waarschijnlijk helemaal niet wat de man voor ogen had, maar door onbegrip van beide 

kanten, kan het dan toch zo lopen. De donkere kant heeft dan gewonnen. 

 

We doen het elkaar aan,  

om elkaar gevangen te blijven houden in de matrix,  

terwijl de uitweg ligt bij het volgen van het innerlijke weten,  

dat je aan kunt voelen in de diepte van het hart  

wanneer je hier moeite voor wil doen. 

 

De matrix is niet alleen waar mensen in gevangen zijn geraakt, maar de matrix is eveneens waar 

mensen massaal zelf aan meedoen, om anderen te vangen in jouw eigen webben, en ingevuld te 

krijgen wat jij graag wil. 

Wanneer je iets van mensen wil, bijvoorbeeld aandacht, waardering, geld of wat dan ook, dan ben 

je daardoor zelf onderdeel van de matrix, die andere mensen door deze zuigende werking naar zich 

toetrekt. 

 

Het zuigen van energie IS de matrix.  
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Het naar je toe trekken van mensen  

om jouw eigen behoeftes ingevuld te krijgen  

IS de matrix. 

 

ALLES aan verleidingen op het gebied van seksualiteit is de matrix, de gevangenis waarin we elkaar 

gevangenhouden, en waaraan we ALLEMAAL in mindere of meerdere mate actief deelnemen, 

gewoonlijk zonder dat dit nog goed tot ons doordringt. 

We zijn zodanig gehersenspoeld door de donkere kant in de afgelopen vijfduizend jaar, dat we nu 

als marionetten blindelings meedoen aan de wereld van toneelspelen en elkaar doelbewust verleiden 

en misleiden, om daar zelf beter van te worden. 

De god van de Bijbel heeft ons zover gekregen dat wij hier ZELF aan meedoen, en elkaar misleiden 

en verleiden om daar ZELF beter van te worden, terwijl we innerlijk vaak heel goed weten dat we 

beter niet op deze manier verder kunnen gaan. 

Het is afschrikwekkend om al deze dingen onder ogen te zien maar dit is wel de wereld waarin we 

terecht zijn gekomen. 

Van hieruit begint het nieuwe tijdperk, en je zou er goed aan doen zorgvuldig te onderzoeken hoe 

de situatie nu is, die is ontstaan na vijfduizend jaar overheersing door de donkere kant, want daar 

komt het in praktijk op neer. 

 

Wanneer je zelf Vrij staat,  

zul je andere mensen ook Vrij laten. 

Wanneer je zelf (nog) gevangen bent in de matrix,  

zul je anderen daar bewust of onbewust vaak in meezuigen. 

 

De donkere kant zal je steeds opnieuw afhankelijk proberen te maken, op allerlei hele sluwe 

manieren. Steeds opnieuw zal de donkere kant een “redder” naar voren schuiven en mensen 

onderwerpen en passief maken. (Stil maar wacht maar) Op die manier blijf je gevangen in de matrix.  

 

Wanneer je afhankelijk bent van seksualiteit  

en het idee hebt dat je daar niet meer zonder zou kunnen,  

dan ben je gevangen geraakt in de matrix. 

Seksualiteit IS de matrix,  

het is gebaseerd op misleiding, verleiding, lust, opwinding en macht. 

 

Wanneer een vrouw het idee heeft dat “haar” man haar “redder” is, en de man het idee heeft dat 

“zijn” vrouw kan helpen om zijn tomeloze seksuele verlangens enigszins ingevuld te krijgen, dan 

zitten beide gevangen in de matrix. 

 

Het spirituele wereldje is vol van “redders”  

en mensen die gered willen worden,  

en beide zijn gevangen in de matrix. 
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Alles aan toneelspel is de matrix.  

Alles aan volautomatische reacties  

waarin je blindelings reageert zoals er van je verwacht wordt,  

is de matrix. 

Alles aan misplaatste humor is onderdeel van de matrix. 

 

De lichte kan probeert mensen weerbaar te maken en helpt ze hun innerlijke kracht te ontwikkelen. 

(Vechten, vechten, vechten) Op die manier word je sterker en kun je jezelf steeds beter losmaken 

van de matrix.  

Je bent niet op Aarde om overal tegen beschermd te worden maar om weerbaarheid te ontwikkelen, 

dat maakt je sterker.  

Juist door te vechten word je sterker, niet door achterover te leunen in je luie stoel, in jouw eigen 

fijne comfortzone. 

De Aarde is een moeilijk klaslokaal geworden maar juist in deze omgeving kun je leren vechten en 

sterker worden. De mogelijkheden om nu te groeien, te ontwikkelen en sterker te worden zijn groot 

in onze generatie. Het is aan ons om aan te tonen wat wij met deze waardevolle mogelijkheden 

willen doen.  

 

Het is gemakkelijk om jezelf te beschouwen als een slachtoffer van de matrix  

maar dit is niet het hele verhaal. 

In feite is ieder van ons medeplichtig  

aan het instandhouden van deze gevangenis,  

waarin we elkaar gevangenhouden. 

 

De matrix is iets waar ieder van ons in mindere of meerdere mate aan meedoet, vanuit allerlei hele 

verschillende motieven. Met andere woorden we zijn niet enkel slachtoffer van de matrix, de 

onzichtbare gevangenis, die ons bij ons innerlijke weten vandaan haalt, maar we zijn eigenlijk ook 

medeplichtig aan het instandhouden van die gevangenis.  

Wanneer dit langzamerhand steeds beter begint door te dringen bij de lichtwerkers die hun 

innerlijke weten willen volgen, zal er ook meer bereidheid komen om hierin je eigen 

verantwoordelijkheid op je te nemen.  

Zolang iemand gevangen is in de matrix, kunnen de herinneringen aan wat er gebeurt tijdens de 

uren van slaap van het stoffelijke lichaam worden afgenomen. Iemand is zich dan niet meer bewust 

van de ervaringen op “de weide", waar je naartoe gaat wanneer jouw lichaam in slaapmodus is. 

Op die manier worden mensen gevangengehouden in de kerkers van het stoffelijke leven, het 

versterkt een puur materialistisch wereldbeeld en een materialistisch mensbeeld.  

De herinneringen aan onze ervaringen op “de weide” zouden het ons mogelijk maken ons meer 

bewust te worden van wat velen onze “onsterfelijkheid” noemen. Dit zou van grote invloed zijn 

op ons mensbeeld en op ons wereldbeeld. 
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De donkere kant, de meesters van de Witte Broederschap voorop, zijn er daarom op gebrand deze 

herinneringen aan wat wij iedere dag op “de groene weide” ervaren, zo veel mogelijk af te schermen 

en af te pakken, zodat wij ons maar niet bewust zouden worden van wie wij zijn en wat we hier 

komen doen. 

Maar door de aanpassingen in ons evolutieproces wordt de scheidingswand tussen “de weide” en 

het gewone dagelijkse leven steeds dunner, en komt er steeds meer ruimte voor “heldere dromen”, 

ervaringen waarin je stukjes meekrijgt van wat er op “de weide” gebeurt.  

Dit kunnen bijvoorbeeld flarden uit een belangrijk gesprek met iemand zijn of bijeenkomsten in 

groepsverband. Wanneer je hier iets van meekrijgt is dat een grote bevestiging van jouw eigen 

onsterfelijkheid. 

Dit kan nu nog steeds worden tegengehouden met de machtige vermogens van de donkere kant, 

maar de scheidingswand wordt steeds dunner en de lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen 

zullen merken dat ze in de loop van de tijd steeds dichter in de buurt komen van die “heldere 

dromen”. 

Bij sommigen is er nu al regelmatig de ervaring van nog nét niet bewust, zo’n herinnering, maar 

wel bijna. Daaraan merk je dat dit dichterbij begint te komen, en steeds meer binnen het bereik van 

de lichtwerkers begint te komen. 

Het zou bovendien helpen wanneer je bij terugkeer naar je stoffelijke lichaam, je best doet om je 

te herinneren waar je vandaan komt. Door je hierop te richten kun je jezelf trainen deze 

herinneringen terug te halen in je geheugen. 

 

De herinneringen aan wat je ervaart op “de weide”,  

hebben veel te maken met wat in de literatuur “onsterfelijkheid” wordt genoemd. 

 

De mensheid krijgt daardoor haar besef van onsterfelijkheid weer terug in ons nieuwe tijdperk, dat 

nog maar net is begonnen. 

*** 
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Seksualiteit, een bron van veel moeilijkheden 

Nu we het lentepunt zijn gepasseerd, is er veel meer ruimte gekomen om hele fundamentele dingen opnieuw te 

onderzoeken, dingen waar je al langere tijd vertrouwd mee bent geraakt, soms al duizenden jaren, en die je nu anders 

kunt zien, omdat je dit van binnenuit en van bovenaf duidelijker wordt gemaakt.  

Eén van de hoofdrolspelers in ons evolutieproces is de hogere god die we kennen onder de naam 

Schorpioen. De klank die aan deze godheid is verbonden komt vaak dreigend over. Hij volgt zijn 

innerlijke weten niet en heeft gekozen voor de donkere kant.  

Hij heeft ongeveer dezelfde kracht als de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, maar zet 

zijn kracht in om de doelstellingen van de donkere kant te bevorderen.  

Hij is niet het kwaad, maar eenvoudig een vertegenwoordiger van de donkere kant, net zoals de god 

van de Bijbel en net zoals de meesters van de Witte Broederschap. De bron van het kwaad, de bron 

van de donkere kant, is voor ons niet goed te zien. Het is veel verder weg dan wij kunnen overzien. 

Het enige dat wij hiervan kunnen waarnemen, zijn de vertegenwoordigers van dit kwaad, in allerlei 

gradaties. De bron zelf, is voor ons niet goed te zien.  

De eigenschappen van deze hogere godheid zijn vooral strijd en vernietiging. Het middel dat hij 

hier vaak voor inzet is seksualiteit. Hij gebruikt deze route om mensen zo veel mogelijk te 

beschadigen, en weet het vaak zó te sturen, dat mensen hier zelf in meegaan.  

Seksualiteit is gebaseerd op volkomen verkeerde motieven. Het is gebaseerd op lust, verleiding en 

opwinding, en gewoonlijk gaat het vergezeld van allerlei hele subtiele machtsinvloeden, waarbij we 

meestal maar net doen of we dit niet in de gaten hebben of waarbij we hier voluit in meegaan, om 

de ander een kant op te krijgen die je zelf graag zou willen.  

Het zou inmiddels bekend moeten zijn dat de donkere kant mensen aanleert om allerlei dingen te 

visualiseren die ze graag ingevuld willen krijgen. 

  

Visualiseren  

is gebaseerd op de maakbaarheidsgedachte. 

 

De donkere kant leert mensen aan dat je alles kunt bereiken, als je het maar genoeg wil. De 

Wilskracht van een mens wordt dan ingezet op wat hij “wil hebben”.  

Met andere woorden de Wilskracht van een mens wordt dan gericht op het behartigen van de 

belangen van het ego. Daardoor worden allerlei doelstellingen nagejaagd die waarschijnlijk 

volkomen botsen met het innerlijke weten.  

 

Een overwinning van het ego,  

is vaak een verlies voor het hogere Zelf. 

 

Maar de mensheid is lange tijd vooral gericht geweest op het willen hebben van allerlei dingen waar 

het ego gevoelig voor is. Het ging niet om het volgen van het innerlijke weten maar het ging om 

het willen hebben van allerlei dingen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn.  
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De Boeddha gaf daarom als advies om nog eens goed te kijken naar wat je eigenlijk precies zo graag 

wil hebben en daar opnieuw je keuzes in te maken, vanuit het inzicht dat wanneer je steeds opnieuw 

allerlei dingen wil hebben die helemaal niet nodig zijn, je dan in moeilijkheden komt, die je jezelf 

had kunnen besparen als je van tevoren beter had gekeken naar wat je eigenlijk precies zou willen 

hebben.  

We zouden dit nu misschien de weg van Zelfkennis noemen, het onderzoeken van je motieven, de 

dieperliggende redenen waarom je iets doet of waarom je iets niet doet, en de redenen waarom je 

iets wil of waarom je iets niet wil.  

Het is gemakkelijk om jezelf aan te praten dat je het goed bedoelt, maar vaak is dat maar een heel 

oppervlakkig laagje. Dit is niet genoeg om jezelf werkelijk beter te leren kennen. Je zult dan meer 

de diepte in moeten gaan en moeten kijken naar wat er onder de oppervlakte verborgen ligt. 

  

Het volgen van de weg van Zelfkennis is een keuze, 

het is geen verplichting. 

 

Als je liever een weg volgt van het jezelf voortdurend aanpraten dat je het heel goed bedoelt en dat 

je daar tevreden mee bent, dan is het je goed recht om deze keuze te maken, misschien in de 

veronderstelling dat anderen het ook zo doen en je daarom niets te verwijten valt.  

Maar in de diepte van het hart weet je dan zeker dat je eigenlijk niet echt veel moeite doet om jezelf 

diepgaand te leren kennen, en eigenlijk besef je op een dieperliggend niveau heel goed dat dit een 

bewuste keuze is, ook al doe je misschien net alsof je dit niet goed in de gaten hebt, en verschuil je je 

achter de keuzes van anderen, die dezelfde weg volgen.  

Veel mensen die zeggen anderen te willen helpen met hun ontwikkelingsprocessen proberen nu 

krampachtig een eigen spirituele onderneming op te zetten of draaiende te houden, gewoonlijk 

tegen beter weten in. Met andere woorden, innerlijk voelen veruit de meesten van deze groep 

eigenlijk heel goed aan dat dit voor hen niet de juiste weg is, maar het ego heeft zo z’n eigen plannen 

en probeert dit koste wat kost door te zetten.  

 

De meeste spirituele coaches die een eigen bedrijfje willen hebben, 

gaan in deze eerste fase van ons nieuwe tijdperk 

ten onder aan deze verleidingen van het ego. 

 

Eigenlijk willen veel mensen die het spirituele pad volgen liever niet meer al te veel te maken hebben 

met de rest van onze samenleving, ook al durft bijna niemand dit hardop te zeggen.  

De lichtwerkers zijn de mensen die al vele eeuwen voorop hebben gelopen bij het brengen van 

vernieuwing in onze samenleving, en moesten daar vaak een hoge prijs voor betalen. Je kwam als 

vernieuwer op de brandstapel, je werd uitgestoten, je werd bespot en vernederd op allerlei 

manieren. Het leven werd vaak een kwelling wanneer je de weg volgde van het brengen van 

vernieuwing, en voor nagenoeg iedereen is dit in vele vorige levens op akelige manieren geëindigd. 

Wanneer je dan nu, in onze generatie, deze zelfde weg weer ingaat van het brengen van 

vernieuwing, dan komen, als onderdeel van jouw eigen schoonmaakproces, bewust of onbewust, 

deze herinneringen vanuit vorige levens weer langs, voor een kortere of een langere periode.  
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De vraag die hier eigenlijk aan is verbonden is de vraag of je nu, in onze generatie, werkelijk bereid 

bent om je opnieuw in te zetten voor het brengen van nieuwe normen en waarden, die beter 

aansluiten bij het innerlijke weten.  

Is dit echt wat je wil, terwijl je steeds meer zicht krijgt op vorige levens, waarin je ook hebt 

meegewerkt om betere normen en waarden te brengen, met ongeveer dezelfde groep.    

Veel lichtwerkers voelen de koude rillingen nog, als ze af en toe meer zicht krijgen op hun eigen 

ervaringen in voorgaande levens, iets wat voor iedere lichtwerker onvermijdelijk is, wanneer je de 

weg volgt van Zelfkennis.  

Meer zicht op jouw eigen ervaringen in voorgaande levens heb je nodig, om jezelf beter te leren 

begrijpen en steeds bewuster je keuzes te kunnen maken in de situatie waarin je schijnbaar toevallig 

terecht bent gekomen, om redenen die je in eerste instantie vaak volstrekt niet kunt begrijpen maar 

die na verloop van tijd steeds meer gevolgen blijken te zijn van allerlei belangrijke lijnen uit 

voorgaande levens die nu weer bij elkaar komen.  

Veel lichtwerkers kiezen er vanuit deze achtergrond voor om maar liever afstand te nemen van de 

grote massa in onze samenleving, en proberen voor zichzelf een aangenaam plekje in te richten, zo 

veel mogelijk los van onze samenleving. Ze proberen zonder dat ze dit zo goed in de gaten hebben, 

een comfortzone op te bouwen. 

Ze willen het liefst doorgaan met het volgen van de spirituele weg en dan op zo’n manier dat ze 

eigenlijk alleen nog maar te maken hebben met gelijkgestemde Zielen, die hier ook mee bezig zijn. 

Ze proberen bewust of onbewust andere mensen steeds meer te vermijden en proberen aan een 

geldstroom te komen door dit te visualiseren en een praktijkje op te zetten.  

Op die manier onttrekken ze zich steeds meer aan onze samenleving en gaan ze steeds meer op 

een eilandje wonen, te midden van vele andere mensen, die een ander spoor volgen.  

Dit is de lijn die veel spirituele coaches en therapeuten volgen. Ze proberen op die manier de weg 

die ze innerlijk voelen, de noodzaak voor een geldstroom en de plannen van hun ego te combineren 

tot één geheel. Tegelijkertijd voelen ze dat ze hier langzaam maar zeker steeds meer in vastlopen.  

Het opzetten van een eigen spiritueel bedrijfje, met als bedoeling daar een bestaan mee op te 

bouwen in onze samenleving, is nagenoeg altijd een doodlopende weg. Het is gewoonlijk vooral 

gebaseerd op de keuze om vooral niet meer terug te willen naar dat deel van de samenleving waar 

je slechte ervaringen mee hebt opgedaan, in eerdere jaren van dit leven of in voorgaande levens.  

Maar dit zijn gewoonlijk wel de mensen waarvoor je ooit naar de Aarde bent gekomen.  

Met andere woorden juist de mensen die je eerder al tegen bent gekomen op jouw weg, zijn de 

mensen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen. Door al deze mensen systematisch te willen 

vermijden, kun je niet doen waarvoor je bent gekomen, namelijk het brengen van andere en betere 

normen en waarden, in een samenleving die dit nodig heeft.  

Er is bij nagenoeg alle lichtwerkers een diepe afkeur van wat ze in onze samenleving tegenkomen 

aan motieven en aan keuzes van hun medemensen. Vaak roept dit onbewust angst op, soms woede 

en meestal frustraties, waarbij het niet duidelijk is hoe de vernieuwing op gang zou kunnen worden 

gebracht.  
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Er is veel innerlijke onvrede tegenover de grote massa aan medemensen in onze generatie, en vanuit 

deze achtergrond is het heel verleidelijk voor de lichtwerkers om dan elkaar maar op te zoeken en 

steun te zoeken bij elkaar.  

Er is dan de hoop en de verwachting dat de mensen die deze zelfde weg volgen, je goed kunnen 

begrijpen en jij je hierbij thuis gaat voelen. Bewust of onbewust snakken velen naar begrip voor 

hun eigen frustraties en hun weerzin tegen vele anderen in onze samenleving.  

Door bij elkaar te gaan zitten als lichtwerkers, zou je elkaar misschien kunnen helpen om verder te 

komen met je ontwikkeling, maar er kleven ook nadelen aan het volgen van deze weg.  

Het gevaar is groot, dat je dan niet meer al te kritisch bent naar zo’n groep, die je dan als jouw eigen 

groep gaat beschouwen. Zoals nagenoeg alle groepen niet erg kritisch zijn over het eigen 

functioneren, zo zijn ook de lichtwerkers meestal niet erg kritisch naar de mensen van de eigen 

groep.  

Door weg te kijken en vooral steun te zoeken bij elkaar, ontstaat er een cultuur van gedogen en 

niet onder ogen willen zien bij de lichtwerkers zelf. Het steun zoeken bij elkaar heeft vaak de 

voorkeur boven het werken aan het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, dat vanuit de groep 

lichtwerkers wordt aangeboden aan mensen die deze hulp zoeken.  

De lichtwerkers zien hoe er in het politieke wereldje wordt gewerkt door de verschillende partijen 

die daar werkzaam zijn. Het is vaak “ons kent ons”, er is meestal een weinig kritische houding naar 

de mensen van de eigen partij, waarin veel ongewenst gedrag wordt getolereerd, omwille van de 

rust en de “sfeer” in de eigen groep. Het is belangrijk dit onder ogen te zien, hiervan te leren en 

het zelf beter te doen! 

 

Een groep wordt niet sterker door steeds opnieuw weg te kijken  

en de dingen niet uit te spreken die er nodig zijn  

in de situatie waarin de groep terecht is gekomen. 

 

Het is belangrijk dat dingen die nodig zijn eenvoudig worden benoemd, zodat de ontwikkeling van 

een groep dóór kan gaan, in overeenstemming met het innerlijke weten. Het is daarom ook voor 

de groep lichtwerkers van belang dingen eerlijk te benoemen die er spelen binnen de groep, zodat 

hier opnieuw naar gekeken kan worden en juist daardoor de kwaliteit van de groep beter wordt. 

Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een sterkere groep, die meer kan betekenen voor elkaar en voor 

de rest van onze samenleving.  

Het is van belang dat de spirituele coaches en therapeuten die al langere tijd ervaren dat het op de 

één of andere manier niet goed lukt om een inkomensstroom op gang te houden uit hun bedrijfje, 

diepgaand gaan kijken naar de motieven van waaruit ze deze plannen ooit in werking hebben gezet.  

Vanuit goede motieven zullen goede gevolgen voortkomen, op de één of andere manier, ook al is 

dat in eerste instantie misschien niet altijd zo duidelijk.  

Maar wanneer je voortdurend handelt tegen beter weten in, dan is het onvermijdelijk dat daardoor 

moeilijkheden ontstaan.  

Wanneer je als spirituele coach met een eigen bedrijfje eigenlijk al langere tijd wel aanvoelt dat het 

vooral jouw egoplannen zijn die je volgt, door verder te gaan met een spirituele onderneming, dan 

zou je er goed aan doen dit onder ogen te zien, en hier zo veel aandacht aan te besteden als maar 

nodig is in jouw eigen situatie.  
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Misschien is het een grote teleurstelling voor jouw ego, dat je mogelijk tot de conclusie komt dat 

de motieven van waaruit je ooit bent begonnen met jouw spirituele bedrijfje, eigenlijk niet in 

overeenstemming waren met jouw innerlijke weten, maar dat je hier toch mee verder bent gegaan.  

Maar het verlies van jouw ego maakt de weg Vrij voor verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

  

Spirituele coaches die tegen beter weten in  

per sé verder willen gaan met hun spirituele bedrijfje,  

doen het zichzelf aan om deze doodlopende weg verder in te gaan. 

 

Het “willen hebben” van een eigen spiritueel bedrijfje, waarmee je in jouw inkomen zou kunnen 

voorzien, zonder dat je terug hoeft te gaan naar de mensen in onze samenleving waarvan jij het 

idee hebt dat je daar liever zo weinig mogelijk meer mee te maken wil hebben, is NIET de juiste 

weg, het is niet in overeenstemming met het innerlijke weten.  

 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers tussen de andere mensen in blijven staan,  

en zich niet terugtrekken in hun eigen comfortzone. 

Het is verleidelijk een nieuwe samenleving op te willen bouwen  

vanuit een eiland waar zich een aantal lichtwerkers heeft verzameld,  

maar dit is niet de manier waarop het in praktijk werkt. 

 

Wanneer je je terugtrekt en op een eiland gaat leven, dan vervreemd je steeds meer van de rest van 

onze samenleving. Je komt dan steeds meer in een isolement terecht, waar je dan bewust of 

onbewust voor kiest.  

Misschien hoop je dat er zich steeds meer mensen bij jouw groepje zullen aansluiten maar dit is 

niet de juiste weg, dit is niet in overeenstemming met het innerlijke weten.  

Wanneer de oorspronkelijke impuls is gebaseerd op het je afzetten tegen de rest van de samenleving, 

dan zal dit de kern zijn van het streven van zo’n groep. Het hogere Zelf kan zich hier niet aan 

verbinden en zal hier afstand van nemen. Er zullen signalen komen dat dit niet de weg is in 

overeenstemming met het innerlijke weten maar als iemand dan per sé toch door wil gaan met dit 

streven, dan zal het hogere Zelf dit laten voor wat het is.  

Wanneer je als lichtwerker voelt in jezelf dat je mensen probeert jouw kant op te krijgen, dan sta je 

niet Vrij.  

Je zou er goed aan doen om dan nog eens heel eerlijk naar jezelf te kijken waarom je anderen 

probeert naar jou toe te trekken, al dan niet door dit te visualiseren.  

 

Zolang je zelf niet Vrij staat,  

zul je andere mensen ook niet Vrijlaten. 

 

Je bent dan zelf gevangen in de matrix, en vanuit die positie beïnvloed je dan anderen. Je zou er in 

die situatie goed aan doen, verder te gaan met jouw eigen huiswerk om je los te maken van alles 

wat je vasthoudt aan de matrix, de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.   

 

Hoe meer je Vrij staat van de matrix,  

des te meer je voor anderen kunt betekenen om zichzelf ook vrijer te maken. 
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Omgekeerd is het zo dat wanneer je zelf vanuit volkomen verkeerde motieven anderen probeert te 

helpen, er energiestromen in gang worden gezet waardoor het voor degene die jouw hulp zoekt, 

moeilijker wordt om het spoor te volgen van diens innerlijke weten.  

Er ontstaat geen nieuwe samenleving met nieuwe normen en waarden, wanneer alle lichtwerkers 

op een eiland gaan wonen en hopen dat andere mensen zich bij hen gaan aansluiten.  

 

Vernieuwing ontstaat wanneer de lichtwerkers,  

degenen die hun innerlijke weten volgen,  

zo veel mogelijk tussen de andere mensen blijven staan  

en DAAR hun plaats innemen. 

 

Onze spirituele coaches die diep in zichzelf voelen dat ze beter kunnen stoppen met hun bedrijfje 

maar koste wat kost toch verder willen gaan op deze doodlopende weg, tonen aan wat je kunt 

verwachten wanneer je per sé iets wil hebben wat niet past bij het doel van de Ziel, het hogere Zelf. 

 

Juist door iets te willen hebben wat volstrekt niet nodig is,  

veroorzaak je grote moeilijkheden voor jezelf  

en daarmee vaak ook voor anderen. 

 

De spirituele coaches die al langere tijd merken dat het volstrekt niet loopt met hun spirituele 

bedrijfje en die eigenlijk ook al langere tijd aanvoelen dat ze hier beter mee kunnen stoppen, zouden 

er goed aan doen eerlijk naar zichzelf te kijken. Daar heb je veel meer aan dan doorgaan op de 

verkeerde weg. Juist in zo’n situatie kun je heel veel leren. 

Wanneer je voor een paar dagen in de week een betaalde baan zou zoeken, zou je veel meer tussen 

de mensen staan waar je voor gekomen bent. Je zou dan een inkomstenstroom krijgen waardoor 

je veel meer Vrijheid krijgt. Je zou daardoor veel sterker komen te staan om anderen te helpen. 

Jouw hogere Zelf zou zich daaraan kunnen verbinden, waardoor je veel meer zou kunnen 

betekenen voor anderen dan wanneer je jouw eigen egoplannen blijft volgen, tegen beter weten in. 

Alles wat nodig is om op deze conclusie uit te komen is volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf, en 

niet wegkijken wanneer het moeilijker begint te worden en je dingen tegenkomt die niet fijn zijn 

voor jouw ego. 

Wanneer een lichtwerker kiest voor de weg van eenvoud, soberheid en bescheidenheid, en de 

Waarheid werkelijk belangrijk vindt, dan zal iemand bereid zijn om de weg van Zelfkennis te 

volgen. Daardoor is de uitweg voor de spirituele coaches met een niet goed lopend bedrijfje binnen 

handbereik. 

 

Voor veruit de meeste spirituele coaches en therapeuten  

was de keuze om al dan niet verder te gaan met een spiritueel bedrijfje,  

onderdeel van de herexamens van de afgelopen tien jaar. 

 

Waar het in zo'n situatie vooral om gaat, is de achterliggende motivatie voor de keuze om al dan 

niet verder te gaan, op een weg waarvan de meesten eigenlijk wel aanvoelden dat het beter zou zijn 

om daarmee te stoppen. 
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De spirituele coaches en therapeuten van onze generatie, zijn voor het overgrote deel de 

priesteressen en priesters uit het oude Egypte, uit de periode van de farao’s. 

Degenen die toen kozen voor de lijn van status, positie en macht, tegen beter weten in, zijn 

gewoonlijk degenen die in onze generatie per sé een eigen bedrijfje draaiende willen houden, tegen 

beter weten in. 

Degenen die dit goed hebben aangevoeld, zijn ondertussen gestopt met hun bedrijfje en hebben 

gezocht naar een andere inkomensstroom. 

Daardoor staan ze veel vrijer en is er veel meer ruimte voor de samenwerking met het hogere Zelf. 

Vanuit die sterker geworden wisselwerking met hun hogere deel, kunnen ze veel meer voor anderen 

betekenen, ze zijn dan sterker geworden en hebben geleerd van hun ervaringen.  

Degenen die zichzelf nog steeds op een voetstuk willen zetten, zullen steeds meer de aansluiting 

met hun hogere Zelf verliezen. Hun motieven maken het voor het hogere Zelf onmogelijk om 

samen te werken. Deze groep zal daardoor steeds minder hulp kunnen bieden bij de spirituele 

ontwikkeling van anderen, ook al zullen ze het misschien moeilijk vinden om dit onder ogen te 

zien en dit toe te geven.  

 

De groep die op zoek is naar hulp bij het eigen ontwikkelingsproces,  

zal in de komende jaren steeds beter onderscheid kunnen maken  

tussen de verschillende aanbieders. 

 

Er zal daardoor een flinke opschoning komen onder de spirituele coaches,  

waarbij de goede steeds meer aansluiting zullen krijgen met het hogere Zelf  

en de slechte steeds meer ontmaskerd zullen worden. 

 

Degenen die zich in de Egyptische periode hebben vastgeklampt aan status, positie en macht, 

hebben zich in de afgelopen tien jaar vaak vastgeklampt aan hun eigen spirituele bedrijfje, in feite 

vanuit ongeveer dezelfde motieven, zonder dit eerlijk toe te willen geven naar zichzelf en naar 

anderen. 

Een ander heel belangrijk thema dat veel lichtwerkers ervaren als moeizaam, is het op een juiste 

manier leren omgaan met seksualiteit. Wanneer je allerlei dingen ingevuld wil krijgen op het gebied 

van seksualiteit, dan houdt dit je vast aan de matrix en word je steeds opnieuw deze gevangenis 

ingezogen. 

 

Onze maatschappij is zodanig ingericht door de donkere kant,  

dat je op allerlei manieren  

voortdurend met het thema seksualiteit wordt geconfronteerd. 

 

Hoewel dit misschien moeilijk in het gevoel te krijgen is, was dit tweeduizend jaar geleden 

aanzienlijk anders. De normen en waarden waren destijds veel beter afgestemd op het innerlijke 

weten, als het gaat om dit onderwerp. Men wilde destijds geen prostitutie en men wilde destijds 

geen sodomie. Men wilde ook geen pedofiele neigingen, die vaak worden gekoppeld aan homofiele 

mannen. 
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De god van de Bijbel, vertegenwoordigd door de meesters, heeft in de loop van de geschiedenis 

steeds opnieuw geprobeerd de normen en waarden van een samenleving om te buigen naar steeds 

perversere neigingen op het gebied van seksualiteit. 

Dit is het belangrijkste thema geweest in de periode van de profeet Elia, waar velen mee te maken 

hebben gehad die nu in zichzelf voelen dat ze opnieuw het voortouw willen nemen bij het op gang 

brengen van betere normen en waarden, die beter aansluiten bij het innerlijke weten. 

 

Velen die destijds met Elia te maken hebben gehad,  

zijn nu in Nederland geïncarneerd,  

en zijn opnieuw in aanraking met hetzelfde thema. 

 

Vanaf het lentepunt is er veel meer ruimte om opnieuw te kijken naar het thema seksualiteit. Het 

is daarom niet toevallig dat daar nu veel meer reactie op komt vanuit de lichtwerkers. 

In de periode van Elia probeerde de donkere kant, vertegenwoordigd door koning Achab en 

koningin Izebel, verkeerde normen en waarden op het gebied van seksualiteit, op te dringen aan 

het volk. 

In een rechtstreeks gevecht, is dit destijds uitgevochten tussen de verschillende goden die hier toen 

bij waren betrokken. Het volk kwam destijds tot de conclusie dat ze beter maar kon stoppen met 

sodomie en het onbeteugeld uitleven van seksuele driften. 

In de periode van tweeduizend jaar geleden speelde in de kern hetzelfde conflict. 

De meester Jezus en zijn groep introduceerden opnieuw normen en waarden op het gebied van 

seksualiteit waar het Joodse volk niet mee verder wilde. Men wilde niets te maken hebben met 

prostitutie, sodomie en pedofilie. 

De bijbel geeft ons geen eerlijk beeld van de normen en waarden die de meester Jezus en zijn groep 

destijds introduceerden, en de kerkvaders die enkele eeuwen later de Bijbel hebben samengesteld, 

hebben ervoor gekozen om dit gedeelte maar zo veel mogelijk achterwege te laten, omdat het toen 

volkomen duidelijk was dat de mensheid dit niet wilde. 

Toch lees je in de Bijbel het verhaal van de man die blijkbaar onderdeel was van de groep van de 

meester Jezus die onfatsoenlijk gekleed was, vanuit de normen en waarden van die periode. (zie *1) 

Dit versterkt de hardnekkige geruchten over homofiliteit in de groep rond de meester Jezus. 

Gelukkig kunnen we in onze generatie een einde maken aan al deze onzekerheid en aan al deze 

geruchten. We zijn nu in de gelegenheid om door middel van regressie-sessies deze hele situatie te 

onderzoeken en te inventariseren hoe het destijds is geweest.  

De archieven zijn weer toegankelijk voor de lichtwerkers die vanuit schone motieven de 

geschiedenis van de mensheid beschikbaar willen brengen voor de mensen die dit zouden willen 

onderzoeken. 

Wat we er nu van weten is geschreven door de overwinnaars, de meesters, en die vertellen ons 

maar heel weinig over wat er destijds is gebeurd. Maar we zijn niet meer afhankelijk van wat de 

meesters ons over deze periode willen laten geloven. We kunnen nu zelf door middel van regressie-

sessies, kijken naar hoe het destijds is geweest. Dat maakt ons aanzienlijk sterker. 
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Het is voor de meeste regressietherapeuten nog even wennen dat deze mogelijkheden er nu zijn, 

en ik wil daarom alle mensen die zich inzetten voor het begeleiden van regressie-sessies 

aanmoedigen om in diepe meditatie vast te stellen in hoeverre deze weg overeenkomt met het 

innerlijke weten, het innerlijke kompas. 

 

Je hebt nu een eerlijke keuze  

om hetzij de verhalen in de Bijbel aan te nemen op gezag van de kerken,  

hetzij zelf op eigen onderzoek te gaan  

door middel van regressie-sessies naar die periode. 

 

Er is begeleiding nodig van een ervaren regressietherapeut om deze sessies goed te kunnen 

begeleiden maar die zijn aanwezig in ons land. Degenen die deze weg van onderzoek zouden willen 

proberen kunnen dus hun gang gaan. Er IS een weg om hier verder mee te komen.  

Wanneer je deze weg ingaat, kun je uit eigen waarneming vaststellen wat destijds de normen en 

waarden zijn geweest op het gebied van seksualiteit, die de meester Jezus probeerde te introduceren. 

Ik heb in de afgelopen jaren verscheidene regressie-sessies begeleid naar allerlei belangrijke periodes 

in de geschiedenis van de mensheid, en ben daardoor tot de conclusie gekomen dat de manier 

waarop we met seksualiteit zijn omgegaan, een bron van grote moeilijkheden is geworden. 

Gewoonlijk hebben de vrouwen hier de schuld van gekregen in de loop van de geschiedenis, maar 

dit is een hele oppervlakkige manier om naar dit thema te kijken.  

In feite is het de donkere kant die mannen en vrouwen gemakkelijk tegen elkaar uitspeelt op dit 

gebied, door hele subtiele machtsspelletjes te spelen, waar mensen vaak onbewust, gemakkelijk in 

mee gaan. Het wordt dan een kunst om op dit gebied ingevuld te krijgen wat je eigenlijk graag zou 

willen, en het dan zó te spelen dat het net lijkt alsof de ander dit vanuit vrije wil doet.  

In werkelijkheid is het gebruikelijk dat juist op het gebied van seksualiteit mensen elkaar zo veel 

mogelijk willen bezitten, en elkaar willen besturen om toch vooral maar ingevuld te krijgen wat je 

zelf graag wil. 

 

Vanuit het standpunt van motieven  

is seksualiteit een hele donkere poel,  

waar weinig goeds uit voort kan komen,  

ondanks alles wat onze “deskundigen” op dit gebied  

menen te kunnen beweren. 

 

De mensen die hun innerlijke weten volgen en willen leven vanuit zo schoon mogelijke motieven, 

zullen innerlijk aanvoelen dat het hele terrein van seksualiteit heel veel onderzoek nodig heeft.  

We staan aan het begin van een heel nieuw tijdperk en we komen nu in een periode waarin de 

aanzuigende en meeslepende werking van seksualiteit, voor het eerst kan worden doorbroken.  

Dit is fundamenteel nieuw terrein voor de mensheid. Tot nog toe was het eigenlijk nauwelijks 

mogelijk om je hier echt van los te maken.  

Nu kun je hier een goed begin mee maken, zodat je aanzienlijk vrijer komt te staan en veel meer 

ruimte krijgt voor de samenwerking met jouw hogere Zelf.  
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Was het in de afgelopen duizenden jaren zo dat een beheersing van geslachtsgemeenschap zoals 

dat bij de gevorderde tantrastellen is opgebouwd, het hoogst haalbare was op het gebied van 

seksualiteit, door de aanpassingen in ons evolutieproces is er nu een andere weg mogelijk, die 

voorheen eigenlijk nauwelijks toegankelijk was.  

De mensen die tantra hebben beoefend in de afgelopen duizenden jaren, met name in hun levens 

in India en andere landen, leerden hoe zij hun seksuele energie konden beheersen door een orgasme 

zo lang mogelijk uit te stellen.  

Op die manier konden zij heel veel energie opwekken. Deze energie had mogelijkheden in zich om 

te genezen maar dergelijke genezingen waren niet gebaseerd op inzicht en hadden een hele beperkte 

werking.  

Toch was dit lange tijd het hoogst haalbare op het gebied van seksualiteit, hetgeen door de 

lichtwerkers in verscheidene levens is beoefend, misschien zonder dat je je hier zo goed van bewust 

bent.  

De mensen die nu geïnteresseerd zijn in het brengen van nieuwe normen en waarden, en die voelen 

dat ze eigenlijk onderdeel zijn van het spirituele Joodse volk, dat deze keer grotendeels in Nederland 

is geïncarneerd, hebben verscheidene levens gehad waarin de weg van tantra is beoefend.  

Dit was destijds een van bovenaf opgelegd programma, als onderdeel van hun incarnatiereeks. Het 

ging theoretisch om de beheersing van de seksuele energie maar de donkere kant slaagde er meestal 

in dit om te buigen naar het uitleven van lust.  

In de best mogelijke situatie kon je de seksuele energie leren beheersen die door 

geslachtsgemeenschap kon worden opgewekt. Meer dan dat was eigenlijk niet echt mogelijk, 

daarvoor waren de omstandigheden eenvoudig te moeilijk.  

Mensen die hier sterke raakvlakken mee hebben vanuit die vorige levens, zullen deze ervaringen in 

hun huidige leven vaak weer aanraken. Het is dan een soort van herinnering van een oud en bekend 

spoor, waarbij het vaak niet zo duidelijk is of je dit als juist zou moeten beschouwen, in de zin van 

in overeenstemming met je innerlijke weten, of dat je dit zou moeten beschouwen als ongewenst.  

Vaak rol je eenvoudig in zo’n situatie, zeker wanneer dit een belangrijk onderdeel is geweest van 

de herexamens, die in de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. Voor veel mensen ging het 

daarin ook in aanzienlijke mate om de keuzes die ze op het gebied van seksualiteit wilden maken.  

Dit kon worden aangetoond in het dagelijkse leven maar ook in de nachten spelen deze proeven 

zich af, op “de weide”. Daar zijn niet alleen “collegezalen” maar daar zijn ook praktijkruimtes waar 

mensen uitgenodigd kunnen worden voor allerlei examens op het gebied van seksualiteit. In die 

praktijkruimtes kun je ervaringen opdoen met seksualiteit en heb je de mogelijkheid om jezelf beter 

te leren kennen op dit gebied.  

Ook als je in het dagelijkse leven niet actief bent op dit gebied, kun je in die praktijkruimtes op “de 

weide”, beter leren kennen wat er in jezelf leeft op het gebied van seksuele verlangens.  

Op “de weide” worden voortdurend allerlei proeven gedaan in deze praktijkruimtes, onder andere 

voor mensen die aangeven zich te willen bekwamen in het begeleiden van het activeren van de ki 

kracht bij hun medemensen.  

Deze proeven zullen op “de weide” eerst met goed gevolg moeten worden doorlopen, vóórdat het 

hogere Zelf toestemming krijgt om te beginnen met een opleiding hiervoor.  
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Dit is de manier waarop de lichte kant hiermee omgaat. Het worden van een ki coach, iemand die 

anderen kan helpen om hun ki kracht op gang te brengen, is niet zomaar iets. Daar is een gedegen 

opleiding voor nodig die verzorgd wordt door het hogere Zelf.  

Mensen die in ons dagelijkse leven menen een cursus te kunnen aanbieden op dit gebied, zouden 

er goed aan doen hier heel terughoudend mee te zijn. De kans is erg groot dat zij zichzelf en anderen 

misleiden, en daardoor veel nieuwe moeilijkheden veroorzaken.  

De Zielen zelf, zijn in deze periode in een fase van voorbereiding en toetsen, vóórdat de feitelijke 

opleiding hiervoor zou kunnen starten. Het is daarom nog veel te vroeg om in het dagelijkse leven 

nu al cursussen of workshops aan te bieden waarmee de ki kracht zomaar even zou kunnen worden 

geactiveerd.  

Steeds opnieuw komt hetzelfde principe naar voren. Er is een groep lichtwerkers sterk 

geïnteresseerd in het ontwikkelen van de mogelijkheden op dit gebied, en even daarna komen er 

allerlei “aanbieders” die daar handig op inspelen en daar vaak misbruik van maken om daar zelf 

beter van te worden.  

Je mag er in praktijk gerust van uitgaan dat het nog zeker enkele jaren gaat duren voordat de eerste 

ki coaches in het dagelijkse leven zover zijn dat ze door hun hogere Zelf voldoende zijn voorbereid 

om aan het zware werk te beginnen van het op gang brengen van de ki kracht bij anderen.  

Je mag er bovendien van uitgaan dat de donkere kant dit zo veel mogelijk zal proberen te 

verhinderen, want die wil niet dat mensen sterker komen te staan door hun ki kracht weer te kunnen 

inzetten.  

De ki coaches zullen het daarom zwaar te verduren krijgen, bij het nobele werk dat ze op zich 

kunnen nemen nadat ze daar voldoende op zijn voorbereid. Het vraagt jaren zorgvuldige training, 

vóórdat je hier voldoende op bent voorbereid.  

 

We zijn op een punt in de geschiedenis beland 

waarop de slinger helemaal naar één kant is uitgeslagen 

als het gaat om de manier waarop we omgaan met seksualiteit.  

 

Omdat ons evolutieproces nu is aangepast, zal de slinger weer de andere kant opgaan, en zullen 

onze normen en waarden op dit gebied aanzienlijk veranderen in de vóór ons liggende periode.  

We zijn terechtgekomen in een soort van overdrijvingsfase, een fase die vaak voorafgaat aan hele 

grote veranderingen in de hoofdstroom. We mogen daarom verwachten dat er vanuit onze 

samenleving steeds meer verzet zal komen tegen de manier waarop we nu gewoonlijk met 

seksualiteit omgaan. We mogen verwachten dat steeds meer mensen hier afstand van zullen nemen 

en innerlijk aanvoelen dat het beter is om hun activiteiten op dit gebied te herzien en af te bouwen.  

Er is nu een betere weg beschikbaar en dat is de weg van Genegenheid, een weg die in alle 

redelijkheid niet goed begaanbaar was in de afgelopen vijfduizend jaar, ook al klinkt dit heel droevig, 

dit was wel de situatie waarin we terecht zijn gekomen.   

 

De donkere kant had vijfduizend jaar geleden in feite gewonnen  

maar door een weloverwogen voorstel vanuit de lichte kant  

is er verlenging gekomen,  

en is de strijd tussen de lichte kant en de donkere kant verlengd. 
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Wanneer deze onderhandeling NIET zou zijn geslaagd, zouden er nu geen aanpassingen zijn in 

ons evolutieproces en zouden al deze artikelen niet zijn geschreven. De mensheid zou onwetend 

zijn gebleven van haar eigen geschiedenis en volkomen vervreemd zijn van haar eigen oorsprong 

en haar bestemming. Het innerlijke weten zou in praktijk niet meer gevolgd kunnen worden en in 

feite zou de mensheid zijn ingekapseld in de donkere kant. 

De lichtwerkers die ooit gekomen waren om de mensheid te hulp te komen, zouden voor 

onbepaalde tijd gevangen zijn genomen door de donkere kant, en zodanig zijn bewerkt, dat zij 

lange tijd volkomen ongeschikt zouden zijn om een kanaal te kunnen zijn voor Genegenheid.  

De beschadigingen in het hartcentrum zouden door de donkere kant met kracht in werking zijn 

gezet, met vermogens waar de mensheid niets tegen kan beginnen, en de hogere goden hadden 

machteloos moeten toekijken hoe dit zich grotendeels onder de wetten en de regels van ons 

evolutieproces had afgespeeld, zonder dat zij hier veel tegen hadden kunnen doen.  

In feite was het punt dichtbij waarop de lichte kant de nederlaag zou moeten accepteren, maar er 

was een soort van list bedacht, een voorstel waar de heer der wereld, de god van de Bijbel, mee 

akkoord ging, waardoor hij aan die afspraak werd gehouden.  

Hij had gewonnen en zijn gevangenis zo ingericht dat de mensheid daarin elkaar gevangenhield, 

door voortdurend te handelen tegen beter weten in. Dit was vanuit de goden beschouwd, voor het 

overgrote deel een vrije keuze van de mensheid, ook al was de mensheid op allerlei manieren 

misleid en soms met bruut geweld de verkeerde weg in geduwd. Toch kon de lichte kant weinig 

doen om de mensheid te hulp te komen, binnen de keuzes die de mensheid zelf maakte, zonder 

zich hier goed van bewust te zijn.  

Er werd geadviseerd om zichzelf beter te leren kennen (“Mens kent uzelve”) maar het effect 

hiervan was betrekkelijk klein. De mensheid was erg oppervlakkig, en het volgen van de weg van 

Zelfkennis had veel meer uitleg nodig, en die uitleg kwam er eigenlijk niet.  

De hogere goden hadden onvoldoende mogelijkheden om de mensheid goed te begeleiden, en de 

heer der wereld, de god van de Bijbel, helde steeds meer over naar de donkere kant. Hij was er 

uiteindelijk in geslaagd mensen zo ver te krijgen dat ze grotendeels vanuit vrije wil, zichzelf en 

elkaar wilden beschadigen, en elkaar gevangen wilden houden in de matrix, de gevangenis die hij 

voor de mensheid had ontwikkeld.  

Maar er was één iemand op wie hij het speciaal had voorzien. Dat was degene die aan het einde 

van de Maanperiode, goed door de proeven heen was gekomen, en destijds verantwoordelijk was 

voor de aanpassingen in het evolutieproces. Destijds was dit de leidster van de Zieneressen, die 

ook toen de hoeders waren van Genegenheid.  

Deze vrouw kwam goed door de proeven, die er ook toen al waren, als een mogelijkheid voor de 

hogere goden om aan te tonen dat er onder moeilijke omstandigheden iemand staande kon blijven, 

en het innerlijke weten wilde blijven volgen, ook als de druk hoog opgevoerd zou worden.  

De leidster van de Zieneressen in de eindfase van de Maanperiode, is degene die in de Oorsprong 

mocht blijven, toen de groep Zieneressen terugging naar de mensheid, die op de Aarde een nieuwe 

leeromgeving had gekregen.  

Toen de groep Zieneressen in de loop van de geschiedenis steeds meer ten onder ging, was zij nog 

steeds degene die vanuit de Oorsprong alles volgde maar zelf in die veilige omgeving mocht blijven, 

omdat er geen karmische verplichtingen waren om terug te keren naar de mensheid op Aarde.  
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Maar de heer der wereld, de god van de Bijbel, wilde wraak op deze ene Zieneres, die hem had 

weerstaan, en toch goed door de proeven heen was gekomen, die hij met grote zorg had opgesteld, 

onder het toeziend oog van de hogere goden. Hij was woest dat door die ene Zieneres, het 

evolutieproces moest worden aangepast, in de nadagen van ons evolutieproces op de Maan, de 

plaats waar ons evolutieproces zich lange tijd heeft afgespeeld.  

Hij had er veel voor over om deze ene Zieneres alsnog te pakken te krijgen, en toen werd 

voorgesteld dat juist deze ene Zieneres alsnog weer terug zou komen in incarnatie tussen de 

anderen van de groep Zieneressen, ging hij akkoord met een voorstel dat er een vrijwilliger uit de 

Oorsprong mocht komen in een poging het tij te keren.  

Hoewel hij in feite al had gewonnen en de strijd door de lichte kant was verloren, was er nog een 

laatste mogelijkheid dat die ene Zieneres, die de god van de Bijbel graag te pakken wilde nemen, 

vanuit vrije wil terug zou keren naar de mensheid en naar de groep Zieneressen, om hulp aan te 

bieden, waar dat kans van slagen zou hebben.  

Wanneer de god van de Bijbel dit voorstel zou hebben afgewezen, had hij de overwinning op 

kunnen eisen maar zou hij geen grip hebben op die ene Zieneres, die er verantwoordelijk voor was 

dat de god van de Bijbel aan het einde van de Maanperiode zijn overwinning niet heeft kunnen 

behalen.  

 

De uitdrukkelijke wil om wraak te nemen op die ene Zieneres,  

gaf de doorslag bij de beslissing van de god van de Bijbel  

om akkoord te gaan met een verlenging,  

hoewel hij eigenlijk al had gewonnen. 

 

Hij wilde ook nog die ene Zieneres te pakken proberen te krijgen, en had daar graag een verlenging 

voor over.  

Dit is de achterliggende reden dat hij akkoord ging met de komst van een vrijwilliger vanuit de 

Oorsprong, die in het gewone dagelijkse leven de strijd zou moeten aanbinden met alles wat de 

god van de Bijbel zou inzetten aan verleidingen, misleidingen, bruut geweld en gemene trucs.  

Deze ene Zieneres, die aan het einde van de Maanperiode de leidster van de groep was, kennen we 

nu onder de naam de Boeddha. De voormalige leidster van de Zieneressen moest noodgedwongen 

verschijnen in het kostuum van een man, omdat dit zo door de goden was afgesproken in hun 

onderhandelingen. De donkere kant bereikte daarmee dat de aansluiting bij de Zieneressen 

aanzienlijk moeilijker zou worden dan wanneer de voormalige leidster van de groep, terug had 

mogen komen met een vrouwelijk stoffelijk lichaam.  

In feite was hij het lokaas, dat door de hogere goden werd voorgehouden aan de god van de Bijbel. 

Als die akkoord zou gaan met dit voorstel, dan zou dit een laatste kans geven aan de hogere goden 

om de mensheid te hulp te komen, binnen de wetten en de regels die daarvoor zijn.  

Omdat de god van de Bijbel akkoord ging met dit voorstel, kwam er een nieuwe kans, in een situatie 

waarin de donkere kant in feite had gewonnen, en de hogere goden die het goed met de mensheid 

vóór hebben, eigenlijk weinig meer konden doen.  

De rest van het verhaal is inmiddels bekend. De Boeddha kwam terug naar de mensheid en ondanks 

onvoorstelbare moeilijkheden, slaagde hij er uiteindelijk in om opnieuw door de zware proeven 

heen te komen, waardoor de god van de Bijbel een definitieve nederlaag tegemoet ging.  
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In de periode van herexamens tussen eind 2012 en eind 2022, heeft de god van de Bijbel uitgebreid 

de gelegenheid gekregen om afstand te nemen van zijn oude en verkeerde gedrag, zoals ook alle 

lagere goden, de hogere Zelven en de mensen in incarnatie die kans hebben gekregen, maar dit 

heeft weinig verbetering opgeleverd.  

De mensen in incarnatie hebben over het algemeen weinig verbetering kunnen brengen in de 

thema’s waarmee ze tijdens hun tienjarige periode van herexamens zijn geconfronteerd. Slechts een 

klein percentage van de mensheid heeft het in de periode van herexamens beter gedaan dan in de 

vorige levens waarin er grote moeilijkheden zijn ontstaan, door keuzes die deels vanuit vrije wil zijn 

gemaakt.  

 

Tijdens de herexamens,  

zijn de aller moeilijkste stukken uit vorige levens  

uit jouw eigen persoonlijke dossier doorgewerkt,  

gewoonlijk zonder dat je je ervan bewust was,  

wat er eigenlijk precies gaande was. 

 

Deze thema’s werden door onze leraren ingevlochten in ons dagelijkse leven, meestal zonder dat 

mensen zich ervan bewust waren dat ze te maken hadden met herkansingen, mogelijkheden om in 

gevoelsmatig vergelijkbare omstandigheden, betere keuzes te maken dan in een vorig leven waarin 

destijds grote moeilijkheden zijn ontstaan door te handelen tegen beter weten in.  

De periode van herexamens heeft voor de mensheid in incarnatie over het algemeen weinig 

verbetering laten zien van de oorspronkelijke keuzes in vorige levens, die zich soms al duizenden 

jaren geleden hebben afgespeeld.  

Bij de Zielen, de hogere Zelven, is dit beeld iets beter, want ook die hebben tien jaar lang te maken 

gehad met intensieve herexamens, die ook bij hen ingeweven zijn in hun levens, ook al is dit 

misschien moeilijk voor te stellen.  

Bij de Zielen, de hogere Zelven, heeft een iets groter percentage verbeteringen laten zien tijdens de 

herexamens dan bij de mensen in incarnatie. 

Bij de lagere goden is de uitslag van de herexamens minder goed. Voor nagenoeg niemand zijn daar 

verbeteringen vastgesteld ten opzichte van eerdere keuzes, die destijds flink botsten met het 

innerlijke weten, dat ook de lagere goden hebben.  

Ook de god van de Bijbel bleef volharden in volkomen verkeerde keuzes, dat wil zeggen keuzes 

om voortdurend te handelen tegen beter weten in en veel schade te berokkenen aan mensen die hij 

ook in hun vorige levens ernstig heeft beschadigd.  

 

Belangrijkste proef voor de god van de Bijbel  

was de manier waarop hij nu zou omgaan  

met de vrijwilliger vanuit de Oorsprong. 

 

Zou hij zijn nederlaag aanvaarden en proberen goed te maken tegenover deze vrijwilliger wat hij 

hem nog verschuldigd is, vanwege de onmenselijke ervaringen van de afgelopen vijfduizend jaar 

waar hij verantwoordelijk voor is, of zou hij nog veel meer wraak willen nemen, omdat zijn 

nederlaag nu definitief is en er geen verlenging meer mogelijk is? 
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De heer der wereld, de god van de Bijbel, heeft ervoor gekozen de vrijwilliger vanuit de Oorsprong 

ook tijdens zijn eigen periode van herexamens, zo veel mogelijk tegen te werken en hem te 

beschadigen zo veel hij maar kon. Deze keuze van de god van de Bijbel is daarmee gelijk aan de 

keuzes in de afgelopen duizenden jaren.  

De vrijwilliger vanuit de Oorsprong werd daarvoor aan allerlei testen onderworpen die deze keer 

door de god van de Bijbel moesten worden gedaan, om aan te tonen hoe hij nu met deze mens in 

incarnatie om zou willen gaan.  

Voor de mensen die dit lezen kan dit in eerste instantie overkomen als wreed. Een mens in 

incarnatie is immers volstrekt kansloos tegenover vermogens van een godheid in de vijfde graad 

zoals de god van de Bijbel.  

Toch is dit wel de manier waarop de hogere goden werken. Alles wordt proefondervindelijk 

vastgesteld, en niets gaat zomaar, zonder gedegen proefnemingen.  

De uitgebreide proefnemingen voor de god van de Bijbel waren nodig om duidelijk te krijgen of er 

nog een mogelijkheid zou zijn waarin hij zou leren dat hij beter een ander spoor zou kunnen volgen 

dan hij dat in de afgelopen duizenden jaren heeft gedaan. Dit zou een laatste mogelijkheid zijn om 

te voorkomen dat hij over zou gaan naar de donkere kant. 

Om duidelijk te krijgen wat er in de god van de Bijbel leeft, werd hij geconfronteerd met degene 

die hij ten val wilde brengen en waar hij een verschrikkelijke hekel aan heeft, de vrijwilliger uit de 

Oorsprong. Juist door die directe confrontatie met deze vrijwilliger, zou de god van de Bijbel 

zichzelf aanzienlijk beter leren kennen, zo is het uitgangspunt van de hogere goden.  

Dit zou voor hen de laatste mogelijkheid zijn om de god van de Bijbel te helpen een ander spoor 

te kiezen dan dat van zijn eigen ondergang. Daarvoor was juist deze grote tegenstelling nodig, zodat 

hij zichzelf beter zou kunnen leren kennen.  

Dit ging in eerste instantie vanzelfsprekend opnieuw zwaar ten koste van de vrijwilliger uit de 

Oorsprong, maar daarvoor krijgt hij in de komende jaren zijn compensatie, want dat is de manier 

waarop de hogere goden werken.  

Er zijn voortdurend proeven en er wordt voortdurend compensatie gegeven, wanneer zij oordelen 

dat mensen daar recht op hebben, om wat voor reden dan ook.  

De vrijwilliger vanuit de Oorsprong krijgt in de komende jaren alsnog de gelegenheid om te doen 

waar hij voor is gekomen. Dat is onder andere het helpen van de groep Zieneressen, die vijfduizend 

jaar geleden al in grote moeilijkheden was gekomen, zonder veel mogelijkheden om dit zelf nog op 

te kunnen lossen.  

De Zieneressen kunnen in de komende jaren een nieuwe weg volgen, die hen wegleidt van 

seksualiteit en de moeilijkheden die aan dit thema zijn verbonden, en die hen in aanraking brengt 

met de weg van Genegenheid, een weg die in feite nog niet echt zo goed toegankelijk is geweest in 

onze leeromgeving. In feite is dit grotendeels nieuw terrein, ook voor de Zieneressen die al langere 

tijd op Aarde in incarnatie zijn.  

 

Door de nipte overwinning van de lichte kant,  

wordt er nu een nieuwe weg zichtbaar gemaakt,  

voor wie dat zou willen. 
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De moeilijkheden op het gebied van seksualiteit kunnen daardoor worden overwonnen en het 

gezamenlijke energieveld van de mensheid kan daardoor aanzienlijk verbeteren.  

 

Wat te denken van een energieveld van de mensheid  

die zich voortdurend stort in het uitleven van haar seksuele driften  

vanuit motieven die volkomen botsen met het innerlijke weten? 

 

Het zal duidelijk zijn dat het gevolg hiervan een verschrikkelijk energieveld is, waar wij allen 

gezamenlijk onze lessen in moeten leren. Met andere woorden, door massaal ons gezamenlijke 

energieveld te vullen met lust, machtsinvloeden en andere afbrekende energieën, scheppen we voor 

onszelf en voor elkaar, een hele vervelende leeromgeving.  

 

De kern is dat we het onszelf en elkaar vaak aandoen,  

dat het zo ver is gekomen in onze leeromgeving. 

 

Door dit hele terrein grondig te onderzoeken, zo veel als je innerlijk aanvoelt dat er nodig is, kun 

je hier heel veel van leren en ruimte maken om een andere weg in te gaan, waarin je eerlijker kijkt 

naar je eigen motieven en waarin je ophoudt jezelf en anderen nog langer te misleiden.  

Het volgen van de weg van Genegenheid, vraagt van je dat je eerlijk bent tegenover jezelf en 

tegenover anderen. Deze houding is in onze generatie nog zeldzaam maar in de komende generaties 

zal hier steeds meer ruimte voor komen, omdat onze leeromgeving dan inmiddels steeds meer 

opgeschoond zal zijn, deels door het weghalen van de verloren Zielen en anderen die gekozen 

hebben voor de donkere kant, en deels door het verbeteren van de energie in ons gezamenlijke 

energieveld door keuzes van steeds meer mensen om te handelen in overeenstemming met hun 

innerlijke weten, waardoor ze steeds meer afscheid zullen nemen van activiteiten op het gebied van 

seksualiteit.  

 

Door seksualiteit af te bouwen,  

zal ons gezamenlijke energieveld aanzienlijk schoner worden,  

waardoor we onze lessen veel beter kunnen leren. 

 

Het opschonen van ons gezamenlijke energieveld is een aangelegenheid waar ieder van ons bij 

betrokken is. Degenen die gewoon doorgaan met het uitleven van hun lust, dragen op die manier 

bij aan de vervuiling van het gezamenlijke energieveld. Met andere woorden deze mensen maken 

het voor anderen aanzienlijk moeilijker, hoewel ze zich hier meestal niet van bewust zijn.  

Veel mensen gaan ervan uit dat je slechts te maken hebt met je eigen paadje en niets te maken hebt 

met anderen, maar dit is een hele beperkte visie. Zoals een roker de luchtkwaliteit beïnvloedt van 

anderen, zo beïnvloeden de mensen die voortdurend kiezen voor het uitleven van hun seksuele 

lusten het gezamenlijke energieveld van de mensheid als geheel.  

Veel mensen gaan ervan uit dat ze in hun leven alles kunnen bereiken wat ze maar willen, als ze 

maar genoeg hun best doen en als ze dit maar goed visualiseren.  

Dit is de maakbaarheidsgedachte, die goed aansluit op de manier van denken van het ego. Dit is 

wat mensen graag willen horen, het geeft hun een gevoel van macht en superioriteit, maar deze 

manier van denken gaat volkomen voorbij aan zoiets als karma en de plannen die jouw hogere Zelf 

misschien voor jou heeft gemaakt.  
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De maakbaarheidsgedachte,  

komt tot stand door een heel bekrompen mensbeeld,  

en een heel bekrompen wereldbeeld. 

 

In praktijk zal dit niet kunnen slagen omdat onze leeromgeving veel ingewikkelder is dan deze 

simpele manier van denken.  

De donkere kant probeert mensen aan te leren dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen hebben, 

als ze daar maar genoeg hun best voor doen. Op deze manier wordt de hebzucht in mensen 

aangemoedigd.  

Dit is het tegenovergestelde van de eenvoudige uitgangspunten van de Boeddha, die aangaf dat je 

veel onnodige moeilijkheden veroorzaakt, wanneer je allerlei dingen wil hebben die helemaal niet 

nodig zijn.  

Visualiseren dat jouw leven gaat  

zoals jij dit graag ingevuld wil krijgen,  

is het spoor van zwarte magie,  

jouw hogere Zelf zal dit niet steunen. 

 

Er is waarschijnlijk geen enkel terrein waarop zoveel wordt gevisualiseerd als seksualiteit, in de 

veronderstelling dat andere mensen dit toch niet kunnen zien, en je je daardoor niet hoeft in te 

houden, en je alles kunt beleven wat jij graag zou willen. 

Maar het hogere Zelf en de donkere kant, kunnen heel goed volgen wat jouw gedachten en jouw 

voorkeuren zijn op dit gebied. Zowel jouw hogere Zelf als de donkere kant, kennen jou veel beter 

dan jij jezelf kent. 

 

Het is belangrijk je te realiseren dat er niet zoiets als privacy bestaat,  

ook niet op het gebied van seksuele fantasie. 

 

De donkere kant kan zich gemakkelijk in jouw fantasieleven mengen, en jou een pad in proberen 

te krijgen dat jij misschien eigenlijk helemaal niet voor ogen had, maar waar je toch toe kunt worden 

verleid als de aangeboden fantasieën maar aansluiten bij jouw verlangens. 

De donkere kant kent jouw ervaringen vanuit vorige levens op dit gebied heel nauwkeurig, omdat 

dit opgezocht kan worden in uitgebreide archieven. Zo kan de donkere kant met fantasieën komen 

die naadloos aansluiten bij wat jij in vorige levens zelf graag wilde, hoewel jij je hier waarschijnlijk 

niet meer van bewust bent. Door die fantasieën weer naar voren te brengen, probeert de donkere 

kant je weer diens pad in te krijgen. 

Het is daarom belangrijk voorzichtig te zijn met seksuele fantasieën en je ervan bewust te zijn dat 

dit een hele gebruikelijke manier is waarop de donkere kant aansluiting zoekt bij de mensen in 

incarnatie. Dit is onderdeel van de manier waarop de donkere kant onze samenleving probeert te 

seksualiseren. 

 

De donkere kant kan zich mengen in jouw seksuele fantasieën  

op zo’n manier dat je niet goed in de gaten hebt  

dat jij dit niet zelf verzint,  

maar dat dit wordt “aangeboden”,  

zoals dat in een film zou kunnen gaan. 
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Net zoals de donkere kant je kan bestoken met allerlei gedachten, variërend van heel akelig tot heel 

mooi, kan de donkere kant je ook benaderen met allerlei seksuele fantasieën.  

Het is daarom belangrijk dat er goede kennis van zaken beschikbaar is op dit gebied, zodat je 

weerbaarder bent in onze leeromgeving, waarin seksualiteit een heel belangrijk onderwerp is. 

Misschien heb je het idee dat dit onderwerp alleen belangrijk is voor de mensen in incarnatie en 

dat ons hogere Zelf hier niet zo veel mee te maken heeft, maar dat is een groot misverstand. 

 

Ook het hogere Zelf heeft voortdurend te maken met seksualisering,  

net zoals de mensen in incarnatie. 

 

Uit de mythologie is bovendien duidelijk geworden dat ook in het rijk van de goden seksualiteit 

blijkbaar een belangrijk thema is. 

Ook het hogere Zelf heeft in de afgelopen vijfduizend jaar voortdurend te maken gehad met de 

dreiging van aanranding en verkrachting, ook al klinkt dit in eerste instantie misschien vreemd. 

Veel mensen willen graag geloven in een hemel (“de weide”) waar het heel fijn is, maar de 

werkelijkheid is aanzienlijk minder romantisch. 

Ons hogere Zelf heeft voortdurend te maken met vaak hele opdringerige lagere goden, die werken 

voor de donkere kant. Het is in de afgelopen vijfduizend jaar niet altijd gelukt om onze hogere 

Zelven hiertegen te beschermen, net zoals de mensen in incarnatie vaak ook niet beschermd 

konden worden tegen allerlei vormen van seksueel misbruik. 

 

Seksualiteit is door de donkere kant al heel lang ingezet  

om mensen een pad in te lokken  

waarop ze zichzelf en elkaar steeds meer zouden beschadigen. 

Door deel te nemen aan geslachtsgemeenschap, 

vul je jouw eigen energieveld met lust. 

Dit is een type energie dat je ver bij jezelf vandaan leidt. 

 

Zoals je een kanaal kunt zijn voor Genegenheid, zo kun je ook een kanaal zijn voor lust. Wanneer 

je een kanaal bent voor Genegenheid, dan is dit heilzaam voor jouw eigen energieveld en voedend 

voor degene die deze energie via jou ontvangt.  

Wanneer je een kanaal bent voor lust, dan is dit een ernstige belemmering voor jouw hogere Zelf 

om dichter bij jou in de buurt te komen, omdat jouw energieveld dan vervuild is. Jouw Ziel, jouw 

hogere Zelf, ondervindt dezelfde moeilijkheden wanneer jij een kanaal bent voor woede of voor 

haat.  

Jouw eigen energieveld wordt dan vervuild, waardoor de aansluiting met jouw hogere Zelf 

aanzienlijk moeilijker wordt.  

 

Mensen die dóór willen gaan met geslachtsgemeenschap  

maken het daardoor voor zichzelf veel moeilijker  

om goed bij zichzelf te zijn  

en de samenwerking op te bouwen met het hogere Zelf. 
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Mensen die verder willen gaan met geslachtsgemeenschap, zullen daardoor veel minder kunnen 

doen met de mogelijkheden die er nu zijn voor spirituele ontwikkeling, dan de mensen die 

aanvoelen dat ze beter kunnen stoppen met hun activiteiten op het gebied van seksualiteit.  

Als je door wil gaan met seksualiteit “omdat iedereen het doet”, dit misschien van je verwacht 

wordt, je het idee hebt dat je niet zonder kunt of je deze verleidingen niet kunt weerstaan, dan volg 

je niet jouw innerlijke weten.  

De donkere kant heeft de mensheid zodanig misleid, dat we nu het idee hebben dat seksualiteit een 

volstrekt normaal onderdeel is van het menszijn. Dit is wat ons wordt voorgespiegeld, door de 

donkere kant. We zijn dit als normaal gaan beschouwen omdat dit ons is aangeleerd, en in feite is 

opgedrongen, door de donkere kant, met de inzet van machtige hypnotiserende vermogens.  

 

In de Oorsprong heb je geen mannelijk of vrouwelijk lichaam  

en is er daardoor ook geen geslachtsgemeenschap.  

In de kern is seksualiteit daarom iets wat voor ons in feite wezensvreemd is. 

Seksualiteit past niet bij onze dieperliggende kern,  

ons bewustzijn zoals we dit in de Oorsprong, onze thuishaven, hebben. 

 

Maar we zijn zo ver vervreemd van onze normen en waarden die we van nature hebben ontwikkeld, 

dat het ons niet meer opvalt dat we door middel van seksualiteit ons eigen energieveld 

verschrikkelijk vervuilen, en daardoor ook ons gezamenlijke energieveld.  

We zijn op dit spoor terecht gekomen, door de inwerking van machtige vermogens vanuit de 

donkere kant, waardoor dit ons is opgedrongen, zonder dat dit ons nog langer opvalt. Dankzij het 

begin van een hele nieuwe fase in ons evolutieproces, kunnen we deze dingen nu beter zien dan 

voorheen.  

Dit thema is al heel oud, en in feite een conflict tussen de goden onderling, die allen hun invloed 

hebben op onze leeromgeving. De hogere goden werken niet allemaal voor de lichte kant, 

sommigen zijn zover afgegleden dat je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk vooral werken voor de 

donkere kant.  

 

De hogere god Schorpioen is ver afgegleden  

en heeft zich tegen de mensheid gekeerd.  

Hij probeert mensen zover te krijgen  

dat ze zichzelf beschadigen  

en ook anderen bewust of onbewust beschadigen.  

 

Deels wordt dit veroorzaakt door onwetendheid, deels door misleiding, verleiding en andere 

motieven, zoals het willen werken met macht.  

Onze leeromgeving is een moeilijk klaslokaal geworden, maar er zijn nu mogelijkheden om hier 

fundamenteel verder mee te komen, juist doordat de grote aanpassingen in ons evolutieproces, het 

mogelijk maken om de grote lijnen beter te kunnen overzien.  
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Wanneer onze bevolkingsgroei in het extreme tempo verder gaat zoals dit gaande is geweest in de 

afgelopen eeuw, dan wordt DAT één van de grootste problemen in de komende generaties, ook al 

krijgt dit thema nu niet de aandacht die het nodig heeft.  

Wanneer er te veel mensen bij elkaar zijn, dan ontstaan er grote problemen. Er zijn dan steeds 

minder mogelijkheden om tot rust te komen en alleen te zijn. Die stilte en dit alleen kunnen zijn, heb 

je nodig om goed bij jezelf te zijn en jouw eigen situatie beter te kunnen overzien. Daardoor kun je 

betere beslissingen nemen dan wanneer je niet goed bij jezelf bent.  

Doordat er in hoog tempo meer mensen komen, wordt het steeds moeilijker om nog stilte te 

kunnen vinden en alleen te zijn. Dit zijn grote belemmeringen voor de mensen die zich willen 

ontwikkelen op het spirituele pad. Het is één van de gevolgen van het ongeremd uitleven van 

seksualiteit door de mensheid op onze Aarde.  

Seksualiteit wordt vaak gebruikt om machtsaspecten mee te beleven. Het gaat dan niet zozeer om 

de geslachtsgemeenschap maar vooral om de gevoelens van macht die hier vaak aan zijn 

verbonden.  

Wanneer je dit spoor volgt, ben je al in aanraking met de donkere kant. Het is in zo’n situatie van 

belang dit beter te herkennen.  

Onze leeromgeving is ingericht door de hogere goden, zij hebben ieder hun eigen inbreng in de 

inrichting van ons klaslokaal. Sommige hebben goede bedoelingen en anderen hebben het niet goed 

met ons vóór. De goden mogen ons klaslokaal inrichten als onderdeel van hun eigen leerproces.  

Zij worden op hun eigen hoge niveau gecoacht door hun eigen begeleiding, terwijl zij ook een eigen 

innerlijk weten hebben, net als wij, dat zij kunnen volgen of niet.  

Iedereen in ons klaslokaal, zowel de leerlingen als de leraren, kunnen kiezen tussen het spoor dat 

de lichte kant aanbiedt en het spoor dat de donkere kant aanbiedt. Ook de hogere goden staan hier 

niet los van, en hebben nog steeds te maken met de verleidingen en de misleidingen van de donkere 

kant.  

Zelfs de bron van waaruit de hogere goden hun reis beginnen, de Oorsprong, de thuishaven die 

ook voor ons de thuishaven is, is NIET gevrijwaard van de aanvallen vanuit de donkere kant. Ook 

de Oorsprong is NIET in een positie dat je overal boven verheven bent, maar is evengoed 

onderweg naar een volgende fase van bestaan, op een oneindig lange weg, waarvan wij begin of 

eind onmogelijk kunnen overzien.  

De donkere kant heeft ons doelbewust een beeld voorgespiegeld waarin er een soort van veilig 

plekje in de hemel zou zijn, een plekje “waar alles goed is” en je verder niets meer zou hoeven te 

doen.  

Dit beeld heeft de donkere kant heel bewust gecreëerd, zodat onze waakzaamheid zou verslappen 

en we terecht komen in de modus “stil maar wacht maar”. In praktijk is er overal een intense strijd 

gaande, tussen de lichte kant en de donkere kant.  

Wanneer je steeds verder verstrikt raakt in de webben en de misleiding van de donkere kant, dan 

heb je steeds minder goed in de gaten wat er eigenlijk gebeurt. Na verloop van tijd kun je dan zó 

ver zijn opgenomen in de donkere kant, dat je het dagelijkse leven gaat beschouwen als een 

gelukkige ervaring, waar je eigenlijk best tevreden mee bent…  
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Dit is de situatie waarin de meerderheid in onze generatie terecht is gekomen. Het dringt nauwelijks 

meer door, hoever we in de webben van de donkere kant verstrikt zijn geraakt, hoewel de 

voorhoede van de lichtwerkers zich dit iedere dag beter begint te realiseren. 

  

De mensheid is ondergedompeld in de webben van de donkere kant  

en er is een hele kleine minderheid  

die zich hier steeds meer van bewust begint te worden. 

 

Het onder ogen zien van deze situatie is op zichzelf al verschrikkelijk. Je hebt dan tijd nodig om 

alleen te zijn, en alles aan gevoelens langs te laten komen wat er dan is.  

Wanneer deze situatie steeds beter tot je dóór begint te dringen, dan zal het ook steeds duidelijker 

worden dat de verwachtingen over hele grote veranderingen in onze samenleving, beter maar niet 

al te hoog zouden kunnen zijn. Door de uitermate moeizame uitgangspositie waarin ons nieuwe 

tijdperk start, is dit geen realistische verwachting. 

Het komt in de ontwikkeling van bewustzijn, zoals wij dat allen zijn, maar heel weinig voor, dat 

een grote groep ingekapseld raakt in de donkere kant, en dan op het allerlaatste moment toch nog 

weer een draai kan maken naar de lichte kant.  

Toch is dit wel de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. We kunnen nu de draai 

weer maken naar de lichte kant, en ons zo veel mogelijk los maken van de raakvlakken met de 

donkere kant, terwijl die donkere kant nog volop aanwezig is in onze leeromgeving, als gevolg van 

keuzes van de hogere goden, waar wij geen enkele invloed op hebben.  

Wij zijn slechts een heel klein onderdeeltje van een veel groter geheel, waar we gewoonlijk maar 

heel weinig zicht op hebben. Gelukkig wordt er nu veel uitgelegd over deze dingen op “de weide”, 

zodat hier nu toch meer zicht op ontstaat, en we de hele grote lijnen van ons eigen 

ontwikkelingsproces veel beter kunnen overzien.  

De inrichting van ons leerproces wordt bepaald door de hogere goden en door de keuzes die we 

maken om al dan niet ons innerlijke weten te volgen. Hierdoor zijn we in de situatie terechtgekomen 

die nu is ontstaan.  

Van hieruit gaat de reis verder, hetzij richting het innerlijke weten, hetzij verder daar vandaan. Het 

evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan. Wat wij daar mee doen, is onze eigen 

verantwoordelijkheid.  

Er zijn verschillende stadia in het proces van langzamerhand steeds meer opgenomen worden in 

de gelederen van de donkere kant. Het eindstadium is een situatie waarin iedereen is opgenomen 

in de donkere kant en dit eigenlijk niet meer opvalt. Je bent er dan aan gewend geraakt en je hebt 

na verloop van tijd geen herinneringen meer aan hoe het anders zou kunnen. 

  

Eén van de kenmerken van opgenomen zijn in de donkere kant,  

is een volkomen verduisterde visie. 

 

Je hebt dan een visie die volkomen botst met het innerlijke weten maar je bent je daar dan niet 

goed meer van bewust, omdat je niet meer goed bij je innerlijke weten kunt.  
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Zolang je nog goed bij je innerlijke weten kunt,  

is er nog hoop dat je de uitweg kunt vinden,  

uit de moeilijkheden waarin ieder van ons wordt ondergedompeld,  

als onderdeel van onze leeromgeving. 

 

Deze moeilijkheden zijn gevolgen van verkeerde keuzes in vorige levens, waardoor je te maken 

hebt gekregen met karmische gevolgen. Dit betekent dat je ooit keuzes hebt gemaakt tegen beter 

weten in, waardoor schade is ontstaan tegenover anderen of in de verbinding met jouw eigen 

hogere Zelf, zodat je dit ooit weer tegen gaat komen en kunt proberen om de opgelopen schade 

zo veel mogelijk te herstellen.  

Wanneer je goed bent afgestemd op jouw innerlijke weten, kun je beter de uitweg vinden in de 

situatie waarin je terecht bent gekomen. Je hebt dan een innerlijk kompas, dat je de juiste weg 

aangeeft.  

 

Karma heeft een hele vervelende klank gekregen bij de lichtwerkers,  

maar karma biedt ook kansen voor hele mooie ervaringen. 

 

Wanneer je ooit een hele mooie verbinding hebt gehad met een geliefde, die beschadigd is door de 

inwerking van de donkere kant, dan zal juist dit karma ervoor zorgen dat je in de komende periode 

een nieuwe kans krijgt om juiste deze mooie verbinding weer op te bouwen. Ook dat is karma. 

De donkere kant heeft in de afgelopen duizenden jaren geprobeerd met veel machtsvertoon en op 

meestal hele wrede manieren, alle mooie verbindingen tussen twee mensen waarin er een sterke 

Genegenheid is geweest, zo veel mogelijk kapot te maken.  

  

De donkere kant wilde per sé alle verbindingen vanuit Genegenheid uitbannen,  

en is hier uiteindelijk nagenoeg volledig in geslaagd. 

 

Toen de Boeddha naar de Aarde kwam, waren er verscheidene hele mooie verbindingen met de 

Zieneressen. Deze heilzame verbindingen, waarin er veel Genegenheid stroomde, waren 

opgebouwd in de periode dat de mensheid op de Maan in incarnatie was. Hij was destijds de leider 

van de groep, en had toen, net als alle andere Zieneressen, het lichaam van een vrouw.  

Toen de oorspronkelijke leidster van de Zieneressen, weer te midden van de groep stond, ditmaal 

op Aarde, was dit buitengewoon heilzaam voor de groep.  

Er was in die periode een nieuw ijkpunt nodig, en dat kwam er op deze manier. De Zieneressen 

konden weer uit eigen ervaring vaststellen wat Genegenheid is, en konden daardoor beter andere 

energieën onderscheiden, zoals de Christus-energie. Juist door de hernieuwde instroom van 

Genegenheid, die via de Boeddha overvloedig kon stromen, konden de Zieneressen hun 

onderscheidingsvermogen weer beter ontwikkelen.  

De komst van de Boeddha in de groep Zieneressen, ongeveer vijfduizend jaar geleden, gaf de groep 

de mogelijkheid om een hele nieuwe start te maken, waarin er weer veel onderwijs kon worden 

gegeven, niet alleen theoretische vraagstukken maar ook heel praktisch onderwijs, zoals massages 

en allerlei vormen van intiem lichamelijk contact.  

De donkere kant kon dit niet verdragen, en heeft dit met grof geweld en op verschrikkelijk wrede 

manieren, volkomen gebroken, al na enkele incarnaties. 
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Van de aanvankelijk hele mooie verbindingen  

tussen de Boeddha en de groep Zieneressen,  

was na enkele incarnaties nog maar weinig over,  

zó intens was de inwerking vanuit de donkere kant. 

 

Vanuit de Oorsprong beschouwd, betekende dit het verlies van verscheidene hele mooie 

verbindingen, waardoorheen Genegenheid in een eerder stadium overvloedig kon stromen. De 

donkere kant, had dit netwerk van Genegenheid, al binnen enkele eeuwen grotendeels verwoest. 

De lichte kant was eenvoudig niet in staat om dit te herstellen, ook al had de donkere kant allerlei 

belangrijke wetten en regels overtreden, zoals dat vaak zo gaat in situaties die de donkere kant heel 

belangrijk vindt.  

De donkere kant wilde Genegenheid uitbannen op onze planeet, en daar iets anders voor in de 

plaats stellen, namelijk de Christus-energie. Daar waren alle activiteiten op gericht, en daar is men 

uiteindelijk nagenoeg in geslaagd.  

 

Genegenheid WAS nagenoeg uitgedoofd op onze ongelukkige planeet, 

en de mensen die beweren dat ze liefde voelen, 

hebben gewoonlijk te maken met de Christus-energie, 

zonder dat men dit in de gaten heeft. 

 

Sommige Zieneressen, die ooit een hele mooie verbinding hebben gehad met de Boeddha uit het 

hele lange verleden, zullen in de komende periode de gelegenheid krijgen deze mooie verbinding 

weer zo goed mogelijk op te bouwen, op de één of andere manier.  

Dit is mogelijk vanwege de forse aanpassingen in ons evolutieproces, het past heel goed binnen de 

plannen van de lichte kant om het netwerk van Genegenheid weer op te bouwen.  

Binnen de wetten en de regels zijn er nu veel faciliteiten voor de mensen die hele mooie 

verbindingen weer op willen bouwen, gebaseerd op Genegenheid. Ook dit zijn karmische 

verbindingen, in dit geval tussen de Boeddha en de Zieneressen.  

De donkere kant zal er alles aan doen om binnen de mogelijkheden die men daarvoor heeft, het 

opbouwen van verbindingen vanuit Genegenheid zo veel mogelijk tegen te werken en opnieuw te 

beschadigen, maar wanneer er voldoende Genegenheid is, dan kan iemand verder werken aan de 

opbouw van zo’n hele mooie verbinding.  

Er wordt dan een weg aangelegd van de ene naar de andere, dwars door allerlei hindernissen heen, 

en ook al schijnt zo’n verbinding in eerste instantie misschien onmogelijk te zijn, er wordt dan 

ruimte gemaakt, wanneer voldoende is aangetoond dat beide dit echt willen.  

Naarmate er meer Genegenheid stroomt, zal ook de visie beter zijn, dat wil zeggen beter aansluiten 

bij het innerlijke weten.  

 

Visie heeft te maken met het hart,  

NIET met het hoofd. 

De Waarheid is iets wat je aanvoelt,  

je kunt dit niet dichter naderen door het te beredeneren. 
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Op dezelfde manier waarop Genegenheid nagenoeg was uitgedoofd op onze Aarde, was ook het 

vinden van de Waarheid nagenoeg onmogelijk geworden.  

De donkere kant wil per sé niet dat essentiële informatie beschikbaar zou komen voor de mensen 

die hun innerlijke weten willen volgen. Er is daarom vanuit de donkere kant alle mogelijke moeite 

gedaan om de Waarheid over de geschiedenis van de mensheid zo veel mogelijk te camoufleren en 

om te buigen, zodat de mensheid zichzelf niet goed zou kunnen leren kennen, omdat de juiste 

informatie eenvoudig ontbrak.  

De gnostici hadden de taak om deze essentiële kennis te bewaren en te bewaken, maar ook die 

groep was niet goed in staat gebleken om zich te handhaven in de loop van de tijd, door de 

inwerking van de machtige vermogens van de meesters en door de sluwe valkuilen die zij 

herhaaldelijk op de weg hadden ingegraven.  

Ook de gnostici krijgen nu een nieuwe kans om de meest essentiële kennis weer te verzamelen, en 

als het ware te destilleren uit alles aan informatie dat er nu op tafel ligt. Het is aan de gnostici om 

alles aan kennis opnieuw te onderzoeken en hier de meest essentiële kennis uit te halen, die de 

lichtwerkers nodig hebben om de juiste weg weer beter te kunnen vinden.  

Er zijn nieuwe studieboeken nodig voor de lichtwerkers, en degenen die deze noodzakelijke boeken 

zouden kunnen schrijven in de komende jaren, hebben nu eerst tijd nodig om zelf een beter 

onderscheid aan te leren tussen wat juiste kennis is, kennis die overeenkomt met het innerlijke 

weten, en wat onjuiste kennis is, kennis die botst met het innerlijke weten.  

De gnostici in incarnatie, zullen bij dit proces intensief worden begeleid door het hogere Zelf, want 

die heeft de missie gekregen om hieraan te werken, en ervoor te zorgen dat er in de komende jaren 

betere studieboeken komen, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

In feite zijn deze noodzakelijke en betrouwbare studieboeken er nu nog niet, de werkelijk 

waardevolle studieboeken laten nog even op zich wachten, waarschijnlijk nog enkele jaren.   

De studieboeken die er op dit gebied zijn, zijn geschreven in de jaren waarin er in feite nog geen 

heldere visie mogelijk was. Het zijn compromissen, waarin ook het hogere Zelf de dingen niet zo 

helder kon overzien als nu.  

Er was in de afgelopen jaren niet meer mogelijk dan wat er nu beschikbaar is, maar in de komende 

jaren zijn er veel betere mogelijkheden om hieraan te werken, en boeken van een veel betere 

kwaliteit te schrijven, voor de mensen die hiernaar op zoek zijn.  

 

Zoals de Zieneressen een hele nieuwe start kunnen maken,  

zo krijgen ook de gnostici een nieuwe kans  

om zich bezig te houden met hun kerntaak,  

namelijk het aanbieden van de juiste kennis aan de mensheid,  

zodat die zich beter kan ontwikkelen. 

 

Deze basiskennis heb je nodig om jezelf beter te kunnen leren kennen, en je vóór te bereiden op 

het leren samenwerken met het hogere Zelf. Uiteindelijk kun je dan als team van mens in incarnatie 

tezamen met het hogere Zelf, werken aan diens missie.  
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De gnostici kunnen deze weg begeleiden met waardevolle studieboeken, zodat de lichtwerkers zich 

beter kunnen ontwikkelen op deze weg van Zelfkennis en bijdragen aan de spirituele ontwikkeling 

van de mensheid.  

Zoals de Zieneressen die weer een kanaal willen worden voor Genegenheid, op allerlei mogelijke 

manieren zullen worden tegengewerkt door de donkere kant, zo zullen ook de gnostici die zich 

willen inzetten voor het zoeken naar de Waarheid, op allerlei mogelijke manier worden 

tegengewerkt door de donkere kant.  

Die wil proberen de mensheid gevangen te houden, in een omgeving zonder Genegenheid en 

zonder de meest essentiële kennis, zodat de mensheid zich niet goed zou kunnen ontwikkelen.  

De lichte kant probeert Genegenheid toe te voegen, en probeert ook juiste en essentiële kennis 

beschikbaar te brengen in onze leeromgeving, zodat de mensen die dit zouden willen, de weg van 

Zelfkennis beter zouden kunnen volgen, en daardoor anderen beter zouden kunnen helpen met 

hun spirituele ontwikkeling.  

 

Er is een heldere visie nodig,  

vóórdat je anderen echt goed kunt helpen  

met hun spirituele ontwikkeling. 

 

De donkere kant zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw visie zo veel mogelijk wordt 

vertroebeld. Na verloop van tijd kom je dan in een situatie dat je jezelf niet goed meer herkent, en 

je de Waarheid eveneens niet meer goed kunt herkennen.  

Wanneer je in het lange verleden ooit bewust hebt samengewerkt met de donkere kant, in ruil voor 

macht die je dan kon krijgen, dan betekent dit altijd dat je dan een stukje van jouw vrije wil inlevert, 

ook als je je daar niet van bewust bent, en ook als dit destijds niet is aangegeven door degene waar 

je afspraken mee hebt gemaakt.  

Dit betekent dat de donkere kant dan rechten opbouwt, om jou dingen te laten doen die je 

misschien niet wil, maar die de donkere kant dan wel kan doordrukken, omdat je stukjes van jouw 

vrije wil uit handen hebt gegeven.  

Naarmate je meer van jouw vrije wil uit handen hebt gegeven, in een hele reeks vorige levens, ben 

je meer vast komen te zitten aan de donkere kant.  

Wanneer je samenwerkt met de donkere kant, dan zal die ook altijd jouw visie een klein beetje 

verder vertroebelen.  

 

Wanneer je meerdere incarnaties bewust hebt samengewerkt met de donkere kant,  

dan zal die ieder leven,  

jouw visie een klein beetje verder inkleuren,  

ook al heb je dit misschien niet goed in de gaten. 

 

Het is dan alsof je een steeds donkerder bril krijgt opgezet, waardoor je de wereld steeds een beetje 

donkerder gaat zien.  

Daardoor kun je jezelf steeds minder goed herkennen, maar zul je ook Genegenheid en Waarheid 

in anderen, steeds minder goed herkennen.  
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Iemand die is ingekapseld in de donkere kant,  

zal Waarheid en Genegenheid NIET meer goed herkennen,  

zelfs niet als iemand daar helemaal in wordt ondergedompeld. 

 

Iemand die volkomen is ingekapseld in de donkere kant, is symbolisch blind en doof geworden, en 

heeft geen instrument meer in handen om de Waarheid of Genegenheid te kunnen ontvangen.  

Wanneer het hart is afgesloten, om wat voor reden dan ook, dan heb je niets meer in handen om 

Waarheid of Genegenheid te kunnen ontvangen. Je bent dan niet meer in staat om deze meest 

essentiële dingen in ontvangst te nemen. Je kunt het niet meer ontvangen, zelfs niet wanneer je er 

helemaal mee zou worden omringd.  

Vóórdat je Waarheid of Genegenheid kunt ontvangen, is het nodig je hart te openen. Dit proces 

van het openen van het hart, komt op gang door jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen, en 

een begin te maken met het verwerken van veel oud zeer, door dit gevoelsmatig eenvoudig langs te 

laten komen, zo veel als maar nodig is. Het hart heeft ruimte nodig om schoon te bloeden, want 

daar komt het op neer.  

Wanneer je deze uitgangspunten vertaalt naar onze samenleving, dan betekent dit dat de grote 

massa niet onmiddellijk iets kan doen met de Waarheid, die door vele klokkenluiders wordt 

aangeboden.  

Dit betekent ook dat er niet op de hele korte termijn weer heel veel kanalen voor Genegenheid 

zullen zijn. Er is tijd nodig om dit weer op te bouwen, zoals het ooit is geweest.  

Zolang de grote massa niet bereid is het eigen spirituele huiswerk op zich te nemen, blijft het 

moeilijk om de Waarheid te herkennen voor deze hele grote groep, zelfs als de gnostici dit steeds 

duidelijker onder woorden kunnen brengen, en vele klokkenluiders op een overtuigende manier 

duidelijk kunnen maken wat er misgaat in een stukje van onze samenleving.  

 

De sleutel om Waarheid en Genegenheid te kunnen ontvangen,  

is het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk. 

 

Zolang mensen dat NIET doen, kunnen ze de Waarheid en Genegenheid niet goed ontvangen, 

zelfs niet wanneer het hen op een hele mooie manier wordt aangeboden.  

Dit betekent dat de verwachtingen van de lichtwerkers over de reacties van de grote massa op de 

forse aanpassingen in ons evolutieproces, beter maar niet al te hoog zouden kunnen zijn.  

Er is nog steeds de vrije wil, die bepalend is voor de uitkomst van ons evolutieproces. Dat is een 

fundamenteel punt. De lichte kant biedt slechts mogelijkheden aan, voor wie dat zou willen. Wat 

mensen daar mee willen doen, is aan hen. Dat is het principe van de vrije wil, zo eenvoudig is het.  

De donkere kant dringt zich op en onderwerpt mensen, maar de lichte kant laat mensen Vrij en 

biedt slechts mogelijkheden aan, dat is een heel groot verschil. 

  

Wanneer je bent ondergedompeld in de donkere kant  

dan ZIE je het niet meer  

en dan kun je er letterlijk niet meer bij. 
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Toch kun je dan wel een gevoel van enorme leegte en zinloosheid ervaren, in de diepte van je hart, 

een gevoel dat de meesten in zo’n situatie liever maar zo diep mogelijk wegstoppen, en hardnekkig 

proberen te ontkennen. Vaak wordt dit diep verborgen achter een misschien heel aardig masker.  

Wanneer je langere tijd bent ondergedompeld in de donkere kant, dan komt er vanzelf een stadium 

dat je je hier niet goed meer van bewust bent, en je went aan de normen en waarden die je dan 

inmiddels hebt aangeleerd.  

Je hebt dan een verduisterde visie maar bent je daar niet goed van bewust.  

Je kunt dan geen Genegenheid meer ontvangen maar hebt dat niet goed in de gaten.  

De visie die je dan hebt, zul je beschouwen als normaal, en in overeenstemming met de visie van 

vele anderen, waaronder vele gezaghebbende mensen.  

De energie die dan door je heen stroomt, zul je beschouwen als heel bekend en heel vertrouwd, en 

je hebt geen reden om te denken dat dit niet goed zou zijn, het sluit naadloos aan bij de visie die je 

dan hebt.  

Als mensen langere tijd zijn ondergedompeld in de donkere kant, dan wordt de verbinding met het 

eigen stoffelijke lichaam daardoor sterk beïnvloed. Je hebt dan een onjuiste visie over jouw eigen 

stoffelijke lichaam. Het kan zijn dat je jouw lichaam dan volstrekt onbelangrijk vindt, maar het kan 

ook zijn dat je hier macht aan wil ontlenen, door dit in te zetten op het gebied van seksualiteit.  

In beide situaties is dit niet in overeenstemming met je innerlijke weten, en is er geen Genegenheid 

voor jouw eigen stoffelijke lichaam. Wanneer je bent ondergedompeld in de donkere kant, is er 

niet meer zoiets als Zelfliefde, Genegenheid voor jezelf.  

 

De donkere kant zal mensen uiteindelijk zover proberen te krijgen  

dat ze zich tegen zichzelf gaan keren. 

 

Wanneer er Genegenheid door je heen stroomt, dan zul je ook goed zorgen voor jouw eigen 

stoffelijke lichaam. Je zult jouw lichaam dan de verzorging geven die het nodig heeft.  

Wanneer er geen Genegenheid meer door je heen stroomt, dan zal dit vaak ten koste gaan van de 

verzorging van jouw eigen stoffelijke lichaam. Vaak manifesteert zich dit ook in vormen van 

seksualiteit waarbij je eigenlijk heel zeker weet dat je dit beter niet zo kunt doen.  

Wanneer je in de loop van de eeuwen zover bent beschadigd dat je een kanaal voor woede bent 

geworden, en misschien zelfs een kanaal voor haat, dan zal dit zich vaak ook vertalen naar de 

manier waarop je met jouw eigen stoffelijke lichaam omgaat.  

Wanneer de donkere kant grip op je heeft gekregen, dan zul je vaak niet meer goed zorgen voor 

jouw eigen stoffelijke lichaam. Je zult dan bijvoorbeeld te veel eten of te weinig. Je gebruikt dan 

misschien verdovende middelen of beweegt veel te weinig. Je neemt dan misschien te weinig rust 

en zit veel te veel in je hoofd. Misschien leg je jezelf dan extreme eisen op, waar je eigenlijk niet 

aan zou kunnen voldoen.  

Wanneer de donkere kant grip op je krijgt, ga je bewust of onbewust dingen in werking zetten die 

ten koste gaan van je gezondheid zoals veel te veel drinken, roken, extreme risico’s nemen, etc.  

In sommige gevallen kan dit nog verder gaan, richting het bewust of onbewust jezelf pijn doen, en 

jouw eigen lichaam beschadigen door daar bijvoorbeeld in te snijden. (automutilatie)  
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Wanneer je kijkt naar deze symptomen, dan is het duidelijk dat veruit de meeste mensen niet goed 

zorgen voor hun stoffelijke lichaam, waarbij voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, steeds 

duidelijker zal worden dat dit een GEVOLG is, van het ingekapseld zijn in de donkere kant.  

Zoals de lichte kant zorgt voor heilzame ervaringen, waarin het werkelijke spirituele leven zich 

volop kan ontwikkelen, zo zorgt de donkere kant voor een volkomen verduisterde visie, en normen 

en waarden waardoor mensen uiteindelijk zichzelf beschadigen en zichzelf kapot maken.  

 

De grote massa gaat NIET goed om met het eigen stoffelijke lichaam,  

hetgeen een direct gevolg is van een verduisterde visie,  

het ontbreken van Genegenheid  

en het ingekapseld zijn in de webben van de donkere kant. 

 

De problemen die hier het gevolg van zijn, zoals een zorgsysteem dat steeds meer overbelast raakt, 

zijn niet gemakkelijk op te lossen. Het vraagt een volkomen andere benadering van het menszijn. 

Het vraagt een volkomen ander wereldbeeld dan nu gebruikelijk is bij de grote massa.  

Zolang mensen het eigen lichaam bewust of onbewust voortdurend beschadigen, is er geen enkel 

zorgsysteem te ontwerpen dat dit goed kan opvangen. Het is een heel fundamenteel probleem dat 

hierdoor zichtbaar wordt gemaakt. Het raakt de fundamenten waarop onze samenleving is 

gebouwd.  

Het is niet mogelijk een zorgsysteem te ontwikkelen dat bestand is tegen een grote massa mensen, 

die zichzelf bewust of onbewust steeds opnieuw beschadigt.  

 

Wanneer mensen zich tegen zichzelf gaan keren,  

dan vinden ze het niet meer zo erg wanneer ze lijden.  

Ze vinden dan misschien zelfs  

dat ze dit eigenlijk wel verdiend hebben. 

 

Wanneer mensen anderen in de diepte van hun hart steeds meer zijn gaan haten, door 

verschrikkelijke ervaringen in de loop van de geschiedenis, dan heeft dit gewoonlijk een direct 

effect op hoe je naar jezelf kijkt. Het is moeilijk om veel anderen te haten, en tegelijkertijd nog 

Genegenheid te voelen voor jezelf. 

De ervaringen van het leven op Aarde zijn voor met name de Zieneressen verschrikkelijk geweest 

in de afgelopen duizenden jaren. Steeds opnieuw waren zij slachtoffer van seksueel misbruik door 

de vervloekingen die door de god van de Bijbel zijn uitgesproken.  

 

Steeds opnieuw werden de Zieneressen geconfronteerd met seksueel misbruik,  

zonder dat zij daar iets tegen konden doen. 

 

Daardoor is er bij nagenoeg alle Zieneressen, in de diepte van het hart, een diepe angst en haat 

ontstaan, die niet gemakkelijk te genezen is.  

Het gevolg hiervan is dat de Zieneressen vaak ook niet goed meer zorgen voor hun eigen stoffelijke 

lichaam, en daar eigenlijk helemaal niet zo goed aan verbonden zijn, zonder dat dit nog goed tot 

hen doordringt.  
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Voor nagenoeg alle Zieneressen  

is er grote noodzaak  

voor regelmatige massage van hun stoffelijke lichaam,  

vanuit zo veel mogelijk Genegenheid. 

 

Wanneer de ervaringen met het stoffelijke lichaam duizenden jaren verschrikkelijk zijn geweest, is 

er vaak geen enkele motivatie meer om je daar intensiever aan te verbinden. Er is dan gewoonlijk 

een houding waarin je bewust of onbewust afstand neemt van je lichaam.  

Maar daardoor is het veel moeilijker je te concentreren in je hartcentrum, en de instroom vanuit 

jouw hogere Zelf goed te ontvangen. Je onderscheidingsvermogen om allerlei verschillende types 

energie waar je mee te maken kunt krijgen, goed van elkaar te onderscheiden, is dan veel lager, dan 

wanneer je een goede verbinding met je stoffelijke lichaam hebt.  

In onze generatie is het zeldzaam een Zieneres te ontmoeten die alweer een goede verbinding heeft 

opgebouwd met haar eigen stoffelijke lichaam. Bij veruit de meesten moet dit nog helemaal op 

gang komen, en is er zelfs geen besef, dat het nodig is om hier veel meer aandacht aan te besteden.  

 

Wanneer mensen niet goed omgaan met hun eigen stoffelijke lichaam,  

zullen ze vaak ook niet goed omgaan met materie in z’n algemeenheid. 

 

Op een juiste manier leren omgaan met materie,  

betekent ook op een juiste manier leren omgaan met je eigen stoffelijke lichaam. 

 

Als je kijkt naar de manier waarop de mensheid in onze generatie omgaat met zoiets als delfstoffen, 

waardevolle onderdelen van onze materiële rijkdom, dan is het duidelijk dat de mensheid erop 

gericht is alles zo snel mogelijk in te zetten voor wat we nu willen hebben.  

Met andere woorden, wat door de natuur in miljoenen jaren is gevormd, verbruiken wij in een hele 

korte termijn, totdat het helemaal “op” is.  

Dezelfde hebzucht die we op nagenoeg alles toepassen, passen we ook toe op onze natuurlijke 

rijkdom, waardoor we dit in een hele korte periode helemaal opgebruiken, alsof er geen toekomstige 

generaties meer zullen zijn.  

Voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, is het duidelijk dat dit niet in overeenstemming 

is met het innerlijke kompas. 

Het is het uitmelken en uitbuiten van onze Aarde, om onze comfortzone steeds verder op te 

bouwen. Het zijn keuzes die niet in overeenstemming zijn met het innerlijke weten. Het is een hele 

korte termijnstrategie, waarin het er blijkbaar om gaat mensen te geven wat ze willen hebben.  

Wanneer mensen voortdurend leven vanuit het principe van najagen van wat je op de korte termijn 

wil hebben, dan gaat dit ten koste van belangrijker dingen zoals een lange termijndoel en de 

ontwikkeling van het innerlijke spirituele leven.  

Het op allerlei manieren vervuilen van onze planeet, is eveneens een kenmerk van het niet goed 

omgaan met de materie. In de kern is dit een gevolg van het niet goed volgen van het innerlijke 

weten door de grote massa.  
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De moeizame situatie die op Aarde is ontstaan in onze generatie, 

is een GEVOLG van het niet goed volgen van het innerlijke weten. 

 

Wanneer steeds meer mensen in de komende jaren hun innerlijke weten weer beter zouden volgen, 

zou dat de hele situatie verbeteren. De mensheid zou de situatie waarin ze terecht is gekomen dan 

steeds beter kunnen overzien, en zou dan steeds betere beslissingen kunnen nemen.  

Verbetering van de situatie, zoals die in onze generatie is ontstaan, is mogelijk wanneer steeds meer 

mensen steeds meer hun innerlijke weten gaan volgen. In de kern is dit een keuze, die op een 

positieve manier beïnvloed kan worden, door een opvoedkundig proces. 

  

De hogere god Schorpioen heeft ons zover gekregen  

dat wij ons tegen onszelf zijn gaan keren  

en niet meer goed zorgen voor ons lichaam en onze planeet.  

In de kern zijn dit de kiemen voor zelfvernietiging,  

waarvan hij de grote aanjager is. 

 

Wanneer de mensheid in de komende periode steeds beter begint te beseffen in welke situatie we 

gezamenlijk terecht zijn gekomen, dan versterkt dit de motivatie om een hele nieuwe start te gaan 

maken, gebaseerd op wat je dan innerlijk steeds beter kunt aanvoelen.  

Wanneer je in vorige levens onder grote druk volkomen verkeerde keuzes hebt gemaakt, dan ben 

je je hier op “de weide” vaak veel beter van bewust dan in het gewone dagelijkse leven.  

Je kunt dan in het dagelijkse leven het gevoel hebben gekregen dat je het volkomen hebt verknoeid 

en dat de moeilijkheden zó groot zijn dat je daar niet goed meer uit kunt komen.  

Met name wanneer je regressie-sessies doet, naar belangrijke keuzes in vorige levens waarbij er heel 

veel schade is ontstaan, kun je in een situatie komen waarin het moeilijk is om Vrede in jezelf te 

voelen.  

Maar de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, zijn onderdeel van een leerproces. De 

omstandigheden in ons leerproces zijn verschrikkelijk geweest, met name in de afgelopen 

vijfduizend jaar, om redenen waar wij niet direct iets aan konden doen. De strijd tussen de goden 

werd uitgevochten via de mensheid, waardoor ieder van ons, verschrikkelijk in de verdrukking is 

gekomen in de afgelopen vijfduizend jaar.  

Wanneer je in de komende jaren steeds meer zicht krijgt op belangrijke keuzes in vorige levens, 

waar je nu nog steeds de gevolgen van ondervindt, dan is het van belang om je te realiseren dat 

onze leeromgeving volkomen ontwricht is geweest in de afgelopen vijfduizend jaar. Iedereen heeft 

daardoor talloze keuzes gemaakt om te handelen tegen beter weten in, waardoor heel veel schade 

is ontstaan, voor anderen en voor onszelf.  

 

Eén van de meest traumatische ervaringen  

is een breuk met ons eigen hogere Zelf. 

 

Voor nagenoeg alle lichtwerkers, is dit onderdeel van hun ervaringen geworden in de afgelopen 

vijfduizend jaar. Voor nagenoeg iedereen is er ooit in een vorig leven een moment geweest waarop 

je er ZELF voor hebt gekozen, om deze heilige verbinding met je hogere Zelf maar op te geven, 

in ruil voor macht en een sterkere verbinding met een god of godin.  
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Als dit één van de belangrijkste thema’s is geweest uit de afgelopen vijfduizend jaar, dan heeft zich 

dit in de afgelopen tien jaar tijdens de herexamens herhaald.  

Dit betekent heel concreet dat als er ooit een sterke samenwerking met het hogere Zelf is geweest, 

maar je er toch voor hebt gekozen in één of ander vorige leven deze verbinding op te geven, in ruil 

voor de macht die je aangeboden werd vanuit de donkere kant, dan zul je gevoelsmatig opnieuw in 

ongeveer diezelfde situatie terecht zijn gekomen in de afgelopen tien jaar, zodat je een nieuwe keuze 

kon maken.  

 

Wanneer de lichte kant een zwaar trauma met je doorwerkt,  

dan betekent dit dat je heel behoedzaam  

in ongeveer dezelfde omstandigheden wordt gemanoeuvreerd  

als waarin het trauma is opgelopen,  

als gevolg van je eigen keuzes. 

 

Wanneer je ooit de verbinding met jouw eigen hogere Zelf hebt opgegeven, voor de samenwerking 

met de donkere kant, om bijvoorbeeld onjuiste informatie te helpen verspreiden, dan is dit het 

thema waar je dan opnieuw mee in aanraking bent gekomen.  

Voor velen zal dit achteraf beter herkenbaar zijn. Achteraf zul je vaak beter kunnen zien welke 

keuze je eigenlijk mee te maken hebt gekregen, ook al was je je daar tijdens de herexamens 

misschien niet zo goed van bewust.  

Veel mensen hebben in de periode van herexamens de keuze voorgelegd gekregen om hetzij de lijn 

te volgen van het innerlijke weten en de instroom vanuit de Ziel, die ze in de diepte van hun hart 

konden aanvoelen op hun beste momenten, hetzij verder te gaan met het verspreiden van onjuiste 

informatie, waarvan ze eigenlijk heel goed aanvoelden, dat het niet waar was wat ze zeiden, maar 

wat de donkere kant wilde dat er gezegd zou worden, in overeenstemming met soortgelijke situaties 

in het verleden, vaak in de Egyptische periode, waarin vele priesters en priesteressen zeiden wat de 

slechte lagere goden wilden dat er gezegd zou worden, ook al wisten de priesters en de priesteressen 

eigenlijk heel goed, dat het niet waar was wat ze de massa vertelden.  

Toch gingen ze hier vaak mee door, en misleidden talloze anderen, zodat ze daardoor zelf een 

hogere positie konden krijgen, en dichter bij de goden konden komen, waarbij de verbinding met 

het hogere Zelf eenvoudig werd opgeofferd, vanuit een volkomen vrije keuze.  

Veel lichtwerkers, veel spirituele coaches, zijn in de periode van herexamens, opnieuw met dit 

zware stuk karma geconfronteerd. Het overgrote deel heeft er opnieuw voor gekozen onjuiste 

informatie te verspreiden, die de donkere kant hen inprentte, waarbij de verbinding met het hogere 

Zelf en het richten op het innerlijke weten, werd genegeerd.  

Als onderdeel van het uitwerken van dit zware trauma, kom je dan eerst weer in een situatie waarin 

je verbinding mag opbouwen met je hogere Zelf. Dit is dan onderdeel van de omstandigheden 

waarin het trauma is opgelopen en de verkeerde keuze is gemaakt.  

Het opbouwen van de samenwerking met jouw hogere Zelf wordt dan toegestaan, hoewel je hier 

misschien eigenlijk geen recht op had vanwege de keuzes die je maakte, maar omdat het nodig was 

voor het doorwerken van een zwaar trauma, werd dit dan toch toegestaan.  
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Aan het einde van de periode van herexamens, in het tweede half jaar van 2022, is er bewust of 

onbewust een keuze gemaakt, waarin je antwoord hebt gegeven op de vraag in hoeverre je in zo’n 

situatie kiest voor de verdere samenwerking met jouw hogere Zelf en in hoeverre je kiest voor de 

aangeboden macht vanuit de donkere kant.  

De donkere kant, vertegenwoordigd door bijvoorbeeld een godin, kan je allerlei vermogens geven, 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets te zien van aura’s of chakra’s. De donkere kant kan je helpen 

aan allemaal wetenswaardigheden, die nooit relevant zijn voor je spirituele ontwikkeling maar wel 

heel imponerend kunnen zijn, bijvoorbeeld het vertellen hoeveel broertjes of zusjes je nog hebt, en 

dergelijke onbelangrijke feiten.  

Wanneer het jouw keuze is geweest om bijvoorbeeld ooit in het oude Egypte, in de periode van de 

farao’s, de verbinding met jouw hogere Zelf op te offeren, ten gunste van een verbinding met een 

godin, dan ben je in de afgelopen tien jaar opnieuw met deze keuze geconfronteerd.  

Het gevolg hiervan is, dat er dan zowel een verbinding is geweest met jouw hogere Zelf, als met 

zo’n donkere godin.  

Uiterlijk in de tweede helft van 2022, is er bewust of onbewust een keuze gemaakt, met welke van 

die twee je verder wil gaan.  

Wanneer je opnieuw hebt gekozen voor de lijn van status, positie en macht, dan zal het hogere Zelf 

deze keuze van jou respecteren, en jou loslaten, want daar komt het dan op neer.  

Als dit de keuze is die je hebt gemaakt, dan zal dit bij alle kandidaten in de diepte van het hart 

eigenlijk volkomen duidelijk zijn, hoewel je je best kunt doen om dit zo veel mogelijk te ontkennen 

en jezelf daarin volkomen te misleiden.  

Met andere woorden, gewoonlijk weet je in de diepte van jouw hart eigenlijk heel goed wat de 

uitslag is van jouw eigen herexamens. Mocht je hier werkelijk meer over willen weten, dan kun je 

hier in diepe meditatie meer zicht op krijgen, wanneer je voelt dat jouw hogere Zelf “in de buurt 

is”. Het is aan jouw hogere Zelf om te beoordelen of jij hier echt in geïnteresseerd bent, maar als 

jouw motivatie voldoende is, dan zul je hier op de één of andere manier meer duidelijkheid over 

krijgen wanneer jouw hogere Zelf zich hiervoor in wil zetten.  

In praktijk betekent dit dat allerlei mensen die in de afgelopen tien jaar verbinding op mochten 

bouwen met hun hogere Zelf, en de keuze hebben gemaakt om toch maar liever de weg te volgen 

van status, positie en macht, hun opgebouwde verbinding met hun hogere Zelf al heel snel weer 

kwijt zijn geraakt, ook al proberen sommigen dit misschien zo veel mogelijk te ontkennen en 

spreken ze nog steeds over hun hogere Zelf ALSOF ze daar nog mee in verbinding zijn.  

Misschien verwacht je dat de mensen die in de tweede helft van vorig jaar enigszins konden 

samenwerken met hun hogere Zelf, daar een half jaar later, onder betere omstandigheden, verder 

mee zouden kunnen gaan, maar dat is een groot misverstand.  

 

De opbouw van de verbinding met het hogere Zelf  

is bij velen tijdelijk toegestaan,  

als onderdeel van de herexamens,  

waarin zwaar traumatische ervaringen zijn doorgewerkt,  

waarin het ging om een breuk met het hogere Zelf  

als gevolg van een vrije keuze in een vorig leven. 
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Het KON daarom niet anders, dan in heel veel situaties ruimte geven voor de opbouw van de 

verbinding met het hogere Zelf, hoewel iemand daar qua motieven misschien eigenlijk nog 

helemaal niet aan toe was.  

Toch zijn dit wel de regels geweest voor de periode van herexamens, die tien jaar heeft geduurd en 

eind vorig jaar is geëindigd.  

 

In praktijk kunnen er daardoor allerlei lichtwerkers zijn,  

die begin 2023 aanzienlijk minder goed kunnen samenwerken met hun hogere Zelf  

dan amper een half jaar geleden. 

 

Het is daarom belangrijk voor jezelf aan te voelen in hoeverre het Waarheid is, wanneer iemand 

suggereert samen te werken met diens hogere Zelf. Wanneer je goed bent afgestemd in jouw eigen 

hartcentrum, in het centrum van de borstkas, en jouw hogere Zelf vindt dit voor jou belangrijk om 

te weten, dan kun je meer zicht op sommige specifieke situaties krijgen, wanneer je hier voldoende 

moeite voor wil doen. Vanuit jouw hogere Zelf beschouwd, zijn dit vaak hele leerzame situaties, 

waardoor die graag bereid is hier meer zicht op te geven, als jij hiervoor open staat. 

Wanneer je weet dat de donkere kant voortdurend probeert mensen te misleiden, en veel 

lichtwerkers nog helemaal gevangen zijn in de webben van de donkere kant, dan betekent dit dat 

je niet alles zomaar zou moeten geloven wat een spirituele coach of therapeut je vertelt, maar dat 

je er goed aan zou doen te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, jouw eigen innerlijke 

weten, dat je intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart.  

We leven in een periode waarin de lichtwerkers nog veel schade veroorzaken, zowel aan zichzelf 

als aan anderen, hetgeen een gevolg is van de inkapseling door de donkere kant, waar de voorhoede 

van de groep, iedere dag meer zicht op begint te krijgen.  

Eén van de terreinen waarop de lichtwerkers elkaar hebben meegesleept in de verkeerde richting, 

is het moeizame terrein van seksualiteit. Nagenoeg iedereen heeft anderen meegesleept op dit 

gebied, in een hele reeks vorige levens, zonder de ander Vrij te laten om daar een eerlijke keuze in 

te maken.  

Vaak ging het er vooral om de eigen verlangens ingevuld te krijgen, waarbij eenvoudig gebruik 

(misbruik) werd gemaakt van het stoffelijke lichaam van de ander.  

Voor alle lichtwerkers betekent dit dat er alleen al daardoor, enorm veel karma is ontstaan, hetgeen 

betekent dat je ooit nog eens iets goed te maken hebt, ten opzichte van degene die je mee hebt 

gesleept naar de donkere kant, want daar komt het op neer. 

  

Wanneer je iemand meesleept op de weg van het uitleven van lust,  

dan sleep je iemand mee naar de donkere kant. 

 

Zo iemand kan dan niet meer goed bij zichzelf, en verliest steeds meer de aansluiting met het 

innerlijke weten en het hogere Zelf.  

Wanneer je hier verantwoordelijk voor bent, dan zul je hier ooit nog eens iets tegenover moeten 

stellen, hoever je misschien ook bent gevorderd met jouw eigen leerproces.  
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Misschien dat je in de komende periode weer op een punt uitkomt waarop je weer een heldere visie 

hebt, misschien zelfs zo goed als ongeveer vijfduizend jaar geleden, maar er is dan nog een grote 

hoeveelheid karmische verplichtingen, die je op de één of andere manier in evenwicht moet 

brengen, vóórdat je weer even Vrij staat, als vijfduizend jaar geleden.  

 

Iedereen van ons stond er vijfduizend jaar geleden aanzienlijk beter voor dan nu.  

Er was een veel betere visie,  

er waren veel minder karmische verplichtingen  

en er waren veel minder raakvlakken met de donkere kant. 

 

Wanneer in de komende periode onze visie weer veel helderder wordt, als gevolg van het directe 

onderwijs dat alle mensen die hun innerlijke weten volgen, krijgen aangeboden vanuit hun hogere 

Zelf, dan gaat onze visie weer veel beter aansluiten bij ons innerlijke weten.  

Er is moed nodig om onder ogen te zien in welke situatie we terecht zijn gekomen. Er zijn in onze 

maatschappij allerlei problemen ontstaan als gevolg van het langere tijd massaal NEGEREN van 

het innerlijke weten, waar nu niet meer zo gemakkelijk een oplossing voor te vinden is.  

Er is bovendien veel moed nodig om allerlei keuzes onder ogen te zien die je zelf in vorige levens 

hebt gemaakt, waar je zelf verantwoordelijk voor bent, en die nu nog steeds grote moeilijkheden 

veroorzaken in het leven dat je nu, in onze generatie, hebt.  

Er is ook moed nodig om eerlijk te kijken naar het aanbod van onze spirituele coaches en 

therapeuten, die zeggen er klaar voor te zijn om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling, 

maar door hun eigen onkunde nog iedere dag veel schade aanrichten, zonder dit eerlijk onder ogen 

te willen zien. De meest gebruikelijke houding is net doen alsof je het niet goed in de gaten hebt 

maar van “boven” af bezien, is het een keuze om verstoppetje te spelen.  

Vanuit het standpunt van het hogere Zelf, zijn onze spirituele coaches gewoonlijk nog volstrekt 

onvoldoende voorbereid, om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling, 

en zouden ze er goed aan doen eerst veel meer tijd te besteden aan hun eigen schoonmaakprocessen 

en het steeds bewuster leren samenwerken met hun eigen hogere Zelf.  

De manier waarop we met seksualiteit zijn omgegaan, maakt duidelijker hoe de meesten van ons 

in het leven hebben gestaan, in de afgelopen duizenden jaren. We slepen anderen gewoonlijk mee, 

om vooral onze eigen behoeftes maar ingevuld te krijgen, en schrikken er niet voor terug om alles 

aan verleidingskunsten in te zetten om dit maar voor elkaar te krijgen.  

We hebben dit gezien als een “spel” dat nu eenmaal “normaal” is in onze maatschappij, zonder 

rekening te houden met de ellende die je daarmee kunt veroorzaken voor de ander, op wie je het 

blijkbaar had voorzien.  

Het voorkómen dat je nog steeds voortdurend veel schade veroorzaakt, is al een hele opgave voor 

de meesten van ons. Gewoonlijk wordt nauwelijks beseft hoe gemakkelijk je mensen probeert mee 

te slepen in een richting die je zelf voor ogen hebt, om wat voor reden dan ook.  

Pas wanneer je zelf steeds meer Vrij staat van de matrix, kun je al deze dingen steeds beter overzien. 
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Wanneer je al deze dingen steeds beter kunt overzien, en steeds beter kunt aanvoelen hoe het in 

werkelijkheid is, kom je steeds meer tot het besef dat je in alle eenvoud vaak maar heel weinig kunt 

doen om de situatie in onze samenleving te verbeteren, omdat dit het gevolg is van de keuzes van 

de grote massa, gedurende vele duizenden jaren.  

Wat je wel kunt doen is het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk, en proberen daar 

vorderingen mee te maken. Dit beïnvloedt direct de kwaliteit van de verbindingen die je hebt 

opgebouwd met andere mensen. Naarmate je verder bent gevorderd met jouw eigen huiswerk, 

zullen ook de verbindingen met anderen, diepgaander en waardevoller worden. 

Wanneer steeds meer mensen hun eigen huiswerk op zich nemen, komen er steeds betere 

verbindingen met het hogere Zelf. Daardoor kan er steeds meer inzicht komen in hoe je anderen 

het beste verder zou kunnen helpen. Door de samenwerking met het hogere Zelf, komen er ook 

steeds betere kanalen voor Genegenheid.  

De uitweg uit de situatie waarin we terecht zijn gekomen, is het leren afstemmen op ons innerlijke 

weten en het steeds bewuster leren samenwerken met ons hogere Zelf. Dat zijn de mogelijkheden 

die alle lichtwerkers nu hebben, dankzij de forse aanpassingen in ons evolutieproces.   

Door vanuit een volkomen vrije wil, duizenden jaren mee te gaan in de ervaringen van seksualiteit, 

vaak tegen beter weten in, zijn er steeds sterkere raakvlakken gekomen met de hogere god 

Schorpioen, die het niet goed met de mensheid vóór heeft. 

Deze hogere godheid heeft de god van de Bijbel zover gekregen om mee te gaan met zijn 

doelstellingen. Hij heeft geprobeerd de mensheid het pad op te krijgen van het zich tegen elkaar 

keren, onderweg naar vernietiging van zichzelf en elkaar. 

Het succes van deze hogere god Schorpioen zie je terug in vele zinloze oorlogen, waarin mensen 

met elkaar hebben gestreden om volstrekt onbelangrijke redenen. 

Er is heel veel zinloze strijd geweest in de geschiedenis van de mensheid, waarin met name de 

christelijke machthebbers, de mensheid heeft meegesleept in de richting van vernietiging van 

zichzelf en elkaar. 

 

De doelstelling van de hogere god Schorpioen 

is vernietiging van jezelf en van elkaar, 

en iedereen kan voor zichzelf vaststellen, 

in hoeverre deze godheid inmiddels is gevorderd 

met het realiseren van zijn plannen. 

De mensheid doet het zichzelf aan 

hier nog verder mee door te gaan. 

 

Er is nu een nieuwe kans om hier anders mee te leren omgaan, voor zover de mensheid dit vanuit 

een volkomen vrije wil zou kiezen. 

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk is de situatie dat de mensheid in z'n algemeenheid nog iedere 

dag verder gaat op het spoor van zelfvernietiging, op allerlei mogelijke manieren. 

Het is aan de lichtwerkers om de rol van klokkenluiders op zich te nemen, om de ongewenste 

toestanden zo veel mogelijk zichtbaar te maken, zodat de mensheid hier kennis van kan nemen en 

eventueel andere en betere keuzes zou kunnen maken, voor zover zij dat zou willen. 
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Wat de uitkomst is van dit keuzeproces, is niet aan de lichtwerkers. Die vormen slechts een 

verwaarloosbare kleine minderheid, en de beslissingen worden genomen door de grote massa, 

vertegenwoordigd door de plaatselijke regeringen. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers ongewenste toestanden zichtbaar maken in onze samenleving, 

maar tegelijkertijd proberen te voorkomen dat zij zichzelf daarin kwijtraken, en meegezogen 

worden in die ongewenste toestanden. 

Waar het in praktijk op neerkomt, is het zichtbaar maken van wat ongewenst is, en het dan aan 

anderen overlaten om te beslissen hoe men hiermee verder wil gaan, zonder je te laten meeslepen 

in zo'n situatie. 

Wanneer je merkt dat de mensen die hierover zouden moeten beslissen, hun verantwoordelijkheid 

om zo'n thema op te pakken, niet op zich nemen, en er misschien nog te weinig draagvlak is in de 

samenleving als geheel, kun je zo'n thema beter loslaten, en proberen te voorkómen dat je er zelf 

in ten onder gaat, doordat je de keuzes van anderen wil veranderen. 

Dat is een doodlopende weg, waarin je jezelf steeds verder kwijtraakt, en je het gevaar loopt je 

uiteindelijk steeds meer tegen je medemensen te gaan keren, waarbij jij vindt, dat je vanuit de beste 

bedoelingen die ander wil veranderen. 

Je komt dan uiteindelijk in een situatie dat je de ander niet Vrijlaat, en in feite precies doet wat je 

zelf anderen verwijt, namelijk dat ze erg opdringerig zijn en anderen niet vrijlaten. 

 

De klokkenluiders vertegenwoordigen de stem van het Geweten  

maar zijn niet verantwoordelijk  

voor de uitkomst van de keuzes van de grote massa. 

 

Wanneer je merkt dat de grote massa niet reageert op voorstellen voor verbeteringen, dan is het 

zinvol om zo'n thema los te laten, en te onderzoeken waar je jouw kostbare tijd en energie 

misschien beter aan zou kunnen besteden 

De klokkenluiders, de ware lichtwerkers, kunnen de wereld niet op eigen kracht veranderen, en zijn 

daar niet verantwoordelijk voor. 

Wat de uitkomst is van de geschiedenis van de mensheid op Aarde, is een gezamenlijke keuze, van 

alle mensen op onze planeet. 

 

De lichtwerkers hebben meer dan genoeg aan hun eigen huiswerk  

en aan het opschonen van de eigen groep. 

 

De spirituele coaches en therapeuten zijn aan het begin van ons nieuwe tijdperk over het algemeen 

nog niet goed voorbereid om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling. De meeste 

lichtwerkers verspreiden voortdurend onjuiste kennis en veroorzaken herhaaldelijk schade, deels 

door ondeskundigheid maar deels ook terwijl men innerlijk heel goed aanvoelt beter veel 

voorzichtiger en terughoudender te zijn.  

 

We doen het onszelf en elkaar aan,  

dat we steeds opnieuw doorgaan  

met het beschadigen van onszelf en elkaar,  

omdat we niet goed reageren op ons innerlijke weten. 
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Door voortdurend te handelen tegen beter weten in,  

ontstaat er iedere dag meer schade. 

 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers zouden stoppen met het voortdurend beschadigen van 

elkaar, door steeds opnieuw tegen beter weten in te handelen, en de belangen van het eigen ego 

alle ruimte te geven, terwijl ze innerlijk eigenlijk heel goed aanvoelen, dat ze dat beter niet zo zouden 

kunnen doen. 

Als de lichtwerkers zichzelf beschouwen als de voorhoede van de mensheid, dan zou het inmiddels 

duidelijk moeten zijn dat er nog heel veel verbetering nodig is binnen deze groep, vóórdat ze 

voldoende is voorbereid om deze nobele rol op zich te kunnen nemen. 

 

Er is juiste kennis nodig 

maar de opleidingen hiervoor 

zijn er in deze fase nog niet. 

 

Er is een goed onderscheid nodig, tussen Genegenheid en allerlei imitaties hiervan, maar dit 

onderscheid is nu voor het overgrote deel niet duidelijk bij de lichtwerkers, waardoor hun 

uitgangspositie zwak is om anderen echt goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling. 

Het zou mooi zijn wanneer de lichtwerkers steeds duidelijker gaan beseffen, dat ze er goed aan 

zouden doen al hun activiteiten op het gebied van seksualiteit af te bouwen, zodat ze niet doorgaan 

op de weg die de hogere god Schorpioen voor ogen heeft. 

 

Zolang je doorgaat op de weg die Schorpioen voor ogen heeft,  

ben je minder geschikt om anderen echt goed te kunnen helpen  

met hun spirituele ontwikkeling. 

 

Wanneer je in de loop van de tijd, steeds beter beseft, hoe lang je al mee bent gegaan met de plannen 

van Schorpioen, wordt het besef langzaam groter voor de noodzaak om je hier weer zo veel 

mogelijk van los te maken. 

Voor ieder van ons is dit nog een hele lange weg, die je pas in kunt gaan wanneer het steeds beter 

tot je dóór begint te dringen, hoezeer je hieraan vast bent komen te zitten, door talloze keuzes in 

heel veel vorige levens.  

Ook dit is onderdeel van de weg van Zelfkennis. 

 

Het is belangrijk elkaar niet meer mee te zuigen,  

in het moeras van seksualiteit,  

en elkaar hierin volkomen Vrij te laten. 

 

Seksualiteit is, hoe verleidelijk het ook wordt voorgesteld, een belangrijk onderdeel van de weg van 

zelfvernietiging. Op die weg leer je jezelf aan om je innerlijke weten niet te volgen, waardoor je 

ditzelfde principe na verloop van tijd ook op andere terreinen gaat toepassen, en ook daar je 

innerlijke weten niet volgt. 
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Door het spoor van seksualiteit te volgen,  

leer je jezelf aan om je innerlijke weten te negeren. 

 

Eerst voor heel even, tijdens ervaringen van seksualiteit, maar geleidelijk zal dit principe zich 

uitbreiden naar andere terreinen van het dagelijkse leven, waarin je dan ook steeds meer geneigd 

zult zijn om “een uitzondering” te maken. 

Op die weg leer je jezelf aan om in allerlei situaties jouw innerlijke weten te negeren, tegen beter 

weten in. Daardoor ga je steeds verder een doodlopende weg in.  

De gevaren van seksualiteit zijn groot, en het is pas nu, dat de mensheid dit beter zou kunnen gaan 

herkennen, omdat dit van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker zichtbaar wordt gemaakt, 

voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. 

 

Veel lichtwerkers gaan nog volop dóór  

met het misleiden van zichzelf en anderen,  

terwijl ze dit diep in hun hart,  

eigenlijk heel goed weten. 

 

Ze houden zichzelf en anderen nog voortdurend voor de gek, hoewel dit iedere volgende dag 

duidelijker wordt gemaakt, door het hogere Zelf. 

Je komt dan voor een keuze te staan om hetzij net te doen alsof je het niet goed in de gaten hebt, 

hetzij toe te geven dat je allerlei dingen al langere tijd niet goed hebt gezien.  

De groep lichtwerkers als geheel, is nog bij lange na niet goed voorbereid om het zware werk op 

zich te kunnen nemen waarvoor ze naar de Aarde is gekomen. 

 

Wanneer al deze dingen in de komende periode  

steeds duidelijker beginnen te worden, 

heb je tijd nodig om dit te verwerken. 

Het is dan belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. 

 

We leren onze jeugd normen en waarden aan op het gebied van seksualiteit, die volstrekt niet in 

overeenstemming zijn met het innerlijke weten. Dit draagt in aanzienlijke mate bij aan verwarring 

bij onze jeugd. 

Onze “deskundigen” leren onze jeugd dat het volstrekt normaal zou zijn om blote foto's van jezelf 

te maken en die naar een vriendje of vriendinnetje te sturen. 

Het is merkwaardig dat onze jeugd ervan uitgaat dat blote foto's van klasgenootjes niet zouden 

worden gedeeld, in een wereld waarin op social media zo ongeveer alles met iedereen over de hele 

wereld wordt gedeeld. 

Dit zijn uitgangspunten die botsen met het innerlijke weten, en heel veel schade veroorzaken. Onze 

jeugd wordt op die manier door onze “deskundigen” de verkeerde kant op gestuurd, waardoor hun 

positie nog moeilijker wordt dan die toch al is. 

Ook bij het dragen van uitdagende kleding, zou het heel waardevol kunnen zijn om hierover in 

gesprek te gaan. 
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Onze jeugd zou veel baat hebben bij het aanleren van normen en waarden die overeenstemmen 

met het innerlijke weten. Dat zou innerlijke rust geven en de duidelijkheid waar velen naar op zoek 

zijn. 

Pas wanneer alles aan oude gewoontes op het gebied van seksualiteit bewust wordt losgelaten, 

vanuit een diepgaand besef hoe schadelijk deze oude gewoontes kunnen zijn, komt er ruimte voor 

andere en betere ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact. 

 

Wanneer seksualiteit helemaal wordt losgelaten  

komt er meer ruimte voor Genegenheid  

op het gebied van intiem lichamelijk contact. 

Er worden dan ervaringen mogelijk 

die voor de mensheid onbekend terrein zijn. 

 

Voor de Zieneressen is dit niet helemaal nieuw, ook al is dit in de herinnering heel ver weggezakt. 

Met name voor de Zieneressen zijn er in de vóór ons liggende jaren, mogelijkheden om intiem 

lichamelijk contact te ervaren vanuit Genegenheid, op een manier die zelfs voor de hoedsters van 

deze heilzame energie, in de meest praktische zin, vanuit de ervaringen van de afgelopen levens 

beschouwd, nieuw terrein is. 

Wanneer de oude en verkeerde gewoontes op het gebied van intiem lichamelijk contact worden 

losgelaten, komt er ruimte voor nieuwe en buitengewoon heilzame ervaringen op dit gebied, 

waarvan veruit de meesten niet vermoeden dat zoiets mogelijk is. 

Op “de weide” wordt hier in toenemende mate ervaring mee opgedaan, in “het huis van de 

Boeddha”, degene die ooit de leidster was van de Zieneressen. 

  

*** 
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*1 Er zijn hardnekkige geruchten dat de meester Jezus en zijn discipelen onderling veel intiem 
lichamelijk contact hadden. Er zijn al eeuwen geluiden te horen dat homofiliteit op de één of andere 
manier een belangrijke rol speelt in de wereld van meester Jezus.  

Formeel is het standpunt van de kerken dat homofiliteit wordt afgewezen, maar de geruchten over 
allerlei ongewenste vormen van intiem lichamelijk contact achtervolgen de kerkelijke wereld al 
eeuwen.  

In de Bijbel is een verhaal bekend van een man in de hof van Gethsémané die bij de 
gevangenneming van meester Jezus een mantel droeg maar daaronder niets (Marcus 14:51). Deze 
verhalen bevestigen deze eeuwenoude geruchten.  

Dit sluit ook naadloos aan bij wat de meesters in hun boeken die ze via Alice Bailey hebben 
geschreven, aangeven over homofiliteit, namelijk dat deze vorm van seksualiteit, het einddoel is 
voor de mensheid.  

Met andere woorden, de meesters beweren af en toe openlijk dat homofiliteit een manier van leven 
is die zij vóórstaan. Dit komt overeen met de normen en de waarden uit de periode van Elia, er is 
wat dat betreft in al die duizenden jaren weinig veranderd.  

Vanuit deze achtergrond krijgt de bekende uitspraak “Laat de kinderen tot mij komen” een hele 

andere betekenis. Er is namelijk een direct verband tussen homofiliteit en pedofilie.  

Uitspattingen op het gebied van seksualiteit komen niet alleen voor in de christelijke en de 

kerkelijke wereld maar komen evengoed voor in de boeddhistische wereld, zoals kortgeleden voor 

iedereen zichtbaar werd gemaakt. Er is in praktijk nauwelijks nog enige verbinding tussen het 

boeddhisme en de Boeddha, het zijn twee totaal verschillende werelden.   

Daar waar iemand een grote machtspositie heeft, daar zijn de meesters gewoonlijk actief. De grote 

leider van de boeddhistische gemeenschap heeft een enorme machtspositie. Het is bovendien 

vanuit spirituele ontwikkeling beschouwd, niet zo belangrijk om heel veel waarde te hechten aan 

het één of andere land. Tibet is op zichzelf geen beter gebied dan andere streken op onze Aarde. 

Het is zinloos om hier overdreven veel waarde aan te hechten.  

Het ziet er naar uit dat het masker van één van de meesters, die zich handig had verstopt in het 

boeddhistische kamp, kortgeleden abrupt is gevallen, voor het oog van de hele wereld.  

Dit is een voorbeeld van de degeneratie van de meesters, in overeenstemming met hun karma. 

Naarmate iemand donkerder karma op zich heeft geladen in de loop van de geschiedenis van de 

mensheid, zal deze degeneratie sneller gaan. Tot nog te werden de meesters afgeschermd tegen 

deze karmische gevolgen maar dat is nu niet meer mogelijk, door de forse aanpassingen in ons 

evolutieproces.  

De meesters worden daardoor alsnog geconfronteerd met hun eigen karmische gevolgen, iets wat 

ze heel lang konden vermijden door de machtige steun vanuit de donkere kant, die ook de wetten 

van karma bestuurde, op een hele oneerlijke manier.  

Door deze degeneratie wordt duidelijker wat er in zo’n meester leeft. Je mag er gerust vanuit gaan 

dat er nog verscheidene meesters zullen worden ontmaskerd op deze manier, in de vóór ons 

liggende jaren. Ook dit is een bevestiging van de vorderingen in ons evolutieproces.  
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Nu eerst drie jaar intensief schoonmaken! 

We leven in een periode waarin er een nieuwe start kan worden gemaakt, voor wie dat wil. Maar het grootste deel 

van de lichtwerkers, gaat nog gewoon door op het oude spoor. De meesten klampen zich nog steeds vast aan oude 

gewoontes en hebben nog onvoldoende ruimte gemaakt om te leren samenwerken met het hogere Zelf.  

Er is een andere houding nodig bij de lichtwerkers, om verdere samenwerking met het hogere Zelf mogelijk te maken, 

en dit wordt nog niet goed beseft, bij de mensen in incarnatie. Het hogere Zelf kan in veel situaties, weinig anders 

doen dan signalen afgeven dat het op deze manier niet mogelijk is om verdere samenwerking op te bouwen en de Vrije 

wil van de mensen in incarnatie te respecteren om andere wegen te volgen, die vaak beter aansluiten bij wat ze 

verwachten, wat ze hopen en wat ze willen.  

Leren samenwerken met het hogere Zelf is geen verplichting, het is een Vrije keuze. Je kunt je daarvoor openstellen, 

en je kunt deze mogelijkheid ook bewust of onbewust negeren, wat je maar wil.  

Je kunt pas een nieuwe start maken, wanneer je voldoende ruimte hebt gemaakt in jouw eigen 

hartcentrum, door geduldig jouw eigen huiswerk op je te nemen, dat in de diepte van je hart ligt te 

wachten.  

Vóórdat je echt voldoende ruimte hebt om je voordeel te doen met de mogelijkheden die nu 

worden geboden, door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, is het noodzakelijk oude en 

verkeerde gewoontes los te laten, waarvan je eigenlijk in de diepte van jouw hart op je beste 

momenten al lang had aangevoeld dat je daar beter afscheid van kunt nemen.  

Maar het eigen ego belemmert vaak deze losmakingsprocessen. Het ego wil graag vasthouden wat 

vertrouwd aanvoelt en wat bekend is. 

  

Het ego is voortdurend in botsing met het innerlijke weten, 

het ego is de grote tegenspeler van het innerlijke kompas. 

 

De lichtwerkers hebben in de loop van de eeuwen hele slechte ervaringen opgedaan met het 

overgrote deel van de mensheid op Aarde. De lichtwerkers voelden zich nergens welkom en waren 

nergens veilig, door de eeuwen heen.  

Ze werden altijd opgejaagd, en aan alle kanten tegengewerkt. Ze waren hun leven niet zeker en er 

was vaak weinig hoop op een goede afloop, wanneer ze op zich namen wat ze innerlijk aanvoelden 

wat er nodig was, in een land waarin ze terecht waren gekomen, als groep.  

Merkwaardig genoeg is er nu niet direct een hele duidelijke nieuwe missie waar de groep aan zou 

moeten werken. De mensheid als geheel kan nu een hele nieuwe start maken, omdat ons 

evolutieproces nu in een beter evenwicht is gebracht, dan in lange tijd daarvóór. Het evenwicht 

tussen de lichte kant en de donkere kant is nu aanzienlijk beter, maar dit betekent niet dat de 

donkere kant er nu niet meer zou zijn of niets meer zou kunnen doen.  

De mensen in incarnatie maar ook de hogere Zelven, zullen dit nog steeds zo goed mogelijk moeten 

proberen te herkennen, en moeten proberen hier zo veel mogelijk van los te komen. Wanneer je 

hier niet heel bewust je best voor doet, dan blijf je gevangen in de matrix, de gevangenis die door 

de donkere kant is gemaakt, om iedereen op Aarde zo lang mogelijk gevangen te houden in 

hebzucht, eigenbelang, machtsspelletjes, etc.  

De lichtwerkers zijn in feite volkomen getraumatiseerd door de verschrikkelijke ervaringen van de 

afgelopen duizenden jaren, zonder dat dit nog goed doordringt.  
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Het merendeel gaat in eerste instantie gewoon verder op het oude spoor, ook al is men zich hier 

eigenlijk heel goed van bewust in de diepte van het hart, op de betere momenten.  

De lichtwerkers zouden er goed aan doen om tot rust te komen, en veel meer tijd te nemen voor 

het verwerken van diepliggend oud zeer.  

 

Bij ALLE lichtwerkers zijn er traumatische ervaringen ontstaan, 

in de samenwerking met het hogere Zelf,  

in de afgelopen duizenden jaren,  

waarvan de overgrote meerderheid zich volstrekt niet bewust is. 

 

Er is heel veel tijd en ruimte nodig om een traumatische breuk met de Ziel, het hogere Zelf, 

behoedzaam dichter te naderen, en geleidelijk beter te herkennen en in het gevoel te krijgen.  

Het hogere Zelf is je beste vriend die je als mens in incarnatie kunt hebben, en juist in die heilige 

verbinding zijn er bij alle mensen verschrikkelijke ervaringen geweest, zonder dat de lichtwerkers 

zich hier nog van bewust zijn.  

De mensen in incarnatie gaan ervan uit dat de informatie die ze vanuit hun hogere Zelf krijgen 

altijd betrouwbaar zou moeten zijn, maar in praktijk was dit in de afgelopen duizenden jaren lang 

niet altijd het geval.  

Zoals de mensen in incarnatie kunnen worden misleid door de donkere kant, zo kunnen ook de 

hogere Zelven worden misleid door de donkere kant.  

 

Zoals het voor een mens in incarnatie 

lang niet altijd zo duidelijk is waar informatie vandaan komt, 

die je krijgt aangeboden vanuit de fijnstoffelijke werelden, 

zo is het voor het hogere Zelf, 

ook niet altijd zo duidelijk waar de informatie vandaan komt 

die er wordt ontvangen. 

 

De Zielen, de hogere Zelven, kregen hun informatie vaak vanuit de lagere goden, die het niet altijd 

zo goed vóór hadden met de mensheid. Daardoor was de informatie die de Zielen probeerden 

dóór te geven aan de mensen in incarnatie, niet altijd betrouwbaar.  

Dit is één van de redenen dat veruit de meeste lichtwerkers eigenlijk nauwelijks enig vertrouwen 

hebben in de samenwerking met het hogere Zelf, zonder zich hier zo goed van bewust te zijn. Dit 

zijn hele diepe wonden, waarvan de lichtwerkers niet goed in de gaten hebben dat ze hier mee te 

maken hebben. Het zijn diepe beschadigingen, waarvan de lichtwerkers zich niet goed bewust zijn.  

Je begint niet blanco aan het opbouwen van een steeds bewustere samenwerking met jouw eigen 

hogere Zelf. Je begint vanuit een situatie waarin er al duizenden jaren hele slechte ervaringen 

hiermee zijn, waar je lang niet altijd zelf iets aan kon doen.  

De mensen in incarnatie hebben een volkomen verkeerd beeld van wat er “boven” gebeurt. De 

verhalen hierover zijn zorgvuldig geregisseerd door de donkere kant, die heeft onze beeldvorming 

hierover bepaald, voor het overgrote deel.  
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Wanneer je uitgaat van een “hemel” waarin iedereen in harmonie samenleeft, dan zul je veel minder 

waakzaam zijn dan wanneer je weet dat ook het hogere Zelf, voortdurend worstelt met de donkere 

kant.  

De gnostici gingen ooit uit van het bekende gezegde “Zo boven, zo beneden”, maar zijn in praktijk 

vergeten wat dit betekent voor het leven op “de weide”, het leven in “de hemel”.  

 

De onderwereld, dat is waar WIJ in leven. 

De bovenwereld, dat is waar ons hogere Zelf leeft. 

 

Het wereldbeeld dat het overgrote deel van de lichtwerkers nu heeft, wijkt ver af van de 

werkelijkheid. In de afgelopen duizenden jaren was er weinig ruimte om structureel te werken aan 

het verbeteren van je eigen visie, dat wil zeggen jouw eigen visie beter af te stemmen op je innerlijke 

weten en de kennis van jouw hogere Zelf. Maar in onze generatie is er voldoende ruimte om 

hiermee aan de slag te gaan, voor wie dit zou willen. 

  

De grote tegenstander  

op deze weg van aanpassing van jouw eigen visie  

is je ego,  

want die wil de situatie meestal liever houden zoals die is. 

 

Het ego heeft zo z’n eigen plannen en z’n eigen logica, en trekt zich meestal weinig aan van zoiets 

als een innerlijk weten.  

Het ego wil vooral dóórgaan met oude gewoontes, waar je misschien goede herinneringen aan hebt 

vanuit voorgaande levens.  

Wanneer je bijvoorbeeld vanuit een hele rij vorige levens hebt samengewerkt met “engelen”, dan 

zul je in eerste instantie geneigd zijn dit opnieuw te doen, totdat je innerlijk steeds duidelijker aan 

begint te voelen, dat je dit beter los kunt laten, en beter zelf kunt gaan beslissen wat jij met jouw 

leven op Aarde wil gaan doen, zonder je voortdurend te laten beïnvloeden door deze oude en 

bekende contacten, die je in de loop van jouw incarnatiereeks hebt opgebouwd, soms al gedurende 

vele tienduizenden jaren.  

Wanneer je al duizenden jaren hebt samengewerkt met “engelen”, dan voelt dit voor jou heel 

vertrouwd en bekend, en kun je het gevoel krijgen dat je hier heel sterk aan gehecht bent. Toch 

staan deze “engelen” tussen jou en jouw hogere Zelf in, en ook hier speelt het bekende 

Stockholmsyndroom een belangrijke rol.  

Toen je ooit naar de Aarde kwam, tezamen met jouw hogere Zelf, als een hecht team, was je je er 

heel goed van bewust dat DIT een heilige verbinding is, die je ten koste van alles zou moeten 

bewaken, maar in praktijk bezweken velen voor de verleidingen van de donkere kant, om mee te 

gaan met het aanbod van macht, en het ingevuld willen krijgen van de verlangens van het ego.  

Wanneer je af en toe meeging met de verleidingen vanuit de donkere kant, dan kwamen er steeds 

meer hindernissen in de verbinding met jouw eigen hogere Zelf. Je koos dan zelf, vanuit Vrije wil, 

voor een andere weg dan de samenwerking met jouw hogere Zelf.  

Je schoof dan in feite jouw hogere Zelf aan de kant, en volgde een ander spoor, voor een kortere 

of een langere periode.  
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Misschien volgde je een ander spoor voor enkele jaren, maar het kan ook zijn dat het vele duizenden 

jaren duurde, vóórdat je op het punt uitkwam waarop je fundamenteel een andere keuze wilde 

maken, en weer opnieuw zou willen leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf, degene waar 

je mee naar de Aarde bent gekomen om te werken aan een gezamenlijke missie.  

Wanneer je in de afgelopen duizenden jaren de samenwerking met jouw hogere Zelf bent 

kwijtgeraakt, en die misschien eigenlijk zelf hebt verspeeld, door verkeerde keuzes die je hebt 

gemaakt in de loop van een hele reeks levens, dan dringt dit na verloop van tijd meestal helemaal 

niet meer tot je door.  

Je kunt zelfs voor jezelf proberen vol te houden dat je nog wel degelijk in contact bent met je 

hogere Zelf, ook al weet je op je beste momenten heel goed, dat dit niet waar is en je jezelf misleidt, 

jezelf voor de gek houdt, omdat je eigenlijk heel erg bang bent om de Waarheid onder ogen te zien 

en voor jezelf toe te geven dat je de verbinding met jouw hogere Zelf ergens op de weg, al lang 

geleden bent kwijtgeraakt.  

Wanneer er een traumatische breuk is ontstaan in de heilige verbinding met jouw eigen hogere Zelf, 

dan zal het gevoelsmatig duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat je in 

zo’n droevige situatie dan niet zomaar even naar iemand toe kan gaan die dit wel even voor jou zal 

“fixen”.  

Wanneer er een ernstige breuk is ontstaan gedurende misschien enkele duizenden jaren, dan is dit 

niet iets wat in enkele maanden kan worden hersteld, wat een spirituele coacht hierover ook meent 

te kunnen “aanbieden”.  

De verbinding tussen een mens in incarnatie en diens hogere Zelf, is een aangelegenheid tussen die 

twee, een spirituele coach kan hier niet in “bemiddelen” of iets dergelijks.  

 

Coaches die mensen beloven om hen in verbinding te brengen met hun hogere Zelf, 

beloven iets wat zij niet waar kunnen maken. 

 

Het is aan het hogere Zelf om te bepalen of die in verbinding wil treden met de persoon in 

incarnatie die wordt begeleid, een coach kan zoiets nooit beloven. Wanneer een spirituele coach 

beweert iemand in verbinding met diens Ziel, diens hogere Zelf, te kunnen brengen, dan betekent 

dit in praktijk dat zo’n coach blijkbaar niet goed aanvoelt dat het zo niet werkt. Dit betekent dat 

zo’n coach NIET in verbinding is met diens Ziel, diens hogere Zelf.  

We leven in een periode waarin allerlei mensen graag willen invullen wat anderen graag willen 

hebben, om daar zelf beter van te worden. Wanneer er grote behoefte schijnt te zijn aan 

mondkapjes bijvoorbeeld, dan is er al heel snel een gewiekste zakenman die als een redder in nood 

komt met een prachtig uitziend aanbod.  

Natuurlijk spreken alle lichtwerkers hier schande van, dit getuigt immers van helemaal verkeerde 

normen en waarden, en een volstrekt negeren van het innerlijke morele kompas.  

Maar wanneer er onder de lichtwerkers grote behoefte is aan verbinding met het hogere Zelf, dan 

komen al heel snel de eerste “aanbieders” naar voren, die komen met prachtig uitziende 

“aanbiedingen”, om precies dat wat mensen zo graag zouden willen, beschikbaar te brengen, al dan 

niet tegen een forse prijs.  

Op die manier zetten sommige lichtwerkers zichzelf op een voetstuk. Het gaat hen vooral om hun 

eigen status, positie en macht, hoewel ze dit vaak slim proberen te verbergen.  
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Een groot deel van de mensen die zichzelf beschouwen als een lichtwerker, gaat nog iedere dag 

door met het veroorzaken van veel schade, zowel aan de verbinding met het hogere Zelf, als aan 

de ontwikkeling van anderen.  

Een groot deel van de lichtwerkers handelt voortdurend tegen beter weten in, en is zich hier 

eigenlijk heel goed van bewust, maar kiest ervoor om net te doen alsof ze dit niet goed in de gaten 

hebben.  

Wanneer je gewend bent om te liegen over Sinterklaas en je bent gewend om jezelf “te verkopen” 

omdat je dit zo geleerd hebt, dan leer je jezelf aan om te negeren en te ontkennen wat er in de 

diepte van het hart leeft. Voor nagenoeg alle lichtwerkers is dit een oude gewoonte geworden, tegen 

beter weten in.  

Er is nu voldoende ruimte om al deze gewoontes opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen 

als jij dit zou willen. Er is geen noodzaak meer om jezelf nog langer te verkopen of te liegen over 

wat dan ook. Wanneer je werkelijk Vrij zou staan, dan zou je jezelf niet meer verkopen op de social 

media, zoals dat nu bij de lichtwerkers met een eigen spiritueel bedrijfje gebruikelijk is, en zou je 

nergens meer over liegen, niet tegenover jezelf en niet tegenover anderen.  

Maar na vijfduizend jaar gevangen te zijn geweest in de webben van de donkere kant, staan de 

lichtwerkers niet onmiddellijk Vrij, omdat de regels van ons evolutieproces zijn aangepast, zelfs niet 

als het gaat om hele grote aanpassingen. 

  

De meesten van ons, zo niet iedereen,  

zitten nog helemaal vast in de webben van de donkere kant,  

waarbij de eersten zich hier steeds meer van bewust beginnen te worden. 

 

Natuurlijk willen alle lichtwerkers nu graag zo snel mogelijk een nieuwe start maken, waarin er 

betere ervaringen op hun weg komen, en waarin er veel waardevolle verbindingen kunnen worden 

opgebouwd met gelijkgestemde Zielen.  

Maar de belangrijkste verbinding is die met jouw eigen hogere Zelf, en daar kun je meestal het beste 

aan werken door veel alleen te zijn, en ruimte te maken voor wat er dan langskomt, in de diepte van 

jouw hart. Er zijn eigenlijk nog geen coaches die je hier goed mee kunnen helpen, maar jouw eigen 

hogere Zelf kan dit zo goed mogelijk begeleiden, zodat je hier in de komende periode een BEGIN 

mee kunt maken, voor zover je dit werkelijk zou willen.  

De herstelprocessen die nu gaande zijn bij de lichtwerkers in incarnatie, worden begeleid door het 

hogere Zelf, dit is degene die het werk verricht dat hiervoor nodig is en NIET de spirituele coaches. 

De coaches hebben vaak het idee dat ZIJ een medemens helpen met herstelprocessen maar dat is 

maar op hele beperkte schaal het geval. Het herstelwerk wordt verricht door het hogere Zelf, die 

heeft daar allerlei mogelijkheden voor.  

De meeste spirituele coaches hebben in de verste verte geen idee hoe het is gegaan met de 

verbinding tussen een lichtwerker in incarnatie en diens hogere Zelf in de afgelopen duizenden 

jaren, noch hebben ze enig besef van welke pijnpunten er zijn geweest in vorige levens, bij de 

lichtwerker die hun hulp heeft gezocht.  

Doordat de meeste spirituele coaches eigenlijk nauwelijks enig besef hebben van hoe iemand die 

hulp zoekt er op hoofdlijnen vóór staat, kunnen ze vaak ook weinig hulp bieden die vanuit het 

hogere Zelf beschouwd van grote waarde is.  
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Het hogere Zelf kan op eigen kracht en zonder “hulp” van een spirituele coach, heel veel doen. 

Wanneer een mens in incarnatie hier zelf aan meewerkt door voldoende ruimte te maken voor het 

verwerken van oud zeer, dan kan het hogere Zelf hier prima verder mee zonder dat er een spirituele 

coach aan te pas hoeft te komen.  

 

Verwerken van oud zeer dat vast is komen te zitten in het hartcentrum  

en daardoor de instroom vanuit het hogere Zelf belemmert,  

doe je door dit in alle eenvoud langs te laten komen,  

wanneer je voelt dat dit zich aandient. 

 

Soms kun je merken dat je voor een keuze staat, om dit toe te laten of dit weg te drukken. Jouw 

hogere Zelf dient zich aan met een “portie” oud zeer dat verwerkt kan worden, op een geschikt 

moment, maar jij beslist uiteindelijk zelf, of je dit toelaat en je hiervoor open wil zetten of dat je 

andere dingen belangrijker vindt, en hier geen ruimte voor wil maken. Je laat de deur naar verdere 

samenwerking dan symbolisch dicht, en het is niet aan jouw hogere Zelf om die deur te openen. 

Het is aan jou om deze keuze te maken, jouw hogere Zelf kan dit niet voor jou doen.  

Jouw hogere Zelf dient zich aan en komt met mogelijkheden die voor jou heel belangrijk zijn maar 

uiteindelijk beslis jij zelf, wat je met deze mogelijkheden wil doen.  

Deze processen spelen zich af op de grenzen van het bewustzijn, daar waar je nog net bewust bent 

van wat er gebeurt, hoewel velen dit vaak proberen te ontkennen en net doen alsof ze het niet goed 

in de gaten hebben.  

 

De houding van net doen alsof we het niet goed in de gaten hebben, 

is een gewoonte geworden, 

die nagenoeg alle lichtwerkers zich in mindere of meerdere mate 

eigen hebben gemaakt. 

 

De lichtwerkers zijn gewoonlijk erg kritisch naar de overheid en zien allerlei dingen waarin de 

overheid volkomen faalt. Maar tegelijkertijd is er een merkwaardige houding naar “de eigen groep”, 

naar de andere lichtwerkers.  

De lichtwerkers willen nog zo graag vooral “eenheid” uitstralen, en willen elkaar vaak niet 

aanspreken op gedrag dat volkomen in botsing is met het innerlijke weten. Daar waar men erg 

kritisch is naar de regering en de overheid, daar kijken de lichtwerkers weg wanneer het gaat om 

wantoestanden in “de eigen groep”.  

 

De lichtwerkers doen nog zo vaak alsof ze niet goed in de gaten hebben 

wat er eigenlijk in “de eigen groep” gebeurt, 

maar deze houding helpt niet 

om de kwaliteit te verbeteren 

en de samenwerking met het hogere Zelf op te bouwen. 

 

In feite betekent dit dat je dan niet helemaal eerlijk bent. Je wil dan wel gezamenlijk als groep heel 

veel kritiek leveren op de regering en de overheid, maar je wil de zwakke punten van de eigen groep 

blijkbaar liever niet zien, en loopt ervoor weg om anderen aan te spreken, zelfs wanneer je heel 

duidelijk voelt dat het goed zou zijn om dit te doen.  
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Allerlei zwakheden die de lichtwerkers heel goed zien bij de overheid en bij de regering, komen 

evengoed tot uitdrukking in het wereldje van de lichtwerkers.  

Maar de lichtwerkers willen vooral solidair zijn met elkaar en indien mogelijk alles met “de mantel 

der liefde” bedekken, als het gaat om wantoestanden binnen “de eigen groep”.  

Het is gemakkelijk om aan te schoppen tegen de overheid, want daar komt het op neer. Op die 

manier is er een soort van gezamenlijke “vijand”, waardoor de aandacht wordt afgeleid van wat er 

gebeurt in “de eigen groep”.  

Wanneer je een levende vis bent geworden en tegen de stroom in durft te zwemmen, dan word je 

hier vanzelf voorzichtiger mee. Het is belangrijk dat het falen van de overheid en de regering 

voldoende wordt uitvergroot maar het is niet eerlijk om dit niet te doen bij de lichtwerkers.  

Wanneer jouw eigen hart weer tot leven begint te komen, door de instroom vanuit jouw eigen 

hogere Zelf en omdat je jouw eigen huiswerk geduldig op je hebt genomen gedurende lange jaren, 

dan ben je niet meer zo zeer “tegen” de overheid en “vóór” de lichtwerkers. Je bent dan veel 

neutraler geworden en hebt begrip voor beide groepen in onze samenleving.  

Je kijkt dan vooral naar wat jouw eigen bijdrage zou kunnen zijn in plaats van nog vooral “vóór” 

of “tegen” een groep te zijn. Daardoor kom je veel vrijer te staan en komt er meer ruimte voor de 

samenwerking met het hogere Zelf.  

De Ziel kan alleen maar aansluiten bij goede motieven en keuzes om anderen werkelijk te helpen bij 

hun ontwikkelingsprocessen, in plaats van je eigen belangen voortdurend voorop te zetten.  

 

Veel spirituele coaches misbruiken spiritualiteit  

om daar status, positie en macht aan te ontlenen. 

 

Veel spirituele coaches helpen anderen niet echt, ook al schijnt dat vanaf de buitenkant wel zo te 

zijn. Vaak gaat het vooral om status, positie en macht, ook al wordt dit vaak handig verborgen 

achter een prachtig masker.  

In de komende jaren zal het verschil steeds groter worden tussen degenen die dóórgaan met het 

zuigen van aandacht en het per sé willen invullen van de rol van “redder”, en degenen die achter 

de schermen geduldig hun eigen huiswerk op zich nemen en anderen in alle bescheidenheid 

proberen te helpen met hun ontwikkelingsprocessen.  

De mensen die voortdurend actief zijn op de social media zijn voor een groot deel de mensen die 

zichzelf verkopen en veel aandacht naar zich toe proberen te zuigen, op welke manier dan ook, 

waarbij foto’s vaak een belangrijke rol spelen.  

De mensen die voedend zijn, werken vaak achter de schermen en doen in alle eenvoud en 

bescheidenheid wat er nodig is in hun specifieke situatie. Daar kan de Ziel, het hogere Zelf, heel 

goed bij aansluiten, zonder dat dit opvalt bij andere mensen.  

De mensen die zichzelf voortdurend op een voetstuk neerzetten op de social media, maken 

daarmee gewoonlijk een lange omweg, vóórdat ze uiteindelijk misschien alsnog meer ruimte willen 

gaan maken voor de samenwerking met hun hogere Zelf.  

De uitweg uit de moeilijkheden die ieder van ons tegenkomt in het gewone dagelijkse leven, kan 

worden gevonden in het volgen van het innerlijke weten en het steeds bewuster leren samenwerken 

met het hogere Zelf. Dat is de wereld van het luisteren naar het diepe gevoel in het hart.  



174 

Dat is het tegenovergestelde van alles in een hokje willen plaatsen op het mentale gebied, in een 

poging op die manier alles onder controle te houden.  

De lichtwerkers vinden het bezwaarlijk dat de behandelaren in de ggz veel aandacht besteden aan 

het diagnosticeren van de mensen die daar hulp zoeken. De lichtwerkers vinden dat dit niet de 

juiste weg is en dat je zo niet met mensen om zou moeten gaan.  

Maar diezelfde lichtwerkers doen vaak precies hetzelfde, zonder dat dit goed tot hen doordringt.  

Veel spirituele coaches zijn voortdurend op zoek naar logisch klinkende verklaringen, zonder te 

beseffen dat dit niet helpt om oud zeer te verwerken of te leren samenwerken met het hogere Zelf.  

 

Veel spirituele coaches praten de mensen die hulp zoeken  

naar een hele oppervlakkige verklaring,  

voor de ervaringen die ze tegenkomen. 

 

De coach zegt dan bijvoorbeeld dat de gevoelens van eenzaamheid die iemand ervaart, te maken 

hebben met een “alleen geboren tweelingsyndroom” en degene die hulp zoekt wordt dan geacht 

dit te beschouwen als grootse “wijsheid” en tevreden te zijn met dit “inzicht”, dat mogelijk tot 

stand is gekomen door bemiddeling van “engelen”.  

En wanneer het dan gaat om een bekende spirituele coach, die misschien al vele mensen heeft 

“geholpen”, dan durft zo’n klant het gewoonlijk niet aan om te zeggen dat er in de diepte van het 

hart een gevoel leeft dat er iets niet klopt wat er door de coach wordt gezegd. We zijn immers 

gewend om autoriteiten zoals een spirituele coach maar te geloven in wat zij zeggen, zo hebben we 

ons dat nu eenmaal eigen gemaakt in de afgelopen duizenden jaren.  

Maar het “alleen geboren tweelingsyndroom” is een onzinverhaal, dat veel coaches hun “klanten” 

tegen betaling proberen aan te praten, soms misschien zelfs tegen beter weten in. En de klant, die 

zou er goed aan doen om meer te gaan vertrouwen op het eigen innerlijke weten en de “hulp” van 

zo’n spirituele coach misschien maar niet meer al te snel in te roepen.  

Veruit de meeste coaches zoeken nog steeds allerlei verklaringen, waarbij het nagenoeg standaard is 

om “oorzaken” te zoeken in je jeugd. Maar wanneer je beseft dat je nu leeft in een situatie die het 

gevolg is van vele duizenden jaren die hieraan vooraf zijn gegaan, dan is het wel heel simpel om te 

veronderstellen dat de oorzaken van waar je nu tegenaan loopt, te vinden zouden zijn in je jeugd. 

Je gaat dan eenvoudig voorbij aan alle ervaringen die er gedurende duizenden jaren zijn geweest, 

waarin je vele eigen keuzes hebt gemaakt, waar je voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor 

bent.  

 

De ervaringen die je mee hebt gemaakt in jouw jeugd, 

zijn maar een heel klein stukje van alles wat daaraan vooraf is gegaan. 

 

Het is daarom niet raadzaam om daar zó veel aandacht aan te besteden, zoals dit nu gebruikelijk is 

in de wereld van de spirituele coaches. Je gaat dan volkomen voorbij aan veel belangrijker thema’s 

die iemand hebben gevormd in de loop van de duizenden jaren. Maar omdat de meeste coaches 

eigenlijk geen enkel zicht hebben op de ervaringen van hun “klant” in de afgelopen duizenden 

jaren, wordt er overdreven veel waarde gehecht aan de ervaringen die iemand in de eerste jaren van 

dit leven heeft meegemaakt.  
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Het is belangrijk om invloeden vanuit vorige levens zo goed mogelijk te herkennen in jouw eigen 

leven en in de levens van anderen. Wanneer je ooit in een vorig leven bijvoorbeeld medicijnman 

bent geweest in een indianenstam, dan zal het je heel bekend voorkomen om in dit leven te werken 

met hallucinerende middelen. Deze oude gewoontes kunnen je dan heel vertrouwd vóórkomen, 

terwijl je nu, in dit leven, de mogelijkheid hebt om weer opnieuw te leren samenwerken met jouw 

eigen hogere Zelf.  

Je staat dan eigenlijk voor de keuze of je verder wil gaan op de weg die je ook in een vorig leven 

hebt gevolgd, namelijk het werken met hallucinerende middelen, of dat je nu wil overschakelen 

naar het leren samenwerken met jouw hogere Zelf, iets wat in de afgelopen duizenden jaren veel 

moeilijker was dan nu. 

Wanneer je weet dat er nu veel betere mogelijkheden zijn om te leren samenwerken met het hogere 

Zelf, maar je kiest er in plaats daarvan toch voor om verder te gaan op de weg van het gebruiken 

van hallucinerende middelen, dan kies je ervoor om verder te gaan op een oude en bekende weg, 

die je misschien heel vertrouwd vóórkomt, maar die volkomen botst met het innerlijke weten.  

Je wijst dan in feite de samenwerking met het hogere Zelf af. Die kan dan weinig anders doen dan 

duidelijk maken dat dit niet de juiste weg is, en het dan vervolgens loslaten wat iemand hier mee 

wil gaan doen. Als je ervoor kiest om toch met zo’n oude gewoonte verder te gaan, dan zal jouw 

hogere Zelf dit vanzelfsprekend respecteren en jou dan maar gewoon loslaten, met pijn in het hart.  

 

Er is nog een behoorlijke verandering in houding nodig bij de meeste lichtwerkers, 

vóórdat de samenwerking met het hogere Zelf meer kans van slagen heeft. 

 

Zoals de situatie nu is, is het voor het hogere Zelf vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij de 

lichtwerkers in incarnatie. De motieven laten te wensen over en de meeste lichtwerkers zijn 

volstrekt niet eerlijk tegenover zichzelf en tegenover elkaar.  

Men wil vaak vooral aardig gevonden worden en wil vooral geen “verkeerd woord” over iemand 

zeggen, ook al voelt men innerlijk heel duidelijk “waar de schoen wringt” bij andere lichtwerkers.  

 

Er is nu sprake van een valse solidariteit binnen de lichtwerkers, 

waardoor het veel langer zal duren voordat het kwaliteitsniveau omhooggaat, 

en er meer ruimte komt voor de instroom vanuit het hogere Zelf. 

 

In de vóór ons liggende jaren zijn er prachtige mogelijkheden om een nieuwe start te maken, voor 

wie dat zou willen. Wie daar moeite voor wil doen, kan een begin maken met het herstellen van de 

paradijselijke toestand, door bewust het eigen huiswerk op zich te nemen en steeds bewuster te 

leren samenwerken met het hogere Zelf.  

De mensen die hier al lange jaren intensief mee bezig zijn, zullen steeds meer vruchten zien van 

het volgen van deze weg, waarin het hard werken is, vaak in alle eenzaamheid, maar waarin de 

resultaten voor jezelf en voor anderen steeds beter zichtbaar zullen worden in de loop van de tijd.  

Voor de mensen die dit willen, is er drie jaar hele intensieve begeleiding bij het schoonmaakproces, 

dat nu van bovenaf wordt aangeboden, aan de mensen die hiervoor open staan. De mogelijkheden 

om schoon te maken, beter te leren herkennen en jezelf verder los te maken van de donkere kant, 

zijn nu ongekend groot.  
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Wanneer je dit spoor volgt, zul je in de loop van de komende periode vanzelf meer zicht krijgen 

op wat je samen met jouw hogere Zelf als team zou kunnen doen, om bij te dragen aan de 

ontwikkelingsprocessen van anderen.  

Jouw hogere Zelf zal jou vanzelf duidelijker maken waar jij aan mee zou kunnen werken, wanneer 

je hier voldoende op bent voorbereid. In praktijk betekent dit voor de meeste lichtwerkers dat het 

eigenlijke werk pas over drie jaar kan beginnen, wanneer je hebt gekozen voor een intensief traject 

van schoonmaken en opruimen, onder leiding van jouw hogere Zelf. Die begeleidt jou hierin, voor 

zover jij dit zelf zou willen.  

De Boeddha zal in deze periode van drie jaar nog steeds aanwezig zijn, te midden van de mensen 

waarvoor hij is gekomen. Hij zal proberen het netwerk van Genegenheid weer op te bouwen, dat 

in de afgelopen duizenden jaren nagenoeg helemaal is vernietigd door de donkere kant. Hij zal 

proberen een begin te maken met het herstel hiervan, onzichtbaar voor de grote groep lichtwerkers.  

Voor het opnieuw opbouwen van een netwerk van Genegenheid, is een verbindende schakel nodig 

die sterker staat dan de Zielen, de hogere Zelven, zodat er een kanaal is waardoorheen deze 

heilzame energie kan stromen, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.  

De donkere kant is nog volop actief op “de weide” en ook in ons gewone dagelijkse leven, het 

vraagt daarom heel veel kracht om een kanaal voor Genegenheid “open te houden”. De Zielen, de 

hogere Zelven, kunnen dit op eigen kracht niet, en zijn slechts af en toe een kanaal voor deze leven 

gevende energie.  

Er is daarom een andere route nodig, waardoor er toch een permante instroom mogelijk wordt van 

Genegenheid.  

De Boeddha is onderdeel van deze route om het mogelijk te maken dat er toch een permante 

instroom van Genegenheid kan zijn vanuit de hogere goden. Hij is een belangrijke verbindende 

schakel in de lange weg tussen de hogere goden en de mensen in incarnatie. Dit is de rol die hij op 

zich heeft genomen voor in de komende drie jaren, gerekend vanaf het begin van ons nieuwe 

tijdperk op 1 januari 2023.  

 

Genegenheid is onherkenbaar  

voor de mensen die alleen kunnen waarnemen met hun stoffelijke zintuigen.  

Deze voedende energie is onherkenbaar  

voor de mensen die hun eigen spirituele huiswerk veronachtzamen en negeren. 

 

Daardoor zullen ook kanalen voor Genegenheid zoals de Zieneressen die weer in hun kracht 

beginnen te komen, niet worden herkend door de grote massa, noch door de lichtwerkers die hun 

eigen huiswerk eigenlijk liever niet op zich willen nemen.  

Het zijn van een kanaal voor Genegenheid vraagt een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen, 

hetgeen betekent dat er een volkomen eerlijke houding wordt gevraagd van een lichtwerker. Het is 

in deze periode nog zeldzaam om deze basishouding van eenvoud, soberheid en bescheidenheid 

tegen te komen, in een wereld waarin het onderscheid tussen Wijsheid en dwaasheid voor de meeste 

lichtwerkers nog niet zo duidelijk is. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers leren overschakelen naar het gevoel, in plaats van hun heil te 

zoeken in allerlei kronkelige redeneringen zoals nu gebruikelijk is, waarbij ze eigenlijk in de diepte 

van het hart heel goed weten dat het niet klopt, wat ze zichzelf en elkaar aanpraten.  
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Wanneer je nu nog steeds doorgaat met het voeren van gesprekken met je “innerlijke kind”, dan 

houd je jezelf voor de gek. Je misleidt dan jezelf en misschien ook anderen. Je negeert dan je 

innerlijke weten.  

Je praat jezelf dan iets aan, waarbij je tegelijkertijd ergens in de diepte wel aanvoelt dat het zo niet 

werkt, maar je er blijkbaar voor kiest om toch op deze heilloze weg verder te gaan.  

Wanneer je akelige dingen tegen bent gekomen in dit leven of in een vorig leven, en je hebt besloten 

dat je de veroorzaker hiervan wil “vergeven”, dan zou het mooi zijn wanneer je steeds duidelijker 

aan gaat voelen dat dit iets is wat je jezelf aanpraat, maar dat het zo niet werkt. In de diepte van het 

hart verandert er niets, wanneer je jezelf aanpraat dat je iemand hebt “vergeven” of dat er misschien 

zelfs niets te vergeven valt, zoals sommigen beweren.  

Dit zijn voorbeelden van de kronkelige redeneringen van het hoofd, waar je in praktijk niet verder 

mee komt bij het leren samenwerken met het hogere Zelf of het verwerken van oud zeer.  

Veel spirituele coaches proberen langs deze lijnen te werken en veroorzaken daardoor veel nieuwe 

moeilijkheden, die niet nodig waren geweest wanneer ze eerst hun eigen spirituele huiswerk beter 

hadden gedaan en beter hadden geluisterd naar hun eigen innerlijke weten. 

Het zoeken naar “verklaringen”, is iets anders dan het zoeken naar de Waarheid en het langs laten 

komen van gevoelens die verbonden zijn aan oud zeer.  

  

Het doorwerken van oud zeer 

heeft te maken met het langs laten komen van gevoelens, 

niet met het zoeken naar een logisch klinkende verklaring, 

zoals de meeste coaches nu doen. 

 

Het langs laten komen van gevoelens die zich aandienen, is iets wat je helemaal zelf kunt doen, je 

hebt hier geen hulp bij nodig van een coach. Jouw eigen hogere Zelf zal dit begeleiden, zo goed als 

maar mogelijk is.  

Vaak vraagt het moed, om hieraan te beginnen en veel mensen hebben zelfs begin 2023 nog steeds 

niet voldoende ruimte in hun “pakket” om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden.  

Wanneer er mogelijkheden zijn zal het hogere Zelf proberen meer ruimte te maken in jouw eigen 

dagelijkse leven, waarbij je ook zelf veel kunt doen om jouw eigen kostbare tijd zo goed mogelijk te 

bewaken.  

 

Het is voor alle lichtwerkers belangrijk  

zo weinig mogelijk tijd te besteden aan dingen die niet per sé nodig zijn. 

 

Wat er nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen, kun je aanvoelen in de diepte van 

jouw hart, op je beste momenten.  

In de komende drie jaar zullen de meesters één voor één worden ontmaskerd en ten onder gaan 

aan het zwarte karma dat zij op zich hebben geladen in de afgelopen duizenden jaren. Lange tijd 

zijn zij afgeschermd en konden zij niet goed worden gezien, door de machtige vermogens waarmee 

de donkere kant diens medewerkers kan camoufleren.  
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Ook deze onzichtbaarheid is onderdeel van het karma van de meesters en zal in de komende 

periode worden gecompenseerd door het steeds beter zichtbaar worden van deze helpers van de 

donkere kant, die op allerlei strategische plaatsen in onze samenleving zijn gestationeerd.  

Dit zijn niet alleen posities van heel veel macht in onze samenleving maar soms ook hele 

strategische plekjes in familieverband.  

 

Verscheidene Zieneressen  

hebben te maken met één van de meesters  

in hun eigen familielijn,  

soms zelf als partner. 

 

De meesters hebben zichzelf in de afgelopen duizenden jaren op slinkse manieren gekoppeld aan 

Zieneressen, om deze nobele groep vrouwen zo veel mogelijk in te snoeren en onder controle te 

krijgen, terwijl deze hoedsters van Genegenheid dit vaak niet goed in de gaten hadden, door de 

camouflage die de meesters voortdurend konden toepassen in de afgelopen duizenden jaren.  

Daardoor kan het voorkomen dat er nu, in 2023, nog steeds directe relaties zijn tussen een Zieneres, 

en een meester in incarnatie, hoewel dit elkaars tegenpolen zijn.  

In de komende periode zal dit thema verder worden uitgewerkt in situaties waarin dit speelt, en 

zullen de Zieneressen die hiermee te maken hebben dit innerlijk steeds beter aanvoelen. Wanneer 

iemand dit weg wil stoppen en dit liever niet onder ogen wil zien, om wat voor reden dan ook, dan 

is dit een Vrije keuze en zal het hogere Zelf dit respecteren. 

 

Eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen  

is een basisvoorwaarde voor spirituele ontwikkeling  

maar in onze samenleving is eerlijk zijn over het algemeen heel ver weg.  

Het is alsof onze samenleving is gebaseerd op leugens  

en in het spirituele wereldje is dat niet anders. 

 

Wanneer de lichtwerkers zouden willen bijdragen aan verdere ontwikkeling in de richting van het 

volgen van het innerlijke weten, dan zou de groep er goed aan doen om eerlijk te zijn tegenover 

zichzelf en tegenover elkaar, en elkaar aan te spreken wanneer je dingen tegenkomt die volkomen 

botsen met het innerlijke weten.  

Onze samenleving als geheel is heel oppervlakkig geworden en in de wereld van de lichtwerkers is 

dit niet veel anders. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers zichzelf en elkaar beter gaan leren kennen en beter gaan 

herkennen vanuit welke motieven er wordt gehandeld of wordt gezwegen. Wanneer de lichtwerkers 

elkaar gaan beschouwen als vrienden waarmee je ooit naar de Aarde bent gekomen om gezamenlijk 

te werken aan een gezamenlijke missie, dan zou het meer vanzelfsprekend worden om elkaar aan 

te spreken op ongewenst en schadelijk gedrag, in plaats van weg te kijken zoals nu gebruikelijk is. 

  

Wanneer je elkaar ziet als “klanten”,  

dan wordt het veel moeilijker om eerlijk te zijn  

en de dingen te benoemen die nodig zijn. 
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Wanneer je dóór wil gaan met pleasen en praten over “licht en liefde”, terwijl je eigenlijk diep van 

binnen al lang had aangevoeld dat dit holle woorden zijn, die volstrekt niet overeenkomen met wat 

er in de diepte van je hart leeft, dan zou je er goed aan doen te stoppen met dit toneelspel en een 

eerlijker mens te gaan worden, die niet terugschrikt wanneer het moeilijker begint te worden en je 

dingen tegenkomt die misschien niet fijn zijn om onder ogen te zien.  

Maar de meeste lichtwerkers zijn zodanig ernstig beschadigd dat ze nog blind gehoorzamen aan 

wat ze krijgen ingeprent en hebben aangeleerd vanuit de donkere kant, waar ze vanuit Vrije wil 

duizenden jaren mee hebben samengewerkt en waar ze nog steeds in meegaan, als een oude en 

vertrouwde gewoonte, waarbij het innerlijke weten wordt genegeerd.  

 

Iedereen heeft in de afgelopen duizenden jaren  

in mindere of meerdere mate samengewerkt met de donkere kant,  

en zal nu de prijs moeten betalen om daar weer van los te komen. 

 

Er is geen gemakkelijke manier om los te komen van de donkere kant. Dit zal altijd betekenen dat 

je daar dan hard voor zult moeten vechten.  

De donkere kant zal je nooit zomaar laten gaan en zal het je altijd zo moeilijk mogelijk maken, 

onderweg naar een grotere Vrijheid om samen te werken met jouw hogere Zelf en het zijn van een 

kanaal voor Genegenheid.  

De donkere kant heeft in de afgelopen duizenden jaren veel rechten opgebouwd, doordat de 

mensen in incarnatie maar ook de hogere Zelven, zich de vingers hebben gebrand aan een bewuste 

samenwerking, in ruil voor status, positie en macht.  

Wanneer iemand vanuit Vrije wil kiest voor de samenwerking met de meesters, de donkere kant, 

dan betekent dit dat de meesters dan rechten hebben, waarmee ze bijvoorbeeld jouw visie in 

kunnen kleuren, zodat je niet meer goed ziet wat er gaande is in jouw eigen leven.  

Toch kun je dan nog steeds wel een gevoel krijgen, dat er iets niet goed gaat. Wanneer je hier 

voldoende aandacht aan besteedt, dan zal jouw hogere Zelf hierop proberen te reageren door jou 

meer inzage te geven in wat er gaande is.  

De verduistering van visie die dan gaande is, is onderdeel van de wetten van ons evolutieproces. 

Dit zal in de komende duizenden jaren in grote lijnen op ongeveer dezelfde manier werken als 

waarop het in de afgelopen duizenden jaren heeft gefunctioneerd. 

  

Wanneer je bewust samenwerkt met de donkere kant, 

ter beoordeling van onze leraren, 

dan geef je daarmee jouw Vrije wil uit handen. 

Naarmate je daar langer mee doorgaat, 

geef je een steeds groter deel van jouw Vrije wil weg. 

 

Wanneer je bijvoorbeeld in het oude Egypte in de periode van de farao’s, per sé een hogepriesteres 

wilde zijn, de dienares van één van de Egyptische godinnen, dan gaf je daardoor een deel van jezelf 

uit handen. De godin, waar je dan het hulpje van was, kreeg dan steeds meer toegang tot je manier 

van denken maar kon ook steeds meer haar plaats innemen in jouw lichaam.  
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Wanneer je als Zieneres in dienst bent getreden bij een godin, in de periode van de farao’s, dan 

betekent dit gewoonlijk dat je nu, in dit leven, in onze generatie, heel moeilijk je plaats kunt innemen 

in jouw stoffelijke lichaam, met name in het bekken.  

Zo’n godin heeft dan vaak nog steeds rechten om met jouw bekken te werken en via die plaats 

energie te zuigen, in het verlengde van de mythologische verhalen rond Medusa.  

In praktijk is er dan een vrouw in incarnatie die niet goed haar plaats kan innemen in haar bekken 

terwijl er tegelijkertijd een godin actief is, die probeert zo veel mogelijk energie te zuigen via het 

bekken van die vrouw. De Zieneressen zullen in de komende jaren steeds beter gaan herkennen 

hoe dit werkt.  

Bij veel vrouwen zijn de kenmerkende vrouwelijke delen van het stoffelijke lichaam niet meer goed 

verbonden met het hogere Zelf, waardoor er vaak veel aandacht mee kan worden getrokken, 

hetgeen een vrouw vaak een “supervrouwelijk” gevoel geeft.  

 

In praktijk betekent dit vaak dat een donkere godin,  

via deze vrouwelijke kenmerken,  

energie zuigt,  

zonder dat de vrouw waarover het gaat,  

zich hier in eerste instantie van bewust is. 

 

Tijdens de Franse revolutie bijvoorbeeld, was het bij de elite een gewoonte om hele diepe decolletés 

te hebben, waarbij het eigenlijk voor iedereen wel duidelijk was dat je hier als vrouw heel veel 

aandacht mee zou krijgen. In feite was dit onderdeel van een soort van machtsspel tussen de 

mensen van die periode.  

Dit is een bekend voorbeeld van de manier waarop de outfit onderdeel is van een voortdurende 

strijd tussen mannen en vrouwen, die zich vooral onder de oppervlakte afspeelt. Deze strijd woedt 

voort tot op de dag van vandaag en is tot nog toe nooit opgelost.  

De vrouwen die in de afgelopen duizenden jaren bewust hebben samengewerkt met de donkere 

kant, en daar destijds heel bewust macht aan hebben ontleend door via hun stoffelijke lichaam 

dingen voor elkaar te krijgen, zullen merken dat ze nu, in dit leven, de grootste moeite hebben om 

goed plaats te nemen in hun bekken en in hun borsten, ook al klinkt dit in eerste instantie misschien 

vreemd.  

Ondertussen kan de donkere kant, als onderdeel van de rechten waarover die kan beschikken, de 

plaats innemen in juist die kenmerkende vrouwelijke delen, met als bedoeling daar zo veel mogelijk 

aandacht mee te trekken en energie mee te zuigen.  

Dit houdt pas op wanneer een vrouw haar plaats weer goed inneemt in haar lichaam, met name in 

die delen waar in de afgelopen duizenden jaren veel aandacht mee is getrokken, en veel 

machtsspelletjes mee zijn gespeeld.  

Het zal gevoelsmatig duidelijk zijn dat wanneer je duizenden jaren bewust hebt samengewerkt met 

de donkere kant, en steeds opnieuw je lichaam uit handen hebt gegeven, in ruil voor macht, dat je 

dan niet in enkele maanden je plaats weer terug kunt veroveren in jouw eigen stoffelijke lichaam. 

Dat is niet de manier waarop ons evolutieproces werkt. 
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Een Zieneres die weer in haar kracht staat, 

wijst al dit aandacht zuigen door middel van haar stoffelijke lichaam af, 

en is voedend in haar energie. 

 

Het is in onze generatie zeldzaam een Zieneres tegen te komen die overal in haar lichaam goed 

haar plaats heeft ingenomen, en geen aandacht meer vraagt voor haar decolleté of op een andere 

manier.  

Het is in onze generatie een gebruikelijke opvatting dat het nu eenmaal zo zou werken in onze 

samenleving, waarbij wordt vergeten dat dit door de grote aanpassingen in ons evolutieproces 

steeds meer een keuze is, om hier op deze manier mee om te gaan.  

Wanneer je dit als vrouw steeds beter begint te herkennen, dan zou je eraan kunnen werken om 

hier zelf niet meer aan mee te doen, en te proberen je plaats in jouw eigen lichaam steeds beter in te 

nemen, met name in die gedeeltes waar dit het meeste nodig is.  

Op die manier voorkom je steeds meer dat er veel energie verloren gaat door zuigende krachten de 

gelegenheid te geven dit via jouw stoffelijke lichaam te doen.  

 

Wanneer je merkt dat je energie aan het zuigen bent, 

via je borsten, via je bekken of op een andere manier, 

dan zou je er goed aan doen om je hier fel tegen te verzetten. 

Je bent dan verbonden met de donkere kant. 

 

Wanneer alle vrouwen over de hele wereld deze energielekken zouden oplossen, dan zou ons 

gezamenlijke energieveld daar een heel stuk sterker van worden.  

Dit is nog een hele lange weg te gaan, en dit maakt duidelijker waar we nu staan met de kwaliteit 

van ons gezamenlijke energieveld, aan het begin van een heel nieuw tijdperk.  

De donkere kant heeft ons zover gekregen dat we hier vanuit Vrije wil in hebben toegestemd, in 

de afgelopen duizenden jaren, waardoor we nu in deze situatie terecht zijn gekomen.  

Energiestromen staan in principe los van kleding die iemand draagt, maar je kunt wel door middel 

van je kleding al dan niet ergens de aandacht op vestigen. In praktijk betekent dit dat je door de 

keuze van je outfit, al dan niet kunt meewerken aan het zuigen van energie.  

Naarmate je je hier steeds beter van bewust wordt, omdat je dit van binnenuit en van bovenaf 

steeds duidelijker wordt gemaakt, draag je hier een steeds grotere verantwoordelijkheid voor. De 

foto’s die de lichtwerkers nu van zichzelf plaatsen op de social media, maken duidelijker in hoeverre 

deze lessen inmiddels zijn begrepen en in praktijk zijn toegepast.  

 

Het is voor iedere vrouw van belang dit thema goed te onderzoeken, 

hier de nodige aandacht aan te besteden, 

en hier de eigen verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

Vanwege de hersenspoeling van de mensheid en de grote mate van betovering, konden al deze 

dingen niet goed worden gezien voor wat ze zijn, namelijk talloze poorten waardoor veel energie 

wordt weggezogen. Door de toenemende helderheid in visie bij de mensen die hun innerlijke weten 

proberen te volgen, worden deze dingen steeds beter herkenbaar.  
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Je kunt hier goed aan werken door de oefening voor hooggevoeligen te doen die ik eerder heb 

aangegeven, en door regelmatige massage door iemand die een kanaal is voor Genegenheid.  

De lichte kant is voedend en biedt heldere inzichten aan, zo veel als de lichtwerkers maar kunnen 

opnemen.  

De donkere kant zuigt heel veel energie en probeert voortdurend allerlei kronkelige redeneringen 

van het hoofd te introduceren en in stand te houden, waardoor mensen een schijnbaar logische 

verklaring krijgen en ophouden met het zoeken naar een dieperliggende Waarheid.  

Wanneer je als vrouw je eigenwaarde voor een deel ontleent aan de hoeveelheid aandacht die je 

krijgt voor jouw stoffelijke lichaam, dan zou het mooi zijn wanneer je steeds beter begint aan te 

voelen dat je deze weg beter niet verder in kunt gaan. Dit is de weg naar status, positie en macht, 

die je eigenlijk ontleent aan de samenwerking met de donkere kant, waarbij je jouw stoffelijke 

lichaam als troefkaart inzet, zodat je die op elk door jou gewenst moment uit kunt spelen.  

Wanneer je deze weg van aandacht zuigen volgt, dan ben je al gevangen in de webben van de 

donkere kant. Het is dan van belang dit steeds beter te herkennen en je hier zo veel mogelijk Vrij 

van te vechten.  

Het zal duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat wanneer een vrouw al 

duizenden jaren deze weg heeft gevolgd, dat je hier dan niet in enkele maanden helemaal Vrij van 

kunt staan.  

 

De mensheid doet het zichzelf en elkaar aan  

om verder te gaan op de weg van misleiding en beschadiging van elkaar. 

 

De mannen hebben zich beestachtig gedragen in hun omgang met vrouwen in de afgelopen 

duizenden jaren. Dit waren niet onze voorvaderen maar dit waren dezelfde mannen die nu soms in 

deftige maatpakken rondlopen op hun werkplekken.  

De vrouwen zijn vaak het slachtoffer geweest van deze Vrije keuze van mannen maar hebben zelf 

in de loop van de geschiedenis ook vaak meegedaan met allerlei machtsspelletjes, waarbij ze er niet 

voor terugschrokken om hun stoffelijke lichaam in te zetten aan de onderhandelingstafel.  

De donkere kant heeft mannen en vrouwen zover gekregen om zich tegen elkaar te keren en dit 

diep in ons systeem te verankeren. Echte eenheid is nog ver te zoeken in het mensenrijk, wat de 

lichtwerkers zichzelf misschien ook proberen aan te praten, tegen beter weten in.  

In de mythologie zijn verhalen bekend van de “Sirenen”, vrouwen die mensen naar zich toe 

probeerden te lokken, waarna mensen zich figuurlijk met hun bootje te pletter liepen op “de 

rotsen”, waarbij erotiek een belangrijke rol speelde bij het naar zich toe trekken.  

 

In onze generatie zijn er nog steeds heel veel “Sirenen”,  

die in de mythologische verhalen de levenskracht uit iemand zogen  

en iemand bewust te pletter lieten varen op de rotsen. 

 

Dit zijn oude verhalen die de gnostici in het verre verleden bewust hebben gemaakt, om duidelijk 

te maken aan de mensheid wat er ook toen al gaande was. Het is symboliek van het gedrag van 

sommige vrouwen, die heel veel aandacht trekken vanuit vernietigende motieven.  
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De gnostici uit het verre verleden, die dezelfde zijn als sommige gnostici in onze generatie, 

probeerden mensen op die manier te waarschuwen voor dit gevaar. Het is diepgaande esoterische 

kennis, verpakt in een mythologisch verhaal.  

Het zijn eigenlijk tijdloze verhalen geworden, die niet alleen gaan over het verre verleden maar nog 

steeds heel actueel zijn. In de social media van onze generatie, vind je talloze “Sirenen”. Er is in 

sommige opzichten nog maar weinig veranderd in de afgelopen tienduizenden jaren.   

Natuurlijk zou iedereen graag horen dat het nu klaar is met het oude tijdperk en dat we nu allemaal 

direct een nieuwe start kunnen maken maar dit is niet de manier waarop het werkt in ons leerproces.  

De dag des Oordeels is voorbij en de beslissingen die daaruit zijn voortgekomen zullen zich in de 

komende periode steeds verder ontvouwen, waarbij we er gerust vanuit mogen gaan dat we 

nauwelijks enig zicht hebben op wat er door de hogere goden is besloten. Dit is voor ons, als 

mensen in incarnatie, grotendeels ontoegankelijk terrein. We weten hier eenvoudig heel weinig van.  

In praktijk betekent dit voor iedereen, dat er nu eerst een periode nodig is van intensieve 

schoonmaak, waarin je probeert de raakvlakken die je zelf met de donkere kant hebt, zo goed 

mogelijk op te sporen en je hier zo veel mogelijk van los te maken.  

Voor de meesten van ons betekent dit dat er voorlopig weinig tot geen ruimte is voor het werken 

aan de missie die jouw hogere Zelf heeft gekregen, als onderdeel van het nieuwe takenpakket dat 

aan de Zielen is toebedeeld, door degenen die nu de leiding hebben van ons evolutieproces. Het 

heeft daarom weinig zin om je nu bezig te houden met zoiets als de missie van jouw Ziel. Je zou je 

veel beter bezig kunnen houden met je eigen spirituele huiswerk.  

 

Mocht je een spirituele coach tegenkomen 

die jou aanbiedt om je te “helpen” met het te weten komen 

wat de missie is van jouw Ziel, jouw hogere Zelf, 

vertrouw zo iemand dan niet! 

 

Het feit dat iemand dit aanbiedt maakt duidelijk dat zo iemand NIET is verbonden met de eigen 

Ziel, diens hogere Zelf, anders had iemand al wel aangevoeld dat het niet in overeenstemming is 

met het innerlijke weten om deze informatie aan te bieden aan de mensen die dit graag willen 

hebben.  

Pas nadat de mensen die hun innerlijke weten volgen drie jaar intensief hebben schoongemaakt, is 

er meer ruimte gekomen voor het leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf, aan de missie 

die jouw hogere deel tegen die tijd op zich heeft genomen. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.  

De missie om gezamenlijk nieuwe normen en waarden te introduceren in onze samenleving, kan 

pas goed op gang komen wanneer de lichtwerkers eerst hun eigen huiswerk goed hebben gedaan. 

Daar hebben ze in het beste geval nog minstens drie jaar voor nodig, vóórdat dit ver genoeg is 

gevorderd om werkelijk goed samen te kunnen werken met hun hogere Zelf.  

 

De komende drie jaar zijn eenvoudig een voorbereidend stadium  

op een fase van steeds bewustere samenwerking  

aan de missie van de Ziel, het hogere Zelf. 

 

Het verschil in visie tussen de mensen in incarnatie en de hogere Zelven, is in deze eerste fase nog 

heel groot bij de lichtwerkers. Dit maakt hechtere samenwerking nu nog heel moeilijk.  
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Als je je als team wil inzetten voor hetzelfde doel, dan is het van belang overeenstemming te hebben 

in visie op hoofdlijnen. Dit is nu nog volstrekt niet het geval bij het overgrote deel van de 

lichtwerkers in incarnatie ten opzichte van hun hogere Zelf.  

Er is daarom een periode van voorbereiding nodig, waarin je jouw eigen visie steeds meer gaat 

afstemmen op de visie van jouw hogere Zelf.  

 

Pas wanneer de visie van een lichtwerker en diens hogere Zelf,  

voldoende overeenstemmen,  

kun je gezamenlijk als team hechter gaan samenwerken. 

 

De lichtwerkers zijn gewend dat ze zich als groep inzetten voor een gezamenlijke missie in een 

bepaald land, in een bepaalde periode, zoals het op gang brengen van de Franse Revolutie rond 

1775 in Frankrijk. Maar deze keer heeft ongeveer dezelfde groep niet een dergelijke grote missie 

meegekregen. Het gaat nu vooral om het opruimen en schoonmaken van het eigen energieveld, 

waardoor er veel meer ruimte gaat komen voor de bewustere samenwerking met het hogere Zelf.  

Het is uitzonderlijk dat het Joodse spirituele volk, dat nu grotendeels in Nederland is geïncarneerd, 

even geen directe grote missie heeft, maar ook dit is het gevolg van de grote reorganisatie die gaande 

is geweest in de afgelopen tien jaar. Aan het begin van het nieuwe tijdperk is het eerste dat de 

nieuwe leiding nu aandacht geeft, het verzorgen van oude wonden en het zo goed mogelijk 

herstellen van de schade die is opgelopen in de afgelopen duizenden jaren.  

Het is voor alle lichtwerkers van belang om vooral tot rust te komen en betere ervaringen op te 

doen met het menszijn, het leven als lichtwerker in incarnatie, en ruimte te maken voor het 

zorgvuldig op je nemen van je eigen spirituele huiswerk. Dat is voor de komende jaren de weg die 

is uitgestippeld door de nieuwe leiding van de mensheid.  

Het introduceren van nieuwe normen en waarden in onze samenleving die beter aansluiten bij het 

innerlijke weten, is pas mogelijk wanneer de lichtwerkers weer veel bewuster hebben leren 

samenwerken met hun hogere Zelf, en er voldoende draagvlak is in onze samenleving. De 

lichtwerkers kunnen dit niet op eigen kracht in werking zetten, de uitkomst is afhankelijk van de 

reacties vanuit de grote massa. Nieuwe normen en waarden die vanuit de ware lichtwerkers kunnen 

worden aangeboden, kunnen niet worden opgedrongen aan onze samenleving. Het is aan de grote 

massa om te bepalen wat men hiervan vindt.  

 

Vóórdat de lichtwerkers zelf zo ver zijn  

dat ze het goede voorbeeld kunnen geven,  

waar de mensheid onbewust op wacht,  

is er bij de meesten nog een lange weg te gaan. 

 

Het is belangrijk dit onder ogen te zien en de illusie dóór te prikken dat de lichtwerkers nu al 

voldoende zouden zijn voorbereid om aan dit zware werk te kunnen beginnen, hoewel veel 

lichtwerkers er reikhalzend naar uitkijken om een voorbeeld te zijn voor anderen, vanuit volkomen 

verkeerde motieven en vanuit een groot gebrek aan Zelfkennis.  

We kennen in de Nederlandse taal het woord “hartstocht”, hetgeen betekent dat je iets heel graag 

wil. Maar dit graag willen is de wens van het ego, het is niet voedend en uitstralend, maar naar zich 

toezuigend. 
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Wanneer je hartstochtelijk verliefd bent, dan is dit het verlangen van de persoonlijkheid, het ego, 

het is NIET de weg van het innerlijke weten. 

 

Hartstocht is niet voedend maar aanzuigend. 

Hartstocht botst met het innerlijke weten. 

 

Het woordje “tocht” maakt precies het verschil duidelijk. Dit betekent dat er in de kern geen 

voedende energie is maar “tocht”, het is “tochtig” in het hart, niet voedend, het is niet de energie 

van Genegenheid die dan stroomt, maar het verlangen van het ego. 

 

Hartstocht is het tegenovergestelde van Genegenheid. 

 

Wanneer je een relatie ingaat vanuit hartstocht, dan is dit niet voedend, hoe mooi dit misschien 

ook klinkt. Pas wanneer er Genegenheid is, is een relatie voedend, en niet bezitterig en opeisend 

zoals bij hartstocht. 

Hetzelfde is van toepassing op bijvoorbeeld het willen hebben van een spiritueel bedrijfje. Wanneer 

je hartstochtelijk dóór wil gaan met jouw eigen bedrijfje als spirituele coach, dan ben je niet voedend 

maar dan zuig je via die lijn allerlei dingen naar je toe. 

Het woord hartstocht maakt prachtig duidelijk wat er in feite gebeurt en hoe de energie stroomt. 

In het oud-Nederlands kennen we bovendien het woord “tochtig” op zichzelf, hetgeen duidelijk 

maakt dat je dan graag geslachtsgemeenschap wil hebben. 

Ook dit verlangen heeft niets te maken met voeding of Genegenheid, het is puur het verlangen van 

het ego, hetgeen botst met het innerlijke weten. 

Voor alle spirituele coaches die hartstochtelijk dóór willen gaan met hun spirituele bedrijfje, terwijl 

ze diep in hun hart eigenlijk heel goed aanvoelen dat ze hier beter mee kunnen stoppen, is het 

raadzaam dit thema goed te onderzoeken.  

Voor anderen die dit zien gebeuren, kan het heel leerzaam zijn te onderzoeken hoe dit werkt, en 

hoe de energie dan stroomt. 

 

Energietransitie betekent op spiritueel niveau  

dat je dan vanuit andere en betere motieven gaat werken.  

Motieven zijn immers verschillende soorten energie. 

 

Wanneer de mensheid voortdurend handelt vanuit lust, het streven naar macht en eigenbelang, 

ontstaat er een heel ander energieveld dan wanneer er steeds meer kanalen zijn voor Genegenheid. 

Veel spirituele coaches hebben een groot ego, hetgeen een ernstige hindernis is bij het leren 

samenwerken met het hogere Zelf. Vóórdat er meer ruimte komt voor de verdere samenwerking 

met het hogere Zelf, zal het ego vaak flink in moeten leveren. Het ego verzet zich daarom vaak fel 

tegen deze samenwerking, want dit betekent dat het ego dan niet zomaar meer alles kan doen wat 

het wil. 
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Het ego leeft vanuit “go with the flow”,  

pluk de dag, leef je droom. 

De bewuste mens die het innerlijke weten wil volgen,  

kiest voor een andere weg. 

 

Het ego staat de samenwerking met het hogere Zelf vaak in de weg. Het ego wil alles zelf regelen 

en wil zelf de touwtjes in handen houden. 

 

Het ego wil controle en grip op de situatie.  

Het ego wil alles in een hokje plaatsen  

en zo alles onder controle proberen te houden. 

Het ego geeft weinig ruimte aan dieperliggende gevoelens  

want daar heeft het ego geen grip op. 

Naarmate iemand een groter ego heeft,  

wordt de samenwerking met het hogere Zelf moeilijker. 

 

Omdat de meeste spirituele coaches met een eigen bedrijfje een groot ego hebben, vormt dit voor 

het hogere Zelf een grote hindernis, die moeilijk te overwinnen is, omdat de lichtwerker dit stukje 

zelf moet oplossen, vóórdat de samenwerking met het hogere Zelf meer kans van slagen heeft. 

Maar het ego, de persoonlijkheid, is gevormd in duizenden jaren, en verandert niet zo snel. In de 

afgelopen duizenden jaren is een persoonlijkheid in praktijk vaak maar weinig veranderd. Als je zou 

kijken in een regressie-sessie naar hoe iemand bijvoorbeeld vijfduizend jaar geleden in het leven 

stond, dan is dit vaak niet heel anders dan nu, wanneer je goed kijkt naar wat er onder de 

oppervlakte gebeurt. 

Het ego dat je nu hebt opgebouwd, is het gevolg van duizenden jaren aan keuzes die daaraan vooraf 

zijn gegaan, onder verschrikkelijk omstandigheden. Dit betekent dat de ego's zich in de verkeerde 

richting hebben ontwikkeld, in de afgelopen duizenden jaren.  

Dit is een ernstige hindernis voor het hogere Zelf om samen te werken. Het is een hindernis die de 

lichtwerkers in incarnatie zouden moeten opsporen en zouden moeten aanpakken. Het hogere Zelf 

kan slechts hopen dat een lichtwerker in incarnatie bereid is hieraan te werken. 

 

Een overwinning van het ego,  

betekent vaak een verlies voor de samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Dit is de weg die veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje nu volgen. Ze volgen de 

hartstochtelijk verlangens van hun ego, en gaan daarin ten onder. Ze verliezen op die manier steeds 

meer de aansluiting met het hogere Zelf. 

Door de weg van Zelfkennis te volgen, zouden ze dit op kunnen sporen, maar ook dit is wat het 

ego liever niet wil. 

 

Het ego wil eigenlijk helemaal niet de weg van Zelfkennis volgen,  

want dit zou betekenen dat het ego dan vaak flink zal moeten inleveren. 
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Het ego zal daarom allerlei handige uitvluchten verzinnen, om al te diepgaande Zelfkennis maar zo 

veel mogelijk te vermijden. In plaats daarvan houden veel mensen zich met anderen bezig, dat geeft 

hun een “goed gevoel”. Maar dit “goede gevoel” is het gevoel van het ego, het is niet het innerlijke 

weten dat dan wordt gevolgd. Het is het verlangen van de persoonlijkheid, dat op deze manier een 

invulling krijgt. 

Zo lopen veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje, voortdurend om hun eigen huiswerk heen, 

en praten zichzelf aan dat ze het toch eigenlijk wel heel goed met anderen vóór hebben. 

In werkelijkheid is dit vaak vermijdingsgedrag, waarbij men de dieperliggende confrontatie met zichzelf 

niet aan wil, en ook niet terug wil naar de maatschappij om daar “een gewone baan” op zich te 

nemen. 

 

Eigenlijk willen veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje  

helemaal niet meer tussen “de gewone mensen” staan,  

maar willen ze dit liever niet toegeven. 

 

Deze eigenschappen zijn voor het hogere Zelf hindernissen, en kunnen slechts door de 

lichtwerkers in incarnatie worden opgelost, het hogere Zelf kan dit niet voor jou oplossen, dit is iets 

wat je zelf zou moeten doen, voor zover je dit zou willen.  

 

Het leren samenwerken met het hogere Zelf  

betekent dat het ego dan flink zal moeten inleveren  

en die wil dit per sé niet. 

Het ego wil graag zelf de baas zijn  

en duldt eigenlijk helemaal geen inmenging vanuit het hogere Zelf. 

 

Dit betekent in praktijk dat veel lichtwerkers er nog helemaal niet klaar voor zijn om te leren 

samenwerken met het hogere Zelf. 

Het ego volgt vaak de lijn van status, positie en macht, en is daarom erg vatbaar voor de 

samenwerking met de donkere kant. 

In de praktijk van ons evolutieproces in de afgelopen tienduizenden jaren blijkt dat het veranderen 

van het ego vaak heel moeilijk is. Nagenoeg altijd verandert het ego pas onder extreme 

omstandigheden. 

Dit betekent dat er voor veel mensen die werkelijk willen leren samenwerken met hun hogere Zelf 

maar daarin gehinderd worden door een groot ego, onvermijdelijk harde lessen op het programma 

zullen staan, wanneer iemand niet op een andere manier de eigen zwakheden onder ogen wil zien 

en wil aanpakken. 

Er is veel tijd nodig om werkelijk te leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf. Dit vraagt een 

volkomen andere houding dan nu gebruikelijk is in het wereldje van de spirituele coaches met een 

eigen bedrijfje. 

 

Veel lichtwerkers zijn vatbaar voor superioriteitsgevoelens,  

ze vinden zichzelf eigenlijk veel beter dan “gewone mensen”. 
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Deze superioriteitsgevoelens worden op een hele subtiele manier gevoed vanuit de donkere kant. 

Wanneer er een groepje lichtwerkers wordt verzameld, dan ontstaat er bij sommigen een soort van 

“elite gevoel”, de verzamelde lichtwerkers vormen dan toch eigenlijk wel de spirituele elite van 

onze samenleving, zo vinden velen dan stiekem. 

Wanneer je dit niet goed herkent, dan raak je gemakkelijk verstrikt in het superioriteitsgevoel, dat 

veel lichtwerkers gevangenhoudt. 

Dit zijn typisch vatbaarheden voor het ego, die dit als buitengewoon aangenaam ervaart, maar dit 

vaak handig probeert te camoufleren. 

 

Eenvoud, soberheid en bescheidenheid  

zijn betrouwbare bakens langs de weg  

naar een verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Wanneer je bij een individu of bij een zoveelste nieuwe groep, ziet dat deze kenmerken ontbreken, 

dan is dit een duidelijke aanwijzing in welke richting zich zo'n individu of zo'n groep zich 

ontwikkelt. Bij de meeste spirituele coaches met een eigen bedrijf zijn deze bakens ver weggeraakt. 

Veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje hebben zichzelf nogal op een voetstuk gezet en zijn 

juist daardoor in een isolement terecht gekomen.  

Ze vervreemden daardoor zowel van het hogere Zelf als van de andere mensen in onze 

samenleving, degenen waarvoor ze ooit naar de Aarde zijn gekomen om te helpen bij hun spirituele 

ontwikkeling. Veel spirituele coaches en therapeuten zijn op een eilandje gaan leven. 

Veel lichtwerkers zullen in eerste instantie helemaal niet blij zijn met de toenadering die het hogere 

Zelf in deze periode zoekt, omdat hierdoor de eigen zwakheden steeds duidelijker zichtbaar zullen 

worden. Het ego, de persoonlijkheid, zal zich daarom vaak fel verzetten tegen de inmenging van 

het hogere Zelf. 

 

Het ego zal vaak proberen de invloed vanuit het hogere Zelf te negeren  

en alles op eigen houtje te regelen. 

Het ego is gericht op oplossingen van problemen 

en niet op het leren van een situatie. 

Het ego is gericht op alles zelf doen  

en staat meestal niet echt open voor samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Het ego wil altijd eerst de eigen belangen ingevuld zien, en heeft pas daarna enige ruimte voor het 

grotere geheel. 

Het ego hecht veel waarde aan cursussen, diploma’s en boeken. Voor het hogere Zelf is het 

belangrijker te zien in hoeverre een lichtwerker diens innerlijke weten wil volgen en een kanaal wil 

zijn voor Genegenheid.   

Het ego heeft een hele beperkte visie, die vaak heel ver afwijkt van de wijdse vergezichten van het 

hogere Zelf. 
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Het ego is degene die de komende jaren flink in zou moeten leveren,  

in het beste geval…  

Alleen dan,  

kan de samenwerking met het hogere Zelf goed op gang komen. 

 

Wanneer het ego oppermachtig is en de strijd wint, dan betekent dit een verlies voor de 

samenwerking met het hogere Zelf, maar ons hogere deel is hier niet verantwoordelijk voor.  

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan, voor wie dat zou willen. Wanneer het ego er 

uiteindelijk voor zou kiezen om alleen verder te gaan, zonder de samenwerking met het hogere Zelf, 

dan zal het hogere deel deze keuze respecteren, met pijn in het hart, want ook het hogere Zelf heeft 

zoiets als gevoel, iets wat vaak wordt vergeten. 

Het hogere Zelf geeft in deze periode veel onderwijs, en laat het dan over aan de mensen in 

incarnatie wat die daarmee willen gaan doen. 

De uitkomst van ons evolutieproces is niet de verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf, die is daar 

slechts een onderdeel van. 

De mensheid in incarnatie heeft nu de mogelijkheid om een betere toekomst te kiezen, onder veel 

betere omstandigheden dan in de afgelopen vijfduizend jaar. In de komende drie jaar zal duidelijker 

worden wat de mensheid met deze aangeboden mogelijkheden wil doen. 

Aan het einde van deze periode van drie jaar, wordt de balans opgemaakt, en beslissen onze leraren 

hoe het verder zal gaan. 

 

Er zijn ondertussen globaal drie stromingen te herkennen  

in de grote en groeiende groep lichtwerkers. 

 

De grootste groep gaat nog vooral door op het oude spoor en is nog weinig gevoelig voor de 

nieuwe mogelijkheden die er nu zijn, als gevolg van de grote aanpassingen in ons evolutieproces.  

Deze groep kent noch zichzelf noch degene die misschien hun hulp zoekt. Deze coaches zoeken 

vooral mentale verklaringen voor de dingen die ze tegenkomen. Ze leven niet vanuit hun diepe 

gevoel, ook al hebben ze dit zelf meestal niet zo goed in de gaten.  

Ze zijn nog onvoldoende gevorderd met hun eigen spirituele huiswerk om een bewustere 

wisselwerking met hun hogere Zelf mogelijk te maken. 

Deze groep misleidt zichzelf en anderen, en veroorzaakt veel schade. Er ontbreekt hier vooral 

diepgang en eerlijkheid. Deze groep zoekt het nog vooral buiten zichzelf.  

Dit is de groep die veel aandacht vraagt voor zichzelf en zichzelf voortdurend naar voren schuift 

als “de redder”. Hun eigenlijke motieven botsen met hun innerlijke weten, eigenbelang speelt hier 

in de diepte een grote rol. Het gaat vaak vooral om hun status, hun positie en hun reputatie.  

Deze groep is nog volkomen gevangen in de matrix, maar wil dit niet onder ogen zien, en wil dit 

niet toegeven. Deze groep wil zichzelf zien als lichtwerkers maar zijn dat eigenlijk niet. Ze praten 

misschien over licht, liefde, “Vrede” en eenheid maar dit is niet wat er in hun harten leeft. Het zijn 

holle woorden, bijna alsof ze afkomstig zijn uit een soort van computer.  
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Dit zijn de mensen die voortdurend toneelspelen en invulling geven aan oude voorspellingen dat 

er in deze periode veel valse leraren zullen zijn, die velen zullen misleiden. 

Dit is de groep die de samenwerking met het hogere Zelf in werkelijkheid (nog) afwijst, ook al 

zullen ze misschien luidkeels het tegendeel beweren. Aan hun uiterlijke vertoon, kun je hun 

innerlijke keuzes vaak goed herkennen.  

Dit zijn de “pleasers”, degenen die kiezen voor de tactiek van “pappen en nathouden”. Dit zijn niet 

de mensen die doen wat nodig is, maar die voortdurend proberen “goed over te komen”.  

 

Een Zieneres die in haar kracht staat,  

is een zuivere diamant. 

Er is dan geen sprake meer van pleasen,  

noch van aandacht zuigen. 

Zo’n Zieneres doet eenvoudig wat er nodig is. 

 

Dit is een groot contrast met de zoetsappige houding van de eerste en grootste groep, die elkaar 

vaak aanspreekt met lieve woordjes, die volstrekt niet overeenkomen met wat er in de diepte van 

het hart leeft.  

Deze grote groep zal moeite hebben met een Zieneres die in haar kracht staat, en de dingen doet 

die nodig zijn. Deze groep zal eveneens moeite hebben om te leren samenwerken met het hogere 

Zelf, omdat men dit eigenlijk liever niet wil. Deze groep is niet ECHT gericht op samenwerking 

met het hogere Zelf, hoewel dit gewoonlijk luidkeels wordt ontkend. Men is in werkelijkheid vooral 

gericht op het “ikje” en doet vooral wat het “ikje”, het ego, fijn vindt.  

Deze eerste groep is door de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren zodanig beschadigd, dat 

er eerst veel tijd nodig is om hier geduldig aan te werken, vóórdat deze groep in staat is werkelijk 

goede hulp te bieden aan anderen bij hun spirituele ontwikkeling.  

Door een gebrek aan Zelfkennis, is deze groep zich gewoonlijk niet goed bewust van de eigen 

beschadigingen. In praktijk volgt deze groep niet de weg van het beter leren kennen van zichzelf, 

maar wil deze groep vooral de eigen dromen verwezenlijken.  

Er is bij deze groep nog weinig samenwerking met het hogere Zelf, die mogelijkheden aanbiedt 

voor het beter leren kennen van jezelf, en het geduldig werken aan het schoonbloeden van het 

hartcentrum.  

Pas wanneer de mensen van deze groep zichzelf beter zouden leren kennen, zouden ze zich er 

steeds meer van bewust worden, dat ze volstrekt niet goed zijn voorbereid om anderen te kunnen 

helpen met hun spirituele ontwikkeling. Gewoonlijk ervaren mensen van deze groep deze 

herkenning als een grote vernedering van hun ego, waardoor ze deze herkenning zo ver mogelijk 

proberen weg te stoppen en zo lang mogelijk proberen te ontkennen. Deze mensen doen net alsof 

ze niet in de gaten hebben dat ze eigenlijk voortdurend toneelspelen.  

Op die manier handelen ze voortdurend tegen beter weten in, waardoor ze veel schade veroorzaken 

en een hechtere samenwerking met hun hogere Zelf volkomen in de weg staan. Deze mensen doen 

het zichzelf aan, dat de samenwerking met het hogere Zelf stagneert, ondanks de prachtige 

mogelijkheden die hier nu voor zijn.  
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Dit zijn de mensen die in feite weinig doen met de mogelijkheden die nu worden geboden voor 

het maken van een hele nieuwe start. Het is gewoonlijk hun ego, dat hen volkomen in de weg staat.  

Het hogere Zelf probeert te waarschuwen hoe de situatie is, maar zal de Vrije wil van deze mensen 

in incarnatie vanzelfsprekend respecteren, en hen hun gang laten gaan, als dat is wat ze willen.  

Deze groep heeft nog geen ervaring met Genegenheid, ook al is men zich hier niet goed van bewust 

en ook al spreekt men vaak over “licht en liefde”. 

 

Net zoals (overdreven) vriendelijkheid vaak het masker is  

waarachter een meester van de Witte Broederschap zich verbergt,  

zo is ook het spreken over “licht en liefde” vaak een masker. 

 

Een ander deel van de grote groep lichtwerkers, is de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf, aan 

het onderzoeken en is hier volop mee bezig. Oude gewoontes spelen hier nog steeds een belangrijke 

rol maar er is de bereidheid dingen (opnieuw) te onderzoeken en eerlijker te zijn naar zichzelf.  

Deze groep is kleiner dan de eerste groep, maar het is een langzaam groter wordende groep. Naar 

verwachting van onze leraren zullen veel mensen uit de eerste groep in de komende drie jaar alsnog 

de overstap maken naar de tweede groep.  

Bij de tweede groep is er in toenemende mate bereidheid om het eigen schoonmaakproces toch 

maar bewust in te gaan, in een steeds hechtere wisselwerking met het hogere Zelf. Dit betekent dat 

het ego dan bereid is een stapje terug te doen, en bereid is ruimte te maken voor de terugkeer van 

het hogere Zelf, in het gewone dagelijkse leven.  

Er komt dan geleidelijk meer diepgang, en er is een langzame overschakeling naar het diepe gevoel 

in het hartcentrum, in de loop van het schoonmaakproces. 

Er is dan een toenemend begrip voor de noodzaak om vooral heel eerlijk te zijn, je plaats in te 

nemen, en niet meer weg te kijken, ook niet als het gaat om andere lichtwerkers.  

Er komen dan steeds betere ervaringen op je weg, waarin je af en toe Genegenheid voelt, misschien 

voor het eerst sinds duizenden jaren. Wanneer je steeds meer de ervaring krijgt van Genegenheid, 

wordt daardoor de bescheidenheid aanzienlijk groter. Je beseft pas dan veel beter waar je staat, 

namelijk helemaal aan het BEGIN van de opbouw van de samenwerking met het hogere Zelf. 

 

In praktijk is er een direct verband tussen Genegenheid en bescheidenheid. 

Zolang er geen ervaringen zijn met Genegenheid, 

is er vaak ook weinig bescheidenheid. 

Zolang mensen zichzelf beschouwen als “de redder”, 

is er meestal nog geen ervaring met Genegenheid.  

 

Bij deze tweede groep is er een steeds betere herkenning van de matrix, en er is een toenemende 

bereidheid om je hier zo veel mogelijk van los te maken, ook als dit een moeilijke weg blijkt te zijn. 

Er is inmiddels een kleine voorhoede, die de overstap naar een nieuwe manier van leven al 

grotendeels heeft gemaakt, er steeds beter in slaagt te leven vanuit het diepe gevoel in het hart, en 

zich niet meer laat afleiden door wat dan ook.  
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Dit is een kleine maar sterke groep, die de steun van de Ziel, het hogere Zelf, krijgt, door de zuivere 

motieven van waaruit men in het leven staat, bereid om moeilijke dingen onder ogen te zien, ook 

wanneer dit heel confronterend is.  

Naar verwachting van onze leraren zal deze groep in de komende drie jaar gestadig groeien in 

aantal. Dit is de groep die zich in een hoog tempo kan ontwikkelen en in de komende drie jaar 

aanzienlijk sterker zal worden, door een steeds intensievere samenwerking met het hogere Zelf.  

Dit zijn de mensen die voldoende zijn voorbereid om anderen echt te kunnen helpen met hun 

spirituele ontwikkeling. Dit zijn de mensen die een steeds sterkere instroom van energie zullen 

merken en steeds meer dingen op zich kunnen nemen die ze tot voor kort onmogelijk hadden 

gehouden. 

Deze derde groep is voedend, en is een steeds beter kanaal voor Genegenheid. Er is een steeds 

helderder visie op de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. Er is steeds meer 

innerlijke Vrijheid. 

Deze groep heeft veel tijd nodig, om alles te verwerken dat van binnenuit en van bovenaf zichtbaar 

wordt gemaakt, door jouw eigen hogere Zelf. Dit is de groep die in de komende drie jaar heel veel 

zal leren. 

De verschillen tussen deze drie groepen zijn groot, heel groot.  

 

In praktijk betekent dit  

dat de lichtwerkers in de komende jaren  

onderling regelmatig met elkaar in botsing zullen komen. 

In feite is dit al begonnen... 

 

De lichtwerkers willen zo graag horen dat het oude tijdperk nu voorbij is en dat dit helemaal is 

afgerond, zodat de bladzijde kan worden omgeslagen en je op een blanco bladzijde uitkomt, maar 

dit is niet de manier waarop ons leerproces werkt.  

 

Je begint in ons leerproces NOOIT op een blanco bladzijde, 

er is altijd een hele lange voorgeschiedenis, 

die voortdurend van invloed blijft, 

ook al ben je je hier niet goed van bewust. 

 

Er zijn nu bijzondere mogelijkheden om intensief aan de slag te gaan met schoonmaken, opruimen 

en heroriëntatie, voor wie dat zou willen…  

Deze periode duurt drie jaar, gerekend vanaf 1 januari 2023, de datum waarop ons evolutieproces 

helemaal in evenwicht is gebracht en de dag des Oordeels is gepasseerd. Vanaf 1 januari 2026, 

begint er een volgende fase, en zijn er aanzienlijk minder mogelijkheden om zó intensief te werken 

aan het opschonen van het eigen hartcentrum.  

De buitengewone mogelijkheden die er deze drie jaar zijn, zijn een direct gevolg van de grote 

aanpassingen in ons evolutieproces, waarin er een hele nieuwe grote hoofdcyclus is begonnen. Dat 

deze mogelijkheden om intensief schoon te maken nu worden geboden, is een geschenk aan de 

mensheid.  

*** 
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Het christendom is ons opgedrongen 

Voor wie dat zou willen, is er nu de mogelijkheid om door middel van regressie-sessies opnieuw te kijken naar de 

verhalen die in de Bijbel worden beschreven, zodat je uit eigen onderzoek kunt vaststellen, in hoeverre dit de Waarheid 

is. Je bent nu niet meer afhankelijk van wat autoriteiten hier ooit over hebben aangegeven.  

In dit artikel wil ik de resultaten weergeven van uitgebreid onderzoek naar de periode van tweeduizend jaar geleden, 

door verscheidene regressie-sessies, met meerdere personen, naar dezelfde thema’s. Uit enkele tientallen regressie-sessies, 

is een beeld naar voren gekomen van hoe het in werkelijkheid is gegaan.  

De beschrijvingen die uit deze regressie-sessies naar voren komen, wijken flink af van wat ons in de Bijbel wordt 

aangeboden. Het is aan de lezer, om zelf aan te voelen, in hoeverre de dingen die in dit artikel worden beschreven, 

overeenstemmen met het innerlijke weten.  

Nu onze betovering langzaam verder wordt doorbroken, kunnen we allerlei gedeelten uit de 

geschiedenis van de mensheid steeds beter overzien, en krijgen we aanvullingen, van binnenuit en 

van bovenaf, vanuit de instroom van de Ziel, het hogere Zelf.  

Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om via regressie-sessies specifieke situaties zelf te onderzoeken. 

Daardoor kan er een ander licht gaan schijnen op de gebeurtenissen die ongeveer tweeduizend jaar 

geleden hebben plaatsgevonden in Palestina, waar veel lezers van deze artikelen, zelf, persoonlijk 

bij aanwezig zijn geweest.  

Ik heb in de afgelopen periode hele specifieke stukken uit dit verleden geïnventariseerd door middel 

van regressie-sessies, op zo’n manier dat verschillende personen naar dezelfde situaties werden 

begeleid, zodat de informatie die bij de ene persoon naar voren kwam, zou kunnen worden 

vergeleken met de informatie die over dezelfde situatie naar voren zou komen bij een andere 

persoon, zonder dat deze personen dit van elkaar wisten.  

Op die manier heb ik onderzoek gedaan naar het leven van tweeduizend jaar geleden in Palestina, 

waar velen van ons direct mee te maken hebben gehad.  

Het Joodse volk zoals dit is beschreven in de Bijbel, is in onze generatie voor een groot deel 

geïncarneerd in het Nederlandse volk. Deze groep is destijds heel intensief betrokken geweest bij 

de bekende verhalen uit de Bijbel over de periode van tweeduizend jaar geleden.  

De verhalen in de Bijbel zijn ons opgedrongen met vermogens waar de meesters over kunnen 

beschikken, maar door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, wordt deze betovering nu 

langzaam verder afgebroken, zodat er weer veel meer zicht komt op wat er in die periode in 

werkelijkheid is gebeurd, waar je zelf waarschijnlijk direct mee te maken hebt gehad.  

Het kan daarom zijn dat er al langere tijd verhalen in de Bijbel staan, waar je een heel vreemd gevoel 

bij hebt, omdat je aanvoelt dat er iets niet klopt in zo’n verhaal.  

Tot nog toe waren er nauwelijks mogelijkheden om iets te doen met deze signalen, die je intuïtief 

kon aanvoelen in de diepte van het hart, maar vanaf nu kun je je Vrij voelen om op onderzoek uit 

te gaan, wanneer je zo’n signaal opvangt.  

Het is belangrijk dat er meer duidelijkheid komt, over wat er destijds in werkelijkheid is gebeurd, 

zodat ieder die dit zou willen, hier nog eens opnieuw naar zou kunnen kijken, maar dan vanuit 

meer zicht op het eerlijke verhaal, dat ons lange tijd is onthouden, we wisten het niet (meer), ook 

al waren we hier persoonlijk bij betrokken, en ook al waren we hier onderdeel van.  
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Er is geknoeid met onze geheugens, er is informatie gewist en er zijn ons allerlei verhalen 

opgedrongen, die volstrekt niet waar zijn. 

  

In dit artikel wil ik aangeven hoe ik de grote lijnen zie  

van de geschiedenis van tweeduizend jaar geleden in Palestina. 

 

Het is niet mijn bedoeling iemand te overtuigen van mijn visie op deze gebeurtenissen, ik wil slechts 

belangstellenden aanmoedigen om zelf op onderzoek uit te gaan, wanneer je aanvoelt dat dit voor 

jou de juiste weg is. Er zijn nu voldoende mogelijkheden om hier heel doelgericht aan te werken. 

Er zijn in ons land voldoende mensen die op een goede manier een regressie-sessie kunnen 

begeleiden, zodat ieder die dit zou willen, zelf zo’n sessie zou kunnen doen, om de eigen ervaringen 

uit die periode te bekijken.  

Dit is van belang om een beter zicht te krijgen op de geschiedenis van de mensheid, en niet langer 

blindelings te accepteren wat hierover in de Bijbel is geschreven.  

Het verhaal in de Bijbel over tweeduizend jaar geleden, begint eigenlijk al met de drie wijzen uit het 

oosten, die blijkbaar in de sterren hadden gelezen dat er ergens een belangrijk iemand zou worden 

geboren, en dat die in Palestina ter wereld zou komen.  

Dit is een heel onwaarschijnlijk verhaal. De astrologen van nu zijn ongetwijfeld niet heel veel anders 

dan de astrologen van tweeduizend jaar geleden. Je kunt dan voor jezelf nagaan, hoe waarschijnlijk 

het is dat je in de sterren zou kunnen lezen wanneer er een belangrijk iemand zou worden geboren 

en in welk land zo iemand ter wereld zou komen.  

In praktijk is zoiets onmogelijk, zelfs met de astrologische software die we daar nu voor beschikbaar 

hebben. Dit is een voorbeeld van een verhaal dat zó opgeblazen is, dat het eigenlijk wel op zou 

moeten vallen dat dit niet waar kan zijn, maar door de inzet van vermogens, hebben velen dit lange 

tijd aanvaard als de Waarheid.  

 

De meesters zijn goede verhalenvertellers,  

zij zijn getraind om mensen te boeien met spannende verhalen,  

en hebben vermogens om deze verhalen heel zorgvuldig samen te stellen  

en heel mooi ten tonele te brengen. 

 

De meesters zijn hele goede entertainers, dit waren zij destijds al, en dit zijn zij nog steeds. De 

meester Jezus bijvoorbeeld, die net als veel anderen die in die periode hebben geleefd, nu gewoon 

in Nederland in incarnatie is, is een hele boeiende verteller. Je kunt lange tijd ademloos luisteren 

naar de verhalen die hij in onze generatie vertelt.  

De meesters hebben in de eeuwen na het begin van onze jaartelling, een verhaal samengesteld 

waarvan zij dachten dat de mensheid dit wel zou aannemen, mede door de inzet van machtige 

vermogens.  

Maar nu deze betovering steeds meer wegvalt, worden er steeds meer scheuren in dit verhaal 

zichtbaar, voor wie innerlijk de Waarheid over die periode steeds beter kan aanvoelen, omdat dit 

van binnenuit en van bovenaf steeds beter zichtbaar wordt gemaakt door de Ziel, het hogere Zelf.  
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Er is ons een kindje Jezus opgedrongen, 

dat geboren zou zijn zonder dat daar een biologische vader 

aan te pas is gekomen. 

 

Dit is een voorbeeld van de overdrijving van de meesters. Het is een inschattingsfout, een 

inschatting dat de mensheid dit wel zou accepteren, hoewel het bovennatuurlijk is.  

Na verloop van tijd bleek het kindje Jezus uiteindelijk wonderen te kunnen doen, in hechte 

samenwerking met zijn Vader in de hemelen, maar zelfs dan zijn er grenzen, aan wat je met dit 

toveren voor elkaar kunt krijgen.  

In praktijk is het eenvoudig niet toegestaan om zomaar een kindje te maken, zonder dat daar een 

biologische vader aan te pas komt. Er zijn grenzen aan wat je met toveren kunt doen. Het toveren 

van een baby, zonder biologische vader, is niet toegestaan. Dit betekent dat zoiets niet vóór kan 

komen, ook niet bij het kindje Jezus.  

 

In werkelijkheid is er een biologische vader geweest  

van het kindje Jezus. 

 

In de Bijbel is deze biologische vader vervangen door een goddelijke Vader, waardoor het kindje 

automatisch een goddelijke status krijgt, maar dit is ons opgedrongen. De mensen van die tijd wisten 

wel beter. En die mensen, dat zijn wij zelf… 

Wijzelf zijn de mensen die daar direct bij betrokken zijn geweest, die daar getuige van zijn geweest, 

die dit uit eigen ervaring hebben meegemaakt. We kennen deze situatie, vanuit ons eigen 

persoonlijke dossier, onze eigen persoonlijke herinneringen aan onze eigen vorige levens.  

Wanneer je uitgaat van een biologische vader van het kindje Jezus, dan ziet het er naar uit dat Jozef 

dan de meest aangewezen kandidaat is voor de rol van biologische vader van het kindje Jezus, maar 

dit is niet het geval.  

 

Jozef was NIET de biologische vader van het kindje Jezus. 

 

Maria, de moeder van het kindje Jezus, was verbonden aan de tempels. Zij had daar dienst te 

verrichten, omdat zij daar voor aangewezen was.  

Er werd haar verteld dat zij een “bruidje van god” zou kunnen zijn, wanneer zij gewillig zou 

gehoorzamen aan wat de priesters in de tempels met haar vóór hadden.  

In praktijk betekende dit dat de priesters in de tempels geslachtsgemeenschap met haar hadden, 

evenals met andere vrouwen die “tempeldienst” hadden.  

Uit deze contacten werden soms kinderen geboren, ook al probeerden de priesters dit zo veel 

mogelijk verborgen te houden voor het grote publiek. Het Joodse volk, accepteerde deze rituelen 

al langere tijd niet meer, en zou mogelijk in verzet komen, wanneer hier al te veel ruchtbaarheid 

aan zou worden gegeven.  

De activiteiten van een deel van de priesters, vond daarom voor een deel in het verborgene plaats, 

hoewel andere priesters soms wel wisten wat er heimelijk gebeurde, ook al waren ze het er niet mee 

eens.  
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Zacharias was één van de priesters die wisten wat er zich in het verborgene afspeelde in de tempels, 

maar slaagde er niet in om vrouwen tegen deze praktijken te beschermen.  

Volgens sommige priesters was dit de wil van god, die daarom altijd gehoorzaamd moest worden, 

ook als het volk dit niet zou “begrijpen”. Het was gods wil, en er zou daarom volgens sommige 

priesters, geen discussie over mogen zijn.  

Maria werd uit deze contacten met de hogepriester zwanger, en kwam daardoor in een hele 

moeilijke positie terecht. Zij mocht absoluut niets zeggen over de biologische vader van het kindje, 

de priesters wilden niet dat dit naar buiten zou komen, op straffe van een verschrikkelijk lot, waarbij 

ze er niet voor terugschrokken om vrouwen uit de weg te ruimen, wanneer iemand het zwijgen niet 

kon bewaren.  

De geheimen van de tempels waren heilig, en wee degene die deze regels van geheimhouding 

overtrad. Hier waren hele strenge straffen voor, die in een uitzonderlijk geval, konden eindigen met 

de dood.  

 

De werkelijke biologische vader van het kindje Jezus, 

was de hoogste priester uit die periode, 

die door zijn ambt zorgvuldig werd beschermd 

door de regels binnen de tempels in die periode. 

 

Zelfs de andere priesters wisten niet zo precies, hoe dit eigenlijk allemaal was verlopen.  

Toen de tempeldienares Maria, zwanger was geworden, stonden de priesters voor een dilemma. 

Enerzijds mocht niet bekend worden wie de biologische vader was van het nog ongeboren kindje, 

maar tegelijkertijd was het van het allergrootste belang dat dit kindje wel geboren zou worden, in 

tegenstelling tot veel andere zwangerschappen, waarbij er uiteindelijk nooit een kindje zou worden 

geboren, omdat de zwangerschap voortijdig werd afgebroken.  

Af en toe werd het toegestaan dat kinderen uit zo’n ritueel, toch werden geboren. Die groeiden dan 

op in de tempels, waarbij de eigenlijke vader nooit specifiek bekend werd gemaakt.  

In de situatie van Maria, wisten de priesters dat het om een heel belangrijk kindje zou gaan. Ze 

wisten dat dit kindje later een hele belangrijke rol zou gaan vervullen.  

De priesters die dit wisten, waren de meesters zoals we die nu kennen, de meesters van de Witte 

Broederschap, ook al werd die naam toen nog niet gebruikt. Zij wisten dat hun voorman, de 

meester Jezus, bij deze dienstmaagd Maria geboren zou worden.  

Ze lieten Maria daarom gaan, die graag weg wilde uit de tempels, en hier niets meer mee te maken 

wilde hebben. Maar zij mocht niets zeggen over wat er eigenlijk was gebeurd, op straffe van 

verschrikkelijke sancties.  

Ze zou daarom in principe als een alleenstaande vrouw door het leven moeten gaan, in de 

wetenschap dat een alleenstaande moeder met een kind, maar zonder vader, NIET zou worden 

geaccepteerd door het Joodse volk. Vanuit de normen en waarden van dit volk, was zoiets destijds 

onaanvaardbaar.  

Zacharias, de man van Elisabeth, werkte ook in de tempels, en wist wat er speelde. Hij wist dat 

Maria zwanger was geworden, en wist ook hoe dat was gekomen.  
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Hij had niets kunnen doen om dit te voorkomen, maar hij kon er wel voor zorgen dat er opvang 

zou komen voor Maria, die familie was, via zijn vrouw Elisabeth.  

Jozef werkte ook af en toe in de tempels en kende Maria van jongs af aan heel goed. Hij was een 

vriend van de familie en kende zowel Elisabeth als Maria. Hij had een hele sterke band met Maria, 

maar omdat er een leeftijdsverschil was van ongeveer 13 jaar, kon hij niet met haar trouwen.  

Hij voelde zich daarom genoodzaakt een andere huwelijkspartner te zoeken, ook al was dit niet wat 

zijn hart hem ingaf. Hij had een andere partner gezocht en daar een gezin mee gesticht, omdat dit 

van hem verwacht werd, en dit gebruikelijk was in die periode.  

Er waren al meerdere kinderen geboren toen zijn echtgenote in het kraambed stierf, tijdens een 

zware bevalling. Hij was toen weduwnaar. 

Toen Maria zwanger was geraakt, van de onvrijwillige interactie met de hogepriester, voelde Jozef 

zich geroepen om een zo veilig mogelijk plekje voor haar te maken, door haar op te nemen in zijn 

gezin, en haar te installeren als zijn tweede vrouw.  

Hij wist hoe Maria zwanger was geraakt, en besloot haar op te nemen in zijn gezin, om haar op die 

manier veel ellende te besparen, maar het volk accepteerde ook deze situatie niet. Jozef had Maria 

blijkbaar zwanger gemaakt, nog vóórdat zij waren getrouwd, en ook dat werd door het Joodse volk 

uit die periode niet geaccepteerd.  

Zowel Jozef als Maria konden niet vrijuit praten, en ondergingen de afwijzende houding van hun 

dorpsgenoten, zonder dat zij hier iets tegen konden doen. Het gezin werd regelmatig lastiggevallen 

en bespot, het volk moest hen niet, omdat zij niet voldeden aan de normen en waarden die toen 

gebruikelijk waren.  

Toen het kindje Jezus uiteindelijk werd geboren, werd het opgenomen in het gezin van Jozef, waar 

al meerdere kinderen waren, zowel jongens als een meisje.  

Het kindje Jezus was dus eigenlijk het jongste kind uit dit gezin, met enkele grotere broers, die hem 

zijn gaan beschermen, en die later opgenomen werden in de groep die hij heeft opgebouwd rond 

zijn persoon. 

  

In de Bijbel wordt melding gemaakt van de kindermoord, 

maar dit is eigenlijk een volstrekt onlogisch verhaal. 

 

Het kindje Jezus had de steun van de god van de Bijbel, het was immers ZIJN zoon. Het is daarom 

vreemd dat men in de Bijbel net doet alsof dit kindje al in zijn eerste dagen bedreigd werd.  

Het is niet logisch dat het kindje Jezus, dat uitverkoren is door de god van de Bijbel, vanaf zijn 

eerste dagen achtervolgd zou worden door een tegenstander die hem ter dood zou willen brengen.  

In werkelijkheid is er iets heel anders aan de hand. 

  

Toen het kindje Jezus werd geboren, 

was het kindje Johannes de Doper er nog niet, 

die was toen nog NIET geboren. 
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De meesters hadden de geboorte van hun voorman Jezus, zorgvuldig voorbereid, zoals zij altijd 

heel zorgvuldig omgaan met deze dingen, die direct van belang zijn voor het werk dat de god van 

de Bijbel voor ogen heeft.  

Het kindje Jezus werd daarom geboren rond de tijd dat dit was gepland, aan het begin van het 

seizoen, en niet aan het einde van het jaar, niet in de winterperiode, zoals ten onrechte in de Bijbel 

is beschreven.  

Toen het kindje Jezus werd geboren, in de loop van het voorjaar, kwamen de meesters erachter dat 

er nog een ander belangrijk kindje zou worden geboren, degene die later Johannes de Doper 

genoemd zou worden.  

Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, en de leidster van de Zieneressen, was eveneens zwanger, 

en wist dat zij een kindje zou baren met een belangrijke missie.  

De meesters kwamen erachter wie de vrouw was die dit kindje zou baren, en wilden proberen dit 

te vóórkomen. Maar Elisabeth had haar eigen instroom van informatie, vanuit haar plaats als een 

Zieneres, en wist dat ze beter zou kunnen vluchten, om te vóórkomen dat de meesters haar of haar 

ongeboren kindje zouden aanvallen. Ze voelde dat de meesters er alles voor over hadden om te 

vóórkomen dat dit kindje zou worden geboren. Hij zou het immers hun voorman, de meester 

Jezus, moeilijk kunnen maken, en misschien zou het volk zelfs kiezen voor deze man, in plaats van 

te kiezen voor de ideeën die de meester Jezus van plan was naar voren te brengen.  

De meesters waren daarom van plan dit ongeboren kindje, dat hun voorman in de weg zou kunnen 

staan, te verhinderen geboren te worden, maar Elisabeth voelde de woede en de haat van de 

priesters, de meesters van de Witte Broederschap, en vluchtte naar Egypte, waar zij veilig kon 

schuilen bij de farao, waar zij warme verbindingen mee onderhield, vanwege haar rol als Zieneres. 

Zij was vaker in Egypte geweest en kende de farao persoonlijk.  

Elisabeth vluchtte, samen met haar dochtertje, maar Zacharias bleef in Palestina, en ging verder 

met zijn leven in de tempels, ook al vond hij het schrijnend wat daar gebeurde.  

 

Het kindje Johannes de Doper,  

werd geboren in Egypte, aan het hof van de farao,  

die wist dat deze jongen later een belangrijke rol op zich zou gaan nemen,  

waar hij al in zijn vroege jeugd zo goed mogelijk op werd voorbereid. 

 

Hij groeide zijn eerste jaren op in Egypte, om hem zo veel mogelijk te beschermen tegen de 

priesters in Palestina, maar na een aantal jaren voelde Elisabeth dat het tijd was om terug te keren 

naar haar geboorteland. Daar werd een zo veilig mogelijke plaats voor Johannes gezocht, in de 

wetenschap dat de priesters voortdurend zouden proberen hem uit de weg te ruimen, om zo het 

pad te effenen voor hun voorman, de meester Jezus.  

Er werd een kleine gemeenschap gezocht, ver van de plaats waar Elisabeth en Zacharias woonden, 

tezamen met hun dochter, de zuster van Johannes. Pas later werd hij met hen verenigd, toen hij al 

enige bekendheid had gekregen, omdat hij al was begonnen met het vertellen over zijn inzichten 

aan belangstellenden, waaruit uiteindelijk de lezingen bij de Jordaan zijn ontstaan.  

Naarmate Johannes meer aanhangers had gekregen, konden de priesters hier steeds minder aan 

doen om hem te stoppen.  
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Maar de meesters hadden een ander plan bedacht, en lieten hem uiteindelijk gewoon z’n gang gaan, 

in de wetenschap dat er een moment zou komen waarop hij het roer zou moeten overdragen aan 

hun voorman, de meester Jezus.  

Johannes vertelde over het innerlijke weten, en leerde de Zieneressen in die generatie hoe zij 

zouden kunnen werken met hun ki kracht. Hij leerde ze hoe ze beter om zouden kunnen gaan met 

hun dieperliggende gevoelens en hoe ze die beter zouden kunnen verwerken.  

Hij kreeg veel onderwijs van zijn moeder, Elisabeth, de leidster van de Zieneressen, die haar eigen 

instroom had, om de jonge Johannes zo goed mogelijk vóór te bereiden op zijn taak.  

 

Johannes was nergens echt veilig,  

en wist dat er op hem werd geloerd door de priesters. 

 

Dit is één van de redenen dat hij vaak zijn toevlucht zocht in onherbergzame gebieden, met name 

in zijn vroege jeugd.  

Hij had net als zijn leeftijdsgenootjes, af en toe een vriendin, met wie hij ervaringen deelde op het 

gebied van intiem lichamelijk contact, maar dan zoals hij dit aanvoelde als juist, en in 

overeenstemming met zijn innerlijke weten, hetgeen iets anders was dan de normen en waarden 

die destijds gebruikelijk waren in zijn generatie.  

Hij probeerde destijds veel meer ruimte te maken voor Genegenheid, door daar veel bewuster de 

aandacht op te vestigen dan gebruikelijk was in die periode. Hij had daarin als grote voorbeeld zijn 

eigen moeder, de leidster van de Zieneressen, de hoedsters van deze heilzame energie.  

Ook toen waren er proeven, en ook toen had het evolutieproces aangepast kunnen worden, als alles 

eerlijk was verlopen, en volgens de afspraken waar de goden aan zijn gehouden, zou zijn 

afgewikkeld. Maar de donkere kant speelde gemeen spel, zoals gebruikelijk, en de uitslag van de 

proeven werd ook in die periode niet gerespecteerd door de donkere kant.  

Die wilde per sé niet, dat er een einde zou komen aan hun bewind, en koos ervoor om Johannes de 

Doper op een zijspoor te manoeuvreren, en hem uit te schakelen.  

 

De macht van de donkere kant was destijds zó groot,  

dat men Johannes bij de bekende doop in de Jordaan  

liet zeggen dat de groep die daar was verzameld  

voortaan beter Jezus zou kunnen volgen,  

en dat die degene zou zijn  

waarop al zo lang werd gewacht. (zie *1) 

 

Dit was NIET wat Johannes had willen zeggen, maar de macht van de meesters en van de god van 

de Bijbel is zó groot, dat hij dit toch heeft gezegd. 

  

De meesters hebben in hun boeken openlijk aangegeven  

dat zij iemand alles kunnen laten doen wat zij willen,  

en deze uitspraak van Johannes de Doper  

is daar een droevig voorbeeld van. (zie *1) 
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Vanaf de bekende doop in de Jordaan werd het Johannes onmogelijk gemaakt om nog iets te 

kunnen doen, en werd hij korte tijd later gevangengenomen door een plaatselijke autoriteit, die 

tegen hem was opgezet door slinkse uitspraken van sommige leden van de groep rond Jezus, 

waardoor Johannes de Doper in een kwaad daglicht werd gesteld, zodat de plaatselijke 

machthebber eigenlijk niets anders meer kon doen dan hem gevangennemen.  

Achter de schermen waren de meesters hiermee aan het werk, om Johannes de Doper op een 

zijspoor te maneuvreren, zodat die hun voorman, de meester Jezus, niet meer voor de voeten zou 

kunnen lopen.  

Koning Herodes kreeg onjuiste informatie te horen, en besloot Johannes gevangen te nemen, met 

op de achtergrond de meesters, die dit allemaal in scène konden zetten, met machtige vermogens. 

Zij bepaalden dat Johannes niet terug zou mogen komen, en waren bang dat hij alsnog de hele 

groep op andere gedachten zou kunnen brengen. Daarom wilden de meesters Johannes de Doper 

na de bekende doop in de Jordaan, zo snel mogelijk weg hebben.  

In praktijk werd Johannes al enkele weken na de doop van de meester Jezus, opgepakt, en enkele 

maanden daarna onthoofd. Koning Herodes was opnieuw misleid door een list, de erotische dans 

van de bekende Salomé, waardoor hij niet anders meer kon, dan instemmen met de dood van 

Johannes, ook al wilde hij dit absoluut niet, en probeerde hij dit zo lang mogelijk uit te stellen. 

Uiteindelijk kon hij niet meer anders dan de dood van Johannes te voltrekken, onder zijn 

verantwoordelijkheid, met op de achtergrond de meesters, die alles doelbewust in scène hadden 

gezet.  

Koning Herodes voelde zich bedrogen door de priesters, en probeerde na de dood van Johannes 

de Doper, de meester Jezus zo snel mogelijk gevangen te krijgen. Het was bekend wat de meester 

Jezus en zijn groep er aan gewoontes op nahielden, en het volk wilde hier niets mee te maken 

hebben. Men moest niets hebben van losbandigheid, zoals dit in de groep rond Jezus gebruikelijk 

was.  

Men moest ook niets hebben van pedofilie, iets wat in die periode een belangrijke rol heeft gespeeld 

in de groep rond Jezus.  

Het volk wees deze normen en waarden resoluut af, en wilde hier niet in mee. De groep rond Jezus, 

was na verloop van tijd in steeds minder plaatsen welkom, ook al wordt in de Bijbel het tegendeel 

beweerd.  

 

De groep van Jezus, was NIET welkom in Jeruzalem,  

ook al wordt in de Bijbel een verhaal opgevoerd  

waaruit het tegendeel zou moeten blijken. 

 

Maar wanneer de groep van Jezus van harte welkom zou zijn geweest in Jeruzalem, dan is het wel 

erg vreemd, dat ongeveer dezelfde groep, even later bij het referendum over Jezus en Barabbas, 

koos voor het vrijlaten van de moordenaar, in plaats van het vrijlaten van Jezus, die men blijkbaar 

nog verschrikkelijker vond.  

Maar Jezus was niet welkom in Jeruzalem, en de inwoners van deze stad hadden de normen en 

waarden die Jezus probeerde te brengen, al volkomen afgewezen, toen het referendum over Jezus 

werd gehouden door de plaatselijke machthebber. 
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Omdat het volk de normen en waarden van Jezus volkomen afwees,  

wilde men Barabbas vrijlaten en Jezus niet. 

 

Het volk wilde niet terug naar deze oude normen en waarden, waar het volk in voorgaande 

tijdperken aan ten onder was gegaan.  

Het Joodse volk besefte terdege op welk kruispunt men destijds stond, en koos ervoor om verder 

te gaan op de weg die door Johannes was aangegeven, ook al was die destijds al vermoord, want 

daar kwam het op neer. De meesters hadden zijn hele leven lang al op hem geloerd, en waren er 

uiteindelijk in geslaagd om hem uit te schakelen, zonder dat hij hier iets tegen kon doen. Het 

machtsvertoon was eenvoudig te groot.  

 

De periode vanaf de doop van de meester Jezus in de Jordaan,  

tot de onthoofding van Johannes de Doper, 

duurde ongeveer drie maanden. 

De periode van de onthoofding van Johannes  

tot de kruisiging van de meester Jezus  

duurde eveneens ongeveer drie maanden. 

 

Na de kruisiging van Jezus, was er nog maar een kleine groep over, die eigenlijk niet meer welkom 

was in Palestina. Dit speelde zich af rond de zomerzonnewende.  

Het volk wilde hiervan af, en had liever dat deze groep zo snel mogelijk zou verdwijnen. Dit is één 

van de redenen dat de aanhangers van Jezus, die vaak werden bewerkt met de machtige vermogens 

van de meesters, naar Europa zijn vertrokken, en zijn opgesplitst in allerlei kleinere delegaties, om 

zo alsnog verder te kunnen gaan met de plannen die de meesters voor ogen hadden.  

Wanneer je kijkt naar de erbarmelijke toestand van de aanhangers van Jezus, direct na de kruisiging, 

dan is het zeer merkwaardig dat hier later uiteindelijk toch nog een wereldgodsdienst uit is ontstaan.  

Dit was slechts mogelijk met de inzet van extreem veel machtsvertoon, de inzet van hypnotiserende 

vermogens, die zijn weerga nauwelijks kent in de geschiedenis van de mensheid.  

We leven nu in een periode waarin deze hypnose iedere volgende dag verder wordt afgebroken, 

zodat de mensen die hun innerlijke weten volgen, steeds beter kunnen aanvoelen en kunnen 

herkennen, wat er in die periode eigenlijk is gebeurd.  

De wonderen die in de Bijbel zijn beschreven, zijn grotendeels al gebeurd vóór de doop van de 

meester Jezus in de Jordaan. Door deze wonderen maakten de meesters eigenlijk al duidelijk wie 

de opvolger van Johannes zou worden, want daar kwam het op neer.  

Tijdens het referendum werd duidelijk dat het Joodse volk niets te maken wilde hebben met de 

normen en waarden die Jezus wilde introduceren. In de Bijbel wordt verteld dat de duivel de 

menigte zou hebben opgezet maar dit is een merkwaardige verklaring.  

In het begin van de Bijbel wordt immers beschreven dat de god van de Bijbel ZELF de duivel, het 

kwaad, heeft geschapen. (zie *1) Het is dan wel heel onlogisch dat deze duivel, die geschapen is 

door de god van de Bijbel, de meester Jezus tegen zou werken. Ook hier hebben de samenstellers 

van de Bijbel naar mijn idee een denkfout gemaakt, waardoor de misleiding eigenlijk heel duidelijk 

is.  
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De god van de Bijbel geeft aan dat hij de duivel heeft geschapen, 

het is daarom vreemd dat deze zich tegen Jezus zou keren. 

Dit zijn immers twee zonen van dezelfde Vader. 

 

Toen het Joodse volk de normen en waarden van Jezus tijdens het referendum over de vrijlating 

van Barabbas heel duidelijk afwees, wist de god van de Bijbel dat hij de slag had verloren. Het volk 

had gekozen en wees zijn plannen af.  

Maar de god van de Bijbel bedacht snel een volgende stap. Als Jezus aan het kruis zou sterven en 

even later weer zou opstaan uit de dood, dan zou het volk moeten aanvaarden dat hij toch wel een 

heel uitzonderlijke man zou zijn, die ze dan misschien alsnog zouden willen volgen.  

 

Als de god van de Bijbel dit werkelijk zou hebben gewild, 

dan zou hij de meester Jezus gemakkelijk hebben kunnen redden van het kruis. 

 

Wanneer je iemand over water kunt laten lopen en wanneer je iemand broden en vissen kunt laten 

vermenigvuldigen, dan is er vast wel iets te verzinnen waardoor de meester Jezus van een akelige 

dood aan het kruis zou kunnen worden gered.  

Maar de god van de Bijbel had een ander plan voor ogen, namelijk de opstanding van een gestorven 

Jezus, waardoor het volk misschien alsnog bewondering zou krijgen voor hem, en zich alsnog zou 

onderwerpen aan zijn leiding, bij het zien van zoveel goddelijkheid.  

De god van de Bijbel liet daarom toe dat Jezus werd gekruisigd, en verstoorde dit proces niet, 

hoewel hij wel de macht had om dit te doen.  

Na de dood van de meester Jezus, werd zijn lichaam in het diepste geheim, zo snel mogelijk naar 

Egypte gebracht, naar de piramides. De hogepriesters van die dagen, brachten zijn dode lichaam 

naar de hoogste etage in de grote piramide, daar waar af en toe direct daglicht in de ruimtes kan 

stromen.  

Dit was de plaats die de god van de Bijbel in gedachten had, toen hij de kruisiging van de meester 

Jezus dóór had laten gaan, omdat hij snel een ander plan had bedacht, een soort van plan B.  

Maar toen het dode lichaam van de meester Jezus boven in de piramide was aangekomen, en de 

god van de Bijbel hem weer tot leven wilde wekken, werd dit tegengehouden door de hogere goden. 

Die konden toen ingrijpen, en bepaalden dat het niet verder zou mogen gaan.  

 

De verhalen in de Bijbel over de opstanding van de meester Jezus uit de dood,  

zijn een poging om het verhaal levend te houden,  

het was het plan van de god van de Bijbel om het zo te doen,  

maar in werkelijkheid is dit er NIET van gekomen. 

 

Toen het lichaam van de meester Jezus was gestorven, volgde hij dezelfde weg als alle andere 

mensen, hij was gestorven, en kwam niet meer tot leven, wat er ook in de Bijbel wordt geschreven. 

Er werd geen uitzondering toegestaan door de hogere goden, die hierover konden beslissen.  

Dit betekent dat het verhaal van Jezus bij de kruisiging in feite was afgelopen. De opstanding heeft 

niet plaatsgevonden en ook de verhalen van de Emmaüsgangers zijn volkomen verzonnen.  
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Ook de prachtige verhalen over de uitstorting van “de heilige geest”  

en uiteindelijk “de hemelvaart”,  

zijn eenvoudig verzonnen,  

ze hebben in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. 

 

Velen zullen zo’n “hemelvaart” niet zo vreemd vinden, omdat er in de Bijbel immers nog een ander 

voorbeeld is van zo’n “hemelvaart”, en dat is de profeet Elia, van wie wordt beweerd dat hij op 

ongeveer dezelfde manier is “opgestegen”.  

 

Ook het prachtige verhaal over de profeet Elia,  

is volkomen misvormd.  

Elia, één van de vorige incarnaties van Johannes de Doper,  

is NIET “ten hemel gevaren”,  

zoals zo kleurrijk wordt beschreven in de Bijbel. 

 

Toen de grote confrontatie in die generatie was uitgevochten, en was gewonnen door de groep van 

Elia, werd hij met een deel van zijn groep, direct in het vuur gegooid, zodat zij niet verder zouden 

kunnen gaan met het werk dat zij van plan waren op zich te nemen.  

Elia had weliswaar overwonnen, maar hij kon daarna niet verder gaan op zijn weg, het werd hem 

eenvoudig onmogelijk gemaakt, zoals het hem ook in vele voorgaande incarnaties onmogelijk was 

gemaakt om verder te gaan op de weg die hij voor ogen had.  

De profeet Elia is, net als de meester Jezus, NIET “opgevaren ten hemel”, hij is eenvoudig 

doodgegaan, net als alle andere mensen. De romantische verhalen over de overdracht van Elia naar 

zijn opvolger Elias, zijn dus eveneens verzonnen, zoals zo veel verhalen in de Bijbel eenvoudig zijn 

verzonnen.  

De Bijbel wil ons laten geloven dat het kindje Jezus is verwekt zonder dat er een biologische vader 

aan te pas gekomen zou zijn, maar dit is eenvoudig niet waar. Het is verzonnen om het kindje Jezus 

al vanaf het begin een bepaalde superieure status te geven.  

Ook het verhaal over de opstanding uit de dood, is verzonnen. Ook dit was bedoeld om de meester 

Jezus een superieure status te geven.  

De god van de Bijbel had heel veel macht, en kon heel veel dingen doen die hij wilde, ook al 

overtrad hij hierbij allerlei hoge wetten van ons evolutieproces, waar ook de goden zich aan zouden 

moeten houden.  

 

Ook de god van de Bijbel kan niet zomaar alles doen,  

er zijn grenzen waar ook hij aan wordt gehouden. 

 

In feite zou je kunnen zeggen dat zijn plan om tweeduizend jaar geleden normen en waarden te 

introduceren op het gebied van intiem lichamelijk contact, die het Joodse volk destijds absoluut 

niet wilde, volkomen was mislukt, ondanks het enorme machtsvertoon dat via de wonderen die de 

meester Jezus kon doen, in werking was gezet door de god van de Bijbel, de heer der wereld.  



204 

Na de kruisiging en na de beslissing van de hogere goden dat het stoffelijke lichaam van de meester 

Jezus niet meer tot leven zou kunnen worden gewekt, was het plan van de god van de Bijbel 

volkomen mislukt.  

De aanhangers van de meester Jezus waren niet meer welkom in Palestina en zijn daarom ieder hun 

weg gegaan, in een poging er nog het beste van te maken, terwijl het Joodse volk hen overduidelijk 

had afgewezen.  

 

Het Joodse volk van toen, 

is voor een groot deel in Nederland geïncarneerd. 

Veel lezers van deze artikelen, 

zijn onderdeel van het Joodse volk van destijds. 

 

Wanneer de mist in de komende periode steeds verder optrekt, zullen steeds meer mensen die hun 

innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, steeds duidelijker de Waarheid herkennen 

over de gebeurtenissen van tweeduizend jaar geleden in Palestina, het land waar toen “de punt van 

de trechter” lag, waarbij ongeveer dezelfde mensen waren betrokken als in onze generatie in 

Nederland. 

De donkere kant had in onze generatie gerekend op een definitieve overwinning en had zich daar 

gedurende tientallen jaren op voorbereid. Natuurlijk zouden alle belangrijke meesters op 

strategische posities in de Nederlandse samenleving worden geïnstalleerd, zodat bij de uiteindelijke 

einduitslag de overwinning groots zou kunnen worden gevierd in ons kleine landje.  

De meester Jezus zou triomfantelijk naar voren zijn getreden, en velen zouden gezegd hebben, “ja, 

we wisten eigenlijk al wel een hele tijd dat hij het was”. Hij was al lange tijd zichtbaar als de 

vertegenwoordiger van de Witte Broederschap, het bolwerk van meesters, die dezelfde zijn als de 

hogepriesters in het oude Egypte in de periode van de farao’s, ongeveer vijfduizend jaar geleden.  

De meester Jezus was in de afgelopen tientallen jaren in feite al openlijk te zien, voor wie goed op 

de hoogte is met de manier van werken van de meesters. De komst van de nieuwe wereldleraar, 

was al tientallen jaren daarvóór, in de boeken beschreven die via de meesters zijn geschreven, zoals 

de reeks van Alice Bailey.  

De meesters hadden al ervaring opgedaan in de omgang met het grote publiek in de periode rond 

1880 in India, en hadden daar veel van geleerd. Ze wisten uit ervaring wat je beter wel en beter niet 

zou kunnen doen in de contacten met de grote massa.  

Ze hadden zich zorgvuldig voorbereid in de jaren voorafgaand aan 2012 in ons kleine landje, en 

wachtten eenvoudig op het signaal dat ze massaal “naar buiten zouden treden”, zoals dat in hun 

boeken is weergegeven.  

Maar het liep opnieuw anders.  

De vrijwilliger uit de Oorsprong kreeg deze keer betere bescherming en moest opnieuw de zware 

proeven doorstaan, die hem werden opgelegd om aan te tonen dat hij zijn innerlijke weten zou 

volgen, ook wanneer de druk heel hoog zou worden opgevoerd.  

In praktijk waren deze proeven al afgerond in de periode 2004. Toen de uitslag bekend was, werden 

de goden genoodzaakt zich hier deze keer aan te houden. Ook de god van de Bijbel moest de 

uitslag zoals die er destijds was, deze keer accepteren.  
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Er waren hogere krachten aanwezig, die al lang geleden een einddatum hadden gesteld, om dit 

grote conflict tussen de goden, en in feite tussen de lichte kant en de donkere kant, tot een beslissing 

te brengen.  

Het zag er gedurende vele tienduizenden jaren naar uit, dat de donkere kant deze strijd had 

gewonnen, en de lichte kant uiteindelijk een hele grote nederlaag zou leiden, waar de mensheid een 

betrekkelijk klein onderdeel van is. 

 

Het ging deze keer om veel grotere dingen,  

waar ook het hele mensenrijk dat op Aarde in incarnatie is,  

maar een klein gedeelte van is. 

 

Het ging ook om het voortbestaan van onze goden, één rijk hoger dan het mensenrijk. Maar het 

ging eveneens over de positie van onze Oorsprong, waar zowel de mensen als de goden vandaan 

komen, vóórdat ze worden uitgezonden met een missie.  

Als de strijd tussen de lichte kant en de donkere kant, zou worden verloren door de lichte kant, 

dan zouden de mensen niet meer terug kunnen naar hun Oorsprong. Maar ook de goden zouden 

daar niet meer naar toe terug kunnen gaan, en zouden eveneens reddeloos ten onder gaan in de 

gelederen van de donkere kant. De goden zouden, net als de mensen, worden ingekapseld in de 

gelederen van de donkere kant, en zouden net als de mensen, gehersenspoeld worden, en 

ondergedompeld worden in een diepe slaap.  

Ze zouden veranderen in robots, net als de mensen in incarnatie, en ook de goden zouden na 

verloop van tijd, geen onderscheid meer kunnen maken tussen Genegenheid en allerlei imitaties 

hiervan.  

Ook de goden, zouden geen goed onderscheid meer kunnen maken tussen dwaasheid en Wijsheid, 

en ook onze goden zouden geen heldere visie meer hebben, net als het mensenrijk nu.  

De verbinding met de Oorsprong zou worden verbroken, voor onbepaalde tijd, en het evenwicht 

tussen de lichte kant en de donkere kant, zou volkomen anders komen te liggen.  

Het gevangen bewustzijn van de mensen EN de goden, zou door de donkere kant worden 

ontwikkeld in de richting van woede, haat en zelfvernietiging, iets wat in feite nu al duidelijk 

zichtbaar is in onze samenleving.  

De Oorsprong zou zich waarschijnlijk staande hebben kunnen houden, en zou misschien sterk 

genoeg staan om zich te handhaven in een hele vijandige omgeving, maar zou moeten toezien hoe 

de mensheid en het godenrijk, zouden worden opgenomen in de gelederen van de donkere kant.  

Eén van de kernpunten van ons evolutieproces is de Vrije wil. Dit betekent dat ook de allerhoogste 

krachten waar wij mee te maken hebben zoals onze Oorsprong, uiteindelijk afhankelijk zijn van de 

Vrije wil van de mensheid en van het godenrijk.  

Zelfs wanneer je het bewustzijn hebt ontwikkeld dat onze Oorsprong nu heeft, kunnen er situaties 

ontstaan waarin je uiteindelijk niets meer kunt doen, omdat je afhankelijk bent van de keuzes die 

anderen vanuit Vrije wil maken.  

Wanneer er GEEN vrijwilliger uit de Oorsprong was gekomen, dan was het allemaal heel anders 

gelopen in ons evolutieproces, maar ook in het evolutieproces van de goden en zelfs in de 

ontwikkeling van onze eigen Oorsprong.  



206 

 

We beleven nu de grote ontknoping  

van de krachten van de lichte kant en de krachten van de donkere kant,  

aan het begin van een hele grote nieuwe cyclus,  

nadat meerdere incarnatierondes zijn afgerond. 

 

Het gaat niet alleen om de afronding van de hele incarnatiecyclus op onze Aarde, maar het gaat ook 

om de afronding van meerdere incarnatiecyclussen die daaraan vooraf zijn gegaan, waaronder een 

hele lange periode waarin de mensheid op de Maan in incarnatie is geweest.  

Meerdere van deze hele grote cycli, zijn uiteindelijk afgerond in het tijdvak dat bij ons bekend is 

geworden als 2012. In feite was dit het bindende tijdvak, waarbinnen deze hele lange strijd moest 

worden beslist. Dat was de afspraak, die met alle belangrijke spelers was gemaakt en is gehandhaafd, 

door krachten waarvan wij het bestaan niet kennen.  

We hebben als mensen nog een klein beetje zicht op de goden, en we hebben misschien een gevoel 

bij zoiets als onze Oorsprong, maar wat daar nog boven aan krachten werkzaam zou kunnen zijn, 

ontgaat ons volkomen.  

We hebben daar eenvoudig geen enkel zicht op, en weten daar eenvoudig niets van. Toch zijn dit 

wel de krachten die betrokken zijn bij dergelijke hele grote afrondingen, ook al ontgaat ons dit 

volkomen.  

In begin 2004 was de reeks proeven afgerond waaraan de vrijwilliger vanuit de Oorsprong toen al 

was onderworpen. De donkere kant, vertegenwoordigd door de god van de Bijbel, kon hier geen 

bezwaar meer tegen aantekenen, en moest de uitslag deze keer accepteren. 

  

Er is in onze generatie opnieuw geprobeerd de vrijwilliger te vermoorden,  

en de plannen voor zijn uitvaart waren al heel concreet voorbereid. 

 

Maar deze keer werd dit plan om hem uit de weg te ruimen tegengehouden, en moest de donkere 

kant aanvaarden dat het deze keer niet zou slagen om hem op die manier uit te schakelen.  

Maar de donkere kant had nog een andere belangrijke troefkaart in handen, waar ook de hogere 

goden niet goed van op de hoogte waren.  

 

De donkere kant mocht vlak vóór 2012  

een wildcard inzetten  

en deed dit,  

toen alle andere wegen voor hen  

niet meer bruikbaar waren. 

 

De donkere kant mocht vragen om extra proeven, waarin de druk nog veel hoger zou worden 

opgevoerd dan bij de eerdere proeven, die in feite al vele malen gedurende de afgelopen vijfduizend 

jaar waren gehouden. 

Steeds opnieuw was duidelijk geworden dat de vrijwilliger hier goed mee om kon gaan, ook al was 

dit nog niemand op Aarde gelukt. Hij was goed bestand tegen de grote druk die er dan op je komt 

te staan, zonder dat je precies beseft wat er gaande is, want de vrijwilliger in incarnatie, is zich 

vóóraf niet bewust van de proeven die zullen gaan komen.  
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De reguliere proeven, waren voor de vrijwilliger vanuit de Oorsprong geen werkelijk probleem 

meer, en bij ieder leven waarin hij goed door de proeven heen was gekomen, kreeg hij uiteindelijk 

zijn beloning, door een hechtere verbinding met de vertegenwoordigers van de lichte kant, die hem 

gedurende deze moeizame missie, zo goed mogelijk hadden geprobeerd te begeleiden.  

Er was daardoor een steeds hechtere verbinding ontstaan met de hogere goden, met name met de 

hogere god Vissen, de bron van Genegenheid voor de mensheid.  

Maar toen in 2004 de uitslag van de proeven opnieuw in het voordeel was geëindigd van de lichte 

kant, mocht de donkere kant een serie nieuwe proeven opleggen, als onderdeel van een grote 

afronding van de hele serie incarnatiereeksen, die teruggaat naar het begin van het mensenrijk zoals 

we dat nu kennen.  

Vanuit een hogere ring, mocht de donkere kant een serie nog zwaardere proeven opstellen, die 

aanzienlijk moeilijker zouden zijn dan de voorgaande series, die op zichzelf al zó zwaar waren, dat 

er tot nog toe geen enkel mens goed doorheen was gekomen, in de periode dat de mensheid op 

Aarde in incarnatie was. Niemand van de gnostici en niemand van de Zieneressen, was erin geslaagd 

goed door deze zware proeven heen te komen.  

 

De donkere kant had een hoge troefkaart achter de hand,  

hoewel de hogere goden hier niet goed van op de hoogte waren. 

 

Zij moesten daarom lijdzaam toezien, hoe de vrijwilliger werd onderworpen aan een serie proeven 

die nog veel zwaarder waren dan de voorgaande proeven.  

 

Deze nieuwe en nog zwaardere proeven  

speelden zich af in de periode tussen 2004 en 2012,  

en werden gehouden onder extreme omstandigheden. 

 

Begin 2012 was de uitslag van deze proeven bekend, en kon de lichte kant claimen dat de vrijwilliger 

ook goed door deze zwaardere reeks proeven heen was gekomen.  

Daardoor was het Lot bezegeld van de mensheid. Er zou een nieuwe start komen, vanuit een 

nagenoeg uitzichtloze situatie, hoewel het nog lange en moeizame jaren zou duren vóórdat de 

mensheid hier echt iets van zou gaan merken, door de nieuwe en prachtige mogelijkheden om zich 

goed te ontwikkelen die er dan zouden zijn.  

We zijn inmiddels in 2023 beland, en de hele reorganisatie van ons evolutieproces is afgerond. Van 

boven af bezien, wordt er nu een nieuwe start gemaakt, en het eerste dat de nieuwe leiding van ons 

evolutieproces doet, is een periode van hele intensieve schoonmaak mogelijk maken.  

Dit is een geschenk aan de mensheid, het vraagt een enorme inspanning van de groten om dit 

mogelijk te maken, in een periode waarin nagenoeg iedereen ernstig is beschadigd, mogelijk ook 

onze hogere goden, hoewel er eigenlijk nooit iemand is die daarbij stil staat.  

De druk op de hogere goden is intens geweest in de afgelopen miljoenen jaren. Zij konden vaak 

weinig doen, door de keuzes die de mensheid maakte, vanuit een volkomen Vrije wil.  
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Ze konden ook vaak weinig doen door de inwerking van het buitensporig kwaad op onze Aarde 

en op de mensheid, waardoor de mensheid en de lagere goden, volkomen verkeerde keuzes 

maakten, die hen bracht op de weg van zelfvernietiging, waar we nog iedere dag de gevolgen van 

zien, zelfs in de groep lichtwerkers, die zichzelf en elkaar nog iedere dag misleiden en beschadigen, 

door onjuiste manieren van werken, die volkomen botsen met het innerlijke weten, maar waar velen 

toch mee dóór willen gaan, vanuit een volkomen Vrije wil, tegen beter weten in.  

 

De donkere kant heeft de mensheid geleid naar de weg van zelfvernietiging.  

Het is de hoogste tijd dat de mensheid dit steeds beter gaat herkennen  

en probeert zich hier fel tegen te verzetten,  

zo veel als maar mogelijk is. 

 

Het tegenovergestelde van zelfvernietiging is Zelfliefde, een woord waarbij het overgrote deel van 

onze generatie een vreemd gevoel krijgt, zover zijn we inmiddels vervreemd van ons innerlijke 

weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. We hebben onszelf aangeleerd dat Zelfliefde niet goed 

zou zijn, en velen krijgen hier een vreemde smaak bij, zó heeft de donkere kant ingewerkt op onze 

waardebepaling.  

Allerlei vormen van vernietiging zoals roken, overmatig eten, gebruik van verdovende middelen, 

overmatig alcoholgebruik, het nemen van extreme risico’s, etc. beschouwen we als volstrekt 

normaal, zonder dat het ons nog opvalt dat we onszelf daarmee vernietigen, maar zodra iemand 

het heeft over Zelfliefde, dan worden de wenkbrauwen gefronst, alsof zo iemand niet helemaal 

goed bij z’n hoofd is.  

Dit maakt duidelijker hoe ernstig de situatie is waarin we terecht zijn gekomen, onze collectieve 

normen en waarden zijn zodanig dat we onderweg zijn naar vernietiging van onszelf, zonder dat 

ons dit nog langer opvalt. We zijn er eenvoudig volkomen mee verweven geraakt, en we 

beschouwen dit als volstrekt normaal, en juist iemand die het heeft over Zelfliefde, wordt 

beschouwd als iemand die sterk afwijkend gedrag vertoont, ten opzichte van “normale” mensen. 

   

De donkere kant heeft ons zover gekregen, 

dat we Zelfliefde als verkeerd zijn gaan beschouwen. 

Zóver zijn we inmiddels gehersenspoeld. 

 

Het is daarom belangrijk dat er overal klokkenluiders naar voren komen, om de misstanden in onze 

samenleving zo duidelijk mogelijk onder de aandacht te brengen van de mensen die bereid zijn 

hiernaar te kijken.  

Onze klokkenluiders zijn niet verantwoordelijk voor wat onze samenleving hier uiteindelijk mee wil 

gaan doen, het is “slechts” hun rol om zo veel mogelijk duidelijkheid te brengen, zodat mensen die 

dit zouden willen, dit zouden kunnen onderzoeken, en hun visie zouden kunnen aanpassen. 

De klokkenluiders hebben daardoor vaak een moeilijke positie. Enerzijds zijn zij vaak heel sterk 

gedreven om misstanden beter zichtbaar te maken voor het grote publiek, en tegelijkertijd is het 

van belang dat ze niet te veel meegaan in de turbulentie die dit onvermijdelijk veroorzaakt.  

Het is belangrijk dat je jouw eigen rol hierin herkent en op je neemt, maar het vervolgens aan 

anderen overlaat wat die er mee willen gaan doen.  
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Er komt daardoor voor alle klokkenluiders vroeg of laat een keer een punt dat ze innerlijk 

aanvoelen dat hun bijdrage voldoende is geweest, en het beter is om dit weer veel meer los te laten, 

zodat je meer ruimte krijgt voor je eigen spirituele huiswerk en je ruimte maakt voor de betere 

ervaringen die dan ongetwijfeld op je weg zullen komen.  

Wanneer je voelt dat jouw missie voldoende invulling heeft gekregen, is het van belang dit weer 

veel meer los te laten, en ruimte te maken voor andere en betere ervaringen in jouw eigen 

persoonlijke leven, want daar zal jouw eigen hogere Zelf dan ongetwijfeld voor zorgen, als een 

soort van dank, voor het werk dat je dan hebt verricht voor “het grotere geheel”.  

 

Voor alle klokkenluiders komt er een tijd  

waarin ze aanvoelen dat het genoeg is geweest  

wat ze in werking hebben gezet,  

en ze beter ruimte zouden kunnen maken  

voor andere ervaringen in hun persoonlijke leven. 

 

Dit loslaten is in de afgelopen duizenden jaren ongebruikelijk geweest maar dit is nu wel de weg 

die ons aangeboden wordt door degenen die ons nu zo goed mogelijk proberen te begeleiden. 

Het is daarom voor veel klokkenluiders belangrijk na verloop van tijd weer terug te treden uit de 

publiciteit, die onvermijdelijk gezocht is om je werk als klokkenluider goed te kunnen doen.  

Er komt dan gewoonlijk vanzelf een periode waarin je voelt dat je beter terug kunt treden, en het 

beter aan anderen over kunt laten om te beslissen hoe die hiermee verder willen gaan.  

 

Ook voor mij kan er een periode komen  

waarin ik minder ga schrijven  

en ruimte ga maken om andere dingen te doen. 

 

Er is dan voldoende duidelijkheid gegeven over de hele grote lijnen van de geschiedenis van de 

mensheid, zodat iedereen die dit zou willen, mijn visie zou kunnen onderzoeken.  

Meer dan dit is voor mijn gevoel niet nodig, het is dan aan anderen om hier mee verder te gaan, 

voor zover iemand dit zou willen. 

 

De samenstellers van de Bijbel,  

hebben doelbewust de verhalen van Johannes de Doper en de meester Jezus  

door elkaar laten lopen,  

zodat de mensheid van latere generaties,  

het onderscheid tussen beide niet meer zo goed zou kunnen maken. 

 

Dingen die Johannes naar voren bracht, werden door de samenstellers van de Bijbel doelbewust in 

de mond gelegd van Jezus, waardoor voor toekomstige generaties de verwarring die daardoor zou 

ontstaan, niet meer zo gemakkelijk te ontwarren zou zijn, zeker niet als je weet dat mensen met de 

vermogens van de meesters en van de lagere goden, onder hypnose waren gebracht, en allerlei 

dingen voor Waarheid hadden aangenomen die volkomen botsen met het innerlijke weten.  

In de Bijbel wordt gesuggereerd dat Jezus Genegenheid predikte, hetgeen in werkelijkheid volstrekt 

niet het geval was.  
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Deze meester introduceerde normen en waarden op het gebied van intiem lichamelijk contact die 

een teruggang zouden betekenen naar de periode van koning Achab en koningin Izebel, iets waar 

het Joodse volk volstrekt niets meer mee te maken wilde hebben.  

In werkelijkheid was het Johannes de Doper, die vertelde over de weg van Genegenheid, en 

probeerde het Joodse volk van die tijd nieuwe normen en waarden aan te leren op het gebied van 

intiem lichamelijk contact, waarin Genegenheid een veel grotere rol zou spelen, en waarbij 

geslachtsgemeenschap minder belangrijk zou worden. 

  

Zowel de meester Jezus als Johannes de Doper,  

introduceerden andere normen en waarden  

op het gebied van intiem lichamelijk contact,  

dan gebruikelijk waren in die periode. 

 

Jezus introduceerde normen en waarden die afkomstig waren uit het verleden, en waar het Joodse 

volk van die tijd volstrekt niet meer in mee wilde. Het volk wilde niets te maken hebben met 

prostitutie, sodomie en pedofilie, zoals dit gebruikelijk is geweest in de periode van koning Achab 

en koning Izebel, waar de profeet Elia destijds met succes tegen had gewaarschuwd.  

Johannes de Doper introduceerde nieuwe normen en waarden op het gebied van intiem lichamelijk 

contact, die beter overeenkomen met het innerlijke weten, in de veronderstelling dat deze goed 

zouden aansluiten bij de aanpassingen in het evolutieproces, die er voor die periode al waren 

gepland, door de hogere goden.  

Maar de donkere kant verstoorde dit proces van aanpassingen van het evolutieproces, en probeerde 

via de meester Jezus en zijn groep, het volk terug te leiden naar verkeerde omgangsvormen op het 

gebied van intiem lichamelijk contact, waarbij Maria Magdalena naar voren werd geschoven als het 

rolmodel voor alle vrouwen, namelijk het zijn van een publieke vrouw, een prostitué, die paste in 

de gedachte van een “wereldbroederschap”, waarin iedereen met iedereen de lichamelijk liefde zou 

bedrijven, zoals de meesters dit in de boeken van Alice Bailey openlijk hebben beschreven, omdat 

zij seksualiteit en liefde als synoniemen beschouwen.  

Toen het voor de meesters duidelijk was geworden dat het Joodse volk deze normen en waarden 

afwees, hebben ze alle gedeeltes in hun geschriften die hiermee te maken hebben, haastig weer 

weggewerkt, zodat die aan het zicht van het Joodse volk zouden worden onttrokken, maar via 

regressie-sessies, kunnen al deze dingen in onze generatie worden opgezocht, waardoor duidelijker 

zal worden welke normen en waarden de meester Jezus en zijn groep destijds introduceerden, op 

het gebied van intiem lichamelijk contact.  

Documenten kunnen worden vernietigd maar de archieven zijn een blijvend onderdeel van het 

menszijn, en nu er weer veel meer Vrijheid is, kunnen we hier weer in kijken door middel van 

regressie-sessies, een bron van onschatbare waarde met informatie over onze eigen persoonlijke 

ervaringen in het verleden, waardoor je ook de geschiedenis van de mensheid beter leert kennen 

en beter leert begrijpen.  

 

De samenstellers van de Bijbel  

hebben doelbewust een verhaal verzonnen  

over de geboorte van het kindje Jezus met de kerst,  

zodat dit samen zou vallen met al bestaande vieringen,  

waarin dit kindje een plaats zou veroveren. 
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Het kindje Jezus zou naar voren worden geschoven in een bestaande viering, en de oorspronkelijke 

gedachte van die vieringen gaan verdringen, om plaats te maken voor de aanbidding van het kindje 

Jezus, hoewel die helemaal niet geboren is rond de winterzonnewende.  

Deze techniek van infiltreren in een bestaande situatie, wordt vaak toegepast door de donkere kant, 

met als bedoeling het bestaande eenvoudig over te nemen en om te buigen.  

 

Het kindje Jezus is NIET geboren met de kerst,  

maar in het voorjaar. 

 

Omdat het Joodse volk dit heel goed wist, heeft het een paar honderd jaar geduurd, voordat de 

meesters het aandurfden om dit verhaal in de Bijbel te verankeren. De samenstellers van de Bijbel 

gingen ervan uit dat ze zich dit tegen die tijd konden permitteren, omdat er geen levende 

herinnering meer zou zijn aan de werkelijke geboortedag van het kindje Jezus.  

Wanneer het Joodse volk zich zou hebben onderworpen aan de meester Jezus, dan zouden al deze 

kunstgrepen niet nodig zijn geweest, maar omdat het Joodse volk Jezus en zijn groep hadden 

afgewezen, zochten ze allerlei kronkelige wegen om alsnog hun plannen dóór te kunnen zetten, 

ook al had het Joodse volk volkomen duidelijk gemaakt, dat ze hier niets mee te maken wilde 

hebben. 

Nu, tweeduizend jaar later, is ongeveer dezelfde groep als voorheen het Joodse volk, voor het 

grootste deel in Nederland in incarnatie, in een volk waarin precies DIE normen en waarden 

gangbaar zijn waartegen diezelfde groep destijds hevig in opstand was gekomen, en dit volkomen 

had afgewezen.  

Het Joodse volk van tweeduizend jaar geleden wilde niets te maken hebben met sodomie, 

prostitutie en pedofilie, maar komt nu, tweeduizend jaar later, in een land terecht, waarin prostitutie 

en sodomie onderdeel zijn van de normen en waarden van onze generatie, en waarbij een stel 

homofiele mannen door de Nederlandse wetten de gelegenheid krijgt om een kind te adopteren, 

waarbij het aannemelijk is dat er een direct verband bestaat tussen homofiele mannen en pedofilie. 

We komen dan heel dicht in de buurt van het bij wet faciliteren van pedofilie.  

Deze Nederlandse wetten zijn door de donkere kant door ons parlement geloodst, in een periode 

dat die dit nog heel gemakkelijk kon doen, door de Vrije wil van onze Kamerleden om te buigen, 

op dezelfde manier als dit ook met allerlei andere mensen gebeurde op belangrijke momenten.  

De meesters hadden hier heel veel mogelijkheden voor, en konden daardoor sterke invloed 

uitoefenen op deze Nederlandse wetten, waarin er normen en waarden worden verankerd in onze 

samenleving, die nu waarschijnlijk zouden worden afgewezen door het Nederlandse volk, als er nu 

een referendum over zou worden gehouden, maar die er een aantal jaren geleden toch doorheen 

zijn gedrukt door de donkere kant, waarbij de Vrije wil van degenen die daar destijds over moesten 

stemmen, volkomen ondergeschikt werd gemaakt aan “de wil van god”, die door de meesters al 

duizenden jaren ten uitvoer wordt gebracht, met hele grote bevoegdheden, om namens hem de 

dingen te doen, die nodig zijn om dit plan te verwezenlijken.  

Op die manier krijgt een volk normen en waarden opgedrongen die het niet wil, maar die wel in de 

wet zijn verankerd, en waar je niet meer zo gemakkelijk van af kunt komen. De manier om hier 

toch vanaf te komen is het op gang brengen van een referendum, zodat het Nederlandse volk haar 

mening hierover kenbaar kan maken.  
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Dit heeft kans van slagen wanneer er in onze samenleving voldoende draagvlak is voor zo’n 

aanpassing van de Nederlandse wetten, met als doel onze kinderen te beschermen tegen een 

verschrikkelijk lot.  

Dit zijn normen en waarden waar het Joodse volk tweeduizend jaar geleden van gruwde, en niets 

mee te maken wilde hebben, maar die ongeveer diezelfde groep nu worden opgedrongen, omdat 

deze zelfde groep nu voor het overgrote deel in Nederland is geboren, waar DIT de gangbare 

normen en waarden zijn.  

 

De donkere kant had voor ogen om vanuit ons land,  

deze normen en waarden van de meester Jezus,  

uit te dragen over de hele wereld,  

en was daar al mee begonnen,  

zoals voor iedereen goed is te volgen. 

 

Nederland zou het voortouw nemen bij het introduceren van deze normen en waarden, hetgeen 

voortvarend in werking is gezet, maar nu steeds meer aan het stagneren is. 

Wat we hier zien is de manier waarop de donkere kant met deze dingen omgaat. Wanneer iemand 

vanuit Vrije wil deze normen en waarden afwijst, dan probeerde de donkere kant in een volgende 

incarnatie toe te werken naar een situatie waarin iemand hier niet meer onderuit zou kunnen, en 

precies die dingen zou ondergaan, waar iemand in eerdere levens fel tegen had geprotesteerd, om 

op die manier mensen innerlijk te breken, door ze normen en waarden op te dringen die ze eigenlijk 

helemaal niet willen, maar waar ze vanwege de druk van de situatie, niet meer goed onderuit zouden 

kunnen komen.  

Door normen en waarden op te dringen,  

die botsen met het innerlijke weten, 

en die iemand per sé niet wil,  

maak je iemand kapot  

en breek je diens innerlijke wil. 

 

Het is een vorm van vernietiging van iemands identiteit, want je bent je normen en waarden, DAT 

is wat je met je meeneemt, wanneer je vanuit de Oorsprong tussen andere mensen komt te staan. 

Aan je normen en waarden, leer je jezelf en anderen kennen.  

Er zijn nu goede mogelijkheden, om al deze dingen te onderzoeken, voor wie dit wil. Ik kan slechts 

aangeven wat mijn visie is en hoe hier op “de weide” over wordt gesproken door onze leraren. 

Ieder die dit wil, kan nu zelf onderzoeken hoe het zit met de normen en waarden op het gebied van 

intiem lichamelijk contact in de periode van tweeduizend jaar geleden. Dit is iets wat je helemaal 

ZELF kunt doen, wanneer je voelt dat dit voor jou de juiste weg is, om meer zicht te krijgen op 

jouw eigen ervaringen, maar ook om de geschiedenis van de mensheid beter te leren begrijpen.  

Deze mogelijkheden worden NU geboden in ons evolutieproces, en iedereen die dit zou willen kan 

deze weg volgen.  

In de Nederlandse taal kennen we de uitdrukking “de liefde bedrijven”, en daarmee wordt 

duidelijker dat de meesters erin zijn geslaagd door middel van ons gewone dagelijkse taalgebruik, 

aan te leren dat liefde en seksualiteit synoniemen zouden zijn. Dit is een vorm van hersenspoeling, 

die volkomen botst met het innerlijke weten, maar die onze generatie van jongs af aan is aangeleerd 

en is opgedrongen.  
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Dit is de manier waarop de meesters hun normen en waarden introduceren in onze samenleving, 

zonder dat zo op het eerste gezicht duidelijk is waar dit vandaan komt.  

Tweeduizend jaar geleden schreven diezelfde meesters dat wanneer “de twee één worden”, dit 

precies in lijn is met de “liefde” die de god van de Bijbel voor ogen heeft.  

Dit zijn dezelfde normen en waarden, die te maken hebben met geslachtsgemeenschap, waarbij de 

ene de ander meesleept naar contreien van lust, en waarbij het vaak gaat om machtsspelletjes, ook 

al wordt dit meestal hardnekkig ontkend.  

Seksualiteit is vaak het domein van macht, waarbij er iemand is die de macht heeft en waarbij er 

iemand is die onderworpen wordt, en doet wat die ander graag ingevuld wil hebben, waarbij dit 

hetzij openlijk wordt aangegeven, hetzij zorgvuldig wordt verborgen, maar waarbij dit wel het 

leidende motief is voor de keuzes die er worden gemaakt.  

In werkelijkheid is er geen enkele sprake van éénwording tijdens geslachtsgemeenschap, het gaat 

er meestal om zo veel mogelijk ingevuld te krijgen wat je zelf graag zou willen, waarbij je de ander 

in feite eenvoudig gebruikt. Met andere woorden het eigenbelang staat dan gewoonlijk voorop.  

Ook wanneer je jezelf onderwerpt aan de ander en jouw lichaam door de ander laat gebruiken, is 

er geen enkele sprake van éénheid. Het is dan zelfs te zien als een vorm van zelfvernietiging.  

 

Het woord “liefde” is voor mijn gevoel een vies woord geworden,  

dat ik daarom liever niet meer gebruik. 

 

Het is volkomen opgeladen met de normen en waarden die de meesters in onze samenleving 

hebben geïntroduceerd, waarbij de meest verschrikkelijke motieven uitgeleefd worden onder de 

vlag van “liefde”.  

Dit is de reden dat ik het woord “Genegenheid” toepas, om de stroming opnieuw te introduceren 

die Johannes de Doper voor ogen had, maar waar hij destijds niet mee verder kon gaan, omdat 

hem dat onmogelijk werd gemaakt door de donkere kant, die hem op een slinkse manier op een 

zijspoor had gemanoeuvreerd en hem uiteindelijk toch heeft kunnen vermoorden, want daar kwam 

het op neer.  

Wanneer ons evolutieproces goed functioneert, krijgen mensen in een latere incarnatie alsnog de 

gelegenheid om te doen wat ze graag hadden gewild. Zo zal ook Johannes de Doper ongetwijfeld 

alsnog een nieuwe mogelijkheid krijgen om te doen waar hij destijds voor gekomen was.  

Wanneer de meester Jezus terug is gekomen in incarnatie in ons kleine Nederland, en wanneer zijn 

discipelen van weleer eveneens zijn teruggekomen, om de hele situatie nog eens opnieuw te 

onderzoeken, dan zal vast ook Johannes de Doper opnieuw in incarnatie zijn gekomen, ergens in 

dit bijzondere land, waar nu “de punt van de trechter” is.  

Ook andere belangrijke spelers zoals Maria, de moeder van Jezus, en Elisabeth, de moeder van 

Johannes, zullen ongetwijfeld opnieuw geboren zijn in het Nederlandse volk, zonder zichtbaar te 

zijn voor het grote publiek.  

 

We leven in een generatie  

die getuige is van de hele grote overgang  

van het ingekapseld zijn in de gelederen van de donkere kant,  

naar een periode waarin je je hier zo veel mogelijk van los kunt maken. 
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Voor wie al deze dingen onder ogen ziet, en dit geleidelijk steeds meer tot zich door laat dringen, 

is er veel tijd nodig om dit te verwerken en in het gevoel te laten bezinken.  

Er is ruimte nodig om hiermee bezig te zijn en dit de tijd te geven die hiervoor nodig is. Het gaat 

om hele grote dingen, die eigenlijk veel te groot zijn voor een menselijk bewustzijn zoals wij dit 

allen hebben gekregen toen we vanuit de Oorsprong op pad gingen.  

Het gaat hier om hele grote veranderingen, waarvan ik slechts een paar grote lijnen kan schetsen. 

In de loop van de komende jaren zal geleidelijk steeds beter zichtbaar worden wat er allemaal 

gaande is.  

Het is mijn bedoeling in de komende jaren af en toe nieuwe artikelen te schrijven, voor de mensen 

die hun innerlijke weten willen volgen, maar ik vermoed dat dit niet meer zo regelmatig zal zijn als 

in de afgelopen twee jaar gebruikelijk is geweest. Het is mijn bedoeling dit schrijven nu meer los te 

laten, en ruimte te maken voor andere dingen.  

 

*** 
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*1 In Jesaja 45:7 zegt de god van de Bijbel: "Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede 

en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen." 

 

God zegt hier dat hij zelf het kwaad heeft geschapen… 

 

Naar mijn idee zou een god die het goed met mensen vóór heeft zoiets niet doen. Ik zie dit als een 

bevestiging dat deze god het niet goed met mensen vóór heeft. Er wordt op deze plaats bovendien 

duidelijk aangegeven dat er wel degelijk zoiets als kwaad bestaat, hoewel er tegenwoordig veel 

mensen zijn die vinden dat het kwaad op zichzelf niet echt bestaat en dat dit zou moeten worden 

beschouwd als onzuiverheden in het denken van de mens die hiermee te maken heeft. Het gaat 

hier dus om kwaad dat zich buiten iemand afspeelt maar waar iemand mee in aanraking kan komen. 

Ik ben van mening dat kwaad in de kern het handelen tegen beter weten in is. Met andere woorden 

dan komt er de factor bij van de Vrije wil. Als god het kwaad heeft geschapen, dan nog is er zoiets 

als de Vrije wil, waardoor iemand in principe een keuze kan maken hoe op dit kwaad te reageren.  

Als god aangeeft het kwaad (de duivel) te scheppen, dan is daarmee nog niet duidelijk gemaakt 

welke mogelijkheden hij daar dan precies mee gekregen heeft. Met andere woorden als een mens 

hier niet aan mee wil doen, welke mogelijkheden heeft god dan om zo’n mens te beïnvloeden? 

Waar moeten we aan denken als god aangeeft het kwaad te scheppen? Worden hier demonen mee 

bedoeld die mensen angst aanjagen of gaat het veel verder dan dit, en kan het zijn dat mensen 

worden beïnvloed om dingen te doen die zij niet willen maar onder invloed van kwade machten 

misschien toch doen.  

Op deze vragen wordt hier door hem geen antwoord gegeven. Er wordt slechts een globaal beeld 

gegeven dat god ervoor heeft gekozen om het kwaad doelbewust te scheppen. Er wordt bovendien 

niet uitgelegd waarom god het blijkbaar nodig vindt om het kwaad te scheppen. Met andere woorden 

op welke manier zou dit kunnen bijdragen aan onze spirituele ontwikkeling? 

Uitgaande van de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid van de Ziel, het hogere Zelf, zie ik 

niet hoe het doelbewust scheppen van het kwaad hieraan zou kunnen bijdragen. Naar mijn idee is 

dit vooral het tegenwerken van de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid. Alleen al het 

doelbewust aangeven via één van zijn spreekbuizen dat hij blijkbaar in staat is om het kwaad (Satan) 

te scheppen en hij ervoor heeft gekozen om dat ook daadwerkelijk te doen, is op zichzelf al heel 

beangstigend. Er is dan immers sprake van een god die het ons als mensen bijzonder moeilijk maakt 

in onze leeromgeving, en hier overduidelijk heel bewust voor kiest. Hij werkt ons tegen.  

Op een andere plaats, in een ander boek, wordt door de meesters openlijk beschreven, wat zij 

kunnen doen om iemand te dwingen datgene te doen dat zij willen dat er in zo’n situatie zal worden 

gedaan.  

Het boek dat ik bedoel is “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor Barker, brief 

nummer 28, bladzijde 238.  

Degenen die dit uitermate leerzame voorbeeld willen onderzoeken, kunnen dit boek gemakkelijk 

vinden bij de onlineliteratuur die de theosofie beschikbaar heeft gebracht voor belangstellenden.  

Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de meesters iemand alles kunnen laten doen wat zij willen, 

zonder dat iemand dit in de gaten heeft. Dit is bepalend geweest voor het verloop van de 

geschiedenis van de mensheid.  
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Uitleiding 

We leven in een periode waarin het steeds duidelijker wordt dat we gezamenlijk zijn ingekapseld in de gelederen van 

de donkere kant. Het morele verval viert overal hoogtij, zowel in de politiek als in het spirituele wereldje.  

Het feit dat sommigen van ons dit iedere dag beter beginnen te herkennen, is de bevestiging van het feit dat we nu een 

helderder visie krijgen, en we nu verder los kunnen komen van die donkere kant.  

Wanneer de donkere kant had gewonnen, dan waren er nu geen klokkenluiders, en waren er ook geen mensen in 

incarnatie die in de gaten hadden dat onze samenleving volkomen doordrongen is met normen en waarden zoals die 

ons door de donkere kant worden aangeleerd. We zouden dan allemaal een sterk verduisterde visie hebben.  

De Ziel is ook te beschouwen als een klokkenluider. De Ziel maakt dingen duidelijker en laat het 

dan over aan de mens in incarnatie wat die er mee wil gaan doen. 

De Ziel dringt zich niet op, in tegenstelling tot de mensen die zichzelf voortdurend presenteren als 

“redders”. De Ziel is niet degene die als taak heeft om jou te redden, zoals velen denken vanuit hun 

comfortzone, waarin ze hun hogere Zelf een plekje hebben toebedeeld als een persoonlijke 

belangenbehartiger. Op die manier proberen mensen het hogere Zelf voor hun eigen karretje te 

spannen, hetgeen vanzelfsprekend nooit zal slagen.  

 

Het hogere Zelf heeft de rol van klokkenluider,  

geeft aan hoe de situatie is,  

en hoe die verbeterd zou kunnen worden. 

Dan is het aan de mens in incarnatie, 

om te beslissen hoe die hiermee verder wil gaan. 

 

De mens in incarnatie heeft z'n eigen verantwoordelijkheid hierin, maar velen proberen daar 

onderuit te komen door allerlei kronkelige redeneringen van het hoofd in hun overtuigingen op te 

nemen. De meest voorkomende uitvlucht is het geloof in onvoorwaardelijke liefde. 

Dit klinkt voor velen in eerste instantie heel mooi, maar dit is wat de donkere kant mensen aanleert! 

 

De donkere kant leert mensen aan,  

dat er zoiets zou bestaan als onvoorwaardelijke liefde. 

Dat is precies wat mensen graag willen horen.  

 

Het maakt dan niet meer uit wat je doet en wat je nalaat, alles is dan goed zoals het is. Dit is precies 

zoals de donkere kant graag wil dat mensen denken. Je waakzaamheid verslapt dan. 

De donkere kant wil niet dat mensen hun onderscheidend vermogen gebruiken. De donkere kant 

wil vooral niet dat mensen gaan “eten van de boom van kennis van goed en kwaad”. 

 

Het geloof in onvoorwaardelijke liefde  

is de doodsteek voor de eigen verantwoordelijkheid.  

Dit is precies wat de donkere kant graag wil dat mensen gaan geloven. 

 

Het spirituele wereldje is vol van mensen die zich vastklampen aan hun geloof in onvoorwaardelijke 

liefde, tegen beter weten in. Zo bouwen mensen hun comfortzone op, gebaseerd op leugens. 
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Daarmee proberen velen hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, maar deze strategie zal hen 

niet helpen om te leren samenwerken met het hogere Zelf. Het hogere deel is een klokkenluider 

maar de mens in incarnatie beslist hoe het verder zal gaan. 

Wanneer de mens in incarnatie zich wil blijven verschuilen in een comfortzone van 

onvoorwaardelijke liefde, dan KAN het hogere Zelf niet anders dan het loslaten en uiteindelijk 

andere dingen gaan doen. 

 

Het geloof in onvoorwaardelijke liefde,  

is de doodsteek voor alle spirituele ontwikkeling. 

 

Wanneer mensen dit zichzelf en elkaar blijven aanpraten, tegen beter weten in, dan betekent dit dat 

mensen zichzelf en elkaar blijven misleiden. 

Spirituele ontwikkeling is gebaseerd op eerlijk zijn en je eigen verantwoordelijkheid op je nemen. 

Wanneer je dit per sé niet wil, dan zul je voor een hele lange periode gevangen blijven in onze 

“onderwereld”. 

De enige uitweg uit de “onderwereld”, ons dagelijkse leven, is dingen eerlijk onder ogen zien, je 

eigen verantwoordelijkheid op je nemen, en sterker worden, door te leren vechten en de 

confrontaties met de donkere kant bewust aan te gaan. 

 

Ons evolutieproces is een leerproces,  

je leert jezelf beter kennen in de loop van de tijd,  

welke keuze je ook maakt. 

 

Hoe kun je iemand leren om Genegenheid te ontwikkelen?  

Het antwoord van ons evolutieproces op deze vraag is heel eenvoudig. Je plaatst iemand dan in 

een situatie waarin er een schrijnend gebrek is aan Genegenheid, en je laat het dan over aan de 

persoon die in die situatie wordt geplaatst, om hier zo goed mogelijk op te reageren.  

Op die manier wordt in ons evolutieproces Genegenheid ontwikkeld, als een mogelijkheid, niet als 

een verplichting. Ons evolutieproces biedt mogelijkheden aan voor de ontwikkeling van Wijsheid 

en Genegenheid, voor wie dat wil.  

Naast een schrijnend gebrek aan Genegenheid, is er bij ons ook een schrijnend gebrek aan Wijsheid. 

Ook dat wordt in dezelfde leersituatie ontwikkeld als Genegenheid. Met andere woorden daar waar 

er een groot gebrek is, daar ontstaan mogelijkheden om juist dat toe te voegen wat er zo dringend 

nodig is. Wanneer de motieven voldoende zuiver zijn, worden er in zo’n crisissituatie innerlijk 

deuren geopend, waardoor dat wat nodig is kan worden toegevoegd.  

Van doorslaggevend belang hierbij is de zuiverheid van de motivatie, ter beoordeling van de leiding 

van ons evolutieproces.  

Hoe kun je iemand afleren om mee te gaan in lust en opwinding?  

Het antwoord vanuit ons evolutieproces is duidelijk. Je plaatst iemand dan in een setting waarin 

heel veel lust en opwinding is, terwijl iemand tegelijkertijd een innerlijk kompas heeft, een innerlijk 

weten, waardoor duidelijk wordt gemaakt dat je beter niet mee zou kunnen gaan in de verleidingen 

van lust en opwinding.  
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Vervolgens is het aan de persoon die in deze situatie wordt geplaatst, om te beslissen welke weg zal 

worden gevolgd.  

Wanneer je van lust en opwinding los moet proberen te komen, als onderdeel van jouw eigen 

ontwikkelingsweg, dan is het onvermijdelijk dat je hier intensief mee zult worden geconfronteerd, 

met als risico dat je opnieuw kiest voor de verkeerde weg, de weg die botst met jouw eigen innerlijke 

weten, maar die je misschien toch volgt, om welke reden dan ook.  

 

Ons leerproces biedt slechts mogelijkheden aan  

om lessen te leren en jezelf beter te leren kennen.  

Wat je daarmee doet,  

is jouw eigen keuze  

en jouw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Hoe leer je iemand aan om anderen niet meer te beschadigen en niet meer te vernietigen?  

Het is dan onvermijdelijk dat ons gezamenlijke leerproces je in een positie brengt waarin je in de 

verleiding bent om anderen te beschadigen en te vernietigen, en waarin je de macht hebt om dit te 

doen, hetzij als mens in incarnatie, hetzij als hoger Zelf, hetzij als kleinere of grotere godheid.  

Als een hele hoge godheid zoals Schorpioen de les moet leren om mensen in incarnatie niet meer 

te beschadigen en niet meer te vernietigen, dan is het onvermijdelijk dat hij dan in de gelegenheid 

moet worden gesteld om te ervaren wat het effect is van zijn handelen. Hij moet dan de gelegenheid 

krijgen om te leren van wat hij zelf in werking heeft gezet.  

Het is dan onvermijdelijk dat dit in eerste instantie ten koste gaat van de mensen in incarnatie die 

hierbij betrokken raken. Als mensen hierdoor nadeel hebben ondervonden, dan zal dit vroeg of 

laat worden gecompenseerd.   

Soms duurt het heel lang vóórdat er compensatie komt voor een sterk nadelige setting in onze 

gezamenlijke leeromgeving, waarin zowel mensen in incarnatie als hogere Zelven als kleinere en 

grotere goden ieder hun eigen plekje hebben.  

Aan het einde van een hele grote cyclus worden allerlei situaties met elkaar vereffend, en krijgt ieder 

alsnog waar recht op is ontstaan, ter beoordeling van de hele groten die dit veel beter kunnen 

overzien dan wij.  

Dit zijn de dingen die tijdens “de dag des Oordeels” naar voren komen, hoewel de mensheid in 

incarnatie hier geen enkel zicht op heeft.  

Eén van de dingen die nu naar voren komen, is de mogelijkheid om onder betere omstandigheden 

aan te tonen in hoeverre je nu de weg van Zelfkennis en de weg van het innerlijke weten alsnog wil 

volgen. Dit is de mogelijkheid die ons leerproces ons nu biedt.  

Wanneer je de weg volgt van het innerlijke weten in de diepte van het hart, dan kun je jezelf in 

onze leeromgeving losmaken van oude gewoontes om mee te gaan met lust en opwinding. Je kunt 

dan in ons “klaslokaal” ook Genegenheid ontwikkelen.  

Naarmate dit voldoende is geweest, kun je terug naar de Oorsprong, en uiteindelijk kan er dan een 

keer een punt komen dat dáár wordt beslist, dat de lessen in het menszijn voldoende zijn begrepen 

en je verder kunt naar een hogere school, die van de beginnende goden. 



219 

Ondertussen heb je als mens in incarnatie te maken met de hogere godheid Schorpioen, die de les 

moet leren om anderen niet te beschadigen en niet te vernietigen. Het is daarbij onvermijdelijk dat 

hij de gelegenheid krijgt om hiermee te “oefenen”, hoe wreed dit in eerste instantie misschien ook 

klinkt. Je kunt zo’n les alleen in praktijk leren, theoretisch onderwijs is dan niet voldoende. 

De hogere godheid Schorpioen zal proberen mensen zover te krijgen dat ze zichzelf beschadigen 

en vernietigen, totdat mensen zich hier voldoende van hebben losgemaakt en hier niet meer in mee 

willen gaan. Als dit slaagt, dan hebben de mensen in incarnatie een belangrijke les geleerd.  

Wanneer de hogere godheid Schorpioen niet goed slaagt in het leren van zijn lessen, ter beoordeling 

van zijn leraren, dan gaat deze hogere godheid vroeg of laat over naar de donkere kant, want dit is 

dan de keuze die zo’n hogere godheid heel duidelijk maakt.  

De keuze is dus eigenlijk, of zo’n hogere godheid leert alsnog dat het zo niet moet, en hij beter een 

andere weg kan gaan volgen, of zo’n hogere godheid gaat over naar de donkere kant.  

Dit zijn de dingen waarover beslissingen worden genomen tijdens “de dag des Oordeels”, die in 

onze situatie al is gepasseerd en tien jaar heeft geduurd, met uitgebreide proefnemingen en heel 

veel herexamens, voor ieder van ons.  

 

Er wordt in ons evolutieproces veel gewerkt met contrast,  

zodat de keuzes die je maakt, veel duidelijker worden. 

 

Met name in periodes van proeven en herexamens, zal het contrast altijd groot zijn, tussen enerzijds 

wat je aan neigingen voelt in jouw eigen systeem, en anderzijds jouw eigen innerlijke weten. Met 

andere woorden er is dan een flink contrast, en in zo’n setting maak je bewust of onbewust een 

keuze, ter beoordeling van de leraren.  

Wanneer de hogere godheid Schorpioen per sé niet zou willen stoppen met het vernietigen van de 

mensen in incarnatie, dan zal hij door zijn leraren worden overgebracht naar de donkere kant. Hij 

verdwijnt dan uit ons “klaslokaal”, zodat we hier veel minder mee te maken hebben. Hij gaat dan 

over naar de plaats waar hij vanuit Vrije wil terecht is gekomen.  

En ook dan gaat het evolutieproces voor zo’n kracht gewoon verder, maar dan vanuit de donkere 

kant. Ook dan heb je te maken met karma, want ook de donkere kant is onderworpen aan de wetten 

van karma.  

Degeneratie bijvoorbeeld, als gevolg van ernstige overtredingen van de wetten gedurende een hele 

lange periode, komt bij de donkere kant veel voor.   

Dit is de manier waarop ons leerproces werkt. Zowel mensen als goden hebben hun eigen rol hierin 

en ieder krijgt de gelegenheid de dingen te ontwikkelen die horen bij het eerstvolgende stapje op 

de hele lange weg van ontwikkeling van bewustzijn, een weg waarvan wij begin- en eindpunt in de 

verste verte niet kunnen overzien.  

Degenen die de weg volgen van het innerlijke weten, zullen zich ontwikkelen in de richting van de 

Oorsprong. Via de weg van het godenrijk, kun je op die manier uiteindelijk zelf toegroeien naar de 

positie die onze Oorsprong, onze thuishaven, nu heeft.  
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Degenen die kiezen voor het handelen tegen beter weten in, en deze weg gedurende ontelbare 

duizenden jaren volgen, komen uiteindelijk uit in de donkere kant, via de weg van het ontkennen 

van de Waarheid, het misleiden van zichzelf en anderen, en het daardoor in toenemende mate 

beschadigen van anderen en van zichzelf, een weg die uiteindelijk uitkomt bij zelfvernietiging.  

Wanneer iemand hele lange tijdperken kiest voor het misleiden van zichzelf, en het beschadigen en 

vernietigen van anderen, dan ga je steeds verder over naar de donkere kant, totdat je hier uiteindelijk 

onderdeel van bent, vanuit een volkomen Vrije wil.  

Onze Aarde is een plekje geworden waarin de raakvlakken met de donkere kant heel groot zijn 

geworden. Dit is aan de ene kant een mogelijkheid om hiervan los te komen, maar tegelijkertijd is 

er het grote gevaar dat iemand hierdoor alsnog in moeilijkheden komt, en verder terugglijdt, zoals 

met velen van ons is gebeurd in de afgelopen duizenden jaren.  

We leven nu in een periode waarin het onderscheid tussen de lichte kant en de donkere kant weer 

veel groter zal worden, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. Degenen die de 

weg volgen van het handelen tegen beter weten in, moeten leren dit niet meer te doen. Doen zij dit 

toch, dan gaan zij na verloop van een hele lange periode over naar de donkere kant.  

Degenen die kiezen voor het volgen van het innerlijke weten, zullen voortdurend in botsing zijn 

met degenen die kiezen voor het handelen tegen beter weten in. Dit kunnen medemensen zijn maar 

ook kleinere of hogere goden, die de weg volgen van handelen tegen beter weten in.  

Op de Aarde is er een directe confrontatie tussen de lichte kant en de donkere kant, waarbij de 

lichte kant de mogelijkheid heeft om verder los te komen van de donkere kant, juist door zo’n 

intensieve confrontatie aan te gaan.  

Tegelijkertijd is er het grote gevaar dat iemand alsnog terugvalt in oude gewoontes, en steeds dichter 

in de buurt komt van de donkere kant, totdat iemand daar uiteindelijk misschien toch in 

opgenomen wordt.  

 

Onze Aarde is één van de moeilijkste plaatsen  

waar het menszijn vanuit de lichte kant in ontwikkeling is. 

 

Wanneer je naar de beelden kijkt die er nu beschikbaar zijn dankzij de James Webb telescoop, dan 

is het zeer onwaarschijnlijk dat wij de enige mensen zouden zijn in onze onmetelijke universums. 

Je mag er gerust vanuit gaan dat er allerlei andere plekjes zijn waar net als onze Aarde, mensen in 

incarnatie zijn, om zich te ontwikkelen.  

De vraag doet zich dan voor waarom we niets hebben kunnen merken van aanwezigheid van 

“buren”, die wonen en leren in soortgelijke “klaslokalen” als waar wij in zijn ondergebracht.  

De reden hiervoor is dat hierover afspraken zijn gemaakt door degenen die ons evolutieproces 

besturen. Er is op onze Aarde een soort van eindstrijd uitgevochten tussen de donkere kant en de 

lichte kant, waarbij de donkere kant nagenoeg had gewonnen. Als onderdeel van deze eindstrijd is 

ongeveer vijfduizend jaar geleden afgesproken dat er even geen inmenging zou mogen zijn van 

onze “buren”.  

Daarvóór, was het gebruikelijk dat er allerlei contacten waren met bewoners van andere 

“klaslokalen”. Het centrale punt voor interactie was vanzelfsprekend de piramides in Egypte en in 

andere delen van de wereld, die aanzienlijk ouder zijn dan vijfduizend jaar, en die geschikt waren 

gemaakt voor ontmoetingen met bewoners uit andere “klaslokalen”.  
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Wij hebben als mensen in incarnatie in de verste verte geen idee wat er voorafgegaan is aan onze 

ontwikkeling, maar vanwege de setting  op onze Aarde, is het zeer waarschijnlijk dat wij als mensen 

in incarnatie ooit heel veel te maken hebben gehad met de donkere kant, en daar uiteindelijk toch 

in aanzienlijke mate van losgekomen zijn, zodat we zover ontwikkeld konden worden als we nu 

zijn, waarbij het blijkbaar zo is dat we vanuit het hele verre verleden wel degelijk sterke raakvlakken 

hebben met de donkere kant, anders zouden we hier op Aarde niet zo direct mee zijn 

geconfronteerd.  

 

Het is ons gezamenlijke karma, 

dat we terug moesten naar de Aarde, 

met als doel deze confrontatie met de donkere kant aan te gaan, 

met als mogelijkheid daar verder van los te komen. 

 

In andere “klaslokalen”, die elders in ons onmetelijke universums zijn ingericht door de lichte kant, 

is de confrontatie met de donkere kant van een hele andere orde van grootte. Het is daar veel 

rustiger, waardoor je hele andere ervaringen opdoet.  

Je kunt in zo’n situatie veel leren, ook over Genegenheid en Wijsheid, maar je kunt je in zo’n setting 

NIET verder losmaken van de donkere kant. Daar heb je een veel directere confrontatie voor 

nodig, met alle risico’s van dien.  

Blijkbaar is het zo, dat ook de goden onderdeel zijn van ditzelfde thema. Met andere woorden ook 

zij moeten zich blijkbaar gedurende een bepaalde periode staande proberen te houden in een directe 

confrontatie met de donkere kant, die voor hen heel wat zwaarder is dan voor ons, ook al is dit 

moeilijk in het gevoel te krijgen.  

Naarmate je verder bent ontwikkeld, heb je veel meer zicht op de donkere kant, en ben je een veel 

interessanter doelwit voor de donkere kant. Dit betekent dat de donkere kant zo veel mogelijk 

kracht zal zetten op de hogere goden die proberen de mensheid te helpen bij haar ontwikkeling.  

De druk die daardoor op de hogere goden staat, is enorm, wanneer het buitensporig kwaad zijn 

intrede doet in een “klaslokaal”, zoals dat bij ons lange tijd het geval is geweest.  

Blijkbaar is dit een gezamenlijk karma, voor zowel goden als mensen, waarin ieder z’n eigen rol 

heeft, door alles wat eraan vooraf is gegaan in het hele lange verleden.  

Het ziet er naar uit dat we ooit heel dicht bij de donkere kant in de buurt zijn geweest, en daar 

uiteindelijk toch van los zijn gekomen, waarbij we op andere plaatsen ons goed hebben kunnen 

ontwikkelen maar als laatste stukje in onze ontwikkeling, toch nog een keer terug moesten naar de 

Aarde leerschool, een plaats des onheils, om aan te tonen in hoeverre we nu nog vatbaar zouden 

zijn voor de inwerking vanuit de donkere kant, vóórdat we zouden kunnen “afstuderen”, en we 

verder zouden kunnen naar een volgende school, die van de beginnende goden.  

Het ziet er naar uit dat velen van ons, alsnog ten onder zijn gegaan in deze laatste fase, en veel 

sterkere raakvlakken hebben met de donkere kant dan ze zelf in de gaten hadden.  

Onze leeromgeving was niet goed ingericht, door de keuzes van de grote massa en door de invloed 

vanuit het buitensporig kwaad, maar daarbinnen waren er in eerste instantie voldoende 

mogelijkheden voor de gnostici en de Zieneressen om zo veel mogelijk los te blijven van de donkere 

kant, en ook dat is niet goed geslaagd. Zowel de gnostici als de Zieneressen zijn in de loop van de 

geschiedenis van de mensheid in steeds grotere moeilijkheden gekomen.  
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Deels is dit een gevolg van een steeds groter wordende onbalans in onze leeromgeving, waarin het 

evenwicht steeds meer is verschoven naar de donkere kant, en deels is dit een gevolg van het niet 

goed omgaan met de eigen zwakheden in het eigen karakter, waar mensen niet open en eerlijk naar 

wilden kijken, vergelijkbaar met de situatie die je nu ziet in de wereld van de lichtwerkers, waarvan 

ongeveer de helft ook niet echt bereid is om eerlijk en open naar het eigen functioneren te kijken.  

Het evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan voor de mensen die dit willen. Waar je 

uiteindelijk terecht komt, is het gevolg van heel veel keuzes in heel veel levens die daaraan vooraf 

zijn gegaan.  

 

De mensheid heeft nu veel meer innerlijke Vrijheid  

dan in lange tijd hiervoor,  

maar dit maakt ook dat de eigen verantwoordelijkheid  

vanaf nu veel groter is dan in lange tijd hiervoor. 

 

Veel mensen die zichzelf nu als lichtwerker beschouwen, zijn in hun direct voorgaande leven 

betrokken geweest bij WO II. Duizenden mannen en vrouwen die in hun huidige leven in 

Nederland zijn geboren, zijn in het leven dat ze hiervóór hebben gehad, onderdeel geweest van de 

verschrikkingen van WO II. 

Het spirituele Joodse volk was in het begin van de vorige eeuw in Oostenrijk in incarnatie, en raakte 

daar betrokken bij de aanloop naar WO II. Veel mannen van het spirituele Joodse volk waren 

destijds officier in het Oostenrijkse leger. De Oostenrijkse regering had ervoor gekozen niet te 

vechten tegen de agressieve overname door Duitsland maar de Anschluss eenvoudig te accepteren. 

Het gevolg hiervan was dat de Oostenrijkse officieren gedwongen werden om dienst te doen in het 

Duitse leger. Weigering werd beschouwd als hoogverraad en kon worden bestraft met de dood. 

Zo raakten vele mannen die onderdeel zijn van het spirituele Joodse volk, betrokken bij het Duitse 

leger, en moesten hierin hun weg zien te vinden, in een onmogelijke situatie. Dit heeft vele mannen 

die onderdeel zijn van het spirituele Joodse volk, gebroken in hun gevoel van eigenwaarde dat ze 

in hun huidige leven in Nederland ervaren.  

Dit zijn hele diepe wonden die niet gemakkelijk zijn om onder ogen te zien. Er is heel veel voor 

nodig om in zo'n situatie verder te komen met zoiets als Zelfliefde. 

Dit is de manier waarop de god van de Bijbel wraak heeft genomen op het spirituele Joodse volk. 

Het gaat niet simpel om het vermoorden van iemand maar om het opdringen van normen en 

waarden die iemand per sé niet wil, en die volkomen botsen met het innerlijke weten. Op die manier 

breek je iemand innerlijk. 

Veel vrouwen van het spirituele Joodse volk waren in hun Oostenrijkse periode hoog opgeleid en 

moesten na de Anschluss de officieren van het Duitse leger plezieren, op dezelfde manier als 

ongeveer dezelfde vrouwen in een eerder leven in Zuidoost-Azië, als geisha’s ongeveer dezelfde 

groep mannen moesten plezieren. 

De Oostenrijkse vrouwen die weigerden om de Duitse officieren te plezieren, kwamen terecht in 

een Duits “heropvoedingskamp”, dat deels bewaakt werd door vrouwelijke bewakers. Dit waren 

vrouwen die hadden gekozen voor het zich onderwerpen aan de bezetter en het doen wat er van 

hen gevraagd werd. Deze vrouwen keerden zich daardoor tegen de vrouwen die weigerden hun rol 

als geisha op zich te nemen. 
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Op die manier werden de vrouwen tegen elkaar uitgespeeld, maar welke keuze je als vrouw ook 

maakte, het zou je innerlijk breken. 

Dit is de manier waarop de god van de Bijbel wraak heeft genomen op het spirituele Joodse volk. 

Vele duizenden lichtwerkers die in hun huidige leven zijn geboren in Nederland, hebben deze 

achtergrond. 

Deze groep beschadigde mensen heeft nog een lange weg te gaan, vóórdat de ervaringen uit het 

direct voorgaande leven enigszins zijn verwerkt.  

Veruit de meesten zijn zich er totaal niet van bewust dat dit hun eigen achtergrond is, vanuit een 

leven dat amper een eeuw geleden heeft plaatsgevonden. 

Ook dit is een vorm van Zelfkennis, die je nodig hebt om jezelf beter te kunnen begrijpen. Bij de 

meesten van ons ontbreekt het volkomen aan dergelijke essentiële kennis uit het eigen archief. 

Het is daarom de hoogste tijd om op zoek te gaan naar meer zicht op je eigen verleden, ook als dat 

in eerste instantie heel onaangenaam is. Wat je daarmee bereikt is veel meer begrip voor jezelf. Je 

komt daardoor veel dichter bij jezelf, je leeft meer in harmonie met de Waarheid, hoe onaangenaam 

die ook mag zijn. Toch krijg je daardoor meer ruimte in jouw hartcentrum voor de instroom vanuit 

jouw eigen hogere Zelf. 

Wanneer je deze dingen om begrijpelijke redenen liever wil vermijden, dan blijft je hartcentrum 

volkomen verstopt met heel veel onverwerkte traumatische ervaringen, waardoor de samenwerking 

met het hogere Zelf veel moeilijker is.  

 

Er is moed nodig om onder ogen te zien  

waar we gezamenlijk terecht zijn gekomen,  

maar dat is wel de weg naar verwerking  

en verbetering van de situatie. 

 

Wanneer er steeds meer zicht is op het verleden en op de situatie waarin we nu staan, dan wordt 

het belang van zoiets als Zelfliefde steeds duidelijker. 

Het wordt dan steeds duidelijker dat er grote behoefte is aan rust, veel alleen zijn, en aan het opdoen 

van betere ervaringen met het menszijn. En ook daar kunnen we elkaar bij helpen, wanneer eenmaal 

de noodzaak hiervan duidelijker is geworden. 

De lichtwerkers zijn zichzelf volkomen kwijtgeraakt in de loop van de geschiedenis van de 

mensheid, en er is veel moed voor nodig om dit onder ogen te zien. Ons hogere Zelf kan hiermee 

helpen, bij de mensen die dit echt willen. 

Er is moed nodig om de situatie onder ogen te zien waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen 

maar wanneer je bereid bent die weg dan toch maar zo veel mogelijk te volgen, dan volg je daarmee 

de weg naar verbetering van de situatie. 

De mensen die niet de moed hebben om de Waarheid onder ogen te zien, en iedere volgende dag 

dóórgaan met het verspreiden van leugens en het misleiden van zichzelf en anderen, volgen nog 

steeds het spoor dat de donkere kant hen heeft aangeleerd. 

Vroeg of laat zal er ook voor deze mensen een keer een punt moeten komen waarop ze inzien dat 

dit een heilloze weg is, waarop er iedere volgende dag meer schade ontstaat, zowel voor jezelf als 

voor anderen. 
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Het is pijnlijk om in de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen de Waarheid onder 

ogen te zien, maar dit is wel het beste dat we nu kunnen doen. 

Het is niet geloofwaardig wanneer diezelfde duizenden mensen die persoonlijk WO II hebben 

meegemaakt in hun direct voorgaande leven, in onze generatie luidkeels roepen dat ze geloven in 

onvoorwaardelijke liefde. 

Je houdt jezelf dan voor de gek, je verdringt dan je dieperliggende gevoelens. Je klampt je dan vast 

aan een wensgedachte, als een soort van overlevingsstrategie, omdat je de Waarheid (onbewust) te 

verschrikkelijk vindt om onder ogen te zien. 

Dit is een hele begrijpelijke reactie, maar dat helpt niet om meer ruimte te maken in je hartcentrum 

voor de instroom vanuit jouw hogere Zelf. Je hebt jezelf dan nog niet zo goed leren kennen, je 

hebt dan nog weinig zicht op wat er leeft in de diepte van jouw eigen hart. 

Wanneer je meer de diepte in gaat, zullen de meesten van ons ervaren dat ze eigenlijk maar heel 

weinig vertrouwen hebben, in wat dan ook.  

Dat klinkt in eerste instantie misschien heel droevig, maar wanneer je eenmaal zover bent dat je je 

hier goed van bewust bent, dan heb je weer aansluiting gemaakt met de realiteit. 

Vanuit die afstemming, kun je weer beter aansluiten bij je dieperliggende gevoelens in jouw 

hartcentrum, en kun je deze gevoelens langs laten komen, zodat jouw hart schoon kan bloeden. 

Wanneer je de moed hebt om deze weg te volgen, kan jouw eigen hogere Zelf zich hieraan 

verbinden, en de aansluiting met jou maken, omdat jij dan de keuze hebt gemaakt voor de weg van 

Zelfkennis. 

Zolang je blijft roepen dat je gelooft in onvoorwaardelijke liefde als het fundament onder jouw 

bestaan, houd je jezelf en anderen voor de gek. Jouw hogere Zelf kan dan weinig anders doen dan 

het loslaten, en hopen dat je uiteindelijk toch de moed kunt vinden om de Waarheid onder ogen te 

zien. 

De spirituele coaches die zich vastklampen aan onvoorwaardelijke liefde zijn nog niet voldoende 

voorbereid om anderen goed te kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling, en zouden er goed 

aan doen eerst hun eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en daar niet voor weg te lopen, zoals 

nu gebruikelijk is. 

 

De weg van Zelfkennis  

heeft te maken met het met jouw hart onderzoeken  

van de situatie waarin je terecht bent gekomen.  

(Hoe reageer ik nu? Waarom reageer ik zo? Wat speelt er in deze situatie?)  

 

Bij Zelfkennis gaat het vooral om het observeren van de motieven die je kunt waarnemen. 

Een houding van overgave en meegaan met de stroom, is funest voor het ontwikkelen van jouw 

eigen innerlijke kracht. In praktijk word je sterker door het gevecht heel bewust aan te gaan en daar 

niet langer voor weg te lopen. Je gaat dan tegen de stroom inzwemmen, als een levende vis.  

Ook de goden hebben deze gevechten, net als wij, maar dan op hun eigen niveau. De krachten 

waar zij mee worstelen zijn van een orde van grootte die voor ons moeilijk voorstelbaar is maar het 

principe is vergelijkbaar. 
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Degenen die vechten worden sterker. Degenen die meegaan met de stroom, glijden steeds verder 

af naar een passieve houding van overgave en verzetloosheid. In dat geval heeft de donkere kant 

alsnog gewonnen. 

 

De innerlijke Vrede is geen verzetloosheid,  

maar de wetenschap dat jouw keuzes  

overeenkomen met jouw eigen innerlijke kompas,  

jouw innerlijke weten. 

Dit is de betekenis van Shalom. 

 

De omstandigheden waarin je terecht bent gekomen zijn dan misschien verschrikkelijk, en toch 

kan er dan innerlijk een gevoel zijn van rust en kalmte, in de wetenschap dat je de juiste weg volgt.  

Deze weg wordt soms samengevat met het woord Shalom, dat direct verbonden is met het 

innerlijke weten in de diepte van het hart, het is de Vrede van degene die ondanks alle mogelijke 

hindernissen die er op diens weg kunnen zijn, in de diepte van het hart voelt dat dit toch de juiste 

weg is. 

Het woord Shalom is onlosmakelijk verbonden met het spirituele Joodse volk. Het geeft de weg 

aan, het is een samenvatting van hoe deze groep in het leven staat, of beter gezegd hoe deze groep 

lichtwerkers in het leven zou moeten staan.  

 

Shalom is de weg die de Boeddha volgt, 

want ook hij is onderdeel van het spirituele Joodse volk. 

 

Er zijn twee soorten Vrede. De ene is Shalom, de andere is een bedrieglijk soort van rust en 

verzetloosheid aan de buitenkant, die overeenkomt met onderwerping en alles aanvaarden zoals 

het is. Dit heeft raakvlakken met de houding van niet oordelen en passief zijn, vanuit de visie dat 

alles goed zou zijn zoals het is. Dit is de schijnvrede, die de donkere kant mensen probeert aan te 

leren, in een poging alle verzet uit te doven, vanuit hele kronkelige redeneringen en goed klinkende 

motieven. Dit is de sluwheid van de slang die zegt: “Jij wil toch ook Vrede, lieverd?” 

Het is een zinloos soort “Vrede”, en het is geen teken van spirituele ontwikkeling, zoals door velen 

ten onrechte wordt gedacht. Het is een hele oppervlakkige houding van mensen die bedwelmd zijn, 

en niet meer willen vechten tegen het onrecht dat ze in de samenleving tegenkomen.  

De donkere kant probeert mensen deze houding van acceptatie van “het onvermijdelijke” aan te leren, 

want daar komt het op neer. Wanneer je meegaat met deze passief makende houding, dan heeft de 

donkere kant gewonnen.  

Er zijn dan geen klokkenluiders meer en er is dan geen verzet meer tegen alles aan onrecht. DAT 

is wat de donkere kant vóór heeft met deze “vredesbewegingen”.  

De donkere kant heeft alle belang bij dergelijke groepen, en zal dit op alle mogelijke manieren 

steunen. Het past precies in hun straatje.  

Dit is het type “Vrede” dat de “Vredevorst” van plan is te komen brengen. Het komt overeen met 

de houding van “Stil maar, wacht maar”. Dit is de schijnheilige uiterlijke vertoning van de donkere 

kant, waarachter intens kwaad schuilgaat.  
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Deze bedrieglijke “Vrede” is onderdeel van de Christus-energie. Het is een soort van hypnose, 

waarbij ieder verzet gebroken wordt. Het is een vrijwillige uitschakeling van alle vormen van 

vechten, hetgeen de doodsteek is voor alle spirituele ontwikkeling.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen, staan óp uit deze passieve, versteende en dode 

toestand, en komen weer tot leven door hun hart te laten spreken en zich niet langer te 

onderwerpen aan een toestand van verdoving en meepraten met de massa, terwijl je innerlijk heel 

goed aanvoelt dat het niet waar is wat er wordt gezegd.  

De mensen die weer tot leven komen, stoppen met toneelspelen en nemen hun eigen 

verantwoordelijkheid op zich om hun hart te laten spreken en hun innerlijke kompas te blijven 

volgen, OOK als het moeilijk wordt.  

De mensen die hun innerlijke weten volgen proberen zo eerlijk mogelijk te zijn tegenover zichzelf 

en anderen, en lopen niet langer weg voor de Waarheid, die hun innerlijk iedere volgende dag 

duidelijker wordt gemaakt, van binnenuit en van bovenaf, door het hogere Zelf.  

 

Er zijn twee soorten Vrede.  

Voor wie dit onderscheid niet duidelijk is,  

is het raadzaam dit onderwerp diepgaand te onderzoeken. 

 

Zoals het woord “liefde” volkomen is misvormd door de donkere kant, zo is ook het woord 

“Vrede” volkomen misvormd. Dit is de manier waarop de donkere kant ons heeft geprobeerd te 

hersenspoelen, en ons verkeerde normen en waarden heeft geprobeerd aan te leren.  

Maar er zijn nu hele mooie mogelijkheden om dit onder ogen te zien, en je hier zo veel mogelijk 

van los te maken. Er is nu veel meer ruimte om je hiertegen te verzetten, en NIET met deze stroom 

mee te gaan.  

Het spirituele wereldje is vol van mensen dit nog grotendeels onder hypnose zijn, en een volkomen 

verkeerde uitleg geven aan begrippen als “liefde” en “Vrede”, alsof ze betoverd zijn. Het is 

belangrijk dat de lichtwerkers hierover met elkaar in gesprek gaan en niet meer in alles met elkaar 

meepraten, vanuit een zinloos gevoel van solidariteit.  

Er is een andere houding nodig in het spirituele wereldje vóórdat er meer aansluiting mogelijk 

wordt met het hogere Zelf. Er is veel meer diepgang nodig en de keuze om dingen ZELF te 

onderzoeken, in plaats van mee te praten met allerlei goeroes. Het is belangrijk hierbij vooral heel 

eerlijk te zijn, en juist dat is wat wij in onze samenleving niet meer gewend zijn. We zijn gewend 

geraakt eenvoudig te ontkennen wat er in de diepte van ons hart leeft en net te doen alsof we dit 

niet goed in de gaten hebben.  

Bij de meesten van ons is er in de diepte van het hart geen enkele Vrede, en is Shalom nog ver weg, 

ook al wordt dit naar buiten toe vaak luidkeels ontkend. Juist door te ontkennen wat er in de diepte 

van het hart leeft, blijf je gevangen in de matrix. Door mee te praten met de mensen in jouw 

omgeving, tegen beter weten in, blijf je een gevangene, en vervreemd je van jezelf.  

De beeldvorming over de uitweg uit de matrix is door de donkere kant doelbewust zo veel mogelijk 

de verkeerde kant op gestuurd, maar er zijn nu volop mogelijkheden om hier opnieuw naar te 

kijken.  
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Het is de donkere kant die mensen aanraadt het spoor van “liefde” en “Vrede” te volgen, waarbij 

velen ervan uitgaan op die manier een uitweg te kunnen vinden uit de matrix, hoewel juist dit de 

weg is naar het verder wegzinken in het moeras, waarin de donkere kant ieder van ons probeert 

vast te zuigen.  

 

Het is belangrijk opnieuw te kijken  

naar de inhoud van begrippen zoals “liefde” en “Vrede”,  

en je niet langer te laten misleiden door holle woorden. 

 

We zijn gezamenlijk terecht gekomen op een moeilijk plekje, onze Aarde is geen gemakkelijke plaats 

om te zijn. Wat je in zo'n situatie nodig hebt is een heldere visie over wat er gaande is, zodat je hier 

zo goed mogelijk op kunt reageren. 

Dit boek is bedoeld om verder te komen met het ontwikkelen van een heldere visie, zodat je beter 

jouw eigen weg kunt vinden in de situatie waarin we gezamenlijk terecht gekomen zijn. 

 

*** 
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Een praktische oefening voor hooggevoeligen 
 

voor het uitstralen van Genegenheid 

en voor een betere verbinding met jouw stoffelijke lichaam 

Er is een eenvoudige oefening die je zou kunnen doen om de verbinding met jouw stoffelijke 

lichaam te versterken en jouw energieveld voeding te geven, van binnenuit. Dit helpt om sterker te 

worden en een beter onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energieën waar je mee 

te maken kunt krijgen vanuit de fijnstoffelijke werelden.  

Hooggevoelige mensen absorberen vaak allerlei energieën van anderen, en vergeten vaak om uit te 

stralen, waardoor de energieën van anderen soms lang aanwezig kunnen blijven in hun energieveld. 

Door de onderstaande oefening te doen, kun je jouw eigen energieveld weer opschonen, waardoor 

je beter bij jezelf kunt.   

De onderstaande oefening kun je het beste doen wanneer je in bed ligt, bijvoorbeeld ’s avonds vóór 

het slapen gaan of ’s ochtends vóórdat je je bed uitgaat.  

*** 

Concentreer je in jouw hartcentrum, in het centrum van de borstkas. Op die plaats kun je de 

instroom vanuit jouw hogere Zelf het beste ontvangen.  

Wanneer je de instroom vanuit jouw Ziel, jouw hogere Zelf, voelt, kun je zachtjes uitstralen vanuit 

jouw hartcentrum, gewoon door het te willen. De voedende energie die je dan naar voren uitstraalt, 

zal zich verspreiden over jouw hele energieveld.  

Je geeft daardoor voeding aan jouw eigen energieveld. Je zou dit kunnen zien als een soort van 

verzorging van jouw energieveld. Je voedt jouw energieveld dan met jouw gerichte aandacht. 

Naarmate jouw hartcentrum verder is geopend, kan er meer Genegenheid stromen wanneer je deze 

oefening doet. Dit is heel heilzaam voor jezelf, en voor alle mensen die met jou in contact komen.  

Je leert op deze manier heel bewust met voedende energie te werken. Wanneer alle lichtwerkers dit 

regelmatig zouden doen, dan zou daardoor het gezamenlijke energieveld aanzienlijk sterker en 

schoner worden. Dit is onderdeel van het werken met jouw eigen innerlijke kracht.  

Naarmate jouw motivatie beter is om deze oefening te doen, kan jouw Ziel, jouw hogere Zelf, zich 

hier beter aan verbinden en jou hiermee helpen. Soms kan er dan een soort van samenwerking 

ontstaan, wanneer je deze oefening doet. Je kunt dan misschien voelen dat jouw hogere Zelf “in 

de buurt is”. Wanneer je de instroom vanuit jouw hogere Zelf (nog) niet echt voelt, kun je gerust 

verder gaan met zachtjes uitstralen, maar zal dit minder krachtig zijn.  

 

Vanuit het hartcentrum kun je door jouw hele stoffelijke lichaam “reizen”, met jouw 

geconcentreerde aandacht. Door dit te doen, geef je voeding aan de plaatsen waar je dan bent. Zo 

krijg je een betere verbinding met de delen van jouw lichaam waar je je dan op richt.   

Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n voedende reis door jouw lichaam zou kunnen gaan, maar 

er zijn allerlei variaties mogelijk. Je kunt hier dus zelf jouw eigen voorkeur in ontwikkelen en die 

kan na verloop van tijd veranderen.  
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Vanuit het hartcentrum kun je langzaam binnendoor naar je buik gaan, en daar een tijdje blijven.  

Dan langzaam verder naar beneden naar het bekken, en daar een tijdje proberen te blijven met 

jouw aandacht.  

Wanneer je merkt dat jouw gedachten alle kanten opschieten, ga dan gewoon weer terug met jouw 

concentratie naar het punt waar je gebleven was. Lukt dit niet goed dan kun je proberen weer terug 

te gaan naar het hartcentrum en opnieuw te beginnen.  

De donkere kant zal je zo veel mogelijk proberen af te leiden met van alles aan storende gedachten. 

Je kunt hierlangs komen door dit zo goed mogelijk te herkennen en je te blijven richten op jouw 

doel, de oefening om je beter te verbinden aan jouw stoffelijke lichaam.  

Door dit te oefenen word je sterker. Je gaat dan als een levende vis, tegen de stroom van storende 

gedachten in, zodat je verder kunt gaan met het geven van voeding aan jouw stoffelijke lichaam en 

het opbouwen van een betere verbinding met jouw lichaam. 

Bij de meeste mensen is het bekken de moeilijkste plaats om je te concentreren.  

 

Vanuit het bekken kun je doorgaan naar het linker bovenbeen en daar even blijven met je aandacht.  

Dan verder naar beneden, naar de linkerknie, en daar even blijven.  

Dan verder naar beneden, naar het linker onderbeen, en daar even blijven.  

Dan verder naar beneden, naar de linkervoet, en daar even blijven.  

Dan dezelfde weg terug, naar boven, naar het linker onderbeen, de linkerknie en het linker 

bovenbeen, zodat je weer uitkomt in het bekken, daar weer even blijven.  

Dan naar het rechterbovenbeen, en daar weer even blijven, dan naar de rechterknie, en zo verder. 

 

Wanneer je beide benen op deze manier langs bent gegaan, weer terug naar het hartcentrum, en 

dan naar de bovenkant, naar de linkerschouder, de linker bovenarm, etc.  

Dan terug naar het hartcentrum en naar de rechterschouder, de rechterbovenarm, etc.  

Dan weer terug naar het hartcentrum, en naar boven, naar de nek en het hoofd.  

Als laatste weer terug naar het hartcentrum en daar proberen te blijven, en zachtjes uitstralen. 

 

Door dit te oefenen, wordt de verbinding met jouw stoffelijke lichaam sterker, je geeft jouw lichaam 

voeding op deze manier. De instroom vanuit jouw hogere Zelf zal hierdoor sterker worden.  

 

*** 
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Samenvatting 

Er is een hele nieuwe fase begonnen in ons evolutieproces, niet alleen voor de mensen in incarnatie 

maar ook voor ons hogere Zelf en ook voor de diverse goden die vanuit hun positie ons begeleiden.  

Zowel de mensen in incarnatie, als het hogere Zelf, als de lagere goden, hebben in de afgelopen 

duizenden jaren te maken gehad met allerlei vormen van betovering, die velen omschrijven als een 

diepe slaap, zoals die in sommige sprookjes wordt uitgebeeld. (Doornroosje) Zowel de mensen in 

incarnatie, als het hogere Zelf, als de lagere goden, zijn aan het ontwaken uit deze toestand van 

verdoving, waardoor we allerlei dingen lange tijd niet goed hebben kunnen zien.  

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk kunnen we allerlei dingen geleidelijk veel beter zien, door 

het optrekken van de mist die er duizenden jaren is geweest. Dit betekent dat de mensen die hun 

innerlijke weten volgen, van binnenuit en van bovenaf, heel veel nieuwe inzichten krijgen vanuit 

hun hogere Zelf, zo veel je maar kunt verwerken.  

Voor ieder van ons is er daarom een uitgebreide heroriëntatie nodig op de meest fundamentele 

onderwerpen uit ons gewone dagelijkse leven. Er is daardoor rust en ruimte nodig voor jezelf, om 

hiermee bezig te zijn, voor zover je dit zou willen.  

Een groot deel van de lichtwerkers gaat in eerste instantie nog gewoon verder op het oude spoor, 

tegen beter weten in. Over deze periode is al langere tijd bekend dat er vele valse leraren zullen zijn 

die velen zullen misleiden. Veel lichtwerkers misleiden zichzelf en anderen, en veroorzaken nog 

iedere dag veel schade, hoewel ze dit diep in hun hart eigenlijk heel goed weten. Deze voorspelling 

is al heel oud en wijdverspreid, zodat dit niemand zou hoeven te verbazen. Dit vraagt daarom grote 

voorzichtigheid, wanneer je hulp zoekt bij jouw eigen spirituele ontwikkeling.  

In principe kun je veel op eigen kracht doen, waar het gaat om het onderzoeken van de dingen die 

je tegenkomt op jouw weg. Je hebt niet per sé een spirituele coach nodig. Je mag er bovendien 

vanuit gaan dat jouw eigen hogere Zelf jou zo goed mogelijk zal proberen te begeleiden met jouw 

ontwikkeling, zolang jij je best doet om jezelf beter te leren kennen.  

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk zal het onderscheid in de verschillende motieven van waaruit 

de lichtwerkers in het leven staan, steeds duidelijker worden, voor de mensen die hun innerlijke 

weten volgen. Veel lichtwerkers zullen daardoor ontmaskerd worden door de mensen die de weg 

van Zelfkennis volgen, want naarmate je jezelf beter leert kennen, zul je ook anderen beter leren 

kennen. Veel lichtwerkers zullen valse leraren blijken te zijn, die veel schade veroorzaken.  

In onze generatie worden de verloren Zielen en de gevallen goden en godinnen uit ons “klaslokaal” 

gehaald, zodat de mensen die daarin overblijven, zich onder betere omstandigheden kunnen 

ontwikkelen. Dit is een direct gevolg van de hele grote aanpassingen in ons evolutieproces.  

In de eerste fase van ons nieuwe tijdperk worden er hele intensieve mogelijkheden aangeboden om 

ons hartcentrum op te ruimen en schoon te maken, zodat er veel meer ruimte kan komen voor de 

instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf.  

Naarmate de instroom vanuit ons hogere deel groter wordt, komen wij weer meer tot leven, nadat 

we lange tijd geestelijk “dood” zijn geweest. Symbolisch zijn we lange tijd versteend geweest, 

hetgeen de symboliek is van “doodzijn” in het hart. Het zijn de “dode” mensen die als een robot 

roepen dat alles licht en liefde is, en dat ons leerproces gebaseerd zou zijn op onvoorwaardelijke 

liefde. De wensgedachte van onvoorwaardelijk liefde is door de donkere kant aangeleerd en is de 

doodsteek voor alle spirituele ontwikkeling omdat dit je passief maakt en je waakzaamheid verslapt.  
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Wanneer we de weg volgen van het beter leren kennen van onszelf en het proberen af te stemmen 

op ons innerlijke weten, dan komen we weer tot leven. In de Bijbel is dit beschreven als “het 

opstaan uit de dood”. We leven in een periode waarin onze versteende harten weer tot leven 

beginnen te komen, wanneer je ruimte wil maken voor de samenwerking met het hogere Zelf.  

Het “dood” zijn, het versteend zijn, is een direct gevolg van het ingekapseld zijn in de gelederen 

van de donkere kant, het gevangen zijn in de matrix. Deze onzichtbare gevangenis is gebouwd door 

de heer der wereld, de god van de Bijbel, daarbij geholpen door zijn priesters, de meesters van de 

Witte Broederschap. Het opstaan uit de dood, het tot leven komen van de versteende harten, 

betekent het losmaken van jezelf uit de matrix, die in feite alles aan afleiding is wat jou weghoudt 

bij jouw innerlijke weten.  

Een belangrijke factor in onze gevangenis is het thema seksualiteit, iets wat je vasthoudt in de 

matrix door de motieven die dan gaande zijn, zoals lust, eigenbelang en allerlei machtsspelletjes. 

Zolang je verslaafd bent aan seksualiteit, ben je gevangen in de matrix.  

Een andere factor in de matrix is het misleiden van jezelf en anderen. Door iets weg te stoppen en 

net te doen alsof je het niet in de gaten hebt, misleid je jezelf.  

Onze samenleving is op grote schaal gebaseerd op leugens, en in het spirituele wereldje en in de 

Bijbel is dit al niet veel anders. Er is ons in de Bijbel een verhaal opgedrongen van een kindje Jezus 

dat geen biologische vader zou hebben gehad. Dit is een leugen. De bedoeling hiervan is een 

goddelijke status te creëren voor de meester Jezus, het ging om status, positie en macht.  

Er wordt ons bovendien aangepraat dat hij uit de dood zou zijn opgestaan, hetgeen wij geacht 

worden te geloven op gezag van de Bijbel. Maar in werkelijkheid had het kindje Jezus een 

biologische vader, net als alle andere mensen, en is Jezus na zijn dood aan het kruis niet weer tot 

leven gekomen, zoals dit ook bij andere mensen niet zou kunnen. Regressie-sessies geven dit beeld. 

Het christendom is ons opgedrongen, door de inwerking van machtige vermogens, waarmee de 

meesters en de lagere goden konden werken om ons te hypnotiseren en onder betovering te 

brengen. Nu deze hersenspoeling steeds meer wordt weggehaald, kunnen we de dingen weer veel 

beter zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, komt hier steeds meer ruimte 

voor, hetgeen betekent dat als we een jaar verder zijn, we de verhalen in de Bijbel beter kunnen 

duiden dan nu.  

In de Bijbel wordt een beeld geschetst waarin Johannes de Doper en de meester Jezus vrienden 

zouden zijn, en ongeveer dezelfde ideeën zouden hebben, maar in werkelijkheid is dit volstrekt niet 

het geval. Deze twee zijn elkaars tegenpolen, niet alleen in dat leven maar ook in hun levens 

daarvoór en daarna. Zij vertegenwoordigen verschillende stromingen en staan al een hele lange tijd 

lijnrecht tegenover elkaar.  

De meester Jezus is de zoon van de god van de Bijbel, die nu overgaat naar de donkere kant, omdat 

hij zich tegen de mensheid heeft gekeerd, en daar geen andere keuze in heeft willen maken in zijn 

periode van herexamens. Johannes, die dezelfde is als de profeet Elia, is de spreekbuis van één van 

de hogere goden, de god Vissen, degene die voor de mensheid de bron van Genegenheid is. 

De goden zijn bij de meesten van ons volkomen uit het wereldbeeld verdwenen maar zij zijn niet 

alleen levend in de mythologie maar ook in ons gewone dagelijkse leven, ook al hebben we dit 

gewoonlijk (nog) niet zo goed in de gaten. Ze verbinden zich aan de motieven van waaruit wij iets 

wel of niet doen.  
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Over mijn missie 

Ik ben één van de vele therapeuten in ons land. In de loop van de jaren ben ik in contact gekomen 

met allerlei mensen die op zoek zijn naar verdieping in hun leven. Het werd mij steeds duidelijker 

dat er grote behoefte is aan meer diepgang.  

Onze samenleving wordt gekenmerkt door oppervlakkigheid en ook op het spirituele terrein komt 

dit sterk tot uitdrukking. Veel mensen zijn op zoek naar snelle oplossingen voor problemen waar 

ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen, en dit vertaalt zich ook naar de manier waarop ze 

spirituele thema’s benaderen. Het is vaak een kwestie van zoeken naar de gebaande paden en 

meegaan in de grote trends, zonder je af te vragen of dit een goed antwoord is op de vraag die je 

oorspronkelijk misschien had. Het is niet gemakkelijk de gebaande paden te verlaten en een eigen 

weg te volgen, die anders is dan veel bekende goeroes verkondigen.  

Als je toch de moed hebt om te beginnen aan het vinden van jouw eigen weg, kun je in aanraking 

komen met een hoger deel van jezelf, dat door velen het hogere Zelf wordt genoemd. Ik noem dit 

hogere deel meestal de Ziel. In dit hogere deel van ons, is de Wijsheid verzameld die wij vaak 

moeizaam hebben opgedaan in de loop van vele vorige levens. Als de omstandigheden gunstig zijn, 

kun je hiermee in hechter contact komen. Dit is het licht van de Ziel, dat van binnenuit en van 

bovenaf allerlei dingen belicht, zodat ze voor ons beter zichtbaar worden.  

Jouw hogere Zelf, jouw Ziel, is daarom de beste coach die jij je maar zou kunnen wensen. Hierdoor 

kun je beter onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet, wat Waarheid is en wat niet. De 

instroom van dit hogere deel van jezelf, kun je het beste opvangen wanneer je goed bent afgestemd 

in jouw spirituele hartcentrum in het midden van de borstkas.  

De mensen die op zoek zijn naar meer diepgang en hun eigen weg proberen te volgen, die ze op 

hun beste momenten aanvoelen in de diepte van hun hart, en bewust of onbewust willen bijdragen 

aan de leerprocessen van anderen en het verbeteren van onze samenleving, komen als gevolg van 

deze keuze, vanzelf in hechter contact met hun hogere Zelf, gewoonlijk zonder zich hier in eerste 

instantie zo van bewust te zijn.  

In de loop van de jaren begon ik steeds duidelijker aan te voelen dat er grote behoefte is aan meer 

duidelijkheid over wat het hogere Zelf eigenlijk is. De bestaande boeken over dit thema geven naar 

mijn idee onvoldoende duidelijkheid en zijn soms zelfs misleidend. Er is daarom praktisch 

bruikbare kennis nodig waardoor meer duidelijkheid wordt gegeven over wat de rol van het hogere 

Zelf is, en hoe de samenwerking van dit hogere deel met ons in z’n werk gaat. Er zijn over de 

samenwerking met ons hogere Zelf veel misverstanden en er is daarom meer duidelijkheid nodig 

over wat de mogelijkheden zijn om hier bewuster mee te leren samenwerken.  

Er is bovendien een theoretisch raamwerk nodig waar het hogere Zelf in past, als onderdeel van 

ons evolutieproces. Er zijn gelukkig aansluitingspunten met de theosofische literatuur, zodat dit 

thema kan worden ingebed in een groter geheel, waar wij allen onderdeel van zijn. Het bestaan van 

ons als mensen op Aarde is het gevolg van “de val in de stof”, zoals de theosofen ons dat duidelijk 

hebben gemaakt. Vanuit onze Oorsprong zijn wij als het ware twee verdiepingen omlaag gevallen, 

totdat wij zijn wie wij nu als mensen geworden zijn. We hebben vaag nog enige herinnering aan de 

eerstvolgende hogere verdieping waarop ons hogere Zelf werkzaam is, maar wat er zich daarboven 

afspeelt, is voor de meesten van ons volstrekt ontoegankelijk terrein. We zijn het eenvoudig 

vergeten en het is moeilijk je daar nog iets van te herinneren.  
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Als wij ’s nachts slapen, gaat ons bewustzijn naar een gebied dat ik “de groene weide” noem. Hier 

zijn vaak bijeenkomsten waarin onze leraren ons veel uitleggen over wat er gaande is in ons gewone 

dagelijkse leven. Soms gaat het over hele belangrijke dingen zoals de veranderingen in ons 

evolutieproces.  

Meestal ben je je niet bewust dat je bij zo’n bijeenkomst aanwezig bent geweest maar het kan zijn 

dat je ’s ochtends bij het wakker worden toch een glimp kunt opvangen van wat er kort daarvóór 

op “de weide” is besproken. Soms ben je je hier net niet van bewust maar weet je toch hoe het in 

grote lijnen in elkaar zit. Je hebt dan een soort van gevoelsmatige samenvatting gekregen als 

herinnering aan wat er “boven” is besproken.  

Sommige mensen krijgen toestemming zich hier meer van te herinneren. Ik ben één van die mensen 

die af en toe toestemming krijgen om zich kleinere of grotere stukken te herinneren van wat er op 

“de weide” is besproken. Deze informatie maakt het mij mogelijk de dingen te schrijven die ik in 

mijn boeken en artikelen heb verwerkt. Deels is mijn schrijfwerk het gevolg van veel ervaring en 

veel onderzoek, deels zijn mijn boeken en artikelen het gevolg van wat ik op de weide heb geleerd.  

Op de weide is in de afgelopen jaren ook veel uitgelegd over een groep Zieneressen die in de loop 

van de geschiedenis een hele belangrijke rol heeft gehad maar die volkomen ten onder is gegaan. 

De groep was zich tot voor kort niet eens meer bewust van haar eigen bestaan.  

De Zieneressen zijn de hoeders van Genegenheid, zoals de ware gnostici de hoeders zijn van de 

juiste esoterische kennis. De missie van de Zieneressen is het helpen van de mensheid bij het leren 

van haar spirituele lessen. Ook al schijnt het in onze wereld vooral te gaan om materiële resultaten, 

vanuit het standpunt van onze hogere Zelven gaat het daar niet om, en gaat het om het leren van 

onze spirituele lessen. De mensheid is in feite vergeten waar het ook alweer om ging toen je naar 

de Aarde kwam. Eén van de belangrijkste dingen is het besef dat je hier bent gekomen om iets te 

leren. Dit besef is bij velen verloren gegaan, hoewel er nu steeds meer mensen komen die zich dit 

weer gaan herinneren.  

 

De mensheid is vergeten dat het leven vooral een leerproces is. 

 

De Zieneressen zijn vergevorderde Zielen, ver ontwikkelde hogere Zelven, die vanuit deze 

achtergrond anderen kunnen helpen met hun ontwikkeling, wanneer ze zichzelf weer kunnen 

herinneren wie ze in feite zijn en waarom ze naar de Aarde zijn gekomen. Er is over het algemeen 

eerst een periode nodig van bewuste opbouw van de samenwerking met het hogere Zelf, vóórdat 

je als team van persoonlijkheid (ikje) en hogere Zelf weer bewust en doelgericht aan deze missie 

kunt werken.  

De Zieneressen zijn in de loop van de geschiedenis zodanig beschadigd geraakt dat er eerst een 

periode van herstel nodig is voordat ze weer goed in hun kracht kunnen staan. Om dit proces van 

herstel te bespoedigen is er praktisch bruikbare basiskennis nodig die het voor deze groep mogelijk 

maakt zichzelf weer beter te leren herkennen en doelgericht te kunnen werken aan het opbouwen 

van een bewustere samenwerking met het hogere Zelf. Door mijn schrijfwerk probeer ik 

waardevolle basiskennis aan te bieden die hierbij kan helpen. 

Veel mensen hoopten eind 2012 dat er iets bijzonders zou gebeuren en toen dat schijnbaar niet het 

geval was, waren velen teleurgesteld. De voorspelling over 2012 was zo op het eerste gezicht één 

van de vele die niet uitkomen.  



234 

Een groot probleem in deze situatie is dat de wereld van de goden waarin zich dit alles afspeelt, zó 

sterk verschilt van wat wij gewoonlijk begrijpen van zoiets als het evolutieproces, dat wij meestal 

volstrekt niet kunnen volgen wat de achterliggende gedachte is achter een voorspelling. We konden 

daarom in verband met de voorspelling over 2012 onmogelijk nagaan of er nu wel of niet iets 

belangrijks was gebeurd.  

Er was meer duidelijkheid nodig over dit thema. Veel mensen hebben zich hiermee beziggehouden 

in een poging een goed antwoord te vinden op de vraag hoe het zit met de voorspelling over 2012 

maar het scheen in praktijk onbegonnen werk te zijn hier meer duidelijkheid over te krijgen. Als 

dit langere tijd niet lukt, dan is het een gebruikelijke gang van zaken het hele thema dan maar weer 

los te laten en weer over te gaan tot de orde van de dag.  

Zo verdween het hele thema 2012 in de afgelopen jaren weer uit de belangstelling. Omdat er geen 

goede antwoorden kwamen, verdwenen ook de vragen weer uit beeld. Het was voor ons als mensen 

blijkbaar te moeilijk om op deze vragen een goed antwoord te vinden.  

Op “de weide” worden deze dingen gezien en gevolgd door de leraren van de mensheid. Er wordt 

af en toe geprobeerd aanwijzingen aan ons te geven, maar dat was voor ons blijkbaar niet voldoende 

om meer duidelijkheid te krijgen. Sommigen voelden aan dat er verband is met de terugkeer van 

de Boeddha maar ook dit thema is omgeven met sluiers. Wat kan er worden verwacht van zoiets 

als zijn terugkeer en waaraan zou je dit kunnen herkennen?  

We hebben eenvoudig geen ervaring met zoiets als de terugkeer van de Boeddha. We weten daarom 

niet goed waar we op zouden moeten letten om dit te herkennen. We weten eigenlijk niet eens wat 

hij komt doen. We hebben in feite geen idee wat we hiervan mogen verwachten.  

De leraren van de mensheid die op de weide hun onderwijs aanbieden, zijn zich goed bewust van 

de problemen die wij als mensen ervaren. Er is daarom besloten op de weide veel uit te leggen over 

de veranderingen in ons evolutieproces. Er is ook veel uitgelegd over de terugkeer van de Boeddha.  

De dingen die hierover op de weide worden uitgelegd wijken sterk af van wat gebruikelijke kennis 

is in onze maatschappij. Wij hebben over het algemeen zó weinig kennis over de “spelregels” die 

ons evolutieproces bepalen, dat wij ons hier weinig bij voor kunnen stellen. Het is een totaal andere 

wereld waar we in feite nauwelijks iets van weten. Er is daarom door de leraren van de mensheid 

besloten hier veel over uit te leggen op “de weide”, zodat het hele verhaal beter te begrijpen is voor 

de mensen die bereid zijn hier moeite voor te doen.  

Zo ontstonden er op de weide veel bijeenkomsten over deze thema’s, waar talloze mensen bij zijn 

uitgenodigd in de afgelopen jaren. Veel van wat daar is besproken heb ik verwerkt in mijn boeken, 

waarbij het regelmatig gaat om dingen die in onze maatschappij volkomen onbekend zijn. Juist 

omdat veel mensen hier persoonlijk bij aanwezig zijn geweest (meestal zonder zich hier iets van te 

kunnen herinneren), kunnen allerlei nieuwe dingen die je in mijn boeken leest, je toch bekend 

voorkomen, ook al heb je ze misschien nog nooit ergens gehoord of gelezen.  

Het kan zijn dat je dingen leest in mijn boeken die enerzijds volkomen nieuw en onbekend zijn, 

terwijl je op jouw beste momenten in de diepte van jouw hart kunt voelen dat dit je toch ergens 

heel bekend voorkomt.  

Soms krijgen mensen het gevoel dat de dingen die worden beschreven in mijn boeken en artikelen 

“logisch” aanvoelen. Dit heeft te maken met de bijeenkomsten op “de weide” waarin je deze dingen 

al eerder hebt gehoord en waaraan je onbewust herinneringen hebt overgehouden, die als het ware 

worden geactiveerd zodra je deze kennis weer ergens tegenkomt.  
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In mijn contacten met allerlei mensen kwamen in de afgelopen jaren vaak hele diepgaande vragen 

naar voren over deze thema’s. In reactie hierop schreef ik dan soms uitgebreide brieven (mails), 

waarvan ik aanvoelde dat die ook voor anderen van belang zouden kunnen zijn. Op die manier zijn 

er in de loop van de jaren tientallen (thema) brieven ontstaan. Deze themabrieven zijn uitgegroeid 

tot artikelen. De artikelen zijn uiteindelijk in 2020 gebundeld in drie boeken; één over de Ziel, het 

hogere Zelf, één over de Zieneressen en één over de terugkeer van de Boeddha, met in het 

verlengde daarvan het thema 2012. Deze drie boeken vormen samen één geheel en zijn te vinden 

op mijn website: www.johansinnema.nl. 

De nieuwe artikelen die vanaf 2020 zijn geschreven, zijn gepubliceerd op LinkedIn en later 

toegevoegd aan de drie bovengenoemde boeken. De inhoud van deze drie boeken is dus geleidelijk 

ontstaan in een periode van ruim tien jaar. Eind 2022 zijn deze drie boeken afgerond.  

Het boek over de terugkeer van de Boeddha is een diepgaand boek geworden. Voor een deel gaat 

het om fundamenteel nieuwe inzichten die hier worden beschreven. Toch zijn er ook raakvlakken 

met de theosofische literatuur. Allerlei items uit deze bestaande literatuur onderbouwen mijn visie 

als je deze “puzzelstukjes” op de juiste manier in elkaar legt. Daardoor ontstaat er een nieuw beeld 

van allerlei bekende taferelen uit onze geschiedenis.  

Door op deze manier allerlei aspecten te verzamelen die met dit thema te maken hebben, heb ik 

een poging gedaan de achtergronden te beschrijven van de terugkeer van de Boeddha. 

Enerzijds is het van belang dat er voor de mensen die hiernaar op zoek zijn gedegen antwoorden 

beschikbaar zijn op diepgaande vragen, terwijl het tegelijkertijd ook zo is dat aan het begin van het 

nieuwe tijdperk - dat is begonnen met het in evenwicht brengen van ons evolutieproces - de nadruk 

niet al te veel zou moeten liggen op een nieuwe goeroe. Eén van de belangrijkste uitgangspunten 

van ons nieuwe tijdperk is namelijk dat we het deze keer ZELF moeten gaan doen, door bewust 

de samenwerking op te zoeken met ons hogere deel, ons hogere Zelf, en ons te richten op ons 

innerlijke kompas, in plaats van op allerlei goeroes buiten onszelf.  

 

De kern van het nieuwe tijdperk is het leren samenwerken met het hogere Zelf  

en NIET het volgen van een nieuwe goeroe. 

 

Deze boeken zijn geschreven voor de mensen die bewust of onbewust op zoek zijn naar 

antwoorden op vragen over deze thema’s. Ze zijn bedoeld om hun weg te vinden naar alle mensen 

die hier iets aan zouden kunnen hebben bij hun spirituele zoektocht.  

Lezen met alleen het hoofd is niet genoeg om mijn boeken en artikelen goed te kunnen begrijpen. 

Er is een geopend hart nodig om dingen intuïtief aan te kunnen voelen.  

Nu deze boeken zijn geschreven en in omloop zijn gebracht, kan iedereen die dat wil, mijn visie 

onderzoeken. Het is niet mijn bedoeling anderen te overtuigen van mijn visie. Ik kan bovendien de dingen 

die ik schrijf vaak niet bewijzen. Het is aan de lezer zelf om in de diepte van het hart intuïtief aan te 

voelen wat de waarde is van wat ik heb beschreven. Waar het vooral om gaat is de visie, de “manier 

van denken”, die wordt aangeboden.  

Het is gebruikelijk dat schrijvers lezingen geven over de boeken die ze hebben geschreven maar ik 

volg hierin een andere weg. Ik ben niet beschikbaar om lezingen te geven en ben ook niet 

beschikbaar voor interviews.  
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Wat ik wil vertellen breng ik naar buiten via artikeltjes en boeken. Het is aan de lezer zelf om hiermee 

aan de slag te gaan, wanneer iemand dit zou willen. Wanneer je intuïtief aanvoelt dat sommige van 

deze artikelen voor jou van belang zijn om in de diepte van jouw hart te onderzoeken, dan kan 

jouw hogere Zelf ook dit begeleiden, wanneer dit door jouw hogere deel wordt beschouwd als een 

goede besteding van jouw kostbare tijd en energie.  

Eén van de grootste veranderingen die gaande zijn is misschien het besef dat je het zelf moet gaan 

doen als het gaat om spirituele ontwikkeling. Het zomaar overnemen van de visie van iemand 

anders is bij spirituele ontwikkeling zinloos. Het volgen van goeroes is daarom meestal niet zinvol. 

Misschien kunnen anderen waardevolle ideeën aangeven maar uiteindelijk zul je zelf een mening 

over iets moeten vormen en jouw eigen visie moeten ontwikkelen.  

Bewustzijnsontwikkeling heeft te maken met de ontwikkeling van jouw eigen visie en dat is iets wat 

je helemaal zelf zult moeten doen. Iemand anders kan dit niet van jou overnemen; je zult hier vroeg 

of laat zelf mee aan de slag moeten gaan.  

Als je geen mening wil vormen over wat jij op jouw weg tegenkomt (niet wil oordelen), dan 

betekent dit dat je jouw visie niet ontwikkelt. Jouw leerproces stagneert dan, net zolang tot je dit in 

de gaten begint te krijgen en je hier toch weer mee verder gaat.  

Mocht je vragen hebben, dan kun je het beste bij jezelf te rade gaan. Als je in de loop van de jaren 

hebt geleerd goed af te stemmen in jouw hartcentrum, dan kun je op een geschikt moment in 

meditatie proberen meer duidelijkheid te krijgen over specifieke vragen. Als jouw hogere deel jouw 

vraag belangrijk genoeg vindt, dan zal die proberen jou hier meer duidelijkheid over te geven. Soms 

krijg je meer duidelijkheid doordat je die intuïtief kunt aanvoelen, soms ontvangt je die duidelijkheid 

via dromen of komt die op een andere manier op jouw weg. Jouw hogere Zelf volgt jou in alles en 

zal proberen inzicht toe te voegen wanneer jij daarvoor open staat. 

Ik heb in de afgelopen jaren af en toe nieuwe artikelen geschreven in reactie op mijn wisselwerking 

met “gelijkgestemden”. Ik heb geprobeerd op die manier bij te dragen aan het beschikbaar brengen 

van praktisch bruikbare esoterische kennis. Zoals het voor mij aanvoelt is dit belangrijk omdat er 

grote behoefte is aan meer kennis over wat er speelt in verband met onze eigen spirituele 

ontwikkeling. Omdat we een heel nieuw tijdperk binnengaan, zijn er veel nieuwe inzichten 

gekomen, die op “de weide” door onze leraren worden aangegeven. Over deze dingen heb ik af en 

toe verslag uitgebracht via nieuwe artikelen. Ik ben van plan ook in de komende jaren af en toe 

nieuwe artikelen aan te bieden via mijn website.  

Er zijn vanaf 2023 twee nieuwe boeken bijgekomen namelijk: “Januari 2023, het begin van een 

nieuw tijdperk” en “Over Genegenheid”. Deze boeken zijn eveneens te vinden op mijn website.    

Ik hoop dat deze boeken bij de juiste mensen terechtkomen. Mocht je deze boeken geschikt vinden 

om uit te delen, dan kun je hier gerust je gang mee gaan. Ik hoop dat je ook hierin durft te 

vertrouwen op wat je hierover intuïtief kunt aanvoelen op jouw beste momenten.  

Zoals het voor mij aanvoelt is het mijn rol om deze boeken en artikelen te schrijven, en er zo goed 

mogelijk voor te zorgen dat ze bij de juiste mensen terecht kunnen komen. Als iedereen z’n eigen 

stukje herkent en zo goed mogelijk invulling probeert te geven, dan wordt onze wereld een betere 

plaats om te zijn. We zijn immers allemaal kleine radertjes in een veel groter geheel. Op deze manier 

hoop ik bij te dragen aan het ontstaan van een betere samenleving.  

 

*** 
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Over de schrijver 

Ik ben één van de vele therapeuten die werkzaam zijn in ons land. Ik ben in 1964 geboren op een 

boerderij op het Friese platteland en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Na het VWO heb ik een 

studie bedrijfskunde gedaan aan de HTS in Leeuwarden. Daarna begon ik aan een baan als 

beleggingsadviseur bij een grote Nederlandse bank in Twente. Ik leerde de wereld van het geld 

beter kennen, met de normen en waarden die daar toen gebruikelijk waren. Na een aantal jaren 

kwam ik tot de conclusie dat dit voor mij niet een geschikte plek was om te zijn.  

Als hobby had ik in die jaren al het bestuderen van theosofische en esoterische literatuur waaronder 

het werk van H.P. Blavatsky. Later kwam ik in aanraking met het werk van Alice Bailey en G. de 

Purucker. Ik ging in die periode naar allerlei lezingen op spiritueel gebied en heb ook het werk van 

Jung bestudeerd. Ik heb twee cursussen Reiki gevolgd (Usui deel I en deel II). Ik ben ook een paar 

jaar verbonden geweest aan het Esoterisch Genootschap en heb een aantal jaren gestudeerd aan de 

Arcane School. 

Eind 1994 kwam ik in direct contact met één van mijn gidsen, via een vrouw die was aangesloten 

bij een klein landelijk netwerk van paragnosten en regressietherapeuten. Ik merkte tot mijn eigen 

verbazing dat ik hier na verloop van tijd vrij soepel mee kon communiceren. Ik kon telepathisch 

vragen stellen aan mijn gidsen en ik kreeg telepathisch antwoorden. Begin 1995 kwam ik plotseling 

in heel nauw contact met deze vrouw, waarmee ik enkele jaren later ben getrouwd. 

In die jaren leerde ik via deze kleine groep therapeuten om zelf regressie-sessies te begeleiden, in 

directe samenwerking met mijn gidsen. Mensen die een regressie-sessie wilden doen om meer 

inzicht te krijgen in hun situatie, schreven mij van tevoren een brief over het thema waar ze aan 

wilden werken. Daarmee kon ik de situatie voorleggen aan de gidsen. Die gaven mij van tevoren 

een schets van wat er tijdens de regressie-sessie naar voren zou komen. Zij gaven dan aan welke 

situaties zouden worden opgezocht, welke inzichten er zouden komen, etc. Met andere woorden 

voordat iemand die een afspraak had gemaakt bij mij was, had ik al een blauwdruk gekregen van 

hoe de regressie-sessie ongeveer zou gaan verlopen. Vaak ging het om mensen die al eerder waren 

geweest maar soms ging het om mensen die ik nog niet eerder had ontmoet.  

De eerste keren was het nog even afwachten of de informatie tijdens de regressie-sessies zelf, ook 

daadwerkelijk overeenstemde met de informatie die ik vooraf had gekregen, maar na de eerste 

honderd sessies ging ik hieraan wennen en leerde ik te vertrouwen op deze informatie. Dit was 

zoals het ging, ook al begreep ik niet waarom.  

Ik was ondertussen regressietherapeut geworden en kon daar net zo’n beetje de kost mee verdienen. 

Ik werkte samen met mijn echtgenote in een eigen adviesbureautje. We deden veruit de meeste 

werkzaamheden samen. In de jaren die volgden groeiden wij langzaam uit elkaar en uiteindelijk 

besloten wij ieder ons eigen weg te gaan.  

Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat het ontwikkelen van een heldere visie één van de 

belangrijkste dingen is die je als mens op Aarde kunt doen. Het ontwikkelen van een heldere visie 

wordt van binnenuit gestimuleerd door het hogere Zelf, die kan putten uit een groot reservoir aan 

Wijsheid, dat in de loop van vele eeuwen is opgebouwd. Dankzij de instroom vanuit de Ziel, het 

hogere Zelf, kun je dingen anders leren zien. Wanneer de samenwerking met het hogere Zelf goed 

op gang begint te komen, kunnen er daardoor grote verschuivingen in visie komen, soms in slechts 

enkele jaren.  
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Ook mijn visie is enorm veranderd in de lange en moeizame jaren waarin ik heb geprobeerd 

antwoorden te vinden op diepgaande vragen. Ik heb lange jaren “in de woestijn” doorgebracht om 

uiteindelijk mijn eigen antwoorden te vinden.  

In die lange periode heb ik mij grotendeels teruggetrokken uit het gangbare leven in onze generatie, 

om mij in zo veel mogelijk rust en stilte bezig te kunnen houden met mijn zoektocht. Toen ik 

innerlijk voldoende duidelijkheid had gekregen, heb ik weer aansluiting gezocht. De conclusies waar 

ik op uit ben gekomen, heb ik beschreven in mijn artikelen en mijn boeken.   

Ik heb een christelijke opvoeding gekregen en deelgenomen aan belijdeniscatechisatie. Ik ben 

jarenlang in direct contact geweest met de directe afgevaardigden van de meesters, de gidsen die 

werkten vanuit de Witte Broederschap. Maar ergens diep in mijn hart voelde ik dat er iets niet 

klopte in wat er vanuit de meesters werd aangegeven. Toen ik mij hiervan los wilde maken ontstond 

er een felle strijd, die tot verschrikkelijke taferelen heeft geleid.  

Wanneer je meewerkt aan de plannen die de meesters voor ogen hebben, dan komen zij uitermate 

vriendelijk over. Maar wanneer je hun plannen ontmaskert en je van hen los wil maken, krijg je een 

hele andere kant van hen te zien.  

Ik ken de macht van de meesters uit eigen ervaring en heb de invloed vanuit deze groep ook kunnen 

waarnemen op mensen waar ik direct mee te maken heb gehad. Ik ben vaak geschrokken van hun 

onvoorstelbaar grote macht. Zij hebben mij met alle mogelijke middelen geprobeerd tot stoppen 

te brengen, waarbij ze er niet voor terugdeinsden mijn leven op het stoffelijke gebied onmogelijk 

te maken. Zij hebben verscheidene malen geprobeerd mij het leven te ontnemen.  

Ik heb geprobeerd te onderzoeken of dergelijke situaties in de literatuur zijn te vinden maar voor 

zover mij bekend is hier maar heel weinig over geschreven. Toch weet ik uit eigen ervaring dat de 

vermogens die de meester Petrus had om Ananias en Saffira ter plekke dood te maken, nog steeds 

in het bezit zijn van de meesters. Zij hebben deze vernietigende vermogens nog steeds, ook al 

kunnen ze hier geleidelijk steeds minder kracht mee zetten. Wanneer zij proberen een tegenstander 

tot stoppen te brengen, schrikken zij er niet voor terug dergelijke vermogens in te zetten.  

Een mens is volstrekt weerloos tegenover dergelijke vermogens. Slechts door bescherming van 

anderen, kunnen deze vermogens van de meesters onschadelijk worden gemaakt. Door de 

aanpassingen in ons evolutieproces, kunnen de meesters steeds minder doen met deze vermogens.  

Mijn ervaringen met de meesters zijn daardoor heel uitgebreid. Voor mij is dit een afschuwelijke 

periode geweest, die in de loop van de jaren geleidelijk is verbeterd. Jarenlang ben ik herhaaldelijk 

met de dood bedreigd, en voelde ik de vernietigende inwerking van hun vermogens, maar door de 

voortdurende bescherming van een andere macht, slaagden de pogingen van de meesters om mij 

uit te schakelen uiteindelijk niet, en kon ik verdergaan met het werk dat ik probeer te doen.  

Ik ben gevormd door mijn ervaringen en mede daardoor een beetje een kluizenaar geworden. Ik 

vermijd grote groepen mensen en probeer mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld door 

artikelen te schrijven waar mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, inspiratie 

uit kunnen halen.  

Af en toe verzorg ik massages voor de Zieneressen en probeer ik mensen in directere verbinding 

te brengen met hun hogere Zelf, in een soort van meditatie-sessies, waarin er ook mogelijkheden 

zijn om meer zicht te krijgen op belangrijke ervaringen uit vorige levens.  
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Het is voor mij duidelijk geworden dat er nu prachtige mogelijkheden zijn om je te richten op de 

samenwerking met het hogere Zelf, en dat je daar meer dan genoeg aan hebt. Het zoeken van 

contact met gidsen, (aarts)engelen, meesters of wat dan ook, is nergens voor nodig en brengt je 

niet verder.  

In de loop van de jaren ben ik regelmatig uitgenodigd op “de groene weide”, het gebied waar 

iedereen naar toegaat als het stoffelijke lichaam in slaapmodus is. Het is mij vaak toegestaan daar 

bewust aanwezig te zijn en mij veel te herinneren van wat daar gebeurt, als ik weer terug ben in 

mijn stoffelijke lichaam.  

Daardoor kan ik bij het schrijven van mijn boeken putten uit de dingen die op “de weide” worden 

uitgelegd aan genodigden. Ik probeer praktisch bruikbare kennis te verwerken in mijn artikelen, 

waarin ik verslag uitbreng van wat er op “de groene weide” wordt besproken tijdens vele lezingen 

die daar worden gehouden.  

In het verlengde van de gebeurtenissen in verband met 2012, zijn de wetten en de regels van ons 

evolutieproces in de afgelopen jaren aangepast, waardoor er een hele nieuwe fase is begonnen in 

de geschiedenis van de mensheid. Dit heeft direct te maken met de terugkeer van degene die ooit 

de Boeddha werd genoemd. Daardoor zijn er nu prachtige mogelijkheden voor mensen die hun 

innerlijke weten willen volgen om zich te ontwikkelen op het spirituele pad, en een begin te maken 

met het genezen van oude en diepe wonden die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan.  

Ik ben één van de mensen die nu volop in ontwikkeling zijn en die de kansen die nu geboden 

worden met beide handen aannemen.  

Hieronder vier andere boeken die door mij zijn geschreven: 

• Over de Ziel, het hogere Zelf. Over het bewuster leren samenwerken met jouw eigen 

hogere Zelf. 

• Over de Zieneressen. Over een groep Zieneressen die naar de Aarde is gekomen om een 

kanaal te zijn voor Genegenheid (Liefde) en de mensheid te helpen met het leren van haar 

spirituele lessen. 

• Over de terugkeer van de Boeddha. Een diepgaand boek over de dieperliggende 

achtergronden van de terugkeer van de Boeddha, een overkoepelende visie in verband met 

de gebeurtenissen rond 2012. 

• Over Genegenheid. Over het onderscheid tussen Christus-energie en de ware 

Genegenheid, en over de ontwikkeling van deze heilzame energie in de geschiedenis van 

de mensheid. 

 

*** 
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Trefwoordenregister 

Onderstaand een lijstje met trefwoorden en het artikel (hoofdstukje) waarin je iets kunt vinden over 

zo’n thema. 

 

Trefwoord      Artikel  

Trauma De matrix, Drie jaar schoonmaken, Seksualiteit.  

Alleen geboren tweelingsyndroom  Drie jaar schoonmaken, De matrix.   

TweelingZielen     De matrix. 

In gesprek met je baarmoeder   Nieuwe start. 

Channelen     Nieuwe start. 

De rol van het ego  Drie jaar schoonmaken, Nieuwe start, Seksualiteit. 

Zielsmissie  Drie jaar schoonmaken, Goden, Nieuwe start. 

Jezelf verkopen    Drie jaar schoonmaken. 

Aandacht zuigen    Drie jaar schoonmaken. 

Eerlijk zijn     Drie jaar schoonmaken, Visioen, Seksualiteit.  

Hartstocht      Drie jaar schoonmaken. 

Christus-energie  Versteende harten, Nieuwe start, De matrix, 

Uitleiding. 

Innerlijke kind     Nieuwe start, Drie jaar schoonmaken.  

(Uitslag van) de herexamens   Seksualiteit, Uitleiding. 

De dag des Oordeels     Afscheid van de verloren Zielen, Uitleiding. 

Matrix  Afscheid van de verloren Zielen, het evangelie van 

Johannes de Doper, De matrix.  

Redders   Afscheid van de verloren Zielen, Goden, Nieuwe 

start, De matrix, Drie jaar schoonmaken, Uitleiding. 

Spirituele Joodse volk   Goden, Het christendom, Uitleiding. 

Jaloezie      Goden.  

Teflon      Goden.  

Schorpioen   Goden, Seksualiteit, Uitleiding. 

Prometheus  Goden, Afscheid van de verloren Zielen. 

Hermes  Afscheid van de verloren Zielen. 

Stockholmsyndroom  Goden, De matrix, Drie jaar schoonmaken. 
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Ananias en Saffira    Versteende harten. 

Een eigen spiritueel bedrijfje  Nieuwe start, Seksualiteit, Drie jaar schoonmaken, 

De matrix. 

Sai Baba     Nieuwe start. 

Bruidje van god   De matrix, Het christendom.  

De 144.000      De matrix.  

Doornroosje      De matrix. 

Irritatie      De matrix. 

Mantels van energie    De matrix. 

Maakbaarheidsgedachte    Seksualiteit. 

Klokkenluiders   Seksualiteit, Het christendom, Uitleiding. 

Valse solidariteit    Drie jaar schoonmaken, Uitleiding. 

Verwerkingsprocessen    Drie jaar schoonmaken.  

Superioriteitsgevoelens  Drie jaar schoonmaken, Afscheid van de verloren 

Zielen, Goden, Nieuwe start. 

Drie groepen lichtwerkers    Drie jaar schoonmaken.  

Mensen op andere planeten   Uitleiding.  

Onvoorwaardelijke liefde   Afscheid van de verloren Zielen, Goden, Uitleiding. 

Hoe werkt ons leerproces?   Uitleiding. 

Een nipte overwinning   Seksualiteit. 

Harde lessen      Drie jaar schoonmaken. 

Geen hoge verwachtingen   Nieuwe start. 

Een nieuw spiritueel groepje   Drie jaar schoonmaken, Seksualiteit. 

Zelfliefde  Seksualiteit, Het christendom, Uitleiding. 

WO II       Uitleiding. 

Sinterklaas      Drie jaar schoonmaken, Visioen van een Zieneres. 

Shalom      Uitleiding. 

Kenmerken lichte- en donkere kant  Afscheid van de verloren Zielen, Visioen, Goden, 

Een nieuwe start, De matrix, Seksualiteit, Drie jaar 

schoonmaken, Uitleiding. 

(Twee soorten) Vrede  Afscheid van de verloren Zielen, Goden, Versteende 

harten, Seksualiteit, Drie jaar schoonmaken, 

Uitleiding. 



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen,  

het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 


