
Geschreven door Johan Sinnema – Oktober 2025 

Liefdespartner of lustpartner? 

Wanneer je het lichaam van jouw partner gebruikt om jouw eigen lusten uit te leven, dan is dit 

eigenlijk je lustpartner. Maar dat klinkt voor veel lichtwerkers toch een beetje ongemakkelijk. 

Wanneer je zo’n partner nou maar gewoon jouw liefdespartner noemt, dan klinkt dit veel beter. 

Dit is de manier waarop wij vaak omgaan met ons innerlijke weten. We geven iets gewoon een 

goed klinkende naam en daarmee is het hele probleem opgelost.  

We geven het een plekje op het mentale gebied en daarmee komt er “rust” in ons.  

We willen de dingen vaak liever niet zien zoals ze zijn want dat geeft ons een ongemakkelijk gevoel. 

Liever houden we onszelf en elkaar voortdurend voor de gek. 

Dit is de manier waarop wij aan het einde van de dag weer in slaap proberen te komen.  

Het zou mooi zijn wanneer er dan een keer een dag komt waarop je in de diepte van jouw hart 

aanvoelt dat je beter niet op deze weg verder kunt gaan. 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


