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Ownership 

Er is moed nodig om de situatie onder ogen te zien waar we gezamenlijk in terecht zijn gekomen, maar dat is wel 

het beste dat we kunnen doen. Het helpt niet om de dingen mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn, daar 

wordt het nog moeilijker van.  

Als je als therapeut wil aansluiten bij de Ziel, het hogere Zelf, van degene die op jouw pad komt, 

dan helpt het niet om te zeggen dat iemand “goed is zoals die is”. Wat je hiermee bereikt is dat 

iemand in een passieve toestand terecht komt, in dezelfde orde van grootte als “stil maar wacht 

maar, alles komt goed”.  

Dit soort oppervlakkige uitspraken helpt niet om de processen waar de Ziel aan werkt, te 

ondersteunen met een actieve houding vanuit de kant van de mens in incarnatie. Je wordt hier juist 

heel passief van.  

Wanneer iemand beschadigd is geraakt in de loop van de levens in de afgelopen duizenden jaren, 

dan zal de Ziel, het hogere Zelf, proberen hieraan te werken, zo veel als maar mogelijk is in deze 

periode. Wat hierbij kan helpen, is een beter begrip voor de situatie waarin we gezamenlijk terecht 

zijn gekomen, zonder die mooier voor te stellen dan het is.  

Het is belangrijk een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de werkelijkheid, zodat je daarbij 

aan kunt sluiten. Hier heb je veel meer aan dan het creëren van allerlei nieuwe illusies, die op dit 

moment misschien heel aantrekkelijk zijn, maar waardoor je onvermijdelijk een volgende 

teleurstelling tegemoet gaat, namelijk het punt waarop je merkt dat iemand je (opnieuw) iets heeft 

aangepraat wat niet waar is.  

Als je gezamenlijk uit een diepe spirituele crisis komt, die ongeveer vijfduizend jaar heeft geduurd, 

dan is het van groot belang dat je een helder beeld krijgt van de situatie waarin we terecht zijn 

gekomen. Pas wanneer er een duidelijk beeld is van de situatie, kun je bewuster meewerken met de 

genezingsprocessen die door de Zielen in werking worden gezet.  

De lichte kant zal je proberen te stimuleren jouw eigen huiswerk op je te nemen, en daar zo veel 

mogelijk tijd aan te besteden, zodat je zo veel mogelijk kunt herstellen van de verwondingen die 

ieder van ons in de afgelopen duizenden jaren heeft opgelopen.  

De donkere kant zal je op alle mogelijk manieren proberen af te leiden en te vertragen, en zal zo 

veel mogelijk hindernissen op jouw weg proberen te krijgen waardoor kostbare tijd verloren gaat.  

De donkere kant kan je bestoken met akelige gevoelens en gedachten, die NIET van jezelf zijn 

maar die wel aanwezig kunnen zijn in jouw energieveld. Het is daarom belangrijk te weten dat dit 

kan, en je ervan bewust te zijn bij alles aan gedachten en gevoelens die je kunt waarnemen in jouw 

energieveld, dat die niet per sé van jou hoeven te zijn, maar evengoed door de donkere kant kunnen 

worden ingeprent.  

Wanneer je te maken hebt met een auralifter bijvoorbeeld, een fijnstoffelijke aanwezigheid die je 

ooit in een vorig leven toestemming hebt gegeven om aanwezig te zijn in jouw energieveld, dan 

kan die jou beïnvloeden met allerlei gedachten en gevoelens die NIET van jou zijn, maar in de loop 

van de tijd wel heel vertrouwd zijn geworden, waardoor je niet goed meer herkent dat die eigenlijk 

helemaal niet van jou zijn maar van de auralifter.  
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Iets wat heel bekend en vertrouwd aanvoelt,  

hoeft niet per sé goed te zijn,  

dat wil zeggen in overeenstemming met jouw innerlijke weten. 

 

Wanneer je langere tijd gevangen hebt gezeten, kan er een merkwaardige band zijn ontstaan met 

degene die jou gevangen heeft gehouden. Dit mechanisme is uitgebreid onderzocht en beschreven 

door onze psychologen. (Stockholmsyndroom) 

Ditzelfde principe is ook van toepassing bij een auralifter. Hoewel een auralifter enorme schade 

veroorzaakt en een enorme inbreuk maakt op de Vrijheid van een mens in incarnatie, voelt deze 

inkapseling voor veel mensen lange tijd heel vertrouwd aan, totdat je langzaam maar zeker steeds 

beter begint te herkennen wat er eigenlijk gaande is in jouw energieveld.  

In zo’n situatie is het van groot belang dat je een ijkpunt hebt, waarin je hebt kunnen vaststellen 

hoe jouw eigen energieveld is, zonder de invloed van de auralifter.  

 

Soms kan jouw hogere Zelf  

jou voor een korte periode laten voelen 

hoe jouw eigen energieveld voelt,  

zonder de invloed van een auralifter, 

zodat jij een ijkpunt hebt en weet hoe jij eigenlijk bent. 

 

Veel mensen hebben zich in de afgelopen vijfduizend jaar de vingers gebrand aan de samenwerking 

met de donkere kant, waardoor velen vanuit vrije wil toestemming hebben gegeven aan de één of 

andere donkere kracht, om aanwezig te mogen zijn in jouw energieveld. Als je dit in de gaten begint 

te krijgen of er rekening mee begint te houden dat dit ook in jouw eigen situatie het geval zou 

kunnen zijn, begint er een vaak lange en moeizame weg om je hiervan vrij te vechten, want vechten 

dat is het.  

Je hebt dan direct te maken met invloed vanuit de donkere kant in jouw eigen energieveld, waar je 

uiteindelijk zelf ooit toestemming voor hebt gegeven, zodat dit niet zomaar kan worden 

weggehaald, omdat dit een gevolg is van de vrije wil van de mens in incarnatie.  

Omdat de hogere Zelven in deze periode steeds meer kunnen doen, kunnen die contact met ons 

maken, zodat wij voor een kort moment even kunnen ervaren hoe ons energieveld voelt wanneer 

er nog slechts ons hogere Zelf is en jijzelf. Met andere woorden het hogere Zelf drukt dan door 

middel van diens kracht, de auralifter even opzij, zodat je heel bewust kunt ervaren hoe jouw 

energieveld dan aanvoelt.  

Dit vraagt een grote krachtsinspanning van jouw hogere Zelf. Wanneer er een krachtmeting is met 

een grote tegenstander, dan kan ook jouw hogere Zelf dit maar voor een korte periode volhouden. 

Daarna kan die niet anders dan dit weer loslaten, zodat je weer in jouw eigen energieveld 

terechtkomt zoals je dat gewend bent.  

Toch heb je dan even ervaren hoe anders het kan zijn, wanneer de auralifter niet meer aanwezig 

zou zijn in jouw energieveld. Je hebt dan een ijkpunt en dat is precies waar jouw hogere Zelf aan 

werkt, zodat je beter onderscheid kunt maken en je bewuster wordt van jouw eigen situatie. Je 

wordt dan als het ware even opgetild door jouw hogere Zelf, zodat je weet wat er gaande is en 

daardoor beter kunt samenwerken met jouw hogere Zelf, om de dingen die zich afspelen in jouw 

energieveld beter te kunnen herkennen.  
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Jouw hogere Zelf biedt jou op deze manier een prachtige mogelijkheid om actief mee te werken 

aan het bevrijden van jezelf, van invloeden die je nu misschien als ongewenst beschouwt, maar 

waar je in vorige levens wel bewust voor hebt gekozen. Wanneer je bijvoorbeeld vijfduizend jaar 

geleden een samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd bent aangegaan met een Egyptische 

godin, waar je destijds erg van onder de indruk was, dan loopt deze invloed hoogstwaarschijnlijk 

gewoon door tot de dag van vandaag. Dit betekent dat er in alle tussenliggende levens steeds 

opnieuw invloed is geweest vanuit zo’n godin.  

 

Wanneer de invloed van een godin  

gedurende vele levens gaande is geweest,  

dan zal dit in het leven dat je nu hebt  

heel vertrouwd aanvoelen,  

bijna als een deel van jezelf.  

Toch is het de invloed van een auralifter, en niets anders dan dit. 

 

Het is in zo’n situatie buitengewoon belangrijk dat er een ijkpunt is, zodat jij kunt vaststellen hoe 

jij je voelt zonder deze invloed. Wanneer je dit ijkpunt niet zou krijgen, dan zou je het onderscheid 

minder goed kunnen maken tussen jouzelf en de invloed van de auralifter. Je zou je dan minder 

goed van zo’n beïnvloeder los kunnen maken, omdat die dan “onder de radar is”. Je hebt dan 

minder mogelijkheden om dit goed te herkennen en hierin heel bewust keuzes te maken.  

Wanneer je met de hulp van jouw hogere Zelf hebt ervaren hoe anders jouw energieveld kan zijn 

zonder de invloed van een auralifter, dan kun je beginnen aan het moeizame proces van steeds 

beter leren herkennen waar de invloed van de auralifter begint. Zodra je herkent dat je een spoor 

volgt van de auralifter, zou je er goed aan doen te proberen daarmee te stoppen en dat spoor niet 

te volgen.  

Wanneer je gedachten opmerkt in jouw energieveld,  

waarvan je vermoedt dat die niet van jou zijn,  

dan kun je er bewust voor kiezen  

om hier niet in mee te gaan en deze gedachten te negeren. 

 

Negeren is iets anders dan ontkennen. Negeren betekent dat je deze gedachten bewust registreert 

maar herkent dat die niet van jou zijn. Deze herkenning en deze bewuste keuze, is van groot belang 

bij het losmakingsproces. Naarmate je dit beter herkent, mag de auralifter verder worden 

losgemaakt, onder de regels van ons evolutieproces.  

Het heeft in zo’n situatie geen enkele zin om bescherming, healing of iets dergelijks te vragen bij 

een medemens, een gids, een heilige, een aartsengel of wat dan ook.  

Wanneer je ooit volkomen bewust hebt samengewerkt met deze auralifter, en daar in dit leven toch 

liever weer vanaf wil, dan valt dit onder de vrije wil van de mensheid. Je hebt een vrije wil en het 

recht om samen te werken met de donkere kant, maar wanneer je daar in een volgend leven weer 

vanaf wil, dan zal zo’n donkere kracht dit niet zomaar accepteren en proberen verder te gaan met 

de beïnvloeding zoals die dan vaak al een hele lange tijd gaande is. Wanneer je hier dan toch vanaf 

wil, ontstaat er een gevecht, dat vaak heel intens is. Dit vraagt altijd heel veel kracht.  

Jouw hogere Zelf zal proberen je zo veel mogelijk te helpen met dit gevecht, maar jij zult veel op 

eigen kracht moeten doen, met name het gedeelte van de herkenning en het bewust keuzes maken 

om niet meer met deze invloed mee te gaan.  
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Deze gevechten kunnen zo intens zijn, dat je het gevoel kunt krijgen dat dit alles van je vraagt.  

Wanneer dit jouw situatie is, dan heb je er het meeste aan om dit onder ogen te zien, en zo veel 

mogelijk je best te doen om hieraan mee te werken, hoe akelig dit ook is. In praktijk betekent dit 

vechten, vechten en nog eens vechten.  

In de loop van de tijd scheurt zo’n verbinding dan langzaam verder los, zodat jouw hogere Zelf 

jou steeds beter kan bereiken en de instroom vanuit jouw Ziel steeds sterker kan worden. Wanneer 

je deze weg volgt, kun je steeds meer Rijkdom van de Ziel van binnenuit ontvangen en doorgeven 

aan de mensen die op jouw weg worden geleid.  

Een volkomen andere benadering van dezelfde situatie komt in onze generatie heel veel voor bij 

therapeuten die nauwelijks enig begrip hebben voor deze processen, noch voor de samenwerking 

met de Ziel, het hogere Zelf.  

Veel therapeuten kiezen ervoor om mensen die op hun weg komen te vertellen dat ze “goed zijn 

zoals ze zijn”. Veel kwetsbare en beschadigde mensen vinden dit in eerste instantie heel prettig om 

te horen, met name wanneer ze vaak te horen hebben gekregen uit hun omgeving dat ze niet goed 

zouden zijn, volgens degenen die hen dit vergif hebben ingespoten.  

Wanneer iemand steeds opnieuw te horen krijgt niet goed te zijn, dan kan dit eraan bijdragen dat 

diens eigenwaarde steeds verder wordt ondermijnd. Het zal voor de meeste mensen volkomen 

duidelijk zijn dat je niet op die manier met een medemens om zou moeten gaan. Maar wanneer je 

voortdurend tegen iemand zegt dat iemand “goed is zoals die is”, dan stimuleer je hiermee in feite 

eveneens een ongewenste richting.  

Het effect hiervan is dat mensen volkomen gevangen blijven in de situatie waarin ze terecht zijn 

gekomen, en niet meer actief meewerken met de bevrijdingsactie waar jouw hogere Zelf met heel 

veel moeite aan is begonnen, waarbij die voortdurend de confrontatie met zo’n donkere kracht aan 

moet gaan, zonder dat jij in de verste verte in de gaten hebt hoe jouw eigen situatie is.  

Door zo’n uitspraak valt alle initiatief vanuit de mens in incarnatie stil, en verdampt alle motivatie 

om dit gevecht voor een grotere Vrijheid aan te gaan. Door zo’n goed klinkende uitspraak wordt 

alle Wilskracht volkomen ondermijnd. Het is opvoedkundig een funeste uitspraak, het stuurt ieder 

leerproces volkomen in de war.  

Het is een soort van comfortzone op het mentale gebied, waarbij je tegelijkertijd in de diepte van 

jouw hart misschien heel goed kunt aanvoelen dat er andere dingen gaande zijn. Het helpt niet 

wanneer je jezelf of iemand anders aanpraat dat je goed bent zoals je bent, zoiets is niet zinvol en 

stuurt de zorgvuldig voorbereide actie van jouw hogere Zelf volkomen in de war.  

Wat wel helpt is in Genegenheid uitstralen vanuit jouw hartcentrum naar degene die bij jou is en 

die je zou willen helpen met diens proces, dat is voedend en heilzaam, en speelt zich af in de wereld 

van energie. Hier heb je meer aan dan een oppervlakkige uitspraak gebaseerd op de kronkelige en 

misleidende redeneringen van “het hoofd”.  

Wanneer je in de diepte van jouw hart voelt dat je dit soort dingen beter niet kunt zeggen, en je 

zegt dit toch, dan handel je daarmee tegen beter weten in. Je hindert daarmee de manier van werken 

van de Ziel, het hogere Zelf, ook al zijn er maar weinig mensen die zich hiervan bewust zijn.  
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Mensen aanpraten dat ze goed zijn zoals ze zijn,  

betekent mensen passief maken  

en ze iets voorhouden wat ze graag willen horen  

maar waar ze niet verder mee komen  

in hun eigen gevecht voor een grotere Vrijheid  

en een sterkere samenwerking met hun Ziel, hun hogere Zelf. 

 

Dit is een voorbeeld van hoe venijnig de donkere kant de mensen op het spirituele pad kan 

beïnvloeden. Veel mensen hebben het idee dat de donkere kant altijd hele akelige dingen doet en 

zegt, maar dit is slechts gedeeltelijk het geval. Soms verpakt de donkere kant het venijn in iets wat 

zo op het eerste gezicht heel goed overkomt en eigenlijk precies is wat mensen graag willen horen, 

zodat je niet direct in de gaten hebt hoe verlammend dit werkt.  

Wanneer je als coach of therapeut zelf vaak te horen hebt gekregen dat je niet goed bent, en dit niet 

goed hebt verwerkt, kun je in een situatie verzeild raken waarin je zo veel mogelijk mensen wil 

vertellen dat ze goed zijn zoals ze zijn, enkel en alleen omdat je dit zelf graag had willen horen maar 

dit misschien nooit te horen hebt gekregen.  

Je reageert dan in feite vanuit een stuk verleden dat je zelf niet hebt verwerkt, waardoor je andere 

mensen meent te moeten “helpen” door precies die dingen te vertellen die jij zelf zo hebt gemist.  

Op die manier gaat een coach of therapeut volkomen voorbij aan het proces waarin degene die 

hulp zoekt in terecht is gekomen, en reageert zo’n hulpverlener vanuit diens eigen openliggende 

wonden.  

 

Veel hulpverleners die mensen vertellen dat ze “goed zijn zoals ze zijn”,  

reageren vanuit hun eigen onverwerkte verleden  

en vanuit hun eigen openliggende wonden. 

 

Het zou in zo’n situatie mooi zijn wanneer de coach of therapeut gaat herkennen dat de motivatie 

van waaruit dan wordt gewerkt, volstrekt geen Genegenheid is, maar vaak een soort van fanatisme, 

soms de neiging om anderen te willen “redden”. 

Wanneer je hulp zoekt en je merkt bij een coach of therapeut die je op het oog hebt zo’n fanatisme 

en zo’n neiging om anderen te willen “redden”, dan zijn dit over het algemeen niet de mensen die 

goed zijn voorbereid om anderen te kunnen begeleiden naar een betere samenwerking met hun 

hogere Zelf. Deze “hulpverleners” zouden beter aan de slag kunnen gaan met hun eigen huiswerk. 

Een ander punt waar je op zou kunnen letten is het volgen van allerlei kronkelige redeneringen van 

“het hoofd”, waarbij je aanvoelt dat dit volstrekt niet aansluit bij het diepe gevoel in het hart. 

Wanneer je zo’n sterk mentaal ingesteld iemand tegenkomt, dan weet je dat die onvoldoende is 

voorbereid om jou te kunnen helpen met het beter leren samenwerken met jouw hogere Zelf.  

 

Het leren samenwerken met het hogere Zelf  

gaat via de lijn van het diepe gevoel in het hart,  

en niet via allerlei hele oppervlakkige en kronkelige redeneringen  

van “het hoofd”. 
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Wanneer je kwetsbare en beschadigde mensen, zoals wij allen zijn geworden in de afgelopen 

duizenden jaren, wil begeleiden naar een sterkere samenwerking met hun hogere Zelf, waardoor ze 

steeds meer in staat zijn de Rijkdom van het Zielenleven van binnenuit te ontvangen en door te 

geven waar dat nodig is, dan is dit een grote verantwoordelijkheid.  

Wanneer je deze rol op je wil nemen, dan is het van belang dat je voor jezelf heel eerlijk bent en 

jezelf de vraag stelt of je hier voldoende op bent voorbereid, of dat je dit beter niet zou kunnen 

doen, omdat je misschien zelf eerst nog (heel) veel huiswerk door zou moeten werken, voordat je 

hieraan zou kunnen beginnen.  

 

Wanneer je in de diepte van jouw hart eigenlijk heel duidelijk voelt  

dat je nog onvoldoende bent voorbereid  

om anderen te begeleiden naar een sterkere samenwerking met hun hogere Zelf,  

dan is het van belang dit eerlijk onder ogen te zien  

en daar je eigen verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

Dat is een betere bijdrage aan een betere wereld dan tegen beter weten in door te gaan met het 

misleiden en voor de gek houden van jezelf en anderen.  

Wanneer je daar dan ook nog (veel) geld voor vraagt, wordt de situatie steeds erger, hoewel ook 

dat onderdeel is van ons leerproces. We moeten er dus rekening mee houden dat er in onze 

generatie allerlei coaches en therapeuten rondlopen, die hun eigen verantwoordelijkheid NIET op 

zich willen nemen en doorgaan met het verspreiden van nietszeggende en misleidende zoethouders, 

terwijl ze in de diepte van hun hart aanvoelen dat het niet waar is wat ze zichzelf en anderen 

voorhouden, en hier beter mee zouden kunnen stoppen.  

Onze samenleving is vol van mensen die hun innerlijke weten niet willen volgen, en ook binnen de 

wereld van de therapeuten en coaches komt dit herhaaldelijk voor. Het is belangrijk deze situatie 

onder ogen te zien, hoe droevig dit ook is.  

 

Wanneer een coach of therapeut diens ego volgt  

en daarbij de belangen van z’n medemens volkomen ondergeschikt maakt,  

dan wordt daardoor vaak veel schade veroorzaakt,  

waar zo iemand dan heel direct verantwoordelijk voor is. 

 

Voor de vele kwetsbare en beschadigde mensen die in deze periode zoeken naar een betrouwbaar 

iemand, die hen kan helpen om verder te komen met het steeds bewuster leren samenwerken met 

het hogere Zelf, is het van belang er rekening mee te houden dat er veel aanbieders actief zijn die 

je niet verder kunnen helpen op het pad dat je voor ogen hebt, ondanks de vaak mooie beloftes en 

goed klinkende uitspraken.  

Door deze dingen onder ogen te zien, kun je beter je keuzes maken dan wanneer je dit niet goed 

in de gaten hebt. Jouw hogere Zelf zal jou begeleiden zo veel als maar mogelijk is, ook wanneer je 

er goed aan zou doen om een medemens op te zoeken die jou met specifieke stukjes een klein 

beetje verder zou kunnen helpen.  
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Wanneer je hulp zoekt bij een medemens,  

is het van belang hiervoor te gaan zitten,  

en te proberen op een geschikt moment  

intuïtief aan te voelen  

hoe je hier het beste mee verder kunt gaan. 

 

Misschien dat je innerlijk aanvoelt dat je eigenlijk al heel veel op eigen kracht kunt doen, zonder de 

directe hulp van een medemens.  

Veel mensen zijn gewend om bij alles hulp te zoeken, terwijl ze eigenlijk al heel veel wel op eigen 

kracht zouden kunnen doen. Wanneer jij je in diepe meditatie richt op de vraag wat er speelt in 

jouw situatie, dan zou je bijvoorbeeld het gevoel kunnen krijgen dat je best op eigen kracht verder 

kunt werken. Mogelijk krijg je ook een gevoelsmatige indruk over hoe je met een specifiek thema 

het beste verder zou kunnen gaan. Op die manier communiceert jouw hogere Zelf met jou.  

Wanneer je een stem krijgt te horen met allerlei concrete instructies, dan is dit niet jouw hogere 

Zelf. Dergelijke informatie die je dan ontvangt zou je beter kunnen negeren. Jouw hogere Zelf 

praat niet tegen jou, maar communiceert via het intuïtief aanvoelen. Het is belangrijk te weten dat 

dit de manier is waarop jouw Ziel, jouw hogere Zelf, communiceert.  

Mocht je toch het gevoel krijgen hulp nodig te hebben van een medemens, en dit intuïtief aan te 

voelen in de diepte van jouw hart, dan is het van belang heel zorgvuldig op zoek te gaan naar 

iemand die jou zou kunnen helpen met het stukje waar je mee bezig bent.  

Belangrijk hierbij is het leren vertrouwen op wat je hierbij voelt, op jouw beste momenten. Dit zijn 

de momenten waarop er even wat meer rust is in jouw energieveld, en je het gevoel hebt dat jouw 

hogere Zelf dichtbij is.  

 

Bij het selecteren van iemand die jou zou kunnen begeleiden  

met het stukje waar je nu mee bezig bent,  

is het van belang te leren vertrouwen  

op wat je hierover in de diepte van jouw hart intuïtief kunt aanvoelen. 

 

Je zou kunnen proberen in diepe meditatie hier verder mee te komen en op die manier iemand te 

selecteren waar je terecht kunt voor het specifieke stukje waar je mee bezig bent. Het is belangrijk 

hier hele bewuste keuzes in te maken, en je niet te laten misleiden door goed klinkende uitspraken 

of aanbieders waarbij je intuïtief heel duidelijk aanvoelt dat je daar beter niet naartoe kunt gaan.  

Er zullen in de vóór ons liggende jaren steeds meer mensen komen die al voldoende ervaring 

hebben met de samenwerking met hun eigen Ziel, hun eigen hogere Zelf, om vanuit die 

achtergrond anderen te kunnen begeleiden met hun processen.  

De groep die voldoende is voorbereid om anderen goed te kunnen begeleiden, zal zich in de 

komende jaren steeds verder uitbreiden en steeds sterker worden. Ondertussen wordt het 

onderscheidingsvermogen van de zoekers op het spirituele pad die hun innerlijke weten willen 

volgen, in hoog tempo sterker. Daardoor zullen de mensen die op zoek zijn naar goede hulp, steeds 

beter hun weg kunnen vinden in het oerwoud aan aanbieders.  
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Wanneer je intuïtief aanvoelt  

dat de gedachte dat je niet goed genoeg bent,  

bij jou in de diepte iets belangrijks aanraakt,  

dan is het van belang je daarmee bezig te houden  

en te proberen erachter te komen wat dit in jou aanraakt. 

 

Dit helpt veel meer dan jezelf aanpraten dat je wel goed bent zoals je bent, in een poging dit pijnpunt 

te verdringen, want dat is wat je dan in feite doet. Wanneer je het gevoel krijgt dat je niet goed 

genoeg bent, maar dit overschreeuwt door te blijven herhalen dat je wel goed genoeg bent, dan 

negeer je in feite de situatie zoals die is, en probeer je op het mentale gebied een soort van 

tegenwicht te bieden.  

Dit is een volstrekt uitzichtloze weg. Het wordt dan een welles nietes spelletje, dat intens 

vermoeiend is en waar je niet verder mee komt.  

Wat wel kan helpen is de confrontatie aan te gaan met deze gevoelens van niet goed genoeg zijn of 

het misschien helemaal hebben verprutst, hetgeen gebruikelijke gevoelens zijn wanneer er 

onbewust een oud stuk zeer wordt verwerkt.  

Het is dan meestal raadzaam om uit te zoeken wat er in zo’n situatie speelt. Soms kun je hier in 

diepe meditatie verder mee komen, en soms heb je hier misschien een klein beetje hulp bij nodig 

van een betrouwbare paragnost of regressietherapeut.  

Wanneer je deze weg zou volgen, kun je in de diepte toewerken naar het onder ogen zien van de 

situatie waarin je terecht bent gekomen, zodat er “lucht” bij kan komen. Wanneer duidelijker is 

geworden waar zo’n gevoel van niet goed zijn mee te maken heeft, kan het schoonbloeden, zodat 

er meer ruimte komt voor een bewustere samenwerking met het hogere Zelf.  

Je krijgt dan misschien tijdelijk een moeilijke periode waarin je bewust weet wat er in voorgaande 

levens is gebeurd en waar je zelf misschien voor een deel verantwoordelijk voor bent, maar daarna 

heb je aanzienlijk meer ruimte gekregen in de diepte van jouw hart, waardoor je veel sterker bent 

geworden.  

 

Wanneer je vlucht naar het mentale gebied  

en je vastklampt aan de uitspraak dat je “goed bent zoals je bent”  

dan geeft dit velen misschien een geruststellend gevoel  

maar dit is niet iets waar je verder mee komt, 

het sluit vaak niet aan bij wat er leeft in de diepte van het hart. 

 

Je vermijdt dan in feite de confrontatie met de situatie zoals die is. Je gaat dan niet de diepte in en 

probeert een oplossing te vinden op het mentale gebied, om daar de situatie onder controle te 

houden, hetgeen een uitzichtloze weg is. Het vastklampen aan zo’n oppervlakkige uitspraak, terwijl 

je heel duidelijk voelt dat er hele andere dingen spelen in de diepte van het hart, die je voortdurend 

probeert weg te drukken en te ontkennen, vraagt heel veel energie.  

Voor veel mensen betekent dit dat er dan vroeg of laat een keer een punt komt dat je jouw verzet 

om dit nader te onderzoeken opgeeft, waarna er meer ruimte komt om de diepte in te gaan en de 

confrontatie aan te gaan met wat je in de diepte van jouw hart tegen gaat komen als je dit thema 

gaat uitdiepen.  
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Dit betekent niet meer weglopen voor de dingen die zich in jouw innerlijk leven aandienen, en 

waarvan je heel duidelijk voelt dat die meer aandacht nodig hebben. Het is belangrijk dat ieder z’n 

eigen huiswerk op zich neemt, dat in de diepte van het hart ligt te wachten. Op die manier kun je 

een bijdrage leveren aan het worden van een beter kanaal, waardoorheen de Rijkdom van de Ziel 

kan worden uitgedeeld.  

 

Door eindeloos te blijven praten over onvoorwaardelijke liefde  

en dat mensen goed zouden zijn zoals ze zijn,  

gaat er veel kostbare tijd verloren,  

en kom je niet verder met de samenwerking met de Ziel. 

Wat wel helpt is het in alle eenvoud op je nemen van jouw eigen huiswerk,  

en daar niet voor weg te lopen,  

maar dit te beschouwen als jouw eigen verantwoordelijkheid.  

 

Er is moed nodig om de dingen onder ogen te zien zoals ze zijn, maar dat is wel de weg waar je 

verder mee komt. Je krijgt dan gewoonlijk een periode waarin er heftige gevoelens langs kunnen 

komen, waardoor oude wonden schoon kunnen bloeden in de diepte van het hart, maar daarna zal 

er meer rust komen, en merk je dat je fundamentele vorderingen hebt gemaakt en er een betere 

samenwerking is ontstaan met jouw hogere Zelf.  

 

Je helpt elkaar niet,  

door een mentale comfortzone op te bouwen  

en je daarin te verschuilen.  

 

Empowerment is niet een kwestie van roepen dat alles licht en liefde is, en blijven herhalen dat 

iedereen goddelijk is. Wanneer je een directe confrontatie hebt met de donkere kant, heb je niets 

aan dit soort oppervlakkige mantra’s. Het helpt je niet verder, het maakt je niet sterker. 

Wat wel helpt is volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf, en de dingen aanpakken waarvan je innerlijk 

vaak al lang had aangevoeld dat die aandacht nodig hebben. 

Het antwoord op moeilijke vragen is vaak te vinden in het opzoeken van wat er in voorgaande 

levens is gebeurd, en welke keuzes er destijds zijn gemaakt. Dit is precies de reden waarom de 

donkere kant mensen probeert aan te leren dat vorige levens niet zouden bestaan en dat ook karma 

niet zou bestaan.  

Wanneer mensen dit gaan geloven, kunnen ze niet meer in verbinding komen met de oorzaken van 

de dingen waar ze in het leven dat ze nu hebben, tegenaan lopen. Ze kunnen dan de uitweg niet 

meer vinden uit de moeilijkheden waarin ze terecht zijn gekomen. 

 

Door het bestaan van vorige levens te ontkennen,  

blijf je gevangen in jouw eigen verleden.  

Je hebt dan de deur dicht gedaan en de sleutel weggegooid, 

je kunt er dan niet meer bij. 

 

De donkere kant heeft dan gewonnen, want je hebt dan vanuit vrije wil ingestemd met deze 

gevangenschap.  
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Dat is waar de mensen uit sommige spirituele stromingen in terecht zijn gekomen, vanuit een 

volkomen vrije wil. Zo blijven ze gevangen in hun zelfgebouwde schuilplaats op het mentale 

gebied, die in feite hun gevangenis is. 

Pas wanneer ze de moed hebben om deze schuilplaats te verlaten, kunnen ze een grotere mate van 

Vrijheid veroveren. 

 

Het blijven herhalen dat iedereen goed is zoals die is,  

is een vorm van afleiding.  

Het houdt je bij jouw eigen huiswerk vandaan. 

 

Dit is precies de reden waarom de donkere kant dit soort slogans introduceert. Het is waardevol 

deze dingen diepgaand te onderzoeken met jouw hart, en wanneer je aanvoelt dat deze mantra niet 

in overeenstemming is met jouw innerlijke weten, zou je er goed aan doen te stoppen met het 

verspreiden van dergelijke misleidende uitspraken.  

 

De donkere kant probeert allerlei vormen van afleiding te organiseren,  

die als hindernissen op jouw weg kunnen verschijnen,  

wanneer je wil leren samenwerken met jouw hogere Zelf. 

 

Het is van belang deze hindernissen en deze misleidende afleidingen te herkennen, en je hierdoor 

zo weinig mogelijk te laten afleiden, maar in alle eenvoud verder te gaan met het aanpakken van 

jouw eigen spirituele huiswerk, dat op jou ligt te wachten in de diepte van het hart.  

Sommigen zullen hierin misschien het woord “onbewogenheid” herkennen, hetgeen betekent dat 

je je volkomen bewust bent van allerlei vormen van afleiding die er op jouw weg kunnen 

verschijnen, waarin je jouw keuzes zult moeten maken in hoe je hierop wil reageren, terwijl je 

tegelijkertijd beseft waar je het beste jouw kostbare tijd aan zou kunnen besteden. 

In onze generatie zijn veel mensen snel afgeleid, en vinden velen het moeilijk om een goed 

onderscheid te maken tussen wat afleiding is en waar ze eigenlijk het beste hun tijd aan zouden 

kunnen besteden.  

Door goed af te stemmen in het hartcentrum, in het midden van de borstkas, kun je de instroom 

vanuit jouw hogere Zelf het beste ontvangen. Als je daar goed bent afgestemd, kun je het beste 

onderscheid maken tussen enerzijds wat afleiding is die op jouw weg is gekomen, en anderzijds de 

dingen die het meest nodig zijn.  

 

Onbewogenheid heeft te maken met het goed herkennen 

van allerlei soorten afleiding die op jouw weg kunnen komen 

en daar niet meer in mee gaan. 

 

Er is in deze periode met name bij vrouwen grote behoefte om af en toe als gelijkgestemde Zielen, 

in groepsverband bij elkaar te zijn. Hoewel je het beste individueel aan de slag kunt gaan met jouw 

eigen spirituele huiswerk, kan het naar mijn idee als onderdeel van het totaal aan ervaringen voor 

sommige mensen heel heilzaam zijn om toch ook af en toe in groepsverband bij elkaar te zijn, 

MITS dit op basis van gelijkwaardigheid gebeurt.  
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Wanneer één persoon van zo’n groepje gelijkgestemde Zielen, meent daar aan het einde van de dag 

vele honderden of misschien zelf enkele duizenden euro’s aan over te moeten houden, dan zou 

zo’n groepje gelijkgestemde Zielen dit beter niet kunnen accepteren.  

Het zou mooi zijn wanneer iemand die zichzelf op die manier op een voetstuk heeft gezet, intuïtief 

aanvoelt, dat dit volkomen botst met het innerlijke weten. Wanneer zo’n goeroe dit wel aanvoelt 

maar dit wegstopt en probeert dit te ontkennen, dan zou het mooi zijn wanneer er reacties uit zo’n 

groepje zouden komen, met de vraag waarom de ene van het groepje gelijkgestemde Zielen hier zó 

veel geld aan over zou moeten houden en de anderen dit blijkbaar zouden moeten betalen.  

 

Het principe van de leider en de volgelingen,  

zou nu eigenlijk tot het verleden moeten behoren.  

Dit betekent dat groepsbijeenkomsten  

in de vóór ons liggende periode  

gebaseerd zouden moeten zijn op gelijkwaardigheid. 

 

Vanwege oude ingesleten patronen bij veel kwetsbare en beschadigde vrouwen, kiezen velen er nog 

steeds voor om zich tijdelijk aan te sluiten bij een groepje, waarin ze hopen enige geborgenheid te 

kunnen voelen en hopen een fijne ervaring te krijgen van enkele uren of misschien zelfs van een 

hele dag.  

Maar wanneer door het instromende Licht van de Ziel, van binnenuit en van bovenaf steeds 

duidelijker wordt belicht, dat er verscheidene therapeuten zijn die hier misbruik van maken, door 

zelf veel geld te verdienen aan het invullen van de emotionele behoeftes van kwetsbare mensen, 

dan betekent dit een volgende teleurstelling in een lange reeks.  

Wanneer je toch graag als gelijkgestemde Zielen bij elkaar wil zijn, dan zou je beter een groepje 

kunnen opzoeken dat elkaar op basis van gelijkwaardigheid ontmoet, waarbij de kosten zo laag 

mogelijk worden gehouden en eerlijk met elkaar worden gedeeld.   

Dit betekent dat de kwetsbare vrouwen mondiger gaan worden en zich niet meer laten meeslepen 

naar de één of andere goeroe (therapeut), die van alles belooft maar dit niet waar kan maken, en 

eigenlijk al lang had moeten aanvoelen beter te kunnen stoppen met de rol van goeroe, en beter 

aan de slag te kunnen gaan met het eigen huiswerk.   

Het is belangrijk dat alle betrokkenen hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen en niet verder 

gaan met oude ingesleten patronen, maar proberen het spoor te blijven volgen dat in 

overeenstemming is met het innerlijke weten, dat je aan kunt voelen in de diepte van het hart.  

 

Wanneer je duidelijk herkent  

dat een therapeut misbruik maakt van kwetsbare mensen  

die op zoek zijn naar goede hulp,  

dan zou je er goed aan doen om je uit te spreken  

en niet meer weg te kijken en net te doen alsof dit “normaal” is. 

 

Op die manier zouden er andere en betere normen en waarden ontstaan in de groep zoekers op 

het spirituele pad, en zou er een zelfregulerend mechanisme op gang komen, waarin mensen hun 

eigen verantwoordelijkheid op zich nemen en elkaar aanspreken op schadelijk gedrag, wanneer dit 

nodig is.  
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Op die manier zou de groep als geheel, steeds schoner worden, en een zuiverder kanaal worden 

voor de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf.  

Wanneer het instromende Licht van de Ziel alles steeds duidelijker zichtbaar begint te maken, ga 

je niet alleen de mogelijkheden die er nu zijn, steeds beter zien, maar ook de moeilijkheden die al 

die tijd al aanwezig waren maar die je nog niet bewust had opgemerkt.  

Dit is één van de redenen dat het overgangsproces waar we nu gezamenlijk in terecht zijn gekomen, 

tien jaar tijd in beslag neemt, zodat we hier geleidelijk aan kunnen wennen. De mensheid zou het 

eenvoudig niet kunnen verdragen wanneer deze grote overgang in een korte periode van 

bijvoorbeeld enkele dagen of weken tot stand zou zijn gekomen.  

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk is dit de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen 

en naar mijn idee kunnen we maar beter proberen de situatie onder ogen te zien zoals die is, omdat 

je daar het meeste aan hebt om verder te komen met het leren samenwerken met de Ziel, om 

gezamenlijk de Rijkdom die je van binnenuit kunt ontvangen, uit te delen, zo veel als maar nodig 

is.  

De mensheid is in de afgelopen vijfduizend jaar  

nagenoeg volkomen ten onder gegaan in de matrix,  

de gevangenis die zorgvuldig is opgebouwd door de donkere kant. 

 

Ieder draagt hier individueel z’n eigen verantwoordelijkheid voor.  

 

De mensheid heeft zich vanuit vrije wil, in vele voorgaande levens, aan alle kanten de vingers 

gebrand aan de samenwerking met de donkere kant, die status, positie en macht in het vooruitzicht 

stelde. Massaal heeft de mensheid gekozen voor het negeren van het innerlijke weten en geprobeerd 

de eigen belangen zo goed mogelijk te dienen, meestal ten koste van anderen.  

Het gevolg hiervan is dat de mensheid langzaam maar zeker verder is ingekapseld door de donkere 

kant, en zich hier steeds minder van bewust was. Nu er grote aanpassingen zijn gekomen in ons 

evolutieproces, waardoor de Zielen, de hogere Zelven, weer veel meer kunnen doen om ons dingen 

duidelijker te maken, wordt het langzaam maar zeker ook duidelijker hoe moeizaam de situatie is, 

waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

 

Het eerste dat nu nodig is,  

is langzaam maar zeker  

de situatie onder ogen zien zoals die is. 

 

Iedereen heeft raakvlakken met de donkere kant gekregen in de afgelopen duizenden jaren, door 

vanuit vrije wil hier in mindere of meerdere mate in mee te gaan, in verscheidene levens.  

Daardoor kun je in het leven dat je nu hebt, in onze generatie, de dingen soms niet helemaal meer 

goed zien zoals ze zijn, omdat de donkere kant dan het recht heeft om jouw visie in te kleuren, 

meestal zonder dat je dit in de gaten hebt.  

Wanneer je langzaam maar zeker in de gaten begint te krijgen hoezeer mensen gevangen zijn 

geraakt in de donkere kant, in de matrix, is de volgende fase dat je steeds meer gemotiveerd raakt 

om daaruit los te willen breken.  
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Zolang je niet in de gaten hebt, hoezeer mensen gevangen zijn door de donkere kant, zul je ook niet 

bereid zijn om in beweging te komen. Het dringt dan eenvoudig niet (meer) tot je door hoe de 

situatie in feite is.  

De mensen die gevangen zijn in de matrix, in de donkere kant, reageren als robots, automaten, ze 

spelen de hele dag toneel, zijn niet zichzelf en zijn niet van plan zich bezig te houden met hun 

spirituele huiswerk. Als je ze een enquête zou voorleggen zou de overgrote meerderheid aangeven 

“gelukkig” te zijn. Ze leven slechts voor zichzelf en zijn niet echt geïnteresseerd in anderen.  

Pas wanneer je steeds duidelijker begint te herkennen hoe de situatie is, waarin we gezamenlijk 

terecht zijn gekomen, besef je dat het van het grootste belang is om je zo veel mogelijk vrij te 

vechten van de donkere kant, want vechten dat is het.  

  

De donkere kant houdt mensen gevangen in een zoete slaap  

en belooft allerlei dingen die mensen prettig vinden om te horen  

maar waar je niets aan hebt en die je passief maken. 

 

De donkere kant belooft vergeving van karmische schulden, wanneer mensen zich maar vanuit 

vrije wil onderwerpen aan de leider die vanuit die groep naar voren is geschoven. Hierdoor zijn 

veel mensen in de afgelopen tweeduizend jaar gemotiveerd om een sterke leider te volgen, die door 

wonderen met spectaculair machtsvertoon aantoonde dat hij “de zoon van god” was.   

In feite kan dit worden gezien als een vorm van eigenbelang van deze groep aanhangers, die ervan 

uitgaat dat hun hachje veilig is, als ze deze sterke man maar gewoon geloven, zonder al te kritische 

vragen te stellen. Hij heeft blijkbaar heel veel macht en kan vast wel iets voor hen “regelen”, zo is 

dan onbewust vaak de gedachte.  

Dit heeft niets te maken met Genegenheid of met het volgen van het innerlijke weten, het is een 

berekenende houding, dat je maar beter bij de groep kunt horen die de macht heeft.  

De mensheid is buitengewoon vatbaar voor macht, en zodra er iemand is die duidelijk maakt over 

heel veel macht te kunnen beschikken, dan zijn er al gauw veel mensen die daar naartoe trekken.  

Ook dit is te beschouwen als een comfortzone, het zoeken van een veilig plekje bij een sterke leider, 

die allerlei dingen belooft die mensen graag willen horen.  

Maar de karmische schulden die zijn ontstaan door vanuit vrije wil keuzes te maken waardoor heel 

veel schade is ontstaan in vorige levens, kunnen niet zomaar weer ongedaan worden gemaakt. Dit 

is onderdeel van ons leerproces.  

De donkere kant belooft mensen dat die dit voor jou zou kunnen “regelen”, maar die gaat hier niet 

over. De wetten van karma zijn onderdeel van ons leerproces, dat met wijze redenen is opgesteld 

door de hogere goden. Wanneer deze wetten goed werken, leren mensen op deze manier de 

noodzakelijke lessen.  

De donkere kant probeert mensen gevangen te houden door hen verkeerde dingen aan te praten, 

dingen die mensen graag willen horen maar waardoor ze passief worden (blijven), en niet in 

beweging komen.  

Mensen blijven dan symbolisch “dood”, nemen niet hun plaats in, worden niet waakzaam en gaan 

niet vechten. Dat is het spoor waar de donkere kant mensen in gevangen probeert te houden. 
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De lichte kant probeert mensen duidelijker te maken dat ze zouden moeten leren vechten, dat ze 

waakzaam zouden moeten zijn, dat ze zouden moeten leren vertrouwen op wat ze intuïtief 

aanvoelen in de diepte van hun hart, op hun beste momenten, en zich los zouden moeten maken 

van de invloeden vanuit de donkere kant.  

De lichte kant maakt duidelijker dat je jouw eigen verantwoordelijkheid hebt, voor wat je vanuit 

vrije wil in vorige levens in werking hebt gezet, en dat er niemand is die dit voor jou op kan lossen. 

Je zult hier zelf verantwoordelijkheid voor moeten nemen, dit onder ogen moeten zien en de prijs 

moeten betalen om hier weer van los te komen. Dit is wat mensen niet fijn vinden om te horen 

maar dit is wel het eerlijke verhaal.  

 

De donkere kant zal op alle mogelijke manieren proberen je tegen te houden  

jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen. 

 

De lichte kant zal proberen duidelijk te maken dat daar voor alle mensen de uitweg is uit de 

moeilijkheden waar ieder individueel in terecht is gekomen. Door het op je nemen van jouw eigen 

huiswerk, kun je in de loop van de jaren steeds vrijer komen te staan van de gevangenis waarin we 

gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

De donkere kant werkt met het instandhouden en versterken van de comfortzone, vaak door het 

beloven van allerlei prachtige dingen, die mensen heel fijn vinden om te horen, maar die volkomen 

botsen met het innerlijke weten.  

De lichte kant probeert voorzichtig duidelijker te maken hoe de situatie in feite is, en probeert 

mensen te stimuleren zich zo veel mogelijk los te maken van de donkere kant. Dit is het spoor van 

waakzaam zijn en vechten voor een grotere Vrijheid.  

 

De donkere kant stimuleert de comfortzone  

en houdt mensen gevangen in een zoete slaap  

door allerlei valse beloftes en misleiding,  

zoals vergeving van zonden,  

onvoorwaardelijke liefde  

en dat iedereen goed zou zijn zoals die is. 

De donkere kant presenteert zichzelf voortdurend  

als de “redder” en degene die het goed met een ander voor heeft. 

 

De lichte kant maakt duidelijker waar iemand gevangen is in de donkere kant, en stimuleert je om 

je daar zo veel mogelijk tegen te verzetten en je hiervan los te maken. 

Wanneer het steeds beter tot je door begint te dringen waar de mensheid in terecht is gekomen, 

zul je ook steeds meer bereid zijn om je in te zetten je hiervan vrij te vechten.  

 

De tijd van “stil maar wacht maar alles komt goed”,  

zou nu voorgoed tot het verleden moeten behoren.  

De tijd om je zo veel mogelijk vrij te vechten van de donkere kant,  

zou nu moeten beginnen. 
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Wanneer je als Zieneres in de Egyptische oudheid jouw lichaam uit handen hebt gegeven aan de 

donkere kant, tijdens een ritueel in de piramides, in ruil voor heel veel status en macht, omdat je 

dan dichter bij een godin zou kunnen komen, dan lopen de gevolgen hiervan gewoonlijk nog steeds 

door in het leven dat je nu hebt, in onze generatie.  

Wanneer jij je volkomen bewust open hebt gesteld voor een godin, om daardoor veel meer macht 

te kunnen krijgen, en alles naar je toe te kunnen trekken wat jij maar wil, dan is dit vanuit het hogere 

Zelf beschouwd, een bewuste en vrije keuze, die je mag maken als onderdeel van ons leerproces.  

Het gevolg hiervan is dat zo’n godin in het leven dat je nu hebt, in onze generatie, dan nog steeds 

bevoegd is om allerlei dingen samen met jou te doen, zoals het aanbieden van onderwijs aan 

mensen die hier op de één of andere manier naar toegetrokken worden. Er is dan een 

samenwerkingsverband tussen een mens in incarnatie en een godin, dat ooit vanuit vrije wil en met 

wederzijdse instemming is aangegaan. Dit is altijd de donkere kant.  

Een Zieneres die in zo’n situatie verzeild is geraakt, is in praktijk een verlengstuk van zo’n godin 

geworden, en is in staat heel veel mensen naar zich toe te trekken. Anderen zullen misschien 

aanvoelen dat Genegenheid in zo’n situatie volkomen ontbreekt. Het gaat dan vooral om macht, 

waarbij er een onbetwiste leider binnen zo’n groep is, en iedere vorm van gelijkwaardigheid 

volkomen ontbreekt.  

Wanneer iemand dit zelf in de gaten begint te krijgen, kan er een streven op gang komen om je 

hiervan los te maken, en deze rol niet meer in te willen vullen, waardoor zo’n godin niet meer 

verder kan gaan met het werk dat zij van plan is.  

Wanneer zo’n godin merkt dat je daar als Zieneres niet meer aan mee wil werken, ontstaat er een 

conflictsituatie. Als je standhoudt en je ervoor blijft kiezen je hiervan los te willen maken, dan zal 

er in de periode daarna een intens gevecht zijn, maar dan heb je de mogelijkheid om je hiervan vrij 

te vechten. De godin is in deze situatie een auralifter, maar dan wel eentje van een heel zwaar 

kaliber, waar andere mensen je niet zo goed mee kunnen helpen.  

Deze gevechten gaan ook in de nachten gewoon door, waarbij je akelige ervaringen kunt krijgen 

die zich afspelen in een toestand tussen slapen en waken in. Deels spelen deze gevechten zich af 

op “de weide” en deels in jouw dagbewustzijn.  

Dit is wat sommige Zieneressen in de komende periode zullen ervaren, voor zover iemand ervoor 

kiest om zich hiervan vrij te vechten.  

Er zijn ook Zieneressen die zich vaag bewust zijn van de samenwerking met een donkere godin 

maar dit eigen wel best vinden en stiekem genieten van de macht en het aanzien dat ze hier in de 

loop van de jaren mee hebben opgebouwd. Deze Zieneressen zijn meestal niet bereid zich los te 

maken van de donkere kant, en zullen waarschijnlijk blijven doorgaan met het streven naar status, 

positie en macht.  

Hun boodschappen zullen vaak warrig overkomen bij andere mensen en met name degenen die 

hun innerlijke weten volgen, zullen moeite hebben om te begrijpen wat zo iemand eigenlijk precies 

bedoelt.  

 

Wanneer de Zieneressen na verloop van tijd teruggaan naar de Oorsprong,  

gaan degenen die zich niet los willen maken van de donkere kant NIET mee terug. 
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In ons evolutieproces is er veel ruimte om vrije keuzes te maken, maar iedere keuze heeft wel 

gevolgen. Dit is onderdeel van ons leerproces.  

De Zieneressen die kiezen voor de lijn van status, positie en macht, en dóór willen gaan met hun 

samenwerking met de donkere kant, blijven tussen de andere mensen op Aarde in de 

incarnatiecyclus, voor onbepaalde tijd, net als alle andere mensen.   

In praktijk betekent dit dat in de komende periode het contrast steeds groter zal worden tussen 

degenen die hun innerlijke weten volgen, en daardoor steeds duidelijker gaan zien hoe de situatie 

is waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen, en degenen die stug doorgaan met het misleiden 

van anderen en zichzelf, door tegen beter weten in, allerlei dingen te blijven roepen waarvan ze 

innerlijk eigenlijk heel goed weten dat het niet waar is wat ze zeggen, maar waartoe ze worden 

aangezet door een auralifter, die hen blijkbaar vanuit vrije wil zo ver heeft gekregen dat ze hiermee 

doorgaan, dwars tegen beter weten in.  

 

Dit betekent dat de Zieneressen elkaar steeds beter zullen leren herkennen  

in de komende periode en soms met afschuw naar elkaars keuzes zullen kijken. 

 

Sommigen zullen er nog steeds voor kiezen hun innerlijke weten te negeren en anderen te 

misleiden, in ruil voor een stevige samenwerking met de donkere kant, waaraan ze hun macht 

ontlenen. Vaak zullen de Zieneressen het schadelijke gedrag en de samenwerking met de donkere 

kant, wel bij een andere Zieneres herkennen, maar niet zo goed in zichzelf.  

Er is al duizenden jaren een intense strijd gaande tussen de verschillende groepen Zieneressen, die 

onderling volkomen verschillende doelstellingen en inzichten hebben. Deze strijd is in de loop van 

de geschiedenis nooit opgelost en gaat nu een nieuwe fase in.  

Natuurlijk zou je graag zien dat iedereen ervoor zou kiezen om afstand te doen van het 

voortdurende streven naar macht, en dat iedereen gezamenlijk het eigen huiswerk op zich zou 

nemen zodat er steeds betere kanalen komen om de Rijkdom van de Ziel uit te delen naar iedereen 

die dit nodig heeft. Maar in praktijk is er een deel van de mensheid en een deel van de Zieneressen, 

dat hier niet aan mee wil doen, en vanuit een volkomen vrije wil kiest voor het handelen tegen beter 

weten in.  

Wanneer het instromende Licht vanuit de Ziel, het hogere Zelf, de dingen steeds meer belicht die 

gaande zijn, dan is dit één van de dingen die dan steeds duidelijker zichtbaar zullen worden gemaakt.  

 

De Zieneressen die het spoor volgen van Genegenheid, 

werken over het algemeen in het verborgene, achter de schermen. 

 

Zij werken vanuit eenvoud en soberheid, en zijn voor de buitenwereld vaak niet zichtbaar in wat 

hun bijdrage is. Zij hebben er geen enkele behoefte aan de aandacht op zich te vestigen.  

De Zieneressen die werken vanuit status, positie en macht, zijn meestal degenen die sterk op de 

voorgrond treden. Zij proberen vaak veel mensen naar zich toe te trekken.  

Er is tijd nodig om deze dingen te laten bezinken en hiermee bezig te zijn, voor zover iemand dit 

zou willen. We leven in een periode van ontknoping en dit is één van de dingen die steeds 

duidelijker zichtbaar zullen worden voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


