
Geschreven door Johan Sinnema – April 2023 

Nu eerst drie jaar intensief schoonmaken! 

We leven in een periode waarin er een nieuwe start kan worden gemaakt, voor wie dat wil. Maar het grootste deel 

van de lichtwerkers, gaat nog gewoon door op het oude spoor. De meesten klampen zich nog steeds vast aan oude 

gewoontes en hebben nog onvoldoende ruimte gemaakt om te leren samenwerken met het hogere Zelf.  

Er is een andere houding nodig bij de lichtwerkers, om verdere samenwerking met het hogere Zelf mogelijk te maken, 

en dit wordt nog niet goed beseft, bij de mensen in incarnatie. Het hogere Zelf kan in veel situaties, weinig anders 

doen dan signalen afgeven dat het op deze manier niet mogelijk is om verdere samenwerking op te bouwen en de Vrije 

wil van de mensen in incarnatie te respecteren om andere wegen te volgen, die vaak beter aansluiten bij wat ze 

verwachten, wat ze hopen en wat ze willen.  

Leren samenwerken met het hogere Zelf is geen verplichting, het is een Vrije keuze. Je kunt je daarvoor openstellen, 

en je kunt deze mogelijkheid ook bewust of onbewust negeren, wat je maar wil.  

Je kunt pas een nieuwe start maken, wanneer je voldoende ruimte hebt gemaakt in jouw eigen 

hartcentrum, door geduldig jouw eigen huiswerk op je te nemen, dat in de diepte van je hart ligt te 

wachten.  

Vóórdat je echt voldoende ruimte hebt om je voordeel te doen met de mogelijkheden die nu 

worden geboden, door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, is het noodzakelijk oude en 

verkeerde gewoontes los te laten, waarvan je eigenlijk in de diepte van jouw hart op je beste 

momenten al lang had aangevoeld dat je daar beter afscheid van kunt nemen.  

Maar het eigen ego belemmert vaak deze losmakingsprocessen. Het ego wil graag vasthouden wat 

vertrouwd aanvoelt en wat bekend is. 

  

Het ego is voortdurend in botsing met het innerlijke weten, 

het ego is de grote tegenspeler van het innerlijke kompas. 

 

De lichtwerkers hebben in de loop van de eeuwen hele slechte ervaringen opgedaan met het 

overgrote deel van de mensheid op Aarde. De lichtwerkers voelden zich nergens welkom en waren 

nergens veilig, door de eeuwen heen.  

Ze werden altijd opgejaagd, en aan alle kanten tegengewerkt. Ze waren hun leven niet zeker en er 

was vaak weinig hoop op een goede afloop, wanneer ze op zich namen wat ze innerlijk aanvoelden 

wat er nodig was, in een land waarin ze terecht waren gekomen, als groep.  

Merkwaardig genoeg is er nu niet direct een hele duidelijke nieuwe missie waar de groep aan zou 

moeten werken. De mensheid als geheel kan nu een hele nieuwe start maken, omdat ons 

evolutieproces nu in een beter evenwicht is gebracht, dan in lange tijd daarvóór. Het evenwicht 

tussen de lichte kant en de donkere kant is nu aanzienlijk beter, maar dit betekent niet dat de 

donkere kant er nu niet meer zou zijn of niets meer zou kunnen doen.  

De mensen in incarnatie maar ook de hogere Zelven, zullen dit nog steeds zo goed mogelijk moeten 

proberen te herkennen, en moeten proberen hier zo veel mogelijk van los te komen. Wanneer je 

hier niet heel bewust je best voor doet, dan blijf je gevangen in de matrix, de gevangenis die door 

de donkere kant is gemaakt, om iedereen op Aarde zo lang mogelijk gevangen te houden in 

hebzucht, eigenbelang, machtsspelletjes, etc.  

De lichtwerkers zijn in feite volkomen getraumatiseerd door de verschrikkelijke ervaringen van de 

afgelopen duizenden jaren, zonder dat dit nog goed doordringt.  
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Het merendeel gaat in eerste instantie gewoon verder op het oude spoor, ook al is men zich hier 

eigenlijk heel goed van bewust in de diepte van het hart, op de betere momenten.  

De lichtwerkers zouden er goed aan doen om tot rust te komen, en veel meer tijd te nemen voor 

het verwerken van diepliggend oud zeer.  

 

Bij ALLE lichtwerkers zijn er traumatische ervaringen ontstaan, 

in de samenwerking met het hogere Zelf,  

in de afgelopen duizenden jaren,  

waarvan de overgrote meerderheid zich volstrekt niet bewust is. 

 

Er is heel veel tijd en ruimte nodig om een traumatische breuk met de Ziel, het hogere Zelf, 

behoedzaam dichter te naderen, en geleidelijk beter te herkennen en in het gevoel te krijgen.  

Het hogere Zelf is je beste vriend die je als mens in incarnatie kunt hebben, en juist in die heilige 

verbinding zijn er bij alle mensen verschrikkelijke ervaringen geweest, zonder dat de lichtwerkers 

zich hier nog van bewust zijn.  

De mensen in incarnatie gaan ervan uit dat de informatie die ze vanuit hun hogere Zelf krijgen 

altijd betrouwbaar zou moeten zijn, maar in praktijk was dit in de afgelopen duizenden jaren lang 

niet altijd het geval.  

Zoals de mensen in incarnatie kunnen worden misleid door de donkere kant, zo kunnen ook de 

hogere Zelven worden misleid door de donkere kant.  

 

Zoals het voor een mens in incarnatie 

lang niet altijd zo duidelijk is waar informatie vandaan komt, 

die je krijgt aangeboden vanuit de fijnstoffelijke werelden, 

zo is het voor het hogere Zelf, 

ook niet altijd zo duidelijk waar de informatie vandaan komt 

die er wordt ontvangen. 

 

De Zielen, de hogere Zelven, kregen hun informatie vaak vanuit de lagere goden, die het niet altijd 

zo goed vóór hadden met de mensheid. Daardoor was de informatie die de Zielen probeerden 

dóór te geven aan de mensen in incarnatie, niet altijd betrouwbaar.  

Dit is één van de redenen dat veruit de meeste lichtwerkers eigenlijk nauwelijks enig vertrouwen 

hebben in de samenwerking met het hogere Zelf, zonder zich hier zo goed van bewust te zijn. Dit 

zijn hele diepe wonden, waarvan de lichtwerkers niet goed in de gaten hebben dat ze hier mee te 

maken hebben. Het zijn diepe beschadigingen, waarvan de lichtwerkers zich niet goed bewust zijn.  

Je begint niet blanco aan het opbouwen van een steeds bewustere samenwerking met jouw eigen 

hogere Zelf. Je begint vanuit een situatie waarin er al duizenden jaren hele slechte ervaringen 

hiermee zijn, waar je lang niet altijd zelf iets aan kon doen.  

De mensen in incarnatie hebben een volkomen verkeerd beeld van wat er “boven” gebeurt. De 

verhalen hierover zijn zorgvuldig geregisseerd door de donkere kant, die heeft onze beeldvorming 

hierover bepaald, voor het overgrote deel.  
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Wanneer je uitgaat van een “hemel” waarin iedereen in harmonie samenleeft, dan zul je veel minder 

waakzaam zijn dan wanneer je weet dat ook het hogere Zelf, voortdurend worstelt met de donkere 

kant.  

De gnostici gingen ooit uit van het bekende gezegde “Zo boven, zo beneden”, maar zijn in praktijk 

vergeten wat dit betekent voor het leven op “de weide”, het leven in “de hemel”.  

 

De onderwereld, dat is waar WIJ in leven. 

De bovenwereld, dat is waar ons hogere Zelf leeft. 

 

Het wereldbeeld dat het overgrote deel van de lichtwerkers nu heeft, wijkt ver af van de 

werkelijkheid. In de afgelopen duizenden jaren was er weinig ruimte om structureel te werken aan 

het verbeteren van je eigen visie, dat wil zeggen jouw eigen visie beter af te stemmen op je innerlijke 

weten en de kennis van jouw hogere Zelf. Maar in onze generatie is er voldoende ruimte om 

hiermee aan de slag te gaan, voor wie dit zou willen. 

  

De grote tegenstander  

op deze weg van aanpassing van jouw eigen visie  

is je ego,  

want die wil de situatie meestal liever houden zoals die is. 

 

Het ego heeft zo z’n eigen plannen en z’n eigen logica, en trekt zich meestal weinig aan van zoiets 

als een innerlijk weten.  

Het ego wil vooral dóórgaan met oude gewoontes, waar je misschien goede herinneringen aan hebt 

vanuit voorgaande levens.  

Wanneer je bijvoorbeeld vanuit een hele rij vorige levens hebt samengewerkt met “engelen”, dan 

zul je in eerste instantie geneigd zijn dit opnieuw te doen, totdat je innerlijk steeds duidelijker aan 

begint te voelen, dat je dit beter los kunt laten, en beter zelf kunt gaan beslissen wat jij met jouw 

leven op Aarde wil gaan doen, zonder je voortdurend te laten beïnvloeden door deze oude en 

bekende contacten, die je in de loop van jouw incarnatiereeks hebt opgebouwd, soms al gedurende 

vele tienduizenden jaren.  

Wanneer je al duizenden jaren hebt samengewerkt met “engelen”, dan voelt dit voor jou heel 

vertrouwd en bekend, en kun je het gevoel krijgen dat je hier heel sterk aan gehecht bent. Toch 

staan deze “engelen” tussen jou en jouw hogere Zelf in, en ook hier speelt het bekende 

Stockholmsyndroom een belangrijke rol.  

Toen je ooit naar de Aarde kwam, tezamen met jouw hogere Zelf, als een hecht team, was je je er 

heel goed van bewust dat DIT een heilige verbinding is, die je ten koste van alles zou moeten 

bewaken, maar in praktijk bezweken velen voor de verleidingen van de donkere kant, om mee te 

gaan met het aanbod van macht, en het ingevuld willen krijgen van de verlangens van het ego.  

Wanneer je af en toe meeging met de verleidingen vanuit de donkere kant, dan kwamen er steeds 

meer hindernissen in de verbinding met jouw eigen hogere Zelf. Je koos dan zelf, vanuit Vrije wil, 

voor een andere weg dan de samenwerking met jouw hogere Zelf.  

Je schoof dan in feite jouw hogere Zelf aan de kant, en volgde een ander spoor, voor een kortere 

of een langere periode.  
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Misschien volgde je een ander spoor voor enkele jaren, maar het kan ook zijn dat het vele duizenden 

jaren duurde, vóórdat je op het punt uitkwam waarop je fundamenteel een andere keuze wilde 

maken, en weer opnieuw zou willen leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf, degene waar 

je mee naar de Aarde bent gekomen om te werken aan een gezamenlijke missie.  

Wanneer je in de afgelopen duizenden jaren de samenwerking met jouw hogere Zelf bent 

kwijtgeraakt, en die misschien eigenlijk zelf hebt verspeeld, door verkeerde keuzes die je hebt 

gemaakt in de loop van een hele reeks levens, dan dringt dit na verloop van tijd meestal helemaal 

niet meer tot je door.  

Je kunt zelfs voor jezelf proberen vol te houden dat je nog wel degelijk in contact bent met je 

hogere Zelf, ook al weet je op je beste momenten heel goed, dat dit niet waar is en je jezelf misleidt, 

jezelf voor de gek houdt, omdat je eigenlijk heel erg bang bent om de Waarheid onder ogen te zien 

en voor jezelf toe te geven dat je de verbinding met jouw hogere Zelf ergens op de weg, al lang 

geleden bent kwijtgeraakt.  

Wanneer er een traumatische breuk is ontstaan in de heilige verbinding met jouw eigen hogere Zelf, 

dan zal het gevoelsmatig duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat je in 

zo’n droevige situatie dan niet zomaar even naar iemand toe kan gaan die dit wel even voor jou zal 

“fixen”.  

Wanneer er een ernstige breuk is ontstaan gedurende misschien enkele duizenden jaren, dan is dit 

niet iets wat in enkele maanden kan worden hersteld, wat een spirituele coacht hierover ook meent 

te kunnen “aanbieden”.  

De verbinding tussen een mens in incarnatie en diens hogere Zelf, is een aangelegenheid tussen die 

twee, een spirituele coach kan hier niet in “bemiddelen” of iets dergelijks.  

 

Coaches die mensen beloven om hen in verbinding te brengen met hun hogere Zelf, 

beloven iets wat zij niet waar kunnen maken. 

 

Het is aan het hogere Zelf om te bepalen of die in verbinding wil treden met de persoon in 

incarnatie die wordt begeleid, een coach kan zoiets nooit beloven. Wanneer een spirituele coach 

beweert iemand in verbinding met diens Ziel, diens hogere Zelf, te kunnen brengen, dan betekent 

dit in praktijk dat zo’n coach blijkbaar niet goed aanvoelt dat het zo niet werkt. Dit betekent dat 

zo’n coach NIET in verbinding is met diens Ziel, diens hogere Zelf.  

We leven in een periode waarin allerlei mensen graag willen invullen wat anderen graag willen 

hebben, om daar zelf beter van te worden. Wanneer er grote behoefte schijnt te zijn aan 

mondkapjes bijvoorbeeld, dan is er al heel snel een gewiekste zakenman die als een redder in nood 

komt met een prachtig uitziend aanbod.  

Natuurlijk spreken alle lichtwerkers hier schande van, dit getuigt immers van helemaal verkeerde 

normen en waarden, en een volstrekt negeren van het innerlijke morele kompas.  

Maar wanneer er onder de lichtwerkers grote behoefte is aan verbinding met het hogere Zelf, dan 

komen al heel snel de eerste “aanbieders” naar voren, die komen met prachtig uitziende 

“aanbiedingen”, om precies dat wat mensen zo graag zouden willen, beschikbaar te brengen, al dan 

niet tegen een forse prijs.  

Op die manier zetten sommige lichtwerkers zichzelf op een voetstuk. Het gaat hen vooral om hun 

eigen status, positie en macht, hoewel ze dit vaak slim proberen te verbergen.  
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Een groot deel van de mensen die zichzelf beschouwen als een lichtwerker, gaat nog iedere dag 

door met het veroorzaken van veel schade, zowel aan de verbinding met het hogere Zelf, als aan 

de ontwikkeling van anderen.  

Een groot deel van de lichtwerkers handelt voortdurend tegen beter weten in, en is zich hier 

eigenlijk heel goed van bewust, maar kiest ervoor om net te doen alsof ze dit niet goed in de gaten 

hebben.  

Wanneer je gewend bent om te liegen over Sinterklaas en je bent gewend om jezelf “te verkopen” 

omdat je dit zo geleerd hebt, dan leer je jezelf aan om te negeren en te ontkennen wat er in de 

diepte van het hart leeft. Voor nagenoeg alle lichtwerkers is dit een oude gewoonte geworden, tegen 

beter weten in.  

Er is nu voldoende ruimte om al deze gewoontes opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen 

als jij dit zou willen. Er is geen noodzaak meer om jezelf nog langer te verkopen of te liegen over 

wat dan ook. Wanneer je werkelijk Vrij zou staan, dan zou je jezelf niet meer verkopen op de social 

media, zoals dat nu bij de lichtwerkers met een eigen spiritueel bedrijfje gebruikelijk is, en zou je 

nergens meer over liegen, niet tegenover jezelf en niet tegenover anderen.  

Maar na vijfduizend jaar gevangen te zijn geweest in de webben van de donkere kant, staan de 

lichtwerkers niet onmiddellijk Vrij, omdat de regels van ons evolutieproces zijn aangepast, zelfs niet 

als het gaat om hele grote aanpassingen. 

  

De meesten van ons, zo niet iedereen,  

zitten nog helemaal vast in de webben van de donkere kant,  

waarbij de eersten zich hier steeds meer van bewust beginnen te worden. 

 

Natuurlijk willen alle lichtwerkers nu graag zo snel mogelijk een nieuwe start maken, waarin er 

betere ervaringen op hun weg komen, en waarin er veel waardevolle verbindingen kunnen worden 

opgebouwd met gelijkgestemde Zielen.  

Maar de belangrijkste verbinding is die met jouw eigen hogere Zelf, en daar kun je meestal het beste 

aan werken door veel alleen te zijn, en ruimte te maken voor wat er dan langskomt, in de diepte van 

jouw hart. Er zijn eigenlijk nog geen coaches die je hier goed mee kunnen helpen, maar jouw eigen 

hogere Zelf kan dit zo goed mogelijk begeleiden, zodat je hier in de komende periode een BEGIN 

mee kunt maken, voor zover je dit werkelijk zou willen.  

De herstelprocessen die nu gaande zijn bij de lichtwerkers in incarnatie, worden begeleid door het 

hogere Zelf, dit is degene die het werk verricht dat hiervoor nodig is en NIET de spirituele coaches. 

De coaches hebben vaak het idee dat ZIJ een medemens helpen met herstelprocessen maar dat is 

maar op hele beperkte schaal het geval. Het herstelwerk wordt verricht door het hogere Zelf, die 

heeft daar allerlei mogelijkheden voor.  

De meeste spirituele coaches hebben in de verste verte geen idee hoe het is gegaan met de 

verbinding tussen een lichtwerker in incarnatie en diens hogere Zelf in de afgelopen duizenden 

jaren, noch hebben ze enig besef van welke pijnpunten er zijn geweest in vorige levens, bij de 

lichtwerker die hun hulp heeft gezocht.  

Doordat de meeste spirituele coaches eigenlijk nauwelijks enig besef hebben van hoe iemand die 

hulp zoekt er op hoofdlijnen vóór staat, kunnen ze vaak ook weinig hulp bieden die vanuit het 

hogere Zelf beschouwd van grote waarde is.  
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Het hogere Zelf kan op eigen kracht en zonder “hulp” van een spirituele coach, heel veel doen. 

Wanneer een mens in incarnatie hier zelf aan meewerkt door voldoende ruimte te maken voor het 

verwerken van oud zeer, dan kan het hogere Zelf hier prima verder mee zonder dat er een spirituele 

coach aan te pas hoeft te komen.  

 

Verwerken van oud zeer dat vast is komen te zitten in het hartcentrum  

en daardoor de instroom vanuit het hogere Zelf belemmert,  

doe je door dit in alle eenvoud langs te laten komen,  

wanneer je voelt dat dit zich aandient. 

 

Soms kun je merken dat je voor een keuze staat, om dit toe te laten of dit weg te drukken. Jouw 

hogere Zelf dient zich aan met een “portie” oud zeer dat verwerkt kan worden, op een geschikt 

moment, maar jij beslist uiteindelijk zelf, of je dit toelaat en je hiervoor open wil zetten of dat je 

andere dingen belangrijker vindt, en hier geen ruimte voor wil maken. Je laat de deur naar verdere 

samenwerking dan symbolisch dicht, en het is niet aan jouw hogere Zelf om die deur te openen. 

Het is aan jou om deze keuze te maken, jouw hogere Zelf kan dit niet voor jou doen.  

Jouw hogere Zelf dient zich aan en komt met mogelijkheden die voor jou heel belangrijk zijn maar 

uiteindelijk beslis jij zelf, wat je met deze mogelijkheden wil doen.  

Deze processen spelen zich af op de grenzen van het bewustzijn, daar waar je nog net bewust bent 

van wat er gebeurt, hoewel velen dit vaak proberen te ontkennen en net doen alsof ze het niet goed 

in de gaten hebben.  

 

De houding van net doen alsof we het niet goed in de gaten hebben, 

is een gewoonte geworden, 

die nagenoeg alle lichtwerkers zich in mindere of meerdere mate 

eigen hebben gemaakt. 

 

De lichtwerkers zijn gewoonlijk erg kritisch naar de overheid en zien allerlei dingen waarin de 

overheid volkomen faalt. Maar tegelijkertijd is er een merkwaardige houding naar “de eigen groep”, 

naar de andere lichtwerkers.  

De lichtwerkers willen nog zo graag vooral “eenheid” uitstralen, en willen elkaar vaak niet 

aanspreken op gedrag dat volkomen in botsing is met het innerlijke weten. Daar waar men erg 

kritisch is naar de regering en de overheid, daar kijken de lichtwerkers weg wanneer het gaat om 

wantoestanden in “de eigen groep”.  

 

De lichtwerkers doen nog zo vaak alsof ze niet goed in de gaten hebben 

wat er eigenlijk in “de eigen groep” gebeurt, 

maar deze houding helpt niet 

om de kwaliteit te verbeteren 

en de samenwerking met het hogere Zelf op te bouwen. 

 

In feite betekent dit dat je dan niet helemaal eerlijk bent. Je wil dan wel gezamenlijk als groep heel 

veel kritiek leveren op de regering en de overheid, maar je wil de zwakke punten van de eigen groep 

blijkbaar liever niet zien, en loopt ervoor weg om anderen aan te spreken, zelfs wanneer je heel 

duidelijk voelt dat het goed zou zijn om dit te doen.  
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Allerlei zwakheden die de lichtwerkers heel goed zien bij de overheid en bij de regering, komen 

evengoed tot uitdrukking in het wereldje van de lichtwerkers.  

Maar de lichtwerkers willen vooral solidair zijn met elkaar en indien mogelijk alles met “de mantel 

der liefde” bedekken, als het gaat om wantoestanden binnen “de eigen groep”.  

Het is gemakkelijk om aan te schoppen tegen de overheid, want daar komt het op neer. Op die 

manier is er een soort van gezamenlijke “vijand”, waardoor de aandacht wordt afgeleid van wat er 

gebeurt in “de eigen groep”.  

Wanneer je een levende vis bent geworden en tegen de stroom in durft te zwemmen, dan word je 

hier vanzelf voorzichtiger mee. Het is belangrijk dat het falen van de overheid en de regering 

voldoende wordt uitvergroot maar het is niet eerlijk om dit niet te doen bij de lichtwerkers.  

Wanneer jouw eigen hart weer tot leven begint te komen, door de instroom vanuit jouw eigen 

hogere Zelf en omdat je jouw eigen huiswerk geduldig op je hebt genomen gedurende lange jaren, 

dan ben je niet meer zo zeer “tegen” de overheid en “vóór” de lichtwerkers. Je bent dan veel 

neutraler geworden en hebt begrip voor beide groepen in onze samenleving.  

Je kijkt dan vooral naar wat jouw eigen bijdrage zou kunnen zijn in plaats van nog vooral “vóór” 

of “tegen” een groep te zijn. Daardoor kom je veel vrijer te staan en komt er meer ruimte voor de 

samenwerking met het hogere Zelf.  

De Ziel kan alleen maar aansluiten bij goede motieven en keuzes om anderen werkelijk te helpen bij 

hun ontwikkelingsprocessen, in plaats van je eigen belangen voortdurend voorop te zetten.  

 

Veel spirituele coaches misbruiken spiritualiteit  

om daar status, positie en macht aan te ontlenen. 

 

Veel spirituele coaches helpen anderen niet echt, ook al schijnt dat vanaf de buitenkant wel zo te 

zijn. Vaak gaat het vooral om status, positie en macht, ook al wordt dit vaak handig verborgen 

achter een prachtig masker.  

In de komende jaren zal het verschil steeds groter worden tussen degenen die dóórgaan met het 

zuigen van aandacht en het per sé willen invullen van de rol van “redder”, en degenen die achter 

de schermen geduldig hun eigen huiswerk op zich nemen en anderen in alle bescheidenheid 

proberen te helpen met hun ontwikkelingsprocessen.  

De mensen die voortdurend actief zijn op de social media zijn voor een groot deel de mensen die 

zichzelf verkopen en veel aandacht naar zich toe proberen te zuigen, op welke manier dan ook, 

waarbij foto’s vaak een belangrijke rol spelen.  

De mensen die voedend zijn, werken vaak achter de schermen en doen in alle eenvoud en 

bescheidenheid wat er nodig is in hun specifieke situatie. Daar kan de Ziel, het hogere Zelf, heel 

goed bij aansluiten, zonder dat dit opvalt bij andere mensen.  

De mensen die zichzelf voortdurend op een voetstuk neerzetten op de social media, maken 

daarmee gewoonlijk een lange omweg, vóórdat ze uiteindelijk misschien alsnog meer ruimte willen 

gaan maken voor de samenwerking met hun hogere Zelf.  

De uitweg uit de moeilijkheden die ieder van ons tegenkomt in het gewone dagelijkse leven, kan 

worden gevonden in het volgen van het innerlijke weten en het steeds bewuster leren samenwerken 

met het hogere Zelf. Dat is de wereld van het luisteren naar het diepe gevoel in het hart.  
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Dat is het tegenovergestelde van alles in een hokje willen plaatsen op het mentale gebied, in een 

poging op die manier alles onder controle te houden.  

De lichtwerkers vinden het bezwaarlijk dat de behandelaren in de ggz veel aandacht besteden aan 

het diagnosticeren van de mensen die daar hulp zoeken. De lichtwerkers vinden dat dit niet de 

juiste weg is en dat je zo niet met mensen om zou moeten gaan.  

Maar diezelfde lichtwerkers doen vaak precies hetzelfde, zonder dat dit goed tot hen doordringt.  

Veel spirituele coaches zijn voortdurend op zoek naar logisch klinkende verklaringen, zonder te 

beseffen dat dit niet helpt om oud zeer te verwerken of te leren samenwerken met het hogere Zelf.  

 

Veel spirituele coaches praten de mensen die hulp zoeken  

naar een hele oppervlakkige verklaring,  

voor de ervaringen die ze tegenkomen. 

 

De coach zegt dan bijvoorbeeld dat de gevoelens van eenzaamheid die iemand ervaart, te maken 

hebben met een “alleen geboren tweelingsyndroom” en degene die hulp zoekt wordt dan geacht 

dit te beschouwen als grootse “wijsheid” en tevreden te zijn met dit “inzicht”, dat mogelijk tot 

stand is gekomen door bemiddeling van “engelen”.  

En wanneer het dan gaat om een bekende spirituele coach, die misschien al vele mensen heeft 

“geholpen”, dan durft zo’n klant het gewoonlijk niet aan om te zeggen dat er in de diepte van het 

hart een gevoel leeft dat er iets niet klopt wat er door de coach wordt gezegd. We zijn immers 

gewend om autoriteiten zoals een spirituele coach maar te geloven in wat zij zeggen, zo hebben we 

ons dat nu eenmaal eigen gemaakt in de afgelopen duizenden jaren.  

Maar het “alleen geboren tweelingsyndroom” is een onzinverhaal, dat veel coaches hun “klanten” 

tegen betaling proberen aan te praten, soms misschien zelfs tegen beter weten in. En de klant, die 

zou er goed aan doen om meer te gaan vertrouwen op het eigen innerlijke weten en de “hulp” van 

zo’n spirituele coach misschien maar niet meer al te snel in te roepen.  

Veruit de meeste coaches zoeken nog steeds allerlei verklaringen, waarbij het nagenoeg standaard is 

om “oorzaken” te zoeken in je jeugd. Maar wanneer je beseft dat je nu leeft in een situatie die het 

gevolg is van vele duizenden jaren die hieraan vooraf zijn gegaan, dan is het wel heel simpel om te 

veronderstellen dat de oorzaken van waar je nu tegenaan loopt, te vinden zouden zijn in je jeugd. 

Je gaat dan eenvoudig voorbij aan alle ervaringen die er gedurende duizenden jaren zijn geweest, 

waarin je vele eigen keuzes hebt gemaakt, waar je voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor 

bent.  

 

De ervaringen die je mee hebt gemaakt in jouw jeugd, 

zijn maar een heel klein stukje van alles wat daaraan vooraf is gegaan. 

 

Het is daarom niet raadzaam om daar zó veel aandacht aan te besteden, zoals dit nu gebruikelijk is 

in de wereld van de spirituele coaches. Je gaat dan volkomen voorbij aan veel belangrijker thema’s 

die iemand hebben gevormd in de loop van de duizenden jaren. Maar omdat de meeste coaches 

eigenlijk geen enkel zicht hebben op de ervaringen van hun “klant” in de afgelopen duizenden 

jaren, wordt er overdreven veel waarde gehecht aan de ervaringen die iemand in de eerste jaren van 

dit leven heeft meegemaakt.  
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Het is belangrijk om invloeden vanuit vorige levens zo goed mogelijk te herkennen in jouw eigen 

leven en in de levens van anderen. Wanneer je ooit in een vorig leven bijvoorbeeld medicijnman 

bent geweest in een indianenstam, dan zal het je heel bekend voorkomen om in dit leven te werken 

met hallucinerende middelen. Deze oude gewoontes kunnen je dan heel vertrouwd vóórkomen, 

terwijl je nu, in dit leven, de mogelijkheid hebt om weer opnieuw te leren samenwerken met jouw 

eigen hogere Zelf.  

Je staat dan eigenlijk voor de keuze of je verder wil gaan op de weg die je ook in een vorig leven 

hebt gevolgd, namelijk het werken met hallucinerende middelen, of dat je nu wil overschakelen 

naar het leren samenwerken met jouw hogere Zelf, iets wat in de afgelopen duizenden jaren veel 

moeilijker was dan nu. 

Wanneer je weet dat er nu veel betere mogelijkheden zijn om te leren samenwerken met het hogere 

Zelf, maar je kiest er in plaats daarvan toch voor om verder te gaan op de weg van het gebruiken 

van hallucinerende middelen, dan kies je ervoor om verder te gaan op een oude en bekende weg, 

die je misschien heel vertrouwd vóórkomt, maar die volkomen botst met het innerlijke weten.  

Je wijst dan in feite de samenwerking met het hogere Zelf af. Die kan dan weinig anders doen dan 

duidelijk maken dat dit niet de juiste weg is, en het dan vervolgens loslaten wat iemand hier mee 

wil gaan doen. Als je ervoor kiest om toch met zo’n oude gewoonte verder te gaan, dan zal jouw 

hogere Zelf dit vanzelfsprekend respecteren en jou dan maar gewoon loslaten, met pijn in het hart.  

 

Er is nog een behoorlijke verandering in houding nodig bij de meeste lichtwerkers, 

vóórdat de samenwerking met het hogere Zelf meer kans van slagen heeft. 

 

Zoals de situatie nu is, is het voor het hogere Zelf vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij de 

lichtwerkers in incarnatie. De motieven laten te wensen over en de meeste lichtwerkers zijn 

volstrekt niet eerlijk tegenover zichzelf en tegenover elkaar.  

Men wil vaak vooral aardig gevonden worden en wil vooral geen “verkeerd woord” over iemand 

zeggen, ook al voelt men innerlijk heel duidelijk “waar de schoen wringt” bij andere lichtwerkers.  

 

Er is nu sprake van een valse solidariteit binnen de lichtwerkers, 

waardoor het veel langer zal duren voordat het kwaliteitsniveau omhooggaat, 

en er meer ruimte komt voor de instroom vanuit het hogere Zelf. 

 

In de vóór ons liggende jaren zijn er prachtige mogelijkheden om een nieuwe start te maken, voor 

wie dat zou willen. Wie daar moeite voor wil doen, kan een begin maken met het herstellen van de 

paradijselijke toestand, door bewust het eigen huiswerk op zich te nemen en steeds bewuster te 

leren samenwerken met het hogere Zelf.  

De mensen die hier al lange jaren intensief mee bezig zijn, zullen steeds meer vruchten zien van 

het volgen van deze weg, waarin het hard werken is, vaak in alle eenzaamheid, maar waarin de 

resultaten voor jezelf en voor anderen steeds beter zichtbaar zullen worden in de loop van de tijd.  

Voor de mensen die dit willen, is er drie jaar hele intensieve begeleiding bij het schoonmaakproces, 

dat nu van bovenaf wordt aangeboden, aan de mensen die hiervoor open staan. De mogelijkheden 

om schoon te maken, beter te leren herkennen en jezelf verder los te maken van de donkere kant, 

zijn nu ongekend groot.  
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Wanneer je dit spoor volgt, zul je in de loop van de komende periode vanzelf meer zicht krijgen 

op wat je samen met jouw hogere Zelf als team zou kunnen doen, om bij te dragen aan de 

ontwikkelingsprocessen van anderen.  

Jouw hogere Zelf zal jou vanzelf duidelijker maken waar jij aan mee zou kunnen werken, wanneer 

je hier voldoende op bent voorbereid. In praktijk betekent dit voor de meeste lichtwerkers dat het 

eigenlijke werk pas over drie jaar kan beginnen, wanneer je hebt gekozen voor een intensief traject 

van schoonmaken en opruimen, onder leiding van jouw hogere Zelf. Die begeleidt jou hierin, voor 

zover jij dit zelf zou willen.  

De Boeddha zal in deze periode van drie jaar nog steeds aanwezig zijn, te midden van de mensen 

waarvoor hij is gekomen. Hij zal proberen het netwerk van Genegenheid weer op te bouwen, dat 

in de afgelopen duizenden jaren nagenoeg helemaal is vernietigd door de donkere kant. Hij zal 

proberen een begin te maken met het herstel hiervan, onzichtbaar voor de grote groep lichtwerkers.  

Voor het opnieuw opbouwen van een netwerk van Genegenheid, is een verbindende schakel nodig 

die sterker staat dan de Zielen, de hogere Zelven, zodat er een kanaal is waardoorheen deze 

heilzame energie kan stromen, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.  

De donkere kant is nog volop actief op “de weide” en ook in ons gewone dagelijkse leven, het 

vraagt daarom heel veel kracht om een kanaal voor Genegenheid “open te houden”. De Zielen, de 

hogere Zelven, kunnen dit op eigen kracht niet, en zijn slechts af en toe een kanaal voor deze leven 

gevende energie.  

Er is daarom een andere route nodig, waardoor er toch een permante instroom mogelijk wordt van 

Genegenheid.  

De Boeddha is onderdeel van deze route om het mogelijk te maken dat er toch een permante 

instroom van Genegenheid kan zijn vanuit de hogere goden. Hij is een belangrijke verbindende 

schakel in de lange weg tussen de hogere goden en de mensen in incarnatie. Dit is de rol die hij op 

zich heeft genomen voor in de komende drie jaren, gerekend vanaf het begin van ons nieuwe 

tijdperk op 1 januari 2023.  

 

Genegenheid is onherkenbaar  

voor de mensen die alleen kunnen waarnemen met hun stoffelijke zintuigen.  

Deze voedende energie is onherkenbaar  

voor de mensen die hun eigen spirituele huiswerk veronachtzamen en negeren. 

 

Daardoor zullen ook kanalen voor Genegenheid zoals de Zieneressen die weer in hun kracht 

beginnen te komen, niet worden herkend door de grote massa, noch door de lichtwerkers die hun 

eigen huiswerk eigenlijk liever niet op zich willen nemen.  

Het zijn van een kanaal voor Genegenheid vraagt een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen, 

hetgeen betekent dat er een volkomen eerlijke houding wordt gevraagd van een lichtwerker. Het is 

in deze periode nog zeldzaam om deze basishouding van eenvoud, soberheid en bescheidenheid 

tegen te komen, in een wereld waarin het onderscheid tussen Wijsheid en dwaasheid voor de meeste 

lichtwerkers nog niet zo duidelijk is. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers leren overschakelen naar het gevoel, in plaats van hun heil te 

zoeken in allerlei kronkelige redeneringen zoals nu gebruikelijk is, waarbij ze eigenlijk in de diepte 

van het hart heel goed weten dat het niet klopt, wat ze zichzelf en elkaar aanpraten.  
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Wanneer je nu nog steeds doorgaat met het voeren van gesprekken met je “innerlijke kind”, dan 

houd je jezelf voor de gek. Je misleidt dan jezelf en misschien ook anderen. Je negeert dan je 

innerlijke weten.  

Je praat jezelf dan iets aan, waarbij je tegelijkertijd ergens in de diepte wel aanvoelt dat het zo niet 

werkt, maar je er blijkbaar voor kiest om toch op deze heilloze weg verder te gaan.  

Wanneer je akelige dingen tegen bent gekomen in dit leven of in een vorig leven, en je hebt besloten 

dat je de veroorzaker hiervan wil “vergeven”, dan zou het mooi zijn wanneer je steeds duidelijker 

aan gaat voelen dat dit iets is wat je jezelf aanpraat, maar dat het zo niet werkt. In de diepte van het 

hart verandert er niets, wanneer je jezelf aanpraat dat je iemand hebt “vergeven” of dat er misschien 

zelfs niets te vergeven valt, zoals sommigen beweren.  

Dit zijn voorbeelden van de kronkelige redeneringen van het hoofd, waar je in praktijk niet verder 

mee komt bij het leren samenwerken met het hogere Zelf of het verwerken van oud zeer.  

Veel spirituele coaches proberen langs deze lijnen te werken en veroorzaken daardoor veel nieuwe 

moeilijkheden, die niet nodig waren geweest wanneer ze eerst hun eigen spirituele huiswerk beter 

hadden gedaan en beter hadden geluisterd naar hun eigen innerlijke weten. 

Het zoeken naar “verklaringen”, is iets anders dan het zoeken naar de Waarheid en het langs laten 

komen van gevoelens die verbonden zijn aan oud zeer.  

  

Het doorwerken van oud zeer 

heeft te maken met het langs laten komen van gevoelens, 

niet met het zoeken naar een logisch klinkende verklaring, 

zoals de meeste coaches nu doen. 

 

Het langs laten komen van gevoelens die zich aandienen, is iets wat je helemaal zelf kunt doen, je 

hebt hier geen hulp bij nodig van een coach. Jouw eigen hogere Zelf zal dit begeleiden, zo goed als 

maar mogelijk is.  

Vaak vraagt het moed, om hieraan te beginnen en veel mensen hebben zelfs begin 2023 nog steeds 

niet voldoende ruimte in hun “pakket” om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden.  

Wanneer er mogelijkheden zijn zal het hogere Zelf proberen meer ruimte te maken in jouw eigen 

dagelijkse leven, waarbij je ook zelf veel kunt doen om jouw eigen kostbare tijd zo goed mogelijk te 

bewaken.  

 

Het is voor alle lichtwerkers belangrijk  

zo weinig mogelijk tijd te besteden aan dingen die niet per sé nodig zijn. 

 

Wat er nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen, kun je aanvoelen in de diepte van 

jouw hart, op je beste momenten.  

In de komende drie jaar zullen de meesters één voor één worden ontmaskerd en ten onder gaan 

aan het zwarte karma dat zij op zich hebben geladen in de afgelopen duizenden jaren. Lange tijd 

zijn zij afgeschermd en konden zij niet goed worden gezien, door de machtige vermogens waarmee 

de donkere kant diens medewerkers kan camoufleren.  
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Ook deze onzichtbaarheid is onderdeel van het karma van de meesters en zal in de komende 

periode worden gecompenseerd door het steeds beter zichtbaar worden van deze helpers van de 

donkere kant, die op allerlei strategische plaatsen in onze samenleving zijn gestationeerd.  

Dit zijn niet alleen posities van heel veel macht in onze samenleving maar soms ook hele 

strategische plekjes in familieverband.  

 

Verscheidene Zieneressen  

hebben te maken met één van de meesters  

in hun eigen familielijn,  

soms zelf als partner. 

 

De meesters hebben zichzelf in de afgelopen duizenden jaren op slinkse manieren gekoppeld aan 

Zieneressen, om deze nobele groep vrouwen zo veel mogelijk in te snoeren en onder controle te 

krijgen, terwijl deze hoedsters van Genegenheid dit vaak niet goed in de gaten hadden, door de 

camouflage die de meesters voortdurend konden toepassen in de afgelopen duizenden jaren.  

Daardoor kan het voorkomen dat er nu, in 2023, nog steeds directe relaties zijn tussen een Zieneres, 

en een meester in incarnatie, hoewel dit elkaars tegenpolen zijn.  

In de komende periode zal dit thema verder worden uitgewerkt in situaties waarin dit speelt, en 

zullen de Zieneressen die hiermee te maken hebben dit innerlijk steeds beter aanvoelen. Wanneer 

iemand dit weg wil stoppen en dit liever niet onder ogen wil zien, om wat voor reden dan ook, dan 

is dit een Vrije keuze en zal het hogere Zelf dit respecteren. 

 

Eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen  

is een basisvoorwaarde voor spirituele ontwikkeling  

maar in onze samenleving is eerlijk zijn over het algemeen heel ver weg.  

Het is alsof onze samenleving is gebaseerd op leugens  

en in het spirituele wereldje is dat niet anders. 

 

Wanneer de lichtwerkers zouden willen bijdragen aan verdere ontwikkeling in de richting van het 

volgen van het innerlijke weten, dan zou de groep er goed aan doen om eerlijk te zijn tegenover 

zichzelf en tegenover elkaar, en elkaar aan te spreken wanneer je dingen tegenkomt die volkomen 

botsen met het innerlijke weten.  

Onze samenleving als geheel is heel oppervlakkig geworden en in de wereld van de lichtwerkers is 

dit niet veel anders. 

Het is belangrijk dat de lichtwerkers zichzelf en elkaar beter gaan leren kennen en beter gaan 

herkennen vanuit welke motieven er wordt gehandeld of wordt gezwegen. Wanneer de lichtwerkers 

elkaar gaan beschouwen als vrienden waarmee je ooit naar de Aarde bent gekomen om gezamenlijk 

te werken aan een gezamenlijke missie, dan zou het meer vanzelfsprekend worden om elkaar aan 

te spreken op ongewenst en schadelijk gedrag, in plaats van weg te kijken zoals nu gebruikelijk is. 

  

Wanneer je elkaar ziet als “klanten”,  

dan wordt het veel moeilijker om eerlijk te zijn  

en de dingen te benoemen die nodig zijn. 

 



13 

Wanneer je dóór wil gaan met pleasen en praten over “licht en liefde”, terwijl je eigenlijk diep van 

binnen al lang had aangevoeld dat dit holle woorden zijn, die volstrekt niet overeenkomen met wat 

er in de diepte van je hart leeft, dan zou je er goed aan doen te stoppen met dit toneelspel en een 

eerlijker mens te gaan worden, die niet terugschrikt wanneer het moeilijker begint te worden en je 

dingen tegenkomt die misschien niet fijn zijn om onder ogen te zien.  

Maar de meeste lichtwerkers zijn zodanig ernstig beschadigd dat ze nog blind gehoorzamen aan 

wat ze krijgen ingeprent en hebben aangeleerd vanuit de donkere kant, waar ze vanuit Vrije wil 

duizenden jaren mee hebben samengewerkt en waar ze nog steeds in meegaan, als een oude en 

vertrouwde gewoonte, waarbij het innerlijke weten wordt genegeerd.  

 

Iedereen heeft in de afgelopen duizenden jaren  

in mindere of meerdere mate meegewerkt met de donkere kant,  

en zal nu de prijs moeten betalen om daar weer van los te komen. 

 

Er is geen gemakkelijke manier om los te komen van de donkere kant. Dit zal altijd betekenen dat 

je daar dan hard voor zult moeten vechten.  

De donkere kant zal je nooit zomaar laten gaan en zal het je altijd zo moeilijk mogelijk maken, 

onderweg naar een grotere Vrijheid om samen te werken met jouw hogere Zelf en het zijn van een 

kanaal voor Genegenheid.  

De donkere kant heeft in de afgelopen duizenden jaren veel rechten opgebouwd, doordat de 

mensen in incarnatie maar ook de hogere Zelven, zich de vingers hebben gebrand aan een bewuste 

samenwerking, in ruil voor status, positie en macht.  

Wanneer iemand vanuit Vrije wil kiest voor de samenwerking met de meesters, de donkere kant, 

dan betekent dit dat de meesters dan rechten hebben, waarmee ze bijvoorbeeld jouw visie in 

kunnen kleuren, zodat je niet meer goed ziet wat er gaande is in jouw eigen leven.  

Toch kun je dan nog steeds wel een gevoel krijgen, dat er iets niet goed gaat. Wanneer je hier 

voldoende aandacht aan besteedt, dan zal jouw hogere Zelf hierop proberen te reageren door jou 

meer inzage te geven in wat er gaande is.  

De verduistering van visie die dan gaande is, is onderdeel van de wetten van ons evolutieproces. 

Dit zal in de komende duizenden jaren in grote lijnen op ongeveer dezelfde manier werken als 

waarop het in de afgelopen duizenden jaren heeft gefunctioneerd. 

  

Wanneer je bewust samenwerkt met de donkere kant, 

ter beoordeling van onze leraren, 

dan geef je daarmee jouw Vrije wil uit handen. 

Naarmate je daar langer mee doorgaat, 

geef je een steeds groter deel van jouw Vrije wil weg. 

 

Wanneer je bijvoorbeeld in het oude Egypte in de periode van de farao’s, per sé een hogepriesteres 

wilde zijn, de dienares van één van de Egyptische godinnen, dan gaf je daardoor een deel van jezelf 

uit handen. De godin, waar je dan het hulpje van was, kreeg dan steeds meer toegang tot je manier 

van denken maar kon ook steeds meer haar plaats innemen in jouw lichaam.  
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Wanneer je als Zieneres in dienst bent getreden bij een godin, in de periode van de farao’s, dan 

betekent dit gewoonlijk dat je nu, in dit leven, in onze generatie, heel moeilijk je plaats kunt innemen 

in jouw stoffelijke lichaam, met name in het bekken.  

Zo’n godin heeft dan vaak nog steeds rechten om met jouw bekken te werken en via die plaats 

energie te zuigen, in het verlengde van de mythologische verhalen rond Medusa.  

In praktijk is er dan een vrouw in incarnatie die niet goed haar plaats kan innemen in haar bekken 

terwijl er tegelijkertijd een godin actief is, die probeert zo veel mogelijk energie te zuigen via het 

bekken van die vrouw. De Zieneressen zullen in de komende jaren steeds beter gaan herkennen 

hoe dit werkt.  

Bij veel vrouwen zijn de kenmerkende vrouwelijke delen van het stoffelijke lichaam niet meer goed 

verbonden met het hogere Zelf, waardoor er vaak veel aandacht mee kan worden getrokken, 

hetgeen een vrouw vaak een “supervrouwelijk” gevoel geeft.  

 

In praktijk betekent dit vaak dat een donkere godin,  

via deze vrouwelijke kenmerken,  

energie zuigt,  

zonder dat de vrouw waarover het gaat,  

zich hier in eerste instantie van bewust is. 

 

Tijdens de Franse revolutie bijvoorbeeld, was het bij de elite een gewoonte om hele diepe decolletés 

te hebben, waarbij het eigenlijk voor iedereen wel duidelijk was dat je hier als vrouw heel veel 

aandacht mee zou krijgen. In feite was dit onderdeel van een soort van machtsspel tussen de 

mensen van die periode.  

Dit is een bekend voorbeeld van de manier waarop de outfit onderdeel is van een voortdurende 

strijd tussen mannen en vrouwen, die zich vooral onder de oppervlakte afspeelt. Deze strijd woedt 

voort tot op de dag van vandaag en is tot nog toe nooit opgelost.  

De vrouwen die in de afgelopen duizenden jaren bewust hebben samengewerkt met de donkere 

kant, en daar destijds heel bewust macht aan hebben ontleend door via hun stoffelijke lichaam 

dingen voor elkaar te krijgen, zullen merken dat ze nu, in dit leven, de grootste moeite hebben om 

goed plaats te nemen in hun bekken en in hun borsten, ook al klinkt dit in eerste instantie misschien 

vreemd.  

Ondertussen kan de donkere kant, als onderdeel van de rechten waarover die kan beschikken, de 

plaats innemen in juist die kenmerkende vrouwelijke delen, met als bedoeling daar zo veel mogelijk 

aandacht mee te trekken en energie mee te zuigen.  

Dit houdt pas op wanneer een vrouw haar plaats weer goed inneemt in haar lichaam, met name in 

die delen waar in de afgelopen duizenden jaren veel aandacht mee is getrokken, en veel 

machtsspelletjes mee zijn gespeeld.  

Het zal gevoelsmatig duidelijk zijn dat wanneer je duizenden jaren bewust hebt samengewerkt met 

de donkere kant, en steeds opnieuw je lichaam uit handen hebt gegeven, in ruil voor macht, dat je 

dan niet in enkele maanden je plaats weer terug kunt veroveren in jouw eigen stoffelijke lichaam. 

Dat is niet de manier waarop ons evolutieproces werkt. 
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Een Zieneres die weer in haar kracht staat, 

wijst al dit aandacht zuigen door middel van haar stoffelijke lichaam af, 

en is voedend in haar energie. 

 

Het is in onze generatie zeldzaam een Zieneres tegen te komen die overal in haar lichaam goed 

haar plaats heeft ingenomen, en geen aandacht meer vraagt voor haar decolleté of op een andere 

manier.  

Het is in onze generatie een gebruikelijke opvatting dat het nu eenmaal zo zou werken in onze 

samenleving, waarbij wordt vergeten dat dit door de grote aanpassingen in ons evolutieproces 

steeds meer een keuze is, om hier op deze manier mee om te gaan.  

Wanneer je dit als vrouw steeds beter begint te herkennen, dan zou je eraan kunnen werken om 

hier zelf niet meer aan mee te doen, en te proberen je plaats in jouw eigen lichaam steeds beter in te 

nemen, met name in die gedeeltes waar dit het meeste nodig is.  

Op die manier voorkom je steeds meer dat er veel energie verloren gaat door zuigende krachten de 

gelegenheid te geven dit via jouw stoffelijke lichaam te doen.  

 

Wanneer je merkt dat je energie aan het zuigen bent, 

via je borsten, via je bekken of op een andere manier, 

dan zou je er goed aan doen om je hier fel tegen te verzetten. 

Je bent dan verbonden met de donkere kant. 

 

Wanneer alle vrouwen over de hele wereld deze energielekken zouden oplossen, dan zou ons 

gezamenlijke energieveld daar een heel stuk sterker van worden.  

Dit is nog een hele lange weg te gaan, en dit maakt duidelijker waar we nu staan met de kwaliteit 

van ons gezamenlijke energieveld, aan het begin van een heel nieuw tijdperk.  

De donkere kant heeft ons zover gekregen dat we hier vanuit Vrije wil in hebben toegestemd, in 

de afgelopen duizenden jaren, waardoor we nu in deze situatie terecht zijn gekomen.  

Energiestromen staan in principe los van kleding die iemand draagt, maar je kunt wel door middel 

van je kleding al dan niet ergens de aandacht op vestigen. In praktijk betekent dit dat je door de 

keuze van je outfit, al dan niet kunt meewerken aan het zuigen van energie.  

Naarmate je je hier steeds beter van bewust wordt, omdat je dit van binnenuit en van bovenaf 

steeds duidelijker wordt gemaakt, draag je hier een steeds grotere verantwoordelijkheid voor. De 

foto’s die de lichtwerkers nu van zichzelf plaatsen op de social media, maken duidelijker in hoeverre 

deze lessen inmiddels zijn begrepen en in praktijk zijn toegepast.  

 

Het is voor iedere vrouw van belang dit thema goed te onderzoeken, 

hier de nodige aandacht aan te besteden, 

en hier de eigen verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

Vanwege de hersenspoeling van de mensheid en de grote mate van betovering, konden al deze 

dingen niet goed worden gezien voor wat ze zijn, namelijk talloze poorten waardoor veel energie 

wordt weggezogen. Door de toenemende helderheid in visie bij de mensen die hun innerlijke weten 

proberen te volgen, worden deze dingen steeds beter herkenbaar.  
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Je kunt hier goed aan werken door de oefening voor hooggevoeligen te doen die ik eerder heb 

aangegeven, en door regelmatige massage door iemand die een kanaal is voor Genegenheid.  

De lichte kant is voedend en biedt heldere inzichten aan, zo veel als de lichtwerkers maar kunnen 

opnemen.  

De donkere kant zuigt heel veel energie en probeert voortdurend allerlei kronkelige redeneringen 

van het hoofd te introduceren en in stand te houden, waardoor mensen een schijnbaar logische 

verklaring krijgen en ophouden met het zoeken naar een dieperliggende Waarheid.  

Wanneer je als vrouw je eigenwaarde voor een deel ontleent aan de hoeveelheid aandacht die je 

krijgt voor jouw stoffelijke lichaam, dan zou het mooi zijn wanneer je steeds beter begint aan te 

voelen dat je deze weg beter niet verder in kunt gaan. Dit is de weg naar status, positie en macht, 

die je eigenlijk ontleent aan de samenwerking met de donkere kant, waarbij je jouw stoffelijke 

lichaam als troefkaart inzet, zodat je die op elk door jou gewenst moment uit kunt spelen.  

Wanneer je deze weg van aandacht zuigen volgt, dan ben je al gevangen in de webben van de 

donkere kant. Het is dan van belang dit steeds beter te herkennen en je hier zo veel mogelijk Vrij 

van te vechten.  

Het zal duidelijk zijn voor de mensen die hun innerlijke weten volgen, dat wanneer een vrouw al 

duizenden jaren deze weg heeft gevolgd, dat je hier dan niet in enkele maanden helemaal Vrij van 

kunt staan.  

 

De mensheid doet het zichzelf en elkaar aan  

om verder te gaan op de weg van misleiding en beschadiging van elkaar. 

 

De mannen hebben zich beestachtig gedragen in hun omgang met vrouwen in de afgelopen 

duizenden jaren. Dit waren niet onze voorvaderen maar dit waren dezelfde mannen die nu soms in 

deftige maatpakken rondlopen op hun werkplekken.  

De vrouwen zijn vaak het slachtoffer geweest van deze Vrije keuze van mannen maar hebben zelf 

in de loop van de geschiedenis ook vaak meegedaan met allerlei machtsspelletjes, waarbij ze er niet 

voor terugschrokken om hun stoffelijke lichaam in te zetten aan de onderhandelingstafel.  

De donkere kant heeft mannen en vrouwen zover gekregen om zich tegen elkaar te keren en dit 

diep in ons systeem te verankeren. Echte eenheid is nog ver te zoeken in het mensenrijk, wat de 

lichtwerkers zichzelf misschien ook proberen aan te praten, tegen beter weten in.  

In de mythologie zijn de verhalen bekend van de “Sirenen”, vrouwen die mensen naar zich toe 

probeerden te lokken, waarna mensen zich figuurlijk met hun bootje te pletter liepen op “de 

rotsen”, waarbij erotiek een belangrijke rol speelde bij het naar zich toe trekken.  

 

In onze generatie zijn er nog steeds heel veel “Sirenen”,  

die in de mythologische verhalen de levenskracht uit iemand zogen  

en iemand bewust te pletter lieten varen op de rotsen. 

 

Dit zijn oude verhalen die de gnostici in het verre verleden bewust hebben gemaakt, om duidelijk 

te maken aan de mensheid wat er ook toen al gaande was. Het is symboliek van het gedrag van 

sommige vrouwen, die heel veel aandacht trekken vanuit vernietigende motieven.  
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De gnostici uit het verre verleden, die dezelfde zijn als sommige gnostici in onze generatie, 

probeerden mensen op die manier te waarschuwen voor dit gevaar. Het is diepgaande esoterische 

kennis, verpakt in een mythologisch verhaal.  

Het zijn eigenlijk tijdloze verhalen geworden, die niet alleen gaan over het verre verleden maar nog 

heel actueel zijn. In de social media van onze generatie, vind je talloze “Sirenen”. Dit thema is nog 

steeds heel actueel. Er is in sommige opzichten nog maar weinig veranderd in de afgelopen 

tienduizenden jaren.   

Natuurlijk zou iedereen graag horen dat het nu klaar is met het oude tijdperk en dat we nu allemaal 

direct een nieuwe start kunnen maken maar dit is niet de manier waarop het werkt in ons leerproces.  

De dag des Oordeels is voorbij en de beslissingen die daaruit zijn voortgekomen zullen zich in de 

komende periode steeds verder ontvouwen, waarbij we er gerust vanuit mogen gaan dat we 

nauwelijks enig zicht hebben op wat er door de hogere goden is besloten. Dit is voor ons, als 

mensen in incarnatie, grotendeels ontoegankelijk terrein. We weten hier eenvoudig heel weinig van.  

In praktijk betekent dit voor iedereen, dat er nu eerst een periode nodig is van intensieve 

schoonmaak, waarin je probeert de raakvlakken die je zelf met de donkere kant hebt, zo goed 

mogelijk op te sporen en je hier zo veel mogelijk van los te maken.  

Voor de meesten van ons betekent dit dat er voorlopig weinig tot geen ruimte is voor het werken 

aan de missie die jouw hogere Zelf heeft gekregen, als onderdeel van het nieuwe takenpakket dat 

aan de Zielen is toebedeeld, door degenen die nu de leiding hebben van ons evolutieproces. Het 

heeft daarom weinig zin om je nu bezig te houden met zoiets als de missie van jouw Ziel. Je zou je 

veel beter bezig kunnen houden met je eigen spirituele huiswerk.  

 

Mocht je een spirituele coach tegenkomen 

die jou aanbiedt om je te “helpen” met het te weten komen 

wat de missie is van jouw Ziel, jouw hogere Zelf, 

vertrouw zo iemand dan niet! 

 

Het feit dat iemand dit aanbiedt maakt duidelijk dat zo iemand NIET is verbonden met de eigen 

Ziel, diens hogere Zelf, anders had iemand al wel aangevoeld dat het niet in overeenstemming is 

met het innerlijke weten om deze informatie aan te bieden aan de mensen die dit graag willen 

hebben.  

Pas nadat de mensen die hun innerlijke weten volgen drie jaar intensief hebben schoongemaakt, is 

er meer ruimte gekomen voor het leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf, aan de missie 

die jouw hogere deel tegen die tijd op zich heeft genomen. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.  

De missie om gezamenlijk nieuwe normen en waarden te introduceren in onze samenleving, kan 

pas goed op gang komen wanneer de lichtwerkers eerst hun eigen huiswerk goed hebben gedaan. 

Daar hebben ze in het beste geval nog minstens drie jaar voor nodig, vóórdat dit ver genoeg is 

gevorderd om werkelijk goed samen te kunnen werken met hun hogere Zelf.  

 

De komende drie jaar zijn eenvoudig een voorbereidend stadium  

op een fase van steeds bewustere samenwerking  

aan de missie van de Ziel, het hogere Zelf. 
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Het verschil in visie tussen de mensen in incarnatie en de hogere Zelven, is in deze eerste fase nog 

heel groot bij de lichtwerkers. Dit maakt hechtere samenwerking nu nog heel moeilijk.  

Als je je als team wil inzetten voor hetzelfde doel, dan is het van belang overeenstemming te hebben 

in visie op hoofdlijnen. Dit is nu nog volstrekt niet het geval bij het overgrote deel van de 

lichtwerkers in incarnatie ten opzichte van hun hogere Zelf.  

Er is daarom een periode van voorbereiding nodig, waarin je jouw eigen visie steeds meer gaat 

afstemmen op de visie van jouw hogere Zelf.  

 

Pas wanneer de visie van een lichtwerker en diens hogere Zelf,  

voldoende overeenstemmen,  

kun je gezamenlijk als team hechter gaan samenwerken. 

 

De lichtwerkers zijn gewend dat ze zich als groep inzetten voor een gezamenlijke missie in een 

bepaald land, in een bepaalde periode, zoals het op gang brengen van de Franse Revolutie rond 

1775 in Frankrijk. Maar deze keer heeft ongeveer dezelfde groep niet een dergelijke grote missie 

meegekregen. Het gaat nu vooral om het opruimen en schoonmaken van het eigen energieveld, 

waardoor er veel meer ruimte gaat komen voor de bewustere samenwerking met het hogere Zelf.  

Het is uitzonderlijk dat het Joodse spirituele volk, dat nu grotendeels in Nederland is geïncarneerd, 

even geen directe grote missie heeft, maar ook dit is het gevolg van de grote reorganisatie die gaande 

is geweest in de afgelopen tien jaar. Aan het begin van het nieuwe tijdperk is het eerste dat de 

nieuwe leiding nu aandacht geeft, het verzorgen van oude wonden en het zo goed mogelijk 

herstellen van de schade die is opgelopen in de afgelopen duizenden jaren.  

Het is voor alle lichtwerkers van belang om vooral tot rust te komen en betere ervaringen op te 

doen met het menszijn, het leven als lichtwerker in incarnatie, en ruimte te maken voor het 

zorgvuldig op je nemen van je eigen spirituele huiswerk. Dat is voor de komende jaren de weg die 

is uitgestippeld door de nieuwe leiding van de mensheid.  

Het introduceren van nieuwe normen en waarden in onze samenleving die beter aansluiten bij het 

innerlijke weten, is pas mogelijk wanneer de lichtwerkers weer veel bewuster hebben leren 

samenwerken met hun hogere Zelf, en er voldoende draagvlak is in onze samenleving. De 

lichtwerkers kunnen dit niet op eigen kracht in werking zetten, de uitkomst is afhankelijk van de 

reacties vanuit de grote massa. Nieuwe normen en waarden die vanuit de ware lichtwerkers kunnen 

worden aangeboden, kunnen niet worden opgedrongen aan onze samenleving. Het is aan de grote 

massa om te bepalen wat men hiervan vindt.  

 

Vóórdat de lichtwerkers zelf zo ver zijn  

dat ze het goede voorbeeld kunnen geven,  

waar de mensheid onbewust op wacht,  

is er bij de meesten nog een lange weg te gaan. 

 

Het is belangrijk dit onder ogen te zien en de illusie dóór te prikken dat de lichtwerkers nu al 

voldoende zouden zijn voorbereid om aan dit zware werk te kunnen beginnen, hoewel veel 

lichtwerkers er reikhalzend naar uitkijken om een voorbeeld te zijn voor anderen, vanuit volkomen 

verkeerde motieven en vanuit een groot gebrek aan Zelfkennis.  
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We kennen in de Nederlandse taal het woord “hartstocht”, hetgeen betekent dat je iets heel graag 

wil. Maar dit graag willen is de wens van het ego, het is niet voedend en uitstralend, maar naar zich 

toezuigend. 

Wanneer je hartstochtelijk verliefd bent, dan is dit het verlangen van de persoonlijkheid, het ego, 

het is NIET de weg van het innerlijke weten. 

 

Hartstocht is niet voedend maar aanzuigend. 

Hartstocht botst met het innerlijke weten. 

 

Het woordje “tocht” maakt precies het verschil duidelijk. Dit betekent dat er in de kern geen 

voedende energie is maar “tocht”, het is “tochtig” in het hart, niet voedend, het is niet de energie 

van Genegenheid die dan stroomt, maar het verlangen van het ego. 

 

Hartstocht is het tegenovergestelde van Genegenheid. 

 

Wanneer je een relatie ingaat vanuit hartstocht, dan is dit niet voedend, hoe mooi dit misschien 

ook klinkt. Pas wanneer er Genegenheid is, is een relatie voedend, en niet bezitterig en opeisend 

zoals bij hartstocht. 

Hetzelfde is van toepassing op bijvoorbeeld het willen hebben van een spiritueel bedrijfje. Wanneer 

je hartstochtelijk dóór wil gaan met jouw eigen bedrijfje als spirituele coach, dan ben je niet voedend 

maar dan zuig je via die lijn allerlei dingen naar je toe. 

Het woord hartstocht maakt prachtig duidelijk wat er in feite gebeurt en hoe de energie stroomt. 

In het oud-Nederlands kennen we bovendien het woord “tochtig” op zichzelf, hetgeen duidelijk 

maakt dat je dan graag geslachtsgemeenschap wil hebben. 

Ook dit verlangen heeft niets te maken met voeding of Genegenheid, het is puur het verlangen van 

het ego, hetgeen botst met het innerlijke weten. 

Voor alle spirituele coaches die hartstochtelijk dóór willen gaan met hun spirituele bedrijfje, terwijl 

ze diep in hun hart eigenlijk heel goed aanvoelen dat ze hier beter mee kunnen stoppen, is het 

raadzaam dit thema goed te onderzoeken.  

Voor anderen die dit zien gebeuren, kan het heel leerzaam zijn te onderzoeken hoe dit werkt, en 

hoe de energie dan stroomt. 

 

Energietransitie betekent op spiritueel niveau  

dat je dan vanuit andere en betere motieven gaat werken.  

Motieven zijn immers verschillende soorten energie. 

 

Wanneer de mensheid voortdurend handelt vanuit lust, het streven naar macht en eigenbelang, 

ontstaat er een heel ander energieveld dan wanneer er steeds meer kanalen zijn voor Genegenheid. 

Veel spirituele coaches hebben een groot ego, hetgeen een ernstige hindernis is bij het leren 

samenwerken met het hogere Zelf. Vóórdat er meer ruimte komt voor de verdere samenwerking 

met het hogere Zelf, zal het ego vaak flink in moeten leveren. Het ego verzet zich daarom vaak fel 

tegen deze samenwerking, want dit betekent dat het ego dan niet zomaar meer alles kan doen wat 

het wil. 
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Het ego leeft vanuit “go with the flow”,  

pluk de dag, leef je droom. 

De bewuste mens die het innerlijke weten wil volgen,  

kiest voor een andere weg. 

 

Het ego staat de samenwerking met het hogere Zelf vaak in de weg. Het ego wil alles zelf regelen 

en wil zelf de touwtjes in handen houden. 

 

Het ego wil controle en grip op de situatie.  

Het ego wil alles in een hokje plaatsen  

en zo alles onder controle proberen te houden. 

Het ego geeft weinig ruimte aan dieperliggende gevoelens  

want daar heeft het ego geen grip op. 

Naarmate iemand een groter ego heeft,  

wordt de samenwerking met het hogere Zelf moeilijker. 

 

Omdat de meeste spirituele coaches met een eigen bedrijfje een groot ego hebben, vormt dit voor 

het hogere Zelf een grote hindernis, die moeilijk te overwinnen is, omdat de lichtwerker dit stukje 

zelf moet oplossen, vóórdat de samenwerking met het hogere Zelf meer kans van slagen heeft. 

Maar het ego, de persoonlijkheid, is gevormd in duizenden jaren, en verandert niet zo snel. In de 

afgelopen duizenden jaren is een persoonlijkheid in praktijk vaak maar weinig veranderd. Als je zou 

kijken in een regressie-sessie naar hoe iemand bijvoorbeeld vijfduizend jaar geleden in het leven 

stond, dan is dit vaak niet heel anders dan nu, wanneer je goed kijkt naar wat er onder de 

oppervlakte gebeurt. 

Het ego dat je nu hebt opgebouwd, is het gevolg van duizenden jaren aan keuzes die daaraan vooraf 

zijn gegaan, onder verschrikkelijk omstandigheden. Dit betekent dat de ego's zich in de verkeerde 

richting hebben ontwikkeld, in de afgelopen duizenden jaren.  

Dit is een ernstige hindernis voor het hogere Zelf om samen te werken. Het is een hindernis die 

de lichtwerkers in incarnatie zouden moeten opsporen en zouden moeten aanpakken. Het hogere 

Zelf kan slechts hopen dat een lichtwerker in incarnatie bereid is hieraan te werken. 

 

Een overwinning van het ego,  

betekent vaak een verlies voor de samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Dit is de weg die veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje nu volgen. Ze volgen de 

hartstochtelijk verlangens van hun ego, en gaan daarin ten onder. Ze verliezen op die manier steeds 

meer de aansluiting met het hogere Zelf. 

Door de weg van Zelfkennis te volgen, zouden ze dit op kunnen sporen, maar ook dit is wat het 

ego liever niet wil. 

 

Het ego wil eigenlijk helemaal niet de weg van Zelfkennis volgen,  

want dit zou betekenen dat het ego dan vaak flink zal moeten inleveren. 
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Het ego zal daarom allerlei handige uitvluchten verzinnen, om al te diepgaande Zelfkennis maar zo 

veel mogelijk te vermijden. In plaats daarvan houden veel mensen zich met anderen bezig, dat geeft 

hun een “goed gevoel”. Maar dit “goede gevoel” is het gevoel van het ego, het is niet het innerlijke 

weten dat dan wordt gevolgd. Het is het verlangen van de persoonlijkheid, dat op deze manier een 

invulling krijgt. 

Zo lopen veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje, voortdurend om hun eigen huiswerk heen, 

en praten zichzelf aan dat ze het toch eigenlijk wel heel goed met anderen vóór hebben. 

In werkelijkheid is dit vaak vermijdingsgedrag, waarbij men de dieperliggende confrontatie met zichzelf 

niet aan wil, en ook niet terug wil naar de maatschappij om daar “een gewone baan” op zich te 

nemen. 

 

Eigenlijk willen veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje  

helemaal niet meer tussen “de gewone mensen” staan,  

maar willen ze dit liever niet toegeven. 

 

Deze eigenschappen zijn voor het hogere Zelf hindernissen, en kunnen slechts door de 

lichtwerkers in incarnatie worden opgelost, het hogere Zelf kan dit niet voor jou oplossen, dit is iets 

wat je zelf zou moeten doen, voor zover je dit zou willen.  

 

Het leren samenwerken met het hogere Zelf  

betekent dat het ego dan flink zal moeten inleveren  

en die wil dit per sé niet. 

Het ego wil graag zelf de baas zijn  

en duldt eigenlijk helemaal geen inmenging vanuit het hogere Zelf. 

 

Dit betekent in praktijk dat veel lichtwerkers er nog helemaal niet klaar voor zijn om te leren 

samenwerken met het hogere Zelf. 

Het ego volgt vaak de lijn van status, positie en macht, en is daarom erg vatbaar voor de 

samenwerking met de donkere kant. 

In de praktijk van ons evolutieproces in de afgelopen tienduizenden jaren blijkt dat het veranderen 

van het ego vaak heel moeilijk is. Nagenoeg altijd verandert het ego pas onder extreme 

omstandigheden. 

Dit betekent dat er voor veel mensen die werkelijk willen leren samenwerken met hun hogere Zelf 

maar daarin gehinderd worden door een groot ego, onvermijdelijk harde lessen op het programma 

zullen staan, wanneer iemand niet op een andere manier de eigen zwakheden onder ogen wil zien 

en wil aanpakken. 

Er is veel tijd nodig om werkelijk te leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf. Dit vraagt een 

volkomen andere houding dan nu gebruikelijk is in het wereldje van de spirituele coaches met een 

eigen bedrijfje. 

 

Veel lichtwerkers zijn vatbaar voor superioriteitsgevoelens,  

ze vinden zichzelf eigenlijk veel beter dan “gewone mensen”. 
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Deze superioriteitsgevoelens worden op een hele subtiele manier gevoed vanuit de donkere kant. 

Wanneer er een groepje lichtwerkers wordt verzameld, dan ontstaat er bij sommigen een soort van 

“elite gevoel”, de verzamelde lichtwerkers vormen dan toch eigenlijk wel de spirituele elite van 

onze samenleving, zo vinden velen dan stiekem. 

Wanneer je dit niet goed herkent, dan raak je gemakkelijk verstrikt in het superioriteitsgevoel, dat 

veel lichtwerkers gevangenhoudt. 

Dit zijn typisch vatbaarheden voor het ego, die dit als buitengewoon aangenaam ervaart, maar dit 

vaak handig probeert te camoufleren. 

 

Eenvoud, soberheid en bescheidenheid  

zijn betrouwbare bakens langs de weg  

naar een verdere samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Wanneer je bij een individu of bij een zoveelste nieuwe groep, ziet dat deze kenmerken ontbreken, 

dan is dit een duidelijke aanwijzing in welke richting zich zo'n individu of zo'n groep zich 

ontwikkelt. Bij de meeste spirituele coaches met een eigen bedrijf zijn deze bakens ver weggeraakt. 

Veel spirituele coaches met een eigen bedrijfje hebben zichzelf nogal op een voetstuk gezet en zijn 

juist daardoor in een isolement terecht gekomen.  

Ze vervreemden daardoor zowel van het hogere Zelf als van de andere mensen in onze 

samenleving, degenen waarvoor ze ooit naar de Aarde zijn gekomen om te helpen bij hun spirituele 

ontwikkeling. Veel spirituele coaches en therapeuten zijn op een eilandje gaan leven. 

Veel lichtwerkers zullen in eerste instantie helemaal niet blij zijn met de toenadering die het hogere 

Zelf in deze periode zoekt, omdat hierdoor de eigen zwakheden steeds duidelijker zichtbaar zullen 

worden. Het ego, de persoonlijkheid, zal zich daarom vaak fel verzetten tegen de inmenging van 

het hogere Zelf. 

 

Het ego zal vaak proberen de invloed vanuit het hogere Zelf te negeren  

en alles op eigen houtje te regelen. 

Het ego is gericht op oplossingen van problemen 

en niet op het leren van een situatie. 

Het ego is gericht op alles zelf doen  

en staat meestal niet echt open voor samenwerking met het hogere Zelf. 

 

Het ego wil altijd eerst de eigen belangen ingevuld zien, en heeft pas daarna enige ruimte voor het 

grotere geheel. 

Het ego hecht veel waarde aan cursussen, diploma’s en boeken. Voor het hogere Zelf is het 

belangrijker te zien in hoeverre een lichtwerker diens innerlijke weten wil volgen en een kanaal wil 

zijn voor Genegenheid.   

Het ego heeft een hele beperkte visie, die vaak heel ver afwijkt van de wijdse vergezichten van het 

hogere Zelf. 
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Het ego is degene die de komende jaren flink in zou moeten leveren,  

in het beste geval…  

Alleen dan,  

kan de samenwerking met het hogere Zelf goed op gang komen. 

 

Wanneer het ego oppermachtig is en de strijd wint, dan betekent dit een verlies voor de 

samenwerking met het hogere Zelf, maar ons hogere deel is hier niet verantwoordelijk voor.  

Ons evolutieproces biedt slechts mogelijkheden aan, voor wie dat zou willen. Wanneer het ego er 

uiteindelijk voor zou kiezen om alleen verder te gaan, zonder de samenwerking met het hogere Zelf, 

dan zal het hogere deel deze keuze respecteren, met pijn in het hart, want ook het hogere Zelf heeft 

zoiets als gevoel, iets wat vaak wordt vergeten. 

Het hogere Zelf geeft in deze periode veel onderwijs, en laat het dan over aan de mensen in 

incarnatie wat die daarmee willen gaan doen. 

De uitkomst van ons evolutieproces is niet de verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf, die is daar 

slechts een onderdeel van. 

De mensheid in incarnatie heeft nu de mogelijkheid om een betere toekomst te kiezen, onder veel 

betere omstandigheden dan in de afgelopen vijfduizend jaar. In de komende drie jaar zal duidelijker 

worden wat de mensheid met deze aangeboden mogelijkheden wil doen. 

Aan het einde van deze periode van drie jaar, wordt de balans opgemaakt, en beslissen onze leraren 

hoe het verder zal gaan. 

 

Er zijn ondertussen globaal drie stromingen te herkennen  

in de grote en groeiende groep lichtwerkers. 

 

De grootste groep gaat nog vooral door op het oude spoor en is nog weinig gevoelig voor de 

nieuwe mogelijkheden die er nu zijn, als gevolg van de grote aanpassingen in ons evolutieproces.  

Deze groep kent noch zichzelf noch degene die misschien hun hulp zoekt. Deze coaches zoeken 

vooral mentale verklaringen voor de dingen die ze tegenkomen. Ze leven niet vanuit hun diepe 

gevoel, ook al hebben ze dit zelf meestal niet zo goed in de gaten.  

Ze zijn nog onvoldoende gevorderd met hun eigen spirituele huiswerk om een bewustere 

wisselwerking met hun hogere Zelf mogelijk te maken. 

Deze groep misleidt zichzelf en anderen, en veroorzaakt veel schade. Er ontbreekt hier vooral 

diepgang en eerlijkheid. Deze groep zoekt het nog vooral buiten zichzelf.  

Dit is de groep die veel aandacht vraagt voor zichzelf en zichzelf voortdurend naar voren schuift 

als “de redder”. Hun eigenlijke motieven botsen met hun innerlijke weten, eigenbelang speelt hier 

in de diepte een grote rol. Het gaat vaak vooral om hun status, hun positie en hun reputatie.  

Deze groep is nog volkomen gevangen in de matrix, maar wil dit niet onder ogen zien, en wil dit 

niet toegeven. Deze groep wil zichzelf zien als lichtwerkers maar zijn dat eigenlijk niet. Ze praten 

misschien over licht, liefde, vrede en eenheid maar dit is niet wat er in hun harten leeft. Het zijn 

holle woorden, bijna alsof ze afkomstig zijn uit een soort van computer.  
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Dit zijn de mensen die voortdurend toneelspelen en invulling geven aan oude voorspellingen dat 

er in deze periode veel valse leraren zullen zijn, die velen zullen misleiden. 

Dit is de groep die de samenwerking met het hogere Zelf in werkelijkheid (nog) afwijst, ook al 

zullen ze misschien luidkeels het tegendeel beweren. Aan hun uiterlijke vertoon, kun je hun 

innerlijke keuzes vaak goed herkennen.  

Dit zijn de “pleasers”, degenen die kiezen voor de tactiek van “pappen en nathouden”. Dit zijn niet 

de mensen die doen wat nodig is, maar die voortdurende proberen “goed over te komen”.  

 

Een Zieneres die in haar kracht staat,  

is een zuivere diamant. 

Er is dan geen sprake meer van pleasen,  

noch van aandacht zuigen. 

Zo’n Zieneres doet eenvoudig wat er nodig is. 

 

Dit is een groot contrast met de zoetsappige houding van de eerste en grootste groep, die elkaar 

vaak aanspreekt met lieve woordjes, die volstrekt niet overeenkomen met wat er in de diepte van 

het hart leeft.  

Deze grote groep zal moeite hebben met een Zieneres die in haar kracht staat, en de dingen doet 

die nodig zijn. Deze groep zal eveneens moeite hebben om te leren samenwerken met het hogere 

Zelf, omdat men dit eigenlijk liever niet wil. Deze groep is niet ECHT gericht op samenwerking 

met het hogere Zelf, hoewel dit gewoonlijk luidkeels wordt ontkend. Men is in werkelijkheid vooral 

gericht op het “ikje” en doet vooral wat het “ikje”, het ego, fijn vindt.  

Deze eerste groep is door de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren zodanig beschadigd, dat 

er eerst veel tijd nodig is om hier geduldig aan te werken, vóórdat deze groep in staat is werkelijk 

goede hulp te bieden aan anderen bij hun spirituele ontwikkeling.  

Door een gebrek aan Zelfkennis, is deze groep zich gewoonlijk niet goed bewust van de eigen 

beschadigingen. In praktijk volgt deze groep niet de weg van het beter leren kennen van zichzelf, 

maar wil deze groep vooral de eigen dromen verwezenlijken.  

Er is bij deze groep nog weinig samenwerking met het hogere Zelf, die mogelijkheden aanbiedt 

voor het beter leren kennen van jezelf, en het geduldig werken aan het schoonbloeden van het 

hartcentrum.  

Pas wanneer de mensen van deze groep zichzelf beter zouden leren kennen, zouden ze zich er 

steeds meer van bewust worden, dat ze volstrekt niet goed zijn voorbereid om anderen te kunnen 

helpen met hun spirituele ontwikkeling. Gewoonlijk ervaren mensen van deze groep deze 

herkenning als een grote vernedering van hun ego, waardoor ze deze herkenning zo ver mogelijk 

proberen weg te stoppen en zo lang mogelijk proberen te ontkennen. Met andere woorden deze 

mensen doen net alsof ze niet in de gaten hebben dat ze eigenlijk voortdurend toneelspelen.  

Op die manier handelen ze voortdurend tegen beter weten in, waardoor ze veel schade veroorzaken 

en een hechtere samenwerking met hun hogere Zelf volkomen in de weg staan. Met andere 

woorden deze mensen doen het zichzelf aan, dat de samenwerking met het hogere Zelf stagneert, 

ondanks de prachtige mogelijkheden die hier nu voor zijn.  
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Dit zijn de mensen die in feite weinig doen met de mogelijkheden die nu worden geboden voor 

het maken van een hele nieuwe start. Het is gewoonlijk hun ego, dat hen volkomen in de weg staat.  

Het hogere Zelf probeert te waarschuwen hoe de situatie is, maar zal de Vrije wil van deze mensen 

in incarnatie vanzelfsprekend respecteren, en hen hun gang laten gaan, als dat is wat ze willen.  

Deze groep heeft nog geen ervaring met Genegenheid, ook al is men zich hier niet goed van bewust 

en ook al spreekt men vaak over “licht en liefde”. 

 

Net zoals (overdreven) vriendelijkheid vaak het masker is  

waarachter een meester van de Witte Broederschap zich verbergt,  

zo is ook het spreken over “licht en liefde” vaak een masker. 

 

Een ander deel van de grote groep lichtwerkers, is de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf, aan 

het onderzoeken en is hier volop mee bezig. Oude gewoontes spelen hier nog steeds een belangrijke 

rol maar er is de bereidheid dingen (opnieuw) te onderzoeken en eerlijker te zijn naar zichzelf.  

Deze groep is kleiner dan de eerste groep, maar het is een langzaam groter wordende groep. Naar 

verwachting van onze leraren zullen veel mensen uit de eerste groep in de komende drie jaar alsnog 

de overstap maken naar de tweede groep.  

Bij de tweede groep is er in toenemende mate bereidheid om het eigen schoonmaakproces toch 

maar bewust in te gaan, in een steeds hechtere wisselwerking met het hogere Zelf. Dit betekent dat 

het ego dan bereid is een stapje terug te doen, en bereid is ruimte te maken voor de terugkeer van 

het hogere Zelf, in het gewone dagelijkse leven.  

Er komt dan geleidelijk meer diepgang, en er is een langzame overschakeling naar het diepe gevoel 

in het hartcentrum, in de loop van het schoonmaakproces. 

Er is dan een toenemend begrip voor de noodzaak om vooral heel eerlijk te zijn, je plaats in te 

nemen, en niet meer weg te kijken, ook niet als het gaat om andere lichtwerkers.  

Er komen dan steeds betere ervaringen op je weg, waarin je af en toe Genegenheid voelt, misschien 

voor het eerst sinds duizenden jaren. Wanneer je steeds meer de ervaring krijgt van Genegenheid, 

wordt daardoor de bescheidenheid aanzienlijk groter. Je beseft pas dan veel beter waar je staat, 

namelijk helemaal aan het BEGIN van de opbouw van de samenwerking met het hogere Zelf. 

 

In praktijk is er een direct verband tussen Genegenheid en bescheidenheid. 

Zolang er geen ervaringen zijn met Genegenheid, 

is er vaak ook weinig bescheidenheid. 

Zolang mensen zichzelf beschouwen als “de redder”, 

is er meestal nog geen ervaring met Genegenheid.  

 

Bij deze tweede groep is er een steeds betere herkenning van de matrix, en er is een toenemende 

bereidheid om je hier zo veel mogelijk van los te maken, ook als dit een moeilijke weg blijkt te zijn. 

Er is inmiddels een kleine voorhoede, die de overstap naar een nieuwe manier van leven al 

grotendeels heeft gemaakt, er steeds beter in slaagt te leven vanuit het diepe gevoel in het hart, en 

zich niet meer laat afleiden door wat dan ook.  
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Dit is een kleine maar sterke groep, die de steun van de Ziel, het hogere Zelf, krijgt, door de zuivere 

motieven van waaruit men in het leven staat, bereid om moeilijke dingen onder ogen te zien, ook 

wanneer dit heel confronterend is.  

Naar verwachting van onze leraren zal deze groep in de komende drie jaar gestadig groeien in 

aantal. Dit is de groep die zich in een hoog tempo kan ontwikkelen en in de komende drie jaar 

aanzienlijk sterker zal worden, door een steeds intensievere samenwerking met het hogere Zelf.  

Dit zijn de mensen die voldoende zijn voorbereid om anderen echt te kunnen helpen met hun 

spirituele ontwikkeling. Dit zijn de mensen die een steeds sterkere instroom van energie zullen 

merken en steeds meer dingen op zich kunnen nemen die ze tot voor kort onmogelijk hadden 

gehouden. 

Deze derde groep is voedend, en is een steeds beter kanaal voor Genegenheid. Er is een steeds 

helderder visie op de situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. Er is steeds meer 

innerlijke Vrijheid. 

Deze groep heeft veel tijd nodig, om alles te verwerken dat van binnenuit en van bovenaf zichtbaar 

wordt gemaakt, door jouw eigen hogere Zelf. Dit is de groep die in de komende drie jaar heel veel 

zal leren. 

De verschillen tussen deze drie groepen zijn groot, heel groot.  

 

In praktijk betekent dit  

dat de lichtwerkers in de komende jaren  

onderling regelmatig met elkaar in botsing zullen komen. 

In feite is dit al begonnen... 

 

De lichtwerkers willen zo graag horen dat het oude tijdperk nu voorbij is en dat dit helemaal is 

afgerond, zodat de bladzijde kan worden omgeslagen en je op een blanco bladzijde uitkomt, maar 

dit is niet de manier waarop ons leerproces werkt.  

 

Je begint in ons leerproces NOOIT op een blanco bladzijde, 

er is altijd een hele lange voorgeschiedenis, 

die voortdurend van invloed blijft, 

ook al ben je je hier niet goed van bewust. 

 

Er zijn nu bijzondere mogelijkheden om intensief aan de slag te gaan met schoonmaken, opruimen 

en heroriëntatie, voor wie dat zou willen…  

Deze periode duurt drie jaar, gerekend vanaf 1 januari 2023, de datum waarop ons evolutieproces 

helemaal in evenwicht is gebracht en de dag des Oordeels is gepasseerd. Vanaf 1 januari 2026, 

begint er een volgende fase, en zijn er aanzienlijk minder mogelijkheden om zó intensief te werken 

aan het opschonen van het eigen hartcentrum.  

De buitengewone mogelijkheden die er deze drie jaar zijn, zijn een direct gevolg van de grote 

aanpassingen in ons evolutieproces, waarin er een hele nieuwe grote hoofdcyclus is begonnen. Dat 

deze mogelijkheden om intensief schoon te maken nu worden geboden, is een geschenk aan de 

mensheid.  

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


