
Geschreven door Johan Sinnema – Juni 2024 

Twee soorten Genegenheid 

Er zijn twee vormen waarin Genegenheid kan worden gemanifesteerd, een actieve en een passieve. De ene heeft te 

maken met “doen wat nodig is”, de andere heeft te maken met zachtjes uitstralen vanuit het hartcentrum.  

Vanuit de hogere goden wordt in deze periode geprobeerd een nieuw netwerk van Genegenheid 

op te bouwen, dat zich langzaam kan uitbreiden door de hele mensheid, voor zover iemand hieraan 

mee zou willen werken en hier onderdeel van zou willen zijn.  

Het is in de hele lange geschiedenis van de mensheid niet gelukt om een netwerk van Genegenheid 

in stand te houden en de hoeders van Genegenheid, de Zieneressen, zijn in de loop van de 

geschiedenis volkomen ten onder gegaan, en zijn in onze generatie zelfs volkomen vergeten. Er is 

over de geschiedenis van deze groep nobele bewaarders van Genegenheid nagenoeg niets meer 

terug te vinden.  

De hogere goden zien zich daarom genoodzaakt helemaal opnieuw te beginnen met de opbouw 

van een nieuw netwerk van Genegenheid, helemaal aan het begin van een heel nieuw tijdperk, dat 

ondertussen langzaam op gang komt. 

De Zieneressen zijn in de loop van de geschiedenis altijd het centrum geweest van Genegenheid 

en deze groep vergevorderde Zielen is daarom te beschouwen als het planetaire hartcentrum. 

Wanneer de Zieneressen als groep ten onder zijn gegaan, dan betekent dit dat het planetaire 

hartcentrum is vernietigd.  

 

In de komende periode wordt er geprobeerd  

een nieuw netwerk van Genegenheid op te bouwen,  

van boven naar beneden. 

 

Dit betekent dat er op de hogere gebieden een stabiel kanaal voor Genegenheid nodig is, zodat die 

doorgegeven kan worden vanuit de hogere goden naar de lagere goden, en via deze goden en 

godinnen naar de hogere Zelven. Vanuit de hogere Zelven kan deze kostbare energie dan 

uiteindelijk worden doorgegeven aan ons, de mensen in incarnatie.  

Dit is de energie die wij per se nodig hebben om ons goed te kunnen ontwikkelen. Zonder 

Genegenheid kunnen wij eigenlijk niet de lessen leren waarvoor we gekomen zijn.  

Zonder Genegenheid zijn er eigenlijk ook geen dieperliggende verbindingen mogelijk met anderen, 

die ook op onze Aarde terecht gekomen zijn, om wat voor reden dan ook.  

Zonder Genegenheid is het in de meest praktische zin onmogelijk om jezelf beter te leren kennen, 

want op die weg leer je ook alle zwakheden en “missers” kennen die je in vorige levens hebt 

gemaakt. Wanneer er geen Genegenheid is om dit op te vangen, dan gaan wij mensen verharden in 

onze visie naar onszelf. 

  

Zonder Genegenheid verharden wij en verdorren wij. 

 

De weg van Zelfkennis heeft daarom weinig kans van slagen als er geen bedding is van 

Genegenheid, waarin dit intensieve leerproces een plaats krijgt.  

Maar juist Genegenheid was rond 2012 nagenoeg volkomen uitgedoofd op onze ongelukkige 

planeet.  
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Zelfs de beeldvorming over wat Genegenheid dan zou zijn, was volkomen vertroebeld geraakt 

door de inwerking vanuit de donkere kant, die een alternatieve vorm van Genegenheid (Liefde) 

heeft geïntroduceerd die de mensheid gretig heeft aangenomen.  

De donkere kant leerde de mensheid dat seksualiteit eigenlijk gezien zou moeten worden als een 

vorm van Liefde (Genegenheid) en dat Liefde en seksualiteit eigenlijk synoniemen zouden zijn.  

De mensheid stond wijd open voor deze alternatieve visie en begon steeds meer te geloven dat 

seksualiteit inderdaad een soort van Liefde zou zijn, niet wetende dat deze visie haar door de 

hypnotiserende vermogens van de meesters werd opgedrongen.  

De meesters van de Witte Broederschap, de vertegenwoordigers van de donkere kant, zorgden er 

met hun machtige vermogens voor dat de mensheid steeds minder besef had van de ware 

Genegenheid en steeds meer werd meegezogen naar de weg van een alternatieve vorm, die we 

kennen als geslachtsgemeenschap. Vaak werd dit onderbouwd met het argument dat juist deze weg 

verbinding zou brengen tussen twee mensen.  

Maar juist wanneer je de weg volgt van lust en opwinding, en dat is wat je doet als je kiest voor de 

weg van geslachtsgemeenschap, raak je jezelf steeds meer kwijt.  

Dit betekent dat wanneer er geslachtsgemeenschap is, er twee mensen samenkomen die op dat 

moment zichzelf volkomen kwijt zijn geraakt en nog slechts het spoor van hun lusten volgen.  

Het is daarom niet juist om te stellen dat mensen die meedoen aan geslachtsgemeenschap een 

dieperliggende verbinding met elkaar aangaan. In werkelijkheid glijden mensen juist in zo’n situatie 

naar het pad van lust en opwinding, en raken daardoor zichzelf steeds meer kwijt. 

  

Geslachtsgemeenschap geeft NIET de verbinding waar sommigen naar op zoek zijn. 

Het leidt je slechts naar een onderdompeling in lust en opwinding 

waarbij je jezelf steeds meer verliest. 

In praktijk betekent dit 

dat wanneer iemand er vanuit een volkomen vrije wil voor kiest 

om verder te gaan op de weg van geslachtsgemeenschap, 

het nagenoeg onmogelijk wordt  

om tegelijkertijd ook een kanaal voor Genegenheid te zijn. 

 

De basis van ons leerproces is de vrije wil. Zonder dit principe zouden we niet echt meer iets 

kunnen leren, maar dit betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we vanuit 

vrije wil maken.  

Wanneer iemand per se verder wil op het pad van geslachtsgemeenschap, dan maakt zo iemand 

het voor zichzelf onmogelijk om tegelijkertijd ook een goed kanaal voor Genegenheid te zijn. Het 

is niet mogelijk deze twee hele verschillende wegen te combineren. Je kunt niet een beetje meedoen 

met geslachtsgemeenschap en tegelijkertijd ook een beetje een kanaal willen zijn voor Genegenheid.  

Er komt dan een keer een punt dat er een keuze moet komen welke weg je wil gaan volgen.  

In de Bijbel wordt duidelijk gemaakt welke weg de god van de Bijbel met ons voor ogen heeft. 

(Gaat heen, en vermenigvuldigt u)  
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Dit advies heeft inmiddels geleid tot een enorme overbevolking op onze kleine planeet, die 

nagenoeg niemand als een probleem durft te benoemen, eenvoudig omdat er geen goede oplossing 

voor is.  

Onze samenleving is ingericht op het stimuleren van nieuwe geboortes, ook in situaties waarin al 

lang duidelijk is dat de toekomstige ouders in de verste verte niet in staat zijn hun taak als ouders 

naar behoren op zich te nemen.  

Het krijgen (maken) van kinderen wordt in onze gehypnotiseerde samenleving beschouwd als een 

soort van verplichting voor iedere jonge vrouw, en het is moeilijk je hieraan te onttrekken zonder 

als vrouw het gevoel te krijgen dat je hebt gefaald als je geen kinderen hebt gekregen (gemaakt). 

Deze normen en waarden maken duidelijk hoezeer het gedachtegoed van de god van de Bijbel is 

ingeprent bij de mensen van onze generatie, ook al lezen steeds minder mensen in dit dikke boek 

en gaan er steeds minder mensen naar de kerken. Het gedachtengoed dat seksualiteit Liefde zou 

zijn en dat je eigenlijk zou moeten zorgen voor een groot nageslacht, is volkomen verweven met 

onze cultuur.  

De hersenspoeling die wij allen hebben ondergaan in de afgelopen duizenden jaren, wordt steeds 

beter herkend door de mensen die hun innerlijke weten volgen bij hun beslissingen in het dagelijkse 

leven.  

We kunnen daardoor de dingen die gaande zijn in onze samenleving steeds beter zien zoals ze zijn.  

We kunnen daardoor steeds beter herkennen dat ons allerlei dingen zijn aangepraat die eigenlijk 

helemaal niet waar zijn.  

 

Seksualiteit en Liefde (Genegenheid) hebben niets met elkaar te maken  

en zijn eigenlijk elkaars tegenpolen,  

wat onze deskundigen hierover ook menen te kunnen beweren. 

 

Lust en Genegenheid sluiten elkaar uit. Waar veel lust is daar zal weinig Genegenheid zijn, en waar 

veel Genegenheid is daar zal lust weinig kans van slagen hebben.  

Seksualiteit is in onze generatie volksvermaak nummer 1, maar in onze voorgaande beschavingen 

zoals Atlantis en Lemurië ontstonden er juist hele grote problemen wanneer de mensheid verkeerd 

omging met seksualiteit.  

Helaas is dit zicht op ons verre verleden verloren gegaan, zodat wij niet echt in de gelegenheid zijn 

om te leren van onze eigen ervaringen vanuit ons eigen verre verleden, want de mensen die ooit 

ten onder zijn gegaan in Atlantis en Lemurië waren NIET onze verre voorouders, maar dat waren 

wij ZELF.  

Maar omdat we geen actieve herinneringen meer hebben aan deze voorgaande beschavingen 

kunnen we daar ook weinig meer van leren, behalve misschien een onbestemd gevoel wanneer je 

de demografische ontwikkelingen bestudeert, alsof we dit ooit al eens eerder hebben meegemaakt 

in het verre verleden.  

We leven in een generatie waarin het innerlijke weten massaal wordt genegeerd in allerlei opzichten, 

waardoor er overal in onze samenleving structurele moeilijkheden zijn ontstaan die niet zo 

gemakkelijk meer zijn op te lossen.  
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Het is alsof we er als samenleving steeds meer in vast beginnen te lopen 

juist omdat we ons innerlijke kompas massaal NIET willen volgen. 

  

Zolang de overgrote meerderheid van onze generatie het innerlijke kompas, het innerlijke weten, 

NIET wil volgen, zullen er onvermijdelijk hele grote moeilijkheden zijn in onze samenleving, 

waardoor de leefbaarheid steeds verder in het gedrang zal komen.  

Het voortdurend toenemen van de bevolking wereldwijd is in zo’n situatie funest.  

In deze omstandigheden proberen de hogere goden alsnog een nieuwe start te maken met de 

opbouw van een heel nieuw netwerk van Genegenheid, waar iedereen aan kan deelnemen, ook de 

mensen die geen Zieneres zijn.  

Het is dan belangrijk dat er juiste kennis is over wat Genegenheid eigenlijk is en wat het vooral 

NIET is.  

Genegenheid is die zachte energie die je zachtjes uit kunt stralen vanuit jouw eigen hartcentrum 

wanneer je jouw eigen spirituele huiswerk voldoende op je hebt genomen en je geleerd hebt om 

met energie te werken. De oefening voor hooggevoeligen die in mijn boeken staat, biedt hele mooie 

mogelijkheden om bewuster te leren werken met energie.  

Door deze oefening regelmatig te doen, kun je jezelf steeds geschikter maken om te dienen als een 

kanaal voor Genegenheid. Door dit te trainen kun je leren om dit uitstralen van Genegenheid niet 

alleen liggend te doen wanneer je in bed ligt met je ogen gesloten, maar uiteindelijk ook 

Genegenheid uit te kunnen stralen uit jouw hartcentrum wanneer je met iemand staat te praten, 

waarbij je jouw ogen openhoudt.  

Maar Genegenheid manifesteert zich niet alleen tijdens het uitstralen van deze zachte energie door 

de mensen die hun eigen hartcentrum voldoende hebben geopend door hun eigen huiswerk aan te 

pakken. Genegenheid kan zich ook manifesteren in een andere vorm die bekend staat als “doen 

wat nodig is”, in een situatie waarin je terecht bent gekomen.  

Wanneer je zachtjes Genegenheid uitstraalt vanuit je hartcentrum, blijf je zelf vaak buiten de situatie 

en meng je je daar niet actief in. Je voegt iets toe, maar neemt toch niet actief deel aan de situatie.  

Maar soms is er iets anders nodig en is er wel actief handelen vereist, bijvoorbeeld wanneer er acuut 

gevaar dreigt.  

Wanneer iemand zwaargewond op een snelweg ligt en het een kwestie van tijd is voordat het 

verkeer het slachtoffer nadert, is het noodzakelijk actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de 

gewonde zo snel mogelijk naar een veiliger plekje wordt gebracht of dat het aanstormende verkeer 

tot stoppen wordt gebracht, op welke manier dan ook.  

In zo’n situatie is het niet genoeg om zachtjes uit te stralen en aan de zijlijn te blijven staan. Er is 

in zo’n situatie krachtig handelen nodig en ook dit is een vorm van Genegenheid.  

Maar degene die zich mengt in zo’n situatie gaat dan misschien zelf ook in een gevaarlijke situatie 

terechtkomen, juist door zich in het verkeer te begeven op de plek waar de gewonde ligt.  
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Met andere woorden het zijn van een kanaal voor Genegenheid betekent soms dat je vanaf een 

plekje aan de zijlijn heilzame energie kunt door leiden naar degene die dat nodig heeft, maar het 

kan ook betekenen dat je dan iets in werking zet wat op dat moment per se nodig is in de situatie 

waarin je terecht bent gekomen, waarbij je heel direct betrokken raakt bij de omstandigheden die 

er dan zijn ontstaan.  

Veel klokkenluiders bijvoorbeeld zijn in hun situatie precies degenen die net DAT stukje bijdragen 

waardoor er bij de omstanders veel meer zicht kan ontstaan op wat er gaande is. Maar door dat te 

doen, komt een klokkenluider vaak zelf in problemen terecht.  

Dit is nu typisch een voorbeeld van wat het betekent om de weg van Genegenheid te volgen. Je 

doet dan wat er nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen, maar vaak betekent dit dat 

je daardoor zelf in moeilijkheden komt.  

Ook de moedige mensen bij de brandweer en de politie doen vaak precies dat wat er nodig is in de 

situatie waarin ze terechtkomen. Ook dit kan worden gezien als “doen wat nodig is”, ook al wordt 

dit vaak niet zo gezien. Het gaat dan vooral om het motief van waaruit iemand doet wat hij doet.  

De grote massa lichtwerkers heeft in onze generatie verwarde ideeën over wat Genegenheid 

(Liefde) eigenlijk is en zou er goed aan doen dit hele thema uitgebreid te onderzoeken.  

 

In praktijk zijn de meeste lichtwerkers 

in de verste verte (nog) niet geschikt 

om een kanaal voor Genegenheid te kunnen zijn. 

 

Genegenheid is nodig voor het ontwikkelen van Zelfkennis. Zolang je niet hebt ervaren wat 

Genegenheid is, is het moeilijk jezelf beter te leren kennen in de dieperliggende lagen. Zelfkennis 

blijft dan heel oppervlakkig, maar de ware Zelfkennis omvat verschillende aspecten.  

 

Er is een direct verband tussen Zelfkennis en Genegenheid. 

Zolang je geen goed kanaal bent voor Genegenheid, 

kun je jezelf in de diepte niet goed leren kennen. 

 

Zelfkennis omvat een mentale component, een emotionele component en een lichamelijke 

component.  

Zelfkennis omvat zicht op de vraag hoe jouw wisselwerking is met anderen op het mentale vlak, 

op het emotionele vlak en op het lichamelijke vlak.  

Wanneer twee filosofen met elkaar in gesprek zijn, is er maar op een heel beperkte manier 

aansluiting mogelijk met elkaar. 

In de diepte zal de verbinding op zo’n manier niet echt op gang komen, het contact blijft dan 

beperkt tot een mentale uitwisseling van standpunten. Dit is in praktijk de manier waarop veel 

lichtwerkers met elkaar omgaan.  

Wanneer twee mensen alleen op het fysieke vlak met elkaar contact hebben tijdens bijvoorbeeld 

geslachtsgemeenschap, dan zal er in zo’n situatie ook geen echte diepgaande aansluiting zijn tussen 

de ene mens en de andere.  
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Pas wanneer twee mensen zowel op het mentale vlak met elkaar in contact zijn EN op het 

emotionele vlak met elkaar in contact zijn EN op het stoffelijke gebied op een goede manier met 

elkaar in contact zijn, kan er een dieperliggende verbinding ontstaan in de loop van de tijd.  

Deze verbinding zal steeds beter worden wanneer de karmische hindernissen die er altijd zijn vanuit 

het lange verleden, in de loop van de tijd steeds meer worden overwonnen door een gezamenlijke 

inspanning van beide kanten. 

Wanneer twee mensen zich aan elkaar willen verbinden en zich daar werkelijk voor openstellen en 

daar hun best voor doen, zal de donkere kant er alles aan doen om dit te dwarsbomen en zo’n 

dieperliggende verbinding op alle mogelijke manieren te saboteren.  

De donkere kant probeert te verhinderen dat mensen onderling diepgaande verbindingen 

opbouwen.  

De donkere kant probeert mensen gevangen te houden in nietszeggende, oppervlakkige contacten, 

zoals zo mooi beschreven in het boek “1984” van George Orwell. 

   

De matrix wordt gekenmerkt door oppervlakkige, nietszeggende contacten. 

 

Er is nog een lange weg te gaan voordat de lichtwerkers meer zicht op hun eigen situatie hebben 

gekregen en zich tot hun eigen verbazing steeds beter realiseren hoever ze verstrikt zijn geraakt in 

de matrix, de gevangenis waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.  

Maar deze herkenning van de eigen situatie is nodig voordat iemand een nieuwe keuze kan maken 

en zou kunnen kiezen om een andere weg te gaan volgen.  

De mensen die tweeduizend jaar lang trouw het gedachtegoed van de christelijke kerken hebben 

uitgedragen, zijn dit niet zomaar kwijt. Hun hele systeem is nog ingesteld op deze normen en 

waarden, ook al gaan ze niet meer naar de kerk en ook al lezen ze niet meer in de Bijbel.  

Het is naïef om te veronderstellen dat je na tweeduizend jaar christendom zomaar andere normen 

en waarden zou kunnen ontwikkelen, terwijl je hele systeem nog volkomen doordrenkt is met het 

gedachtegoed van de Christus en zijn trouwe dienaren, de meesters van de Witte Broederschap.  

Voor de mensen die volkomen doordrenkt zijn met het christelijke gedachtegoed zal het in praktijk 

moeilijk blijken te zijn om geslachtsgemeenschap langzamerhand te leren zien als een vorm van 

betovering, waarin je misschien hoopt iets van Liefde te vinden, maar wat je in werkelijkheid steeds 

verder bij Genegenheid vandaan brengt.  

 

Seksualiteit kan gezien worden als een hele sluwe manier van misleiding, 

waar (nog) maar weinigen tegen bestand zijn. 

 

In de komende periode worden allerlei vormen van betovering van de mensheid geleidelijk verder 

afgebroken, totdat we eind volgend jaar helemaal vrij zijn gemaakt van de hypnose die ons door de 

god van de Bijbel is opgelegd, waar wij duizenden jaren aan zijn onderworpen. We zullen tegen die 

tijd ook het fenomeen geslachtsgemeenschap veel beter kunnen zien dan nu, en velen zullen zich 

steeds meer verbazen over hun eigen houding op dit gebied in de afgelopen jaren. Velen zullen 

gaan beseffen dat er blijkbaar een merkwaardige invloed gaande is geweest, waardoor mensen hier 

massaal een absurde waarde aan hebben gehecht, terwijl je ergens in de diepte van jouw hart 

misschien al lang had aangevoeld dat je op deze weg niet zou vinden wat je had gehoopt.  
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Het is akelig om onder ogen te moeten zien dat wij collectief voor de gek zijn gehouden en dat ons 

allerlei dingen zijn beloofd op de weg van geslachtsgemeenschap die de aanstichters hiervan, de 

god van de Bijbel en zijn groep van meesters, nooit waar hebben kunnen maken.  

 

Geslachtsgemeenschap heeft niet de verbinding of de Liefde gebracht  

die velen hadden gehoopt.  

Het is vooral de weg geworden van heel veel moeilijkheden  

om dichter bij jezelf te komen. 

 

Aan het begin van ons nieuwe tijdperk proberen de hogere goden ons mogelijkheden te bieden om 

een hele nieuwe start te maken en de manier waarop wij kijken naar seksualiteit is hier een heel 

belangrijk onderdeel van.  

De donkere kant, de god van de Bijbel voorop, doet er alles aan om onze samenleving zo veel 

mogelijk te seksualiseren, daarbij aangemoedigd door onze “deskundigen” en wetenschappelijk 

onderbouwd door onze wetenschappers die zich hiervoor lenen.  

Maar de lichtwerkers hebben hun innerlijke kompas, hun innerlijke weten, die hun het eerlijke 

verhaal laat aanvoelen in de diepte van hun hart op hun beste momenten.  

Een dieperliggende verbinding, zoals je die bijvoorbeeld graag met een partner zou willen 

opbouwen, is pas mogelijk wanneer je aansluiting met elkaar kunt maken zowel op het mentale 

gebied, als op het emotionele gebied, als op het lichamelijke gebied, MITS je geleerd hebt op een 

juiste manier om te gaan met intiem lichamelijk contact, gebaseerd op wederzijds respect en 

Genegenheid, hetgeen in onze samenleving uitzonderlijk is.  

Zo’n dieperliggende verbinding wordt mogelijk wanneer beide partners zich hier bewust voor 

openstellen, zowel op het mentale vlak als op het emotionele vlak als op het lichamelijke vlak.  

Het openstellen na vele duizenden jaren aan traumatische ervaringen te hebben meegemaakt, kan 

alleen wanneer je de weg wil volgen van Genegenheid, omdat deze heilzame energie nodig is om 

allerlei diepe wonden langzamerhand te genezen in de loop van de tijd.  

 

Het opdoen van betere ervaringen  

speelt een sleutelrol bij ons herstelproces. 

 

Wij kunnen elkaar deze betere ervaringen aanbieden, waardoor het mogelijk wordt onze 

dieperliggende overtuigingen op de bodem van ons hart in de loop van de tijd langzaam aan te 

passen aan onze nieuwe en betere ervaringen.  

Wanneer je duizenden jaren ervaringen hebt opgedaan met hele oppervlakkige contacten met 

andere mensen, omdat het voor je gevoel en vanuit akelige ervaringen niet veilig was om je meer 

in de diepte te verbinden met anderen, dan zijn dit overtuigingen die op de bodem van je hart 

verankerd liggen.  

Deze diepliggende overtuigingen veranderen niet meer zo snel, daar is heel wat voor nodig. Je hebt 

dan eerst betere ervaringen nodig voordat je jouw eigen visie durft bij te stellen in de loop van de 

tijd.  
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Het aanpassen van jouw eigen visie aan wat je innerlijk voelt in de diepte van jouw hart op jouw 

beste momenten, is GEEN intellectuele aangelegenheid. Je zult in de diepte van jouw hart pas echt 

een andere overtuiging krijgen, wanneer je in praktijk hebt ervaren dat die nieuwe visie betrouwbaar 

is.  

Met andere woorden zonder nieuwere en betere praktijkervaring zullen diepliggende overtuigingen 

niet zo snel veranderen. Het aanpassen van je dieperliggende overtuigingen zou daarom vergezeld 

moeten gaan van het opdoen van die nieuwe en betere ervaringen. 

  

Een werkelijk dieperliggende verbinding met een partner  

wordt pas mogelijk wanneer je geslachtsgemeenschap durft los te laten,  

ook al botst dit volkomen met de normen en waarden in onze samenleving. 

 

Voor de mensen die in de diepte van hun hart aanvoelen dat dit voor hen de juiste weg is, zijn er 

nu hele mooie mogelijkheden om hier ervaring mee op te doen… 

 

*** 
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Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.  

Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.  

 

Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,  

kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


